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Bu Yazı https://evolutionnews.org/2020/08/remarkably-humans-are-just-the-right-size-to- make-and-master-fire/ adresinden, ingilizceden, türkçeye bir özet babında çevrilmiştir. 
Yazının anlam bütünlüğü ana hatlarıyla korunmuştur, özet şeklindeki değerlendirme sadece bazı cümlelerin kelimesi kelimesine değil ancak anlamen çevrilmesi bağlamındadır. 

Profesör Denton bu yazıda yine çok vurgulanmayan dikkat çekmeyen bir yaratılış deliline dikkat çekmektedir. El yapımız, fiziğimiz, entellektüel beyinlerimiz, kas yapımız vs. tamda bu dünyadaki şartları kullanıp onların üzerinde diğer canlılara hükmetme ve gezegenin tüm nimetlerinden faydalanabilme esasına göre inşaa edilmiştir. 


Pek çok kez tekrarladığım bir soruya cevap vererek yazıya geçmek istiyorum; ”Bu bilgiler neden önemli??”; 


Bu bilgiler önemli çünkü keşfettiğimiz hakikat, yeryüzü ve gökyüzünün belli bir amaç 

için yaratılmış gibi durduğunu göstermektedir. Bu bilginin üstüne sanki bunların tamamının bize hizmet ediyormuş gibi göründüğü gerçeğini eklemeliyiz. Bu iki bilginin toplamının üstüne diğer canlıların ve doğal şartların herhangi bir entellektüel maksat gütmediğini yada güdemediğini eklediğimizde aslında oluşturulan-yaratılan bu şartların ne kadar hayret verici olduğunu daha net görebiliriz. Yine bu keşiflere ilgi katabilecek bir başka detay zikrettiğimiz bu bilgileri keşfedebilecek bir entellektüellik boyutu ile yaratılmamızdır. Öyleki yaratıcı tüm bu etkileyici gerçekleri bizim keşfetmemizi istemiş ve buna uygun olarak doğal şartları düzenlemiştir. Doğanın keşfedilebilir olması ve bizim bunları keşfetmemiz bu nimetlerin nereden geldiği hususunda daha dikkatli çıkarımlar yapabilmemizi kolaylaştırmaktadır. Söz gelimi tüm canlılarda bulunan DNA ve RNA (Virüsler gibi bazı canlılarda sadece RNA bulunabilmektedir) açıkça bir mühendislik işidir. Çünkü tesadüfi doğal süreçler bir sistem inşaa edemez. Bilgiye dayalı bir sistemi ise asla inşaa edemez. Bizim bu sarsıcı detayı keşfetmemiz şahsım özelinde benim yaratıcıya duyduğum inancı, inanç boyutundan alıp kabul boyutuna taşımıştır. Yani birşeye inanmak ile onun varlığını kabul etmek arasındaki gerçeklik boyutum değişti. Şimdi bana sorulduğunda Allaha inanmıyorum ben onun varlığını kabul ediyorum diyorum. İnsan sadece bir miktar durup düşündüğünde bu hakikati görmesi ve bu hakikatin kendisini kaplamaması eğer herhangi bir ideolojiye şartlanmamışsa imkansızdır. 


Allah, sizleri topraktan, sonra bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çift kıldı. O'nun bilgisi dışında bir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Yaşayan birinin ömrünün uzatılması da, kısaltılması da mutlaka bir Kitap'ta yazılıdır. Şüphesiz ki bu, Allah'a kolaydır. (35/Fâtır 11) 


Bir şeyi hatırlamak ve hatırlatmak gereklidir, ellerimiz ne kadar olağanüstü bir optimum kullanım faydası sağlıyor olsa da geleneksel sürtme tarzı (söz gelimi iki odun parçasının birbirlerine sürtünmesi ile) metotlar ile ateş yakmak canlılar arasındaki benzersiz konumumuza rağmen oldukça zordur. Yeryüzünde ateşi kontrol edebilecek bir organa sahip başka bir canlı yoktur. Yanlızca bu şekilde ellere sahip olmak dahi bizim ateşten faydalanabilen yegane canlı olduğumuz gerçeğini işaret etmektedir. 


Ancak benzersiz müthiş ellere yada dik duruşa sahip olmak, bütünüyle adaptif fiziksel özelliklere sahip olmadıktan sonra hiçbir işe yaramamaktadır.|1J Ateşi kontrol etmek, metalurjiyi oluşturabilmek, madencilik için gerekli ekipmanları üretebilmek, odunu 


yontabilmek ve teknoloji ile alakalı sayısız gelişmeyi gerçekleştirebilmek için aşağı 

yukarı şu anda sahip olduğumuz fiziksel özelliklere sahip olmak zorundayız. Bunların hepsini gerçekleştirebiliyoruz çünkü tam olarak uygun fiziksel özelliklere sahibiz ve bunun sayesinde Afrika savanalarında ki hayatımızdan 21. yüzyıl teknolojisine ulaşabildik. Ateş yakabildik ve onun uzmanı olduk çünkü tam olarak ideal ana ve yan fiziksel özelliklere sahiptik. 

Ölçüler, Ebatlar ve Tasarım 


Sadece bizim ölçülerimiz, ebatlarımız ve entellektüel (Yazar android kelimesini kullanıyor burada ben entellektüel olarak çevirdim ÇN) yapımıza sahip bir organizma ( 1,5-2,0 metre uzunluğunda oldukça operatif eller ve kollara sahip, ve bir metre uzunluğunda çok kullanışlı bir organel ile biten yapı) ateşi tam uzmanlıkla kullanabilir. Karınca boyutlarında bir entellektüel canlı ateşi kullanmaya başlayamadan yada daha ona yaklaşamadan pek çok kurban verecektir. Hatta küçük bir köpek boyutlarındaki ortalama 20 cm 

uzunluğundaki entellektüel bir canlı bizim entellektüel yapımıza ve diğer benzersiz özelliklerimize sahip olsa dahi ateşi kullanabilmek özelinde ciddi sorunlara sahip olacaktır. 
Bununla birlikte yakınlarda keşfedilen bir insan türü olan ve ortalama 3,5 feet uzunluğa sahip Homo Floresiensis|2| ateşi kullanabiliyordu ancak ateşi bir teknolojik gelişme yada metalurjinin önünü açabilecek bir keskinlikte kullanabilmek hususunda sorunlar yaşadılar. Bir süre önce American Scientist isimli bilimsel dergide ” İnsanın Ebatları” başlıklı çok etkileyici bir makale yazmış olan W. F. Went karınca yada kemirgenlerin ebatlarına sahip canlıların ateşi yakabilmek ve onu kullanabilmek hususunda oldukça yetersiz olduklarından bahsetmiştir.|3) Sonuçta ateş, yanlızca yeteri derecede yanabilecek materyalin sağlanması ve onun kullanımını ayarlayabilecek, ateşin devam etmesi ile alakalı (söz gelimi demir eritmek için çok yüksek ısılara ihtiyaç duyulmaktadır ve bu ocaklar uzun süre çalışmalıdır ki kafi miktarda işlem yapılabilsin, ateşin devam etmesinden maksat budur.ÇN) ara mamulleri ve teknik edevatları üretebilecek insan boyutlarındaki bir canlıya ihtiyaç duymaktadır. 


Bu durumla alakalı manipulasyonları bir kenara bırakırsak aslında bizim boyutlarımızın farklı başlıklar söz konusu olduğunda ne kadar kritik önemde olduğunu farkedebiliriz. İnşaat ve ateşin kullanımını içeren çevresel işler, odunları taşımak ve kesmek yada ateş vasıtası ile 
içinden cevherlerini çıkarttığımız emtialar için madencilik... Went'in yorumladığı gibi ” 3 
feet[4] uzunluğundaki bir adam odunda kesebilir, som kayaçlarda kazı işlemleri de yapabilir. 
İnsanoğlunun aktiviteleri onun ebatlarına göre ayarlanmıştır; Bu ateşten yaranabilmek, büyük hayvanları avlayabilmek, ağaçları kesmek ve parçalayabilmek ve madencilik yapabilmek olarak listelenebilir.|5 | 


Stephen Jay Gould|6| aynı noktaya atıf yapmaktadır; ” Kinetik enerji bazı durumlarda beşinci güç gibi yükselmektedir.”17J) Gould daha sonra Wagner'in “Das Rheingold”/8) isimli kitabında anlatılan Alberich yönetiminde acılar ve büyük eziyetler çeken cücelere özel bir sempati göstererek günah çıkarmaktadır. Onlar küçük boyutları nedeniyle 

Alberich’in[9] onlara verdiği emirleri tam olarak uygulayıp madencilik yapıp emtiaları toplayamamaktalardı. Hu Berry de aynı noktaya atıf yapmaktadır; “Karıncalar alet edevat kullanamamaktadır söz gelimi karınca boyutlarında ki bir çekiç, karınca boyutlarındaki bir çekici kullandığımızda ortaya çok küçük bir miktar kinetik enerji çıkacaktır buda yeterince faydalı değildir.[10] Bizden küçük organizmalar bizimkine benzer android bir beyne sahip olsalar dahi, ağaç yontmak ve madencilik yapabilmek için gerekli olan faaliyetleri yinede yapamazlardı, burada konu sadece ateş değil ayrıca ateş yakabilmek, madencilik işlemlerini devam ettirebilmek için gerekli olan yakıtı yani büyük ağaç bloklarını oluşturabilmek ve bunun devamını sağlayabilmektir. Böyle bir durumda ise ateş ve madencilik mümkün olamazdı. 


Belki de Bir Dev Uygundur, Peki Sonra? 


Peki aynı bizim gibi iki ayaklı bir primat ama bizden kat kat daha büyük olsun, bu uygun olur mu ? Muhtemelen hayır, biz dahi bu iki ayaklı gösterişli yürüyüş şekline kılı kılına uygunuz. 
Öncelikle bu iki ayaklı yürüyüş nedeniyle pek çok ortopedik problem yaşıyoruz. İki ayaklı bir primat olmak, yerçekimi ve çeşitli yapısal sıkıntılar nedeniyle omurgayı iki kat fazla etkilemektedir. J. B. S Haldanel1 1) bir çalışmasında bundan bahsetmektedir “Tam Olarak Doğru Ebatlarda Olmak” 


”60 feet uzunluğunda dev bir adam hayal edin, bu uzunluklarda dev bir peder ve dev bir pagan çocukluğumda hacının ilerleyişi (buradaki ilerleyiş fiziksel bir ilerlemeden ziyade bir gelişim bağlamındadır ÇN) isimli bir illüstrasyonda resmedilmekteydi. Bu canavarlar yanlızca 
10 kat daha takvalı hristiyanlar değillerdi ancak 10 kat daha geniş ve 10 kat daha incelerdi, 
böylelikle onların toplam ağırlıkları 80-90 ton civarında olmaktaydı. Ne yazık ki onların kemiklerinin enine kesitleri sadece yüz kat daha hristiyan idi yani dev kemiklerdeki her bir küçük kare kesit ağırlığı 10 kat daha fazla desteklemeliydi. İnsan, uyluk kemiğinin ağırlığının 
10 katına maruz kalması durumunda kırılması gibi Peder ve Pagan her adım attığında uyluk 
kemikleri kırılmaktadır. Tartışmasız bir şekilde bu durum onların neden resimde oturur pozisyonda olduğunun çok net bir açıklaması idi ama bu aynı zamanda hristiyanlığa ve dev avcısına duyulan saygıyı azaltmaktaydı.|12J” 


Daha Büyük Olmak İle Alakalı Daha İleri Problemler 


Yerçekimine dayalı sorunlara ek olarak büyük kütleli olmak nedeniyle yaşanılan kinetik enerji problemleri de mevcuttur F.W. Went American Scientist isimli dergide bundan bahsetmiştir; 


” Kinetik enerjinin değerlendirilmesi bizlere, bizim makro dünyamız ile böcekler vb.nin mikro dünyası arasındaki fundamental farklılıkları göstermektedir. Kinetik enerjinin sayısal verileri bizlere, insanın optimal boyutları için ipuçlarıda vermektedir. 2 metre uzunluğunda bir adam hızlı adımlarla yürüdüğünde yeni yürümeyi öğrenmeye başlayan küçük bir çocuğa kıyasla zeminden 20-100 kez daha fazla kinetik enerjiye sahip olur (bunu etkiye maruz kalmak olarak da değerlendirebiliriz ÇN). İşte bu durum, çocuklar yürümeyi öğrenirken neden güvende oldukları göstermektedir; Oysaki biz yetişkinler yürürken eğer düşmek vb. gibi nedenler ile darbeye maruz kalırsak kemiklerimizi kırabiliriz, ama çocuklar kırmaz. Eğer bir adam şu an sahip olduğu boyun iki katına sahip olacak olursa bu kez yerden maruz kaldığı kinetik enerjide 32 kat daha fazla olacaktır, işte böyle bir durumda bu kişi için dik yürümek bir dezavantaj olacaktır. Sonuç olarak insan iki (Devekuşları sadece uzunluk olarak insan ile 
bir kıyasa sokulabilir.) ayak üzerinde yürüyebilen en uzun canlıdır. Daha büyük memeliler 4 
ayak üzerinde daha büyük ebatlara sahip olabilirler çünkü 4 ayaklılık onlara istikrar kazandırmaktadır.(13) 


Stephen Vogelde aynı noktaya atıf yapmaktadır; Sendelemek inekler, atlar ve benzerleri için büyük bir tehlikedir. Bizde aynı tehdit altındayız daha hafif vücut kitle ağırlığına rağmen; Dik duruş özelliği fiziksel olarak bize vücut kitlemize nazaran daha yükseğe ulaşma imkanı vermektedir.|14| 


Yerçekimi ve kinetik enerji-etki seviyesi yüksek ve böylelikle (daha büyük ebatlı iki ayaklı canlılar için) zorlu bir gezegende dev peder ve dev paganı hayal etmekten kaçmanın bir yolu yoktur. Yeryüzünden belirgin bir şekilde daha küçük yer çekimi ve kinetik enerjinin daha az 


olduğu dünyalar çok değerli oksijenini ve metallerini kaybetmeye meyillidir. Serinin önceki yazılarında gösterdiğim üzere... 


Kısaca, şu anda sahip olduğumuz ebatlara (boy,kilo vb.) sahip olmamızı açıklayacak zorunlu fiziksel sebepler mevcuttur. Bu ebatlara sahip olarak ateşi kullanabiliyor, metal cevheri çıkartabilmek ve metalurjiyi oluşturabilmek için gerekli güce sahip oluyor, odunu yontabiliyor, metal aletler üretebiliyor, sofistike bir teknolojiye sahip olabiliyor, kimya ve elektrik ile alakalı bilgiye sahip olabiliyor ve dünyayı keşfedebiliyoruz. 

Aristotetle'in Metafizik isimli eserinde bahsettiği, tanımını yaptığı anlamaya çalışan yaratık[15] sadece bu yaratık dünyamızı tanımlayabilir ve o evrenimizi tüm kurallarıyla ve sahip olduğumuz şu anki ebatlarımız ve android zihnimizle keşfedebilir. 


[1] J.B.S. Haldane, On Being the Right Size and Other Essays (New York: Oxford University Press, 1985). 


(2) Michael J. Morwood, Radien P. Soejono, Richard G. Roberts, Thomas Sutikna, Chris S.M. Turney, Kira Westaway, W. Jack Rink, et al., “Archaeology and Age of a New Hominin from Flores in Eastern Indonesia,” Nature 431, no. 7012 (October 28, 2004): 1087-1091. doi:10.1038/nature02956. 

[3] Frits Warmolt Went, “The Size of Man,” American Scientist 56, no. 4 (1968): 405. 

[4] https://www.kacmetre.com/1-feet-kac-metre/ Bir feet yaklaşık 0,304 cm dir. Yani 1 metre 3 feet boyutlarında bir uzunluktur. 

[5] Went, 408. 

[6] Ünlü bir doğa bilimci ve amiyane tabirle gözü dönmüş bir materyalist bilim adamı. Keşiflerinden çok ön kabullere dayalı bilim yapması sebebiyle ismi Amerika’daki Evrim-Tasarım tartışmalarınıda geçmişte sıklıkla geçmiştir. https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Stephen_Jay_Gould 

[7] Stephen Jay Gould, The Richness of Life: The Essential Stephen Jay Gould. 1st American ed. (New York: W.W. Norton, 2007), 321-322. 

[8] https://walkurepedia.fandom.com/wiki/Das_Rheingold 

[9] Alman mitolojisinde cüceler kralı 

[10] Hu Berry, “Ants here, Flies there...Insects, ‘Goggas’ Everywhere!” Flamingo (2006), 

[11] Ünlü bir evrimci bilim adamı. Özellikle bu literatürde okuma yapanların sık sık karşılaşacakları bir isimdir. 
Daha fazla bilgi için bknz. https://en.wikipedia.org/wiki/J._B._S._Haldane Erişim tarihi; 13/11/2020 

[12] NatureFriendsSafari, accessed April 4, 2016. 

[13] Haldane 1 

[14] Went, 400-413. 

[15] Aristotle, Metaphysics, I, Chapter 1. 


SÖKÜN EDEN ÖLÜMLER 
Ali ünal-Zaman-Pazartesi, 14 Ağustos 2006 


Temmuzun son haftası, ünlüler için peş peşe gelen ölümler haftası oldu. Ölümü tadanlardan Halit Çapın, Duygu Asena’ya “Yen gel şu kanseri Duygu!” diye yazmıştı. 


Ama kendisi karaciğer yetmezliğini “yenemeyip”, ilginçtir ki, Asena'dan çok kısa bir zaman önce Âhiret”e intikal ederken, Duygu Asena da beyin kanserine “mağlüp olmak”tan ve ölmekten kurtulamadı. Tiyatrocu Baykal Saran'ın Selimiye Camii'nden kaldırılan cenazesiyle birlikte emekli albaylardan Celal Ertugay ile Yusuf Cahit Geyi'nin de cenazeleri kalkıyordu. 
Yani ünlü-ünsüz, asker-sivil herkes için mukadderdir ölüm. 


İnsan, tayininde kendisinin zerrece rolü ve dahli olmadığı bir çevrede dünyaya gelir. Ne doğumunda, ne doğduğu yer ve tarihte, ne fiziğinin, renginin, ırkının, ailesinin seçiminde, ne de öleceği yer ve tarihin tesbitinde en küçük bir dahli ve rolü vardır onun. Böyle olduğu gibi, hayatını yaşayacağı çevreyi kendisi kurmamış, asli ihtiyaçlarını ve bunların nasıl ve nelerle giderileceğini kendisi tayin etmemiştir. Üstüne üstlük, “benim” dediği ve üzerinde her türlü tasarrufa kendisini mezun gördüğü vücudu bile onun iradesi ve isteği dışında çalışır. Ne 


acıkmasına mani olabilir ne susamasına, ne de acıktığı ve susadığı zaman onları gidermeye. 
Vücuduna ve “tabii” çevresine müdahale etmeye kalksa her şeyi berbat eder. Vücudunun ve çevresinin ne muhteşem bir âhenk içinde çalıştığını fark etmeden bir hayat sürer. Bununla kalmaz, kendisi dışında tayin edilmiş ve hem de kendisinin üstünde besbelli bir şuur, irade, ilim ve kudretin varlığını gösteren bu gerçekler üzerinde hiç düşünmek istemez. Kendi yaptığı, ürettiği en küçük bir şeyi kendisine mal eder, gördüğü en önemsiz bir şeye şuurlu ve muktedir bir üretici, yapıcı ve sahip, en basit bir hadiseye bir fail arar; ama kendisininki dahil bütün varlığı, ya aslında yok fakat kendisinin ürettiği birtakım kavramlara ya da şuursuz, kendinden habersiz maddeye ve birtakım güçlere atfeder. Çünkü nefsi ve arzuları üzerinde bir güç kabul etmeye yanaşmaz; enaniyetine söz geçiremez; meselâ 1000 kapısından 999'u açık bir saraya bu kapıların birinden girmek yerine, kapalı tek kapıyı bahane ederek o saraya girilmez hükmü vermek gibi eblehlikler işler; gökleri dolaşan gözün görmesine bir çöpün mani olması gibi, nefsaniliğine takılarak, çok büyük harflerle yazılmış gerçeklere gözünü kapar da en ince bir ayrıntıda boğulur gider. Veya, varlığı mutlak bir ilim, irade ve kudrete havale etse bile, kendisinin yaptığı herhangi bir alet için kullanma kılavuzu yazar da, yukarıda sözünü ettiğimiz ve kendisini çevreleyen onca cebri şartlara, kendisi dışında tayin edilmiş gerçeklere rağmen, kendisinin, hayatının, varlığının sahibi kendisiymiş gibi, üstüne üstlük, bırakın hayat, şuur, irade, düşünme, beyan, dil gibi varlığının en asli boyutlarını, vücudunu bile bilip tanıyamazken, hem kendi hayatını hem de başkalarının hayatını tanzime kalkar. 
Evet, insan, Kur'ân'ın buyurduğu gibi zalümdür, cehüldür. Kendi başına, kendi nefsine kalıp, heva ve hevesine mağlüp yaşadığında neyi, nerede, ne zaman ve nasıl yapacağını bilemez, yanlış ölçüp yanlış tartar, işlediği hatalar ve zulümlerle zihnini ve kalbini kararttığı gibi dünyasını da âhiretini de karartır. Çok cahildir, nefsaniyetinin tesiri altında ilim diye zanna tâbi olur, nefsine, arzularına mağlüp bir hayat yaşar ve yaptıklarını iyi yapıyorum zannederek çok defa yanlış yapar. 


İnsan, hayata gelmesine mani olamadığı gibi, ölümüne de asla mani olamayacak ve kabir kapısını kapayamayacaktır. Sorumlu bir varlık olarak, nasıl dünyada başkalarıyla münasebeti açısından belli kanunlara tâbi olmak ve buna göre yargı önüne çıkmak durumunda ise, kendi varlığı da dahil olmak üzere bütün varlıkla ve kendisi dahil tüm varlığın Sahibi'yle olan münasebeti açısından da kapıları ölümle açılan âlemde sorguya çekilecektir. Kendisinden başka bütün varlığın kendisi için tayin edilmiş kanunlara bağlı yaşadığı bir dünyada o, başıboş bırakılmış değildir. Elbette, büluğ çağına girdiği andan itibaren hayatının her karesinin hesabını verecektir. 


DA VİNCİ'NİN ŞİFRESİ MÜNASEBETİYLE 


Ali ünal-Zaman- Pazartesi, 29 Mayıs 2006 


Yalnız İslâm'a değil, birtakım tarihi ve itikadi belirsizlikler temelinde Hıristiyanlığa da karşı olmak üzere temelde İlâhi Din'e karşı asırlardır girişilen çok yönlü saldırılar, özellikle son yıllarda daha bir yoğunluk kazanmış bulunmaktadır. 


Kur'an-ı Kerim, Kitap Ehline şu uyarıda bulunur: De ki: “Ey Kitap Ehli! Dininizde gerçeğin sınırlarından taşarak aşırılıklara düşmeyin ve daha önceden kendileri saptığı gibi, pek çoklarını da saptırmış (ve şu anda da düz yolun ortasında sapmış gitmiş) olanların heva ve heveslerine uymayın.” (Maide, 77) 


Bu âyet, bir takım bâtıl dinler ve felsefelerin tesiri karşısında Yahudileri ve Hıristiyanları ikaz etmektedir. Şu kadar ki müfessirler, buradaki ikazın özellikle Hıristiyanlara olduğu ve onların 


hem bâtıl dinler ve felsefelere hem de onlardan önce bu dinlerin ve felsefelerin tesiri altında yanlışa sürüklenmiş birtakım Kitap ehli grupların bâtıl inanışlarına karşı ikaz edildiği görüşündedirler. Encyclopaedia Britannica'nın 14. baskısında “Hıristiyanlık? maddesini yazan George William Knox da, “Hıristiyanlığın düşünce kalıpları üzerindeki Yunan felsefesinden ve bazı önceki Ehl-i Kitap öğretilerinden gelen tesirler”e dikkat çeker. Bu tesirlerin sonuçlarıyla birlikte, daha ilk asrından itibaren İslâm içinde de baş gösteren fitnelere, türeyen dalâlet fırkalarına ve bilhassa son asırlarda dünyanın her tarafında ortaya çıkan bazı din dışı ideolojilerin ve mistik cereyanların temeline de baktığımızda bu âyetteki ikazı daha iyi anlamak mümkün olmaktadır. 


Yalnız İslâm'a değil, birtakım tarihi ve itikadi belirsizlikler temelinde Hıristiyanlığa da karşı olmak üzere temelde İlâhi Din'e karşı asırlardır girişilen çok yönlü saldırılar, özellikle son yıllarda daha bir yoğunluk kazanmış bulunmaktadır. Bu saldırılarda, meselâ Hz. İsa'nın kimliği ve şahsiyetiyle ilgili veya daha başka bazı doğruların dile getirilmesi bizi aldatmamalıdır. Yapılmak istenen, Din'in temeli konusunda önce zihinlere, kalblere şüpheler ekmek ve sonuçta onları Din'den bütünüyle uzaklaştırıp, Nihilizm'i yaymaktır. Bu yöndeki çabalara güya “bilimsel” yorumlarla destek verenlerin yanlış iddiaları da ayrıca dikkat isteyen bir husustur. Meselâ, mevcut İncillerde, Da Vinci'nin Şifresi'nde Hz. İsa'nın kendisiyle evlendiğinin iddia edildiği Mecdelli Meryem'i (Mary Magdalen) ağzından öptüğü şeklinde bir ifadenin yer aldığı bu boş iddialardan biridir. O dönemde, Yahudilik”te evlenmeyene iyi gözle bakılmadığı, dolayısıyla Hz. İsa'nın evlenmiş olması gerektiği iddiası da aynı şekilde temelsizdir. Kur'an-ı Kerim, Hz. İsa'dan önce gelen ve misyonuna onu tasdikin de dahil olduğu Hz. Yahya”yı “hasür” olarak över ki (Âl-i İmran, 39), bunun manâsı, şehevi hislerini en mükemmel biçimde kontrol edip, kadınlarla münasebeti olmayan demektir. Bundan dolayı müfessirler, yine İsrail Oğulları içinde gönderilen Hz. Yahya'nın şeriatında, hattâ Din'i peygamberane bir zühd ve gayret içinde tebliği hayatına gaye edinmiş insanlar için bekâr kalmanın daha faziletli olduğu gibi görüşler ortaya koymuşlardır. 


Hıristiyanlık, dini cepheden kendisine yapılan saldırılara yeterince direnememiş, neticede Nihilizm Batı'da oldukça yayılmıştır, yayılmaktadır. İslâm konusunda ise E.H. Jurji'nin gözlem ve tespitleri gayet yerindedir: “Bütün tutarlılığı, kendine yeterliği ve gerçekçiliğiyle, ırkçı ve Marksist ideolojiler karşısında dayanışmayı öne çıkaran azmiyle, Batı düşüncesine yol gösterebilecek fikri donanımıyla, emperyalizme karşı kararlı tutumuyla, bütün eleştirel saldırıları gerileten Kur'âni inanca dayalı cesur müdafaasıyla ve yoldan çıkmış insanlığa getirdiği mesajın yalınlığı ve sahihliğiyle İslâm, modern dünyanın karşısına çok özel bir görev anlayışıyla çıkmaktadır. Ayrıntılara boğulmuş teolojik tartışmalarla örselenmemiş, kafa karıştırıcı spekülasyonlara bulaşmamış, dogmaların ağır katmanları altında fosilleşmemiş olan bu görev anlayışı, gücünü vahye dayalı öğretisinden almaktadır.” (İzzeti, İslâm'ın Yayılış Tarihi'ne Giriş) 


Hıristiyanlık, tarihte İslâm'ı karşısına almakla, İlâhi Din'e, dolayısıyla kendisine karşı da büyük hata etti. Ama, temelde İlâhi Din'e karşı girişilen topyekün saldırılar, samimi 


Hıristiyanları Müslümanlarla en azından dayanışmaya götürecektir ve gelecek yıllar çok daha büyük çapta diyalog yılları olacaktır, olmalıdır. 


YİNE Mİ YANMAK? 


Ali ünal-Zaman- Pazartesi, 03 Nisan 2006 


Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış politikaları, özellikle iç tehdit olarak gördüğü “irtica” ve bölücülüğe karşı güvenlik üzerine oturmaktadır. Güneydoğu da, gerek halkının dini temayülleri, gerekse etnik özelliği sebebiyle bu tehdidin sistem tarafından en yoğun olarak hissedildiği bölge olma özelliğine sahiptir. 


Güneydoğu eksenli olarak birkaç gündür yaşadıklarımız sürpriz olmadığı gibi, tek bir sebeple izah edilebilecek türden hadiseler de değildir. Gelişmeleri bugüne ait görmek de, onları teşhis adına ayrıca yanıltıcı olacaktır. Hemen belirtelim ki, meselenin nirengi noktası Güneydoğu'nun hassas konumudur. 


Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış politikaları, özellikle iç tehdit olarak gördüğü “irtica” ve bölücülüğe karşı güvenlik üzerine oturmaktadır. Güneydoğu da, gerek halkının dini temayülleri, gerekse etnik özelliği sebebiyle bu tehdidin sistem tarafından en yoğun olarak hissedildiği bölge olma özelliğine sahiptir. Onun bu özelliği, hem ülke içinde iktidarı gerçek anlamda ellerinde tutmak isteyen iç güçler, hem de ülkemizin ayrıca coğrafi konumu itibariyle de en yumuşak karnı olması sebebiyle Türkiye'yi yönlendirmek isteyen dış güçler tarafından istismar edilmektedir. Bu istismarın zaman zaman söz konusu hem iç hem de dış güçler tarafından işbirliği halinde yapılmadığını söylemek de zordur. Güneydoğu'da PKK terörü dahil, belki bir asırdır, hattâ daha da uzun zamandır yaşadıklarımızın asıl sebebi budur. 
Dolayısıyla çözüm de, öncelikle bu istismarı önlemede aranmalıdır. 


Türkiye'de bütün meseleleri çözümsüz bırakan en önemli mesele ise, en son çok utandırıcı ve ilkel bir uygulama olarak fişleme olayında bir defa daha kendisini gösterdiği üzere, devlet birimlerinin birbirlerine kuşkuyla bakmaları, özellikle anayasal kuruluşlar adı altında devleti sahiplenen bürokrasinin kendisini ülkenin de gerçek sahibi görmesi, siyasi iktidarlara, dolayısıyla halka hiçbir zaman güvenmemesi, büyük sermaye ve medyanın da bu konuda bürokrasiyle birlikte hareket etmesi, adı demokrasi de olsa, sözgelimi AB uyum yasaları gibi ne kadar çok yasa da çıksa, sistemin çarkının işleyiş yönünün hiçbir zaman değişmemesidir. 
1950”den beri halk oyuyla hükümet olan sivil siyasi iktidarların, karşı da çıksalar ve her defasında aleyhlerine de işlese, bazen gönüllü, bazen zorlamayla, bazen menfaat ve iktidar uğruna bu çarka kapılıp gitmeleri, Güneydoğu problemi gibi problemlerin de sürüp gitmesine, hattâ ağırlaşmasına sebep olmaktadır. 


Konuyu son günlerde yaşadıklarımızla daha müşahhas biçimde ele alacak olursak, her şeyden önce, Güneydoğu meselesini Kürt meselesi olarak takdim eden PKK gibi terör örgütü veya daha başka kuruluşlar, problemi istismar etmekte ve Güneydoğu veya Kürtler lehine değil, tam tersine bunlara zarar verecek istikamette çalışmaktadırlar. Tamamen lehlerine olan AB uyum yasalarını geçersiz kılacak ve en azından bölgeyi yeni bir olağanüstü hale sürükleyecek eylemler, Kürtler konusunda samimiyet ve iyi niyetin değil, samimiyetsizliğin ürünüdür. 
Diğer taraftan, bütün sivil siyasi iktidarlar, çözüm başta sözünü ettiğimiz istismarı önlemekten ve bunun için de en azından anayasanın ve mevcut yasaların kendilerine tanıdığı sahayı doldurarak, problemin iç iktidar uğruna kullanılmasına mani olmaktan geçtiği halde, onu bu uğurda istismar edenlerin elini güçlendirecek adımlar atmaktan kurtulamamaktadır. Ayrıca, problemin hem iç iktidar uğruna istismar edilmesi, hem de PKK'nın ve daha başkalarının eylemleri, büyük güçlerin Güneydoğu”'muzla ilgili en son BOP çerçevesinde daha da açığa çıkan planları ve niyetleri karşısında dünden beri hükümetlerin elini zayıflatmakta ve onları söz konusu güçlerle hem problemin çözümü adına, hem de BOP çerçevesinde, denize düşen yılana sarılır misali işbirliğine zorlamaktadır. Bunun ise, baştan beri şahit olduğumuz üzere problemi ağırlaştırdığı ortadadır. 


Hem sivil hükümetler, hem halk, hem de özellikle Kürtler olarak baştan beri olanlardan asla ders almış görünmüyor ve hep aynı oyunların hedefi, hattâ malzemesi olmaktan kurtulamıyoruz. İç iktidar hırslıları ve bölgeye hükmetmek isteyen bütün güçler bir buçuk asırdır Kürtleri istismar etmektedir ve bu istismar, Irak'taki ve bölge genelindeki oluşumlara paralel olarak daha da artacak ve ders alınmazsa en fazla ezilen yine Kürtler olacaktır. Tüm ülke olarak ise yine büyük bir “baziçe”nin içine mi yuvarlanıyoruz? 


HAMAS'IN ZAFERİ VE KARİKATÜR KRİZİ 


Ali ünal-Zaman -Pazartesi, 06 Şubat 2006 


Batı, İslâm'a ilk karşı çıkışı Peygamberimiz (sas) zamanında Mute seferine yol açan saldırılarla ortaya koydu. O günden sonra 11 asır boyunca Batı'nın İslâm ile karşılaşmasında herhangi bir sahada kazandığı bir muvaffakiyet yoktur. 


Daha sonraki 3 asır boyunca Müslümanlar karşısında maddi-askeri açıdan üstünlük sağlamış da olsa, kaç asırlık, çok sistemli ve çok boyutlu faaliyetlerine rağmen, fikri ve itikadi sahada başka dünyaların İslâm, hattâ Müslümanlar karşısında ciddi ve kalıcı başarılarından söz edilemez. En son, temelinde alaycılık yatan ve ancak çıkaranlardaki kişilik ve düşünce düzeyi adına turnusol kâgıdı fonksiyonu gören karikatür krizi, her türlü sözüm ona aydınlanma, temel insan hakları ve özgürlükler iddialarına rağmen, İslâm'a ve İnsanlığın İftihar Tablosu'na karşı genlere işlemiş dinmeyen bir düşmanlığı sergilemekle de beraber, kanaatimce ikinci bir Salman Rüştü hadisesi olarak daha çok siyasi bir boyuta sahiptir. 


BOP veya GOP'un üç ayağı vardır. Bu ayaklardan biri askeri olup, İran'ı vurmak, gerekirse Pakistan'ı bölmek, S. Arabistan'dan Basra Körfezi kıyısındaki petrol bölgelerini koparmak, Suriye'ye bir şekilde müdahale etmek, onun orta vadedeki askeri hedefleri arasındadır. 
Projenin diğer ayağı, İslâm'ı modemleştirme, Protestanlaştırma, dönüştürme, inanç ve düşünce alanında “tehdit” ve “alternatif” olmaktan çıkarmadır. Baştan beri değişmeyen düşüncem olarak, İslâm?ı dönüştürme projesi öncelikle “İslâmcılık” ve “İslâmcılar” eliyle gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Çünkü “İslâmcılık”, İslâm konusunda “uç ve tavizsiz” algılamalara sahiptir ve “söylem” itibarıyla İslâm'ı siyasi, içtimai ve ekonomik bir sistem, bir ideoloji gibi görmektedir. Bu sebeple, küresel hegemonya tarafından birinci derecede tehdit olarak ilan edilmiştir. İkinci olarak, hedef alınan Müslüman ülkelerde kitlelerin en fazla itibar ettiği ve İslâm, İslâmi çalışmalar denince ilk akla gelen isimler, kuruluşlar daha çok “İslâmcılık” çerçevesinde anılmaktadır. 


Yukarıda anılan ülkelerde demokrasi arayışları, GOP'un üçüncü ayağı olarak, orta vadedeki hedefleri arasındadır. Çünkü terörle birlikte demokrasi, hem İslâm?”ı dönüştürme adına daha elverişli bir zemindir, hem de daha geniş kitleleri daha büyük tüketici, ülkeleri daha geniş ve tüketen pazar haline getirecek ve borsa ekonomisini hayata geçirecektir. BOP veya GOP'un mimarları, serbest seçimlerde Filistin'de HAMAS”ın, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkelerde yapılacak serbest seçimlerde de yine “İslâmcı”ların iktidara geleceklerini tahmin edemeyecek kadar bilgi ve tahmin yoksunu değillerdir. Ve Müslümanlara mal edilen terör, bir yandan GOP projesinin askeri faaliyetlerine meşruiyet kazandırırken, bir yandan da en keskin “söylem”e sahip Müslümanları bile yumuşatmaya yaramakta, “kötü Müslümanlar” karşısında onları “iyi Müslüman” olmaya sevk etmektedir. Böylece onlar, zamanla “İslâmcılığın” taleplerinden vazgeçecekleri gibi, demokratik zeminde iktidara geldiklerinde de iktidarın “bal”ını parmaklarıyla yaladıkça sistemle bütünleşecekler, hattâ onun koruyucuları haline geleceklerdir. Bunun örnekleri yaşınıyor. Ve Türkiye”nin de İslâm'ın, İslâm dünyasının 


dönüştürülmesinde oynayacağı rol gerçekten mühimdir ve GOP'un mimarları, bu noktada Türkiye'ye muhtaçtır. Dolayısıyla Türkiye, bu ihtiyaca cevap verdiği ölçüde karşılığını şu veya bu şekilde alacak, cevap vermediği, istenilen ölçüde vermediği zamanlar iç krizlerle buna mecbur edilecektir, sürekli yaşadığımız gibi. 


Hiçbir “siyasi, resmi” kuruluş ve faaliyet, global hegemonyadan tam bağımsız olamamaktadır. 
Nitekim HAMAS'ın da baştan beri can düşmanı İsrail'le şu veya bu şekilde, meselâ 1983'te üst düzey bir HAMAS yetkilisinin Şimon Peres'in telefon numarasını bir yabancı gazeteciye verecek kadar temasının olduğu ifşa ediliverdi. 


Karikatür krizinde, bir yandan Salman Rüştü hadisesinde olduğu gibi açık kışkırtma yatarken, bir yandan da hattâ muhtemel bir Kâbe saldırısı da dikkate alınarak Müslümanların mukaddeslerine bağlılıklarının derecesi ölçülmüştür. Nitekim ölçtürdük! 


TANRIYI ÖLDÜRMEDEN AVRUPALI OLUNMAZ MI? 


Yasin Aktay -Pazartesi, 06 Şubat 2006- https://www.islamdunyasi.com/index.pl?author id—538 


Danimarkalı gazetecilerin densizliğiyle başlayan hikayeden bütün Avrupa'nın Müslümanlara karşı ortak duygular ve tavırlar içinde olduğuna dair sonuçlar çıkarmak, bu olayın orta yerindeyken son derece kolay, ama kuşkusuz çok yanlış olur. 


Bu karikatürleri yayınlayanların Müslümanlara karşı saygısızlığı bu kadar cüretkâr bir biçimde sürdürebilmelerini mümkün kılan, bu hareketlerine prim veren güçlü bir tabanın bulunduğu doğru olsa da bunun bütün Avrupa'ya genellenebileceğini düşünmek doğru değildir. Ancak bu karikatürlerin bir "ifade özgürlüğü" çerçevesinde değerlendirilmesinin neredeyse Avrupa'nın tamamında çok daha yüksek bir kabul görmesi açık bir iki ikiyüzlülüğü yansıtıyor. Bu olay dolayısıyla değinen çok oldu, ama yineleyelim: Avrupa ülkeleri, bilhassa bu olayda başı çeken Fransa, aslında ifade özgürlüğünü değişik olaylar dolayısıyla hiç kısıtlamayan ülkeler değil. Yahudi soykırımı iddiaları ile ilgili ifadelerinden, üstelik hiçbir hakaret boyutu içermeyen soru ve araştırmalarından dolayı Garaudy'nin maruz kaldığı uygulamalar ortada. Benzer bir durumu Ermeni soykırımı iddiaları örneğinde de gördük. 
Ermenilerin soykırıma uğramamış olduğunu tarih disiplininin içinde kalan bir araştırmayla bile iddia ettiğinizde kendinizi yargının önünde bulmanız işten bile değil. 


Kuşkusuz, Müslümanların hepsinin bir terörist olarak resmedilen Peygamberlerinin takipçileri olarak ellerinde bombalarla birer cani-terörist olarak sunulması, kelimenin tam anlamıyla ırkçılıktır ve Batı'da aslında ırkçılığı ima eden ifadeleri özgürlük kapsamının dışında tutan bir yaklaşım esastır. Karikatürlerin bu kapsamda değerlendirilmemesi, Müslümanlara karşı çok daha özel, yani ayırımcı bir tutumun işlediğini açıkça gösteriyor. 


Aslında karikatürleri yayımlayanlar Avrupa basını içinde son derece cılız, kayda değmez diye geçiştirilebilecek cinsten. Bundan dolayı bütün Avrupa'nın ortak bir cephe olarak resmedilmesi her şeyden önce Müslümanların siyaseten işlerine gelmez. Ancak bu olaya gösterdikleri tepkiler üzerine Avrupa'da yersiz bir biçimde harekete geçebilen savunmacı yaklaşımların toplayabildiği destek, vahametin diz boyu olduğunu gösteriyor. 


France Soir gazetesinde yayımlanan bir karikatürde Hz. Muhammed bulutlar üzerinde, yerde olup bitenlere öfkelenmiş olarak resmediliyor. Yanı başında İsa ve biraz ötede Buda ve Musa var. Hz. İsa, Hz. Muhammed'e diyor ki: "Aldırma, bunlar bizi de alaya aldılar hep". 


Bu ifadeler aslında Avrupa'nın dinle olan kanıksanmış laubali ilişkisinin Müslümanlarınkinden farkını çok iyi gösteriyor. Hz. İsa'ya Hıristiyan kökenli hakaretler olduğunda da (örneğin, Madonna'nın klibi olayında) en güçlü tepkiyi yine Müslümanların gösterdiğini hatırlayın. Daha yeni yaşamakta olduğumuz Protestanlık tartışmasında gözardı edilen bir hususu ünlü oryantalistlerden Ernest Gellner ortaya koyuyor. Gellner dünya dinleri arasında kendi özünden hiçbir şey kaybetmeden modern dünyada yaşama şansına sahip tek dinin İslam olduğunu, biraz da teessüf duygusuyla, tespit eder. Hıristiyanlık modernleşme cenderesinin içinden, geleneksel özünden çokça saparak ürettiği Protestan versiyonlarla veya Ortodoks veya Katolik geleneklerin çok tavizler verilmiş versiyonlarıyla geçebilmiştir. Bu geçiş bir çok bakımdan kendi kutsalını alaya almasını, savsaklamasını hatta öldürmesini gerektirmiştir. Batı'nın refah seviyesine ve cafcaflı dünyasına bakarak "ne iyi yapmışlar" diyebilecekler olabilir. Onlara diyecek söz yok tabi. 


Diğer yandan Budizm veya Kofüçyüsçülüğün modern dünyanın zihinsel ve pratik hayatına hitap eden hiçbir söylemlerinin olmaması, modem hayatla bu dinleri çok alakasız kılar. Oysa İslamiyet modern dünyanın bütün boyutlarına doğrudan hitap edebilen güçlü bir söyleme sahiptir. Ancak Gellner bu tespiti İslam'ın "ne yüce bir din" olduğunu göstermek için yapmıyor. Aksine modern dünyanın kuruluşuna İslam'ın özünden bir şey kaybetmeden sağlayabildiği uyumun aynı zamanda modern dünyaya tutulabilir, değerlendirilebilir ve akledilebilir seçenekler sunmasından dolayı, nasıl modern gerilimin ana kaynağı olabildiğini göstermektir amacı. Bu yüzden ölmeden önce yazdığı Sivil Toplum ve Düşmanları isimli kitabında İslam'ı modern dünyayı temsil eden sivil toplumun gerçek düşmanı olarak resmetmiştir. Çünkü Müslümanlar modern dünyada kendi tanrılarını alaya almadan, unutmadan ve öldürmeden, üstelik itiraz da ederek var olabilen yegane inanç topluluğudur. / y.şafak 


PAPA İLE YARIŞAN REKTÖR 
Tamer Korkmaz -Cuma, 29 Eylül 2006 


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Alıcı İzmir'deki Karşıyaka Toplantıları'nda “Matbaayı Müslüman olmayanlar kullandı, gelişti. Keşke o zamanlar Anadolu Müslüman olmasaydı!” diyerek Papa 16. Benedictus'u bile gölgede bırakmayı başardı... 


İlhan Selçuk/Sezer Tandemi, Papa Ratzi/Sezer Piştisi, Papa Ağzıyla Konuşan Rektör falan derken çarşı alabildiğine karıştı... 


Toparlayacak olursak, son durumu pekala şu başlıkla özetleyebiliriz: “Papa Onyedinci Rectorus Emin Alıcı, kasım ayı sonunda Cumhurbaşkanı İlhan Selçuk'un davetlisi olarak Türkiye'ye gelecek!” 


KKK 
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Alıcı İzmir’deki Karşıyaka Toplantılarında 


“Matbaayı Müslüman olmayanlar kullandı, gelişti. Keşke o zamanlar Anadolu Müslüman olmasaydı!” diyerek Papa 16. Benedictus'u bile gölgede bırakmayı başardı... 


Rektör Prof. Alıcı, bu cümlelerin basında yer almasının ardından panikleyerek sözlerini inkar etti. Yani, Papa'vari bir slalom yaptı... 


Konuşmasının bandı olmadığını öne sürerek de “cinayet mahallinden tüymeye çalıştı! 


Buna mukabil, toplantıyı izleyen Anka Ajansı Rektör'ün ses kaydını “Bant elimizde, o sözler de Rektör'e ait” diyerek ortaya koydu ve Emin Alıcı'yı oracıkta bitiriverdi... 


Vatan, Alıcı'ya ulaşarak ilgili sözlerin kendisine ait olup olmadığını sorduğunda, Rektör, “Kesinlikle bana ait değil. Normal bir insan bu sözü söylemez” diyordu! 


Vatan, bu defa Rektör'e Anka'nın “ses kaydı”nı hatırlatınca; Alıcı, “Muhabir sadece not aldı, ses kaydı yok.” karşılığını veriyordu... 


Anka muhabiri ise Vatan Yazı İşleri Koordinatörü'ne Alıcı'nın ses kaydını dinleterek Rektör'ün savunmasını berhava ediyordu... 


Rektör Alıcı, Vatan'ı birkaç kez arayarak bu sözü başkasının söylediğinde ısrarlıydı; ancak, şu alçak ve hain ses kaydı kendisini yalanlamayı sürdürüyordu! 


Alıcı, filmin sonunda Vatan'a belki de tüm olup biteni özetleyen açıklamayı yapıyordu: “Ben Hıristiyan'ım. Bu sözler Papa'nın Müslümanlara sarf ettiği sözler kadar etkili olur. Sonuçları da benim için çok kötü olur!” 


KKK 


Tam üç yıl önce bugünlerde, YÖK Yasa Taslağı'na karşı çıkıp “Gerekirse yeni Kubilay’ lar olmaya hazırız!” diyordu, Rektör Emin Alıcı... 


YÖK tartışmaları kıyasıya sürerken, Vakit gazetesi nüfus kayıtlarına dayanarak “Kubilaycı Provokatör Rektör Emin Alıcı'nın Gerçek Yüzünü Deşifre Ediyoruz: Hıristiyan Çıktı” manşetini atmıştı. (27 Eylül 2003) 


Alıcı, o manşetle ilgili olarak tartıştığı Vakit muhabirine “Hıristiyan olduğumu söylemek dedikoduculuktur” diyordu... 


Rektör Alıcı, üç yıl sonra gezegenimize bir kez daha isabet ettiğinde bu defa artık Papa Ratzi ile yarışır bir konumdaydı: “Tek Rakibim Vatikan Hava Yolları” vaziyeti! 


Alıcı, Papa'nın hakaretleri gündemdeki tazeliğini koruduğu bir esnada “Keşke Anadolu Müslüman olmasaydı” diyerek topa giriyordu! 


Papa Ratzi, Emin Alıcı'nın sarf ettiği sözleri öğrenmiş midir bilmiyorum: Şayet öğrenmişse “Bu kadarını ancak ben söyleyebilirim” demiştir, herhalde... 


Final: Hafıza-i beşer nisyanla maluldür. Özellikle de bu topraklarda! DEÜ Rektörü Alıcı'nın bu göreve atanmasında Cumhurbaşkanı Sezer'in hayli ısrar etmiş olduğunu hatırla(t)makta fayda var... 


Alıcı'nın adı YÖK'ün Çankaya'ya sunduğu listede yer almayınca kriz çıkmış; Sezer listeden kimseyi rektör atamayarak Alıcı için direnmişti. YÖK geri adım atıp Alıcı'yı listeye dahil edince, Sezer de Alıcı'yı rektör olarak atamıştı! 


ALLAH'IN DİNİYLE SAVAŞTA OLANLARIN, O DİNİN TERİMLERİNDEN 
İSTİFADE KURNAZLIĞI.. 


Selahaddin Eş Çakırgil- https://www.islamdunyasi.com/index.pl?author id—2048 


“Pazarları, okuyucu yazışmalarından derlemelere ayrılan bir *Hasbihal'e daha, selâmla.. 


-Sevgi Karamanlı yazıyor: Taraftan, R. O. Kütahyalı Güneydoğu'daki çatışmalarda hayatını kaybeden askerler için”, laik rejimin kullandığı şehit söylemleri üzerine, ’ Anadolu insanının şahadet ve genel olarak ölüm olgusu karşısındaki mümin ve mütevekkil tavrının Türkiye'de kirli savaşı sürdürmek isteyenler açısından bulunmaz bir sermaye oluşturduğu'ndan bahsedip, “Derin Anadolu'nun bu iman ve tevekkülü Türk devlet zihniyeti tarafından çok açık biçimde istismar ediliyor... Bu ailelerin imanlarından kaynaklanan ölüm karşısında mütevekkil ve metin duruşları, onların manevi dünyasına tamamen yabancı olan modernist bir zihniyet uğruna, dünyevileşmiş kirli ilişkiler adına sürekli istismar ediliyor. .” 
diyordu.. Haksız mı?” 


-Mahmüd Eker yazıyor: *'Dün sabah Kanal7'de, ?*Asr-ı Saadet'ten Tablolar? isimli bir proğram vardı.. İslam'ın dininin yüceltilmesi uğrunda dünya hayatından geçen insanların, şehidlerin manevi mertebeleri, insanın içini okşayacak şekilde anlatılıyordu.. Ancak, bütün bu konuları, sonunda, resmi ideolojinin, kemalist/laik ideolojinin kendi ölçülerine göre şehid adını verdiği insanlarla mukayeseye gelince ortaya öyle bir tablo çıkıyordu ki, sanki Asr-ı Saadet'teki şehidlerin hedefi de, laik bir rejim kurmak gibi gösterilmiş oluyordu.. 


Yani, İslam açısından meşrü? olup olmadığı ortaya konulmadan, herhangi bir savaşta askerler şehid diye nitelenecekse, belli toprakları savunmak için savaşanların iki tarafı da, müslüman iseler, o zaman n'olacak? Iki taraf da, şehid mi olacak? 


En üst komutanların müslümanlara ve İslam'a bakış açıları ortadayken, bu konuya nasıl yaklaşmak gerekiyor.. Bazı hocalar, bu gibi beyanlarla gerçekten inanıyorlarsa, kimin hizmetçisi oluyorlar; inanmadan söylüyorlarsa o zaman da toplumu kandırmıyorlar mı?” 


*SEÇ: Yâsin Aktay bey de, dünkü, *Laiklik ve şehitlik? yazısında bu konuya değinirken şöyle diyordu, özetle: 'Laik bir devletin insanlara şehit veya gazi payeleri vermek gibi bir hakkı veya imkânı var mıdır? Dinle, ahiretle hiçbir ilişkisi olmadığını dosta düşmana karşı ballandıra ballandıra ilan eden bir siyasi merci, şehitlik ve gazilik gibi her ikisi de tamamen dinsel anlam dünyasından sadır olan, bütün boyutlarıyla dini içerikli olan makamları istese de insanlara bahşedebilir mi? Bunlar ilginç ve her gün karşılaşmakta olduğumuz derin bir çelişkiye ışık tutacak, ama genellikle kimsenin dilendirmeye yanaşmadığı sorular. (...)Laiklik aslında dünyevileşmeyi ifade eden bir kavram ve dolayısıyla değer dünyası da ölümden ziyade hayatla, öldürmekten ziyade yaşatmakla ilgili olması beklenen bir kavramdır. şu veya bu şekilde ölen insanların şehit olup olmadıkları gerçekten ayrı bir mevzudur. Bu, doğrusunu Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceği bir mevzudur. Alan Allah'a ait bir alandır. Sorun, neredeyse Allah'la kavgalı bir laiklik anlayışı benimsemiş olanların, özü itibariyle Allah'a ait olan bir makamı nasıl bir yetkiyle dağıtabildikleridir..” Bu sözlere eklenecek bir şey var mı? 


-Muradi, (haksoz.net'te) yazıyor: (28 Ağust. yazısıyla ilgili olarak): “Diyarbekir cezaevinde kürtlere yapılan işkence, başka boyutlarıyla müslüman türk halkına hâlâ yapılmaya devam ediliyor.. Halkın çoğunluğunun bu işkencelere duyarsız kalmasının nedeni daha sofistike yöntemlerle yapılıyor olmasıdır. Kürtlerden bazıları bu işkencelerin farkına vardı, ama, bir başka zulüm (kürtçülük) kutbuna sürüklendiler.. 

Müslüman halkın çoğunluğu, dayatma yeminlerle, marş ve saygı duruşlarıyla uyutuluyor.” 


-Taha, (A. Türk'le ilgili, 27 Ağustos tarihli yazım için, 

“habervaktim.com'da) yazıyor: “Niye, PKK'lılar gibi TC diyorsun? Yazıların kürd ırkçılığı kokuyor...” 

*SEÇ: PKK yokken de TC. vardı.. Bütün binaların girişinde ve resmi yazışma kağıtlarında.. 
O zaman bütün tabelaları sökün.. TC., Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltılmış şeklidir.. Nasıl ki, ABD veya (USA); AB, NATO, BM, İKÖ veya İİC (İran İslam Cumhuriyeti) vs. gibi kısaltmalar yapılıyorsa, bud a öyledir.. Kürd ırkçılığı yaptığını söylediğin kişi, kürd kavminden bile değildir ve İslam'ın her türlü ırkçı, kavmiyetçi, nasyonalist anlayışa karşı olduğuna inanmaktadır. Müslüman iseniz, her türlü kavmiyetçi/ ırkçı yaklaşımlardan yakınmanız/ sakınmanız gerekirdi. 


Bu vesileyle, *habervaktim.com? yöneticilerine de bir hatırlatma.. Bu gibi, bir görüş veya fikir belirtmeyen, sataşma nitelikli mesajları yayınlamanız doğru mudur? Geçen gün, bir haberinizde Başbakan ve Dışişl. Bakanı'nın bir dış temasından sözediliyordu.. O haberinize, hemen, kimbilir Amerikalılardan ve arablardan ne emirler alacaklar?” diye gönderilen bir mesajı aynen yayınladınız. Öyle iftiralara vasıta olmanın bir vebali, yok mudur? 


-İsrafil Özdemir yazıyor: “Gürcistan'da Stalin zamanında 1944”lerde Ahıska’dan Orta Asya”lara sürülen onbinlerce müslüman türkün vatanlarına döndürülmesi için, Türkiye de ortaya çıkan bu son durumdan istifade ile, bir şeyler yapamaz mıydı?” 


*SEÇ: Temenniler, idealler öyle kolayca gerçekleşemeze.. Gürcistan Buhranı çıkınca, bazılarımız, Ahıska türklerinin geri döndürülmesi konusunu gündeme taşımaya çalıştılar.. 


Ama, Hopa'nın hemen öbür tarafındandaki gürcü müslümanları, hatırlayanımız olmadı.. Ki, onlar 1921'lerde Stalin'in oyununa gelen Ankara tarafından Batum'la birlikte terkedilmişti, Sovyetler'e.. Ahıska türkleri kadar Acaristan bölgesinin müslüman gürcülerini de unutmayalım.. İlgilenmek için illâ türk kavminden olmak bağı aranmamalıdır.. 


-A. Reşid Ekşi (27 Ağust. tarihli yazımla ilgili 

olarak, haksoz.net'te) yazıyor: “Saakashvili?ye intihar tavsiyesi yapıyorsunuz; Saddam'ın intihar edemediğini de belirterek.. Yalnız İslam'da, -istisnaj haller haricinde- yasaklanmış olan intiharın, müslüman olmayan kişilere bile olsa, tavsiye edilmesi bana hayli garip 

geliyor. Saakashvili, “teslis” inancına bağlılığından dolayı intiharlık sayılmıyor da, siyasi bir hata yaptığında niye intiharlık oluyor, anlamıyorum. Bence biz müslümanlar kimseyi intihara çağırma hakkına sahip değiliz..” 


*SEÇ: O yazıyı yazarken, istifa veya intihar yolunu hatırlatmakta, aynı tereddüdü yaşadım. 
Ancak, sizin dediğiniz gibi, kişiye inanç sisteminden dolayı, intihar nasıl hatırlatılabilir? 


Ve, o kişinin kişinin itiraf ettiği yanılgıları, yüzbinlerin, milyonların hayatına mal olacak diye öyle bir hatırlatma yapılmış oldu.. Kaldı ki, bizim istememizle, intihar filan edecek değil.. 


-Naci Eroğlu yazıyor: 27 Ağustos, şapka devriminin Kastamonu'da başlatılışının yıldönümü imiş.. TRT-İnt.'de, o münasebetle, 25 Ağust. saat 22.30 sularında yayınlanan bir proğramda, İnkılab Tarihi Enst. Başk. Prof. Ünsal Yavuz, ?o yıl, (Kerkük ve Süleymaniye'yi de içine alan) Musul eyaleti kaybedildiği halde, M. Kemal'in, şapka mes'elesine Musul Mes'elesi?nden daha fazla önem verdiğini göstermek için, Şapka Devrimiyle meşgul olduğunu” övgülerle öyle bir anlatıyordu ki!!. Allah'ım, Sen aklımızı koru..” 


NE KADAR ZAMANIMIZ VAR! 
Nuh Gönültaş -Pazar, 02 Eylül 2007 


Pensilvanya ziyaretim sırasında Hocaefendi'ye "ölüm korkusu hakkında" sormuştum. 
"Neredeyse her insan bu korkuyu yaşıyor, nedendir?" demiştim. 


Cevap çok kısa ve net oldu: Bu korkuyu taşıyanların, Allah ile olan irtibatlarını gözden geçirmeleri gerekiyordu! Elbette her sarsıntı her felaket ölümü hatırlatıyor. Depremle yaşamaya çalışmak gerçekte unutmanın hem ne büyük bir nimet ve aynı zamanda ne büyük bir gaflet olduğunu yaşatarak öğretiyor. Fanilerin kesin olarak bilebildiği tek şey olan ölüm üzerine düşünmeye Zorluyor insanı. İnsanın bir depremde ölme ihtimali, ölüm ihtimalleri içinde belki de en zayıf olanlarından. 


Ama yer sallanınca ölüm endişesi neredeyse bütün benliğini kaplıyor insanın. Fena halde korkutuyor. Oysa ölümün bin bir türü, bin bir şekli var. Aslında "no way out" yani. Kaçış, çıkış yok! 


Depremde veya herhangi bir sebeple ölmek arasında nasıl bir fark olabilir ki? Ölümü öldürmek mümkün değil ki! Leo Tolstoy. Şu satırlar ona ait: "Uzun bir hayat insanın iyimserliğini yok eder. İyisi vücudu eskitip yaşlandırmadan, hayaller yıkılmadan, gençliğin mutluluğu içinde ölmek, bir ışık seli içinde gitmektir." 


Bir tür "Hızlı yaşa genç öl, cesedin yakışıklı olsun" felsefesi. "Nasıl Öldüler" kitabının yazarı Malcom Forbes "Ne kadar zamanımız olduğunu hepsi tükenmeden bilemeyiz" der: "Dünyaya geliş biçimimiz hep birbirine benzeyen alışılmış bir olaydır. Ama dünyadan gidiş biçimimiz son derece kişiye özeldir." 


Yaşıyorken, dünyadan ayrıldıktan sonra geriye bıraktıklarımız için endişe etmek, gözü arkada gitmek, tabii ki pek mantıklı değil. Ölüm de öyle zaten. Akıl, mantıklı bir açıklama getiremiyor. Fakat vahiy penceresinden bakınca ölüm ve insandaki ebedi yaşama duygusu için tünelin ucundan bir nur görünüyor: "İnsanın evi ve menzili olan dünya ile alâkası pek şiddetli. Halbuki bu dünya üzerindeki herkes fanidir. "Baki kalan ise Celal ve İkram Sahibi olan Rabbinin zatıdır" ayeti, benim şu evimin harap olacağını ve bu yıkılmaya mahkum evin sakinleri olan sevgililerimizin zeval bulacağını ilan ediyor... İlahi! Ben ve bütün canlılar, kendisinden kaçış olmayan ölüm ve ayrılıktan şiddetli bir korku ile korkuyoruz. Ve benim devamı olmayan hayat ve ömre karşı şiddetli bir muhabbetim var. Halbuki ecellerle bizim cisimlerimize hücum eden ölümün sür'ati, ne bende ne de bir başkasında dünyevi emellerden 


hiçbir emel bırakmaksızın hepsini kesip atıyor ve hiç lezzet bırakmaksızın hepsini tahrip ediyor. Ey kendisine sıkıca sarılanların, teveccüh edenlerin ve kendisini tanıyan ve sevenlerin hayatını idame eden ve ölümü onlar için bir tür teceddüd-ü hayat ve tebdil-i mekan hükmüne getiren zat! İşte o zaman "Haberiniz olsun ki Allah dostları için ne bir korku vardır, ne de onlar mahzun olacaklardır." sırrıyla ölüm ne bir hüzün, ne de elem sebebi olur." 


ZENCİLİK 
Prof. Mümtaz'er Türköne- Perşembe, 23 Mart 2006 


Muhafazakarlık Batı'da “beyaz”ların ideolojisidir. Bizde ise malüm, bu ideoloji zenciler tarafından benimseniyor. Sol partilerin zencilerin temsili konusunda, hiç olmazsa AK Parti'ye rakip olabilmeleri durumunda siyasi dengeler sağlıklı bir zemine oturmaya başlayacak. 


Sol düşünce geriledikten sonra sınıf analizi yapmak ve siyasi kimlikleri bu analizlere dayandırmak muhafazakârların tekeline geçti. 


Başbakan'ın “Zencilik” referansı, muhafazakâr bir lider tarafından yapılan bir sınıf analizi anlamına geliyor. Yine de bir çarpıklık var: AK Parti zencileri temsil ediyor; ama kendi kadroları zencilerden oluşmuyor. 


Sınıf ayırımları, bizim tarihimizde diğer toplumlardaki gibi keskin biçimde hiç var olmamıştır. Statüye veya ekonomik konuma göre yapılan yumuşak ayrımların arkasında birbirini tamamlayan bazı kurallar ve gelenekler bulunmaktadır. Bunların başında soya dayalı asaletin ve kandan güç alan aristokrasinin gelişmemesi yer almaktadır. Aristokrasi, siyasi gücünü feodalizmden almaktadır; bizdeki merkezi devlet ise Osmanlı hanedanı dışında bir sülaleye, soyluluk iddiasında bulunma hakkı vermemiştir. Toplumumuzda dikey mobilite (en aşağıdan en yukarıya tırmanabilmek için fırsatlar ve şanslar) her zaman açık olmuştur. 
Köyünden kalkıp İstanbul'a gelen bir gencin sadrazam olma şansı mevcuttur; nitekim çok sayıda örneği de vardır. Devşirme sistemi, bu yönüyle ücra bir köyde dünyaya gelmiş birini devletin zirvelerine taşırken; iktidarın tekliğine rakip olmaması için geniş bir sülaleye sahip olanlara yükselme şansı tanınmamıştır. “Müsadere”, bu şekilde zirveye tırmanan birini ve ailesini başlangıçtaki yoksulluğa geri döndüren, böylelikle aristokrasinin önünü kesen bir uygulamadır. Diğer yandan toplumdaki tabakalaşma inançlara göre yapıldığı için, zengin bir Ermeni banker her zaman kural olarak hamallık yapan Müslüman'ın gerisinde kalmıştır. 
Bütün bunlar bir araya gelince devletin zirvesi hep zencilerin uhdesinde bulunmuştur. 


“Müsadere”nin kaldırılması ile, 19. yüzyılda yerli bir aristokrasi yavaş yavaş gelişmeye başlamıştır. Ancak yine de devletin zirvesi kural olarak yetenekli gençlere açık tutulmuştur. 
Birçok benzerinin yanında, Tanzimat dönemine damgasını vuran diktatör sadrazamlardan Mehmet Emin Âli Paşa'nın, bir kapıcının oğlu olduğunu hatırlatalım. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren sayısı artmaya başlayan paşazadelerin ve damat paşaların sonunu da Cumhuriyet getirmiştir. “Dikey mobilite” konusunda Cumhuriyet'in başarısını teslim etmek gerekir. Fakir ve yetenekli gençlerin önünü açmak için, eğitim kanalları açık tutulmuştur. 
Statü devlet hizmetinde kazanılmaktadır; bunun yolu da eğitimdir. Devlet parasız yatılı okulları, uzun yıllar bu fonksiyonu üstlenmiştir. Tek parti döneminin sonlarında toplumu modernleştirmek amacıyla yaygınlaştırılan köy enstitüleri de aynı amaca hizmet etmiştir. 
Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca, akışkanlığı sağlayan en kritik okullar imam hatipler olmuştur. Başka şekilde eğitim imkanı bulamayacak olan yetenekli çocuklar, halk tarafından 


yapılan ve sahiplenilen okul binalarında, bütün ihtiyaçları karşılanarak yukarılara tırmanmıştır. 


Kapitalizmin gelişmesi, elbette servete dayalı bir kapitalist sınıf yaratmıştır. Ancak büyük şirketler için gerekli olan profesyonellik, “aptal zenginler”in yanında yetenekli zencilerin önünü açmaya devam etmiştir. 


Bu tablonun benzeri Batı'da bulunmaz. Keskin ayrımlar ve aristokrasi gelenekleri aşağı ve yukarı sınıflar arasında hayatın her alanına yansıyan kurallar ve kurumlar oluşturmuştur. 
Okullar farklıdır, sporlar farklıdır, meslekler farklıdır ve zevkler farklıdır. Farklı sınıflar bir araya geldikleri zaman herkes haddini bilmektedir. 


Buna karşılık bizdeki zencilik bir nesilde yok olmaktadır. Yoktan başlayıp, dişiyle, tırnağıyla zirveye tırmanan servet ve statü sahibi olanların çocukları beyaz renkte dünyaya gelmektedir. 
Zenginlik ve statü çocuklara miras yoluyla aktarılırken, artık gerilerde kalmış yoksulluğun ve zenci niteliklerin bir anlamı ve karşılığı kalmamaktadır. 


Muhafazakarlık Batı'da “beyaz”ların ideolojisidir. Bizde ise malüm, bu ideoloji zenciler tarafından benimseniyor. Sol partilerin zencilerin temsili konusunda, hiç olmazsa AK Parti'ye rakip olabilmeleri durumunda siyasi dengeler sağlıklı bir zemine oturmaya başlayacak. AK Parti'ye oy verenlerin zenciler oldukları doğru, ama AK Parti zenci niteliklerini kaybedeli uzun bir zaman oldu. AK Parti'den yansıyanlar bir kuşak içinde, şehri muhasara ederek düşüren bedevilerin hadarileşmeye başladıklarını, yani bedevilere has niteliklerini kaybettiklerini anlatıyor. 


Zaman Gazetesi 


MAX WEBER - İSLAMİ CALVİNİSTLER 


M. Şükrü Hanioğlu-Zaman Gazetesi-Perşembe, 02 Şubat 2006 


İslâmi Calvinistler tartışması temelde muhafazakâr İslâmi bir çevrede ciddi bir zihniyet dönüşümü gerçekleşmeden iktisadi girişimciliğin mümkün olmadığı varsayımına dayanmaktadır. Bunun tartışılması dahi toplumumuzun derinlerine işlemiş “Müslümanların iktisadi hayata ilgi duymadıkları” benzeri tekrarlana tekrarlana dogma haline getirilmiş tezlerin ne denli etkili olduğunu göstermektedir... 


Kendi toplumsal ve kültürel meselelerini, hattâ tarihini, ancak Batı merkezli parametrelerle tartışabilen Türk entelektüelleri söz konusu alanlara “Sened-i İttifak, Türk Magna Carta'sıdır” ya da “Kur'an, Müslümanların İncil'idir” benzeri kavramsallaştırmalarla yaklaşmakta, bu nedenle de abesle iştigâl ifadesiyle tarif edilebilecek tahliller yapmaktadırlar. Son günlerde gündemimizi işgal eden “İslâmi Calvinistler” tartışması da bunun ilginç misâllerden birisini teşkil etmektedir. Yukarıda verdiğimiz misâller yardımıyla tekrar belirtmek gerekirse karşı karşıya bulunduğumuz mesele değişik siyasi yapılardaki merkez-çevre münasebetlerinin ya da farklı dinlerin hükümlerinin mukayese edilmesinin ötesinde (bunun ne denli anlamlı olduğunu izaha gerek yoktur) kendi kültürümüze ait bir tartışmanın ancak “özünden soyutlama” hattâ “ötekileştirme” vasıtasıyla yapılabilmesidir. 


European Stability Initiative tarafından hazırlanan “İslâmi Calvinistler: Orta Anadolu'da Değişim ve Muhafazakârlık” başlıklı ve konuya “önde gelen Kayserili işadamlarının pek 


çoğunun iktisadi muvaffakiyetlerini kendilerinin Protestan iş ahlâkına bağladıkları” benzeri, en azından, şüpheyle karşılanması gerekli bir tespitle giren rapor da “Orta Anadolu'da başarılı iktisadi girişimcilik” gibi “inanılması güç” bir gelişmeyi bir türlü kendi parametreleriyle açıklayamayan Türk entelektüel dünyasına kuramsal çerçeve tesisi imkânı sağlayan bir “ötekileştirme” aracı sunmuştur. Bu alanda yaratılan çerçeveye Max Weber'in 1904 yılında yayınlanan ünlü Protestan Ahlâkı ve Kapitalizm Ruhu adlı çalışmasındaki temel tezin İslâm ve Türk toplumlarına uyarlanmasıyla ulaşıldığı şüphesizdir. Bu ise gerek Weber'in tezinin yanlış anlaşılması ve gerekse de ona bir asrı aşan bir süre içinde getirilen eleştirilerden tamamen bihaber olunmasının ötesinde kendi toplumuna, kültürüne bütünüyle yabancılaşmış, onun değerlerini ancak “ötekileştirme” yoluyla anlamaya gayret eden bir entelektüel tabakanın varlığını ortaya koymaktadır. 


Weber ve “Protestan Ahlâkı” tezi 


Weber'in Calvinizm ile kapitalist girişimcilik ruhu arasında kurmaya gayret ettiği sebepsonuç ilişkisi ele alınırken her şeyden önce bunun basit, mekanik bir sürece işaret etmediğine değinmek gerekir. Weber bu hususun altını sarahatle çizerek bir iktisadi sistem olarak kapitalizmin bizatihi reformasyonun ürünü olduğunu iddia etmek gibi mekanik bir yaklaşımının olmadığını ve meseleyi Marx'ın tek yanlı maddeci belirleyiciliği benzeri tekil bir “ahlâkiliğe” indirgemeyi amaçlamadığını belirtmiştir. Dolayısıyla Weber'e dayanarak bizatihi bir ahlâki yaklaşımın belirli bir iktisadi davranış biçimini doğuracağını ya da bu davranış biçiminin ancak belirli ahlâk anlayışının hakim olduğu toplumlarda gelişebileceğini iddia edebilmek mümkün değildir. 


Bunun da ötesinde Lujo Bretano ve bilhassa Richard Tawney?in bu alanda yeni ufuklar açan çalışmaları Weber'in tezinin çok ciddi zaaflarla malül olduğunu, tarihi gelişmeleri kendi döneminin gerçekliklerinden geriye giderek yanlış yorumladığını ortaya koymuşlardır. 
Tawney “kapitalist ruhun tarih kadar eski” olduğunu ve Calvinizm'in bu alanda en fazla bir ivme sağlamış olabileceğini ileri sürerken; Bretano, Rönesans ve Machiavelli'nin ortaçağ, ahlâki kayıtlarının kırılması alanında en azından Calvinizm kadar etkili olduklarını ortaya koymuştur. Weber'in tezinin yayınlanmasından itibaren çeyrek asır içinde ortaya konan bu eleştiriler sonrasında konuyu ele alan tarihçiler ise daha ciddi çelişkileri dile getirmişlerdir. 
Meselâ Herbert Luethy, Cenevre'de faiz uygulamasına Calvinizm'in doğuşundan bir buçuk asır önce Katolik Psikopos Fabri tarafından cevaz verildiğini tespit ederek Weber tezine ciddi bir darbe vurmuş; Andre Biğler, öğretisinin en ince ayrıntılarına inerek, Calvin'in gerçekte kapitalizmin önde gelen muhaliflerinden biri olduğunu ispatlamıştır. Weber tezinin aksine Calvin de Luther, Zwingli ve diğer tüm reformcular gibi iktisadi alanda Aziz Augustine ve benzeri kilise liderlerine kadar götürülebilen Katolik tezlerini aynen benimsiyordu. 


Bunların da ötesinde Weber tezinin en büyük zaafı yarattığı sebep-sonuç ilişkisinin tarihi gelişime uymamasıdır. Unutmamak gerekir ki kapitalizm Calvinizm'e sonuna kadar bağlı kalan Hollanda kasabalarında değil Arminizm'i benimseten Amsterdam'da ve günümüzde bile bu geleneğin en saf haline sarılmayı iftihar vesilesi sayan İskoçya dağ kasabalarında değil Glasgow'da gelişmiştir. Aynı şekilde, Katolik Flanders, Avrupa kapitalizminin önde gelen merkezlerinden birisi haline gelirken, bâzı şehirler istisna edilirse, Presbiteryen İskoçya ciddi bir iktisadi gelişmeye sahne olmamıştır. Diğer bir ifadeyle, Protestan tarihini Cenevre cemaati, Püritanizm, Metodizm, Baptist kiliseler gibi seçme misâllerle yaratılan bir süreç olarak ele alarak üç asır içinde Amerikan kapitalizminin nasıl doğduğunu açıklayabilmek ve Benjamin Franklin?e ulaşan bir ruhtan bahsedebilmek mümkün değildir. Weber'in on 


dokuzuncu yüzyıldaki Calvinizm'i, bir anlamda, Hıristiyan sosyalizmi diyebileceğimiz bir fikri zemine oturan erken Calvinist cemaatlerle fazla bir benzerlik taşımamaktaydı. 


Bu anlamda Weber, Calvinizm'in nasıl olup da süreç içerisinde bir Hıristiyan hümanizmine dönüştüğünü de açıklayamamaktadır. Bunun dışında Calvinizm'in, Westphalia Anlaşması sonrasındaki tarih diliminde tüm dünyada sürekli biçimde gerileyen bir hareket olduğunu da unutmamak gerekir. Nitekim yirminci asır ortalarına gelindiğinde Güney Afrika'da Afrikaan konuşan beyazlar istisnâ edilirse toplumsal gücü olan bir Calvinizm?'den bahsebilmek de mümkün değildir. Calvinizm'in neden değişik mekânlarda farklı etkiler doğurduğunu izah etmeden onun ikitisadi belirleyiciliğe sahip bir ahlâkilik taşıdığını savunabilmek mümkün olamamaktadır. Bu nedenledir ki günümüzde Weber tezini savunanlar dahi bu tezin aslında kendisine bir zamanlar atfedilen mekanik açıklayıcılığa sahip olmadığını, bize ancak kapitalist iktisadi ilişkinin doğuşunu açıklama alanında yapılacak ayrıntılı bir tahlilde diğer unsurları takviye edebilecek bir araç sunduğunu ileri sürmektedirler. 


Weber tezi ve İslâm... 


Weber'in kapitalist girişimcilik ruhu ile ahlâk arasındaki ilişkiyi ele alan tezi temelde Calvinist cemaatlerde görüldüğü iddia edilen bir yaklaşımın Lutheran ve Katolik toplumlarda gelişemediğini savunuyordu. Başka bir deyişle Weber'in karşı kutupları Calvinist cemaatler ile Lutheran ve Katolik topluluklardı. Weber, İslâmiyet'in neden kapitalizme müsait bir zemin hazırlayamadığı konusuna ise ağırlıklı olarak Din Sosyolojisi çalışmasında değinmekte ve bu alanda dört temel neden ileri sürmektedir. Bunlar İslâmiyet'in gerçek anlamda “gufran” temeline dayanmaması, feodal ahlâkı nedeniyle bağımsız şehirler yaratamaması, kadı tarafından dağıtılan İslâmi adaletin vakaya bağlı olarak değişen standart olmayan bir karakter taşıması ve İslâm şeriatının elastiki karakteri nedeniyle kapitalizmin temel şartı olan sistemli bir hukuk geleneği tesis edememesi ve İslâmi toplumların, “Sultanizm” olarak tanımlanan patrimonyal idarecinin karakuşi kararlarıyla yönetilmesidir. 


Weber'in birinci tezi yani İslâmiyet'in “gufran” temeline dayanmaması nedeniyle “çalışmanın” mağfiret temin edecek bir değer olarak ahlâkın merkezine oturtulamadığı ve bu nedenle de kapitalist gelişime zemin hazırlayamadığı iddiasının gerçeğe ne denli uzak olduğunu anlamak için temel İslâmi kaynaklara bakmak herhalde yeterlidir. Gene İslâmiyet'in özde şehirli karakter taşıması ikinci tezin savunulmasını imkânsız kılmaktadır. Hukuk konusundaki eleştirinin gelenek yaratılamaması kısmına katılmak zorsa da uygulamada, meselâ on sekizinci asır sonrası Osmanlı kadısının bağımsızlığını kaybetme sürecinde görüldüğü gibi, standartlıktan uzaklaşma eğilimlerinin ortaya çıkması kabul edilebilir. 
Weber'in “Sultanizm” kavramı ise gerçekte hiç var olmamış bir ideal tiptir. Ama Weber'in yaklaşımının temel varsayımı İslâmiyet'in bizatihi kapitalist iktisada geçişe engel olduğu tezidir. Bu anlamda Weber, Osmanlı/Türk Garbcılığı'nın ve İslâmi modernleşmenin Reşid Rıza'ya kadar uzanan liderlerinin, Guizot kanalıyla benimsedikleri, Batı toplumlarının toplumsal gelişiminin Protestan Reformu'nun neticesi olduğu tezine destek veren bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Bu zaviyeden bakıldığında, İkinci Meşrutiyet Garbcılığı'ndan günümüze “İslâmi Reformasyon”un toplumsal gelişmenin mutlak şartı olarak ileri sürülmesinin tesadüfi olmadığını belirtmek pek de zor değildir. 


Weber tezi, merhum Sabri Ülgener'in İktisadi İnhitat Dünyamızın Ahlâk ve Zihniyet Meseleleri başlıklı çalışması aracılığıyla Türk toplumunda ciddi biçimde tartışılmıştır. 
Kelimenin gerçek anlamıyla âlim ve aileden aldığı kültür nedeniyle menâkıbnâmelerden divanlara, nasihatnâmelerden fütüvvetnâmelere uzanan bir literatürün satır aralarında verdiği 


mesajları yorumlayabilecek birikime sahip olan Ülgener, Weber tezini Osmanlı çöküş dönemine uygulamış ve döneme hakim olan “ortaçağ ahlâkı”nın kapitalizme geçişi engellediği neticesine ulaşmıştı. Ülgener'i Weber tezinin, Bretano ve Tawney tarafından ortaya konulan sorunlarına pek de rağbet etmeyerek iktisadi davranış ile ahlâk arasında fazla mekanik bir münasebet tesis etmesi nedeniyle eleştirmek mümkündür. Bunun yanı sıra fikir dünyasına hakim yaklaşımların güncel iktisadi pratiğe ya da devlet siyasetlerine aynen yansıdığını varsayması nedeniyle Ülgener tezinin entelektüel tarihten iktisadi gerçekliğe fazlaca mekanik bir geçiş yaptığını savunmak da anlamlıdır. İlginçtir ki, Ülgener'in ulaştığı neticenin basitleştirilmiş hali, Türk düşünce hayatına, gerçekten entelektüel tarih şaheseri olan bir eserin ördüğü ince danteladan çok daha fazla tesir etmiştir. Bu ise bir asra yaklaşan bir süredir toplumumuzda revaç bulan, İslâm toplumlarının iktisadi gelişmesinin de önünde zihniyet engelleri bulunduğu ve bunların ancak dini reformasyonla aşılabileceği varsayımıdır. 
Halbuki bu Ülgener'in vermediği bir mesajdır. Ülgener “çözülme devri” adını verdiği belirli bir dönemin ahlâk anlayışının iktisadi tavırlar üzerinde ne denli etkili olduğunu ortaya koymaya çalışmış ve bunun öncesi ya da sonrası konusunda kapsayıcı hükümler vermekten imtina etmiştir. Diğer bir ifadeyle meseleye bizatihi Müslümanlık-iktisadi davranış kalıpları ilişkisi bağlamında yaklaşmayan Ülgener ne dini reform gerekliliğine işaret etmiş, ne de tasvir ettiği ahlâk anlayışının günümüze değin değişmeden uzandığını savunmuştur. Ama Weber gibi onun tezlerini Osmanlı/Türk toplumunun belirli bir dönemine uygulamaya çalışan Ülgener'in ana mesajı da toplumumuzda dini reform olmaksızın, her türlü ilerleme gibi, iktisadi gelişmenin mümkün olamayacağı tarzında yorumlanmıştır. 


Weber tezi, dinde reform fikri ve Türk toplumu 


Bu nedenle İslâmi Calvinistler tartışmasının camide başını örtmeden namaz kılan kadınlar konulu haberlerle bir arada ele alınması bir tesadüf olarak kabul edilmemelidir. Her iki konuya da, bilinçli ya da bilinçsiz, temelde İslâmiyet'in modernliğin ortaya koyduğu sorunlara kendiliğinden cevap verebilmesinin imkânsız olduğu ve ancak Hıristiyan reformasyonuna benzer bir değişim yaşaması halinde bu konuda başarı sağlayabileceği fikri arka plânında yaklaşılmaktadır. Bu yaklaşım ne Hıristiyan reformasyonunun modemnliğe cevap vermek gibi bir iddiasının olmadığını, Calvinist ya da Lutheran öğretilerin temel kaynaklardan asla ayrılmama yaklaşımı nedeniyle değişime aslında Katoliklik'ten daha katı biçimde karşı çıktıklarını anlayabilmekte ve ne de İslâmiyet'in ve Osmanlı/Türk toplumunun bir asırdır modemliğe gelenekten ayrılmadan verdiği cevapları kavrayabilmektedir. 


Ancak ötekileştirmek yoluyla anlayabildiği bir kültürü ve değerleri modernleşmenin engeli hattâ karşı tezi olarak gören bu yaklaşım, bir anlamda, İslâmiyet'in modernliğe cevap vermeye çalışması yerine modernliğin İslâmileştirilmesinin gerekliliğini savunmaktadır. Bu bizatihi eleştirilmesi gereken, ciddi anlamda toplumsal çatışma yaratma potansiyeline sahip bir tavır değildir. Mesele, İkinci Meşrutiyet Garbcılığı'ndan beri bu yaklaşımın ortodokslaştırılarak toplumun geneline benimsetilmek istenmesidir. Her toplumda genelin dışına çıkan, dogmayı dilediğince yorumlayan marjinal bireyler ya da topluluklar mevcuttur. 
Bunların ortodoksluk dışına çıkmaları nedeniyle bastırılmaları da pek tabii arzu edilen bir yaklaşım değildir. Ancak böylesi marjinalizmlerin, modernleşmeye en fazla uyum sağlama iddiasıyla, toplumun genelinde kabul edilmesi zorunlu bir ortodoksluk haline getirilmeye çalışılmasının çatışma potansiyeli taşıdığı unutulmamalıdır. 


Bu marjinalizm bugün kimsenin hatırlamadığı Kılıçzâde Hakkı Bey'in ibadetini cuma günü camiye gitmek yerine poligonlarda nişan talimi yaparak eda eden yeni Müslüman tipiyle ortaya konulan, maddeciliği İslâmileştiren yaklaşımından; Kavm-i Cedidci Ubeydullah 


Efgani'nin, İslâm'ın şartlarını değiştirerek Müslüman Anglikanizm'i yaratmayı amaçlayan gayretine varıncaya kadar değişik biçimlerde ortaya konulmuştur. Cumhuriyet'in İslâm projesinin tüm gayretlere rağmen marjinallik kabuğunu kıramamasının nedeni de modemlikle geleneği bağdaştırmayı değil, tekil olduğu varsayılan ve giyim ve benzeri düzeylerde tanımlanan bir modernliğin değerleriyle İslâmi geleneği yeniden inşa etmeye çalışmış olmasıdır. Bunun fikri zemini ise geleneğin modernliğe kendi kalıplarının dışına çıkmadan cevap veremeyeceği ve modemliğin ancak geleneği tasfiye ederek ya da onu bütünüyle başkalaştırarak içselleştirilebileceği düşüncesine dayanmaktadır. 


İslâmi Calvinistler tartışması bu nedenle temelde muhafazakâr İslâmi bir çevrede ciddi bir zihniyet dönüşümü gerçekleşmeden iktisadi girişimciliğin mümkün olmadığı varsayımına dayanmaktadır. Bunun tartışılması dahi toplumumuzun derinlerine işlemiş “Müslümanların iktisadi hayata ilgi duymadıkları” benzeri tekrarlana tekrarlana dogma haline getirilmiş tezlerin ne denli etkili olduğunu göstermektedir. Halbuki yakın dönem tarihimiz bu tezin ne en popüler anlatımını Ahmed Midhat Efendi'nin Sevda-yı Sây ü Amel (1879) risâlesinde bulduğu fikri alanda ve ne de 1913 Teşvik-i Sanayi” Kanunu ve bilhassa 1915'te bu kanunda yapılan değişiklik sonrasında Türk ve Müslüman girişimcilerin ve onlar tarafından kurulan anonim şirketlerin sayılarının hızla artması misâlinde görülebileceği gibi uygulamada doğrulanmadığını göstermektedir. 


Bu tartışma aynı zamanda Türk entelektüel çevrelerinin fikri sığlığını ve mekanik sebepsonuç ilişkileri ötesine geçebilen kavramsallaştırmalara ne denli yabancı olduklarını göstermektedir. Weber tezinin âdeta bir tabiat kanunu olarak ele alınması, onun en hararetli savunucularının bile dile getirmedikleri bir sebep-sonuç ilişkisini ortaya koyduğunun varsayılması ancak bu sığlıkla açıklanabilir. Aslında “İslâmi Calvinistler” benzeri bir ötekileştirmeye en ziyade uyan Vahhabilerin varsayılan iktisadi ruhtan oldukça uzak olmaları bile böylesi bir tartışmanın ne denli anlamsız olduğunu ortaya koyabilirdi. Hattâ buna bile gerek kalmadan daha ikinci sahifesinde Orta Anadolu'nun “Doğu Asya kaplan ekonomileri mucizesini hatırlatan” bir karakter arz ettiğini ileri sürerek temel teziyle çelişen bir rapora yabancı dilde yazıldığı için ehemmiyet atfetmemek belki de en doğrusu olurdu. Ama bunu literatüre “yeşil sermaye” benzeri kavramlar kazandırmış bir birikimden beklemek belki de fazla anlamlı değildir. 


KİM DEMİŞ İSLAM BÜYÜK BİR MEDENİYET DEĞİL DİYE 


Fuat Sezgin- Cumartesi, 30 Temmuz 2005- Prof. Dr. Fuat Sezgin: Goethe Üniversitesi Arap-İslam Tarihi Enstitüsü Direktörü-Bu makale Zaman Gazetesinden alıntılanmıştır. 


Modem bilimler tarihinin üç yüzyıllık kadar bir geçmişi var. Avrupalıların on yedinci yüzyıldan itibaren kendilerini İslâm dünyasından üstün görmeye, hatta bu kültür dünyasını unutmaya başladıkları bir sırada, bilimler tarihinin başlayan yapıcı büyük bir çağı anlamında Rönesans (yeniden doğuş) diye bir adlandırma ortaya çıktı. 


Bu terimin taşıdığı anlama göre Avrupa'da 13. hatta 12. yüzyıldan itibaren belirmeye başlayan ilmi kalkınma doğrudan doğruya Yunan bilimlerinin Latinceye tercümesi, benimsenmesi ve etkisi diye değerlendiriliyordu. Bu anlam, birçok bilim tarihçisi tarafından tarihi gerçeklere aykırı olduğunun gösterilmiş bulunmasına rağmen Batı dünyasında, hatta onun dümen suyunda kalan İslâm dünyasında hakim bulunuyor. Benim kuşağım ilkokulda ve lisede Rönesans görüşünü sarsılmaz bir gerçek olarak Batı dillerinden alınan ders kitaplarından öğreniyordu. 


1943 yılında İstanbul Üniversitesi'nde şarkiyat tahsiline başladığımda, dünyanın, geçmişte ve 
bugün için en büyük şarkiyatçısı olarak tanınan Hellmut Ritter'in öğrencisi olmak şans ve nimetine kavuştum. O bana, fazla tembel bir öğrenci olmadığıma inanınca, doğal bilimlerle, özellikle matematik ile ilgilenmemi, modern matematiğin temelinde İslâm bilginlerinin kitaplarının bulunduğunu söyledi, misal olarak el-Hârezmi, İbnü Yünis, İbnü'l-Heytem ve el-Birüni'nin adını andı. Onların Batı dünyasında tanınan en büyük bilginler seviyesinde olduğunu söyledi. O gün eve gittim, çok zor, uykusuz bir gece geçirdim. Bir taraftan genç hafızamda eve götürdüğüm dört isimden başka çok şey bilmek aşkı, öbür taraftan, ilkokula başladığım ilk haftalarda süslü püslü hanım öğretmenimden duyduğum söz: “İslâm bilginlerinin, dünyanın bir öküzün boynuzu üzerine oturduğuna inandıkları”. Sabahın olmasını, hocama çok çok şeyler sorma saadetine kavuşma anını sabırsızlıkla bekledim. 


Batı; İslâm medeniyetinin devamı... 


O günden bugüne kadar tam 61 yıl geçti. Bazı küçük sarsıntılar bir tarafa, bu geçen zaman zarfında sadece bir gerçeği öğrenmenin peşinde koştum: İslâm kültür dünyasının bilimler tarihindeki yeri nedir? Daha genç kuşakların Türkiye okullarında bizim kuşaklarımızdan Müslümanların bilimler tarihindeki yeri ile ilgili, ne kadar farklı olumlu veya olumsuz şeyler öğrendiklerini bilemiyorum. Ama bu hususta gözden kaçmayan bir gerçek var ki, o da genellikle Müslümanlar, bu arada Türkler İslâm kültür dünyasının bilimler tarihindeki yerini ya çok az biliyorlar, ya hiç bilmiyorlar veya elan bu kültür dünyasına karşı çok yanlış görüşler taşıyorlar. Batı dünyasının bugünkü üstün durumu birçok Müslüman'da özellikle Türklerde adeta bir aşağılık duygusu uyandırıyor. Ortada gözden kaçmayacak bir gerçek var ki, o da birçok Türk aydını, Batı dünyasına ulaşabilmenin çaresini Türk topluluğunu dinden kurtarmakta buluyor. 


Ben altmış yıllık çalışmam sırasında her gün biraz daha fazla İslâm uygarlığını tanımanın ve tanıtmanın Batı dünyasına ulaşma davası bakımından en sağlam, daha doğrusu tek yol olduğuna inandım. Bugünkü bilgime göre, -ki bunu gerçeğe oranla çok yoksul buluyorumgenç Batı uygarlığını İslâm uygarlığının değişik, coğrafi ve iktisadi şartlar altında gerçekleşen devamı olarak görüyorum. Bu anlamda İslâm bilimleri Yunan bilimlerinin bir devamı olarak gelişti. Diğer taraftan Yunan bilimlerinin temellerinin eski Mısır ve Babilonya bilimlerine dayandığını, bilimler tarihi yavaş yavaş ortaya koyuyor. Benim için bilimler tarihi bir bütündür. Bilim tarihçisinin ödevi bu bütünü meydana getiren parçaları gerçeğe uygun bir şekilde, hislerden, önyargılardan uzak, tam bir objektivite ile değerlendirmek ve tanıtmaktır. 


Bugünkü Batı bilimlerinin İslâm bilimlerinin bir devamı olduğu hususundaki görüşümü birçok Alman meslektaşlarıma, enstitümüzün müzesini ziyarete gelen misafirlerin bir kısmına ilettiğimde onlar bunu hemen hemen yadırgamadılar, sadece bana şu soruyu sordular: İslâm dünyasındaki bilimlerin böyle bir yüksek düzeye ulaşmış olması ile bağdaşamayacak bugünkü geriliği nasıl aydınlatırsınız? Şüphesiz bu soru sizin de kafanızı meşgul ediyor. Buna sözlerimin sonunda kısaca dokunacağım. 


Size sunmak istediğim basit tablonun seyrek çizgileri şunlar: Müslümanlar tarih sahnesine çıkışlarının ilk 20 yılı içinde önce Romalıların, daha sonra Bizanslıların elinde bulunan Suriye ve Mısır'daki kültür merkezlerini ele geçirdiler. Bununla Müslümanlara Yunan bilimlerinin ilk kapıları açılmış oldu. Takip eden üçüncü on yılda onların gemilere sahip olması, Kıbrıs'ı, Rodos'u işgal edip Sicilya sahillerine dayanmaları tarihin şaşırtıcı hadiseleri arasında bulunuyor. Bu her şeyden önce onların yeni vatandaşlarına -ister yeni dini kabul etmiş, ister etmemiş olsunlar- çok iyi muamele etmiş, hürmet ve tolerans göstermiş olmalarının ürünüydü. 


Müslümanların azınlık din mensuplarına karşı tanıdıkları tam hürriyet, kurdukları medeniyetin yapıcı prensiplerinden biri idi. Bizler Osmanlıların bu paha biçilmez prensibi iyi değerlendirmiş olmaları ile öğünebiliriz. Bu prensibin yüksek değeri ancak öbür kültür dünyalarıyla karşılaştırıldığında daha iyi anlaşılabilir. İslâm'ın ilk yüzyılında Yunancadan, Süryaniceden, Farsçadan ilk tercümeler yapıldı. Bunu yapanlar eski kültür merkezlerinin mensupları idi, destek ve arzu Emevi halifelerinden geliyordu. Müslümanlar dünyanın yuvarlak olduğu fikrini Yunanlılardan ve İranlılardan kuşkusuz kabullendiler. Daha ilk yüzyılda okuyup yazma ilgisi bir yaygın hastalık gibi bütün İslâm dünyasını etkiledi. Ben şahsen, aynı yüzyılın sonuna doğru gelişen okuyup yazanların sayısının o çağın hiçbir yeriyle ölçü kabul etmez bir düzeye ulaştığına inanıyorum. 


İslâm'ın 15. yıllarında Abbasi halifesi bazı Hint astronomlarını Bağdat'a davet etti. Onların beraberlerinde getirdikleri Siddhânta, ki Sanskritçenin çok hacimli, en çok gelişmiş astronomi ve matematik kitabı idi, Arapçaya tercüme edildi. Bu işi başaranlar eski İran ekolünün Müslüman mensupları idi. Bununla genç kültür dünyasında ilmi astronomi başlamış bulunuyordu. Yunanlıların tanımadığı sıfır sayısı ve Hintliler arasında gelişen trigonometrik elemanlar İslâm dünyasına girdi. Onlar sinüs manasına gelen jiva terimini ğib diye Arapçalaştırdılar. Bu sonradan yanlış olarak Latinceye cep manasına sinüs diye tercüme edildi. İlerleme büyük bir hızla gelişiyordu. İkinci yüzyılın sonuna kadar Batlamyos'un zor ve hacimli Elmajest adlı astronomi kitabı, Öklid'in geometrisi ve daha pek çok kitap Arapçaya tercüme edilmiş bulunuyordu, hatta şerh ve tenkit işine başlanmıştı. Kısacası ikinci yüzyılın üçüncü yüzyıla dönümü ilmin birçok alanında alma ve benimseme (resepsyon ve asimilasyon) çağı yaratıcılık safhasının eşiğine dayanmıştı. Abbasi devlet adamlarının, Hint dinlerini araştırmak maksadıyla ikinci yüzyılın sonlarına doğru Hindistan'a araştırıcı gönderdiğini düşünürsek, ilmi hareketin ne büyük bir süratle geliştiğini kolayca anlamış oluruz. Daha ikinci yüzyıl yani milâdın 8. yüzyılının sonuna doğru Yunanlılardan alınan atomizmin büyük gelişmeler kazandığını söylemek isterim. Bunun İslâm dünyasındaki gelişmesinin, Avrupa'da 
20. yüzyılın ilk yarısındaki düzeyde olduğunu şarkiyatçılardan biri ileri sürüyor. 


Bilimin temelini Müslümanlar attı 


Aynı yüzyıl, tüm bilimler tarihinin en büyük şahsiyetlerinden birinin ortaya çıkışına şahit oldu. Bu Câbir ibnü Heyyân idi. O, Yunanlılarla daha sonraları doğu Akdeniz çevresi kültür merkezlerindeki gelişmeleri değerlendirerek kimyayı kantitatif ve kalitatif prensiplere dayanan bir bilim olarak kurdu. Bu bilimi -İslâm dünyasındaki bazı küçük katkılar bir tarafa- daha yeni bir düzeye kavuşmak için 900 ila 1000 yıl bekledi. Kimya ile başlayan bu büyük bilgin zamanla hemen hemen bütün doğal bilimlerle uğraştı. Câbir büyük bir doğa bilgini olarak gelişti. O, Allah'ın insana verdiği kabiliyetin adeta sınırsız olduğuna inanıyordu. 
İnsanın kâinatın en son sır perdelerini yırtmaya muktedir olduğuna, canlı ve cansız varlıklar yaratabileceğine inanıyor, hiç olmazsa teorik olarak bunun mümkün bulunduğunu savunuyordu. Her şeyden önemli olanı bu problemin milâdın 8. yüzyılında İslâm dünyasında korkusuzca yazılabilmesiydi. O aynı zamanda 700 hayvansal ve diğer doğal sesleri kapsayan bir sistem kurmaya çalıştı. Fizik onda, doğada saklı olanı açığa çıkarma kanunu diye ifadesini buluyor, doğadaki her zerrenin, zerrelerin birbirlerine olan etkisinin, hatta bütün insani duyguların matematikman ölçülebileceğine inanıyordu. Bunu “Um al-mizân (ölçü ilmi)” diye adlandırıyordu. Câbir'in yaşadığı yüzyılda, bütün doğal bilimler bir tarafa, filoloji inanılmaz bir düzeye ulaşmıştı. Sibaveyh'in o çağda yazılmış çok hacimli sistematik gramer kitabının benzerine hangi kültür dünyasında rastlanacağını bilemiyorum. 


9. yüzyılın başlarında Halife el-Me'mün, Bağdat'ta Beytü'l-Hikmet adıyla bir akademi kurdu. 
Bu bilgin halifenin başkanlığında bir araya gelen Müslüman, Hıristiyan, Yahudi ve Sabii dinine mensup bilginler yeni tercümeler yapıyor, eski tercümeleri düzeltiyor ve ilmin çeşitli alanlarında araştırmalar yapıyorlardı. Halife el-Me'mün astronomide sağlam neticeler almak gayesiyle biri Bağdat'ta diğeri de Şam'da iki rasathane kurdurdu. Bunlar bilimler tarihinin tanıdığı ilk gözlemevleri idi. Çalışmalar çok zaman halifenin katılması ile oluyordu. Aynı halife astronom ve matematikçilerinden Ekvator'un uzunluğunu ölçmelerini istedi. Onlar bu işi hayranlıkla karşılanacak yüksek ilmi metotlarla sonuçlandırdılar. Onların ulaştığı değer bugün bildiğimiz uzunluktan ibarettir. Yaklaşık kırk bin kilometre. 


Halife el-Me'mün, 70 kadar bilgini bir dünya haritası yapmak ve bir coğrafya kitabı yazmakla ödevlendirdi. Tabiatıyla onlar her şeyden önce bilinen Marinos'un haritası ve Batlamyos'un coğrafyasına dayanmak zorunda idiler. Tabiatı ile bir kuşak boyunca başarabilecekleri doğrultmanın ve yeniliklerin bir sınırı vardı. Onların bundan 20 yıl önce Topkapı Sarayı'nda bulduğum dünya haritası coğrafya tarihi üzerindeki düşünceleri büyük çapta doğrultmaya zorluyor. Onu sadece Batlamyos'un adını taşıyan harita ile karşılaştırmak yeter. Meselâ el-Me'mun haritasında Atlas ve Hint okyanusları Batlamyos'taki içdeniz halinden kurtulmuş, karaları kuşatan gerçek şekli bulmuşlardı. 


19. yüzyılda çözülebilen gerçekler... 


Halife el-Me'mün zamanında üç cebir kitabı yazıldı. Bunlar Babilonya, Yunan ve Hintliler tarafından bilinen birinci ve ikinci dereceden denklemleri ilk defa ayrı bir bilim dalı olarak ortaya koyuyorlardı. Cebir alanında kaydedilen gelişmeleri birkaç cümle ile özetlemek istiyorum: İlk üç cebir kitabının ortaya çıkışından 50 yıl kadar sonra el-Mâhâni adındaki bilgin bir geometrik problemi üçüncü dereceden bir denkleme çevirdi, ama denklemi çözemedi. Üçüncü dereceden bir denklemin ilk çözümünü milâdın 950 yıllarında Ebü Ca'fer el-Hâzin adlı matematikçi ve astronom parabol konstrüksyonu kullanmak suretiyle başardı. 
11. yüzyılın ilk yarısında İbnü'l-Heytem bir optik problemini dördüncü dereceden bir denklemle çözdü. Küçük bir yanlışlıkla Latinceye çevrilen problem, Prohlema Alhazeni adı altında 13. yüzyıldan itibaren Avrupalı bilginleri altı yüzyıl kadar uğraştırdı. İbnü'l-Heytem'in çözümü ancak 19. yüzyılda kavranabildi. 


11. yüzyılın sonlarına doğru Ömer Hayyâm, çözüm yolları çoğalan üçüncü dereceden denklemleri bir sisteme bağlayan ilk kitabı yazdı. Hayyâm'ın kitabının Avrupa'ya ulaşmadığı sanılıyor, ama onunkine benzeyen denklem konstrüksyon ve çözümleri 17. yüzyılda Rene Descartes, Frans van Sehooten ve Edmund Halley'in kitaplarında karşımıza çıkıyor. Bu benzerlik sorununu geçen yüzyılın ilk yarısında ele alan matematik tarihçisi Johannes Tropfke, adı geçen Avrupalı bilginlerin 'Ömer Hayyâm'ın sonuçlarına kendi gayretleri ile ulaştıklarına inanıyor, öncellerinin kitabının Avrupa'da tanınmadığından aynı denklem ve çözümlerinin daha önce bilinmediğine hayıflanıyordu. O bir bakıma haklı, ama aynı sonuçların İslâm dünyasından Avrupa'ya başka vasıtalarla ulaşıp ulaşmadığı sorunu bugün için açık bulunuyor. 


15. yüzyılın ilk yarısında Giyâtüddin el-Kâşi dördüncü dereceden denklemlerin 70 tipini tanıyordu. Modern matematikle bu sayı 65'e indiriliyor. Bu denklem konusundan sonra milâdın 9. yüzyılına dönüyorum. Astronomide 9. yüzyılda Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü veya aksini ileri süren görüşlere rastlıyoruz. 19. yüzyılda Dünya'nın kendi etrafında döndüğü görüşünü savunanlar çoğaldı. 11. yüzyılda bu görüş bazı sebeplerle bırakıldı. 


9. yüzyılda rasat netice ve ölçülerinde çok büyük başarılar elde edildi. Meselâ Güneş'le Dünya'nın yıllık en uzak mesafe noktasının sabit olmayıp değiştiğini fark ettiler. 11. yüzyılda yörüngedeki ilerlemenin yıllık 12,09 saniye olduğunu sapladılar. Günümüzde bu değer 11,46 saniye olarak biliniyor. Bu, çok yüksek bir gözlem tekniği, araç ve matematiği gerektiren sonuç 17. yüzyılda Johann Kepler'e ulaşmıştı. O, bunun nasıl başarıldığını bilmek için bazı çağdaşları ile yazışıyordu. Kısaca söyleyeyim, el-Birüni bu hususta yılın dört bölümünde yapılan gözlemlerin sonuçlarını infinitezimal matematikle değerlendirmişti. 


Astronomi alanından bir misal daha: 10. yüzyılın ilk yarısında yerküresi ekseninin eğiminde bir değişikliğin olabileceğini düşünmeye başladılar. Bunu saptayabilmek için aynı yüzyılın ikinci yarısında eski Tahran'da özel bir rasathane kuruldu. Varılan sonuç şu: Dünyanın ekseni sürekli olarak azalıyor. Gök mekaniği 19. yüzyılda aynı sonucu doğruladı. İnfinitezimal matematiğe 9. yüzyılın ikinci yarısında yöneldiler. Arşimed'in bu konudaki gayreti onlara ulaşmamıştı. Ayrı yoldan giderek yüzyıllar boyu gerçekleşen bir gelişmenin en yüksek noktasını 15. yüzyılda Giyâtüddin el-Kâşi'de buluyoruz. O geometrik olan ve olmayan cisimlerin hacmini (oylumunu) ve yüzlerini ölçebiliyordu. 


SEKÜLER AHLAK MÜMKÜN MÜ? 
Akif Emre-Yeni Şafak Gazetesi- Cumartesi, 03 Haziran 2006 


Dinin yerine sekülerliği yerleştirmeye çalışan Türk seçkinleri ruhunu boşalttığı insanımıza bir şey verememiştir. Dinle irtibatı kesilmiş bir ahlak sisteminin mümkün olmadığı, hele hele seküler ahlak gibi ucube modelin, kurgusal bir toplum fantezisinden ibaret olduğunu anlamak için gelinen noktaya bakmak yeterli... 


Aylardır siyasette şiddet üzerine konuşuyor, siyasal kültürümüzün nasıl şiddet ürettiği üzerinde 'entellektüel iştahamız'ı tatmin edecek yazılar yazıyoruz. Oysa toplumun çok daha derinlerine işleyen, olanca acımasızlığı ile tezahürlerine şahit olmaya başladığımız şiddetin farkında değiliz. Simgeler üzerinden yürütülen siyaset uğruna heba edilen bir neslin ruhundaki boşluğun toplumsal dokumuzdaki fay hattını ortaya çıkaran bir depremle karşı karşıyayız. 


"Babamın işini bitirdin mi?" diye soran kız ve arkadaşının işlediği cinayet üzerine Türkiye'de sorumluluk, vicdan sahibi herkesin yeniden oturup düşünmesi gerekir. 16 yaşında bir kızın babasını, anne ve ablasını planlı bir cinayetle göz kırpmadan öldürmeyi göze alabilecek olmasının bireysel bir vahşet olmaktan farklı bir anlamı, derinlerdeki bir bunalımın habercisi olduğunu görmek lazım... Lise düzeyinde işlenen cinayetler, ilk okullara kadar inen uyuşturucu alışkanlığı gibi görünür planda hissedilenler aslında birer sonuç. 


Bu cinayetin ortaya çıkardığı toplumsal manzara, 'insan teki' üzerinde, onu anlamlandıracak 'değerler sistemi'nden hayat tarzına, kimlik sorunlarından ahlak bunalımına kadar insan oluşumuzu anlamlandıran temeller üzerinde yeniden düşünmek zorundayız. 


Çocuk yaşta insanların okul basıp arkadaşını öldürdüğü, en küçük tartışmada çeteleşen tarafların birbirine kurşun yağdırdığı, hayatın başlangıcında gençlerin hiçbir insanilikle bağdaşmayan tasarlanmış cinayetlere giriştiği bir nesille karşı karşıyayız... Her toplumda görülen suç türünden farklı olarak, kültürümüzde, toplumsal yapımızda karşılığı olmayan yeni bir durumun habercisi aslında olup bitenler. 


Her birinin işleniş tarzı bakımından insan havsalasının kavramakta zorlandığı bu cinayetlerin ortaya çıkardığı 'yeni insan tipi' üzerinde durmak zorundayız. Birer sonuç olarak önümüzde duran bu cinayetler, bu toprakların daha önce tanık olmadığı bir muhtevaya sahip. Hemen hepsinin daha çocuk yaşta veya gençlik dönemine yeni adım atmış insanların daha hayatı tanımadan vahşet denilecek derecede kan dökmesi, babasına bile kıyacak hale gelmesi sıradan bir cinayet olarak geçiştirilecek türden değil. 


Ortaya çıkan manzara, yeni insan tipi sadece göç, varoşlardaki kültürü, toplumsal uyumsuzluk gibi sosyolojik açıklamalara sığmayacak, yüzeysel bir sorun olarak geçiştirilemeyecek kadar derin bir bunalımın habercisi... Bununla toplumsal faktörleri küçümsediğim anlamı çıkarılmasın; ancak sorun çok daha derinlerde insan ve insanın varoluş sorunuyla iç içe olduğunu gösteriyor. Elbette, modernleşmenin doğasında var olan parçalayıcı etkisi, bireysellik adına atomize edişi hele bizim gibi toplumlarda ithal modemliğin postmodern sosla buluşup her türlü değer ve anlamdan fertleri koparmasının etkileri üzerinde dürüstçe düşünmek zorundayız. Batı modemnliğinin gelenekle olan ilişkisi, her ne kadar tümüyle bağımsız hatta karşı gibi görünse de Batı toplumları, bu süreçte kendilerine özgü dengeyi kurarak, bir bakıma modemnlikle birlikte anılan özellikle dine karşı tepkiselliğini dengelemesini bildi. Hatta din farklı bir formatta sistemle uyuşarak da olsa daha güçlü biçimde geri geldi, 19. yüzyıl Avrupa tarihi bir bakıma dinin geri geliş tarihidir de. Ancak tüm kutuplaşmalara karşın Avrupa toplumları, din ve gelenek karşısında tutumu ne olursa olsun bireylere bir medeniyet aidiyeti vermesini bildi. Habermas'ın işaret ettiği gibi "Batı'daki, (zaten Batı-dışı modemliklerin olduğu da pek söylenemez) modernlik geleneksel değil ancak geleneği olan" toplum modeli çıkarmasını bilecektir. 


Türkiye'nin yaşadığı modernlik tecrübesi geleneği inkar/imha eden/etmeye çalışan ama hiçbir gelenek üretemeyen, tüm aidiyetleri yıkan ucube bir model olarak; çarpık insan tipi ve her an patlamaya hazır, temel konularda ortak referansı/hatırası/tarihi/ paydası olmayan kitlelere özgü çatışmacı bir toplum görüntüsü sergilemektedir. Siyasetin tepesinde yapılan çağdaşlaşma tartışmalarının, gerilimlerin temelde bireye akseden bu aidiyet sorunu üzerinde durmak zorundayız. Bu zamana kadar bunca tahribata rağmen bu toplum ayakta kalabilmişse eğer, hâlâ irtibat halinde olduğu değer ve aidiyetini hissettiği medeniyet birikimi nedeniyledir. 


Çağdaşlaşma adına geliştirilen modellerin imha etmeye çalıştığı gelenek ve kültür doğrudan var olan dini muhtevaya bilinçli bir karşıtlığa yöneldi. Din ve dini muhtevadan bağımsız olmayan toplumsal doku ve kültür yerine 'seküler ahlak'a dayalı seküler insan tipi önerildi. Bu insan ve toplum modeli derin kimlik sorunlarıyla karşılaşacak, birey toplumsal dönüşüm'ün tüm sarsıntıları karşısında var oluşsal bunalıma girecektir. Sorun bir varoluş sorunudur. 


Dinin yerine sekülerliği yerleştirmeye çalışan Türk seçkinleri ruhunu boşalttığı insanımıza bir şey verememiştir. Dinle irtibatı kesilmiş bir ahlak sisteminin mümkün olmadığı, hele hele seküler ahlak gibi ucube modelin, kurgusal bir toplum fantezisinden ibaret olduğunu anlamak için gelinen noktaya bakmak yeterli... 


Sonuç, medeniyet aidiyeti elinden alınmış, dinle irtibatı kesilmiş, değerler sistemi çökmüş bir insan tipi yetişiyor. Ve siyaset irtica üzerinden şiddet üretmeye devam ediyor. 


PAPA'YA YAZILAN 40 YILLIK MEKTUP 


Akif Emre-Yeni Şafak Gazetesi-Perşembe, 30 Kasım 2006 


Misyoner hareketlerinin uzun bir süredir İslam ülkelerinde Hıristiyanlığı yaymak için kullandığı ve halen kullanmakta olduğu metodlar da dünyadaki Müslümanlar için büyük bir şikayet nedeni olagelmiştir. 


Bundan 40 yıl önce Pakistanlı İslam mütefekkiri Mevdudi ile, diyalog hareketini başlatan Papa 6. Paul (1967'de Türkiye'yi ziyaret etmişti) arasında gerçekleşen yazışma bugünü anlamamıza ışık tutacak mahiyette. Papanın, Pakistan'daki temsilcisi dr. R:A.Butter tarafından 
8 Aralık 1967'de ulaştırılan, “Dünya barışına katkı ve işbirliği” öneren mektubuna 
Mevdudi'nin verdiği cevaptaki hususlarla bugünkü durum arasında fazla bir şeyin değişmediğini gösteriyor. Siyasiler ve (embeded) entelektüeller tarafından İslamcı terörün fikir babası olarak gösterilen Mevdudi'nin “Hıristiyan kardeşlerimiz” diye tanımladığı Katoliklerin Papa'sına cevabi mektubunda; misyonerlikten sömürgeciliğe, Sudan'daki ayrılıkçı hareketlerden İsrail sorununa kadar pek çok konuda sarsıcı uyarılarda bulunuyor. (Türkiye'de Urducuya vakıf az sayıda isimden Mahmut Osmanoğlu ile U. Rahman Hemedani'nin aslından çevirdikleri mektubun tamamı.dunyabulteni internet sitesinden okunabilir.) 


Uzun bir süreden beri Hıristiyan ilim sahiplerinin ve liderlerinin, yazı ve konuşmalarında Efendimiz Hz. Muhammed (sav), Kur'an-ı Kerim ve İslam üzerine yaptığı ve bugün de devam eden saldırıları Müslümanlar için çok inciticidir. Haklı olarak, yalan ve yanlış suçlamalar şeklinde ortaya atılan ve çok kalp kırıcı bir dil ile işlenen ve hâlâ da devam eden saldırılardan şikâyetçiyiz. Müslümanlar ise Hz. Meryem (as) ve Hz. İsa (as)'ya çok ciddi bir şekilde saygı gösterirler. Ve onlara karşı saygısızlık ifade eden her hangi bir kelime sarf etmek inancımıza göre küfürdür. 


Dünyadaki Müslüman ve Hıristiyan toplumları arasında ilişkilerin bozulmasının en önemli sebeplerinden birisi (bizim kutsallarımıza) yapılan hakaretlerdir. Üstelik bu haksız propagandanın mutlak sonucu olarak Hıristiyan halkın kalplerinde Müslümanlara karşı nefret ve hakaret duygusu oluşmaktadır. Eğer, Hıristiyanlık mensuplarının bu davranışlarının Müslümanların kalbini kırma ve onlardan nefret etme boyutuna kadar ulaşmaması için nasihatte bulunabilirseniz dünya barışına oldukça büyük katkıda bulunmuş olacaksınız. 


Misyoner hareketlerinin uzun bir süredir İslam ülkelerinde Hıristiyanlığı yaymak için kullandığı ve halen kullanmakta olduğu metodlar da dünyadaki Müslümanlar için büyük bir şikayet nedeni olagelmiştir. 


Bunlar tebliğden daha çok siyasi baskı, ekonomik tamah ve hırs, ahlâki ve itikâdi yıpratma tanımı içerisinde yer almaktadır ve bunun dini yaymanın meşru aracı olarak kabul edilmesi çok zordur. 


Afrika'nın büyük bir bölümünde misyonerler sömürgeci güçlerin yardımı ile Müslümanları eğitimden mahrum bırakmışlar ve Hıristiyanlığı kabul etmeyen veya en azından Hıristiyan ismini benimsemeyenlere okul kapılarını kapatmışlardır. Bu yolla oluşturulan nüfuzlu Hıristiyan azınlık, özgürlük çağının gelmesinin ardından, bugün, Müslümanların çoğunlukta olduğu birçok Afrika ülkesinde siyasi, askeri ve ekonomik yönden üstün duruma gelmiştir. 


Sudan'da İngiliz sömürge yönetimi yardımıyla misyonerler güney bölgesini kendileri için “güvenli bölge”ye çevirdiler. Bu bölgede eğitim ve tebliğ hakkı sadece Hıristiyan misyonerlere tahsis edildi ve Müslümanlar için tebliğ faaliyeti şurada dursun, başka amaçlarla bile bu bölgeye gitmeleri yasaklandı. 


Ülkemizdeki misyoner okulları öyle bir nesil yetiştirmektedir ki bunlar ne Hıristiyanlığı benimsemekte, ne de Müslüman olarak kalmaktadır. Bilakis, kendi ahlak ve davranışları, dil ve hayat tarzı itibariyle yabancı biri olup çıkmaktadır. Veya dini anlamda, Hıristiyanlık veya İslam yerine ateistlik ve dinsizlik eğilimleri oluşmaktadır. Acaba makul düşünen birisinin Hıristiyan misyonerlerin bütün bu yapmakta olduklarının dine bir hizmet olduğunu kabul etmesi mümkün mü? İşte bu sebeple, İslam ülkelerinde genelde bu misyonerlerin yaptıkları dini tebliğ yerine İslam ve Müslüman toplum aleyhine bir tuzak olarak algılanmaktadır. Ben sizden, bütün bu faaliyetlerin akıbeti üzerinde düşünmenizi, etki ve nüfuzunuzu kullanarak misyoner teşkilatların tebliğ metodunun düzeltilmesi noktasında gayret göstermenizi rica ediyorum 


Müslümanlar genelde, Hıristiyanların İslam ve Müslümanlar aleyhine şiddetli bir inatlaşma hissine sahip oldukları kanısını taşımaktadırlar. Bununla ilgili yaşadığımız en taze tecrübe Arap-İsrail savaşı sürecinde yaşananlardır. Bu savaşta İsrail'in elde ettiği başarılar üzerine Avrupa ve Amerika'daki misyoner ülkelerde yapılan kutlamalar tüm dünya Müslümanlarını derinden yaralamıştır. 


Yine onlar bu insafsız devlete para ve silah yardımı yaparak, bu devleti kendi genişleme planlarını zorla gerçekleştirebilecek derecede güçlendirmişlerdir. Ve şimdi bu devletin elde ettiği yeni başarılar Hıristiyan âleminde bir bayram havası içerisinde kutlanmaktadır. Tüm bu olanlardan sonra, dünya Müslümanlarının gözünde Hıristiyanların adalete saygı, insanlığın iyiliği, dini taassuptan uzak olunması gibi söylemlerine inanmalarını bekleyebilir misiniz? 
Dolayısıyla Hıristiyan kardeşlerinizi bu tavırlarından dolayı ayıplamak ve onların bu ruhsal kirlenmelerinden arınmaları için çaba göstermek aslında bizim değil de sizin vazifenizdir. 


ANTİLAİK SEKÜLERLEŞME MODELİ 
Akif Emre-Yeni Şafak Gazetesi-Cuma, 21 Nisan 2006 


Gerçek laiklik uygulanırsa meselenin hallolacağını savunanlar gittikçe sekülerleştiklerini 'önemsemeden' sekülarizmin profan değerlerini içselleştirerek sistem tarafından içedildiklerini fark etmediler bile... 


Bir toplumun ayağı kaymaya görsün bir kez. Ölçüsü, kimliği, yönü kaybolmuşsa bir toplumun, bir milletin kendine gelmesi, kendi olması o kadar zor ki. 


Birkaç yüzyıllık bir zemin kaybından, tökezlemelerden sonra üstümüzdeki ölü toprağını serperek kendimize gelmeye başladığımızı zannettiğimiz anda hâlâ 'yüzyıllık düşüş'ün şokunu, şaşkınlığını atamadığımızı ancak fark edebiliyoruz. Daha doğrusu bir kısmımız bunun bir düşüşü olduğunun bilincine varabiliyor. Düşüş o kadar uzun ve etkisi o derin olmuş ki, tarihi yürüyüşümüze dair herhangi bir iz, hatıra kalmamış gibi belleğimizde. Yön duygusu yitik, hedef muğlak, içinde bulunulan durumun vahametinden habersiz "ahmak saadeti" sergiler hale gelen yığınlar... 'Düşüş'ün bir 'düşüş' olduğunu tespit etmek varlık-yokluk meselesi haline geliyor. 


Medeniyet eksenini kaybeden toplumların yönelimleri de kayboluyor. Bir zamanlar 'varoluş şuuru' veren simyayı saklamaya çalışırken kendine yeniden hayat bahşedeceği umuduyla el attığı iksirin kimyasının ne kadar zıt olduğunun idrakinde bile değildir. Kendini savunmak 

adına karşı çıktığı durumun argümanı haline gelmekten kurtulamıyor bir türlü. Kendi düşüş 


serüveninin serencamından haberdar olmadığı gibi künhüne vakıf olmadığı için karşı çıktığı(düşünce) sistem/ler/inin birer parçası haline geldiğinin idrakinden yoksundur. 


Tarihsel yürüyüşü içinde bu memleketin asli unsuru /parçası olan 'yerli unsurun' iddialarının serencamı günlük öfke kadar kısa ve soluksuz bir tepkiyi; karşı çıkarken iç-edilme gibi de içselleştirmeyi hatırlatıyor. 


Kendi varlık gerekçesini inkar edercesine bu memlekette Müslümanlık'la ilgili her türlü oluşla (modern ve post) yöntemlerle mücadele etmeyi yegane misyonu edinen seçkinci zümre ile buna karşı varoluş şartını savunma durumunda olanların hikayesinden bahsediyoruz. Bir yanda istikametini kaybetmiş bir 'yıkıntı aydını' tavrıyla düşüşü bile idrakten yoksun oluş, diğer tarafta kurtulmak adına vehimlerden kuleler yükseltenler... 


Kendilerini son on yılın mağduru sayanlar, bir kere, mağduriyetlerini on yılda olup bitenlerden ibaret görmekle kaybettiler. Başörtüsü ile okuyup okumamaya indirgenmiş bir mağduriyet anlayışının kendini savunması da başörtüsü ve okuma hakkı ile sınırlı olacaktı. 
Başörtüsüne indirgenmiş, sınırlanmış bir çözüm arayışı da kaçınılmaz bir içselleşmeyi getirecekti. 


Yıkıntı aydınlarından kimilerinin 'başörtüsü' ile 'okuma'yı savunurken kullandıkları argümanlara karşı çıkmayanlar, zamanla aslında kendi varlık gerekçelerinin içini boşaltan bu gerekçelere sığındıklarının farkında bile olmadılar. Ya da olmak istemediler. Başörtüsünü savunurken örtük biçimde dillendirdikleri değerleri, kavramları içselleştirmekte gecikmeyeceklerdi. Bir direniş, bir muhalif ruh kuşatılarak şekli bir 'hak kazanım'a dönüştürülmüş ancak hakkın ruhu buharlaştırılmış oldu. Sonuçta ne hak elde edilebildi ne o 'hak ediş'e anlam veren değerin ruhu kaldı. 


Gerçek laiklik uygulanırsa meselenin hallolacağını savunanlar gittikçe sekülerleştiklerini 'önemsemeden' sekülarizmin profan değerlerini içselleştirerek sistem tarafından içedildiklerini fark etmediler bile... Modemleşerek dini ve devleti kurtarmayı uman Osmanlı uleması ve aydını gibi gerçek laiklik uygulanırsa haklarını elde edeceğini umanlar zamanla, sekülerleştikçe haklarından vazgeçeceklerini düşünmüşler midir? 


Her sistem kendi kavramları ve değerleriyle var olur ve meşruiyetini kazanır. Ödünç kavram ve değerlerle hiçbir gerçek hak elde edilemez. 


Jakoben laikliğe karşı çıkarken gerçek laiklik adına Anglo-sakson modelini önermek garabetine düşmek tökezlemiş bir milletin bilinç kaymasıdır. Bir yanda jakoben baskı diğer tarafta sekülerleşmeye davet eden modernleşmenin hayatın anlamını içeriksizleştirici kıskacı arasında sıkışan hak arayıcıları... Statükoyu korumak adına jakoben yöntemlerde ısrar edenlere karşı sekülerleşmeyi tetikleyen sürece ikna olanlar yaşadıkları dönüşümün/değişimin farkındalar mı dersiniz? 


AKIL AKLEDİYOR MU? 
Ali Bulaç-Zaman-Çarşamba, 18 Ekim 2006 


Modern çağda insanın yüksek kapasitede ve son derece donanımlı olduğunu, zeki işler yaptığını söyleyebiliriz. Ama modern insan akıllı değildir. Akıllı olsaydı bu küresel düzeyde 


haksızlıklar vuku bulmaz, ekolojik denge bu ölçeklerde tahrip edilmez, canlı hayat tehdit altına girmezdi. 


İslam bilginleri çeşitli benzetme, alegori veya metaforlara başvurarak aklın mevkiini tespit etmeye çalışmışlardır. İmam Ca'fer es Sadık, "Peygamber insanın dışındaki akıl, akıl insanın içindeki peygamberdir." der. 


Bu, doğru ve meşru çerçevede faaliyet gösterdiğinde, yani sahiden akıl aklettiğinde varacağı bilginin vahy ile gelen haber ve bilgileri teyid etmekten başka olamayacağını anlatmak üzere söylenmiştir. Said Nursi, akıl-vahy ilişkisini "ayna-güneş ilişkisi"ne benzetir. Akıl bir ayna gibiyse vahy güneş hükmündedir. Aklın tek başına bir hakikati yansıtma gücü yoktur. 
Güneşten aldıklarını yansıtır. Ancak alabildiklerini doğru ve tümüyle yansıtabilmesi için aynanın temiz, parlak, üstünün lekesiz olması lazım. Üzerini pas tutmuş ayna güneşten aldıklarını yansıtamaz. 


Akıl kendi başına yol gösterici olamaz, aşkın bir kaynağa ihtiyacı var. Aklın kendi başına ve bağımsız bir bilgi ve bilgilendirici özne olmasını kuşkulu kılan faktör, onun nefsin istek ve tutkularının etkisinde hareket etmesi, nefis adına heva ve hevesi makul bir forma sokması; haksızlığı, günahı, sömürü, yozlaşmayı rasyonalize etmesidir. Bu çerçevede akıl nefsin aşağılık isteklerinin sözcüsü, avukatı, temsilcisi olur. Biz, ortaya konan ve savunulan, istenen her şeyin aklın gereği olduğunu düşünürüz, hakikatte ise asıl isteyen nefstir, nefs-i emmaredir. 
Böyle durumlarda gerçekten Max Horkhaimer'in yerinde deyişiyle bir "akıl tutulması" vuku bulur. Bir kere akıl tutulması vuku buldu mu, artık aklı özgürlüğüne kavuşturmak, onu bağlandığı istek ve tutkuların zincirlerinden kurtarmak kolay olmaz. Denebilir ki çağımızda, akıl, kendini kısıtlayan bağlardan kurtulayım derken yeni bir tutsaklık içine girmiş bulunmaktadır. 


"Akıl" ile "zeka" arasındaki ilişki nasıl farklıysa, "nefsin istekleri (heva)" ile aklın birer zaruretleri de aynı değildir. Çoğu insan bu iki beşeri melekeyi birbirine karıştırır. Zeka, şu veya bu işi yapabilme becerisidir. Zeka olmadan hayatımızı devam ettirmemiz güçtür, zeka gereklidir, ama yeterli değildir. Akıl ise, başka bir gücün veya kaynağın desteğinde neyi, niçin yapmamız gerektiğini bize öğreten, gösteren bir rehberdir. Zekayı donanımlı bir arabaya benzetebiliriz. Kapasitesi hayli yüksek olan bu araba sayısız beceri ve maharetle donatılmıştır. 
Kapasitesinin de yüksek olduğunu düşünelim. Mesela saatte 250 km. hız yapabilsin. Fakat arabanın bu yüksek donanımı ve olağanüstü kapasitesi kendi başına bir anlam ifade etmez; bunları kullanacak bir sürücüye ihtiyaç vardır. İşte akıl bu mevkidedir. Sürücü arabayı alır uçuruma doğru da sürebilir, mesafeyi kat ederek hayırlı ve faydalı bir yere de gidebilir. Akıl bu anlamda rehberdir, sürücüdür; ama yol haritası, kroki başka mahiyettedir ki, vahy; kendi enfüsi varlığımız, anlam dünyamız, varlık, bilgi ve mebde' ile mead konusunda bize verilmiş bir yol haritasıdır. Akıl olmadan bu yol haritasındaki güzergahları takip etmemiz mümkün değildir. 


Modern çağda insanın yüksek kapasitede ve son derece donanımlı olduğunu, zeki işler yaptığını söyleyebiliriz. Ama modern insan akıllı değildir. Akıllı olsaydı bu küresel düzeyde haksızlıklar vuku bulmaz, ekolojik denge bu ölçeklerde tahrip edilmez, canlı hayat tehdit altına girmezdi. Akıl, Allah'ın bir bağışı olarak kalbin nurudur, Allah'ın nuruyla akleden bir kalb sevgi, merhamet, bilgi ve şefkat yatağı olur. Böyle bir kalbin bereketli yatağında akleden akıl, dünyayı cennet köşelerinden bir köşe yapabilir. İbn Tufayl'in gösterdiği üzere, sadece 


hikmetle varlık alemini müşahede edip tefekkür etse, hakikatin kendini çeşitli biçimlerde tezahür ettirdiğini, aklı yeni kapıları açmak üzere davet ettiğini anlar. (Daha geniş bilgi için bkz. Ali Bulaç, İslam Düşüncesinde Vahy-Akıl/Din-Felsefe İlişkisi, Yeni Akademi Yayınları, İstanbul, 2006.) 


Bu akıl tanımı, maddi evreni, tabiatı ve tecrübeyi referans almak yanında vahyin iki kutsal bilgi düzeyini de referans alır ki, bunlar da Müslüman zihnin faaliyetinde asıl'ları teşkil eden Kur'ân ve Sünnet'tir. Doğru ve sağlıklı bir düşüncenin Asl'a uygun bir Usül'e dayanması gerekir. Usül tekil olmayıp çok ve çoğul olabilir. Bu çoğulculuk İslâm tarihinde ortaya çıkan çok sayıdaki mezhep ve fırkanın meşruiyet temelini inşa eder. Eğer düşünmenin yöntemi tek ve tekil olsaydı, çok ve çoğul sayıda mezhep ve fırka teşekkül etmezdi. İslâm düşünce geleneğinde birleştirici referans Asl olan Kur'ân ve Sünnet'tir; başka din ve geleneklerde ise başka şeylerdir. İslâm bakış açısından belli bir Usül (yöntem) izlenerek Asl'a uygun düşünme şekline hikmet denebilir. Modemite'yi hikmet'le aşma imkânımız vardır. 


İNSAN VE KALBİ 
Ali Bulaç-Zaman-Cumartesi, 21 Ekim 2006 


Modem insan telakkisi yanlış teşekkül etmiştir, önce bunu tashih etmek lazım. İnsanın kalp ve beyin olmak üzere hayati iki merkezi vardır. Modern telakki kalbi önemsemez, bütün beşeri donanımın beyinle ilgili olduğunu varsayar. 


Akl'ın görevi, İlahi ışığın aydınlığında akletmek ve insanın doğru bir istikamette (Sırat-ı Müstakim üzere) ilerlemesini sağlamaktır. Nefis, aklın bu asli görevini yerine getirmesine, onu denetimi altına almak suretiyle engel olmak ve amaçları yönünde suistimale uğramasına (kötüye sebep yanlış kullanım) yol açmak ister. 


Bu durumda aklı nefsin suistimallerinden nasıl salim kılabiliriz? Bu çerçevede "irade"'nin anlamı ve rolü nedir? 


Modem insan telakkisi yanlış teşekkül etmiştir, önce bunu tashih etmek lazım. İnsanın kalp ve beyin olmak üzere hayati iki merkezi vardır. Modem telakki kalbi önemsemez, bütün beşeri donanımın beyinle ilgili olduğunu varsayar. Yanlış faraziye şu ki; kalbin hissi, duyguyu; beynin zekayı ve aklı ihtiva ettiği zannedilir. Temeli biyolojik materyalizm olan bu yaygın bakışa göre, eğer beyin katılaştırılmış bir sıvı yığınından ve kalp bir avuç kastan ibaret değilse, hakikat farklıdır. Belki sadece zekanın beyne, fakat "farklı bir düşünme tarzı olan akletme"nin ve dolayısıyla asıl maksud olan akl'ın kalbe ait bir haslet olduğunu söylemek mümkün. 


"Ademoğlunun kalbi kaynadığı zaman tencereden daha çok altüst olur." (Hakim, Müstedrek II, 289) Psişik faaliyetler, heyecanlar, bizi motive edip harekete geçiren arzular (kısaca adına "heva" dediğimiz istek ve tutkular), bir yanardağ gibi büyüyen öfke ve husumetler, altında ateşin yandığı bir tencere içinde kaynayıp durmaktadırlar. Rasülullah (sas) kalp ile ilgili şöyle bir benzetme yapar: "Kalp, ancak (takallubu) dönmesi dolayısıyla kalp olarak isimlendirilmiştir. Kalp, bir ağaç gövdesindeki tüy gibidir. Rüzgar onun altını üstüne getirir." 


(Ahmed; Müsned, IV, 408) Şair şöyle der: 

"İnsan ancak unutkanlığı dolayısıyla insan olarak isimlendirildi" 

"Kalp de ancak dönmesi sebebiyle kalp olarak isimlendirildi" 

Şehvetler ve şüpheler karşısında dönüveren kalbin sabit hale getirilmesi, bu görevin büyüklüğüne ve zorluğuna uygun güçlü etkenlere ihtiyaç duyan tehlikeli bir iştir. Kur'an-ı Kerim, inkar edenlerinin kalplerini 10 ayrı şekilde nitelendirmektedir: 


1) Hatm (Mühür): "Allah onların kalplerini mühürlemiştir." (2/Bakara, 7) 


2) Tab' (Damgalamak): "Bunun için de kalplerine damga vuruldu." (63/Münafikun, 3; 4/Nisa, 
155) 


3) Dıyk (Daralmak): "(Allah) Kimi dalalette bırakmak isterse, onun göğsünü daralttıkça daraltır." (6/En'am, 125) 


4) Maraz (Hastalık): "Onların kalplerinde hastalık vardır." (2/Bakara, 10) 


5) Reyn (Günahların kalbi örtmesi): "Hayır, onların kazandıkları kalplerini örtmüştür." 
(83/Mutaffifin, 14) 


6) Mevt (Kalbin ölümü): "Ancak dinleyenler icabet eder. Ölüler (ise) onları da Allah diriltir." 
(6/En'am, 36 ve 122) 


7) Kasavet (Katılık-taşlaşma): "Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı; taş gibi, hatta daha katı." (2/Bakara, 74 ve 39/Zumer, 22) 


8) İnsiraf (Yüz veya sırt çevirme): "Sonra sırt çevirip giderler. Gerçekten onlar kavramayan bir topluluk olmaları dolayısıyla Allah onların kalplerini çevirmiştir." (9/Tevbe, 127) 


9) Hamiyet (Taassup ve kibir): "Hani o inkar edenler, 'gurur ve soy asabiyetini (hamiyet)', 'cahiliyenin gurur ve asabiyetini' kendi kalplerinde alevlendirip kışkırttıkları zaman..." 
(48/Fetih, 28) 


10) İnkar eden kalp: "Ahirete inanmayanların kalpleri inkarcıdır ve onlar müstekbir (büyüklenenler)dir." (16/Nahl, 22) 


Akıl kalbin nurudur, kalbin akletmesi için sürekli bir biçimde ayna gibi parlatılması lazım; bu da iman, ilim, salih amel, tefekkür, zikir, dua, zühd ve takva ile olur. Aynı zamanda kalp iradenin de yatağıdır. Çünkü irade olmasa, nefsin tasallutu altındaki aklın özgürleşmesi düşünülemez. Bu mübarek Ramazan ayında kalbimizi Hak ve Hakikat'e karşı ala kadari'Iimkan bir ayna gibi parlatmaya çalıştık, bayramın ilk günü bu konuya devam edeceğiz. 


VARLIK, HUKUK VE AHLÂK 


Ali Bulaç-Zaman-Cumartesi, 18 Kasım 2006 


Varlık âleminde geçerli olan düzenin temeli İlahi sünnetlerdir. Başka bir ifadeyle liberallerin tabii düzen' dedikleri -eğer yaratıcı fikrine inanılıyorsa- "Kün (O1)!" emrinden neş'et eden İlahi Emir'dir. 


Liberal demokrasinin felsefi temeli evrende tabii düzenin var olduğu ve söz konusu düzenin, aynı zamanda hukuka da referans teşkil ettiği varsayımına dayanır. 


"Tabii hukuk" kavramı kozmik düzenle olan uyum iddiasıdır. Biraz daha derine inilse, bu kuramın gerisinde Sn. Thomas'ın hukuk tasnifinin yattığı görülebilir. Yani aslında tabii hukuk fikri "dini bir öngörünün sekülerleştirilmiş" formudur. Bizde de Prof. Hüseyin Hatemi, İslam hukuku ve İslam'ın öngördüğü toplumsal ilişkiler düzeninin nihayetinde tabii hukuka dayandığını savunur. Faşizm ve komünizm karşısında "zafer" kazandığı düşünülen liberalizmin temel dayanağı tabii hukuktur, ama hiç kimse, liberal hukuk ve liberal felsefenin toplumsal hayatta "orman kanunu" anlamına geldiği veya orman kanunlarının hükmünü icra ettiği bir kaosa, bu kaosta hayvani dürtülerin rol oynadığı ve sadece güçlülerin söz sahibi olduğu sonucunu çıkarmaz. Aksine, Fukuyama ve diğer liberal demokrasi taraftarları, türümüz için başka bir felsefi ve politik formasyon kalmadığını rahatlıkla savunabilmektedirler. 


15 Kasım 2006 tarihli "ölüm cezası"nı ele alan yazıma Barış Başar isimli okurum bana 
aşağıdaki notu göndermiş: "21. yüzyılda sizin gibi bir aydının ceza yasasının dönüp dolaşıp, 'göze göz dişe diş' gibi bir düşünceyle şekillenmesi gerektiğini savunması üzücü. Şöyle yazmışsınız: 'Toplumsal hayatı düzenleyen yasaların ruhu ile tabiatta geçerli yasaların ruhu arasında bir örtüşme var. Varlık âlemi Sünen-i İlahi ile varoluşunu sürdürüyor, toplumsal hayatın akışı da bu sünnetlerle uyumlu olmalı.' Bu 'tabiat kanunlarını' bire bir uygulayacaksak, nerede kaldı insan olmaktan kaynaklanan faziletlerimiz?" 


Aslında alıntıda ne demek istediğim açık: Varlık âleminde geçerli olan düzenin temeli İlahi sünnetlerdir. Başka bir ifadeyle liberallerin 'tabii düzen' dedikleri -eğer yaratıcı fikrine inanılıyorsa- "Kün (OD!" emrinden neş'et eden İlahi Emir'dir. Bizim kendisi olmasaydı cansız bir kadavra durumunda olacak bedenimize can, hareket ve anlam kazandıran ruh da "Allah'ın emri"ndendir. Dahası, kendi öz varlığımız (Nefs), öteki insanlar, maddi tabiat ve genelde varlık dünyası ile Allah'la olan ilişkilerimizin hangi temelde ve çerçevede sürmesi gerektiğini öğreten, bize bu konuda yol haritası sunan İlahi hükümler de birer Emr-i İlahi'dir. Yani bu çerçevede varlık, insan ve hukuk arasında hem mahiyet birliği vardır hem de referans ortaklığı bulunmaktadır. Bu sayede Tevhid, insan, varlık, değer arasındaki parçalanmayı ortadan kaldırmış olur. 


En yüksek düzeydeki ahlaki hayat -ki insan yaratılışının manevi kemalinin hedefi ve gayesi budur- Allah'ın yaratmasının (halk) ürünü olan varlık âleminin İlahi düzenine, ahenge ve harmonisine katılarak yaşamak; bu yaşama tarzını temel davranışlar (hulk) seviyesine yükseltmektir. Yaratma demek olan "Halk", belli bir düzen ve süreklilik, alışkanlık üzere hareket edip tepkiler vermek olan "Huluk" ile manevi kemalimizin gayesi olan "Ahlak" aynı kökten gelmektedirler ve bunların tümü doğru, sahih ve meşru ifadelerini Allah'ın "Halık" isminde/ sıfatında bulmaktadırlar. 


"Kısasta hayat olması", ilk cinayetinde katilin ölümle cezalandırılarak ardından öldüreceği insanların hayatının kurtarılmasıdır. Sürüp giden cinayetlerden biliyoruz ki, ilk cinayetinde 


cezalandırılmayan katıl, fırsatını bulduğunda yeni cinayetler işlemektedir. Nitekim 3 günde 7 
kişiyi öldüren zanlı hapisten çıkar çıkmaz yeni cinayetler işleyeceğini, bunları da "zevk için" yaptığını söylemektedir. Kamu otoritesinin görevi, katillere masum insanları öldürme firsatını vermek değil, hayat kurtarmak olmalıdır. Avrupa'da ölüm cezasının kaldırılmış olması, Avrupa'nın bu konuda isabetli karar aldığı anlamına gelmez. Avrupa'nın bu kararı ebedi ve evrensel yasa değildir; şartların azıcık değişmesi nasıl Avrupa'yı çokkültürlülükten vazgeçiriyor ve özgürlükleri güvenliğin gerisine itmeye sürüklüyorsa, duruma göre bu karardan da vazgeçirebilir. 


PAPA VE AVRUPA İÇİ TARTIŞMA 
Ali Bulaç-Zaman-Cuma, 29 Eylül 2006 


Berger daha ilginç bir şey de söyler: Avrupa, bugün tarihinde hiç olmadığı kadar dindardır, bunu da modernliğin avantaj ve imkanlarına borçludur. 


Teokrasi ve mutlakiyetçi yönetimler modern demokrasilerin temeli olmuştur. Bir şeye ihtiyaç hissediliyorsa istenir. 


Teokrasinin yerine ikame edilen laikliğin ve mutlakiyetçi yönetimlerin yerini alan demokrasilerin gerisinde hem bir dünya görüşü hem de siyaseti mümkün kılan bir zihniyet devrimi yatmaktadır, Avrupa bu devrimi Aydınlanma?'ya borçludur. Aydınlanma'nın ortaya çıkışını sağlayan iklim Kilise'nin iktidar alanını sadece sosyo-politik alana yayması değil, bunu zihinler ve ruhlar üzerinde de kurmaya yeltenmesidir. Peter Berger, haklı olarak Ortaçağ'da Kilise hakimiyetinin politik iktidarla sınırlı olduğunu söyler, halk eski pagan inançları ve gelenekleriyle iç içe yaşamaya devam etti. Kilise Ortaçağ'da dinin halkın gündelik hayatında içselleştirilecek seviyelerde yer alması için çok gayret göstermedi, daha çok iktidar ve toprak üzerinde hakimiyet kurmaya önem verdi. Berger daha ilginç bir şey de söyler: Avrupa, bugün tarihinde hiç olmadığı kadar dindardır, bunu da modernliğin avantaj ve imkanlarına borçludur. 


Bu bize şunu ilham etmektedir: Bugünün çatışması “din ile modemlik” arasında değil, “din ile sekülerlik” arasındadır. Benim de yıllar öncesinden işaret ettiğim “dinle uzlaşmaz olan modemnlik”ten kastım, sekülerliğin mutlak egemenliği altına giren; başta ekonomi ve teknolojiyi peşinden sürükleyip mümkün olmayan bir dünya cenneti vaadiyle yeryüzünü cehenneme çevirmekte olan modemnliktir. (Bkz. A. Bulaç, Din ve Modernizm, Yeni Akademi Yayınları, İstanbul, 2006) Modernliğin yaşama kabiliyeti, seküler olanla arasına mesafe koymasına, dinin daha çok kendini ifade edip hayatı şekillendirme kabiliyetini göstermesine bağlıdır. Kuzeyli kavimlerin süren pagan inançlarının seküler form altında sürmesi, Fransız devrimiyle Kilise'ye karşı mücadele edenlerin husumetlerinin, dinin ve Tanrı inancının kendisine yönelip bugüne kadar öyle gelmesi, modern dünyayı büyük bir tehlikenin eşiğine getirmiştir. Bölgesel savaşlar, dizginlenemez silahlanma, çığırından çıkmış ve artık uyuşturucu fonksiyonunu gören tüketim, cinsellik ve elektroniğe bağımlı hale gelen müzik ve kitlesel narkoz fonksiyonunu gören futbol ile giderek derinleşmekte olan eşitsizlikler hiç de bir cennet içinde olmadığımızın göstergeleridir. Dünya her 10 insandan 1’i için refah, 9'u için giderek cehenneme dönüşmektedir. 


Burjuvazinin ortaya çıkışı iktidar mücadelesinin entelektüel alana sıçramasına da sebep oldu. 
Burjuvazi için, sahip olduğu iktisadi gelir üstünlüğünün politik ve hukuki imtiyazlara mesnet teşkil etmesinin tek yolu, aristokrasi ile ittifak halindeki Kilise'nin ideolojik/dini hakimiyetine son vermekti. Böyle yaptı ve 1789'da mücadeleyi kazandı. Söz konusu tarihsel mücadelenin entelektüel boyutu bütün canlılığıyla devam ediyor. Ve söz konusu entelektüel boyutu tamamlayan politik unsurlar var. Papa'nın 12 Eylül konuşması Müslümanları rencide etti, ama Avrupa entelektüel hayatı üzerinde söz sahibi bazı kesimleri de rahatsız etti. Çünkü eğer Kilise, Avrupa'ya Hıristiyan kimliğini hatırlatmak üzere İslamı ve Müslümanları ötekileştiriyorsa, bunun iki önemi anlamı var: 


1) Kilise, Avrupa'nın ABD'nin yanında yer almasını istemektedir. Almanya'da Merkel ve gelecekte Sarkozy'nin Fransa'sı bu istikamette tutum alıyor. Kilise ile ABD arasındaki ilişkiler sır değildir. Bundan önceki Papa, Soğuk Savaş döneminin atmosferine uygun olarak komünizmin ve Sovyet Bloku'nun çökmesinde önemli rol oynamıştı. Brezilya Topraksızlar Hareketi (MST)'nin ve Özgürlük Teolojinin önemli isimlerinden Katolik Leonardo Boff'a göre, Bush'un yeniden seçilmesinde Katolik Kilisesi önemli rol oynadı. Boff şöyle diyor: “Bizim, İslam'a düşmanlığımız yok. Yoksul Müslümanlar bizim kardeşlerimizdir. Şimdi petrolleri için kardeşlerimizin toprakları işgal ediliyor.” (Yarın Dergisi, Nisan-2006) 


2) Papa, Hıristiyanlığın teolojik temel varsayımlarını Yunan felsefesiyle mezcetmesinden sonra akılcı bir çerçeveye oturtulduğunu söylerken, dolaylı yoldan Batı'nın laik kesimlerinin artık sahnedeki yerlerinin gözden geçirilmesini ima ediyor. Papa'ya göre bu büyük kapışmada politik/dini alanda olduğu kadar felsefi ve entelektüel alanda da sözcülüğü Kilise üstlenecektir. 


“DOGMA VE BOŞ İNANÇ” 
Ali Bulaç-Zaman-Pazar, 24 Eylül 2006 


Sayın Sezer, dini hassasiyetleri ile öne çıkan sözde tarikat ve cemaat okullarında “dini düşüncelerin telkin edildiği, bu din elbette İslamiyet”tir, ve telkin edilen İslamiyet adına dogma ve boş inançların öğretildiği”ni ima etmektedir. 


Papa'nın yaptığı konuşmaya ilk tepki Türkiye'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu'ndan geldi. Bardakoğlu, açık bir dille “Papa'nın Müslümanlardan özür dilemesi gerektiğini” söyledi. 


Bazı yazarlar, rejimi “laik” olan bir ülkenin bu düzeyde “hemen tepki göstermesi”ni yadırgadılar. Olaylar zincirini yakından takip edenler, söz konusu tepkinin bir “ön alma, inisiyatif kazanma” teşebbüsü olduğunu ve bunda da Türkiye'nin başarı kazandığını tespit etmekte gecikmediler. Çünkü Diyanet İşleri Başkanı'nın hemen arkasından diğer İslam ülkeleri, özellikle Arap ülkeleri tepkilerini bir bir dile getirdiler. Hemen hemen bütün ülkelerin öne çıkardığı husus tıpkı Bardakoğlu'nun talebine uygun olarak “Papa'nın özür dilemesi” noktasında toplandı. 


İlgi çekici bir başka nokta da gözden kaçmadı: Cumhurbaşkanı Sezer, hiç yeri ve zamanı değilken, bir vesile ile yaptığı konuşmada “tarikat ve cemaatlere bağlı okul ve dershanelerde dogma ve boş inançlar öğretildiği”nden dem vurdu. Başarılı birkaç bakan arasında yer alan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır, elinde bu yönde bir bilgi varsa bize iletsin, bize herhangi bir bilgi ulaşmış değil.” dedi. Bu son derece aklı başında, yerinde bir cevaptı. Bundan iki sene önce yine bir yargı bürokratı “irticanın kaydettiği büyük tehlike”den söz edince, Adalet Bakanı Cemil Çiçek de hemen çıkıp, “Eğer bu yönde somut bir tehlike varsa hemen bize bildirilsin, gerekeni yaparız.” demiş, iddia sahibinden ses çıkmamıştı. Tabiatıyla Cumhurbaşkanı Sezer'in şimdi de, mesela hangi okul veya dershanede “dogma ve boş inanç öğretildiği”ni somut dosyalar halinde ilgili mercilere iletmesi beklenir. Özel okulların devlet okulları içindeki payları yüzde 2,5'tan fazla değildir; dünya “sivil eğitim”e doğru yönelirken, bunların “tehlike unsuru” olarak gösterilmesi gerçekçi değildir. 


Burada iki husus var önemli: Biri, “dogma”nın ne olduğu, hangi dinin inanç sistemine ait olduğu konusudur. Meselenin uzmanları bilir ki, “dogma” Hıristiyanlığa aittir, yanılmaz olduğuna inanılan Kilise'nin başı olan ve hem din hem Tanrı adına konuşma yetkisi bulunan Papa tarafından vaz'edilir. Dogma reddedilemez, eleştirilemez, aksi dogma ile yürürlükten kaldırılamaz; akılcı bir açıklama yapılması mecburiyeti de yoktur. “Nass” İslamiyet'e aittir, Kur'an'dan bir ayet veya bir hadise tekabül eder. İslamiyet'te hiç kimse Allah ve din adına konuşamaz, kendi şahsi görüşlerini dile getirir. Ayet ve hadisler, “nass” olmaları hasebiyle tefsire, tevile, içtihada açıktırlar; birden fazla yorumları mümkündür ve akli izahları yapılabilir, hatta aklı tatmin edici mahiyette olmadıkça açıklamalar makbul değildir. Dogma ile nass arasındaki bu yalın fark bile Papa'nın konuşmasında ima ettiği bütün iddiaların ne kadar “boş” olduğunu, asıl Hıristiyanlığa ayna tutması gerektiğini göstermeye yetiyor. 


İkinci husus: Büyük tepkilere yol açan Papa'nın konuşması ile Sezer'in konuşması eşzamanlı oldu. Sayın Sezer, dini hassasiyetleri ile öne çıkan sözde tarikat ve cemaat okullarında “dini düşüncelerin telkin edildiği, bu din elbette İslamiyet'tir, ve telkin edilen İslamiyet adına dogma ve boş inançların öğretildiği”ni ima etmektedir. Bazı okuyucularımız bu iddiayı mantıki sonuçlarına götürüp, “Papa ile Sezer aynı noktada mı buluşuyor?” diye sordu? 
Muhtemelen birçok insan Sezer'in konuşmasından ona “haksızlık” yaparak bu sonucu çıkardı, 
belki o hiç bunu kastetmemiştir. Ama insanları böyle aşırı alıngan olmaya iten bir sebep de 75 
milyon Müslüman'ın cumhurbaşkanı olan Sayın Sezer'in, Papa'nın, CHP'nin bile sigortalarını attıran konuşmasına hiçbir tepkide bulunmamasıdır. Bu durumda belki Sezer, hem kendi hem Papa'nın konuşmasıyla ilgili yeni bir açıklama yapma ihtiyacını hissedebilir, böylelikle herkes ona göre görüş ve kanaatlerini tashih eder. 

Ama mesele, “içeride bir görüş ayrılığı”nın dışa yansıması ise yani “artık Türkiye İslam ve İslam dünyasının meseleleri konusunda eskisi gibi geri planda kalmayacak, inisiyatif alacak” diyenler ile “Hayır, biz bugüne kadar ne yaptıysak ona devam edelim” diyenler arasında bir ihtilaf konusu ise bu bahsi diğerdir. 


İSMAİLAĞA CEMAATİ VE FENER PATRİKHANESİ 


Ali Bulaç-Zaman-Çarşamba, 13 Eylül 2006 


Cami içinde işlenen cinayetten sonra birden herkesin dikkati İsmailağa cemaati üzerine çevrildi. Malum medya yine kelle avcılığına girişti; her gün bu cemaatle ilgili fotoğraflar boy boy gazetelerde ve ekranlarda yer almaya başladı. 


Aslında son aylarda bütün cemaatlerde “28 Şubat'ın devamı gelişmeler başlıyor” diye belli belirsiz bir tedirginlik var. Bu tedirginliği yaşayanlar dört önemli sebep öne sürüyorlar: 


1) 28 Şubat'ta yeterli bulmayanlar dini hayatını ciddiye alıp yaşayanlara ve bu arada bazı kesimlere bir darbe daha indirmek istiyorlar; 2) 28 Şubat'ın devamını hükümete yaptırıp toplumsal desteğini aşındırmayı planlıyorlar; 3) AB üyelik sürecinde “görüntüyü bozan” pürüzleri, modern hayat tarzıyla uyuşmayan bilumum manzaraları silmek istiyorlar; 4) ABD, Mısır'dan Suudi Arabistan'a, Ürdün'den Pakistan'a kadar dini grupların, medreselerin, özerk dini cemaatlerin tasfiyesini, en azından sıkı kontrol altına alınmasını istiyor. Bu çerçevede İsmailağa vb. cemaat yapıları da gündeme alınmış görünüyor. 


Ben son günlerdeki gelişmelerde her dört faktörün rolü olduğunu kabul etmekle beraber asıl belirleyici olan faktörün 3.sü olduğunu düşünüyorum ve bunun ucu Yunanistan'ın kamuoyunda açıkça telaffuz edilmeyen taleplerine kadar uzanır. Sebebi şu: Önce cemaat hakkında özet bir bilgi vermekte yarar var: İsmailağa adı verilen cemaat Türkiye'nin en sakin, kendi halinde yaşayan insanlarından oluşur. Modem ve postmodem toplumlarda da demodemnist, antimodernist gruplar var. Bizim demodemnist, antimodernist gruplarımız İsmailağa'da kendini ifade eder. Fakat böyle derin felsefi analizlerle ortaya çıkmış değiller. 
Bunlar modem hayat tarzı dışında kendi sivil alanlarında çarşaf, cübbe, sarık, sakalla gezerler, hiçbir kompleksleri yok. Ne televizyon seyrederler ne gazete okurlar. Mesela onların lehlerinde ve aleyhlerinde yazanlardan haberleri olmaz, üstelik ilgilenmezler de. Cemaat genel olarak iç ve dış siyasi gelişmeleri de takip etmez, fiilen siyasete girmez. Zaten hiçbir siyasi parti bu çarşafları, cübbe ve şalvarları ile onları ne üye kaydeder ne parti binasında görmek ister. Ama oylarını almak için türlü taktikler geliştirirler. Cemaat üyeleri hocalarının vaazlarını dinler, tefsir derslerini takip eder ve gerçekten çok ibadet ederler. Cemaat genellikle yoksul ve orta sınıfın alt ve orta katmanlarından oluşur. Kendi ülkesinin cahili medyanın iddia ve tasvir ettiğinin aksine hiçbiri saldırgan değildir, aksine munis, hoşgörülü, sevecen ve yumuşak huylu insanlardır. İslamcıların mektebinin arka kapısından mezun olup malum medyada deşifretörlük yaparak geçinenlerin yazdıklarının aksine bunalım içinde değiller; ama elbette her insan grubu gibi çeşitli sorunları, sıkıntıları vardır. Bu da normal değil mi? 


Diğer cemaatler gibi Türkiye'nin bu cemaate hem ihtiyacı vardır hem borcu. Çünkü üç büyük hızlı göç dalgasında köylerden, küçük şehirlerden gelen kitleleri bunlar şehre yerleştirmiş; önlenemez toplumsal çalkantı ve sarsıntıları, belki kitlesel ayaklanmaları önlemiş, suç oranlarının düşük seviyede seyretmesini sağlamışlardır. Son yıllarda büyük kentlerdeki suç 
oranlarının artmasında ekonomik sorunlar, medyanın dini ve ahlaki değerleri yıpratması ve 28 
Şubat'ın baskılarıyla cemaatlerin daralması önemli rol oynamaktadır. Farkında değiliz veya bir türlü kabullenemiyoruz, ama Türkiye'de din ve cemaatler toplumsal barışın ve siyasi birliğin sigortasıdır. 


Fakat İsmailağa cemaatinin bir başka özelliği var ki, bu da Fener Patrikhanesi'yle ilgilidir. 
Bilindiği üzere cemaatin binlerce üyesinin kümelendiği İsmailağa ile Fener Patrikhanesi arasında birkaç metrelik mesafe vardır. Öteden beri bazıları, Fener'in bu cemaat tarafından adeta muhasara altına alındığını, boğulduğunu, gelişmesinin engellendiğini iddia etmektedirler. Fener'in rahatlatılması, bu cemaatin dağıtılması ile ilişkili görülmektedir. 
Cemaatin dağıtılması yetmez, aynı zamanda mekan olarak tuttuğu Çarşamba semtinin tarihi Bizans kimliğiyle yeniden restore edilmesi, Bizans kimliğinin ortaya çıkarılması gerekir. Bu Yunanistan'ın en büyük arzusu ve isteğidir. Yunanistan'ın arzuları ve istekleri genellikle AB 


üyelik sürecinde karşımıza çıkar. Son cinayetin cemaatin dağıtılmasını hedefleyen bir provokasyon olduğu her halinden belli. 


BİLGİ ALIŞ VERİŞİ 
Ali Bulaç-Zaman-29/04/2006 


Bir havza dışarıdan ne almışsa, ancak kendi filtresinden geçirdikten sonra aldıklarını kendine 

mal eder, hangi alanda ve seviyede kullanıp yararlanmak istiyorsa -ne eksik ne fazla, kendine 

gerekeni gerektiği kadar- alıp kullanır. Hiçbir topluma veya beşeri havzaya taklit, iktibas veya mağlup psikolojisinin ürünü hayranlık ve ölçüsüz takdir hayır getirmemiştir. 


Tarihte Avrupa Doğu'dan ne almışsa aldıklarını kendine özgü filtresinden geçirmek suretiyle almış, değişikliğe uğratmış, anlam haritasını adeta tersine çevirip araçsallaştırmıştır. Yunan, Doğu'dan “hikmet”i aldı, “felsefe”ye çevirdi. 


Hıristiyanlığı aldı, bundan dogma, çifte gerçeklik, aforoz ve engizisyonla desteklenen büyük bir iktidar aygıtı olan Katolik Kilisesi'ni türetti. Sicilya ve İspanya'dan aldığı “hikmet ve ilimler”den “Aydınlanma”yı doğurdu. 


İşin aslına bakılırsa bunda garipsenecek bir şey yok. Büyük beşeri havzalar arasındaki bilgi ve fikir intikali genellikle bu şekilde cereyan eder. Bir havza dışarıdan ne almışsa, ancak kendi filtresinden geçirdikten sonra aldıklarını kendine mal eder, hangi alanda ve seviyede kullanıp yararlanmak istiyorsa -ne eksik ne fazla, kendine gerekeni gerektiği kadar- alıp kullanır. 
Hiçbir topluma veya beşeri havzaya taklit, iktibas veya mağlup psikolojisinin ürünü hayranlık ve ölçüsüz takdir hayır getirmemiştir. Taklit bilinçten yoksun takdirdir. 


Bir kök fikrin bir havzadaki fonksiyonu bir başka havzaya intikal ettiğinde fonksiyonel hale gelebilir, başka bir amacı gerçekleştirmek üzere araçsallaştırılabilir. Mesela İslam bilginleri Allah'ın varlık âlemiyle ilgili isim, sıfat ve fiillerinin tecelli biçimlerini anlamak ve bilginin en yüksek mertebesi olan Ma'rifetullah'a ulaşmak üzere araştırmalar yaparken, yani varlık âleminin bilgisi demek olan Ma'rifetul-halk'ın amacı Allah'ı ve insanın kendini bilmesi (Ma'rifetünnefs) iken, Avrupa'ya intikalinden sonra bu merkezi amaç ortadan kalkmış, araç amacın yerini almıştır. Müzikten amaç, Allah'ı tesbih eden feleklerin seslerini tespit etmek, ruhun tabiatta donmuş melodilerin harekete geçmesiyle kozmik ve müteal temasını sağlamak; geometrinin amacı Allah'a ibadet eden feleklerin her biri bir tesbih ve tekbir olan ritüellerini anlamak iken, Avrupa'ya intikalinden sonra, tesbih ve ibadet bir kenara bırakılarak salt seslerin ve hareketlerin kantitatif ölçümlerine indirgenmiştir. Descartes, “tabiatı ölçün, ölçülemiyorsa ölçülebilir hale getirin” diyerek, onu müteal/aşkın, batın/kutsal ve öte boyutlarından tecrit ederek salt fiziksel gerçekliğe indirgemiştir. Descartes”in “Metod Üzerine Konuşmalar” adlı kitabı İmam Gazali?nin “El Munkizu mine'd-Dalal” kitabının çifte gerçekliğe uyarlanmış bir versiyonu, onun Aydınlanma?'yı hazırlayan en önemli zemin taşıdır. 
Başka sayısız örnek gösterilebilir: İbn Haldun'dan İbn Arabi? ye, Biruni'den İbn Sina'ya yüzlerce insanı saymak mümkündür. Fakat Batılılar İslam”dan aldıkları için kaynak göstermezler. 


Bir kere daha belirtilecek husus şudur ki, Batı'nın bizim bilgi ve düşünce mirasımızdan çok şeyler aldığı doğrudur. Başka kültür havzalarından mesela Hind, Çin, Afrika ve Latin Amerika'daki kadim mirastan da çok şeyler aldı. Batı kendisi dışındaki dünyanın üç 


hazinesini yağmaladı: 1) Başta altın ve gümüş olmak üzere değerli madenler/zenginlikler, 2) Bilgi ve düşünce kaynakları, 3) Tarihi eserler. 


Rönesans, Reform ve Aydınlanma”nın kaynakları İslam'dan alınanlarla beslenmiş ve desteklenmiştir. Bilgi intikali, tercümeler ve uyarlamalar İslam mirasının mallarıdır. Ama yukarıda çizdiğimiz genel çerçeveden bakıldığında, Avrupa'nın Müslümanlardan aldığı bilgi hasılası artık Müslümanlara ait değildir. Bize ait olmaktan çıkmıştır. Bu serüvende İslam'ın ana paradigması Batı Aydınlanması nezdinde bir parametre hükmünde bile yer işgal etmemektedir. 


Bundan ilk çıkan sonuç şudur: “Bugün Batı'yı taklit edelim veya modernleşelim, çünkü zaten bunun gerisinde bizim mirasımız var” demenin inandırıcılığı yoktur. İkincisi, bu taklit ve iktibas bizi hiçbir zaman “adam” etmez, “kişilik” sahibi kılmaz; aksine nesneleştirir, sömürüye açık hale getirir. 150 senedir tarihin öznesi değiliz; determine edilen nesne hükmündeyiz. 


SEMBOLLER VE KAVRAMLAR 
Ali Bulaç-Zaman-Salı, 02 Mayıs 2006 


Müslümanların da tarihte kadim beşeri havzaların bilgi ve hikmet kaynaklarını kendi dünyalarına aktarırlarken takip ettiği yol bundan farklı değildi. Mesela Yunan ilimlerini ve felsefesini açlıkla tercüme ettiler, yorumladılar; ama hiçbir zaman Yunan mitolojisine, sanatına, edebiyatına, tragedyasına, şiirine, heykeline ilgi duymadılar. 


Avrupa, İslam dünyasından bilgi intikal ettirince Müslüman dünyayı taklid etmedi; işine yarayanları aldı, yaramayanları “kültürün gümrük kapısı”ndan içeri sokmadı. 


Bu açıdan Batı'ya intikal ettiklerinde artık ne Yunanlıların Eflatun ve Aristo'su, Müslümanların keşfettiği Eflatun ve Aristo idi, ne kitapları çevrilen Müslüman bilginler orijinal hususiyetlerini muhafaza ediyordu. Mesela kitapları 17. yüzyıla kadar Batı üniversitelerinde okutulan İbn Sina, adeta “Avrupalılaştırılmış/Hıristiyanlaştırılmış bir İbn Sina” idi. Meşşai filozofların ve sufilerin ilk yaratılan varlık olarak gördükleri El Aklv’l-Faal, Hegel'de Gays olmuştur. Tıpkı Descartes”in İmam Gazali'yi kendine göre okuması gibi, Hegel de İbn Arabi'yi kendine göre okumuş, felsefesine uyarlamıştı. 


Müslümanların da tarihte kadim beşeri havzaların bilgi ve hikmet kaynaklarını kendi dünyalarına aktarırlarken takip ettiği yol bundan farklı değildi. Mesela Yunan ilimlerini ve felsefesini açlıkla tercüme ettiler, yorumladılar; ama hiçbir zaman Yunan mitolojisine, sanatına, edebiyatına, tragedyasına, şiirine, heykeline ilgi duymadılar. Nadir hallerde şiir çevirmek zorunda kaldıklarında şiirin işaret ettiği anlam çerçevesini İslam inançlarına göre tercüme ettiler. Mesela Yunanlılar “Evrensel Baba Zeus” demişlerse, Müslümanlar bunu “Alemlerin Rabbi Allah” diye tercüme ettiler. Mesela “Şayet bu prensiplere riayet edersen, ölümlü ve ölümsüz tanrıların esasını, bütün şeylerin farkını ve bunları birbirine bağlayan bağları anlarsın.” parçasını “Eğer sen bu esaslara bağlı kalırsan Allah'ın ve velilerinin tedbiri ile, teker teker kimisi yok olan, kimisi sabit olan biz insan toplulukları hakkında cereyan eden işin derinliğine/özüne vâkıf olursun.” diye uyarladılar. Yine mesela “Şu halde iyiliğe yönelmen için tanrılardan yardım diledikten sonra işe koyul.” parçasını “Ne zaman herhangi bir işe tevessül edersen, onda başarılı olman için Rabb'ine yalvarmaya başla.” diye uyarladılar. 


Bu bize gösteriyor ki, Abbasiler, kendilerinden önceki kültür, bilgi ve medeniyet kaynaklarından olabildiğince istifade ettiklerinde son derece doğru bir yöntem izlemişlerdir. 
Kendi inançları, alem tasavvurları vardı; İslam dini onların filtresiydi. Abbasiler bilgiye susamış insanlardı. Bizans'ı yendiklerinde savaş tazminatı olarak kitap alırlardı. Ancak onlar ne istediklerini, gerçek ihtiyaçlarını “bilen insanlar” olarak taklit ve iktibas yoluna sapmıyordu. Çünkü diğer kültür ve bilgi kaynaklarıyla ilişkileri kavramsal düzeyde kurulmuştu. Yani tefekkür eden insanlardı. Bilinçten yoksun hayranlıkları yoktu. Bu yüzden başka kültür ve medeniyetlerin yaşama tarzını, kılık kıyafetini, oturma biçimlerini taklit etmiyorlardı. 


Buradan bizim modernleşme projemize ve Batı ile olan ilişki biçimimize geliyoruz: Devletin zaaf geçirdiğini, kurumların artık fonksiyon göremediğini anlayan Osmanlılar, Abbasiler gibi Batı dünyasıyla, Batı'da gelişen bilgi kaynaklarıyla “kavramsal” düzeyde ilişkiye girip kendilerini yenileyeceklerine, aksine “sembolik düzeyde” ilişkiye geçip, Batı'yı taklit ettiler. 
ll. Mahmut, “Avrupalılaşma” adımı olarak kendi geleneksel kurumlarını tasfiye etti, caz müziğini saraya soktu, protokol toplantılarında alkollü içki verilmesini emretti ve kılık kıyafeti değiştirdi. O gün bugündür, bizim Batı ile ilişkimiz semboller seviyesini aşamıyor, hayranlığımız akıl, idrak ve tefekküre dönüşmüyor, halkımızı Batılılar gibi giyinip yaşaması için baskı altında tutuyoruz. Osmanlı “zaaf”a uğradı, Abbasiler gibi yol izleyeceğine, kolayca suçu İslam'ın üzerine attı. Böylece kendisine doğru olarak intisap edildiğinde toplumları cihangir fatihler, adil, müreffeh güç haline getiren Müslümanlık her türlü geriliğin, tembelliğin, kavrayışsızlığın, yoksulluğun müsebbibi görülmeğe başlandı; hiç işlemediği suç ve kusurların cezasını ödemeye mahkum edildi. 


Aydınlarımız ise, modern dünyanın hangi süreçlerden geçtiğini idrak etmeden, kendimizden uzaklaşma sürecinde ne kadar “ilerlediğimizi, bu yöndeki değişim politikalarını ve tekniklerini; sekülerleşmenin kat ettiği mesafeyi, bunun için daha neler yapılması gerektiğini; kimliğini, inancını ve yaşama biçimini korumaya çalışan insanlar üzerinde hangi zecri yol ve yöntemlerin daha etkili olacağı konularının” üzerinde kafa yormakla meşguller. 200 yıllık bu maceradan işe yarar hiçbir şey çıkmadı, bundan sonra da çıkmaz. Bu perspektifi değiştirmemiz lazım. 


İSLAM KALVİNİSTLERİ 


Ali Bulaç-Zaman-Cuma, 27 Ocak 2006 


Sosyolojinin toplumsal olayları, toplumsal değişimi ve bu değişimde rol oynayan etkileyici ve belirleyici faktörleri araştırdığı yönünde yerleşik bir inanç var. 


19. yy. ilerleme inancının bize armağan ettiği bu bilim, aslında iddiasının aksine verili toplumsal hayatı araştırmıyor -bu onun varlık gerekçisidir-, hakikatte “olması gereken”e göndermelerde bulunuyor. 


Öyle olmakla beraber sosyoloji, ortaya çıktığı Batı'nın, endüstri çağının ruhunu anlamak bakımından açıklayıcı malzemelerle doludur. Ama hiçbir zaman tarafsız, nesnel bir bilim değildir, hatta her bilim gibi resmedicidir, yani açıklayıcı ve yorumlayıcıdır. 


Batı'nın kendi tarihini ve yaşadığı toplumsal değişimi açıklamak üzere geliştirdiği bu bilim, bizim gibi ülkelerde sınırlı alanlarda geçerlidir. 


Batı ne dünyanın kendisidir ne merkezidir. Modelleri kendisiyle ilgilidir ve bu temel hakikat bilinmediği için Batı-dışı ülkelerin sosyal bilimcileri ve aydınları, kendi toplumlarını anlamaktan uzak düşüyorlar. Batı nasıl krizlerini evrenselleştiriyorsa, bilgi elde etme biçimini, anlama ve yorumlama biçimini de evrenselleştirmektedir. 


Bunları dün Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün yazısı dolayısıyla yazıyorum. Bu yazı, birçok bilim adamının içine düştüğü büyük hataları tekrar ettiği kadarıyla mazur görülebilir ancak. Bilgi, sosyoloji, tarih ve bilimin popüler kullanımına başvuran diğer yazarlar gibi Özkök de yanlış bir analojinin imkanlarından hareketle genel hükümlere varmaktadır. 


Birçok bilim adamının, bu arada referans gösterdiği Sabri Ülgener'in yanılgısı nedir? Temel yanılgı, Batı'daki bir modelin alınıp İslam dünyası, Osmanlı veya Türkiye'ye aynen tatbik edilmesidir. Max Weber'in “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı kitabında ortaya koyduğu tezin bizde herhangi bir karşılığının olabileceği fikri bu büyük yanılgıdan kaynaklanmaktadır. Bu tez birçok bilim adamı tarafından eleştirilmiş, hangi sosyal şartlarda formüle edildiği gösterilmiştir. 


Weberyen teorinin İslam dünyasına tatbiki bütünüyle imkansızdır. Weber de, diğerleri gibi ilerlemeciydi, ilerlemeyi Batı'ya özgü erdemli bir süreç olarak görüyordu, dini temeli “faktörlerden bir faktör”e indirgiyordu, İslam konusunda son derece sığ ve yanlış bilgilere sahipti, İslam'da karşılığı ve meşruiyeti olmayan “karizma”yı merkezi bir kavram olarak kullanıyordu, kendi dini ve fikri geleneği içinde din ile dünya, ahlak ile iktisat arasında var olduğunu sandığı ikilemden hareketle birinin gelişmesini diğerinin toleransına veya itkisine bağlıyordu. Weber'in fikir ve tahlillerinin, İslam dünyasıyla hiçbir ilgisi yoktur. İlk nesil Müslümanlardan başlamak üzere Emevi ve Abbasilerde ticaret, Selçuklulardaki Ahi teşkilatları ahlak ile iktisat arasındaki uyumlu ilişkiye örnektir ki, bu tarihlerde Batı henüz imalatta evin dört duvarını, ekonomide köyün sınırlarını aşabilmiş değildi. 


İslam devletlerindeki güç ve yayılma elbette salt askeri değildi, bunu geriden besleyen muazzam bir iktisadi güç vardı ki, bu gücün oluşması için Müslümanlar Protestan ahlakına ihtiyaç hissetmiyorlardı. Kayseri, Sivas, Konya ve Anadolu'nun diğer merkezlerinde bugün görmekte olduğumuz iktisadi canlılığın gerisinde bu türden tarihi mirası yatmaktadır. İslam sufizminde Protestanlık veya Kalvincilik aramak ise bütünüyle cehalettir. 


Bu çerçevede Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Kalven'e, Nur cemaatlerinin Kalvinistlere benzetilmesi ise tamamen uygunsuz bir analoji, uzak mesafeden dahi ilgisi olmayan bir yakıştırmadır. Fethullah Gülen, İslam'ın ana paradigmasına (Kur'an ve sünnet), İslam'ın meşru bilgi elde etme ve hüküm çıkarma esasına dayalı ulema geleneğine (Sahabe kavli, usule bağlı müçtehitler) ile tarihsel tecrübede icma niteliğinde billurlaşmış örfe (yaşayan gelenek) sıkı sıkıya bağlıdır. Luther ve Calven, Hıristiyanlık içinde radikal bir kopuşu temsil ederler ki-Hocaefendi Kur'an'a soru sorduran modern zihnin kavramsal çerçevesini fazlasıyla önemsemesinden dolayı modernistlere hayırhah bir gözle bakmamakta, mesela Fazlürrahman'a bile rezervler koymaktadır. 


DİNDARLARIN ASRİLİĞİ 


Ali Bulaç-Zaman-Çarşamba, 17 Ağustos 2005 


Garip olan şu ki, 19. yüzyılda Osmanlı, Batı ile tanıştığında, merkezdeki çekirdek içinde yer alan ve saray Batılılaşması tarafından desteklenen küçük bir çevrenin insanları, “muasır” olmakla “asri” olmak arasındaki farkı ayırt edemediler. 


Bunun sonucu kendilerine, tarihlerine ve dinlerine ait her şeyi reddettiler ve garip bir şekilde iktibas, taklit ve aktarma yoluyla edindikleri zahiri kimlik, giysi ve kartvizitle zamanın ruhuna uygun bir tutum almayı başardıklarını zannettiler. Bunlar o zaman toplumun ana gövdesi olan dindarlar tarafından garipsendiler, herkes onlara bıyık altından güldü. O zaman dindarlar kültürün asaletini temsil ediyorlardı, tutucu değillerdi, bazı değerleri muhafaza ediyorlardı. 
Ama şimdi bu kaçışın öncülüğünü yapanlar, “asriliği muasırlık” zanneden dindar çevrelerin ta kendisi. Yerel ve merkezi iktidarla birlikte belli ölçülerde sermaye el değiştirmeye başlayınca, dindarların da muhafazakarlığı mazbut aile, iffet, namusa düşkünlükten ibaret kaldı. Bunun ötesinde olanı sadece bir kartvizittir, hiçbir anlamlı (toplumsal, maddi ve kültürel) muhtevası yoktur. Bir muhafazakarın en önemli sorunu neyi muhafaza etmesi gerektiğini bilememesi ve aslında bunu umursamaması. 


Açıkça gözlenen şu ki, bize, yani geleneğe, tarihe ve İslam'a ait her şeyden belli belirsiz bir kaçış var. Modern/küresel kültürün ağır hakimiyeti altına girmiş bulunuyoruz. Fakat temel bir gerçeği unutur görünüyoruz: Çağımızda kültür değersiz bir şeydir. Kültürden anlaşılan tüketim, hazların tatmini, eğlence ve bazı spor veya pop starlarının müptezel hayat tarzı. 
Amerikan kültürü kendini dayatarak yayılıyor. Yayıldıkça kendine özgü piyasa ve müşteri, tüketici oluşturuyor. Amerikan ekonomisinin yüzde 80'i hizmet üretir ve satar; diğer yüzde 3'ü tarım, yüzde 17'si sanayidir. Hizmet demek kültür demektir. 


Dünyamızda kültürel farklılıktan söz etmek neredeyse imkansız. Bir kültürü diğerlerinden ayıran bariz alanlar var. Sözgelimi giyim-kuşam; müzik-sanat; yeme-içme (yani mutfak); oturma biçimleri/mekan kullanımı; ritüeller-törenler (doğum, evlilik, ölüm); eğlence-tatil gibi. 
Şimdi dürüstçe kendimize soralım: Bu 6 ayrı alanda kendimize özgü hangi kültürel değeri devam ettiriyoruz? Yerde veya evde yemek yemek bir kültürdür. İslam kültürünün en bariz vastfıdır. Misafir evde ağırlanır, hanım yemek yapar ve kimse dışarıda yemek yemez. Eskiden zenginler zenginliklerini göstermezdi, haya ederdi. Çünkü zengin olmayanların içi çekerdi. 
Küreselleşen Amerikan kültüründe bunların hepsi tersyüz edildi. Kimse bir başkasını evinde misafir etmiyor, kadınlar yemek yapmıyor, dışarıda abur cubur ve herkesin ortasında yiyor. 
Sıklıkla çoluk çocuğunu dışarıda yemeğe götürmeyen babaya iyi gözle bakılmıyor. 
Amerika'da ülkenin yüzde 60'ı obez, buna rağmen kimse bu ülkede bir sorun var, en azından sonradan görmelik söz konusu demiyor, bu kültürü yüceltiyor, kendi kültürüyle alay ediyor. 


Burada trajik olan, dindar kesimlerin de bu sürece katılmış olması. Eskiden asaletle ve kararlılıkla dindar kesimler geleneksel kültürlerine sarılıyor, bu kültürü zamanın diline ve idrakine göre şekillendirmek için büyük gayretler gösteriyorlardı. Aslında bütün dünyada Müslümanların kültürel hayatını asil kılan Peygamber sünnetine bağlılıklarıdır. Sünnet, tabir caizse bizim kültürümüzün temel kodunu teşkil eder. Sünnetin hayatımızdaki zafiyeti oranında kültür de başkalaşıma uğruyor. Şimdi dindar çevreler kendi kültürel değerlerini küçümsüyorlar ve aslında reddediyorlar. Ben buna “Self Hater sendromu” diyorum. Self Hater, İsrail'de, “kendinden nefret edenlere” verilen isimdir. Gizlesek de dürüstçe söylesek de, kendimizden nefret ediyoruz. Yol kenarında piknik yapıp mangal yakanlara Fransız Üçüncü Cumhuriyet aydını bir kadın “hani geviş getiren halk” deyip bütün bir ülkeye hakaret ediyor ya. Aslında bu bir ruh halidir. Bu kadını esir alan ruh kurumlar, medya ve elitler ile merkeze göz dikenlerin hepsinde derece farkıyla var. Bunlara bizim mahalleden iltihak edenlerin sayısı giderek artıyor. 


TÜRKİYE'DE NAMAZ KILANA MUHAFAZAKAR BARA GİDENE LİBERAL 
DENİYOR 


19 Kasım 2011 Cumartesi-Gülay Altan-aksam 


Özgürlüğün İslami Yolu'nu yazdı. Kitap önce Amerika'da basıldı, önümüzdeki hafta İngiltere'de çıkıyor. Türkiye'deki yayıneviyse çeviri aşamasında. Taha Akyol'un oğlu Mustafa Akyol, uzun süredir yazılarıyla ciddi bir entelektüel olarak karşımızda olsa da birkaç gündür Adnan Oktar'ın televizyon şovundan nasibini almış görünüyor. Akyol ile Türkiye'yi, İslam'ı ve tabii ki Adnan Hoca'nın iddialarını konuştuk. 


Star ve Hürriyet Daily News gazetelerinde köşe yazan, TRT Türk ve TGRT Haber'de program yapan son dönemde yıldızı yükselen bir entelektüel Mustafa Akyol. Kendini Müslüman liberal olarak tanımlıyor. Ünlü gazeteci Taha Akyol'un oğlu. Amerika'da da Foreign Affairs, Newsweek, Washington Post, Wall Street Journal, International Herald Tribune, Washington Times gibi yayınlarda makaleleri yayınlanan Mustafa Akyol'un ABD'de yayınlanan ve çok ses getiren 'Islam Without Extremes: A Muslim Case For Liberty' isimli kitabı yakında Türkiye'de de yayınlanacak. Kitabı vesilesiyle zaten röportaj yapmak istediğim Mustafa Akyol ile biraz daha erken buluşmamızın sebebi Adnan Oktar oldu. 

Beyaz TV'ye çıkan Adnan Hoca'nın iddialarını sormak istedim ama önce kitabı ve çalışmalarını konuştuk. Kendine güvenli, sakin ve komplekssiz biri, dolayısıyla sorularıma da içtenlikle yanıt verdi. 

- Kitabınızla başlayalım; ABD'de satılıyor ve yakında Türkçeye de çevrilecek. 

Kitabın Türkçesinin adının 'Özgürlüğün İslami Yolu" olmasını düşünüyorum ama konuşacağız. Doğan Kitap şu an üzerinde çalışıyor. Bu kitabın tezi temel olarak, bireysel özgürlük fikrinin İslam'a yabancı bir fikir olmadığı, aslında İslam'ın bireye hem sorumluluk hem de özgürlük veren bir din olduğu, tarihte de böyle bir misyon taşıdığı fakat İslam dünyasında bir takım baskıcı otoriter siyasi sistemler veya kültürel dokular olduğu, bunun da çoğu kez dinden değil de din dışı kaynaklardan geldiği... 

- Yeni bir şey söylemiyor gibi... 

Yeni bir şey söylemiyor ama bunların bir kısmı Batılılar için yeni şeyler. Türkiye'de de belki daha önce söylenmiş şeyler olabilir ama yeni olan bazı veriler var içinde. 

- Batılılar için yenilik iddiası nedir? 

Batılıların zihninde özellikle son 10 yıldır İslam, otoriter rejimler, kadınlara baskı ve insanların zorla ibadet ettirildiği bir din olarak algılanıyor. Ben de böyle bir otoriterlik sorunu olduğunu teslim ediyorum İslam dünyasında ama bunun kaynağının ne olduğunu sorguluyorum. Kitapta Türkiye'de Osmanlı tecrübesiyle ilgili bölümler de var. Osmanlı'da Tanzimat sonrasında gelişen daha özgürlükçü liberal felsefenin aslında İslami dayanakları olduğunu da anlatıyorum. Kemalizm'e ciddi eleştiriler getiren kısımlar da var. Aslında 'Arap baharı'nın da arayışı içinde olduğu demokrat Müslüman çizginin savunucusu bu kitap. Buna dair bir argüman. 

- Kemalizm eleştirisi demişken, sosyal medyada sizin için yapılan temel eleştirilerden biri 'Atatürk düşmanı' olduğunuz yönünde. Öyle misiniz? 

Tabii ki değilim; hatta diğer herhangi bir insanın düşmanı olarak tanımlamam kendimi. 
Türkiye'de Atatürk'e dair eleştirel bir cümle bile söylemek 'Atatürk düşmanlığı' olarak algılandığı ve suç kapsamına sokulduğu için bu tür şeyleri tartışmak zor. Kurtuluş Savaşı'ndaki liderliğine Türkiyeli bir Türk olarak saygı duyuyorum ve minnettarım. Fakat ondan sonra Atatürk bir siyasetçi... 

- Söylediğiniz kadar tabu değil artık Atatürk; biri çıkıp televizyonda 'diktatördü' diyebiliyor, bu da tartışılabiliyor... 


Çünkü diktatör bir hakaret değil, bu bir siyasi tanım. Dünyada iyi diktatörler var, kötü diktatörler var. Atatürk'ün ılımlı bir diktatör olduğunu düşünüyorum açıkçası. 

- Nasıl bir toplum hayali sizinki, kimsenin kimseye karışmadığı mı? 

Daha farklı bir şey söylüyorum aslında... 

Dindar bir insan başkalarını da dindar yapmak ister; bunun için tebliğ yapabilir. Bu İslami bir kavramdır. Çocuğunu kendi değerleriyle eğitmek isteyebilir. Dolayısıyla kimse kimseye karışmasın diyemeyiz. Benim önerim, karışanın devlet olmaması. Bu işin yasalarla ilgili boyutu, tabii sosyal boyutu da var. Ne yazık ki toplumun pek çok kesiminde oturmuş bir demokratik kültür yok. Fikriyatımızı yaymak için sivil araçlar kullanabiliriz ama bunu devlet eliyle bastırmak otoriterliktir, baskıcılıktır. 

- İslam'ın kapitalist olduğunu söylüyorsunuz, yaygın inanış sosyal demokrat olduğu şeklindeydi. Eşitliği savunan aşırılığı ve aşırı tüketimi yasaklayan bir din nasıl kapitalist olur? 

Kapitalizm kelimesinin çağrıştırdığı çok şeyi tasvip etmiyorum. Ahlaki tartışma farklı bir şey. 
Kapitalizm, Adam Smith'in veya iktisadi liberalizmi savunan insanların izah ettiği şekliyle yatırım yapabilme, teşebbüs özgürlüğü, fabrika açabilme, şirket kurabilme özgürlüğüdür. 
Hangi ülkeler, daha çok refah kazanmış? Kapitalist düzendekiler... Burada oluşan dengesizliğin tabii ki vicdani bir karşılığı var ve bence din tam da bunun için var. Fakirlere, muhtaç insanlara yardım etmek kapitalizmin yarattığı dengesizliği gidermek için çok ciddi bir toplumsal misyon yüklüyor dindarlara. Daha vicdanlı bir kapitalizm olmalı... 

- Kendinizi liberal Müslüman olarak tanımlıyorsunuz. Türkiye'de liberal kavramı hala biraz 'aşağılama' sıfatı gibi kullanılıyor. Daha liberallik üzerinde anlaşamamışken, 'liberal Müslüman'lığın anlaşılamayacağından korkmadınız mı? 

Türkiye'de liberalliği Kemalizm kötüledi. Çünkü liberaller devletin sınırlandırılması gerektiğine inanır. Türkiye'de tabii tek bir liberalizm de yok. Dindarlar da liberalizmin kötü bir şey olmadığını 28 Şubat döneminde gördü. Türkiye'de 28 Şubat'a doğal olarak dindarlar ve liberaller karşı çıktı. 

- Hatta dindarlar daha az karşı çıktı... 

Böyle de denebilir; artık herkesin kendini sorgulaması gerekir. Ekonomide fanatik bir liberal değilim, liberalizmi özellikle siyasi düzeyde benimsiyorum. Liberal iktisat yani kapitalizm krizlere girer, çıkar... 

- Liberal muhafazakarlarla, liberal demokratların arası açıldı, siz nerede duruyorsunuz bu tartışmada? 

Türkiye'de öyle tuhaf ki namaz kılan insanlara muhafazakar deniyor. Bara giden insanlara da liberal... Çok yerleşmiş ama çarpık bir algı. Çünkü siyasi ideolojiler insanların yaşam biçimiyle bire bir ilişkili değil. Batı'da muhafazakar olup ateist olan insanlar da vardır. 
Geleneği korumayı dindar olmadıkları halde gerekli görürler. Türkiye'de de bu tonların artık gelişmesi lazım. Ben dine değer veren biriyim ve kendimi Müslüman olarak tarif ediyorum. 
Siyasi ideolojilerle kimlikleri birbirine geçirmemek lazım. 

- O tartışmada taraf mısınız? 

Taraf değilim iki tarafa da eleştirilerim var. Liberaller dediğimiz grubun bir kısmında özellikle sol kökenli olanlarda devlet karşıtı güçlere karşı aşırı bir hoşgörü var. Devlet karşıtı güçlerin başında da PKK geliyor. Özgürlüklere karşı tek tehdit devlet değildir, terör örgütleri de tehdittir. Muhafazakarlara gelince onların da yine farklı tonları var ama onların bir kısmında bu Balyoz, Ergenekon davası veya KCK davası gibi meselelerde bir tam saha pres yapma, sonuna kadar herkesin tutuklanması gibi bir duygu var. Buna da katılmıyorum. 

- Dindar kapitalist bir yaşamın gelişmesiyle ortaya çıkan bir zevk anlayışı oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Benim için en büyük değer neyi tükettiğiniz değil neyi ürettiğiniz? Dindar bir insanın üretim yapıp insanları istihdam edip toplumu zenginleştirmesini, parasının bir kısmıyla fakir 


öğrencilere burs vermesini çok değerli bulurum. Bu durumda böyle bir kişinin evine plastik palmiye ağacı dikmesini önemsemem. 

- İslam'la çelişmiyor mu bu durum? 

Çelişiyor tabii. Bu kesim yıllarca aşağılandığı ve ezildiği için şimdi 'paramız var, bakın biz de o kendilerini üstün görenlerle eşit düzeydeyiz' duygusunda olabilir. Eleştirilmesi gereken bir konu. Desteklediğim kapitalizm bu değil. 


Adnan Hocacıları bir enstitü gibi kullandım 

- Amerika'da Hıristiyan fundamentalist kuruluşlarla yakın çalıştığınız, tutucu gazetelerinde yazdığınız hatta neocon olduğunuz yorumları var; ne diyorsunuz? 

Yok, canım neden neocon olayım? Neoconların dünya görüşünü büyük ölçüde eleştiren bir kitap yazdım. Amerika'da 2002-2003 yılından itibaren İslam adına büyük bir tartışma başladığı için, bu tartışmaya bir şeyler yazarak katkı sağlamak istedim. Amerika'da tanıdığım insanlar yaratılışla ilgili çalışmalar yaptığım için genellikle Hıristiyan çevrelerden. Bu insanlara nerede yazabilirim diye sorduğumda birkaç editör önerdiler. Bunlar da Amerika'nın Hıristiyan sağ denen çevreleriydi... 

- Eğitim için mi gittiniz ABD'ye? 

Hayır, Amerika maceram diğer konuya giriyor. Bu Adnan Hocacılık meselesi... 

- Nedir Adnan Hocacılarla ilişkiniz? 

Lise son sınıfta tanıştım bu grupla. Sosyal çevremizde din denince akla onlar gelirdi. Dindar bir aileden gelen biri olarak ilgimi çekti, baktım hem dindar insanlar, hem modern, hem eğitimli... Katılmaya başladım toplantılarına ve bu gruba o anlamda dahil oldum. Birkaç yıl sonra da ben üniversitedeyken bir araştırma grubu kurduklarını, bu araştırma grubunun da din-bilim konularında çalışma yapacağını, katılmamın iyi olacağını söylediler. O dönemde bu konularda araştırma yaptım. Amerika'ya ilk gidişim 1998 yılıydı. Uluslararası yaratılışçılık konferansı vardı. Biz de bu konuları öğrenelim diye üç-dört kişi gitmiştik. 

- Masraflarınızı karşıladığını iddia ediyordu... 

Kendi biletimi alıp gittim oraya. O vesileyle Amerika'daki bu yaratılışçı çevreleri tanıdım. O dönemlerde Adnan Hoca grubu şimdikinden daha muhafazakar bir gruptu. Çoklukla Risale-i Nur okunurdu; sanki Nur hareketinin daha modern versiyonu gibi duruyordu. O grup değişti daha sonra, ben de bir noktadan sonra o değişimi yanlış bulduğum için o gruptan ayrıldım. 

- Adnan Oktar'ın iddia ettiği gibi yakın mıydınız? 

Adnan Hoca'ya çok yakın insan olmadım; 40 yılda bir gördüğümüz insandı. Oranın daha ayrı bir sosyal yüzü var, oraya çok dahil olmadım, o yüzünü bilmiyorum. 

- Polis baskınında ortaya çıkan yaşam biçimi... 

Onlar 99'da gündeme geldi. Büyük bir operasyon oldu ve operasyon olduğunda böyle şeyler mi varmış diye şaşırdım. Zaten başlarına bir şey gelmişken hemen terk edip gitmek ayıp olur diye düşündüğüm için ilişkimi kesmedim ama o operasyondan kısa bir zaman sonra ilişkimi kestim. Hakikaten ne vardı bilmiyorum... 

- Programa bağlanmak istediniz ama bağlamadılar. Üstelik programı sunan liberal gazetecilerden, arkadaşınız da olan Nagehan Alçı... 

Programı izlemiyordum dolayısıyla konu nasıl gündeme geldi bilmiyorum. İlkesel olarak yanlış bir şey yaptılar. Orada olmayan bir insandan bahsedemezsiniz ya da bahsedecekseniz ona bir cevap hakkı doğar. Basın etiği açısından da o kanalın bunu kabul etmesi yanlıştır. 
Kimseyi programa bağlamayacağız diye baştan bir karar almışlarsa, ona göre konuşmaları gerekir. 

- Nagehan, cevap hakkı var Mustafa'nın dedi... 

Arkadaşım; cep telefonuna SMS attım. 'Böyle bir şey var madem, beni bağla' diye fakat bağlamadı. Sanırım kimseyi yayına bağlamayacağız şartıyla çıkarmışlar. . 

- Gülen cemaatine üye olduğunuz da söyleniyor... 


Gülen cemaatine sevgim, saygım ve sempatim var. Adnan Hoca grubu ile ayrıldıktan sonra hiçbir cemaate dahil olmadım. Gülen cemaati varsa, ben mensup değilim. 

- Yaşam tarzınızda da dini kurallara uyar mısınız? 

Olabildiğince dindar olmaya çalışıyorum. 


Mustafa Akyol Evli Midir? 

Hayır bekar ve evlenmek istiyor 

- Google, Mustafa Akyol'u 'Mustafa Akyol kimdir' ve 'Mustafa Akyol evli midir' şeklinde tamamlıyor. Biliyorsunuz, en çok aranan cümleleri taşıyor Google öneri olarak. 
Evli misiniz? 

Bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Enteresanmış. Bekarım ama istiyorum evlenmeyi. 

- Popüler bir bekarsınız demek ki? 

Olabilir, o artık benim bileceğim bir şey değil. Evlenmek kısmet olmadı. Kendimi okuyup yazmaya, araştırmaya motive eden biriyim. İki yıl önce Amerikalı bir kızla nişanlanma aşamasına geldik. âşık oldum ama kısmet olmadı, bitti. 

- Kahramanınız babanızmış... 

Ona çok büyük bir sevgim ve saygım var. Babamı çok büyük bir şey başarmış insan olarak görüyorum. Amerika'da konferanslar veriyorum, bunu babamın başarısından daha fazla bir iş gibi görebilirsiniz ama babamın kat ettiği mesafe çok daha büyük. Babam, Yozgat'ta dünyaya gelmiş, liseye kadar orada okumuş, İstanbul'a ilk kez üniversite için gelmiş. Türkiye'de çok ciddi bir fikir ekolü oluşturmuş, çok saygın bir mesleki kariyeri ve ahlaki bir başarısı var. Ben ne yaparsam yapayım babam kadar başarılı olduğumu iddia edemem. Babam bazı konularda fikirlerini söyler ama ben farklı düşünüyorsam nasıl biliyorsan öyle yap der. Sonuçta çok iyi bir ilişkimiz var ailemle. 

- Mustafa Akyol, babası sayesinde bu noktaya geldi eleştirilerine ne diyorsunuz? 

Evet, entelektüel bir ailede yetiştim. Babamın yazılarını okuyarak büyüdüm. Basında daha fazla mesafe kat etmemi sağlamış olabilir ama bazı dezavantajlar da getirmiş olabilir. Öte yandan uluslararası düzeyde çalışmalarımı Taha Akyol'un oğlu olarak yapmadım. 

- Kariyer planlamanızı yaparken en başında 'babam yazar ben de yazar olacağım' mı dediniz? 

Açıkçası kariyer planlaması yapmadım. Üniversiteye başlarken bu araştırma grubuna girip kendimi dini konularda adeta misyonerlik çabası içine soktum. Sonra sözünü ettiğim o grupla ilişkimi kesip o araştırma grubundan da ayrılınca 'tek başımayım aynı şeyleri kendim anlatacağım' dedim. Gazeteci de değilim aslında, haber yaparak yetişmedim. Habercilik nedir biraz biliyorum. Bir dönem Referans Gazetesi'nde editörlük yaptım. 

- O grubun kariyerinize katkısı olmuş anladığım kadarıyla... 

Oldu ama benim de o gruba katkım oldu... 

- O grupla tanışmasaydınız yine dindar bir kimlik oluşturabilir miydiniz? 

Sanırım oluştururdum ama biraz daha farklı olabilirdi. Ayrıca orada birtakım hatalar yaptığımı düşünüp o hatalardan ders de çıkardım. Örneğin siyasi liberalizme sonradan daha fazla eğilmemin bir sebebi de bu kapalı yapıların bireyi ortadan kaldırdığını oysa bireyin önemli ve dindarlıkla da uyumlu bir değer olduğunu tecrübe ederek öğrenmemdir. 


AKYOL: AK PARTİDEN DAHA ÖZGÜRLEŞTİRİCİ BİR SİYASİ PARTİ YOK 02.12.2013-haber7- Fatma Yılmaz 


Gazeteci - Yazar Mustafa Akyol Türkiye'de ve dünyada yaşanan olayları yeni kitabı üzerinden değerlendirdi. 


Haber7'den Fatma Yılmaz gazeteci yazar Mustafa Akyol ile son kitabından, AK Parti'ye, dünya müslümanlarının durumundan, Türkiye'deki kirli laiklik üzerine bir röportaj yaptı. 
Akyol: "Bugün AK Partiden daha özgürleştirici bir siyasi alternatif görmüyorum" diyen Akyol Müslümanların dünyada nasıl lider olacağının da altını çizdi. 


İşte Fatma Yılmaz'ın Mustafa Akyol'la yaptığı o röportaj: 


Akyol, 2011'nde ilk olarak İngilizce yayınlanan kitabında İslam dünyasındaki "özgürlük açığını" ele alıyor. 


Günümüz İslam toplumlarında bazı sorunlar dinden değil de, o toplumlarda eskiden beri var olan gelenekler, tutumlar ve zihniyetlerden kaynaklanıyor olabilir mi? İslam'ın özgürleştirici mesajı ne demek? İslam Türkiye'de özgürlükçü yaşanıyor mu? Tüm bu soruların cevabını röportajımızda bulacaksınız. İyi okumalar... 


İslam'ın özgürleştirici mesajı. Ne demek bu? 


İslam bireye Allah karşısında sorumlu olduğunu söylüyor. Allah karşısında sorumlu olması demek, insanın diğer bazı sorumluluklarından sıyrılması demek. İşte nedir? Kabileye sadakat, ulus devlete sadakat gibi. İnsanı bir kollektivite içine hapseden olgulardan çekip, tek başına değerleri olan, hesabına sadece Allah'a verecek olan bir kulluk. Bu kullukta bir bireylik var. 
Kuran'da sürekli vurgulanan bir şey; bir insanı başka kimse kurtaramaz, herkes kendi amellerinden sorumlu. Allah'la onun arasında kurulan bu bağ siyaseten özgürleştirici bir durum. Allah'a kul olan başka her şeyden özgürleşir. Bu kavram biliniyor ama üzerinde yeterince durulmamış bence. Dolayısıyla böyle özgürleştirici bir mesajı var. 


İslam'ın tarihte yorumlanış biçimleri içinde bu özgürlükçü mesajı ortaya çıkmış mı? 


Hayır. Bence bazen gölgede kalmış. Bu da İslam'ın içinde bulunduğu toplumların bazı otoriter davranışlarının dine dahil olmasıyla ortaya çıkmış bir sorun. Örneğin "Allah'a inanıyorsun o zaman sultana da itaat etmelisin, devlete de itaat etmelisin" mantığı. Bu bir siyasi yorum, Emeviler zamanında gelişen bir yorum. Bu ve buna benzer anlayışlar İslam'ın bu özgürleştirici mesajını belli ölçüde kapatmış. 


Bir de kitapta en çok eleştirdiğim noktalardan bir tanesi, dindarlığı zoraki sağlama yaklaşımı. 
İnsanların namazını, oruçlarını zorla kıldırtmak, tutturmak gibi. Bu, açık konuşmak gerekirse, Sünni gelenekte de belli bir yeri olan bir yaklaşım. Ama ben bunun bir yorum meselesi olduğunu, içtihatla tekrar elden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ve bu konuda da zaten bu yorumları değiştirmeyi savunan İslam alimlerine atıfta bulunuyorum. 


İslam dünyasında bugün nasıl bir özgürlük açığı var? 


İslam dünyasında bugün pek çok dikta rejimi var. Esed rejimi de en korkuncu belki. Ama tabi bunların önemli bir kısmı İslam'a dayandırmıyor kendini. Esed rejimi laik karakterli bir rejim, zaten onu iddia ediyor. Mübarek rejimi İslam'a dayanan bir rejim değil. Müslüman bir topluluk olduğu için bazı Müslüman kavramları tabi ki kullanıyorlar. Ama İslam referanslı otoriterlikler değiller. Bunlar seküler otoriterlikler. Türkiye'de de askeri darbeleri gördük. 
Bunlar da İslam referansıyla değil, Kemalizm referansıyla ortaya çıkmıştır. 


Bugün İslam dünyasında niye demokratik özgür toplumlar yok? 


Bu sorunun cevabı, doğrudan İslam'la ilgili bir cevap değil. Ama bazen de İslam adına otoriterlik var. Mesela Suudi Arabistan İslam adına çok otoriter bir rejim. Her hangi bir demokrasi yok, insanları zorla dindarlaştırma pratiği var. İslam dışında bir dine izin verilmiyor. İran'da da Suudi Arabistan'a göre daha hafif olmakla beraber otoriter karakteri olan bir rejim var. Ben diyorum ki, Ortadoğu'da hem laik hem seküler otoriterlikler varsa, belki de zaten genel bir otoriterlik sorunu var ve İslam da bundan etkileniyor. 


İslam'ı bunun dışında nasıl anlayabiliriz? 


Suudi Arabistan'da kadınları zorla örttürüyorlar, Türkiye'de de yakın zamana kadar zorla açtırıyorlardı. Bunu herkes biliyor. Bu, kadına müdahale eden, illa bir yaşam ve kıyafet biçimi zorlayan anlayış demek ki doğrudan İslam'dan gelmiyor. Türkiye'de laiklik adı altında çıkıyor. Bunun İslami yansımasını da Suudi Arabistan'da ve İran'da görüyoruz. Demek ki İslam bundan bağımsız bir şekilde anlaşılabilir. 


Kitapta İslam'ın ilk üç dört asrında daha dinamik bir din anlayışı ve en azından din ekolleri olduğunu anlatıyorsunuz. Bunlar giderek zaman içinde tutuculuğa dogmatik din anlayışıyla yeniliyor. Peki, o dinamik din anlayışları nasıl ortadan kalkıyor, nasıl yeniliyor? 


İmam Ebu Hanife ve onun gibi daha fıkhı dinamik olarak yorumlayan akla önem veren din anlayışları var. Bunlar giderek zaman içinde daha tutuculuğa dogmatik din anlayışıyla yeniliyor. 


Bence bunun bir sosyal boyutu var. İslam'daki daha akılcı ve yenilikçi din akımlarının daha çok ticaret merkezlerinde ortaya çıktığını, daha baskıcı ve tutucu anlayışların da daha az kozmopolitan daha çöl şartlarında doğduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla ticaretle üretimle iç içe olan bir din anlayışı kaçınılmaz olarak bir, daha ılımlı olacaktır, şiddete yönelmeyecektir, ikincisi de daha dinamik daha rasyonel olabilecektir. 


Bugün Arap dünyasının durumuna bakacak olursak, Arap dünyasında petrol zengini ülkeler var. Petrol zenginliği ama bir piyasa ekonomisi değil. Petrol alıp satıyorlar ama hiçbir şey üretmiyorlar. Ekonomik dinamizmse üretmekle ve ticaretle ilgili. O da nerede var? Kısmen Türkiye'de var. Nasıl var? TUSKON MÜSİAD vs. 


Bunlar belli bir zihniyet değişimi sağlıyor mu peki? 

Sağlıyor. Türkiye'de İslamcı söylem 20 yıl önce demokrasiyi küfür olarak görürken bugün demokrasiyi sahipleniyor. Bu bir zihniyet dönüşümüdür. Bazıları bugün liberalizmi bir küfür olarak görüyor. Muhtemelen 20 yıl sonra bunu da artık sahiplenmeye başlayabilirler. 
Zihniyet değişimiyle Türkiye'deki bu ekonomik dönüşüm, orta sınıfın ortaya çıkmasını, dünyayı daha iyi algılamayı, farklı kültürlerle alışveriş içine girmeyi sağlıyor. Bu da çok önemli bir nokta. 


Peki Türkiye'de özgürlükçü yaşanıyor mu İslam? 


Şu anlamda yaşanıyor. Yani camiye ister gidersin ister gitmezsin, başını ister örtersin örtmezsin. Laikler başörtülü eğitime izin vermiyorlardı, bu en son aşıldı. 


Dini pratikleri zorla uygulatmaya yönelik bir anlayış var mı? 


Siyasi düzeyde yok ama kültürel düzeyde biraz var. Mahalle baskısı denen meşhur hikaye. Bu bazen Türkiye'deki laik kesimden tarafından abartılıyor, paranoya boyutuna taşınıyor olabilir. 
Ama tamamen hayali bir sorun da değil. Açıkça konuşmak gerekirse, insanları zorla da olsa dindarlaştıralım gibi bir anlayış var. Ben de bunu eleştiriyorum zaten. Benim de temel argümanım burada şu; bu anlayış insanı dindarlaştırmıyor, iki yüzlüleştiriyor. 


Suudi Arabistan'da bunu çoğu insan görmüştür. Örneğin ben Riyad'a çok gittim. Riyad'dan uçağa biniyorsunuz. Bütün kadınlar kapalı, indiklerinde yarısı açık, hatta mini etekli. Demek ki din adına baskı kurmak o insanlar üzerinde onları dindarlaştırmıyor, aslında ikiyüzlüleştiriyor. 


Türkiye'de de belki bazı cemaat çevrelerinde -herhangi bir cemaati kastetmiyorum- ya da çok muhafazakar camia içinde, o camianın baskısıyla dindar gibi gözüken, ama aslında tam da o baskı yüzünden belki kalben dinden uzaklaşan insanlar olabilir. Dahası herhangi bir dini normun devlet tarafından topluma empoze edilmeye kalkınması daha da büyük bir reaksiyon meydana getirecektir. 


Din, laiklik, devlet ve özgürlük neye karşılık geliyor? 


Laiklik Türkiye'de çok kirli bir kavram. Çünkü Türk tipi laiklik çok kötü. Klasik Türkiye'deki laiklik yorumu diyebiliriz buna. 


Bu bir taraftan dinin devlet tarafından manipülasyonu, diğer taratandan da baskılanması anlamına geliyordu. Bir tarafta diyanet gibi bir kurum var, bir taraftan da dini ptratikler devlet eliyle yasaklanıyordu şimdiye kadar. Bu tip laikliğe hep karşı oldum yine de olurum, özellikle de din üzerine baskılar anlamında. Fakat özgürlükçü bir laiklik taraftarıyım. 


Ne demek özgürlükçü laiklik? 


Dini hayatı baskılamayan ama dini hayatı empoze etmeyen bir devlet sistemi. İnsanları zorla dindarlaştırmayan, dindarlıklarına saygı gösterip engellemeyen. Bunun çok doğru bir model olduğunu düşünüyorum. Ve bunun bizim bazı Aydınların zannettiği gibi din karşıtı bir felsefeden çıktığını değil, bilakis dine de çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü herhangi bir dini anlayışı devletin resmi görüşü yaptığınızda diğerlerine karşı bir haksızlık yapmaya başlıyorsunuz. Yani örneğin Türkiye'de siz bir İslam devleti kuracağım deseniz, o kimin İslam'ı olacak diye size soracaklardır. Sünni İslam deseniz, hangi Sünni İslam diye size soracaklardır. Hanefi deseniz Hanefiliğin hangi anlayışı? Bugün Türkiye'de Hayrettin Karaman'ın görüşleriyle Ebubekir Sifil'in görüşleri çok farklı. Birine göre recm var birine göre yok. Bir sürü din anlayışı var. Bir sürü cemaat grupları ve bunların hepsinin farklı farklı kodları var. Bunların herhangi birisinin resmi görüş yapılması demek, diğerlerine karşı baskı demektir. Şöyle ki seküler yaşayan kesim var, ateist olan, Müslüman olmayan insanlar var. 
Böyle renkli bir toplumda devletin tarafsızlığı doğru ilkedir. Onun için bu anlamda laikliğin savunucusuyum. Zaten bunun bir ihtiyaçtan ve tecrübeden çıkmış olduğunu düşünüyorum. 
Amerika'da çıkmış bu özgürlükçü laiklik. Amerika'da nasıl çıkıyor? Amerika'nın kuruluşuna bakıyorlar, bir sürü kilise var, hangi biri resmi kilise olacak, hiç biri olmasın deyip işin içinden çıkıyorlar. Din karşıtlığından kaynaklanmıyor, fakat dinin farklı yorumlarının özgür kalabilmesinden ortaya çıkıyor. 


Özgürlüğün İslami yolundan kasıt? 


Özgürlük bir ideal. İnsanlar Müslüman olmadan da özgür olabiliyorlar. Burada şunu belirtmem gerek. Ben özgürlüğü siyasi bir perspektifte kullanıyorum. Özgürlük deyince bazı Müslümanlar şunu der hemen size, en büyük özgürlük Allah'a kul olmaktır. Şimdi bu manen doğru ama maddeten doğru değil. Örneğin, siz Allaha kul olursunuz, hapse girersiniz suçsuz yere özgürlüğünüz elinizden siyaseten alınmış olur. Manevi tasavvufi anlamda özgürlük, nefsini terbiye etmek, nefsinin arzularından kurtulmak. Dediğim gibi ben burada siyasi özgürlükten bahsediyorum. O da devletin ya da toplumun bireyler üzerine baskı kurmaması. 


Bunu seküler bir paradigmada kurgular mısınız? 


Kurgularsınız, zaten seküler liberalizm bu olmuş olur. Ben bu fikrin, devletin ve toplumun bireyleri rahat bırakması, onların dini ahlaki tercihlerine karışmaması fikrinin, İslam'a da aykırı bir şey olmadığını, en azından İslam'ın Kur'an'i temeller üzerinde anlaşılmasıyla bunun mümkün olabileceğini anlatıyorum. İslam için de bu çağda Müslüman toplumlar için en doğrusunun böyle bir özgürlüğü benimsemek olduğunu düşünüyorum. 


Otoriter İslam anlayışları var mı var. Bu şuna benziyor. Demokrat Müslümanlar var mı var. 
Antidemokrat Müslümanlar var mı var. Bugün hala bazı Müslümanlar için demokrasi küfürdür. Türkiye'de çoğu Müslüman demokrasiyi savunuyor. 


Şöyle bir eğilim var Türkiye'de. Bu konuları tartışınca şunu diyorlar, "lafı uzatmaya gerek yok, İslam'dan başka hiçbir şeye ihtiyaç yok, Müslüman kimliğimiz var yeter. 
Müslümanlıktan başka ne arıyorsunuz" vs. Şimdi bu kulağa hoş geliyor ama biraz demagojik bir şey. Yine demokrasi örneğine dönecek olursak, bir insan hem Müslüman hem demokrat olabilir mi? Oluyor. Türkiye'de ben Müslüman'ım deyip demokrat olan insanlar var. Bunlar, demokrasiyi çok partili hayatı seçimleri savunuyorlar vs. Peki bir insan Müslüman olup antidemokratik olabiliyor mu? Evet olabiliyor. Demokrasi küfürdür, oy vermek batıldır diyenler var. İki türlü de Müslüman olabiliyor demek ki. O zaman birisine demokrat Müslüman diğerine de demokrat olmayan Müslüman diyeceğiz. Bir insan Müslüman olup monarşiyi savunabilir, padişahlık sistemini savunabilir ya da cumhuriyeti savunabilir. 
Dolayısıyla özgürlükçü Müslümanlar olabileceği gibi otoriter Müslümanlar olabileceği kanaatindeyim. 


Bediüzaman'ın meşhur sözü, benim mesleğim en güzeldir ama tek doğru tek güzel benim mesleğimdir diyemeyiz. Müslümanlar arasında kaçınılmaz olarak farklı meşrepler, mezhepler cemaatler olacaktır. Ama Müslümanlar üzerinde bu farklılıklar varken çok temel bir asgari müşterekte uzlaşmak işbirliği geliştirmek mümkündür. Bu da bu farklılıkları baştan kabul etmekle olur. 


Batı medeniyeti yaklaşık 500 yıldır dünyada en güçlü, en etkili medeniyet. Niçin böyle? 


Çünkü batı sürekli yeni bir şeyler üretiyor. Yani bilgisayarı biz yapsaydık ilk defa, İslam medeniyeti çok daha önce bir medeniyet olurdu. Arabayı televizyonu biz yapsaydık, treni biz yapsaydık vs vs. Hiç birini biz yapmadık batılılar yapmış. Niçin onlar yapmış? Bu büyük bir soru işareti. Ha bir dönem biz yapıyormuşuz her şeyi. Objektif standartlar açısından bakıldığında, bir dönem İslam dünyada en önde medeniyetmiş. Çünkü üretiyormuş Müslümanlar. Dünyada icatların çıktığı yer İslam dünyasıymış. İlim öncüsü Müslüman alimleri biliriz. Bir dönem çok şey üretiyorduk. 500 600 yıldır hiç bir şey üretmiyoruz. Ve 


batı üretiyor ve çok hızlı üretiyor. Biz de bunları ister istemez alıyoruz. Batıyı böyle fetişleştirmek yanlış, ama batı modemliği, teknolojiyi, demokrasiyi bizden önce geliştirmiş. 
Bu bir realite. Ve bu realiteyi kabul etmek lazım. Bu realiteyi kabul edince biz de batılılar gibi yiyelim, içelim, onlar gibi şapka giyelim dans edelim gibi bir yaklaşım geliştirebilirsiniz kemalizmde olduğu gibi. Ben bunu yanlış buluyorum. Ama batılıların başarısının sırrı ne, siyasi ve ekonomik dinamikleri nedir, bunları alalım ve bunları özümseyelim derseniz işte ben buna katılırım ve savunurum. 


Müslümanlar dünyada yeniden nasıl yükselecekler? 


Müslümanların yaptığı arabalar dünyanın en iyi arabaları olursa, onların yaptığı bilgisayarlar, cep telefonları, yazılımlar olursa o zaman İslam dünyası da kurtulmuş demektir. Ekonomi şu anda Müslüman toplumların en çok ihtiyacı olan alan, ama bunun yanında bilim ve akademide gerekiyor. 


Dünyaya baktığımız zaman bilim, sosyal bilim dediğimizde Müslüman dünya ne üretiyor. 
Sıfıra yakın. Yani çok az. Dünyada kaç tane Nobel almışı Müslüman bilim adamı var? Birkaç tane var, onlarda genelde batıda yetişmiş. 


İlime ve bilime değer vermiyoruz. Dahası bunu geliştirecek zihniyete sahip değiliz. İslam dünyasında temek dinamik nedir biliyor musun? İslam dünyasında insan nasıl bir iyi yere gelir? Doğru insanı tanıyorsa, doğru adamın akrabasıysa. Batıda ise iyi bir şey üretiyorsa. 
Yani Türkiye'de bir üniversitede sizin yükselmenizin bir sebebi rektörle aranızın iyi olmasıdır. 
Türkiye'de "hamili kart yakinimdir" falan yazar verirler. Amerika'da böyle bir adet yok. 
Çünkü birisinin yakını olmanız bir işe yaramıyor. 


Demek istediğim, bizde kabiliyetlerine göre insanları yükselten bir zihniyet yok. Yani sizin yükselmeniz, bir yerlere gelmeniz, başarılı olmanız, hangi sosyal grup içinde olduğunuz ve o grubun yükselmesiyle ilgili. O zaman bireysel kabiliyetleri yükseltmeye gerek yok. Batının sırrı ne derseniz; bireysel kabiliyetleri yükseltmeye zorluyor insanları. 


İslam dünyası niye geri kaldı sorusuna iki zıt cevap vardır. Biri Kemalizm. Dindar olduğumuz için geri kaldık der ve dini baskılamayı seçer. Diğeri ise biz dinden uzaklaştığımız için geri kaldık der. Ben aslında böyle de düşünmüyorum açıkçası. 


Ekonomi, bilim, ticaret alanları geri kalmamızı açıklayabilir. Dünyada ticaret yollarının değişmesi en önemli sebeplerinden biri mesela. Ticaretin giderek Ortadoğu'dan Akdeniz'den giderek okyanuslara kayması İslam dünyasının en büyük geri kalış sebeplerinden birsidir. 
İngiltere bundan 1000 yıl önce çok fakir, hiç önemsiz bir yerken ticaretin okyanuslara kaymasıyla İngiliz hakimiyeti başlıyor dünyada. Müslümanlar da çok daha dünyanın kenarında kalıyorlar. Bugünse dünyada artık o batının başarı hikâyesini anlayan ve benzeri yöntemlerle kendi başarı hikâyesini yazmaya başlayan medeniyetler görüyoruz. Çin, Kore, Japonya gibi. Bunlar batılı değil, ama batıyı başarıya götürmüş olan piyasa ekonomisi ve demokrasiyi özümseyip kendi değerleriyle sentezleyip devam ediyorlar. 


Biz de şimdi bunu mu yapacağız? Yoksa İslam dünyası olarak "biz 1000 yıl önce harikaydık" diyerek hamaset mi yapacağız? Yani biz İstanbul'u fethettik 1953'te, tamam çok güzel gurur duyarız bununla. Ama şu an ne yapıyoruz? 


Tabi Türkiye bir şeyler yapıyor. 10 yılda çok büyük bir başarı katettik. Ekonomimiz gelişti, dünyada önemli bir ülke haline geldik. Ama Türkiye'den büyük bir icat çıkıyor mu? 
Türkiye'den çok büyük bir fikir çıkıyor mu dünyaya? Türkiye'den çok iyi entelektüeller çıkıyor mu? Çok nadir. 


İslam dünyasından neden insanlar yetişmez? Çünkü İslam dünyasında başarılı olmak nefretle karşılanan bir şeydir. Ünlü bir söz var; Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz. Batıda insanlar başarılı olduklarında taltif edilirler, Türkiye'de kösteklenirler. Çekememezlik, kıskançlık yüzünden. 


AK Partinin özgürlüğe katkısı nedir? 


Ak Parti Türkiye'de çok sayıda siyasi reform yaptı. Bazen AB süreci paralelinde bazen de bağımsız olarak kendi inisiyatifiyle. Bu reformlar özgürleştirici reformlar. Hepsini destekledim ve destekliyorum da. Örneğin azınlıklara bakarsan, Kürtler, gayri Müslim azınlıklar vs. Bunlar Ak Parti döneminde çok daha özgür hale geldi. Başörtüsü özgürleşti, muhafazakarlar özgürleşme yaşadı. Bunların hepsi çok önemli ve doğru. 


AK Parti Türkiye'deki siyasi İslam düşüncesini de belirli ölçüde dönüştürdü. Eskiden batı doğu karşıtlığı içinde düşünen bir paradigma varken, daha küresel düşünen, yani batıyla da doğuyla da ilişki, herkesle rasyonel bir işbirliği içinde olmayı düşünen bir anlayış geliştirdi. O anlamda milli görüş çizgisinden büyük ölçüde farklılaştı. Bu da bence önemli bir açılımdı. 
Fakat AK Parti son birkaç yılda da biraz teklemeye başladı. Ama buna bakarak ben AK Partiyi lanetleyenler, karşı çıkanlar safına katılmıyorum. Sadece AK Parti'nin reformist kimliğinde belli bir yavaşlama bir yorgunluk görüyorum. Evet Başbakan bir demokrasi paketi açıkladı, onu da destekledim. Ama AK Parti biraz kimlik siyasetine dönmeye başladı. Kendi değerlerini empoze etmeye başladığı izlenimi veren bazı tartışmalar açtı. Bunları ben hatalı buluyorum. Ama dileğim budur ki, bu konularda biz AK Partiyi eleştiririz, başkaları da eleştirir, AK Parti de bu eleştirileri değerlendirir ve ilerlemeye devam eder. Türkiye'de bugün AK Partiden daha özgürleştirici bir siyasi alternatif görmüyorum. 


Cemaatlerin özgürlüğe katkısı nedir? 


Cemaatler AK Parti döneminde eskiye kıyasla çok daha rahat ettiler. Çünkü Türkiye'de tüm muhafazakar kesim Kemalizm tarafından aşağılanan kötülenen bir sosyal kesimdi. AK Parti döneminde daha bir özgürlüğe kavuştular. Bu anlamda cemaatlerin hemen hepsinin AK Parti döneminde iyi bir dönemde yaşadıklarını düşünüyorum. 


Burada tek mesele son bir iki yıldır gelişen Gülen hareketi ile AK Parti arasındaki gerilim. Bu gerilime de ben üzülüyorum. Çünkü karşılıklı diyalog, anlayışıyla, uzlaşıyla giderilebilecek bir durum, karşılıklı gerilimin büyümesiyle istenmeyen bir duruma geldi. Burada ben bir tarafı tutup diğer tarafa atan bir tutumdan ziyade daha uzlaşmacı daha yumuşatıcı bir tavır izlemeye çalışıyorum. Her iki tarafı da seviyorum ve saygı duyuyorum çünkü. İkincisi konuya göre bakıyorum. Mesela dershaneler. Dershanelere devlet karışamaz, çünkü özel sektördür. 
Yani bu dershanelerin sahibi ister Gülen hareketine, ister Atatürkçü Düşünce Derneği'ne sahip olsun. Ama Başbakan bürokrasiye tabi ki hakim olmalıdır. Başbakan bürokrasi de bir kadrolaşma görüyorum diyorsa çeşitli tayinlerle bunların önünü alabilir. 


Gülen hareketi içinden de bazen çok sert sesler gelebiliyor. Aslında bu tartışmada iki tarafta da çok zehir zemberek isimler var. Ve zarar veriyorlar. Hem partiye, hem hizmete, hem 


Türkiye'deki demokratik ortama. İki tarafta da olabildiğince daha makul şekilde, uzlaşıcı tavır almaya çalışanlar var, doğrusunu onlar yapıyor bence. 


Uzlaşmayı diliyorum. Bence bu tartışmadaki her iki tarafta biraz biz son yıllarda bazı hatalar yaptık mı ve bu tartışmanın bu hale gelmesine sebebiyet verdik mi diye kendi içlerinde biraz sessizce düşünmeliler. Türkiye'de ne yazık ki bir yerde ufak bir pürüz çıksa o bir müddet sonra kesin bir kavgaya dönüşüyor. Çünkü çok duygusal ve öfkeli bir toplumuz. Psikolojiyi gazete köşelerinde daha da artırarak yansıtan çok sayıda isim var. Bunun önünü almak lazım. 


Bediüzzaman özgürlüğe bakışı... 


Kitabımda Bediüzzaman'a ayrılmış özel bir kısım var. Ona karşı benim büyük bir saygım var, bütün getirdiği mesaja ve yaptığı hizmete. Bu kitapta özellikle vurguladığım yönü de özgürlüğe verdiği değer, hürriyet savunucusu olması. Meşrutiyeti savunması ve daha sonra bunu, demokratik fikirleri cumhuriyete taşıtması benim için çok önemli. İslam dünyasına baktığında da İslam dünyasının problemi ne dendiğinde, bugün de hala çok geçerli olan fakirlik, ihtilaf ve cehalet unsurlarını sayması çok önemli. Komple teorileri yerine bunlara yönelmiş olması çok önemli. Çünkü bugün bazı Müslümanlara derseniz İslam dünyasının tek sorunu ne? Batının bize musallat olması derler. 


Batı bize musallat olmuştur doğru ve bu da bir sorundur. Bugün Afganistan'daki Pakistan'daki şuradaki buradaki durumun tek sebebi de batı değil bence. Biz de bir kriz içindeyiz. Batı çekiliyor, Müslümanlar birbirini öldürmeye devam ediyor. Evet bunu başta batının müdahalesi yaptı. Ama siz niye birbirinizi öldürüyorsunuz diye de sormamız gerekiyor. Veya ekonomik olarak batı tarafından İslam dünyası sömürgeleştirildi ama sömürgeleştirilecek kadar niye zayıfladık? Batı o kadar teknolojiyi, tankı topu tüfeği yaparken bizim niye haberimiz yoktu bunlardan? Biz niçin bunları yapamadık? Bunları açıkça tartışmak gerekiyor. 
Biz batıyı lanetleyebiliriz ama bir şey değişmiyor. Yani İstanbul'da Amerikan karşıtı miting yapınca Amerika bu mitingdeki sizin sözlerinize göre siyasetlerini değiştirmiyor. Amerika yapacağını yapıyor. Siz bu realite karşısında kendinizi nasıl değiştiriyorsunuz, kendinizde ne gibi bir gelişme kaydediyorsunuz, kritik mesele bence bu. İslamcı düşünce özellikle batıyı protesto etmeye çok odaklanmış. Ama bu bir şey değiştirmez. Mühim olan içerdeki yapıyı değiştirmektir. Önemli olan içerde başarı hikayesi üretebilmektir. Cehaletle, fakirlikle, ihtilafla başa çıkabilmektir. Bediüzzaman'ın bu anlamda içe eleştirel bakışını da çok değerli buluyorum. Kitapta bunları batılı okurun anlayabileceği bir şekilde izah etmeye çalıştım. 


Batı üzerinden okumalar ne kadar doğru? 


İslam dünyasında durum kötü, yani bu 200 yıldır bilinen bir şey. Hala kötü. Bunun sebebi ne, İslam dünyasının dışarıdan maruz kaldığı baskılar, saldırılar, sömürgecilikler. Eyvallah bunların hepsi doğru. İsrail diye bir şey geliyor, Filistin'i işgal ediyor. Filistin gibi bir sorunumuz oluyor. Bu bizim ürettiğimiz bir sorun değil. Dışarıdan İslam dünyasına monte edilmiş bir sorun. Fakat mesele bizim burada ne yapacağımız? Bir de şu var. Bizim Müslüman aydınlarımızın çok yakınında bir şey vardır. Batının kültürel hegemonyası, kültürel emperyalizmi. Batı kültürüyle hepimizi ele geçiriyor. Ben kültürel emperyalizmden yakınanlara şunu söyleyeyim, siz daha iyi bir kültür yapın, sizim kültürel emperyalizminiz hakim olsun. Batı kültürel emperyalizmi nasıl işliyor? Hollywood filmleri hepimizi ele geçiriyordur. E biz daha iyisini yapalım. Bizim filmler orada popüler olsun. Yani biz yaptıkta izlemediler mi? İnterneti biz bulduk da batılılar almadı mı? Açıkçası batılıların öyle bir saplantısı yok. Siz daha iyi bir şey icat etseniz alırlar. Yani eğer batının bir sırrı varsa eğer, 


farklı şeyleri kendi bünyesine katabilmesidir. Dolayısıyla biz bunları şikayet etmekle bir yere varamayız yani. Müslüman'ın Müslüman'a propagandasından bir şey çıkmaz. Yani biz batının ne kadar aşağılık olduğunu birbirimize anlatmakla bu sorunu çözemeyeceğiz. Biz onu gidip batıya söyleyebiliriz. İngilizce yazılarımda batıyı daha çok eleştiriyorum. Çünkü onu onlar okuyorlar. Biz ne yapmalıyız, ne yapacağız sorusu üzerinden düşünmek lazım. Bizim ekonomiye bilime kültüre ihtiyacımız var. Demokrasiye özgürlüğe ihtiyacımız var. İstibdat mesela. Bediüzzaman otoriter rejim sorununu görüyor İslam dünyasında. Hala en büyük problemlerimizden biri istibdat. 


Arap Baharı başarısız oldu mu? 


Bazı ülkelerde oldu. Tunus'ta iyi gidiyor bence. Valla Mısır daha çok çalkalanacak. Bizim daha 1960'dalar yani. 27 Mayıs'ın ayrı bir versiyonunu yaşıyorlar. Mutlaka serbest seçimler olacaktır. Burada İhvan-ı Müslimin'in bir mazlum olmakla beraber ılımlı davranması, şiddete hiç yönelmemesi önemli. Bence İhvan-ı Müslimin'in yapması gereken Ak Parti'yi kuranların yaptığı. Yani 28 Şubatta bir darbe geçirdiler, ama dediler ki nedir peki çözüm: daha sertleşmek değil, tam tersine daha açılmak, daha yumuşamak, daha sert mesajları geride bırakmak. Ak Parti bir gömlek çıkardı, daha demokratik bir pozisyonla tekrar sahneye geldi ve kazandı. İhvan-ı Müslimin'in de yapması gereken Mısır'da mağdurdur kesinlikle haksızlığa uğramıştır, ama ya sabır deyip çok daha kendini yenileyerek daha kucaklayıcı bir dille tekrar siyaset sahnesine çıkmaktır. 


Suriye'de ise, ben baştan beri Esed rejimine karşı uluslararası askeri müdahaleyi savundum. 
Fakat bunu kimse yapmıyor. Bugün gelinen noktada mesele akan kanı durdurmaktır. 
Diplomasi dahil her türlü çözümü savunurum. 


Son olarak bu yılın başında Türkiye'de en öncelikli günden maddemiz yeni bir anayasaydı, darbe anayasasından kurtulmaktı. Ancak gelinen nokta ortada. Neden yeni bir anayasamız olamıyor? 


Çünkü biz de uzlaşıcı kültürü yok. Yani yok derken çok zayıf. Şimdi biz şöyle zannediyorduk: Türkiye'de şöyle bir paradigma vardı. Türkiye'nin tek sorunu nedir askeri vesayettir. Askeri vesayet evet büyük bir sorun yanlış anlaşılmasın. Askeri vesayet giderse bu harika siviller hemen güzel güzel yeni bir anayasa yapar. İşte siviller ortada her gün kavga ediyorlar. Anayasa da yapamıyorlar. Askeri vesayetten sivil siyasete geçmek çok önemli bir aşama. Ama bu sivillerin demokratik kültürünün gelişmesi de çok daha büyük aşama. 


Dikkat edersek Türk siyasetinde taviz kelimesi çok kirli bir kelimedir. Taviz yok der herkes, taviz veremeyeceğiz. Bunun yeni versiyonu da dik duracağız. Herkesin birbirine karşı dik durduğu ve kimsenin taviz vermediği bir ortamda da uzlaşı diye bir durum söz konusu olamıyor. Bence siyasette dik durulması gereken alanlar var, temel haklar ve özgürlükler bunlar tehdit edildiğinde dik durmak gerekiyor. Türkiye'de çok gergin, herkesin giderek kendi kampında durduğu karşı tarafa sürekli veryansın ettiği bir siyasi ortama girdik. Bir de şu var; Ak Parti iktidarda kaldıkça karşı tarafın muhalefetin sinirleri bozuluyor ve daha tahammülsüz bir hale geliyor. Benzer tahammülsüzlükler bazen iktidar partisinde de var. Bir sıkışmışlık var sadece. Bu sıkışmışlıktan yeni bir anayasa çıkamazdı da zaten. 


Ne olması lazım? 


Yeni bir paradigma değişikliği olması lazım. Nasıl? AK Parti 2002'de bir devrimsel mesajla geldi. Yani dedi ki kapatıyoruz eski defterleri. Bence AK Partinin versiyon 2.0'ı lazım bize. 
Bir update lazım. Nasıl olacak o update. Belki Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olur da, AK Parti'de yeni bir liderlik olur. Bu bir çözüm olabilir. Bir sakinleşme atmosferi lazım. 


KİTZMİLLER / DOVER, AKILLI TASARIM ÜZERİNDEKİ YASAL SAVAŞ 
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Akıllı Tasarım Kamu Okullarında Öğretilebilir mi? 


2005 Kitzmiller v. Dover davası , okulda Akıllı Tasarım öğretme meselesini mahkemeye 
getirdi. Bu, Amerika'da herhangi bir seviyedeki herhangi bir okulun özellikle Akıllı Tasarım'ı desteklediği ilk kez oldu. Devlet okullarında Akıllı Tasarım öğretiminin anayasallığı için önemli bir sınav haline gelecektir. 


Kitzmiller v. Dover'a ne yol açar? 
Pennsylvania Eyaleti, Dover Bölge Okul Kurulu, 18 Ekim 2004 tarihinde kararını verdi. 


Okullardaki öğrencilerin “ Darwin'in teorisindeki ve akıllı tasarım ile sınırlı olmamak kaydıyla diğer evrim teorilerindeki boşluklardan / sorunlardan haberdar olmaları” gerektiğine oy verdiler . 


Kurul, 19 Kasım 2004 tarihinde, öğretmenlerin bu feragatnameyi 9. sınıf biyoloji derslerine okuması gerektiğini belirtmiştir. 


14 Aralık 2004'te bir grup ebeveyn yönetim kuruluna karşı dava açtı. Akıllı Tasarımın teşvik 
edilmesinin, kilisenin ve devletin ayrılmasını ihlal eden anayasaya aykırı bir tanıtım olduğunu ileri sürdüler. 


Yargıç Jones'un federal bölge mahkemesindeki duruşması 26 Eylül 2005'te başladı. 4 Kasım 2005'te sona erdi. 


Kitzmiller ve Dover Kararları 

Geniş, ayrıntılı ve zaman zaman karara vuran Yargıç John E. Jones II, okuldaki din karşıtlarını büyük bir zafer kazandı. O, Dover okullarına getirilen Akıllı Tasarımın, evrimin dini muhalifleri tarafından kullanılan en yeni yaratılışçılık biçimi olduğu sonucuna vardı. 


Bu nedenle, Anayasaya göre, devlet okullarında öğretilememiştir. 


Jones'un kararı oldukça uzun ve okumaya değer. Ulusal Bilim Eğitimi Merkezi (NCSE) web sitesinde sıkça tartışma konusu ve bulunabilir. 


Onun kararına gelince, Jones birçok faktörü hesaba kattı. 
Bunlar Akıllı Tasarım ders kitaplarını, evrime karşı dini muhalefetin tarihini ve Dover Okul Kurulu'nun niyetini içeriyordu. Jones ayrıca öğrencilerin Darwin'in Evrim Teorisi'ni 


öğrenmelerini gerektiren Pennsylvania Akademik Standartlarını da değerlendirdi. 


Duruşma sırasında, Akıllı Tasarım destekçileri eleştirilerine karşı mümkün olan en iyi duruma getirme firsatı verildi. Kendilerine en iyi düşündükleri argümanlarını yapmalarını sağlayan 


sempatik bir avukat tarafından sorgulandılar. Daha sonra açıklamalarını eleştirel bir avukatın sorularına sunma firsatı buldular. 


Akıllı Tasarım'ın önde gelen savunucuları, tanık standında günler geçirdi. Nötr bir olgu tespit araştırması bağlamında Akıllı Tasarım'ı mümkün olan en iyi ışık altına sokuyorlar. 
Göründüğü gerçekler ve sağlam argümanlar dışında hiçbir şey istemediler. 


Yargıç Jones, ayrıntılı kararını sonuçlandırır: 


Özetle, feragat, özel tedavi için evrim teorisini öne çıkarır, bilimsel topluluktaki statüsünü yanlış temsil eder, öğrencilerin bilimsel gerekçeler olmadan geçerliliğinden şüphe etmelerine neden olur, öğrencilere bilimsel bir kuram olarak maskeleme yapan dini bir alternatif sunar, onlara danışır. Yaratılışçı bir metin, bir bilim kaynağıymış gibi davranır ve öğrencilere devlet okulu sınıfında bilimsel sorgulamadan vazgeçmelerini ve bunun yerine başka yerlerde dini eğitim almayı öğretir. 


Bu Sol Akıllı Tasarımın Neresi 

Akıllı Tasarım hareketinin Amerika'da ne kadar az başardığı, tamamen siyasi dönüş ve olumlu halkla ilişkiler için olmuştur. Bilim ve yasa söz konusu olduğunda - duruşlar her şey için sayılırken, her şey için sayılan iki alan zıtlık olarak ele alınır - Akıllı Tasarım başarısızdır. 


Kitzmiller v. Dover'in bir sonucu olarak, muhafazakar bir Hıristiyan yargıcın Akıllı Tasarım'ın neden bilimsel değil, dindar olduğuna dair kesin bir açıklaması var. 


İSLAM'DA EŞCİNSELLİK 
Yazar: Sahin * Yayımlanmış 29 Nisan 2020-http://dostsozu.com/ 


Eşcinsellik ile kişide eşcinsel hislerin olması arasında fark vardır. Bir insanın elinde olmayan, iradesi dışındaki hisleri, duyguları, aklından geçenler insanı mesul etmez. İnsanın ve kainatın sahibi olan Allah adaletlidir ve kişiye gücü yetmediğini yüklemez. 

“,.. Ey Rabbimiz, sen bizleri gücümüzün yetmeyeceği amellerle yükümlü tutma...” (Bakara suresi 286.ayetten) 

İslam'da yasaklanan husus eşcinsel ilişkiye girmektir ve bu da insanın iradesi ile yaptığı bir seçim olduğu için insan bundan sorumludur. 

“Allah bizi böyle yarattıysa bizim suçumuz ne?” diyerek eş cinsel davranışları normalmiş gibi göstermeye çalışmak mantık hatasıdır çünkü; 

1) İnsan ancak kendi isteğiyle yaptığı fiillerden sorumludur ve Allah kimseyi zorla harama düşürmez. Eşcinsel hislere sahip olan insan hayatı boyunca bu konuda yanlış bir şey yapmasa bu konuda ahirette mesul duruma düşmez. 

2) Bazı insanlar karakteristik yapı olarak çok sinirlidirler ve bunu kontrol altına almakta zorlanırlar ama doğuştan bu özellikleri var diye başkasına zarar verme hakları yoktur ve zarar verirlerse mesul olurlar. Aynı şekilde, bazı insanlar da vardır ki biyolojik yapı olarak diğer insanlardan daha çok şehvetlenirler ama bu özellikleri var diye zina yapamazlar çünkü bu, onların imtihanıdır. İşte bunun gibi, eşcinsel hislerini kontrol altına alamayan bireylerin bu hisleri var diye eşcinsel faaliyete geçmeye hakları yoktur çünkü onların imtihanı da budur. 
Hem eşcinsellikten daha büyük imtihanlar da vardır. Doğuştan gözleri görmeyen veya sonradan kör, sağır olan veya ağır şizofreni hastası olan insanların imtihanı daha ağır 


olabilir. Annesi ve babasını hayatı boyunca hiç görmemiş bir insanın bu imtihanı eşcinsellik hisleri taşıyan bir insandan daha ağır olabilir. 

3) Cinsel ilişki isteği insanlara ve hayvanlara verilmiştir. Eğer biz hayvanlar gibi sadece cinsel ilişkiye girer, yiyip içersek onlardan ne farkımız kalacaktır? Demek ki insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti başkadır çünkü insan akıl ve kalp (manevi) sahibidir. Bizim bu dünyaya gönderiliş hikmetimiz kainatın sahibi olan Allah'a iman edip ibadet etmektir. Bize verilen cinsel arzu daha çok insanın Allah'a kulluk etmesi içindir. Elbette bunun başka hikmetleri de vardır. Cinsel ilişkinin psikolojiye olumlu etkisi uzmanlarca anlatılmaktadır. 
Ama pek çok konuda sınır olduğu gibi bu konuda da sınırlamaların olması 

doğaldır. Sınırlanma, her isteğin olmaması insanın ve toplumun iyiliği içindir. Zaten insan mutlak anlamda özgür olamaz. İnsan nerede, hangi ailede nasıl şartlar altında ve ne zaman doğacağını seçemez. Hem insan fıtratı da belli bir hürriyetten sonra sıkılmaya başlar. 
Dolayısıyla cinsel ilişkinin kiminle yapılabileceği konusunda insana sınır getirilmesi insanın aleyhinde değildir. En büyük hürriyet savunucusu bir insan bile yeri geldiğinde çok kolay bir şekilde yaramazlık yapan çocuğuna belli sınırlamalar getirir. Dolayısıyla “tam anlamda özgürlük” isteyenler aslında kendi özlerinde istemedikleri şeyi istemektedirler ama bunun farkında değildirler. 

4) İslam hukukunda kadın ve erkeklerin birbirlerine karşı olan yasakları olduğu gibi, kadının kadına ve erkeğin de erkeğe karşı bazı yasakları vardır. Mesela, bir kadın bütün vücudunu başka kadına gösteremez. Bir erkek de bütün vücudunu başka bir erkeğe gösteremez. Bu da zina gibi bir tehlikenin yanında eşcinsellik tehlikesinin de mevcut bir potansiyel olduğunu gösterir. Eğer toplumda kadının kadına ve erkeğin erkeğe olan mahremiyetine daha çok dikkat edilse eşcinsellik potansiyelinin ortaya çıkması zorlaşır. Ama toplumda bu mahremiyete dikkat edilmezse şu an kendini eşcinsel olarak görmeyen ama ilerleyen zamanlarda eşcinsellik hislerini yaşamaya başlayan insanlar çıkabilir. Bu da demektir ki toplumda mahremiyete dikkat etmek eşcinselliğe karşı olumlu bir tedbirdir. 

Son olarak, İslam'da lanetlenmiş tek bir fiil yoktur. Büyük günahlar arasında birçok lanetlenmiş günah vardır. Haksız yere adam öldürmek şirkten sonra en büyük günahtır. Allah, şirk veya küfür üzere ölen kişiyi bağışlamaz. Bunun dışındakileri dilerse bağışlar. Eşcinsel ilişki kesinlikle büyük günahtır. Cehennemlik bir ameldir. Ama bu, bu işi yapanın mutlaka Cehennem'e gideceği anlamında değildir. Büyük günah işleyen bir eşcinsel lanetlenmiş bir günah işlese de belki düşük bir ihtimal olsa bile imanı varsa bağışlanıp doğrudan Cennet'e de girebilir. Tevbe etmişse zaten o günahı işlememiş gibi olur. 

İnsanlar resmin küçük bir bölümünü görebilirler. İnsanlar başka insanları birkaç işlediği günah ile değerlendirip hüküm verirler. Ama Allah küçük bir kısma değil, bütüne 

bakar. İnsanın ergenlik çağından ölümüne kadar olan tüm amellerini sadece Allah bilir ve O, insan gibi değildir. Allah mutlak adalet sahibidir. 

Son Söz: Eşcinsel ilişki zina gibi büyük günahtır ve eşcinsel ilişki lanetlenmiştir çünkü insan fıtratına, insanın dünyaya geliş amacına aykırıdır. Toplumda bu probleme karşı mücadele edilmelidir. Ancak, eşcinsel ilişkiye giren bir insan da Allah'ın bir kuludur ve bu dünyada zina eden, adam öldüren insanlar gibi cezayı hak etseler bile onlara diğer bireyler İslam'ın yasakladığı şekilde davranamaz. İmanı olan Müslüman büyük günah işlese bile Cennet'e doğrudan gidebilir. Cehennem'e girip büyük ceza çekse bile imanı varsa sonunda yeri Cennet olacaktır. 

“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan büsbütün sapıtmıştır. ” (Nisa Suresi 116.Ayet Meali) 

İnsanların en hayırlısı Hazreti Muhammed (SallAllahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: 


“(Lâ ilahe illallah Muhammedün Resulullah diyerek, kalbinde zerre kadar imanı olan kişi ateşten çıkar.) “ [Buhari, Müslim, Tirmizi] 


ÖLÜM NEDEN VAR? HAYAT NEDEN VAR? ÖLÜM BİR HAYAT GERÇEĞİDİR 
Yazar: Sahin * Yayımlanmış 10 Ağustos 2013- dostsozu.com/ 


Ölümün ve hayatın neden var olduğu açıklanıyor. 

Ölüm bir hayat gerçeğidir. İnsan yok olmak için yaratılmamıştır. Yavruları, âciz mahlukları koruyan, onlara rızıklar veren Allah merhametlidir. Kainatı ölçülü bir şekilde yaratan, bir serçeye kartal kanadı vermeyen, varlıklara taşıyamayacakları yükleri yüklemeyen, kullarına adaletli olmalarını emreden Allah sonsuz adalet sahibidir. Sonsuz merhamet ve adalet sahibi olan Allah, insanlara sonsuza kadar yaşama isteği vermiştir. Ancak bu dünya fanidir. Eğer ahiret hayatı olmaz ise bu durum Allah'ın adaleti ve merhameti ile çelişir. Ancak kainattaki sayısız örnekler Allah'ın merhametini ve adaletini göstermektedir. Demek ki; Allah'ın adaletinin tam olarak görüleceği bir ahiret yurdu olmak zorundadır. Ölümden sonraki hayatın mantıksal delillerinden bir kısmını görmek için tıklayınız: 

Ölüm salih Müslümanlar için daha güzel bir âleme terhistir. “Sizlere müjde! Mevt (ölüm) idam değil, hiçlik değil, fena değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedi değil, adem (yokluk) değil, tesadüf değil, failsiz bir in'idam değil; belki (bilakis), bir Fail-i Hakim-i Rahim tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır, saadet-i ebediye tarafına, vatan-ı aslilerine bir sevkiyattır, yüzde doksan dokuz ahbabın mecmaı olan âlem-i berzaha bir visal kapısıdır.” * Ölüm, Allah'a iman eden ve sadece O'na ibadet eden, itaatkar Müslümanlar için dünya zindanından ayrılmadır. Allah'a kavuşmadır. 

“Dünya müminin zindanı, kâfirin cennetidir.” Hadis-i şerifi bu gerçeği gösterir. 

Ölüm, kafirler için dünya zevklerinin sona ermesi ve gerçek hüznün başlangıcıdır. Eğer insan Allah'ın Kelâm'ını ve Allah'ın gönderdiği peygamberlerin sözlerini kabul etmez ise onu yoktan var eden Sahibini yalanlamış, Sahibinin verdiği tüm nimetlere karşı nankörlük etmiş, canlı ve cansız varlıklar Allah'a tam bir itaat ile vazifelerini yapıyorlar iken vazifesi en büyük olan insan; vazifesini inkar edip vazifesini yapmayan bir varlık haline gelmiş, aynı zamanda kâinatı anlamsızlığa ve gayesizliğe mahkum etmiş ve Allah'ı tanıyıp O'nun varlığını tasdik eden kainattaki tüm varlıkların kıymetlerini hiçe indirmiş ve onları yalanlamış olur. Bu sonsuz zulmün, cinayetin cezası ahiret hayatında çekilecektir. 

* Mektubat (Risale-i Nur) 


İSPAT KARŞISINDA İNKAR VE ŞÜPHENİN KONUMU NEDİR? 
Yazar: Sahin * Yayımlanmış 11 Mart 2013- dostsozu.com/ 


Gece vakti Güneşi görmeyen biri “Burada Güneşi görmüyorum.” dese o kişi bulunduğu yerde Güneş'i görmediğini açıklamış olur. Ve bu doğru bir açıklamadır. Ama eğer o kişi: “Güneşi burada görmüyorum ve Güneş başka yerde de görülmez.” veya “Güneş'i görmüyorum ve 


Güneş diye bir şey de yoktur.” dese o zaman ispatlaması gereken bir iddiada bulunmuş demektir. Eğer “Güneş başka yerde de görülmez” derse o zaman bu dediğini ispatlaması için bütün mekanları dolaşması gerekir. Çünkü o, bulunduğu mekanda Güneş'i görmemiştir. Ama bu, Güneş'in hiçbir yerde görülmediği anlamına gelmez. Eğer “Güneş diye bir şey yoktur” derse o zaman bütün zamanlara ve mekanlara gidip hiçbir yerde Güneş'in olmadığını göstermesi gerekir. 

Yine mesela biri, yaşadığı yerde hayatı boyunca hiç yağmur görmese ve birisi ona dese: “Yağmur diye bir şey var. Gökten su geliyor.” Hiç yağmur görmeyen biri de şöyle cevap verse: “Ben hiç böyle bir şey görmedim.” Bunu söyleyen kişi doğru söylemiştir. Gerçekten de hayatı boyunca hiç gökten su indiğini görmemiştir. Ama eğer aynı kişi dese: “Gökten su 


gelmez. Yağmur diye bir şey yoktur.” O zaman bu dediğini ispatlaması için bütün zamanları ve mekanları dolaşıp yağmurun hiçbir şekilde var olmadığını göstermesi gerekir. İşte aynen bu şekilde birisi dese ki: “Ben Allah'ı görmüyorum.” Doğru söylemiştir. Bu dünya gözü ile Allah'ı kimse göremez. Ama eğer kişi Allah'ın varlığını inkar etse bu inkarın bir kıymeti yoktur. Çünkü bu dünyada görmemek, olmamaya delil olamaz. Ruh da görünmez, hafıza da görünmez, duygular da görünmez. Onların görünmemesi onların olmadığı anlamına 

gelmez. Dolayısıyla böyle bir inkarın kıymeti yoktur. 

Yine birisi ölümden sonra dirilmenin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini söylese bütün zamanlara ve mekanlara gidip böyle bir durumun olmayacağını ispatlaması gerekir. Demek ki kainatın yaratıcısını inkar etmenin, imanın şartlarını, mesela peygamberliği, ahiret hayatını inkar etmenin hiçbir kıymeti yoktur. “Azamet ve kibriya ve nihayetsizlik noktasında, ya gaflete veya mâsiyete veya maddiyata dalmak sebebiyle darlaşan akıllar, azametli meseleleri ihata edemediklerinden, bir gurur-u ilmi ile inkâra saparlar ve nefyederler. Evet, o mânen sıkışmış ve kurumuş akıllarına ve bozulmuş ve mâneviyatta ölmüş olan kalblerine, çok geniş ve derin ve ihatalı olan imani mes'eleleri sığıştıramadıklarından, kendilerini küfre ve dalâlete atarlar, boğulurlar. Eğer dikkatle kendi küfürlerinin iç yüzüne ve dalâletlerinin mâhiyetine bakabilseler, görecekler ki, imanda bulunan mâkul ve lâyık ve lâzım olan azamete karşı, yüz derece muhâl ve imkânsızlık ve imtinâ o küfrün altında ve içindedir. Risale-i Nur yüzer mizan ve muvazenelerle bu hakikatı iki kere iki dört eder derecesinde kat'i ispat etmiş. Meselâ, Cenâb-ı Hakkın vücub-u vücüdunu ve ezeliyetini ve ihatalı sıfatlarını azametleri için kabul edemeyen adam, ya hadsiz mevcudata, belki nihayetsiz zerrelere, o vücub-u vücudu ve ezeliyetini ve ulühiyet sıfatlarını vermekle küfrünü itikad edebilir. Veyahut ahmak sofestâiler gibi, hem kendini, hem kâinatın vücudunu inkâr ve nefyetmekle akıldan istifa etmelidir. ” * Eğer birisi dese ki “Ben X diye bir varlığın (hayali varlık olsun) var olduğunu iddia ediyorum. 
Bu iddiamı çürütebilir misin?” Eğer bu söz Allah'ın var olduğunu iddia eden kişiye söylenmişse o şöyle der: “Bu X dediğin varlık senin iddiandır. Bizim böyle bir iddiamız yoktur. Sen bu iddianı ispatlayabilirsen ispatla. İspatlarsan biz de inanırız. Bizim iddiamız Allah'ın var ve bir olduğu, peygamberliğin gerekliliği, ahiretin varlığı gibi imani meselelerdir ve biz bu iddiamızı bir çok deliller ile ispatlarız.” 

Eğer bir mesele ispat edilirse o zaman bu meseleyi inkar edenlerin ve şüphe duyanların sayısı ne kadar fazla olsa da o inkarın ve şüphenin bir ehemmiyeti yoktur. Allah'ın varlığını, birliğini, Kur'an'ın Allah kelâmı olduğunu ispat etmenin sonucunda inkar ve şüphe ortadan kalkar. İnkar edenlerin inkarını, şüphe edenlerin şüphesini devam ettirmesi sonucu değiştirmez. Allah'ın varlığı o kadar açıktır ki; Allah'ın varlığını ispatlamak çok 

kolaydır. Hiç okuma yazma bilmeyen, üstün zekalı olmayan bir insan kolayca Allah'ın varlığını ispat edebilir. O üstün zekalı olmayan insanın sadece âciz bir ineğin süt vermesine bakıp da “Allah ne güzel yaratmış” demesi de, Risale-i Nur'da geçen “Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki; nihayet derecede muntazam şu memleket Hâkim 'siz olur? ” sözü de, bir bilim adamının Termodinamiğin İkinci Kanunu'na bakarak maddenin ezeli olamayacağını ispat etmesi ve maddeyi yaratan ezeli olan bir Yaratıcı'nın varlığının gerekliliğini bilimsel deliller ile kanıtlaması da, Kambriyen Patlaması hadisesi ile canlıların aniden yaratıldığının bilimsel yoldan ispat edilmesi de Allah'ın varlığını kanıtlar. Bu gerçeğe ve ispata rağmen inkar ve şüphe etmenin hiçbir ehemmiyeti yoktur. 

“Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir, göz ise maneviyatta kördür.” * 

* “İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. 
Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar.“ *** 

* Yedinci Şua (Risale-i Nur) 

** Mektubat (Risale-i Nur) 

*** "Tarihçe-i Hayat (Risale-i Nur) 


EVRİM TEORİSİ NEDİR? EVRİM'İ ELEŞTİREN BİLİM ADAMLARI 
Yazar: Sahin * Yayımlanmış 23 Eylül 2017- dostsozu.com/ 


Evrim teorisi canlıların cansız maddelerden tesadüfen oluşarak silsile halinde meydana geldiğine inanılan bir görüştür, düşüncedir. “Teori” kelimesinin sözlük açıklamasına bakıldığında teorinin kesin bilgi olmadığı, yanlışlanabilir, eleştirilebilir olduğu anlaşılır. Bu nedenle evrim teorisinin mutlak, kesin doğru olduğunu söyleyenler çelişkili, mantıksız ifade kullanmaktadırlar. Yanlışlanabilir bir düşünceye kesin gözüyle bakılamaz. 

Bütün bilim adamları evrim teorisinin kesin doğru olduğunu kabul ediyorlar mı? 

Hayır elbette kabul etmiyorlar. Evrime inanmayan birçok bilim adamı mevcuttur. Evrim, Dünyanın Güneş etrafında dönmesi, düz olmadığı, yer çekimi kanunu, suyun kaldırma kuvveti gibi bütün bilim adamlarının kabul ettiği bir gerçek değildir. Bu nedenle evrim teorisine inanmayan bilim adamlarını bilim dışılıkla suçlamak evrime inanmak isteyenlerin hevesleridir. 

Evrimi eleştiren bilim adamlarının sözleri: 

ABD'li Biyokimya profesörü T.D.Gish bu konu hakkında şu ifadeleri kullanır: 


“Hiçbir kimse ne hayatın başlangıcını gözlemiş ve ne de bir balığın kurbağaya veya bir maymunun insana dönüştüğüne şahit olmuştur... Dolayısıyla Evrim, bir hipotez olarak ileriye sürülmüş fakat asla ispatlanamamış bir düşünce tarzıdır.” (T.D.Gish, Evolution: The Fossils Say No!, 1984, s.16) 

Jeolog Davim D'armond, evrimci düşüncenin bilimsel çalışma prensibiyle hareket etmediğini şu sözlerle ifade eder: 


“Evrimciler tahminlerini önce evrimin doğruluğunu ve bir hakikat olduğunu kabul ederek onun üzerine bina eder. Böylece bu çalışmanın neticesi sadece başlangıçtaki kabul ettiklerini izah etmeye yöneliktir. Bu ise açık bir şekilde kanuni kaidelerin, prensiplerin ihlalidir. Bu şekildeki hareket kasıtlı bir başlangıç, kusurlu bir temsil ve hatalı bir mantıktır, istekli ve arzulu bir düşüncedir.” 

Evrim teorisini ortaya atan Darwin de görüşünün kesin ispatlanabilir olmadığını 22 Mayıs 1863'te yazdığı bir mektubunda şöyle belirtir: 

“Aslında şu anda Tabii Seleksiyon (Evrim) teorisindeki iddia genel düşüncelere yaslanmak mecburiyetindedir... Teferruata indiğimiz zaman hiçbir türün dahi evrim neticesinde değiştiğini ispat edemeyiz... Ayrıca, neden bazı türlerin değişip diğerlerinin değişmemiş olduğunu da açıklığa kavuşturamayız.” (Darwin, The Autobiography of Charles Darwin and Selected Letters, s.25) 

İngiliz paleontolog Prof. H. F. Osborn da şöyle der: 


“Buffon, Lamarck, Darwin, Weissman ve De Vries'in teorileri birbiri ardınca çürümüştür.” (Field, A.N; The Evolution Hoax exposed, 1971.) 


Avustralyalı genetikçi Miklos da şu ifadeleri kullanarak teoriyi eleştirir: 


“Her tarafımızı kuşatmış bu Evrim Teorisi neyi tahmin ediyor? Rastgele mutasyon, seleksiyon katsayısı gibi bir avuç dolusu varsayım öne sürerek zaman içinde gen frekanslarındaki değişiklikleri inceliyor. Bu büyük (!) Evrim Teorisinin içeriği gerçekten bu mu?” (Miklos, G.L.Emergence of Organizational Complexities During Metazoan Evolution, 1993, 5.28) 


Fosiller evrimi destekler mi? 

Hayır. Aksine, evrimin doğru olmadığını gösterir. Fosiller üzerinde uzman olan Olson şöyle der: 

“Fosillere göre birçok bitki ve hayvan grubu herhangi yakın bir soyu olmadan aniden ortaya çıkmıştır.” 

Neanderthal adı verilen canlılar evrime delil midir? 

Değildir. Antropolog Dr. Mark Stoneking, mitokondrial DNA sonuçlarının Neanderthal denilen canlıların insanın atası olmadığını gösterdiğini belirtmiştir. 

Bulunan iskeletlerin kambur oluşu, D vitamini eksikliğinden kaynaklı kemik hastalığından dolayıdır. İskeletlerde görülen kamburluluk evrimciler tarafından dört ayaklı olan maymunlarla özdeşleştirilmiş ve evrimciler bu kamburluluğa bakarak maymunun insanın atası olduğunu iddia etmişlerdir ki bu iddia bir safsatadır. 

Ivanhoe da şöyle der: 


“Neanderthal, eğik iskelet yapısına sahiptir. Bu yapı, kuyruksuz maymunlara akrabalığından dolayı değil; D vitamini noksanlığının sebep olduğu eklem ve kemik 

hastalığındandır.” (Ivanhoe, F.Neanderthals had rickets, 1970.) 

Körelmiş organ var mıdır? 

Körelmiş organ yoktur. Vücudumuzdaki her bir bölümün işlevi, görevi vardır. Bazı bilim adamları vücudumuzdaki bazı yapıların hikmetini anlamayıp onların körelmiş olduğuna inanmışlardır. Bunun bilimsel geçerliliği yoktur. Ayrıca, onların körelmiş dediği yapıların işlevlerinin, faydalarının olduğu laboratuvar çalışmaları neticesinde ortaya 

çıkmıştır. Kozalaksı beze, timüs bezi, apandisit, bademcikler, kuyruk sokumu kemiği gibi yapıların her birinin hikmetinin, faydalarının olduğu bilim adamları tarafından tespit edilmiştir. 

Özetle; evrim teorisi Darwin tarafından ortaya atılmış, kanıtlanmamış bir iddiadır. Bu teoriye inanmayan, bu teoriyi eleştiren birçok bilim adamının olması bu teorinin kesin bir bilimsel bilgi olamadığını göstermektedir. 


SİBERNETİK ROBOT BİLİMİNDE ÇALIŞMALAR YAPAN İLK KİŞİ EL CEZERİ 
Yazar: Sahin * Yayımlanmış 28 Şubat 2013- dostsozu.com/ 


12. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen El Cezeri, Cizre'de dünyaya gelmiştir. Robotik ile ilgili bilinen en eski kayıt ona aittir. Eseri Kitabul Hiyel yüzyıllar boyunca Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Kitabında resmini çizdiği robotlar Amed İçkale sarayında yapılıp kullanılmıştır. Sarayda bir çok iş, onun yaptığı robotlar aracılığıyla yapıldı. Mesela hükümdara abdest alması için su döken bir robot vardı. Ayrıca hükümdara ve misafirlere içecek sunan, onları eğlendirmek için saz, tef çalan robotlar, tavus kuşu makineleri, su, kandil saatleri, otomatik abdest alma makinesi ve bunun gibi pek çok otomatik alet, sarayda kullanıldı. 

Onun yaşadığı çağda elektrik, elektromanyetik güçler yoktu. Kendisi çalışmalarında su gücü ve basınç tesirinden yararlandı. Günlük yaşamımızda işimizi kolaylaştıran pek çok teknolojik aletin ilk temellerini o atmıştır. Otomatik kapılar, kuyulardan suyu çeken aygıtlar, otomatik kontrol sistemleri onun zamanında bulundu. Onun birçok aleti yer çekimi kuvvetiyle çalıştı. 
Ayrıca yatay eksenli yel değirmenleri üzerinde de çalışmıştır. Yatay eksenli yel değirmenleri ilk olarak Avrupa'da değil, yüzyıllar önce Anadolu'da El Cezeri ile ortaya çıkmıştır. 
Kısacası, modern mühendisliğin, robotik biliminin, sibernetiğin bu seviyeye gelmesinde El Cezeri'nin çok önemli katkıları olmuştur. 


KUR'AN VE BİLİM IŞIĞINDA İNSAN EMBRİYOSU 
Yazar: Sahin * Yayımlanmış 27 Nisan 2013- dostsozu.com/ 


Kur'an ayetlerindeki bazı bilgiler 20.yüzyıldaki bilimsel gelişmeler sonucunda anlaşılabilmiştir. Kur'an ayetlerindeki bilgileri tasdikleyen laboratuvar çalışmaları, bilimsel çalışmalar sonucunda insanın doğumu ile ilgili detaylı bilgiler de elde edilmiştir. Bu yazıda ise sadece “insan embriyosu” konusu işlenecektir. 

Bir Çiğnemlik Et Parçası 

Mü'minun suresi 14. ayette şöyle buyurulmuştur: 

“Sonra o damlacığı, asılıp tutunana dönüştürdük. Sonra asılıp tutunanı bir çiğnemlik et haline getirdik.” 

Kur'an, anne rahminde, “asılıp tutunma” (alaka) aşamasından sonra, “bir çiğnemlik 

et” (mudga) aşamasını da geçirdiğimizi söyleyerek bir mucize daha sergilemektedir. 
Gerçekten de anne rahmindeki embriyo hem ufaklığından, hem de kemiklerin daha ileride oluşacak olmasından ötürü bir çiğnemlik et görünümündedir. Ayrıca ilginçtir ki embriyo, anne karnında geçirdiği belli bir dönemde üzerinde diş izleri varmış gibi bir şekle sahiptir. Bu sebepten Kur'an'ın “bir çiğnemlik et” tabiri tam yerinde mucizevi bir ifadedir. 

“Bir çiğnemlik et” tabiri Hac Suresi 5. ayette “kısmen belli, kısmen belirsiz bir çiğnemlik et parçasından” yaratıldığımız söylenerek geçmektedir. Gerçekten de bu aşamada embriyo gözle görülecek kadar belli, detayların anlaşılamayacağı kadar belirsiz bir büyüklükte 

olduğundan, “kısmen belli, kısmen belirsiz”tabiriyle uyum içindedir. İnsanın baş, gövde, ayak, iç organlar gibi ayrı vücut bölümlerinden bir kısmı belli olmaya başladığı, bir kısmı ise belli olmadığı için de bu aşama için “kısmen belirli, kısmen belirsiz” tabirinin geçmesi çok uygundur. 

Prof. Dr. Keith L. Moore Kur'an'da “bir çiğnemlik et” diye bahsedilen dönem hakkında şunları söylemektedir: 

“Söz konusu ayetlerin ne demek istediğini, bu dönemdeki embriyoyu incelediğimiz zaman hayretle öğrendik. Çünkü embriyo 28 günlükken üzerinde tesbihimsi bir yapı meydana geliyor ve bunlar görünüş olarak aynı diş izlerine benziyordu. Bu dönemdeki embriyonun plastikten bir modelini yaptık ve onu çiğneyerek üzerinde diş izlerimizi bıraktık. Ortaya çıkan manzara, incelediğimiz aşamadaki embriyoya olağanüstü derecede benziyor ve Kur'an'ın insan embriyosundan neden bir çiğnemlik et olarak bahsettiğini çok güzel açıklıyordu.” 
Kemiklerin Oluşumu ve Etle Kaplanmaları 

“Sonra o damlacığı asılıp tutunan bir şeye dönüştürdük. Sonra asılıp tutunan şeyi, bir çiğnemlik et parçası haline getirdik. Sonra bir çiğnemlik et parçasını, kemik olarak yarattık. 
Sonra kemiğe et giydirdik.” Mü'minun Suresi 14. ayet 

Mealde geçen “bir çiğnemlik et” ifadesi, Arapça “mudga” kelimesinin karşılığıdır. Kemiğe giydirilen et vurgulanırken geçen “et” ifadesi ise ayette “lahm” kelimesi ile anlatılır. Bu deyim “taptaze et” gibi eti vurgular. Bu ayrımın altını çizmekte fayda vardır. Zira embriyo başlangıçta kemiksiz bir çiğnemlik et formundadır. Embriyodaki kıkırdak doku, ayette söylendiği gibi sonradan kemikleşmeye başlar. Yine aynen ayetin söylediği gibi kemikleşme başladıktan daha sonra kas etleri oluşarak kemikleri sarar. Ayette geçen “lahm” kelimesi kas etleri için kullanılmaktadır. 

Kur'an'da 1400 yıl önce haber verilen bu oluşum sırasından bilim çok yakın döneme dek habersizdi. Bu dönemde kemiklerin ve kasların beraber oluştuğu düşünülüyordu. Gelişmiş mikroskoplar ve anne karnının içine giren mikro kameralar, Kur'an'ın haklılığını bir kez daha göstermiş ve Kur'an'ın 1400 sene evvel verdiği haberi tasdik etmişlerdir. 

Kaynak: İlme Davet 


DÜNYANIN YUVARLAK OLDUĞUNU SÖYLEYEN MÜSLÜMAN İLİM VE BİLİM 
ADAMLARI 


Yazar: Sahin * Yayımlanmış 07 Nisan 2013- dostsozu.com/ 


İslam dünyasında bilimin pek çok dalında çalışmalar yapılmıştır. 

Bir çok Müslüman alimin Orta Çağ'da Ay ve Güneş tutulmasını kurulan rasathanelerde rasat etmeleri; astronomi alanında yapılan ölçüm ve hesaplamaların günümüzde yapılan ölçüm ve hesaplamalara yakın sonuçlar vermesi; Halife el Me'mun döneminde hazırlanan ve doğru sonuçlar gösteren Dünya haritası; Güneş saati, su saati, açı ölçerlerin yapılması ve bunlar gibi pek çok bilimsel faaliyeti göz önünde bulundurduğumuzda görürüz ki; Dünya'nın yuvarlaklığının Orta Çağ'da yaşamış Müslüman ilim adamları tarafından bilinmiş ve söylenmiş olması o dönemde yapılmış binlerce bilimsel başarılardan sadece bir tanesidir. 
Orta Çağ'da yaşamış olan Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife, Şafii mezhebinin kurucusu İmam Şafii, ünlü alimlerden İmam Gazali, Fahreddin Razi, Muhyiddin İbn Arabi, ünlü müfessirlerden Kadı Beydavi, Nesefi, bilim adamlarından Biruni, İdrisi gibi zâtlar eserlerinde Dünya'nın yuvarlak olduğunu söylemişlerdir. Dünya çapında ünlü bilim adamı olan Biruni, Dünya'nın hem kendi etrafında hem de Güneş etrafında döndüğünü ispatlamıştır. 
İmam Gazali ve Fahreddin Razi'nin bu konu hakkında söylemiş olduğu şu sözlere bakalım: İmam Gazali: “Felsefenin kabul ettiği prensiplerin bir kısmı İslâm dininin temel esasları ile çelişmez. Meselâ diyorlar: Ay'ın tutulması olayı, arzın güneşle ay arasına girmesiyle ay ışığının görünmemesinden ibarettir. Çünkü ay, ışığını güneşten alır. Arz ise yuvarlaktır ve gök her taraftan onu çevrelemiştir. Matematik hesaplarla ispatlanmış bu çeşit gerçekleri din namına inkâr etmek dine karşı bir cinâyettir. Metotsuz bir tarzda dini savunanların zararları, metotlu bir şekilde dine hücum edenlerin zararından daha fazladır. Darb-ı meselde denildiği gibi: Akıllı düşman, ahmak dosttan daha iyidir.” (Gazzâli, Tehâfutu'l-Felâsife, 80) * Fahreddin Râzi: “Bazı kimselere göre, yerküresinin yayılmış olarak sergilenmesi, onun küre şeklinde olmamasını gerektirir. Bu yanlış bir düşüncedir. Çünkü yuvarlak bir cisim büyük olduğu takdirde, bir sergi gibi üzerinde yaşanmaya müsait olur. Nitekim yerin (yuvarlağımsı) direkleri hükmünde olan dağların üzerinde de mükemmel bir şekilde durulabilmekte ve yaşanabilmektedir. Dünyanın konumu bundan daha uygundur.” (Râzi, Mefatihu'l-gayb, 2/104) * 

Müslüman ilim adamlarının yaptığı bilimsel çalışmalar ile ilgili bilgi almak isteyenler İstanbul Gülhane Parkı'nda bulunan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni ziyaret edebilirler. 


EVRENİN GENİŞLEMESİ 
09.12.2010- ilmedavet.com/ 


Bir kitap düşünün, bilimin ancak 100 sene önce keşfedebildiği bir hakikati, tam 1.400 sene önce haber veriyor. Ve bir insan düşünün, bilim adamlarının yakın tarihte keşfedebildiği bir hakikati, yine tam 1.400 sene önce bildiriyor. Acaba, bu kitabın ilahi bir kitap ve bu zatın fevkalade bir zat olduğu hakkında hiç şüphe edilir mi? 


Kur'an-ı Kerim tam 1.400 sene önce evrenin genişlediğinden haber vermektedir. Zariyat suresinin 47. ayet-i kerimesinde şöyle buyrulmaktadır: “Biz göğü kudretimizle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişletiyoruz.” Türkçeye “Şüphesiz biz genişletiyoruz.” şeklinde çevrilen ifadenin 


Arapçası Ú! öss sí şeklindedir. ösx 35 kelimesi, “genişletmek” anlamına gelen aaj fiilinden türemiştir. Başındaki “lâm” ise, lâm-ı tekit olup, takip ettiği isim ya da sıfata vurgu 


yaparak “çok fazla” anlamı katmaktadır. Dolayısıyla bu ifade: “Biz evreni çok fazla genişletiyoruz.” anlamına gelmektedir. 


Kur'an'ın evrenin genişlemesinden haber veren ayetini bu şekilde tahlil ettikten sonra, şimdi de bu konuda ilmin ne dediğine bakalım: 


20. Yüzyılın başlarına kadar bilim dünyasında hâkim olan tek bir görüş vardı. Bu görüş, evrenin durağan bir yapıya sahip olduğu ve sonsuzdan beri aynı şekliyle süregeldiği görüşüydü. 20. Yüzyıla kadar hiçbir bilim adamı evrenin genişlemesinden bahsetmemiş, bırakın bahsetmeyi belki bunu hayal bile etmemişti. 


Rus fizikçi Alexander Friedmann ve Belçikalı evren bilimci Georges Lemaitre 20. yüzyılın başlarında, evrenin sürekli hareket halinde olduğunu ve genişlediğini teorik olarak hesapladılar. Bu gerçek, 1929 yılında gözlemsel olarak da ispatlandı. Amerikalı astronom Edwin Hubble kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken, yıldızların ve galaksilerin sürekli olarak birbirlerinden uzaklaştıklarını keşfetti. Yıldızlar ve galaksiler sadece bizden değil, birbirlerinden de uzaklaşıyorlardı. Evrenin genişlemekte olduğu, ilerleyen yıllarda yapılan gözlemlerle de kesinlik kazandı. Her şeyin sürekli olarak birbirinden uzaklaştığı bir evren ise, “sürekli genişleyen” bir evren anlamına gelmektedir. 


Evrenin genişlemesini daha iyi anlayabilmek için şöyle düşünebilirsiniz: Evreni, şişirilen bir balonun yüzeyi gibi düşünün. Balonun yüzeyindeki noktaların balon şiştikçe birbirlerinden uzaklaşmaları gibi, evrendeki cisimler de evren genişledikçe birbirlerinden uzaklaşmaktadırlar. 


Bu bilimsel gerçek, henüz hiçbir insan tarafından bilinmezken ve insanlar Güneş'i bir elma büyüklüğünde zannederken, Kur'an asırlar önce bu hakikati bildirmiş ve evrenin genişlemekte olduğunu açıkça beyan etmiştir. 


Bu ise Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu çok parlak bir şekilde ispat etmektedir. Zira 20. 
asırda ancak keşfedilebilen bilimsel bir gerçeğin, bundan 14 asır evvel bir kitapta yazması ve bu hakikatin okuma yazma bilmeyen bir beşer tarafından haber verilmesi ancak şu iki şeyden biri ile mümkündür: 

l- Ya bir beşer bu bilimsel gerçeği tek başına keşfetmiştir. 


2- ya da bu haber, evreni yaratan ve onu genişleten Allah'ın haberidir. Bu haberin yazıldığı kitap Allah'ın kitabıdır. Ve bu kitabı tebliğ eden zat da O'nun resulüdür. 


Başka bir şık yoktur ve birinci şıkkı kabul etmek mümkün değildir. Çünkü on dört asır önce, teleskopun isminin bile bilinmediği bir devirde, son derece gelişmiş dev teleskoplarla ancak keşfedilebilen bir hakikati bir beşerin kendi kendine keşfetmesi mümkün değildir. Hatta bu sebepten dolayıdır ki, dünya tarihinin en büyük dehaları, gözlemleriyle ve bilimsel uğraşlarıyla, genişleyen evren modelini çizememişler, hatta bunu akıllarının ucuna bile getirememişlerdir. 


O halde bu haber, on dört asır önce, teknolojinin olmadığı bir dönemde, çölde yaşayan ve okuma yazma bilmeyen bir beşerin kendi sözü olamaz. Bu haberin yazıldığı kitap da ona ait bir kitap olamaz. 


O halde geriye tek bir seçenek kalıyor, o da 2. şıkkı kabul etmektir. Yani bu haber, evreni yaratan, onu genişleten ve bu mucizevi haberi elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.) ile insanlara haber veren Allah'ın haberidir. Ve bu haberin geçtiği kitap da O'nun kitabıdır. 


Eğer şöyle bir soru sorulsa: Belki tesadüfen yazmıştır. Yani Kur'an bir beşerin sözüdür ve bu beşer farkında olmadan bu hakikati kitabında yazmış ve evrenin genişlemesinden bahsetmiştir. 


Bu soruya karşı deriz ki: Eğer bir beşerin böyle bir haberi tesadüfen kitabında yazması mümkünse; o asırdan bu asra kadar milyonlarca kitap yazılmıştır. Aynı tesadüf ile bu kitapların birçoğunda aynı haberin geçmesi gerekmektedir. Hâlbuki hakikat bunun tam zıttıdır. Hiçbir beşer kitabında, hatta mesleği astronomi olan dehaların kitaplarında bile, 20. 
yüzyılın başına kadar böyle bir haber geçmemektedir. Bu haberi ne bir beşer düşünmüş ve ne de bir kitaba kaydedilmiştir. Bu sebeple, Kur'an'ın haber vermesini, tesadüf ile izah edemeyiz. Demek, “Kur'an Allah'ın kitabıdır.” demekten başka bütün yollar kapalıdır. Tek bir yol vardır, o da Kur'an'ın Allah'ın kitabı olmasıdır. 


TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ KANUNU NEDİR? 
Yazar: Sahin * Yayımlanmış 11 Mart 2013- dostsozu.com/ 


Termodinamiğin ikinci kanununa göre, kainattaki ısı kaynakları etraflarına sürekli ısı yayarlar. Güneş, soğuk olan çevresine ısı yayar. Ancak uzaydaki ısı toplanarak Güneş'e geri dönmez. Sıcak bir çay soğur. Yani sıcaklık sıcaktan soğuğa doğru akar. Bunun tersi olmaz. 
Bu enerji akışı tek yönlü olduğu için kainattaki sıcaklık eşit hale gelmeye yaklaşmıştır. 
Kainattaki sıcaklık eşit olunca potansiyel bir enerji olsa bile hayat olamaz. Bunun sebebi hayatın, birbirine zıt kutupların varlığı ile devam etmesidir. 

Öyle ise bu kanun bize neyi göstermektedir? 

Termodinamiğin ikinci kanununa göre kainatta sıcaklık eşit hale gelince, yani termodinamik denge oluşunca ısı ölümü yaşanır. Dolayısıyla hayat olmaz. Sıcaklık da eşit hale gelmeye yaklaşmıştır. Maddi hayat tamamen bitecektir. Dolayısıyla kainat sonsuz değildir. Peki kainat ezeli olabilir mi? Elbette kainat ezeli olamaz. Bunu iki açıdan ispatlayalım: 

1. Sebep: Eğer kainat ezelden beri var olsaydı milyarlarca yıl önce termodinamik denge gerçekleşip, kainatta sıcaklık eşit hale gelmiş olup ısı ölümü yaşanacaktı. 

“Güneşimizin çapı, dünyamızın çapının 109 katıdır. Isı ve ışık kaynağımız olan güneşte her saniye 564 milyon ton hidrojen helyuma dönüşür. Bu reaksiyon sonucu kütlesinden 4 milyon ton kaybeder (enerjiye dönüşür). Eğer madde ezeli olmuş olsaydı, güneşimiz şimdiye kadar çoktan kütlesini kaybedip sönmüş olacaktı. Öyleyse madde ezeli değildir. Ezeli değilse onu bir Yaratan vardır.” * 

2. Sebep: “Elektronların “bidayette durdukları sonradan harekete başladıkları” iddia edilemez. Çünkü elektronlar, başlangıçta duruyor idiyseler; çekirdek tarafından (zıt kutuplu oldukları için) çekilirler. Çekirdek tarafından çekilen elektronların tekrar serbest kalıp, kendi yörüngelerinde dönmeleri (hareketleri) mümkün değildir. Elektronları çekirdek tarafından çekilmiş bir atomun büyüklüğü (hacmi), yaklaşık çekirdeğinin hacmi kadar olacaktı. Bu duruma göre dünyamızı düşünürsek, ağırlığı aynı kalmakla beraber, hacmi bir futbol topundan daha büyük olmayacaktı. Elektronlar serbest olmadığından, hiçbir kimyevi reaksiyonun meydana gelmesi de düşünülemez. Dolayısıyla “hayattan” da bahsedilemez.” 


KAMBRİYEN PATLAMASI: CANLILARIN GEÇMİŞİ 


Yazar: Sahin * Yayımlanmış 04 Mart 2013- dostsozu.com/ 


“Yaşı 4,5 milyar yıl civarında hesaplanan gezegenimizin, ilk 3,5 milyar yılında hayvan hayatından yoksun olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık ilk 4 milyar yıla ait gözle görülür bir fosil kayıt bulunmadığı için, bu zaman zarfında yeterince hayvan olmadığı anlaşılıyor. 
Bugüne kadar yeryüzünün hiçbir yerinde metazoer (çok ve farklı hücreli) hayvan fosili 600 
milyon yıl yaşlı tortul tabakalarda bulunmamıştır. 

Fakat, yaklaşık 550 milyon yıl önce, okyanuslarda oldukça hacimli ve çeşitli sayılabilecek bir hayvan hayatının ortaya çıktığı, bu döneme ait tortul kayaçlarda bulunan fosillerden anlaşılıyor. Bu, Kambriyen Patlaması hâdisesidir. Kambriyen Patlaması, yeryüzünün birçok yerinde görülebilecek çok sayıda fosilin aynı yaştaki tortul tabaka dizilerinde âniden ortaya çıkmasıyla göze çarpmaktadır. Beş yüz milyon yıl yaşlı kayaçlarda bu hayvanların fosilleri hem çeşitlidir, hem çok miktarda bulunmaktadır, hem de hâlen dünya üzerinde bulunan ana hayvan filumlarının (büyük grup, ana dal) büyük kısmının temsilcilerini içinde barındırmaktadır (eklem bacaklılar, yumuşakçalar, omurgalılar, halkalılar, derisi dikenliler). 
“Kambriyen Patlaması” denilen süreçte, yeni türlerin ortaya çıkışı çok süratli cereyan etmiştir. 
Bir önceki hayvan çeşitlenmesinde (580 milyon yıl önceki Ediyakara hayvan topluluğu) muhtemelen çok az tür yaratılmıştır ve bunların her biri çok küçük boyutludur; Kambriyen Patlaması'nda ise tamamen yeni (ve tamamen bugünkü) vücut plânlarına sahip çok sayıda yeni tür yaratılmıştır. Sebepler açısından, önce jeolojik ve atmosferik şartların bu hâdiseye hazır hâle getirildiği, sonra o günkü yeryüzüne ilk olarak gelmesi uygun canlıların yaratıldığı anlaşılmaktadır. 

Fransız paleontolog Armand de Ricgles, hâdiseyi, yavaş ve tedrici bir çeşitlenme değil, gerçek bir “zoolojik big bang” olarak tarif etmektedir: “Kambriyen'in başlangıcında, bugün bildiğimiz bütün büyük hayvan grupları ortaya çıktı. Fakat daha sonra bazı gruplar yok oldu. 
Kambriyen'in başlangıcında, jeolojik ölçekte çok hızlı (20 milyon yıl zarfında) bir ortaya çıkıştı bu. Fakat Kambriyen'in sonlarına doğru, yeni filumların yaratılma oranı giderek azaldı ve nihayet Üst Kambriyen?'de sıfıra düştü. Ordovisiyen”den (420 milyon yıl öncesi) sonra ortaya çıkmış başka hiçbir büyük hayvan grubu belgelenmemiştir.”(1) 

Hayvanlarda türden türe geçiş şeklinde herhangi bir değişikliğin görülmediği, sakin geçen uzun periyotların sonunda, âni denilebilecek zaman zarfında büyük sıçramalar şeklinde yeni yaratılışların meydana geldiği görülmektedir. Bu “eşikler”, paleontologlar Douglas Erwin, James Valentine ve David Jablonski tarafından, Scientific American dergisindeki bir makalelerinde (1997) şu şekilde ifade edilmiştir: “Son 3,5 milyar yılın fosil kayıtları, biyolojik formların tedrici bir birikimini değil, tek hücrelilerin vücut plânlarından zengin çeşitlilik arzeden hayvan filumlarının vücut plânlarına âni bir geçişi göstermektedir.” 

Bunun öncesinde, dünyadaki hayat 4 milyar yıl öncesiyle 2,5 milyar yıl öncesi arasında prokaryotlarla 2,5 milyar yıl öncesiyle yaklaşık 550 milyon yıl öncesi arasında ise, nemli ve yapışkan küflerle, ayrıca ökaryotların ilk temsilcileri olan diğer algler ve tek hücreli hayvanlarla karakterizedir; yani herhangi bir tedrici evrim görülmemektedir. Hayat tarihi, sabit tempoda devam eden ilk 3,5 milyar yılın sonunda, âniden yeni ve yüksek bir durumla karşılaşmıştır. 

Kambriyen'i takip eden yüz milyonlarca yıl zarfında, tabiat sahnesinde arka arkaya yeni yaratılışların olduğu fosil kayıtlardan anlaşılmaktadır. Benzer çevre şartlarında benzer vücut tiplerinin zuhur etmiş olması aslında, her canlıyı Tek Bir Yaratıcı Zât'ın yarattığını bir defa daha teyid etmektedir. 

Kambriyen Patlaması”ndan önce çevre şartlarının hazırlanması 


Kambriyen Patlaması'nda çeşit çeşit hayvan filumlarının yaratılmasından önce (Prekambriyen”de) çevre şartlarında önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. Önce, 800-600 milyon yıl öncesi arasında yeryüzü soğumuştur. 

— Oksijen oranının kritik (eşik) değere gelmesi 


Bu hipoteze göre, atmosferde ve suda oksijen miktarı kritik bir seviyeye ulaşmış, hem hayvan biyokimyası, hem de yeni, çeşitli ve daha büyük hayvanların yaratılması ve yaşatılması açısından uygun sebepler var edilmiştir. Böylece sert iskelet yapısına sahip hayvanlar (ilk omurgalılar veya omurgalıya benzer hayvanlar) ilk defa bu dönemde (Kambriyen) yaratılmıştır. Daha önce oksijen bu denli bol değildir, ve bu sebep çerçevesinde, sadece omurgasızlar yaratılmıştır. Çünkü hayvani organizmalarda iskelet yapısı için gerekli minerallerin oluşması ve çökelmesi oksijen azlığında görülmemektedir. 

— Besinlerin artması ve sakin ara dönem 


Bir tarla gübreye ihtiyaç duyduğu gibi, ekosistemler -ve bilhassa su ekosistemleri- de, yüksek verimliliğin ve ürün çeşitliliğinin korunması için organik ve inorganik besin desteğine ihtiyaç duyarlar. Kambriyen Patlaması'nın hemen arifesinde âni ve önemli bir besin artışı görülmektedir. Bu dönemde oluşmuş kayaçlarda en yaygın görülen minerallerden biri, hayat için gerekli kılınmış inorganik besinlerin en önemlilerinden olan, fosforca zengin fosforittir (diğerleri nitrat (-NO3-) iyonu ihtiva eden nitrik asit tuzu- ve demirdir). Paleomanyetizma verileri, kıtaların büyük kısmının Kambriyen döneminde 10-15 milyon yıl boyunca hareket ettiğini gösteriyor. 

Kıtaların konumu; sıcak ve soğuk su akıntılarının nereden geçip nereye gideceği, buzul takkelerinin oluşumu, hatta atmosferdeki sera gazlarının miktarı gibi, global iklim üzerinde önemli tesirde bulunur. Muhtemelen kıta hareketlerine bağlı olarak okyanus akıntılarının dolaşımında global değişiklikler olmuş, derindeki suların okyanus yüzeyine doğru taşınmasına vesile olan tabandan su kaynakları çıkışı başlamıştır. Böylece dip tortullarında kilitli tutulan besinler serbest kalmış ve sığ sulardaki canlılara ulaştırılmıştır. Bu hipoteze göre, bu yeni tektonik faaliyete eşlik eden “fosfatlı besinlerin serbest kalması” hâdisesi Kambriyen Patlaması için şartların hazır olduğunu haber vermiştir. 

— Geç Prekambriyen?de (600 milyon yıl önce) iklimin ılımanlaşması 


Mevcut veriler, 800 milyon yıl önce başlayan ve 200 milyon yıl devam eden buzul ilerlemegerileme sürecinden sonra, 600 milyon yıl önce buzullaşmanın bittiğini, uzun sürecek bir ısınma dönemine girildiğini, bunun da, Kambriyen Patlaması için tabii bir sebep olabileceğini göstermektedir. 

— Biyolojik şartların hazırlanması 


Kambriyen'deki âni canlı çeşitlenmesinin meydana gelmesine sebep olarak dört biyolojik şartın mevcudiyetine inanılmaktadır: bizzat hayatın önceden var olması; oksidativ metabolizmanın var olması (oksijen varlığında yaşama ve büyüme kâbiliyeti); Ökaryalarda cinsiyet gelişimi; daha kompleks hayvanların yaratılmasından önce tek hücrelilerin mevcudiyeti. Bunların olduğu bir yeryüzüyle, Dünya'nın yaratılmasından 4 milyar yıl sonra, yani Yerküre tarihinin yaklaşık % 85'i geçtikten sonra karşılaşmaktayız. Bu noktada, Kambriyen Patlaması'nın öncesinde hazırlanmış sebepler olarak diğer önemli biyolojik faktörler şunlar olabilir: 

— Mineralli iskeletlerin zuhuru 


İskelet, hayvanlarda büyük vücut açısından önem arz eder. İskelet; organizmanın av olmak, su kaybedip kurumak ve morötesi ışınlardan daha çok etkilenmek gibi birçok tehlikeden korunmasında, kasların birbirine bağlanıp hareket imkânının ortaya çıkmasında ve vücut 


şeklinin muhafazasında önemli fonksiyonlar görür. Bu gibi yapıların yaratılmasında sebep açısından oksijen seviyesi iki noktada önemlidir: Birincisi, örtü görevi gören kabuk şeklindeki büyük iskeletlerdir (ilk trilobitlerde ve yumuşakçalarda mevcuttur), ve bunlar vücudun yumuşak kısımlarına deniz suyu girişini engeller. İlk hayvanlar, deniz suyundaki oksijenin muhtemelen vücut duvarından adsorbe edilmesiyle solunum yapıyordu. 

İkincisi, bir kabuğun varlığı, büyük vücut yüzeyinin, bu tip bir solunumu uzun zaman yapamayacağı mânâsına gelir. Düşük oksijen şartlarında, hayvanlar yeterli oksijeni alacak zaman bulamazlar; bir vücut örtüsünün işin içine girmesi problemi daha da zorlaştırır. Bu yüzden tıpkı kabuklar gibi iskeletler de, deniz suyunda yüksek oksijen seviyesine ulaşılıncaya kadar yaratılmamışlardır. 

İskeletin tabiat sahnesine çıkması, basitçe önceki vücut plânlarına ilâveten olmuş değildir. 
Çok hücreli (kompleks yapı ve fonksiyonda) ve vücut plânları da farklılık ar zeden hayvan filumları iskeletle birlikte bir anda yaratılmışlardır. İskelet sisteminin parçaları olarak yaratılan bacaklar, çeneler ve destek yapıları yeni hayat tarzları ve yeni çevre şartlarıyla yeni tip münasebetler demektir. 

— Çeşitlilik ve farklılık 


Türlerin sayısını gösteren bir ölçü olarak çeşitlilik (burada biyolojik çeşitlilik) kavramı kullanılır. Farklılık ise, tür sayısından ziyade, vücut plânı, tipi veya dizayn şekli sayısının bir ölçüsüdür. Tabii ki her farklı tür, diğer her türden belli farklılıklar arz eden bir vücut plânına sahiptir. Fakat bugün yeryüzünde milyonlarca tür olmakla birlikte, genel vücut plânlarının çeşidi milyonlarca değildir, daha azdır. Paleontolojinin sürpriz keşfi ise, Kambriyen?'de vücut plânları birbirinden çok farklı olan az sayıda türün çok kısa bir zaman aralığında zuhur etmiş olmasıdır. 

Kambriyen'de çok çeşitli sayıda tür ortaya çıkmadığı hâlde, türlerin vücut plânlarında böylesine farklılık nasıl olmaktadır? İşte bu, evrimle izah edilemeyen ve açıkça yaratılışı gösteren bir durumdur. Bir ilim, kudret ve hikmet eli bu farklılıkları bir anda takdir etmiştir. 
— Kambriyen Patlamasından sonra 


Kambriyen'den sonra, sadece türlerin çeşitliliği ve karmaşıklığı artmamıştır, bunların yaşadığı eko sistemler de önemli değişikliklere maruz kalmıştır. Ökaryotik yaratıklar Kambriyen Patlamasıyla birlikte daha da yaygınlaşırken, bakteri eko sistemlerinden daha çeşitli ve kompleks canlı topluluklarına doğru yeni bir yaratılış yönü belirginleşmiştir. Bir milyar yıl öncesine kadar çok yaygın olan stromatolitlerin ciddi ölçüde zeval bulması, prokaryotların hâkim olduğu bir dünyadan ökaryot bir dünyaya geçişin delili olarak gözükmektedir. 
Organizmaların zaman içinde nasıl zengin bir çeşitlilikle yaratıldığını anlamak için yirmi yıldan fazla çalışan, Chicago Üniversitesinden paleontolog Jack Sepkoski, Kambriyen'den sonra iki önemli çeşitlenme safhası tespit etmiştir: Biri, hemen Kambriyen'i takip eden Alt Ordovisiyen periyodu, diğeri ise, Senozoyik dönemin başlangıcıdır. Senozoyik dönem, Mezozoyik dönemin sona ermesiyle başlamıştır (65 milyon yıl önce). Bu geçiş, dinozorların ve daha birçok türün ortadan kalkmasıyla karakterizedir. 

Netice itibariyle, birkaç milyar yıla yayılan bir süreçte, yeryüzünde sebep-netice münasebeti çerçevesinde oksijenli bir atmosferin yaratılması, suyun sıvı hâlde tutulması için gerekli belli bir ortalama sıcaklığın muhafaza edilmesi, kara ve denizlerdeki fiziko-kimyevi şartların hayat için hazırlanması yerküre ölçeğinde birbirine bağlı hassas dengeleri gerektirmiştir. Kambriyen dönemine kadar, canlı organizmaların çok büyük kısmının bir milimetreden daha küçük olduğu anlaşılmaktadır. Yaklaşık beş yüz elli milyon yıl önce başlayan bu yeni dönemde daha kompleks dolaşım, solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerine sahip daha büyük organizmalar birden ortaya çıkmıştır. Kabukları savunmada rol oynayan- bu canlılar, besin kaynaklarını kullanma, deniz suyundan filtreleme yaparak beslenme, deniz tabanındaki kumlu 


tabakaların içine saklanma, yüzerek ve hızlı hareket ederek tehlikeden kaçma gibi yeni davranışlar göstermektedir. 

En ileri ve son safhası insanla temsil edilen kompleks canlıların Kambriyen Patlaması’ yla birlikte yaratılmaya başlamalarını takiben, yeryüzü bugüne gelinirken beş-altı büyük yok oluş hâdisesi yaşamıştır. Her bir yok oluş hâdisesinde kara ve denizlerdeki canlıların büyük kısmı ortadan kalkmasına rağmen, asla tam bir kıyamet söz konusu olmamıştır. Hayat ağacı, en güzel meyvesi olan insanın yaratılacağı döneme kadar, Kadir, Alim, Hakim ve Sâni Yaratıcımız tarafından canlı tutulmuştur.” 


1) De Ricgles, A., 1992 — Un “Big Bang” Zoologique au Cambrien? LA Recherche, 240, Février, Vol. 23, Paris. 


FOSİLLER ANALİZİ 
Yazar: Sahin * Yayımlanmış 04 Mart 2013- dostsozu.com/ 


““Geçiş fosili” veya “ara fosil? dendiğinde anlaşılması gereken şudur: Bulacağımız fosilin bazı karakterleri daha geride kaldığı iddia edilen eski ataya; bazı karakterlerinin de yeni evrimleştiği iddia edilen ve jeolojik yaş olarak daha genç olan gruba ait olmalıdır. Fakat hangi özelliklerinin eski ataya, hangi özelliklerin yeni gruba ne nispette benzeyeceği hususunda evrimcilerin herhangi bir fikri yoktur. 

Gelişme merdiveninin kaçıncı basamağına ait bir fosil bulunmalıdır? Bir canlı grubu nihai şekline evrimleşmeden(!) önce, ya çok sayıda ara kademelerden geçmesi gerekecek; yahut kertenkele yumurtasından civciv çıkması gibi, hiç ara fosil meydana getirmeden çok süratli ve köklü bir değişiklik geçirmesi gerekecektir. 

Klâsik Darwinci anlayışla evrimin yavaş sürdüğünü ve çok sayıda ara canlının meydana geldiğini kabul ettiğimiz takdirde, bir canlı grubundan diğerine geçinceye kadar değişik derecelerde evrimleşmiş türlere ait çeşitli organların ilk basit hâllerinden, en gelişmiş güçlü hâllerine kadar seriler hâlinde organların fosil materyalle desteklenmesi gerekir. Bir balığın yüzgecinin yavaş yavaş ayak olduğunu veya bir kertenkelenin bacağının yavaş yavaş kanada dönüştüğünü gösteren seri fosillerin bulunması gerekir ki, bunlar da henüz 

gösterilmemiştir (zaten gösterilemez). 

Sadece bir ayak veya kanat için bu kadar çok geçiş fosillerine ihtiyaç varken, vücudun diğer organ ve sistemlerindeki değişiklikleri de hesaba kattığımızda, bulacağımız fosiller üzerinde birçok karakterin mozaik deseni şeklinde yerleşmiş olması gerekir. Evrimcilere göre bütün bu değişiklikler tabii seleksiyon ve mutasyon neticesinde tesadüfen(!) ortaya çıkacağından, bulunacak herhangi bir geçiş fosili tam bir karakterler mozaiği olacaktır. Kuyruğu farklı bir gelişmişlik derecesinde, ön ayakları ayrı, arka ayakları ayrı, omurgası ayrı, kafatası ayrı gelişmişlik derecelerinde fosillerin bulunması gerekmektedir. 

Tesadüfi değişmeler üzerine kurulan bu evrimci mantığı yürüttüğümüz takdirde her zaman bizim istediğimiz değişikliklerin olmayacağı da aşikârdır. Birkaç tesadüfi mutasyon art arda gelerek bacağı kanat hâline dönüştürüyorken, tam aksi yönde ortaya çıkan bir mutasyon bütün yapılanı ters-yüz edebilecektir. Ayrıca bu değişikliklerin her bakımdan mükemmel çalıştırılan bir canlı sistem üzerinde ortaya çıktığını unutmayalım. Tesadüfen oluşan bir değişiklikle daha mükemmel hâle gelmiş bir organın ortaya çıkması mantıken muhaldir (imkansız). Aksine, mükemmel bir sisteme yapılan rastgele müdahalelerin onu bozduğunu ve işe yaramaz hâle getirdiğini herkes bilmektedir. 

Yarım veya çeyrek gelişmiş bir uzuv, hayvanın evrimleşmesi yerine, fonksiyonlarını hakkıyla yerine getiremediğinden ölümüne sebep olacaktır. Yukarıda zikredilen bacağın kanada dönüşmesi misâli yerine, hâdiseye daha hayati olan kalb, böbrek, akciğer gibi iç organlar zaviyesinden bakıldığında problem iyice içinden çıkılmaz hâle gelecektir. Bu hususu izah için 


değişik hayvan grupları arasında geçiş olup olamayacağına ait bazı örnekler üzerinde fikir yürütebiliriz. 
Kara hayatından su hayatına geçiş mümkün mü? 


Kara hayatının kendine has şartları, tatlı su ve deniz hayatının ise çok daha farklı şartları vardır. Karada vücut su kaybetme ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu yüzden karada yaşayan hayvanların ya derileri su kaybına mâni olucu kuru ve sert keratin tabaka ile korunur veya hayvanlar kurumamak için, kara kurbağaları gibi, su kenarlarında nemli taş altlarında, oyuk ve kovuklarda gizlenmelidir. Kara hayvanları yer çekimine karşı hareket edebilmek için daha güçlü bacaklara sahip olmalıdır. Su hayatında, kuruma tehlikesi yoktur; fakat hayvanlar, vücutlarına tuz girmesi (deniz balıklarında) veya aşırı tuz kaybetme (tatlı su balıklarında) tehlikesine mârüzdurlar. Ayrıca suda yaşayan canlıların yüzme için gerekli hidrodinamik vücut ve yüzgeç şekillerinin de karadaki hayvanların bacak şekillerinden farklı olmaları gerekir. Halbuki sadece dış morfoloji açısından baktığımızda bile, deriye ait bezlerden, yüzgeç ve bacaklardaki farklı kaslanmalara kadar, iki farklı ortama ait özelliklerin her birinin, o ortamda yaşayan hayvanın bütün şartlarının dikkate alınarak yaratıldığını görüyoruz. 

En küçük bir organa ait dokular bile DNA üzerindeki genetik kodla belirlenmiştir. Meydana gelebilecek bütün değişikliklerin önce bilgi plânında hayvanın ya zigotunda (döllenmiş yumurtasında), yahut sperm ve yumurtasında ayrı ayrı ortaya çıkması gerekir. Meselâ sadece vücut içi su ve tuz dengesi için bile, böbrek nefronlarının, karadakinden tam farklı bir yapıya kavuşabilmesi için, hayvanın bütün yapısından haberdâr olunmasını gerektiren çok geniş bir bilgi birikimi ve bu bilgiyi uygulayabilecek bir kudret gerekir. Bugünkü fizyoloji bilgimizle ancak anlayabildiğimiz bir özelliğin bütün genetik sistemi bozmadan ve diğer özelliklerle uyum içinde dönüşebilmesi için, evrimcilerin tek dayanağı tesadüfi mutasyonlardır. Sadece böbreklerin değişmesi için gerekli kaç tane isabetli ve kontrollü mutasyon gerekeceğini ise, hesaplamaktan aciziz. Çünkü böbreklerde oluşabilecek tesadüfi bir mutasyon böbreğin normal işleyişini bozarak, canlının hayatını tehlikeye sokar veya en hafifinden hiçbir işe yaramaz. 

Halbuki sadece böbrek tüpçüklerinin değişmesi yeterli de değildir. Karadan suya geçişte gerekli olan solunum yollarının ve akciğerlerin yapısı, kalbin başta solunum organları ve beyin olmak üzere ilgili bütün organlara uygun damarlanma özellikleri, kasların her birinin uygun kemiklerdeki, en verimli olacak noktalara bağlanmaları gibi pek çok hassas hesapları gerektiren değişikliklerin de aynı anda gerçekleşmesi gerekmektedir. Zirâ bir sisteme tesir edecek ve onu bir seviyeden başka bir seviyeye geçirecek bütün değişiklikler aynı anda olmazsa, sistem işleyişini sürdüremez. Bu durumda DNA üzerinde aynı anda gerçekleşmesi gereken yüzlerce isabetli mutasyondan söz edilmesi gerekir. 

Karada yaşayan bir memeli hayvanın yavrusu başı önde doğar ve bu yavru bir müddet sonra da annesini emmeye başlar. Denizde yaşayan balina ve yunus gibi memelilerin yavruları ise, karada yaşayanların tam tersi bir şekilde dünyaya gelir. Bu yavruların önce kuyrukları ve vücutlarının arka kısmı, en son başları dışarı çıkar. Eğer bu yavrular karada yaşayan memelilerde olduğu gibi başları önde doğsaydı, henüz hiç nefes almamış yavru, su içinde nefes alamayacağından boğulacaktı. Karada annesini emen bir yavru ile, denizde emen bir yavrunun karşılaşacağı güçlükler farklıdır. Denizde annesini emmeye çalışan bir memeli hayvanın ağzına su dolmaması ve nefessiz kalıp ölmemesi için, burnunda özel kapakların gelişmesi, ağzının bir vantuz gibi yapışması gerekir. Karada yürümek için yapılmış ayakların su içinde yüzgeç hâline dönüşmesi için, kemiklerinde ve kaslarında ortaya çıkması gereken tesadüfi değişikliklerin nasıl yönlendirileceği hususunu zavallı hayvana yüklersek, çok büyük haksızlık etmiş olmaz mıyız? Şâyet bu kadar çok tesadüfi mutasyonun bir anda olabileceğini kabul ederseniz, kertenkele yumurtasından kuş çıkmasını veya ineğin fok balığı doğurduğunu kabul etmişsiniz demektir. Bu durumun çok fazla muhal 


olduğunu gören evrimciler, ister istemez bu geçişin kademeli olduğunu düşünmek zorunda kalmaktadırlar. Fakat bu durumda da her kademedeki geçiş canlısının hayatını sürdürebilmesi için eksik veya fazla organla değil, tam gerekli organlarla dünyaya gelmesi gerekir ki, bu canlıya da geçiş formu denemez. Bu durumda sistem içinde iki farklı modelin birbiriyle intibak ettirilmesi gibi çok güç bir problem ortaya çıkar. 

Bütün bunlardan sonra karadan suya geçtiği iddia edilen balinanın karada yaşarken niçin canı denize geçmek istemiş, bunu da anlamak çok zordur. Çünkü zaten karada yaşıyorken bütün organlarının ve vücut şeklinin karaya uygun olması gerekirdi ve gerçekten bugün karada yaşayan hayvanlara dikkatle baktığımızda hiçbirinde eksik veya fazla bir organ görmüyoruz. Her hayvan sahip kılındığı organlarıyla, içinde yaratıldığı ortama en uygun tarzda yaşıyor. Şâyet herhangi bir mutasyonla bir organında değişiklik olsa, zavallı hayvan zaten ölecektir. Muhal farz, diyelim ki fil gibi bir kara hayvanında denizde yaşamaya uygun biçimde tesadüfen yüzgeçler gelişti. Bu yüzgeçler o hayvan için bir avantaj değil, tam aksine dezavantaj olacak ve daha yavru hâlindeyken, kaçamadığı için avcı hayvanlara yem olacaktır. 

Bu kadar zahmete girip, kırk dereden su getirerek, evrimi ispatlamaya çalışanların ne kadar çürük ve esassız deliller peşinde koştuklarını birkaç misâl ile anlatmaya çalıştık. Bunun yerine kudreti ve ilmi sonsuz bir Rabbi Rahim'in binlerce isminin tecellisi olarak kusursuz bir yaratılışı kabul etmek ne kadar kolay değil mi?” 


MODERN KİMYANIN KURUCUSU: CABİR BİN HAYYÂN 
Yazar: Sahin * Yayımlanmış 04 Mart 2013- dostsozu.com/ 


İslam aleminde Süfi, Avrupa'da Al-Geber ismiyle bilinen Cabir Bin Hayyân, 8.Yüzyılda yaşadı. O zamanlarda meşhur olan simyanın bir fen ilmi olmadığını ispat etti ve analize, matematiğe dayalı olan kimyâ ilmini kurdu. 

Kristalleşme, damıtma, kalsinasyon, sublimasyon ve buharlaşma tekniklerini kimya ilmine kazandıran Cabir bin Hayyân, sülfirik ve nitrik asitler gibi asitleri ve sodyum karbonat ve potasyumu bulmuştur. Ateşte yanmayan kağıt imâlini gerçekleştiren bu değerli ilim adamı birçok kimyasal maddeyi tespit etmiş ve bu maddelere günümüzde de kullanılan Arapça isimler vermiştir. 

Kendisi maddenin en küçük parçası olan “el cüz'ü lâ yetecezzâ” da (atom) yoğun bir enerji olduğunu belirtmiş ve bunun parçalanabileceğini ve parçalanınca da Bağdat'ın altını üstüne getirecek bir gücün meydana gelebileceğini, bunun ise Allah'ın kudret nişânı olduğunu söylemiştir. Evet 8.yüzyılda atomun parçalanabileceğini belirten bu değerli ilim adamını George Sarton “Orta çağların ilimler ansiklopedisi” olarak değerlendirmiştir. Galileo, Bacon, Newton gibi bir çok bilim adamı Cabir bin Hayyân'dan faydalanmışlardır. Cabir bin Hayyân tıp, astronomi, mantık, felsefe, fizik, mekanik gibi bir çok ilim dallarında çalışmalar yapmıştır. Yazdığı eserler medreselerde okutulmuştur. Endülüs müslümanları yoluyla Avrupa'ya geçmiş ve Avrupa'da şöhret kazanmıştır. 

Günümüzdeki bilimsel faaliyetlerin bu seviyeye gelmesinde Orta çağda yaşamış Müslüman ilim adamlarının çok önemli katkıları olmuştur. Cabir bin Hayyân'ın modern kimya ilmine verdiği katkı bu konuda sadece bir örnektir. 


ADNAN OKTAR, OLTAYA MI TAKILDI? 


06 Kasım 2006-Yazar Milli Çözüm Dergisi 


Adnan OKTAR, 13 Eylül 2006 Milli Gazetede yayınlanan tam sayfa ilanında; "Bölücü Terör'ün Gerçek Adı, "Komünist" Terördür" iddiasıyla, bazı doğruları öne çıkarıp, çok daha önemli ve tehlikeli noktaları saklamaya ve gerçekleri saptırmaya mı çalışıyor? 


Çünkü PKK terörünün irdelendiği ve çözüm önerilerine yer verildiği koca bir sayfa içinde, bölücü anarşinin sadece Komünist felsefeden kaynaklandığı vurgulanıyordu... 


Çocukların bile dikkatini çekecek şekilde: 


İsrail siyonizminden 

Haçlı emperyalizminden 

ABD'nin şeytani stratejisinden 

AB'nin sürekli desteğinden tek kelime olsun bahsedilmiyordu... 


Adnan Oktar, bu tavrıyla, Harun Yahya imzasıyla yayınlanan eserlerdeki doğru ve doyurucu tespit ve tahlillere de ters düşüyordu. 


Adnan Oktar artık tamamen diyalogcuların ağzıyla konuşuyordu. 
Önce söz konusu ilanı okuyalım: 


Onyıllardır ülkemizin Güneydoğu'sunda süre giden terör faaliyetinin adını doğru koymak, bu sorunun çözümü açısından hayati bir önem taşımaktadır: 


"Bölücü Terör"'Ün Gerçek Adı "Komünist Terör"Dür 


Güneydoğumuzdaki terörist hareketi ifade ederken kullanılan "bölücü terör" ibaresi, aslında oldukça eksik bir tanımlamadır. Çünkü, söz konusu "bölücü terör" gerçekte "komünist terör"ün ta kendisidir. Bölücü hareket olarak adlandırılan hareket "Marksist-Leninist-Komünist ayaklanma"dan başka bir şey değildir. Bu nedenle her şeyden önce, yıllardan beri olayın içyüzünü ifade etmekten uzak “bölücü terör' klişesiyle tanımlanan bu hareketin adını doğru koymak çok önemlidir. 


İdeolojisini Marksist-Komünist olarak tanımlayan, her türlü komünist söylem ve prensibi benimseyen, en bariz komünist gerilla yöntemleriyle sürdürülen bu hareketi müstakil bir bölücü faaliyet, sıradan bir etnik çatışma olarak görmek son derece hatalı bir değerlendirme olacaktır. 


Doğu insanımız dindardır ve devletine sadıktır. Halkımız, komünist-bölücü örgütün, Allah, Kitap, din ve ahlak düşmanı fikirleri benimsediğinden habersizdir. Bu konunun, terörün çözümü için kilit bir konumda olduğu fark edilmelidir. 


Sorununkaynağına inemeyen yüzeysel yaklaşımlarla teröre çare bulunamayacağı aşikârdır. 
Daha fazla geç kalınmadan, dikkatli bir analiz yapılarak tutarlı bir mücadele stratejisi oluşturulmalı ve terörün kökü kazınmalıdır. 


Ortada “bölücü terör' değil apaçık bir “komünist terör vardır! Komünist hareket, özünde mevcut düzeni yıkmaya, devleti ve milleti yok etmeye yönelik bir hareket olduğu için her zaman “bölücü' bir harekettir. Komünistlerin bölücü faaliyetini, bu korkunç ve karanlık kimliğinden soyutlayarak yalnızca "bölücü terör" ifadesiyle tanımlamak son derece yanlış bir tutumdur. 


Güneydoğu'daki Komünist Teröre Destek Dünya Komünistlerinden Geliyor 


Kore'yi ya da Almanya'yı ikiye bölen komünist hareket gibi, Güneydoğu'daki bölücü 


terörü yürütenler de yine aynı Marksist-Leninist-Komünist mihraklardır. Bölgedeki etnik | kesimden bir kısmının kandırılıp alet edildiği bu komünist faaliyetin destekçileri de dünya çapındaki komünist ve sosyalist örgütler, partiler ve iktidarlardır. 


Yoksa bu komünist çevrelerin bölgedeki etnik azınlığın sorun ya da çıkarlarıyla ilgili herhangi bir tasa ya da endişeleri olmadığı açıktır, Tek ilgilendikleri ve destekledikleri konu, burada yürütülen komünist hareketin nihai bölücü hedefine ulaşmasıdır. 


Komünistlerin ülkesi, milleti, ırkı ya da dini yoktur. Her ülkeden, her milletten komünistler yine ancak kendileri gibi komünistleri, Marksistleri destekler. Nitekim dünyanın öbür ucundaki komünistlerin dahi Güneydoğu'daki komünist terörü desteklemesi bunun en açık örneğidir. 


Dünyadaki tüm komünist odaklar, Güneydoğu'daki Marksist-Leninist-Komünist hareketi kendi sapkın ideolojilerinin meşru bir eylemi olarak algılamakta, Cumhuriyetimize ve devletimizin üniter yapısına karşı yürütülen komünist devrimci bir mücadele olarak görmektedir. 


Komünizm yıkılınca yeryüzünden yok olmamış, sadece oranı 9060'tan 9040'a düşmüştür. 
Bu ise halen 100 milyon kişiden 40 milyonunun komünist terörü desteklediği anlamına gelmektedir. 


Ülkemizde de, Güneydoğu'daki komünist teröre destek veren çeşitli odakların bulunduğu ve bunların bir kısmının, medyanın, kamu kurum ve kuruluşlarının içine sızmış olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, öncelikli olarak devlet içinde yuvalanmış bu komünist oluşumlar acilen tesbit edilmeli, bunlar deşifre edilerek bunlara karşı gerekli önlemler alınmalı, gereken müdahaleler yapılmalıdır. 


Çin, Kuzey Kore, Venezüella, Küba gibi Marksist-Leninist ülkelerin tamamı, İsveç, Norveç, Danimarka gibi sosyalist kanadın iktidarda olduğu ülkeler ve Avrupa'daki tüm Marksist partiler, -aynı inancı paylaştıkları için- açık ya da dolaylı biçimde Güneydoğudaki komünistbölücü teröre destek vermektedir. 


Komünist Teröre Karşı Fikri Mücadele 


Gayet iyi bilinmelidir ki, komünizmin bedenini öldürmekle netice alınmaz. Komünizmin ruhunu öldürmek önemlidir. Komünizmin ruhu öldüğünde bedeni de ölmüş olacaktır. 


Anti-Komünist bir fikri mücadele, komünizme karşı en etkin mücadele olacaktır. Ancak etkili ve insanları bilinçlendirici bir fikri mücadele ve propaganda sayesinde Marksist-Komünist terörün önü alınabilir, Yalnızca askeri ve polisiye tedbirlerle olaya köklü bir çözüm getirebilmek mümkün değildir. 


Diğer taraftan komünistler yıllardan beri sürdürdükleri gerilla savaşlarında tecrübe kazanmışlardır. Daha önce Vietnam, Kamboçya, Laos, Kuzey Kore gibi ülkelerde yaşananlar, bu konuda önemli birer tecrübedir. Bu gibi ülkelerde sadece askeri ve polisiye tedbirlerle yetinildiği için komünist teröre karşı herhangi bir çözüm getirilememiş, ciddi asker ve polis kayıpları verilmiştir. 


Bundan da anlaşılacağı gibi, çözüm yalnızca anti-Marksist fikri mücadeleden geçmektedir. 
Uydurma temellere, gerçek dışı felsefelere dayandırılan Marksist-Komünist ideoloji ilmi olarak çürütülmelidir. Marksist-Komünist ve Darwinist öğretilerle beyinleri yıkanarak milletimize karşı kışkırtılan insanlar, ancak bu çarpık ideolojilerin gerçek yüzleri ortaya 


konup, dayandıkları felsefelerin sefaleti gözler önüne serilirse bu kitlesel hipnozdan kurtarılabilirler. 


Marksist-Komünist ideolojiye karşı yapılacak bu fikri mücadele ve propaganda, ya resmi olarak devlet eliyle yürütülmeli ya da bu konuda sorumluluk üstlenecek ehil kimse ya da kuruluşlara devlet tarafından destek verilmelidir. 


Devletimiz bu desteği verirken bir yandan da söz konusu komünist terörü ideolojik olarak besleyen "Darwinizm" gibi zararlı akımlara ve bunların propagandalarına karşı da önlem almalıdır. 


Devlet eliyle Darwinizm propagandası yapılmasına izin verilmemelidir. Çünkü Darwinist eğitim vermek, Darwinist propagandaya göz yummak, komünizme destek vermekle aynı anlama gelecektir. Nitekim bütün komünist ülkeler ve komünizmi parlamenter yöntemle hakim kılmayı savunan sosyalist Kuzey Avrupa ülkeleri, eğitim sistemlerini Darwinizm üzerine kurmuşlardır. Bilindiği gibi komünizm, Darwinizm'i sözde bilimsel temel olarak kabul etmektedir Darwinizm'in öne sürdüğü yaşam mücadelesi, güçlülerin zayıfları yok etmesi, doğal ayıklanma gibi hayali kavramlar diyalektik materyalizmin ve dolayısıyla komünizmin biyolojik altyapısını oluşturmaktadır. 


Ülkemizdeki terör örgütleri, diyalektik felsefenin resmi olarak desteklenmesinin rahatlığını taşımaktadırlar. Kendi ideolojilerinin temeline resmi destek verilmesi terör odaklarının ekmeğine yağ sürmektedir. Bu nedenle diyalektik felsefeye resmi desteğin bir an önce son bulması gerekmektedir. 


Özetle, yukarıda bahsedilen gerçekleri gözler önüne seren ve halkımızı bölücü komünist teröre karşı bilinçlendiren kapsamlı bir eğitim politikasının bölgede acilen uygulamaya geçirilmesi şarttır. Bu konuda kitaplar, anti- Komünist, anti-Darwinist broşürler, el ilanları basılmalı ve bunlar halka dağıtılmalıdır. Bölgede yayın yapan televizyonlarda, radyolarda, yerel gazetelerde bu eğitime ciddi yer ayrılmalıdır. Gerekirse ulaşım sorunu olan bölgelerde, bu broşür ve ilanlar uçak ya da helikopterlerden atılmak suretiyle, söz konusu eğitimin en ücra köşelere kadar ulaştırılması sağlanmalıdır. 


DARWİNİZM, İnsanlık dışı vahşi ideolojilerin, faşizmin, vahşi kapitalizmin ve bunların tümünü İçine alan emperyalizmin sosyal silahıdır. 


DARMWİNİZM, bu ideolojilerin bilimsel, felsefi hatta dini dayanağıdır. 
DARMWİNİZM, dünya dinsizliğinin dinidir.(1 | 


Şimdi, bütün bunlar ne anlama gelmektedir ve hangi gerçekler ve tehlikeli gelişmeler, hangi modası geçmiş gerekçelerle gizlenmek istenmektedir? 


a) Önce bu PKK - Bölücü terörü 10 (on) yıllık değil, yaklaşık 40 (kırk) yıllık bir geçmişe sahiptir. Hatta Sevr'in devamı olan bir süreçtir. 

b) Adnan Oktar'ın yaklaşımı sanki; Fikren ve fiilen iflas etmiş bulunan Komünizmi yeniden diriltme ve öcü gibi gösterip başka sinsi gelişmeleri ört bas etme gayretidir. 

c) Böylece, Haçlı emperyalizminin ve İsrail siyonizminin, Sevr'i uygulama, Türkiye'yi parçalama ve Kürdistan'ı kurma niyetlerini gündemden düşürme ve gizleme girişimi gibidir. 

d) Siyonizm timsahının üst çenesi olan Komünizm ve Sovyet diktatörlüğü yıkıldı. 
Şimdi bu timsahın alt çenesi olan Kapitalizm ve Amerikan imparatorluğu çöküşe 


| yaklaştı... 
Acaba bu tavır, ABD emperyalizmini masum gösterme sinsiliğimidir? 


se) Fetullahcılarla, Amerikancı İslamcılarla ve ılımlı münafıklarla aynı safta bulunmak ve aynı safsataları savunmak, yoksa Adnan Oktar'ın ciddi sitelerde iddia edildiği gibi, Meşhur Koç'un sabataist hanımı Sadberg hanımla olan akrabalık damarlarının deprenişi midir? 


*f) Bugün PKK'yı örgütleyen ve destekleyen, daha doğrusu PKK görüntüsüyle Türkiye'ye resmen hücuma geçen İsrail, ABD ve AB ülkelerindeki yönetimlerin hiçbirisi Komünist olmadığına göre, ülke insanımız hayali bir hedefle oyalanmak ve gafil avlanmak mı istenmektedir? 


g) Siyonizme ve emperyalizme karşı İslam dünyasıyla ilişkiye ve işbirliğine hazır hale gelen Hugo Chavez ve Putin gibileri "Komünist kalıntısı ve tehlike uzantısı" gösterme niyetimidir? 

h) PKK'nın Iraktaki militanlarını peşmergeleştirmek, Türkiye'deki taraflarını ise siyasileştirip Meclise yerleştirmek için görevlendirilen Yahudi asıllı ABD Generali Ralston'un ve ılımlı Amerikancı Edip Başer'in, PKK Koordinatörlüğüne atandığı günlerde bu bildirinin yayınlanması sadece bir tesadüf eseri midir? 


i) Ve aynı tarihlerde, diyalogcu Zaman Gazetesinin, Adnan Oktar'ın önerdiği Komünist ideolojiye eğitim çaresine benzer teklif ve temennileri dillendirmesi nerden aklına gelmiştir? 

j) Ve yine Fetullahcı Zaman'ın, başörtüsü sorunun AB Komisyonunda çözüleceği müjdesi ve meşhur ve mel'un PKK destekçisi Lagendijk'in bu konuyu özellikle dillendirip desteklemesi hangi nedenlerin neticesidir? 


Ralston'un görevi PKK'yı Meclis'e sokmak 


ABD'nin PKK Koordinatörü Ankara'ya "siyasi çözüm" paketiyle geldi. Ralston'un dayattığı paketin iki ayağı var: 1. Kukla Devlet'in tanınması 2. PKK'nın siyasi sisteme sokulması. 
Amerikan "çözümü"ne göre, Türkiye, önce Kukla Devlet yöneticileriyle masaya oturacak, ardından PKK ile. 


ABD'nin PKK Koordinatörü emekli General Joseph Ralston, 13 Eylül'de Ankara'daydı, Ralston, görüşmelerinde "PKK'ya siyasi çözüm" paketiyle masaya oturdu. Ralston'un ilk durağı Dışişleri Bakanlığıydı. Görüşmenin ardında Ralston, Türkiye'nin PKK Koordinatörü Edip Başer ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ali Tuygan ortak açıklama yaptı. Ralston, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve 2. Başkan Orgeneral Ergin Saygun'un yanı sıra, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner ile de görüştü. Ralston'un Emniyet'teki görüşmesine, İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve Terörle Mücadele Daire Başkanı Selim Akyıldız da katıldı. 


Türkiye'nin PKK Koordinatörü emekli Org. Edip Başer, Ralston'un Ankara'daki tüm temaslarına katıldı. Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ile Genelkurmay ve Başbakanlık'taki görüşmelerde yer aldı. Ancak asıl görüşmeleri yürüten Başer değil bu kurumların temsilcileri oldu. 


"Irak'a giremezsiniz" 


Ralston, Kuzey Irak'ın kuzeyine yönelik bir harekâtın Washington tarafından "riskli" görüldüğünü ve kabul edilmeyeceğini kapalı kapılar arkasında söyledi. PKK'nin Irak'taki 


ekonomik ve lojistik yollarını ABD'nin keseceğini, bu şekilde örgütün köşeye sıkıştırılacağını öne sürdü. 


Ralston, bütün bunların ardından siyasi bir çözümün zorunlu olduğunu, Türkiye'nin önce kendi sınırları içinde sorunu halletmesi gerektiğini savundu. 


Barzani'nin çıkışı, AKP'nin isteği ve eylemler 


Ralston'un Türkiye'ye gelmesinden hemen önce Mesut Barzani'nin Irak'ın kuzeyinde artık Irak bayrağı asmayacaklarını açıklaması ve ardından "gerekirse referandumla bağımsızlık ilan ederiz" çıkışı da aynı sürecin parçasıdır. 


Barzani'nin "Kukla Devlet'i ilan eriz" çıkışı, Avrupa Parlamentosu'ndaki rapor, Türk-Kürt karşıtlığı görüntüsü yaratılmak istenen eylemler, Türkiye'yi "PKK'ya siyasi çözüm" noktasına 


sürüklemek amacı taşınıyor. PKK'nın açıkladığı "ateşkes paketi" de aynı planın parçası. 


Öte yandan ABD'nin PKK'ya ateşkes çağrısı da aynı günlere rastladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sean McCormack'in 16 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, "PKK'nın müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti karşısında terör faaliyetlerine başlamasının 22'nci yıldönümü nedeniyle, PKK'ya terör eylemlerinin sonlandırması ve silahları bırakması çağrısını yapıyoruz" ifadesi yer aldı. 


Bunun hemen ardından DPT'nin de PKK'ya "ateşkes çağrısı" yapması dikkat çekti. 


Bütün bu tabloyu tamamlayan dayatma Avrupa Parlamentosu (AP)'ndan geldi. AP Dış ilişkiler Komitesi'nin raporunda "Kürt sorununa şiddet dışı siyasi çözüm" ve "DTP'nin muhatap alınması" çağrısı yer aldı. 


Barzani'nin çıkışı ve Türk-Kürt karşıtlığı görüntüsüne sokulmak istenen provokasyon eylemlerinin artırılması da ABD'nin "siyasi çözüm'ü için uygun zemini oluşturma amacı taşıyor. 


PKK: "Erdoğan ateşkes için mesaj gönderdi" 


PKK'ya yakın kaynakların verdiği bilgiler, Hükümet'in de aynı sürecin içinde olduğunu gösteriyor. PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı, Başbakan tayip Erdoğan'ın partisinin Kürt kökenli milletvekilleri aracılığı ile PKK'ya ateşkes çağrısı yapması için mesaj gönderdiğini duyurdu. 


"Ankara'da ateşkes beklentisi" başlıklı haberde DTP'den önce ABD'nin de PKK'ya ateşkes çağrısı yaptığına dikkat çekiliyor. 


Ajansın haberinde şu bilgiye yer veriliyor: 


"DTP'nin bu girişimi, Ankara kulislerinde AKP'li bazı Kürt milletvekillerinin Başbakan Erdoğan'dan mesaj götürmüş olabileceği biçiminde yorumlanıyor. Ankara kulislerinde, önümüzdeki yıl yapılacak seçimlere kadar AKP'nin, siyasi çekincelerinden dolayı Kürt sorununda radikal kararlar alamayacağı ancak, olası bir ateşkes sürecini de ileriye dönük olumlu olarak kullanabileceği yorumları yapılıyor. Kulislerde, olası bir ateşkesin TSK'daki şahin kanat ile milliyetçiliği tırmandırmak isteyen çevrelerin etkinliğini de kıracağı belirtiliyor." 


Ajansın haberinde dikkat çekici bir başka bölüm, "PKK'nın, Joseph Ralston'un yapacağı temasların ardından ateşkes kararını netleştireceği" bilgisi.|2| 


Cohen grup, Ralston ve Çevik Bir'in danışmanlığı 


Anahtar kelime Ralston.. ABD'nin PKK özel koordinatörü olarak atadığı isim. Bu konuda Zaman'dan Ali Arslan ilginç bazı bilgiler vermişti daha önce. 


Çeşitli ekler yaparak özetleyelim. 


Ralston 1997 yılında ABD Genel Kurmay Başkan adayı. Ancak bir CIA çalışanı ile aşk skandalı ortaya çıktığı için adaylıktan çekilmek zorunda kalıyor. Ralston'a Pentagon'un önemli isimlerinden dönemin Savunma Bakanı William Cohen sahip çıkıyor. ABD'nin etkin lobi ve danışmanlık kuruluşlarından "Cohen Group"a alıyor, Başkan Yardımcısı yapıyor. 


Cohen, (Kohen) İbranicede üst düzey "Haham" anlamına geliyor. (Kabala kaynaklı kullanımlarda Kahin olarak da tercüme ediliyor) Cohen Grubu'nun diğer başkan yardımcısı da yine Yahudi asıllı eski Ankara Büyükelçisi Marc Grossman. Tezimizi hatırlayalım; ABD Türkiye'ye gelenlerin (özellikle diplomatlar) hemen hemen tamamı Yahudi asıllıdır. Yine yanıltmıyorlar. 


Devam edelim. PKK özel Koordinatörü Ralston, Çevik Bir'in arkadaşı. 28 Şubat'tan sonra Çevik Bir, Amerika'da Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü'nden ödül alırken yanında Ralston var. Bu ödül töreninde ikilinin yanında bir isim daha var. Amos Yadlin. 
Yadlin'in şu anda İsrail Askeri İstihbarat Şefi.. Resmen doğrulanmasa da Çevik Bir'in AKP'nin gayri resmi danışmanlığı yaptığı uzun süredir dile getiriliyor. Daha önceki dergimizde yazmıştık; Ali Babacan'ın bir İsrail ziyaretinde beraberindeki heyette Çevik Bir'de vardı. Çevik Bir, Ralston'la, "Kariyerim boyunca dostluk geliştirdiğim ve aynı değerleri paylaştığım bir meslektaşım." diyecek kadar dost. 


Herhalde AKP hükümeti, herhalde Ralston'un PKK koordinatörü olarak atanmasında Çevik Bir'in danışmanlığına başvurmuştur. 


Ralston, bundan böyle PKK ile Türkiye arasında özel koordinatör olarak görev yapacak. 
İlk teması başladı. Sanırız ne kadar özel bir isim olduğunu bu bilgilerden sonra daha iyi anlayabiliyoruz. 


Ve ilginç bir zamanlama.. 


DTP'nin PKK'ya "Ateşkes Çağrısı!" yapmasından hemen sonra ve PKK özel Koordinatörü Joseph Ralston'un Türkiye'ye geldiği anda Diyarbakır'da bir bomba patlıyor. 7'si çocuk 11 masum insan hayatını kaybediyor. 


Artık kim, kime, nasıl, neden ve hangi amaçla mesaj vermeye çalışıyorsa! 
Su o kadar bulanık, ilişkiler o kadar karmaşık ki..Çöz çözebilirsen|3| Diyarbakır patlamaları CIA-Mossad tarzı. 


Saldırı yabancı bir gizli servis tarafından yapıldı 


Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eski yetkililerinden Prof. Dr. Mahir Kaynak, Diyarbakır'da meydana gelen patlamayla ilgili olarak, bu tür saldırıların amacının ülke huzurunun bozulması ve güvenin sarsılması olduğunu belirterek, "Diyarbakır'daki saldırının yabancı bir gizli servis tarafından yapılmış bir eylem" dedi. 


Kaynak, olayın sanıldığı gibi bir PKK eylemi olmadığını söyleyerek, "Türkiye'de son dönemlerde meydana gelen tüm olaylardan PKK sorumlu tutuluyor. Ancak olayı iyi incelersek son yapılan bu saldırı polise ya da kamu kuruluşlarına yapılan bir saldırı 

değil. Saldırının Diyarbakır'da gerçekleştirilmesinin nedenini de değerlendiren kaynak, bölge halkına, “Sizi sahiplenen yok' mesajını vermek olarak yorumladı. Koordinatörün atanmasıyla ilgili olarak da Kaynak, "Bunun son derece gereksiz bir kuruluş olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. [4] 


İşte Zaman Gazetesinin Çözüm Önerisi: 
Bediüzzaman'ın teklifine vekillerden destek: Terörün reçetesi eğitimdir. 


AKP Diyarbakır Milletvekili ve Tayibin Danışmanı, Özgür-Der'in eski Başkanı İhsan Arslan Bediüzzaman Said Nursi'nin Doğu'ya üniversite kurulması için Demokrat Parti hükümetine gönderdiği mektup da çıkmıştı. 


O dönemde bölge sorunlarının çözümü için eğitime vurgu yapan Nursi'nin talebi, Doğu ve Güneydoğu'daki eğitim sorununu bir kez daha gündeme getirdi. AK Parti ve CHP milletvekilleri, terörün bugünkü noktaya gelmesini, bölgeye eğitim yatırımı yapılmamasına bağlıyor. Son dönemde terör örgütünün saldırılarının arttığına dikkat çeken bölge milletvekilleri, sorunların çözümü için yeni bir eğitim kampanyası başlatılmasını istiyor[5] 


İşte Zaman'ın diğer müjdesi: Başörtüsünde sıra AB komisyonunda 


Joost Lagendijk bir ilke daha imza atarak Osmanlı hoşgörüsünün Türkiye devletine örnek olması gerektiğine dair değişiklik önergesini de taslak rapora sokmayı başardı. Böylece, Ermeni "soykırımını" Türkiye'nin AB üyeliği için şart haline getiren taslak Osmanlı hoşgörüsüne de ilk defa atıf yapmış oldu. 


Komisyon kaynakları ise AP raporunun resmen oylanarak kabul edileceği eylül ayı sonuna kadar herhangi bir yorumda bulunmayacaklarını ifade ediyor. Komisyon şimdiye kadar yayımladığı ilerleme raporlarında başörtülü öğrencilerin sorunlarına ısrarla yer vermedi. Sebep olarak AB'de başörtüsüne ilişkin ortak bir yaklaşımın oluşmadığı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları gösterildi. Raportör Eurlings de raporunda azınlıklar için dini hürriyetler konusuna çok geniş yer verirken başörtüsü önergesine karşı çıktı. Özdemir ve Lagendijk'in bu tavrın tamamen "ikiyüzlülük" olarak algılanacağını, AP'nin dini azınlıklar için hak talep etme konusunda elinin zayıflayacağını aktarmaları üzerine Eurlings, önergeye yeşil ışık yaktı ve oylamada "evet" oyu kullandı. 


Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Joost Lagendijk, Türkiye'de en azından üniversitelerde başörtüsü yasağı olmaması gerektiği kanaatinde. ZAMAN'a konuşan Lagendijk, başörtüsü meselesinde Türkiye'nin soğukkanlı bir tartışmaya ve mutabakata ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Şimdi AB Komisyonu'nun 24 Ekim'de hazırlayacağı raporda en azından Türkiye'de böyle bir sorunun ve bu sorunun etrafında ciddi bir tartışmanın yaşandığını kabul etmesini ve raporuna yansıtmasını bekliyoruz." dedi. [6] 


Son Söz: 
En azından bazı insaflı Yahudi Yazarlar kadar ciddi ve gerçekçi olalım. İşte bir örnek: 


İsrail'in Lübnan'ı işgal hareketine Yahudi yazar bile isyan etti. İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinin 3 Temmuz tarihli nüshasında Gideon Levy adlı yazarın makalesi, İsrail'e yöneltilen ağır suçlamalarla doluydu. İsrail savunma güçlerinin meşruiyetini yitirdiğini belirten yazar, İsrail'in aynı zamanda devlet terörü uyguladığını, hatta kimi zaman terör örgütlerinden bile daha vahşice yöntemlere başvurduğunu yazdı. 


Yazıklar olsun bize 


Levy, "Bizim Gazze'de yaptığımız şeyin kaçırılan askerle zırnık kadar ilgisi yok. 
Orantısız ve ölçüsüz bir intikam alma girişiminden başka bir şey değildir bu. On binlerce insana hayatı zehir etmek, Gazze'nin altyapısını tarumar etmek, suyunu, elektriğini kesmek ve bir anda Gazze'yi cehenneme çevirmekle ne elde etmiş olacağız? Yazıklar olsun bize! İsrail savunma güçleri Gazze'ye operasyon yapmaya başladığı andan itibaren meşruiyetini yitirmiştir. Filistinlilerle bizim aramızdaki fark şudur: Biz sivilleri kaçırıyoruz, onlar bir askeri yakalıyor!" dedi. 


Aynısını Filistinliler yapsaydı? 


İsrail'in Filistinli bakanları gözaltına lamasına da değinen Levy, "Filistinlilerin, İsrail hükümetinin bakanlarının yarısını kaçırmaları halinde kopartılacak gürültüyü tahayyül edebiliyor musunuz? Şimdi şu halleriyle terörist diye yaftaladığımız Filistinlileri neyle yaftalayacaktık acaba? Bir halkı topyekün cezalandırmaya kalkışmak, gayr-ı meşru bir davranıştır ve böyle bir davranış en küçük bir zekâ parıltısı işareti taşımamaktadır. Peki, bir halka bu kadar gayr-i insani bir muamelede bulunmanın ne tür vahim sonuçlara yol açabileceğini hiç mi tahayyül edemiyoruz?" diyerek İsrail'in uyguladığı vahşete tepki gösterdi. 


Teröristlerden daha vahşi 


İsrail'in terör örgütlerinden bile daha vahşi yöntemlere başvurduğunu kaydeden Levy, şöyle yazdı: "Her zaman olduğu gibi, yalnızca oraya buraya kurşun yağdırıyoruz. Ancak bu kez, yalnız kurşun yağdırmakla kalmıyoruz, aynı zamanda en kötü teröristler gibi hareket ederek her tarafi bombalıyoruz, topa tutuyoruz, yakıp yıkıyoruz, cehenneme çeviriyoruz, bir şehri dört bir tarafından kuşatıyor ve hayalet şehre çeviriyoruz. Kimse çıkıp da sormuyor: Bu cehennem neyin nesi? Ve hangi hakla Gazze'yi cehenneme çeviriyoruz?"(7| 


[1] Milli Gazete / 13.09.2006 
[2] Aydınlık, 17 Eylül 2006, Sh:.18-19 
[3] Kulis Ankara, 14 EYLÜL 2006, Milli Gazete 


[4] Milli Gazete, 14 Eylül 2006, Sh:11 
[5] Zaman, 11 Eylül 2006, Sh.5 

(6) Zaman, 11 Eylül 2006, Sh.15 

[7] Milli Gazete, 9 Temmuz 2006, Sh.11 


AKP'NİN AKREPLİKLERİ VE GARİPLİKLERİ 
25 Temmuz 2009-İsmet Sezgin-millicozum.com 


NATO'nun uçakları Afganistan'ı Konya'dan kalkarak vuracaktı! 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burak Özügergin, Afganistan'daki operasyonlar çerçevesinde NATO AWACS uçaklarının Konya Hava Üssü'nü kullanacakları haberlerini doğrulamıştı. 
Özügergin, "Gerek ISAF operasyonuna yaptığımız kapsamlı katkılar çerçevesinde, gerek dost ve kardeş Afganistan'ın hava trafik hizmetlerine yardım amacıyla, AWACS uçaklarının belirli bir süre Konya Hava Üssü'nü kullanmaları ülkemizce uygun bulunmuştur" açıklamasını yapmıştı. 

Afganistan'ı vuracak NATO uçaklarının Konya Havva Üssü'nü kullanacak olması tepkilere yol açmıştı. Medine Müdafaası'nın eşsiz komutanı Fahrettin Paşa'nın Afganistan'da döktüğü 


ter, Cemal Paşa'nın Afgan ordusuna verdiği hizmet ve daha yüzlerce tarihi ilişki düşünüldüğünde, NATO uçaklarının Afganistan'ı vurmak için Konya'dan havalanacak olması vatandaşlar tarafından hayretle karşılanmıştı. 

Oysa, Atatürk'ün Afganistan'la yaptığı savunma anlaşması " Besmeleyle" başlamıştı. 
Mart 1921'de imzalanan antlaşmada Afganistan'ın Türkiye'den neden yardım istediği ortay çıkmıştı. Afganistan'ın nazarında Türkiye, İslam ülkelerinin tek lideri konumundaydı. 
Antlaşmaya, TBMM Hükümetini, Ekonomik İşler Bakanı Yusuf Kemal Tengirşek ve Eğitim İşleri Bakanı Dr. Rıza Nur, Afganistan'ı ise General Mehmet Veli Han imzalamıştı. 

Besmele ile başlayan 10 maddelik antlaşmanın 3. maddesinde; "Yüce Afganistan Devleti, yüzyıllardan beri İslamiyet'e önderlik ve ona üstün görevler yapmış olan ve hilafet dünyasını elinde tutan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile" cümleleri vardı. 

4. maddede ise; “Taraflardan biri Doğu'yu istila ya da sömürge yapma siyasetini izleyen herhangi bir emperyalist devlet tarafından ötekine yapılacak saldırıyı bizzat kendine yapılmış sayarak, elindeki araçlar ve imkânlarıyla, onu püskürtmeyi kabul eder" yazılmıştı. 
Antlaşmadan sonra Kâbil'e Fahrettin Paşa büyükelçi olarak atanmıştı. Bugün ise Afganistan'a bomba yağdırarak binlerce sivilin ölümüne neden olan savaş uçaklarının Konya'dan kalkacak olması, tarihi bir talihsizlik ve AKP'nin hıyaneti olarak yorumlanmalıydı. 

Ankara'nın en zayıf olduğu o günlerde, Mustafa Kemal Paşa dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'ya, “böyle bir subay heyetinin derhal hazırlanıp gönderilmesini” yazılı olarak emretmiş, askeri ekibin Afganistan'da neler yapması gerektiğini de hatırlatmıştı. Mustafa Kemal'in Fevzi Paşaya verdiği yazılı talimatın en önemli maddelerinden biri, “oraya gönderilecek subay heyetinin bu ülkedeki Türk ve Müslüman ahaliyle çok iyi ilişkiler kurması; ikincisi de, Afganistan'da Türklük ve Müslümanlık aleyhine faaliyet gösterecek bir partinin iktidara geçmesine engel olunmasıydı.” İşte Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşında, kadınlarının kollarındaki bilezikleri toplayıp Türkiye'ye gönderen Afganistan'ı böylesine kollarken, bir zamanlar Afgan cihadını istismar edenler ve Hikmetyar'la fotoğraf çektirmeyi şeref bilenler, şimdi masum Afgan halkını katleden NATO uçaklarının Konya'dan kalkmasına imkân sağlayacak kadar duyarsız ve vicdansız davranılmaktaydı. 

Afganistan halkı Hıristiyanlaştırılmaya çalışılmaktaydı! 

Amerikan güçleri Afganların din değiştirip Hıristiyan olmaları için çalışıyordu. Peştun ve Dari dillerine tercüme edilmiş İncilleri nasıl dağıtacaklarını müzakere eden ABD askerlerinin görüntüleri yayınlanıyordu. ABD'li Yarbay Gary Hensley ise, "Özel Kuvvet adamlarının işi adam avlamaktır. Hıristiyanlar olarak biz de aynı şeyi yapıyoruz: İsa adına adam avlarız. 
Yakalayıncaya kadar peşlerine düşer ve yakalarız. Bu bizim kutsal amacımız” diyordu. Jeff Sharlet ise "Görüntülerde gördüklerimiz buzdağının tepesi sadece. Görüntülerde fark edebilir misiniz bilmiyorum, bir Afganistan haritası üzerine haç çizildiğini görebilirsiniz" ifadelerini kullanıyordu. 

Bu arada Irak, ABD işgali sonrası, Körfez gençliğine uyuşturucunun rahatlıkla ulaştırılabildiği en önemli geçiş yolu haline geliyordu. Iraklı yetkililer, 2003 yılındaki ABD işgalinden sonra yasadışı uyuşturucu madde ticaretinin ciddi manada arttığını, Irak'ın bu uyuşturucuların Körfez ülkelerine geçiş yoluna dönüştüğünü söylüyordu. Bölgeyi iyi bilen kaynaklar, ABD'nin Afganistan işgali sonrası uyuşturucu üretiminin tavan yaptığına dikkat çekerek, orada üretilen uyuşturucunun Irak yoluyla Körfez'e getirildiğini ve böylece ABD'nin bir taşla iki kuş vurduğunu belirtiyordu. Kuklaları, uyuşturucudan büyük paralara kazanırken, ABD de, Körfez'de hiçbir şeyi sorgulamayan uyuşturucu müptelası yeni bir gençlik meydana getiriyordu. Kahraman(!) AKP ise, her konuda, ABD'ye tam destek sağlıyordu. 

TÜSİAD, IMF'yi Bodrum'da ağırlamıştı 

IMF, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la güya anlaşamamış, işi TÜSİAD kanalıyla Bodrum'da kıvama getirmeye çalışmıştı. Anlaşma sağlanırsa vay milletin haline, yine anamız ağlayacaktı! 


TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi, 18-19 Haziran 2009 günlerinde Bodrum'da Kempinski Hotel'de toplanmış ve IMF Başkan Yardımcısı John Lipsky ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ı ağırlamıştı. Toplantının açılış konuşmalarını IMF Başkan Yardımcısı John Lipsky, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile TÜSİAD İstişare Konseyi Başkanı Mustafa Koç ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ yapmıştı. Düzenlenen "Krizin Gelişmekte Olan Ülkelere Etkisi ve Türkiye" konulu bir panelde, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Ngozi Okonjo-Iweala'nın da bir konuşma yaptığı yazılmıştı. Demek ki ekonomi TÜSİAD üzerinden IMF gündemine sokulmaktaydı. 

İtalya'daki G-8'ler toplantısına katılıp, IMF patronundan talimatlar alan Recep Erdoğan, önceki horozlanmalarını unutup; “IMF ile anlaşma sağlandığını” açıklamıştı. 

TÜSİAD'ın devlet talanı 

Geçmiş tecrübeler de gösteriyor ki, bazı odakların sürekli irticayı, TÜSİAD'ın ise bütçe açığını bu hükümet için risk olarak göstermeleri tesadüfi bir gelişme değildir. Bu iki gelişme ancak “ortak endişenin” ürettiği faaliyetler olarak değerlendirilebilir. Amaç, siyasi iktidarı, sinsi hesaplarına hizmet ettirmektir ve kendi açılarından muhtemel riskleri yok etmektir. 
TÜSİAD'ın sorunu, Anadolu'dan gelen yeni sermayedar sınıfın kendilerini geçmesidir. 
Bunlar geride kalmayı içlerine sindirememektedir. Turgut Özal döneminde de yeni iktidarın zenginlerine karşı yerleşik zenginler harekete geçmiş ve şimdi olduğu gibi kamu borçlarının yüksekliği ve bütçe açıkları konusunda yapmacık tepki göstermişlerdi. Hatta TÜSİA Dçılar, Özal'a karşı bir borç raporu hazırlatmış ve devletin borca battığını söylemişlerdi. Oysa borç kendilerinindi ve devlete ödetmişlerdi. Özal döneminde devlet borçlarının ulusal gelire oranının en düşük olduğu dönemdi. Ardından 28 Şubat süreciyle irtica tehlikesi gündeme getirilerek kamu maliyesi yağma edilmişti. Bu zalim zihniyet ve AKP gibi işbirlikçi 
hükümetler sayesinde, BM'nin hazırladığı “Dünya Mutluluk Haritası”na göre, Türkiye 140 
ülke arasında, 85. sırada ve Afrika ülkelerinin ayarında gösterilmiş, yani Türkiye mutsuz ve umutsuz insanlar ülkesi haline getirilmişti. 

Ahlak AKP ile yozlaşmıştı 

“edep ve efendiliği” ile bilinen bir milletin evlatları, sinsi, planlı bir şekilde Allah'ın lanetine maruz kalan 'Lut kavmi'nin sapkınlarını işler hale getirilmişti. 'Erkek' diye ortalıkta dolaşan nice kişi, ne yazık ki 'kişilik erozyununa' uğrayıp 'beyin eşcinseli' haline geldiklerinin farkında bile değildi. Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiserlerinden Olli Rehn: "Üye ülkelerde olduğu şekilde, aday ülkelerde de lezbiyen, gay, eşcinsel ve transseksüel hakları örgütlerinin varlık ve faaliyetlerinin güvence altına alınmasının takipçisiyiz. Türkiye'nin bu konuda gerekli adımları atmasını bekliyoruz" Diyerek Avrupa'nın bu ahlaki rezalet ve sefaletinin ülkemizde de resmiyet güvencesine kavuşturulmasını istemekteydi. Yani AKP'nin, AB uyum yasaları diye yarasa gibi çırpınması işte bu yüzdendi. Pek çok gencimizi, ekonomik çaresizliğin bu yola ittiği ise, ayrı ve acı bir gerçekti. Şimdi, ey dindar, muhafazakâr, Ilımlı İslamcı, katı şeriatçı, takvacı ve tarikatçı Müslümanlar! Kol kanat gerip sahip çıktığınız, üzerine toz kondurmadığınız AKP iktidarınız işte bu talimatı 'tereyağından kıl çeker gibi' yerine getirmenin yani çocuklarımızı eşcinselleştirmenin hazırlıklarını yürütmektedir. Sizler hep “sivrisinekler” ile uğraşıyorsunuz da o sinekleri üreten 'batakhanelerin' önünü açanlara karşı bir tek kelime etmiyorsunuz. Bu ne gaflettir? 

Başbakan “AK” isminde neden bu kadar ısrarcıydı? 

Tayyip Erdoğan, “AK Parti'ye AKP diyenler edepsizdir” açıklamasıyla Türkiye'de yeni bir tartışma başlatıyordu. Almanya'daki Deniz Feneri davasıyla partisinin üzerindeki yolsuzluk bulutları yoğunlaşan Erdoğan'ın üslubunun giderek bozulması ve en son bir öğretmen hakkında “AKP” dediği için soruşturma açılması, bu konunun gündemde kalmaya devam edeceğini gösteriyordu. Hatırlanacağı gibi yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkan İsrail'de, Ehud Olmert, Kadima Partisi Başkanlığından ve Başbakanlık koltuğundan olmuştu. Olmert'in 


yerine o sıralarda Dışişleri Bakanı olan Tzipi Livni oturmuştu. Livni, Ehud Olmert aleyhindeki kampanyasında yolsuzluk temasını işliyor ve başarıya erişiyordu. 

Livni'nin kampanyası esnasında İsrailli gazeteler ondan, “İsrail'in merkez siyasetinin büyük “ak” umudu” olarak bahsediyordu. (Livni "the current great white hope of the Israeli centre, of Kadima.” Maariv, 2008-09-17, AFP) Bu tanımlamada “ak” sıfatı öne çıkıyordu. 
Çünkü “Livni” adı, İbranice'de “ak” anlamına geliyordu. (Alfred Kolatch, “Livni” için “from Hebrew, meaning white” diyor. Bak. Yalçın Küçük, İsyan 1, 582) 20.000 Yahudi isminin yazılı olduğu bir internet sitesinde “Livnah”ın karşılığı olarak, “whiteness”iın yanında “transparency”, şeffaflık, anlamı da veriliyordu. Yolsuzluğa karşı şeffaflığı savunan Livni, İbranice'de “aklık, şeffaflık” anlamına kullanılıyordu. 

“Livni adı” kaynağını Tevrat'tan alıyordu. 

Ve tabi “AK”ın “Adalet ve Kalkınma”dan geldiği iddia ediliyordu. Oysa “AK” kelimesinin kendi başına ne adalet ile ne de kalkınma ile anlam bakımından bir bağı bulunmuyordu. 
Özetle Recep beyin demeyeni edepsizlikle suçlayıp saçmaladığı “AK”; Tevratik bir isim olarak karşımıza çıkıyordu. 

Acaba, Tayyip Erdoğan “AK”ı vurgulayarak Siyonist merkezlere ve İsrail'e: Ben sizdenim ve emrinizdeyim!” mesajı mı vermek istiyordu? 

AKP dış güçlerin tahrikiyle TSK'yı yıpratma kampanyasına göz yummakta, hatta katkı sağlamaktaydı: 

İşte GKB İlker Başbuğ'un basın toplantısındaki sözleri bu nedenle önemliydi. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Genelkurmay'da hazırlandığı iddia edilen 'İrticayla Mücadele Eylem Planı' isimli belgenin doğru olduğuna ilişkin yeni bilgi, emare, delil ortaya çıkarsa bu soruşturmanın yeniden açılabileceğini söylemişti. Orgeneral Başbuğ, dosyayı gönderdikleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bu 'kâğıt parçası'nın, kimler tarafından ne amaçla hazırlandığını bulmasını istediklerini de belirtmişti. 

Bir gazetecinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti öncesinde Genelkurmay'da bu konuda bir çalışmanın yürütüldüğüne inandığı yönündeki açıklamasının hatırlatılması ve bu çalışmanın ne olduğu ve amacının ne olduğunun sorulması üzerine; “TSK'da demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine aykırı düşünce içinde olan davranışlarda bulunan personelin barınamayacağını vurgulayarak bunu TSK'nin komutanı olarak açıkça ifade ettiğini” söyleyen Başbuğ, şunları kaydetmişti: "Böyle durumlar olursa TSK, Genelkurmay Başkanlığı bu konuda gerekeni anında yerine getirir. Bu konu için başka yerlerden herhangi bir şekilde işaret almaya da gerek görülmeyecektir. 

Askeri mahkemelerin bağımsızlığı 

Askeri mahkemelerle ilgili çok yanlış değerlendirmeler yapıldığına işaret eden Orgeneral Başbuğ, bazı akademik unvana sahip kişilerin artık dünyada Avrupa'da askeri mahkemelerin bile kalmadığını söyleyecek kadar cahilce beyanlarda bulunduklarını hatırlatıp "İngiltere, Belçika, İtalya, Lüksemburg, İspanya, Yunanistan, Polonya, Amerika, Rusya ve İsrail'de askeri yargının bulunduğunu belirtmişti. 

Başbuğ'un konuşmasından satırbaşları 

TSK üzerinden elinizi çekin! “TSK'nın komutanı olarak açıkça söylüyorum ki; artık TSK üzerinden elinizi çekiniz, TSK üzerinden kendinizi siyasi tanımlama düşüncesinden ve gayretlerinden vazgeçiniz. TSK'ya karşı medya üzerinden, asimetrik bir psikolojik harekât yürütmeye son veriniz.” 

Belgeyi yazanı istihbarat tespit etsin! “Bu kâğıt parçasının kimler tarafından ne amaçla hazırlandığının ortaya çıkarılması görevinin ise devletin istihbarat organları ve ilgili yargı organlarına düştüğünü ifade ediyor ve bunun gereğinin yerine getirilmesini istiyorum.” 
Tekrar soruşturma açılabilir! “Bizim silahlı kuvvetler ve Genelkurmay Başkanlığı olarak, delil toplama üzerinde yetki ve sorumluluğumuz yoktur. Bu belgenin doğru olduğuna ilişkin yeni delil, bilgi, emare çıkarsa elbette bu soruşturma tekrar yeniden açılabilir.” 


“Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünya genelinde ekonomik krizler, terörist hareketler ve işgaller devam etmektedir. 

Bütün bunlar yaşanırken Türkiye, bir kâğıt parçası etrafındaki yaygara ile gücünü tüketmiştir. 
Kimileri, yargı sonucunu bekleme sabrını bile göstermemiştir. Oysa Yargıtay içtihatlarına göre fotokopi hiçbir hukuki değeri bulunmayan bir kâğıt parçasından ibarettir. 

Bu iddialar üzerine, Anayasal teminatlar altında tam bağımsız hareket eden askeri savcılıkla soruşturma başlatılıp bitirilmiştir. 

Bu sonuçları küçümseyen veya saygı göstermeyenlerin kendileri küçülecektir. 

Bu kampanyalar TSK'yı yıpratmaya yöneliktir. Medya üzerinden TSK'ya karşı asimetrik psikolojik hareket yürütülmektedir. 

Bu belge denen kâğıt parçasının, birilerince veya TSK'yı yaralama niyetiyle yapıldığı kanaatindeyiz, yargının ve ilgili kurumların, bunun sorumlularını mutlaka bulmalarını istemekteyiz. 

Fitne ve fesat çıkarmak isteyenlerin belirlenmesini beklemekteyiz. 

Artık TSK'ya yönelik; darbe, ihtilal gibi töhmetlerden vazgeçiniz. 

Bu tür demokrasi dışı niyet ve faaliyetlerin TSK'da barındırılmayacağını defalarca ve en yüksek seviyede ifade etmekteyiz. 

Akıllı insan; her şeyin iç yüzünü anlamaya ve gerçeğin farkına varmaya çalışandır. Akılsız insan ise, aklına geleni konuşandır. 

TSK, bu sistemli ve sinsi karalama kampanyalarına artık katlanamaz ve seyirci kalamaz. Bu konuyu ülkemizin beka ve bağımsızlık sorunu olarak görmekteyiz. 

Tahriklere kapılmadan ve kamuoyu önünde basit tartışmalara gerek duymadan, ülke güvenliği ile ilgili sorumluluk ve uyarılarımızı iletmeye, yasal çerçevede devam edeceğiz. 

Soru cevap bölümünde: 

Başbakanın yurt dışına çıkarken söyledikleri hatırlatınca: 

“Maalesef rahmetli Uğur Mumcu'nun dediği gibi “Bazılarının bilgi sahibi olamadan, fikir yürütmeye ve görüş belirtmeye kalkışmaları yaygın bir şahsiyet hamlığıdır.” 

Askeri yargımız bağımsızdır: 

Bakınız askeri başsavcılık, askeri mahkemelerde “subay” bulunamayacağı konusunda Anayasa mahkemesine başvurmuş ve kazanmıştır. 

Şu anda, Askeri savcılığın hazırladığı çok ciddi iddialarla Yarbay Mustafa Dönmez'in davası görülmektedir. 

Hem uydurma belge, “soruşturması niçin 12 gün savsaklanıyor?” diyenler, hem de “niçin bu konu derinlemesine incelenmiyor?” diyenler çelişki içindedir. Evet, “soruşturmaya gerek yoktur” kararı, nihai ve kesin değildir. Hukuki geçerliliği olan yeni bilgi ve belgeler ortaya çıkarsa, yeniden soruşturulması gerekebilir ve yine bunun muhatabı askeri mahkemelerdir. 
TSK'dan kirli ellerinizi çekiniz ve bizi siyasi emellerinize alet etmeyiniz. Kendinizi TSK düşmanlığı üzerinden tanımlamaya ve bazı kesimlere yaranmaya heveslenmeyiniz!”. 

Ve İlker Başbuğ'un: 

“Bu konunun askeri mahkemelerin görev ve sorumluluk sahasında olduğu açık ve kesindir” sözlerini boşa çıkarmak istercesine, AKP, bir gece yarısı operasyonuyla, muhalefetin hatta meclisin başkanının bile haberi olmadan, “askerlerin de sivil mahkemede yargılanmasının” önünü açan kanunu Meclisten getirmişti. AKP yandaşları ve AB hayranlarını zil takıp oynatan bu değişiklik “Askeri hizaya getirme” olarak değerlendirilmişti. 
Bu arada Ergenekon sanığı Yarbay Mustafa Dönmez'in “Diyarbakır AKP Milletvekili Ali İhsan Arslan, bizden çok daha fazla bu türlü kirli işlemlerin içerisindedir. Bizleri bile zaman zaman tehdit edecek kadar etkili ve güç odaklarıyla ilişkilidir. Onun evi de aransın, bakalım neler görülecektir. Kendisi Kürtçü ve bölücü birisidir” sözleri, nedense bağımsız yargı ve Ergenekon savcılarınca ihbar kabul edilmemiş ve üzerine gidilmemiştir. Yarbay Mustafa 


Dönmez'in “Benim yazım taklit edilerek, o silahlar polis tarafından ve suçu bana yıkılmak üzere gömülmüştür” iddiaları ise ilginçti ve bu davanın seyrini değiştirecek nitelikteydi. 
Şimdi akıllara şu soru gelmektedir: 

Acaba, aslı bulunmayan, sadece sahte belge fotokopisi olan bir kâğıt parçası üzerinden koparılan ve bu demokratik demogojilerin ve medyatik despotizmin asıl hedefi; “bulanık suda rahat balık avlamak” üzere, halkın kafasını karıştırmak ve dikkatleri dağıtmak suretiyle, bu gece baskını gibi kanun değişikliğine yönelik muhtemel tepkileri törpülemek miydi? Bütün bu olup bitenlerden sonra Recep T. Erdoğan'ın kalkıp “kurumlar arası güven tamdır” sözleri çiğ ve samimiyetsizdi! Allah aşkına “tam güvendiği bir kurumu” mahkemeye veren başka bir boş bakan gösterilebilir miydi? Üstelik güya güvendiği kurumun kolunu kanadını kırmak için gece baskınlarıyla yapılan kanuni düzenlemeler neyin nesiydi? Kaldı ki bu, yargıda asker-sivil çatışmasını ve kışlaya siyasetin sokulmasını doğuracak bir girişimdi. 

Çünkü: 

Bir vali, müsteşar veya genel müdürün yargılanabilmesi için bakan ve başbakandan özel izin alınması gerekirken, 

Bunun gibi askeri yargı mensuplarının yargılanabilmesi için, Yüce Divan yetkisiyle Anayasa Mahkemesinin devreye sokulması icap ederken, 

Ve yine tüm millet vekilleri ve PKK'nın temsilcileri dokunulmazlık zırhı altında hava atıp dolaşırken, siz kalkıp ta GKB ve kuvvet komutanları dahil, tüm general ve subayları istediğiniz anda sivil mahkemelerin insafına terk ederseniz, 

Ve Anayasanın ilgili 145. maddesini keyfinizce yorumlayıp çiğnersiniz, 

Bunun tek anlamı, TSKyı kışkırtmak ve doğacak sonuçların siyasi rantını toplamak değil miydi? 

Türkiye'de “askeri vesayet”ten bahseden, bunu bahane eden Sn. Erdoğan'a sormak gerekirdi: 

: Asker malum merkezlerce tertiplenen 28 Şubat sürecinin gayrı meşru meyvesi olarak iktidara taşındığınız 2002 seçimlerine mi müdahale etti? 

-İstediğiniz gibi AB aşığı ve ABD uşağı bir hükümet teşkilinize mi müdahale etti? 

-AB hıyanetiyle egemenliğimizin devrini mi engelledi!? 

-2009 seçimlerine ve neticelerine mi müdahale etti? 

Ergenekon tertiplerinize mi müdahale etti? 

“Cumhurbaşkanı seçimine mi müdahale etti? 

Söyleyin, hangi konularda “vesayetini” gösterdi? 

Yeni Anayasayla ilgili Erbakan Hoca'nın tarihi uyarıları: 

Kısa adı PAMER olan Politik Araştırmalar Merkezi'nin Hilton Oteli'nde düzenlediği 'Anayasamızın değişmez maddeleri ve T.C.'nin üniter milli yapısı' konulu panelin onur konuğu 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'dı. PAMER Başkanı Ömer Aksu açılış konuşmasında: “Türkiye'nin bugün büyük bir oyunla karşı karşıya bulunduğunu; Anayasa'nın değişmez maddelerini tavizsiz bir şekilde uygulamak için çaba harcamalıyız. 
Bunlar Türkiye'nin temel direğidir. Bunları korumalı ve yaşatmalıyız" sözleriyle anlatmıştı. 
Dolar ve işbirlikçi insanlar üzerinden Siyonizm planları 

Irkçı emperyalizmin 350 senedir kendi sistemini yürüttüğünü belirten Erbakan Hoca: "Irkçı emperyalizm hedefine ulaşmak için yaşadığımız olaylar cereyan ediyor. Büyük İsrail'i kurup bütün insanları kendilerine köle yapmak istiyor. Bütün bunlar, Batıl inançlarının gereği olarak yapılıyor” diyerek insanları sömürmek için faizci kapitalist sistemin uygulandığını ve doların dünya parası yapıldığını kaydedip, "13 katlı piramitte gösterilen işbirlikçiler düzenini kurdular. Bir ellerinde dolar, bir ellerinde işbirlikçi insanlar... Bunlar vasıtasıyla dünyaya hakim olacağız diye çalışıyorlar" gerçeğini vurgulamıştı. İsrail'in sözünden çıkmayan ABD'nin önderliğinde zalim bir dünya düzeni oluşturulduğunu ifade eden Erbakan, "Amerika dediğiniz, Büyük İsrail'dir. İsrail'in sözünden çıkmıyor" diyerek şu anda bütün dünyanın sömürüldüğünü, oynanan oyuna alet edilip 6 milyar insanın koyun gibi sürüldüğünü 


hatırlatmıştı. 1. Dünya Savaşı'nda şanlı kurtuluş mücadelesiyle milletimizin bölünmeyi önlediğini, ancak Yahudi Hahamı Hayım Nahum'un Lozan Anlaşması'nı imzalatmak için batılıları ikna ettiğini; "Biz bu milleti harple köle yapamıyoruz. Çünkü imanları var. Strateji değiştireceğiz. 7 maddelik bir planımız var, onu uygulayacağız. Nedir bunlar? Bu millet, aç ve işsiz bırakılacak. Borca esir edilecek. Dininden uzaklaştırılacak. Milli birlik ve dirliği bozulup düşman kamplara ayrılacak. Bölünen parçalar birbirleriyle çarpıştırılacak. Son olarak bunlar yumuşak lokmalar halinde İsrail'e vilayet olmaya zorlanacak" şeklindeki şeytani planlarını açıklamıştı. Yani Erbakan Hoca; bu sinsi ve Siyonist gerçekleri bilmeden, etkili ve yetkili tedbirler geliştirmeden yapılacak anayasa değişikliklerinin sözde ve kâğıt üzerinde kalacağını anlatmaya çalışmıştı. 


AGORAFOBİ 
Gülşah Meral Özgür-Psikiyatrist, Psikoterapist-gulsahmeralozgur.dr.tr/-(14.11.2020) 


Charles Darwin, bilim dünyasında yeni bir devrim yaratacak olan 5 yıllık ünlü yolculuğundan sonra 1836'da İngiltere'ye döndüğünde 27 yaşındaydı ve bilim tarihinin en parlak kariyerlerinden birinin henüz başındaydı. Canlı yaşamın oluşmasının ve gelişmesinin temel taşlarını keşfetmiş, jeolojide ve biyolojide yüzyıllar sürecek yeni bir ufuk açmıştı. Ancak yolculuk dönüşü biraz yorgundu...Kalp çarpıntısı, titreme, nefes darlığı ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklardan şikayetçiydi. Sinirlenmesine yol açacak herhangi bir olay rahatsızlıklarını daha da artırıyordu. Bir zamanların korkusuz gezgini 2 yıl sonra evinde yalnız bir yaşamı seçti. Evinden yalnızca çok gerekli olduğu zamanlarda, o da, camları simsiyah aracıyla ayrılıyordu. Darwin hastalığının gerçek nedenlerini asla öğrenemedi. Dönemin doktorları, hastalığa çok farklı tanılar koydular. Hatta zayıf sinir sistemi veya karmaşık süperegosundan bile kaynaklanabileceğini ileri sürdüler. Tabii, bunların hiç biri değildi. 


Darwin?'de agorafobik kaygılar vardı. Peki agorafobinin kökeni genetik mi? Barcelona'daki Tıbbi ve Moleküler Genetik Merkezi'nde görevli Xavier Estivill başkanlığındaki bir ekibe göre, Darwin'in açık alan korkusunun (agorafobi) tek bir nedeni vardı: Sahip olduğu ve herkeste olmayan bir grup gen. Ünlü Cell dergisinde yayımlanan makalesinde Estivill, neredeyse her fobi ve panik bozukluğun kaynağının, 60 genden oluşan tek bir alanda (stretch) bulunduğunu öne sürmüştü. 


Anksiyete bozuklukları, Estivill’ in dikkatini, Antoni Bulbena'nın çalışmalarını incelerken çekmişti. Bulbena, Barcelona'daki del Mar Hastanesi'nde çalışırken, çift eklemli hastaların, diğerlerinden 16 kat daha fazla sinirsel bozukluklardan şikayetçi olduklarını saptamıştı. İşte Estivill, bu bulgulardan etkilenmiş ve Barcelona yakınlarındaki küçük bir kasabaya yerleşmişti. Orada, her iki rahatsızlığa da sahip olan ailelerden DNA örnekleri topladı ve onlarda ortak özellikler aramaya başladı. Bu tip karşılaştırmalı bir araştırma genellikle geniş bir genom analizi gerektirmekteydi. Karşılıklı DNA segmanlarını eşleştirmek ve ortak sekansları (sıra) saptamak oldukça zor bir işlemdi. Ancak Estivill kısa yolu seçti: 10 hastanın kan ve sperm hücrelerini genetik anomaliler/bozukluklar açısından test etti. Aradığını 15. 
kromozomda buldu. Çift eklemli kişilerin yüzde 87'sinde ve kaygıdan şikayetçi köylülerin yüzde 90'ında, 60-genlik bir dizi kopyalanmıştı. Aynı test birbiriyle akraba olmayan köylüler arasında da tekrarlandı. Kaygıyla genetik bozukluk arasındaki bağlantı daha da güçlüydü. 
Genel nüfusta, söz konusu genetik dizinin kopyalanma oranı yüzde 7*yken, kaygı bozukluğundan şikayetçi olanlarda bu oran yüzde 97'ye çıkıyordu. 


Estivill, “Sonuçlar karşısında çok şaşırdım. Bozukluk aslında birçok genden kaynaklanıyor olmalıydı” diyor. Oxford Üniversitesi'nde moleküler biyolog olan Jonathan Flint, Estvill'in 


rakamlarının doğru olması halinde, bunun psikiyatrik bir bozuklukla genler arasında en belirgin bağlantının kurulacağını söylüyor. 


Ohio Üniversitesi Endişe ve Strese bağlı Bozukluklar Kliniği'nde psikolog olan ve on yıldır endişeyle bağlantılı genleri araştıran Brad Schmidt, “Panik bozukluk ve fobilerin, bu denli basit olabileceğine inanmam çok zor oldu. Ancak bilim tarihi, oldukça karmaşık gözüken ama aslında çok basit olduğu anlaşılan durumlarla dolu” dedi. 


Estivill saptamalarında haklıysa şizofreni, obsessif-kompulsif bozukluklar ve depresyon gibi diğer kalıtsal rahatsızlıkların kökeninde de kromozomlardaki değişiklikler yatıyor olabilir. Bu durumda astımdan kalp hastalığına kadar bütün rahatsızlıkların nedeni kopyalama gibi mekanizmalar olabilir. Kopyalama bölgesini saptayan Estivill, bir adım daha atarak, bir ya da iki gen tarafından kodlanan en az bir sinir reseptörünün kopyalanmasıyla hastalarının kaygıları arasında bağlantı kurdu. “Bölgedeki bütün genleri saptamadık. Ancak, bu genin, beynin korkuyla ilişkili bölgelerinde önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz.” dedi. 


Estivill, bir farenin içine bir genin kopyasını yerleştirdi. Farenin daha çabuk korktuğu ve diğer farelerle veya parlak ışıkla karşılaşınca hızla koştuğu gözlemlendi. Benzer bulgular, kaygıya bağlı bozuklukların düzeltilmesinde kullanılabilir. Yine de tam bir tedavinin bulunması daha zaman alacak. Öte yandan kaygı bir dereceye kadar insanlara yararlı da olabilir. Michigan Üniversitesi'nde psikiyatrist Randolph Nesse, ““Endişe, ileri derecede gelişmiş bir savunma mekanizmasıdır ve bizi, uçurumlardan veya aç aslanlardan uzak tutar.” diyerek kaygının aslında tamamen yok olmaması gereken bir şey olduğunu ifade etti. 


Darwin bile çektiği acıların bazı yararları olduğunun farkına varmıştı. Darwin ölmeden önce şöyle diyordu: ““Rahatsızlıklarım belki yaşamımdan bazı yılların eksilmesine yol açtı ama toplumun dikkatimi dağıtmasını da önledi.” Bazı araştırmacılara göre, eğer Darwin'in dikkatinin yoğunlaşmasını sağlayan panik bozukluk olmasaydı, belki de hiçbir zaman “Türlerin Kökeni” yazılmayacaktı. 


Estivill, aslında gen sistemimizde bilinen kopyalama mekanizmasından daha farklı bir mekanizmayı da keşfetmiş oldu. Birçok genetik bozukluk, belirli bir kromozomun belirli bir noktasının mutasyona (değişime) uğramasından kaynaklanıyor. Örneğin, kistik fibrosis'e, ciğerlerdeki sıvıyı çok akışkan hale getiren mutasyonlu bir gen sebep oluyor. Genlerdeki değişimler bir kez ortaya çıkarlarsa değişmeden sonraki nesillere aktarılırlar. Estivill’ in bulduğu kopyalanma ise farklı çalışıyor. Kopya dizilerinin kromozom üzerindeki yeri değişmiyor, ancak dizi ya ters dönüyor ya da yeniden düzenleniyor. Daha da ilginci, bu değişiklikler aynı bireyde hücreden hücreye de farklılık gösterebiliyor. Estivill, bu olayı şöyle açıklıyor: Kopyanın kendisi aktarılmıyor ancak yalnızca kopyalama eğilimi aktarılıyor. 
Estivill genetik hastalıklarla ilgili tamamen yeni bir mekanizma ortaya koyuyor. Yüzde 30'u panik atak. Her 10 kişiden birinde ortaya çıkan panik bozukluklar ve fobilerin tedavisi için her yıl binlerce dolar harcanıyor. ABD'de kalp krizi nedeniyle acil servisi arayanların yüzde 30'unun asıl sorunları panik atak. Peki, panik atağa eşlik eden bu agorafobi nasıl bir tablo acaba? 


Agorafobi Nedir? 


Agorafobi genel anlamıyla alan korkusudur. Panik bozukluk yaşayan kişilerde sıklıkla görülür. Agorafobili kişi kendi kontrolünü kaybeder, öleceğini ya da delireceğiniz düşünür. 
Göğüs ağrısı, baş dönmesi, titreme, mide bulantısı, terleme ve nefes alamama gibi sorunlar yaşar. 


Agorafobili kişi kendini en rahat evde hisseder. Halka açık yerlerde bulunmaktan, alışveriş yapmaktan, seyahat etmekten korkar. Kalabalık ortamda bir sorunla karşılaştıkları zaman yardım bulamayacaklarını düşünürler ve bu durumdan oldukça endişe duyarlar. Bu endişeleri yüzünden toplumsal bir alana gittikleri zaman yanında mutlaka çok güvendikleri biri olsun isterler. Yanındaki kişinin varlığı onlara bir sorunla karşılaştıkları zaman daha kolay çözebilecekleri güvenini verir. 


Agorafobi nedenleri nelerdir? 


1 — Agorafobi sinir sisteminde meydana gelen sorunlardan kaynaklı oluşabilir. Bu durum 
biyolojik nedenlerden kaynaklıdır. 


2- Aile bireylerinde agorafobili birinin olması bu rahatsızlığın görülme ihtimalini fazlaca artırıyor. Bu durum genetik etkenlerden kaynaklıdır. 


3- Kişi psikolojik travma yaşatacak herhangi bir saldırıya uğrama, yakınını kaybetme gibi bir durum yaşadıysa agorafobiye neden olabilir. Bu durum da psikososyal etkenlerden kaynaklıdır. 


Agorafobi nasıl tedavi edilir? 


Agporafobili kişiye doğru bir yaklaşım sergilemek gerekir. En doğru tedavi yöntemi bir terapiste görünmektir. Agorafobi anksiyete ilaçları ve antidepresanlar ile tedavi edilebilir. 
Agorafobi tedavi süreçleri çoğu zaman olumlu sonuç verir. Tedavi yönteminin etkisi hastanın durumuna göre değişiklik gösterebilir. 


ABD'DE DARWİN KAVGASI 
27.12.1999-hürriyet 


Evrim teorisi ABD'de kan kaybediyor. Arkansas ve Kansas'da Darwin teorisi müfredattan çıkarıldı. Oklahoma'da okul kitapları yeniden gözden geçiriliyor. Şimdi ise Muhafazakar Hıristiyanlar, Darwin'in tabutuna son çiviyi çakmaya hazırlanıyor. Muhafazakarlar, Kentucky'de açtıkları bir müzede kainatın tıpkı Eski Ahit'te anlatıldığı gibi 6 günde yaratıldığını işleyecekler. 


ABD'de evrim teorisinin babası Charles Darwin'e karşı başlatılan hareket giderek yayılıyor. 
Arkansas, Kansas gibi bazı eyaletlerde Darwin'in okul müfredatlarından çıkarılmasının ardından bir grup Amerikalı, evrim teorisini reddeden bir müze kurmaya karar verdi. 
Muhafazakar Hırıstiyanların açtığı müzede evrenin ve insanoğlunun tıpkı Eski Ahit'te anlatıldığı gibi altı günde yaratıldığı işlenecek. 

Eski Ahit'teki yaradılış efsanesine inanan muhafazakar Hırıstiyanlar, ABD'de önemli bir hareket oluşturmaya başladılar. Kansas eyaletinde tüm hayvanların ve bitkilerin aynı kökenden geldiğini savunan Darwin teorisinin okullarda tartışılması yasaklandı. Kentucky eyaletinde ise Darwin, okul müfredatlarından çıkarıldı. Oklahoma eyaletinde Vali Frank Keating'in ise “maymunlardan geldiğime inanmıyorum? çıkışı üzerine okul kitapları yeniden gözden geçiriliyor. 

Bilimadamları, Darwin teorisine karşı gelişen akımı dehşetle izliyorlar. Amerikan Bilimin İlerlemesi Derneği'nin Başkanı Stephen Gould, “Evrim teorisinin anlatılmadığı biyoloji dersi, dil bilgisiz anadil dersine benzer? diyerek tepkisini dile getirdi. Gould, “Okullarda Darwin teorisini öğretip öğretmemek sadece bu çılgın ülkede tartışılıyor? dedi. 


ABD'de giderek büyüyen Darwin karşıtı hareketin başını Ken Ham gibi aşırı dinci misyonerler çekiyor. 13 yıl önce Amerika'ya yerleşen Avustralyalı Ken Ham, okullarda verdiği seminerlerde Cennet Bahçesi'ni anlatıp Darwin'i yalanlıyor. Yaradılışın Sırları örgütünün başkanı olan Ken Ham, “Bizim görevimiz yaradılış mesajını tüm dünyaya iletmek? diyor. Müze fikrinin ardından Yaralışın Sırları var. 


Yaradılış Sırları 


Müze Kuzey Kentucky'de kurulacak. Müzede yaradılışı destekleyen bölümlerle birlikte dinozorların dev kopyaları da yer alacak. Müzedeki bölmelerden birinde Nuh Tufanı sergilenecek. Bu bölmede Nuh'un gemisine binen hayvanlar arasında dinozorlar da görünecek. Yaradılış Sırları'na (Answers in Genesis) göre bu felaket sonrasında dinozorların nesli tükendi. 


Dinozorların sergilendiği bölümde; “Altıncı günde yaratıldılar? yazacak. Yaradılışın Sırları ayrıca ABD'de okullarda kurduğu “yaradılış klüpleriyle? kendine taraftar topluyor. Ken Ham, Darwin teorisini destekleyen fosilleri, anatomik ve genetik kanıtları ise reddediyor. 
Yaradılış Sırları'nın internetteki web sitesini her gün 4 bin kişi ziyaret ediyor. Muhazakar Hıristiyanlar, Darwin'e karşı cephe kazanmaya devam ederken, karşı taraf da boş durmuyor. 
Ulusal Bilim Öğretmenleri Birliği, Darwin'i anlatabilmek için seminerler düzenlemeye başladı. 

19'uncu yüzyılda geliştirdiği evrim teorisi insanoğlunun Havva ile Adem'in çocukları olmadığını savunan Amerikalı biyolog Charles Darwin, hala dinci çevrelerin tepkisini çekiyor. 


“BİLGE KRAL” ALİYA İZZETBEGOVİÇ... 


26.10.2018- İlhan Çenesiz- corumhaber.net/ 

Geride bıraktığımız hafta Bosna'nın özgürlük mücadelesiyle özdeşleşen, 2003 yılında aramızdan ayrılan Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 15'inci yıldönümü idi. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun. 


Bizler de, gelecek hafta Pazartesi günü bin bir güçlüklerle kurulan Cumhuriyetimizin 95'inci yıldönümünü kutlayacağız. Cenabı Allah dünya durdukça Cumhuriyet Bayramımızı kutlamayı nasip etsin inşallah. 


Aslında gelmek istediğim konu özetle şu: Bosna'nın özgürlük mücadelesiyle özdeşleşen Aliya İzzetbegoviç'in, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile olan ortak yönleri. Her ikisinin de en önemli ortak yönü içinde bulundukları kaotik ortama rağmen yenilmiş bir ulusun çocuğu olmaktan çok, devraldıkları mirasın sorumluluk bilincini kuşanarak, özgürlük ve bağımsızlık için verdikleri mücadeledir. 


Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir." diyor. 


Aliya İzzetbegoviç ise, "Her şeye kadir olan Allah'a andolsun ki köle olmayacağız!.." "Bir kelimeyi hiç aklınızdan çıkarmayın: Devlet. Devletin ne kadar önemli olduğunu hepimiz idrak etmeliyiz. Devletsiz bir millet boşluğa düşer, rüzgârda savrulup gider." diyor. 


Her iki liderin en önemli ortak özellikleri, tüm yaşamları boyunca gösterdikleri düşünsel derinlikleri, uzlaşma ile ilkelerden tavizsizlikleri, diplomatik yetenekle, askeri başarıyı kendilerinde birleştirebilmeleridir. 


En olumsuz şartlarda bile iyimser tutumları, uzun soluklu bir eylem, siyaset ve devlet adamı olmalarıdır. 


Bu hafta, “Bilge Kral” Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle yad ederken bize miras bıraktığı özlü sözleri köşeme taşımak istedim: 


*"Ey teslimiyet, senin adın İslam'dır! 


*Kur'an edebiyat değil, hayattır; dolayısıyla O'na bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır.” 


*Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım. 
*Din ahlaktır; onu hayata geçirmek ise terbiyedir. 


*Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. 


*Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı. 


eVe her şey bittiğinde, hatırlayacağımız şey, düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. 


*Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz. 

*Her şeye kadir olan Allah'a yemin ederim ki köle olmayacağız. 

eBiz ölüyoruz ama onlar da kazanmıyorlar... 

*Ben Avrupa'ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık. Oysa onlar bunların tamamını yaptı. Hem 


de Batı'nın gözü önünde; Batı medeniyeti adına. 


*Hiç kimse intikam peşinde koşmamalı, sadece adaleti aramalıdır. Çünkü intikam sonu olmayan kötülüklerin de kapısını açar. Geçmişi unutmayın ama onunla da yaşamayın. 


*Hakiki vatansever vatanını diğerlerine üstün tutan değil, vatanının övgüye mazhar olması için hareket edendir. 


*Din hurafeleri yok etmezse, hurafeler dini yok eder. 
*Sanat için soyunana alkış tutanlar; Allah için giyinene neden zulmeder? 


sİktidara gelirseniz, hal ve hareketlerinize dikkat edin. Kibirli olmayın, kendini beğenmişlik etmeyin. Size ait olmayan şeyleri almayın, güçsüzlere yardım edin ve ahlak kurallarına uyun. 


Unutmayın ki sonsuz iktidar yoktur. Her iktidar geçicidir ve herkes, er veya geç, önce milletin ve nihayet Allah'ın önünde hesap verecektir. 


*Dindarlık şehrin büyümesiyle azalır; daha doğrusu, bu azalma insana yadırgatıcı bir tarzda tesir eden şehircilik unsurlarının birikmesiyle beraber meydana gelir. Çünkü şehir ne kadar 


büyürse üzerindeki gök de o kadar ufalır. 


*Kabile ve ulusun dar sınırlarından kurtulmak için kendinizi Müslüman olarak düşünmeye başlayın. 


eİnsan şahsiyetini alçaltan, onu eşyayla bir tutan her şey gayri insanidir. 

“Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır olmayanlara karşı galip gelirler. 

*Sloganımız şu: Kendinden olanı sev, ötekine saygı göster. 

*Hayat inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur. 
*En kötü kombinasyon boş bir ruh ile dolu bir midedir. 

“İslâm korkakların değil, cesur ve atılgan Müslümanların omuzlarında yükselecektir. 


*Cami minarelerinden ve televizyon vericilerinden halka yönelen mesajlar birbirine zıt olursa ne elde edebiliriz ki? 


*Ben dindarlığımı annemin dindarlığına borçluyum. 

*Kuran ve İslam sadece hocalara bırakılmayacak kadar önemlidir. 

“Benim için yeryüzünde iyi, doğru ve güzel olan ne varsa onun adı İSLÂM” dır. 
*Allah'ın iradesine teslimiyet, insanların iradelerine karşı bağımsızlık demektir. 
*İmanınıza, bayrağınıza ve devletinize sımsıkı sarılın. 


*Bunu hiç unutma evlat! Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır ve bugünkü refahı; devam ede gelen sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur. 


*Müslüman halkları idare eden kimselerin İslam içinde terbiye görmüş ve İslam düşüncesinden esinlenmiş kişilerden olmalarından daha tabii ne olabilir. 


*Olduğunuz gibi kalın. Dininizi, milliyetinizi koruyun. Kimliğinizi kaybetmenin bedeli köleliktir. 


*Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir. 
*Hedefimiz, Müslümanların İslamlaşması; Sloganımız, inanmak ve mücadele etmek. 


*Güç ve kanun sadece adaletin vasıtalarıdır. 


*Şükürler olsun ki tarihe Allah hükmediyor." 


Bu sözler “Bilge Kralın adına yakışırcasına söylediği bilgece sözler, ben sadece bir kısmını köşeme taşıyabildim. Sizleri ayrıca, çok ama çok anlamlı ifadeler yüklü "Merhaba Efendim,Ben Aliya. Aliya izzetbegoviç" diye başlayan, "Türk'ün Evladı,Biz Boşnak'ız ama Türk'üz de. Sen de kalbimde taşıdığım acıyı taşıdığın kadar Boşnak'sın. Utanacak tarihimiz, saklayacak hafızamız yok. Sırp'a karşı sorumlu olduğumuz için değil, yasayla zorunlu kılındığı için değil, kimimiz dinimiz, kimimiz milletimiz, kimimiz Kitabımız, kimimiz ahlakımız sebebiyle vicdan sahibi olduk. Birileri öyle istediği için değil, vicdan bunu tarif ettiği için hiçbir milletin diline, dinine, mezhebine karışmadık. Mezarlarını çiğnemedik, ibadethanelerini yıkmadık, kadınlarına tecavüz etmedik, bebeklerini boğazlamadık. 


Sen var olmak zorundasın. 


Bu yüzden bir ve beraber olmak zorundasın. Sömürgecilerin tezgahıyla saflara ayrışmamalısın. 


Türk'ün Evladı, Bizi, onların bize yaptıklarını ve sorumluluğunu sakın unutma." diye biten ülkemize, yani milletçe bize gönderdiği mektubu, zaman ayırıp okuduğunuz da küresel güçler tarafından Ortadoğu'da oynanan oyunları, ülkemizin üzerine çökme planlarını, güneydoğumuz üzerindeki ayrıştırma, karıştırma planlarını daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. 


“Bilge Kral” Aliya İzzetbegoviç'in 1997 yılında Tahran'da yapılan İslam Konferansı Örgütü toplantısında ki konuşması salon içerisinde bulunan herkesin bir anda buz kesmesine neden olur. Konuşması ise şöyle: 


“Çok açık konuştuğum için beni bağışlayın. Güzel yalanların yardımı olmaz ama acı gerçekler bir ilaç olabilir. Batı çöküntü içinde ya da dejenere olmuş değil. Kendi kendini kandıran komünizmin 'çürümüş Batı' propagandası, bunu acı bir şekilde ödedi. Batı çürümüş değil. 
Güçlü, örgütlü ve eğitimli. Okulları bizimkilerden iyi, kentleri bizimkilerden temiz. Batı'da insan haklarının düzeyi yüksek ve fakirler ile sakatlara toplumsal yardım iyi örgütlenmiş durumda. Batılılar çoğunlukla sorumlu ve dakik kişiler. Onların ilerlemelerinin karanlık yönünü de biliyorum ve bunun gözümden kaçmasına izin vermiyorum. İslam en iyisi ama biz en iyisi değiliz. Bunlar iki farklı şey ve her zaman onları karıştırıyoruz. Batı'dan nefret etmek yerine onunla rekabet etmeliyiz. Kuran bize bunu emretmiyor mu: 'Hayırlı işlerde yarışınız.'diyor. 


Söylemleriyle, eylemleri birbirini tamamlayan örnek liderlerden biri olan Rahmetli Aliya İzzetbegoviç'i bir kez daha rahmetle anıyor, kendisini saygıyla yad ediyorum. 


En güzel Cumhuriyet Bayramları sizlerin olsun. 
ALİYA İZZETBEGOVİÇ DÜŞÜNCESİNE YOLCULUK 
Abdülvehhab el-Messiri*-çev: İslam Özkan-12.10.2008- timeturk 


Aliya İzzetbegoviç?in kitaplarının en önemli özelliği, netlik ve somutluğudur. 


Beşer Doğasının Düalizmi 

Bosna?nın eski Cumhurbaşkanı, siyasi, manevi ve fikri lideri Aliya İzzetbegoviç, insan olgusunun bileşenlerini yorumlamada çok önemli görüşlere sahip bir düşünürdür. İnsan ve doğanın ikili yapısıyla tamamıyla irtibatlı olan bu terkip, onun felsefi sisteminin ana dayanağı ve kalkış noktasıdır. Ancak onun farklı alanlardaki düşünce ve aydınlanmasını ele almadan, fikir dünyasını keşfe çıkmadan önce onun sadece bir müçtehit/düşünür değil aynı zamanda mücahit olduğu gerçeğinin de altını çizmek gerekir. O düşünür ve devlet adamıdır. Batı medeniyetini; onun biliminin ve egemen paradigmasının içinde barındırdığı materyalist, nihilist epistemolojik modeli analiz eder. Ardından ona karşı çıkar ve halkını yok etmeye çalışan Batı medeniyetiyle mücadele eder. Fakat o, aynı zamanda insanı savunan Batılı düşünürlerden de yararlanmasını bilir. Allah (c.c.)?ın ona ve halkına kurtuluş nasip etmesini sağlayan şey, onun Allah?a ve insanlığın düalist karakterine imanından kaynaklanan insana olan inancıdır. Hem mücahit hem müçtehit/düşünür, hem rahip hem kahraman şeklinde ikili bir rolü yerine getirmesini sağlayan şey budur. 


Aliya İzzetbegoviç?in kitaplarının en önemli özelliği, netlik ve somutluğudur. (Üstad Muhammet Ades, onun en önemli kitabı olan Doğu ve Batı arasında İslam?ını çok güzel ve fasih bir dille Arapçaya tercüme etmiştir. Bu tercüme, aynı zamanda titizlikle estetiği bir araya getirebilen felsefi bir çalışmadır.) 


Aliya İzzetbegoviç, insan meselesinin dünyadaki bütün düşüncelerin köşe taşı olduğunu belirtir. ?İnsan nasıl yaşamalı? konusu etrafından yapılan bütün tartışmalar, bizi geriye, insanın aslı meselesine götürür. Bir başka ifadeyle soyut ve kuru bir şekilde epistemolojik sorgulama yaparak meseleyi zorunlu varoluşsal bir probleme dönüştürmek yerine sıradan insanın anlayabileceği şekilde konuyu anlatır. Köken meselesini el alırken bunu eşsiz bir şekilde yapar. Darwin?in evrim teorisinde temsil olunan materyalist doğa görüşünü tartışmak ve bu teoriyi biyoloji ve doğa bilimleriyle çürütmek yerine, tamamen farklı bir stratejiye yönelir ve insandaki insani boyutunu yorumlamada Darwin?in nazariyesinin de içinde bulunduğu materyalist ideolojilerin acziyeti üzerinde durur. 


Begoviç, hayvanları kendilerinde herhangi bir gizem bulunmayan, bir özne tarafından yapması gereken işlemlere programlanmış ve bu programın dışına kesinlikle çıkmayan tamamen doğal varlıklar olarak tanımlar. Tabiat âlemi mütecanis/homojendir, nicelik ve tekrardan oluşur, mekaniktir. Çünkü hayvan, bu programı aşma gücüne sahip değildir, maddi modelin dışında bir davranış sergileyemezler. 


Sonra Aliya İzzetbegoviç, Materyalizm ve Darwinizm?in insan hakkındaki teorisini ele alır ve köken sorunun ortaya koyar. Materyalist ve Darwinci nazariyeye göre bütün yaratıklar yaşamın başlangıcı sorunuyla (bir başka deyişle doğal ve kimyasal [maddi] bir süreç sonunda ortaya çıkan amiplerle) ilgilidir. Gerçekte insan, -bu perspektiften- maddeden amip düzeyine doğru evrim göstermiş bir canlıdan başka bir şey değildir. Amipler de gelişerek yüksek özelliklere sahip maymunlara dönüşmüştür. Buradan da deha ve zekaya sahip fikri ve cismani olgunluğa erişmiş insan türemiştir. İnsan, bu düşünceye göre hayvani ve dışsal özelliklere sahip olması hasebiyle özünde pragmatist ve işlevseldir. Çünkü o sınırlı olan madde ve doğa çerçevesinde kalmıştır. Evrim, doğası gereği ?ne kadar kompleks olduğu ya da evrimin ne kadar sürdüğü gibi konuları göz ardı ettiğimizde- insan üretemez. Sadece, toplum içerisinde bir şekilde maddi hedefleri için yeteri şekilde hareket edebilen ideal hayvanı üretebilir. 
İnsanla hayvan arasındaki ortak hususların bulunduğu tartışmasızdır. Bu açıdan bakıldığında hayvanlarda şuur, zekâ ve araç kullanabilme kabiliyeti vardır. Her ikisi de ihtiyaçlarını gidermek ve topluluğa katılmak, ekonomik faaliyet gütmek zorundadır. İnsanda, haşarat ve 


omurgalı hayvanların yüksek seviyesinde olmayan şeyler yoktur. İnsanla hayvan arasındaki fark, hatta insanın evriminden sonra bile, tür farkı olmayıp bir derece ve sistem farkıdır. 
Materyalist görüşe göre insanın kendisini diğer canlılardan ayıran bir öz yoktur. 


Davranış bilimci John Watson?a göre insanla hayvanı birbirinden ayıran bir şey bulunmamaktadır. Bu nedenle bilim, insanı sadece dışsal maddi gerçeklerle tanımlar: Dik yürümek, alet yapmak, insanlarla dil üzerinden iletişim kurmak. Şunu da eklememiz gerekir: ?Ateşi, değirmeni ve nükleer enerjiyi keşfetmiştir?. İnsanın buradaki görevi belirli bir görevdir: ?Doğayla uyum sağlamak, eylemiyle dünyayı maddi ihtiyaçlara göre değiştirmek, bütün dikkatini ayakta kalma hedefine yoğunlaştırmak. ? İnsan burada madde ve doğanın oğludur, onun parçalanma kabul etmez bir parçasıdır. Bu nedenle, kâinata ilişkin materyalist bir bakış açısından beslenen materyalist bilimle psikoloji, dünyanın en doğru ve hassas bir fotoğrafını bize göstermeye çalışmaktadır. Bu fotoğrafta ise insan yok sayılmakta, atomize edilerek maddi unsurlarına indirgenmekte, böylece yok oluşuna giden yolda ilerleyerek doğanın içerisinde bütünüyle erimektedir. 


Ancak insan gerçekte bu materyalist ve tabii insandan özsel olarak farklıdır. İnsan, sadece biyolojik görevleri olan bir varlık değildir, kendisinde tabii gereklilikler, maddi çıkarlar ve mutlak sebeplilikler dünyasından özgürlük, irade, seçme kudreti, merak, komplekslilik ve 

fedakârlıklar dünyasına taşıyan bir şey vardır. 


Aliya İzzetbegoviç, insandaki bir olgunun maddi ve hayvani yönüne ikna olmayan, onu beş duyu organının işittiği sathi maddeden farklı bir şeyi aramasına neden olduğunu düşünmektedir. Böylelikle insan; hayatın ve ölümün anlamı, tabiat ötesi hakkında düşünmeye başlar. İşte ondaki bu şey, hayatını daha da konforlu hale getiren alet yapma (teknoloji) ile yetinmemekte, bunun yerine ibadetler, efsaneler, garip hurafe inançlar, danslar, putlar, sihir üretmekte; temizlik, necaset, yücelik, lanet, bereket, kutsallık gibi hayatının bütününü kapsayan haramlar ve ahlaki yasaklar oluşturmaktadır. İnsanın sadece maddi ve yüzeysel boyutuyla yetinmemesini, bilakis gerçekte var olanlardan çok daha fazla ehemmiyet atfettiği şeyleri de bunlara eklemesini sağlayan şey nedir? Hayvan doğrudan avlanmaya giderek av sırasında bütün zekâsını kullanırken insan ise bu avı bir ritüele çevirmekte ve ava çıkmadan önce dualar etmekte, kutsal bildiği şeylere yalvarmaktadır. 


Hayvan, avını kararlılıkla takip ederken, insan kurbanlar vermekte, ibadet etmekte ve oruç gibi bir takım ritüelleri yerine getirmektedir. Arı örneğinde olduğu gibi bazı hayvanat, yararı kalmamış ve kendilerine artık bir faydası dokunmayan varlıkları yok ederken, insanoğlu yaşlılara izzet- ikramda bulunmakta, ölülerinin arkasından bir takım törenler düzenlemektedir. 
Hayvanlar dünyanın sadece maddi, biyolojik ve yüzeysel bölümüyle ilgilenir ve bu noktadaki görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalışırken, insan hakikatin ve hayal âleminin derinliklerine dalmaktadır. İşte niyetin ve ilhamın önemi burada ortaya çıkmaktadır. 


Bu değişimin kaynağı nedir? Aliya İzzetbegoviç, insanın kökeni meselesi üzerine kafa yorarken, onun dokunulabilir ve maddi olmayan meçhul bir döngüye kapıldığını belirtir ve bu nedenle buna metafizik döngü ismini verir. Bu, beşeriyetin tarihinde dönüm noktası teşkil edecek bir döngüdür. Evrim teorisinin bir noktada ulaştığı latince ?homofaber? olarak isimlendirilen alet üreten insan, akıllı insanı (Latince homosaphien?i) ortaya çıkarmıştır. Bu insan, hayvandan ve Darwin?in doğal insanından farklı bir varlıktır. Bu varlık, akıl ve vicdan sahibi, doğanın bir parçası olduğunu hissetmekle birlikte onunla arasında mesafe olması nedeniyle aynı zamanda ona yabancı olduğunu da duyumsayan bir varlıktır. Bu nedenle orada ifade etmeye ve sürekli iletişim içerisinde olmaya çalıştığı başka bir dünya olduğunu 


sezmektedir. Bu nedenle insan, teknolojik ileriliği veya geriliğine bakmaksızın, resim, müzik gibi sanatsal/metafizik işlerle uğraşmakta, mezarlıklar üzerine belirli işaretler dikmekte ve inandığı bir varlığa kurbanlar sunmaktadır. İnsan bu noktada, içinde kendisini, (muzlara uzanmak için sopayı kullanan maymun ya da düşmanlarını öldürmek için taşı kullanan ayı örneğinde olduğu gibi) belki alet de yapabilecek olan hayvandan ayıran bir şey olduğunu hissetmektedir. Ancak hayvan kurbanlar sunmaz, vicdan dürtüsü hissetmez. Açıktır ki metafizik döngü, insanı, madde ve tabiat dünyasından ayırmıştır. Bu nedenle insan, madde dünyasının içinde yaşamakta olmasına rağmen bu âlemden aşkındır. Buradan hareketle insanın maddi yönüyle ruhani/manevi yönü arasındaki ayırım billurlaşmaktadır. Makalenin devamı yakında yayımlanacak... 


*Geçtiğimiz aylarda yitirdiğimiz Mısırlı ünlü düşünür ve yazar. 
DOĞU BATI ARASINDA İSLAM — ALİYA İZZETBEGOVİÇ 
Posted by Admin on Ocak 31, 2018- sirazduvari.com/ 


Aliya İzzetbegoviç, Doğu Batı Arasında İslam kitabında din ve İslam üzerine kimi konuları birçok yazar, düşünür ve bilimciden örnekler vererek açıklıyor. Kitap yazarın çeşitli konulardaki düşüncelerini de içeriyor. Müslüman bir entelektüelin felsefeye ve hayata bakışını okuyorsunuz. 


Hayatın ve İslamın dualizmi 


Darwin ve Michelangelo bölümünde yazar, insanın zekasının hayvanlarda da bulunduğunu, zekanın insani bir şey olmadığını anlatıyor. Fakat sanat ve inanç, insanı insan yapan asıl şeylerdir. Maymunlar alet kullanabilirler, tilkiler bir tuzağı açıkça fark edebilirler fakat bir estetik anlayışları yoktur. 


Din insanlık tarihi kadar eskidir. Sanat da öyle. Hayvanlarda böyle bir eğilim görülmez. Onlar hayatı olduğu gibi algılarlar. İnsan ise hurafe üretir. İlk çağlarda bir kadının mağarada bir tabuyu delmesi, ava çıkan kocasınının ölmesinin nedeni olarak görülebilirdi. Hayvanlarda ise böyle inançtan doğan davranışlar yoktur. Sanat ise kaybedilmiş gerçekliğin aranmasıdır. 
Öyleyse insan sanat ve inanç özelliğiyle farklı bir mertebededir. 


Mesela yazara göre (Doğu Batı Arasında İslam) Darwin'in teorisi izafi sayılmaya mahkumdur. Tekamül teorisi insanın ilk dini safhasını tatminkar bir tarzda izah edemiyor ve hatta uygarlıkla ilgili bazı olguları bile açıklamaktan aciz kalıyor. Evrim teorisine karşı bazı düşünceler öne sürüyor. İnsan ve hayvanın bazı özelliklerinden örnekler vererek bu durumun imkansızlığı üzerinde duruyor. 


Özet olarak yazar şu cümleyi ifade ediyor: Yalnızca ilim adamları sayesinde hayatı anlamak mümkün değildir. Çünkü hayat fenomen olduğu kadar mucizedir de. 


İnsan hayvan olmak istemeyen hayvandır. (A. Camus) Dini tutumun özü bu büyük reddediştedir. Din hayvanların yaptıklarının zıddını yapmanızı ister. Onlar yemekten zevk alır, siz ise oruç tutun. Onlar çiftleşir, siz ise bundan çekinin, onlar sürü halinde yaşar, siz ise inzivaya çekilin, onlar zevk arayıp acıdan kaçarlar, siz ise onlara tahammül edin. Kısacası onlar bedenle yaşarken siz ruhla yaşayın. 


Nietzsche, dinin, güçlü olanları aldatmak üzere güçsüzlerce uydurulduğunu, Marks ise, bunun tersini iddia etmiştir. Dinin “uydurulmuş” olduğu farzedildiği takdirde Nietzsche'nin görüşü daha ikna edici görünüyor. Çünkü güçsüzler, ezilmişler, kabiliyetleri daha az olanlar eşitlik isteklerini ancak dini esaslara istinad ettirebilmişlerdir. Dinden başka her şey ve hatta ilim, insanların eşitsizliğini ısrarla teyit ediyordu. 


İlim, ahlak ve arasındaki denge 


Bunun yanında Doğu Batı Arasında İslam kitabında yazarın eğitim, kitle kültürü ve kentler gibi farklı konularla ilgili görüşleri yer alıyor. Genel olarak şu konuya dikkat çekiyor yazar: Zenginlik arttığı halde ruhsal hastalıklar, suç oranları, kendini öldürme, madde bağımlılığı gibi illetler neden artıyor. Uygarlık ve konfor insanın yapıldığı maddenin tamamı değil. 


Sanayileşme ile ormanlar, doğal kaynaklar ve tatlı su kaynakları yok oluyor. Uygarlığın ilmi, gücü ve zenginliği insanın mutluluğu meselesini çözemiyorsa, insanın kökeni hakkındaki dini vizyon hakikat, ilmi olan ise yalandır. Üçüncü bir ihtimal yoktur. Daha sonra kitapta tekrar sanat ve din arasındaki ilişkiden uzun uzun bahsediliyor. 


“İlim astronominin çocuğu olduğu gibi, sanat da dinin çocuğudur. Eğer yaşamak istiyorsa, sanat, tekrar tekrar bu kaynağa dönmeğe mecburdur.” 


Ahlak ve insanla ilgili bölümde yazar ahlakın dayanağını arayarak ateist ahlakın olamayacağını söylüyor. Bir ateist ahlaklı olabilir ama ahlak da sanat gibi dinden doğar ve ona yaklaştıkça güçlenir. Suçun menfaat sağladığı bu dünyada ahlak mantığa 

dayandırılamaz. Çünkü çoğu zaman yararlı olan ile ahlaki olan arasında çelişki 

vardır. Dünya ateist ahlakı deneyimlememiştir çünkü insanlığın kültürü dinlerle ortaya çıktığı için tüm klasiklerde, tüm öğretilerde o gizli olarak bulunur. Nasıl soba söndüğü halde oda bir müddet daha sıcak kalıyorsa, ahlak da ateist dünyada etkisini hala göstermektedir. 


Ahlak gibi sanat da değişmez. İlim her devirde değişirken ahlak ilk zamanlardan bu yana aynıdır. İlim adamları sadece kendi devrelerine, şairlerse bütün zamanlara aittirler. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma anlayışı, Antik Yunan'da, Roma'da ve İncil'de ahlakın özü olduğu gibi günümüzde de böyledir. Platon'un ahlak üzerine söyledikleri bugün hala geçerlidir. Sanat da öyledir. Çünkü sanat bilgi değil idraktir. Mozart 6 yaşında konserler veriyordu. 


“Tebaa ve İtizalciler” ve “Toplum ve Topluluk”, “Şahsiyet ve Sosyal Fert” düşündürücü bölümler. 


Toplum ve Topluluk 


Yazar Doğu Batı Arasında İslam'da aile ilişkileri, nüfusun artması ve boşanmaların artması gibi konulara yer veriyor. Ciddi bir ütopya analizine girişiyor ve ütopyaların neden dindarların inancı olamayacağını açıklıyor. Ütopyalarda genelde aile yoktur mesela. Çocuklar sosyal kurumlar tarafından yetiştirilir. Bütün dinler aileyi insanın yuvası, anneyi de ilk ve yerine kimsenin geçemeyeceği mürebbi olarak telakki ederek yücelteceklerdir. Bütün ütopyalarsa sosyal eğitim, gündüz bakım evleri, kreşler ve çocuk bahçelerinden söz edeceklerdir. 


Uygarlık analığı kölelik ilan ederek kadına ondan kurtulmayı va’d etmiştir. Huzur evleri de gündüz bakım evleriyle beraberdir. Onlar da aynı düzenin tezahürleridir ve aslen aynı 


çözümün iki merhalesini teşkil etmektedir. Biri sun'i doğurmayı biri de sun'i ölümü hatırlatmaktadır. Konforun varlığı ile sevgi ve sıcaklığın yokluğu her ikisinin ortak 

özelliklerindendir. Her ikisi de aileye karşı olan muhalefetin bir ifadesidir. Bilimsel sosyalizim de bir ütopyadır. 


İslam — İki Kutuplu Birlik 


Kitabın ikinci bölümünde yazar İslamın şartları hakkında bazı değerlendirmelerek yaparak dinlerin dünyaya bakışını karşılaştırıyor. Yahudilik tamamen burada ve şimdi anlayışına sahiptir. Öteki dünyanın varlığı Yahudilikte şüphelidir. Tamamen motivasyonunu bu dünyadan alır. 


Hristiyanlık ise tamamen diğer dünyaya yöneliktir. Bu dünyayı boşvermiştir. Ruhbanlık vardır. İnsanın insan yönünü görmezden gelerek onu melek olmaya yöneltir. Bedeni ve bu dünyayı küçümser. İnsanlardan uzaklaşmayı içe yönelmeyi öğütler. Hz. İsa bir sosyal reformcu değildir. O ruhların kurtuluşuna yönelmiştir. Toplumsal değildir Hristiyanlık, ferdidir. Hristiyanlığın başarısız olmasının nedeninin bu olduğunu söyler. 


Kimi yazarlara göre Hristiyanlığın tahakkuk edemeyişi Don Kişot'un ana fikridir. Don Kişot Hz. Isa'nın bir karikatürüdür kitapta. Kitap kimi yazarlarca “Kara İncil” olarak adlandırılmıştır. 


İslam ise denge dinidir. Hem ilim hem de dindir. Hem toplumsaldır hem de ferdidir. Hem bu dünyayı hem de diğer dünyayı gözetir. Bu dünyayı küçümsemez. Tabiatı olduğu gibi ve değerli kabul eder. Dünyanın zevklerini reddetmez. Cami ile kilisenin işlevini değerlendirir yazar. Mesela Katoliklerde evlilik bozulamayan bir bağdır. Dini bir işlevdir. Materyalistler ise bu konuda tamamen özgürlüğü savunmuşlardır. İslam ise bu konuda da dengeyi gözetmiştir. 
İslamiyetin dünya ile ahiret dengesi olduğunun çeşitli örnekleri kitapta vardır. 


Anglo-Sakson dünyasından bahseder bir de yazar. Anglo-Sakon dünyası islamiyetin denge anlayışını benimsemiştir. Önemli filozofları bu düşünceye yatkındır. Avrupa'dan farklıdır İngiltere. Şöyle bir bölüm var Doğu Batı Arasında İslam”da konuyla ilgili: 


Ne var ki Bacon'la alakalı fakat az bilinen önemli bir gerçek daha vardır. O da, İngiliz felsefe ve ilminin babasının Arapların bir talebesi olduğudur. İslâm düşünürleri ve bilhassa İbn-i Sina, Bacon üzerine muazzam tesir icra etmiştir. Bacon onu Aristoteles 'ten sonra en büyük filozof olarak telakki ediyor. Bu gerçek sadece Bacon "un düşünme tarzını değil, fakat bu yolda umumi olarak İngiliz düşünce tarzının bir özelliği olan “ikiliğin ” menşeini de belki izah edebilir. Bu hususta ancak pek az bir şeyin değiştiğine ve İngiltere'nin kendi zihniyetine sadıklığına delil olarak muasırımız olan başka bir büyük İngilizin, Bernard Shaw'un şahsiyeti ileri sürülebilir. 


Sonuç; 


Doğu Batı Arasında İslam, belki çok itiraz edeceğiniz noktalar olsa da sürekli düşünmenizi sağlayacak ciddi bir eser. Kitapta yazılanlar yazarın düşünceleri olmakla birlikte felsefeden dine birçok konuda bilgilenmenize de olanak veriyor. Daha önce karşılaşmış olabileceğiniz meseleler olabileceği gibi hiç duymadığınız ilginç meselelerin kapısını da bu kitap sayesinde açabilirsiniz. 


SEN TÜRK İSEN BEN DEĞİLİM ARKADAŞ! 
A. Turan Alkan-Zaman Gazetesi- Pazartesi, 02 Ekim 2006 


İnsanın şöyle diyesi geliyor bu yazara: Seninle aynı milliyet ve etnisite hanesine yazılacaksam, o milliyeti ve etnisiteyi reddediyorum; tesadüfen seninle aynı dine mensub isem, o dinden de vazgeçiyorum; hâsılı sen ne isen, ben o değilim arkadaş! 


“Duvarı nem, insanı gam yıkar” derler; doğru mudur, bu lâfın ilmi bir kıymeti var mıdır; vardır! Sağlıklı bir bünyeye mütemadiyen moral bozucu haberlerle yüklenirseniz direncini düşürürsünüz; sonra sıradan bir mikrop veya virüs, daha önce yapamadığı tahribatı kolayca icra eder. 


Lüzumundan fazla ideoloji tartışıyoruz ve bu tartışmada bir arpa boyu mesafe alabildiğimiz yok. İrticâ lâfı gündemimize 1909'da girdi; pek sevdik, pek benimsedik; hazret 100 senedir maymuncuk gibi, askerinden siviline herkesin elinde ve dilinde çok fonksiyonlu İsviçre çakısı gibi iş görüyor. 


Bu nasıl bir ülkedir ki kuvvet komutanları, peşi sıra sosyal bir mesele hakkında ilmi içtihadda bulunurlar? Oysa biz onları askerlik mesleği ve sanatı ile ilgili pistlerde görmek isterdik daha çok; resmi görevleri de o zaten. Askerliğe hasretmeleri gereken zamanda oturup sosyal ilim mi tahsil etmişlerdir, yoksa ülkenin rektörlerine bakıp da, “biz onlardan daha iyi sosyoloji ve bilim felsefesi okuturuz” diye mi düşünmeye başlamışlardır? 


E, irticâ yok mu peki? Daniskası var; üstelik nasıl denir, “damardan” hakikisi, âlâsı var; lâkin bu ihbar sistemi ile irticâ ne teşhis edilir ne de engellenebilir. Püf noktası da orası zaten. 
Düşünün, bir mucize olmuş, irticâ tehlikesi ortadan kalkıvermiş... Kimler işsiz, kimler suskun kalır; kimler oyuncağı elinden alınmış çocuk gibi me'yus ve mükedder olur, kimler konuşmaya lâf bulamaz? 


Hâsılı eğlenceli bir vaziyettir; düşün düşün gül. 


Azınlık vakıfları konusunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin gayrimüslim vatandaşlarını talep ve dâvâlarında yerden göğe haklı buluyorum; bu derece ürküntü, bu derece hesâbilik, bunca küçük fantirifinton numaraları devlete yakışmıyor. “Gaflet edilirse Ayasofya bile elden gidebilirmiş?” Peki, şimdi “elde midir” yani? Korkusuz bir günümüz geçmez mi bizim? “El Hakkü yâ'lü velâ yû’lâ aleyh” (Hak en yüksek değerdir ve hiçbir şey onun üstünde olmaz) düsturunu çok ciddiye almış bir dedenin torunlarına böyle vehham “mütekabiliyet” ayakları hiç yakışmıyor hiç! İşte bu yüzden Etyen Mahçupyan'ın “Vatandaşını hazmedemeyen Cumhuriyet olur mu?” başlıklı yazısına, sıkça tekrar ettiği “tekabüliyet” kavramı hariç tamamen iştirak ediyorum: Kulağıma sakil geldi, merak edip baktım; lugâtlerde tekabüliyet diye bir tasrif şekli yok, hep “mütekâbiliyet” diye kullanılmış. 


Hakkı teslim edeceksin; aleyhinde olsa bile, velev ki Ayasofya'ya malolsa bile. Ayasofya'yı katlayıp dâr-ı bekaaya götüremezsin ve değmez üstelik ama Hakk'a itaat, Ayasofya'nın bütün mânâlarından daha âli bir değerdir; hiç şüphe etme, hiç! 


Dünkü gazetelerden birinde köşe yazarının biri, Başbakan'ın aile nüfus kütüğünü ele geçirmiş. “Devletin resmi belgesi” diye kasıla kasıla diyor ki, “baba tarafından çeşitli kimselerin anneleri arasında şöyle isimler geçiyor: Felankes, fülankes, filankes...” Sonra da diyor ki, “bizim aklımızdan insanların soyunu sopunu araştırmak, oralardan sonuç çıkarmak, bunları siyasal amaçla kullanmak asla gelmez. (...) Her uygar insanın yapması gereken de budur.” Yuh! Fikir neresinde, haysiyet neresinde bu tutumun; ucuz kurnazlığın, belden aşağı vurmanın adı ne zamandan beri köşe yazarlığı olmuş? Bu gibilerle aynı zeminde yazıyor olmak, insanın yaşama sevincini körletiyor. Aklınca DE Rektörü'nün dini mensubiyeti hakkında ileri geri konuşanlardan intikam alıyor. 


İnsanın şöyle diyesi geliyor bu yazara: Seninle aynı milliyet ve etnisite hanesine yazılacaksam, o milliyeti ve etnisiteyi reddediyorum; tesadüfen seninle aynı dine mensub isem, o dinden de vazgeçiyorum; hâsılı sen ne isen, ben o değilim arkadaş! Meraklılarına söyleyim; bu adamın şu eciş-bücüş fikri kadar Türklüğe hakaret ve 301 kapsamına giren bir fül daha yoktur gözümde. 


SAİD'İN SÖYLEMİ: "ORYANTALİZMİN ORYANTALİZMİ" 
Ayhan Demir- Milli Gazete-Salı, 18 Nisan 2006 


Said'in o taşı atış niyetini bilemiyoruz ancak bildiğimiz bir şey var ki o da; Said iyi atmış! 
Said'in anlattığı bu taş olayı aynı zamanda, birilerinin zulme karşı çıkıyor olmasının, mazlumun yanında olduklarının göstergesi olamayacağıdır. 


Bu mahallenin okur-yazar sakinleri konu oryantalizm veya oryantalistler olduğunda çok net bir karşı duruş ortaya koyarlar. Buna karşın, ne ilginçtir ki, aynı mahalle sakinleri sıra Amerikalı yazar Edward Said'e geldiğinde ise, tam aksi bir tavır ortaya koyarak, hayranlıklarını dile getirirler. Peki nedir bu tezadın sebebi? 

Edward Said'in literatüre katkılarını inkar ediyor değiliz. Said'e hakkını vermekle birlikte, asıl niyeti itibariyle, kendisinde çöldeki serabın bir parçası olmaktan öte gidemediğini de vurgulamak gerekir. 


Said oryantalizmi “Doğu Batı'dan daha zayıf olduğu için Doğu'ya tahakkümü öngören, Doğu'nun farkını onun zayıflığından ibaret bulan siyasi bir doktrindir.” diye tanımlamaktadır. 
Paul Valery'nin; “Kültürel bakımdan artık Doğu'dan yana bir korkumuz olması gerekmiyor. 
Tanımadığımız bir şey değil ki! Doğu'ya sanatımızın başlangıcını ve bildiğimiz birçok şeyi borçluyuz. Doğu'dan gelenlere hoş geldin deriz de, artık ne gelecek ki!”, Hamilton Gibb'in “Hayatı doğru-dürüst görememek, bütün olarak görememek, bir hayat anlayışının bütün vakıaları içermesi gerektiğini kavrayamamak, bir fikre kapılanıp başka her fikre kulak tıkamak zorunda olmak... İşte sanıyorum Doğu ile Batı arasındaki fark burada yatıyor.” ve George Orwell'in “Böyle bir şehirde yürüyünce (200.000 nüfusu var, en azından 20.000 
ferdin üstündeki çuldan başka bir şeyi yok] nasıl yaşadıklarını ne derece kolay öldüklerini görünce, insanlar arasında olup olmadığınızdan şüpheye düşersiniz. Bütün sömürge ımparatorlukları bu hakikat üzerine kurulmuştur.” sözleri de bunu doğrulamaktadır. 


Buraya kadar Said'in söylediklerine hiç bir itirazımız yok. Ancak bu noktadan sonra Said oryantalizmin şark kimliğini reddederken yerine, “insan? söylemini yerleştiriyor ve bizim itirazımızda burada başlıyor. Çünkü iyi bir gözlemle, Said'in insan merkezli söyleminin, “hümanist? söylem ile bir çok noktada kol kola olduğu, dolaylı yollardan da olsa, aynı şeyleri söylediği rahatlıkla görülebilir. 


Hiç düşündünüz mü kitap ve söylemleriyle “Oryantalizmi deşifre eden” Said'in insan söylemi ile hümanist söylemi yol arkadaşı kılan sebep nedir? Cevap çok net: Said, Müslüman değildir. 
İnsanı ve hayatı Müslüman”ca okuyamıyor, okumaktan imtina ediyor. Said'in tasavvur ettiği şark içerisinde İslam'a hareket alanı yok. Said'in şark anlayışı insani ve tarihi kavramlar üzerine temellenmiştir. Aslında Said, Oryantalizmi reddederek vermek istediği mesaj çok açıktır: “Sizin düşmanınız şarklılar değil, İslam'dır!” 


Said'in bu insani söylemini “oryantalizm üzerinden oryantalizm? olarak tanımlarsak sanırım yanılmış olmayız. Çünkü Said, batının işgalci söylemlerine karşı bir direniş kültüründen değil, şarkçı söylem ve nitelemenin insanı kavramlarla muhtevasının sulandırılarak seyreltilmesinden dem vurmaktadır. Bu oryantalizmin altının çizilmesin başka bir şey değildir. 


Aslında, biz Said'i yalnızca kuyuya Joryantalizme| attığı taştan değil, bir de Lübnan sınırında attığı taş ve sonrasında söylediklerinden tanıyoruz... 


Hatırlayacaksınız, İsrail askerleri yıllarca işgal ettikleri Güney Lübnan'dan çekilmek zorunda kaldıktan sonra, Edward Said bölgeyi ziyarete gitmişti. Said'in, bu ziyaret esnasında, taş fırlatırken çekilmiş fotoğrafları da uzun süre gündemde yer almıştı. İsrail karşıtları, Said'in bu taş fırlatan fotoğrafını büyük bir gururla yayımlamış ve her fırsatta gündeme getirmişlerdir. 
Siyonist söylemin temsilcileri de, “taş atan terörist? olarak adlandırarak Said'i eleştirmişlerdi. 
Ancak, Said'in olayı bir söyleşi ve yazısında anlatmasıyla, her iki tarafın değerlendirmesinin de, Said'in anlattıklarından, çok uzak olduğu ortaya çıktı. Ardından Said, fotoğrafların Amerikalı bir beyzbol oyuncusu olan oğluyla, en uzağa taş atma yarışı yaparken çekilmiş olduğunu, olayın yanlış anlaşıldığını, siyasi bir tarafı olmadığını söyler ve olayı şöyle anlatır: 


“Dokuz kişiydik. Oğlum ve nişanlısı, kızım ve arkadaşı, ben ve birkaç kişi daha ve Lübnan direnişinde yer almış bir rehber. Önce Khiam zindanlarına gittik. Burası bizim üzerimizde çok güçlü bir etki yarattı. Hayatımda pek çok rahatsız edici görüntüye tanık oldum ama bu muhtemelen en kötüsüydü. Tecrit hücreleri, işkence odaları... İşkence aletleri, kullandıkları elektrikli sondalar hâlâ oradaydı. Her yere insan dışkısı ve işkencenin kokusu sinmişti. 
Sözcükler dehşeti anlatmakta yetersiz kalır, o kadar ki kızım orada hıçkırarak ağlamaya başladı.” 


“Ardından doğru sınıra, Bab el Fatma, yani Fatma'nın Kapısı olarak adlandırılan, yüzlerce turistin dikenli tel yığınlarıyla yüz yüze kaldıkları yere gittik. 200 metre aşağıda yine dikenli tellerle çevrili bir gözetleme kulesi vardı. Tahminen kulenin içerisinde İsrailli askerler bulunuyordu ama onları görmedim. Oldukça uzaktı.” 


“Tüm bu olan bitenler arasında benim en fazla teessüf ettiğim, durumun komik tarafının anlaşılmaması. Varsayım şu: Ben birilerine taş atmışım. Ama orada kimse yoktu. Ve aslında benim oğlum ve oradaki gençlerden bazıları taşı kim uzağa atacak diye yarışıyorlardı. Benim oğlum görece daha iri yarı olduğundan —kendisi beyzbol oynayan bir Amerikalıdır— taşı en uzağa o fırlattı. Sonra kızım bana “Baba sen Waida kadar uzağa atabilir misin?” diye sorunca tabii o bildik türden ödipal rekabeti canlandırdı. Sonra bir taş aldım ve fırlattım.” 


Said'in o taşı atış niyetini bilemiyoruz ancak bildiğimiz bir şey var ki o da; Said iyi atmış! 
Said'in anlattığı bu taş olayı aynı zamanda, birilerinin zulme karşı çıkıyor olmasının, mazlumun yanında olduklarının göstergesi olamayacağıdır. 


Bu olay gibi, Said'in insana vurgu yapması da sizi yanıltmasın. Çünkü Said'in insana vurgusu başlangıçta değil, sonuçtadır. Fakat neticede seçim sizin; “Vurgu vurgudur, başı sonu ne fark eder” de diyebilirsiniz. Ancak biz yine de hatırlatalım: Said'in seçimi sizi doğulu bir insan, diğeri ise Müslüman bir doğulu kılacaktır. 


PAPA KRİZİNDEN DERS ÇIKARMAK 
Ekrem Dumanlı-Zaman-Pazartesi, 18 Eylül 2006 


Görünen o ki önümüzdeki dönemde de Müslümanlara karşı yürütülen ağır tahrik devam edecek. Beş-on yıl öncesinde dünyada en çok meyledilen, en sempatik bulunan, en merak edilen İslam dini, bugün en çok korkulan, en çok endişe edilen inanç haline getirildi. Belki de asıl amaç buydu. 


Dünya yeni kavgaların eşiğine doğru iteleniyor adeta. İteleniyor diyorum, çünkü üst üste yaşanan olaylar gösteriyor ki yıllar önce kurgulanan çatışma tezleri safha safha sahneye sürülüyor. 


Malum olduğu üzere, Soğuk Savaş döneminin kapanması, yeni kutuplaşmalar üzerine yeni kâbus senaryolarını gündeme getirmişti. Önce 11 Eylül faciası yaşandı. Dünya bu vahşet karşısında donup kaldı. Ardından Müslümanlar için biçilen terörist imajı iyice pekiştirilmeye çalışıldı. İşin doğrusu bu imajı kabullenmeye çoktan hevesli kitleler de vardı İslam dünyasında. Ortadoğu'nun büsbütün karışması, Irak işgali sonrasında yaşanan acı olaylar gerilimi iyice tırmandırdı. Şimdi her gün yeni uçurumlar açılıyor kitleler arasında. 


Danimarka'da başlayan sonra bütün dünyayı saran karikatür krizi fevkalade tahrik edici özellikler taşıyordu. Göstere göstere gelen bir kazaydı bu. Müslümanların canlarından daha aziz tuttukları Peygamberine hakaret edilerek bütün İslam dünyası kışkırtılmak istendi. Bir kıvılcımla başlayan, umursamaz hatta küstah tavırlarla devam eden ve anlamsız meydan o kumalar yüzünden devasa çatışmalara dönüşen krizden maalesef yine İslam dünyası zararlı çıktı. Adeta kavganın büyümesinden şehevi bir zevk alıyordu birileri. Milyonlarca insan “Rica ediyorum, benim kutsalıma sövme!” dedikçe şirretleşen bir şebeke vardı ortada. Çifte standardın kibirden kurulu kulesinden ukala bir eda ile insanlara ders vermeye yeltenen bu şebeke, bir de “düşünce özgürlüğü”nden, “basın hürriyeti”nden bahsetmez mi? İşte o kışkırtma pek çok ülkeyi sokağa döktü. Ne var ki öfkesine mağlup kitleler, tepki göstereceğiz derken yine ölçüyü tutturamadı ve ekranlara korkunç manzaralar yansıdı. Öyle ki, ta işin başında bu kavgayı çıkaranlar ya da bu çatışmayı körükleyenler, “Demedik mi, bu adamlar özgürlüklere katlanamıyor, firsat bulsalar bizi bir kaşık suda boğacaklar” gibi laflarla toz duman arasından imaj üretimine devam ettiler. 


“Papa Müslümanlardan özür dilemeli” 


Hazreti Muhammed'e karşı yapılan küstah yakıştırmaya elbette tepki gösterilmeliydi. Ancak Peygamber'e gönül verenlerin göstereceği tepki de Muhammedi olmak zorunda. Başka düşüncelere ait metotlarla yapılanlar, çoğu kez İslami olmadığı gibi insani de olmuyor. 
Müslümanlığın kendine mahsus davranış biçimleri vardır. Mesela Kur'an'ın “Kimse, kimsenin cezasını çekmez” düsturu, bir konuda bilfiil suçlu olmayan hiç kimseye dokunulamayacağını, hatta dokunmanın keyfiyetinin de kişilerin elinde değil, resmi otorite ile mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Yüzyıllardır süregelen hukuki anlayış da budur. Bu anlayış açıkça gösterir ki Müslüman'a yakışan vakar ve ciddiyet, tartışmaya sebep olan bir 


konuyla direkt ilgisi olmayan insanların kendilerine, ailelerine, ev ya da işyerlerine yapılan saldırıları mubah kılmaz. Karikatür krizinde ölçülü ve duyarlı bir tepki ortaya koyamayan bazı ülkeler, İslam'a zarar vermek isteyen zümrelere tam istedikleri mahiyette önemli bir koz (ve dahi poz) vermiş oldu. 


Geçen hafta Müslümanları rencide etme sırası Papa'ya geçmişti adeta. Hedef aynı: Hazreti Muhammed. Yani, Müslümanların imanlarının bir parçası; dolayısıyla hassas bir nokta. 
Diyelim ki karikatür sanatçısı İslam'da nübüvvetin kutsiyetini ve imana taalluk eden yerini bilmiyor ve şımarıkça bir iş yapıyor; Vatikan'ın zirvesinde duran ve dinler üzerine bilgi sahibi olması gereken bir insan neden aynı hatayı yapıyor? Hele böyle kritik bir zamanda! 


Karikatür krizinden önemli dersler çıkaran Batılı aydınlar da bu sefer vahametin farkında. O yüzden Batı basınından ve aydınlarından tepkiler geliyor. “Papa Müslümanlardan özür dilemeli” diyen sadece Müslümanlar değil. Bu sevindirici bir durum. New York Times başta olmak üzere Batı'nın en güvenilir gazeteleri bile Papa'nın yaptığını ayıp olarak niteliyor ve mutlaka özür dilenmesi gerektiğini söylüyor. Müslümanların tepkisi de genelde yerinde ve sağduyulu. Bu da sevindirici. Çünkü çılgınca ortaya konan tepkinin ne İslam'a faydası var ne de sorunun çözümüne. 


Görünen o ki önümüzdeki dönemde de Müslümanlara karşı yürütülen ağır tahrik devam edecek. Beş-on yıl öncesinde dünyada en çok meyledilen, en sempatik bulunan, en merak edilen İslam dini, bugün en çok korkulan, en çok endişe edilen inanç haline getirildi. Belki de asıl amaç buydu. Bu maksadın gerçekleşmesinde medyanın da rolü oldu maalesef. Medya, bir operasyon aletine dönüştü kimi zaman. Müslümanlığı acımasız bir önyargıya mahküm edenler, yaşanan bir kısım olaylar karşısında kıs kıs gülüyor olmalı; çünkü beş yıl önceki Müslümanlık imajı ile bugünkü arasında büyük fark var. Müslümanlar bu durumdan ders çıkarmak zorunda. Demokratik tepki yollarını tecrübelerle öğrenmek, akıllı ve duyarlı metotlarla dünyaya doğru mesaj vermek zorundalar çünkü. 


Benzer bir durum Türkiye gibi Müslüman bir ülkenin dindar, muhafazakâr, sağcı vb. gibi yarım yamalak tanımlarla kuşatılan insanları için de geçerli değil mi? Bir tarafta ne maksatla düzenlendiği tam bilinmeyen komplolar ve iç karartıcı olaylar, diğer yanda o olaylardan hareketle sürekli zan ve baskı altında tutulan milyonlarca insan. Allah'tan ki Türkiye'de insanlar, bazı çarkların nasıl döndüğünü maziden gelen acı tecrübeler sayesinde pekâlâ biliyor. Neyse... Sözün özü şu: Tahrik edici olaylara aklıselimle yaklaşmak, doğru zamanda doğru mesaj vermek, Müslümanlığa biçilen kötü imajı değiştirmek anlamına geliyor. Oyuna gelmemek, İslam'ı yanlış tanıtmamak şart! 


KURTLAR VADİSİ IRAK NE DEMEK İSTİYOR? 
Ekrem Dumanlı- Zaman-Perşembe, 02 Şubat 2006 


Yazının başlığına bakarak önceki gün galasına katıldığım Kurtlar Vadisi Irak filmi üzerine sinema eleştirisi yapacağım sanılmasın. 


Onu Kültür sayfamızın değerli yazarları zaten yapıyor. Filmin teknik ayrıntıları bir yana; mesaj(lar)ı üzerinde de durulması gerekiyor. Gerçi yapımcının “ille de mesaj vermeliyim” gibi bir zorlaması yok; ancak bazı bölümlerde inceden inceye, bazı bölümlerde de açıktan açığa filmin mesaj verdiği ortada. Önemli olan, mesajın filme yedirilmiş olması; yani seyircide ciddi bir rahatsızlığa sebep olmayacak bir estetikle takdim edilebilmesi. Filmin 


böyle bir başarısı var. Bir yandan Amerikan filmlerini aratmayacak kadar usta aksiyon sahneleri çekilmiş; diğer yandan onca kavga gürültünün arasına sosyal ve siyasi analizler serpiştirilmiş. Filmin müziği başlı başına bir başarı unsuru. Karakterlere yakışan roller, seçilen mekânlardaki titizlik... Demek ki bizde de birkaç genç adam çıkıp, Hollywood'a taş çıkartacak film yapabiliyor. 


Senaryo yazarlarını (Raci Şaşmaz-Bahadır Özdener) tebrik etmek gerekiyor; çünkü Ortadoğu'ya içerden bakma cesareti gösterebilmişler. Filmi Hollywood yapımı olmaktan kurtaran da bu! Irak'taki meseleleri etnik grupların çatışmasına indirgemiyor senaryo. Üst bir bakışla Ortadoğu coğrafyasının kendine mahsus dinamiklerine dikkat çekiyor. Yaralanan Memati'nin “Ah şu Kürtler” demesi üzerine Abdül Hey'in “Abi ben de Kürt'üm” cevabı vermesi; “Ya sen başkasın” sözüyle verilen mesajı, filmin bir başka sahnesiyle irtibatlı aslında: Kadiri şeyhini ayağına çağırtan Amerikalı komutana karşı lokal Kürt lideri de karşı çıkıyor. Hemen her konuda kendini Amerikalı?’ ya (Sam'e) borçlu hisseden Kürt liderin söz konusu şeyh olduğunda atasına atıfta bulunması, onca çaresizliğine rağmen, o coğrafyadaki tarihi dokuya gönderme yapıyor. Ne yazık ki Türkmen'i, Arap'ı, Kürt'ü birbirine kaynaştıran gerçeğin bir tek Sam farkında değildir... 


Bir tarikat ile sembolize edilen sosyal gerçeklerden biri, İslam'ın bütünleştirici yüzüdür. 
Kocası katledilen bir genç kızın canlı bomba olmak istemesi üzerine, Şeyh Kerkukî’ nin Kur'an ve sünnetten delil getirerek, İslam'ın canlı bomba olmayı haram kılmasını anlatması çarpıcı bir sahneydi mesela. Belki biraz didaktikti; ancak doğruydu. Hele bunun İslami bir metottan çok teröristlere mahsus olduğunu dile getirmesi sabıra vurgu yapması, sabrın korkaklık olmadığını ifade etmesi, dıştan gelen zulüm ile iç dünyamızdaki çürümenin irtibatlandırılması, yabana atılacak mesajlar değildi. Belki de en çarpıcı mesaj, “direnişçiler”in bir gazetecinin kellesini kesmek üzereyken Kerkuki'nin içeriye girmesi sahnesinde ortaya çıkıyor. “Zulmü zulümle yok etmek mümkün değil” dedirten bu sahnede Sırat-ı Müstakim'in en güçlü söylemlerine başvuruluyor. Bu sahneleri seyrederken kendi kendime “yıllar önce bunu söyleyenlere haksızlık yapılmadı mı?” demeden edemedim. Çünkü aynı mesaj verildiğinde bazı İslami çevreler bile rahatsız olmuştu. Demek ki ufuk sınırlarını zorlayanların kaderi bu! Bazı şeyleri erken söylemenin bir bedeli var çoğu zaman... 


“Bu film Amerikan düşmanlığını artırır mı?” Normal bir sinema seyircisi düşünüldüğünde cevabım gayet net: Hayır. Çünkü Amerikan askerlerinin yaptıklarını gösteren tüyler ürpertici sahnelerin pek çoğunu, hatta daha fazlasını, Amerikan filmlerinde de görmek mümkün. O yüzden sinema seyircisinin öteden beri bildiği şeyler bunlar. Üstelik “Bunu yapılanlar yanlış, seni üstlerime rapor edeceğim” diyen Amerikalılar da var filmde. Her şeye rağmen sinemanın sonuçta bir kurgu dünyası olduğunu bilmeyen kitlelerin varlığı da bir gerçek. Bu kitlenin bazı sahnelerde büyük bir öfke duyacağı aşikâr. Filmin sonunda şöyle düşünmeden edemiyorsunuz: Bazı gerçekler bir filmde bu kadar somut bir şekilde dile getiriliyor da, aynı unsurlar devletler platformunda neden görülemiyor? Film, ilginç bir bakış açısıyla, keskin bir ifade biçimiyle veriyor mesajını. İzlemeye değer... 


“ZERDÜŞT KÜRTLER, ŞAMANİST TÜRKLER” 
Ekrem Dumanlı- Zaman-Salı, 21 Mart 2006 
Kürt ırkçılığı ilhamını Türk ırkçılığından alıyor. Onlar da tarihin İslam öncesi evrelerine özel 


bir gurur ile sığınıyor. Onlar da cahiliye dönemine dair ırki seyahatler düzenliyor. Onlar da mitolojinin efsunkâr rüzgârıyla coşup, folklorik gösterilere başvuruyor. 


Nevruz kutlamalarında insanların yüreği ağzına geliyor. Bu nasıl bir “bahar bayramı”dır ki her sene ülke ateşle imtihan edilir. 


Bu seneki provokasyon haberlerinden ilginç bir ayrıntıyı özetliyorum: Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan 30 ilin Terörle Mücadele şube müdürleri Şanlıurfa Polis Evi'nde Nevruz öncesi durum değerlendirmesi yapmış. Basına kapalı toplantıdan sızan bilgilere göre yetkililer Nevruz'da olay çıkarmak isteyen PKK ve Güneydoğu'da provokasyon amaçlı bildiri dağıtan Türk İntikam Tugayı (TİT) konusunda uyarılmış. Zaman'ın 17 Mart'ta yan manşet olarak kullandığı haberin devamında daha pek çok ayrıntı var. Ancak hiçbir detay PKK-TİT kesişmesi kadar ilginç değil! 


Bilindiği gibi Nevruz ile ilgili değişik rivayetler var. Orta Asya Türkleri de bu günü bahar bayramı olarak kutluyor. Ayrılıkçı örgütlere göre Nevruz bir Kürt bayramı. Bu güne dini hava verenler Zerdüştlüğe atıfta bulunuyor. Cemşit Şah'ın tahta geçmesi ile irtibatlandıranlar da var. Zerdüştlük meselesinin PKK örgütü ile derin bir ilgisi bulunuyor. Örgütün haber ajansının servis ettiği ve gazetesinin “Dağda Lopez dinleniyor, Orhan Pamuk okunuyor” başlığıyla sempatik mesajlar verdiği haberde dağdaki örgüt elemanları ile yapılan anket sonuçlarına yer veriliyordu. Ankete göre örgüt üyelerinin en çok sevdiği dini lider sıralaması şöyle: Zerdüşt, Hz. İsa, Mani ve nihayet Hz. Muhammed. 


Aslında, PKK'nın Zerdüşt sevgisi yeni değil. Daha 80'li yıllara gelirken bunun ipuçlarını veriyor örgüt. Ayrıca, Zerdüştlük bağlantısı sayesinde PKK, İran Kürtlerini kazanmanın hesabını da yapıyor. Kadim bir İran inancı olan Zerdüştlüğü kullanan örgüt, bölgedeki nüfuz savaşında elini güçlendirmek istiyor. 


Hepsi bir yana; Kürt ırkçılığının zihni arka planında Türk ırkçılığına öykünme yatıyor. Bir zamanlar Türk ırkçıları, milli gurur yelpazesini İslam öncesi döneme odaklayarak kendine yeni bir alan açmaya çalıştı. Bazı Türkçüler Tanrı Dağı'nın eteklerinde Şaman dedelerinin sadasını duymaya, kopuzlardan dökülen ezgi ile kımız yudumlamaya kilitlenince “tarihimizi bir bütün içinde görelim” tezi çığrından çıktı, mesele kafatasçılığa kadar dayandı. Neyse ki “müspet milliyetçilik” diyebileceğimiz, gücünü halkın milli ve manevi değerlerinden alan ve “başka bir topluluğa nefret” ile beslenmeyen milliyetçi bir iç direniş vardı da Türk ırkçılığı taban bulamadı. Tabii ki bunda ırkçılığı yasaklayan İslamiyet'in büyük etkisi oldu. O İslam ki hem ırkçılığı lanetliyor, hem de vatan sevgisini teşvik ediyor. 


Kürt ırkçılığı ilhamını Türk ırkçılığından alıyor. Onlar da tarihin İslam öncesi evrelerine özel bir gurur ile sığınıyor. Onlar da cahiliye dönemine dair ırki seyahatler düzenliyor. Onlar da mitolojinin efsunkâr rüzgârıyla coşup, folklorik gösterilere başvuruyor. Her iki ırkçı zümrenin de görmediği; daha doğrusu görmek istemediği bir gerçek var. Türkler de, Kürtler de Müslümanlığı kültürel bir fantezi olarak algılamıyor; onu varoluş gerçeği olarak bizzat yaşıyor. Örgütlerin göz ardı ettiği bu hakikati vatandaş görüyor; tıpkı PKK'nın da, TİT*in de derin bağlantılarını gördüğü gibi. Kürtlerin en büyük talihsizliği, “Kürt aydını”nın kendisine cesur bir söylem seçememesidir. Devlet hakkında olabildiğince cesur konuşanlar, söz örgütten açılınca birden suspus oluyor. Oysa bir topluluğun yanlışını bir başka topluluk tashih edemez. 


Bu ülkede insanların sezgisi aydınların bilgisini hep aştı ve aşacak. İnsanlar kan ve kin üzerine kurulmuş bir toplum istemiyor, binlerce yıldır beraber yaşadığı, akrabalık kurduğu, düşmana karşı omuz omuza çarpıştığı insanlardan kopmak da istemiyor. Ne var ki, derin bir karanlık, insanları Zerdüştlük üzerinden berduşluğa davet ediyor. Umarım ırkçılık yoluyla yürütülen bu meşum plan da akim kalır; tıpkı daha öncekilerinin kaldığı gibi... 


OSMANLI-SAFAVİ MÜCADELESİ ALEVİ SÜNNİ AYRIMINI BAŞLATTI 
Erhan Afyoncu-Cumartesi, 19 Ocak 2008 


16. Yüzyıl'da Osmanlı İmparatorluğu ile Safevi devleti arasında yaşanan siyasi çekişme zamanla mezhep mücadelesine dönüşünce Anadolu'daki Müslüman Türkler Sünni ve Alevi olarak ikiye ayrıldı. 


Günlerdir Başbakanımız Tayyip Erdoğan'ın Alevi kardeşlerimizle Muharrem Orucu iftarı yapıp yapmaması tartışılıyor. Anadolu'daki Müslüman Türkler'in Alevi-Sünni olarak ikiye ayrılması 500 yıl önce meydana gelen Osmanlı- Safevi siyasi çekişmesinin bir sonucudur. 


Osmanlı-İran (Safevi) savaşları genellikle Sünni-Şii mücadelesi, yani dini-mezhebi bir çatışma olarak değerlendirilir. Ancak meselenin bu şekilde tek bir sebebe indirilerek, izah ve ifade edilmesi yüzünden iki devlet arasındaki ilişkilerde siyasi, askeri, toplumsal ve ekonomik sebepler gözardı edilmiştir. Osmanlı-Safevi rekabeti, en genel anlamıyla, Doğu ile Batı'nın binlerce yıldan beri süregelen Anadolu üzerinde hâkim olma mücadelesidir. Şah İsmail liderliğinde 1501'de kurulan Safevi Devleti, Anadolu Türkleri tarafından İran'da kurulmuş bir Türk devletidir. Safevi Devleti'nin asıl kurucuları Antalya, Maraş, Amasya, Sivas ve Tokat gibi Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden, Erdebil şeyhlerinin davetine uyarak İran'a gidip, bölgedeki Akkoyunlu hâkimiyetini yıkan Anadolu Türkleri'dir. 


Osmanlı-Safevi çekişmesinin bir sonucu olarak meydana gelen Çaldıran Savaşı'nı da tamamen bir mezhep mücadelesi olarak görmek yanlıştır. Türkmenler üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Tufan Gündüz, Çaldıran Savaşı'nı karşılıklı bir mezhep mücadelesinden çok, Safeviler tarafından ortadan kaldırılan Akkoyunlu Devleti'nin topraklarına hâkim olma mücadelesi, hatta Safeviler'in İpek yolundan Anadolu'ya mal akışını durdurmalarının bir neticesi olarak görmenin daha doğru olduğunu söyler. 


İran'ın İnsan Kaynağı Anadolu 


Batıdan doğuya Türk göçleri, daha Anadolu'nun orta, güney ve doğusunun önemli bir bölümü ile İran'daki İlhanlı hâkimiyetinin 14. yüzyılın başlarında zayıflaması üzerine İlhanlı beyleri arasında baş gösteren üstünlük mücadeleleri esnasında başlamıştı. İran'da devlet kuran Karakoyunlular Muş'tan, Akkoyunlular ise Diyarbakır'dan göç etmişlerdi. Safeviler devrinde ise bu göçler öncekilerle kıyaslanamayacak seviyeye ulaştı. Anadolu'dan İran'a giden Ustacalu, Rumlu, Tekelü, Dulkadir, Türkmen, Varsak gibi aşiretler siyasi ve askeri açıdan İran'ın kaderini belirleyen aktörler hâline geldiler. Anadolu'da yaşayan Safevi taraftarı Türkmenler'in tamamı değil, yalnızca bir kısmı İran'a gitmişti. Şah İsmail ve daha sonraki şahlar, gerek yeni insan gücü kazanmak ve batıya doğru genişlemek, gerekse rakiplerini, yani Osmanlılar'ı zayıflatmak için Anadolu ile ilgilenmeye devam ettiler. İran'dan gönderilen casus ve halifeler, Anadolu'da yeni Safevi taraftarları kazanmaya ve mümkün olursa Türkmenler'in İran'a göçmesini sağlamaya, nezir ve sadaka ismiyle toplanan paraların şaha ulaştırılmasını temin etmeye çalıştılar. İpek ticareti üzerindeki hâkimiyet mücadelesi de iki devlet arasında önemli bir çekişme sebebiydi. Tebriz ile Bursa arasında yoğun bir kervan ticaretine konu olan ipek hem Osmanlı hem de İran ekonomilerinin en önemli gelir kaynaklarından birisiydi. 
Benzer bir mücadele Safeviler'den önce İran'a hâkim olan Akkoyunlular ile Osmanlılar arasında da yaşanmıştı. Safevileri tarih sahnesinden silmek isteyen Yavuz Sultan Selim, İran'dan ipek ithal edilmesini yasaklamıştı. İkinci Bâyezid'in hükümdarlığının son yıllarında Anadolu'dan giden Türkmenler'in kurduğu Safevi Devleti, Osmanlılar için bir tehlike 


arzetmeye başlamıştı. Şah İsmail'in halifelerinin Anadolu'daki Türkmenler arasında yaptığı propaganda İran'a büyük bir göçe sebep olmuştu. Şah'ın tesiri Rumeli'ye doğru yayılıyordu. 
Osmanlılar, İkinci Bâyezid devrinden itibaren Safevi tehdidinin farkına varıp, Anadolu'da huzuru sağlayabilmek için Safevi propagandasını engellemeye çalıştılar. Ancak hasta olan İkinci Bâyezid bu tehlikeyi önleyebilme hususunda düzgün adım atamadı. Sadece bazı ufak tedbirler alındı. Bunlar propaganda aracı olarak kullanılan Safevi paralarının Osmanlı ülkesinde bulunmasının yasaklanması, Türkmenlerin İran'a göç etmesinin önlenmeye çalışılması ve 16 bin Türkmen'in Mora'ya sürülmesiydi. Ancak bunlar yeterli olmadı. 
Tehlikenin farkına varan Trabzon Valisi Şehzâde Selim kendi başına Safevi topraklarına akın yaptı. Şah İsmail'in durumu şikâyet etmesi üzerine, şehzâde babası tarafından azarlandı. 


Çaldıran'da Bölünen Toplum 


1511 Nisan'ında Osmanlı topraklarında meydana gelen Şahkulu isyanında Antalya'dan 
Bursa'ya kadar olan bölge yakılıp, yıkıldı. Ordu, devletin geleceğini tehdit altında görünce yaşlı padişahı tahttan indirip yerine valilik döneminden itibaren bu tehlikenin farkına varan Şehzade Selim'i geçirdi. Sultan Selim, İran üzerine sefere çıkmadan önce dönemin önde gelen din adamları İbn Kemal ve Sarı Gürz'den Safeviler'le savaşmanın meşru olduğuna dair fetva aldı. Safeviler üzerine yürüyen Osmanlı ordusu, Doğu Anadolu'nun coğrafi şartları ve çevrenin iaşe-ikmal açısından Safeviler tarafından elverişsiz hale getirilmesi sebebiyle çok zor 
bir duruma düştü. Yavuz'un sert tedbirleriyle ilerleyen Osmanlı kuvvetleri Çaldıran'da 23 
Ağustos 1514'te karşılaştıkları Safevileri ateşli silahlarıyla büyük bir mağlubiyete uğrattı. 
Çaldıran Savaşı'ndan sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Tebriz ve Azerbaycan Osmanlılar'ın eline geçti. Safeviler bir müddet sonra Tebriz ve Azerbaycan'ı tekrar ele geçirdiler. Anadolu toprakları ise Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Osmanlı-Safevi siyasi hakimiyet mücadelesi Osmanlı yönetiminin Alevi Türkmenler'e karşı olumsuz bakmasına sebep oldu. Safevi yönetimi de kendi topraklarındaki Sünniler'e karşı hareketlerini sertleştirdi. 
Osmanlılar, Aleviler'i itikadi bozuklukla suçlayıp katlederlerken, Safeviler de Sünniler'i kılıçtan geçirdiler. Saim Savaş'ın "XVI. Asırda Anadolu'da Alevilik" isimli eserinde bu çatışmanın ulaştığı boyutların nerelere vardığı teferruatlı olarak anlatılır. Osmanlı tarihçileri, eserlerinde Şah İsmail'e, yani düşman olarak görülen bir devlete katılan Türkmenler'i aşağılamak için Türkler için etrâk-ı biidrâk, yani idrâksiz Türkler gibi sözler kullanmaya başladılar. İki devletin siyasi çekişmesi zamanla dinimezhebi bir durum da aldı ve Anadolu'daki Müslüman Türkler, Alevi ve Sünni olarak ikiye ayrıldı. 


Yavuz 40 Bin Türkmeni Öldürtmedi 


Yavuz'un İran seferi sırasında Anadolu'da Şah İsmail'i destekleyen 40 bin Türkmen'i öldürttüğü söylenir. Ancak bu bilgi devrin kaynaklarından sadece İdris-i Bitlisi'nin "Selim Şahnâmesi"nde vardır. Çaldıran seferini ve Safeviler'le yapılan mücadeleyi anlatan Yavuz döneminde yazılmış olan diğer tarih kitaplarında Türkmenler'e yönelik böyle büyük çaplı bir katliamın olduğuna dair bir bilgi bulunmaz. Dönemin kaynakları incelendiğinde, Yavuz döneminde bazı Türkmen aşiretlerinin sürgüne gönderildiği, bazı Türkmenler'in ise takibata uğratılıp öldürüldükleri görülür. Ancak o günün şartlarında nüfus açısından çok büyük bir rakamı ifade eden 40 bin kişinin öldürüldüğü iddiaları gerçeği yansıtmaz. 16. yüzyılın başlarında Anadolu'da Sivas, Tokat gibi şehirlerin nüfusunun 3-4 bin kişiden oluştuğu dikkate alındığında 40 bin rakamının 10-15 şehrin tamamen yok edilmesi manasına geldiği, bunun da, o dönemde bu kadar büyük nüfus eksikliğine rastlanılmaması sebebiyle doğru olamayacağı anlaşılacaktır. Yavuz'un, Safevilerle mücadelesi üzerine geniş araştırmalarda bulunan Jean-Louis Bacgue Grammont, "Padişahın o tarihte 40 bin kişiyi kılıçtan geçirttiği iddiasını 


doğrulayacak hiçbir delilin bulunmadığını" belirtir. Yine Türkmenler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Tufan Gündüz, o dönemde bir köyün nüfusunun 10-50 haneden oluştuğu hesaba katılırsa 40 bin kişinin öldürülmesinin 1000-2000 köyün yok edilmesi demek olacağını belirtip, Anadolu'da o tarihte bu kadar büyük bir nüfus eksilmesi olmadığını, Osmanlı vergi sayımlarında böyle bir durumun görülmediğini söyler. Ayrıca Osmanlı tarih yazarlarının padişahlarının şan ve şereflerini artırmak amacıyla rakamları abarttıklarını belirtir. 


İlk Osmanlı Padişahları Ve Alevilik 


Son zamanlarda İkinci Bâyezid'a kadar ilk Osmanlı padişahlarının Alevi olduğu, Yavuz'dan sonra Sünnileşmenin başladığı sık sık söylenir oldu. Yine Yavuz'un Mısır seferinde sonra Eş'ari düşüncenin Osmanlı topraklarına geldiği, bu yüzden de Osmanlı yönetiminin tutucu bir görüşe kaydığı da diğer bir iddia. Ancak iddia sahipleri hiçbir tarihi destekleri olmadan konuşuyorlar. Maturidiliği bırakıp Eş'ariliğe geçen bir tane Osmanlı padişahı var mı? Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kurulduğu dönemlerde padişahların çevresinde fakih, yani fıkıh âlimi unvanlı birçok kişinin bulunuyordu. Ayrıca ilk medresenin 1331 gibi çok erken bir tarihte İznik'te kurulduğu da unutulmasın. Orhan Gazi'den itibaren Osmanlı padişahlarının yaptırdığı camileri ne yapacağız. İlk dönem yazılan dini literatürdeki eserler de Sünni düşüncenin mahsulü eserlerdir. Osmanlı İmparatorluğu ilk dönemlerden itibaren Sünni İslam anlayışının ön planda olduğu bir devlet olmuştur. İddiaların hiçbir tarihi dayanağı yoktur. 


KÂDİRİ TARİKATINA MENSUP BİR SÜFİ: İBN TEYMİYYE 
George Makdisi-Salı, 02 Ağustos 2005 


Genellikle Hanbeli dini düşünce mektebinin | school of religious thought | tasavvuf olarak bilinen İslam mistisizmine muhalif olduğu düşünülür. Yine genellikle bu mektebe mensup tanınmış bir âlim olan İbn Teymiyye'nin de tasavvufun yeminli düşmanı olduğuna inanılır. 
Dolayısıyla bu makale için seçilen başlık biraz ciddiyetsiz görünebilir; ancak tamamen ciddi bir seçimdir. Burada bu seçimi gerekçelendirecek ve İslam dini düşünce tarihindeki en önemli düşünürlerden biri olan bu Hanbeli âlimle ilgili sözkonusu muharref imajı tashih edecek yeterli delili sunabileceğimi umuyorum. 


İbn Teymiyye hakkındaki mevcut imajı şekillendiren büyük fırça darbelerinden ilki hemen hemen bir yüzyıl önce vuruldu. Batılı araştırmacıların eserlerinde onun ilk olarak “tahtası eksik” bir adam şeklinde tasvir edildiğini görüyoruz. Bu, ortaçağda onu karalayanların birinden alındıktan sonra yaygınlaşıveren bir ifadedir. [1] Şimdilerde sahip olduğumuz İbn Teymiyye imajı önce, sözkonusu ifadeyi Batı'da yayan ilk büyük araştırmacı Ignaz Goldziher ile birlikte başlamış ve ardından D. B. Mcdonald'ın bu sözü alıp [2] ona İbn Teymiyye'nin “süfilerden, filozoflardan, Eş'ari mütekellimlerden ve gerçekte kendisinden başka hiç kimseden hoşlanmadığı” ifadesini eklemesiyle [3] gelişmiştir. Bu, elkitaplarımıza, hatta en ilmi ve objektif eserlerden bazılarına derinlemesine nüfüz eden bir imajdır; İslam dini tarihi hakkındaki tasavvurumuzu bulanıklaştıran ve bakış açımızı saptıran bir imajdır. 


Bu pek hoşgörülü bir imaj değildi. O zamanlar, yazdığı geniş polemik yazıları arasında İslam âlemindeki bidatlerden zaman bularak Hıristiyanlar ve Yahudilere yönelik olarak da reddiyeler [4] yazan bir adama karşı hoşgörü hisleri beslememiş olabiliriz. 


İbn Teymiyye ile ilgili bu portreyi çizen tüm büyük fırça darbeleri kısa bir zaman dilimi içerisinde vurulmuştur. Goldziher'in 1884'te yayınlanan Die Zâhiriten adlı eseri, Martin Schreiner'in 1898-9'da yayınlanan “Beitrâge”si [5] ve yine Goldziher'in 1908'de yayınlanan “Zur Geschichte der hanbalitischen Bewegungen”inden [6] sonra bu portrenin temel hatları ortaya çıkmıştı. Nihâi bir ürün ortaya konulmuştu; o dönemden zamanımıza gelinceye kadar da ayrıntıda az çok sadık kalınarak sözkonusu ürünün tekrar tekrar baskısı yapıldı ve yayıldı. 
İbn Teymiyye'nin de, onun mensup olduğu Hanbeli mezhebinin de İslam düşüncesinin ana akımı dışında kaldığına hükmedildi ve böylece onlar bir kenara bırakıldılar. 


Bu kaidenin önemli bir istisnası Henri Laoust'un bir çalışmasıydı. Bu büyük eser, uzun bir süre neredeyse farkedilmeksizin çölde ünleyen bir ses durumundaydı. Fakat zamanla İbn Teymiyye'ye karşı yürütülen polemiği yumuşatmada çok iş gördü. Bununla birlikte eski imajın karaltısının âdeta granite oyulmuş gibi hâlâ dolaşıp durduğu görülmektedir. Çünkü insan tabiatı, kendisine bırakılan mirası muhafaza etme meylindedir. 


İbn Teymiyye ve onun İslam düşünce tarihindeki yeri hakkında daha doğru bir bakış açısı elde etmek için Laoust'un otuz yıldan fazla bir süre önce yayınlanmış olan eserinin okunmasını tavsiye ediyorum. 


Bu makaledeki esas amacım ise, İbn Teymiyye'nin sözde tasavvuf düşmanlığının doğruluk değerini test etmek ve onun da kendi tarzı içinde süfilikte Gazâli'den geri kalır yanının olmadığını ileri sürmektir. Bunun yanısıra o tasavvufa mensubiyetini gösteren şekli belgelere sahiptir ki, bu tür belgeler henüz Gazâli hakkında mevcut değildir. 


Günümüzde dahi İslam Araştırmaları'nın vaziyetine has bir şartlar dizisi, tevârüs edilmiş anlayışlarımıza yol açan bir atmosfer oluşturmak üzere biraraya gelmiştir. Arap-İslam kaynakları günümüze kadar tüm dünyaya yayılmış resmi ve özel kütüphanelere dağılmış durumda bulunmaktadır ve bu kaynakların büyük çoğunluğu da hâlâ elyazmasıdır. XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında bu eserlerden bazılarını yayınlamak üzere ciddi bir çabaya girildiğinde bu kaynaklar içinde Hanbelilerin eserlerinden hiçbiri yoktu. Daha da kötüsü çok sayıda tarih ve kelâm eseri Hanbeli karşıtı önyargılarla doluydu. Kaynaklara ulaşmanın zor olduğu bir durumda eldeki diğer kaynaklardan alınmış fikirler sağlamca kök salacak kadar geniş vakit buldular ve fikirler pazarında bir nesilden diğerine tekel kurdular. Böylece kaynaklar tedricen ulaşılabilir, daha bol ve çeşitli hâle geldiğinde ve bazı önemli gerçeklerin menkül kanaatlere açıkça ters düştüğü görüldüğünde dahi, bunlar genel kanaatin geri kalan kısmıyla harmanlanacak şekilde çabucak ve tarafgir bir şekilde yorumlanmışlardır. 


İddiaya göre, çoğu Hanbelilik tarafından geldiği söylenen baskın farklı tavırlar karşısında Gazâli'nin tasavvufun “sünnileştiricisi” kılınmakta olduğu bir dönemde, süfiliği tartışmasız ve Hanbeli olduğu ihtilafsız olan bir müslüman düşünür -Ensâri Herevi- sahneye çıktı. Onun statükoyu altüst etmemesi için çabucak uyumlu hale getirilmesi gerekiyordu. Herevi bir Hanbeli'ydi; hem de öyle bir Hanbeli'ydi ki son istek ve vasiyeti tüm müslümanları Hanbeli olmaya teşvik etmek olacaktı. Herevi henüz Gazâli daha Bağdad'a gelmeden [7] ve henüz ciddi anlamda tasavvufa yönelmeden [8] önce tüm hayatını bir süfi olarak geçirmiş ve bir Hanbeli olarak ölmüştü. [9] 


Aynı kategoriyle ilgili bir başka vâkıa, bugüne kadar gelişimini sürdüren Kâdiri tarikatına ismini veren Hanbeli süfi Abdülkâdir Geylâni'nin zuhuruydu. Kâdirilik, İslam tarihinde bilinen ilk tarikattır ve hâlâ da en çok müridi bulunan tarikattır. 


Ensâri Herevi, birçok şerhe konu olan meşhur Menâzilu's-sâirin'in müellifidir. Bu eser son dönemlerde Peder de Beaurecueil tarafından tercüme edilmiş ve 

incelenmiştir. [10] Abdülkâdir Geylâni de Futühu'l-Sayb'ın müellifidir; bu eser de Profesör Walther Braune tarafından tercüme edilmiş ve incelenmiştir. [11] Uzun bir süre bu iki Hanbeli âlim basitçe süfi olarak tanındılar. Onların Hanbeli oldukları yaygın olarak bilinmedi. 
Gerçekte bu bilgi eksikliği İslam Araştırmaları alanında hâlâ yaygındır. 


Sırf bu iki vâkıaya binaen bazı anlayışların değişeceği düşünülebilirdi. Fakat bu tür bir şey olmadı. Bu iki süfinin sırf akılcı teolojiden yani kelâmdan kaçınmaları sebebiyle Hanbeli oldukları şeklinde bir açıklama getirildi ve bu açıklama bugüne kadar kabul edilegeldi. Buna gerekçe olarak bize Hanbeli mezhebinin onlara câzip geldiği, çünkü Hanbeliliğin de kelâma karşı olduğu söylenmektedir. Ayrıca destekleyici bir delil olarak süfi İbn Arabi'nin, -Hanbeli mezhebi gibi kelâm karşıtı olan ve onunla açık yakınlıkları bulunan- Zâhiri mezhebine mensup olduğuna işaret edilir. [12] 


Hiç kimse sözkonusu delilin zayıf olduğunu düşünmüş görünmemektedir. Kelâma 

muhalif olmayan, aksine onu benimseyen ve Mutezile mezhebinin ardından onu geliştiren Eş'ari mezhebine mensup süfilerin varlığı gözönüne alındığında bu delil elbette zayıftı. Fakat, belki de Hanbeli mezhebine atfedilen özelliklerden biri onun sözde önemsizliği olduğu için, o dönemde hiç kimse buna çok dikkat etmiş görünmedi; açıkçası kendisiyle ilgilenilecek birçok önemli saha vardı. 


İbn Teymiyye ve Hanbeli mezhebiyle ilgili menkül görüşlerden ayrılış, Laoust'un çalışmalarıyla birlikte geldi. Laoust, talihli bir şekilde 1890'larla 1930'lar arasında düzenli aralıklarla yayınlanan İbn Teymiyye'nin semereli eserlerini derinlemesine okumuştu ve 1930'ların sonlarında incelemelerini tamamlamıştı. [13] Temelde Selefiyye ve Vehhâbiyye hareketlerinden dolayı, İbn Teymiyye'nin eserleri düzenli aralıklarla yayınlanmış ve bu durum bugüne kadar sürmüştür. Sözkonusu hareketlerin her ikisi de İbn Teymiyye'nin eserlerinden etkilenmiştir. Laoust, İbn Teymiyye'nin sosyal ve siyasi fikirlerini çalışırken, onun fikirleri arasındaki zengin tasavvufi malzemeyi gördüğünde çarpılmıştı. O, İbn Teymiyye'nin tasavvufa bakışıyla ilgili câri kanaatlerin, yani bu âlimin sözde tasavvuf düşmanlığına dair kanaatlerin de farkındaydı. Bununla birlikte apaçık karşısında duran gerçekleri de görmezden gelemezdi. Laoust, bu konudaki ilmi konsensüse rağmen, “İbn Teymiyye'nin öğretilerinin tasavvuftan önemli miktarda etkilenmiş olduğunu, dahası onun eserlerinde tasavvufu mahkum eden en ufak bir şey bulmak için yapılacak araştırmanın beyhude olacağını” açıkça ortaya koyan ilk kişiydi. İbn Teymiyye'nin mahkum ettiği şey, mesela İbn Arabi'nin öğretilerinde ortaya konulduğu şekliyle panteist İştihâdiyye tasavvufuydu. [14] 


Laoust, ihtiyatlı bir dil kullansa da kanaati kesindi: “Öyle görünmektedir ki, İbn Teymiyye - her şeyden öte mezhebinin sıkça belirgin bir güvensizlik sergilemesi sebebiyle- genel olarak tasavvufun en uzlaşmaz muhaliflerinden biri kabul edildiği için, tasavvufun onun 


eğitimi üzerinde bir etkide bulunmuş olabileceğini a priori olarak kabul etmek daha da güçtür.” [15] 


Bu, bu yolun açılmasından ve isabetli bir şekilde, İbn Teymiyye'nin İbn Arabi'nin vahdet-i vücüd anlayışına meydan okuduğu kanaatine varılmasından [16] bir süre önceydi. İbn Teymiyye ayrıca “fasavvufu...reddeden, ama İslam çerçevesi içindeki rühi değerleri onaylayan” biri olarak da nitelendirilir. [17] Fakat ona açıkça “yeni bir süfi” olarak atıf yapılsa da hâlâ şiddetli bir tasavvuf düşmanı olarak görülür. [18] Hanbeli mezhebinin tasavvuf karşıtı olduğu şeklindeki köklü kanaatten vazgeçmek bizim için o kadar güçtür ki, Abdülkâdir Geylâni'nin Hanbeli mezhebine mensup olduğu vakıasını farkettiğimizde dahi hemen bu apaçık sapmaya bir izah bulduk: Onun artık Hanbeli mezhebine mensup 

olmadığını, bir tarikat kurarken (daima olduğu üzere her yerde hâzır olan) Gazâli'nin etkisinde kalmış olduğunu varsaydık. [19] 


Birkaç yıl önce Portekiz'de Arap ve İslam Araştırmaları IV. Kongresi'nin (1968) üyelerine bir tebliğ sunmuştum. Bu tebliğ yayınlanmak üzeredir ve “The Hanbali School and Süfism” (Hanbeli mezhebi ve tasavvuf] başlığını taşımaktadır. Tebliğimin gayesi, Hanbeliliğin tasavvufa düşman olduğu tezinin artık savunulamaz olduğunu göstermekti. Orada ortaya konulan yeni deliller, son yıllarda Avrupa ve Müslüman Doğu'daki bazı kütüphanelerde rastladığım elyazmalarından alınmıştır. Özellikle şimdiye kadar süfi olarak tanınmayan belli bazı Hanbelilerin tarikat silsilesini gösteren belgeler bunlar arasındadır. Başka bir ifadeyle, meşhur Hanbeli süfi Abdülkâdir Geylâni'nin hırka giydirdiği Hanbelilerin adlarının 

yeraldığı si/silelerdir bunlar. Sözkonusu âlimlerin ölüm tarihleri hicri 561'den 795'e kadar uzanır. Kâdiri tarikatına ismini veren Abdülkâdir Geylâni, [20] hem Ebu Ömer b. Kudâme'ye (v. 607/1210) [21] hem de onun kardeşi Muvaffakuddin b. Kudâme'ye (v. 

620/1223) (22) hırka giydirmiştir. Ebu Ömer'in oğlu ve dolayısıyla Muvaffakuddin'in yeğeni olan İbn Ebi Ömer b. Kudâme (v. 682/1283) [23] doğrudan hem babasından hem de amcasından hırka giymiştir. İbn Teymiyye'ye hırka giydiren de bu İbn Kudâme'dir. Bu silsile İbn Teymiyye yoluyla İbn Kayyım el-Cevziyye'ye [24] ulaşır. O da, meşhur Hanbeli süfi Ensâri Herevi'nin [25] meşhur tasavvuf eseri Menâzilu's-sâirin'e Medâricu's-sâlikin [26] adlı bir şerh yazmıştır. İbn Kayyım el-Cevziyye'den sonra bu silsiledeki son isim ve Hanbeli mezhebinin tabakat müellifi olan İbn Receb (v. 795/1393) [27] gelmektedir. 


Dolayısıyla bu silsiledeki yedi ismin tamamı Hanbeli mezhebi mensuplarından oluşmaktadır ve onların hayat süreleri VI./XII. yüzyıl ile Vİ./XIV. yüzyıl arasında üç asırlık bir dönemi kapsamaktadır. 


Bu silsile, Hanbeli Yusuf b. Abdulhâdi'nin Bed'u'l-ulkâ bi-lubsi'I-hırka adlı eseri içerisinde bize ulaşmıştır. Bu eser, Princeton Üniversitesi Firestone Kütüphanesi'nde bulunan bir elyazması içindedir ve hâlen diğer elyazmalarıyla birlikte kataloglanma süreci devam etmektedir. 


Dublin'de Chester Beatty Kütüphanesi'nde bulunan bir başka elyazma nüshada İbn Teymiyye'nin bu silsilesini doğrulayan bir başka delil bulmaktayız. Sözkonusu eser, Cemaleddin Talyâni'ye ait Tergibu'l-mutehâbbin fi lubsi hırkati'l-mutemeyyizin adlı bir eserdir [28] ve burada İbn Teymiyye'nin kendi ifadeleri şu şekilde nakledilir: “Ben 


Abdülkâdir Geylâni'nin mübarek hırkasını giydim; onunla benim aramda iki kişi bulunmaktadır.” 


Bir başka doğrulayıcı delil, Nâsıruddin'in Itfâu hurkâti'l-havbe bi-ilbâsi hırkati't-tevbe adlı kayıp eserinde bulunmaktadır. Bu eserin bir kısmı, Yusufb. Abdulhâdi'nin Bed'u'/-ulka'sı içinde bize ulaşmıştır. Burada İbn Teymiyye'nin birden fazla tarikatla bağlantısı olduğunu doğrulayan ve Kâdiri tarikatını tarikatların en büyüğü olarak öven sözleri nakledilir: “Çeşitli tarikatlara mensup birçok şeyhten hırka giydim; onlar arasında Şeyh Abdülkâdir Geylâni |'nin hırkası) da bulunmaktadır ve onun tarikatı meşhur tarikatların en büyüğüdür.” 


Hatırlanacağı üzere İbn Teymiyye vefat ettiğinde Dımaşk'ta kendisinden önce ailesinin diğer üyelerinin de -ki onlar da süfidir- defnedilmiş olduğu süfi kabristanına gömülmüştür. İbn Teymiyye'nin şiddetli bir tasavvuf düşmanı olduğu vehmiyle hareket eden bazı yazarlar, bu vakıada kaderin ironik bir cilvesini görmek istemişlerdir. Fakat tabii ki ortada böyle bir şey yoktu. Çünkü bir süfi olan İbn Teymiyye'nin süfiler arasına defnedilmesinden daha tabii bir şey olamazdı. 

Yukarıda anlatılan tarikat silsilesi tamamen Hanbelilerden oluşmaktadır ve silsile, türbesi 


bugüne kadar Bağdad'da bir ziyaretgâh olmaya devam eden büyük Hanbeli süfi'ye kadar geri gitmektedir. Abdülkâdir Geylâni'den Cüneyd Bağdâdi'ye kadar geri giden silsiledeki isimleri bir süredir bilmekteydik. Fakat genellikle bilinmeyen husus, bu silsilenin Abdülkâdir Geylâni'den iki asır ve Ensâri Herevi'den bir asır öncesinde yani IV./X. yüzyıl kadar erken bir dönemde yaşayan Hanbelileri de içerdiğidir. 


Sözkonusu silsile, Cahier de I'Herne'in müteveffâ Louis Massignon'a ithaf edilen özel sayısı içinde yakında yayınlanacak olan bir makalede etraflıca incelenmiştir. [29] Dolayısıyla burada sözkonusu belge ve onun muhtevasına dair bir özet sunmakla yetineceğim. 


Sözkonusu belge, Dımaşk Zâhiriye Kütüphanesi'nde muhtelif eserlerden oluşan bir cilt içinde bulunmaktadır ve bir sayfadan ibarettir; 757/1356'da vefat etmiş olan Şemseddin Duneysiri'nin tarikat silsilesini vermektedir. Bu silsilenin aslı Duneysiri'nin kendisi tarafından yazılmıştır. Zâhiriye'deki belge ise, 744/1343 yılında yani Duneysiri'nin vefatından onüç yıl önce asıl nüshadan istinsah edilmiştir. Belgenin yazarı olan Duneysiri de, adı Hamza ... el-Hakkâri olan müstensih de Hanbeli değildir. 


Bu silsile yirmi-bir halka içerir. Silsile, olduğundan daha tam olamazdı; çünkü Halife Ali (no 18), (Hz.| Peygamber, Cebrail ve nihayet Allah teâlâya (no 21) kadar ulaşır. Silsiledeki 13. - 
17. numaralı kişiler, mütekaddim süfilerden oluşan tanıdık bir diziye aittir: Seriyyu's-sakati, Ma'rüf kerhi, Dâvüd Tâi, Habib 'Acemi ve sonuncusu fakat özellikle kendisine büyük saygı besleyen Hanbeliler için daha az önemli olmayan Hasen Basri. 11. ve 12. sırada ise Şibli ve Cüneyd bulunmaktadır. 


Fakat burada bizi özellikle ilgilendiren husus, silsilenin 10. halkasına kadar olanlardır. 
Buradaki on süfiden yedisi Hanbelidir. Bu halkalar şu şekildedir: I-Duneysiri, 2-Ma'deni (Hanbeli), 3-Şemseddin b. Kudâme (Hanbeli), 4-Muvaffakuddin b. Kudâme (Hanbeli), 5- Abdülkâdir Geylâni (Hanbeli), 6-Muharrimi (Hanbeli), 7-Hakkâri, 8-Tarsüsi, 9-Abdulvâhid Temimi (Hanbeli), 10-Abdulaziz Temimi (Hanbeli; o hırkayı Şibli'den Şibli de Cüneyd'den giymiştir). [30] 


Kâdiri tarikatına ismini veren Abdülkâdir Geylâni'nin Hammâd ed-Debbâs (v. 

525/1130) [31] adlı bir şeyhi vardı. Fakat o, tarikat silsilesini bu şeyhine değil, Hanbeli üstadı Ebu Sa'd el-Muharrimi'ye [32] borçludur. Muharrimi, bizim Hanbeli İbn Akil'in çağdaşıdır; her ikisi de 513/1119'da vefat etmiştir ve her ikisi de Abdülkâdir Geylâni'nin (Hanbeli) fıkıh hocasıdır. Geylâni'nin medresesinin ya da hukuk college'ının [college of law), önceleri - kendisine tasavvuf hırkası (hrkate't-tasavvuf) giydiren- hocası Muharrimi'nin ders verdiği medrese olduğunu da biliyoruz. Geylâni bu medreseyi genişletmiştir. Tabakat kaynaklarında “Abdülkâdir'in medresesi” ve “Abdülkâdir'in ribâtı” ifadelerine rastlamaktayız ve bunlar, her ikisinin aynı mimari kompleks içinde yer aldığını ima etmektedir. 


Muharrimi ile sonraki iki Hanbeli arasında Hanbeli olmayan iki süfi bulunmaktadır. 
Sözkonusu iki Hanbeli, Temimi ailesindendir ve baba-oğul durumundadırlar. 

Yukarıda kısaca anlatılan delillere şimdi Ibn Teymiyye'nin bir eserini de ekleyebiliriz. Bu onun Abdülkâdir Geylâni'nin meşhur tasavvuf eserine yazdığı bir şerhtir. Hatırlanacağı üzere Geylâni'nin eseri 1933'te Almancaya tercüme edilmiş ve Profesör Walther Braune tarafından incelenmişti. 


İbn Teymiyye, kendisinin de mensup olduğu sözkonusu tarikata ismini veren zâtın eserine yazdığı bu şerhte Geylâni'nin eserinin birçok anahtar noktalarını alıntılar ve onları uzunca şerheder. Onun sadece kendi meşhur mezhebdaşı ve şeyhi Abdülkâdir Geylâni'nin değil aynı zamanda Geylâni'nin Hanbeli olmayan şeyhi Hammâd ed-Debbâs'ın tasavvufunu da açıkça takdir etmesi bu şerhte sözkonusu olmuştur. Bu, Hammâd ed-Debbâs'ın meşhur Hanbeli çağdaşının yani İbn Akil'in onu bid'at saydığı tasavvufi uygulamalar sebebiyle tenkid etmiş olduğu gözönünde bulundurulduğunda çok anlamlıdır. İbn Teymiyye İbn Akil'in aksine, sünni bir şeyh olarak gördüğü Hammâd ed-Debbâs'a sadece övgüde bulunur. Dahası İbn Teymiyye, Hanbeli mutasavvıf Abdülkâdir Geylâni ve Hanbeli olmayan mutasavvıf Hammâd ed-Debbâs'a yönelttiği övgünün aksine mezhebdaşı büyük mutasavvıf Ensâri Herevi'yi tenkid eder ve onu ikiyüzlülükle suçlar. [33] Öte yandan İbn Teymiyye'nin Ensâri Herevi'yle ilgili bu tavrı, Herevi'ye hayran olan ve -daha önce zikrettiğimiz üzere- onun Menâzilu's-sâirin adlı eserine en önemli şerhlerden birini yazan talebesi İbn Kayyım el-Cevziyye ile tezat teşkil eder. 


Burada İbn Teymiyye'nin bu eserini kısaca tanıtıp muhtevasıyla ilgili bazı yorumlarda bulunmakla yetineceğim. Bu esere Princeton'un kataloglanmamış elyazmalar koleksiyonunda rastladım. [34] Bu, İbn Teymiyye'nin tek bir cilt içinde biraraya getirilmiş muhtelif birçok eserinden biridir. Şerhin kapak sayfasında müellifin ismi basitçe “Şeyhülislam” olarak kaydedilmiştir. Fakat eserin ilk sayfası, onun ismini daha ayrıntılı olarak verir: Ebu'l-abbas Ahmed b. Teymiyye. Ayrıca müellif, metnin içinde Ebu'l-berekât'ı dedesi olarak zikreder (ceddunâ Ebu'l-berekât). Gerçekte bu zât, 652/1255'te vefat etmiş olan Ebu'l-berekât Mecduddin b. Teymiyye'den başkası değildir. Dahası muhteva, hem dil üslübu hem de tartışılan öğretiler bakımından eserin açıkça İbn Teymiyye'ye aid olduğunu ortaya koyar. İbn Teymiyye'nin eserlerine âşina olan herkes bu yeni eserin onun Merâtibu'l-irâde, [35] el-Kazâ ve'l-kader [36] ve el-İhticâc bi'l-kader [37] adlı eserleri çizgisine ait olduğunu kolayca farkedecektir. Dolayısıyla eserin aidiyeti konusunda herhangi bir şüphe sözkonusu olamaz. 


Yukarıda zikredilen eserlerde İbn Teymiyye'nin Ensâri Herevi'yi ve Hallâc'ı tenkid ettiği, öte yandan Abdülkâdir Geylâni ile Hammâd ed-Debbâs'ı övdüğü bilinmektedir. Aynı tenkid ve övgü sözkonusu şerhte de bulunmaktadır. İbn Teymiyye, Geylâni ve Hammâd ed-Debbâs yanısıra Mütekaddimün ve Müteahhiründan birçok süfiyi de “sünni süfi şeyhler” olarak över. 
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O sözkonusu şeyhleri ifade etmek üzere “el-meşâyih, ehlu'l-istikâme,” “el-mustakimün mine'ssâlikin” ve “ehlu'l-istikâme min ehli'l-ibâde” gibi muhtelif ifadeleri kullanır. İbn Teymiyye'nin onayını alan bu süfiler arasında şunları görmekteyiz: Fudayl b. Iyâd, İbrahim b. 
Edhem, Ebu Süleyman Dârâni, Ma'rüf Kerhi, Seriyyu's-sakati ve Cüneyd. Bu zâtlar onun mütekaddim sünni süfiler (cumhüru meşâyihi's-selef) arasında zikrettiği kimselerdir. O, müteahhir süfiler arasında ise Abdülkâdir Geylâni, Hammâd ed-Debbâs ve Ebu'l-beyân'ı (v. 
551/1156) zikreder. Bu dokuz isimden dördünün İbn Teymiyye'nin yukarıda zikredilen tarikat silsilesinde yer aldığını görmekteyiz: Ma'rüf Kerhi, Seriyyu's-sakati, Cüneyd ve Abdülkâdir Geylâni. 


H. Laoust otuz yılı aşkın bir süre önce tasavvufun İbn Teymiyye'nin fikirleri üzerindeki tesirine değinmişti. Sözkonusu şerhte olduğu üzere eserlerinde kullandığı 

terminolojinin i/hâm, zevk, vecd, mahabbet, keşf, hakikat, haşyet, kemâlu'n-nefs gibi birçok tasavvuf ıstılahını da içerdiğini görmek için sadece yukarıda zikredilen türden eserlerini okumak yeterlidir. 


O, ilhâmı fıkıh, hilâf ve usülu'l-fıkhta derinleşmiş kimselerin zikrettiği birçok zayıf kıyas, zayıf hadis ya da ıstıshâbtan daha kuvvetli bir delil olarak görür. Bu, genellikle tasavvuf düşmanı bir fakih olarak görülen İbn Teymiyye'den yapılan bir iktibastır. Aksine onun Gazâli ile Hanbeli Muvaffakuddin b. Kudâme'ye karşı ilhamı savunduğunu görüyoruz. O, ifade edilemez olanın mahza heves olduğunu (mâ lâ yu'abberu 'anhu fe-huve heves) söyleyen bu âlimlerin çok fazla fakih gibi davranmakta olduklarını düşünmektedir. [38] 


İbn Teymiyye'nin tasavvufu, ibahiliğe * karşı çıkan ılımlı bir tasavvuftur. Onun şerhinin tüm vurgusu, sünniliğe uygun [orthodox] olması halinde tasavvufun naslar ve icmâ ümmet ile uyum içinde olduğunu göstermektir. Şeriat'a dayanmayan bir tasavvuf bidattır. Onun şer'i [nomian] tasavvufu i/hâmı meşru delil olarak görmesine yol açmıştır; ilham, diğer tüm kaynaklarda bir delil bulunmadığında bir hükmü diğerine tercihte temel olabilir. İham ne mutlak olarak reddedilmeli ne de mutlak bir hüküm kaynağı olarak kabul edilmelidir; fakat hüküm kaynaklarında bir delil bulunmadığında ona başvurulabilir. Fakat şer'i emir ve nehiyleri gözetmeksizin hakikate sahip olduklarını iddia edenler dalalete düşerler. Hakiki bilgi, vahyi bilgiyle uyumlu olan bilgidir ve sâlim irâde yani Allah'ı irade eden/arayan süfinin iradesi, Allah sevgisiyle (mahabbe) ve Allah'ın rızasıyla yani O'nun vahyettiği emirlerle uyumlu olandır. Allah'a tevekkül, ancak Allah'ın emrine itaat edildiğinde sahihtir. Öte yandan O'na tevekkül etmeksizin O'nun emrine itaat etmek mesuliyetten yan çizmek demektir. 


Hakiki tevhid, sadece Allah'a ibadetle olur. İbadet, sevginin kemâlini, ta'zimin kemâlini, havf ve recânın, yüceltme ve saygının kemâlini (kemâle'l-hubb ve kemâle't-ta'zim ve kemâle'r-recâ ve'l-haşye ve'l-iclâl ve'l-ikrâm) iktiza eder. 


İbn Teymiyye'nin hücumunun vurgusu, filozoflarla onlardan etkilenen süfilere yöneliktir. 
Filozof süfilere göre nefsin kemâli (kemâlu'n-nefs), ilmin dışında bir şeyde aranmamalıdır. 


Onlar, ilimden kendilerinin bildiği şeyi yani metafiziği (ilmu mâ ba'de't-tabia) kastederler. 
“Fakat” der İbn Teymiyye, “nefsin kemâli mahza ilimde yatmaz; aksine Allah'a dair marifet yanısıra Allah sevgisi (mahabba), Allah'a ibadet ve tevbe ederek O'na dönmek de gereklidir. 
Filozoflar ve onların takipçileri, nebiler tarafından getirilmiş olan ilâhi bilgiyi bilmezler. Bu ilâhi bilgi en üstün bilgidir. Nefs de bilgi bakımından kemâle ilâhi emirleri bilmek suretiyle ulaşır. Demek ki filozof süfiler, aradıkları bilgiyi elde ettiklerinde şer'i mükellefiyetleri yerine getirme mesuliyetinin kendilerinden sâkıt olduğunu ve Şeriat'ın nehiylerinin kendilerine mübah hale geldiğini düşünürler. Fakat buna inananların tümü dalâlet ve cehâlete düşerler. 


Yukarıda anlatılanlar, İbn Teymiyye'nin şerhinden sadece bir örneklemedir. Umarım ki yakın gelecekte bu şerh neşredilir. 


Bu şerh ve yukarıda tanıtılan tarikat silsilesi, Hanbeli mezhebinin de İbn Teymiyye'nin de - onları karalayan kaynaklara dayalı önceki çalışmaların gösterdiği üzere- tasavvufun can düşmanı olmadıklarını ortaya koymada yeterli delili teşkil eder. 

Tasavvufu yabancı kaynaklı, İslam'a dışarıdan ithal edilen ve dolayısıyla Hanbeli mezhebinde 


olduğu gibi katı sünniliğin saflarında muhalefete yol açan bir gelişme olarak görmek yerine, İslam'ın kendi zengin rühâniyet menbalarından kaynaklanan, kendiliğinden ortaya çıkan bir gelişme olarak görmeye başlamamızın vakti gelmiştir. Daha sonraki gelişiminde ona katılan ve özellikle felsefeden (neoplatonizmden) gelen ilaveler tabii olarak Sünniliğin bid'atçılara aralıksız saldırısına yol açmıştır. Çünkü bunlar, kendi tasavvuflarını mukaddes kitabın mirası ve vahyedilmiş Şeriat temelinde kurmuşlardı ve daha sonra ortaya çıkan süfi ibâhiliğe muhalefet etmişlerdi. 
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AKP WASHİNGTON İÇİN TAM BİR İKİLEM 
Gerard Baker-Cuma, 24 Ağustos 2007- Radikal Gazetesi 


Türkiye'de tam kontrol sağlamış İslamcı bir hükümet ABD'nin isteyeceği son şey. Fakat, ABD Türk ordusunun ihtiraslarına suç ortaklığı yaparsa da, hem demokrasi söyleminin altını 


oyacak, hem de iktidara Kuzey Irak'a girmeye hazır bir oluşumun gelmesine yardım etmiş olacak. 


Eski Sovyet lideri Nikita Kruşçev'in seçimlerle ilgili şunu söylediği rivayet edilir: "Özgür seçimlerle ilgili tek sorun, kimin kazanacağını bilmemeniz." Amerikan dış politikasının Ortadoğu'da demokrasiyi teşvik etmek yönündeki övgüye değer hedefinin muammalarından biri de bu; seçmenler özgür oy kullandıklarında bazen ABD'nin dış politika hedeflerinin hasmı partilere oy verebiliyor. Son beş yılda, seçmenler Batı'nın özgürleştirme çabalarını Filistin Yönetimi'nde ve hatta Irak'ta, savundukları itibarıyla oy kullanma hakkını mutlu mesut ortadan kaldırabilecek İslami aşırılıkçıları seçerek ödüllendirdi. 

Ancak bütün tehlikelerine rağmen ABD Başkanı George W. Bush'un özgürlüğe öncelik tanıma ısrarında haklı olduğuna kuşku yok. Bazen kısa dönemde verdiği sonuçlar bizi memnun etmese de, tarih uzun dönemli siyasi istikrar ve barışın en emin yolunun hâlâ demokrasi olduğunu gösteriyor. 


Batı yanlılığından vazgeçmemeli 

Bush'un idealizmi açısından önemli bir sınav Türkiye'de yaşanmak üzere; Türkiye, dünyada hem çoğunluğu Müslüman hem demokratik olan az sayıda ülkeden biri. ABD'nin bu ülkeyi başarısızlığa uğratmaya hazır gibi bir görüntü vermesi de bu yüzden çok kötü. 

Daha geçenlerde Türk seçmenler hatırı sayılır bir çoğunlukla, Türkiye'nin üç çeyrek asırdır tecrübe ettiği laik toplumun sınırlarını geriletmekle tehdit eden açıkça İslamcı bir partiyi seçti. 
Aslında seçim zaferi AKP'yi doğrudan doğruya, geleneksel olarak kendisini laikliğin başlıca savunucusu gören orduyla çatışma rotasına yerleştiriyor. 

Geçen ayki seçimlere, anayasal bir kriz vesile oldu. AKP son beş yıldır meclisi kontrolünde tutsa da, Türk devleti üzerinde önemli siyasi ve hukuki yetkileri bulunan bir makam olan cumhurbaşkanlığını elde edemedi. Bu en yüksek makamın yeni sahibinin kim olacağı meselesi gündeme geldiğinde, AKP fırsatı çabucak değerlendirip dışişleri bakanı Abdullah Gül'ü aday gösterdi. Gül AKP içindeki ılımlı isimlerden biri sayılıyor, fakat kamuoyuna açık yerlerde Müslüman başörtüsü giymekte ısrar eden bir kadınla evli olmak gibi ciddi bir günahı var. Dindarlığın simgesi sayılan başörtüsü uzun yıllardır Türkiye'nin tetikteki laiklik yanlılarının asabını bozuyor. 

Gül adaylığını koyduğunda ordunun üst düzey mensupları derhal dışişleri bakanının seçilmesinin kabul edilemez olacağını açıkça ortaya koydu ve Türkiye'nin, son 40 yılda ülkenin istikrarlı bir demokrasiye dönüşme çabasına büyük zararlar veren darbelerden birine daha doğru yol aldığı endişeleri hasıl oldu. 

Fakat cumhurbaşkanı meclis tarafından seçiliyordu ve çoğunluğu elinde tutsa da, AKP'nin seçimi tek başına zorlayacak kadar oyu yoktu; cumhurbaşkanı seçilmesi için meclis üyelerinin üçte ikisinin oyu gerekiyor. Düğümü çözmek ve orduyla olası bir çatışmadan kaçınmak için genel seçimler yapıldı ve bu kez AKP, müttefiklerinin yardımıyla adayının seçilmesi için gereken çoğunluğu sağladı. 

Tek soru hükümetin, burnunun dibindeki ordu tehdidi karşısında 'silah'a salırıp sarılmayacağı, Gül'ü tekrar aday gösterip göstermeyeceği ve gösterdiği takdirde generallerin harekete geçip geçmeyeceğiydi. Neticede geçen hafta Gül bir kez daha aday oldu ve ülkede şu an herkes nefesini tutmuş durumda. 

Biz Batı'dakiler için, ki Türkiye'nin geleneksel Batı yanlısı tutumundan uzaklaşıp diğer İslami ülkelerle fiilen ittifaka yönelmemesi çıkarlarımız açısından çok önemli, son derece ciddi bir durum söz konusu. 

Göründüğü kadarıyla Atatürk'ün 80 yıl önce oluşturduğu katı laiklik yanlısı anayasanın değişme riski var. ABD'nin isteyeceği son şey, Ankara'da tam kontrol sağlamış, alenen bir 


İslamcı hükümet. Bu, sadece dünyadaki radikal İslamcı seçeneği zayıflatma hedefi açısından bir geri adımı temsil etmeyecek. Aynı zamanda, son derece tatsız yakın ve orta vadeli diplomatik sonuçlar da doğurabilir. Başbakan Tayyip Erdoğan Tahran, Şam ve Gazze'deki Hamas liderliğiyle sıcak ilişkilere girişti bile. Irak savaşı dört yıl önce Türkiye sınırlarında başladığından bu yana da Türk-Amerikan ilişkileri ciddi biçimde bozuldu. 


Radikal İslamcı demek yanlış 

Bütün bunlara rağmen ABD'nin Türkiye'deki demokratik sürece saygı göstermesi ve ordunun ihtiraslarına suç ortaklığı yapmaması elbette ki yerinde olur. AKP'nin politikalarını sevse de sevmese de Türk seçmenlerin isteklerini kabul etmesi gerektiğine kuşku yok ve bunun bir dizi nedeni var. 

Birincisi, AKP'nin Türkiye'deki laik geleneğe hoş karşılanmayacak bir meydan okumayı ifade ettiği muhakkak olsa da, bu partiyi Gazze'den Tahran'a uzanan radikal İslamcı dayanışmanın bir parçası gibi nitelemek yanlış. AKP'nin Türkiye'de dinin kamusal alandaki ifadeleri üzerindeki bazı katı yasakları gevşetmeye çalıştığı doğru, fakat işi başka yerlerdeki İslamcı partilerle bağlantılandırılabilecek türden fanatik bir gündeme dek götürmedi. Dahası iktidardaki beş yılı zarfında AKP sosyal politikadaki birçok alanda liberal adımlar attı. 
Türkiye'nin AB üyeliği ve bunun kamusal ve kültürel hayatta gerektirdiği liberalleşme yönünde çaba göstermeye de devam ediyor. 


Demokrasinin zıddı tiranlık 

İkincisi, AKP'yle halkçı ve laik siyasi alternatifi arasında bir tercih yapılacak olsaydı, üstü örtülü Amerikan muhalefeti mantıklı görünebilirdi. 

Fakat yüz yüze olunan yegâne alternatif askeri iktidar ve bu da ABD'nin demokrasi idealiyle taban tabana zıt. 

Üstelik sadece Türklerin kendi liderlerini seçme hakkını ortadan kaldırmaya niyetli görünen bir ordu değil, ABD'nin bölgedeki dış politika hedeflerine pekâlâ gerçek bir tehdit de oluşturabilecek bir ordu söz konusu. 

Ordu, İslamcıları devirdikten sonra muhtemelen gerçek nihai hedefi olan ve Türkiye içinde ve Irak sınırında faaliyet gösteren Kürt ayrılıkçılara yüzünü çevirecektir. ABD'nin bugün ihtiyaç duyduğu son şey, Ankara'da, 2003'ten beri Irak'ın nispeten barış ve istikrar içindeki tek bölgesini istikrarsızlaştırma niyetindeki saldırgan bir askeri rejim. 

Demokrasi her zaman istediğiniz siyasi sonuçları doğurmayabilir. 

Fakat demokrasinin zıddının sadece kısa vadede işe yarayacağı ve tiranlıktan ve acıdan başka bir şeye asla yol açmayacağından da emin olabilirsiniz. 


Real Clear Politics(ABD merkezli internet yorum sitesi, 22 Ağustos 2007) 


TÜRKİYE'NİN “HÜRRİYET GAZETESİ SORUNU” VE ÖRNEK 15 YALAN 
Günsel Günhan- Perşembe, 24 Ocak 2008 

Siz “1 yalanın”, 1 günde milyonlarca kişiye ulaştığına tanık oldunuz mu? 

Veya 1 yılda 100'lerce yalanın milyonları yanılttığına. 


Bir insan, bir başkasına 1 yalan söyler. Ve yalnızca 1 yalan söylemiş olursunuz. 


Ama bunu basın yoluyla yaptığında yalan, milyonlara ulaşır. Milyonlarca yalan söylenmiş olur. 


Türkiye'de bu işi en iyi beceren gazete “Hürriyet” 

Hürriyet okurları, bazı haberlerin yalan olduğunu öğreniyorlar mı? 

Yalan, muhataba yapılabilecek en büyük saygısızlık. Hürriyet, okuruna bunu sık sık yapıyor. 
Çoğu haberin yalanlığı en geç bir gün sonra anlaşılıyor. Sağ kesimin gazeteleri (Zaman, Yeni 


Şafak, Vakit...) Hürriyet'in yalanlarını araştırıp hemen açığa çıkarıyorlar. 


Fakat yalanları kim öğreniyor? Kimi zaman o yalandan habersiz muhafazakâr kesimin okuyucuları. 


Yalanı fark etmeyen kesim Hürriyet okurları. 
Bu okurların çoğunluğu “Hürriyet gerilim jeneratörü”yle gerim gerim gerilen ve 


ya bugün ya da yarın İran veya Malezya olacağız diye yüreği ağzında bekleyen, oligarşik egemen azınlık. 


Bunu, 1 Hürriyet yalanı 2,5 milyon etkin insana toplumun diğer kesimlerine karşı nefret pompalıyor diye de düşünebiliriz. 


Eğer Hürriyet'in 30 yıl önceki “İşte irtica geliyor” içerikli haberleri doğru olsaydı Türkiye 20 
yıldır İran'la yarışıyor, hatta İran'ı sollamış olmalıydı. 


Hürriyet, önemli bir kısmı seçkin, etkin ve doygun bu okur kitlesine göre belki de en güvenilir, en yalansız gazete. Onlar, hiçbir yalandan haberdar olmuyorlar. 


Çünkü "tekzipler", yalan haberlerin gazetede kapladığı alanın karekökü kadar bir alanda ve sıkıştırılmış bir köşede büzülüyor, özenle saklanıyor. 


İnanca saygısızlık temelli, masum dini duygularla alay eden haberler ve yalanlar bunları fark edenleri Hürriyet'ten soğutmuyor değil. 


Belki de o nedenle de Hürriyet'in tirajı Türkiye nüfusu 30 yılda 30 milyon artmasına rağmen hiç artmıyor. 


Hürriyet, 30 yıl önce de 500 bin satıyordu şimdi de 500 bin civarı satıyor. 

Türkiye nüfusu 40 milyondan 70 milyona çıktı, genç nüfus arttı. Üniversiteler çoğaldı. 
Toplam tiraj o yıllarda 2 milyonsa şimdi 5 milyonu geçti ama Hürriyet, 500 bin istikrarını özenle koruyor! (Daha geniş bilgi için) 

İlan, emlak, otomobil galerilerinin mecburen Hürriyet alışını düşersek aslında Hürriyet gazetesi, belki de 200-280 bin satan grubun diğer gazetesi Milliyet'ten çok çok da farklı tiraja sahip değil. 


Amiral Gemisi mi Köpek balığı mı? 


Ertuğrul Özkök, Hürriyet'i internette eleştirenleri piranaya benzetmişti. Ona en güzel cevap Umur Talu'dan gelmişti. Talu, pirana ithamına “Ustalardan gazetecilere öğütler” başlığı altında şöyle gönderme yapmıştı: 


” Arkadaşlar, mesleğinizi icra ederken asla "pirana" olmayın, ayıptır; ancak yeterince büyükseniz, "köpekbalığı" olabilirsiniz, sevaptır.” 


Ve Umur Talu'dan Hürriyet editörlerinin beyin röntgeni: 
"Bir haberin yalan çıkması mühim değildir; bir yalanın haber olarak çıkması mühimdir. Daha ziyade buna çalışın!" 


Bu mantıkla yayın yapan bir medya kuruluşu için hangi sıfat daha uygun sizce? 
Amiral gemisi mi? 
Köpekbalığı mı? 


Milyonlara ulaşan yalanlarla, yüzlerce insanın hukukunu ayaklar altına almak ve insanların hayatını karartmak acaba hangisiyle sıfatlandırılmalı? 


Keşke hukuku katleden “yalan haber cinayetleri” kriminal cinayet belgeselleri gibi seri belgesel film yapılsa... 


Böylece Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, eserini daha da gurur duyarak izleyebilir. 


Hürriyet Yalan Envanteri 


Objektif değil ama tuhaftır ki google'da Hürriyet yalan sözcükleri bir arada aratıldığında 1.890.000 sonuç elde ediliyor. Sözcüğün kendi anlamıyla kullanıldığı sayfaları düşsek bile oldukça büyük bir rakam. Diğer gazetelerin tersine Hürriyet, yalanın öznesi olduğundan bu rakam önem kazanıyor. 


Size “doktor numunesi” olarak, tahlil etmeniz için yakın dönemden 15 yalan haberi olabildiğince kısaltarak sunuyorum. 


Yalan haberleri ve yayınlandığı yerleri özel isimlerle google'da aratarak “sağlamasını” yapabilirsiniz. 


YALAN 1: Amasya Kız Meslek Lisesi'nde okulun pansiyonunda kalan 4 öğrenci dini baskı gördüklerini için bu okuldan ayrıldılar. 


Doğrusu: H.D., G.D., Ş.Ç. ve Ş.D. isimli öğrencilerin 3'ü hiç pansiyonda kalmamış. Diğeri ise 1 hafta pansiyonda kaldıktan sonra köyüne yakın diye başka bir liseye kaydını yaptırmış. 


Dini baskı gördükleri iddia edilen. H.D., G.D., Ş.Ç bir yakınlarının yanında kalmışlar ve bu yakınlarının iş sebebiyle Turhal'a taşınması sebebiyle okuldan nakillerini almışlar. Ayrıca haberin aksine hiçbir öğrenci yakınının resmi bir makama şikâyeti olmamış. 


YALAN 2: Isparta'da bir öğretmen, öğrencilerine “Atatürk resimli tişört” giydirdi diye soruşturma açıldı. 


Doğrusu: Soruşturma; öğretmenin, öğrencileri yönetmeliğe aykırı şekilde okul idaresinden izinsiz olarak şehir dışına Cumhuriyet mitingine götürdüğü için açılmış. 


YALAN 3: Abdullah Gül'ün kızının düğününün yapıldığı kongre salonu için “3 bin davetliyi Allah korudu” manşeti yapıldı. Haberde, “düğünün” yapıldığı Kongre ve Gösteri Merkezi'nin taşıyıcı sistemlerinin her an çökebileceği ve Gül'ün binlerce kişinin hayatını tehlikeye attığı da öne sürüldü... 


Doğrusu: Yetkililer salonun sağlam olduğunu ve uzun yıllar herhangi bir tehlike söz konusu olmadığını belirttiler. Ayrıca 27 Mayıs 2005 tarihinde aynı salonda düzenlenen geceye Doğan Holding'in 4500 çalışanı ve yakınlarının katıldığı ve “Ney Flames of Passion”ı izledikleri ortaya çıktı. 


YALAN 4: AK Partili Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu 29 Ekim kutlamalarına, eşsiz davet edildiği halde, başörtülü eşiyle gelerek kriz çıkardı. 


Doğrusu: Hürriyet'in kriz umudu, milletvekilinin eşli davetiyesini basına faks etmesiyle boşa çıktı. 


YALAN 5: Cumhurbaşkanı Gül, Çankaya Köşkü'nde verdiği, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini de davet ettiği resepsiyona, cumhuriyet mitinglerini düzenleyen derneklerin yöneticilerini davet etmedi. 


Doğrusu: İddialar Kanal D'nin canlı yayınında yalanlandı ve Başdanışman Sever, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Şener Eruygur'a 5 Eylül günü için, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'a ise 7 Eylül günü için davetiye gönderildiğini söyledi. Kanal Türk Ankara Temsilcisi Hulki Cevizoğlu'na da davetiye gönderildiği ortaya çıktı. 


YALAN 6: İftar vaktinde Başbakanlık korumaları yerinde yok. Manşet: "İftar Vaktinde Allah'a Emanet" 


Doğrusu: Olay, başbakanlık güvenlik kameraları görüntüleriyle saniye saniye yalanladı. 


YALAN 7: "Olmaz" denilen imamı müdür yaptılar, başlığıyla “Zonguldak'ta 10 yıldır imamlık yapan 34 yaşındaki Selahattin Çolak, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün olumsuz görüş bildirmesine rağmen, aynı bakanlık tarafından Zonguldak İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak atandı.” 


Doğrusu: Selahattin Çolak'ın, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü emrinde memur kadrosunda 31.08.1993 tarihinden beri görev yaptığı ve imamlık yapmadığı tekzip edildi ve ortaya çıktı. 


YALAN 8: Manşet: “Ağustos Böceği ile Karınca”. Melih Gökçek, Ankara'yı susuz bıraktı. 
DSP'li Eskişehir belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen ise çok çalıştı Eskişehir'e baraj yaptı. 


Doğrusu: Büyükerşen, baraj değil gölet yapmış. Ayrıca gölet, kano yarışları için yapılmış ve Eskişehir'e su falan verdiği yok. Su verse bile Eskişehir'in yalnızca 29 günlük su ihtiyacını karşılıyor.(Belediyenin kendi beyanı) 


YALAN 9: "Töreden kaçtı" ve "Üvey oğlu tecavüz etti" "Sus öldürürüz! dediler" başlıklı bir manşet haber. 


Doğrusu: Hürriyet'te yayımlana tekzip:” Haberde anlatılan olayların hiçbiri gerçekleşmemiş, Fadime Sarıtaş'a yönelik maddi, psikolojik veya cinsel bir baskı uygulanmamıştır.” 


YILIN YALANI 10: "Konya'da kadın uzman, testis ultrasonu çekmedi" 


Uğur Dündar - Mine Özbek imzalı haberde, çoban A.G. tesislerinde şiddetli ağrı ve şişlik şikayetiyle Konya Numune Hastanesi'ne gitti. Acilen ultrasona gönderildi. 


Tesettürlü kadın radyoloji uzmanı geri çevirdi. Ertesi gün yine ultrason çektirmeye gönderildi. 
Görevli olan ikinci tesettürlü kadın doktor da geri çevirdi. Başhekimlik devreye girdi. Hemen ameliyata alınan genç, bir testisini kaybetti. 


Doğrusu: Olay tamamen yalan. Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, uzun bir süre özür dilemeyi geciktirdi. Haftalar sonra haberin yalan olduğunu beyan edip köşe yazısında iki kadın görevliden özür diledi.(Bu arada milyonlarca Hürriyet okuruna, bir kere daha türbanlı kadınlara nefret pompalandı. Milyonlarca Hürriyet okuru olayın aslını tabi ki öğrenemedi.) 


YALAN 11: "Üfürükçü hocanın sözüne kandı, katliam yaptı" Haberde Akın K.'nın üfürükçü hoca ile görüşmek için Muğla'ya gittiği ve üfürükçü hocanın talimatı ile dayısını öldürdüğü iddia ediliyor. 


Doğrusu: Cinayetin zanlısı olan ve intihar ettiği için yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Akın K.'nın haberlerin aksine Muğla'ya yalnızca hastaneye gittiği tanıklarca ifade edildi. 


YALAN 12: "Çukurova Grubu'nun Digiturk'te vergi usulsüzlüğü yaptığının kesinleştiğini ve grubun 300 milyon YTL ceza ödeyeceği" haberi yapıldı. 


Doğrusu: DIGITURK, haberdeki iddiaları yalanladı. Haberlerin Aydın Doğan'ın Türkceli, digitürk ve Futbol Federasyonu Süper Lig Yayın Hakları konularındaki hıncı ve hırsı dolayısıyla yapıldığı açığa çıktı. 


YALAN 13: Fatih Çekirge sürmanşetten 'Arka kapıdan gelen ziyaretçi' başlıklı haberde başörtülü olan Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünisa Gül'ün GATA'ya 'arka kapıdan' ve 'özel izinle' eşini ziyaret edebildiği iddia edildi. 


Doğrusu: Dışişleri Basın Sözcüsü Namık Tan, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün hastaneye 'arka kapıdan' alındığı yönündeki haberin doğru olmadığını ve Gül'e yattıkları andan taburcu edilmelerine kadar geçen tedavi süresi boyunca Hayrunnisa Hanım'ın refakat ettiğini ve hastaneye 'arka kapıdan' alınmalarının söz konusu olmadığını açıkladı. 


İki numune de zararsız(!) spor asparagası... 
YALAN 14: Beşiktaş kampını ziyaret eden Gheorghe Hagi, Antrenör Mircea Lucescu ile 


hasret giderdi. Yönetici Yıldırım Demirören, Ahmet Kavalcı ve Hüseyin Mican'la sohbet eden Hagi, Lucescu'nun dünyanın en büyük antrenörü olduğunu özellikle belirtti. Sergen için 


'Kralım benim... diyen Hagi şunları söyledi; Sergen geçen yıl attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Bu yıl da Beşiktaş'ı şampiyon yapacaktır... 


Doğrusu: Gheorghe Hagi bu haberin yapıldığı tarihte Bosna Hersek-Romanya maçını izlemek için Sarejova'da bulunuyor. Tamamen masabaşı.(Kazım Kanat) 


YALAN 15: G.Saraylı bir taraftar kendi kurduğu msbnews adlı sitede "Ronaldinho Fener'e geliyor" diye bir balon haber yaptı. Hürriyet bunu “Ronaldinho Fener'de” spor manşetiyle duyurdu: Habere göre, F.Bahçe, Ronaldinho'ya 56 milyon Euro önermişti. Barcelona Başkanı da transferi doğrulamıştı. 


Doğrusu: Takvim gazetesi, yalanı manşet yaparak Hürriyet'le dalga geçti: “Asparagası fena yediler.” 


Türkiye'nin “Hürriyet Gazetesi Sorunu” 


Hürriyet, yalan haberleriyle, cuma namazında Ümraniye'de dükkânların kapandığını emailden öğrenip inanan, öyle sanan ve okurlara paranoya üreten Bekir Coşkun gibi bağnaz ve sabit zihinli “bazı yazarlarıyla” “statiko ve egemen güçler iktidarı” için kendini paralayan yayın politikasıyla kim ne derse desin Türkiye'nin en büyük sorunudur. 


BİLİMİN SİYASETE ALET EDİLMESİ 
Hayrettin Karaman- Yeni Şafak-Cumartesi, 02 Şubat 2008 


Üniversitelerde başörtü yasağının kaldırılması konusu bir tv. kanalında tartışılıyor. Haberci, bir anayasa profesörüne karşı bir deprem profesörünü çağırmış, -kendisi bu konuların bilimini yapmadığı halde- “bilim adına” konuşacakmış. 


Ve konuşmaya başladı, özetle şöyle dedi: 


“Başörtüsü serbest bırakılamaz, biz üniversitede öğrencilere, Kur'an'da yer alan bilgilerin yanlış olduğunu, evrenin yedi günde yaratılmadığını, insanların Adem ile Havva'dan gelmediklerini, Nuh Tufanı diye bir şeyin olmadığını... öğretiyoruz. Başını örterek gelen öğrenci 'Ben bunları öğrenmem' demiş oluyor, not alacak kadar öğrenip sonra bir tarafa atacak.” 


Bilimi, siyaset ve ideolojiye alet eden bu zatın yukarıdaki sözlerini tahlil ve tenkit edelim: 


Kendisi depremle ilgili bir bilim dalına mensup; yani fen ve tabiat bilimi ile uğraşıyor; ne felsefeci ne de sosyal bilimci. Üzerinde konuştuğu konu ise teoloji, eğitim ve sosyal bilimle alakalı. Şu halde bu konuda “bilim adına konuşacak bir bilim adamı” değil. 


Evrenin ve insanın yaratılışı veya var oluşu dinin ve felsefenin konusudur; bilimin konusu değildir; yani bilimin kullandığı yöntem ve meşgul olduğu alan bu konuları içine almaz. 
Evreni Allah'ın yaratmış olması da aklın kesin ilkeleri ile çelişmez. Böyle olsaydı Allah'ın varlığına ve evrenin yaratılmış olduğuna inanan birçok büyük filozofun akılsız olmaları gerekirdi. 


Yüksek öğrenim için üniversiteye gelen bir öğrencinin zihninin nötr, bilgi ve inanç dağarcığının boş olması mümkün değildir ve eğitimde böyle bir şart da yoktur. Eğitim ve öğretimin amaçlarından biri de öğrenciyi tenkide, düşünmeye, sorgulamaya yönlendirmektir. 
Bu yönlendirmede başarı elde edilirse öğrenci, daha önceki bilgi, inanç ve kanaatlerini de sorgular. 


İslam'ın ilmini yapanlar asırlarca önce şu kuralı kullanmışlardır: “Akıl evvel, nas müevveldir”. Yani aklın ilkeleri ile nas çelişir gibi gözüküyorsa aklın ilkeleri esas alınır ve nas (ayet, hadis) buna göre tevil edilir; yani yorumlanır. 


Depremci profesörün ileri sürdüğü örnekler şu ana kadar “bilimle” çatışmış değildir. 
Yaratılışa karşı ileri sürülen evrim teorisi bir bilim kanunu değil, bir teoridir. Bilim, Nuh Tufanı için “olmuştur veya olmamıştır” diyemez. Bu Tufan'ın Kur'an'daki anlatımı akıl ve ilimle çatışmaz. Eğer çelişir gibi bir durum olsaydı mümin, akla ve bilime rağmen belli bir anlayış ve inanışta ısrar etmeyecek, dini metinlere dayalı inancını, akıl ve bilimin kesin sonuçlarına paralel kılan bir yorumu benimseyecekti. Evrenin yedi günde yaratılışının, dünya için söz konusu olan 24 saatlik yedi günle alakası yoktur. Yaratmanın birbiri ile ilgili yedi evre ve belli bir süre içinde olduğu ifade edilmektedir. 


Ben hayatım boyunca bu yolda önemli bir tecrübe edindim: Bir insanın bilgisi arttıkça tevazuu da artıyor, daha ihtiyatlı konuşuyor, akıl ve bilimin sınırlarının farkında oluyor. Genel veya belli bir konuda bilgisi az olduğu halde konuşanlar ise kesin, iddialı ve yüksek sesle konuşuyorlar; tıpkı boş tenekenin sesinin fazla çıkması gibi. 


İSLAM VE AKIL 
Hayrettin Karaman- Yeni Şafak-Cuma, 22 Eylül 2006 


Müslümanların bilgiye ulaşma yolu ve davranış kuralları arasında aklın vazgeçilemez bir yeri vardır. İslam'da aklı olmayanlar (akıl hastaları) yükümlü değildir. Müslümanlar “Babaları, dedeleri böyle inandı, böyle söylediler veya Allah böyle söylüyor diye değil, kendi düşünceleri, akıl yürütmeleri sonunda iman ederler. 


Papa'nın Almanya'da yaptığı konuşma üzerine hayli konuşuldu, yazıldı, tartışma yapıldı, ama yine de bazı şeyler yazmam gerekiyor. 


Bazı köşe yazarları Papa'yı savunma sadedine “Konuşanların çoğu Papa'nın konuşma metnini okumamışlardır, adamın kendi bir şey söylemiyor, yalnızca bir alıntı yapıyor..” kabilinden sözler söylediler. 


Bir kimseye “Senin annen fahişe” demekler, “Filan şahıs senin annenin fahişe olduğunu söylüyor” demek birbirnden farklı olmakla beraber o annenin oğluna olan etkisi bakımından eşit derecede tahrik edici, üzücü ve yaralayıcıdır. Bir de bunu nakleden kişi olmayacak bir yerde ve zamanda nakletmişse, sözü naklettikten sonra aklayıcı veya kendisinin katılmadığını ifade yahut ima eden bir şey söylememişse buna “masum bir nakil” olarak bakmak mümkün olmaz. 


Metni tercümesinden okudum, Papa yapılan konuşmanın (diyalogun) tamamını değil bir kısmını naklediyor ve niçin bu kısmı naklettiğini de şöyle açıklıyor: “Zira bu beni çok etkiledi ve de bunu konuya ilişkin düşüncelerim için bir kalkış noktası olarak kullanacağım.” 


Papa'nın, 14. asrın sonlarında Bizans imparatoru ile bir Farsi müslüman arasında yapılan konuşmadan naklettiği sözler arasında bugün müslümanları rencide eden iki husus var: 1. 
İslam-akıl ilişkisinde aklın etkisiz olması. Onun ifadesi şöyle: “Ama Müslümanlık öğretisinde ise Tanrı mutlak anlamda aşkındır. Onun iradesi bizim kategorilerimizden tümüyle bağımsızdır. Buna akıllılık, makuliyet de dahildir.” 2. İslam'ın kılıç zoruyla dini yayma dışında bir yenilik getirmediği iddiası. Bunu da şöyle ifade ediyor: “Hadi bana Muhammed'in yeni olarak ne getirdiğini göster! Bu konuda, kendisinin vaaz ettiği dini kılıç ile yayma emri türünden kötü ve insanlık dışı şeylerden başka bir şey bulamazsın... Tanrı kandan hoşlanmaz. 
Akla göre davranmamak, Tanrının doğasına zıttır. Din, bedenin değil, ruhun ürünüdür. 
Dolayısıyla birini dine çekmek isteyen kişinin, şiddet veya tehdide değil, iyi konuşmaya ve doğru bir şekilde akıl yürütmeye ihtiyacı vardır. Makul bir insanı ikna edebilmek için, ne kola ihtiyaç vardır, ne vurabilecek bir şeye, ne de bir insanı ölümle tehdit etmeye yarayacak başka bir araca!” 


Bu yazıda İslam-akıl ilişkisini özetleyelim. Gelecek yazıda da İslam cihadının mana, amaç ve şeklini açıklamaya çalışalım. 


Müslümanların bilgiye ulaşma yolu ve davranış kuralları arasında aklın vazgeçilemez bir yeri vardır. İslam'da aklı olmayanlar (akıl hastaları) yükümlü değildir. Müslümanlar “Babaları, dedeleri böyle inandı, böyle söylediler veya Allah böyle söylüyor diye değil, kendi düşünceleri, akıl yürütmeleri sonunda iman ederler. Peygamber dine inanmaya çağırdığında yalnızca bu çağrı ve bunun vahye dayanması imana götürmez, tebliğ edilen dinin ve onu tebliğ edenin “doğruluğu, tutarlığı, uygunluğu...” konularında muhatabın düşünmesi (aklına ve kesin bilgilerine başvurması) gerekir. İslam inanç öğretisinde (akaid kitaplarında) insanı doğru bilgiye ve imana götüren üç kaynaktan (esbâb-ı ilim) söz edilir; bunlar “havâss-i selime, haber-i sadık ve akıl”dır. Birincisi duyu organlarının verileri olduğuna göre bunu da “akıl ve bilim” içine sokabiliriz. 


“Beşer aklı ile Allah'ı sınırlama, tanımlama, onun irade ve fiillerini beşer aklına göre değerlendirme” başkadır, Allah'ın vazettiği, peygamberin de tebliğ ettiği dinin (bunun içinde cihad ve dine davet de vardır) iman ve amel alanlarının beşer aklına uygun olması başkadır. 
İslam düşünce tarihinde birinci husus tartışılmış olabilir, ama ikinci hususta bir tartışma yoktur; yani müslümanlara göre dinin iman ve amel alanındaki buyrukları akla, fitrtata, insanın yaratılış amacına, insanın kemale doğru yol almasına uygundur. Bu uygunluğu akıl ve bilim de —güçleri ve sınırları içinde- onaylar. Bazı hanbeli ve zâhiri alimlere karşı müslümanların kahir ekseriyetinin tabi olduğu mezhepler ve alimlere (kelamcılara) göre beşer aklına (aklın kesin hükümlerine) aykırı gözüken naslar, akla uygun olarak yorumlanır, akla uygun manalarla açıklanır (tevil edilir). 


PAPA'YA RAĞMEN DİYALOG 

Hayrettin Karaman- Yeni Şafak-Pazar, 17 Eylül 2006 

Diyalogun amacı, “dinler ve kültürler arası çatışmanın kaçınılmaz olduğu” tezine karşı, “farklı grupların bir ülkede ve bir dünyada hürriyet ve adalet içinde beraber yaşamalarının mümkün 


olduğu”nu ispat etmektir, bunu yaşayarak göstermektir. 


Papanın yaydığı zehirli gaz, gazlı içecekleri gölgede bıraktığı için o konuya ara verip bununla ilgilenmek gerekti. 


Gayr-i Müslimlerle ilişki konusunda teorik olarak üç seçenek var: 1. Çatışma, 2. İlgisizlik, 3. 
Diyalog. 


Dinimiz çatışmayı, şiddete başvurmayı, savaşmayı mutlak (kayıtsız şartsız) olarak değil, şartlı olarak caiz görüyor; şart da, karşı tarafın bizimle din veya toprak yüzünden savaşa girmesidir; yani Müslümanları dinlerinden döndürmek veya topralarını ellerinden almak için savaş açmalarıdır (Mümtehine suresi: 8-9). Bu takdirde Müslümanların kendilerini korumaları zorunludur, farzdır. Böyle bir durum yoksa Müslümanlar, gayr-i Müslimlerle barış içinde yaşarlar. Gayr-i Müslimler yönünden açık ve kesin bir tehlike varsa bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için gerekli tedbiri almak da tabiidir. Ortada meşru ve zaruri bir durum/sebep olmadıkça çatışma, şiddet, savaş İslam'ın tercihi değildir. Hristiyanlık tarihi, Hristiyan veya aynı mezhepten olmayanları dinlerinden ve mezheplerinden döndürmek için yapılan baskılar, savaşlar ve katliamlarla doludur, ama İslam tarihinde “Ya Müslüman ol, ya da boynunu kılıca uzat” şeklinde bir dayatmanın tek örneği bulunamaz. Cihad ve fetihler din (zorla dine sokma) savaşı değildir. 


Hz. Peygamber devrinde bile çeşitli gayr-i Müslimlerle birçok ilişki kurulmuş, kimileriyle savaş, kimileriyle barış, kimileriyle antlaşma yapılmıştır. Bugün ise dünya küçülmüş, milli sınırlar şeffaflaşmış, uluslar ekonomik, ticari, siyasi, kültürel... bakımlardan adeta iç içe girmişlerdir. Böyle bir zeminde gayr-i Müslimlere karşı ilgisiz kalmak mümkün değildir. 


Geriye üçüncü yol kalıyor ki, bu da farklı gruplar arasında diyalogdur. Diyalogun amacı, “dinler ve kültürler arası çatışmanın kaçınılmaz olduğu” tezine karşı, “farklı grupların bir ülkede ve bir dünyada hürriyet ve adalet içinde beraber yaşamalarının mümkün olduğu”nu ispat etmektir, bunu yaşayarak göstermektir. Diyalog ne tavizdir, ne de başkalarını hoşnut kılmak için değişmezleri değiştirmektir; diyalog karşılıklı olarak, tam da yukarıda yerini gösterdiğimiz âyette Kur'an'ın dediği gibi “gayr-i müslimlerle iyilik ve adalet çerçevesinde ilişki kurmak ”tır. 


Papanın Almanya'da yaptığı açıklama işte bu diyalogu kurşunlamaya yöneliktir veya maksat bu değil ise de konuşma aynı sonucu doğurmaktadır. Ölen papa diyalog yanlısı idi, bu papanın diyaloga soğuk baktığı biliniyordu, konuşmasında işte bu soğuk bakış yankılanmaktadır. 


Peki papanın amacı Müslümanlar ve ötekilerin lehinde midir, aleyhinde midir? Yani diyalog yerine çatışma, dışlama, nefret konduğunda bu tutum dünyamızı daha iyi bir noktaya mı götürecektir? Elbette ki hayır. Ama ne yazık ki, unvanı ve yeri itibariyle koskoca papanın gözünü din taassubu bürümüş, basireti yok olmuş, insanlığı şiddete sürüklüyor. Bu oyuna gelmeli, “al sana şiddet” diyerek onun ekmeğine yağ mı sürmeliyiz, yoksa basiretli hareket ederek, gerçekleri uygun yollarla anlatarak papanın oyununu bozmalı mıyız? Bana göre ikincisi. 


Şimdi gelelim papanın söylediklerinin gerçek ile ilgisine. 
ALEVİLER, CEMEVİ VE CAMİ 
Hayrettin Karaman- Yeni Şafak-Pazar, 07 Ekim 2007 


Bazı solcu ve ateistlerin, Alevi olmadıkları halde böyle görünüp Aleviliği İslam dışı, başka bir din veya inanç sistemi olarak göstermek, bilgisi yeterli olmayanları buna inandırmak için çaba 


gösterdiklerini biliyoruz. Ama Alevilerin kahir çoğunluğunun buna katılmadıklarını, kendilerini Müslüman olarak bildiklerini, Aleviliği İslam'ın bir farklı yorumu olarak telakki ettiklerini de biliyoruz ve biz de böyle olduğuna inanıyoruz. Alevilik tarihinin bazı dönemlerinde başka din ve mezheplerden etkilenmiş olsa bile bugün “Allah'ı, Muhammed'i ve Ali'si” olan Aleviliği İslam dışı gösterme gayretleri boşunadır ve tutmayacaktır. 


Alevilerin camilere gelmek ve orada ibadet etmek istemediklerine dair iddiayı genellemek doğru değildir. Birçok Alevi Müslüman hem cem evine gider, hem de camiye gider. 
İçlerinden camiye gitmek istemeyen ve cemevine devam etmek isteyenler varsa -ki, var oldukları anlaşılıyor- onlara da kimse mani olmamalıdır. 


Ben Alevilikle ilgili kaynakları gözden geçirdiğimde onun, bir mezhepten ziyade bir tasavvuf okulu, bir tarikat olduğu sonucuna varıyorum. Buna göre de cemevlerinin tekke mahiyetinde yerler olduğunu düşünüyorum. Bana sorulsa tekkelerin açılmasını, tarikatların serbest bırakılmasını söylerim. Çünkü dünyada ve ülkemizde tarikatlar hiçbir zaman yok olmamış, baskı ve yasak sebebiyle yer altına inmiş, faaliyetlerini gizli yürütmüştür. 


Cemevleri tekke gibi olsun olmasın, Aleviler oraya gitmek, orada ibadet etmek, ayrıca bazı kültürel faaliyetlerde bulunmak istiyorlarsa bu onların hakkıdır. Devlet emsali kurum ve kuruluşlara yardım ediyorsa onlara da etmelidir. Problem “cemevlerini caminin yerine koymak veya camiye karşı bir alternatif olarak kabul etmek” ile ilgilidir. Ben bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ne Sünniler cemevi aleyhine konuşmalı, ne de Aleviler cami aleyhinde söz etmelidirler. Dileyen ibadetini dilediği yerde yapabilmelidir. 


Aynı şeyi Diyanet-Aleviler ilişkisi için de söylemek isterim: Bu ikili arasında da çatışma ve dışlama değil, kapsama, diyalog ve hizmet alış-verişi olmalıdır. Eğer yeni anayasada Diyanet İşleri Başkanlığı muhafaza edilecekse başka mezhepler ve dini kuruluşlar yanında Alevi topluluğuna yönelik hizmetlerin de bu kurumda yapılması mümkündür, faydalıdır. 


Sünni Müslümanların, Ehl-i beyt'e yapılan zulüm karşısında duyarsız oldukları ve bu zulmü yapanlara lanet okumadıkları iddiası da genel olarak doğru değildir. Ehl-i beyt'e olan sevgi, saygı ve bağlılık istenirse bugün de iki camianın birbirine yakınlaşmasını, aynı sevgi ve saygıyı paylaşmanın hasıl edeceği duygu ortamında soğukluğun sıcaklığa dönüşmesini sağlayabilir. Ehl-i sünnet ulemasının Yezid, babası ve Hz. Ali'ye cephe alan bazı sahabe aleyhinde söz etmemeleri, onları tuttuklarından, yaptıklarını meşru gördüklerinden değildir. 
Aynı alimler, Hz. Ali'ye başkaldıranların bâği (meşru yönetinme başkaldıran asi) olduklarını kabul ve ifade etmişlerdir. Eserleri yıllarca Osmanlı medreselerinde okutulmuş bulunan büyük Sünni alim Teftâzâni'nin (v. 792/1390) bu konuda söylediklerini önemli bir örnek olarak sunuyorum: 


“Sahabe arasında geçen kavgalar ve tartışmalar açıkça gösteriyor ki, onların bir kısmı haktan sapmış, zulüm ve günah sınırına ulaşmıştır. Bunun da sebebi kin, inat, haset, direnme, servet ve iktidar talebi, dünyanın çekiciliğine (lezzet ve şehvete) meyildir. Bu böyledir; çünkü her sahâbi masum (günahsız ve günah işleyemez) değildir ve Peygamber'i (s.a.) gören, ona ulaşan herkes hayırlı (iyi) değildir... Ehl-i sünnet ulemasının bu olayları farklı yorumlayıp mazeretlere bağlamalarının sebebi büyük sahabeye dil uzatılmasını engellemek içindir. 
Onlardan sonra Peygamber'in Ehl-i beytine yapılan zulüm ve kötülüklere gelince bunu kimse inkar edemez, buna dağlar taşlar ve hayvanlar bile şahitlik eder, göklerde ve yerde olanlar göz yaşı dökerler; dağlar paralanır, taşlar parçalanır. Bu sebeple o kötülükleri yapanlara, buna razı olanlara veya katkıda bulunanlara Allah lanet etsin! Ehl-i sünnet alimlerinin bir kısmının, 


onun daha fazlasını da hak ettiğini bildikleri halde Yezid'e lanet etmeyi caiz görmemiş olmalarının sebebi, cahil ve aşırı gidenlerin işi ileriye götürüp büyük sahabeye kadar dil uzatmalarını engellemek içindir.” (Şerhu mekasıdı'y-tâlibin, İst. 1305, C. II, s. 306-307). 


LAİKÇİLERİN ÇELİŞKİSİ 
Hayrettin Karaman- Yeni Şafak-Cumartesi, 15 Aralık 2007 


Laikçiler, karşı tarafı "durmadan başörtüsü konusunu gündemde tutuyorsunuz" diye itham etseler de asıl gece gündüz bununla meşgul olanlar kendileridir. Cumhurbaşkanı seçilecek başörtüsünü ileri sürerler, anayasa hazırlanacak başörtüsünden söz ederler, YÖK başkanı tayin edilecek başörtüsü yasağı ile ilişki kurarlar... 


Dün akşam bir tv kanalında, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi (6.ü.) bir kişinin başörtüsü konusundaki görüşüne yer veriliyor. Fıkıh, tefsir, hadis gibi konu ile ilgili İslam ilimlerinde uzman olmayan bu ö.ü. "başörtüsünün gerekli olduğuna dair bir ayetin bulunmadığını, ilgili hadisler arasında çelişkilerin bulunduğunu, başörtüsünün Yahudilik'ten geldiğini..." iddia etmiş. Eh, Türkiye'de -belli alanlarda- söz hürriyeti var, o da düşüncesini açıklayabilir; ama ilim adamına yakışan haddini bilmektir, uzmanlık alanına dahil olmayan konularda iddialı konuşmamaktır. 


Asıl benim üzerinde durmak istediğim husus laikçilerin tutumudur. Felsefe okutan bir ö.ü.'nün fetvasına dayanarak "İslam'da başörtüsünün farz olmadığını, bu sebeple üniversitelerdeki başörtüsü yasağının devam etmesinde İslam'a göre de bir sakınca bulunmadığını” söylemeye çalışıyorlar. Perhize bak, lahana turşusuna bak. Bir yandan "dine dayalı bir uygulama olduğu için başörtüsünü laikliğe aykırı görerek yasakla", diğer taraftan "başörtüsü yasağına, felsefeci bir ö.ü.'den fetva koparmaya çalış". Başka bir deyişle laik bir ülkede dinini yaşayan insanlara, laik kesim olarak -kendilerinden aldıkları fetva ile- dini tarif etmeye, özgürlükleri sınırlamaya, hasılı dine müdahale etmeye kalkış! 


Adı geçen ö.ü.'nün dediklerini yıllardan beri söyleyen "hariçten gazel okuyanlar" hiç eksik olmamış, buna karşı bir yandan Diyanet İşleri Başkanlığı, bir yandan da konunun uzmanı olan ilim adamları gerekli açıklamaları yapmışlar, cevapları vermişlerdir. (Tarafımdan yapılmış uzun bir açıklama ve tartışma için İslam'da Kadın ve Aile isimli kitabıma bakılabilir.) Bu yazı bakımından önemli olan husus, laikçilerin din işine burunlarını sokmaları, "dinde şu var yapın, şu yok yapmayın" de-meye yeltenmeleridir. 


Eğer dinden fetva alarak hareket etmeye çok istekli iseler, kendi hayatları ile ilgili yüzlerce İslami kusur (tartışmasız günah) hakkında araştırma yapsınlar; bunu yaparlarsa başkalarıyla 


uğraşmaya vakitleri kalmayacaktır. 


"Bizim günahımızdan sana ne" diyorlarsa birileri de onlara, haklı olarak "Bizim sevabımızdan, din hayatımızdan sana ne" diyeceklerdir. 


İSLAMİYET DÜŞMANI 'EDEBİ MUHAFAZAKARLAR' 


Hilmi Yavuz-Zaman Gazetesi-Pazar, 24 Aralık 2006 


Sardar'a göre. Bunlardan ilki, Amerikan kültürünün mutlak üstünlüğünün kabulü, ikincisinin de Amerikan özgürlük ideallerinin sadece doğru olduğu değil, bu ideallerin Dünya'nın geri kalan ülkelerine de dayatılması gerektiğidir. 


Ziauddin Sardar, İngiltere'de yaşayan Pakistan asıllı bir müslüman entelektüel. İslam'a karşı yürütülen oryantalist ve ırkçı yaklaşımlara karşı mücadelesiyle tanınıyor. 


Bu konuda çok sayıda kitabı var: Başlıcaları, 'The Future of Muslim Civilisation' ('İslam Medeniyetinin Geleceği"); 'Information and Muslim World' (Íslam Dünyası ve Haberleşme") ve Merryl Wyn Davies ve Ashis Nandy ile birlikte yazdıkları 'Barbaric Others' ('Barbar Ötekiler"). Bu son kitabın alt başlığının 'A Manifesto on Western Racism' ('Batı Irkçılığı Üzerine Bir Manifesto) olduğunu hatırlatmakta yarar var. 


Doğrusunu söylemek gerekirse, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Edward Said anısına düzenlediği sempozyumda, Ziauddin Sardar'ı görüp dinlemek isterdim. Sardar, İngiltere'de adı çok bilinen ve tanınan bir yazar ve düşünür;- hele, yine bazı arkadaşlarıyla birlikte Salman Rushdie üzerine yazdığı 'Distorted Imagination: Lessons from the Rushdie Affair' (Çarpıtılmış İmgelem: Rushdie Olayı'ndan Çıkarılacak Dersler) adlı çalışması, Said'in o görkemli eserinden sonra Oryantalizmin edebi ürünlerde nasıl metinselleştirildiğini apaçık ortaya koymak bakımından son derece önemliyken!.. 


Her neyse, Sardar'ın 9 Aralık 2006 günkü 'the Guardian' gazetesinde çıkan bir makalesini, yıllardır, Londra'da, BBC Türkçe Servisi'nde çalışan çok sevgili öğrencim Hüsnü Kural gönderdi. Sardar, bu makalesinde İngiliz edebi entelijansiyasının yeni muhafazakarlarından söz ediyor:;- İngiliz Edebi Muhafazakarları'ndan! İngilizcesini ('British Literary Conservatives') kısaltılmışını da Sardar, makalesine başlık olarak yerleştirmiş: The Blitcon Supremacists! ('Blitcon Üstünlükçüleri");- A.B.D'nin 'Neocon'larına nazire olsun diye elbette... 


Peki, kim bu Blitcon'lar? Sardar, bu sıralarda İngiltere'de pek revaçta olan üç romancıyı zikrediyor: Martin Amis, Salman Rushdie ve lan McEwan! 'Romancılar, artık sadece romancı değiller, diyor Sardar, "küresel akılhocaları' olarak, gazetelerin 'fikir sayfalarında, nüfuzlu dergilerde, TV programlarında, edebi festivallerde yazıp konuşarak sanat, yaşam, siyaset ve medeniyet hakkındaki düşüncelerimize biçim de veriyorlar...' 


Blitcon'ların muhafazakar projelerinin üç tuhaf, belki de fantezi diyebileceğimiz üç dayanağı var Sardar'a göre. Bunlardan ilki, Amerikan kültürünün mutlak üstünlüğünün kabulü, ikincisinin de Amerikan özgürlük ideallerinin sadece doğru olduğu değil, bu ideallerin Dünya'nın geri kalan ülkelerine de dayatılması gerektiğidir. Sardar, bunun 'XXI. yüzyıl Oryantalizmi' olduğunu ve vurgunun 'Batı'nın üstünlüğünden Amerika'nın özgürlük ideallerinin üstünlüğüne kayldığı|' anlamına geldiğini belirtiyor. Gene de, özellikle Ian McEwan'ın romanlarında 'Batı kanonu'nun insanlığın özü' olduğu konusu ağır basıyor Sardar'a göre... McEwan'ın 'Saturday' romanını okuyup bitirenlerin, Tolstoy'un 'Savaş ve Barış' romanını okumamış olan herhangi birinin gerçek anlamda insan olamayacağı sonucuna varacaklarını söylüyor... 


'Blitcon' projesinin üçüncü dayanağı ise, İslam'ın Medeniyet idea'sına en büyük tehdidi oluşturduğudur. Salman Rushdie, bu argümanın en bilinen örneği. 'Şeytan Ayetleri'nde 


Rushdie, Hz. Peygamber için Oryantalist stereotip safsatalarla dolu bir yaşamöyküsü uydurur. 
Sardar, 'Şeytan Ayetleri" için şöyle diyor: 'Romanın sonunda İslam, insanlığın bildiği ne kadar yüce değer varsa, onların karşısındaymış gibi gösterilir. Martin Amis de 'the Age of Horrorism'de, Kudüs'te. Kubbetü's Sahra' büyük olasılıkla, ayakkabılarını çıkarmadan girmekte ısrar ettiği için, kapıdaki görevlinin aldığı tavrı 'o anda beni, karımı ve çocuklarımı öldürmeye hazır olduğunu hissettim' diye yorumlayacaktır. Sardar, 'herhalde' diyor, 'kapıdaki görevlinin yüz ifadesi, büyük olasılıkla, kutsal bir mekana saygısızca girmeye kalkışan cahil ve küstah bir turist karşısında duyulan şaşkınlığın ifadesiydi...' 


Kıssadan hisse: Oryantalizmin başlıca hedeflerinden birinin, İslam ve onun sevgili peygamberi olduğu ne zaman anlaşılacak? 


İSLAM'DA REFORM 
Hilmi Yavuz-Zaman Gazetesi-Pazar, 25 Haziran 2006 


Kur'an-ı Kerim'in neshe tabi tutulabileceği konusundaki görüşler, daha önce de ortaya atılmıştır. En son örnek, Sorbonne Universitesi'nde İslam ve Arap Düşüncesi dersleri vermekte olan Prof. Muhammed Arkoun'dur. 


İslam'da Reform konusu, İslam tarihinde kimbilir kaçıncı kez, tekrar gündeme geldi. Evet, gerçekten kimbilir kaçıncı kez! Bilenin de bilmeyenin de, kendinde salahiyetler vehmettiği bir konu “İslam'da Reform” konusu... 


Bundan bir süre öne I. Uluslararası Beyoğlu Şiir Festivali dolayısıyla İstanbul'da bulunan Suriye asıllı ünlü şair Adonis de “Reform'cular kervanına katılmış görünüyor. “Milliyet? 
gazetesinden İpek Yezdani ile yaptığı bir söyleşide Adonis, Kur'an'ın iki bölümden oluştuğunu; “birinci bölüm[ün] Hz. Muhammed'e Mekke'de inen, ikinci bölüm|ün| de Medine'de inen ayetlerden? ibaret olduğunu belirtip Mekki ayetlerin “tanrısal inançla”, Medeni ayetlerin “İslam kanunlarıyla ilgili” olduğunu ifade ederek, Medeni ayetlerin, Mekki ayetlerden hareketle yeniden yorumlanabilleceğini), yazılabilleceğinil? öne sürüyor. 


Gerçi ertesi gün, ‘Milliyet’, yayımladığı bir düzeltmede Adonis'in bu sözlerinin yanlış çeviriden kaynaklandığını belirtip özür diledi, ama hemen iki gün sonra, bu defa Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, ( Hürriyet’ gazetesinin haberine göre), İslam Konferansı Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda “İslam Dünyası'nda reform[un] şart olduğunu) öne sürmekte gecikmedi, evet, ama ‘reformun ne olduğu ve nasıl yapılacağı konusunda herhangi bir ipucu da vermedi. 


Hadi Adonis şairdir, Türkiye'ye her gelişinde bu türden skandallar yaratmak konusunda da pek mahirdir, diyelim. Nitekim, bundan on yıl kadar önce, yanılmıyorsam Nazım Hikmet Ödülü”nü almak için İstanbul'a geldiğinde ‘Kadından şair olmaz!” diyerek ortalığı allak bullak etmiş, ama sonunda Cevat Çapan ve Özdemir İnce imdadına yetişip Adonis”in böyle lakırdılar etmediğini belirtmişlerdi... 


Pek iyi de, Abdullah Gül gibi, sorumluluk mevkiinde bulunan bir devlet adamının, üstelik Islam Konferansı'nda bu türden sözler söylemesinin anlamı nedir? Gül, “Hürriyet'in haberine göre şunları söylemiş: “Medeniyetlerarası çatışmayı önleyebilmek için diyalog şart. Bunun 


için medeniyetler arası ittifakı önerdik. Bu yüzyılın sorunlarına cevap vermek istiyorsak, reform bir tercih değil, bir gerekliliktir. Artık reform için gerçek adım atma zamanı gelmiştir.” 


O zaman bir kez daha soralım: “Reform” nedir, neyi içerir? Eğer söz konusu olan Kur'an-ı Kerim ise, “Reform” sayın şair Adonis'in önce söylediği öne sürülen, sonra yalanlanan ifadesinde dilegetirildiği gibi, Medeni ayetlerin ‘nesh’i anlamına mı geliyor? “Nesih? 
işletilecekse, bu konuda yetkili kişi ya da kurum kimlerdir? Bir başka deyişle, Müslümanların nesih yoluyla “doğru inanmalarını (*Vorthodoxie') ve “doğru davranmaları'nı (Vorthopraxie?) 
kim, nasıl denetleyecektir? 


Kur'an-ı Kerim'in neshe tabi tutulabileceği konusundaki görüşler, daha önce de ortaya atılmıştır. En son örnek, Sorbonne Üniversitesi'nde İslam ve Arap Düşüncesi dersleri vermekte olan Prof. Muhammed Arkoun'dur. Arkoun, Türkçeye “Kuran Okumaları” adı altında çevrilen kitabında, Hz. Peygamber'den önceki peygamberlerin “iyi korunmuş bir Levha'da (el-Levhu?'l-Mahfuz?) muhafaza edilen Kitab'ın ilkörneği'nden (1 Arch&type du Livre’) çıkan mesajları aldıfklarını| belirtir ve şöyle der: “Kesintisiz vahiyler, semavi ilkörnek Kitab'ın dünyevi baskıları (€ditions”) gibidirler: [...] İlk olarak Ümmü”! Kitab'da (Arkoun, Levh-i Mahfuz'daki arketipten, ilkörnekten sözediyor) bilgi bütün, doğru, sonsuz olarak düzenlenmiştir; doğrudur, fakat dünyevi baskılarda kısmidir ve değişikliklere (nesih/ mensuh) tabidir.” 


Pek iyi de, bu gerekçeyi kim veya hangi makam, bütün Müslümanlarca kabul edilebilecek bir meşruiyet yetkisiyle öne sürebilecektir? Ya da, evvelemirde bu gerekçe, İslam ulemasınca bir konsensüsle onaylanabilecek midir? Bu sorular yanıtlanmadan “İslam'da Reform'dan söz etmenin hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur ve bütün bu lakırdılar, kavl-i mücerredde kalmaya mahkumdur. 


DİNİ REFERANSLAR 
Hüseyin Hatemi- Yeni Şafak-Pazartesi, 05 Haziran 2006 


Lâikliğin yalnızca İslam'a karşı kullanılabilecek bir silâh olduğu görüşü, maalesef birçok Batılı'da ve Batı vurgunu yemiş "Garbzede"lerde ortak bir inanç haline gelmiştir. 


"Dini referanslı konular"dan söz etmeksizin yaşamanın imkânı var mıdır? Bir kimse sosyal adaletsizlikten veya -tabir caiz ise- siyasi adaletsizlikten mağdur olur da "yandım Allah!" diye bağırırsa, lâiklik ekseninden sapmış ve piyasanın huzurunu bozmuş, AB sürecini zayıflatmış mı olur? Dolayısı ile, iş adamları diplomatik dili ile Hükümet'e karşı sürekli "örtük endişeler" belirtmek ve iş adamları diplomasisi'nin gerektirdiği zamanlarda "gelişmeler sözlerimizin ardında yatan örtük endişeleri haklı çıkardı" demek, akıl erdiremediğimiz ve uyulması gerekli olan bir "işadamı makyavelizmi" gereği midir? 


TÜSİAD'ın doruğunda olan Zevât-ı Kirâm, yanlış hatırlamıyorsam, "ekümenlik patrikhane" ve "cemaat vakıflarının hakları" gibi konularda -benim de savunduğum gibi- din hürriyetini savunuyorlar. Şu halde aramızda şu fark mı var? : Onlar, AB sürecini zayıflatmamak için, din hürriyetini sadece Musevi ve Hristiyanlara mı lâyık görüyorlar? Bir tarafdan "nüfusunun hemen hemen tamamı müslüman olan Türkiye" dedikten sonra, "Laik, demokratik bir rejime sahip olduğumuzun, bulunduğumuz yerin kıymetini bilelim" demenin altında yoksa şu "örtük" anlam mı yatıyor? : -İslâm dini, lâik ve demokratik bir rejime müsait değildir. Biz, İslâm'a rağmen bunu başardık, ne var ki nüfusun hemen tamamı müslüman olduğu için tekrar 


kaybetmemiz tehlikesi var, aman dikkat! Hristiyan ve Musevilerden gelen taleplere olumlu cevap verilmesi AB sürecini hızlandırır, Devlet adamlarının eşlerinin bikinili olacak yerde türbanlı olmaları ise pişmiş aşa soğuk su katmak demektir." 


Hukuk Devleti'nde kahve falı üslübuna yer olmamalıdır. Fincanı evire çevire "üç vakitte sana bir kısmet, dört vakitte de bir yol görünüyor, fakat yolun nereye olduğu çok açık değil, yükseklerdeki adamlarla başbaşa vermiş konuşuyorsum, nah işte burada, öğütlerine uyarsan önündeki yol açılacak, yoksa, nah işte şurada da bir sıkıntı var, yüreğin kabarmış, bu sıkıntın, şuracıktaki sakallı sarıklı heriflerle, başörtülü kadınlarla, konuşmandan ileri geliyor, sen de hangisine uysam diye sıkılıyorsun, nedir bilmem ama, feraha çıkaracak yol buradan geçmiyor, bak şurada bir (B) harfi var, bir de senin iyiliğini düşünen, senin için çırpınan bir (C) li, kahve renkli kadın var..." diyenler, insanı iyice şaşırtırlar. Hukuk Devleti'nin siyaseti, "örtük endişeler" kahve falı ile değil, apaçık ve mutlak temel ilkelerden ayrılmama azmi ve bundan sonra Allah'a tevekkül ile belirlenir. 


Lâikliğin yalnızca İslam'a karşı kullanılabilecek bir silâh olduğu görüşü, maalesef birçok Batılı'da ve Batı vurgunu yemiş "Garbzede"lerde ortak bir inanç haline gelmiştir. Buna karşılık; İslâmı kurda-kuşa benzetmedikçe benimseyemeyen veya kökünden reddeden, böylece daha vahim bir hastalığa tutulmuş olanlar da lâiklik ilkesini İslâm'ı kurda-kuşa benzetmek için ve aynı zamanda Müslüman olmayan vatandaşlarımızı korkutmak için kullanılabilecek bir "satır" olarak algılamaktadırlar. Oysa ittihat ve Terakki satırı ile bağrımızda-böğrümüzde derin bir yara açılmasından önce, Tanzimat hikmetini temsil eden Namık Kemal ve Ziya Paşa Tabii Hukuk'un doğru yolunu gösteriyorlardı: Her millet için bir düziye adlini âm et!/ Fikr-i gazab-ı Hazret-i Ma'bud-i Enâm et! (Ziya Paşa). 


Tarihimizin "Andıçlar Devri"ni yaşıyoruz. Son olarak da TÜSİAD fincanı ve tabağı ile bakılan Koç-Sabancı kahve falı andıcını okuduk. Horozu çok olan yerde sabah geç olur. 
Andıç, yanıt-andıç, asli müdahale andıçı, ber'i müdahale andıçı, mütekabil andıç derken ömr-i azizin telef olduğundan gafil oluruz. Kimsenin kimseye kendi karihasından veya işkembe-i kübrâsından andıç vermeye yetkisi yoktur. Asli andıç, Evrensel Ahlâk ve Tabii Hukuk'un andıçıdır. Şu halde ancak "emr bil-ma'ruf ve nehy an-il-münker" yapılabilir. Hükümet'e her vatandaşın vermeye hakkı olduğu, tek bir andıç içeriği vardır, "örtük endişeler" ilâvesine mahal yoktur. Bu içerik de şöyle özetlenir: Adalet (Hukuk) Devleti'ni sağla, adaletten sapma! 


Andıçlar dizisine ben de bir andıç ekleyerek Yakın Çağ Tarihi'ne geçmek istedim, fakat manevi sorumluluğundan korkarak "vatandaş andıcı" ile yetindim. Esasen tuğralı fincanım yok ki "örtük endişeli"kahve falım dinlensin. 


KATRİNA NEYİN CEZASI? 
M. Lütfi Arslan-MedyapazarSalı, 06 Eylül 2005 


Malcom X filminin jeneriğinde ABD'nin çubuklu, yıldızlı bayrağı yanar, yanar ve ortaya Malcom'ın, atalarının bilinmezliğini ifade etmek için kendisine soyadı olarak seçtiği X harfi çıkar. Bugünlerde Amerika için o X harfinin yerinde Katrina var. 


Çılgın kız anlamına gelen Katrina ABD'nin havasını söndürüverdi. Louisiana, Mississippi, Alabama eyaletlerinin etkilendiği kasırgada % 70'ini siyahların oluşturduğu 500.000 kişilik New Orleans şehri sular altına gömüldü. Yaklaşık 1 milyon insan evsiz kaldı. Louisiana senatörü David Vitter'in ifadesine göre ölü sayısı sadece kendi eyaletinde on binden fazla. 


Zararın boyutları Katrina'nın Amerikan tarihinin en yıkıcı kasırgası olduğunu gösteriyor. İlk tahminlere göre New Orleans'ı yeniden inşa etmenin maliyeti 25 milyar doları bulacak. Ama bu rakamın 11 Eylül saldırılarının maliyetini (40 milyar dolar) bile aşabileceği söyleniyor. 


Katrina ABD için, aynen Malcom X'de olduğu gibi siyahlarla bir yüzleşme vesilesi olacak herhalde. Ulaşıldıkça görülüyor ki kasırgadan en çok etkilenenler siyahlar. Kamplara toplanan siyahların hali anlatıldığına göre içler acısı. Felakete maruz kalanlar ABD'nin en fakir kesiminden. Yıllık gelirleri ülke ortalamasının 10.000 dolar altında. 


Bush Kongre'den, 10,5 milyar dolarlık, bugüne kadar görülmüş en büyük yardım paketini çıkarsa da aldığı darbeyi kolay atlatacağa benzemiyor. Bush yönetiminin geçen sene New Orleans'a her yıl ayrılması gereken sel yardımında tenkisat yaptığı ortaya çıktı. Aklı başında birçok yorumcuya göre hadise açıkça Bush'un yönetim yetersizliğinden kaynaklandı. Başkan yardımcısı Cheney'in tatilini kesmemesi, Dışişleri Bakanı Rice'ın bu işler olup biterken ayakkabı satın almakla meşgul olduğunun ortaya çıkması, bölgedeki yardım işlerinden sorumlu FEMA adlı yardım teşkilatının başkanının Kongre Merkezi'nde üst üste yığılmış 15.000 siyahtan haberinin olmadığını söylemesi öfkeyi artırdı. Üstüne üstlük aç, susuz ve hastalık tehdidi ile yüzyüze bu kadar insan varken, Hyatt otelindeki 700 müşteri ve personelin kurtarılmasına öncelik verilmesi New York Times'tan bir yazara ülkesine yeni bir ad 

bile buldurttu: “Utanç Birleşik Devletleri.” 


Katrina ile ilgili herkes bir şeyler söyledi ama ben esas Bush'un akıl hocası Pat Robertson'ın ne tür bir yorumu olduğunu merak ettim. Pat Robertson, ABD'ye özgü bir akım 

olan televangelistlerin en meşhurlarından birisi. Televangelist, televizyondan yaptığı vaazlarla taraftar ve destek toplayan Hıristiyan vaizlerine deniyor. 


Biliyorsunuz bu ateşli vaiz geçenlerde Amerikan yönetimine Venezüella Başkanı Chavez'in işini suikastla bitirme daveti yapmıştı. Tepkiler üzerine özür dileyerek geri adım attı ama şuna inanın ki Bush'un bu adama duyduğu saygı, yaptığı teklifin bir tarafa not edilmesini sağlayacak kadar büyük. 


Robertson'un tepkisini niye mi merak ettim? Çünkü bu Evanjelik vaizi 11 Eylül saldırılarını “ahlaki değerlerdeki çöküntü sebebiyle Tanrı'nın ABD'ye bir cezası” olarak yorumlamıştı. 
Beni meraklandıran esas şu: Robertson, acaba Katrina'yı nasıl bir ceza olarak görüyor? Resmi sitesinde yığınla açıklama olmasına rağmen bu konuda bir beyanatı yok. Neden acaba? O günden bu yana ABD'nin değerlerinde bir değişim olmadığı ortaya çıktığı için mi? Yoksa Tanrı tarafından seçildiğini iddia ettiği Bush'u şu aşamada aklamanın imkânsız olduğunu bildiği için mi susuyor? 


Gerçekten 11 Eylül'den beri ABD'nin ahlakında iyiye doğru bir değişme olmuş mudur bilinmez ama Pat Robertson'ın halinde vaktinde bayağı bir iyileşme olduğu kesin. Bugün kendisini daha önce kimsenin almadığı kadar ciddiye alan bir yönetim var. Sahibi olduğu yardım kuruluşu “Operation Blessing” bugüne kadar ABD hükümetinden 25 milyon dolardan fazla yardım almış. Şimdi de Katrina'nın vurduğu bölgelere yardım edecek kuruluşlar listesinde Kızıl Haç'tan sonra ikinci sırada. Sahip olduğu servet milyar dolarlarla ifade ediliyor. Afrika'da elmas madenleri olduğu söyleniyor. Hatta 1997'de Zaire'ye insani yardım adı altında yaptığı transferleri, sahibi olduğu elmas arama şirketinin malzemelerini almak için kullandığı şeklinde iddialar da var. 


Katrina'dan Robertson'a atladık; boşuna değil. Robertson, ABD'nin doğu kıyılarını zaman zaman tehdit eden kasırgalara karşı kendi şirketinin merkezini duaları ile koruduğunu ileri sürmüştü. Acaba Katrina için de dua etmiş midir Robertson? Yoksa şirketini ayırması gibi orası için de ayırımcı bir dua mı yaptı? Hadi bunları öğrenmesek de olur ama neden her konuda görüş bildirirken neden Katrina'yı es geçtiğini bilmek isterdik doğrusu. Belki de dün açık bir dille suikast yapılmasını istediği Chavez'in Katrina felaketi için yaptığı yüklü insani yardım sus pus yapmıştır onu, kim bilir? 


SEKÜLARİZM TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMEK 
Spengler-Çeviri: Murat Kirişçi -Perşembe, 11 Ağustos 2005 
Sekülarizm Tarafından Öldürülmek: Bazı İstatistiksel Kanıtlar 


Geçen sene The Empty Cradle kitabını kritik ettiğim| 1] Phillip Longman'in de içinde bulunduğu bir kısım yazarın gözlemlediği kadarıyla, kısırlık seküler dünyanın ölümüdür. 
Kuşaklar boyu bir devlet politikası olarak ateizmin hüküm sürdüğü eski Sovyet imparatorluğunda, Birleşmiş Milletler 2050 yılında Rusya Federasyonunda 9022, Ukrayna'da ise yaklaşık 9050 oranında nüfusun aşırı bir şekilde azalacağı şeklinde bir tahmini var. 
Amerika'da kiliseye giden nüfus artmaya devam ederken, seküler Batı Avrupa, % 4 ile % 12 
si arasında nüfusunu kaybedecek. Sekülerizm hatalı mıdır? Sayılar bunun başka bir anlamı olmadığını gösteriyor. 


İnsanlık, ölümsüzlük inancı ve sözü olmaksızın, öldürücü teröre tahammül edemez. Ben bunu geçmişte de tartışmıştım|2|. Dinin yokluğunda insanoğlu depresif bir uyuşukluk bataklığına düşer. Seküler toplum, dinle arasına iyice açarsa, bu durumda derin bir sessizliğe gömülür. 


Sert tartışmalardan çok izlenimcilik vardır. Nüfus değişiminin nedenlerini istatistikçilerin açıklaması yıllarıdır engellendi. Kentleşme ve okuryazarlık gibi birçok faktör doğurganlığı etkilemektedir. Çiftçilikle geçinen insanlar çocuklarına ucuz iş gücü ve servet kaynağı olarak bakmaktadırlar. Bu insanların yaşadığı yerlerdeki doğumların birçoğunda yüksek oranlarda çocuk ölümlerine rastlanmaktadır. Ayrıca, eğitimsiz insanlar aile planlaması yapmamaktadır ve özellikle fakir insanların çocuklarını eğitmek için yeterli paraları da yoktur. 


Bu faktörler için doğum kontrolü üzerinde dini inanışın etkilerini ölçen bir akademik araştırma hiç olmamıştır. Ben 174 ülkeden aldığım veri kesitlerini kullanarak bazı hesaplamalar yaptım. Analizimde, dini inanışın eğitim ve servet için kontrolünden sonra doğurganlığı çok güçlü bir şekilde etkilediği sonucuna vardım. Henüz bu analiz kesin testlerin bir kısmından geçmiştir. 


Nüfusun artan oranlarının görsel karşılaştırması ve dini inanışın derecesi güçlü bir korelasyon gösteriyor. Dünya Hristiyanlık Database( www.worldchristiandatabase.org ), 200 den fazla ülkede, ekonomik ve demohgrafik veri olarak, kendini “ateist” ya da “inançsız” olarak tanımlayan kişilerin yüzdelerinin raporunu verdi[3]. Bu rapor 2005 nufus yoğunluğu kullanılarak United Nations Economic and Social Council tarafından basıldı. Ben bu dini inanış verilerinden nüfus artış ölçüm sayılarını karşılaştırdım. Bu sonucu aşağıda verdim. 


Nufus artışı düşük olan ülkerlerde inançsız insanların oranı çok yüksek iken, nüfus artış oranı yüksek olan ülkerlerde(düşey eksen) inançsız insanlar çok aşırı düşük yüzdelere sahipler(yatay eksen). Bazı ülkelerin (Fransa ve İngiltere gibi) nüfus artış oranları sıfıra yakın iken bu ülkelerdeki inançsız insanların oranı çok yüksektir. Göç eden nüfusun çok yüksek doğum oranları Fransa ve İngiltere'deki sayıların trendini saptırmaktadır. 83 ülkenin örneğinde büyük bir ayrıma fırsat verilmesine rağmen göçten dolayı kültürlerin birbirine geçmesi bazı kural dışı durumlara yol açacaktır|4). 


Nüfus artışının dağınık olması örneğin inançsız insanların yüzdeleri elbette tecrübesiz bir karşılaştırmadır. Bu karşılaştırmada doğuma etki eden diğer faktörler önemsenmemiştir. Bu çaba bitirilmiş bir resimden çok bir eskizdir. 


One could (and demographers do) spend a lifetime fitting different pieces of data into the jigsaw puzzle to explain the variation in population growth across countries. This effort is a sketch rather than a finished picture, of course, and I have been able to test only a few variables. 


Nüfus artış oranları tahminlerinin en güçlüsü yetişkin okuryazalık oranıdır. 


Okuryazar olmayan insanlar aile genişlemesiyle ilgili olumlu olumsuz durumları gözönüne almaksızın bu işi doğal bir durum olarak kabul edip devam ettikleri için, bu sonuç süpriz olmamaktadır. Herşeye rağmen, dini inanış, yetişkin okuryazarlığı bir kontrol değişkeni olarak girilirse, çok güçlü bir pozisyon halinde kalır. 


Exhibit 2: Nüfus artışı tahminleri olarak dini inanış, sağlık ve okuryazarlık için istatistik 


testi (Nüfus tarafından en büyk 83 ülkeler) 
a, Standart Hata t Stat | Güvenilirlik Seviyesi 
2.940 | 99.6% 


İnançsızların % lik -0.006 0.001 -4.076 100.0% ölçümleri 


GDP kişi başına 0.000 0.000 -0.049 ij | 
Yetişkinlerin Okuryazarlığı || -0.019 0.005 -4.130 | 100.0% 


Sabit sayı + a x (inançsızların orantı ölçümleri) + b x (kişi başı GDP) + g x (yetişkin okuryazarlığı) = Nüfus Artış Oranı 


denklemi, ülkeler arasında nüfus artışındaki değişimin %68 olduğunu açıklıyor. Açıklayıcı güçün derecesinde çok daha önemlisi(r kareli) her tahminin işarete ettiğidir. Yani bu olasılığın doğruluğu için ortaya çıkan katsayı sıfır değildir. Hem dini inançlılık hem okuryazarlık güvenilirlik katsayısı %100 olarak çıkıyor. Eğer 50, 100 ya da 150 çıksa bile sonuçlar çok az değişir. 


Endüstriyel dünyanın demografik krizinin temelinde, inanıyorum ki, ruhsal bir kriz yatıyor. 
Yukarıdaki analiz herhangi bir değer taşıyorsa, konu servet değil, insanoğlunun bu gezegende bulunmak için devamlılığı arzusudur. Seküler ideolojiler —sosyalizm, pozitivizm ve diğerleri- 

dünyanın bağnazlıktan, düşmanlıktan kurtularak, barışın sonsuz güzelliği ve refahını vaat ettiler. İnsanlık, bu ideolojileri dışarı attı. Seküler Avrupa ve radikal İslam madalyonun iki yönünü göstermektedir. 


Demografik analiz, bu ilerlemeci maskesi olan sekülerizmden sıyrılmaya yardımcı olabilmekte ve kurukafaların altında ortaya çıkmaktadır. Yukarıda verilen analiz amatör bir çalışma olabilir, ancak bu analiz, eğer çok daha profesyonel bir ş olarak ele alınırsa, bu çok iyi ir amaca hizmet edecektir. 


Notlar 

[1] Faith, fertility and American dominance , Sep 8, 2004; 

“http://Www.atimes.com/atimes/Front Page/FIO8Aa01.html” 

[2] See Why Europe chooses extinction , Apr 8, 2003; 

“http//Www.atimes.com/atimes/front page/EDO8Aa01.htmi” 

(31 World Christian Database, ücret ödenerek alınan bu bilgileri ücretsiz olarak vermiş olduğu için teşekkür ederiz. 

[4] Sekülerizmin eşiğini belirlemek için yapılan bu mesele, nüfus artışını etkilemek amacıyla genişletilmelidir. 
İnançsızların yüzdelerinin logaritması kullanılmasının bu eşiğe etkisi yaklaşıktır. Fakat bu, doğrusal başlamayan bir ilişkiyi doğrusallaştıran bir yoldur. LOGIT model, doğrusal regresyondan çok daha spesifik sonuçlara ulaştırabilir. 


Bu makale Murat Kirişçi tarafından İslam Dünyası için tercüme edilmiştir. 


Makalenin İngilizcesi için şu siteyi tıklayabilirsiniz:http:/www.atimes.com/atimes/Front Page/GH02Aa01.html 


KÜRDÜN KOMUNİSTİ 
Yaşar Gülen-Perşembe, 06 Temmuz 2006- Kaynak: www.rojakurdistan.com 


Kürt komunistlerinin müslüman kürt halkının lider şahsiyetlerine yönelik içi açık birçok ithamları bulunmaktadır. Şimdi bu kafa yapısının bir yansıması da eleştirilerde bulunduğum kızıl megaloman'ımızdır. Yaptığı eleştirilerdeki sınır tanımazlık ve hoşgörüsüzlük bu kafa modelinin çizelgesidir. Bu tür bir anlayıştan bundan başka bir eleştiri dili beklemek saf dilliliktir. 


Dumanlı havada pusu kurmaya bayılan kızıl çakallarımız yine ellerine geçen fırsatı tüm hünerlerini kullanarak değerlendirmek için didindiler. Eh nede olsa ellerine bir fırsat geçmişti ve artık şu 'pis' müslümanlara yine hakaret edebilirlerdi. Zaten bunu hayatları boyunca her zaman yapmışlardı. 


Bu sefer oyun sahnesinde olan çakalımız bir eylemin arkasından derhal alel acele derme çatma bir yazı kaleme aldılar. Yazı o kadar hayalperest bir dil ile yazılmıştıki kendileri birkaç saat sonra kendi yazılarını yayından kaldırdılar. Çakalımız pusuyu kurdu ancak biz bazıları gibi gözlerimizi kapatıp pusuyu unutmayı yeğlemeyeceğiz. Çakalımıza anlayacağı dilden yanıtlarmızı verip kaşarlanmış komunist ruhunu biraz okşayacağız. 


Bizim megaloman'a göre bu ülkede islam kimliği ile tüm devlet kapıları herkese açılmış. 
İslam kimliği devletin mekanizmasında pay sahibi olmak için bir araçmış. 


Pes doğrusu! Onbinlerce insanın dini inançlarından dolayı eğitim ambargosuna uğradığı, yüzlerce rütbeli askerin alınları secdeye gittiğinden ordudan ihraç edildiği bir ülkede, islamcıların kaytarıldığı gibi bir palavraya iman etmek ancak bu dünya görüşünün 'don kişotlarını' yakışır. 


Tüm hayatları komplolar üretip herkesi kategorize etmekle eda edilmiş olan bu güruh çatacak birşey bulamayınca kendi hayalleriyle geliştirdikleri ütopyalarına insanlarımızı inanmaya zorluyorlar. Bir seferliğine bu palavraya inanmış olalım ve bu düşünceden yola çıkalım. 


Bu ülkede dini kimliğine sıkı sıkıya bağlı olduğundan dolayı hangi zat kemalist statüko tarafından pohpohlanarak bir makama getirilmiştir? Hangi kurum dini kimliğine bağlılığından dolayı kollamıştır? Hangi derneğe devletin tüm kapıları açılmıştır? 


Ortada bir gerçek vardır herkesin kabul etmesi gereken oda her islami güruhun islamın temel prensiblerine ihanet edip islam dairesinden arkasına bakmadan kaçışıyla bağlantılı bir gelişim gösterdiğidir. Yani bir müslüman ne kadar islama ihanet edip kemalizme yaklaşırsa o kadar bu sistem tarafından desteğe tabi tutulmuştur. Sanırım bunun benden daha iyi islam dinine hassasiyeti olan vatandaşlarımıza sinsice hakaretlerde bulunan Zat farkındadır. Ancak sol kızıl şehvet duyguları onun gerçekleri alaşağı etmesi için yeterli bir gerekçedir. 


Beyefendi (!) acaba Allahu Ekber deyip havaya ateş eden bu meczubu eleştirdikleri gibi hayatları boyunca yaşasın devrim deyip havalara ateş eden bir şahsı eleştirebilmiştir. Örneğin bir Başbağlar'da sıradan bir köyü basıp sırf müslüman olduklarından dolayı onlarca köylüyü kurşuna dizen ve sloganları yaşasın devrim olan gözü dönmüş eski yoldaşlarına bu katliam sonrası tepkisi ne olmuştur? Acaba ellerini ovuşturup birkaç karşı devrimci imha edildi demekten gayri bir duyguyu dile getirmişmidir? Madımak için ayağa kalktığı gibi Başbağlar içinde bir tepki vermişmidir? Vermesine imkan yoktur çünkü içinde gizlendiği kızıl yumurtanın kabuğunu kırması bizim cezaevi kahramanımız için şimdilik pek olasılık olarak görülmemektedir. 


Bay Sosyalist yine Yeşil'in islamcı olduğunu dile getirmişler. Aslında bu tespitleri ile bizim sosyo-şizofrenist'imiz kendi çelişkilerini dışa vurmuşlar. İçinde bulundukları ağır psikolojik bunalım gerçekten beni oldukça üzüyor. Onlarca itirafcı solcuyu bir yazımıza konu yapıp onların şahsında acaba bu Zat'ın iman ettikleri ideolojilerine aynı kaypaklıkla hakaretlerde bulunsak bu ne kadar aydın namusuyla bağdaşır? Ne kadar okura gerçek bir bilgi verecektir? 
İdeolojik tabular uğruna gerçekleri alt üst edip kin ve nefreti ayyuka çıkarmak olsa olsa bu tip 


68 kaçaklarının işidir. Zaten Kürdistan milli mücadelesinde kürt halkının dini duygularını 
aşağılamaktan ve dindar kürtleri dinsiz yapmak için materyalist bir cihad yapmaktan başka akıllarda kalan bir faaliyetleri bulunmamaktadır. 


Kürd islamcılarını domuz bağıyla adam öldürüp konsoloslukları havaya uçurmakla itham eden Zat koşar adımlarla karanlık bir kuyuya doğru yuvarlanmaktadır. Kendisine hatırlatırızki kendileri silahlı bir mücadele verip bağımsızlık savaşı yürüten bir gerilla gurubumuzun yıllarca propagandasını yapmışlardır. Kendilerinin birden bire keşf ettikleri derin humanist duyguları hiçte inandırıcı gelmemekte. Kendilerini Budist rahipleri gibi kan karşıtı gösteren bu yorgun devrimcimiz daha kısa bir zaman evvel silahlı mücadele için yaptıkları ateşli konuşmaları ne kadarda çabuk unutmuşlar. Acaba sizler için öldürmek sadece solcuların hakkımıdır? Dini yaşantılarında hak ve özgürlük isteyenler şiddete başvurduklarında eli kanlı eşkiya sizin dünya görüşünüzde olanlar şiddete başvurduklarında ise kahraman devrimcimi oluyorlar? İnanın tam dünya görüşünüze yakışan bir demokrasi anlayışınız var! 


Beyefendi hatırlatmak istediğimiz iç meselerimizi kaşımamak için mevcut içler acısı durumu buzdolabına kaldıran müslüman kürtlere bu nefret dolu ithamlarınız aslında sizin milli kimlikten ne kadar uzak olduğunuzun ve ideolojik kabuğunuza ne kadar çekildiğinizin gözle görülür kesin kanıtlarıdır. Bugün tosuncuk olarak ima ettiğiniz müslüman kürtlere yaptığınız bu eleştiri birgün sizin fikirsel yokoluşunuzun ana damarı olacaktır. Siz aslında kendi kendinize zulüm ediyorsunuz. Acınacak bir durumdasınız. Hatırlatırızki Kemalist Doğan Avcıoğlu'nun derin devlet oyuncağı YÖN dergisinde yazı yazıp işbirliğine giden bazı insanlarımız vardı. Örneğin Doktor Şivan gibi acaba siz hayatınız boyunca bunu hiç inceledinizmi? Yine sizin kümeden olupta yıllarca Chp papağanlığı yapanlara refleksleriniz nasıldı? Sizin ideolojinizin günahkar çocuklarını kendimize hedef alıp sizlere tosuncuk damgası vursak acaba bu ne kadar adilane olur? Bizlerin bir vicdan muhasebesi var her ne kadar siz bunu unutsanızda? Sizin gibilerine rağmen yinede bu halkın birlikteliğinin karşılıklı ve dürüstçe bir işbirliğinden geçtiğine inanıyoruz. Ama gördüğümüz kadarıyla siz işbirliğinden müslümanlara küfretmeyi ve kendi çıkarlarınız için kullanmayı anlıyorsunuz. 


Bu bağlamda sizin şahsınızda kürt komunistlerine birkaç açıklamam olacak. 


Kürt komunistlerinin müslüman kürt halkının lider şahsiyetlerine yönelik içi açık birçok ithamları bulunmaktadır bunlar bazılarını şöyle ele alabiliriz. 


Kürt halkının milli birliğinin önündeki tek engel dindir. Din toplumları sınıflara ayırır ve birarada yaşama hayallerini dinamitler. 


_ Feodalizm kaynaklı tüm çağdışı yasalar bu halkın içerisinde dini otoriteler tarafından yaşatılmıştır. 


_ Bilimsel gelişim ve çağdaş dünyaya ayak uydurmanın önünde din her zaman engel olmuştur. 


_ Kürdistanlı müslümanlar sömürgeci devletler ile işbirliği içinde olmuşlardır ve ulusal duyguların gelişmesinin önünde bir handikaptırlar. 


_ Kürt halkı kılınç zoruyla müslüman olmuştur. Zerdüşti bir inancı vardır ve öze dönmelidir. 


- Sosyalist toplum sosyallaşmış insanlar ile olacaktır, din ile ilişkisi olan insan sosyalleşemez. 


_ Kürt halkının siyasi tercihlerinin arasında din yoktur ve laik bir halktır. 


_ Kadın haklarının önündeki en büyük engel din ütopyasıdır. Bu ütopyadan ruhlar kurtulmadıkça kadın özgürleşemeyecektir. 


_ Kürt dinadamları işbirlikçidirler ve kendilerine bağımlı olanları köleleştirirler. 


Kürt edebiyatına ve sanatına kürt dindarlarının katkısı yok denecek kadar azdır hep başka milletlere hizmet etmişlerdir. 


_ Din kan ve gözyaşı getirmiştir ve sürekli bir düşman yaratıp yüzbinleri cihad fermanları ile ölüme davet etmiştir. 


_ Kürdistan ulusal kurtuluş hareketlerine islamcılar her zaman köstek olmuşlardır. 


Evrim teorisinin hatasızlığı olgular üzerinden kanıtlanmışken insanı köleleştiren din ütopyası bilim dışıdır. 


Ve daha bu listeye alabileceğimiz yüzlerce gerekçe. 


Şimdi bu kafa yapısının bir yansımasıda eleştirilerde bulunduğum kızıl megaloman'ımızdır. 
Yaptığı eleştirilerdeki sınır tanımazlık ve hoşgörüsüzlük bu kafa modelinin çizelgesidir. Bu tür bir anlayıştan bundan başka bir eleştiri dili beklemek saf dilliliktir. 


Bizi üvey evlatları olarak gören ve her zaman bizi yok etmek için bir boşluk arayan puslu havaya aşık çakallarımıza kısa bir yanıtım olacak. 


Kürt toplumunun milli bir bütünlük ile biraraya gelmesinin önünde tek engel olarak dinin olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu iddia iki tarafıda açık ve ele alınışına göre değerlendirilmesi gerekilen bir teze dayanmaktadır. Her toplum kavramlara yaklaşımlarına göre o kavramlarla bir etkileşim halinde olmuştur. Kürdistan'da eğer bugün bizim kaba materyalist çetenin belirttiği gibi önümüzdeki tek engel din ise bu yorgun yoldaşlarımız önce iğneyi kendine batırmayı acaba neden hiç denemiyorlar! Şöyle ellerine bir tüm yazdıkları ilahiyat üzeri değerlendirmeleri alsınlar. Okusunlar ve kendi kendilerini yorumlasınlar. Bu toplumun inançlarına yaklaşımları ne kadar realist ve yapıcıdır. Sürekli olarak azınlıkların hassasiyetlerini kaşıyıp çoğunluğa ağza alınmayacak ağır hakaretvari bir dil ile yersiz saldırılarda bulunmaktan öteye bir faaliyetleri mevcutmudur? Kendi içlerine aldıkları tüm insanları şekilci bir yaklaşım ile bir kalıpa büründüren ve inanç özgürlüğü adı altında materyalist özgürlük getiren hiçbir moneteist yaklaşıma kendini ifade etme fırsatı vermeyen sol güruh hiç suçlu değilmi? Daha ilk mücadeleye başlarken tüm kürdistan'ı iki sınıfa ayıran ve 90%1 oluşturan vatandaşları potansiyel cahş olarak tanımlayan bir yaklaşım bu toplumun birlikteliği iddiasında ne kadar samimidir? Kendi kin ve nefretini bir kenara bırakıp tüm suçu dindar kürtlere atmak mertçe bir tutummudur? Bugün tüm çekirdek sol aydın tabakanın içinde bu halkın inançlarıyla barışık düşünürlerin sayısı acaba bir elin parmak sayısını geçebilirmi? 
Bu toplumun inançlarıyla sorunlu olarak mücadeleye başlayıp sonrasında dindarlardan destek beklemek rasyonal aklın işi değildir. 50'i bile sendikalı ve örgütlü olmayan ve işçi sınıfı diye bir realitesi bulunmayan Kuzey parçamızda proleterya diktatörlüğüne dayalı bir devrim yapacaklarını iddia edenler acaba bu halkın 95%'inin kendi devrim tezlerinin içinde olmayan ve kuracakları bir rejimde potansiyel karşı devrimci kümede görebilecekleri insanlar 


olduklarını bilmiyorlarmı. Devrim tezleri bölücü ve ikirlikli olanların bu halkın inananlarını inançlarından ötürü bölücülükle itham etmeleri kendi vicdanlarının ne kadar temiz olduklarını acaba gözler önüne sermiyormu? 


İlkel komunal toplum şekeriyle ağızlarını tadlandıran şu bizim Kremlin çocuklarına artık bazı şeyleri hatırlatmak istiyoruz. 35 senelik pratikleri kendi kendileriyle çeliştiklerini dışa vurmuştur. Tüm toprak sahibi aristokrat çocuklarını feodalizmle mücadele eden bu modem Zeus'larımız en ön koltuklara yerleştirip tepemize dikerlerken aşiret sahibi olmayan fakir topraksız vatandaşlarımıza ise genelde bu mücadelenin hamallığını sunmuşlardır. İlk kurşun sıkışlarında bile bir feodal bağ vardır. Bir aşirete yaklaşıp diğer aşireti düşman bilmişler ve aşiretler arası çelişkileri derinleştirmişlerdir. Aşiretçiliği yıkmak isteğiyle yola çıkıp olan durumu dahada içinden çıkılmaz hale getirmişlerdir. Daha öncesinin bilgisiz aşiret reislerinin yerini üniversiteli aşiret reisleri almış ve bu toplum içerisinde bir taban ve tavan ayrımı demokratik sloganların gölgesinde sistemleştirilmiştir. Aynada herkesin kusurunu gören sol gözler iş kendi eksiklerine gelince yine şaşı olmuş ve tüm suçu üvey evlat müslümanlara atmışlardır. İyi olan herşey onların eseri tüm yanlışlıklar ise ailede kabul edilmeyen ve kapı dışarı edilen müslüman kürtlerin ürünüdür. Ellerinden Suç ve Ceza kitabını düşürmeyen bu solcu ırkdaşlarımız suçu bize yükleyip cezayı bize kesmekte artık işin ehli olma noktasına ulaşmışlardır. 


Bilimsel gelişim ve çağdaş dünya kavramları aslında başlı başına bu güruhun artık miğde bulandırıcı boyutlardaki opurtnistliğinin belgeleridir. Çoğu bilimsel bihaber bilim dünyasından uzak bu marjinal kişilikler kendi tezlerini savunmak için çamur at izi kalsın usulü bir saldırıya geçmişlerdir. Kürtlerin bilimsel gelişiminin önünde tek engel olarak inancı görenlere hatırlatırızki son 25 senedir tüm ipler kendi ellerindedir. Acaba bilimsel olarak ne kadar bir gelişim söz konusudur. Bırakalım gelişimi elde olanlar bile korunamamıştır. 
Örneğin senelerdir başkentimizi yönetenler kürdistan için tarihi bir değeri olan ve birçok tarihi bilimsel çalışmaya ışık tutacak surlarımızın çürümesine karşı acaba gerçekten yeterli çabayı göstermişlermidir? Acaba bu dostlarımızın kitapevleri ve bastıkları onlarca kitap arasında çağdaş dünya bilimleri ile ilgili kaç adet kürtçe kitap mevcuttur? Kaç bilimsel dernek açtılar? Kaç bilimadamına maddi ve manevi destekte bulundular? Değişik düşüncelere ne kadar yaşama imkanı verdiler? Kendi dünya görüşlerini merkez almayan hangi bilimsel ideolojiye gelişme imkanı verdiler? Vietnamlı yoldaşları gibi onbinlerce sürgündeki bilimadamını imha etmesinler buda bize yeter. Ancak bu komunist kardeşlerimiz uzaya roket attılarda biz müslüman kürtlerin sakalları engel oldu diye bir iddiaya aklı selim hiç bir samimi kürt yurtseveri inanmayacaktır. 


Bu işbirlikçilik meselesi ise başlı başına bir pandora kutusudur. Kutu açıldıkça yeni bir çelişki ortaya çıkmaktadır. Örneğin her ne hikmetse bu büyük devrimcilerimiz bu ihanet tarihini hep tek taraflı ele alırlar ve tarihe bu tek taraflı yanlı tutumla bir serzenişte bulunurlar. Bu rasyonal bir tarih yaklaşımdan uzak çıkarcı bir tutumdur. Mİlli değil ideolijiktir. Kürtlerin her katmanının içinden hainler ve kahramanlar çıkmıştır. Hele müslüman kürtlerin içinde çıkan bu kümelere ait olan şahsiyetlerin sayıları rakamlarla telafüz edilmeyecek kadar çoktur. 
Bağımsızlığını ilan eden Beyliğin başındaki Bey'e din kardeşiyiz savaşı bırak teslim ol diyen mellelerimiz çıktığı gibi yüzbinlerce müridiyle üç parçada özgürlük ateşi yakan Seyit'lerimizde çıkmıştır. İyi ve kötü aynı parçanın iki eksenidir. Siz sol çehrenin aksine bizler iki eksenide kendi tarih tezimizin içine alırız. Şeyh Sait isyanında Kemal Paşa'ya gönüllü ajanlık yapan Xormek'liler olduğu gibi Dersim'de rejime karşı direniş başlatanlarda olmuşlardır. Ne Xormek'liler alevi kürtleri toptan hain yapar nede Dersim kürtleri alevi kürtleri toptan yurtsever yapar. Kdp içersinde yüzlerce kahraman ezidi kürt olduğu gibi 


Saddam ordusunun içindede ezidi kürtlerden oluşan bir tümen vardı. Bu yine bu toplumun toptan yurtsever veya hain olduğuna bir ölçüt değildir. Bu ölçütleri sırf müslüman kürtler için koyanların milliyetçilikten haberdar olmayan moskova mültecileri olduğunu halkımıza aktarmak üzerimize borçtur. 


Kürt halkının kılınç zoruyla müslüman olduğunu dile getirenler herşeyden evvel mistik düşünceden ve vicdan gerçeğinden bihaber olduklarının farkında değiller. Hiçbir dış madde vucudun bir parçası olamaz. Örneğin bir naylon bacağı sakat birine monte etseniz o naylon er yada geç ortaya çıkacaktır. Onu taşıyan birey hiçbir zaman onu kendi bacağı gibi görmeyecektir. Din'in toplum tarafından kabul edilmesi ve kabul edilir gibi görülmeside böyledir. Özellikle Haçlı savaşları bu iddianın savunucularının yüzündeki bir şamardır. Lakin bu savaş esnasında islam çoğrafyasının kebir bir kısmı istila edilmiştir ve gayr-i müslim tüm azınlıklara avrupa'lılar tüm fırsatları ayaklarının önüne sermiştir. Beyaz adamın bu islamı yok etme darbesine karşın tüm müslümanların içinden öncü olarak çıkan müslüman kürt halkı olmuş ve beyaz adamları geldikleri yerlere kahramanca mücadelesiyle geri yollamışdır. Şimdi sormak istiyorum acaba bu halk bu kadar islamdan tiksiniyorsa ve zorla müslüman olmuşsa islamın en zayıf döneminde bu dinin koruyuculuğuna neden soyunmuştur? Bu bile başlıbaşına kürt kaba materyalistlerinin yanlış yolda olduklarını açıklamak için yeterlidir. Akıl bir tarafa bırakılmış ve iman edilmiş ideolojiye halkı mürit yapmak için edebiyat sanatı tüm yönleriyle kullanılmıştır. Ama sonuç ortadır 25 senelik sol sulta bu halkın 1%'ini bile kendi ütopyasına inandıramamıştır. Bu düşüncenin taraftarları 45 yaş üstü kaşarlanmış çevrelerdir. Bırakalım bu halkı kendi ailelerini bile kendi tezlerine inandıramamışlardır. O kadar zavallı bir durumdadırlarki öldüklerinde taziyelerinde bir elhem çekilip imam cenazelerini kıldırır. 
Ölürken bile inanç gerçeğine yenilmişlerdir. 


Kürt halkını sosyalleştirmek pempe ama bir türlü gerçekleşmeyen bir rüyadır. Şarkılarından edebiyatına bir toplumun bilinçli eğitimli bir sınıfına hiçbir alternatif düşünceye tabii olma imkanı sunamayan ve herşeyi mayınlı sınırlara alanlar aslında sosyalleşmenin önündeki en büyük engebedirler. İktidarlaşmaları acaba bizlere neler kazandırmıştır? Aile kavramı depresyona uğramış ve ailesel sıcak ilişkilerin yerini çıkara dayalı soğuk politik ilişkiler almıştır. Her ailenin içerisine politika fitnesi girmiş ve anne evladına düşmanlaştırılmıştır. 
Gençlerimizin uğrak yerleri olarak sunula sunula meyhaneler ve kumarhaneler sunulmuştur. 
Alkol tüketimi ve oyun bağımlılığı tavana vurmuştur. Spor'a hiçbir ilgi gösterilememiştir. 
Örneğin Diyarbakırspor yıllarca birinci ligde oynamasına rağmen altyapı fakiridir ve ligde en az lisanslı oyuncusu olan kulüptür. Sosyalleşme taraftarları insanların mitinglerde bağırmakla ve kendi ideolojilerine mürit yapmakla sosyalleştirilemeyeceğinin hala farkında değiller. 
Kürdistan ancak kendi değerlerine hoşgörülü ve örf ve adetlerine karşı lakayt davranmayan has evlatlarının samimi hareketleri sayesinde ölü ruhundan canlı bir ruha dönecek ve sosyal yaşam hayat bulacaktır. 


Halkımızın siyasi tercihlerinin arasında dinin olmadığını iddia edenlerin arasında Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmiş hemen hiçbir Zat'ın bulunmaması bu iddianın sadece köktendinsizlerin kendi bencil duygularını tatmin etmek için ileriye sürdükleri bir tez olduğu konusunda bize ipuçları vermektedir. Bu yazımı yazmama neden olan kızıl çakalımız kendi sitelerine yolladığım bir yazıyıda sırf bu gerekçelere sığınarak sansürlemişlerdir. Ancak tüm bu kümenin tezleri kürt halkı tarafından diyarbakır meydanlarında çürütülmüştür. Resmi Devlet verilerine göre 182000 yerel kaynaklara göre ise 350000 kürdistanlı hz.muhammed (s.a.v.) sahip çıkmak için hiçbir büyük yelpazenin altına sığınmadan kendi başlarına bir araya gelmişlerdir. Şimdi bu tezin savunucularına sormak istiyorum acaba vucutlarındaki tüm delikli organlarını yırtsalar Diyarbekir meydanlarında kendi din karşıtı tezlerini savunacak 


100 vatandaşı bir araya toplayabilirlermi? Kürt halkının İslam hayat tercihidir lakin kaba 
materyalizm ise bu halkın değil bazı marjinal odakların tercihidir. Ortada bir halk karşıtı grup var ise oda bu tezin savunucularından başkası değildir. Bu halk yüzbinler halinde bir arada gürül gürül dinine sahip çıktığını haykırırken hala bu tezde iddia edenlerin kuzuların sessizliğine bürünmeleri laiklik anlayışlarınıda gözler önüne sermiştir. Bayatlamış Rönesans peynirinin üçüncü cumhuriyet dilimine aşina bu damaklar kürt torağının tadından anlayamazlar. Kendileri köktendinsizliklerine devam ettikçe zayıflamaya mahkumdurlar. 


Kadınlarımızı özgürleştirmek iddiasında olanların kadına yaklaşımları baştan teslimiyetçidir. 
Kürt kadını özgürleştirmek kürdistan illerine kayseri'den çanakkale'den bayanlar getirip halkın siyasi tercihlerini askıya alarak bunları liste başlarına koymakmıdır? Kitlesinin tamamına yakını dindar olan ve en dindar kesimide kadınlardan oluşan özgürlük hareketinin acaba kadın kümesinin içerisinde kendi kitlesiyle fikirsel barışıklık içerisinde olan kaç kadın siyasetçisi mevcuttur? Kadınların başlarındaki örtüleri açmakla kadın özgürleşmeyecektir. 
Onların beyinlerindeki sınırlandırmalar kalkmadıkça bu özgürlükler kağıt üzerinde kalacaktır. 
Kadınların sorunları ilk önce kadınları ilgilendirmektedir ve erkeklerin kadınların kendi sorunları üzerinde ahkam kesmeye hakları yoktur. Bir bayanın saçını açtığından dolayı eşi ve toplum baskısına maruz kalması nasıl bir kadın meselesi ise aynı kadının saçını kapatmasından dolayı baskılara katmerli şekilde maruz kalmasıda aynı sorundur. Saçı açık bayanın eğitim özgürlüğünün kısıtlandırılması lanetleneceği gibi, saçı kapalı olan kadına aynı kısıtlamaların getirilmeside lanetlenmelidir. Kadının cinsi kimliğinden ve siyasi tercihlerinden kaynaklanan sorunlarına taraflı yaklaşmak ve ona uç feminist kimliği dayatmak acaba ne kadar kadın gerçekliğimizle paralellik göstermektedir. Bu siyaset böyle devam ettikçe özgürlükler kota zorlamasıyla ve halkın talepleri ciddiye almadan gelecek ve halkın içinden değil tepeden olacaktır. 


Kürt dinadamlarının kürt edebiyatına katkısının olmadığını iddia edenlerin balonu kendi ideolojilerinin üretimsiz ve katı tutumuyla patlamak üzeredir. Günümüzde islami hassasiyetli kürtlerin genel itibariyle basın-medya kollarında zayıf oldukları ve daha yeni yeni emekleme dönemi geçirdikleri bilinmektedir. Buna karşılık sol-kürt gruplarının onlarca seneye varan bir tecrübeleri söz konusudur. Son 30 seneyi ele alırsak acaba onca sene içinde bu dile yaptıkları katkı dudak uçurtucu boyutlarda yetersiz değilmidir? Kürtçe olarak kendi parti yayınlarını bile basamayan ve içlerine giren kürdistan'ın diğer parçalarından kadrolara istanbul türkçesi öğreten kuzey kürt sol cephesi sanırım dil konusunda en son eleştiri hakkı olan cephedir. Kürt mücadelesi yüzbinlerce kürde türkçe öğretmiştir ve halk arasında halen konuşulan kürtçe akademik çalışmalardan daha çok muhafazekar kürt kimliğinin bir hediyesidir. O aşağıladıkları idealist kafalar olmasaydı ve bu iş tamamen solcularla başlamış olsaydı bugün kürtçe diye ortada bir dil olmayabilirdi. Tüm solcu kürt yayıncılar bastıkları tüm kitapları bir araya toplayıp kendi kendilerini bir analize etsinler eğer ortaya attığım porteyi adilane bulmuyorlar ise her türlü eleştirilerini büyük bir saygıyla bekleyeceğim. 


Dinin yüzbinlerce insanı ölüme götürdüğüne inananların sevgi ve hoşgörüye bakışları gerçek dışıdır. Marksizm hafızlarımızın acaba sadece yoldaşları komunist liderlerin öldürdükleri onmilyonca insandan dolayı hiç yürekleri cız etmişmidir. Okuma yazması olmayan ve ezilen gariban ve saf kürt köylüsüne birkaç edebi kelime kullanarak komunizm şov yapan bu tayfamız günümüzde dünya tek kutuplu olunca birden bire eski ayetlerini bir tarafa bıraksalarda halen dahi günah çıkarma ayinlerinden kaçmakta ve kalplerinin içinde gizledikleri komunizm aşkından taviz vermemekteler. Onlara göre ölüm değil öldürenin kimliği önemlidir. Savundukları humanizm değil sadece kendi ideolojilerinin direkt yada indirekt iktidara yürüyüşüdür. İslamiyet çıktığından günümüze kadar yapılan zorunlu ve keyfi 


feth ve savunma çarpışmalarında ölen tüm insanların sayısı sadece büyük önderleri Stalin'in katlettiği insan sayısının altındadır. Bu özgürlük sevdalıları önce kendi pisliklerini görmeli ve o pisliği temizlemelidirler. 


Kürdistan Ulusal Kurtuluş mücadelelerine islamın sürekli engel teşkil ettiğin savunmaktan geri kalmayan bu çevreye tekrar hatırlatırızki hiçbir zaman islamcı kürtlerle insani geçinme gibi bir gayeleri olmamıştır. Zaten ilk mücadeleye başlayışlarında hedef olarak bizleri görmüşler ve ideolojilerinin iktidara yürümesini bizim imhamıza bağlamışlardır. Ancak ne zamanki katı materyalist tutumlarından vaz geçip ehilleşmişlerdir o zaman dindarların onların yaklaşımlarıda onların tutumuyla paralellik arz etmiştir. Ayrıca bu sol kutup islamcı kürtlerin hiçbir şeylerinden haberdar olmadıkları gibi olsalarda her hareketi bir saldırı için kullanmaktadırlar. Yaklaşımları iyi niyetli ve dostça değildir. Tüm bu elverişsiz ortama rağmen yüzlerce melle bu mücadele için hayatını kaybetmiştir. Antalya'da kürtçe hutbe verdikleri için tutuklanan üç kürt mellesinden kürt meseleninin çözümü için imza veren sayıları yüzlerle ifade edilen mellelerimize bu meseleye duyarlı binlerce kürt dinadamı mevcuttur. Ancak kürdistan'da köylerde mellenin elini öpüp cemaatle namaz kılan garp'ı terk eder etmez boğazın önünde şarap yudumlayıp mellelere küfreden sol hastalıklı yaklaşım sakat gözleriyle tabiiki bu gerçekleri görmeyecektir. 


Yanıtlarımız dahada uzayabilir ancak şimdilik bu kısa yanıtlarımızla kürt kümesinin sol tarafında bulunan ırkdaşlarımıza hatırlatmalarımızı yapıyoruz. 


MEKKE DÜNYANIN TAM MERKEZİNDE 

Cumartesi, 26 Nisan 2008- islamdunyasi.com/ 

Wekke'nin dünyanın merkezi olduğu ispatlandı. Bu bilimsel ispat 
Jile birlikte oluşturulan Mekke Saati'nin dünya genelinde büyük 


i, ANN) rağbet görmesi beklentisi oluştu.Jeoloji ve İslam Hukuku 
| AS A, ) | J konusunda uzman Müslüman bilim adamları, önceki gün Katar'ın 


gi K / ##-başkenti Doha'da düzenlenen "Dünyanın Merkezi Mekke" adlı 


e a os bir araya geldi. 


İlim adamları, dünya saat ayarlamasında ölçü alınan ve Greenwich olarak bilinen saat dilimi yerine Mekke saat diliminin ölçü olarak alınmasını talep etti. Bilindiği gibi Mekke-i Mükerreme'nin dünyanın merkezi olduğunu savunan teori yakın zamanda yapılan bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştı. 


Katılımcılar, Greenwich saati (GMT = Greenwich Mean Time) yerine Mekke saatinin esas alınarak ortak İslami bir saat diliminin oluşturulması çağrısında bulundu. 


Çünkü Mekke saati dünyanın her yerinden kıble yönünü belirliyor, akrepleri klasik saatlerin aksine Kâbe-i Şerif etrafında yapılan tavaf hareketleri gibi soldan sağa doğru dönmektedir. 


Bir gün süren konferansa Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi' nin yanı sıra Kur'an ve Sünnetin bilimsel mucizeliği üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan, İngiltere Galler Üniversitesi'nde jeoloji dersleri veren Mısırlı bilim adamı Prof. Dr. Zağlul en-Naccar, Mekke saatinin mucidi Mühendis Yasin eş-Şuk gibi konusunda uzman birçok ilim adamı katıldı. 


El Karadavi, İslam Hukuku, geometri, astronomi ve hukuk alanında uzman kişilerin Mekke'nin neden dünyanın merkezi seçildiği ve Allah'ü Teala'nın Beytü'l Haramı neden Müslümanlara kıble olarak tayin ettiğine dair yürüttükleri çaba ve araştırmalara ilişkin takdirlerini ifade etti. 


Aynı zamanda Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanlığını da yürüten Yusuf el- Karadavi " Müslümanların kıblesinin muazzamlığını pekiştirmek için yapılan bilimsel araştırma ve ulaşılan neticeleri takdirle karşılıyoruz" dedi. El Karadavi "Mekke'nin Dünyanın merkezini oluşturduğu teorisinin ispatlanması İslami kimliğin pekiştirilmesi ve tespit edilmesidir, ayrıca Müslümanın diniyle, ümmetiyle ve medeniyetiyle gurur duygusunu pekiştirecektir" diye konuştu. 


"Diğer din ve medeniyetlerin aksine İslam'da din ile bilim arasında bir çatışma yoktur" diyen el-Karadavi bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'den Yüce Allah'ın (cc) şu buyruklarını kanıt olarak gösterdi: "De ki; Eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin", "Eğer doğru söylüyorsanız bana ilme dayalı bir biçimde haber verin", "Yanınızda bize çıkaracağınız bir ilminiz var mı?" 


Dünyanın Merkezi Mekke 


Öte yandan Prof. Dr. Zağlul en-Neccar, "Mekke'nin dünyanın tam merkezinde yer aldığını artık bilimsel ispattan sonra şek götürmez bir gerçektir" dedi. Neccar, bunun delilinin de Prof. 
Dr. Hüseyin Kemaleddin'in dünyanın başlıca şehirlerinden kıble yönünü belirlemeye çalışırken Mekke-i Mükerreme'nin yerküreyi oluşturan yedi kıtanın hepsinin etrafından geçen bir dairenin tam ortasında yer aldığını ispatlamasını gösterdi. 


En Neccar Mekke-i Mükerreme'yle aynı meridyen çizgisi üzerinde yer alan yerler pusulada manyetik iğnenin belirlediği manyetik kuzeyle kutup yıldızının belirlediği gerçek kuzeyle uyumlu olduğunu söyledi. 


Ünlü jeolog "Mekke-i Mükkereme'nin meridyen çizgisinde her hangi manyetik bir sapma bulunmamakta. Hâlbuki aralarında Greenwich'in de bulunduğu diğer tüm meridyen çizgilerinde manyetik bir sapma var. Hatta Greenwich meridyeninde batı yönünde 5.8 
derecelik manyetik bir sapma olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır" dedi. 


En Neccar İngilizlerin, gölgesi ve izleri halen sürmekte olan Britanya Sömürgeciliği döneminde Greenwich meridyenini bir saat ölçüsü olarak dünyaya zorla dayattığına işaret etti. 


Rakamlarla Merkezi İspatladı 


Bu arada, Kahire Üniversitesi' nde mimarlık dersleri veren, "Uluslararası Kur'an ve Sünnet'te Bilimsel Mucize Kurulu" üyesi Prof. Dr. Yahya Veziri konferansta sunduğu araştırmada bilgisayar yardımıyla dünyanın önde gelen şehirlerinden Mekke-i Mükerreme için çok hassas yön tayinleri yaparak farklı dünya kıtaları arasındaki mesafeye bakılırsa Mekke'nin tam ortada yer aldığı görüldüğünün rakamlarla ispatlandığını açıkladı. 


Mısır Hulvan'da bulunan Ulusal Astronomik ve Jeofizik Araştırmalar Enstitüsü Nükleer Patlamalar Merkezi Başkanı sismolog Prof. Dr. Ahmed Ali Bedevi ise deprem riski açısından Mekke'yle ilgili yaptığı araştırmada Mekke'nin kendine özgü jeolojik bir yapısı olduğunu ve 


ilahi bir koruma görevi gören sağlam sıradağlar içerisindeki eşsiz konumundan dolayı tarihte bu kutsal kentin depremlere maruz kaldığının çok nadir olduğunu söyledi. 


Mekke Saatine Rağbet Artacak 


Konferans esnasında Filistin asıllı Fransız vatandaşı Yasin eş-Şuk kendi icadı olan "Mekke saatini" katılımcılara tanıttı. Saat pratik olarak dünyanın merkezinin Mekke olduğunu ve Greenwich yerine Mekke'nin dünya saat ölçüsü olarak alınmasının daha doğru olacağını gösterdi. Araştırmacıya göre yeni saatin tasarımı Dünya Saat Merkezi olarak Mekke'nin dikkate alınmasına yardımcı oluyor. 

Eş Şuk "icat ettiği saatin dünyanın her yerinden kıbleyi tespit edebildiğini akreplerinin gezegenler ve diğer cisimlerin evrende güneş etrafında hareket ettiği ve insan vücudunda kan dolaşımının hareketi gibi solda sağa hareket ettiğini ifade etti. 


Eş Şuk dünyanın değişik yerlerinde ikamet eden ya da buralarda yolculuk eden Müslümanların bulundukları yerlerde kıbleyi tespit etmekte yaşadıkları zorlukları gördükten sonra söz konusu saati icat etmeye karar verdiğini belirtti. Bunun için dünyanın merkezinin Mekke olduğunu kabul eden eski âlimlerin görüşlerine başvurduğunu bu esnada en modern topografik haritalardan, fiziki haritalardan ve Mekke-i Mükerrem'in haritalarından yararlandığını söyledi. 


Öte yandan Suudi Arabistan Krallığı yeni saati Mekke-i Mükerreme'nin bir kulesine koymayı planladığını söyledi. Son bilimsel ispat ile birlikte Mekke Saati'nin dünya genelinde büyük rağbet göreceği belirtiliyor.(Haber 7) 

GÜNEŞ'TEN İLK GÖRÜNTÜLER ALINDI 

Perşembe, 30 Kasım 2006- islamdunyasi.com/ 


Elde edilen görüntülerde Güneş'teki patlamalar açıkça seçilebiliyor. 


Japonya'nın Dünya'ya 150 milyon kilometre mesafedeki Güneş'e gönderdiği bir aracın yolladığı görüntülerde, Güneş'teki patlamalar açıkça seçilebiliyor. 


Japonların Güneş gözlemleri yapmak üzere yolladığı uzay aracı Hinode, Güneş'i ilk kez bu kadar yakından görüntüledi. 


Geçen Eylül ayında fırlatılan Hinode gözlem aracı, gelişmiş teleskopları ve tayfölçerleriyle aldığı görüntüleri Dünya'ya gönderdi. 


Japon bilim adamları, bunların Güneş yüzeyindeki patlamaları, fırtınaları ve manyetik olayları tüm ayrıntılarıyla gösterdiğini belirtiyor. 


Hinode'nin incelediği Güneş fırtınalarının fotoğrafları birleştirilerek film haline dönüştürülüyor. 


Gözlem aracının, özellikle Güneş lekeleri denen, yüzeydeki görece soğuk olan ve manyetik fırtınaların oluştuğu bölgeleri incelediği belirtiliyor. 


Güneş'te meydana gelen olayların, yıldızların oluşumuyla ilgili araştırmalara önemli ipuçları sağlaması bekleniyor. 


Güneş'te meydana gelen şiddetli manyetik fırtınaların ortaya çıkardığı parçacıklar, Dünya'ya da ulaşıyor ve atmosferi etkiliyor. 


GELECEĞİN PLASTİK UÇAKLARI 
Çarşamba, 19 Temmuz 2006- islamdunyasi.com/ 


Dünynın en büyük uçak üreticilerinden Amerikan 
Bocing firmasının müdürü gelecekte tüm uçakların plastikten yapılacağını söylüyor. 


Bocing Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü ve 
Ticari Uçaklar Grubu Başkanı Alan Mulally, Bocing'in en popüler yolcu uçağı olan 737'leri ilk fırsatta plastik alaşımlarına çevireceklerini belirtti. 


Alan Mulally'ye göre metalin gözden düşmesinin nedeni, 'paslanma riski. 


Metal olmayan birkaç farklı maddenin birleştirilmesiyle elde edilen alaşımlar böyle bir risk taşımıyor. 


Ayrıca daha hafif oldukları için uçakların daha az yakıtla, daha uzağa gidebilecekleri hesaplanıyor. 


Bocing, gelecek yıl piyasaya süreceği yeni modeli 787 Dreamliner'ı, karbon fiber destekli plastik alaşımlarla imal ediyor. 


Alan Mulally, 737 filosunun yenilenme zamanı geldiğinde onlarda da benzer bir teknolojinin kulllanılacağını söyledi. 


Mulally, İngiltere'deki bir fuar öncesinde yaptığı konuşmada "737'lerin yaklaşık yarısının plastik alaşımlardan oluşmasını hedefliyoruz" dedi: 


"Bu hem imalat, hem de bakım masraflarımızı azaltacak bir adım." 


Bocing müdürü, yeni 737'ler için gereken teknolojinin henüz hazır olmadığını, bunun için daha bir 10 yıl gerektiğini sözlerine ekledi. 


Ancak havacılık endüstrisinin Amerika'daki 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında yaşadığı şoku atlatmış olduğuna dikkat çekerek, yeni uçaklar için gereken kaynak ve talebin artık varolduğunu kaydetti. 


AOL İNTERNET TELEVİZYONU KURUYOR 


Pazartesi, 14 Kasım 2005- islamdunyasi.com/ 


Dev internet şirketi America Online (AOL), gelecek yılın başında, internet üzerinden yayın yapacak ücretsiz bir televizyon kuracağını açıkladı. 


In2TV adı verilen televizyon, AOL'in de parçası olduğu 
Time Warner şirketine bağlı Warner Brothers tarafından hazırlanan programları yayınlayacak. 


AOL'in bu yeni hizmeti, komedi, drama, animasyon gibi program türlerine göre ayrılmış altı kanaldan oluşacak. 


Ancak bu hizmetin Amerika Birleşik Devletleri dışındaki AOL kullanıcılarına da açılıp açılmayacağı henüz netlik kazanmadı. 


Yahoo ve Google gibi, AOL'in rakip firmaları da internet üzerinden yayın yapan televizyon kanalları kurmayı planlıyorlar. 


In2TV, yayına başladığı ilk yıl, Warner Brothers tarafından üretilen, toplam üç bin dört yüz saatlik programı internet üzerinden yayınlayacak. 


AOL'den yapılan açıklamada, bu sürenin arttırılmasının amaçlandığı ve diğer büyük yayın kuruluşlarıyla da telif hakları konusunda görüşmeler yapıldığı ifade edildi. 


İnternet kullanıcılarına sunulacak bu yeni servisin masrafları ise reklam gelirleriyle karşılanacak. 


İki yıldır hazırlıkları süren In2TV'nin gelecek yılın başlarına yayına başlayacağının açıklanması internet sektörünü yakından izleyen uzmanlar tarafından memnunlukla karşılandı. 


Jupiter Research adlı araştırma kuruluşunun uzmanlarından Todd Chanko, "Bu, iki kardeş 


şirketin, farklı ihtiyaçları karşılamak için yaptığı işbirliğinin güzel bir örneği. Sonuçta bu birlikten herkes kârlı çıkıyor" dedi. 


Dünyanın önde gelen internet servis sağlayıcısı AOL'in internet siteleri her ay 112 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor. 


YENİ ÜRETİLEN 20 BİN VOLVO ARIZALI ÇIKTI 
Pazar, 13 Kasım 2005- islamdunyasi.com/ 


20 bin adet 2005 model S80 ve XC90 Volvo aracı, üretim hatası nedeniyle arızalı olarak 
piyasaya çıktı. 


20 bin arabanın 300 tanesinin İsveç'te, diğerlerinin de İskandinav ülkeleri, Asya ve 
Amerika'da olduğu belirtildi. Arabaların kabloları yanlış bağlantı nedeniyle yanıyor. 
Volvo'nun müdürlerinden Christer Gustafsson, yaptığı açıklamada, "Arabalarımızın arızalı olarak piyasaya çıkması bizi çok üzdü. Hatalarımızı en kısa zamanda düzelteceğiz" dedi. 


TÜRKİYE'DE VE AVRUPA'DA İNTERNET KULLANIMI 


Cuma, 28 Ekim 2005- islamdunyasi.com/ 


İnternet kullanımında Türkiye, AB ortalamasına oldukça yaklaştı. Türkiye'de geçen yıl 16-74 yaş arası nüfusun %43'ünün internet üzerinden kamu kurumlarıyla iletişim kurduğu bildirildi. 


AB resmi istatistik kurumu Eurostat, Avrupa'da halkın internet üzerinden kamu kurumlarıyla iletişimine ilişkin 2004 yılı verilerini yayımladı. 


Buna göre 25 üyeli AB'de halkın internet yoluyla kamu kurumlarından bilgi edinme oranı %45 olurken, Türkiye %43 ile AB ortalamasına oldukça yaklaştı. 


Bu alanda en yüksek oran, Avrupa ülkeleri arasında %68 ile İzlanda'da, AB içinde ise %62 ile Finlandiya'da kaydedildi. 


İnternet üzerinden kamu kurumlarından belge indirmede ise Türkler, AB ortalamasının üzerine çıkmayı başardı. Geçen yıl resmi belgeleri internet üzerinden edinen 16-75 yaş arası AB vatandaşlarının oranı %20 olurken, Türkiye'de bu oran %21 olarak açıklandı. 


Doldurulmuş belgelerin (formların) internet üzerinden kamu kurumlarına geri gönderilmesi alanında ise AB ortalaması 9012, Türkiye ortalaması %10 oldu. 


İRAN'IN İLK UYDUSU UZAYA FIRLATILDI 
Perşembe, 27 Ekim 2005- islamdunyasi.com/ 


Rusya İran'ın ilk uydusunu bugün uzaya fırlattı. Uydu, 
Kosmos 3M füzesiyle Rusya'nın kuzeybatısındaki 
Plesetsk uzay merkezinden fırlatıldı. İran'ın balistik konusunda kayda değer ilerlemeler sağlaması batıda endişelere yol açıyor. 


Sina 1 adlı uydunun haberleşme ve araştırma amaçlı olarak gönderildiği bildirildi. İranlı yetkililer ilk uydularını yakında uzaya göndereceklerini daha önce defalarca dile getirmişti. 


Eski İletişim Bakan Yardımcısı Hasan Şafti, temmuz ayında yaptığı açıklamada, Misbah adlı bir uyduyu sene içinde uzaya göndereceklerini ifade etmişti. Şafti, 5 uydu inşa edilmesinin planlandığını ve bunları 3 sene içinde uzaya göndereceklerini açıklamıştı. 


İran balistik konusunda kayda değer ilerlemeler sağladı. Bu durum, batıda endişelere yol açıyor. 


MİCROSOFT, İSRAİL'DE YATIRIM YAPIYOR 


Perşembe, 27 Ekim 2005- islamdunyasi.com/ 


Microsoft'un sahibi ve yönetim kurulu başkanı Bill Gates, bir günlük ziyaret için bugün İsrail'e gitti. Gates, İsrail hükümeti ile gelecek 3 yıl içinde yürürlüğe girecek 1.4 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı. 


Microsoft 'un sahibi ve yönetim kurulu başkanı Bill 
Gates, bir günlük ziyaret için bugün İsrail'deydi. 
Başbakan Ariel Sharon ve Ticaret Bakanı Ehud 
Olmart ile biraraya gelen Gates, İsrail'i silikon vadisinin Ortadoğu'daki ayağı olarak niteledi. 
Gates, İsrail hükümeti ile gelecek 3 yıl içinde 


yürürlüğe girecek 1.4 milyon dolarlık bir anlaşma an, N amaa imzaladıklarını da açıkladı. Anlaşma gereğince, 


Microsoft İsrail'de teknoloji alanında yatırım yapacak. 
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Microsoft'un halihazırda Haifa'da bir fabrikası ve 400 çalışanı bulunuyor. Başbakan Ariel Sharon ile buluşmadan önce Tel Aviv'de teknoloji alanında eğitim gören gençlerle bir araya gelen Gates, bu akşam Ürdün'e geçecek. 


ORGANİK YAKITLA ÇALIŞAN İLK TREN 
Perşembe, 27 Ekim 2005- islamdunyasi.com/ 


Organik materyalden elde edilen yakıtla çalışan ilk "biogaz" tren yani Amanda İsveç'te ilk seferini yaptı. İlk biogaz tren İsveç'te seferlerine T başladı. 


Tren seferi İsveç'in güneyindeki Linköping'den başlayıp batı kıyısındaki Vastervik'te son buldu. Bu da yaklaşık 80 kilometrelik bir mesafeyi oluşturuyor. | 


Amanda adı verilen dünyadaki ilk biogaz treni, mısır,gübre ve mezbaha artıkları gibi organik materyalin oksijensiz bir ortamda işlenmesiyle elde edilen yakıt ile çalışıyor. 


Karbondioksit oluşumuna sebep olmadığı için çevre ve doğa dostu olarak anılan biogaz, aynı zamanda benzinden daha ucuz ve kolayca üretilebiliyor. 


Biogaz tren Amanda,ekim ayının sonundan itibaren hergün bir sefer yapacak ve herşey yolunda gittiği takdirde tren sayısı arttırılacak. 


ÇAĞRI FİLMİNİN YÖNETMENİ AKKAD, ÖLDÜ 
Cumartesi, 12 Kasım 2005- islamdunyasi.com/ 


Tanınmış Suriyeli film yönetmeni Mustafa Akkad, Ürdün'ün başşehri Amman'da 3 lüks otele yapılan bombalı saldırılarıda aldığı yaralar sebebiyle hayatını kaybetti. 


Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Akkad (68), çarşamba gecesi meydana gelen saldırılar sırasında bulunduğu Grand Hyatt otelinde boynundan yaralanmış, kızı Rima (33) ise olay yerinde ölmüştü. 


Akkad'ın en tanınmış çalışması 1977 yapımı Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatının anlatıldığı "Çağrı" filmiydi. Filmin başrolünü Anthony Quinn ve İrene Papas oynuyordu. 


En az 57 kişinin öldüğü saldırıların sorumluluğunu Irak'taki El Kaide örgütü üstlenmişti. 
Cenazesi Uğurlanıyor 


Mustafa Akat'ın cenazesi, Suriye'de düzenlenecek tören için bugün sabah saatlerinde Amman'dan uğurlandı. Akat için önce Suriye'nin başkenti Şam'da Kültür ve Enformasyon Bakanlığı tarafından bir tören düzenlenecek, ardından cenaze yarın memleketi Halep'te toprağa verilecek. 


PEYGAMBER EFENDİMİZ'E SAYGISIZLIK! 
Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi-30.Ağustos.2008 


İsrail'li bir şirket ürettiği tişörtlere Hz. Peygamber'in karikatürünü bastı. 


Danimarka ve İsviçre'den sonra, bu kez İsrail'li bir şirket, ürettiği gömlek ve tişörtlere İslam ve Peygamber 
Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S.)'e hakaret içeren karikatürler bastı. 


İslami Hareket, fanatik Yahudilere ait bir şirketin gömlek ve tişörtlere Islam dinine ve Hz. Peygambere hakaret içeren karikatürler basmasını şiddetle kınadı. 


İslam'i Hareket, İslam düşmanlarının bu türden hakaretlerine karşı ümmetin Hz. Peygamber'e sahip çıkmasını isedi. 


İslami Hareket'in başkan yardımcısı Şeyh Re'fet Uveyda konuylu ilgili olarak yayınladığı bildiride, Siyonist bir basım şirketinin, fanatik Yahudilerin işlettiği bir şirketin isteği üzerine gömlek ve tişörtlere Hz. Peygamber'e hakaret içeren karikatürler bastığını belirtti. 
Karikatürlerin birinde Hz. Peygamber'in elinde silah, etrafında da koyunlar görünüyor. 
Altında da "Muhammed dağa gelmeyecekse, işte bu iyidir" yazıyor. 


Asıl katillerin, Hz. Peygamber'e hakaret etmek amacıyla bu karikatürleri basan insanlar olduğunu belirten İslami Hareket'in başkan yardımcısı, Siyonistlerin bu çirkin eylemlerinin; kindar ve fitneci insanlar tarafından Hz. Peygamber (s.a.s)'e yapılan çirkin eylemlerin ilki olmadığını söyledi. Şeyh Uveyda, Siyonistlerin bu çirkin eylemleriyle dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularıyla oynadıklarını, Müslümanların da gereken cevabı; ortaya koyacakları eylemlerle vereceklerini ifade etti. 


Bildiride, Hz. Peygamber (s.a.s)'i savunmak için; içinde iman, İslam ve Peygamber sevgisi olan herkes var gücüyle eylem yapmaya ve Danimarka ile başlayan bu sürece karşı etkin bir tepki göstermek için harekete geçmeye çağırıldı. 

(AHLAKSIZLIKTA) SINIR TANIMAYAN GAZETECİLER 

José Manzaneda-Cubainformaciön.tv,Sendika.org Pazar, 09 Eylül 2007- islamdunyasi 

Sınır Tanımayan Gazeteciler (STG); güya basın ve ifade özgürlüğünü korumayı kendine amaç 


edinmiş, Fransa merkezli bir Sivil Toplum Örgütü. Basın özgürlüğü; bu kavram, küresel iletişim tekelleri patronlarının prizmasından bakılınca anlaşılabiliyor sadece. 


Sınır tanımayan gazetecilerin yıllık bütçesi 4 milyon doların üzerindedir. Benzer bir bütçe ile basın özgürlüğü ve basın çalışanları için ne büyük işler yapılabileceğini hayal edebiliyoruz. 
Örneğin, Telecinco kameramanı Jose Couso ve Irak'ta düzinelerce gazeteciyi öldüren ABD askerlerinin yargılanması için bir kampanya düzenlenebilir. Ne yazık ki Couso ailesi STG'yi açıkça Jose'nin katillerini aklamakla suçladı; hem de bunu inanılması güç ama, Jose'nin öldürüldüğü operasyonu yöneten askerin bir arkadaşından alınan bilgilere dayandırarak oluşturdukları bir haberle, etik dışına taşarak, yapmıştı STG. Veya yasadışı Guantanamo kampında üç yıldır suçsuz bir şekilde tutulan El-Cezire çalışanı Sudanlı gazeteci Sami al Hajj'ın özgürlüğü için bir kampanya da düzenleyebilirlerdi, ama bu konu hakkında Sınır Tanımayan Gazeteciler ağızlarını açıp yarım kelime bile söylemediler. Tabii ki STG bu bütçeyi kullanarak çok kolay bir şekilde, 1982'den beri ABD de ölüm koridorunda bekletilen Afroamerikan gazeteci Mumia Abu Jamal'ın hayatı için de bir kampanya düzenleyebilirlerdi fakat bunu da yapmadılar. Ve bir kampanya da Şili'de tutuklu bulunan gazeteci Pedro Cayuguco için yapılabilirdi, bunu da yapmayı istemediler ve son olarak, 1999'da NATO bombalarıyla öldürülen Yugoslavya televizyonu çalışanı 16 gazeteci anısına bir şeyler yapabilirlerdi ama STG bu olaydan yıllık raporlarında bile söz etmediler. 


STG dünya genelinde medya organlarının birkaç milyonerin elinde toplanmasına karşı kampanyalar yapacak mı? Sınır tanımayan gazeteciler örgütü gazetecilerin kötü sözleşmeleri ve çalışma şartları karşısında bir şeyler geliştirecek mi? Veya bilgi iletişiminin “0690'nın sadece altı ABD ve Avrupa menşeli ajansın elinde bulunmasına karşı bir şeyler yapacak mı? 


Hayır, saf olmayalım. 


Bu Sınır Tanımayan Satılmışlar kendilerini başka bir şeye adamışlar: Küba'da sözde gazetecilik yapan ve aslında adada ABD çıkarlarının hizmetinde olan, Küba'daki ofisini Kuzey Amerikanın Havana'daki diplomatik delegasyonu gibi kullanan, Bush tarafından parası ödenen ve Küba'da turizmi yok etmeyi amaçlayan kampanyalara imza atan ve bunu yaparken Che'nin aşağılanmış ve şeytana benzetilmiş imajlarını (figürlerini) kullanan, ve Venezüella'nın anayasal başkan Hugo Chavez'e karşı girişilen darbelerin organizatörü olan medyatik büyük şirketlerin paravanı olan sözde gazetecileri finanse etmek gibi. 


Peki STG”yi kim finanse ediyor? 


STG, Fransa devleti ve Avrupa Birliği dışında, ABD'nin saldırgan politikasını ABD çıkarlarına ters herhangi bir politika karşısında savunmayı amaç edinen Demokrasi için Ulusal Girişim (Fundación Nacional para la Democracia) adı altındaki klasik bir CIA paravanından büyük fonlar alıyor. 


Aynı zamanda Serge Dassault gibi Fransız silah fabrikatörleri ve kayıp füze satıcısı Jean-Guy Lagardere tarafından da finanse ediliyor. STG aynı zamanda, Vivendi Universal gibi dünyanın büyük medya tekellerinin ve Francés François Pinault gibi büyük editörler tarafından da finanse ediliyor. 


Peki STG”nin Bush ve bazı AB ülkeleri haricinde fikir babaları kimlerdir? 


Bir yanda Latin Amerika'nın büyük iletişim medyası patronları tarafından kurulan ve bölgedeki, Küba, Venezüella ve Bolivya gibi bütün halk hareketlenmelerinin düşmanı olan la Sociedad İnteramericana de Prensa (SİP) basın topluluğu var. Diğer tarafta, Küba kökenli CIA ajanı Frank Calzón tarafından yönlendirilen "Freedom House” (özgürlük evi) çağrısı, Vietnam savaşından eski deniz yüzbaşısı ve Telepizza kanalının eski sahibi Leopoldo Fernândez Pujals gibi Miami'deki Küba mafyasının desteklenen üyeleri ve Küba devriminin imaj ve prestijine karşı herhangi bir inisiyatife yapılan Yankee hükümetinin ekonomik yardımlarının yöneticisi Nancy Crespo gibiler var. 


Kanadalı gazeteci Jean-Guy Allard, ABD'li gazeteci Diana Barahona veya Fransız gazeteci Salim Lamrani'nin araştırmaları çarpıcı birer örnektir: "STG, ekonomik ve politik açıdan, dünyada basın özgürlüğünün en büyük baskılayıcıları olan büyük iletişim tekellerine ve başta ABD olmak üzere batılı devletlere bağlı bir örgütlenmedir." Bu sivil toplum örgütünün, basın özgürlüğünün en çok nerelerde sindirildiğine dair teşhisleriyle Beyaz Saray çalışanlarının bu konudaki tespitlerinin aynı noktada buluşması bir tesadüf değil. 


Sınır Tanımayan Gazeteciler, yani "utanması olmayan gazeteciler", basın özgürlüğünü savunmuyorlar; tersine şirket özgürlüğünü savunuyorlar, yani bugün -sermayenin durdurulamaz küreselleşmesi sayesinde- medyatik, ekonomik ve politik güç merkezlerini 


kontrol eden küresel kapitalizmin özgürlüğünü savunuyorlar. 


Özetle söylemek gerekirse, sermaye de kendi Sivil Toplum Örgütlerini kuruyor ve (ahlaksızlıkta) sınır tanımayan gazeteciler bu örgütlerden birisi. 


'İSYAN KAFKASYA'YA YAYILIYOR' 


LI/CA/AK-Çarşamba, 26 Ekim 2005- islamdunyasi 


Nalçik saldırısı sonrası bölgeye gelen ve gezdiği Kuzey Kafkasya ülkelerinde halkın nabzını tutan Los Angeles Times'dan Kim Murphy, gidilen yolun dönüşünün artık olmadığını söylüyor. Kim Murphy'nin değerlendirmesini sunuyoruz. 


Rusya, yüzyıldır Karadeniz ve Hazar denizi arasındaki 650 millik karlı ve verimli toprakları evcilleştirmek istiyor ama uyguladığı politika, görünüşe göre herkesi kızdırarak İslami bir hareketi körüklüyor. Bugün Kafkas savaşı Çeçenistan'dan, çoğunlukla 
Müslümanların bulunduğu diğer Kafkas cumhuriyetlerine doğru yayılıyor. Uzmanlara göre yavaş yavaş ilerleyen İslam devrimi, Kremlin'in 23 milyonluk bir Müslüman kitlede, aşırı dincilikle savaşmak için uygun politikayı uygulamaktaki başarısızlığının sonucu. 


Moskova'nın Kafkasya'daki asi Müslümanları kontrol altına almak için kullandığı organize olmayan şiddet politikaları, binlerce masum inananı ezip geçti. Şiddet uygulayarak yapılan tutuklamalar, polis baskınları, camilerin kapatılması, Moskova'ya yakınlaşan bölge halkını giderek ondan soğutuyor. 


Gimri, Dağıstan'da küçük bir köy ve İmam Şamil'in 1859'da İslam adına Rus ordularıyla savaştığı zamandan beri islami militanlık hiç de yabancı değil. Bugün, orada kadınlar ve hatta genç kızlar başörtüsü örtüyorlar, hatta bazıları yüzlerini bile kapatıyor. Kuran'ın dili Arapça, tüm öğrencilere öğretiliyor. Köy imamı, geçen sene kızlar ve erkekler için ayrı okullar oluşturmaya çalıştı. Ve ancak ikinci binanın bulunamayışı ile vazgeçti. İmamı kasaba konseyinde olan komşu köydeki camide de haftada dört gün ikişer saat İslami program yapılıyor. 3 bin 800 nüfuslu köyde, şeriat kanunu Rus kanununun tamamlayıcısı olarak empoze edilmiş durumda. Bazen hırsızlardan, hapse gönderilmesi yerine camide herkesten özür dilemesi isteniyor. Ve buradaki insanlar, yerel hükümete karşı gelmeye de korkmuyorlar. 


İnsanlar, şeriat kanunlarına dönüyorlar çünkü kanunu uygulamakla yükümlü olan yetkililer kanunsuzluğun kaynağı haline geldi. İnsanların adaletin yerine gelmesi gibi bir ümitleri kalmadı bu yüzden destek için müftülere gidiyorlar' diyen 38 yaşındaki işsiz Kazimagomed, soy ismini belirtmiyor ve bunun kendisinin sonu olacağını düşünüyor. 


Kazimagomed, kapı eşiğinde medeniyetler savaşının işaretlerinin bulunduğunu da söylüyor ve ekliyor; 'Eğer Dağıstan'daki her şeyi kökten en başa kadar değiştirmezsek savaş kaçınılmaz olur ve bu savaş Çeçenistan'daki ya da diğer taraflardaki gibi küçük bir savaş değil yüzyıllar süren bir savaş olur. 


Bu sene Kremlin'e sunulan ve Rus basınına sızan bir raporda, Dimitri Kozak, Kafkasya'daki istikrarı bozabileceğini söylediği yozlaşma ve yoksulluğa karşı verilen tepki konusunda uyarıda bulunuyordu. Moskovsky Komsomolets gazetesinde Temmuz ayında yayınlanan raporda uzmanlar, 'Çözülmeyen sosyal, ekonomik ve politik problemler, kritik bir seviyeye ulaşıyor. Dahası problemleri görmezden gelmek ve onları güç kullanarak bastırmaya çalışmak, 'sonuçları Dağıstan'da sosyal, inter-etnik ve dini sorunların oluşması' olabilecek kontrol edilemez olaylar zincirine yol açabilir' diyorlar. 


Bu, 1999 yılında Dağıstan'ı işgal etmeye çalışan Basayev'in açık bir şekilde deklare ettiği amacıydı zaten. Basayaev, Rusya'nın Kafkasya'dan çekilmesine ve halifelik kurulmasına yol 


açacak bölgesel bir ayaklanma çıkarma umudunu gizlemedi. Ama 1999 yılında yanlış bir hesap yaptı; Dağıstanlılar Çeçen baskınına sert bir şekilde karşı koydu ve Rusya Çeçenistan'a karşı ikinci savaşını ilan etti. 2,6 milyon insanın yüzde 90'ının Müslüman olduğu Dağıstan'da, en büyük başarısızlık Moskova yanlısı hükümetin. Magomedali Magomedov, ülkenin Moskova'dan destek alan devlet başkanı. Üç oğlu, petrol taşımacılığını ve ülkenin diğer en karlı işlerinden ikisini kontrol ediyor. Hükümete yakın olan iş adamları, büyük sanayilerden köşedeki küçük pazara kadar, her şeyi kontrollerine almış durumdalar. Hükümette bir işe girip ya da polis olarak çalışıp ayağa kalkmak isteyenler binlerce dolar rüşvet ödemek zorunda. 


Bu arada Dağıstan'da insanlar ortalama olarak ayda 100 dolar kazanıyor ki, bu miktar Rusya'nın diğer yerlerine göre çok az. İnsanların en az yüzde 30'u işsiz. Son iki yılda Kuzey Kafkasya'da, islamcı militanların saldırılarındaki artışa bir cevap olarak, hükümet dışı islami hareketlere de seri kısıtlamalar getirildi ve iki taraf arasındaki gerginlik iyice arttı. Dağıstan'da son iki yılda 970 asker ve sivil öldürüldü. Ülkede neredeyse her gün hükümete ve polislere yönelik saldırılar yaşandı ve yaşanıyor. Ülkenin başkenti Mahaçkale'de, camilere operasyonlar düzenledi, yüzlerce kişi ibadet ederken gözaltına aldı. 


Bu ay Nalçik'te meydana gelen saldırıda, camilerin kapatılmasının, sakallı erkeklerin ve başörtüsü takan kadınların sürekli taciz edilmelerinin ve şüphelenilen asilerin sorgulamalarında şiddet kullanılmasının büyük bir payı vardı. Oradaki durum o kadar kötü bir hale geldi ki, Ağustos ayında 400 Müslüman göç etmek için Putin'den resmen izin istedi ama dilekçe görmezden gelindi. 


Müslüman haklarının güçlü bir savunucusu olan Rus İslam Komitesinin başkanı Gaydar Cemal, "İnsanlar, şimdiye kadar Moskova'yı, yerel klancı elitlerle olan mücadelelerinde bir destekçi ve hakem olarak görüyordu ama Kremlin'in başarısızlığı o kadar aptalca ve zorlayıcı ki, artık insanların Moskova'yı yenilik için bir üs olarak kullanma umutlarını kaybettiklerini düşünüyorum. En kötü ayrımcı da Kremlin'in kendisi oldu' diyor. 

Gassan-Hadzhi Gasanaliyev, geçen sene baskına uğrayan Dağıstan'daki caminin imamı. 
Gasanaliyev, 'Sanki kendi insanlarına karşı savaşı yayan başkaları değil de polis. Kimin suçlu kimin masum olduğunu sormuyorlar. İnsanlar götürülen akrabalarını aramaya gidiyor, ama kimse nerede olduklarını bilmiyor. Hepten kayboluyor ya da sakat bir şekilde geri dönüyorlar' diye konuşuyor. 


İmam, insanların intikam hayalleri kurduğunu, ilan edilmemiş, görünmez bir savaş başladığını düşünüyor ve 'Ve bu savaşı kimse durduramaz' diye konuşuyor. 


Yetkililer ise, Müslümanların büyük kısmının şiddeti reddettiğini ve dinlerinin aşırıcılar tarafından kullanıldığını görmek istemediklerini söylüyor. Dağıstan'ın Diyanet İşleri Başkanı Ahmed Mogamedov, 'Aşırıcılar hakkında en tehlikeli şey kendi ideolojilerine uymayan herkesi İslam düşmanı olarak görmeleri' dedi. Magomedov'a göre, böyle bir yaklaşım, din ve ibadet özgürlüğünün garanti olduğu laik Rusya Federasyonu'nda yaşamak isteyen Kuzey Kafkasyalı Müslümanlar için kabul edilemez bir durum. 


Moskova'daki Avrasya Güvenlik Çalışmaları merkezinde görevli olan Nabi Abdullayev ilginç bir konuyu gündeme taşıyor; 'Bir köy yöneticisi düşünün emrine bağlı iki polis var ama aynı köyün imamının ise kendisine inanan ve güvenen 200 kişisi. Yönetici bir seçim yapmak zorunda, ya Mahaçkale'den gelip gelmeyeceği belli olmayan destek istemek ya da imama gidip saygı göstererek, gelecek faaliyetleri onunla birlikte koordine etmek.' 


Abdullayev'e göre, şu anda görülen durum, yavaş yavaş ilerleyen bir islami devrim. 
Gimri'deki insanlar, bağımsız İslamcı bir devlet kurmaya çalışmadıkları sadece düzgün yöneticilerin seçilmesi, şiddet dolu polis baskınlarına bir son verilmesi, iş ve sebze yetiştirecek kadar bir bahçe istedikleri konusunda ısrar ediyorlar. 


Kazimagomed, 'Eğer Dağıstan'da bir referandum yapılsaydı yüzde 50'si şeriat kanunlarını isterdi. Onlar gerçek inananlar. Diğer yüzde 50 ise yozlaşma, fuhuş, mafya, uyuşturucu bağımlılığı ve rüşvetçiliği desteklerdi' diyor. 

Kazimagomed iki buçuk yıl önce bir hidroelektrik inşaatından çıkarıldığından beri iş bulamadığını söylüyor. Eşini ve çocuklarını hükümetin verdiği 5 dolar maaşla desteklemeye çalışıyor. Arkadaşı Şamil ise 2000 yılından beri iş bulamamış. 


Şamil 'nüfusun sadece yüzde 5'i çalışıyor. Geri kalanı parasız yaşamaya çalışıyor. Üç çocuğum var bir de ben ve eşim, beş kişi. Onlara nasıl yiyecek bulabilirim? Ne yapabilirim? 
diye soruyor. Şamil ve Kazimagomed geçen sene Moskova'ya gitmişler ve bir projenin inşaatında iki ay boyunca çalışmışlar. Ama inşaat sona erdiğinde kontrat yaptıkları işveren çok sık görülen bir tablo ile iflasını ilan edince, tek kuruş para alamamışlar. 


Kazimagomed, 'Bir tür militan ya da benzeri bir şey arıyorsan bulmak hiç de zor değil. Eğer birinin yanına gidip 25 veya 30 bin dolara, psikolojik olarak biraz uğraşırsan her şeyi yapar. 
Bana bak, yoksullaştım. Gidecek hiçbir yerim yok. Ve eğer bana o miktarda bir para teklif edersen, ne olmasını bekliyorsun? diye konuşuyor. 


Mübarek Ramazan ayında müezzin akşam ezanını okumaya başlayınca, böyle oruç bozmalarının İslam'a aykırı olduğunu düşünen ama dayanamadıklarını belirten bir şekilde özür diler gibi gülümseyerek hepsi birer sigara yakıyor. 


Kazimagomed son olarak, 'Ayrımcılık hakkında bütün bu konuşmaları desteklemiyoruz. 
Eşimi ve çocuklarımı alıp denize, Moskova'ya gitmek istiyorum. Hayatımın geri kalanında her tarafi saran bu dört dağı görmek istemiyorum' diye konuşuyor. 


Bazı Dağıstanlılar uzun süre önce Rusya ile olan çıkmazlarından bir çıkış olmadığına inanmaya başladıklarını söylüyor. Ali, Mahaçkale'de şehir merkezine doğru giderken arkadaşı Magomed'in 'Rusya bizim anavatanımızdı ama şimdi üvey anneye döndü' homurdanmalarına şu karşılığı veriyor; 'Sürekli şikayet ediyorsun. Bana neyi hatırlattığını bilmek ister misiniz? 
Ağla yakalanan bir balık var. Balık debelenmeye ve çabalamaya devam ediyor, çünkü aklında tek bir düşünce var, deniz. Ama onu az öteden izliyorum. Ve asla asla kurtulamayacağını biliyorum. ' 


NASIL KONUŞABİLİYORUZ? 
Dr. Selçuk Eskiçubuk- Aralık 2017, 492- zaferdergisi 


Her çocuk annesinden aldığı eğitimle konuşmaya başlar. Her milletin ana dili, kaderin bir mührüdür. Farklı farklı oluşları yaratılmadan önce planlanmış ve kader defterine yazılmıştır. 


Annesinden konuşma öğrenen bir bebeğin beynine bir düşünme programı kurulur. Bu yüzden eğitim ve öğretimde anadilin üstünlüğü ve kolaylığı vardır. 


Çocuklar acelecidir, çok hızlı düşünür ama düşündüklerini ifade etme noktasında konuşması bazen düşüncesine yetişemez. Kadınlar biyolojik olarak konuşma konusunda daha yetenekli yaratılmışlardır. Erkeklerin beyinlerindeki konuşma alanı ise streslere karşı daha kırılgandır. 


Dilini kullanmak; ama nasıl? 


Yunus Emre'ye ait güzel bir söz vardır, hepiniz duymuşsunuzdur: "Söz ola kese savaşı; söz ola kestire başı." Herkes konuşur, söyler ama bazılarının sözü tesirlidir, dinleyenleri etkiler. 
Bu o kişinin üslubundan kaynaklanır. 


Konuşma ile düşünme arasında ayrılmaz bir bütünlük vardır ve dil, zekâ ve konuşma arasında son derece yakın ilişki bulunur. Güzel gören güzel düşündüğü için bu güzellik konuşmaya da yansır. Güzel konuşmak bir sanattır. Bazıları güzel sözlerle yalanı, yanlışı doğru gösterebilir buna cerbeze (demagoji) denir. Bunun için her söylenene kanmadan akıl süzgecinden geçirmek lazımdır. 


Bazıları da dilinin belasını çeker, fazla ve lüzumsuz konuşur, gevezelik eder ve dinleyenleri sıkar. Dil gibi bir nimetin değerini lüzumsuz ve gereksiz konuşmalarla düşürürler. 


Muâz b. Cebel (ra) Resülullah Efendimiz'e (asm) “Ey Allah'ın Resülü söylediklerimizden sorumlu tutulacak mıyız?” diye sorduğunda, Peygamber Efendimiz, “Allah iyiliğini versin ey İbn Cebel! İnsanları yüzleri üstü cehenneme sürükleyen, ancak dillerinin kazandığı günahtan başka ne olabilir?” diye buyurdu. (Tirmizi, İman) 


Nasıl konuşabiliyoruz? 


İnsanlar konuşur ama konuşmak olayında o kadar farklı organların rolü ve aralarında öyle hassas bir organizasyon vardır ki, ancak konuşma yeteneğini kaybeden insanların incelenmesiyle son yüzyılda bunların rolü anlaşılabilmiştir. 


Konuşmanın anatomisi 


Konuşma için, önce herhangi bir duyu organımızdan, beyin kabuğuna gelen bilgilerin alınması, kendi içinde yorumlanması ve daha sonra diğer duyulardan gelen bilgilerle karşılaştırılarak tekrar yorumlanması gereklidir. Mesela görme ile ilgili bilgiler önce artkafa bölgemizde (occipital kortekste) bulunan görme merkezine gelir ve burada yorumlanır. Daha sonra tekrar yorumlanmak üzere konuşma ile iki merkezden biri olan Wernicke alanına iletilir. 


İşitme ile ilgili bilgiler de önce şakak bölgesinin (temporal lob) üst kısmında bulunan işitme alanına gelir ve burada yorumlanır. Elde edilen bilgiler daha sonra yine Wernicke alanına gönderilir. 


Dokunma ve ağrı ile ilgili bilgiler önce yan kafa loblarının (parietal loblar) ön kısmında bulunan dokunma alanına gelir ve burada yorumlanır. Dokunma duyusuna ait bu işlenmiş bilgiler de yine Wernicke alanına iletilir. Netice olarak bütün duyuların, hafizadaki eski bilgilerle karşılaştırılıp o yorumlandıktan sonra Wernicke alanına iletildiğini söyleyebiliriz. Burada bütün bilgiler yeniden yorumlanmakta ve konuşma esnasında kullanılacak kelimeler burada seçilmektedir. Seçilen kelimeler mânâlı bir şekilde burada dizilmektedir. Konuşma için kelime hafızasının zenginliği çok önemlidir. 


Beyin Hasarı Olursa Konuşma Olmaz 


* Beyin kabuğundaki görme duyularının yorumlandığı artkafa bölgesinde bir harabiyet olursa, yazılan kelimeleri anlama kabiliyeti ortadan kalkar. 


* İşitme duyularının yorumlandığı şakak lobunda bir harabiyet olursa konuşulan kelimeleri anlama kabiliyeti ortadan kalkar. 


* Eğer Wernicke alanı tahrip olursa, konuşulan veya yazılan kelimeler tek tek algılansa da, ifadeler bir bütün olarak, düşünce ifade edecek şekilde yorumlanamaz. 


Düşündüğünü ifade edebilmek 


Beyin kabuğundaki konuşma ile ilgili ikinci bir merkez daha vardır onun adı da Broca alanıdır. Bu bölge beynin alın (frontal) kısım kabuğunun arka tarafında bulunur. Kelimelerin ve kısa cümleciklerin ifadesi için motor kalıplarının oluşturulduğu bu bölgeye, Wernicke alanından gelen sinyallerle yorumlanan ve sentezlenen düşünceler aktarılır. İşte Broca alanı bu düşüncelerin kelimelere dökülmesinde ve bu dizilmiş kelimelerin ses tellerimize iletilmesinde rol alır. Eğer Broca alanı tahrip olursa, kişi söylemek istediğini bilir ve buna karar verir, ancak kelimeleri seçemez, mânâlı konuşma yapamaz ve anlamsız sesler çıkarır. 


Konuşmaya Yardımcı Organlar 


Konuşmanın olabilmesi için ses tellerine ve nefese de ihtiyaç vardır. Bunlarda da bir rahatsızlık olması yine konuşmaya engel olur. 


İşte konuşma olayı bu kadar karmaşık bir olaydır ama hiçbir aksama olmaksızın düzenlenerek konuşma sağlanır. Bu kadar büyük bir organizasyonla yapılan konuşma faaliyeti herhalde bize gereksiz konuşmalar yapmak için verilmemiştir. Bir gün konuşma yetimizi kaybedersek o zaman kıymetini anlayabiliriz ama aslolan onu kaybetmeden güzel ve yalandan uzak sözler söyleyerek ona şükretmek, değerini bilmektir. 


CANLILARDAKİ ATOM HAREKETLERİ 
Prof. Dr. Metin Bülbül- Aralık 2014, 456- zaferdergisi 


Bilmediğimiz bir şehre gideceğimizde, uzun araştırmalar yapmaya ihtiyaç duyarız. 
Gideceğimiz yerin uzaklığı, yol ve hava durumu gibi özelliklerini öğrenmeye çalışırız. Bu araştırmalarımızda teknolojik gelişmelerden olan bilgisayar programlarını ve navigasyon cihazlarını kullanırız. Bazen bu programlar sayesinde gideceğimiz adresi kolaylıkla buluruz ve bazen de hiç ilgisi olmayan bir yere çıktığımızı hayranlıkla(!) görürüz. Adres bulmakta zorlandığımız bazı durumlarda ise karşımıza çıkan çocuklardan dahi yardım isteriz ve elimizde olan bütün imkânları kullanarak hedefimize ulaşırız. 


Akıllı ve şuurlu bir insan, basit bir adrese ulaşmak için bu kadar çok cihaz ve program kullanarak yolunu zor buluyorsa; acaba mükemmel bir şehir ya da mükemmel bir devlet aygıtı gibi yaratılıp çalıştırılan canlı bedenlerinde bu cansız maddeler, nasıl yol bularak hareket etmektedirler ve nasıl çalışmaktadırlar? 


Örnek olarak insandaki demir atomlarının hareketlerini ele alacak olursak, besinlerden alınan bu atomlar; mide, bağırsak ve karaciğer gibi organlardan geçip kemik iliğine ulaşırlar. Burada demir atomları, ortamda bulunan pirrol halkalarına bağlanarak, hem gruplarını oluştururlar. 
Hem gruplarından oluşan hemoglobin molekülleri de, kan alyuvar hücrelerinde bulunurlar ve kana kırmızı rengini verirler. 


Alyuvar hücrelerinin iki görevi vardır: 


Birincisi; bünyelerine aldıkları besinleri kan dolaşımı ile hücrelere taşımaktır. Besinlere kendi ihtiyaçları oldukları halde, adeta fedakâr bir anne gibi yemeyip yedirirler, giymeyip giydirirler ve bünyelerine aldıkları besinleri eksiksiz olarak ihtiyacı olan hücrelere ulaştırırlar. Bu görevde, Fe (demir) atomlarının katkısı çok büyüktür. 


Alyuvarların ikinci görevleri ise, nefesle akciğere alınan 02 moleküllerini, ihtiyacı olan doku ve hücrelere taşımaktır. Adeta alyuvar hücreleri taşıdığı oksijenlerle; hayatımıza hayat katmakta ve hücrelerimize yeni bir soluk olmaktadır. Bu görevde de demir atomları, çok büyük öneme sahiptir. 


Demir atomları, hemoglobin halinde kan alyuvar hücrelerinde yaptıkları görevleri, miyoglobin molekülleri olarak da kaslarda yaparlar. Hareketimizde büyük önemi olan kasların oksijensiz ve besinsiz kalmamasını sağlarlar. Bu yolla günlük çalışmalarımızı; canlı ve düzenli bir şekilde yapma imkânı buluruz. 


Yine demir atomları, hayvansal hücrelerde besinlerin yakılması ve enerji elde edilmesini sağlayan oksidatif fosforilasyon olaylarında da görev alırlar. 


Bu olaylarda birinci olarak; demir (Fe) atomlarının, kükürt (S) atomları ile birleşmesiyle, belirli bir düzenleme sonrasında FeS proteinleri yaratılırlar. Bu proteinler de, oksidatif fosforilasyon yolunda taşınan elektron ve protonların, düzenli taşınmasını sağlarlar ve hayat için gerekli enerjinin üretiminde vazife görürler. 


İkinci olarak; demir atomları, oksidatif fosforilasyon olaylarında taşıyıcı bir molekül olan CoQ (koenzim O) molekülü ile ortak çalışarak, yaşlanmayı hızlandıran peroksit ve süperoksit radikallerinin oluşmasına engel olurlar. Bunun için bilim insanları, koenzim Q molekülüne; ölümsüzlük iksiri ve yaşlanmayı önleyici madde olarak bakmaktadırlar. 


Üçüncü olarak; demir atomları, oksidatif fosforilasyon olaylarında sitokrom moleküllerinin merkezinde bulunarak, besinlerin yanma olaylarının kusursuz gerçekleşmesi ve gerekli enerji olan ATP'nin elde edilmesini kolaylaştırmakta kullanılırlar. 


Yine aynı demir atomları, bitkilerde de stratejik öneme sahiptirler. Bu atomlar, bitki hücrelerindeki kloroplastlara kadar giderek, fotosentezin aydınlık ve karanlık reaksiyonlarında görev alırlar. Buradaki elektron ve proton taşıma görevleri sonucunda; bitkisel ve hayvansal organizmaların hayat enerjileri olan glukoz ve ATP moleküllerinin sentezlenmesinde çalıştırılırlar. Bu maddeler, bitki yaşamında ön madde ve enerji kaynağı olarak kullanıldığı gibi, aynı zamanda hayvanların hayatının devam etmesinde de önemli besin öğelerini oluştururlar. 


Demir atomları, canlılarda görev yapan elementlerden sadece bir tanesi... Acaba demir atomları, canlılardaki bu yolculuk ve fonksiyonlarını nasıl yerine getirmektedirler? Bu esnada 


hangi navigasyon cihazlarını ve bilgisayar programlarını kullanmaktadırlar? Ve hangi uzmanlık alanlarından ve derecelerinden faydalanmaktadırlar? 


Demir atomlarının bu görevleri kendi kendine yaptıklarını düşünmek, akılsız, ilimsiz ve şuursuz atomlardan bu görevlerin yapılmasını beklemek; o demir atomları kadar akılsız ve şuursuz olmayı gerektirir. 


Görünen o ki; demir atomları ve diğer elementler, bir ilim ile hareket ederler ve yaratıcının gösterdiği yolda, onun kudret ve iradesiyle çalışırlar. 


Rızık vasıtasıyla alınan besinlerin, insan vücudundaki hareketlerini, Bediüzzaman Hazretleri Sözler namındaki eserinde veciz bir şekilde özetlemiştir: 


“Şimdi o Rezzak-ı Hakim'in gönderdiği o madde-i latifenin (besinlerin) etvarına (hallerine) bak; göreceksin ki, o maddenin zerratı (elementleri) bir kafile gibi küre-i havada, toprakta, suda dağılmış iken; birden hareket emrini almışlar gibi bir hareket-i kasdiyi işmam eden bir keyfiyet ile (planlı hareketi hissettirir bir şekilde) toplanıyorlar. Güya onlardan her bir zerre, bir vazife ile bir muayyen mekâna (belli bir yere) gitmek için memurdur gibi gayet muntazam toplanıyorlar. Hem gidişatından görünüyor ki; bir Fail-i muhtarın bir kanun-u mahsusu ile (Cenâb-ı Hakk'ın özel bir kanunu ile) sevk edilip cemadat (cansızlar) âleminden mevalide (canlılara), yani zihayat âlemine girerler. 


Sonra nizamat-ı muayyene (belli bir ölçüyle) ve harekat-ı muttaride ile (sürekli bir hareket ile) ve desatir-i mahsusa ile (özel kurallarla) rızık olarak bir bedene girip o beden içinde dört matbahta (mutfakta) pişirildikten sonra ve dört inkilabat-ı acibeyi (büyük değişiklikleri) geçirdikten sonra ve dört süzgeçten süzüldükten sonra bedenin aktarına (her tarafına) yayılarak, bütün muhtaç olan azaların (organların) muhtelif ve ayrı ayrı derece-i ihtiyaçlarına göre Rezzak-ı Hakiki'nin inayetiyle (Cenâb-ı Hakk'ın yardımıyla) ve muntazam kanunları ile inkisam edilirler (beden hücrelerine dağıtılırlar).” 


Demek canlılara rızık olarak alınan elementler; adeta bir asker gibi vazifelidirler ve her biri belli bir işle görevlidirler. Her elementin canlı bedeni içerisinde düzenli olarak hareketi ve hiç yabancılık çekmeden her yerde çalışması gösterir ki; her bir elementin alnında “Filan hücrenin rızkı olacak” diye yazılıdır. Yani canlı bedenlerine giren bütün elementler, Allah'ın kanunu ve emri ile nereye ve nasıl gitmeleri gerekiyorsa oraya gönderiliyor ve kusursuz bir şekilde çalıştırılıyorlar. 


BİLİMİN TABUSUNU YIKAN KEŞİF 
İsmail Tezer- Ocak 2011, 409- zaferdergisi 


Geçen ay bilim dünyası bir ‘keşif le sarsıldı. Amerikalı bilim adamları, Kaliforniya'daki Mono Gölü'nün derinliklerinde, “doğal bir zehir’ olarak bilinen “arsenik? maddesiyle beslenen, daha ötesi bu maddeyi DNA'sında yapıtaşı olarak bulunduran bir bakteri türü keşfetti. 


Bu bakteri, “bilim dünyasınca bilinen yaşam tanımını” da alt üst etti. Zira bugüne kadar “canlılık” için “hidrojen, oksijen, nitrojen, fosfor, karbon, sülfür” elementlerinin gerekli olduğu öngörülüyordu. Bu bakteri ise, DNA'sında, “fosfor” yerine “arsenik” elementini bulunduruyordu. 


Açılan ve açılamayan kapılar 


Araştırmaya başkanlık eden Amerikan Jeolojik Araştırma ve Astrobiyoloji Enstitüsü Profesörü Felisa Wolfe-Simon, bu keşif vesilesiyle, “Evrenin başka bir yerinde yaşamı nelerin mümkün kılabileceğinin anlaşılmasına yönelik kapıyı açtık” diyor. 


Evet, bu anlamda bir kapı açıldı; peki ya evrenin asıl tılsımını anlamaya yönelik kapı da açıldı mı acaba? Bilim dünyası, bu keşif vesilesiyle, zihin kalıplarını ne kadar yıkabildi, ezberini ne 


derece bozabildi meselâ? 


Sözgelimi, bugün arsenikle yaşadığı sürprizi, yarın başka bir “element'le yaşama ihtimaline zihinsel olarak ne kadar hazır? 


Çok değil, belki bir 50-100 yıl önce Arsenik'in de bir canlının DNA'sında yapıtaşı olarak bulunabileceğini birileri söylemiş olsa, kim bilir belki de gülünüp geçilirdi sadece bilim dünyasınca... 


Ama bugün bu gerçekleşti işte... 


Ve şimdi birileri kalkıp, ileride başka bir elementin de herhangi bir canlının DNA'sında yapıtaşı olarak bulunabileceğini söylese bilim dünyası bunu nasıl karşılar acaba? 


Yaratıcının kâinattaki mesajları 

Ben, bu keşifle, Yaratıcı Kudretin insanlığa çok önemli bir mesaj verdiğini düşünüyorum. 
Rabbimiz, sanki mânen şöyle diyor biz kullarına: 

“Ey kullarım! “Çoğunlukla” belli bir “düzen” içerisinde ve “hep aynı tarzda” yaratıyor oluşum, sizleri sakın yanıltmasın. Size her an yeni “sürprizler? yapmaya kâdirim. Şüphesiz Ben, Kendi koyduğum kurallara bağlı değilim. Bilakis o kurallar, Bana tâbidir. Ben “hep öyle dilediğim? 
için, hep öyle oluyor. Farklı şekilde dilesem, farklı olur. Bir şeyin olması, sadece Benim dileyip “Ol dememe bağlıdır.” *(Son cümle, Yasin Sûresi’ nden meâlen) 


Evet, bence tam da böyle bir mesaj çıkartılabilir bu keşiften. 


Rabbimiz, bu keşifle ve buna benzer hâdiselerle, Kendi koyduğu kurallara bağlı kalmaya mecbur olmadığını hatırlatıyor biz kullarına. 


Öte yandan, yine bu keşfin, yaşatanın o altı element olmadığı, “Yuhyi” kelimesinde ifade edildiği gibi “hayatı verenin doğrudan doğruya O olduğu,” hayatın “Onun “kudret eli'nde olduğu” yönünde bir dersi de ihtiva ettiğini söylemek mümkün. 

Elbette alınacak mesajlar artırılabilir veya daha da açılabilir. 

Evrenin tılsımı nasıl çözülür? 

İşte böylesi mesajları alabildiği takdirde, bu maddi keşif, çok daha kritik metafizik keşiflerin 


kapısını açacaktır insanoğluna. Evrenin gerçek tılsımını anlamaya yönelik muamma çözülmüş olacaktır. 


Peki, genel manada bu mesaj niye alınamıyor? 
Bilim dünyası niye hâlâ böylesi bir mesaja duyarsız kalıyor? 


Aslında bugünün bilim dünyasının temel probleminin, sanat ile Sanatkâr arasındaki irtibatı kuramaması olduğunu söyleyebiliriz. 


Maddede boğulan bilim, varlığın harika ve kusursuz işleyişini görüyor, fakat bu mükemmel işleyişin bir “işleteni” olduğunu düşünmüyor maalesef. 


Eğer düşünse ve bunun da sonucu olarak “inansa,” gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. 


Çünkü iman her şeyin başıdır. Bediüzzaman, bütün ilimlerin/bilimlerin özünün Allah'ı tanımak olduğunu, bunun da temel esasının Allah'a iman etmek olduğunu söyler. İman ise, her şeyi aydınlatan bir ışıktır. Bütün düğümler, o nurla açılır; bütün gizemler onunla açığa kavuşur. 


Ve böylesi bir imanın, bilimle çelişen hiçbir yanı da yoktur. Çünkü bilim de zaten Allah'ın yarattıklarından doğmaktadır. Hatta bu anlamda “Bilim, Allah'ı, O'nun yaratışını ve sanatını anlama çabasıdır” da diyebiliriz. Her bilim dalı, kendi sahasında Allah'ın sanatını temaşa ettirmektedir insanoğluna. 


Son söz 


Profesör Felisa Wolfe-Simon'un keşfi, zaman içerisinde, özellikle son iki yüz yılda kendi verilerini tabulaştırma ve git gide “kutsama meyli? içerisine girmiş maddeci bilime, diğer bir tabirle vahye sırtını dönerek kendi “bilgisini” ilâhlaştıran “enaniyet-i insaniyeye? indirilmiş ibretlik bir “İlâhi darbe'dir. 


Nemrud'u ufacık bir sinekle, Firavun'un sarayını küçücük karıncayla mahveden Allah, maddeci bilimin, “çok güvendiği” verilerinden birini, bir “tabusunu?” da mikroskobik bir canlı olan “GFAJ-I türü bakteri” ile yıkmıştır vesselâm. 


XNA EVRİM TEORİSİNE NEDEN DELİL OLAMAZ? 
20.04.2012- https://celalsengoruegitelim.wordpress.com/ 


XNA ismindeki sentetik DNA, evrime delil olarak çeşitli haber sitelerinde yutturulmaya çalışılmakta. 


1] Evrimciler, DNA'nın kendi kendine tesadüfler ve mutasyonlar sonucu doğal seçilim yolu ile oluştuğunu söyler. XNA ise, tesadüfen oluşmamıştır. Laboratuarda eğitimli ve şuurlu bilim adamlarınca üretilmiştir. 


2] Bilim adamlarının XNA'yı üretmek için önce 6 farklı molekül üretmeleri gerekmiştir. Bu 6 
farklı molekülün her birini doğru şekilde üretmek için ise, yüzlerce deneme yanılma yapmışlardır. Evrim teorisine göre, ilk deneme başarısızsa işlem devam etmez. Çünkü işlevliği olmayan birşey, kaydedilemediğinden veri silinir ve o işlem daha tamamlanmadan biter. Kontrollü bir laboratuar ortamında bile deneme yanılma olmaksızın oluşturulamayan bir molekül, doğa şartlarında kendi kendine asla meydana gelemez. 


3] Üretilen XNA, DNA ile benzer işlevlere sahip olabilir. Ama bu durum evrime delil teşkil etmez.Bir Shakespeare eserini alıp yüzlerce hatta binlerce fotokopisini çektiğimizi ve bunları ciltlediğimizi varsayalım. Alıp okuduğumuzda içindeki bilgi, orjinal eserinki ile aynı olacaktır. Ama eseri yazan biz değil; Shakespeare'dir. Bugün bilim adamları, doğadaki teknolojilerin bir çoğunu taklit etmektedir. Ancak taklit etmek; evrimi değil yanlızca doğadaki tasarımların ne kadar mükemmel bir şekilde yaratıldığını kanıtlar. Çünkü, taklit etmek için taklit edeceğiniz ve model alacağınız tasarımın, en iyi tasarım olması gerekir. Kötü bir tasarımı taklit edemezsiniz. Zaten bozuktur çalışmaz. Ancak kusursuz olan, mükemmel tasarımlar taklit edilebilir. 


Bir şahini taklit ederek savaş uçağı ürettiğinizde, “bakın laboratuarda şahin yaptım” diyemezsiniz. Şahin'inden esinlenerek, onu kendime model alarak “uçak yaptım” diyebilirsiniz. Bu durum da tamamen aynıdır. Üretilen şey, DNA gibi organik bir yapı değil; DNA'yı taklit eden sentetik bir yapıdır. 


”TONLARCA ARA FOSİL OLDUĞU VE DİNOZOR TÜRLERİNİN ARA 
FOSİLLERİ TEMSİL ETTİĞİ” ALDATMACASI 


04.04.2012- celalsengoruegitelim.wordpress.com/ 


Celal Şengör, kendisine yöneltilen “ara fosil var mı?” sorusuna, şaşırtıcı bir şekilde ara fosillerin “tonlarca” olduğu ve dinozorların TAMAMININ ara fosilleri temsil ettiği cevabını vermiştir. Bu beklenmedik cevap AÇIK BİR ALDATMACADIR. 


Daha önce çok defa açıklamasını ve ispatını yaptığımız gibi, yer katmanlarından tam 100 
milyon fosil çıkarılmıştır ve bunların BİR TANESİ BİLE ARA FOSİL DEĞİLDİR. Bulunan 
100 milyon fosilin tümü milyonlarca yıl aynı kalmış, HİÇBİR DEĞİŞİME UĞRAMAMIŞ 
OLAN günümüz canlılarının AYNISIDIR. Bu açık gerçeği kanıtladığı için yıllarca Darwinistler tarafından SAKLANAN bu 100 milyon fosil, tüm dünyaya deşifre edilmiş ve tüm dünyayı ikna etmiştir. Artık tüm dünya Yaratılış Atlası vesilesi ile TEK BİR TANE BİLE ARA FOSİL OLMADIĞINI, CANLILARIN MİLYONLARCA YIL BOYUNCA 
DEĞİŞMEDİĞİNİ görmüştür. 


Elbette Celal Şengör'ün de tüm bunlardan habersiz olması mümkün değildir. Ara fosil olmadığını da, bunun bütün dünyaya deşifre edilmiş olduğunu da bilmektedir. Zaten “tonlarca” ara fosil olduğuna dair aslı olmayan fevri bir iddia ile ortaya çıkması, bu büyük yenilginin ağırlığındandır. 


Kuşkusuz Celal Şengör, Sayın Adnan Oktar'ın “tek bir ara fosil getirene 10 trilyon YTL ödül” verileceğine yönelik çağrısından da haberdardır. Fakat her nedense var olduğunu iddia ettiği bu “tonlarca” ara fosilden tek bir tanesini bile getirmeye yanaşmamaktadır. Çünkü BÖYLE BİR ARA FOSİL YOKTUR. Elbette gerçek dışı iddiasını ortaya atmasının tek sebebi, bunun bir Darwinist demagoji yöntemi olması, gençleri bilimsel delillerle değil, aslı olmayan iddialarla etkileyebilme yolu olmasıdır. Fakat Celal Şengör'ün henüz fark etmediği gerçek, toplumumuzun demagojiden artık etkilenmiyor oluşudur. Özellikle gençlerimiz, bilimsel gerçekleri bizzat görmüş ve incelemiş, tümünün Yaratılış gerçeğini gösterdiğini fark etmişlerdir. 


Celal Şengör, iddia ettiği bu “tonlarca” hayali ara fosili ile ilgili olarak şaşırtıcı şekilde “bütün dinozor süper sınıfı”nı delil olarak göstermeye çalışmaktadır. Mükemmel yapıdaki bütün 


dinozor türlerini “ara fosil” ilan eden Şengör, açıkça bir sürüngen olan ve sürüngen özellikleri gösteren bu canlılar hakkında “sürüngen de değil, kuş da değil” yorumunda bulunmaktadır. 
Bunun amacı, soyu tükenmiş bu varlıklar hakkında izleyicileri yanlış yönlendirmeye çalışmaktır. Bu, Darwinistlerin genel taktiğidir. Darwinistler sahte ara fosil iddialarında hep, üzerinde spekülasyon yapabilecekleri soyu tükenmiş canlıları kullanırlar. Celal Şengör de soyu tükenmiş dinozorların bu konuda iyi bir aday olacağını düşünmüş olacak ki, tüm canlı sınıfını ara fosil ilan etmiştir. Oysa Jura döneminin bu ihtişamlı ve mükemmel canlıları, mükemmel fosil örnekleri bırakmışlardır ve HİÇBİR ARA FORM ÖZELLİĞİ GÖSTERMEYEN olağanüstü Yaratılış harikalarıdır. Şengör, bu ilginç iddia ile karşısındaki gençleri ikna edeceğini düşünmüş fakat yanılmıştır. 


Şengör'ün dile getirdiği dinozorlarla ilgili spekülasyonların birincisi, imkansız ve son derece komik bir iddia olan, dinozorların kuşa dönüştükleri iddiasıdır. Bu bir aldatmacadır çünkü: 


— Darwinistlerin en büyük açmazları, hayali kuş evrimini açıklamaya çalışırken, dinozorların yaşadığı dönemde mükemmel uçan bir kuş olan 150 milyon yıllık Archacopteryxw'in zaten var oluşudur. 


— Darwinistler sadece tüye benzer yapılar var diyerek dinozorların bazılarının ara form olduğunu iddia ederler. Oysa böyle iddia ettikleri canlıların tamamı tam anlamıyla mükemmel dinozorlardır. Ayrıca “tüye benzer” dedikleri yapıların tamamının uydurma olduğu ortaya çıkmıştır. Fosilleşmiş zarımsı yapılar Darwinistler tarafından sürekli olarak spekülasyon malzemesi yapılmıştır. Mükemmel sürüngen dinozor fosilleri üzerinde, Darwinistlerin “kuşa ait” bir başka sözde ara form özelliği gösterebilmeleri mümkün değildir. “Tüylerin var olduğu iddiası” en fazla yoruma ve spekülasyona açık bir konu olduğundan, dev sürüngen üzerinde birkaç tüyümsü izler bulduk diye ortaya çıkar ve Darwinist diktatörlüğün tekelindeki bütün bilim dergilerinde ortada bilimsel bir kanıt varmış gibi gündem meydana getirirler. Oysa insanlar, onlarca yıldır “tüylü dinozor” aldatmacasıyla aldatılmışlardır. 


— Bu konuda ön plana çıkarılmış olantüm fosillerin üzerlerindeki yapıların tüy olmadıkları net ve açık bilimsel delillerle kanıtlanmıştır.Bunlardan en ünlüsü hakkında ünlü Science dergisinde çıkan “Plucking the Feathered Dinosaur” (Tüylü Dinozorun Tüylerini Yolmak) başlıklı bir makalede, Darwinistler tarafından tüy olarak gösterilmiş olan yapıların tüylerle ilgisiz olduğu açıkça belirtilmiştir. 


— 1998 yılında National Geographic dergisi, kuşların dinozorlardan evrimleştiğine sağlam bir delil olarak Archaeoraptor liaoningensis ismi verilen bir fosili ön plana çıkardı. Ancak kısa bir süre sonra, bu fosilin, beş farklı fosil parçasının birbirine eklenmesiyle üretilmiş bir sahte fosil olduğu anlaşıldı. Aralarında üç paleontoloğun da bulunduğu bir grup araştırmacı, bir yıl kadar sonra, bilgisayar tomografisinin yardımıyla sahtekarlığı kanıtladı. Darwinistler bu sahte ara geçişi kanıtlamak amacıyla sahte fosil üretmişler ve en ünlü bilim dergileri bu sahtekarlığı önemli bir bilimsel kanıt olarak sunmuştu. 


— Bu konuda en ünlü aldatmacalardan bir diğeri olan T. Rex fosili ise, 
12 metre boyunda, 
hantal yapılı, 


soğuk kanlı, 


pullarla kaplı, 

bir kara canlısıdır. Bu canlının rastlantısal mutasyonlarla; 

en irisi bir albatrostan büyük olmayan, 

hafif kemikli, 

tüylerle kaplı, 

sıcak kanlı, 

tek yönlü hava geçişine izin veren, 

özgün akciğer yapısına sahip, 

aerodinamik özellikler ortaya koyan 

bir kuşa dönüşmüş olması imkansızdır. 

— Bu konudaki son iddialardan biri olan Epidexipteryx de tüylü dinozor olarak lanse edilmeye çalışılmıştır. Darwinistler, canlının gövdesinin arkasındaki iki çiftten oluşan uzun yapıyı evrimleşmekte olan tüy demetleri olarak yorumlamışlardır. Oysa bu yapı, BBC haberinde de belirtildiği gibi zarımsı bir yapı gösteren yumuşak bir kılıftır. Kuş tüyüyle ilgisi 


bulunmamaktadır. 


Dünyadaki en kıdemli kuşbilimci Darwinist Prof. Alan Feduccia dinozordan kuşa evrimleşme masalı hakkında şunları söyler: 


“25 sene boyunca kuşların kafataslarını inceledim ve dinozorlarla aralarında hiçbir benzerlik görmüyorum. Kuşların dört ayaklılardan evrimleştiği teorisi, paleontoloji alanında 20. 
YÜZYILIN EN BÜYÜK UTANCI OLACAKTIR.”[1] 


Bu teori ile ilgili aşılamaz problemler var. Bizim sunduğumuz bilgiler dışında, zaman problemi var. Dıştan bakıldığında kuşa benzeyen dinozorlar, 150 milyon yaşında olan en eski bilinen kuştan 25 ile 80 milyon yıl sonra ortaya çıkıyorlar.|2| 


Bu kadar büyük iki ayağı, kısaltılmış ön ayakları ve ağır bir kuyruğu olan bir canlının evrimleşerek uçması BİYOFİZİK AÇIDAN İMKANSIZDIR./3) 


Yeni araştırma göstermektedir ki, kuş embriyolarında, dinozorlarda bulunan embriyo başparmağı görülmemektedir. Bu her iki türün birbiriyle yakın ilişkisinin imkansız olduğunu göstermektedir.(4| 

[1] New Scientist, 1 Şubat 1997, s. 28 


(2) David Williamson, “Scientist says ostrich study confirms bird “hands” unlike those of dinosaurs”, UNC News, no. 425, 14 Ağustos 2002; http://www.unc.edu/news/newsserv. 


[3] A. Gibbons, “New Feathered Fossil Brings Dinosaurs and Birds Closer”, Science, no. 274, 1996, ss. 720-721. 


[4] A. C. Burke and A. Feduccia, “Developmental Patterns and the Identification of Homologies in the Avian Hand”, Science, no. 278(5338), 24 Ekim 1997, ss. 666-668; with a perspective by R. Hinchliffe, “The Forward March of the Bird-Dinosaurs Halted?”, ss. 596- 
597. 


THERAPSİDLERİN ARA FORM OLDUĞU ALDATMACASI 
04.04.2012- celalsengoruegitelim.wordpress.com/ 


Celal Şengör, “bıyıklı sürüngen” olarak nitelendirdiği therapsidlerin sürüngenlerle memeliler arasında ara form olduğu propagandasına girmiştir. 


Bu iddia geçersizdir çünkü: 

— Memelilerin alt çeneleri tek bir kemikten oluşurken, sürüngenlerin çeneleri üç kemikten oluşmaktadır. Darwinistler sürüngendeki fazla kemiklerin zamanla memelilerin kulak kemiklerine dönüştüklerini iddia eder ve bunun için de iki çene kemiği olan therapsid'i ara form olarak göstermeye çalışırlar. Ancak bu bir aldatmacadır. Söz konusu iddiada, bir dinozor türü olan therapsidler, MEMELİLERLE BENZER TEK BİR TANE BİLE ÖZELLİK TAŞIMAMAKTADIR, Ayrıca bir canlı diğer bir canlı ile benzerlikler taşıyor olsa bile bu canlıların birbirinden türediğini göstermez. 


— Söz konusu iddia anatomik olarak Darwinizm'i kesin olarak çürüten ciddi mantıksızlıklar içermektedir. Öyle ki, çene kemiklerinin sözde mutasyonlar sonucunda kulak gibi kompleks bir organa göç etmeleri imkansızdır. Bu iddiaya göre söz konusu mutasyonların iki çene kemiğini, kulak kemiği olacak şekilde nasıl küçülttüğü, ideal boyut ve şekle nasıl getirdiği, etrafında nasıl kaslar oluşturduğu, orta kulakta nasıl bir denge kurulduğu, bu sırada canlının hala nasıl duymaya ve çenesini kullanmaya devam ettiği sorularının cevabı Darwinistler tarafından verilememektedir. 


— En önemlisi bu iddiayı destekleyen TEK BİR TANE BİLE ARA FOSİL BULUNMAMAKTADIR. 


— Therapsidler, Darwinistlerin canlıların oluştuğunu iddia ettikleri gibi bir kronolojik sıralamada ortaya çıkmazlar. Bu demektir ki, therapsid fosillerinde sürüngen çene kemiğinden, memeli çene kemiğine iddia edildiği şekilde kronolojik bir geçiş yoktur. 


— Sürüngenler ve memeliler arasında Darwinistler tarafından suni bir soy bağı oluşturulmuştur. Bu suni soy bağı, farklı alt gruplardan türlerin hiçbir bilimsel delile dayanmadan keyfi olarak karıştırılmasıyla oluşturulmuştur. 


Darwinistlerin iddiasına göre, memelilerin kökeni için belirlenmiş hayali soy şu şekilde olmalıdır: anapsidler, pelycosauridler, therapsidler, cynodontlar, erken memeliler ve modern memeliler. Bu sahte dizilimi doğrulayan ise TEK BİR TANE BİLE ARA FOSİL OLMADIĞI gibi, canlıların yaşadıkları dönemler itibariyle bu SOY AĞACI TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR. 


Bununla ilgili olarak evrimci paleontolog Robert Carroll, konuyla ilgili şu itirafı yapar: “Pelycosaurs ve therapsidler arasındaki ara geçiş belgelenmemiştir. ” [1] 


“Etobur therapsidlerin iki grubu olan therocephalianlar ve cynodontlar Üst Permiyen'de Rusya'da ve Güney Afrika'da ortaya çıkar. Bu grupların kökenini ya da aralarındaki ilişkiyi belirleyemedik... ”[2] 


Bütün bunların yanı sıra, sürüngenlerle memeliler arasında Darwinistlerin asla açıklayamadıkları şu olağanüstü farklar vardır: 


Memeliler sıcakkanlıdırlar —sürüngenler soğukkanlıdır. 


Memeliler yavrularını doğurur ve emzirirler — Sürüngenler yumurtlayarak çoğalırlar ve yavrularını emzirmezler. 


Memelilerin vücutları tüylerle kaplıdır > Sürüngenlerin ise vücutları pullarla kaplıdır. 


Bunlar ve bunun gibi daha binlercesi, en küçük aşaması bile tesadüfi mutasyonlarla oluşamayacak kadar büyük farklılıklardır. Darwinistlerin iddialarını ispatlayabilmek için bütün bu farklılıkların oluşumunu açıklamaları ve bu farklılıkların delillerini gösteren ara fosilleri göstermeleri gerekir. Fakat bu konuda bir açıklama yapamadıkları gibi, bu sahte iddiayı destekleyen tek bir tane bile ara fosil bulunmamaktadır. 


[1] Carroll, Robert L. 1988. Vertebrate Paleontology and Evolution. W. H. Freeman. New 
York.Evrimci Carroll, 19 

[2] Carroll, Robert L. 1988. Vertebrate Paleontology and Evolution. W. H. Freeman. New 
York.Evrimci Carroll, 377 


İLKEL ATMOSFERDE OKSİJEN OLMADIĞI ALDATMACASI 


04.04.2012- celalsengoruegitelim.wordpress.com/ 


Celal Şengör, yaşamın oksijensiz ortamda solunum yapan anaerobik bakterilerle başladığını, oksijenin zamanla yeryüzünde var olduğunu ve bunun etkisiyle oksijen ile solunum yapan bakterilerin ortaya çıktıklarını iddia etmiştir. Bu, ilkel atmosferde oksijenin var olmadığı iddiasını desteklemek için yapılan bir açıklamadır. Fakat bu iddia doğru değildir. 


Darwinistler hayatın başladığını iddia ettikleri dönemde hiç oksijen olmadığını, oksijenin sonradan oluştuğunu iddia ederler. Çünkü oksijenin varlığı, Darwinistlerin hayatın başlangıcı konusundaki tüm iddialarını tamamen ortadan kaldırır. Darwinistler, iddia ettikleri şekilde ilkel ortamda bir aminoasit oluştuğunda, oksijenin bunu hemen yakıp yok edeceğini bilmektedirler. İşte bu nedenle hayatın kökeni ile ilgili yaptıkları deneylerde hiçbir zaman oksijen kullanamazlar. Oksijensiz yapılan tüm deneyler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Nitekim ünlü Miller deneyi de oksijensiz ortamda gerçekleştirilmiş, Stanley Miller deneyin ardından şartların gerçek atmosfer şartlarına uygun olmadığını itiraf etmek zorunda kalmıştır. 


Celal Şengör de uzun yıllar boyunca Darwinistler tarafından sürdürülen bu aldatmacaya destekçi olmuş ve oksijenin sonradan yeryüzünde var olduğu iddiasını savunmuştur. Ancak bu yanlıştır, çünkü: 


— Jeolojik kazılarda yaşı 3.5 milyar yıl olan taşlar bulunmuştur. Bu dönem Darwinistlerin hayatın ilk başladığını iddia ettikleri dönemdir. Bu taşların üzerinde OKSİDE OLMUŞ DEMİR VE URANYUM birikintilerine rastlanmıştır. Burada bulunan oksijen miktarı bu dönemde Darwinistlerin iddia ettiğinin çok üzerindedir. 


— Ayrıca yapılan araştırmalar aynı dönemde dünya yüzeyine Darwinistlerin tahminlerinden 10 
bin kat daha fazla ultraviyole ışını ulaştığını göstermiştir. Bu yoğun ultraviyolenin, atmosferdeki su buharı ve karbondioksiti ayrıştırması ve mutlaka oksijen açığa çıkarmış olması gerekmektedir. 


— Eğer Darwinistlerin iddia ettikleri gibi ilkel atmosferde oksijen olmasaydı, o zaman Dünya'yı morötesi ışınlardan koruyan ozon tabakası da olmazdı. Böyle bir durumda,çok yoğun miktarlardaki ultraviyole ışınlarına maruz kalacak olan dünya üzerinde herhangi bir organik molekülün yaşayamayacağı da açıktır. Sonuçta ilkel dünyada oksijenin var olması da olmaması da aminoasitler için yokedici bir ortam olması anlamına gelmektedir ve Darwinistlerin hayatın başlangıcı ile ilgili tüm iddialarını ortadan kaldırmaktadır. 


Anatomi profesörü R. L. Wysong bu konuda şöyle der: 


“İlkel atmosferde oksijen olsaydı, hayat ortaya çıkmazdı. Çünkü oksitlenme nedeniyle kimyasal öncüler imha olurdu; eğer ilkel atmosferde oksijen olmasaydı, o zaman da ozon olmazdı ve kimyasal öncüleri morötesi ışınlardan koruyacak olan ozon olmayınca da hayat ortaya çıkmazdı.”[1] 


İKİ AYAKLILIĞA GEÇİŞ ALDATMACASI 
04.04.2012- celalsengoruegitelim.wordpress.com/ 


Celal Şengör, hayali insansı maymunların “dört ayağı üzerinde zorlanınca ayağa kalktıklarını” iddia etmiştir. Söz konusu iddia kesin olarak geçersizdir: 


— Dört ayaktan iki ayağa kalkmak BİR AVANTAJ DEĞİLDİR. Dört ayaklılık daha hızlı, kolay ve verimlidir. Maymunlar çok nadiren iki ayakları üzerinde yürürler, genellikle 1 m gibi kısa mesafelerde. Çünkü yürümek onlar için avantajlı değildir. İnsan ise ne bir şempanze gibi ağaçlar arasında daldan dala atlayarak ilerleyebilir, ne de bir çita gibi saatte 125 km hızla koşabilir. Aksine insan, iki ayağı üzerinde yürüdüğü için, yerde çok daha yavaş hareket edebilir ve bu nedenle doğadaki canlıların en savunmasızlarından biridir. 


— İki ayaklılığın AŞAMA AŞAMA OLUŞMASI İMKANSIZDIR. Evrimin temelini oluşturan bu model, evrimin bir aşamasında iki ayaklılıkla dört ayaklılık arasında “karma” bir yürüyüş olmasını zorunlu kılar. Bir canlı ya tam dik, ya da tam dört ayağı üzerinde yürüyebilir.Bu ikisinin arası bir yürüyüş biçimi, enerji kullanımının aşırı derecede artması nedeniyle mümkün olmamaktadır. Bu yüzden yarı-iki ayaklı bir canlı var olması mümkün değildir. 


— İnsanın hayali soyağacına yerleştirilen Australopitecus ve homo habilis fosillerinden, bu canlıların maymun özellikleri gösterdikleri ve günümüz maymunları gibi eğik yürüdükleri anlaşılmıştır. Australopithecus'un pelvis kemiği üzerinde 2000 yılında yapılan son inceleme, kemiğin insanlarınkinden çok daha farklı olduğunu ve bu canlıların bir “ara” yürüyüş modeline de sahip olmadığını, tam anlamıyla GÜNÜMÜZ MAYMUNLARI GİBİ YÜRÜDÜKLERİNİ ortaya koymuştur. Homo erectus ve Neandertal fosilleri ise tam dik 


duran insan özellikleri gösterir. Bunun ikisi arasında ara yürüyüş şekline sahip herhangi bir ARA FORM FOSİLİ yoktur. 


— Ayrıca Australopitecusların iç kulaklarında bulunan salyangoz isimli organ (dengeyi sağlayan organ) üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda Australopitecusların dört ayaklı olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. 


— İnsan ve maymunda yürümeye yardımcı ayak, el, omurga, leğen kemiği gibi organlarda büyük anatomik farklılıklar vardır: 


a) Maymunların ayak parmakları daha uzundur ve yürüyüş şeklinin gerektirdiği insan ayağındaki kemer, maymunların ayaklarında yoktur. 


b) Maymun elinde insan elinin çok önemli bir özelliği olan uzun ve hareketli baş parmak bulunmaz. Maymunların elleri “Parmak boğumu yürüyücüsü” anotomisindedir. Bu anatomi, yürürken ellerinin boğumlarının da üzerine basan, yani aslında dört ayağı üzerinde yürüyen maymunların hareket şeklini tanımlar. 


c) İnsanın kafası, omurganın tepesinde dengededir. Maymunun kafası ise yürüyüş şeklinin gerektirdiği şekilde omurgasının üzerinde bir açıyla yer alır. 


d) İnsanların dik yürümeyi sağlayan kısa ve geniş leğen kemikleri vardır. Maymunlarınki ise uzun ve dardır. 


Böyle ciddi anatomik farklılıklar varolması nedeniyle iddia edildiği gibi dört ayaklılıktan iki ayaklılığa geçiş aşamasında bir canlının hayatta kalması mümkün değildir. 


— Nitekim Kenya'da bulunmuş olan 1.5 milyon yıllık ayak izi fosili bu konudaki tüm spekülasyonları ortadan kaldırmıştır. Darwinistlere göre garip hayali insansı maymunların yaşaması gereken bir dönemde ortaya çıkan bu fosilin özelliklerinden, bu kişinin 1.80 cm boylarında, olduğu ve baş parmağının günümüz insanlarında olduğu gibi diğer parmaklara paralel uzanmakta olduğu anlaşılmıştır. Bu izlerde yine GÜNÜMÜZ İNSANINA ÖZGÜ ayak kemeri bulunmakta ve bununla birlikte kısa parmaklar DİK DURUŞU KESİN OLARAK BELGELEMEKTEDİR. 


— Southern California Üniversitesi Antropoloji Kürsüsü profesörü Craig Stanford, “Uzun zamandır savunulan, zayıf bir hominidin ormanın güvencesini bırakarak tehlikeli savanlara gittiği ve burada yeni fikirlerle yaşayabilmek için ayağa kalktığı fikri güzel bir hikaye, ama büyük olasılıkla tamamen hayal ürünü”. Stanford, bir evrimci olmasından ötürü iddianın “büyük olasılıkla” hayal ürünü olduğunu iddia eder. Oysa iddia baştan aşağı hayal ürünü, son derece mantıksız bir izahtır. 


— Bütün bunların ötesinde bir canlının sırf bir meyveyi dalından koparabilmek için bir anda iki ayak üzerinde yürüdüğü iddiası son derece mantıksız ve komik bir iddiadır. Pek çok canlı, kediler, köpekler, bir yiyeceğe ulaşabilmek için sık sık yukarıdaki bir hedefe doğru yönelir ve iki ayakları üzerine kalkarlar. Hatta iki ayak üzerinde adım atar, mesafe alırlar. Fakat bu canlıların bedenlerinde hiçbir zaman bu özelliğin avantajlı olduğu bilinçsiz bir süreç içinde tesadüfler tarafından fark edilmemiş, tesadüfen bedenlerinde dik yürümeye yönelik dev ve imkansız anatomik değişiklikler meydana gelmemiş ve bu sebeple hiçbir kedi iki ayaklı başka 


bir türe dönüşmemiştir. Maymunların yiyecek bulmak veya etrafı seyretmek için ayağa kalkarak iki ayaklı oldukları hikayesi de bu mantıksız hikayeden farklı bir iddia değildir. 


— Ayrıca araştırmacılar eski sözde hominid bölgelerine daha yakından baktıklarında, bu alanların aslında birer savan olmadığı, ama düşük veya yüksek yoğunlukta ormanlık araziler olduğu sonucuna varmış durumdadırlar. Dolayısıyla söz konusu hayali canlıların ormanı bırakarak savanlara geçtikleri ve orada iki ayak üstüne yükseldikleri iddiası bu yönden de çökmektedir. 


BALİNALARIN AYILARDAN EVRİMLEŞTİĞİ AÇIKLAMASININ DARWİN?E AİT 
OLMADIĞI İDDİASININ GEÇERSİZLİĞİ 


04.04.2012- celalsengoruegitelim.wordpress.com/ 


Denizde yaşayan bir memeliye açıklama getiremedikleri için Darwinistler, balinanın varlığına bir senaryo uyduramazlar. Karadan bir canlının tekrar suya girdiğini iddia etmekle yetinirler. Darwin ise, balinaların karada böcek avlayan ayılardan evrimleştiğini iddia etmiştir. Fakat Celal Şengör, Darwin'in bu utanç verici iddiasını külliyen reddetmiş, Darwin'in kitabının hiçbir baskısında böyle bir iddianın yer almadığını iddia etmiştir. Oysa Darwin, Türlerin Kökeni kitabının 1856 tarihli ilk baskısında bunu açıkça yazmıştır: 


“Kuzey Amerika'da siyah ayı, tıpkı balinalar gibi, ağzı açık bir şekilde suda böcek yakalayabilmek için saatlerce yüzerken görülmüştür. Bu her ne kadar çok uç bir izah olsa da, eğer sürekli olarak böcek sağlanırsa ve eğer iyi adapte olmuş rakipler ülkede henüz ortaya çıkmamışsa, ayı ırkının, doğal seleksiyon ile, yapılarında ve alışkanlıklarında fazla, daha da fazla suda yaşar hale gelerek değişime uğramalarında bir zorluk göremiyorum. Gitgide genişleyen, daha da genişleyen ağızlarıyla, TA Kİ BİR BALİNA KADAR DEV BİR YARATIK HALİNE GELİNCEYE KADAR.” (Türlerin Kökeni, 1. baskı, 6. bölüm, s. 184) 


Darwin çeşitli baskılar neticesinde kitabın sonraki baskılarından bu alıntıyı çıkarmış, fakat çıkardığına pişman olmuştu. Mektuplarından birinde şöyle demişti: 


“Bir ayının ağzının, değişen alışkanlıklarına uygun gelecek derecede genişlemesinde hiçbir zorluk olmadığı konusunda hala ısrar ediyorum.” (More Letters of Charles Darwin, Francis Darwin, 1903, s. 162) 


MUTASYONLARIN MUCİZEVİ ŞEKİLDE EVRİMLEŞTİRDİĞİ 
İDDİASININ GEÇERSİZLİĞİ 


04.04.2012- celalsengoruegitelim.wordpress.com/ 


Celal Şengör, mutasyonların mucizevi etkileri olduğunu iddia etmiş ve söz konusu demagojik iddiası ile konuk olduğu program izleyicilerini ikna edebileceğini düşünmüştür. Bu konuda, “mutasyonla Einstein da elde edilebilir” şeklinde yapmış olduğu açıklama ise, bilimsel açıdan tümüyle geçersizdir. Mutasyonların canlı organizma için yalnızca zarar verici olduğu, canlılara asla yeni bilgi eklemeyeceği, tam tersine mevcut bilgiyi yok edip bozacağı bugün artık tüm dünya tarafından bilinen bilimsel bir gerçektir. Şu anda Darwinistlerin bel bağladığı en önemli konu olan mutasyonların evrimleştirici etkisi olduğu iddiası, söz konusu gerçeğin bilimsel olarak anlaşılması ile tamamen geçersizleşmiştir. Bunun delilleri şu şekildedir: 


-Mutasyonlar; radyasyon veya kimyasal etkiler sonucunda, canlının genetik bilgisi olan DNA'da meydana gelen kopmalar ve yer değiştirmelerdir. Dolayısıyla DNA'ya YALNIZCA ZARAR GETİRİRLER. 


-Mutasyonlar organizmaya %99 zararlı, %1 oranında da etkisizdir. Mutasyonların sebep olacağı değişiklikler, ancak Hiroşima, Nagazaki veya Çernobiľ’ deki insanların uğradığı türden değişiklikler olabilir: Yani ölüler, sakatlar ve hastalar... 


“Mutasyonlar gelişigüzel etkilerdir. Mutasyon sonucunda genetik bilgiyi oluşturan parçalar yerlerinden kopup sökülür, tahrip olur ya da DNA'nın farklı yerlerine taşınır. Ama mutasyonlar hiçbir şekilde DNA'ya yeni bir bilgi eklemez. Dolayısıyla mutasyonların canlıya yeni bilgi kazandırma gibi bir etkileri olamaz. Bu konuda yapılan tüm spekülasyonlar yalnızca bir aldatmacadır. 


-Yine aynı sebeple canlıların mutasyonlarla değişimlere uğrayıp, fizyolojisi tamamen farklı canlılara dönüştükleri iddiası tümüyle aldatmacadır. Mutasyonlar, tahrip edici etkileri bir yana, bir canlıda var olmayan hiçbir bilgiyi o canlıya ekleyebilme gücüne hiçbir şekilde sahip değildirler. 


-Darwinistler mutasyonların evrimleştirdiği iddiasını kanıtlayabilmek için yıllardır meyve sinekleri yetiştirir ve bunlar üzerinde yapay mutasyonlarla deneyler yaparlar. Bu canlılar yıllarca olabilecek her türlü mutasyona maruz bırakılmışlardır. Ama TEK BİR TANE BİLE FAYDALI MUTASYON GÖZLEMLENMEMİŞTİR. 


Darwinist Gordon Rattray Taylor, bu konuyla ilgili olarak şu itirafta bulunur: 


“Bu çok çarpıcı, ama bir o kadar da gözden kaçırılan bir gerçektir: Altmış yıldır dünyanın dört bir yanındaki genetikçiler evrimi kanıtlamak için meyve sinekleri yetiştiriyorlar. Ama hala BİR TÜRÜN, HATTA TEK BİR ENZİMİN BİLE ORTAYA ÇIKIŞINI GÖZLEMLEMİŞ DEĞİLLER. ”[1] 


-Darwinistlerin faydalı mutasyon örneği olarak delil göstermeye çalıştıkları mutasyona uğramış meyve sineği, mutasyona maruz kalmasından dolayı iki yeni kanada daha sahip olmuş fakat UÇMA İŞLEVİNİ TAMAMEN YİTİRMİŞ yani sakatlanmış olan bir canlıdır. 
Uçma işlevini yitiren bu canlıda, yine yeni bir bilgi aktarımı gerçekleşmemiş, canlıda zaten var olan yapılar (kanatlar) aynı bilgi kullanılarak tekrar oluşmuş, fakat oluşurken canlının uçuş kaslarına hasar verip canlıyı işlevsiz bırakmıştır. 


Biyolog Michael Pitman, meyve sinekleri üzerindeki deneylerin başarısızlığını şu şekilde ifade eder: 


“Sayısız genetikçi meyve sineklerini nesiller boyunca sayısız mutasyona maruz bıraktılar. 
Peki sonuçta insan yapımı bir evrim mi ortaya çıktı? Maalesef hayır. Genetikçilerin yarattıkları canavarlardan sadece pek azı beslendikleri şişelerin dışında yaşamlarını sürdürebildiler. Pratikte mutasyona uğratılmış olan tüm sinekler ya öldüler, ya sakat ya da kısır oldular.”[2] 

“Tıp kitaplarında “mutasyon örneği” olarak anlatılan vakalar, Mongolizm, Dawn sendromu, albinizm, cücelik, kanser.... gibi hastalıklardan ibarettir. 


Ohio Üniversitesinden Prof. Walter L. Starkey faydalı mutasyon iddialarının geçersizliğini açık bir şekilde dile getirir: 


“Saatlerce bir röntgen cihazının yanında durmak ya da bir nükleer tesis içerisinde beklemek akılcı mıdır? Veya nükleer bir tesisin havaya uçtuğu Rusya'daki Çernobil gibi bir yere seyahat etmek doğru mudur? Bizi radyasyondan koruyan ozon tabakasını aktif olarak bozmaya çalışmamız mı gerekir? Eğer bu tür radyasyonla oluşan etkiler evrimleşmenize ve yeni özellikler geliştirmenize neden olacaksa, öyleyse bu radyasyon kaynaklarıyla elinizden geldiğince çok bombardıman edilmeye çalışmanız gerekir. Belki de başınızın tam arkasında yeni bir gözünüz olabilir. Fakat eğer gerçekten akıllıysanız, sizi geliştirmekten daha çok zarar vereceği için bu tür radyasyonlardan kaçınırsınız.” [3] 


GÖZÜN İNDİRGENEMEZ KOMPLEKSLİKTE BİR YAPI OLMADIĞINA VE 
GÖZÜN EVRİMLEŞTİĞİNE DAİR İDDİALARIN GEÇERSİZLİĞİ 


04.04.2012- celalsengoruegitelim.wordpress.com/ 


Göz, mükemmel indirgenemez komplekslikteki yapısıyla Darwin'in de, ondan sonra gelen Darwinistlerin de açıklayamadıkları konuların en önemlilerinden biridir. Darwin, 19. yüzyılın son derece ilkel bilgisi ile “gözü düşünmek beni bu teoriden soğuttu” diyecek kadar büyük bir paniğe kapılmıştır. Günümüz Darwinistleri ise gitgide artan bu paniğin etkisiyle gözün indirgenemez bir komypleksliğinin olmadığını iddia etmekte çözümü bulmuşlardır. Celal Şengör'ün de iddiası budur. Celal Şengör, terliksi hayvanlarda bile ışığa duyarlı yapılar bulunduğunu iddia ederek, bunun ilkel göz olduğunu ve kompleks gözlerin bu sözde ilkel yapıdan evrimleştiğini iddia etmektedir. Bu geçersiz bir iddiadır çünkü: 


—Şengör'ün ve diğer Darwinistlerin iddia ettikleri şekilde ışığa duyarlı hücre, ilkel göz değildir. Darwinistler, tıpkı terliksi hayvanın oluşumunu açıklayamadıkları gibi, bu canlıdaki ışığa duyarlı yapıyı da kesin olarak açıklayamazlar. 


Nitekim döneminde söz konusu yapıların kompleksliğinin tam olarak farkında olmayan Darwin bile, bu konuda şu itirafı yapmaktadır. 


“Sinirlerin ışığa nasıl hassas olduğu bizleri yaşamın nasıl meydana geldiği sorusundan daha çok endişelendirmektedir.” H 
—En basit şekliyle dahi olsa, “görme”nin oluşabilmesi için, bir canlının bazı hücrelerinin ışığa duyarlı hale gelmesi, bu duyarlılığı elektriksel sinyallere aktaracak bir yeteneğe sahip olması, bu hücrelerden beyne gidecek olan özel sinir ağının oluşması ve beyinde de bu bilgiyi değerlendirecek bir “görme merkezi”nin meydana gelmesi gerekir. 


-Işığa duyarlı hücre, ilk veya ilkel göz değildir. Bu hücreden kompleks gözün aşama aşama evrimleştiği iddiası da aldatmacadır. Günümüzden 530 milyon yıl önce bütün canlı özelliklerinin ve kompleks canlıların ortaya çıktığı Kambriyen döneminde yaşamış olan trilobitin gözü, günümüz sinek ve yusufçuklarında bulunan mükemmel petek gözün AYNISIDIR. Bu dönemden önce yeryüzünde SADECE BAKTERİLER VARDIR. Işığa hassas bir hücre veya ondan bir geçiş söz konusu değildir. 


-İnsana ait mükemmel göz, parçalarının ayrı ayrı evrimleşmesini imkansız hale getirecek kadar kompleks bir yapıda sahiptir. Gözü oluşturan 40 ayrı parçanın, gözün işlevini gerçekleştirebilmesi için mutlaka bir arada olması şarttır. 


—Retina vücuttaki en kompleks doku olarak tanımlanmaktadır. Milyonlarca sinir hücresi retina üzerinde olağanüstü bağlantılar oluşturup minyatür beyin oluşturmaktadırlar. Gözdeki yalnızca retina tabakasının bile tesadüfen kendi kendine meydana gelmesi imkansızdır. 


—Kornea ve retina neredeyse milimetrenin binde biri çapla daireler halinde sürekli hareket ederler. Yalnızca bu göz hareketleri dursaydı, retinada ışığa duyarlı hücreler hemen sabitlenir, beyne bilgi göndermeyi durdururdu. Bu da algılanan görüntünün birkaç saniye içinde silinmesine neden olurdu. 


—Yalnızca göz sıvısının olmaması bile gözün işlevini yitirmesi için yeterlidir. 


—Görüntülerin kaliteli olmasının sebebi bu görüntülerdeki hareketlerin ve renklerin, en ince detayına kadar sürekli güncellenmesi ve “bu harekette bir kesinti” olduğu neredeyse hiç fark edilmeden, inanılmaz hızla gerçekleşmesidir. 


—Gözümüzün ve beynimizin süratli verimliliği ve kusursuzluğu, şimdiye dek icat olunmuş herhangi bir aygıt ya da cihazla kıyaslanamayacak kadar benzersizdir. 


—Gözü oluşturan 40 ayrı parça, birlikte hareket ederek bir mili saniyede 1,5 milyon elektrik sinyali mesajını yakalar, yerine teslim eder ve yorumlarlar. Buna sadece benzer bir görevi yapabilmek için süper bilgisayarlardan düzinelercesinin kusursuzca programlanarak, hiç hata yapmadan birlikte çalışmaları gerekirdi. 


19. yüzyılın bilgisi ve teknolojisiyle bile kendisini oldukça rahatsız eden göz hakkında Darwin şu itirafları yapmıştır: 


“Gözün odağını farklı uzaklıklara uydurması, içeri bırakılacak ışık tutarını ayarlaması, küresel ve renksel sapmayı düzeltmesi gibi eşsiz düzenlenişlerinin tümünün doğal seçme ile oluşabildiğini düşünmenin EN ILERI DERECEDE SAÇMALAMAK gibi göründüğünü açık yürekle itiraf ederim...” 2! 


Gelişmiş bir göz bana soğuk bir titreme veriyor. Ama aşamalarla gelişen diğer örnekleri düşündükçe, sağduyum bana bu soğuk titremeyi yenmem gerektiğini söylüyor. ©! 


Gözün meydana gelişi... Böyle bir zorlukla yüz yüze gelmemenin gerçekten de sahtekarca olduğunu düşünüyorum. (4 


Çok sayıda, birbirini izleyen ve küçük değişikliklerle oluşamayacak bileşik bir organın varlığı gösterilebilseydi, teorim kesinlikle çökerdi. Pi 


Göz gibi indirgenemez komplekslikteki olağanüstü organ karşısında panik içinde olan Richard Dawkins de, şu itirafta bulunmuştur. 


“... göz gibi komplike, GÖRÜNÜR ŞEKİLDE TASARLANMIŞ objelerin meydana gelişinde aşamalı bir evrim süreci olmalıdır. Eğer bu durumlarda da aşamalı olarak gerçekleşmezse, o zaman EVRİMİN AÇIKLAYICI GÜCÜ KALMAZ. Eğer aşamalar yoksa mucize olması 
muhtemeldir...” 16 


1 Charles Darwin, Origin of Species, 6. Baskı, 1988, New York University Press, New York, 
s.151 


2 Charles Darwin, Türlerin Kökeni, Onur Yayınları, 5. baskı, Ankara, 1996, s.198 


3 Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.II, New York:D. Appleton and 
Company, 1888, s.67 


4 Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.II, s.84 

5 Charles Darwin, Türlerin Kökeni, Onur Yayınları, Beşinci Baskı, Ankara 1996, s.202 

6 Richard Dawkins, River Out of Eden, Basic Books, New York, 1995, s.83 

EVRENDE VE YERYÜZÜNDE BİR KAOS OLDUĞU İDDİASININ GEÇERSİZLİĞİ 04.04.2012- celalsengoruegitelim.wordpress.com/ 


Celal Şengör, devasa bir uzay boşluğu içinde olağanüstü bir denge ve düzen içinde varlığını ve yaşamını sorunsuz şekilde sürdürürken, şaşırtıcı şekilde uzayda, yeryüzünde ve canlılık içinde dengenin olmadığını, bir kaosun var olduğunu iddia etmiştir. Şengör, iddia ettiği bu dengesizlik içinde gezegenlerin sabit bir dengesinin olmadığını, bütün kainatın keşmekeş içinde olduğu gibi hayret verici bir açıklama yapmıştır. 


Bir jeoloji profesörü olan Şengör'ün, evrendeki ve özellikle yeryüzündeki olağanüstü dengeden habersiz olması kuşkusuz ki mümkün değildir. Bu iddia, klasik bir Darwinist iddiadır. Kitlelere evrim teorisini benimsetmek için evrende kaos olduğu demagojisi, bir Yaratıcının varlığını reddedebilmek için Darwinistlerin her daim başvurdukları bir aldatmacadır. Fakat söz konusu iddia gündeme geldiğinden, evrende Allah'ın yarattığı muazzam dengenin detaylarını burada belirtmek yerinde olacaktır. 


Uzayda ve yeryüzünde, insanın gücünü hatta kimi zaman idrak sınırlarını aşan mükemmel hassaslıktaki denge kısaca şöyle özetlenebilir: 


“Güneş'in çapı, Dünya'nın çapının 103 katı kadardır. Ancak Samanyolu galaksisinin içinde, Güneş gibi ve çoğu ondan daha büyük olmak üzere yaklaşık 250 milyar yıldız vardır. 


Ancak Samanyolu galaksisi de uzayın geneli düşünüldüğünde çok “küçük” bir yer kaplar. 
Çünkü uzayda başka galaksiler de vardır, hem de tahminlere göre, yaklaşık 300 milyar kadar! 


“Eğer yıldızlar biraz bile birbirlerine yakın olsalar, dünyada yaşam olması imkansız olur. 
Dünyada yaşam olması için uzaydaki şu andaki orandaki devasa boşluğun olması gerekiyor. 
Çünkü çekim kuvvetleri buna oranlı. Aynı zamanda Dünya'nın, uzay boşluğunda gezinen dev gök cisimleriyle çarpışmasını engelleyen etken de, evrendeki gök cisimlerinin arasının bu denli büyük boşluklarla dolu oluşu. 


Eğer gezegenlerin dönüş hızları biraz daha yavaş olsaydı, o zaman bu gezegenler hızla Güneş'e doğru çekilirler ve sonunda Güneş tarafından büyük bir patlamayla yutulurlardı. 


Eğer gezegenler daha hızlı dönseler, bu sefer de Güneş'in gücü onları tutmaya yetmeyecek ve gezegenler dış uzaya savrulacaklardı. 


Uzaydaki denge her gezegen için ayrı ayrı kurulmuştur. Çünkü gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları çok farklıdır. Dahası, kütleleri çok farklıdır. Bu nedenle, hepsi için ayrı dönüş hızlarının belirlenmesi lazımdır ki, Güneş'e yapışmaktan ya da Güneş'ten uzaklaşıp uzaya savrulmaktan kurtulsunlar. 


Jüpiter'in bulunduğu yerde eğer bu büyüklükte bir gezegen var olmasaydı, Dünya, gezegenler arası boşlukta gezinen meteorlara ve kuyrukluyıldızlara yaklaşık bin kat daha fazla hedef olurdu... 


Karbon temelli organik bileşikler (örneğin proteinler) sadece belirli bir ısı aralığında var olabilirler. 120 9C'den yüksek ısılarda parçalanmaya, -20 “C'den düşük ısılarda donmaya başlarlar. Sadece ısı değil, ışık, yerçekimi, atmosfer bileşimi, manyetik güç gibi etkenlerin de karbon bazlı bir yaşama izin verebilmeleri için çok dar ve belirli bazı sınırlar içinde olmaları gerekmektedir. Dünya, işte tam bu dar ve belirli çerçevedeki sınırlara sahiptir. Eğer bu sınırların herhangi biri bozulsa, örneğin Dünya'nın yüzey ısısı 1209C'yi aşsa, artık Dünya üzerinde yaşam olamaz. 


Yaşam sadece çok sınırlı bir ısı aralığında mümkündür... ve bu ısı aralığı Güneş'in ısısı ile mutlak sıfır arasındaki muhtemel ısıların yaklaşık % 1’lik bir bölümünü oluşturmaktadır. 
Dünya'nın ısısı, tam bu dar aralıktadır. 


Dünya'nın ekseninin 23927'lık eğimi, kutuplarla ekvator arasındaki atmosferin oluşmasında engel oluşturabilecek aşırı sıcaklığı önler. Eğer bu eğim olmasaydı, kutup bölgeleriyle ekvator arasındaki sıcaklık farkı çok daha artacak ve yaşanabilir bir atmosferin var olması ımkansızlaşacaktı. 


Dünya sadece 24 saatlik bir süre içinde kendi etrafını dolaşır ve bu sayede geceler ve gündüzler kısa sürer. Kısa sürdükleri için de gece ile gündüz arasındaki ısı farkı çok azdır. Bu dengenin önemi, bir günü bir yılından daha uzun süren ve bu yüzden gece-gündüz arasındaki ısı farkı 10009C'yi bulan Merkür ile karşılaştırıldığında görülebilir. 

Dünya'nın büyüklüğü tam olması gerektiği kadardır. Daha küçük olsa yerçekimi çok zayıflayacak ve atmosferi Dünya'nın etrafında tutamayacaktı, daha büyük olsaydı bu kez de yerçekimi çok artacak ve bazı zehirli gazları da tutarak atmosferi öldürücü hale getirecekti. 

Şu anda atmosferde bulunan okijeninin oranı, yani yüzde 21, yaşamın güvenliği için aşılmaması gereken sınırların tam ideal noktasındadır. Yüzde 21'in üzerine artan her yüzde birlik oksijen oranı, bir yıldırımın orman yangını başlatma olasılığını %70 artıracaktır Yeryüzündeki Dengeler: 


Yerçekimi; 


-Eğer daha güçlü olsaydı: Dünya atmosferi çok fazla amonyak ve metan biriktirir, bu da yaşam için çok olumsuz olurdu. 


-Eğer daha zayıf olsaydı: Dünya atmosferi çok fazla su kaybeder, canlılık mümkün olmazdı. 


Güneş'e uzaklık; 


-Eğer daha fazla olsaydı: Gezegen çok soğur, atmosferdeki su döngüsü olumsuz etkilenir, gezegen buzul çağına girerdi. 


-Eğer daha yakın olsaydı: Gezegen kavrulur, atmosferdeki su döngüsü olumsuz etkilenir, yaşam imkansızlaşırdı. 


Yer kabuğunun kalınlığı; 


-Eğer daha kalın olsaydı: Atmosferden yerkabuğuna çok fazla miktarda oksijen transfer edilirdi. 


-Eğer daha ince olsaydı: Hayatı imkansız kılacak kadar fazla sayıda volkanik hareket olurdu. 
Dünya'nın Kendi Çevresindeki Dönme Hızı; 
-Eğer daha yavaş olsaydı: Gece gündüz arası ısı farkları çok yüksek olurdu. 


-Eğer daha hızlı olsaydı: Atmosfer rüzgarları çok çok büyük hızlara ulaşır, kasırgalar ve tufanlar hayatı imkansızlaştırırdı. 


Ay ile Dünya Arasındaki Çekim Etkisi; 


-Eğer daha fazla olsaydı: Ay'ın şiddetli çekiminin, atmosfer şartları, Dünya'nın kendi eksenindeki dönüş hızı ve okyanuslardaki gelgitler üzerinde çok sert etkileri olurdu. 


-Eğer daha az olsaydı: Şiddetli iklim değişikliklerine neden olurdu. 
Dünya'nın Manyetik Alanı; 
-Eğer daha güçlü olsaydı: Çok sert elektromanyetik fırtınalar olurdu. 


-Eğer daha zayıf olsaydı: Güneş Rüzgarı denilen ve Güneş'ten fırlatılan zararlı partiküllere karşı Dünya'nın koruması kalkardı. Her iki durumda da yaşam imkansız olurdu. 


Yeryüzünden Yansıyan Güneş Işığının, Yeryüzüne Ulaşan Güneş Işığına Oranı -Eğer daha fazla olsaydı: Hızla buzul çağına girilirdi. 


-Eğer daha az olsaydı: Sera etkisi aşırı ısınmaya neden olur, Dünya önce buzdağlarının erimesiyle sular altında kalır daha sonra kavrulurdu. 


Atmosferdeki Oksijen ve Azot Oranı: 

-Eğer daha fazla olsaydı: Yaşamsal fonksiyonlar olumsuz şekilde hızlanırdı. 
-Eğer daha az olsaydı: Yaşamsal fonksiyonlar olumsuz şekilde yavaşlardı. 
Atmosferdeki Karbondioksit ve Su Oranı: 


-Eğer daha fazla olsaydı: Atmosfer çok fazla ısınırdı. 


-Eğer daha az olsaydı: Atmosfer ısısı düşerdi. 
Ozon Tabakasının Kalınlığı 
-Eğer daha fazla olsaydı:Yeryüzü ısısı çok düşerdi. 


-Eğer daha az olsaydı: Yeryüzü aşırı ısınır, Güneş'ten gelen zararlı ultraviole ışınlarına karşı bir koruma kalmazdı. 


Sismik (Deprem) Hareketleri 
-Eğer daha fazla olsaydı: Canlılar için sürekli bir yıkım olurdu. 


-Eğer daha az olsaydı: Okyanus zeminindeki besinler suya karışmaz, okyanus ve deniz yaşamı dolayısıyla bütün Dünya canlıları olumsuz etkilenirdi. 


Eğer evren veya yeryüzü Celal Şengör'ün iddia ettiği şekilde bir düzensizlik, bir başıboşluk ve kaos içinde olsaydı, bu dengelerden tek bir tanesinin bile var olması kuşkusuz ki mümkün olmazdı. Bu dengelerden yalnızca birinin, hassas bir ölçümle bozulması bile, Celal Şengör'ün ayaklarını sağlam bastığı bu olağanüstü gezegenin yok olup gitmesi için yeterlidir. Yüce Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır: 


Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etti. Boyunu yükseltti, ona belli bir düzen verdi. Gecesini kararttı, kuşluğunu açığa-çıkardı. Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi. Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı. Dağlarını dikip-oturttu; size ve hayvanlarınıza bir yarar (meta) olmak üzere. (Naziat Suresi, 27-33) 


BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN EVRİME DELİL OLDUĞU 
İDDİASININ GEÇERSİZLİĞİ 


04.04.2012- celalsengoruegitelim.wordpress.com/ 


Bakterilerin antibiyotik direnci genellikle Darwinistler tarafından sözde evrimleşmeye bir delil olarak gösterilmeye çalışılır. Oysa bakterilerin bu özelliği, canlıya herhangi bir evrimleşme sağlamadığı gibi, bir Yaratılış delili olması bakımından evrim teorisini çürütmektedir. 


Bakterilerde bazı antibiyotiklere karşı direnç genleri, daha o antibiyotikler üretilmeden öncesinden beri vardır. Bu gerçek Scientific American dergisinde şu şekilde ifade edilmiştir: 


“Çok sayıda bakteri, daha ticari antibiyotikler kullanılmaya başlamadan önce de direnç genlerine sahipti. Bilim adamları bu genlerin neden evrimleştiklerini ve varlıklarını sürdürdüklerini kesinlikle bilmiyorlar.” (1) 


Medical Tribune dergisi de 1986 yılında yapılan bir araştırma sonucunda 19 yüzyılda yaygın olan bakterilerin, 20. yüzyılda üretilen antibiyotiğe karşı direnç özellikleri taşıdığının saptandığını belirtilmiştir. Bu tür direnç özelliklerinin penisilinin icadından önce de birçok bakteri türünde mevcut olduğu tıp dünyasında bilinen bir gerçek olmasına rağmen bakterilerdeki direnç özelliğinin hala evrimsel bir gelişme gibi öne sürülmesi, sadece aldatma amaçlı bir iddiadır. Bakterilerin daha üretilmemiş antibiyotiklere direnç geliştirmeleri gibi 


olağanüstü olay, Yaratılıştaki mükemmelliğin çok önemli bir delilidir. Bakterilerin antibiyotik direncinin evrimleşme olmadığının delilleri şöyledir: 


Bakterilerin kendi türleri içinde sayısız çeşitleri vardır. Bunların bir kısmı, bazı ilaçlara karşı direnç sağlayacak genetik bilgiye sahiptir. Bakteriler belli bir ilacın etkisine maruz kaldıklarında, ilaca dayanıksız olanlar yok olur; dirençliler ise haya a kalır ve daha fazla çoğalma imkanına kavuşurlar. 

“Belli bir zaman sonra tamamen yok olan dirençsiz bakterilerin yerini, hızla çoğalan bu dirençli bakteriler doldurur. Bir süre sonra, aynı bakteri türü yalnızca söz konusu antibiyotiğe dirençli olan bireylerden oluşmuş bir koloni haline gelir ve artık aynı antibiyotik o bakteri türüne karşı etkisiz olur. 

“Ancak bakteri yine aynı bakteri, tür yine aynı türdür. Herhangi bir evrim yaşanmamıştır. 
Bakteriler 3.5 milyar yıldır yeryüzünde vardırlar ve hala aynı bakteri olarak varlıklarını sürdürürler. Söz konusu iddia, Darwinistlerin en büyük aldatma yöntemlerinden biridir. 


[1] Stuart B. Levy, “The Challange of Antibiotic Resistance”, Scientific American, Mart 
1998, s. 35 


”KÜÇÜK BİR EVRİMLE” FOTOSENTETİK BAKTERİ OLUŞTU VE OKSİJEN 
ÜRETTİ ALDATMACASI 


04.04.2012- celalsengoruegitelim.wordpress.com/ 


Celal Şengör, “küçük bir evrimle” fotosentez yapan bakterilerin ortaya çıkıp oksijen ürettiklerini iddia etmiştir. Bu iddia büyük bir aldatmacadır: 


Bu iddiaya göre bakterilerin bir anda kloroplasta sahip olup, bir anda fotosentez yapabilmeleri gerekir. Kloroplast gibi kompleks bir molekülün ise tesadüfen “küçük bir evrimle” oluşması imkansızdır. Ayrıca fotosentez henüz insan tarafindan yapay ortamda bile gerçekleştirilememiş, detayları tam anlaşılamamış son derece kompleks bir olaydır. 

Evrimci Ali Demirsoy bu konuda şunu söylüyor: 

“Fotosentez oldukça karmaşık bir olaydır ve bir hücrenin içerisindeki organelde ortaya çıkması olanaksız görülmektedir. Çünkü tüm kademelerin birden oluşması olanaksız, tek tek 
ortaya çıkması da anlamsızdır. ” 1 

Darwinist George P. Stavropoulos'un bu konudaki itirafı ise şöyledir: 

“Fotosentez, bütün yaşamsal süreçler ve yaşamın kendisi, karmaşık veya kasıtlı olarak karmaşıklaştırılmış açıklamalara rağmen, halen termodinamik ya da bir başka kesin bilim 
dalı vasıtasıyla anlaşılamamıştır. ” 2 


1. Prof. Dr. Ali Demirsoy, Kalıtım ve Evrim, Ankara, Meteksan Yayınları, 1984, s.8 


2. George P. Stavropoulos, “The Frontiers and Limits of Science”, American Scientist, cilt 65, Kasım-Aralık 1977, s.674 


İNSANIN ATASININ MAĞARALARDA YAŞADIĞI İDDİASININ GEÇERSİZLİĞİ 


04.04.2012- celalsengoruegitelim.wordpress.com/ 


Celal Şengör, söz konusu programda insanın atasının mağaralarda yaşayan ilkel varlıklar olduğunu iddia etmiştir. Bu, “taş devri” aldatmacasını uzun yıllar insanlara evrim fikrini dayatabilmek için sunulan bir aldatmacadır. 


Çeşitli arkeolojik kazılarda on binlerce yıl öncesinin mükemmel medeniyet özelliklerine ait tüm deliller elde edilmiş bulunmaktadır. Fakat elbette on binlerce yıldan geriye ahşap kalmaz; demir ise oksitlenir ve çürür. Geriye kalan tek şey genellikle taşlar ve kemiklerdir. Taş ve kemik kalıntılarına bakarak Darwinistler “taş devri” adını verdikleri bir dönem içinde hayali insansı garip varlıkların ilkel bir hayat yaşadığını iddia ederler. Oysa o dönemden geriye kalabilmiş taş ve kemik kalıntılarından bile o dönemde mükemmel bir medeniyetin var olduğunun kanıtları ortaya çıkmıştır. Darwinistlerin Neandertal olarak adlandırdıkları insan ırkının yaşadığı döneme ait flüt, dikiş iğnesi ve daha pek çok bulgu bu iddiaları yalanlamaktadır. Yaklaşık 60 bin yıl öncesine ait olduğu anlaşılan flüt, tam ve yarım notaların kusursuz olarak belirlendiği modern bir flüttür. Kemikten yapılmış olan dikiş iğnesi ise son derece düzgündür ve iplik geçirilmesi için açılmış bir deliğe sahiptir. Elbette müzik zevki olan, dikiş iğnesine ihtiyaç duyacak kadar giyim kuşam kültürüne sahip olan insanlara ilkel denilmesi imkansızdır. Konu hakkında detaylı bilgi için bkz.http://www.kabatasdevri.com. 


HER YIL YENİ TÜRLERİN EVRİMLEŞTİĞİ İDDİASININ GEÇERSİZLİĞİ 
04.04.2012- celalsengoruegitelim.wordpress.com/ 


Celal Şengör, her yıl 40 bin türün yok olduğunu ve bunun yerine 1000 ayrı türün evrimleştiğini iddia etmiştir. Fakat yeni türlerin evrimleştiği iddiası geçersizdir. 


Yeryüzünde her yıl yeni türlerin keşfedildiği doğrudur. Bunun iki açıklaması olabilir: 


Yeni bulunan türler, zaten halihazırda dünyada yaşamakta olan, ancak şu ana kadar keşfedilmemiş türler olabilir. Nitekim söz konusu türlerin bulunduğu bölgeler, daha önce detaylı araştırma yapılmamış bakir topraklar, uzak denizler veya deniz dipleridir. Araştırma yapıldıkça ortaya çıkan bu türlerin, zaten yıllardır varlığını sürdüren fakat keşfedilmemiş türler olması muhtemeldir. 


İkinci ihtimal olarak da bu yeni türler o an yaratılmış varlıklar olabilir. Allah'ın yoktan yaratması, insanlardan uzakta, gözle görülmeyen yerlerde gerçekleşmektedir. En doğrusunu Allah bilir. Allah bunu mucize olarak yaratmaktadır. Yoksa insanların gözlerinin önünde, örneğin hayvanat bahçelerinde böyle bir durum, Allah'ın dilemesi dışında, gerçekleşmez. 


Burada belirtilmesi gereken iki önemli nokta vardır: 


Birincisi, söz konusu türlerin evrimleştiğinin iddia edilebilmesi için, bu mükemmel türleri 
bulabildiğimiz gibi, yeni evrimleşmekte olan türleri de bulabilmemiz gerekir. Her yıl 1000 
yeni tür çok fazla bir sayıdır, mutlaka bu sahte evrimleşmenin izlerinin de görülebilmesi gerekir. Ama buna dair tek bir delil yoktur. Bulunan canlıların tamamı tam, mükemmel, kusursuz canlılardır. 


İkincisi, yeni tür olarak nitelendirilen canlılar genellikle bir türünvaryasyonlarıdır. 
Darwinistler genellikle varyasyonları “tür” olarak nitelendirip propaganda yaparlar. Oysa yeni keşfedilen canlı, 200 milyon yıldır var olan kurbağanın genlerinde zaten var olan bilgiyi taşımaktadır. Bundan farklı bir canlı değildir. Bildiğimiz kurbağalara yeni bir bilgi eklenmemiş, onlar kurbağadan farklı bir türe dönüşmemişlerdir. Bu farklılık zenci bir insan ile beyaz bir insan arasındaki farklılıktan öte bir şey değildir. 


İNSANIN DÜŞÜNEBİLME YETENEĞİNİN DİĞER CANLILARLA AYNI 
OLDUĞU ALDATMACASI 


04.04.2012- celalsengoruegitelim.wordpress.com/ 


Celal Şengör, insanın düşünebilme gücünü açıklayamadığından, bu konuda yöneltilen soruya hayvanların da yetenekleri olduğuna dair geçiştirici bir cevapla karşılık vermiştir. Karganın derin bir kap içinden yemek çıkarabilmesinin, bir maymunun düşmanlarından korunabilmek için yanında taşlar biriktirmesinin, insanın düşünme yeteneğinden farksız olduğunu iddia etmiştir. Bu elbette büyük bir aldatmacadır. 


İnsan, kendi varlığının farkında olan, “ben varım” ve “ben neyim?” diyebilen, düşünebilen bir varlıktır. Çünkü insan ruha sahiptir. Ve aslında, bilinç ve şuur sahibi olan her insan, üstün bir ruh taşıdığının farkındadır. İnsan, eğer akledebiliyorsa, sevindiği, düşündüğü, karar verdiği, muhakeme ettiği, neşelendiği, heyecanlandığı, sevgi duyduğu, acıdığı, endişelendiği, bir elmanın tadından zevk aldığı, bir müziği dinlemekten hoşlandığı, uçaklar inşa ettiği, gökdelenler yükselttiği, laboratuvarlar kurup kendisini incelediği sürece, bunların tümünü gerçekleştirenin Allah'ın bahşettiği kendi ruhu olduğunu anlar. 


Ruh sahibi insan, başıboş yaratılmamıştır. Bu dünyadaki varlığının bir amacı vardır. Allah'ın ruhunu taşımakta ve bu dünyada imtihan olmaktadır. Yaptığı ve düşündüğü her şeyden sorumlu tutulacaktır. Yaşamında, Darwinistlerin iddia ettikleri şekilde bir rastgelelik, şuursuz tesadüfi olaylar ve amaçşsızlık yoktur. Her şey Allah'ın dilemesiyle yaratılmıştır ve bunların tümü tabi olduğu imtihanın bir parçasıdır. Ölüm ile sonlanacak bu yaşamında, geride bırakacağı sadece bedeni olacaktır. Ruhu ise, ruhun barınacağı gerçek hayat olan ahirette sonsuza kadar yaşayacaktır. 


Hayvan ise varlığının bilincinde değildir. Şuuru kapalı olan, varlık nedenini bilmeyen, düşünemeyen bir varlıktır. Pek çok hayvan Allah'ın yarattığı çok üstün yeteneklere sahip olur. 
Kendi varlığının şuurunda olmayan bir hayvandaki bu yetenek, Allah'ın eşsiz sanatını görebilmek için özel olarak yaratılır. Bir karga şişenin içindeki yiyeceği çıkarmaya çalışırken, bir maymun düşmanlarından korunmak için yanında taş biriktirirken kendisini koruyabilmek ve yaşamını devam ettirebilmek için kendisine ilham edilmiş olan bir davranış biçimini kullanır. Fakat o canlı, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir zaman bir uçak tasarlayamayacak, bir kimya deneyi yapamayacak, bir kitap yazamayacak, kürsüye çıkıp konferans veremeyecek, kendi hücrelerini laboratuvarda mikroskop altında inceleyemeyecektir. 


YERYÜZÜNDEKİ AHENGİ DÜZENSİZLİK OLARAK GÖSTERMEYE 
ÇALIŞMA YANILGISI 


Celal Şengör, tıpkı evren, gezegenler ve dünya üzerindeki denge hakkında yaptığı demagojiye benzer şekilde, yeryüzünde canlılarda tecelli eden muhteşem düzeni, bir kaos ortamı gibi 


göstermeye çalışmıştır. Buna delil olarak da kendince amino asitlerin mükemmel olmadığını, döllerin yalnızca az bir kısmının hayatta kaldığını, balık yumurtaların yalnızca az bir kısmının yaşadığını delil olarak vermeye çalışmıştır. Bu izahlar, Darwinistlerin yeryüzündeki muhteşem yaratılışın farkında olmaları, fakat Darwinist demagoji yöntemleriyle bu gerçeği örtbas etmeye çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Gerçek ise şöyledir: 


— Amino asitler, tesadüfen meydana gelmesi matematiksel olarak imkansız olan proteinlerin yapı taşlarıdır ve proteinlerle benzer bir kompleksliğesahiptirler. 


Doğada tüm bağlantıların SADECE PEPTİD BAĞLARINDAN oluştuğu 100 amino asitlik kısa bir zincir oluşturma olasılığı kabaca 10% 'da bir ihtimaldir. 


100 amino asitten oluşan hayali bir peptid zincirinde tesadüfler sonucunda SADECE SOL 
ELLİ amino asitleri kullanma olasılığı yine kabaca 10'da bir ihtimaldir. 


Birden fazla işlevsel proteinde fonksiyonel bir AMİNO ASİT DİZİLİMİNİ rastgele elde etme olasılığı 10 te bir ihtimalden çok daha düşüktür. 


Eğer UYGUN BAĞLARIN ve OPTİK İZOMERLERİN sağlanması ihtimali de bu hesaplamaya dahil edilirse, oldukça küçük ve işlevsel bir proteini rastgele elde etmek için doğru amino asit sıralamasının gerçekleşme olasılığı 10'” 'te bir ihtimal'dir. Bu ihtimal “SIFIR "dır. 


—Böyle bir yapı muhteşem bir düzen ve komplekslik sergiler ve değil tesadüfen meydana gelmesi yapay olarak üretilebilmesi bile İMKANSIZDIR. 


— Yeryüzünde canlılar arasında da muhteşem bir denge vardır. Allah, canlıları yaratırken, bu dengenin bir tezahürü olarak onların yaşamlarını, rızıklarını, barınacak ortamlarını da birlikte yaratmıştır. 


— Örneğin bir balık yüzlerce yumurta bırakır fakat bunların belli bir miktarı yaşamını sürdürebilir. Bu olağanüstü bir dengedir, çünkü avcılara av olan yumurtalar, bu yumurtalarla beslenen canlılar için rızıktır. Allah, onların beslenmeleri için böyle bir denge var etmiştir. 


— Zaten bu yumurtaların tümünün yaşaması ihtimali durumunda yeryüzündeki dengede bir bozulma olacağı açıktır. Deniz o balık türünden geçilmeyecek, o balığın avladığı canlılar muhtemelen tükenecek ve bunun çok fazla yan etkisi meydana gelecektir. Canlılar için belirlenmiş üreme oranı, yeryüzü için belirlenmiş en mükemmel orandır. 


— Birbirini avlayan canlılar için de bu denge söz konusudur. Bir canlı diğerini avlarken, bir başkasına av olur. Hayvan kendi varlığının bilincinde olmayan şuursuz bir canlıdır, onun yaşam şeklini Allah öyle belirlemiş, bunu yeryüzü için çok müthiş bir denge olarak var etmiştir. 


— Av ve avcı arasındaki bu ihtişamlı yaratılışın bir tezahürü de, bir canlıda, tam olarak onu avlayan canlıya etki edecek olan zehirin üretilmesidir. Böyle bir mekanizmanın tesadüfen oluşabilme ihtmali yoktur. Allah'ın yeryüzünde var ettiği denge, hayranlık uyandıracak delillere sahiptir. Bu ahenkte en küçük bir bozulma tüm canlı varlığını tehdit edecek sonuçlar getirecektir. (Örneğin bitkilerin ve mikroorganizmaların fotosentez yoluyla yıllık ürettikleri oksijen miktarı her zaman dengededir. Bu dengedeki en küçük bir bozulma tüm canlı yaşamını ortadan kaldırabilir.) 


SİYASET MEYDANI PROGRAMINDA HİÇ BAHSEDİLMEYENLER 
04.04.2012- celalsengoruegitelim.wordpress.com/ 


Uzun saatler tartışılan Siyaset Meydanı programında Darwinist tüm iddiaları temelinden yıkacak ve Celal Şengör'ün tüm açıklamalarını kısa süre içinde yok edecek son derece önemli bazı hususlardan bahsedilmemiştir. O ortamda izleyici olarak bulunan herkesi hemen ikna edecek ve Darwinist propagandanın sürdürülmesine mani olacak bu hususlar şunlardır: 


1.Cinler ve melekler nasıl yaratıldı? 


Allah'ın canlıları evrimle yarattığı yanılgısıyla ortaya çıkanlar, meleklerin ve cinlerin yaratılışı konusu gündeme gelince suskun kalırlar. Allah cinlerin ve meleklerin yaratılışını ayetlerinde bildirir: 


Andolsun, insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Ve Cann'ı da daha önce “nüfuz eden kavurucu? ateşten yaratmıştık. (Hicr Suresi, 26-27) 


Hamd, gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlı melekleri elçiler kılan Allah'ındır; O, yaratmada dilediğini arttırır. Şüphesiz Allah, herşeye güç yetirendir. (Fatır Suresi, 1) 


İnsanın ve canlıların evrimle meydana geldiğini iddia edenler, nurdan yaratılmış meleklerin, ateşten yaratılmış cinlerin oluşumunu elbette ki evrimle açıklayamazlar. Allah'ın kadrini takdir edemeyen, Allah'ın tüm sebeplerden münezzeh olduğunu fark edemeyen ve Rabbimiz'in “Ol” emriyle yarattığını kabul edemeyen insanlar için meleklerin ve cinlerin varlığı, tüm sahte iddiaları ortadan kaldırır. Çünkü cinlerin ve meleklerin varlığı şu açık gerçeği ortaya çıkarır: Melekler ve cinler evrimle yaratılmadıkları gibi, insan da evrimle yaratılmamıştır. 


2.Ahiretteki yaratılma nasıl olacak? 


İnsan etten kemikten oluşan bir varlıktır. Ölümüyle birlikte tüm dokuları çürür ve yok olur. 
Baki kalacak olan Allah'ın bahşettiği ruhudur. Ve ruhu, ahiretteki sonsuz hayatını geçirmek üzere cennete veya cehenneme sevk edilecektir. Fakat insan, ahirette yine bir beden içinde var olacaktır. Cehennem ehlinin gözleri, kulakları, derisi olacak ve aleyhine şahitlik edecektir. 
Allah, dünyada çürüyüp yok olmuş olan bedeni ahirette yoktan, bir anda yaratacaktır. Bazı kişilerin iddia ettiği şekilde Allah'ın yoktan yaratmak için insanın dünyada kalmış bir kemik parçasına ihtiyacı yoktur (Allah'ı tenzih ederiz). Allah, ilkin nasıl yarattıysa, ahirette de yalnızca “Ol” emri ile yoktan yaratacaktır. Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurur: 


Çünkü O, ilkin var eden, (sonra dirilterek) döndürecek olandır. (Büruc Suresi, 13) De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın da, böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın, sonra Allah ahiret yaratmasını (veya son yaratmayı) da inşa edip yaratacaktır. Şüphesiz Allah, 


herşeye güç yetirendir. (Ankebut Suresi, 20) 


3.Hz. Musa'nın asası nasıl yılana dönüştü? Hz. İsa'nın kuş biçimine soktuğu çamur, nasıl kuşa dönüştü? 


Darwinizm'i körü körüne savunanlar, Kuran'da belirtilen Musa'nın asasının yılana dönüşmesini ve İsa'nın çamurdan yaptığı kuşun canlanmasını asla açıklayamazlar. 


Yüce Allah Hz. Musa'nın asasının yılana dönüşmesini ayetlerinde şu şekilde haber verir: 


Dedi ki: “O, benim asamdır; ona dayanmakta, onunla davarlarım için ağaçlardan yaprak düşürmekteyim, onda benim için daha başka yararlar da var.” Dedi ki: “Onu at, ey Musa.” 
Böylece, onu attı; (bir de ne görsün) o hemen hızla koşan (kocaman) bir yılan (oluvermiş). 
(Taha Suresi, 18-20) 


Biz de Musa'ya: “Asanı fırlatıver” diye vahyettik. (O da fırlatıverince) bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp yutuyor. (4 'raf Suresi, 117) 


Hz. Musa'nın dayanıp ağaçtan yaprak düşürdüğü asası, Allah'ın emri ile bir anda canlı, üreyen, beslenen, mükemmel, tam ve kusursuz bir yılan haline gelmiştir. Bir tahta parçası, Allah'ın dilemesiyle yalnızca birkaç saniye içinde mükemmel bir yılana dönüşmüştür. Bu delil, Kuran'da evrim teorisine delil olduğu iddiasını kesin olarak ortadan kaldırmaktadır. 


Yüce Allah, Hz. İsa'nın çamurdan yaptığı kuşu, canlı kuşa dönüştürmesini ayetinde şu şekilde haber verir: 


Allah şöyle diyecek: “Ey Meryemoğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile destekledim, beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. 
Sana Kitab'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. İznimle çamurdan kuş biçiminde (bir şeyi) oluşturuyordun da (yine) iznimle ona üfürdüğünde bir kuş oluveriyordu. Doğuştan kör olanı, alacalıyı iznimle iyileştiriyordun, (yine) Benim iznimle ölüleri (hayata) çıkarıyordun. 
İsrailoğullarına apaçık belgelerle geldiğinde onlardan inkara sapanlar, “Şüphesiz bu apaçık bir sihirdir” demişlerdi (de) İsrailoğulları'nı senden geri püskürtmüştüm.” (Maide Suresi, 
110) 


Hz. İsa'nın çamurdan yaptığı kuş, Allah'ın izni ve dilemesiyle bir anda canlı, mükemmel, tam ve kusursuz kanat yapısı ile uçabilen, üreyebilen, beslenebilen kuşa dönüşmektedir. İşte bu yoktan yaratılış, Darwinistlerin asla açıklamasını yapamayacakları büyük bir mucizedir. Ve yeryüzündeki tüm canlıların yoktan yaratılışına bir delildir. 


4.Kapkaranlık beyninin içinde renkli dünya gören ve gördüklerini algılayan kim? 


Darwinistler kendilerince mükemmel komplekslikteki göz hakkında demagoji yapadursunlar, Darwinistleri en büyük yenilgiye uğratan gerçeklerden biri, GÖRENİN ASLINDA GÖZ OLMADIĞIDIR. 


Göze çarpan foton, gözden beyne giden ise elektrik sinyalidir. Elektrik sinyali gözden yola çıkarak beynin görme merkezi denilen mercimek büyüklüğündeki bir alana ulaşır. Ve mercimek büyüklüğündeki bu alanda bir görüntü oluşur. Burada oluşan görüntüyü de izleyen BİR GÖZ VARDIR. İŞTE ASIL MÜKEMMEL OLAN “O” GÖZDÜR. O göz, kendisine gelen elektriği görür. Hem de mükemmel bir derinlik algısıyla, capcanlı, hareketli üç boyutlu, rengarenk ve kusursuz olarak. Oysa orası kapkaranlıktır. Elektrik sinyalinin ilerlediği yer de, beynin görme merkezi de, beynin içi de zifiri karanlıktır. Ama oradaki göz, en yüksek teknolojiyle üretilmiş hiçbir televizyonun göremediği bir netlik ve mükemmellikte, billur gibi 


canlı bir görüntü görür. Ve bu gördüğü görüntüleri yorumlayarak hisseder, üzülür, sevinir, sever, beğenir, analiz yapar, hatırlar, sonuç çıkarır. 


Dışarıdaki hareketli, renkli ve üç boyutlu dünyayı beynimizde izleyen, tüm bunları gören göz RUHUMUZDUR. Ruh, tamamen metafiziktir, maddesel hiçbir kavramla açıklanamaz. 
İşte bu nedenledir ki ruh, her şeyin varlığını madde ile açıklamaya çalışan materyalistler, ateistler ve Darwinistler için bir panik sebebidir. Yüce Allah'ın insana bahşettiği ruh, Darwinizm'i ve Darwinistlerin savunduğu her türlü fikir sistemini temelinden çökertip yok eder. 


Darwinistler ve farkında olmadan sapkın bir din olan Darwinizm'in savunuculuğunu yapanlar şu gerçeği mutlaka bilmelidirler: Allah her türlü eksiklikten ve noksanlıktan münezzeh olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır (Allah'ı tenzih ederiz). Dolayısıyla, Allah'ın yaratması için de hiçbir sebebe, araca, aşamaya ihtiyaç yoktur. Dünyada herşeyin belli sebeplere, doğa kanunlarına bağlı olması kimseyi yanıltmamalıdır. Allah, tüm bu sebeplerin Yaratıcısı olarak bunlardan tamamen münezzehtir. 


Allah cinleri, melekleri, yılana dönüşen Musa'nın asasını, çamurdan kuşu ve ahiretteki yoktan yaratmayı yarattığı gibi, yeryüzündeki tüm canlı varlıkları da aynı şekilde, yalnızca “OL” emri ile yaratmıştır. Bir ayette belirtildiği gibi, Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur: 


Sonuç: 


Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir; ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak insanların çoğu bilmezler. (Rum Suresi, 30) 


SOSYAL DARWİNİZM celalsengoruegitelim.wwordpress.com/-(15.11.2020) 


Yirminci yüzyılın insanlık tarihinin en karanlık, en tehlikeli, en çok kan dökülen, insanların korku ve şiddete en fazla maruz kaldığı yüzyıllardan biri olduğu herkesçe bilinmekte ve kabul edilmektedir. 

Hitler, Stalin, Pol Pot, İdi Amin gibi diktatörlerin zalimliğini, milyonlarca insanı nasıl soykırıma uğrattıklarını, birçok Batı ülkesinde yüz binlerce insanın sadece hasta, sakat veya yaşlı olduğu için nasıl zorla kısırlaştırıldığını veya ölüme terk edildiğini; acımasız rekabet nedeniyle dünyanın her yanında insanların ezildiğini ve sömürüldüğünü; ırkçılığın kimi devletlerin ideolojisi haline geldiğini ve bazı ırkların insan bile sayılmadığını; Doğu ile Batı, komünist ile kapitalist, sağ ile sol arasında çatışmalar, sıcak ve soğuk savaşlar yaşandığını; bu nedenle aynı ülke halklarının, hatta kardeşlerin bile birbirlerine düşman hale geldiğini herkes bilmektedir. 


Ancak çoğu zaman fark edilmeyen, 20. yüzyılı böylesine çalkantıların, kargaşa, savaş ve çatışmaların içine iten, insanlar arasında kin ve düşmanlığa sebep olan ideolojik temeldir. Bu ideolojik zeminin temelleri 19. yüzyılda İngiliz ekonomist Thomas Malthus ile atılmıştır. Din ahlakından uzak yaşayan bazı insanlar tarafından kabul gören bu çarpık fikri temel, yine bir İngiliz olan sosyolog Herbert Spencer ile güçlendirilmiş ve Charles Darwin'in evrim teorisi ile yaygınlaştırılmıştır. 


Charles Darwin, evrim teorisi ile, temeli bencillik olan materyalist felsefeleri doğa bilimlerine uygulamaya çalıştı. Allah'ın doğada var ettiği dayanışma ve yardımlaşma örneklerini göz ardı ederek, tüm canlıların sözde acımasız bir yaşam mücadelesi sürdürdüklerini öne sürdü. Hatta hiçbir bilimsel delile dayanmadan, aynı acımasızlığın insan toplumları için de geçerli olduğunu iddia etti. Darwin'in evrim teorisi, toplumlara uygulandığında ortaya “Sosyal Darwinizm” çıktı. 


Sosyal Darwinizmin Yıkıcı Etkisi: 


Her ne kadar kimileri sosyal Darwinizmin 19. yüzyılın ikinci yarısında doğmuş, 20. yüzyılın ilk yarısında da etkisini yitirmiş bir sosyal teori olduğunu ileri sürse de, bu teorinin toplumların ve üzerindeki olumsuz etkisi çok daha zarar verici oldu. Hayatın sözde bir “mücadele alanı” olduğu, insanın bu mücadeleyi kazanmak ya da en azından bu vahşi ortamda “ayakta kalmak” için yaşaması gerektiği sapkınlığı, çarpık bir “dünya görüşü” olarak yaygınlaştı. İnsanlığa felaket getiren yeni yaşam biçimleri ortaya çıkardı. Bu yeni yaşam biçimleri; komünizm veya faşizm gibi totaliter ve kanlı ideolojilerin, sosyal adaleti göz ardı eden vahşi kapitalizmin, ırkçılığın, etnik çatışmaların, ahlaki dejenerasyonun ve daha pek çok “bela”nın kaynağı oldu. 


Sosyal Darwinizm, mevcut kötülüklere, acımasız politika ve uygulamalara bir anda sözde bilimsel bir geçerlilik kazandırdı. Hiçbir bilimsel dayanağı bulunmayan bu akımla birlikte, acımasızlık, vahşet ve zulüm pek çok kimse tarafından olağan karşılanmaya başlandı. İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerde merhamet, şefkat, anlayış, özveri, yardımlaşma ve dayanışma gibi din ahlakının gereği olan erdemler göz ardı edildi. Zulmün uygulayıcıları -kendilerincezalimliklerinin bilimsel bir temele sahip olduğunu iddia ediyor, yaptıkları vahşetin bu şekilde makul karşılanabileceğini zannediyorlardı. Elbette bu iddiaları ve zanları, çok büyük bir yalan ve yanılgıdan ibaretti. 


Bu yazıda, Darwinizmin toplumların ve bireylerin yaşamı için neden ciddi bir tehlike olduğunu anlamayan veya anlamazlıktan gelenlere, bu teorinin geniş çapta kabul görmesinin ve özellikle genç nesillerin bu teoriyle eğitilmesinin tehlikelerini göstereceğiz. 


İkinci olarak da, Darwin'in ve her evrimcinin sosyal Darwinistler ile aynı görüşte olmadığını savunanlara bir cevap verecek; her evrimcinin, evrim teorisini kabul etmekle aslında sosyal Darwinizmi de kabul ettiğini açıklayacağız. 


İnsanları bir tür hayvan gibi görme yanılgısına kapılmış olan evrim teorisinin ortaya koyduğu yaşam modeli acımasızlık, sevgisizlik, bencillik, çıkarcılık üzerine kuruludur. Darwinizm, insanların hayvanlar gibi yaşadığı ve davrandığı bir dünya kurma özlemindedir. Sosyal Darwinizmin öğretileri ve uygulamaları da bu gerçeği gözler önüne sermektedir. Sosyal Darwinizmin sapkın görüşlerine göre, yaşlı ve yardıma muhtaç konumdaki bir insanın bir akşam evinde otururken hiçbir gerekçe olmadan sürüklenerek evinden çıkarılıp katledilmeye götürülmesi olağandır. Özürlü insanların, toplama kamplarında biraraya getirilip ölüme terk edilmeleri normal karşılanır. İnsanların kafataslarının ölçülüp, bu ölçümlere göre sınıflandırılmaları gerekir, sözde alt sınıflarda olanlar acımasızca ezilir, sömürülür ve ortadan kaldırılır. 


Şüphesiz bu çok sapkın ve tehlikeli bir düşünce yapısıdır. Bu tehlikenin farkında olmak, söz konusu teori ve bu teoriye dayalı ideolojilere karşı gerekli fikri önlemlerin alınması açısından son derece önemlidir. Unutmamak gerekir ki, Darwinizm ve Darwinizmi temel alan tüm 


toplum modelleri insanlığı büyük felaketlere sürükleyecek modellerdir. Allah'ın insanlara emrettiği ve Kuran'da bildirilen güzel ahlak ise, toplumları her zaman için refaha, huzura ve barışa götürecek bir ahlaktır. 


“...Kim imanı inkar ile değişirse, artık o dümdüz yoldan sapmış olur.”(Bakara Suresi 
108) 


Soysal Darwinizmin Getirdiği Belalar: 


İngiltere'de Spencer ve Darwin'in kuzeni Francis Galton, Amerika'da William Graham Sumner gibi bazı akademisyenler ve kapitalistler, Almanya'da ise Ernst Haeckel gibi Darwinistler ve ardından 20. yüzyılın kanlı diktatörü Adolf Hitler gibi faşistler Sosyal Darwinizmin acımasız ve merhametsiz kurallarının önde gelen savunucuları ve uygulayıcıları oldular. 


Sosyal Darwinizm kısa sürede vahşi kapitalizm adı altında haksız rekabeti en acımasız şekliyle uygulayanların; ırkçıların; emperyalistlerin; fakirleri ve yardıma muhtaçları koruma görevini yerine getirmeyen yöneticilerin sözde savunma aracı haline geldi. Vicdansızlık olduğu kabul edilmesine rağmen, insanlık tarihi boyunca süregelen bu haksızlıkları bir anda sözde bilimsellik kılıfı altında meşru göstermek istediler. Sosyal Darwinizm merhametsizliği, bir doğa kanunu ve insanlığın sözde evriminin en önemli yoluymuş gibi anlatıyordu. 


Özellikle Amerikalı bazı kapitalistler, oluşturdukları kıyasıya rekabet ortamını, Sosyal Darwinist söylemlerle kendilerince meşrulaştırdılar. Oysa bu, büyük bir aldatmacadan başka bir şey değildi. Örneğin Amerika'nın en büyük sermaye sahiplerinden Andrew Carnegie de bu yanılgıya kapılanlardan biriydi ve 1889'daki bir konuşmasında şöyle diyordu: 


“Rekabet kanunu için toplumun ödediği bedel, ucuz konforlar ve lüksler için ödediği bedel gibi büyüktür; ancak bu kanunun avantajları bedelinden daha fazladır -çünkü bu kanun sayesinde maddi gelişim mükemmeldir ve bu bize daha gelişmiş koşullar sağlamaktadır... Bu kanun kişi için bazen zor olsa da, ırk için en iyisidir, çünkü her alanda en uygun olanın hayatta kalmasını garanti etmektedir. Bu nedenle, büyük çevresel eşitsizlikler, iş imkanlarının, endüstri ve ticaretin birkaç kişinin elinde toplanması ve bunların arasında rekabet kanunu gibi koşulları kabul etmekte ve hoş karşılamaktayız. Bunlar sadece faydalı değil, aynı zamanda ırkın gelişimi için esastır. ” (1 Mark Kingwell, “Competitive States of America, Microsoft proves it: we're still wrestling with that treasured national ideal”, New York Times, 25 Haziran 2000) 


Görüldüğü gibi, Sosyal Darwinizme göre tek hedef ırkın fiziksel, ekonomik ve politik açıdan gelişmesidir. Bireylerin mutluluğu, refahı, huzuru ve güvenliği önemli görülmemektedir. Acı çeken, yardım için feryat eden, çocuklarına, ailesine, yaşlı anne babasına yemek, ilaç, barınak bulamayan, zavallı, güçsüz insanlara hiçbir şekilde merhamet duyulmaz. Örneğin bu sapkın düşünceye göre, fakir ama güzel ahlaklı bir insan değerli görülmez, bu kişinin ölmesinin toplumun yararına olduğu dahi iddia edilir. Bunun yanında ise, kötü ahlaklı ama zengin bir insan “ırklarının gelişimi” için son derece önemli görülür, koşullar ne olursa olsun o kişiye büyük değer verilir. Sosyal Darwinizmin ortaya koyduğu bu çarpık mantık örgüsü, insanlığı ahlaki ve manevi çöküntüye sürüklemektedir. Bir başka Sosyal Darwinist William Graham Sumner ise 1879'da bu sapkın akımın yalanlarını şöyle ifade etmiştir: 


“Bu alternatifin dışına çıkamayacağımız artık anlaşılsın: eşitsizlik, en uygun olanın hayatta kalması; eşitlik, uygun olmayanın hayatta kalması. İlk sayılan özellikler bir toplumu ileriye götürürken, toplumun tüm en iyi üyelerinin lehindedir; sonrakiler ise toplumu geriye götürür ve tüm en kötü üyelerin lehindedir. ” 


Sosyal Darwinizm ve Irkçılık 


Sosyal Darwinizmin en vahşi uygulayıcıları ise ırkçılardı. Naziler, Darwin'in teorisini kendilerine temel alarak, hem öjeni (Darwin'in kuzeni Francis Galton'un, kötü genlerin ayıklanmasıyla toplumun daha nitelikli bireylerden oluşturulabileceğine ilişkin iddiası) kanunlarını uyguladılar, hem de soykırım cinayetlerini gerçekleştirdiler. Darwinist bilim adamlarının da danışmanlığı ile aşağı ırk saydıkları Yahudileri, Çingeneleri, Doğu Avrupalıları soykırıma uğrattılar; akıl hastalarını, özürlüleri, yaşlıları gaz odalarında katlettiler. Tüm bu cinayetleri en acımasız yöntemlerle gerçekleştirdiler. 


Öjeni Felaketi 


Darwin'in kuzeni Francis Galton'un önderliği ile başlayan öjeni hareketi ise, Sosyal Darwinizmin ayrı bir felaket ürünü olarak ortaya çıktı. Doğal seleksiyonu hızlandırmak için, insan eliyle bir seçilim olması gerektiğini öne süren ve böylece insan türünü daha hızlı geliştireceklerini sanan öjeni taraftarları, Amerika'dan İsveç'e kadar birçok ülkede kendilerince “gereksiz” gördükleri insanları zorla kısırlaştırdılar. Yüz binlerce insan, kendi rızası dışında, insan yerine konmayarak ameliyat edildi. Öjeninin en zalim uygulamaları ise Nazi Almanyası'nda gerçekleşti. Naziler önce toplumdaki sakat, zeka özürlü veya kalıtsal hastalıkları olan insanları kısırlaştırdılar; sonra bununla yetinmeyerek bu mazlum insanları topluca öldürmeye başladılar. Yüz binlerce suçsuz insan, sadece eli, parmağı, bacağı olmadığı veya yaşlandığı için öldürüldü. 


Hiç şüphesiz bu, din ahlakında kesinlikle yeri olmayan çok büyük bir zulüm ve vahşettir. 
Allah insanlara, ihtiyaç içinde olanları koruyup kollamalarını emretmiştir. Fakirlerin ihtiyaçlarını karşılamak; özürlü insanlara karşı şefkatli ve merhametli olmak, onların haklarını gözetip korumak; toplum içinde yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak din ahlakının gereği olan güzel özelliklerdir. Allah'ın emrettiği ahlakı göz ardı edenler ise, hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumları büyük felaketlerin içine sürüklemektedirler. 


Sosyal Darwinizm ve Sömürgecilik 


Sosyal Darwinizmin sözde geçerlilik kazandırdığı felaketlerden bir diğeri ise sömürgeciliktir. 
Sömürgeci devletlerin “Aşağı ırk”ların “üstün ırk” tarafından kontrol altında tutulması gerektiğini, bunun doğanın bir kanunu olduğunu iddia ederek zulme dayalı emperyalist politikalarını sözde bilimsel bir temele yerleştirdiler. 


Sonuç olarak Sosyal Darwinizm 19. ve 20. yüzyılda ırkçılığın, sömürgeciliğin, haksız ve acımasız rekabetin, güçlünün güçsüzü ezmesinin ve on milyonlarca insanın öldüğü savaşların arka planındaki kışkırtıcı güç oldu. Sosyal Darwinizmle birlikte yüzyıllardır süregelen birçok kötülük sözde bilimsellik kisvesine büründü. Nitekim evrimci paleontolog Stephen Jay Gould'un, The Mismeasure of Man (İnsanın Yanlış Ölçümü) adlı kitabında, Darwin'in “Türlerin Kökeni” kitabı için yaptığı aşağıdaki yorum da bu gerçeği bir kez daha gözler önüne sermektedir: 


“1859 yılında Türlerin Kökeni'nin yayınlanmasından sonra esaret, kolonileşme, ırk farklılıkları, sınıfsal yapılar ve cinsel roller hakkındaki tartışmalar bilim bayrağı altında yürütülmeye başlandı.” (Stephen Jay Gould, The Mismeasure of Man, W.W. Norton and Company, New York, 1981, s. 72) 


Darwin de Bir Sosyal Darwinistti 


Her ne kadar günümüzde evrimciler Darwin'in adını, Sosyal Darwinizmin 20. yüzyılda doğurduğu acı sonuçlara karıştırmamaya çalışsalar da, Darwin açıkça bir Sosyal Darwinistti. 
Özellikle “İnsanın Türeyişi” adlı kitabında ve özel yazışmalarında net olarak Sosyal Darwinist ifadeler kullanıyordu. Darwin daha 1869'da yazar Hugo Thiel'e yazdığı bir mektupta teorisinin toplumlara uygulanmasında bir sakınca görmediğini belirtmişti: 


“Türlerin değişimiyle ilgili bakış açıma benzer bazı fikirlerin, ahlaki ve sosyal sorunlar üzerinde uygulandığını görüyorum. Bu konuyla çok ilgilendiğime inanmalısın. ” (The Life and Letters of Charles Darwin, Editör: Francis Darwin, D. Appleton and Co., 1896, Vol. 2, s. 
294) 


Fransiscan Üniversitesi'nde bilim ve ilahiyat konusunda dersler veren, Moral Darwinism: How We Became Hedonists (Ahlaki Darwinizm: Nasıl Hazcı Olduk?) adlı kitabın yazarı Benjamin Wiker, kendisiyle yapılan bir röportajda, Darwin'in ilk Sosyal Darwinist olduğunu belirtmekte ve şöyle demektedir: 


“Beğenin ya da beğenmeyin, Darwin'in İnsanın Türeyişi adlı kitabı okunduğunda aslında ilk Sosyal Darwinistin ve modern öjeni hareketinin babasının kendisi olduğu açıkça anlaşılır. 
Sosyal Darwinizm ve öjeni, doğrudan onun doğal seleksiyon prensibini temel alır. ” 


“Bana göre, insanların Darwinizm ve öjeni gibi konular arasında bağlantılar kuran bir kişiye itiraz etmelerinin gerçek nedeni, teorinin ahlaki çıkarımlarla lekelenmesini istememeleridir. 
Ancak bu çıkarımlar sadece metnin içerisinde değil, Darwinizmin ortaya çıktığından bu yana geçen bir buçuk yüzyıllık dönemde bıraktığı sosyal ve ahlaki etkilerin içinde kanıtlanmış durumdadırlar.”(Darwin as Epicurean) 


Günümüzde evrimciler, sosyal Darwinizmin 20. yüzyıldaki ürkütücü sonuçlarından dolayı bu görüşleri açık açık kabul etmekten kaçınmaktadırlar. Ancak Sosyal Darwinizmin temel ögeleri olan rekabet, ırkçılık, ayrımcılık evrim teorisinin temelinde de yer almaktadır. 
Evrimciler kabul etsin veya etmesinler, Darwinizmin benimsenmesiyle doğacak sonuçlar bunlardır. İnsanları tesadüflerin eseri olarak gören; onların biraz daha gelişmiş bir hayvan türü olduğunu zanneden, bazı ırkların diğerlerine göre daha az geliştiklerini dolayısıyla hayvanlara daha yakın olduklarını, doğanın bir mücadele, kıyasıya rekabet edilen bir yer olduğunu, güçlülerin zayıfları ezmesiyle insanlığın gelişeceğini iddia eden bir teorinin trajik sonuçlar getirmesi kaçınılmazdır. Evrimcilerin Sosyal Darwinizmi reddediyor gibi görünmeleri bir çözüm değildir. Çözüm, evrim teorisinin bilimsel olarak geçersiz olduğunun kabul edilmesindedir. Temennimiz, bu teorinin yanılgılarına aldanmış olanların da bu gerçeği görmeleridir. 


Doğa Kanunlarını İnsanlara Uygulama Hatası 


Darwin, evrim teorisini ortaya attığında, bilim dünyası birçok açıdan oldukça geri durumdaydı. Henüz elektron mikroskobu yoktu, dolayısıyla organizmaların detayları 


bilinmiyordu. Hücre basit bir leke olarak görülüyor, birçok organelden oluşan, en az bir şehir kadar kompleks bir yapıya sahip olduğu bilinmiyordu. Genetik bilimi henüz yoktu, Birçok biyolog ve bilim adamı -bunlara Darwin de dahildir- kazanılan özelliklerin bir sonraki nesle aktarılabileceğini zannediyordu. Darwin, teorisini bilimsel olarak böylesine ilkel bir ortamda geliştirdi. Evrim teorisinin materyalist ve ateist düşünceye bir zemin sağlaması, bu teorinin bilimsel zayıflığına rağmen bilim dünyasının bir kısmı tarafından hemen benimsenmesine neden oldu. Ne Darwin ne de taraftarı olan bir başka evrimci, evrim teorisi için paleontoloji, biyoloji veya anatomi gibi bilim dallarının hiçbirinden bir delil sunmamıştı. Dahası, ilerleyen yıllarda ve özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında elde edilen yeni bulgular bu teorinin tamamen yanlış olduğunu açıkça ortaya koydu. 


Ancak evrim teorisi, bilimsel bir dayanağı olmadığı halde, içerdiği ideolojik mesajlar nedeniyle, bazı çevreler tarafından toplumsal alana da uygulandı. Soykırımlar, kitle katliamları, kardeşin kardeşi vurduğu iç savaşlar, onlarca ülkeyi yakıp yıkan büyük dünya savaşları ile geçen 20. yüzyılın simgesi haline gelen felaketlerin temelinde yer aldı. Din ahlakının insanlara kazandırdığı merhamet, şefkat, yardımlaşma, sevgi, fedakarlık gibi erdemler yerini sadece güçlülerin kazandığı, zayıfların ezilerek ortadan kaldırıldığı orman kanunlarına bıraktı. Bilimsel açıdan hiçbir geçerliliği olmayan bir teori, bütün bir yüzyılı etkisi altına aldı. 


Sosyal Darwinistlerin bir diğer büyük yanılgıları ise, hayvanlar için geçerli olan kanunların insanlar için de geçerli olduğunu sanmalarıdır. İnsanlar, hayvanlardan farklı olarak şuur, akıl, vicdan ve yargı yeteneğine sahiptirler. Dolayısıyla, Sosyal Darwinistlerin iddia ettiği gibi, orman kanunlarına hiçbir şekilde tabi değildirler. Allah insanı akıl, şuur ve muhakeme yeteneği ile birlikte yaratmıştır ve her insan yaşamı boyunca bu yeteneklerini en iyi şekilde kullanmakla sorumludur. Allah her insanı belli bir ömür ile yaratmıştır. Rabbimiz'in kendisi için takdir ettiği süre sona erdiğinde her insan ölecek, sonra da dünyada yaptığı her tavrın hesabını vermek üzere yeniden diriltilecektir. 


Doğada, bazı canlılar, içinde bulundukları koşullara uyum sağlayamadıklarında ölebilirler veya nesilleri tükenebilir. Örneğin koyu renk tüylü bir tavşan, karla kaplı bir ormanda kolaylıkla fark edilebileceği için, kısa sürede başka bir hayvanın avı olup ölebilir. Ama bu durum, Darwinistlerin iddia ettiği gibi yeni bir türün oluşmasını sağlamaz. Yani, ölen koyu renk tüylü tavşanların yerine başka bir tür, örneğin açık renk tüylü geyikler meydana gelmez. 
Ayrıca insanlar hayvanlardan çok farklıdırlar. İnsanlar yaşamak için doğa koşullarına adapte olmak zorunda değildirler. Bilakis, bulundukları ortamı kendi istek ve ihtiyaçlarına göre değiştirme imkan ve yeteneğine sahiptirler. Örneğin soğuk bir iklimde binalarını, ısıtma donanımlarını, kıyafetlerini iklime uydurabilirler. İnsan toplumlarında doğal seleksiyon olmaz, çünkü insan, aklı ve yetenekleriyle bu tür bir elemeyi engeller. 


Sosyal Darwinizmin Öldürme Arzusu 


Bu büyük yanılgılar Sosyal Darwinistlerin toplumları insanlık dışı bir bakış açısıyla değerlendirmelerine neden olmuştur. Zayıfların, bakıma muhtaç olanların, güçsüzlerin, sakatların kendi başlarına terk edilmeleriyle toplumların ilerleyeceğini düşünmeleri, bu akıl ve vicdan dışı bakış açısının önemli bir örneğidir. Oysa bencillik, zayıf ve muhtaç insanlara yardım etmemek, ilerleme değil gerileme getirir. 


Ayrıca, hasta veya özürlü insanların öldürülmeleri hem çok büyük bir vahşettir, hem de bu vahşetin toplumun ilerlemesine katkı sağlaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Cinayetin bu 


kadar açık bir şekilde işlenmesinin ve kabul görmesinin, toplumda oluşturacağı yıkım çok büyük kayıplar getirecektir. Böyle bir durumda her insan ailesinden veya çevresinden birçok kişiyi kaybedecek, yakınlarından en az birkaç kişinin öldürülmesine izin vermiş olacaktır. 
Bunun getireceği ağır manevi yaralar, insanların ruh sağlığını ve dengesini bozacak, büyük bir ahlaki çöküntüyü beraberinde getirecektir. Annenin çocuklarına, çocukların anne babalarına, kardeşin kardeşe güvenemediği, her an birinin diğeri hakkında ölüm izni verebileceği bir toplumda çok ciddi bir dejenerasyon ve bunalım yaşanacağı açıktır. Ayrıca, insanların sadece özürlü oldukları için öldürüldükleri bir toplum, aslında korkunç bir ahlaki çöküntü yaşıyor demektir. Böyle bir toplumun tüm manevi değerlerden yoksun olması, insanlığını tamamen yitirmiş olması gerekir. Cinayet yoluyla insanlığın geliştiğini iddia etmek, çok ciddi zihinsel ve ruhsal sorunlar yaşandığının göstergesidir. 


Kuşkusuz, en büyük felaketlerden biri de, “elemeye” maruz tutulan insanların çekeceği büyük acılardır. 


Charles Darwin'in oldukça geri bir bilim anlayışı ile ortaya attığı evrim teorisinin toplumlara uygulanması ile gelişen Sosyal Darwinizm, tamamen insan doğasına ters, uygulandığında insanlığı gerileten, aşağılayan, bunalıma ve kaosa iten, kargaşa, kin ve nefret getiren, savaşlara, cinayetlere, çatışmalara sebep olan bir dünya görüşüdür. Sosyal Darwinizm her ne kadar 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılda gerçek anlamda hakim olmuşsa da, günümüzde hala birçok alanda olumsuz etkisini göstermektedir. Evrimsel psikoloji, genetik determinizm gibi adlar altında toplumlar hala Darwinizmin yanılgılarına göre değerlendirilmeye çalışılmaktadır. 


KIRIKKANAT'IN YENİ SKANDALI 
Emre Aköz-09 Aralık 2005, Cuma-Sabah 


Bugün biraz diğer gazetelerde neler olup bittiğine değinmek istiyorum. 

Mine Kırıkkanat, Radikal'de yazarken İstanbul Zeytinburnu sahil yolunda piknik yapanları şöyle betimlemişti: 

"Don paça soyunmuş adamlar geviş getirerek yatarken, siyah çarşaflı ya da türbanlı, istisnasız hepsi tesettürlü kadınlar mangal yellemekte, çay demlemekte ve ayaklarında ve salıncakta bebe sallamaktadırlar. (...) kara halkımız kıçını döndüğü deniz kenarında mutlaka et pişirip yemektedir. Aralarında, mangalında balık pişiren tek bir aileye rastlayamazsınız. Belki balık sevseler, pişirmeyi bilseler, kirli beyaz atletleri ve paçalı donlarıyla yatmazlar, hart hart kaşınmazlar, geviş getirip geğirmezler, zaten bu kadar kalın, bu kadar kısa bacaklı, bu kadar uzun kollu ve kıllarla kaplı da olmazlardı!" (27 Temmuz 2003) 

Bu yazı büyük tepki almıştı. Yazılarına son verilen Kırıkkanat şu sıralar Vatan gazetesinde. 
Huylu huyundan vazgeçmez: Kırıkkanat 7 Aralık günü çıkan yazısıyla benzeri bir 'tiksintiyi' Kürtlere karşı da taşıdığını gösterdi. İşte 'Asalak Kardeşlik' başlıklı yazıdan birkaç bölüm: "Artık etle tırnak, Türkle Kürt sözcüklerinin arasında otuz bin ceset var ve çoğalıyor. Şehre inen aşiretleri, töre cinayetleri, kapkaççı çocuk çeteleri, otopark mafyaları var. Kaçak elektriğini, kaçak suyunu bize ödeten, doğurup sokağa saldığı evlatları suç makinesine dönüşen ve sonra varoşlarda Biji Apo diye bayrak açıp dükkan yağmalayan eşkıyası var. 
Aymaz devlet, hala PKK'ya karşı 'sadık' Kürt nüfus çoğaltma derdinde. Bizim cebimizden 
alıp iki karıdan, üç karıdan on yirmi çocuk sahibi cahillere, çocuk başına 20 YTL'den 50 
YTL'ye 'sosyal yardım' yapıyor. 

Şimdi böyle bir kavmin, kafası kadın haklarında ortaçağı aşamamış dernek başkanı, demokrasi var diye çıkıp televizyonlarda: 


'T.C. Güney Doğu'da işgalcidir, ben Barzani'nin iktidarını tanırım, Atatürk de İngiliz mandacı sıydı' deyince... 

Türklerde de böylesini sırtında taşımamak, dölünü finanse etmemek, aşiretini, töresini, cehaletini, kısaca yükünü çekmemek, hatta birlikte yaşamayı reddetmek isteği doğuyor. 

(...) Kürt federasyonu isteyen takım, niye bağımsızlık istemiyor? Çünkü hem bayrağını çekip özerk olacak, hem de özerkliğini bizim cebimizden finanse edecek! 

Asalak kardeşlik, zoraki beraberlik artık yeter, yağma yok, herkes kendi yoluna diye düşünen Türkler çoğalıyor, benden söylemesi..." 


KKK 


Besim Tibuk, "Türklerin de ayrılma hakkı var" dediği için ANAP'tan ihraç edilmişti. Ama fikrini Kırıkkanat'ın üslubuyla dile getirmemişti diye hatırlıyorum. Eski yazısından sonra 'faşistlikle' suçlanan Kırıkkanat'a bakalım bu kez hangi sıfat uygun görülecek? 


ACABA ZEKÂ ZEVK MİDİR? 
Mine G.Kırıkkanat-Radikal-24/07/2005 


İtalya, tarihi değilse coğrafyasıyla, diliyle değilse mutfağıyla, müziğiyle değilse mimarisiyle, bir biçimde beğenilen, hatta hayran kalınan bir ülkedir. Fransız mimar arkadaşım Jean Pierre Benoit da, kuşkusuz mesleği gereği İtalyan yapı ustalarına bayılır. 

Ona göre İtalya'da amele yoktur, en basit bir inşaat işçisi bile işinde usta, her biri sanatçı olmasa bile zanaatçı, çünkü çevresinde gördüğü, görerek büyüdüğü bir estetik ölçüsünü, güzellik kavramını genetiğinde taşımaktadır. Bu gözlemini, 'Napoli'de gezerken bir inşaata denk geldim,' diye anlatır. "Temel atılıyordu henüz, üç amelenin çalıştığı küçük bir evdi. Öğle vakti, ikisi yemek paydosuna çekilmiş, tek işçi çalışıyordu. Zaten sesi dikkatimi inşaata çekti. 
Bir yandan Rigoletto operasından arya söylüyor, öte yandan temel duvarı örüyordu. O duvar görünmeyecekti, toprağa gömülecekti hatta, ama sanki dış cephe kaplarmış gibi ince çalışıyor, en küçük taşmaya tahammül etmiyordu. 

Malasını kullanırken hareketlerini görsen, orkestra yönetiyor, ameliyat ya da resim yapıyor sanırdın!' 

Anlatısında en çok hoşuma giden, inşaat işçisinin opera düşkünlüğü olmuştu. İtalya'da operanın halk müziği sayıldığını bilir, yine de her duyduğumda şaşırırım. 'Hangi aryayı söylüyordu? diye sormuştum arkadaşıma, 'La donna e mobile'ymiş: 'Kadın hafifmeşrep'... 
İşçinin mala sallaması, aryanın kıvraklığına uyumlu olsa gerek. 

İstanbul'da ne zaman bir inşaatın yanından geçsem, mutlaka derme çatma, düştü düşecek iskelelerin uzağından geçmeye özen gösterirken aklıma gelir. Hatta altı ay dayanmayan kaldırımların yüzüncü kez ve altı ay sonra çökecek biçimde, çünkü bilgisizce döşenmesini seyrederken arya söyleyen İtalyan ameleyi hatırlarım hep. Ve bir 'acaba' çengellenir kafamda. 
'Acaba...' derim, 'Bir İtalyan işçinin arya söylemesiyle bir Türk işçinin türkü çığırması yansır mı inşaat kalitesine? 

Daha doğrusu, şöyle sormak gerek: Acaba bir İtalyanın opera sevip arya dinlemesiyle bir Türkün türkü sevip memleket havası dinlemesi Capodimonte Sarayı ile Dolmabahçe Sarayı'na nasıl yansımıştır? 

Dolmabahçe Sarayı'nın Versailles'a özenilerek yapılmış olup, Versailles Sarayı'nın Dolmabahçe'ye özenilerek yapılmamış olmasında, acaba çoksesli müzik kültürüyle teksesli müzik kültürü arasındaki farkın farkı var mıdır? 

Udun, tamburun, kanunun, sazın, klarnetin kemanın ince ve güzel, fakat müzikal açılımı kısıtlı ezgilerinin muhteşem ancak yanar çürür ahşap Osmanlı konaklarına bir izdüşümü, çoksesli klasik müzikteki orkestrasyon zenginliğinin zamana dayanıklı Avrupa yapılarına bir 


etkisi olmuş mudur? 

Ya çağımızda, bugün, şimdi, Türkiye'de tarihi binaları yıkıp yerine ya da yıkmadan yanına ne idüğü belirsiz ucubeler yapmak, örneğin İstanbul'un göbeğine yırtık dondan çıkarır gibi gökkafes diye fallüs lahidi dikmekle... Hemen her müzikli gecenin klasik müzikle başlayıp arabeskten geçerek popla devam ettikten sonra göbek havasıyla bitmesinin bir ilgisi var mıdır? 

Üç notalı besteleri, senfoni orkestrasıyla zenginleştirmek dehası, acaba tarihi dokuyu hiçe sayan mimari kargaşayı da taşımış mıdır dağarcığında? 

Acabalar çok... 

Acaba İstanbul'un 'Dubai'ci belediyesi, güzelim Boğaz vapurlarının ana hatlarını koruyan yeni vapurlar ısmarlamak yerine, Kuzey Deniz fiyortlarının ütübüslerini ithal edecek kadar akıllıyken.. Londra'daki iki katlı otobüslerin, yüzyıllık taksilerin nuhu nebiden kalma dizaynını koruyup teknolojik performanslısını imal eden İngilizler aptal mıdır? 

Boğaz'da Marmara'da deniz otobüsleri 'ilericilik' de, Venedik'te hâlâ ve bu zamanda gondol kullanmak gericilik midir? Niye Venedik kanallarında gondol yerine jetskiyle gezilmemektedir? Neden 'vaporetto'larını hâlâ deniz ütübüsleriyle değiştirmez şu İtalyanlar? 
Onların belediye başkanları mı zekâsızdır, yoksa bizim belediye topbaşları mı zevksiz? 
Acaba hangisi arya söyler diyemeyeceğim, bizimkilerin ne dinlediği besbelli, ne söylediği masmalum. 


HALKIMIZ EĞLENİYOR 
Mine G.Kırıkkanat-27/07/2005-Radikal 


Dünyayı harmanlayan her Türk, sanırım İstanbul Atatürk Havalimanı'yla gurur duyar. Pek çok Batılı benzerinden bile daha modern bu altyapı, Türkiye'nin 'Arap olmayan' yüzünü ağartmaktadır. Öyle ki, geçen yıl turistik bir Mısır turundan Paris'e dönerken İstanbul'da aktarma yapan bir Fransız arkadaşım, 'Aradaki farkı sana anlatamam,' demişti. 'Kahire havalimanından sonra Atatürk'e inince, hepimiz uygarlığa kavuştuk diye sevindik. Avrupa, Atatürk Havalimanı'nda başlıyor!' 

ÖVe bitiyor, sayın seyirciler. Mevsimlerden yaz ve bir pazar günü, Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan insan, 'sahil yolu'ndan geçmek gafletine düşerse, ne denizi görür, ne havasını alır, kendisini devasa bir mangalda bulur, pişmese bile tütsülenir. Belediye, halkımıza hizmet yarışında Sahil Yolu'nu bir güzel çimlemiş ve sanırım, üzerinde yürürler, oynarlar ya da en fazla yatarlar, sanmıştır. Çünkü Türk'ün mangal tutkusuna, zaten Belgrad Ormanları, Çamlıca tepeleri ve daha pek çok yeşil alan feda edilmiştir. Buralarda, ağaçlar füme dil, yapraklar dallar közlenmiş patlıcan görünümü arz etmekte, dağları taşları saran kebap dumanı 'Keşke çiğ yeseler' dedirtirken, kesif et kokusu yamyam olmadıklarına hayıflandırmaktadır. 

Sahil Yolu'nda ise, kilometrelerce uzunluktaki çim alan kenarından geçen arabalardaki seyircilerin görüş zaviyesinde olduğundan, manzara da mangal düzeyindedir : Don paça soyunmuş adamlar geviş getirerek yatarken, siyah çarşaflı ya da türbanlı, istisnasız hepsi tesettürlü kadınlar mangal yellemekte, çay demlemekte ve ayaklarında ve salıncakta bebe sallamaktadırlar. Her 10 metrekarede, bu manzara tekrarlanmakta, kara halkımız kıçını döndüğü deniz kenarında mutlaka et pişirip yemektedir. Aralarında, mangalında balık pişiren tek bir aileye rastlayamazsınız. Belki balık sevseler, pişirmeyi bilseler, kirli beyaz atletleri ve paçalı donlarıyla yatmazlar, hart hart kaşınmazlar, geviş getirip geğirmezler, zaten bu kadar kalın, bu kadar kısa bacaklı, bu kadar uzun kollu ve kıllarla kaplı da olmazlardı! 

Atatürk Havalimanı'ndan sonra, mevsimlerden yaz ve pazar günleri, Sahil Yolu'nda Arabistan bile değil, Etiyopya'nın ete doymuş hali, 'Etobur İslamistan' başlıyor, sayın okurlar. İstanbul 


olmayan ne varsa, İstanbullu olmayan kim varsa orada: Son beş yılda 4.5 milyon artıp, 3 
milyonu İstanbul'a akan nüfusun güruhu çimde etleniyor pazar günleri. 

Tabii ki onların da eğlenmeye, dinlenmeye hakları var. Ama burada mı, böyle mi ? 
Halkımıza hizmet yarışındaki belediye, İstanbul'un Anadolu yakasında, Şaşkınbakkal'dan Fenerbahçe'ye uzanan bir kumsal şeridi yarattı bu yıl. Maksat, Caddebostan'ın nostaljik plaj kültürünü canlandırmak, hatta yayıp uzatmak. Sonuç gerçekten güzel oldu : Yeşil alanından kumsalına, şezlonglarından şemsiyelerine Cote d'Azur'u andıran bir düzenleme yapıldı. Zaten sonuç güzel olduğu için başarısı paylaşılamıyor, Kadıköy Belediyesi ben yaptım diyor, İstanbul Büyük Şehir hayır, ben yaptım. Her neyse, açılışı Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, mankenler eşliğinde denize girerek yaptı. Ne var ki 1930'ların Caddebostan plajı modemnitesini akla getiren açılıştan yalnızca bir gün sonra, 2005'in realitesi teslim aldı kumsalı, yeşil alanı ve sunulan tüm hizmetleri : Ümraniye plaja indi. Bırakın mayoyla denize girmek, sahilde laf atılmadan yürümek imkânsızlaştı. Tesettür anaları kumsalda mangal yeller, babaları don paça yatarken, irili ufaklı danaları da pamukludan dalgıç tulumlarıyla suda cıp cıp yapıyorlardı. Açılışın ertesi günü konulan mangal yasağı bir işe yaramadı, yalnızca iki gün sonra oturulsun diye halkımızın hizmetine sunulan tahta banklar, parçalanıp yakılmış, daha doğrusu mangala odun yapılmıştı. Şimdi bu sahillerde sabah yürüyüşleri yapan 'creme de la creme' Kadıköylüler, İslamistan varoşlarının işgal ettiği denizlerine ve kumsallarına bakıyor, lanet yağdırıyorlar halkımıza 1 milyon karşılığında plaj hizmeti sunan belediyelere. Ben de kendilerine sormak isterdim : Neredeydiniz o varoşlar oluşurken, hangi partiye girip kaliteli sesinizi, dünya görüşünüzü duyurmaya çalıştınız, ne kadar ilgilendiniz politikayla? 
Gecekondular denize inmez, eşkiya sizin yolunuzu DA kesmez mi sandınız? 

Devamı cumaya. 


HALKIMIZ TEMİZLENİYOR 
Mine G.Kırıkkanat-29/07/2005-Radikal 


Üç tektanrılı din arasında suyla en haşır neşir olanı, İslamiyet'tir. Yahudiler bayram duasından önce ellerini suyla yıkamak, Hıristiyanlar bebekken bir kez dalıp çıktıkları vaftiz kurmasına, geri kalan ömürlerinde ara sıra parmak daldırıp çıkarmakla yetinirken, Müslümanlar günde beş kez aptes almakla yükümlü tutulmuşlardır. Üç kutsal kitap arasında yalnızca Kuran, suyla temizliği emretmekle yetinmemiş, suyun kalitesinden insan uzuvlarının ne zaman, nasıl ve hangi sırayla yıkanacağını belirlerken ölçüsünü bile saptamış, aptesin enini boyundan (namaz ve gusül) 

ayırmıştır. Hatta defi hacet sonrası teharet ve kadınların adet günleriyle de yakından ilgilidir. 
Kuran, sistematik temizlik iradesinde, kuşkusuz alışkanlık kaybolmasın diye, aptes hareketlerini su bulunmayan yerde bile otomatiğe bağlamış, katı maddelerle 'teyennüm' emretmiştir. İşte bu babda taş, kum, kirece sürünerek teyennüm her ne kadar temizlik kavramının özüyle çelişse de, Allah'ın işine akıl sır ermez, Müslüman da kirlenmez kabul edilir, herhal. 

İslamiyet'in beden hijyenine verdiği önem 'Temizlik imandan gelir, ifadesiyle vurgulanır ve Müslüman ne kadar temizse, o kadar mümin kabul edilir. Hatta temizlik öylesine iman, iman öylesine Müslüman'dır ki, İslamiyet'e iman etmeyen imansız, imansızlar gâvur, gâvurlar da pis mi pistir. En azından Türkiye özelinde, her mümin Müslüman kadın, Avrupalı hemcinslerinin donlarla mendilleri aynı makinede yıkamasına burun büker, hatta gâvurun tüm uzuvlarını 'akmayan su', yani bir küvette yıkayıp durulamadan çıkması pis kaldığının kanıtıdır. 

Hal böyleyken, nedense Müslüman ülkeler temizlikleriyle pek tanınmamakta, bazı Müslüman halklar düpedüz pislikleriyle ünlenirken, bizim İslamistan Türkleri de üstün temizlik 


anlayışlarıyla öne çıkmamaktadırlar. 

Nedense temiz ülke deyince önce İsviçre, ardından ne kadar imansız varsa o kadar ülke sayılmakta, halkları da pek pis görünmemektedirler. Görüntü yanıltıcıdır derseniz, kokuya geçebiliriz: Temizliğin Kuran emri olduğu Müslüman ülkelerden Türkiye'nin camileri, bugünkü kadar çok ve dolu olmadığı yıllarda böylesine ayak kokar mıydı, bilmiyorum. Ama günümüz İslamistan'ında tarihi camilerdeki ayak kokusu imansız turistleri bayıltırken, asri camilerde aynı dertten mustarip ki, mümin milletimizin ayak kokusundan duçar olan bazı vekilleri, geçenlerde ayaklarla muhatap olmayacakları VİP namaz yeri talep ettiler biliyorsunuz. Günde beş kez namaz aptesiyle yıkanan ayakların böyle kokması, ister istemez ayak mı çoraptan çıkmaz, yoksa çorap mı ayaktan sorunsalını içerir. Müslüman temizliğinde, kirli olan ayakkabıdır. Camileri kirletmemek, zaten evleri de kirletmemek için ayakkabılarını çıkaran müminler, eğer günde beş kez (namaz aptesi) ayak yıkıyor ama çorap yıkamıyorlarsa, harfiyen uydukları kutsal kitap ya çorabın icadını öngörmediği, ya da temiz ayağa temiz çorap gereğini zikretmediği içindir. Belki yeni bir tefsir, camiilerimizi özellikle yaz aylarında saran dayanılmaz kokuyu önleyebilir. 

Ancak İslamistan halkının, aptes alırken önce ağzını, ardından burnunu ve en sonda ayaklarını yıkamak gibi temizlikte sıralı bir titizlik gösterirken, ayaklarıyla bastığı ve çoraplarının kokusunu taşıyan seccadeye alnını koyması da bir başka anlaşılmazdır. 

Günde beş kez yıkanılmasını emreden ve temizliğe olağanüstü önem veren İslamiyet'e iman etmiş halkların, evlerinin temizliğine binbir özen gösterirken sokaklarını, caddelerini kirletmekte vardıkları performans düzeyi ile kokuya karşı duyarsızlıkları, kuşkusuz eşdüzeyde ve bir başka inceleme konusu olup, pazar günü bu sütuna malzeme olacaktır. 


HALKIMIZ ÖĞREN(EM)İYOR... 
Mine G.Kırıkkanat-3 1/07/2005-Radikal 


'Oysa dünya döner... 
Galileo, 1633 
"Oysa pislik kokar...' 
Galilea, 2005 


İslamistan Türkiye'sinde terör ile temizlik nedense aynı mantıkla açıklanabiliyor: Müslüman teröristlerin İslamiyet adına yaptıkları terör nasıl İslamcı terör diye nitelenmiyorsa, Kuran'ın temizliğe verdiği 

önem ve değere rağmen ülkemizdeki uygulanışı İslamcı bir temizliğin varlığını kanıtlamıyor. 
Terörün nasıl dini yoksa, zaten temizlik de bu haliyle iman içermiyor pek. 

Bu mantık aynı zamanda, 'temizlemek'ten niçin 'öldürmek' anlaşıldığını açıkladığı gibi, silip süpürmek, ortadan kaldırmak, yok etmek eylemlerine de benzeri anlamlar yüklüyor ve belki de bazılarını, yaşadığı ortak mekânlarda 'ben varım, buradan geçtim' izleri bırakmaya koşulluyor. Kimileri kurban kestiği, mangal yaptığı çimlerde bıraktığı artıkları, torbaları pislik değil, 'yok edilmediğinin' kanıtı olarak algılıyor belki de. 

O artıkları pislik diye nitelese, ertesi hafta yine geleceği mekânı kirletir mi yoksa? Sokaklara, caddelere saçtığı çöpler, aslında çöp değil, parmak çocuğun yolunu bulabilmek için serptiği çakıl taşlarına eşdeğer, 'buralardan ben de geçtim'e delalet ediyor. Ama bazıları öldürmek anlamında temizlememeye o kadar özen gösteriyor ki, biri gelir, örneğin belediye saçtığı çöpleri kaldırır, 'varlık izleri'ni yok eder diye, ne olur ne olmaz ardında kokusu kolay çıkmayacak işaretler de bırakıyor (Bkz. Piknik yerlerinde henüz mangalda yakılmamış ağaç dipleri, duvar köşeleri vb.) 

Dört bir yanı denizlerle çevrili bir ülkede, bırakın deniz kültürü, denizcilik filmleri izlese 


'Kara göründü !..' tekmilini bile aklında tutamayanların 'kara'dan siyahı anladığı, 'kara insanı'ndan da 'siyah insan' çakozlayanın ise köşe yazarı oluşturulduğunu düşünürsek, ister istemez bir soru takılıyor akla: Haydi sivil (uygar) birikimleri belli, askerlik yaparken de mi öğrenemediler 'kara'nın ne olduğunu? Kara Kuvvetleri'ni de 'siyah kuvvetler' mi sanıyorlar acaba? 

Hepsi öğrenmiyor değil. Güzelliği korumayı, ortak mekânlara saygıyı öğrenen, hatta üslenen var. Ancak bazıları internet kullanmayı, düğmelere basarak e-mail yazmayı öğrendiği zaman bile halkının ahlak, din, şeref ve etik değerlerinden neyi anlıyor ve bendenizin imansız şerrine karşı bakın hangi düzeyde savunuyor: 

'Sanıyorum senin problemin Fransa'da seni edecek bir Fransız bulamaman. Oraya gidip bakın bende sizdenim, ahlak, din, şeref, etik gibi mefhumları tanımam size tapıyorum deyince hemen yakışıklı Fransızlar seni etmek için sıraya girecekler sanıyordun. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı anlaşılan. Bence sen gel Diyarbakır'aÖoralarda sana bir saat kadar tahammül edebilecek kadar çaresiz, kara bıyıklı Kürt bulÖve biraz rahatla. YadaGit Fransa'daki Agne kasabasına, ahlaki degerleri senin gibi dostlar bulabilirsin. Çocukların götür varsa, belki bir paket sigaraya, yada lastik karşılığında onlarada müşteri bulursun. Yazının başındaki resmi rutuş yapan fotoğrafçı iyi rutuş yapmış yada 30 sene önceki resmin falan olmalı.. Geçen TV'de gördüm seni. Sişko ayı gibi bir kokonaya benziyorsun. Herhalde ayna ile pek aran iyi değil. Sana şifalar diliyorum. Sahi sen nereli idin? Tokat'ta yada Hakkari'de bir köylünün kızı isen hiç şaşmam. Bu ruh hali buna işaret ediyor. 

Raşit Karadeniz, silentnomor(©yahoo.com' 

İşte ben böylelerinden söz ediyorum, sayın okurlar. Çoğunluk olduklarını da düşünmüyorum. 
Ama varlar ve savundukları değerlere yakışmıyorlar. Kültür birikimi buysa, kültür ne? 
Eleştiri, polemik yeteneği, zekâ buysa düzey ne olabilir? İstanbul'u megapol yapan, besleyen, dolduran ve kirletenlerden kiminin düzeyi, ne yazık ki bu. Kirin, pisliğin altında yatan, feromon (koku salgısı) saçarak, 'ben varım, buralardan geçtim,' çöpleri bırakarak dolaşan CEVHER bu. Yontulmayı bekleyen hammadde bu. Buyrun eğitin, öğretin, yontun, inceltin. 
Hiç olmazsa takım elbiseli kravatlıları vekilleri olur, 'havaya' silah sıkmakla yetinirler. 
Uygarlığa inanan ve insanlığa saygılı sizlere sabır ve metanet diliyor, bendeniz nihayet yaz tatiline çıkıyorum. Son iki yazımı küfürle yerenlere karşı coşkulu ve yoğun övgülerinize çok teşekkür ederim. Tabii ki kimseye papuç, sütunumu da boş bırakmayacak ve tatil süremde eski güftelerimden bir demet yayımlayacağım. 


İLERLEYELİM BEYLER! 
Mine G.Kırıkkanat-03/08/2005-Radikal 


Belediye otobüslerinin tıklım tıklım yolcu taşıdığı yıllardı. Ağırlıktan yere yapışmış lastikleri inleyerek dönen otobüs, salkım saçak bekleyen yeni yolcu kümelerini almak üzere mola verdiği her durakta, kalender şoför arkasına döner ve zaten balık istifi eski yolculara: "İlerleyelim beyler, ilerleyelim!" diye bağırırdı. Yolcular, tüm Türk milleti gibi çok zekiydiler. Şoför 'İlerleyin!' deyince hiç garipsemez, otobüsün kıçına doğru gerilemek gerektiğini bilirlerdi. Artık belediye otobüslerine aynı itibar yok. Ama Türkiye'nin ilerlemek'ten anladığı gerilemek, toplumsal belleğimize yer etmiş olacak ki, yarım yüzyıldır atılan her: "Haydi Türkiyem ileri!" narasında, geri vitese takıp basıyoruz gaza. İlerlemekten algıladığımız kıçın kıçın gerilemek, zaman içerisinde kıçların ilerleyip kafaların gerilediği ve kıçların baş, başların kıç yerine konulduğu bir eyleme dönüştü. 

İlerleyen Türkiye'de, kıçlar açılıyor, başlar kapanıyor. İlerleyen Türkiye'de kıçlar özgür, kafalar tutsak. 

Türkiye otobüsü, Avrupa Birliği'ne gidiyor değil mi? Şoförler bağırıyor: "İlerleyelim beyler!" 


Toplum çok zeki tabii. Hemen anlıyor, Arabistan çöllerine doğru geriliyor. Cumhuriyet Bayramı'nın deprem oldu diye kutlanmadığı Türkiye'de, Kadir Gecesi havai fişekler aydınlatıyor kıçın kıçın ilerlediğimiz yolu. Devrimin ta kendisi Cumhuriyet'in bayramı söndürülüyor, 'Türk İslamiyeti'nde devrim', diye sunuluyor Kadir Gecesi fişekleri. Kimse de çıkıp, "Yahu bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Hani deprem olmuştu, hani şenlikler iptal edilmişti?" demeye cesaret edemiyor. Çünkü kıçın kıçın ilerlemeye herkes alıştı. Herkes kabullendi, boyun eğdi, yuları verdi daha iktidarı ele geçirmeden korku salan din faşizmine. 
Güya laik CHP bile, oy sofrasından nasibini alabilmek için oruç tutup iftar açmak zorunda artık. 

Bazıları ise, Arap Yarımadası'nı aşıp Orta Asya'ya kadar geriliyor, kıçın kıçın ilericilikte. 
Türkiye'de yalnız Müslüman Türkler vardır ileri düşüncesinden hareket eden MHP'li eski Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez, üşenmemiş, gerilere gidip Osmanlı'nın tapu tahrir defterlerine baktırmış, bir de ne görsün? 1564 ile 1568 yılları arasındaki kayıtlarda Kürt isim ve sülalesi yokmuş! Hay Allah, nereden çıktı bu Kürtler, diye şaşmamıza kalmadan, Şuayip bey, Türklerin son zaferini muştuluyor. Meğer Kürt diye bilinenler, aslında Türk boyuymuş. 
Hakkıdır hakka tapan milletimin haktan yana uzmanları, Osmanlıca 'ekrad' sözcüğünün, 'göçebe' ya da 'dağlı' anlamına geldiğine karar vermişler oybirliğiyle ve haklı olarak, Kürtlerin aslında Türk boyu olduğu görüşünü benimsemişler. Meğer eskiden Kürtlere 'dağ Türkleri' denmesi doğruymuş muymuş size? 

Al sana geri giderek bir ilerleme örneği daha. 

Şimdiciğime, Şuayip Hiç Üşenmez Bey, bu belgeleri tercüme ettiriyor. Kürtler azınlıktır diyen AB'lilere ve dünyaya, Kürtlerin Kürt 

azınlık değil, Türk çoğunluk olduklarına kanıt diye gösterecekmiş. 

Yalnız ben, Avrupa Birliği ve dünyanın kıçın kıçın ilerlemekten başka anlamlar çıkarmasından korkuyorum. Örneğin adamlar, tarihte gerçekten geriye gitmeye kalkıp: "Yav, 
1448 ile 1452 yılları arası Bizans tapu tahrir kayıtlarında Türk soyu sopu görünmüyor, 
İstanbullular aslında Dağ Rumlarıdır!" diye tutturmasınlar sakın? Hatta tarihte iyice geri giderek, aynı mantığı 900 ile 904 yılları arasına oturtup: "Anadolu'da Türk yoktu, şimdi Türk denenler aslında göçebe Ermeni boyları, bayır Rumları, yayla Süryanileridir," falan derlerse ne yaparız? 

Kıçın kıçın ilerleyerek Avrupa Birliği'ne hazırlanıyoruz sevgili okurlar. 


CESARET NEDİR? 
Mine G.Kırıkkanat -05/08/2005- Radikal 


Yaşadığımız günler ve günlerin getirdiği zorluklara karşı iki tür tavır almak olası, sevgili okurlar. Zaten üçüncü bir 'soylu' alternatif yok: Ya cesur olacağız ya da metin. Sözlükler, cesaret kavramını tehlikeleri, güçlükleri göze almayı sağlayan ruhsal güç, korkusuzluk, yüreklilik olarak tanımlıyor. Yani cesaret, zorluk etkisine kafa tutmak tepkisi. Metanet ise tam tersi. Tepki değil. Güç duruma yakınmadan katlanmak, dayanmak anlamına geliyor. Yani metanet, cesaretin bittiği yerde başlıyor. Çünkü cesarette, hâlâ bir umut, kazanılacak ya da yitirilecek bir mücadele var. 

Oysa metin olmak, çaresizliği sessizce kabullenmeyi, kaderine rıza göstermeyi, boyun eğmeyi içeriyor. 

Yavaş yavaş metanete doğru kaymak zorunda kaldığımız bugünlerde, cesaretin ne olduğu konusunda çok düşündüm ve Türkiye'de pek çok korkaklık ve alçaklığın 'cesaret' diye yutturulduğunu kavradım birden. Örneğin... 

Oruç tutanın değil, tutmayanın dövüldüğü (hatta bazı durumlarda öldürüldüğü) bir toplumda, orucu övmek mi cesaret ister, yoksa yermek mi? Elbette yermek, değil mi... İçilmeyen 


mekânlarda, (önce RP, sonra FP, bundan böyle de bilmem ne belediyelerine ait kahve, lokanta vb., mesela) koyup bir şişe rakısını önüne içmek midir cesaret; yoksa içki içilen mekânlarda içmemek mi? Elbette birincisi. Çünkü içki içilen yerlerde, ister içer, ister içmezsiniz. Ama birincilerin içki yasağını delebilmek için, epeyce cüret, Deniz Kuvvetleri Komutanı falan olmak gerekir 

(Bkz. Bir tarihte Güven Erkaya). Bütün partilerin milliyetçi olup, bütün liderlerin Allah adını dilinden düşürmediği, geniş genelinde tüm politikacıların oruç tutar gibi yapıp uluorta namaz kıldığı ve dini vecibelerini yerine getirmeyenlerin bile 'Elhamdülillah Müslümanız' dediği, en sözüm ona laik partide bile seçmenlerin yarıya yakını 'dindar' olduğu bir ülkede, dindarları savunan bir parti kurmak mı cesaret ister, yoksa dinsizleri savunan bir parti mi? 

Dinsel dogmaların tartışılamadığı bir toplumda, türban özgürlüğünden yana tavır almak mı cesarettir, yoksa türban yasağından mı? Dinsel dogmaları tartışanların tehdit edildiği, hatta öldürüldüğü; bazen açıkça şeriatı, bazen sulandırılmış dinciliği demokrasi adına savunanların hiçbir tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkları, hatta: 'Ay ne kadar hoşgörülü bir aydın,' diye alkışlandığı bir ülkede, kimdir cesur? Dini yermek hak ve özgürlüğünü her ne pahasına olursa kullanan ve toplumsal akıntıya kürek çeken mi; dini öven mi, yoksa kendisi dindar olmasa da kabaran dinciliğin akıntı yönüne uyum sağlayan mı? 

Ben İslamiyet konusunda yazdığım her yazı sonrası, onlarca tehdit alıyorum, sevgili okurlar. 
Elbette boyun eğmiyorum. Korkutuyorlar, ama yıldıramazlar. Bazı tehditlerin faillerini bulduk, yargıya intikal ettirdi Radikal'in avukatları, DGM'ye sevk edildiler. Merak ediyorum, acaba mümtaz Türk basınında düpedüz şeriatı ya da dolaylı yoldan sulandırılmış dinciliği, insan başı yasağı, yani türban özgürlüğünü savunan Müslim demokratlar arasında, laik bir örgütten ya da başka bir kesimden ölüm tehdidi alan var mı? 

Türkiye'nin en tehlikeli, en gözü dönmüş, çünkü en beyni yıkanmış ve bağnaz kesimi, halen Hizbullah, İBDA-C gibi din kökenli örgütler. Kim bu bağnazlığın kökenini yani dayandıkları temeli irdelemeye kalksa, gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya ve cesaretle metanet arasında karar vermek zorunda. 

Ancak Türkiye'de yalnız din konusunda cesur olmak gerekmiyor. 

Her alanda cesareti ve metaneti yeniden tanımlamaya ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye, cesaret diye alçaklığın, metanet diye korkaklığın çarmıhında, bu hallere düştü. 

Y.N.: 22.05.2002 tarihli bu yazımı, bugün popüleri bile kalmayan popülistlerin yaktığı ampul ışığında daha iyi değerlendireceğinize eminim. Günlerdir yalancı demokrat, gerçek oportünistlerin yaylım ateşi altındayım. Sizi susar sandılar. Susmadınız. Susmayın. Onlara ve ağalarına, neyin cesaret ve doğruluk, kimin fırsatçı ve korkak olduğunu yazın! Ben zaten biliyorum, o korkaklara da gösterin ne kadar çok ve cesur olduğunuzu. 


İSTERİM OLSUN 
Mine G.Kırıkkanat-07/08/2005- Radikal 


Prof. Nimbus gönderdi; gönderdi diyorum, çünkü zamane oğlumla aynı dikey doğrultuda beş kat arayla yaşamamıza rağmen internet aracılığıyla haberleşiyoruz. Ona da bir arkadaşı göndermiş, arkadaşına da arkadaşı. Aslında eski bir 'test-fıkra', ama cuk oturuyor bugüne. 
Buyrun, siz de deneyin. 

BİRİNCİ SORU: 

Altı çocuklu bir kadın tanıyorsunuz. Altı çocuktan üçü sağır, ikisi kör ve biri geri zekâlı. 
Üstelik kadın, frengi hastası. Yedinci çocuğuna hamile kalan bu kadına, kürtaj yaptırmayı önerir misiniz? Yanıtınızı içinizden verip, aklınızda tutun. 

SORU: Dünyaya yeni bir başkan seçmek gerekiyor ve sizin tek bir oyunuz, sonucu etkileyebilir. Aşağıda bellibaşlı özellikleri belirtilen üç adaydan hangisini iç rahatlığıyla 


seçersiniz? 

Aday A, şaibeli politikacılarla sıkı fikı. Falına baktırmadan iş yapmıyor. İki metresi var. 
Fabrika bacası gibi aralıksız sigara tüttürüyor ve günde sekiz ila on bardak martini içiyor. 
Aday B, iki kez iktidardan düşürülmüş. Öğle saatlerine kadar uyuyor. Gençlik yıllarında afyon çektiği biliniyor ve her gece yarım şişe viski deviriyor. 

Aday C, kahramanlık madalyası olan bir savaş gazisi. Vejetaryen. 40 yılda bir şişe bira içiyor ve hep tek kadının erkeği olmuş, resmi sevgilisi dışında başka macerası bilinmiyor. 
YANITLAR: 

Dünya başkanı seçimi babında... 

Eğer Aday A'ya oy verdinizse, Franklin D. Roosevelt'i seçtiniz. 

Eğer Aday B'ye oy verdinizse, Winston Churchill'i iktidara getirdiniz. 

Eğer Aday C'ye oy verdinizse Adolf Hitler'i yeğlediniz demektir. 

Kıssadan hisse: Çok sağlıklı ve düzenli yaşam süren insanlara pek güvenmeyiniz! 

Bu arada, 'birinci soru'daki kürtaj seçeneğine 'evet' yanıtını verdiyseniz, Ludwig Van Beethoven'i doğmadan öldürmüş bulunuyorsunuz! 

Fıkradaki Beethoven durumu, sanırım en çok, "Çoğalın, çoğalın, Allah'ın hikmetine karışılmaz!" diye çığıran mümin millilerimizin hoşuna gitmiştir. Ancak kendilerine anımsatırım ki, yedi çocuktan birinin Beethoven olabilmesi için üç kardeşinin ölmesi ve hayatta kalan dördüne, sağır mağır, kör mör, doğdukları günden itibaren 'klasik müzik' dinletmek ve öğretmek gerekmiştir. Beethoven'in dedesi Ludwig, Bonn prensinin 'capella'sında koro şefidir. Babası ise, aynı 'capella'da tenor... Türkiye'de 10, 20, 30 çocuklu aileler var. Ama bizim ellerde 700 yıldır, bırakın Beethoven'i, Türkiye çapında bir klasik Türk müziği bestecisi bile çoğul çocuklu ailelerden çıkmadı. Ama bak Allah'ı var, inkâr edemem, umut kesilmez, günün birinde ikinci bir İbrahim Tatlıses çıkabilir! 

Dünya başkanı seçimi olmasa bile, evrensel çapta ve düzeyde politikacılara gelince... 
Franklin D. Roosevelt ile Winston Churchill'in zekâsını, mantığını ve siyasal yeteneklerini üst üste koyun, ikisine bedel bir deha çıkardı Türkiye: Atatürk. Üstelik üç aşağı beş yukarı, kimi kusurları da gerek Roosevelt, gerek Churchill'le. Kadınları, içkiyi ve sigarayı severdi. Öğle saatlerine kadar uyurdu. Ama yıllarca, tıpkı Churchill gibi hiç gözünü kırpmadan, kilitlendiği zafere ve hedefe ulaştıktan sonra. Genç bir ülke, yeni bir devlet, ilke ve amaç bıraktı geriye. 
Bir de eskimeden yaşlanan bu genç ülkeyi şimdi yönetenlere bakın: Kimi hiç içki içmiyor, içenin de sarhoş olduğu görülmedi. Hiçbiri çapkın değil. Hepsi karılarına sadık. Bir numara, zaten müptela sadık. Üç numara müzmin bekâr. Herbiri, kalıbımı basarım sabah 7'de ayaktadır. Potansiyel muktedir muhalifler arasında namaza gidenler, dolayısıyla 5.00'te kalkanlar vardır. 

Ve istisnasız hepsi, 'niyetli' değilse, öğle yemeklerini sektirmez, gece 11'de de 'cup' yataktadır. 
Bu arada çay, ıhlamur, kuşburnu cinsinden sağlığa yararlı ne varsa içilmiş, ilaçlar vitaminler alınmış ve kimine gençlik iğnesi, kimine dinçlik, hepsine de grip aşısı yaptırılmıştır; tek kusur sigara tiryakiliğinden kurtulunmaya çalışılırken, aşırı kiloya karşı rejim de uygulanmaktadır. 
Demek ki Türkiye'de milletin düzeniyle, siyasal liderlerin düzeni ters orantılı. Hemen hepsi, Hitler gibi 'sağlıklı' yaşıyor ve biz de savaşın sonuna doğru Almanya pozisyonundayız... 

Yar bize dâhi bir ayyaş, keyif erbabı bir çapkın, öğleden sonra dünyayı değiştirebilen bir zekâ! gecikmeden. Lütfen. Hemen. 


HER ŞEYE RAĞMEN 
Mine G.Kırıkkanat-10/08/2005- Radikal 


Delikanlının çakısı bir yürek çiziyor yeşile boyalı tahta sıraya. Üstünde bilmem ne bankası yazıyor. 


Bir cami oluğunda iki beyaz martı çiftleşiyor. 

Ufukta bir uçak. 

Kadın, ninni söylüyor bacağında salladığı bebeye: Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana... 

Bir işçi, avuçlarına tükürüp sarılıyor kazmaya. 

Bostana yeni bir ucubenin temeli atılıyor. 

Bir uçak yükseliyor ufukta. 

Taze çakılan imzanın üstünde: 'Tayini uygun görülmüştür' yazıyor. 
Hücresindeki adam, üç buçuk metrelik voltasını atıyor. 
Parmaklıkların ardından bir uçak yarıyor gökyüzünün mavisini. 
Delikanlı genç kızı kucaklamaya çalışıyor. Olmazlanıyor kız. 
Hamal ahalanarak kaldırıyor yükünü. Islanan donunu fark etmiyor. 
Omuzları çökük adam, önündeki tabancaya bakıyor. kadın, bakla falı açıyor. 
Bir anahtar dönüyor kapıda. 

Kapı bir meçhule açılıyor. 

Dönerci bıçağını biliyor. 

Bir kedi yalanıyor. 

Burnunu karıştıran çocuk, tokat yiyor anasından. 

Mendil satan çocuk: 'Abi alsana,' diye yalvarıyor. 

'En sevdiğiniz balık?" 

"Kalkan... diye gülüveriyor kadın, adama. 

Ufukta bir uçak düşüyor. Bebek ninniye kanıp uyumuyor. 

Genç kız, acemice uzatıyor dudaklarını. 

Paydostaki işçi, 'İki yüz elli gram beyaz peynir, beş ekmek,' diyor bakkala. 
"Tayini uygun...'dan sonra gözleri yaşarıyor adamın. Kadın: 'Üç vakte kadar... 
Demir parmaklıklar ardındaki gökte bir beyaz iz. 

Bir çocuk ağlıyor. 

Bir tabanca patlıyor. 

Dönercinin bıçağı keskin. 

Kalkan çok taze. 

Anahtar içerde dönüyor iki kez. 

Meçhul dışarda artık. 

Uçak çakılıyor yere. 

Bir marş çalınıyor. 

Kadın hıçkırıyor. 

Hamal işeye işeye yürüyor. 

Hücredeki adamın adı çağrılıyor. 

Martılar kalkıp uçuyor cami oluğundan. 

Kedi geriniyor sere serpe. 

Genç kız başını dayıyor delikanlının omzuna. 

Ve yaşam sürüyor. Herkese ve her şeye rağmen. 


YASAKLI GERÇEKLER 

Mine G.Kırıkkanat -12/08/2005- Radikal 

Yer, New York Plaza Oteli. Zaman 2001 Temmuz ayı. 11 Eylül'e çeyrek var. Otelin loş barında, iki gölge konuşuyor. Gölgelerden biri, John O'Neill. FBI'ın ikinci adamı, New York 


ulusal güvenlik sorumlusu. Diğeri, çokuluslu bir sanayi grubunun ekonomik 'haber alma' uzmanı ve bir Amerikan senatörünün danışmanı Jean Charles Brisard. Fransız. İki adam 


birbirlerini, uluslararası teröre karşı verdikleri 'gölge' savaşlarından tanıyorlar. 

O'Neill, 50 yaşının tam yarısını geçirdiği FBI'da, tüm ajanların hayallerini süsleyen 'Flagship Office'e kapağı atmış ve New York ondan soruluyor artık. Her köşesini tanıyor ve her köşesinde tanınıyor kentin. New York'un ulusal güvenliğinin kendisine emanet edilmesi boşuna değil. O'Neill, 12 Ekim 2000 günü Aden Körfezi'nde batırılan ve 17 askerin ölümüyle sonuçlanan USS Cole destroyeriyle ilgili soruşturmayı yürütmek üzere Yemen'e 'çıkarma' yapan FBI ekibinin başındaydı. El Kaide örgütü uzmanı kendisi. Ve Aden suikastında, Usame bin Ladin'in imzasını bulmakta gecikmedi. Ne var ki, Yemen hükümetinin 'Rambolar' diye tanımladığı FBI ekibi ve şefleri O'Ncill'in suikast alanında soruşturma yapması Yemenliler tarafından değil.. kendi ülkesinin Dışişleri Bakanlığı tarafından engellendi. Gölgenin Plaza Oteli'nde görüşmesinden yalnızca birkaç gün önce, ABD Yemen Büyükelçisi Barbara Bodine, FBI'ın 'birkaç tetikçiyi' tutuklamakla yetinmesini ve O'Neill ekibinin bir daha Yemen'e 'sokulmamasını' Washington'dan resmen talep etmiş bulunuyordu. O'Neill, Fransız meslektaşı Brisard'a: "Usame bin Ladin'in örgütünü dağıtabilecek tüm kilitler ve anahtarlar, Suudi Arabistan'da bulunuyor. Ancak Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Kral Fahd'a karşı güçsüz ve çaresiz!" 

dedi. O'Neill, Amerikalı diplomatların sahtekâr çaresizliğini tek nedene bağlıyordu: Petrol çıkarları. 

Fransız Brisard kanıt mı istiyordu? 

26 Ocak 2001'de oluşan George W. Bush ekibine bakmak yeterliydi. En başta da Condoleezza 
Rice'a yakından bakmak... 

Bugün Türkiye'nin geleceğini de iki dudağı arasında tutan Mrs. Rice kimdi? Herkes, 'People' dergilerinde yayımlanan kadarıyla biliyordu bu hanımın özgeçmişini: Stanford Üniversitesi profesörü, SSCB uzmanı ve oğlundan önce baba Bush'un eski Sovyet Bloku'na ilişkin sorunlarda danışmanıydı, nokta. 

Oysa... 

Condoleezza Rice, 1991'den 2000'e değin, tam dokuz yıl boyunca dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Chevron Grubu'nun, özellikle Kazakistan ve Pakistan açılımlarından sorumlu müdürüydü. Chevron, dünyanın en büyük petrol rezervlerinden biri olduğu hesap edilen ve 'New Koweit' diye adlandırılan Kazakistan'daki başlıca yatırımcılardandı. Tengizchevroil Konsorsiyumu, tümüyle bu grubun denetiminde olup, politikası Condoleezza Rice tarafından çiziliyordu. 

Mrs. Rice, baba Bush zamanından oğul Bush zamanına, herhalde değişmemişti 'öncelik'lerinde... 

John O'Neill, petrol şirketlerinin maaşa bağladığı politikacıların ileri sürdüğü 'devlet çıkarı' paravanasıyla, El Kaide ile Suudi Arabistan arasındaki kör gözüm parmağına bağlantının devlet eliyle örtüldüğünü ve ABD'deki güvenlik örgütleriyle diplomasi arasındaki çekişmenin, buradan kaynaklandığını uzun yıllardır, bizzat biliyordu. 

O gün, çok uzun konuştular Fransız Brisard'la. 

Çünkü O'Neill, politikaya kurban edilen ulusal güvenliğin ve FBI'ın geleceğinden yana öylesine karamsardı ki, kurumdan ayrılmaya karar vermişti. 

El Kaide hakkında bildiklerinin, petrol siyaseti uğruna çekmecede unutulmasını ya da uyutulmasını hazmedemiyordu. Ağustos ayında FBl'a istifasını sundu John O'Neill. Yaşamını güvenliğe adamıştı, yine güvenlikten kazanacaktı. Yeni görevinde... World Trade Center güvenlik birimini yönetecekti! 

11 Eylül 2001 günü, ilk uçağın çarptığı birinci kulede, tam da ikiz kulelerin güvenliği üstüne 
bir toplantı yapıyordu ekibiyle. Gerçek bir profesyonel gibi kuleden çıkmayı başardı, itfaiye ve sağlık birimlerine haber verdi, polisin gelişini koordine etti. Ve gerçek bir profesyonel gibi, kulenin boşaltılmasına yardımcı 

olmak üzere geri döndü içinden çıktığı cehenneme, ölümcül kaderine. Artık World Trade 


Center cesetlerinden biri FBI'ın El Kaide uzmanı eski direktörü. 

Dostu ve meslektaşı Jean Charles Brisard, kendisiyle aynı alanda uzman gazeteci Guillaume Dasgute ile baş başa verip bir kitap yazdılar. Fransa'da yayımlanan ve dünya siyasal ve finans çevrelerine bir bomba gibi düşen kitabın adı: 

"Yasaklı Gerçek, Bin LadIin' başlığını taşıyor. 

Brisard ve Dasguie, John O'Neill'in anısına, başta ABD, tüm müttefiklerinin El Kaide örgütü ve finansmanı hakkında gizledikleri ne varsa ortaya döküyorlar. Finans çevrelerinin bir yandan mücadele eder gibi yaptıkları teröre, dehşet verici desteklerini bir bir, kanıtlarıyla açıklıyorlar. 


SOSYOLOJİ VE SEKÜLERİZM 
Türker Alkan-25/08/2002-Radikal 


İki gün önce yayımlanan yazımda Tayyip Erdoğan'ın kızlarının Amerika'da sosyoloji okumasına değinerek, "Sosyoloji son derece 'seküler' bir disiplindir, bundan birkaç yıl sonra, bu hanım kızlar sosyoloji okuyup iyice sindirdiklerinde, Tayyip beyle yapacakları sohbetin ne yöne gideceğini merak ederim doğrusu" demiştim. 

Sabah gazetesi yazarı Emre Aköz bu yazımı konu edinmiş, "Prof. Alkan'ın bu yorumu gerçekten tuhafıma gitti" diyor, "çünkü bütün bilimler sekülerdir yani dindışıdır." Ben kalem kavgasını sevmem. Benimle ilgili olumsuz değerlendirmelere de çoğu kez yanıt vermem. 
Ama, Aköz'ün yazısını 'Bilen de konuşuyor, bilmeyen de' diye pek incelikli bir notla bitirdiğini görünce meramımı bir kez daha anlatmanın gerektiğine kanaat getirdim. 

Önce Aköz'ün şu saptaması: "Bütün bilimler sekülerdir" diyor. Doğrudur. Bu basit gerçeği bütün lise öğrencileri bilir. Sosyolojinin 'son derece' seküler olduğunu vurgularken bu disiplinin bir özelliğine dikkati çekmek istemiştim: 'Kutsal' olanla ilişkisi bakımından, sosyolojinin diğer disiplinlerden farklı, özel bir konumu vardır. Kendisinin de Boğaziçi'nde sosyoloji okuduğunu söyleyen Aköz'ün bunu çok iyi bilmesi gerekir: 'Kutsal' olanın görgül ve bilimsel incelemesi, sosyolojinin konularından birisidir. Toplumların 'kutsal' saydığı, 'tabu' saydığı, ilahi bir kaynaktan geldiğine inandığı, eleştirmediği, tartışmadığı konular, sosyolojinin bilimsel inceleme alanı içindedir. 'Din' ve 'Tanrı' kavramları, sosyolojik inceleme konularıdır. Diğer disiplinler (biyolojide Darwinizm gibi) ancak arızi olarak bu konulara girerler. (Darwinizmin dini ve tanrıyı yadsıdığı fikri de doğru değildir. Darwin, dine karşı değildi.) 

'Din sosyolojisi' diye bir alan vardır. Ama 'din fiziği', 'din kimyası", 'din biyolojisi' yoktur. 
Dinlerin, tanrı fikrinin, çeşitli inanç sistemlerinin nasıl geliştiği, neden farklı dönemlerde farklı yorumlara uğradığı, sosyolojinin bilimsel inceleme alanları içindedir. Fizik veya kimya okuyan bir öğrenci, şeriat ve kadın konularında kafa yormak ve bilimsel bir açıklama getirmek zorunda değildir. Ama sosyoloji okuyan bir öğrenci, kadınların dinlerle ilişkisine, bu ilişkinin zamanla gösterdiği değişime, kutsal olanın ekonomik kökenine ve toplum yapısıyla ilişkisine dair görüşler geliştirmek zorundadır. 'Kutsal' olanı, 'dünyevi' olanla açıklamalıdır. 
"Kutsal kitapta böyle yazıyor' diye bilimsel bir açıklama olamaz. (Gerçi bizim ilahiyatçı bilim adamlarımızın sık sık bunu yaptığını görüyoruz. Sosyolojiyi yeteri kadar kavramadıklarından olmalı.) Sosyoloji açısından, 'din', toplumsal 'kurumlardan' birisidir. Aile, parlamento, yargı, basın.. gibi toplumsal kurum ve oluşumlardan bir farkı yoktur. 'Şeriat' denen dini hukuk, bütün zamanlar ve mekânlar için geçerli olamaz, bu sosyoloji bilimine aykırıdır. O nedenle, 'sosyoloji' okumak ve bu disiplini iyice sindirmek, 'din sosyolojisi", 'dinler tarihi", 'din felsefesi gibi alanlarda derinlik kazanmak anlamına gelecektir. 'Sosyoloji son derece sekülerdir' derken bunları özetlemiştim. 

Aköz, Hurşit Güneş'in bir yazısına gönderme yaparak, AKP'lilerin toplumu doğru 


okuduklarını, sosyolojiden yararlandıklarını, gelecekte de Tayyip beyin kızlarının aynı biçimde sosyolojiden yararlanarak, siyaset yapacaklarını, ama benim bütün bunları kavrayamadığımı söylüyor. 

Bunları okuyunca, 'AKP ne gibi sosyolojik inceleme ve değerlendirmeler sonucunda partiyi biçimlendirdi acaba' diye merak ediyor insan. 

AKP kurucuları, kuşkusuz ki mevcut toplumsal yakınmalardan ve yönelimlerden yararlandı. 
Ama programlarının hangi unsuru, hangi yakınmayı gidermeye yöneliktir, hangi derin sosyolojik tahlille bu politikaları geliştirdiler, bunları bilmek mümkün gözükmüyor. 
Sosyoloji eğitimi ve sekülerizm konusuna gelince... Sosyoloji okumuş ve iyice özümsemiş bir kişinin, mirasta, aile hukukunda, ticaret hukukunda ve ceza hukukunda kadınları ikinci sınıf insan yerine koyan şeriat hükümlerini 'İlahi iradedir' diye geçerli sayması mümkün müdür? 
Sosyoloji bir bilim dalıysa, gelecek seçimlerdeki ayak oyunlarından çok daha öteye giden bir vizyonu sağlamalıdır, değil mi? 


SEKÜLERİZM VE DEİZM KISKACINA KARŞI İSLAM 
Kamil Güngör-14 Aralık 2019-fikircografyasi 


Sekülerizm laiklikten bir adım ileri olarak dinin sadece hukuk sisteminden değil kişisel ve toplumsal hayattan da çıkarılması anlamı taşıyan bir yaşam felsefesidir. Bunun anlamı; kişisel, toplumsal, hatta devlet düzenini ilgilendiren ilkelerin kamusal alanda yeri olmadığıdır. 
Dahası; dinin pratiklerinin bireysel hayattan da çıkarılması salık verilir. Bu anlamda seküler düşünce, dini toplumsal ilişki ve hukuk düzeninden soyutladığı için dinin hükümlerinin hayata uygulanmasını kabul etmez. Bu ideolojik bir terörizmdir (bu tanımlama Atasoy Müftüoğlu'na aittir). Burada getirilecek itiraz; baş döndüren gelişmelerin yaşandığı günümüzde İslam'ın öngördüğü müesseselerin geçmişte kaldığı, bu ilişkilere cevap veremeyeceği, dolayısıyla laik devlet yapısı içerisinde isteyenlerin bireysel hayatında bunu uygulayabileceğidir. Laiklik teorik olarak buna izin vermektedir, ancak seküler düşünce felsefesi kişisel yaşam bakımından da rasyonel olmayan şeylerin karşısındadır. Din ise rasyonel olmak zorunda değildir. 


Bir başka açıdan bakarsak; dini hukuk sisteminden çekmenin adı laisizmse, bireyin hayatından çekmenin adı da sekülerizmdir. Bir başka deyişle dinin devlete referans olamaması laiklik, kişiye referans olamaması ise sekülerizmdir. Hep söylenir ya; kişi laik olmaz diye... Evet, belki teknik olarak öyle... Ama işte sekülerizm de kişi ile din arasına mesafe koyuyor. Nasıl ki; laiklik dini hukuk sisteminden çıkarıyorsa, Sekülerizm de dini kişinin hayatından çıkarıyor. Diğer bir bakış açısıyla sekülerleşme her şeyi rasyonalite ile açıklama eğilimi ya da “pozitifleştirmek” yani beş duyu dışına çıkmamaktır. Zira pozitivizm denen akım tam da bu konu ile ilgilidir. Zira deneyselleştirilemeyen şey makbul değildir. 


İlk bakışta gayet makul gibi gözüken ve karşılık bulan bu düşünce kimi ön kabullere dayanmaktadır. Sorun; günün koşullarında sıradan insanların da aşina olduğu; demokrasi, piyasa ekonomisi, insan hakları, hukuk devleti... gibi müesseseler bakımından da geçerlidir. 
Bu müesseselerin dominantlığı genel kamuoyunun zihin gerisinde oluşturulan algı nedeniyle “tabu'laş(tırıl)mıştır. Oysa bu dominantlık İkinci Dünya Savaşı öncesinde, bugün insanlık suçu kabul edilen faşizme dairdi ve birçok toplumda karşılık bulmuştu, ama insanlık için bir felaket oldu. Aynı husus Doğu Bloku ülkelerinde de sosyalizm bakımından söz konusu idi. 
Nitekim vaad edilen şey; zenginlerin elindeki mal varlığının onlardan alınarak bölüşüleceği ve ortak yönetileceği idi. Böyle olmadı elbette... Ama bunun için insanlık çok ağır bir bedel ödedi. 


İslam toplumu bakımından diğer sorunlu bir kavram ise deizmdir. Deizm en kaba çerçevesiyle din bağlantılı olarak “tanrı” inancını kabul eden, dini kültürel ve düşünsel düzeyde kabul edip pratikleri bakımından gerekli görmeyen yaşam felsefesinin adıdır. Bu anlamda deizm puzzle” tamamlayan üçüncü parçadır. Gerçekte sadece İslam'la da ilgili olmayan, ancak kendilerini müslüman, hatta dindar olarak tanımlayan pek çok kişi ve sosyal çevrede itibar gören, özellikle de İslam'ın “muamelat” ayağını itibarsızlaştıran bu zihniyet; Kur'an İslam'ı, ılımlı İslam, radikal İslam, tarihselcilik, indirilmiş-uydurulmuş din, (hadis ve sünnetler bakımından) hurafe, (Kur'an bakımından) tek kaynak, dinler arası diyalog, akıl dini, selefilik, hatta ortak dünya dini gibi pek çok kavramda karşılık buluyor. 


Farklı hatta rakip-düşman gibi gözüken bu akımların birinci ve gizli amacı, müslümanların hayatından ameli çekip almak, ki bu büyük oranda başarılmıştır, sonra da birincil kaynağı tartışmaya açarak (buna da başlamışlardır) Allah'ın dinini itibarsızlaştırarak altını oymaktır. 
Nitekim şimdilerde yeni tartışma konusu vahyin sözünün Allaha değil peygambere ait olduğu yönündedir. Hakkında hiçbir şüphe olmayan böylesine bir konu (sözde) uzmanlarınca gayet mantıklı (!) gerekçelerle önümüze konuyor. Yine aynı şekilde Kur'an'ı tarihsel-yerel olduğu savına taraftar toplayanlar, peygamber hikâyelerinin hayali olduğunu savunanlar, 'mushaftaki çelişkilerden' 'mantık hatalarından' bahsedenler de yok değil... Öykünmeler de cabası... İşi “kapitalizmin müminin yitik malı olduğuna? kadar götürenler bile var. 


Vahiy ilk etapta akla mugayir gözükebilir. Bunları tartışmaya açmak dini çerçevesini Kur'an ve sünnetin çizdiği din olmaktan çıkararak çerçevesini heva ve hevesin çizdiği bir din haline getirir. Bu da zamanla ameli gereksizleşiyor. İslam, yerini adına ‘Allah’ dedikleri bir tanrı inancına dönüyor ki, bunun adı deizmdir. Oysa; "ateizmin, pozitivizmin hurafe dediği bizim hakikatimizdir. Hayatın anlamını yalnızca aklın sınırları içinde arayan bir ideoloji için, aklı aşan açıklamalar hurafedir. Örneğin Marksizm ve pozitivizme göre tanrı fikri insanın kendine yabancılaşmasının ürünüdür. İslam ise Allah'ın dışında inanılan her şey yabancılaşma olarak değerlendirir. Hz. Peygamberin Hira mağarasında Cebrail aracılığı ile vahiy alması, modern aydınlanmacı akla göre hurafedir. Modern aydınlanmacı aklın hurafesi, yani bizim hakikatimiz. " (Yusuf Yavuzyılmaz) 


Hep öyle değil midir zaten... Yeterince derin düşünemeyen ve ruhsal boşlukta olan gençlerin önüne heyecan verici fikirler getirilir. Eğitim sisteminin getirdiği nokta da gençlerimiz bakımından dinsel değerleri yaşama indirgemeyi cazip hale getirmiyor. Şüphesiz bu son 15- 
20 yılın ürünü de değil, ama son 15-20 yıllık dönemin bu konuda başarılı olamadığının da 
fotoğrafı... Müslüman olduğunu düşünenler hakiki İslam'ı öğrenmeye talip olmadıklarından, kendilerine başka yollar arıyorlar. Sonuç; deizm... Sadece gençler için de değil... Kerli-ferli akademisyenler için de... 


Tek kaynak Kur'an diyenler üzerinde duralım mesela... Bu söylem sadece hadisler ve peygamber de devre dışı bırakılmıyor, kişinin elinden bütün kaynaklar alındığı için dinini öğreneceği bir kaynak kalmıyor. Evet organizatörler Kur'an'ı özellikle eline veriyor. Zira “anlaşılmaz? olmayan Kur'an, yeterli ve tek kaynak olduğundan, gerçekte anlayamadığı ya da her birisi diğerinden farklı bir şekilde anladığı için kişi sayısı kadar farklı ‘din’ çıkıyor ortaya... Tabi bu kadar fazla ve birbirinden farklı ‘tarz’ ortaya çıkınca da, doğal olarak kafa karışıyor ve en iyi seçenek olarak da amelsizlik, yani deizm cazibe merkezi oluyor. Sünnete saldırı önce 'deizmin' sonra ateizmin provasıdır. Zira sünnetin itibarsızlaştırılması önce amelsiz, yani sadece kültürel din, arkasından yalnızca ne olduğu belirsiz 'tanrı' inancı yani deizm... Bir sonraki aşama ise doğal olarak ateizm... 


İlk gençlik yıllarımdan hatırlarım; henüz daha yirmili yaşlara gelmemiş lise çağlarındaki gençler kendilerince gerekçelendirir cuma namazı kılmazlardı. Etrafına nisbi olarak güven verdiklerinden olsa gerek onlardan etkilenen kimi 15-16 yaşındaki gençler de belki de tek kıldıkları namaz olan cumayı da terkeder ve böylece tam bir bi-namaz (beynamaz) olurlardı. 
Onların bir kısmının sonraki hayatını da biliyorum. Becerebilen müteahhit oldu. Beceremeyen zındık... Deizmin götürdüğü yer de bundan farklı değil... 


Hadis ve sünnet tartışılmayacak bir konu değildir. Ama bunu biz kendi aramızda tartışırız. 
Kötü niyetli olanlara alan açmadan... Kötü niyetli olanlar biraz da konunun bu tarafından, yani muhatapların hadis ilminin derinliğine vakıf olmamasından faydalanıyor. Bu aynen bir ülkeye dışarıdan yapılan müdahale gibidir. Nihayetinde her ülkenin kendi içerisinde sorunları olabilir. Ancak bu sorunlar iç dinamikler yerine dış dinamiklerle çözülmek istendiğinde, dış dimaniklerin geçmişten gelen politikalarına alan açmış olursunuz. Mesela; Suriye yönetiminin Rusya'ya alan açması Rusların öteden beri varolan sıcak denizlere inme politikasını hayata geçirme adına zemin hazırlamıştır. 


Şükür muamelatsız din projesinin önemli bir ayağı (F) çöktü. Unutulmaması gereken şey, bunun F projenin bile su yüzüne çıkmış kısmı olduğudur. F kendisince belli bir güce eriştiğinde “ortak dünya dininin? Türkiye ayağını rolünü hayata geçirmek üzere hamle yaptı. 
Yıllarca İslam'ın kutsallarını kullanarak insanların kafasını çeldi. Şimdiki yeni proje ‘en kutsalı” yani Kur'anı kullanarak insanların zihinlerini bulandırmak... Arkasından “amelsiz” bir din; Hristiyanlık'ta olduğu gibi... Yani dine sadece “kültürel? düzeyde sahip olmak... Ya da ‘deizm...’ 


EVRİMCİLERİN HAYALİ FİLMİ https://evrimteorisi.com/evrimcilerin-hayali-filmi/-(15.11.2020) 


Radikal gazetesinin 13 Nisan 2006 tarihli sayısında yayımlanan, “Mini bir evrim filmi” başlıklı haberde, Etiyopya'da bulunan bir fosil haber verildi. İngiliz bilim dergisi Nature'da rapor edilen 1 fosil, Australopithecus anamensis”e aitti ve yazıda bunun insanın hayali soyağacındaki diğer iki tür (Ardipithecus ramidus ile Australopithecus afarensis) arasında bir halka oluşturduğu öne sürülüyordu. Kaliforniya Üniversitesi'nden paleoantropolog Tim White, bu fosilin, bölgede daha önce bulunan diğer bazı fosillerle birlikte sözde “mini bir evrim filmi oluşturduğunu”, maymunsu bir atadan insana uzanan hayali zincirin bazı halkalarının delillendirildiğini iddia ediyordu. 


Radikal gazetesi, evrimi körü körüne desteklemek uğruna, bulgunun “evrimin basamaklarına bir kanıt daha oluşturduğu”, “bilimin bir türden bir türe geçişi delillendirmenin heyecanını yaşadığı” gibi sansasyonel ifadelerle Darwinizm propagandası amaçlıyordu. 


Aşağıda Radikal gazetesinin Darwinizm propagandasına malzeme yaptığı fosil türler hakkında bilgiler verilmekte ve White'ın evrim senaryosu cevaplandırılmaktadır. 


Australopithecus: Soyu tükenmiş bir maymun grubu 


White'ın evrim senaryosunda adı geçen Australopithecus'ların ilk olarak Afrika”da 4 milyon yıl kadar önce ortaya çıktıkları ve 1 milyon yıl öncesine kadar da yaşadıkları sanılmaktadır. 
White ve ekibinin yeni fosil kalıntılarını ele geçirdikleri Australopithecus anamensis, yaşça daha eskidir. Bir diğer Australopithecus türü ise Lucy fosiliyle bilinen A. afarensis'tir. 


Australopithecusların tümü, günümüz maymunlarına benzeyen soyu tükenmiş maymunlardır. 
Tam bir maymun anatomisine sahip olmalarına rağmen bu canlıların “insanın atası” gibi lanse edilmelerinin sebebi ise insanlar gibi dik yürüdükleri tezidir. Ancak söz konusu dik yürüme iddiası uzman evrimcilerce gerçekleştirilmiş karşılaştırmalı anatomi çalışmalarında çürütülmüştür.(Daha fazla bilgi için 

bkz. http://Wwww.netcevap.org/propagandal2 australopithecus.html) 

Australopithecus'un, insanın dahil olduğu Homo genusunun atası olduğu tezi de aynı şekilde geçersizdir. 


Ünlü Fransız bilim dergisi Science et Vie, Mayıs 1999 sayısında bu konuyu kapak yapmıştır. 
Dergi,“Adieu Lucy” (Elveda Lucy) başlığını kullanarak Australopithecus türü maymunların insanın soy ağacından çıkarılması gerektiğini yazmıştır. St W573 kodlu yeni 

bir Australopithecus fosili bulgusuna dayanarak yazılan makalede, şu cümleler yer almaktadır: 


“Yeni bir teori Australopithecus türünün insan soyunun kökeni olmadığını söylüyor... St W573"ü incelemeye yetkili tek kadın araştırmacının vardığı sonuçlar, insanın atalarıyla ilgili güncel teorilerden farklı; hominid soy ağacını yıkıyor. Böylece bu soy ağacında yer alan insan ve doğrudan ataları sayılan primat cinsi büyük maymunlar hesaptan 

çıkarılıyor... Australopithecuslar ve Homo türleri (insanlar) aynı dalda yer almıyorlar, Homo türlerinin (insanların) doğrudan ataları, hala keşfedilmeyi bekliyor.” 


White'ın Ardipithecus ramidus üzerindeki zorlama yorumları 


Ardipithecus ramidus, ilk olarak White'ın ortaya çıkardığı bir fosil türdür. Ve White, insanın hayali soyağacının dibine Ardipithecus 'u oturtmaya çalışmaktadır. İnsanın evrimi senaryosunu bu doğrultuda şekillendirmeye çalışmakta, Ardipithecus > Australopithecus> Homo şeklinde bir senaryo kurgulamaktadır. 


Ancak White'ın Ardipithecus 'la ilgili evrimsel ata iddiası evrimciler arasında dahi az taraftar bulmuştur. Çünkü bu canlının kemikleri bariz şekilde şempanze karakteristikleri sergilemektedir ve eldeki kalıntılardan yapılan iki ayaklılık spekülasyonları da çok zayıftır. 
Örneğin ünlü evrimci anatomist Bernard Wood, New Scientist dergisinin 26 Ekim 2002 tarihli sayısında yayınlanan bir makalesinde Ardipithecus ramidus'un iki ayak üzerinde yürüyüp yürümediğinin bilinmediğini yazmıştır . (Bernard Wood, Who are we?, New Scientist, issue 2366, 26 Ekim 2002, sf. 44) 


Diğer yandan, Ardipithecus'un foramen magnum'u (omuriliğin kafatasına girdiği delik) da bu canlının insan soyunda olduğu iddiasına darbe vurmaktadır. New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacılar Tan Tattersall ve Jeffrey Schwartz bu açmazı şöyle ifade etmektedirler: 


Ardipithecus, hominidlerle ortak bir ataya sahip olsa dahi, foramen magnum "unun pozisyonu, varsayılan torunlarından özgün bir şekilde farklıdır. Bir ata, torunlarından daha türemiş/belli özellikler açısından daha gelişkin) olamayacağına göre [Ardipithecus] bunlardan birinin atası olamaz. (lan Tattersall & Jeffrey Schwartz, Extinct Humans, Westview Press, 2000, sf. 98) 


Görüldüğü gibi gerek Australopithecus türleri, gerekse Ardipithecus ramidus 'la ilgili evrimci iddialar, aleyhteki gerçeklerle engellenmektedir. Radikal gazetesi ise bunları görmezden gelip bu türleri evrimsel halkalar olarak tanıtmakla bilimin değil, körükörüne Darwinizm'in destekçisi olduğunu göstermektedir. 


Önyargıların eseri bir film 


Radikal gazetesindeki haberde Tim White, bu fosili dahil ettiği hayali seride mini bir evrim filmi gördüğünü belirtmektedir. Böylece okurlara sanki fosiller bulunuyor da White gibi evrimciler filmi sonra görüyorlar gibi bir hava verilmektedir. Oysa bu film, önyargıların eseridir ve senaryosu evrimcilerce en baştan kabul edilmiş durumdadır. Nitekim evrimci paleontolog Henry Gee'nin aşağıdaki sözleri bu durumu açıkça gözler önüne sermektedir: 


Yeni fosil bulguları, bu önceden var olan hikayeye uydurulur. Sanki atalar-nesiller zinciri, bizim gerçekten düşünmemiz gereken bir amaçmış gibi biz bu yeni bulgulara “kayıp halkalar” deriz; aslında gerçek farklıdır: bunlar insan önyargılarıyla uyumlu olmaları için şekillendirilen, gerçeğin ardından oluşturulan, tamamen insan icadı olan şeylerdir. Her fosil, bir başka fosille bilinebilir hiçbir bağı olmayan izole bir noktayı temsil eder ve bunların tümü büyük bir boşluk denizinde yüzüp durmaktadır. (Henry Gee, In Search Of Deep Time, Beyond the Fossil Record to a New History of Life, s. 32) 


Radikal'in “evrimin basamağı” yanılgısı 


Paleoantropologlar, söz konusu bulguları artık Radikal gazetesinin yazdığı gibi “evrimin basamaklarından biri” olarak değil, karmaşık bir çalının dalları olarak yorumlamaktadırlar. 
Yeni fosil bulguları, bunları belli anatomik özellikler ve zaman açısından bir merdivenin basamakları gibi dizmek isteyen evrimci bilim adamlarına önemli engeller çıkarmıştır. 
Evrimciler, tüm çabalarına rağmen insanın hayali soyağacına atfettikleri türleri evrimsel bir seri halinde dizememiş, içine düştükleri karmakarışık durumu “çalı” benzetmesiyle açıklamak zorunda kalmışlardır. 


Washington”daki George Washington Ünivesitesi”nden evrimci anatomist Bernard Wood, insanın hayali soyağacıyla ilgili evrimci iddialardaki bu gerilemeyi şu sözlerle ifade etmiştir: 


Üniversiteye başladığım 1963 yılında, insanın evrimi bir merdiven gibi görülüyordu. Bu merdivenin basamakları, maymundan insana doğru ilerleyen ve her aşaması bir öncekinden daha az maymunsu olan bir seri ara formdan meydana geliyordu... Ama şimdi insanın evrimi (karmakarışık) bir çalıya benziyor... Fosillerin birbirleriyle nasıl bir ilişkisi olduğu ve herhangi birisinin gerçekten insanın atası olup olmadığı hala tartışmalı. ” (John Whitfield, “Oldest member of human family found”, Nature, 11 July 2002) 


Propaganda maskesinin ardında 


Radikal haberinde, insanın hayali soyağacı sanki derli topluymuş, son fosil de bu görünümü pekiştirmiş gibi bir izlenim amaçlanmaktadır. Oysa paleoantropoloji dünyası, soyağacındaki hayali atalar arasındaki ilişkilerle ilgili olarak sonu bir türlü gelmeyen tartışmaların içindedir. 
Öyle ki bu tartışmalar, geçmişi yüzyılı aşmasına rağmen, evrimciler arasında dahi, hiçbir uzlaşıya varmamış, hatta yakınlaşmamıştır. Bu alanda yapılan “sayısız” çalışma, fikir ayrılıklarını gidermemiş, ancak daha da perçinlemiştir. 


Bilim ve Gelecek dergisinde yayımlanan bir makalelerinde, Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji bölümünden evrimci antropologlar Prof. Dr. Erksin Güleç ve Araş. Gör. Ferhat Kaya, konuyla ilgili olarak şu itirafta bulunmuşlardır: 


Paleoantropologlar arasında Hominidae ailesindeki türlerin filogenetik tanımlamalarına dair henüz bir konsensüs oluşmamıştır... 1891'den bugüne kadar insanın soyağacı üzerine morfometrik, kladistik, taksonomik ve filogenetik birçok çalışma ve hipotez üretildi ancak 


paleoantropologlar arasında henüz bir anlaşma sağlanamadı. (Erksin Güleç ve Ferhat Kaya, İnsanın evrimsel varoluşu ve Homo floresiensis, Bilim ve Gelecek, Haziran 2003) 


Sonuç: 


Görüldüğü gibi Radikal gazetesi körükörüne Darwinizm propagandası uğruna bir kez daha insanın hayal ürünü soyağacıyla ilgili tartışmaları halktan gizlemeyi, önyargı ve abartıya dayalı evrimci iddiaları bilimsel gerçeklermiş gibi yaygınlaştırmayı seçmiştir. Gazete yönetiminin evrim teorisinin çöküşüyle ilgili gerçekleri halktan saklamakla bir yere varamayacağını artık görmesini diliyor, Darwinizm propagandasına son vermesini tavsiye ediyoruz. 


Not: 

1. İnsanın evrimi masalının çöküşü hakkında daha fazla bilgi için bkz.http://Wwww.darwinizminsonu.com/insanin kokeni.html 

2. Bu yazı aynı zamanda aşağıdaki habere de cevabımızdır: 
“BBC News, 27 Mart 2006, “Ancient skull found in Ethiopia” 


Not: 
Bu yazı aynı zamanda aşağıdaki haber ve yorumlara da cevabımızdır: 


— Milliyet 13 Nisan 2006 Etiyopya”da 4.1 milyon yıllık fosil 

— Ntvmsnbe.com 13 Nisan 2006 Evrim dar bir bölgede gerçekleşti 

— Evrensel 13 Nisan 2006 İnsan evriminin yeni bir halkası mı? 

— Abcnews.com 13 Nisan 2006 New fossil links up human evolution 

— BBC News 12 April 2006 Fossils fill gap in human lineage 

— Bilim ve Gelecek Mayıs 2006 Middle Awash”ta insanın ataları 

— Cumhuriyet Bilim Teknik 22 Nisan 2006 İnsanın evrimi sürecindeki boşluğu dolduran yeni fosil 


Dipnot 
1. Tim D. White et.al, 2006. Asa Issie, Aramis and the origin of Australopithecus. Nature 440:883-889 


İSMET BERKAN'IN ADNAN HOCA KİNİ 
27.06.2005- haber7 


İsmet Berkan ile Adnan Hoca taraftarları arasında beklenmedik bir kavga patlak verdi. Kriz, Radikal'de yayınlanan bir ilan ile ilgili idi. Ama kavga eskilere dayanıyor. 


Radikal gazetesinde 23 Haziran'da bir ilan yayınlandı. Aslında bu ilan son günlerde bir çok gazetede yayınlandı. D.B.Tercüman, Vakit, Star ve Yeni Şafak'ın yanı sıra Radikal de bu ilanı yayınladı. 


Ancak, bu ilanın Radikal Genel Yayın Yönetmeni İsmet Berkan tatilde iken yayınlandığı anlaşıldı. İsmet Berkan, tatilden döneceği gün, gazetesinde Harun Yahya kitaplarının tam sayfa reklamını görünce midesine kramp girmiş. 


Söylediğine göre bir haftalık tatilde dinlendiğinin hepsi boşuna gitmiş. 


İsmet Berkan'ın kendini bu kadar kötü hissettiği ilan, Darwin teorisini çürütmek üzere hazırlanan Harun Yahya kitaplarının ilanı idi. 


İsmet Berkan'ın bo konudaki yazısı için tıklayın. 


İsmet Berkan, Evrim Teorisi'nin yılmaz savunucusu bir isim. 25 Haziran tarihli (Yaradılış masalları Radikal'e de sızmayı başardı) yazısında, aynen şunları söylüyor: 


'... onların görüşlerinin eğitim sistemine sızmaması için elimden geleni yaparım. 
Bu arada o görüşlerin Radikal'e sızmaması için de elimden geleni yaparım. Yaradılışı savunan makalelerin gazetemde yayımlanmasına izin vermem. 


İsmet Berkan, yazısında kendisinin laikliğin Evrim Teorisi bekçisi olduğunu da ifade ediyor. 


İsmet Berkan, 26 Haziran tarihli Radikal'de de Evrim Teorisi'nin yılmaz savunucusu olduğunu ortaya koydu. 


İsmet Berkan, bu teorinin savunucusu olunca, Adnan Hoca ve arkadaşlarının da otomatikman boy hedefi haline geliyor. Nitekim, yakın geçmişte, Radikal sayfalarında, Evrim Teorisi'nin yılmaz suvunucusunun makaleleri yer aldı. 


Bunlardan en ateşli olanı 30 Ekim 2004'te Homo Floresiensis (Flores İnsanı)'na ilişkin yazısı idi. İsmet Berkan, gazetelerin Flores İnsanı'na fazla yer vermemelerine fena içerliyor. Gazete editörlerinin bu çok önemli gelişmenin farkında olmadığından yakınıyor. 


İsmet Berkan'ın bu makalelerine ise her defasında Adnan Hoca ve arkadaşları, sahip oldukları yayın organları ile yanıtlar verdi. http://www.netcevap.org'da onlarca cevap yazıldı. 
Bu düellonun aylarca sürdüğü görülüyor. Bundan dolayı da İsmet Berkan ile Adnan Hoca arasında hiçbir bağ kalmamış. 


ADNAN OKTAR RADİKAL LAİKÇİLERİN MEHDİSİ Mİ? 


Ergün Yıldırım -29 Tem 2018, Pazar- yenisafak 


Adnan Oktar, çok büyük bir sorun. Toplumda ortaya çıkan sorunlarımızın bir veçhesini anlamak açısından mühim. O uzaydan gelmiyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da öğrencilikle başlıyor orta zaman hayatına. Daha bu sıralarda din anlatmaya başlıyor. Sakal bırakıyor. 
Risale-i Nur ile başlıyor din anlatmaya. 


İstanbul'un zengin aile çocuklarıyla ilgileniyor. Birden gazeteler onu manşete taşıyor. 
İrticanın hortladığını söylüyorlar. Arkasından Adnan Oktar tutuklanıyor. Zindanda zincirleniyor. Hapisten çıkınca bu defa siyonizm ve masonluk üzerine Harun Yahya adıyla kitaplar basıyor. Türkiye'de Darwin meselesi tartışılıyor. Özal hükümetinin Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerler ders müfredatlarından Darwinizm'i kaldırıyor. Kıyamet kopuyor. 
Muhafazakar çevreler seviniyor, laikçiler kin kusuyor. Harun Yahya artık bütün dünyanın kötülüklerini Darwinizm’le açıklıyor. 


Muhafazakar gazetelerde Harun Yahya'nın boy boy reklamları yayınlanıyor. Darwinizm'e, siyonizme ve masonluğa savaş açan bir kahraman figüre dönüşüyor. Güzel kapaklı, renkli ve resimli kitaplarla arkasından İslam”ı anlatan kitaplar basılıyor. Etrafta yakışıklı oğlanlar ve güzel başörtülü kadınlar dolaşıyor. Muhafazakar taban hoşnut! Çünkü sosyeteye kızsalar da onların da hidayete ermesine seviniyorlar! Adnan Oktar, Harun Yahya figürüyle bunu temsil ediyor. Bundan dolayı bir muhafazakar gazetede köşe bile yazıyor. 


Bilim ve Araştırma Vakfı ilanları her yerde dolaşıyor. 28 Şubat olmuştur. Bu defa Harun Yahya yeniden Adnan Oktar olmuştur. Masonluk ve siyonizm eleştirisine bir de Atatürkçülük eklenmiştir. Artık Adnan Oktar Atatürkçüdür de. Arkasından mason ve İsrail nefreti bu defa yerini övgüye ve sevgiye bırakır. Artık İsrail ve masonlar yüceltilmekte. Muhafazakarlar Adnan Oktar'a karşı bütünüyle mesafe içindedirler. Ne ilanları ne yazıları ne de ortak faaliyetleri vardır. Atatürkçülükten hızını kesmeyen Adnan Oktar, artık masonluğa da kayıtlıdır. İsrail ile de ilişkiler kurmuştur. 


Adnan Oktar din, Atatürkçülük, masonluk, siyonizm gibi bütün unsurları çarpıtarak kendi propagandalarının maskesi haline getirir. Bozulan ve çarpılan bilinç, çarpık fikirler ve faaliyetler içine girmektedir. İdeoloji ve dava mücadelesi giderek yerini çeteleşen bir yapıya bırakır. Bir suç örgütüne dönüşür. 250 kişi ile sınırlanan bir suç şebekesi. Toplum itibar etmiyor. Bu nedenle sosyolojik temel kazanamıyor. Ancak ilişkiler ve paralarla bir güç şebekesi vardır. Şebeke oldukça örgütlü. Her çeşit suçu işlemekten geri kalmıyor. Çocuk denen genç kızları zorla alıkoyuyor. Fuhuşun en utanmaz biçimlerini yapıyor. İnsanlara zor ve şiddet kullanıyor. Kadınlar ve cinsellik burada öne çıkıyor. Türkiye'de çeteleşmenin ayyuka çıktığı bir dönemde Adnan Oktar da bu trende uyar! Kollektivizmin bütün çıkarlar için meşru görülmeye başlandığı bir sosyolojide o da bunu en arsız biçimde yapar. 


Bir televizyon kanalında cinselliği bütün saçmalığıyla ve arsızlığıyla kullanır. Hasta ve kişiliğini kaybetmiş bir şahsın, dini cinsel fantezi haline getirmesine derin üzüntü duyar insan. 
Ancak uzun zamanlar boyunca toplum seyredip dalga geçer! Allah'ın diniyle alay eden, fuhuş imgelerini sonuna kadar kullanan ve Allah deyip duran bir adamı izleyen insanlar... Toplum olarak tutulmuşuz sanki. Bir maskaralığı seyrederek ona ortak olundu. Ciddi akademik geçmişi olan ve ana medyanın yıllarca genel yayın yönetmenliğini yapan laikçi bir adam da 


için için seviniyor bu gösterilere: “Adnan Hoca, vallahi ilginç adam: Resmen hem eğleniyor hem de hocalık yapıyor. Bu kare Türk muhafazakar kesiminin bu kanadının geldiği noktayı çok güzel anlatıyor”. Bu adam, bütün muhafazakarları Adnan Oktar'la özdeşleştiriyor. Amacı başka. İşte bunu da açığa vuruyor: “F... ve Adnan Oktar'dan sonra Yeni F... kim olacak? 
...ları iktidar yanlısı medyada bile oynamaya başlamışken; Aziz Atatürk'ün tarikatlarla ilgili sözlerini bir kere daha okutmakta yarar yok mu?”. Bu yazar, Adnan Oktar'la muhafazakarları bir görüyor ve genelliyor, arkasından da tarikat ve cemaatleri dışlayan bir politikayı Atatürk üzerinden pazarlıyor. Aklına şu geliyor insanın. Adnan Hoca'yı daha evvel içeri atarak zihin ve kişiliğini bozan adamlar, daha sonra dini onun eliyle bozarak bu filmi sahneye koyuyorlar ve şu mesajı veriyorlar: “İşte İslam diyorsunuz. Alın size! Kurtuluş yine laiklikten geçer. 
Bütün tarikatlar da böyledir”. 


Oysa Adnan Oktar, ne tarikat ne de cemaat. Bu toplumdaki sosyoloji trendlerinden, yanlış devlet politikaları ve derin güçlerin etkileşimiyle ortaya çıkan karmaşanın bir ürünü. Anomik toplumdan ve anomik ilişkilerden yükselen bir patoloji. Laikçiler, onun mehdilik arayışını ters çevirip kendilerine kurtarıcı mehdi olarak üretiyorlar. 


CELAL ŞENGÖR'ÜN MANTIĞI 
İsmet Berkan-02/02/2008-Radikal 


Önceki gün bu köşede dünyaca ünlü yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ün Üniversiteler Arası Kurul tarafından Yüksek Öğretim Kurulu'na aday gösterilmesi üzerine ÜAK üyelerine gönderdiği teşekkür mektubunu yayımladım. Bu yazı üzerine epey bir zamandan beri almadığım kadar çok elektronik posta aldım. Gelen mektupların bir bölümünü Celal Şengör'ün haklı olduğunu düşünenlerin mektupları oluşturuyordu. Çok sayıda mektup aldığım ve hepsini tek tek yanıtlayamadığım için bugün Şengör'ün yazdıklarına geri dönüyorum. 
Prof. Şengör'ün metni, içinde çok sayıda doğru cümle bulunan, doğru tespitlerin yapıldığı bir mektup. Ama bu doğrular hep üniversal düzeydeki olgular için geçerli. Dinin dogmalardan oluşması, bilimin esasının yanlışlanabilirlik olması, bilimle din arasındaki çelişki gibi şeyler bunlar. Esasen bu cümleler, benim köşemin sürekli okurlarının yabancı olmadığı, benim tarafımdan da zaman zaman konu geldikçe savunulan düşünceler. 

Ancak Şengör'ün metni bunlardan ibaret değil. Bir de bu genel doğrularla günümüz Türkiyesi'nin başlıca tartışma konusu olan türban konusunu evlendirmeye de çalışmış ünlü yerbilimci. İşte sakatlıklar da tam burada başlıyor zaten. 

Benim okumama göre Prof. Şengör şöyle bir Aristo mantığı yürütüyor: 

Türbanlılar dindar insanlardır. Dindar insanlar dogmalara inanırlar. Dogmalarla bilim bir arada yaşayamaz. Dogmalara inananlar bilim yapamazlar. O halde türbanlılar bilimi öğrenemezler. O halde türbanlılar üniversiteye girmemelidir. 

Adım adım gidelim: 

Türbanlılar büyük olasılıkla dindar insanlardır. Dindar insanlar mutlaka dogmalara inanırlar, en azından Allahın varlığına inanırlar. Dogmalarla pozitif bilim bir arada yaşayamaz. Ama dogmalara inananlar sahiden pozitif bilim yapamazlar mı? 

İlk aklıma gelen örnek, tanrının varlığını sorgulamak şöyle dursun gökyüzünde tanrıyı arayan Galileo Galilei. Engizisyonda yargılandı, yakılarak idam edilmekten kendi bilimini inkâr ederek zor kurtuldu. Bugün modem fiziğin kurucusu olarak anılıyor. 

İkinci örnek, son derece dindar olması yetmezmiş gibi hayatının önemli bölümünü simyaya adayan Sir Isaac Newton. 

Başka örnekler vermeme gerek var mı, bilmiyorum. Şengör'ün mantık dizgesini devam ettirmeme de gerek kalmadı herhalde. 


xk x 


Ama biz yine de, bir an için Şengör'ün yürüttüğü mantıkta hiç hata olmadığını, onun haklı olduğunu varsayalım. 

İstatistik bir bilimse, türbanlı kadınlarla aynı düşünceleri paylaşan, dindarlıkta onlardan geri kalmayan en azından eşit sayıda erkek de olması lazım üniversitede. Prof. Şengör acaba onlara üniversitenin kapısını nasıl kapatmayı düşünüyor? 

Devam edelim: Eğer bütün türbanlılar, şeriat özlemi içinde ve ilk firsatta laikliği ortadan kaldırmak isteyen insanlarsa ve çeşitli araştırmalara göre Türkiye'de kadınların yüzde 60-75'i dini sebeplerle başını örtüyorsa, az önceki akıl yürütmeyi tekrar ederek, erkeklerin de bir o kadarının şeriat özlemi içinde insanlar olduğunu mu düşünmeliyiz? 

x K x 

Bilim-din, bilimsel bilgi-dogma çatışması da üniversitede bir yere kadar vardır. Bir edebiyat profesörü veya bir hukuk profesörü veya sosyal bilimlerin başka bir dalından bir akademisyenin yaptığı 'bilim'le dinsel dogmalar arasında hiçbir çatışma yaşanmayabilir ve yapılan yine de 'bilim' olmaya devam eder. 

xX kK x 

Son olarak Celal Şengör'ün bir çarpıtmasının üzerinde durmama izin verin. Şengör, mektubunun sonlarında aynen şöyle diyor: 

"Kimse bize bu açıdan 'bilimperestlik yapıyorsunuz' diye bir eleştiri yöneltemez, zira, büyük felsefeci Lord Bertrand Russell'ın dediği gibi, insanlığın gerçekten bildiği fakat bilimin bulmuş olmadığı hiçbir şey yoktur. Bir başka deyişle, bilim dışında insanlığın hiçbir bilgi kaynağı yoktur." 

Aynı Bertrand Russell'ın bir dönem elinden tuttuğu, kitabının yayımını sağladığı Witgenstein'ın eğer hâlâ duruyorsa kemikleri sızlıyordur; Russell'ın İnsanlığın gerçekten bildiği fakat bilimin bulmuş olmadığı hiçbir şey yoktur' cümlesi ile 'Bilim dışında insanlığın hiçbir bilgi kaynağı yoktur' cümlesi aynı anlama mı gelir? 

İnsanlığın bilim dışında bilgi kaynakları elbette vardır. O bilgilerin geçerliğini tartışmak başka bir şeydir. Bertrand Russell, cümlesini çok daha dikkatli kurmuş, anlamını aşan hiçbir şey söylememiş. Ama Celal Şengör bu cümleyi de kendi tezi için çarpıtmaktan geri kalmamış maalesef. 

Yazıyı Bertrand Russell'dan bir başka alıntıyla bitireyim: 'Dünyamızın sorunu, aptalların kendilerinden çok emin olması, akıllılarınsa şüphelerle dolu olması.' 


LAİKLİKTEN FAŞİZME 
Etyen Mahçupyan-(Taraf, 5.2.2008)-12 Şubat 2008 Salı-birikimdergisi 


Geçen hafta İsmet Berkan çok hayırlı bir iş yaptı. YÖK üyeliğine aday gösterilen Celal Şengör'ün tüm rektörlere göndermiş olduğu mektubu yayınladı. Yıllardan beri bilim fetişizminin nasıl dinselleşebileceğini, bilimsel zannedilen pozitivizmin niçin “çağdaş” bir hurafe olduğunu ve pozitivist bakış açısının kemalizmle olan yoğun ilişkisini anlatmaya çalışıyoruz. Buradan hareketle de kemalizme dayanan toplumsal tezlerin nasıl olup da çoğu zaman baskıcı, dışlayıcı, açıkça faşizan bir yöne meylettiğini anlama gayreti gösteriyoruz. 
Ama hiçbir şey iyi bir örneğin yerine geçmiyor... O nedenle Şengör'ün mektubu tam zamanında yazılmış. 


Bu meşhur bilim adamına gore “Din, belirli dogmalar çevresinde kurulmuştur ve... 
dogmalarından vaz geçemez. Bilim ise sürekli olarak gerçeği arayan ve gerçekle bağdaşmayan hiçbir şeyi kabul etmeyen bir düşünce sistemidir. Bilim, bitmeyen bir denemeyanılma süreci içerisinde daima yanlışları eleyerek hakikate asimtotik olarak yaklaşır... 


“Üniversitede yasak olmaz? diyenlerin, üniversitede yanlışlığı ispat edilmiş fikirlerin artık kullanılamayacağını ve öğretilmeye devam edilmelerine izin verilemeyeceğini anlamış olması gerekir... Kimse bize bu açıdan “bilimperestlik yapıyorsunuz? diye bir eleştiri yöneltemez, zira, büyük felsefeci Lord Bertrand Russell'ın dediği gibi, insanlığın gerçekten bildiği fakat bilimin bulmuş olmadığı hiçbir şey yoktur... Türban yasağının kaldırılmasını temelde yalnızca bu nedenle kabul etmemiz mümkün değildir... Aklı ve eleştiriyi kabul etmeyen hiçbir sistemi üniversite kapısından içeri alamayız. İcab ederse, ülke yöneticileri akıllarını başlarına alana kadar o kapıları kapatırız. “ 


Bilgi kuramı alanında tek bir ders görmüş olsanız bile, yukardaki satırların patetik bir safsata olduğunu bilirsiniz... Çünkü herşeyden once dinin dogmalardan vazgeçmemesi, dindarların o dogmalardan ne anladıklarını hiçbir şekilde belirlemez ve çoğu zaman o dogmalar insanları bilgiye yönetmekten de geri durmaz. Ancak daha da önemli olarak bilimin gerçekle bağdaşmayan hiçbir şeyi kabul etmeyerek sürekli hakikate yaklaşması, tek olası bilginin bilimden geldiği gibi fikirlerin kendisi pozitivizmin yücelttiği laik hurafelerdir. Bu görüşlere sahip birinin üniversitelerde ders vermesinin tek yararı çeşitlilik yaratması ve öğrenciye totaliter endoktrinasyonun psikolojik temelinin ne olduğunu anlaması açısından uyarıcı olmasıdır. 


Tablonun tümünü kavramak için bir başka “bilim? adamına daha bakalım... Ulusalcı grubun önde gelen üyesi Ümit Sayın'ın derin devleti öven, TSK'yı yumuşak bulan, darbeden başka çare olmadığına değinen düşünceleri son günlerde yeniden medyada. Bu kişinin istihbaratçılarla doğrudan komplo düzenlemeyi ima eden telefon görüşmeleri de... 


Şimdi meselenin asıl önemli tarafına gelelim: Şengör TÜBİTAK, College de France, ABD Ulusal Bilimler Akademisi üyesi... Sayın ise Wisconsin Üniversitesi'ne bağlı olarak yıllarca çalışmış. Biri jeolog, öteki nörolog. Yani doğa bilimlerinde uzman insanlar. Ancak pozitivizm beşeri bilimlerin de aynen doğa bilimleri gibi “doğal” yasalara sahip olduğunu ve bu yasaların doğasının sabit olduğu inancına sahip. Dolayısıyla da birçok fen ve tıp bilimleri uzmanı, sırf kendi alanlarında bilgili sayıldıkları için toplumsal dinamiği de anladıklarını sanırlar. Üstelik bu temelsiz varsayımın bir tür cehalet olduğunu farkedemezler... Salt dindar olmadıkları için din hakkındaki kanaatlerinin bilimsel olduğunu zannedecek kadar kendini kandırabilenleri de çoktur... 


Böylece kendilerini diğer insanlardan daha “ileri” sanmaya başlar, insanlık için neyin doğru olduğunu bildiklerini vehmederler. Oysa düşünmeye açık tek bir hocadan ders almış basit bir üniversite öğrencisi bile, totalitarizmin bu temel üzerinde yükseldiğini, faşizme geçit veren ülkelerde söz konusu bağnazlığın ne denli yaygın olduğunu, cinayet örgütlemeye varan “çağdaş? hezeyanların ardında hep bu hurafe bilimciliğin yattığını bilir. Türkiye'de ise bu gibi insanlar ‘hoca’ olurken, insanlar sırf giyimlerinden ötürü okulun dışında tutulurlar... 


'CELAL ŞENGÖR KENDİ TEZLERİ İÇİN KONULARI ÇARPITIYOR' 
02 Şubat 2008 Cumartesi-dunyabulteni 


İsmet Berkan, 'Türbanlılar üniversiteye girmemeli' diyen Celal Şengör'ü kendi tezleri için konuları çarpıtmakla suçladı. 


Radikal Genel Yayın Yönetmeni İsmet Berkan, Prof. Dr. Celal Şengör'ü kendi tezleri için konuları çarpıtmakla suçladı. Şengör, bilim ve dinin uyuşmayacağını iddia etmiş ve bu nedenle türbanlıların bilim öğrenemeyeceğini söylemişti. 


Bunun Aristo mantığı olacağını söyleyen Berkan, Üniversiteler Arası Kurul tarafından Yüksek Öğretim Kurulu'na aday gösterilen Prof. Dr. Şengör'ün hatalı bulduğu düşüncelerini şöyle hatırlatıyor: "Türbanlılar dindar insanlardır. Dindar insanlar dogmalara inanırlar. 
Dogmalarla bilim birarada yaşayamaz. Dogmalara inananlar bilim yapamazlar. O halde türbanlılar bilimi öğrenemezler. O halde türbanlılar üniversiteye girmemelidir." 


Şengör'ün bu mantığının yanlış olduğunu belirten Berkan, "Türbanlılar büyük olasılıkla dindar insanlardır. Dindar insanlar mutlaka dogmalara inanırlar, en azından Allahın varlığına inanırlar. Dogmalarla pozitif bilim birarada yaşayamaz. Ama dogmalara inananlar sahiden pozitif bilim yapamazlar mı? İlk aklıma gelen örnek, tanrının varlığını sorgulamak şöyle dursun gökyüzünde tanrıyı arayan Galileo. Engizisyonda yargılandı, yakılarak idam edilmekten kendi bilimini inkâr ederek zor kurtuldu. Bugün modem fiziğin kurucusu olarak anılıyor. İkinci örnek, son derece dindar olması yetmezmiş gibi hayatının önemli bölümünü simyaya adayan Sir Isaac Newton. Başka örnekler vermeme gerek var mı, bilmiyorum. 
Şengör'ün mantık dizgesini devam ettirmeme de gerek kalmadı herhalde." şeklinde düşüncelerini ortaya koyuyor. 


Şengör'ün yürüttüğü bu mantığın doğru kabul edilmesi halinde de hata yapılacağını anlatan Berkan, şöyle devam ediyor: "İstatistik bir bilimse, türbanlı kadınlarla aynı düşünceleri paylaşan, dindarlıkta onlardan geri kalmayan en azından eşit sayıda erkek de olması lazım üniversitede. Prof. Şengör acaba onlara üniversitenin kapısını nasıl kapatmayı düşünüyor? 
Devam edelim: Eğer bütün türbanlılar, şeriat özlemi içinde ve ilk fırsatta laikliği ortadan kaldırmak isteyen insanlarsa ve çeşitli araştırmalara göre Türkiye'de kadınların yüzde 60-75'i dini sebeplerle başını örtüyorsa, az önceki akıl yürütmeyi tekrar ederek, erkeklerin de bir o kadarının şeriat özlemi içinde insanlar olduğunu mu düşünmeliyiz?" 


BAŞÖRTÜLÜLER BİLİM ÖĞRENEMEZ Mİ? 


01.02.2008-haber7 


Taha Akyol, , 'üniversitede bilim öğretme' görevi ile 'öğrenme' hakkını karıştırarak, 'Bilimi öğretme' adına 'öğrenme yasağı'nı savunan Celal Şengör'ü eleştirdi. 

Taha Akyol'un köşe yazısı:ÜNİVERSİTE, BİLİM VE DİN 

CELAL Şengör, UAK tarafından YOK üyeliğine seçildi. Bu elbette bir tavırdır! Çünkü, çok değerli bir jeoloji bilgini olan Prof. Şengör, felsefi ve siyasi fikirleriyle çok radikal bir taraf'tır! 


Prof. Şengör'ün ÜAK üyelerine gönderdiği mektubu, önceki gün görüştüğüm iki rektörden öğrenmiştim. Dün İsmet Berkan "Vahim Bir Mektup" başlığıyla bu mektubu Radikal'de yayımladı. Gerçekten "vahim!" bir mektup. 


Önce şunu belirteyim: Prof. Şengör benim iyi bir dostumdur! Tanrı, din, metafizik, tercih özgürlüğü gibi konuları aramızda tartışırız ama anlaşamayız. 


Ben kendi yetki alanımda Sayın Şengör'e hiç yasak uygulamadım. "Bilim ve Yanılgı" adlı kitabımda kendisinden geniş alıntılar yaptım; CNN TÜRK'te kendisiyle deprem jeolojisi, küresel ısınma gibi konularda programlar da yaptım. 

Öbür yanda, biliyorum ki, Şengör'e "Taha Akyol gibi biriyle nasıl dost olursun, nasıl onun 


programlarına çıkarsın?!" diyen bağnaz-pozitivist bir 'cemaat' var. Başörtülü kızların üniversitede okumasına karşı 'pozitivizm cihadı'nı açan cemaat... Şengör'ün mektubu bu cemaatin 'aforoz', yani dışlama bildirisi gibidir. 

Bilimi öğretmek? 


Sayın Şengör özetle, "Üniversitelerde de yasaklar olur... mesela kimse dünyanın düz olduğunu öğretemez" diyor. 


Tamam ama bu kızlar üniversitede sizin öğrenciniz olduğunda siz onlara dünyanın düz olduğunu, Aristo fiziğini mi öğreteceksiniz?! 


Bırakın onlar da herkesin öğrendiği bilimsel bilgileri öğrensin! 


Sayın Şengör, "üniversitede bilim öğretme" görevi ile "öğrenme" hakkını karıştırıyor! "Bilimi öğretme" adına "öğrenme yasağı"nı savunuyor! 


Sayın Şengör'ün felsefi itikadı onu totaliter bir bakışa yöneltiyor; kafasındaki "bilim" anlayışı totaliter olduğu için, her alanı kapsıyor, öğrenim hakkı, hukuk, demokrasi gibi kavramların üzerinden silindir gibi geçiyor. "Hukuk rölatiftir" diyerek hukuku bir kenara itebiliyor. 


Aynı anlayışı savunmak için Russel'ın şu sözlerini aktarıyor: 
"Bilim dışında insanlığın hiçbir bilgi kaynağı yoktur!" 


Burada da Sayın Şengör, "bilim" ile "değer"i karıştırıyor, aynı totaliter bilim anlayışı yüzünden! 
Bilim ve değer 


Evet, "bilimsel bilgi"nin bilim dışında hiçbir kaynağı yoktur. Fakat bir de insanlığın "değerler" dünyası ve bu "değerler hakkında bilgi" alanımız vardır. Din, felsefe, estetik, hatta hukuk ve siyasi doktrinler bu alandır. 


Duygularımız, sezgilerimiz vardır. Bilimin cevap veremediği alanlarda aklımıza takılan sorular vardır. Kaldı ki, rölatiflik ve indeterminizm bilim alanına bile girmiştir. Bilimin belirleyici vasfı olan "deney, gözlem ve sınama" metotlarını her alanda geçerli kılmaya kalkmak, totaliter bir bilim anlayışıdır. 


Bilimin "deney, gözlem ve sınama" metotlarıyla mesela "güzellik, iyilik, dürüstlük, merhamet" gibi değerler oluşturulamaz. Özgürlüklerimiz de "deney, gözlem ve sınama"dan değil, sübjektif dünyalarımızın kaynağı olan bu "değerler" alanındaki tercihlerimizden oluşur. 


Biliyorum ki, Şengör'ün mümin Hıristiyan ve mümin Musevi bilim adamı dostları vardır; Batı üniversitelerinde ders veriyorlar! 


Bırakın ders vermeyi, Şengör, başörtülü kızların bilim öğrenmesine bile karşı çıkıyor! 


Sevgili Şengör; size jeoloji ve fizik kitaplarında rastlamadığınız bir 'değer'i hatırlatmak istiyorum: "İnsaf!" 


Siyaset biliminde buna "demokrasi" diyorlar. t.akyol © milliyet.com.tr 


CELAL ŞENGÖR İYİCE UÇTU, KOLONYALİZMİ SAVUNDU 
26 Ekim 2019-veryansintv.com/ 


Prof. Dr. Celal Şengör, kolonyalizm ve oryantalizmin suç gibi anlatıldığını belirterek, 'Kolonyalizmin pek çok kötü yanı olduğu gibi, çok iyi yanları da olmuştur. Hindistan bir İngiliz kolonisi olmasaydı bugün böyle bir Hindistan'dan bahsedemezdik' dedi. 


HaberTürk yazarı Fatih Altaylı dünkü köşe yazsında Prof. Dr. Celal Şengör'ün kendisine yolladığı mektubu yayınladı. Mektubunda sömürgeciliğin (kolonyalizmin) iyi yönleri olduğunu öne süren Şengör, oryantalistlere de laf söyletmedi. “Oryantalistlere tu kaka demek cehaletin daniskasıdır” diyen Şengör'ün mektubu şöyle: 


“Sevgili Fatih, 

Gazetelerimizde, özellikle solcu/liberal/sağcı kesimin yazılarında “kolonyalizm? ve “oryantalizm? sanki birer suçmuş gibi anlatılıyor veya öyle sunuluyor. Kolonyalizmin pek çok kötü yanı olduğu gibi, çok iyi yanları da olmuştur. Hindistan bir İngiliz kolonisi olmasaydı bugün böyle bir Hindistan'dan bahsedemezdik. Birbirinin dilini anlamayan yüz küsur devletçikten oluşuyor olurdu. Gandi Hindistan bağımsızlığı için öne sürdüğü fikirleri de Güney Afrika'da Avrupalı kolonistlerin okullarında öğrenmişti. 


Fakat esas fenalık oryantalizmi, yani bizlerin eskiden şarkiyat dediği bir bilim dalını bir suç makinasıymış gibi öne sürmektir. Bu hiçbir aklın, mantığın kabul edebileceği bir şey değildir. 
Aslen Hristiyan bir Filistinli olan, hayatını Amerika'da geçirmiş, Columbia Üniversitesi İngilizce profesörü Edward Said'in buram buram cehalet, ön yargı ve kötü niyet kokan Orientalism adlı kitabıyla başlayan bu modaya dünyadaki bütün okuma özürlü solcu/liberal/sağcı yazar ve/veya aktivist katılmıştır. 

Rahmetli Fuat Sezgin her eserinde Avrupalı oryantalistler olmasaydı, bugün İslam dünyası hakkındaki bilgilerimizin çoğundan mahrum olacağımızı söyler. Aynı şey, tüm Asya halklarının tarih, edebiyat, tarihi coğrafya ve etnoğrafyası için de geçerlidir. 

Bir Stanislas Meunier, bir Abel-Remusat, Bir Klaproth, bir Kraçkovski, bir de Goeje, bir Pelliot olmasaydı İslam ve Çin coğrafyacıları hakkında ne bilecektik? Bir Bartold olmasaydı Moğol ve Türk tarihçiliği ne kadar fakir olacaktı; Köprülü'nün değerini Türkler mi farketti? 
Onu Rus Bilimler Akademisine Bartold, Kraçkovski ve Oldenburg seçtirmemiş miydi? 
Baron Joseph von Hammer-Purgstall?e ilk bilimsel Osmanlı tarihini borçlu değil miyiz? 
Bunların acaba hangisi doğu halkları aleyhine tek bir satır yazdı? 

Hangisi batı devletlerinin emrinde casusluk yapmıştı? 


Batı devletleri, ellerindeki Gertrude Bell gibi iyi okumuş ve hırslı kişileri politik amaçları için elbette kullanmışlardır. Ama Bell için ne denmişti? 


“Majestelerinin hükumetinin temsilcileri arasında Araplar tarafından sevgiyle benzer bir hisle anılan tek kişi”. 

İkinci Dünya Savaşından sonra İngiltere Cambridge Farsça profesörü ve büyük İran uzmanı Peter Avery'i de gizli servisine yardım etsin diye kullanmamış mıydı? 

Bizim onlara karşı çıkartacak niçin tek bir bilim insanımız yoktu? Bu insanlar hayatlarını 


Asya halklarının daha iyi tanınması için harcamışlardı. 

Araplar Belli boşuna mı sevmişlerdi? Her biri çok saygın ve önemli bilim insanları olan oryantalistlerin listesini burada uzatabilirim, ama gerek yok. Yalnız şu kadarını söyleyeyim: Oryantalistlere tu kaka demek cehaletin daniskasıdır. 

Keşke Fuat Sezgin hayatta olup o oryantalistlere dil uzatanlara hadlerini bildirebilseydi. En azından Fuat Hoca'nın eserlerini okusunlar da biraz olsun utansınlar. 

Bu cehalet balçığından bir an evvel milletçe kurtulabilmemiz dileği ile Celal.” 


TANRIM! ACAYİP BÖLÜNDÜK 
Ahmet Hakan-4 Şubat 2008-hurriyet 


BİR Bir süre önce gözlerine yerleştirdiği "Pek ulvi bir Rabia Hatun bakışı"yla Kanal D'deki programına türbanla çıkan milli gelinimiz Seda Sayan, altıncı evliliğini "türbanlı bir ananın oğlu" ile yaparak güncel tartışmaya dolaylı da olsa bir selam sarkıtıverdi. Bu çıkışa aslan yürekli Nihat Doğan biraderimizin, "türban karşıtı bir demeç" patlatarak yanıt verme ihtimaline acaba yüzde kaç verirsiniz? 


İKİ Alaturkanın optimist kraliçesi Sibel Can'ın, "Türbanlılar da okuyuversin... Ne olur ki?" iyimserliğine karşı, alaturkanın pesimist kraliçesi Ebru Gündeş, "Ama ben Atatürk'ün kızıyım" diye yanıt verecek mi? Merakla bekliyoruz... 


ÜÇ Uzunca bir süredir iflah olmaz bir "komik olamama" sorunuyla baş etmeye çalışan Ferhan Şensoy'un, son türban tartışmasına, "Gericiler benim tiyatromu yakmışlardı"' yemeğini 1232. kez ısıtıp sofraya sürerek girmesindeki "komedi''ye ne diyeceğiz? Ferhan abimiz artık ciddiyken daha mı komik oluyor ne? 


DÖRT "Olay çıkaralım / Haber olalım" taktiğini pek bir güzel uygulayan Sevgili "Haydi Gel Bizimle Ol" ekibinde baş gösteren "türban çatlağı", nasıl sonuçlanacak acaba? Müjde 

Ar ve Aysun Kayacı gibi iki türbanist ile Pınar Kür gibi iflah olmaz anti-türbanist arasındaki gerilim tırmanır mı? Yoksa bu türban mevzusu derhal terk edilip, daha garantili bir yöntem olan "iç gıdıklayıcı laf sokmalar"la yeniden memleketteki cinsel açlığa oynama yöntemine mi dönülür? Merakla ve severek izleyip göreceğiz... 


BEŞ Peygamber döneminde bir babanın iki oğlundan biri "müminler ordusu"'nda yer alırken, diğer oğul "karşı tarafta" yer alabilirmiş... Benzetmek gibi olmasın ama Aziz Nesin'in iki oğlundan biri "türbancılar” cephesinde yer alırken, diğer oğlun "türban karşıtları" cephesinde yer alması size de enteresan gelmedi mi? Yoksa bu bir "Habil ile Kabil" öyküsü mü? Kafayı yiyorum, yetişin dostlar! 


ALTI Madem "Deniz Baykal'ın kankisi"', sosyal demokrat manken Tuğba 

Özay bacımız, "kader kurbanı" olarak denklemin dışına çıktı... O halde Seray Sever bacımızın bayrağı Tuğba'dan devralarak "Bize Atatürk yeter" diye ortalara dökülmesi, bir "Baykal / Seray" dostluğuna yol açar mı? 


YEDİ Memleketimizin "bir deli oğlan"ı, muhteşem terzi yamağımız Barbaros Şansal da türbana destek verenler cephesinde yer almış... Hayır! Hayır! "İkinci bir Cemil İpekçi vakası" ile karşı karşıya değiliz... Barbaros gibi orijinal birinin "Cemil İpekçi ile aramdaki 
17 fark" mesajını vermek için daha fazla beklemeyeceğine bahse girerim... 


SEKİZ Parolası "222 A" olan kutlu etkinliğe katılmak için bütün sanatsal faaliyetlerine bir süreliğine ara vererek, elinde bayrak Ata'ya koşan Lady tiyatro Ayten Gökçer Hanımefendi ile "Keşke karımın saçının tek telini bile namahreme göstermeseydim" diye enteresan çıkış yapan Osman Yağmurdereli, bir tartışma programında karşı karşıya gelse... Sizin için seyirlik bir eğlence, bizim içinse yazacak konu çıkmaz mıydı? 

Celal Hoca'dan mektup aldım 

"CELAL Şengör'ün tuhaflaşmasına dair" başlıklı bir yazı yazmıştım... Bu yazıya Hoca'dan çok şeker bir yanıt aldım... İçinde "Evet, haklısınız biraz tuhaflaştım" ya 

da "Ben de soruyorum: Celal’e ne oldu?" türünden cümlelerin de yer aldığı mektuptaki içtenliğe hakikaten bayıldım... 

Celal Hoca'nın neden tuhaflaştığını merak edenler için yayınlıyorum... İşte Hoca'nın mektubu: 


"Muhterem Hakan Bey... 

Yazınızda çok doğru bir gözleme yer vermişsiniz: *Celal Şengör tuhaflaştı!? Ne kadar doğru! 

Ben bile kendimi tanıyamaz oldum. Asabi, tahammülsüz. 

Bunun nedenini düşündüm. 

Yirmi beş yıldır dersine türbanla giren öğrencilerine gık demeyen, onlarla herkesle olduğu gibi şakalaşan Celal’ e ne oldu diye... 

Sonunda şunu buldum: 

Tehdit altında olunduğu hissi... 

AKP ne yazık ki hepimizi tehdit eder bir hava getirmiştir ülkemize. 

Gruplaşma ve karşılıklı suçlamalar gündelik haberler olmuştur. 

O kadar ki, meslektaşlarınız benim tüm dindarları üniversiteden atmak istediğimi yazdılar. 

Halbuki en yakın çalışma arkadaşlarımdan Xavier Le Pichon koyu bir Katoliktir. 

Naci Görür çok önemli bir Nakşi şeyhinin torunu olup, dini bütün bir Müslüman'dır. Bunlarla aramızda dinin konusu bile olmamıştır. 

Ama işte anahtar kelimeler bunlardır: Dinin konusu bile olmamıştır.” 

Halbuki AKP ve onun atası olan ve Milli Nizam ile başlayan partiler, ülkemizde din barışını bozmuşlardır. 
Ben bir ateistim. Tüm dinlerin insanlığa büyük zararlar verdikleri kanaatindeyim. Bunlar arasında Marksizm ve Nazizm gibi modern dinler de vardır. ABD'de Marksizm'in bilim aleyhtarlığını gösteren bir de kitabım çıktı. 
Tüm bunları bir kez bile söylemek gereğini duymadım yakın zamana kadar. 

Başka kimsenin de dinini sormak aklıma bile gelmedi. 

Ta ki, ders verdiğim koridorda bağırarak namaz kılmaya kalkanlar oldu. 

(Hayatımda ilk kez bağıra bağıra namaz kılındığını gördüm!) 

Ta ki evrim düşmanı müzeler, köşe başlarında peyda oldu. 

Ta ki Milli Eğitim Bakanı kendisini Darwin düşmanı ilan etti. 

Bunlar modern bir cemiyette olacak işler değildir ve hepsi bir grup insanın marifetidir. O grubun üyeleri bugün iktidardır. Siz bu güruhu benden iyi tanırsınız. 

Bizim sıkıntımız, inancını samimiyetle hissedip, o inançla beraber bilim okumak isteyen kız ve erkek çocuklarımız değildir. 

Bizim derdimiz onları silah haline getirenlerdir. 

Bunu asla gözden kaçırmayınız ve bizimle birlikte onlarla mücadele ediniz. 

En büyük korkum bu zevatın Türkiye'yi bir iç savaşa sürüklemesidir. 

Ben politikacı değilim. Politikacı olamayacak kadar da politikadan nefret ederim. 

İçinden geçmekte olduğumuz bu pek feci günlerde, gündelik didişmelerle nihai amaçlarımızı kaybetmeyelim. 
Amacımız, içinde hür ve aydın olarak yaşanan, insanları kendi sorunlarını çözme yeteneğine sahip, birlik bir ulustur. 

AKP ve onun öncüleri buna büyük bir darbe vurmuşlardır. Sorun bundan ibarettir. 

Saygılarımla..." 


VAHİM BİR MEKTUP 
İsmet Berkan-31/01/2008-Radikal 


Gül'ün Prof. Şengör'ün YÖK'e atamasını neden onaylamadığını bilmiyorum ama aktaracağım mektup bir fikir verebilir. 

Üniversiteler Arası Kurul, boş bulunan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerinden birine dünyaca ünlü yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ü aday olarak gösterdi. Prof. Şengör'ün YÖK üyeliği, bir süreden beri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayını bekliyor. Hatta dünkü Cumhuriyet gazetesinde Cumhurbaşkanı Gül'ün bu atamayı henüz onaylamamış olması eleştiriliyordu. 

Cumhurbaşkanı Gül'ün atamayı neden hâlâ onaylamadığını bilmiyorum ama aşağıda aktaracağım mektubu okuduğunuzda belki de atamanın neden hâlâ yapılmadığı konusunda bir fikir sahibi olacaksınız. 

Mektubu Prof. Dr. Celal Şengör yazmış ve kendisini YÖK üyeliğine uygun gören Üniversiteler Arası Kurul'un 219 üyesine birden göndermiş. 

Mektup şöyle: 

"Temsilciniz olmamı isteyerek bana verdiğiniz şerefin her türlü sevinç ve tatmin hissinin üzerinde olduğunu belirtmiş, bunun yaşamımda bana verilen en büyük mükâfat olduğunu arzetmiştim. 

Bunu çok zor bir zamanda, uygarlığa karşı yöneltilmiş saldırıların fütursuzca geliştiği bir ortamca cesaret ve haysiyetle yaptınız. Bu saldırıların en son örneği Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin ortaklaşa başlattıkları üniversitelerde türban serbestisi atağıdır. Bunu yakından izlemekteyim. Bizim açımızdan, üniversitelere dini bir sembolün girmesinin hukuk cephesinin, kamuoyunda öne çıkartıldığı kadar belirleyici olduğunu sanmıyorum, çünkü hukuk nihayet aksiyomatik bir sistemdir. Baştan kabul edilen aksiyomlara bağlıdır. Bu açıdan hukukun rölativist bir temeli vardır ve bu temel onu bazı durumlarda pek tehlikeli bir tahakküm aracı yapabilir. Bunun en meşhur misalleri Katolik Engizisyon Mahkemeleri olmakla beraber, onu aratmayacak güncel örnekleri, Sovyetler Birliğinden Nazi Almanyasına, Çin Halk Cumhuriyetinden Amerika Birleşik Devlelerine kadar değişen çok geniş bir yelpazede görülmüş, pek çok insanın en feci şartlarda katledilmesine, toplumların sefâlet ve felâketine neden olmuştur. 

Halbuki üniversitede dinin 'şakırdatılması', bizzat üniversite kavramıyla çelişir. Dünyada katolik, protestan veya islâmi üniversitelerin olması veya üniversitelerin Orta Çağ'da dinsel kurumlardan türemiş olması bu gerçeği değiştiremez. Din, belirli dogmalar çevresinde kurulmuştur ve yanılmaz olduğu iddia edilen bir veya birkaç tanrının vahiyleri olan dogmalarından vaz geçemez. Bilim ise sürekli olarak gerçeği arayan ve gerçekle bağdaşmayan hiçbir şeyi kabul etmeyen bir düşünce sistemidir. Bilim, bitmeyen bir denemeyanılma süreci içerisinde daima yanlışları eleyerek hakikate asimtotik olarak yaklaşır. Ancak hepinizin bildiği gibi, tek bir ters veri en ihtişamlı teoriyi çöpe atmaya yeterlidir. Dinin pek çok dogması bilimin isbatları karşısında bu şekilde çöpe gitmiştir. Bugün artık ne dünyanın yedi günde yaratıldığına, ne Nuh Tufanına, ne de Havva ile Âdem masalına inanmak mümkündür. “Üniversitede yasak olmaz$Ş diyenlerin, üniversitede yanlışlığı isbat edilmiş fikirlerin artık kullanılamayacağını ve öğretilmeye devam edilmelerine izin verilemeyeceğini anlamış olması gerekir. Bu nedenle coğrafya derslerinde düz bir dünya veya fizik derslerinde Aristo fiziği öğretmeye kalkan hocalara izin verilemez. 

Karşımıza dinin dogmalarını reddeden bilimi öğrenmek için geldiğini iddia ederken, o dogmalara bağlı olma sembolünden inatla vaz geçmeyenlerin bilimsel dürüstlük ve samimiyetine nasıl inanacağız? Akla açık bir ihanet olan bu davranışın temsilcilerini, aklın ve bilimin geliştiricisi olan üniversitelerimize nasıl alacağız? Böyle kişilere, öğrettiğimiz bilimi öğrendiklerine itimad ederek nasıl not veya diploma vereceğiz? Günün birinde öğrendiklerini, 


aklı ve bilimi ve dolayısıyla insan uygarlığını boğmak için kullanmayacaklarına nasıl güvenebileceğiz? 

Bu nedenle üniversite tüm dogmatik inanç sistemlerini işlevine temel yapmayı reddeder. 
Onları bilimsel olarak inceler, ancak temsilcilerini üyeleri olarak kabul etmez. Militan dogmatiklerin üniversite bünyesine kabul edilmemelerinin nedeni budur. Kimse bize bu açıdan 'bilimperestlik yapıyorsunuz' diye bir eleştiri yöneltemez, zira, büyük felsefeci Lord Bertrand Russell'ın dediği gibi, insanlığın gerçekten bildiği fakat bilimin bulmuş olmadığı hiçbir şey yoktur. Bir başka deyişle, bilim dışında insanlığın hiçbir bilgi kaynağı yoktur. 
Türban yasağının kaldırılmasını temelde yalnızca bu nedenle kabul etmemiz mümkün değildir. Bu konuda ne karşımıza çıkarılacak hukuk sistemleri, ne de dünyadan gösterilecek örnekler bizi ikna edebilir (sui-misal, misal olamaz). Bizim düşüncemizin ve faaliyetimizin temeli eleştirel akılcılıktır. Aklı ve eleştiriyi kabul etmeyen hiçbir sistemi üniversite kapısından içeri alamayız. 

İcab ederse, ülke yöneticileri akıllarını başlarına alana kadar o kapıları kapatırız. Bu bizim tarihsel geleneklerimizden gelen hakkımız ve hem insanlığa hem de öğrencilerimize karşı görevimizdir. 

Bu düşüncelerimi muhterem kurulunuza en derin saygılarımla arzederim." 

xX XX 

Bu mektuba ne diyeceğimi gerçekten ben de bilmiyorum. Nutkum tutuldu, desem yeridir. 
Sadece şunu söylememe izin verin: Eğer üniversite, Celal Şengör'ün dediği gibi, sadece dini dogmaları reddettiğine kendini inandırmış insanları mezun etmiş olsaydı, bugün gerek bilimsel ve gerekse teknolojik olarak çok geride bir noktada olurduk, çünkü üniversiteler bırakın mezun edecek öğrenci bulmayı, bilim yapacak bilimci bulmakta bile ciddi sıkıntı çekerdi. Bu sadece Türkiye'de değil, dünya çapında böyle olurdu. 

Bilim-din çelişkisi veya çatışması zaman zaman bu köşede de konu edilmiş bir şey olmakla birlikte, dindarlığın, hatta inanç sahibi olmanın 'geri' olmaya yeterli bir şart olduğunu söylemek çoğu ateistin bile söylemekte zorluk çekeceği bir fikir olsa gerek. 

Hukuk yoluyla baskı rejimi kurmanın mümkün olduğu doğru olmakla birlikte, eğer hepimiz, hukuk sisteminin sadece bizim açımızdan 'doğru' bölümlerini uygulayıp geri kalanını uygulamasaydık nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk acaba? Bu dünyada 'demokrası' ve bilimsel olanlar dahil 'özgürlükler rejimi' nasıl mümkün olabilirdi? 

"Türban serbest olursa üniversiteyi kapatmak' bir şaka herhalde. 


CUNTACI PROFESÖRÜN ŞOK EDEN MEKTUBU! 
31 Ocak 2008-iyibilgi.com/ 


Celal Şengör, binlerce kişinin öldüğü depremler hakkında yaptığı 'enfes' yorumuyla hatırladığımız bir isim. YÖK üyeliği için adı geçen Şengör, kendisini aday gösteren ÜAK'ın 
219 üyesine öyle bir mektup gönderdi ki, okurken inanamayacaksınız... 


İsmet Berkan / Radikal 
Vahim bir mektup 


Üniversiteler Arası Kurul, boş bulunan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerinden birine dünyaca ünlü yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ü aday olarak gösterdi. Prof. Şengör'ün YÖK üyeliği, bir süreden beri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayını bekliyor. Hatta dünkü Cumhuriyet gazetesinde Cumhurbaşkanı Gül'ün bu atamayı henüz onaylamamış olması eleştiriliyordu. 


Cumhurbaşkanı Gül'ün atamayı neden hâlâ onaylamadığını bilmiyorum ama aşağıda aktaracağım mektubu okuduğunuzda belki de atamanın neden hâlâ yapılmadığı konusunda bir fikir sahibi olacaksınız. 


Mektubu Prof. Dr. Celal Şengör yazmış ve kendisini YÖK üyeliğine uygun gören Üniversiteler Arası Kurul'un 219 üyesine birden göndermiş. 


Mektup şöyle: 


"Temsilciniz olmamı isteyerek bana verdiğiniz şerefin her türlü sevinç ve tatmin hissinin üzerinde olduğunu belirtmiş, bunun yaşamımda bana verilen en büyük mükâfat olduğunu arzetmiştim. 


Bunu çok zor bir zamanda, uygarlığa karşı yöneltilmiş saldırıların fütursuzca geliştiği bir ortamca cesaret ve haysiyetle yaptınız. Bu saldırıların en son örneği Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin ortaklaşa başlattıkları üniversitelerde türban serbestisi atağıdır. Bunu yakından izlemekteyim. Bizim açımızdan, üniversitelere dini bir sembolün girmesinin hukuk cephesinin, kamuoyunda öne çıkartıldığı kadar belirleyici olduğunu sanmıyorum, çünkü hukuk nihayet aksiyomatik bir sistemdir. Baştan kabul edilen aksiyomlara bağlıdır. Bu açıdan hukukun rölativist bir temeli vardır ve bu temel onu bazı durumlarda pek tehlikeli bir tahakküm aracı yapabilir. Bunun en meşhur misalleri Katolik Engizisyon Mahkemeleri olmakla beraber, onu aratmayacak güncel örnekleri, Sovyetler Birliğinden Nazi Almanyasına, Çin Halk Cumhuriyetinden Amerika Birleşik Devleleri'ne kadar değişen çok geniş bir yelpazede görülmüş, pek çok insanın en feci şartlarda katledilmesine, toplumların sefâlet ve felâketine neden olmuştur. 


Halbuki üniversitede dinin 'şakırdatılması', bizzat üniversite kavramıyla çelişir. Dünyada katolik, protestan veya islâmi üniversitelerin olması veya üniversitelerin Orta Çağ'da dinsel kurumlardan türemiş olması bu gerçeği değiştiremez. Din, belirli dogmalar çevresinde kurulmuştur ve yanılmaz olduğu iddia edilen bir veya birkaç tanrının vahiyleri olan dogmalarından vaz geçemez. Bilim ise sürekli olarak gerçeği arayan ve gerçekle bağdaşmayan hiçbir şeyi kabul etmeyen bir düşünce sistemidir. Bilim, bitmeyen bir denemeyanılma süreci içerisinde daima yanlışları eleyerek hakikate asimtotik olarak yaklaşır. Ancak hepinizin bildiği gibi, tek bir ters veri en ihtişamlı teoriyi çöpe atmaya yeterlidir. Dinin pek çok dogması bilimin isbatları karşısında bu şekilde çöpe gitmiştir. Bugün artık ne dünyanın yedi günde yaratıldığına, ne Nuh Tufanına, ne de Havva ile Âdem masalına inanmak mümkündür. “Üniversitede yasak olmaz diyenlerin, üniversitede yanlışlığı isbat edilmiş fikirlerin artık kullanılamayacağını ve öğretilmeye devam edilmelerine izin verilemeyeceğini anlamış olması gerekir. Bu nedenle coğrafya derslerinde düz bir dünya veya fizik derslerinde Aristo fiziği öğretmeye kalkan hocalara izin verilemez. 


Karşımıza dinin dogmalarını reddeden bilimi öğrenmek için geldiğini iddia ederken, o dogmalara bağlı olma sembolünden inatla vaz geçmeyenlerin bilimsel dürüstlük ve samimiyetine nasıl inanacağız? Akla açık bir ihanet olan bu davranışın temsilcilerini, aklın ve bilimin geliştiricisi olan üniversitelerimize nasıl alacağız? Böyle kişilere, öğrettiğimiz bilimi öğrendiklerine itimad ederek nasıl not veya diploma vereceğiz? Günün birinde öğrendiklerini, aklı ve bilimi ve dolayısıyla insan uygarlığını boğmak için kullanmayacaklarına nasıl güvenebileceğiz? 


Bu nedenle üniversite tüm dogmatik inanç sistemlerini işlevine temel yapmayı reddeder. 
Onları bilimsel olarak inceler, ancak temsilcilerini üyeleri olarak kabul etmez. Militan dogmatiklerin üniversite bünyesine kabul edilmemelerinin nedeni budur. Kimse bize bu açıdan 'bilimperestlik yapıyorsunuz' diye bir eleştiri yöneltemez, zira, büyük felsefeci Lord 


Bertrand Russell'ın dediği gibi, insanlığın gerçekten bildiği fakat bilimin bulmuş olmadığı hiçbir şey yoktur. Bir başka deyişle, bilim dışında insanlığın hiçbir bilgi kaynağı yoktur. 


Türban yasağının kaldırılmasını temelde yalnızca bu nedenle kabul etmemiz mümkün değildir. Bu konuda ne karşımıza çıkarılacak hukuk sistemleri, ne de dünyadan gösterilecek örnekler bizi ikna edebilir (sui-misal, misal olamaz). Bizim düşüncemizin ve faaliyetimizin temeli eleştirel akılcılıktır. Aklı ve eleştiriyi kabul etmeyen hiçbir sistemi üniversite kapısından içeri alamayız. 


İcab ederse, ülke yöneticileri akıllarını başlarına alana kadar o kapıları kapatırız. Bu bizim tarihsel geleneklerimizden gelen hakkımız ve hem insanlığa hem de öğrencilerimize karşı görevimizdir. 

Bu düşüncelerimi muhterem kurulunuza en derin saygılarımla arzederim." 


xk x 


Bu mektuba ne diyeceğimi gerçekten ben de bilmiyorum. Nutkum tutuldu, desem yeridir. 


Sadece şunu söylememe izin verin: Eğer üniversite, Celal Şengör'ün dediği gibi, sadece dini dogmaları reddettiğine kendini inandırmış insanları mezun etmiş olsaydı, bugün gerek bilimsel ve gerekse teknolojik olarak çok geride bir noktada olurduk, çünkü üniversiteler bırakın mezun edecek öğrenci bulmayı, bilim yapacak bilimci bulmakta bile ciddi sıkıntı çekerdi. Bu sadece Türkiye'de değil, dünya çapında böyle olurdu. 


Bilim-din çelişkisi veya çatışması zaman zaman bu köşede de konu edilmiş bir şey olmakla birlikte, dindarlığın, hatta inanç sahibi olmanın 'geri' olmaya yeterli bir şart olduğunu söylemek çoğu ateistin bile söylemekte zorluk çekeceği bir fikir olsa gerek. 


Hukuk yoluyla baskı rejimi kurmanın mümkün olduğu doğru olmakla birlikte, eğer hepimiz, hukuk sisteminin sadece bizim açımızdan 'doğru' bölümlerini uygulayıp geri kalanını uygulamasaydık nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk acaba? Bu dünyada 'demokrasi' ve bilimsel olanlar dahil 'özgürlükler rejimi' nasıl mümkün olabilirdi? 


'Türban serbest olursa üniversiteyi kapatmak' bir şaka herhalde. 


RADİKAL'E VEDA VE TEŞEKKÜR 
İsmet Berkan-31/08/2010-Radikal 


Elinizde tuttuğunuz Radikal'in 5 bin 71'inci nüshası. Yani 5 bin 71 gündür yayımlanıyor bu gazete. Bundan sadece 43 gün sonra 15. yaşına basacak Radikal. 

İlk gününden itibaren burada çalışıyorum, bu köşede yazıyorum, neredeyse tamı tamına on yıldır da yönetiyorum bu gazeteyi. Bu yazı ise Radikal'de son yazım. Bir veda yazısı. 

KKK 

15 yıl önce Mehmet Yılmaz'ın liderliğinde Radikal'i çıkarmaya hazırlanırken bize sorulan 
“Nasıl bir gazete yapacaksınız? sorusuna ‘Gazete gibi gazete? cevabını veriyorduk. 

Bu gazete, gazete gibi gazete olmaya çalıştı hep. Bundan sonra da eminim öyle olacak. 

KKK 

1978 yılının son aylarından beri, yani neredeyse 32 yıldır gazetecilik yapıyorum. Son onbeş 
yılım Radikalľ’de geçti. Bu onbeş yılın onunda da genel yayın yönetmenliği yaptım. 

İşin gazetecilik kısmı değil ama yöneticilik kısmı yordu, yıprattı. On yıl da, bence kısa bir süre değil yöneticilik için. 

KKK 


Gazeteciler zor insanlardır, hepimizin egosu olması gerekenden bir hayli fazla şişiktir. Bunca şişik egolu insanı yönetmeye çalışmak, onlardan ortak bir hedef için maksimum kapasiteyle çalışmalarını istemek, inanın bana, dünyanın en yıpratıcı işlerinden biri. 

Bir yanıyla çok zevkli, çok tatmin edici, bir yanıyla cehennem azabı gibi. 

Şimdi ben de, yıllardır her fırsatta dalgasını geçtiğim “Düşmüş Genel Yayın Yönetmenleri Kulübü'nün üyesiyim. 

KKK 

Gazete nedir, gazeteci kimdir, gazeteci okuyucusuna bir görüşü, bir haberi, bir önceliği bildirirken ehliyetini nereden alır? 

Bu sorular mesleğe başladığım ilk günden beri kafamda olan sorular. Cevaplarını bulabilmiş değilim, bulunacağını da sanmıyorum ama bu soruları kendime sormadan tek bir günüm bile geçmedi. 

Soruları soruyor olmanın kendisi bence cevaplardan daha önemli. Çünkü bu soruları sık sık kendinize sormazsanız, o zaman gazetenizi ve köşenizi sadece sizin egonuzun veya kişiselliklerinizin hizmetçisi sanmaya başlayabilirsiniz. 

KKK 

Hergün bir gazete yapmak demek, onlarca yüzlerce belki binlerce karar vermek demektir. 
Elbette bu kararların hepsini genel yayın yönetmeni vermez, veremez ama en önemli, en kritik kararlar sonunda yayın yönetmenince verilen kararlardır. 

Bu kararlarınızı verirken elinizde bir terazinizin olması gerekir. Bu terazi, sizin aklınızdır, ahlakınızdır, doğruluk anlayışınızdır. 

Bunca yıl hergün gazete yapınca, ister istemez hatalar da yapar insan. Bu hataların hepsi benimdir, hepsinin sorumluluğu bana aittir. 

Bu gazetede çok komik, hatırladıkça kahkahalarla güldüğüm hatalar da yaptık, çok vahim, insanların hayatlarını bire bir etkileyen hatalar da. 

Hatalarımızın hiçbiri kasıtlı değildi, sırf kötülük olsun diye yapılmamıştı. Hata yaptığımızı gördüğümüz anda çıkıp özür diledik, kendimizi saçma sapan biçimlerde savunmaya kalkmadık, kibirlilik yapıp hatamızı görmezden gelmeye yeltenmedik. 

Hatalarımızın sayısını onlarca, yüzlerce defa katlayan olağanüstü iyi gazetecilik işleri de yaptık Radikaľ’ de. 

Oradaki başarı da, bu gazeteyi gazete yapmak için gece gündüz çalışan iyi gazetecilerindir. 
Benim bu başarılardaki olsa olsa tek rolüm, o iyi gazetecilerle aynı anda aynı gazetede çalışma onuruna sahip olmaktır. 

Radikal, bu ülkenin tarihinin akışında önemli dönemeç noktalarında çok önemli, çok radikal roller üstlendi. Bu ülkede insan haklarının ve demokrasinin yücelmesinde minicik bir rolümüz olduysa bile bu bana yeter. 

Onbeş yıl önce insan haklarından söz etmek sizin komünist, yıkıcı, bozguncu, bölücü olarak algılanmanız için yeterliydi. Bugün bu algı değiştiyse, Radikal'in bu değişimde ciddi bir rolü olduğu içindir, hiç tevazuya gerek yok. 

KKK 

Radikal, bundan sonra yoluna bensiz devam edecek. Görevimi Eyüp Can’a devrederken, onun bu gazeteyi bugün bulunduğu yerden alıp çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. 


ERDOĞAN GİZLİ BİR ERGENEKONCU MU? 
İsmet Berkan-27/08/2010- Radikal 


Evet evet, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan söz ediyorum. İçime onun gizli bir Ergenekoncu olup olmadığıyla ilgili şüphe düşüren şey ise, geçen gece Show TV'de Ali Kırca'ya verdiği mülakatta söylediği bir cümle. 

Biliyorsunuz, İmralı”da ömür boyu hapis cezasını çekmekte olan PKK lideri Abdullah Öcalan ile PKK'nın Ramazan'da ateşkes yapması için pazarlık olup olmadığı, onunla görüşülüp 


görüşülmediği tartışılıyor. 

Başbakan bu konudaki bir soruya, “Hükümet değil ama devlet konuşur? dedi. 

Ben de bu cümleyi okuyunca derin bir şüpheye kapıldım. Acaba Başbakanımız da Ergenekoncularla aynı zihniyet dünyasını mı paylaşıyordu? Başbakan farkında olmadan Ergenekoncu muydu? 

Ardından Adalet Bakanı başta pek çok hükümet üyesi de benzer açıklamalar yaptılar, hatta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bile aynı şeyi söyledi, “Devlet organları görüşür, görüştü” dediler. 

Bu sözler, gerçekten çok tuhaf. İnsan ister istemez soruyor: Devlet nedir, hükümet nedir? 
KKK 

‘Devlet’ ile, hem de büyük D harfi ile yazılan cinsten ‘Devlet’ ile ‘hükümet’ (evet küçük h harfi ile yazılan hükümet) arasında fark olduğuna inanır bazıları. 

Onlara göre ‘Devlet’ kalıcıdır, ‘hükümet’ler ise gelir ve geçer. 

Öyleyse, esas olan ‘Devlet’tir, ‘hükümetler’ onu değiştiremez, kendi istedikleri gibi yönlendiremez, hükümetler en fazla o “Devlet'in kendilerine tanıdığı kadarlık bir alanda oynayabilirler. 

Bu durumu kabullenmeyen, daha geniş bir alanda oynamak isteyen hükümetler hemen “Devleti ele geçirmeye çalışmak”la suçlanırlar, o çeşit hükümetler gerekirse belden aşağı yöntemlerle devrilmeye çalışılırlar, hatta devrilirler! 

Ergenekon tam olarak budur, bu düşünme biçiminin adıdır, böyle düşünenlerin kurduğu örgütün adıdır. 

KKK 

Esasen Ergenekon bir zihniyet olduğu, hemen hemen hepimiz tarafından da neredeyse içselleştirilmiş bir zihniyet olduğu için onunla mücadele etmek çok zor. 

Baksanıza Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül dahil pek çok kişi bile farkında olmadan Ergenekoncularla aynı zihniyet dünyasında, kutsal ve kadim devletten söz ediyor, kendisini ve fikirleri gelip geçici ama devleti ve onun düşüncesini kalıcı sayıyor. 
Oysa devlet ne kutsaldır ne de kadim. İçinde yaşadığımız rejimde zaten hiçbir şey ne kutsaldır ne de kadim. 

KKK 

Böyle konuşurken ‘Devlet’ soyut bir kavram gibidir ama gündelik hayatta, hele hele Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gündelik hayatında ‘devlet’ gayet somut bir şeydir; elle tutulur, gözle görülür bir şey. 

Ama siz Başbakan olarak başında kendinizin durduğu, siz o gün kendinizi yorgun veya iş yapamayacak gibi hissetseniz ya yavaşlayacak ya da durma noktasına gelecek olan organizasyonun hâlâ soyut, sizden öte bir gücü olduğuna inanıyorsanız, o zaman o soyut gücü temsil etme iddiasındakilere teslim olursunuz. 

Siz Başbakan olarak elinizin altındaki mekanizmanın tamamının sorumluluğunu üstlenmek, tamamı için hesap vermek durumunda olduğunuz sorumluluğunu hissetmiyorsanız, o zaman o mekanizmanın bazı bölümlerinden hesap da soramazsınız. 

KKK 

Abdullah Öcalan’la devlet görüştü hükümet değil, terörle mücadeleyi devlet yürütüyor hükümet değil... 

Bu cümlelerin anlamsızlığı ve boşluğu bir tek beni mi rahatsız ediyor bu memlekette? 


MESLEK LİSELERİ EŞİTLİK İSTİYOR 


01.02.2008-yeniasya 


| | E | = gAnkara Cumhuriyet Ticaret ve Cumhuriyet Anadolu Ticaret Meslek 
- iş as <PLisesi Müdürü Mehmet Eren meslek lisesi mezunlarına “4 yıllık 

f fakültelere diğer öğrencilerle eşit şartlarda giriş hakkı istediklerini" Wsöyledi. Eren “Katsayı önemli değil. Bizim için önemli olan, 

F öğrencilerin mezun oldukları alanla ilgili alanlara devam *edebilmeleridir” dedi. 


Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi Anadolu Ticaret Meslek Lisesi ve Ankara Anadolu İletişim Meslek Lisesi Müdürü Çetin Erturan da meslek liselerindeki öğrencilerin genel lise 


öğrencileriyle birlikte aynı sorulara cevap verdiğini, ancak öğrencilere aynı puanın verilmediğini kaydederek, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini söyledi. 


ÜNİVERSİTE KAPILARINI KAPATIRIZ 


Yeni kl / İstanbul- 01.02.2008 


“YÖK üyeliğine aday gösterilen Prof. Dr. Celal Şengör, dini inançları “dogma” olarak niteleyip, “Dinin pek 
“çok dogması bilimin isbatları karşısında çöpe gitmiştir” 
ifadesini kullandı. “Bugün artık ne dünyanın yedi günde yaratıldığına, ne Nuh Tufanına, ne de Havva ile 
> “Âdem masalına inanmak mümkündür” diyen Şengör, başörtüsünün serbest kalması halinde “İcab ederse, ülke yöneticileri akıllarını başlarına alana kadar, üniversite kapılarını kapatırız” tehdidinde bulundu. 


m " Üniversiteler Arası Kurul tarafından, boş bulunan ae te TR e e Vİ Vüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerinden birine a a etti aday gösterilen yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, dini 

#inançları “dogma” olarak niteleyip, “Dinin pek çok 


dogması bilimin isbatları karşısında çöpe gitmiştir” ifadesini kullandı. 


YÖK üyeliği, bir süreden beri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayını bekleyen Prof. 
Şengör, anti demokrat kişiliği dikkat çekiyor. Radikal gazetesi genel yayın yönetmeni İsmet Berkan “Vahim bir mektup”, Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Bayramoğlu ise “Laikçiliğin iç bunalımı...” başlıklı dünkü yazılarında Prof. Dr. Celal Şengör'ün nasıl biri kişiliğe sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 


Berkan, yazısında Prof. Dr. Celal Şengör'ün kendisini YÖK üyeliğine uygun gören Üniversiteler Arası Kurul'un 219 üyesine birden gönderdiği mektuba yer verdi. Berkan'ın, “Ne diyeceğimi gerçekten ben de bilmiyorum. Nutkum tutuldu, desem yeridir” diye tarif ettiği Şengör'ün mektubunda yer alan ifadeler şöyle: 


“Temsilciniz olmamı isteyerek bana verdiğiniz şerefin her türlü sevinç ve tatmin hissinin üzerinde olduğunu belirtmiş, bunun yaşamımda bana verilen en büyük mükâfat olduğunu arzetmiştim. Bunu çok zor bir zamanda, uygarlığa karşı yöneltilmiş saldırıların fütursuzca geliştiği bir ortamca cesaret ve haysiyetle yaptınız. Bu saldırıların en son örneği Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin ortaklaşa başlattıkları üniversitelerde türban serbestisi atağıdır... Ancak hepinizin bildiği gibi, tek bir ters veri en ihtişamlı teoriyi çöpe atmaya yeterlidir. Dinin pek çok dogması bilimin isbatları karşısında bu şekilde çöpe 


gitmiştir. Bugün artık ne dünyanın yedi günde yaratıldığına, ne Nuh Tufanına, ne de Havva ile Âdem masalına inanmak mümkündür. “Üniversitede yasak olmaz” diyenlerin, üniversitede yanlışlığı isbat edilmiş fikirlerin artık kullanılamayacağını ve öğretilmeye devam edilmelerine izin verilemeyeceğini anlamış olması gerekir... İcab ederse, ülke yöneticileri akıllarını başlarına alana kadar o kapıları kapatırız. Bu bizim tarihsel geleneklerimizden gelen hakkımız ve hem insanlığa hem de öğrencilerimize karşı görevimizdir. Bu düşüncelerimi muhterem kurulunuza en derin saygılarımla arzederim.” 


Berkan, dindarlığın, hatta inanç sahibi olmanın ‘geri’ olmaya yeterli bir şart olduğunu söylemenin çoğu ateistin bile söylemekte zorluk çekeceği bir fikir olduğunu belirtterek şunları kaydetti: “Hukuk yoluyla baskı rejimi kurmanın mümkün olduğu doğru olmakla birlikte, eğer hepimiz, hukuk sisteminin sadece bizim açımızdan “doğru? bölümlerini uygulayıp geri kalanını uygulamasaydık nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk acaba? Bu dünyada “demokrasi” ve bilimsel olanlar dahil “özgürlükler rejimi? nasıl mümkün olabilirdi? “Türban serbest olursa üniversiteyi kapatmak? bir şaka herhalde.” 


“Generalle Telefonda Konuşurken Esas Duruşa Geçerim” 


Bayramoğlu da yazısında Şengör'ün aday olur olmaz, ilk açıklamasında “27 Mayıs'ı üniversiteler yaptı” dediğini hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi: “Jeolog Celal Şengör'ün kendi dalında dünya çapında bir ünü var. TÜBİTAK, College de France, Rusya Doğa Bilimleri Akademisi, ABD Ulusal Bilimler Akademisi gibi çeşitli ve önemli bilimsel kuruluşların ya üyesi ya hocası... Ama aynı profesör “Bir generalle telefonda konuşurken bile esas duruşa geçerim, onlar da bunu bilirler, bana ‘rahat ol” derler...” sözleriyle de ünlü...” 


“Halk Cahil Halkı Yönetenler De Halk İçinden Çıkıyor” 


Bayramoğlu, Şengör'ün incileri sadece bunlarla sınırlı olmadığına da dikkati çekti. Ali Bayramoğlu, Harp Okulu'nda yeni yılın açılış konuşmasını yapan öğretim üyesi Celal Şengör'ün halkı hakir gören şu sözlerini kamuoyu ile paylaştı: “Halk cahil, halkı yönetenler de nihayetinde halkın içinden gelen kimseler... Ben bir yabancı gibiyim Türkiye'de. Çünkü ben Türkiye'nin yetiştirdiği adam değilim. Türkiye bilim camiasının içinde olan bir adam değilim. Böyle bir camia da yok zaten. Türkiye'ye gelip akıl veren bilim adamlarından bir tek farkım İstanbul'da oturuyor olmamdır...” 


Bu kadar ağır ifadeler kullanan Şengör'ün YÖK üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Gül'ün nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. 


“Türkiyede İyi Okumuş Tek Sınıf Vardır; O Da Tsk'dır” 


Şengör'ün depremle ilgili bir söyleşi kitabında (99 sayfada İstanbul Depremi, Sefa Kaplan) “Atatürk, “Ben Sakarya'ya saldırırken, Başkumandanlığı ve Meclis'in bütün yetkilerini istiyorum” demiş. Dolayısıyla (depreme ilişkin olarak) İstanbul ile bütün yetkilerin Türk Silahlı Kuvvetleri”ne devredilmesi gerekir. Böyle bir durumda ben de elimi taşın altına sokarım...” dediğine dikkati çeken Bayramoğlu, Şengör'ün aynı kitaptaki şu ifadelerine yer verdi: 


“Bana göre bu durum (deprem ihtimali ve önlem planının uygulanması) Türkiye'nin bağımsızlığını tehdit edecek büyüklükte bir krizdir. Bu durumda kriz yönetiminin hükümetin elinden alınıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi lazım (...) Bunun iki temel yararı 


var. Birincisi şu: Kriz yönetimi süratli karar almayı gerektirir. Demokrasilerde süratli karar alınmaz. İkinci yararı şu: Türkiye'de iyi okumuş tek bir sınıf vardır ve o da Türk Silahlı Kuvvetleri?dir...” 


MAYTAP FACİASI 


Yeniasya-İstanbul-01.02.2008 
f K ` $ « İstanbul Zeytinburnu Davutpaşa Çifte Havuzlar Caddesi'ndeki 5 
Akatlı Prestij İş Merkezi'nin 3. katındaki çorap üretim atölyesinde bir patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle 19 kişinin öldüğü 
: 4768 kişinin de yaralandığı bildirildi. Daha sonra yapılan “açıklamalarda yaralananların 100 kişi civarında olduğu belirtildi. 


4 “Buhar kazanından kaynaklandığı sanılan patlama sonucu 
fabrikanın büyük bir bölümünde çökme oluşurken, çevredeki çok sayıda bina ve araçta da hasar oldu. 


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile birlikte patlamanın meydana geldiği binada incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Muammer Güler, ola yerinden ayrılışında basın mensuplarına açıklama yaptı. Vali Güler patlamanın, ‘’maytap, meşale ve havai fişek”? ile ilgili olduğunun kesinleştiğini bildirdi. Güler, 68 yaralının 40'ının ambulanslarla taşındığını, diğerlerinin de kendi imkânlarıyla devlet, üniversite ve özel hastanelere gittiğini belirterek, patlamanın olduğu mahalde havai fişek maytapları, çorap, iplik ve boya atölyeleri ile kazanların bulunduğunun tesbit edildiğini, patlamanın büyük bir basıncın etkisiyle meydana geldiğini söyledi. 


Muammer Güler, “İlk planda 4. katta bir küçük yangın çıkıyor ve bu binanın bitişiğindeki açık otoparkta 7-8 vatandaşımız, o yangına bakarken hemen akabinde bir patlama meydana geliyor ve o patlama oradaki 8 kişinin ölmesine sebep oluyor” dedi. Güler, ölenlerden 3'ünün sokaktaki vatandaş, geri kalanının da binada çalışanlar olduğunu söyledi. Güler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, itfaiye kayıtlarında ve Zeytinburnu Belediyesinin kayıtlarında patlayıcı madde deposu veya imalathanesi olarak ruhsatlı bir yer bulunmadığını sözlerine ekledi. 


Bina ruhsatsız, işyeri kaçak 


Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da, patlamanın meydana geldiği binanın, 1989 
yılında yapıldığını ve ruhsatsız olduğunu bildirdi. Patlamanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulunan Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlama sonucu 19 kişinin öldüğünü, 100'e yakın vatandaşın da yaralandığını kaydetti. Aydın, ilk tesbitlere göre otoparkta ölen 8 kişinin, bitişikteki 136 iş yerinin bulunduğu Prestij İş Merkezinde çalışanlar 
olduğunu söyledi. Murat Aydın, şu bilgileri verdi: “Patlamanın meydana geldiği bina, 1989 
yılında yapılmış ve ruhsatsız bir bina. Binada 5 iş yeri faaliyette bulunuyor. Bunların 2’sinin ruhsatı, 2'sinin ruhsat müracaatı var. Kot yıkama atölyesi de kaçak faaliyette bulunduğu için mühürlenmiş, ancak bu mühre rağmen çalışmaya devam ettiği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş. Binada maytap atölyesi ya da deposu olduğuna dair belediye kayıtlarında bilgi yok.” 


Vali Güler: Ekipler çalışıyor 


Güler, gazetecilerin sorusu üzerine, şöyle konuştu: “Patlayıcı maddenin bulunduğu bölümde bir kazan var. Onun da patlaması söz konusu. Onun etkisinden aşağıdaki tekstil atölyelerinin olduğu boya ve çorap atölyelerinin olduğu kazanlarda bir patlama olmuş olabilir. Hepsi üzerinde inceleme ekipleri yoğun şekilde çalışıyor ama bu patlamanın bir maytap, meşale ve havai fişek ile ilgili olduğu kesin.” 


Muammer Güler, patlamanın yaşandığı yerde bulunan çatılı 4'er katlı 2 binada 130'un üzerinde iş yeri olduğunu da belirterek, 3 ve 4. katlarda çok yoğun bir hasar olduğunu söyledi. 
Güler, olaya ilişkin gözaltına alınan bulunmadığını da kaydetti. Doğal gazla ilgisi 

yok İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş (İGDAŞ), Zeytinburnu'nda meydana gelen patlamanın doğal gaz ile ilgili olmadığını bildirdi. İGDAŞ”tan yapılan yazılı açıklamada, Davutpaşa’da bir iş merkezindeki patlamanın ardından İGDAŞ ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptıkları belirtilerek, “İlk incelemeler sonucunda patlamanın doğal gazla ilgili olmadığını tespit etmişlerdir. Patlamanın meydana geldiği binada ve binanın bulunduğu sokakta doğal gaz hattı bulunmamaktadır”? denildi. 


GERİCİ PROFESÖRLER 

01 Şubat 2008- Mümtaz'er Türköne- dunyabulteni 

İsmet Berkan, dünkü Radikal'de köşesine aldığı Prof. Dr. Celal Şengör'ün mektubunu "vahim" başlığı ile vermiş. Ben "vahim" kelimesini durumu anlatmak için yetersiz buldum. 


Bilimi bir din olarak anlayan 19. yüzyılın vülger materyalistlerinden biri karşınıza çıkmış, bilim ile İlahi dinler arasında kurduğu basit ve ilkel karşıtlığı anlatıyor. Bu ilkel karşıtlıktan kestirme bir yol açıp, başörtüsü yasağına geliyor. Bilim dini adına konuşuyor ve "Dinin dogmalarını reddeden bilim"i öğrenmek isteyen biri, "o dogmalara bağlı olma sembolü"nden (yani başörtüsünden) vazgeçmeden üniversite kapısından giremez" fetvası veriyor. 


Başörtüsü yasağının kaldırılması yolunda ilerlerken üniversite canibinden gelen sesler, sadece bireysel özgürlükleri düşman olarak gören bağnazlığı değil, bilim dünyasının ne ölçüde çağdışı bir cenderenin içine sıkıştığını da gösteriyor. Yasağın kaldırılmasını "laik cumhuriyetin temelleri"ne yönelik bir tehdit olarak gösteren üniversite yönetimleri, Etyen Mahçupyan'ın dünkü yazısında sorduğu "Yoksa laiklik çağdaş bir bağnazlık mı?" sorusuna canlı karşılıklar veriyorlar. Bir yasak kaldırılırken, yasağa konu olan örtünün Ortaçağ skolastisizmine benzer geri ve karanlık bir dünyayı gözlerden sakladığını daha yakından anlıyoruz. Üniversiteler özgür bilimin mekânları değil, bağnazlığın kaleleri haline gelmiş. 
"Nasıl bir toplum istediğimizi düşünmeliyiz." diye soran Ege Üniversitesi Senatosu'na, bu sorunun cevabının bizi çağdaş yani özgür dünyanın dışına, totaliter bir dünyaya sürükleyeceğini hatırlatmalıyız. Başörtüsü sorununu "birkaç bin öğrencini sorunu" olarak hafife alan Malatya Üniversitesi rektörüne, demokrasinin bir tek kişinin hakkını bile ortadan kaldıramayacağını "çağdaş bilimin ışığında anlatabilmeliyiz. Tıp profesörlerinin (rektörlük makamının aydınlığında) sosyolojik analizler yaptığı, hukuk yorumlarında bulunduğu; Cumhuriyet tarihinin faşizan yorumlarının arkasına sığındığı bir üniversite elbette başörtülü genç kızlarla birlikte bilimi de kapıdan içeri sokmaz. 


Üniversitelerarası Kurul üyelerinin tamamına bir mektup gönderen Celal Şengör'e dönelim. 
Bir jeoloji profesörünün en küçük bir fikir sahibi olmadığı anlaşılan hukuku "bazı durumlarda pek tehlikeli bir tahakküm aracı" olarak tanımlayarak reddetmesi nasıl cehalet ve karanlıktan besleniyorsa, din ve bilim arasında kurduğu iflah olmaz çelişki de, Auguste Comte'un çağını geçemeyen pozitivizmin artık bilim tarihinin çöp sepetine atılmış argümanlarına dayanıyor. 
Tam olarak Şengör'ün "Bilim dışında insanlığın hiçbir bilgi kaynağı yoktur" cümlesi, bir müminin kendi dini hakkındaki hükmünden başka bir şey değil. Bu hükme inanmak için bir 


jeologun incelediği taş-toprakla, insan ve toplum hayatının benzer materyaller olduğunu düşünmesi yetmez; bilim mabuduna kayıtsız şartsız ubudiyetle teslim olması da gerekir. Bu kulluk ikrarına, bırakın ilahiyatçıları felsefeciler de esaslı bir şekilde itiraz edecek ve bu önermeyi modası geçmiş bir felsefi görüş -ama kesinlikle bilim değil- olarak mahküm edeceklerdir. 


Sorun bu görüşleri savunmak değil. Bilim felsefesi ve bilim tarihi ile uğraşanlar Şengör'e sabırla bazı başlangıç bilgilerini öğretebilirler. Bilim bir umman. Taşla toprakla uğraşan birinin bilim tarihi konusunda cahil olması da anlaşılır bir şey. Tehlikeli olan, bilimi bir din zanneden bir profesörün bu dine inanmayanlara üniversite kapısını kapatmaya kalkması. 
Karşımızda eleştirel akılla iş gören bir bilim adamı değil, cemaati adına konuşan bağnaz bir aforozcu durmuyor mu? 


Şimdi üniversitenin sorununun bir yasağı kaldırmak değil, çağdaş bilime aykırı bu gerici düşüncenin kurduğu esaret olduğunu anladık mı? Sorularımızı soralım: Laikliğin en temel probleminin, bu eski kilise dinleri (bilim dini) karşısında da tarafsızlığı sağlamak olduğu aşikar değil mi? Laiklik, Celal Şengör'ün inandığı din de dahil olmak üzere dinler karşısında tarafsızlık değil mi? Şengör'ün dininin üniversitede kurduğu tahakküm laikliğe aykırı değil mi? Kaynak: Zaman 


TUHAFLAŞMAYA MAHAL YOK.. 
Çarşamba, 06 Şubat 2008- islamdunyasi.com/ 


Celal Şengör, Ahmet Hakan'a yazdığı mektupta tuhaflaştığını ikrar etmiş.. 
Kendisini baskı altında hissettiği için tuhaflaşmışmış.. 

Demek ki bu yüzden, esas duruşa geçmeye hazırmış.. 

Demek ki 'türban'dan kaynaklanan bir korku kuyusunda yaşıyormuş.. 


Şengör'ün Üniversitelerarası Kurul üyelerine yazdığı mektupla ilgili bir yazı kaleme alacaktım.. 


Vazgeçtim.. 

Kulaklarını sadece duymak istediği seslere açmaya kararlı birini ne diye eleştirecektim ki! 
Sadece şunu söylemek isterdim.. 

Başörtülü kızlar da, onların aileleri de korku içindeler... 

Ne ekseriyeti, onlar da kendilerini azlık hissediyorlar.. 

O halde, aydınların görevi "korkuları aşmaya" davet etmek değil mi? 

Aklı başında insanlar, korkular üzerinden darbe çığırtkanlığı yapar mı? 


Ne yani, hepimiz Şengör gibi düşünmek zorunda mıyız? 


Aynı fabrikadan çıkmış mamüller gibi türdeş mi olacağız? 
Bu mu, bilimsellik, bu mu aydınlanma felsefesi? 

"Sen bilime uygunsun yavrum, geç" 

"Sen değilsin, dışarı! " 

Ne kadar da engizisyon kokuyor! 


xk k 


"Aklı ve eleştiriyi kabul etmeyen hiçbir sistemi üniversite kapısından içeri alamayız" diyordu Şengör.. 


Üniversiteye girecek olan 'sistem' değil, yahu insan! 

Kilisenin değil, bilimin kapısından giriyor içeriye.. 

Dedim ya, Şengör'e eleştirmek değil niyetim.. 

Ahmet Hakan'a yazdığı mektubu okuyunca, Şengör hakkındaki kanaatim değişti.. 
Hiç olmazsa dobra dobra "ben bir ateistim" diyor.. 

Kur'an'dan ayetler okumuyor, müfessirlik taslamıyor.. 


"Tüm dinlerin insanlığa büyük zararlar verdikleri kanaatindeyim.. Bunlar arasında Marksizm ve Nazizm gibi modern dinler de vardır" diyor ayrıca.. 


Katılırsınız, katılmazsınız, o ayrı.. 

Kaldı ki 'militan ateizm” de din ve ideolojiye dönüşebilir.. 
Benim lafım şunlara... 

Adam, “Ateistim” diyemiyor.. 

“Komünistim” “Maocucuyum?”, “Stalinciyim” diyemiyor.. 
“Demokrasiye inanmam” diyemiyor.. 

Yane diyor? 

“Laikim, Atatürkçüyüm”.. 

Hadi ordan! 


xk x 


Kim neye inanıyorsa.. 

Dürüstçe ve içtenlikle davransın.. 

Bakın, Celal Şengör öyle yaptı.. 

Saygı duyuyorum.. 

Yeter ki görüşlerini samimiyetle ifade etsin.. 

Şengör'ü YÖK'e aday gösterenler şimdi "söylediklerine katılmıyoruz" demeye başladılar.. 
"Aday gösterirken bu mektup ortada yoktu" diye konuşuyorlar.. 

Çünkü samimi değiller... Çünkü cesur değiller.. 

Topu bir Celal Şengör etmez.. 

Tanpınar'dan CHP'ye tarihi notlar.. 


Dergah Yayınları'ndan çıkan "Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Başbaşa"yı okuyorum.. İnci Engünün ve Zeynep Kerman yayına hazırlamış.. Türk edebiyatının değerli yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar'ın iç dünyasını, tezatlarını izleyebiliyorsunuz.. Zaten kendisi de "Hülasa bir yığın tezadın adamıyım" diyor.. Kendisini CHP'li, inkılaplara bağlı(dil hariç) ve İsmet Paşa'nın fanatik hayranlarından biri olarak niteliyor... CHP'den mebus da seçilmiş 1940'larda. Ancaaak CHP'yi eleştiriyor da.. CHP'nin "küçük bir kesim"in tesiriyle memleketin psikolojik realitelerine yaklaşamadığını belirtiyor.. Yer yer liberal ekonomiyi savunan Tanpınar, CHP'nin devlet optimizminin ötesine geçemediğini, ülkeyi sanayileştiremediğinden de yakınır.. "Ülkenin kalkınmasıyla birlikte Laisizm meselesi kendiliğinden hallonurdu" diyor ve şöyle devam ediyor: 


"Böylece kadınları falcı falcı dolaşan ve herkesin karşısında Allah kelimesini ağzına almaktan çekinen insanların rejimi olmaktan kurtulurduk" diyor.. 


Başka eleştirileri de var: 


"Hakikat şu ki biz sadece abeste ısrar ettik.. Küçük emr-i vakileri inkilap ve ilerleme sandık. 
Din derslerinin, Arapça ve Acemcenin mektep programlarından kimsenin haberi olmaksızın çıkarılması gibi. Arkasından dil inkilabı, arkasından münevver enflasyonu ve bütün bir konformizm. kadrosuzluk. Dışarıya bol adam gönderememek." 


Günümüzdeki tartışmalara da adeta ışık tutan Tanpınar 1961'de yazdığı günlüklerinde "Din meselesi" başlığı altında bakın neler söylüyor: 


"Din meselesi ihmal edilmeyecekti.. Kanalize edilecekti. Biz halkımızı kendi elimizle cahil kuvvete teslim ettik. Dini bir cenaze gömme meselesi yaptık. Türkiye müslümandır; bu hakikati unuttuk. Laikliğimizi ilan ettik; fakat laik olamadık. Gizli ate'lik yaptık ve en sersem, yani herşeyi tesadüfe bırakarak. Bu suretle münevver köksüz kaldı. Her şeyi, yerine yenisini koymadan zedeledik. İşte Halk Partisinin macerası." 


Çok önemli gördüğüm bir tespiti daha var Tanpınar'ın: 


"Ah 1923'ten sonra Ruslar gibi milletimizi sevsek ve olduğu gibi kabul ederek-1860 Ruslarından bahsediyorum-onun üzerinde yeniyi kursaydık. Tenkit, uzaklaşma, yersiz mukayeseler bizi yıktı." 


Haksız mı? Hala aynı yerde saymıyor muyuz? 


DARWİNCİ AKADEMİSYENLER EVRİM TEORİSİ İSYANI ÇIKARDI 
06 Temmuz 2018 Cuma-dunyabulteni 


Çeşitli üniversitelerden 700 akademisyen liselerde ve üniversitelerde Evrim Teorisi'nin daha ayrıntılı ele alınması için imza toplayarak Milli Eğitim Bakanlığı'na ve YÖK'e dilekçe gönderdi. 


Çeşitli üniversitelerden 700 akademisyen liselerde ve üniversitelerde Evrim Teorisi'nin daha ayrıntılı ele alınması için imza toplayarak Milli Eğitim Bakanlığı'na ve YÖK'e dilekçe gönderdi. "Geleceğimizi Ortaçağ karanlığına teslim etmeyeceğiz" denilerek başlayan dilekçede Türkiye'nin son yıllarda Darwin'in evrim teorisinden uzaklaştığı belirtildi. 
Üniversite Konseyleri Derneği öncülüğünde bir araya gelen akademisyenler "Deneysel çalışmalar her geçen gün evrim kuramının etki alanını daha da genişletmektedir" dedi. 
Okullarda evrim teorisine ilişkin vurguların azaltıldığını öne süren akademisyenler, fen ve biyoloji derslerinin yaratılış inancınını güçlendirdiğini belirtti. 


ABD Müfredattan Çıkardı 


Sadece Türkiye'deki eğitimi eleştirmeyen akademisyenlerin hedefinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eğitim sistemi de yer aldı. ABD yönetiminin bir çok eyalette evrim kuramını müfredattan çıkarttığını belirten akademisyenler, "Evrim kuramının gerici iktidarların hedef tahtasına yerleşmesi sadece Türkiye ile sınırlı değildir. ABD yönetimi ile sıkı ilişkileri olan köktendinci Hıristiyan cemaatlerin evrim karşıtı söylemleri, Türkiye'deki evrim karşıtı hareketlerin temel argümanlarını oluşturuyor" dedi. Akademisyenler ABD'den başlayan evrim karşıtı düşünceleri, "Ortaçağ yanlısı karanlık düşünceler" olarak niteledi. 


Kitap Hazırlanıyor 


700 akademisyen dilekçesinde evrim teorisini ele alan yeni bir kitap hazırladıklarını da 
açıkladı. Öğretim üyeleri hazırlayacakları bu evrim kitabının gerici(!) ve bilim dışı unsurlara karşı okullarda okutulmasını teklif etti. İlk ve orta dereceli okulların ders kitaplarında ve müfredatta "Evrim Teorisi" konusunun ayrıntılı işlenmesi talebi MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından değerlendirilecek. Öğretim üyeleri dilekçelerinde, derslerinde evrim kuramının üzerinde duran öğretmen ve öğretim üyeleri hakkında soruşturma açılmamasını ve açılan soruşturmaların geri alın-masını da talep etti. 


Evrim Kitabı için Biraraya Geldiler 


Öğretim elemanlarının "evrim kitabı" için bir araya geldiği üniversite ve kitap çalışmasını yürüten temsilciler: Yeni Şafak 


GÜL, SALDIRGAN BİR 'ATEİST'İ BAŞTÂCI EDER Mİ, DERSİNİZ? 
Selahaddin Çakırgil-08.02.2008 


“Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) ', adı üstünde bir akademik kurul.. Ama, hayır.. Günlük siyasete, gırtlağına kadar batmış bir “ideolojik siper”; “kemalisi/laik mütegallibe taifesi’ için.. 


Bu kurul, boşalan bir YÖK üyeliğine, İTÜ Jeoloji (yerbilim) bölümü öğr. üyesi Prof. Celal Şengör'ü aday gösterdi, geçen ay.. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın önünde bekliyor.. 


Şengör'ün jeoloji sahasında ünlü olduğu söyleniyor.. Onu yakından tanımak için, yeni 'allâme-i cihan'ımız “google? amcaya başvurdum.. Karşıma çıkan bilgilere göre, son yıllarda medyada arz-ı endam eden yığınla deprem uzmanlarınden birisi olduğu anlaşılıyordu. 


Ama, bu kişinin, “olağanüstü kibar bir kişi' olduğu da anlaşılıyor.. 


Çünkü, Cumhurbaşkanı Gül, YÖK Başkanlığı'na Prof. Yüsuf Ziyâ Özcan'ı tayin edince, Şengör'ün Vatan'a verdiği röportajda, Benim, kendi alanında asistan dahi yapılmasında tereddüt edeceğim bir insanı YÖK'ün başına getirdiler.. diyebiliyor.. Bir jeolog'un sosyoloji veya bir sosyolog un jeoloji alanındaki bilgisi nedir ki, böylesi derin değerlendirmeler yapılabilir; anlamak zor.. 


Ama, asıl terbiye ve nezaket sınırları sorgulanması gereken, Şengör'den önce, ÜAK!. Çünkü, bu kurul, YOK Başkanı'na kamuoyu önünde böylesine “nâzik' lafları kullanabilmiş birisini, adeta YÖK Başkanı'na nanik yaparcasına, YÖK üyeliği için aday gösterebilmiştir.. 


Ve ÜAK, başörtüsü tartışmalarında tavrını yeniden açıklamak için, geçen hafta bir toplantıya çağrıldığında.. YÖK Başkanı'nın, rektör ve ÜAK üyelerini, öyle bir toplantıya katılmamaları için telefonla arayıp uyardığı belirtildi.. Konu, YÖK Başk. Özcan'a sorulduğunda, ‘Evet, telefon ettim.. Ben onların sicil âmiriyim. Yetkimi kullandım. ' diye hiç kıvırmadan konuştu. 


Ama, ÜAK, yine de toplandı.. Bunun üzerine YÖK Başkanı da, sözkonusu toplantıya beklenmedik şekilde katılıverdi ve ÜAK Başkanı olan prof., kendisine, rektörler arasında yer gösterdi; 'Buyrunuz..' diye.. Ama, Prof. Özcan, oturacağı yeri kendisi belirleyip, kürsüdeki yerini aldı ve inisiyatifi ele geçirdi ve akademik seviyesi yüksek olan bir konuşma yaptı.. 


O anda, bir Özcan'ı düşündüm, bir de, “Özcan'ı, asistan bile yapmazdım.. ’ diyen Şengör'ü.. 
Ki, 3 Şubat günü, Şengör'le ilgili haberlere yazılan yorumlardan birisi, konuya âşinalığı açısından daha bir dikkat çekiciydi: Şengör'ün şahsına özgün ciddi bir akademik çalışması yoktur. Fransızlara aid araştırma gemilerinin sensörlerle yaptığı teknik araştırmaların ölçüm değerlerine sahip çıkıp bilim yaptığını zanneden ve ekranlarda *Bana yardım 

edilmiyor? yaygarası koparan ve toplumda rant ve prestij sağlamaya çalışan,... tam 

da ülkemin bilim adamı profili denecek türden enteresan bir tip.” deniliyordu, o internet yorumunda.. 


Şengör'ün çok ‘şenlik’ bir dünyasının olduğu anlaşılıyor.. Milliyet'e verdiği mülakatta, 'Ordu gayet tabii ki darbe yapabilir, niye yapmasın? '; Akşam 'a verdiği mülakatta, Yasal olarak kabul edilse bile türban kabul edilemez. Türban taktın mı şeriat istiyorum demektir. Laiklik ilkesini korumak askerin görevidir. Genç subaylar da rahatsız, yaşlı subaylar da..' diyen, 


yani, tam da ÜAK’ya uygun, postal yalayıcısı' ilginç bir siyaset dışı (!) akademisyen! Onun, kendisini YÖK'e aday gösteren ÜAK'ya gönderdiği teşekkür mektubu ise, totaliterliğinin üzerine tüy dikiyordu.. Çünkü, Şengör, "üniversitelerde yalnız başörtülüye değil, dindar bütün insanlara da yer verilmemesini” bile istiyordu, o mektubunda... 


Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 1 Şubat 08 günlü yazısında, Şengör”ün, Marmara 

Depremi günlerinde, 'Ben sarsıntı anında orgazmik zevk duyarım’ diyebilecek kadar pervasız olduğundan, Türban serbest olursa üniversitelere kilit vururuz’ dediğinden, “Askerler telefonla aradığında bile hazır ola geçerim? diyen; gün geçtikte daha çok Vural Savaş'laşan, Nur Serter'in erkek versiyonu, biraz Kemal Alemdaroğlu, biraz Sabih Kanadoğlu ve hatta biraz Bedri Baykam tipine dönüştüğünden? sözediyordu.. 


Şengör ise, Hakan'a gönderdiği ve dün yayınlanan cevabi yazısında, kendisinde meydana gelen değişime kendisinin de şaştığını söylüyor ve bu durumunu, Tehdit altında olduğu hissi’ne kapılmakla izah ediyor ve 'Ben bir ateistim. Tüm dinlerin insanlığa büyük zararlar verdikleri kanaatindeyim. Bunlar arasında Marksizm ve Nazizm gibi modern dinler de vardır. 
ABD'de Marksizm 'in bilim aleyhtarlığını gösteren bir de kitabım çıktı.” diyordu.. Ateizmi ve laikliği bir din gibi algıladığını da itiraf etseydi, bari.. 


İlginç olan, Şengör'ün, bütün bunlardan sonra, "Ben politikacı değilim. Politikacı olamayacak kadar da politikadan nefret ederim.’ diyebilmesiydi.. Bu 'ateist' kişi, 7 Ocak 
08 tarihli Vatan'da da, 'Türkiye aslında İslamlaşmıyor, Vahhabileşiyor..? diyordu.. Ateist olan 
kişinin, İslam'a sahib çıkıyor gözüküp, mâsumluk maskesi takınarak vehhabiliğe saldırması kurnazlığı yutulacak mıdır? Hem, bu gibi İslam içi mes'elelerden bir ’ateist’e ne? Biz onun "dinsizlik dini''ne karışıyor muyuz? 


Hüseyin Hâtemi Hoca, Yeni Şafak'ta 3 Şubat 08 günlü yazısında, 'bir mikdar mürekkep yalamış olmaları gereken kadınlı-erkekli bir kısım beşik ve eşik ulemâsı 'nın sığlığından yakınıyor ve "Bunlara, laikliğin “tebdil-i kıyafet etmiş faşizm” demek olduğunu hangi şeytan öğretti?” diyor ve kendine özgü o hoş uslübuyla, Ey Celâl Şengör, anlamsız şenliğinin yanında ne bu şiddet, bu celâl! Komutanlarla telefon konuşmasında, “-rahat!” komutunu duymadıkça “esas duruş “unu bozmadığını söylermişsin, kendi bileceğin iştir, “lâ ikrâhe fid- din”; ancak, herkesi de kendine benzetmek için dayatma cür'etini, pervasızca “üniversiteyi kapatırız!” deme hakkını; sana kim verdi? Kimden “-rahat durma da keyfinin istediğini söyle!” ruhsatını aldın? Helâl olmasın sana bu yollar!” diyordu.. 


Evet, Ken'an Evren gibi bir diktatör ve onun hukuk adına yardımcılarının, müslümanların inancı üzerine bir yasak getirmesi üzerine, müslüman halk, yıllardır uğraşır durur ve o tasallut yine de kırılamaz.. Ve milletin parasıyla beslenen bu üniversitelerde, milletin inancına alenen savaş ilan eden bu gibi ateist zorbalar, tepemize çıkmaya daha bir can atarlar.. 


Bu durumda, Cumhurbaşkanı Gül'e büyük bir rol düşmektedir.. Umulur ki, bu gibi saldırgan kişilere, bir takım mülâhazalarla, 'eve?” demez.. 


İnsan'a ve güce saygı göstermekte ne gibi ilginç kriterleri olduğu ortada olan, bu “postalsever? prof.*un ve YÖK üyeliğine aday olarak teklifinin bile Cumhurbaşkanı'na da “nanik” yapmak mânasına geldiği gözlerden ırak tutulmayacaktır, herhalde.. Onun üyeliğinin kabul edilmesiyle ise, daha da fren tutmaz beyan ve davranışlar yüreklendirilmiş, YÖK'ün içine bir saatli bomba daha konulmuş olacaktır.. 


Milletimiz, kendisine, inancına hakaret edilsin diye vermiyor onca para, emek ve de evlâdını, üniversitelerine.. Ya, devlet başa; ya, kuzgun leşe.. 


EVRİMCİ PROF ŞENGÖR'DEN ACI İTİRAF 
04.02.2008-tevhidhaber.com/ 


Şengör kendini tanıyamıyormuş!!! 


Ahmet Hakan/ Hürriyet 


Celal Hoca'dan mektup aldım 

"CELAL Şengör'ün tuhaflaşmasına dair" başlıklı bir yazı yazmıştım... Bu yazıya Hoca'dan çok şeker bir yanıt aldım... İçinde "Evet, haklısınız biraz tuhaflaştım" ya da "Ben de soruyorum: Celal'e ne oldu?" türünden cümlelerin de yer aldığı mektuptaki içtenliğe hakikaten bayıldım... 

Celal Hoca'nın neden tuhaflaştığını merak edenler için yayınlıyorum... 

İşte Hoca'nın mektubu: 

"Muhterem Hakan Bey... 

Yazınızda çok doğru bir gözleme yer vermişsiniz: 'Celal Şengör tuhaflaştı!' Ne kadar doğru! 
Ben bile kendimi tanıyamaz oldum. Asabi, tahammülsüz. 

Bunun nedenini düşündüm. 

Yirmi beş yıldır dersine türbanla giren öğrencilerine gık demeyen, onlarla herkesle olduğu gibi şakalaşan Celal'e ne oldu diye... 

Sonunda şunu buldum: 

Tehdit altında olunduğu hissi... 

AKP ne yazık ki hepimizi tehdit eder bir hava getirmiştir ülkemize. 

Gruplaşma ve karşılıklı suçlamalar gündelik haberler olmuştur. 

O kadar ki, meslektaşlarınız benim tüm dindarları üniversiteden atmak istediğimi yazdılar. 
Halbuki en yakın çalışma arkadaşlarımdan Xavier Le Pichon koyu bir Katoliktir. 

Naci Görür çok önemli bir Nakşi şeyhinin torunu olup, dini bütün bir Müslüman'dır. Bunlarla aramızda dinin konusu bile olmamıştır. 

Ama işte anahtar kelimeler bunlardır: 'Dinin konusu bile olmamıştır. 

Halbuki AKP ve onun atası olan ve Milli Nizam ile başlayan partiler, ülkemizde din barışını bozmuşlardır. 

Ben bir ateistim. Tüm dinlerin insanlığa büyük zararlar verdikleri kanaatindeyim. Bunlar arasında Marksizm ve Nazizm gibi modern dinler de vardır. ABD'de Marksizm'in bilim aleyhtarlığını gösteren bir de kitabım çıktı. 

Tüm bunları bir kez bile söylemek gereğini duymadım yakın zamana kadar. 

Başka kimsenin de dinini sormak aklıma bile gelmedi. 

Ta ki, ders verdiğim koridorda bağırarak namaz kılmaya kalkanlar oldu. 

(Hayatımda ilk kez bağıra bağıra namaz kılındığını gördüm!) 

Ta ki evrim düşmanı müzeler, köşe başlarında peyda oldu. 

Ta ki Milli Eğitim Bakanı kendisini Darwin düşmanı ilan etti. 

Bunlar modem bir cemiyette olacak işler değildir ve hepsi bir grup insanın marifetidir. O 


grubun üyeleri bugün iktidardır. Siz bu güruhu benden iyi tanırsınız. 

Bizim sıkıntımız, inancını samimiyetle hissedip, o inançla beraber bilim okumak isteyen kız ve erkek çocuklarımız değildir. 

Bizim derdimiz onları silah haline getirenlerdir. 

Bunu asla gözden kaçırmayınız ve bizimle birlikte onlarla mücadele ediniz. 

En büyük korkum bu zevatın Türkiye'yi bir iç savaşa sürüklemesidir. 

Ben politikacı değilim. Politikacı olamayacak kadar da politikadan nefret ederim. 

İçinden geçmekte olduğumuz bu pek feci günlerde, gündelik didişmelerle nihai amaçlarımızı kaybetmeyelim. 

Amacımız, içinde hür ve aydın olarak yaşanan, insanları kendi sorunlarını çözme yeteneğine sahip, birlik bir ulustur. 

AKP ve onun öncüleri buna büyük bir darbe vurmuşlardır. Sorun bundan ibarettir. 
Saygılarımla..." 


KONU BAŞLIĞI: FİKRİMİ DEĞİŞTİREN MEKTUP.. 
9.2.2008-http://birmilyon.com/e/?2—0&a—4&d—11584&e—&c1-&—0 


Konu Açıklaması: Bugün biraz siyasi takılalım istiyorum. Ama lütfen tartışılacaksa bile seviyeli olsun, kimse kimseyi kırmasın! Konumuz "Üniversitelerde Türban Yasağı". 
Demokrasiye, hak ve özgürlüklere inanan biri olarak bugüne kadar böyle bir yasağı anlamsız buluyordum. İnsanlar, inançları gereği örtünmek istiyorlarsa, kimsenin karışmaya hakkı yoktur diyordum. Ancak, bu sabah okuduğum bir yazı, bu konudaki fikrimin değişmesine 
sebep oldu. Yazı, yer bilimci Prof. Dr.Celâl Şengör'ün, Üniversitelerarası Kurul'un 219 
üyesine gönderdiği mektubun bir kopyasıydı. Şimdi size o mektuptan bazı paragrafları sunmak istiyorum. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz. İşte Şengör'ün mektubu: "Din, belirli dogmalar çevresinde kurulmuştur ve yanılmaz olduğu iddia edilen bir veya birkaç tanrının vahiyleri olan dogmalarından vaz geçemez. Bilim ise sürekli olarak gerçeği arayan ve gerçekle bağdaşmayan hiçbir şeyi kabul etmeyen bir düşünce sistemidir. Bilim, bitmeyen bir deneme-yanılma süreci içerisinde daima yanlışları eleyerek hakikate asimtotik olarak yaklaşır. 
Ancak hepinizin bildiği gibi, tek bir ters veri en ihtişamlı teoriyi çöpe atmaya yeterlidir. Dinin pek çok dogması bilimin isbatları karşısında bu şekilde çöpe gitmiştir. Bugün artık ne dünyanın yedi günde yaratıldığına, ne Nuh Tufanına, ne de Havva ile Adem masalına inanmak mümkündür. “Üniversitede yasak olmaz' diyenlerin, üniversitede yanlışlığı isbat edilmiş fikirlerin artık kullanılamayacağını ve öğretilmeye devam edilmelerine izin verilemeyeceğini anlamış olması gerekir. Bu nedenle coğrafya derslerinde düz bir dünya veya fizik derslerinde Aristo fiziği öğretmeye kalkan hocalara izin verilemez. Karşımıza dinin dogmalarını reddeden bilimi öğrenmek için geldiğini iddia ederken, o dogmalara bağlı olma sembolünden inatla vaz geçmeyenlerin bilimsel dürüstlük ve samimiyetine nasıl inanacağız? 
Akla açık bir ihanet olan bu davranışın temsilcilerini, aklın ve bilimin geliştiricisi olan üniversitelerimize nasıl alacağız? Böyle kişilere, öğrettiğimiz bilimi öğrendiklerine itimad ederek nasıl not veya diploma vereceğiz? Günün birinde öğrendiklerini, aklı ve bilimi ve dolayısıyla insan uygarlığını boğmak için kullanmayacaklarına nasıl güvenebileceğiz? Bu nedenle üniversite tüm dogmatik inanç sistemlerini işlevine temel yapmayı reddeder. Onları bilimsel olarak inceler, ancak temsilcilerini üyeleri olarak kabul etmez. Militan dogmatiklerin üniversite bünyesine kabul edilmemelerinin nedeni budur. Kimse bize bu açıdan 'bilimperestlik yapıyorsunuz' diye bir eleştiri yöneltemez, zira, büyük felsefeci Lord Bertrand Russell'ın dediği gibi, insanlığın gerçekten bildiği fakat bilimin bulmuş olmadığı hiçbir şey yoktur. Bir başka deyişle, bilim dışında insanlığın hiçbir bilgi kaynağı yoktur. Türban 


yasağının kaldırılmasını temelde yalnızca bu nedenle kabul etmemiz mümkün değildir. Bu konuda ne karşımıza çıkarılacak hukuk sistemleri, ne de dünyadan gösterilecek örnekler bizi ikna edebilir (sui-misal, misal olamaz). Bizim düşüncemizin ve faaliyetimizin temeli eleştirel akılcılıktır. Aklı ve eleştiriyi kabul etmeyen hiçbir sistemi üniversite kapısından içeri alamayız." 


Okuyucu Yorumları 


onlyforyou m: Konu aslında çok güzel seçilmiş. Akılcı tartışma ortamında tartışılacak en güzel konulardan biri. Düşünce özgürlüğünün üniversitelerde hayata geçmesi kadar doğal birşey yoktur sanırım. Ancak sayın profösör bilimin açıklayamadığı bir takım olayları nasıl açıklayacak.Metafizik denen olgu bilimselmidir,yoksa aslı astarı olmayan bir takım düşüncelerin ürünümüdür?Bununla birlikte bilimin açıklayamadığı bazı şeyleri neyle açıklayacağız,bu doğmatik düşünceler yerine ne koyacağız? 

Muratcım, metafizik dediğimiz olgu, bilimin şimdiye kadar çözemediği sırları kapsıyor. Bu sırlar ebediyen sır olarak kalacak değil herhalde. Sn. Şengör'ün de belirttiği gibi, pek çok dogma, bilimin ispatları karşısında çöpe gidiyor. Buna karşın, ispatlanmış bilimsel gerçeklere rağmen, hala daha dinin dayatmasıyla "dünyanın yedi günde yaratıldığı" gibi saçma sapan şeylere inanan insanlar var. Bu insanlar, değişmeyen bu çeşit fikirlerle üniversite eğitimi yapıyorlarsa, böyle kişilere nasıl diploma vereceğiz, nasıl güveneceğiz diyor adam.. Haklı valla.. 


duygül: Çok beğendim bu yazıyı. Kesinlikle katılıyorum. Ben de başlarda aynen sizin gibi düşünüyordum. "Herkes inançlarında ve baş örtmesinde" özgür olmalı diyordum ama 'Kazın ayağı öyle değilmiş'! Son yaşananlarla bu; açıkça ortaya çıktı... Çooook üzgünüm... 
Memleketimiz nerelere sürükleniyor -ya da sürüklenmek isteniyor-? Artık herkesin daha akılcı olması, duygularına kapılmaması lazım. Ama maalesef, "okuyan ve okuduğunu anlayan" kişisi az olan ülkemizde, galiba olacak olan da "olacak"! 

Sevgili Duygül, bizim gibi düşünenlerin çok olduğunu bildiğim için bu konuya değindim, bu mektuba yer verdim. Bilimin herşeyin üstünde olduğuna inanan bizler, maalesef olaylara sadece demokratik özgürlükler açısından bakıyormuşuz. Hocamızın bu açıklamaları benim için bir milâd oldu diyebilirim. Teşekkürler yorumun için.. 


sevdamalaz: Sn.Gezgin Celal Şengör çok saygın bir bilim adamıdır. Bunun ötesinde çok sayıda yabancı dile çevrilmiş ve yabancı dilde yayınlanmış önemli makaleleri vardır. Eğer bilim hakkında herhangi bir şey söylüyorsa doğrudur. Çünkü işkembeden bilim yapan biri değildir. Türban konusuna gelince, ben daha önce bir kürsüde "türban yanlıları"nın bunu kötüye kullandığını ve ileride de kullanacağını belirtmiştim. Bizim kampüste daha şimdiden ayrılıklar yaşanmaya başladı. İlerisi ise çok daha korkunç olacak. Çünkü bugün "üniversiteye türban" sokanlar inanın bana yarın da "kamuya türban" için anayasa değişikliği yapacaklardır. 
Bu ise devletin ve anayasanın temel kolon ilkelerinden biri olan Laiklik ilkesinin resmen sarsılmasıdır. Değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek ilke, üstü kapalı olarak değiştirilmeye çalışılıyor. Bu ise MALESEF AMA MALESEF Cumhuriyet'in sonunun başlangıcıdır. :(( Sevgili Sevda, Sn. Şengör'ü senelerdir tanır, çalışmalarını merakla takibederim. En çok ilgi duyduğum alanlardan biri olan yerbilimi konusunda en çok takdir ettiğim bilimadamlarından biridir. Yani, inanılırlık konusunda en ufak bir tereddütün bile söz konusu edilemeyeceğini biliyorum. Zaten o yüzden fikrimin değiştiğini söylüyorum ya!:) Üniversitelerde türban yasağının kalkmasının, diğer alanlarda da kalkmasına basamak teşkil edeceğini anlamamak için de fazla saf olmak lâzım.:) Görüşlerine katılıyorum canım. Haklısın.. Teşekkürler yorumun için.. 


sevdamalaz: Sn. Onlyforyou m; hayatın içinde elbette aklın açıklayamayacağı şeyler olacaktır. Ve herkes bu boşluğu ne ile isterse dolduracaktır. Kimi deizm ile, kimi ateizm ile, kimi Allah ile, kimi peygamber ile, kimi tarikatlarla, kimi mezheplerle, kimi de dua ile aklın açıklayamadığı boşlukları doldurmaktadır. Ancak bilim söz konusu olunca akıl ile açıklanamayan şeyler bilimde yer almadığı için hayatın bu meseleleri kişinin özel hayatı olarak kalması gerekmektedir. Siz bilimde olgusalcılığa (Auguste Comte öncüsüdür) inanırsınız ama hayatta gayet de herhangi bir dinin dindarı olabilirsiniz. Bu sadece ve sadece sizi ilgilendirir. Ama inandıklarınızı başkalarının gözüne sokmaya başladığınızda Laiklik ilkesi devreye girer ve der ki: "Dur bakalım, hiç bir dini ilke devlete bu denli yakın olamaz. 
Ben bunun güvencesiyim." Ve siz durmak zorunda kalırsınız. Durmaz da kendi bildiklerinizi okumaya devam ederseniz, diğer dinleri psikolojik baskı altına alırsınız ki bu ise hiç istenmeyen bir durumdur. 

Bu açıklamanın altına ben de imzamı atıyorum Onlycim.:) Sevda arkadaşımız çok güzel anlatmış. Kutluyorum.. 


duman9: Canım benim öylesine bıçak sırtı bir konu açmışsın kizinsanlar artık fikrini de söyleyemiyor zira bu konuda herkes haklı..ve tartışmalarda insanlar alev topuna dönüşüp birbirlerine giriyorlar..Tüm yazı Cumhurbaşkanı Gül olsun mu olmasın mı?diyerek geçirdik..Kışın ise kafayı türbana taktık,başka gündem yok..Aslında içten içe bir ekonomik krize sürükleniyoruz,işsizlik,yoksulluk,açlık var bu ülkede..bir kesim bogazlarda yatlarda eğlenirken,tuzu kuru bir kesim ise türbanıyla oyalanırken ülke sefalete gidiyor. .İsteyen istediğin yapsın yasakçı zihniyetle birşey olmaz ki bu parti başa geldiğinde bunlar bekleniyordu,üşenip kalkıp oy kullanmayan birçoğumuz şimdi burada avaz avaz bağırıyoruzzz...Çok geç artık, bu yasa çıkıyor ve türban yasağı kalkıyor..Enerjimizi ülkenin kalkınması için başka şeylere yoğunlaştıralım artık.... 

Sen de haklısın be Minecim!:))) Ekonomik göstergelerin üstüne türban örterek birtakım gerçeklerin şimdilik kamufle edilmesini sağladıkları da herkesin gözünden kaçmıyor tabii ki.. 
Ama birisiyle ilgilenirken diğer konuları gözardı etme zamanı artık geçti. Ok yaydan çıkmışsa bile, illâ ki hedefi vuracak diye bişey yok! Şiddetli bir rüzgâr dahi hedefe ulaşmasını engelleyebilir.:)) Öte yandan, ekonomik durum konusunda söylediklerin de ayrı bir gerçek elbette. Krize çoktan girdik, daha kötüye doğru tam gaz ilerlemekteyiz maalesef. Teşekkürler canım, yorumun için... 


piruspapirus: Nermin hanım, amaç çok belli, "özgürlük" bahanesi altında amaç üniversiteleri, "medrese"leştirmek. Kimisi diyebilir ki, ne var canım hepsi de yükseköğretim, ha üniversite, ha medrese. Bu son derece yanıltıcı bir durumdur. Üniversiteler, siyasete angaje olmayan, dini hurafelerle savaşan ve yegane dayanağı pozitif bilim olan kurumlardır. Oysa medreselerde olay çok daha değişiktir. Medrese, iktidardaki siyasi zümrenin amaçları doğrultusunda prototip insan yetiştiren ve Celal Şengör'ün dikkat çektiği gibi dogmaların, pozitif bilimin yerini aldığı öğretim kurumlarıdır. İkisinin en başta orijinleri arasında derin uçurumlar vardır. Türban olayı henüz sıcakken, şimdi de ortada bir "imam-hatiplere katsayı" meselesi ortada dolaşmaya başladı. Sonuç olarak tüm bu çabalar, üniversiteleri, medrese yapma çabalarının bir tezahürüdür. Gören gözler bunu çok net algılayabiliyor. Tabii gönül gözü "kör" olanlara henüz çare bulamadı bilim. Bu arada Mine hanımın "Çok geç artık, bu yasa çıkıyor ve türban yasağı kalkıyor..Enerjimizi ülkenin kalkınması için başka şeylere yoğunlaştıralım artık...." sözlerine ise maalesef katılamıyorum. Sürekli dini dogmaları kaşıyan, gerici bir hükümetle Türkiye'nin kalkınabileceğini düşünmek bana aşırı bir iyimserlik gibi geliyor. 


Üniversite-medrese ayırımını çok güzel özetlemişsiniz Özgür Bey. Pozitif bilimlerin ispatladığı gerçekleri görmezden gelip, dini "hikâyelere" inanmakta ısrar edenlerin yeridir medreseler.. Öyle kişilerin üniversitelerde okuması bile vatana ihanet sayılır bence. İmam Hatip dediniz de, geçenlerde o okullarda lise eğitimi almış birisiyle sohbetim olmuştu. Bi ara kendimi tutamayıp yüzüne karşı "yuhh!" demekten kendimi alamadığımı söylemek istiyorum. 
Laf arasında Afrika'dan söz açılınca, bana "Afrika'nın başkenti neresi?" diye sormaz mı?:)) Eğitimin kalitesini düşünebiliyor musunuz? Ben "Yuhh" deyince ve lise mezunu olarak nasıl böyle bir soru sorarsın diye sorduğumda, verdiği cevap İmam Hatip gerçeğini gözler önüne sermeye yetecek özellikteydi: "Onu bilmemin bana ne yararı olacak ki? Kuran-ı Kerim'i bilmek yeter de artar bile!".. Maalesef durum bu kadar vahim işte!.. Teşekkürler yorumunuz için.. 


guzin4: Geçenlerde bir konuşma toplantısına katılmıştım ve konuşmacılardan biri Celal Şengör'dü. Düşünceleri, söylemleri ile beni çok etkilemişti. Aslında dinden uzaklaşmama sebep olan nedenlerden birisi de dinin ve bilimin sık sık çelişmesiydi. 

Güzincim, geçen gün yanılmıyorsam Arzu'nun bir kürsüsünde (Baktım ama göremedim, silmiş olmalı) din konusundaki görüşlerini okumuştum. Seninle ayni görüşteyim.. Şayet din, birtakım saçmalıklara körü körüne, sorgusuz sualsiz inanmaksa; bazılarına inanıp, bir kısmını mantıklı bulmamak olası değilse, o halde ben de bir dinsiz sayılmalıyım.. Bize bunu düşündüren ise, aynen dediğin gibi "din ile bilimin çelişmesi".. Teşekkürler yorumun için.. 


sevdamalaz: Canımı en çok sıkan ise; Atatürk'e yapılan bu en büyük ihanetin, O'nun kurduğu Cumhuriyet'in nimetleri kullanılarak yapılması... :((( 

Evet.. O nimetlerden, amaçlarına ulaşıncaya kadar yararlanmayı da, sanırım "GAZA yolunda herşey mübahtır" şeklinde açıklıyorlardır.. 


nisan0606: sevgili gezgin ; kürsünüze bana daha önce gelmiş bir mail in özeti ile katılmak isterim... özeti diyorum oldukça uzun ama aslında her kelimesi de bence çok önemli ; dünyada çok önemli buluşları olan bilimadamları nobel ödüllü yazarlar sinema tarihinin en önemli yönetmenleri ve oyuncularının çok büyük bir çoğunluğunun din eksenli sorgusuz araştırmasız ve ezberci eğitim almadıklarından bahsediliyor... bu mail e hemen inanmadan önce verilen bilimadamları ve buluşlarını araştırdım... bir kaç isim vermek isterim; Jonas Salk-ilk çocuk felci aşısı... Baruch blumberg-hepatit B aşısı... Willem Kolff-diyaliz makinası...Gertrude Elionlösemi tadavisi ilacı... İslam konferasn örgütünün 57 üyesi ülkelerin tümünde 500 üniversite bulunmaktayken sadece Amerika da 5758 bulunmakta... 2004 yılında Shangai Jiago Tong üniversitesi Dünya Üniversitelerinin Akademik Değer Listesi hazırlamış...ve müslüman çoğunluğa sahip ülkelerin hiç birinde ilk 500 e giren üniversite yok...40100 okur yazar oranına sahip tek bir müslüman çoğunluğa sahip ülke de yok dünyada... dediğim gibi çok uzun dahasını merak ederseniz size mail i gönderirim... bu yüzden yazınıza (daha doğrusu alınıtınıza ) katılmamak mümkün değil... ek olarak ben de insanların inançları doğrultusunda örtünmesine karşı değilken... 2 türbanlı tıp öğrencisine sorulan; doktor olunca erkek hastaya bakıcakmısınız sorusuna ' hayır zaten o zamana kadar hastaneler erkek kadın hastaneleri olarak ayrılacak" diye cevap verirse ... bütün laik öğretim görevlilerinin yargılanmalarını talep edecek kadar kendini bilmez sözler edilirse elbette bende başta üniversitelerde hiç bir kamu kurumunda türban görmek istemiyorum...tşk.ler.. 

İşte pozitif bilimlerle, dogmalar arasındaki fark! Dini inançlardan arınmış bilimsel araştırmaların insanlığa kazandırdığı buluşlar ve bunların yol açtığı gelişmişlik bu kadar gözümüzün önündeyken, hâlâ daha dogmalara inanmanın mantığını anlayamıyorum. Ben de çocukluğumda hep onu sorgulardım: "Niçin en geri kalmış ülkeler Müslüman olanlar?" 


derdim.. Arap dünyasının sahip olduğu "petrol"ün getirisi olan zenginlik bir yana, petrolü olmayanlar hep fakir.. Bu soruya, Müslümanlığın insanlar için en iyi din olduğunu iddia eden hiçbir dindar mâkul bir cevap veremedi.. Ben burada dinimizi kötülemek için yazmıyorum bunları.. İnanç kutsaldır. Ama inancı insanların kendi içinde yaşatmaları yerine, ülke idaresine karıştırmalarına ve eğitime temel almalarına karşı olduğumu anlatmaya çalışıyorum. O mailin tamamını okumak isterim, adresimi birazdan göndereceğim.:) Teşekkürler yorum için.. 


sevdamalaz: "Demokrasi treni"nden boşu boşuna bahsetmemişti tabi! 2002'de iktidara o tren aracılığıyla geldiler, 2007'de yine o trenin nimeti eseri güçlenerek koltuğu sağlamladılar. 
Şimdi o trenden inme vakti gelmiştir! Gerek kalmadı o trene çünkü!!! Profesörler boşuna mı isyan ediyor bunlara? Bilimin yerini dogmalar alacak tedirginliği Onlara cübbeleri bıraktırmak üzere.... Artık "demokrasi treni"ne değil "şeriat treni"ne ihtiyaçları var... :(((( Çok doğru.. Bizleri de köprüdeki ayıya benzetiyorlardır mutlaka!:) 


Sesu66: Türban 25-30 yıldır ülkemizde sorun olduğu söylenen bir konu. Çözülmesi gerektiğine inanıyorum ama zaman ve yöntem olarak yanlış buluyorum. Zaman olarak yanlış; çünkü ülkemizin birinci sorunu türbandan önce terör ve ekonomidir. Hükümet Meclis'ten terör nedeniyle K.Irak'a müdahale için tezkere çıkarttı ama uzun süre uygulamaya koymadı, bekledi. Aralık ayında hava saldırılarına başladı. TV lerde ara ara "şurası bombalandı, burası bombalandı" diye dinliyoruz ama aylarca PKK militanlarına kaçmak, başka yerde saklanmak için yeterli süre tanındıktan sonra bu bombalama ne sonuç verdi, bilinmiyor. Diğer yandan ekonomimiz berbat, 2007 yılını en düşük büyüme hızıyla kapadık. Seçim ekonomisi bütçeyi iyice sıkıntıya soktu. Üniversiteden mezun her üç gençten biri işsiz dolaşıyor. Öncelikle bunların halledilmesi gerekirdi. Yöntem olarak yanlış; çünkü bu ülkede uzun yıllardan beri sorun olduğu düşünülen bir konuyu böyle dayatmacı bir şekilde ortaya atmak, Anayasa'yı değiştirmeye kadar gitmek, türbanı Anayasa'ya sokarak Dünyanın en komik anayasasını meydana getirmek dini siyasete alet etmenin en âlâ örneği olmuştur. Olayı öyle bir hale getirdiler ki neredeyse türban takanlar Müslüman, takmayanlar dinsiz şeklinde ayrım yapılmaya başlandı. Bizi birbirimize karşı düşman kutuplar haline getirmeye çalışıyorlar. 
Burada, kürsü ve günlüklerde bile aynı ayrımcılığı ne yazık ki yaşıyoruz. Ben Müslümanım, dinimin emir ve yasaklarını biliyorum. İslamın ve imanın şartlarını biliyorum. Dinime, inancıma karşı yapılan bilinçsiz, bilgisiz yazı ve eleştirilerden rahatsız ve huzursuz oluyorum. 
İki konuyu birbirinden ayıramıyoruz, buna da üzülüyorum. Din ayrıdır, devleti belirli kurallara göre yönetmek ayrıdır. Din kurallarını Devlet işlerine karıştırırsanız Devletin laik olması ilkesinden ödün verirsiniz. Bu nedenle türbanın üniversitelerde serbest bırakılmasına karşı çıkıyorum. Çünkü bunun devamının geleceğine inanıyorum. Tıp Fakültesini, Eğitim Fakültesini bitiren genç kızlar çalışmak isteyecekler, yarın denecek ki doktor açığı, öğretmen açığı var, mecburuz. Ne yapalım hadi yasayı değiştirelim, türbanlılar kamu da çalışabilsin. 
Böyle her konuda hop yasa değiştirmeye kalkarsanız Anayasa kalbura döner. Ayrıca Laik Devlette dini inanç gereği türban takılırsa, yine dini inanç gereği, kippa, haç v.s. diğer dini inanç sembollerine de yer vermeniz gerekir. Bunu yapacak mısınız, hayır... Ben şunu da çok iyi biliyorum ki, Ulu Önderimizin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak için iç ve dış şer güçlerinin durmak bilmeksizin çabalarına ne yazık ki menfaatleri için maşa olanlar, güzel dinimizi bu tür olaylarda öne çıkaranlar en ağır cezaya bu dünyada değil belki ama ahirette çarptırılacaklardır. 

Durumu gayet güzel açıklamışsın Sesucum. Bütün fikirlerine katılıyorum. Ancak, ülkede daha 


önemli sorunlar varken türban konusunda zamanlama yanlışından sözedilmesine karşıyım. 
Her ne kadar bu mesele hükümetin taktiği olarak tanımlansa da, ayni anda birkaç sorunla başedebilecek kadar güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Sorunların herbiri için yetkili ve yeterli mekanizmalara sahip olduğumuza göre, vakit geçirmeden gerekenler yapılmalı diyorum. 
Türban sorunu ise öncelikle halk desteğini gerektiren bir konu olduğu için, elimizden geldiğince ilgili birimlere desteğimizi göstermeli, yanlışı onaylayan meclise rağmen, hukuk üztünlüğü ile yanlıştan dönülmesini sağlamalıyız diyorum. Laiklik üzerine söylediklerin çok yerindeydi, teşekkürler canım yorumun için.. 


marti..: Canım Nermin.Dün gece türban konusunda en büyük savaşı veren Mazlumder başkanına soruldu. Türban için çoğunluk istediği ve çoğunluk ne isterse o olur diyorsunuz. Peki yarın çoğunluk Hilafet istiyoruz derse ne olacak.Önce mazlumder başkanı lafı ağzında bir saat ezdi,ezdi ezdi ve sonucu söyledi.Elbette çoğunluk Hilafet isterse,hilafet gelecek.Bu kesimin ağzında bir sakız var Faşizan yönetim, faşizan baskılar. Allahaşına söylermisin bana Nermin faşizan bir ülkede bir kişi çıkıp bunları televizyonlarda söyleyebilir mi?Sevgili Ülkem neredeyse çok partili hayata geçtiğimizden beri(ki arada çok çok az sol iktidar oldu)sağ düşünceli iktidarların elinde.Hatta öyle zamanlar yaşadık ki İmam Hatip açmakta birbirleriyle yarış ettiler. Ne ülkemin bu kadar din adamına ihtiyacı vardı,ne de o okullara alınan kız çocukları imam olabilirdi. Üstelik bu okulların yatılı kısımlarıda vardı ve çocuğunu bu okullarda okutan ailelere her türlü kolaylık sağlandı... 

İmam Hatip Okulları, din eğitimi veren (güya başka dersler de okutuluyor ama, az önce verdiğim örnekle anlattım o konularda ne kadar yetersiz olduklarını)ve din adamı yetiştirme amacıyla kurulan okullardı. Ama bu ülkenin başbakanı bile İmam Hatip mezunu olduktan sonra, ülke olarak içine sürüklendiğimiz oluşumun ilerde nelere yol açacağını düşünmek bile istemiyorum. 


CELAL ŞENGÖR, SAİD NURSİ YAZILARINI ÜZÜNTÜYLE OKUYORMUŞ 28.10.2012-risalehaber 


28 Şubatçılara selam duran Celal Şengör, resmen saçmaladı. 


Daha çok pozitivist görüşleri ile bilinen, 28 Şubatçılara selam duran Celal Şengör, resmen saçmaladı. 


Cumhuriyet Gazetesindeki "Atatürk Devrimleri İnsan Olma Projesinin Basamaklarıdır" başlıklı yazısına Said Nursi ile başlayan Şengör, Said Nursi ile ilgili yorumları "üzüntü ve tiksintiyle okuduğunu" söyledi. 


"Atatürk'ün alternatifi dünyada cehennemdir" diyen Şengör, şunları yazdı: 


"Sevgili okuyucularım, bir gazetemizde, şeriat devleti düşleyen Said-i Nursi denen zatın Atatürk'ün devrimlerine karşı pasif direniş gösterdiğini yazan bir yazar, bu zatı neredeyse bir Gandi gibi gösterme çabasındaydı. Bahis konusu yazıyı üzüntü ve tiksintiyle okudum. 
Aşağıya Vikipedi'den Atatürk devrimlerinin bir listesini olduğu gibi aldım. Bu listeye iyi 


bakın ve düşünün. Listedeki devrimlerin her biri, Türkiye'de yaşayan insanların haysiyetini kendilerine iade etmek, onları uygar ve müreffeh insanlar yapmak için yapılmış devrimlerdir. 


"Bu devrimler bizim bağımsız düşünebilen, kendi mutluluğunu kimsenin kulu olmadan arayabilen, modern dünya ile iletişim kurabilen insanlar olabilmemiz için yapılmışlardır. 
Bunlara pasif direniş gösteren kafanın nasıl bir kafa olması gerektiğinin takdirini sizlere bırakıyorum. 


"Bir bilim adamı ve her şeyden önce bir insan olarak buna isyan ediyorum. Artık uyanalım ve çevremizi de uyandıralım. Atatürk'ün alternatifi dünyada cehennemdir. 


MUHTEŞEM () İKİLİ: İLBER ORTAYLI VE CELAL ŞENGÖR 


Şahin Doğan-29.10.2018-risalehaber 


azarlardan bir pazar ama tuhaf bir pazar. Pazar günlerine benzemeyen bir pazar günü. 
Yapacak kayda değer bir işim yok. Aslında iş çokta yapacak güç ve istek yok. İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ü dinliyorum çaresiz. Konu: Türkoloji, oryantalizm, bilim, Güneş Dil Teorisi... 


İlber Ortaylı'nın hiçbir hakikat arayışı, derdi ve iddiası yok sanki. Kendinden gayet emin, olabildiğince lakayt ve gevrek bir üslupla öylesine konuşuyor. 


Danıştay'ın andımız kararına ilişkin dedikleri yüzünden bir türlü affedemiyorum. 
“Andımız'ın kaldırılması küstahlıktı, kaldırılma kararı küstahçaydı” demişti. Üstelik sonsuz ve Sınırsız bir emniyet duygusu içinde sarf etmişti bu cümleleri. Anlayamadığım husus şu: 2013 yılında andımız kaldırılırken neden çıkıp mertçe ve dürüstçe konuşmadı, karşı çıkmadı? Ah şu idare-i maslahatçılık, şu işini bilir işgüzarlık! Her gün ayrı bir televizyon kanalında arz-ı endam eden ülkenin en popüler tarihçisi andımızın serapa hak ve gerçek olan kaldırılma gerekçelerine “küstahlık” diyebiliyor? 


Ortaylı hiçbir zaman namuslu bir fikir işçisi olamadı. “Yağmur nereye tarlayı oraya” şeklinde pragmatist bir tavır içinde dönüp durdu her zaman. Programda Güneş dil Teorisi'ni - güya- eleştiriyor. Andımızı dayatan zihniyetle Güneş Dil Teorisi”ni teklif eden zihniyet aynı değil mi? Aralarında kıl kadar bile bir fark var mı? 


Yerine göre Osmanlıcı, yerine göre Türkçü; yerine göre Kemalist, yerine göre muhafazakar. 
Aydın dediğin sahih bir yerde durmalı ve oradan konuşmalı oysa. Ortaylı'nın durduğu tek yer: Yersizlik. 


Bundan dolayı herhangi bir kalkış noktası olmadığı için bir varış noktası da olmuyor. Sahi Ortaylı bir aydın mı? Kesinlikle hayır! O bir akademisyen, yani devlet memuru. Boşuna “üniversitelerimiz aydın yetiştirmiyor, memur yetiştiriyor” dememişti Cemil Meriç. Durduğu yer malum olan bir devlet memuruna sahih bir yerde durup konuşmayı teklif etmek teklif-i malayutaktır. 


Rahmetli Fuat Köprülü'yü bahsi geçen teoriye cesurca karşı çıkmadığı için eleştiriyor. 
Halbuki siz o teoriden hiçbir farkı olmayan andımızı bırakın karşı çıkmayı bilakis hararetle destekliyorsunuz. Merhum Köprülü en azından mertçe karşı çıkmıştı absürt teoriye. Siz absürt bir and'a taraf oluyorsunuz. Hem de 21. Yüzyılda. Aranızdaki asil fark bu işte. 


Celal Şengör bir bilim adamından çok bir komedyen. “İnsanın kendi dışkısını yemesi normaldir, ben yedim tadı çok güzeldi” diyebilecek kadar garip biri. Bir halt yiyorsun, bari söyleme, ifşa etme, kendini el aleme rezil etme. Şengör bir ateist, daha doğrusu ateistlerin yüz karası. Eğer Ateistler Derneği'nin üyesi ise kesinlikle atılmalı oradan. 


Üslupsuzluk, laübalilik, üstencilik bazı mümeyyiz vasıfları. Kemalizm, Ateizm, Darwinizm, Şövenizm'den mürekkep düşünce dünyası tam bir şalgam çorbası gibi. Ama hayret, Ortaylı ile programda muhteşem ikili gibi poz verebiliyorlar. 


RENAN MUKALLİDİ CELAL ŞENGÖR 
16.12.2019-Mustafa Özcan-Risalehaber 


Celal Şengör için “Renan'ın çömezi? demek belki biraz değer atfetmek olabilir. Bu açıdan Renan mukallidi demek daha yerindedir. Renan, Hazreti Mesih'i seven ama aynı zamanda mucizatı inkar veya tevil eden bir pozitivisttir. Victor Hugo nasıl ki Sefiller kitabında müspet bir papaz portresi çizer, aynı şekilde Hayatı İsa (Vie de Jesus ) kitabında da Ernenst Renan sevimli bir İsa portresi takdim eder. Bu akli zeminde koparsa da duygusal zeminde Hristiyanlık ile bağlarını koparmadığını gösterir. Bununla birlikte Ernest Renan geride sakil bir miras bırakmıştır. Nedeni Hazreti Mesih'i pozitivist bir portre içinde ele almasıdır. Burada Hristiyanlık geleneğindeki yanlışlara bir de pozitivist gelenek eklenmiştir. Böylece yanlışlar kümesi bulamaç haline gelmiştir. 


İkinci olarak da, içten pazarlıklı yani garazkâr bir biçimde İslamiyeti terakkiye mani bir din olarak tasvir etmiştir. Bu tasvirin yankıları günümüze kadar içte ve dışta devam etmiştir. 
En son kurbanı Celal Şengör?'dür. Renan zamanla ateizm çizgisinden deizme kaymıştır. 
Hristiyanlıktan geriye İslam düşmanlığı tortusu kalmıştır. Hristiyanlığa olan öfkesini İslam diyarlarıyla dolaşması ve kültürüyle karşılaşması sonucu İslam'a ve Müslümanlara kaydırmıştır. Voltaire ile Jean Jacgues Rousseau da bu kabildendir. 


Renan, İslam diyarı ve Şam bölgesine ziyaretlerinden ülkesine dönüşünde (Eylül 1861) başarılı hizmetlerinden dolayı Collège de France'ta görevlendirildi. Ancak ilk dersinde İsâ”yı benzersiz, fakat ilahi (tanrısal) yanı bulunmayan bir insan olarak ele alması büyük tepki uyandırdı, ders vermesi yasaklandığı gibi kilise tarafından da aforoz edildi. Bu bize Renan'a reddiye ve cevap yazan Cemaleddin Afgani'nin serüvenini hatırlatır. Daru'l Funun'da yaptığı zanaatlara dair konferansı, konuşması benzeri tepkilere neden olmuştur. 


Afgani 1870 tarihinde ilk İstanbul ziyaretinde ilgili konferansını vermiş ve bu konuşması “Takvim-i Vakayi'de (Osmanlı Devletinin resmi gazetesi) Arapça olarak 

neşredilmiştir. Muhammed Reşid Rıza, Afgani'nin konuşmasının muhtevasına “Tarihu-| Ustad el-İmam eş-Şeyh Muhammed Abduh” adlı eserinde yer vermiştir. Zanaat ve sanatkârlık edinmenin gerekliliği konusunda bir konferans veren Afgani, yaptığı konuşmasında insan yaşamını/geçimini İbni Haldun gibi canlı bir organizmaya, bedene benzeterek vücutta her organın oynadığı işlev, rol gibi bütün sanat ve zanaatları da birer organ gibi göstermiş ve oynadıkları faydalı rollere temas etmiştir. Örneğin iktidarı, irade merkezi olan beyne, demirciliği bileğe, tarımı ciğerlere, denizciliği ayaklara ve diğer zanaatları başka organlara benzeterek konuyu anlatmıştır. Bu benzetme sanki bir nebze Hindistan'daki kast sisteminden uyarlanmış gibidir. Sonunda insanlığın saadet vücudunun bunlardan oluştuğunu, ruh olmadan vücudun yaşayamayacağını, bu vücudun ruhunun ya nübüvvet ya da hikmet olduğunu belirttikten sonra nübüvvetin ilahi bir bağış olup kişinin çabasıyla elde edilemeyeceğini ve 


Allah'ın onu kullarından dilediğine verdiğini söyler. Hikmet ise düşünme, araştırma ve bilgileri tahsil ile elde edilmektedir. Peygamberlik hükümleri Allah?ın ilminden kaynaklanmaktadır. Ona, batıl ne önünden ne ardından erişilebilir. Onu kabullenmek ve uygulamak imanın gereğidir. Fakat âlimlerin görüşlerine uymak hiçbir kimseye farz değildir. 
Bu görüşler daha güzel ve daha üstün olması itibariyle benimsenir ve alınır. Ancak hiç bir şekilde Şeriat'a aykırı olmamaları gerekir.” 


Afgani, söz konusu konuşmasında meseleyi bu şekilde ortaya koymuştur. Kimilerine göre çekemeyenler kimilerine göre de muhalifleri konferansta söylenenlerden hareketle “Peygamberliğin sanata” benzetildiğini savunmuşlardır. Özellikle Şeyhülislam Hasan Fehmi bu yüzden Afgani'yi tekfir etmiş ve aleyhinde kampanya yürütmüştür. Şeyhülislam, “Cemaleddin Afgani, “nübüvveti sanat seviyesine indirdi” deyip ve bunu ispat etmek için de “sanat ve zanaat/meslekler” konulu konferans içinde peygamberlikten bahsetmek onu da diğer sanatlar sırasına katmaktır” şeklinde bir mütalaa yürütmüştür. (1) 


Tekrar Renan'a dönecek veya gelecek olursak; 


29 Mart 1883”te Cemaleddin Afgani'den 13 yıl kadar sonra Sorbonne Üniversitesi”nde 
“İslâm ve İlim” başlıklı meşhur konferansını verdi. Renan'ın İslâm ve Müslümanlarla olan anlaşmazlıklarından önceki asıl sorunu İsâ'nın mahiyetine dairdir. Daha Saint-Sulpice Semineri”nde iken İsâ'nın tanrılığı konusunda zihninde beliren şüpheleri o zaman yazdığı Essai psycologigue sur J&sus-Christ'in her sayfasında görmek mümkündür. Renan, İsâ?nın tanrı ve İncil'in vahiy mahsulü olduğu inancını reddeder. İncil'in daha çok ahlâk ve güzellik içerdiğini kabul ederken hıristiyan olmak için mutlaka vahye ihtiyaç bulunmadığını savunur. Ona göre İncil'in olağanüstülüğü kabul edildiği takdirde bilimden sapılmış olur. İncil'in yayılmasını onun kutsiyetine değil Doğu misafirperverliğine bağlayan Renan liberal Protestanlığı insanlığın en bilinçli gelişmesi diye kabul eder. Hz. 
İsâ'yı bir insan olarak sunan İsâ'nın Hayatı Avrupa'da büyük yankı uyandırmış, lehte ve aleyhte yazılar yazılmış. Papa Pie kitabı yasakladığı için birçok Fransız şehrinde piskoposlar da bu kitabı okumayı, satmayı ve ödünç vermeyi yasaklamıştır. 


Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm”ı aynı kökten süren üç filize benzeten Renan, Hıristiyanlığın Yahudiliğin bir devamı, İslâm'ın ise Sâmi ırkının en son ve sade bir ürünü olduğunu vurgular. Avrupa Rönesansı'na İslâm dünyasının yaptığı katkıları tamamen inkâr eden Renan, “PIslamisme et la science” adlı konferansında fikir ve kültür yönünden Müslümanların geri kalışını dinlerine bağlar. 


Burada Celal Şengör'ün iki meselede de Renan’ı taklit ettiğini görüyoruz. Celal Şengör de Musevilik, Hristiyanlık ve İslam'ı birbirinden beslenen üç fidana veya filize benzetir. (2) Celal Şengör nedense her dine veya dinlere karşı olduğu halde en büyük husumetini Renan gibi İslamiyete saklamıştır ve ona boca eder. Bu kin iç içe yaşamaktan mı kaynaklanmaktadır yoksa kompleksten mi? Bu meyanda Celal Şengör selefi Renan gibi Müslümanların geri kalmasını dinlerine bağlar. Dante'nin İlahi Komedya adlı eserinde cehennem tasvirinde yaptığı ve Müslümanları en alta attığı gibi, buna denk gelen bir şekilde Renan ile çömezi Şengör daha dünya hayatında Müslümanları insan tabakatı içinde en alta atarlar. 


İman edildiğinde bilim, bilim olarak kalamaz, bilim dine dönüşür zira bilim şüphe veya müspet şüphe üzerine kuruludur ve öyle gelişir. İlmi besleyen husus şüphedir. Deneme yanılma metodudur. İman ettiğinizde bilim din olur nitekim Renan da bilime iman etmiştir. 
Bu isimler bilime iman ederler halbuki Hindistanlı allame Vahidüddin Han bilimin iman 


ettiğini yazar. Bugünkü tabirle Renan ile mukallidi Şengör erken dönem bir Scientology mürididir. Yahudilik veya Hristiyanlıktan öte ilimle barışık tek bozulmamış din olan İslamiyet hakkında 'scientism' taarruzu yaparlar. Bu ilmi değil ideolojik bir saldırıdır. Bunun kanıtlarından birisi Celal Şengör'ün Osmanlı İmparatorluğunu Türk tarihinin en dip noktasına yerleştirmesidir. Bu tarih ilmine yüzde yaz aykırıdır. Osmanlı'dan öte şanlı bir Türk tarihi var mıdır? Dolayısıyla Celal Şengör'e ilim değil ideoloji diliyle cevap vermek gerekir. 


Burada Seyyid Kutup'tan bir alıntı, aktarma yapmak isabetli ve yerinde olur. O der ki "Müslümanlar en altta veya en tepede olsalar da fark etmez; inançları gereği daima en üsttedirler. Müslümanlar manevi olarak hep üsttedirler. Maddi olarak zaman zaman tökezlemeleri kabildir ama manevi donanım olarak hep üsttedirler. Bu imanlarının iktizasıdır. 
İki tarz medeniyet vardır maddi medeniyet ve manevi medeniyet. İlkel olan maddi açıdan terakki etmiş bile olsa maneviyattan yoksun olduğu müddetçe üstün olamaz." (3) 


Maddi terakki ve medeniyet seviyesinden geri düşseler de Müslümanlar manevi medeniyeti temsil ettiklerinden daima üstündürler. Küfür ise en alttadır ve Celal Şengör söz ve eylemleriyle bunu ortaya koymaktadır. Dışkı yeme edebiyatında olduğu gibi. 


Akıllarda kalan bazı sözleri şöyledir: “En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir... Osmanlı Devleti, kanaatimce, Türk tarihinin en alt noktasıdır...” Bunlar tahrik dolu sözlerdir ve ilim adamına yakışmaz. 


Şengör, Mart 2018'de “Piri Reis'in hayatındaki en büyük talihsizliği, Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın döneminde doğmuş olmasıdır” demiştir! Kem söz sahibine aittir. Bu performansıyla Nobel ödülü alsa da yine de ilim adamı olamaz. Veya söylediklerinin ilimle fenle alakası yoktur. Fakat yine de sanatçı olabilir. BAE-Mısır kontenjanından Ateşin Sultanları filminde figüran oyunculuğu kapabilir. Sanal alemde Tomambay'ın safında, yanında Yavuz'a karşı omuz omuza cenk edebilir. Sonuçta bu yolla hıncını ve öcünü bir nebze de olsa giderebilir. Bu sadece ilimden istifa etmek değil aynı zamanda akıldan da istifa etmektir. 


Tekrar rol modele gelecek olursak; 


Renan, “Müslümanlar sadece cinayet işlemesini bilir” gibi kin ve öfkenin ürünü olan iddiaları tekrarlar. (Correspondance, s. 868-869) Bu sözler Papa 16'ncı Benediktus'un ağzından da dökülmüştür. 12 Eylül 2006 tarihinde Almanya ziyareti sırasında daha önce teoloji profesörlüğü yaptığı Regensburg Üniversitesi”ndeki konuşmasında Renan'in halefi, Şengör'ün selefi gibi bir açıklama yapmıştı. Papa, bilim adamları önünde yaptığı konuşmada Bizans İmparatoru Manuel Paleologos'un Hristiyanlık ve din eğitimi almış Farsi ile tartışma sohbetinden alıntı yaparak kendince Hıristiyanlık ile İslam arasındaki farkların altını çizmişti. 
Papa, 14'üncü yüzyılda, Bizans İmparatoru II. Manuel'in; "Muhammed, hangi yeniliği getirmiştir, onun getirdikleri arasında sadece kötülükleri ve insani olmayanları bulursun, vaat ettiği inancı kılıçla yayma emri gibi. Tanrı kan dökülmesini sevmez" sözlerinden alıntı yapmıştı. 


Renan'a göre gerçek inanç sahibinin kafası âdeta demir bir çember içine alınmıştır; her türlü bilime kapalı ve yeni olabilecek her şeyi öğrenmekten âcizdir. (Discours, s. 2-3) Bu konferansta Renan''ın asıl tezi, Abbâsiler devrindeki yükselmenin Müslümanların değil İranlıların eseri olduğudur. 


Bu doğru ise İranlılar bu beceriyi İslam öncesi niye gösteremediler? 


Renan tezini ispatlamak için İslâm tarihini üç bölümde ele alır. Peygamber, dört halife ve Emeviler dönemi her türlü akılcılık ve bilimden uzaktır; çünkü olayların açıklanması sadece Allah'ın doğrudan iradesine bağlanmıştır. Abbâsiler'in idareyi ele geçirmesiyle başlayan ikinci devirde İslâm devletinin nirengi noktası değişmiş, Sâsâni medeniyetinin hâlâ mevcut olduğu Dicle ve Fırat yöresi merkez haline gelmiştir. Bizans'tan çıkarılan felsefe İran'da yerleşmiş, Yunan bilim ve felsefesiyle meşgul olan Nestüri Hıristiyanların çoğunlukta bulunduğu bu bölgede Abbâsi halifeleriyle iş birliği yapmaları serbest düşünceyi doğurmuştur. Renan'a göre bu ikinci devir 1275'te her türlü bilim ve felsefeye karşı olan Türklerin yönetimi ele geçirmesiyle son bulmuş, bundan sonra İslâm ülkeleri hazin bir zihni çöküş dönemine girmiştir. Renan'ın İslâm felsefesiyle ilgili görüşlerini onun Averroès et Vaverroisme adlı eserinde daha iyi görmek mümkündür. Arap felsefesi denilen felsefe ne Arapların ne de Müslümanlarındır. Esasen Kindi dışındaki filozoflar da Arap değildir. Her ne kadar Arapça yazmışlarsa da sistemlerinin içeriği tamamen Yunan felsefesidir. Ona göre İslâm mâneviyatla maddiyatın ayrılmaz birliğidir, dogmanın sultası insanlığın hiçbir zaman taşıyamadığı en ağır yüktür. (4) 


Kafanı kolla! 


Osmanlı düşünürleri, hikmet erbabı Renan akımına karşı Ziya Paşa'nın ağzından şu cevabı vermişlerdir: "Islam imiş devlete pâ-bend-i terakki, Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı." 
Namık Kemal de kendisi açsından Renan'a cevap vermiştir. 


Bir benzeri cevabı da Celal Şengör hak ediyor. Araplar lisan-ı münasiple şöyle derler: "Ya Natihan Cebelen li tühinehu: Eşfik ale'r resi veya tüşfik ale'l cebeli. Ey zayıflatmak için dağa boynuz sallayan adam, dağı değil başını kolla!" 


Bizde yaklaşık manada bu şöyle ifade edilir: Yel kayadan ne koparır? 


I-http://sdam.org.tr/image/foto/2019/09/02/Cemalettin-Efgani-ve-Fikirleri 1567413837.pdf 2-https://Wwww.youtube.com/watch ?vxOg3jJWcf9Loc 

3-Seyyid Kutup ileHikayemiz, Mustafa Kamil Muhammed, Tashih,s: 73 
4-https://islamansiklopedisi.org.tr/renan-ernest 


CELAL ŞENGÖR 
11.09.2017-timeturk 
Türk jeoloji profesörü, doğa tarihçisi... Celal Şengör kimdir? İşte Celal Şengör biyografisi... 


Celal Şengör 24 Mart 1955'te İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl adı Ali Mehmet Celal Şengör'dür. 1986 yılında Oya Maltepe ile evlendi. Tek çocuğu olan oğlu H. C. Asım Şengör 
1989 yılında doğdu. 

Robert Academy'yi 1973 yılında bitirdi ardından 1978'de State University of New York at Albany'den jeolog olarak mezun oldu. Şengör, 1979'da master, 1982'de de aynı üniversiteden doktora aldı. 1981'de İTÜ Maden Fakültesi, Genel Jeoloji kürsüsüne asistan oldu. 

Londra Jeoloji Cemiyeti'nin “Başkanlık Ödülü”nü 1984 yılında aldı. 1986'da 

ise TÜBİTAK'ın Bilim Ödülü'ne sahip oldu. Bu ödüllerin ardından aynı yıl içerisinde İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalında doçent oldu. 1988'de Neuchâtel 


Üniversitesi Fen Fakültesi'nden şeref bilim doktoru (Docteur &s sciences honoris causa) pâyesi aldı. 

Academia Europaea'ya 1990 yılında ilk Türk üye olarak seçilmeyi başardı, aynı 

yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991 yılında Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi oldu. Kültür Bakanlığı'nın Bilgi Çağı Ödülü'nü 1991 yılında kazandı. 1992 yılında İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükseltildi. 

1993 yılında Türkiye Bilimler Akademisi kurucu üyesi olmasının ardından, Akademi 
konseyine seçildi. Aynı yıl TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliğinde de yer aldı. 1994 

yılında Rusya Doğa Bilimleri Akademisi üyeliğine, Fransız ve Amerikan jeoloji dernekleri şeref üyeliğine seçildi, ayrıca kendisine Fransız Fizik Cemiyeti ve Ecole Normale Supérieure Vakfı tarafından Rammal Madalyası verildi. Şengör, 1997 yılında Fransız Bilimler Akademisi tarafından yerbilimleri dalında büyük ödülü (Lutaud Ödülü) aldı. 
1998 Mayıs ayı içerisinde Şengör, Collège de France'da misafir profesör olarak yer aldı 

ve “XIX. yüzyılda tektoniğin gelişmesine Fransız jeologlarının katkısı” konulu bir ders verdi. Ardından 28 Mayıs 1998'de Collège de France'ın madalyasını aldı. 1999'da Londra Jeoloji Cemiyeti kendisine Bigsby Madalyası'nı verdi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi yabancı üyeliğine 2000 yılının Nisan ayında seçilen ilk Türk oldu. 
Şengör, Collège de France dışında İngiltere'de Oxford (Royal Society Araştırıcı bursuyla), ABD'de California Institute of Technology (Moore Distinguished Scholar olarak) ve Avusturya'da Salzburg Lodron-Paris Üniversitesi'nde misafir profesör olarak yer aldı. 
Özellikle jeolojide yapısal jeoloji ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile ün kazandı. Jeoloji ve tektonik dallarında 6 kitap, 175 bilimsel makale, 137 tebliğ özeti ve çok popüler bilim makalesi, tarih ve felsefe ile ilgili de iki kitap ve 300'e yakın deneme yazısı yayınlama başarısı gösterdi. 

Bunların 1997-1998 yılları arasında Cumhuriyet Bilim Teknik dergisindeki “Zümrütten Akisler” köşesinde çıkmış olanları Yapı Kredi Yayınları tarafından 1999'da Zümrütnâme başlığı altında kitaplaştırıldı. Şengör ayrıca uluslar arası çok sayıda dergide editör, yardımcı editör ve yayın kurulu üyeliği yaptı ve yapmaktadır. 

Eserleri 

- Hasan Ali yücel ve Türk Aydınlanması 


- Cehennemdeki Üniversiteliler 

- Dahi Diktatör 

- Aptalı Tanımak 

- Zümrüt Ayna 

- Bilimsel Düşünce Üzerine Denemeler 
- Newton Neden Türk Değildi? 

- Zümrütname 

- Bilimsel Düşünce Üzerine Denemeler 
- Bir Toplum Nasıl İntihar Eder ? 

- Bilgiyle Sohbet 

- Popüler Bilim Yazıları 


- Yaşamın Evrimi Fikrinin Darwin Döneminin Sonuna Kadarki Kısa Tarihi 


- Zümrüt Ayna Bilimsel Düşünce Üzerine Denemeler 


Ödül Ve Madalyaları 
- Londra Jeoloji Cemiyeti Başkanlık Ödülü (1984) 


- TÜBİTAK Bilim Ödülü (1986) 

- Kültür Bakanlığı Bilgi Çağı Ödülü (1991) 

- Fransız Fizik Cemiyeti ve Ecole Normale Superiore Vakfı Rammal Madalyası (1994) - Fransız Bilimler Akademisi Yer Bilimleri Dalında Büyük Ödül (Lutaud Ödül) (1997) - Colge de France'in Madalyası (1198) 

- Londra Jeoloji Cemiyeti Bigsby Madalyası (1999) 


"ÖLÜM TOHUMLARI" 
Derleyen: Hilal Nevruzoğlu-yaklasansaat.com/-(17.11.2020) 


2. Dünya savaşından bir süre önce bir aile, diğerlerine göre daha fazla öne çıkmıştır. Bu ailenin serveti, uğruna kan dökülen ve savaşılan "kara altın petrol"e dayanıyordu. Bu aile ile ilgili olağan dışı olan ise, ailenin sadece petrole değil, başka alanlarda da yatırım yapmaya karar vermesi olmuştur. Psikoloji, tıp, gençlerin eğitimi, tarım, biyoloji, ve biyolojinin tarımsal uygulamalarına yatırım yapmışlardır. Çoğu kişinin fark 

etmediği devasa bir büyüme ve gelişme göstermişler, servetlerini de o ölçüde büyütmüşlerdir. 


Bu Çalışmanın Amacı: GDO 


Bu kitapta ele alınan ana konu olan "genetiği değiştirilmiş organizmalar"; yada GDO'nun tarihi, dönemin güçlü ailelerinden olan Rockefeller ailesinin (David, Nelson, John ve Laurance) tarihiyle paralellik göstermektedir. Savaşın Amerikan zaferiyle bitmesiyle başlayan 30 yıllık güç evrimine bu insanlar yön vermiştir. Gücün tamamı 

ellerindedir. Ancak işin maliyeti, tüm dünyayı etkilemiştir. 


Kalıtım Mühendisliği ile bitki ve diğer canlı organizmaların patentlenmesi tarihinin anlaşılabilmesi için, 2. Dünya savaşını takip eden yıllardaki Amerikan gücünün, dünyada nasıl yayıldığına bakmak gerekir. 

George Kennan, Henry Luce, Averell Harriman ve hepsinden önce Rockefeller kardeşlerin tarım sektöründe başlattığı "yeşil devrim" sayesinde, Petro-Kimyasal Gübre, petrol ve enerji ürünlerine bağımlılık arttı. 


Yüz yılın başında gerçekleşen 4 çok uluslu dev şirket birleşerek, dünya üzerinde çoğu insanın temel besinlerinin; pirinç, soya fasulyesi, buğday, mısır ve hatta bazı sebze ve meyveler ile pamuğun kontrolünü ellerine geçirdiler. Hastalığa dayanıklı kümes ürünleri, genetiği değiştirilmiş domuz ve sığır üretimi için çaba sarf etmişlerdir. Dört özel şirketin üçünün, Pentagon'la kimyasal savaş araştırmaları konusunda sıkı bağları vardı. 


"Amaçları: Mutlak Dünya Hakimiyeti Kurmaktır" 


Mayıs 2003'de Bağdat'taki acımasız Amerikan bombardımanının dumanı dağıldığında, ABD başkanı, GDO projesini stratejik bir konu haline getirdi. ABD'nin savaş sonrası öncelikli dış politika gündemini oluşturdu. Dünya'nın ikinci en büyük tarım üreticisi konumunda bulunan AB, bu küresel planın önünde zorlu bir engel teşkil etmekteydi. 


Her ne kadar Almanya, Fransa, Yunanistan ve Avusturya gibi AB ülkeleri, diğer dünya 
uluslarına benzer şekilde GDO ekimine, sağlık ve bilimsel nedenlerle karşı çıksalarda, 2006 
yılı başlarında Dünya Ticaret Örgütü (WTO), AB'nin toplu GDO üretimi için kapılarını açmaya Zorladı. 


ABD ve İngiliz ordularının, Irak'ı işgaliyle birlikte Washington, bu ülkeye genetiği değiştirilmiş tohumları, ABD Tarım Bakanlığı'nın bir cömertliği olarak göndermeye karar verdi. Rockefeller ailesinin İlk büyük çaplı deneyi, 90'ların başında yolsuzlukla başı dertte olan Arjantin'de gerçekleşmiştir.. 


Tarımsal verimlilik ve Dünya'nın yiyecek sorunlarını çözme adı altında işlenen bu suçlar, bu küçük zümrenin amaçları doğrultusunda önemsizdir. Yapılan bunca şeyin hedefinde sadece para ve kar yoktur. Nihayetinde bu güçlü aileler, kimlerin merkez bankalarının başlarında duracağına karar verirler. Para, onların yaratmaları ya da yok etmeleri için bir araçtır. 


Amaçları, daha önceki despot ve diktatörlerin hayal ettikleri gibi "mutlak dünya hakimiyeti"'dir. Kontrol edilmezlerse, 10-20 yıl içerisinde bu hedeflerine ulaşmaları işten bile değil. Bu sebeple bu gerçeğin duyurulması ve herkes tarafından bilinmesi, büyük önem arz etmektedir.. 


Erken GDO Araştırmaları ve Baba Bush 


İlk GDO düzenlemeleri Reagan'ın idaresinde başlatıldı ve DNA ve RNA araştırmalarında, ABD zaten bir numaraydı. Bu dönem de hükümet biyo-teknoloji ve tarım işlerinde aşırı bir partizanlık gösterdi. 

Sağlık ve güvenlikten sorumlu pek çok hükümet mercii görevlerinde başarısızdı. ABD'deki ilk GDO ürünü piyasaya sürüldüğü zaman Reagan idaresi, kapılarını, kalıtım güdümleme (hileli yönetimle) ilgilenen Monsanto ve diğer özel şirketlere açmaya hazırlanıyordu. Bu konunun kilit ismi sonradan başkan seçilecek olan eski CTA başkanı George Bush'du. 


"Monsanto" ve "Özde Denklik" Dolandırıcılığı 


1986'da Bush, Monsanto şirketinin yöneticileriyle Beyaz Saray'da stratejik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Eski Tarım Bakanlığı görevlisi Claire Hope Cummings'e göre gazetelere yansımayan bu toplantının amacı, ortaya çıkmakta olan biyo-teknoloji endüstrisinin "denetimsizleştirilmesi" idi. Monsanto'nun daha önceleri de hükümetle ilişkileri olmuş, Vietnam savaşı sırasında Turuncu Madde isimli ölümcül bir bitki ilacı üretilmişti. Ayrıca uzun bir rüşvet, dolandırıcılık ve örtbas sicili bulunmaktaydı. 


Dr. Pribly o zaman Ulusal Gıda ve İlaç İdaresinde (FDA) çalışan 17 hükümet bilim adamından biriydi ve çalışmalarından biliyordu ki, bir bitki hücresine yeni bir gen yerleştirildiğinde istemeden de olsa, yeni zehirler (toksin) ortaya çıkabiliyordu. 


1992'de Bush, Pandora'nın kutusu (GDO) açmaya hazırdı. Başkan GDO gıdalarının diğer sıradan bitkilerle (mısır, soya fasulyesi, pirinç ve pamuk) "özde denk" olduğunu 

bildirdi. "Özde denk" olan bir gıda için, hormon veya zehir testleri yapmaya ne gerek vardı? 
Birçok konuda hükümetin düzenleyici kurumları, yeni ürünün zararlı olmadığına hükmederek, sadece gerekli bilgileri onlardan temin ettiler ve bu kurumlar asla dev şirketlerin üstüne gitmediler. 


GDO Projesine Düşen Bomba 


110 günden fazla bir süre GDO'lu patateslerle beslenen farelerde, gözle görülür bir farklılık 
oluşmaya başladı. Aynı deneyde, normal patatesle beslenen farelere göre daha küçük ve kilo olarak da daha zayıflardı. Asıl dehşet verici durum deneklerin, kalp, beyin ve ciğerlerinin de küçük olmasının yanı sıra bağışıklık sistemlerinin de zayıflamış olmasıydı. Pusztai, bu durum karşısında çok tedirgin olmasına rağmen, TV'de yayınlanan bir program öncesi son verileri açıklamadı. Daha sonradan yaptığı açıklamada, halkı paniğe sevk etmek istemediğini belirtti. 


Clinton, Blair ve "Politik Bilim" 


Pustzai'in bulguları, karanlıkta kalmış gerçekleri su yüzüne çıkardı. Rowett'teki eski iş arkadaşları, Pusztai'nin, James tarafından susturulma emrinin, Başbakan Blair'dan geldiğini bildiklerini söylediler. Blair, ne pahasına olursa olsun Pusztai'nin susturulması emrini vermişti. Blair'e de bu komut, ABD Başkanı Clinton'dan gelmişti. James de, işini ve kuruluşun alacağı mali desteği kaybetmemek için, eski meslektaşını bir kalemde siliverdi. 


Orskov'un elindeki bilgi bomba niteliğindeydi. Demek ki gizli bir şirketin 

menfaatleri, Amerikan ve İngiltere Başkanı'nı seferber edebiliyordu. "Monsanto"nun bir telefonu, dünyanın önde gelen bilim adamlarının saygınlığını yok edebiliyordu. Bu GDO'nun, dünyada hızla yayılmasına önayak olabileceği gibi, bilimin, gelecekteki bağımsızlığına ve akademik özgürlüğüne gölge düşürebilirdi. 


Kurnaz Rockefeller 


ABD Başkanı olabilmek için yanıp tutuşan eski New York valisi Nelson Rockefeller, o dönemin güç oyunlarında en belirleyici figürlerden biriydi. Nelson Rockefeller, 

kardeşleri David, Laurance, Winthorp ve John'la birlikte pek çok vakıf ve vergiden muaf dernek yönetiyordu. Ekonomik buhranın etkili olduğu 70'li yılların başlarında, bazı nüfuzlu ailelerdeki belli kişiler, ABD'nin küresel politikalarında önemli değişiklikler yapmasına karar vermişlerdi. Rockefeller ailesinde politika ve iş dünyasında en ayrıcalıklı 

kişiler, David ve Nelson Rockefeller'dı. Ailenin güç merkezleri de, 1. Dünya savaşı 

sonrası New York Belediye Meclisi Dış İlişkiler Konseyiydi. 


Rockefeller, ABD güç merkezini oluşturmaktaydılar. Aile ve aileye bağlı pek çok vakıf, Amerikan tarihi boyunca yönetim, eğitim ve özel sektörde başka bir ailenin olmadığı kadar hâkim olmuştu. Dışişleri Bakanı Kissinger, aile tarafından seçilmiş ve himaye altına alınmış, 1950'lerin sonunda Rockefeller Vakfı'nda çalışmaya başlamıştı. 


Brezinski ve "Üçlü Komisyon"'(TC) 


Bu yeni ve üst düzey teşkilatın düşünce yapısı, konseyinkiyle çok benzemekteydi. Yalnızca Avrupa'nın politik elitini değil, David Rockefeller ve Maine'den komşusu Zbigniew 


Brezinski arasındaki konuşmaların sonucu, artık Japonları da bünyesinde bulundurmaktaydı. Brezinski, Columbia Universitesinde Rus Çalışmaları Merkezinde profesörken, Rockefeller vakıflarından yüklüce bağış alıyordu. 


Brezinskiçok yakın bir zamanda yazdığı kitabında, kapalı kapılar ardında yapılacak toplantılarla, Amerikan şirket ve bankalarının, Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'daki elit iş çevreleri ile birleşmesini öneriyordu. 


Brzezinski, David Rockefeller tarafından "Üçlü Komisyon'un başına getirilmişti. Bu komisyon Rockefeller'ın iş ortakları olan birçok uluslararası elitin, finansal ve ekonomik olarak bağlantılı olduğu, politik ağırlıklı eşsiz bir şebekeydi. Amaçları, Rockefellerlar'ın tasarladığı, yine bir komisyon üyesi olan George H.W. Bush'un sonradan söylediği gibi "Yeni Dünya Düzeni"ni kurmaktı. Bunu da 90'lardan itibaren "küreselleşme" diye adlandırdığımız yöntemle yapmaya başladılar. 


Bu konudaki ilk makale, Harvard profesörlerinden Samuel 

Huntington tarafından " Medeniyetler Çatışması" isimli kitapla kaleme alındı. Bush yönetimi, teröre karşı açtığı savaşları hep bu Medeniyetler Çatışması kitabına dayandırmıştı. 
1975'te Huntington'un kullandığı başlık "Demokrasi Kriz"'iydi. 

Huntington uyarmaya devam etti: 


"Verimli bir demokratik siyasi sistem, genellikle bazı birey ve gruplara karşı duyarsızlığı ve karışmamayı gerektirir. Gizlilik ve hile, hükümetin kaçınılmaz özelliğidir." 


Kissinger ve Gıda Politikaları 


1973'de Kissinger, ABD'nin tüm dış politika kontrolünü kendi eline almak için girişimlerine başladı. Hem Dışişleri Bakanı hem de Başbakan'ın Ulusal Güvenlik 

Danışmanı olarak Kissinger "gıda"'yı, petrol jeo-politikasıyla beraber en ön sıraya koydu. 
Bu, gerçek durumu, yani artık Amerikan tarım endüstrisinin aile işi olmaktan çıkıp, küresel şirket tarımcılığına dönüşümünü örtmeye çalışan bir kılıftı. Kissinger o dönemde bir gazeteciye, "dünya hâkimiyeti" konusunda şu görürüşü ortaya koymuştu: 


"Petrolü kontrol edersen, ulusları kontrol edersin, yiyeceği kontrol edersen, insanları kontrol edersin." 


1974'de Birleşmiş Milletler, Roma'da büyük bir Gıda Konferansı düzenledi. Roma konferansında ABD'nin liderliğinde iki ana tema tartışıldı. Bunlardan birincisi, dünya gıda kıtlığı açısından sözde alarm verici derecede artan nüfustu ki, bu tek yanlı bir tespiti. 

Büyük Tahıl Soygunu 

Sovyetler, Kissenger'la yapılan anlaşma sonucu, 30 milyon ton işlenmemiş tahıl almayı kabul etti. Miktar o kadar yüksekti ki; hükümet, Cargill gibi özel şirketleri de işin içine dâhil etmek zorunda kalmıştı. Bu da Kissinger'ın planının bir parçasıydı. O'na göre: 


"Tarım, Tarım Bakanlığı'nın ellerine bırakılmayacak kadar önemliydi." 


Sovyetlere yapılan bu satış o kadar büyüktü ki, tüm dünyada tahıl rezervlerinde azalma 
yaşandı ve bununla birlikte fiyatlar, birkaç ayda %70 yükseldi. Buğdayın ton fiyatı 65 


dolardan, 110 dolara fırladı. Soya fasulyesi fiyatı ikiye katlandı. Bu sırada Hindistan, Çin; Bangladeş ve Avustralya gibi ülkelerde yaşanan ciddi kuraklıklar, rekolteyi düşürmüştü. 
Dünya bu durumu endişeyle seyrederken, ABD bu umutsuzluktan fayda çıkarmak için çaba gösteriyordu. Sorun tahılın olmaması değil, tamamının Amerikan şirketlerinin elinde olmuş olmasıydı. Bu da yiyeceği, Kissinger için bir silah haline dönüştürüyordu. 20 yıl süresince hiçbir grup, Rockefeller ailesi ve Rockefeller Vakfı'ndan daha belirleyici bir rol üstlenmemişti. 


Nixon'ın Tarım İhracat Stratejisi 


Yiyecek pazarının ABD hâkimiyetinde olması aslında, 1970'lerde Nixon'la beraber başlamış olan uzun vadeli bir strateji planıydı.. 


Birkaç yıl sonra Cargill, Başkan Yardımcısı Walter B. Saunders, New Orleans'ta bir kongrede, "Temel sorun bundan 50 yıl öncesi inanışa dayanmaktadır" dedi. 


Yeşil devrim ve kırma tohumlar, Amerikan şirket tarımcılığına yeni ve kontrollü bir piyasa vaat ediyordu. Roosevelt'in Tarım Bakanı Henry Wallace, seçkin araştırmacılarca desteklenen daha fazla mahsul verecek olan "Pioner Hi-Bred'"'i kurmuştu. Bu adımla, birçok tohum devinin önü açılmış, genetik tohumların temeli atılmış oluyordu. 


Kısa sürede Rockefeller-Ford yeşil devrimi, Hindistan hükümeti tarafından benimsendi. Kırma tohumlar ve kimyasallar hızla sonuç verdi. Buğday ve pirinçte üretim artışı sağlandı. 


"Silah Olarak Yiyecek" 


"Bu görevin arkasında Jhon D. Rockefeller ve Rockefeller Nüfus Konseyi bulunmaktaydı. 
Temel düşüncesi 1939'a, Dış İlişkiler Konseyi Savaş ve Barış Çalışmaları 

Projesi Başkanı Isaiah Bowman'a dayanmaktaydı. Dünya nüfusunun 

azaltılması ve yiyeceğin kontrolü, Kissinger'ın ana dış politika stratejisi haline gelmişti. Bu, yeni tehditlere karşı bir çözüm, gelişen ülkelerden ucuz hammadde almaya devam etmenin yoludur. 


Kısırlaştır ya da Açlıktan Öl! 


"Dünya çapında nüfus artışı, ABD'nin güvenliği ve deniz aşırı menfaatlerimiz" başlıklı bu notta, nüfus kontrolü, stratejik hammadde ve gıda politikasından bahsediliyordu. Bu gizli proje, Nixon tarafından Jhon Rockefeller'ın tavsiyesiyle başlatılmış, NSSM 200 olarak adlandırılmıştı. 


ABD'nin durumu, daha çok Rockefeller'lar tarafından belirlenmekteydi. Planın ana konusu, nüfusun azaltılması politikalarıydı. Bu acımasız politikaya karşı Katolik Kilisesi, Romanya hariç tüm komünist ülkeler, Latin Amerika ve Asya ulusları tepki gösterdiler. Bu durumda ABD bu projeyi gizli yürütmeliydi. Tabii ki, projenin başında Kissinger bulunmaktaydı. 


Doğal olarak Kissinger biliyordu ki; bu kaynak zengini ülkelerde nüfusun azaltılması konusunda bir çalışma başlatılması halinde, emperyalist ve hatta soykırımcı olarak suçlanacaktı. O da NSSM'in bu amaçlarını saklayabilmek için hilekâr bir propaganda kampanyasına başladı. 


Kissinger, ABD politikasını yürüten elitin öngördüğü zorlayıcı tedbirleri ileri sürmeye devam etti. Açıkça gıda yardımının ulusal gücün bir aracı olduğunu söyledi. Yalın bir yorumla, ABD yardımının "nüfusunu kontrol etmeyen ve edemeyenler" arasında pay edilmesini önerdi. 
Bu belgenin "çok gizli" olarak saklanmasının sebebi de buydu: Kısırlaştır ya da açlıktan öl. 


Nelson Rockefeller'in Planı: ABD'nin Resmi Politikası 


Kissinger iktidardaydı ancak başkan tarafından değil Rockefeller tarafından o mevkiye atanmıştı. 1955'te Nelson Rockefeller, onu Dış İlişkiler Konseyi'nde çalışma direktörü olarak işe almış, bundan bir yıl sonra Rockefeller Kardeşler Vakfı'nın, Özel Çalışma Projeleri Direktörü olmuştu. Sonra da Rockefeller'ların bir çalışanı olan Nancy 

Maginnes ile evlenerek bağlantılarını iyice kuvvetlendirmişti. 

Kasım 1975'te Nixon'ın gizemli Watergate ilişkisi ortaya çıktığında bazıları 

bunun Kissinger ve Alexander Haig ile beraber çalışan Nelson Rockefeller'ın siyasi hırslarının bir entrikası olabileceğinden şüphelendi. Nixon'ın halefi Gerald Ford, Nelson Rockefeller'ı yardımcısı olarak atadı. Rockefeller artık hayalini kurduğu ABD başkanlığının bir kalp atışı uzağındaydı. Nelson'ın eski dostu Kissinger'de, Dışişleri Bakanı'ydı. 


Kasım 1975'de Başkan Ford, Kissinger'ın NSSM 200 planını ABD'nin resmi dış 

politikası olduğunu beyan etti. Sonraları Kissinger'ın yerine ulusal güvenlik 

danışmanı olarak iş ortağı da olan Brent Scowcroft atandı. Scowcroft, Kissinger'ın NSSM 
200 taslağını, vazifeşinas bir şekilde imzalaması için yeni başkana 

götürüyordu. Kissinger, dışişleri bakanlığına; Nelson Rockefeller'de, başkan yardımcılığına devam etti. ABD artık nüfus azaltımı işine giriyordu ve gıda bu işte büyük rol oynayacaktı. 


Rockefeller: Soy Arıtımını Destekliyor 


JDR III, Frederick Osborn, Henry Fairchild, Alan Gregg gibi soy arıtım ve ırk bilim teorisyenleri arasında büyümüştü. O ve sınıfındakiler için kimin hayatta kalıp kimin öleceğine, kimin nasıl yaşayacağına, karar vermek doğal bir şeydi. Onlar, insanları en iyi soyu elde edebilecekleri bir koyun sürüsü olarak görüyorlardı. 


Rockefeller'ın Karanlık Sırları 


Zengin bir Amerikalı olan Andrew Carnegie: "Servet, küçük miktarlarda halka dağıtmaktansa, ırkımız için daha büyük bir potansiyele dönüştürülebilir” demişti. Bir anlamda para, onu iyi kullanmayı bilen zenginlere aitti. 


Yeni kurulan Rockefeller Vakfı hedefini; Dünya üzerinde insanlığın yararına katkıda bulunmak olarak belirlemişti. Neyin insanlık yararına olduğuna Rockefeller ailesinin karar vereceğini eklemeyi ihmal etmişlerdi. En başından beri aile, sürüden zayıfları seçip çıkarmak veya sistematik olarak kalitesiz türleri elemeye odaklanmıştı. 


En İyi Tür: "Soy Arıtımı" 


Rockefeller Vakfı'nın yaptığı ilk hayır işi projesi New York Cold Spring Harbour'daki Soy Arıtım Kayıt Ofisi ve Amerikan Soy Arıtım Derneği'ni maddi olarak desteklemek 

olmuştu. Harriman ailesinden sonra Rockefeller, en büyük bağışçı olmuştu. Soy 

arıtım sahte bir bilimdi. İsmi ilk kez İngiltere'de Charles Darwin'in kuzeni olan Francis Galton tarafından kullanılmış ve Darwin'in "Türlerin Kökeni"' adlı kitabından 


alınmıştı. Rockefeller, Carnegie ve diğer bazı zenginler, 1920'de "Sosyal Darwinizm" adını verdikleri, servetlerin birikimini haklı gösteren, üstün ırkın hayatta kalıp güçsüzün ölmesinin ilahi kanıtı olan Malthusyan fikre inanmışlardı. Alman 

araştırmalarını, Rockefeller Vakfı idare ediyordu. 


"Aile Planlaması" ve "Gizli Soy Arıtımı" 


Soy arıtımı, JDR IT'ün nüfus fazlası takıntısı sayesinde kurulmuştu. JDR'in muazzam etkisi ve Rockefeller Vakfı'nın bilimsel araştırmaları desteklemek için kullandığı devasa mali gücü düşünüldüğünde bu takıntının, ölümünden sonra bile muazzam sonuçları olacaktı. JDR TI, Malthus'ın sözde bilimi ve nüfusun patlayacağı korkusuyla yetişmişti.. 


Kissinger'ın NSSM 200 projesini de şekillendiren nüfus kontrol lobisi, Rockefeller Vakfı bağışlarının etrafında toplanarak, aile planlaması adıyla, halkı ikna edici politikalar üretiyordu. 


Rockefeller'ın Teşvikiyle: "Yeşil Devrim" 


Artık aile yatırımlarını, petrolden tarıma döndürmeye başlamıştı.. 1941 Martında henüz ABD'nin savaşa girmesine 9 ay kala, Lourance Rockefeller, Latin Amerika'daki İngiliz finans baskısından faydalanarak Kolombiya'daki Magdelana Nehri kıyısında 1,5 milyon hektar arazi satın aldı. Nelson da, Venezuela'da bir zamanlar Simon Bolivar'a ait olan büyük bir çiftlik aldı. CIA'in o dönemde raporlarında geçtiği üzere, İngiliz portföyünde bulunan bu topraklar çok değerliydi ve elde edilmeliydi. 


Rockefeller ailesi ve Rockefeller Vakfı, nüfus ve küresel gıda konularının Dışişleri Bakanlığı'na anlatılmasında, bazı ufak sorunlarla karşılaşıyordu. Aile ve aileye yakın müttefikleri, New York'taki CFR'de önemli koltuklarda oturmaktaydılar. Rockefeller grubu, bakanlık üzerinde çok büyük bir nüfuz kullandı. 1952'den 1979 Başkan Jimmy Carter dönemi sonuna kadar burada görev alan herkes, Rockefeller Vakfı'nın önemli 

isimlerindendi. Rockefeller'ın teşvikiyle yeşil devrim, hızla petrol ve askeri malzeme kadar önemli bir ekonomi stratejisi haline geliyordu. 


"Yeşil Devrim" Kapılarını Açıyor 


Rockefeller'ın, Meksika'da başlattığı yeşil devrim, 1950 ile 1960 arasında tüm Latin Amerika'ya yayılmıştı. Bundan kısa süre sonra Rockefeller'ın Asya'daki şebekelerinin desteğiyle, Hindistan ve başka yerlere de girdi. Devrim, gelişmekte olan ülkelerde gıda kontrolünü ele geçirmek için gizli yapılmalı ve bu hareket, serbest piyasa yanlısı, komünizm karşıtı faaliyetler olarak gösterilmeliydi. O günlerin en büyükleri ABD şirketleriydi. Bu noktada olmalarının nedeni de, 1960-70 arası yeşil devrim sayesinde melez tohumların yaygınlaşmasıydı. Tarım küreselleşirken, Rockefeller'da bu ilerlemeyi şekillendirmekteydi. 


1950'lerde Rockefeller Vakfı'ndan Norman Borlaug, Meksika'ya gelerek melez, pas tutmaz buğday ve melez mısır tohumları üzerinde çalışmalara başladı. GDO'lar ise bu çalışmalardan birkaç on yıl sonra gelecekti. Tarım ve biyolojinin perde 

arkasında Rockefeller, yeşil devrimin 50'ler ve 60'lar boyunca hesaplanmış stratejilerinin peşinde koşuyordu. 


Yeşil devrimle başlayan küresel gıda kontrol süreci, birkaç on yıl sonra "kalıtım devrimi"yle tamamlanacaktı. Ancak şaşırtıcı olmayan her iki devrimde de, başrolde Rockefeller ailesi ve onlara yakın çevrelerin bulunuyor olmasıydı. 


1966 yılında geniş fonlara ait başka bir vakıf Ford Vakfı, Rockefeller'a katıldı. Yine 
vergiden muaf Ford Vakfı da, Rockefeller gibi hükümetle içli dışlıydı. İstihbarat ve dış politika gibi önemli konularda hükümetle bağlantıları vardı. Ford kaynaklarıyla beraber Rockefeller'ın yeşil devrimi, adeta vites artırarak yoluna devam edecekti.. 


Rockefeller: "Şirket Tarımcılığı"'na Yöneliyor 


Rockefeller kardeşler, bir yandan işlerini petrolden, tarıma kaydırırken, öte yandan Harvard Üniversitesi'nde gıda üretiminde merkezi kontrolün sağlanması üzerine çok az kimsenin farkında olduğu bir araştırma yürütüyorlardı. Yaratıcıları, geleneksel tarımdan ayırt edebilmek amacıyla ona "şirket tarımcılığı" adını vermişlerdi. Şirket tarımcılığı ve yeşil devrim el ele yürüyorlardı. Bir süre sonra devreye girecek olan genetik uygulamalar da planın bir parçasıydı. 


Harvard projesi ve şirket tarımcılığı, büyük Amerikan gıda üretim devrimi planının bir parçasıydı. Gıda endüstrisini egemenliği altına alması 40 yıl sürecekti. Bir profesör olan Ray Golberd, "gen değişimli şirket tarımcılığı devrimi"'yle ilgili olarak; "küresel ekonomi ve toplumu değiştirmek için insanlık tarihinin görmüş olduğu en dramatik olayıdır" demişti. 


"Tüm Çiftçiler Nereye Kayboldu?" 


Hükümet düzenlemeleri, gıda güvenlik standartları ve tekel yasaları gevşedikçe, özellikle "Reagan-Bush dönemi"nde geleneksel tarımın yaşadığı dönüşümü, sıradan bir tüketicinin anlaması zor hale gelmişti. Pek çok insan, hâlâ çiftlikten geldiğini sanarak, mahalle marketlerinden güzel ambalajlanmış sığır ya da domuz eti almaya devam ediyordu. 


1980 ve 90'larda geleneksel çiftçiler, topraklarını ve 

sürülerini terk etmeye zorlandıklarında, şirket tarımcılığı hemen bu boşluğu doldurdu. 
İşin dramatik boyutu, kurnazca hazırlanmış istatistik raporlarında, geleneksel yapının, genişleyerek dev kurumlar haline dönüştüğü şeklinde saklanmıştı.. 


Bilim Üzerinde: İnanılmaz Etki 


Rockefeller Vakfı'nın 1930'lardaki Başkanı olan Warren Weaver, bir fizikçiydi. O ve Max Mason, Vakfın yeni biyoloji programını yönettiler. Araştırma projelerine kaynak sağlamakta gösterdiği cömertlik, yalnızca şiddetli kıtlığın yaşandığı bir zamanda, lider konumdaki bilimsel araştırmacılara dağıtacak kaynakları olması gerçeği ile birlikte Vakf'a, "Büyük Çöküş" sırasında bilim üzerinde inanılmaz bir etki kazandırdı. 


TI. Dünya Savaşı sırasında, Weaver ve Rockefeller Vakfı, moleküler biyoloji alanında yapılan tüm uluslararası araştırmaların merkezindeydi. 3 Rockefeller 

Enstitüsü (bugün Rockefeller Üniversitesi) bilim adamı Avery, MacLeod ve McCarty, bir genin bir bakteri hücresinden diğerine iletimini tanımladılar. Onların meslektaşı ve daha sonraları ise Rockefeller Üniversitesinin önemli bir araştırmacısı olan genetikçi Theodore Dobzhansky, o dönem büyük bir heyecanla şunu ifade etti: 


"Özel uygulamalarla, özel mutasyonlar yaratma vakalarıyla uğraşıyoruz. Geneticiklerin yüksek organizasyonlu organizmalarda sonuç alamadan çalıştıkları bir başarı bu." 


Yine 1941'de Rockefeller'in bilim adamları, genetik olarak değiştirilmiş organizmalarla Gen Devrimi'nin gelecekteki gelişimi için gereken temelleri atıyorlardı. 


"Yeni Atlantis" ve "Aydınlanma" Düşünceleri Altında: Proje 


Rockefeller Vakfı, toplumun kendi sorunlarını çözmek için bilimsel keşifleri beklemesi gerektiği ekonomik ve politik sistemleri kurcalamanın gerekmeyeceği fikrini yaymak için, kaynaklarını ve kayda değer sosyal, politik ve ekonomik bağlantılarını kullandı. 


Proje, Bacon'un doğanın yasalarının ve bilimsel teknolojik ilerlemenin üstünlüğüne dayalı sorunsuz bir topluma ait "Yeni Atlantis" ve "Aydınlanma" görüşlerinin genel ruhunun etkisi altındaydı. 


Auckland Üniversitesi'nin emekli kıdemli öğretim üyesi ve bir biyolog olan Dr. Robert Mann, Rockefeller'in indirgemeci basitleştirmesinin olası sosyal tehlikeleri nasıl yadsıdığıyla ilgili olarak gerçekten bir sorun olduğunu vurguladı: "Açıkça görülmektedir ki genetik mühendisliği ile ilgili risk analizi çalışmaları çok yanıltıcıdır." Mann, ayrıca şunları belirtti: 


"Canlı bir hücrenin sistemi, hiçbir virüs ya da yabancı plazmid (prionlar öyle dursun) yayılmamış olsa bile, bir nükleer reaktörden kıyas kabul etmez biçimde daha karmaşıktır. Kötü biçimde saplabilecek yan yolların çoğunun hayal edilme olasılığı yoktur.... Gen iliştirme çalışmalarının çoğu sonuç vermez; bazıları istenen sonucu verebilir, ancak tıpkı nükler güçte olduğu gibi yapılacak bazı büyük hatalar, bu yaklaşımın bilime ve yaşama uygulanmasını önleyecek şekilde değerlendirmemize nedene olabilir." 


"Plazmidler" ve "Tanrı"lığa Soyunma 


Prof. Abigail Salyers, prestijli Microbiological Review (Mikrobiyolojik Değerlendirme)'de, genetik bilimi için kullanılan biyolojik malzemelerden "plazmidler"' için şu uyarıyı yaptı: 


"Plazmidler, küçük DNA parçalarıdır ... değiştirilmiş genlerin basit öngörülebilir taşıyıcılarıdırlar. Yaygın kanıya göre; bir geni genetik olarak değiştirilmiş bir mikro organizmaya sokmak için kullanılan bir plazmid, aktarılamaz kılınabilir. (bunun 

aksine] "güvenli" plazmid diye de bir şey yoktur ... hayatta kalabilmek için yanıtlamamız gereken bir bilmece şudur: antibiyotiğe dirençli genlerin aktarılmasını yavaşlatmak ya da durdurmak için ne yapılabilir? Ancak gen jokeyleri; koyuna, insan ve domatese sığır genlerini suni yöntemlerle iliştirmelerinin sonuçlarına dayanarak "Tanrı" gibi görebildiklerini iddia etmektedirler!" 


Mae Wan Ho: "Tamamen Ön Görülmez Sonuçlar Doğar" 


Londra Toplum Bilim Enstitüsü'nün Başkanı olan biyolog Dr. Mae Wan Ho: 


"Tamamen yeni genler ve genlerin birleştirilmesi, laboratuvar ortamında yapılır ve bunlar genetik olarak değiştirilmiş organizmalar oluşturmak için organizma genomlarına eklenir" vurgusunu yaptı, şöyle devam etti: 


"Profesyonel GDO bilim adamlarının söylediklerinin aksine, süreç o kadar kesin değildir. Denetlenmesi mümkün değildir ve güvenilmezdir. Genellikle ana genoma hasar verilerek ya da bu genom karıştırılarak, tamamen öngörülemez sonuçlara sahip olarak sona erer." 


Ne Rockefeller Vakfı ne de finanse ettiği bilim adamları ve birlikte çalıştıkları, GDO tarım ticareti sektörü, böyle tehlikeleri incelemek için görünür bir ilgi göstermediler. Dünyayı bu tehlikelerin en az düzeyde olduğuna inandıracakları aşikârdı.. 


1984'te, genetik olarak değiştirilmiş bitkilerin, doğal ortama bırakılmasının 

tehlikeleri hakkında Amerika'daki araştırma! Laboratuvarlarında ciddi bir bilimsel uzlaşma yoktu. Ancak, çok önemli şüpheler devam ettiği halde, Rockefeller Vakfı, genetik değişiklik sürecine büyük küresel kaynak ayırmaya karar verdi.. 


"Altın Pirinç" ve Kuyruklu Yalanlar 


Başlangıçta Vakıf, sanayileşmiş dünyadaki 46 bilim laboratuvarına kaynak sağladı. 1987 
itibariyle pirinç genomunu haritalayan, pirinç geni projesi için 5 milyon dolardan fazla para harcıyorlardı. Rockefeller cömertliğinden nasibini alanlar arasında, Zürih'teki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü ve Almanya'daki Freiburg Üniversitesi'ndeki 

Uygulamalı Biyolojik Bilimler Merkezi de bulunuyordu. 


Vakfın propagandacıları, A vitamini eksikliğinin, gelişmekte olan ülkelerdeki yeni doğan bebeklerde körlüğün ve ölümlerin önemli bir nedeni olduğunu iddia ettiler. BM istatistikleri, dünya çapında 100 ila 140 milyon çocukta, bir şekilde A vitamini eksikliği bulunduğunu ve bunların arasında 250.000 ila 500.000'inin kör olduğunu gösterdi. Bu, tartışmalı yeni genetik olarak değiştirilmiş bitkilerin ve tahılların kabul edilmesini teşvik etmek için kullanılan duygusal çekiciliğe ait, en önemli insani ilgi hikayesiydi. Her ne kadar söz, kuyruklu yalanlara ve kasıtlı aldatmaya dayanıyordu ise de, Altın Pirinç, genetik 

mühendisliğin verdiği sözün simgesi ve sözde kanıtı haline geldi. 


2000 yılı itibariyle Rockefeller Vakfı ve İsviçre Federal Teknoloji 

Enstitüsü, kendilerinin A vitaminli ya da beta-karotenli pirinç olarak adlandırdıkları pirinci üretmek için, nergis bitkisinden iki adet geni, bir bakteri geniyle birlikte başarılı şekilde alarak, pirinç DNA 'sıyla birleştirdiklerini duyurdular. 


Vücutta A vitamini üreten beta-karoten (ya da A Vitamini) pirinç tanelerini turuncu renkli yaptığından, başka bir zekice pazarlama hamlesi olarak bu pirince "Altın 

Pirinç" denildi, zira altın, ne biçimde olursa olsun herkes tarafından imrenilen bir maddeydi. 
Artık insanlar her gün yedikleri pirinci yiyerek, aynı zamanda çocuklarında körlüğü ve diğer A vitamini eksikliği belirtilerini de önleyebileceklerdi. 


"Altın Pirinç" ve "A vitamini Yalanı" 


Hintli bir biyolojik çeşitlilik kampanyası destekçisi olan Dr. Vandana Shiva, Rockefeller Vakfı'nın Altın Pirinç tanıtımının yürek burkan bir eleştirisinde: "A vitamini üretmek 


için pirincin genetiğinindeğiştirilmesinin kusuru, diğer A vitamini kaynaklarının gölgede bırakılmasıydı" değerlendirmesini yaptı. Uluslararası Pirinç Araştırmaları 

Enstitüsü Başkanı Per Pinstripe Anderson, A vitaminli pirincin, Asya'daki yoksullar için gerekli olduğunu çünkü, "dünyada yetersiz beslenen insanların çok büyük bir çoğunluğuna ilaç götüremediklerini" ifade etti. Shiva şunu ekledi: 


"A vitamini temini için birçok ilaç var. A vitamini; karaciğer, yumurta sarısı, tavuk eti, süt ve tereyağından sağlanır. A vitamininin öncüsü olan beta-karoten, koyu yeşil yapraklı sebzelerden, ıspanaktan, havuçtan, kabaktan ve mangodan sağlanır..." 


Rockefeller Vakfı'nın basın bültenlerinde bahsetmediği, ancak doktorların ve bilim adamlarının bildiği bir şey vardı! Büyük miktarlarda A vitamini aslında "hiper vitaminoz"'a, ya da bebeklerde beyin hasarına ve başka zararlı etkilere yol açan A vitamini zehirlenmesine neden oluyordu. 


Ayrıca bir insanın A vitamini payının hepsini karşılamak için günlük olarak tüketmesi gereken pirinç miktarı şaşırtıcıydı ve bir insanın bunu başarması mümkün değildi. Bir tahmin, 
ortalama bir Asyalı'nın yalnızca gereken en az miktarda A vitaminini alması için, günde 9 
kilo pirinç yemesi gerektiğini gösteriyordu. Asya'daki günlük 300 gramlık pirinç tüketimi oranı, günlük ihtiyacın yalnızca % 8'ini sağlıyordu. Rockefeller Vakfı'nın Başkanı Gordon Convvay, bu eleştirilere mahcup bir şekilde şu yanıtı veriyordu: 


"Öncelikle altın pirinci, A vitamini eksikliği sorununa bir çözüm olarak düşünmediğimizi ifade etmek gerekir. Daha çok beslenme açısından meyveler, sebzeler ve hayvani ürünlerle çeşitli kuvvetlendirilmiş gıdalara ve vitamin katkıları için mükemmel bir tamamlayıcı görevi yapmaktadır." Şunu da ekliyor: 


"Halkla ilişkilerin, altın pirinç tanımını çok fazla kullandığı konusunda Dr. Shiva'ya katılıyorum." 


Altın pirinç, biyoteknoloji kullanan genetik mühendislik endüstrisi için büyük bir propaganda aracı olmuştu. 


İngiliz tıp dergisi The Lancet'in editörlüğünü yapan ve çok önemli bir tıp uzmanı olan Dr. 
Richard Horton: 


"Dünyadaki açlık için teknolojik bir gıda çözümü aramak... yeni yüzyılın ticari açıdan en kötü niyetli boş girişimi olabilir" dedi ancak onu çok az kişi dinledi. 


İlk Kobay: Arjantin 


80'lerin sonlarında genetik eğitimi almış moleküler biyologların, küresel iş ağı oldukça gelişmişti. "Devasa Rockefeller planı", artık devreye girmeye hazırdı. Bu iş için seçilen yer ise David Rockefeller ve Chase Manhattan Bank'ın yakın bağlar kurduğu, Başkan Menem'in henüz seçildiği Arjantin'di. Tarım arazileri ve nüfusu yapısı nedeniyle Arjantin, ilk geniş ölçekli GDO testi için biçilmiş kaftandı. 


2005'te çok daha küçük ama hızla genişleyen GDO ülkelerine, GDO'ları kanunla yasaklayan Brezilya'da dâhil oldu. GDO'ların ekimi o kadar yayılmıştı ki artık kontrol 


edilebilmesi mümkün değildi. Kanada, Çin, Güney Afrika gibi ülkeler o zamandan sonra yeni programlar yürürlüğe koydular. 


Bunların hemen arkasından, geniş arazileri ve gevşek kanunlarıyla eski Sovyet uyduları; Romanya, Polonya ve Bulgaristan gelmekteydi. Endonezya, Filipinler, Kolombiya, Honduras ve İspanya da belirgin bir şekilde bu yöntemleri uyguluyorlardı. 


Irak'ta: ABD Demokrasi Tohumları(!) 
George W. Bush, Irak işgalini şöyle yorumluyordu: 


"Bizim Irak'ta bulunma sebebimiz, buraya 'demokrasi tohumları'nı ekmektir. Bu 'tohumlar', serpilecek ve tüm otoriteryanizm bölgesine yayılacaktır." 


George W. Bush, "demokrasi tohumları"ndan bahsettiğinde, çok az insan " Monsanto"'nun tohumlarını kastettiğini anlayabilmişti. Mart 2003'te ABD'nin işgalini takiben, ülkenin ekonomik ve politik gerçekleri radikal olarak değişti. Irak sadece Pentagon'a gönülden bağlı 130.000 asker tarafından işgal edilmemiş; aynı zamanda işgalcisinin ekonomik 

kontrolü altına da girmişti. Irak ekonomisi, Pentagon tarafından idare ediliyordu. 


Mayıs 2003'te, Paul Bremer, Geçici Koalisyon Güçleri'nin (CPA) ya da işgalci otoritenin başına getirilmişti. Eski Dışişleri Bakanlığı terörizm görevlisi olan Bremer, sonradan Henry Kissinger'ın kurduğu güçlü danışmanlık şirketi Kissinger Associates'e girmişti. 


ABD işgalindeki Irak, Arjantin'den daha iyi bir fırsattı. İşgal yeni bir tarım sistemini, GDO şirket tarımcılığı etki alanıyla tüm ülkeye sokmaya yardımcı olmuştu. İşgal yönetimi, Iraklı çiftçilere reddedilmesi güç bir teklifte bulunmuştu: "Bizim GD tohumlarımızı alın ya da ölün.." 

Bremer, işgal altındaki Irak'ta resmen olmasa da sivil faaliyetin var olduğu her alanda ölüm ve yaşamın kontrolünü elinde bulunduruyordu. Dikkat çekecek şekilde Bremer, yeniden yapılandırma işinin dış işlerinin sorumluluğu olmasına rağmen, raporlarını, 

sadece Pentagon'daki eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'e rapor ediyordu. 


Bremer; Irak'ta GDO için Yasal Alt Yapıyı OluşturuyorGeçici Koalisyon Güçleri'nin başı olarak Bremer, yürürlükte bir anayasa ya da hükümet olmamasına rağmen, bir dizi kanun tasarısı hazırladı. Yeni kanunların sayısı 10O'dü ve Nisan 2004'te hayata geçirildi. Bütün olarak bu kanunlar, Irak ekonomisinin, ABD mandası altında; serbest piyasa şartlarında yeniden yapılandırılmasını konu ediyordu. Aynı 1990 sonrası Rusya ve eski Sovyetler Birliği'ne dayattıkları ekonomiler gibi. 


Bremer'a, Rumsfeld ve Pentagon'daki planlayıcılar tarafından verilen emirlerde, devlet kontrolündeki Irak ekonomisini, "şok terapiyle" radikal bir açık pazar haline getirmek vardı. Bremer, 30 yılda Latin Amerika'nın borçlu ülkelerinde yapılan değişikliklerin daha ağırını bir ayda Irak'ta gerçekleştirdi" 


Bremer'ın ilk işi, 500.000 kişilik bir işçi ordusu kurmak oldu. Bu ordunun çoğunluğu askerler, doktorlar, hemşireler, öğretmenler, yayıncılar ve matbaacılardan oluşuyordu. Ülkenin sınırlarını kısıtlamasız ithalata açtı. Hiçbir vergi, denetim, tarife, gümrük yoktu. İki hafta sonra Bağdat'a giderek Irak'ın "ticarete açık" olduğunu açıkladı. Ama kimin, neyin ticareti olduğu daha sonra ortaya çıkacaktı. 


İşgalden önce petrole dayalı olmayan Irak ekonomisi, çimentodan kâğıda, çamaşır makinesine kadar her şeyi üreten 200 adet devlete ait şirkete bağlıydı. 


Haziran 2003'te Bremer, bu şirketlerin derhal özelleştirileceğini açıkladı. "Devletin verimsiz işletmelerini, özel sektörün ellerine bırakmak, Irak ekonomisini düzlüğe çıkarmak için esastır" demişti. Irak özelleştirme plânı, Sovyetlerin dağılmasından sonraki en büyük devlet tasfiyesiydi. 


Iraklılar: GDO Tohum Devlerinin Tebası Oldu 


Daha da ötesi bu kanunlarla Irak'taki en radikal dönüşüm olan ulusal gıda üretimi için de yol açıldı. Bremer'ın emrindeki Irak, yeni bir GDO modeli olmak üzereydi. Yalın bir anlatımla, bitki türleri patenti sahipleri (daha çok çokuluslu büyük şirketler), Irak'ta kendi tohumlarının kullanımıyla ilgili mutlak haklara sahip oluyorlardı. 


Koruma altındaki bitki türleri, aslında GDO'lu bitkilerdi. Bu bitkileri ekmek isteyen çiftçiler, teknoloji ücreti ve patentli tohumlar için yıllık lisans parası ödemeyi kabul ettiklerine dair anlaşma imzalıyorlardı. Bu tohumlardan bir kısmını bir dahaki hasat yıllarında kullanmak için saklayan çiftçiler, şirket tarafından ağır cezalara çarptırılıyordu. ABD'de mahkeme tarafından bozulana kadar, "Monsanto" bir çuval tohum bedelinin, 120 katına kadar ceza ücreti talep ediyordu. Iraklı çiftçiler artık Saddam'ın değil, çok uluslu GD tohum 

devlerinin tebaası haline gelmişlerdi. 


Koruma altına alınan bitkiler, 10.000 yıldır Irak topraklarında yetiştirilenler değildi. Bu koruma çok uluslu şirketlerin, kendi tohum ve ilaçlarının Irak piyasasına hem ABD hem hükümet desteğiyle girebilmesi için gelmişti. 


“Irak Tohum Hazinesi" Yok Edildi 


Irak, tarihsel olarak medeniyetin beşiği olan Mezopotamya'nın bir 

parçasıydı. Dicle ve Fırat nehirlerinin ortasında, verimli topraklara sahipti. Çiftçiler, tahminen MÖ 8000 yılından beri bu topraklarda tarım yapıyordu. Günümüzde kullanılan her tür buğdayın tohumlarını da onlar geliştirmişlerdi. Bunu da, bir miktar tohumu saklayıp tekrar ekerek, "doğal dirençli kırma türler" yetiştirerek başarıyorlardı. 


Iraklılar, bu kıymetli tohumları, sonradan ABD'lilerin yaptıkları işkencelerle adı duyulan Abu Ghraib şehrindeki bir tohum bankasında saklıyorlardı. İşgal sırasında çeşitli bombalamalara maruz kalan bu tarihi ve paha biçilmez tohum bankası yok oldu. 


Bununla beraber eski Irak Tarım Bakanlığı, bu tohumların yedeklenmesi için Suriye'ye örnekler göndermişti. Bu önemli tohumlar halen Suriye'nin Halep şehrinde, Kuru Bölgeler için Tarım Araştırmaları Merkezi'nde (İCARDA) saklanmaktadır. Abu Ghraib tohum bankasının yok olmasıyla birlikte, Uluslararası Tarım Araştırmaları Danışmanlık Gurubu'nun (CGIAR) bir parçası olan İCARDA, Iraklı çiftçilere yardım etmek için ellerindeki tohumları gönderebilirdi. Ama yapmadı. Bremer'in danışmanlarının Irak yiyeceğinin geleceği hakkında başka plânlan vardı. 


Bremer'ın 81. Kanunu uyarınca, büyük ulus ötesi bir şirket, belirli bir Irak böceğine dayanıklı bir tohum geliştirirse ve Iraklı bir çiftçi de, aynı şeyi yapan bir bitki 


yetiştirirse, tohumları saklaması yasadışıydı. Bunun yerine Monsanto'ya telif hakkı ödemeye mecbur bırakılıyordu. 


Artık Irak: Dev Şirketlerin Genetik Laboratuvarı 


Kâğıt üzerinde, sadece bu tohumları kullanan çiftçiler, ABD'nin benimsetmeye çalıştığı bu patent kanunlarına uymak zorundaydı. Ama gerçekte Irak, gıda üretim ve geliştirme 

adına, Monsanto, DuPont ve Dow gibi şirketlerin elinde çok büyük bir genetik laboratuvarına dönüşmekteydi. 


On yıldan fazla bir süre Iraklı çiftçiler, ABD-İngiltere önderliğinde tarım ekipmanları ambargosuna maruz bırakıldı. Ayrıca Irak şanssız olarak 3 yıllık bir kuraklık dönemi geçirmişti ve elindeki tahıl azalmıştı. Yıllar süren ambargo, kuraklık ve savaşın etkileri, Irak'taki tahıl stoklarını 1. Körfez Savaşı seviyesinin altına indirmişti. 2003'e kadar Irak halkı Birleşmiş Milletler'in petrol karşılığı verdiği yiyeceğe bağımlı yaşadı.. 


Artık ABD'nin benimsettiği patent kanunuyla, tohumda tekel oluşturabilecek bir düzen getirilmişti ve hiçbir Iraklı çiftçi bu alanda rekabet edecek kaynaklara sahip değildi. 


GDO Cini: Lambadan Çıktı 


1990'ların ortalarına doğru Dünya Ticaret Örgütü (WTO)ve Washington desteğiyle aynı gen devleri; Monsanto, Dow, DuPont, Syngenta ve birkaç küçük şirket daha patentlenmiş tohumları dünya pazarına saldı. 


1996'da Monsanto, Amerika'dan soya fasulyesi dolu bir taşımayı Avrupa'ya gönderdi. Bu taşımalık etiketlenmemişti ve AB müfettişleri çok sonraları bu taşımalıktaki soya fasulyelerinin Monsanto'nun Arjantin'de yaydığı genetiği değiştirilmiş soya fasulyelerinden olduğunu fark ettiler. Böylece gıda zincirine etiketlenmeden girmiş oldular. AB buna, 1997'nin sonlarına doğru GD ürünlerinin alım satımına uyguladığı bir durdurmayla yanıt verdi. 


2003'teki Irak savaşından sonra George W. Bush, GD tohum üretimini yüksek öncelikli gündem maddesi haline getirirken, Monsanto tarafından yönetilen tohum karteli patentli tohumları, müthiş bir hızla yaymış bulunmaktaydı. Bush'un esas hedefi, sıradaki diğer ana piyasaları GDO istilâsına açmak için GD tohumları alım satımı üzerindeki 1997 AB yasağını kaldırmaktı. 


Gıda ve gıda harici ürünlere eklemlenmiş Bacillus thurigiensisin BT toksinleri dünyada son zamanlarda üretilen GD ürünlerinin %25'inde mevcuttur. Besin zincirinde farelere, kelebeklere ve zar kanatlılara zararlı olduğu saptandı. BT zehiri, yaklaşık 28.600 türden oluşan coleopetra altsınıfındaki haşerelere (böcekler, ekin kurtları ve styloplidler) karşı da diğer alt sınıflardan daha fazla tesir göstermektedir. BT bitkileri, zehirleri kökleriyle toprağa sızdırır ve bu yüzden toprak ekolojisine ve verimliliğine de büyük darbe vurmaktadır. 


Amerikan Çiftçilerinin: Monsanto Köleliği 


Bağımsız tohum bayileri, Monsanto, DuPont, Dow, Syngenta, Cargill ve diğer büyük tarım işletme firmaları tarafından bir bir yutulurken çiftçiler, gittikçe Monsanto ve diğer GDO 


tohum bayilerine daha çok bağımlı hale getiriliyordu. Amerikan çiftçileri, bu yeni tarz toprağa bağlı köleliğe ilk maruz kalanlardandı. 


2001 yılında Amerikan Yargıtay kararnamesine göre; Monsanto gibi GDO 

firmaları Amerikan çiftçilerini "tohum kölesi" olmaya zorlayabilirdi. Monsanto, ücretlerini ödemeyenleri, duruşmalarda çok ağır yasal tazminatlarla cezalandırıyordu. Monsanto ve diğer GDO tohum şirketleri, çiftçilerin her yıl yeni tohumlar 

için ödemede bulunmasını talep ettiler. Çiftçilerin bir önceki yılın tohumlarını tekrar kullanmaları yasaklandı. 


Rockefeller Vakfı Başkanı Gordon Convvay yayınladığı kamu açıklamasında, ikinci 

bir Yeşil Devrimi "Gen Devrimi"' olarak tanımladı. Convvay, "2020 yılında dünyanın beslenmesi gereken 2 milyar boğaza daha sahip olacağını göz önünde bulundurarak" "nüfus artışına ayak uydurabilmek için, önümüzdeki 30 yıl boyunca gıda üretiminin geliştirilmesinde" GDO mahsullerinin gerekli olduğu konusunda ısrarcıydı.. 


Afrika'nın Sahte "Harika Patates"'i 


Finansal olarak Monsanto ve Dünya Bankası tarafından desteklenen Afrika'daki Kenya Zirai Araştırmalar Enstitüsü'nden(KARİ) Dr. Florence Wambugu, Monsanto'nun GDO tatlı patateslerinin, Afrika'daki açlık sorununu çözdüğünü öne süren demeçler vermek 

üzere Monsanto ve USAID tarafından görevlendirildi. 


Buradaki tek sorun bu "yeniden şekillendirme" projesinin feci bir hata oluşuydu. GDO tatlı patatesi, virüs saldırılarına karşı duyarlıydı. GDO hasadı, yerel tatlı patatesten çok daha azdı. Wambugu'nun beklediği gibi 95250 daha fazla değildi. KARİ ve tüzel destekçileri sahtecilik yapmaya çalıştılar fakat Sussex Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Enstitüsü'nden Dr Aaron deGrassi, Wambugu ve Monsanto'nun kendilerini haklı göstermek için kullandıkları istatistiksel hileleri açığa çıkardı. 


1990'ların sonunda bir Amerikan biyo-teknoloji hisse senedi borsasının baş döndüren ortamında ve GDO üretiminin yaygınlaşmasının önündeki engeller bir bir 

düşerken; Monsanto, Syngenta ve önde gelen tohum devleri, bütün dünyaya tohum tedariki projeleriyle neredeyse raydan çıkmak üzereydiler. 1999'da aşırı hevesli şirket tarımcılığı, devlerini kendi yöntemlerinden kurtarmak için koruyucu azizleri Rockefeller Vakfı'nın alışılmadık tarzda bir müdahalede bulunması gerekti. 


Genetik Tohum Devleri: Sarhoş Olmuşlardı 


Genetik tohum devleri, Dünya Ticaret Örgütü'nün gücü ve Beyaz Saray'ın tam himayesiyle, 1980'lerin sonlarında dünya gıda tedariğinin tamamını ele geçirme olasılığıyla sarhoş olmuşlardı. Üreme olasılığı olmayan tohumları, satmalarına olanak tanıyan bir teknoloji üzerinde hararetle çalışıyorlardı. Tohum şirketleri bu 

teknolojiye GURT (Genetik Kullanımı Kısıtlama Teknolojileri) dediler.. 


David King: "Çiftçiler Dev Küresel Şirketlerin Bağımlısı" 
Kısır tohumlardan kopan yaygara dünya basınındaki manşetlerden kaybolmaya 


başlayınca büyük tohum şirketleri, ABD Hükümeti'yle birlikte GDO tohumları, dünya nüfusunun boğazına tıkamak için özellikle üçüncü dünya ülkelerinde gittikçe 


zorlayıcı taktikler uygulamaya başladılar. Genetik tohum şirketlerinin kullandığı "GDO Kurtuluş İncili"ni yaymada ikna teknikleri arasında; rüşvet, baskı ve GDO tohumların yasadışı yollardan bir bir ülkelere sokulması gibi yöntemler vardı. 


2003'ün başlarında Hindistan hükümeti, 1000 ton genetiği değiştirilmiş soyamısır karışımının ülkeye ithalini durdurdu. Bunun nedeni ise, genetiği değiştirilmiş gıdaların, insan sağlığına zararlı olabileceği ve bu gıdaların henüz yeterli derecede test edilmemiş olmasıydı. ABD gıda yardımı örgütleri, CARE ve Katolik Yardım Hizmetleri aracılığıyla yapılan ithalat bu nedenle onaylanmadı. USAID(ABD Uluslararası Yayılma Ajansı), bu önemsiz gerçeği yoksaydı ve baskı yaptı. 


İngiltere Başbakanı Bilim Danışmanı Profesör David King, ABD'nin Afrika'ya GDO teknolojisini zorlamasını kınadı ve bunu "büyük çaplı bir insan deneyi" olarak değerlendirdi. İngiliz yardım kuruluşu, ActionAid (Yardım Hareketi), ABD'nin bu faaliyetini eleştirerek şunları söyledi: 


"Çiftçiler, kısır bir döngü içine sıkışacak ve giderek patentli tohumlar için bir avuç dev küresel şirkete bağımlı hale gelecek." 


GDO'lu Tohumları Yeryüzüne Yaymak! 


Monsanto, Dow, DuPont ve onları destekleyen Washington Hükümeti'nin belirgin stratejisi, GDO tohumları yeryüzünün her köşesine yaymaktı. Bunu yaparken de, önceliği savunmasız, ağır borç yükü altındaki Afrika ve diğer gelişmekte olan ülkelere, ya 

da Polonya ve Ukrayna gibi hükümet denetimlerinin az, yolsuzlukların yüksek olduğu ülkelere verdiler. 


Bir kez ekildikten sonra tohumlar, tüm bölgeye yayılacaktı, ileriki bir tarihte, küresel GDO tohum şirketleri, Dünya Ticaret Örgütü yaptırımlarıyla tehdit ederek gezegenin gelişen bölgelerindeki tohum tedariğine hâkim konumda olacaklar ve dilerlerse yaşamak için gerekli olan tohum tedariğini kesebileceklerdi. İstihbarat terminolojisinde böylesi bir 

kapasite "stratejik kırmızı güç" olarak bilinir. Olası bir düşman ya da rakip, kaynağı kontrol eden kişilerin siyasi isteklerine boyun eğmedikleri sürece stratejik bir kaynaktan mahrum bırakılabilir. 


"Sperm Öldürücü Mısır" 


Peki nasıl olur da bu durum ABD'deki Rockefeller Vakfı, Ford Vakfı ve diğer büyük oyuncuların uzun dönemli nüfus kontrolü stratejileriyle ilişkilendirilebilir? Yanıt kısa sürede ortaya çıkacaktır. 

San Diego'da küçük bir biyo-teknoloji şirketi olan Epicyte, Eylül 2001'de yaptığı bir çalışmayla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi. Gebeliği engelleyen 

mısır. Gebelik bağışıklığı olarak bilinen bir durumu olan kadınlardan, antikorlar aldılar ve bu kısırlaştırıcı antikorların üretilmesini düzenleyen genleri ayırdılar ve kalıtım mühendisliği yöntemlerini kullanarak, mısır bitkisinin oluşmasını sağlayan mısır tohumlarına bu genleri iliştirdiler. "Sperm öldürücü antikorlar üreten mısırlarla dolu bir seramız var” dedi, Epicyte Başkanı Mitch Hein övünerek. 


Yaptıkları kısa kamuoyu açıklamasında Epicyte, dünyanın "aşırı nüfus artışı" sorununa bir çözüm olarak sundukları sperm öldürücülü mısırın, 2006 ya da 2007'de ticari olarak 


piyasaya sunulacağını tahmin etti. Basın açıklamasından sonra insan spermini 

öldürecek sperm öldürücü mısır yaratmadaki Epicyte'nin çığır açıcı başarısı ile ilgili tartışma sona erdi. Epicyte, Mayıs 2004'de Kuzey Carolina (Karolayna)'dan bir biyo-teknoloji şirketi olan Pittsboro tarafından satın alındı. 


Gizli Gündem: GDO Temelli Biyolojik Silahlar 


ABD ve İngiltere hükümetlerinin, genetik olarak değiştirilmiş tohumları acımasızca tüm dünyaya yayma girişimleri aslında Rockefeller Vakfı'nın 1930'lardan beri onlarca yıldır süren Nazi soy arıtım araştırmalarına para aktardığı sır siyasetinin uygulanmasıydı. 

Yani Anglo-Sakson Beyaz seçkinlerin, daha koyu renkteki soyların nüfuslarını toplu halde azaltması. Bu çevreler gördüler ki savaş, nüfus azaltımı için çok pahalıydı ve pek de etkili bir yol değildi. 1925'te İngiltere'den koyu ırkçı Winston Churchill, biyolojik harp olanaklarını destekleyen yorumlar yaptı ve: 


"İnsanlar ve hayvanlar üzerinde bilinçli olarak kullanılabilecek salgın hastalıkları, mahsulleri yok edecek bakterileri, at ve sığırları öldürecek şarbonu sistemli bir şekilde üretebilen" bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu yazdı. Sene 1925'di. 


Konuyu ABD'deki üst rütbeli askeri çevrelerde tartışan, ABD Hava Kuvvetleri (USAF) Hava Doktrin, Araştırma ve Eğitim Koleji'nden Yarbay Robert P. Kadlec, 1990'da 

yazılan Geleceğin Savaş Alanı adlı kitapta; genetiği değiştirilmiş mahsullerin biyolojik harpteki gücünü tartıştı. GDO temelli biyolojik silahlardan "düşük maliyetli kitle imha silahları" olarak bahsetti. Şöyle diyordu Kadlec: 


"Diğer kitle imha silahlarıyla kıyaslandığında, biyolojik silahları ucuzdur. Teknoloji Ofisinin 
yaptığı son bir değerlendirme raporu, bir Biyolojik Harp cephaneliğinin maliyetinin 10 
milyon dolara kadar düşebileceğini rapor etmiştir. Tek bir nükleer silahın geliştirilmesinin, 
200 milyon dolar olduğu göz önüne alınırsa bu çok düşük bir rakamdır." Kadlec, sözlerine 
şöyle devam ediyor: 


"Biyolojik silahları bir salgın ya da doğal olarak ortaya çıkan bir hastalık kisvesi altında kullanmak saldırgana, saldırısını inkâr etme fırsatını verir. Bu bağlamda biyolojik silahlar, nükleer silahlardan daha fazla imkânlar sunmaktadır." 


Kuş Gribi Paniği Nasıl Pompalandı? 


Başkan George W. Bush'un listesindeki acil önlemler arasında öncelikli bir diğer konu da Kongre'yi, Kaliforniya'da geliştirilen bir ilaç olan Tamiflu için ek 1 milyar dolarlık harcamayı kabul etmeye çağırmaktı. Bu ilaç, Waşington ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından, genel veya mevsimsel gribin belirtilerini azaltan tek uygun ilaç olarak ciddi bir şekilde öneriliyordu. 


Bu nedenle, "muhtemelen" kuş gribinin belirtilerini de azaltabilirdi. İsviçre'deki büyük ilaç firması Roche, Tamiflu üretim lisansına sahip tek firma idi. Kuş gribi virüsünün, öldürücü H5N1 türü ve insandan insana bulaşması hakkındaki korkunç hikâyelerin uluslararası ve ABD'deki basın yayınında gittikçe artması, Roche Şirketi'nde siparişlerin birikmesine sebep olmuştu. 


2004 yılında Rumsfeld halen Savunma Bakanı iken, ona bağlı olan Sağlık İşleri Sekreter 
Yardımcısı; Kuş Gribi'ne yönelik bir önerge yayınladı. Bu belgede; " ... oseltamir (Tamiflu), 


kuş gribini önlemede ve tedavi etmede kullanılacaktır. H5NT'in oseltamire duyarlı olduğu konusunda kanıt mevcuttur. Bununla birlikte ilacın temini dünya genelinde sınırlıdır ve kullanımına öncelik verilecektir" diye belirtmektedir. 2004 Pentagon önergesi, dünya genelindeki hükümetler tarafından panik halinde Tamiflu alınmasına önemli bir katkıda bulunmuştur. 


Tam olarak doğrulanmayan raporlar, Rumsfeld'in halen Savunma Bakanı iken önceki firması olan Gilead'dan 18 milyon dolar değerinde ek hisse senedi aldığını ve bunun onu Gilead hisse sahipleri arasında en büyük değilse de büyüklerden biri yaptığını 

açıklamaktadır. Rumsfeld, hak sahipleri ve Gilead hisselerindeki artış üzerinden bir servet yapmak için uğraşırken; panik içindeki dünya, halen kuş gribine karşı tedavi kapasitesi belli olmayan bir ilacı almak için yarışmakta idi. 


Kissinger ve Biyolojik Savaş 


1968 yılında Kissinger, mikrop savaşı ve nüfus kontrolü için kullanılabilecek "gentetik 
biyolojik maddeler" konusunda güncellenmiş bilgi istediğinde, genetik değişikliğe uğratılmış rekombinant grip virüsleri, ABD Hükümeti Özel Virüs Kanser 

Programı araştırmacıları tarafından henüz yeni üretilmişti. Bu program sırasında, kanseri, tıpkı grip gibi hapşırma yoluyla yayacak silahlar üretilmesi için, grip ve grip panzeri olacak virüsleri çabuk etki gösteren lösemi virüsleri ile birleştirildi. Kanser araştırmacısı Dr. 
Leonard Horowitz'e göre; bu araştırmacılar, ayrıca insan ve maymunlardaki kanser yapıcı etkileri saptamak için kanser (sarkoma) virüsü de toplamışlardı. 

2003 yılındaki öldürücü Kuş Gribi virüsü türü hakkında ani olarak ortaya çıkan küresel 
korkuya biraz değil oldukça şüpheyle yaklaşmak gerekir. 


Kuş Gribi Korkusu: Kime Yaradı? 


Savunma Bakanı Rumsfeld, yalnızca Birleşik Devletler, Birleşik Krallık ve diğer hükümetlerin kendi "'tamiflu''sunu depolamasından kâr etmedi. Kuş gribi korkusu aynı zamanda Arkansas temelli Tyson Foods modeline dayalı fabrika tavuk çiftliklerinin ve tarım endüstrisinin küresel hâkimiyetini genişletmek için de kullanıldı. 


Ne ilginçtir ki, küresel tarım endüstrisi devlerinin, büyük, sıhhi olmayan ve haddinden fazla kalabalık fabrika tavuk çiftlikleri, H5N1 ve diğer hastalıkların olası kaynağı ve dağıtıcıları olarak kabul edilmediler. Onun yerine özellikle Asya'da ailelerin işlettiği, en fazla 10-20 tavuktan oluşan küçük tavuk çiftlikleri Kuş Gribi histerisinde hedef olarak gösterildi. 


Birleşik Devletlerdeki tavuk-üretimi ve katliamının endüstrileşmesi, 2003'de öyle bir noktaya ilerlemişti ki, Asya'dan ilk H5N1 kuş gribi virüs vakaları bildirilmeye başladığı zaman, Birleşik Devletlerdeki tavuk eti üretimi ve işlenişi, beş dev küresel tarım işletme şirketi tarafından yönetiliyordu. Gerçekten de Watt Poultry USA ticaret verilerine göre; 2003'de Birleşik Devletlerdeki tavukçuluk üretiminde hepsi dikey olarak bütünleşmiş beş şirket, karşı konulamaz bir egemenliğe sahipti. 


Kuş Gribi'nin Asıl Kaynağı: Fabrika Tavukçuluğudur 


Bu beş şirket; dünyada en büyük olan Tyson Foods, Gold Kist., Pilgrim's Pride, ConAgra Poultry ve Perdue Farms idi. Ocak 2007'de Pilgrim's Pride, Gold Kist'i satın alarak, en büyük 


tavukçuluk devini yarattı. Hepsi birlikte Birleşik Devletlerde üretilen tüm yemeye-hazır tavukçuluğun *056'sını karşılayarak, haftada 370 milyon pound pişirmeye- hazır tavuk ürettiler. 2005 yılında Birleşik Devletlerdeki fabrika tavuk çiftlikleri, neredeyse 9 milyar "ızgaralık piliç" veya etlik tavuk ya da 48 milyar poundluk tavuk eti üretti. Bu tavuk etinin 6.314.000.000 poundunu Tyson Foods'a ev sahipliği yapan Arkansas Eyaleti üretti. 


Gittikçe artan sayıdaki hayvan sağlığı uzmanına göre, korkunç yeni hastalıkların ve H5N1 gibi virüslerin asıl kaynağı, Asya'nın serbest-gezinen tavuk işletmeleri değil, fabrika tavukçuluğuydu. 


Yeni bin yıla girerken, dev Amerikan tavuk endüstrisi, dünya tavuk üretimini küreselleştirmek için sahnedeydi. Kuş gribi, cennetten veya cehennemden sadece bu iş için gönderilen bir hediyeydi sanki. Bu şirketler için en bariz hedef, büyük Asya tavukçuluk pazarı idi. Asya hükümetleri, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası baskılar nedeniyle çiftçileri, tavukları kafes altına almaya zorlarsa küçük işletmeler çökecek, Tyson Foods veya Tayland temelli CP Group gibi büyük tavukçuluk firmaları zenginleşecekti. Şubat 2006 yılında, GDO(Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) işleri ile ilgilenen bir kuruluş olan GRAIN tarafından yayınlanan detaylı bir raporda; Tayland temelli CP Group ve diğer fabrika tavuk çiftliklerinin bulunduğu "nerdeyse her yerde kuş gribinin görüldüğü" açıklandı. 


Monsanto Şirketi: Delta &Pine Land'ı Alıyor 


2006 ağustosunda bir yaz günü, dünyanın büyük bir çoğunluğu tatil eğlenceleriyle 
meşgulken, Rockefeller Vakfı'nin yıllardır insan ırkını kontrol rüyasının son perdesinin gerçekleşmesi için bir şirket alımı gerçekleşti. 


15 Ağustos 2005'de, GDO'lu şirket tarımcılığının Goliath'ı olan Monsanto 

Şirketi, Mississippi Scott'taki Delta & Pine Land'ı satın almak için yeni bir açık artırma ilan etti. Kapanış fiyatı nakit 1.5 milyar dolar idi. 1999 yılında aynı hamleyi denediği zaman, toplumun protesto fırtınası sonucu geri adım atmaya zorlanmasının aksine, bu sefer alım neredeyse fark edilmeden gerçekleşti. Monsanto'nun, Delta & Pine Land'i alması için düzenlenecek ikinci açık arttırmanın zamanı ile, Delta & Pine Land'in "Kısır Tohum'"u (Terminatör) pazarlamaya hazır olacaklarını açıkladıkları zaman aynıdır. 


Papa 16. Benedict'in Tepkisi: "Tanrı'nın Yerine Geçme Çabası" 


14 Nisan 2006'da Roma Katolik Kilisesi'nin en yüksek otoritesi Alman kökenli Papa 16. 
Benedict, net ve cesur bir demeçte bulundu ve genetik bilimcileri, Tanrı olmayı oynamakla suçladı. Papa, genetik mühendisliği alanındaki en son bilimsel gelişmeleri işaret 

ederek, Tanrı tarafından istenilen ve plânlanan yaşamın gramerini değiştirme teşebbüslerine karşı sert bir şekilde uyardı. 

Genetikçilere; "Tanrı olmadan, Tanrı'nın yerini almaya çalışmak riskli, tehlikeli ve delice bir cürettir" diyerek eleştirdi. Modern, sosyal, şeytani gelenekleri, keskin bir şekilde suçlayarak, bunların, insanlığı yok etme çabasında olduğunu söyledi. 


16. Benedict daha sonra "aileyi ortadan kaldırmayı hedeflemiş şeytani bir 

gurur" olan "'anti-genesis"'den (yaratılış karşıtlığı) bahsetti. Bu, hayvan veya bitki olsun hayat biçimleri üzerinde kalıtım mühendisliği uygulaması hakkında kilise tarafından yapılan en güçlü ve açık suçlama idi. Bu durum, aynı kilisenin elemanlarının on 

yıldan fazla bir zamandır, Rockefeller Vakfı içindeki ve çevresindeki gurup tarafından 


(desteklenen ve finanse edilen insan üremesi üzerine gittikçe artan şiddetli saldırıya (John D. 
M'ün Nüfus Konseyi'nden, Henry Kissinger'in NSSM 200'ü ve özel üretilmiş Tetanoz ile insanların gizlice aşılanmasına kadar) direnmeye 

yönelik önceki çabalarını destekledi. Birkaç kısa haber dışında Papa'nın yorumları, büyük küresel medya tarafından örtbas edildi 


"Nüfusu azaltımı" ve "genetiği değiştirilmiş mahsuller", aynı "büyük stratejinin parçaları" idi. 
Dünya nüfusunun haşin bir şekilde azaltılması; soykırım, tüm nüfus gruplarının sistemli olarak yok edilmesi, "dünyanın açlık sorununu çözme" adı altında çok bilinen kasıtlı bir politikanın sonucuydu. Henry Kissinger'in şu sözü herşeyi açıklıyordu: 


"Petrolü kontrol edersen, ülkeyi kontrol edersin; gıdayı kontrol edersen, insanları kontrol edersin" 


Kaynak: F. William Engdahl, Ölüm Tohumları, çev. Özgün Şulekoğlu, Bilim + Gönül Yy, Nisan 2009, İstanbul. 


ŞEYTANLARIN SAVAŞI (ROTSCHİLD ROCKEFELLER KAPIŞMASI 
Erkan Trükten-Apr 27, 2019-medium.com/ ©erkantrkten/ 


2014'ün 13 Haziran Cuma günü, Yahudi David Rockefeller ailesi bir şok yaşadı. David'in hekim oğulu Dr.Richard Rockefeller kendi kullandığı küçük uçağın New York'a bağlı Harrison kasabasında düşmesiyle ölmüştü. Aile bunun bir kaza olmadığını biliyordu. 
Richard'ın profesyonelce öldürüldüğü açıktı. Zaten kaza tarihinin kendisi başlı başına bir mesajdı: Ayın 13'ü ve Cuma. Ki bu iki etkenin biraraya geldiği bir gün Hıristiyan aleminin bir kısmı için uğursuzluk sembolüydü. Bu tarih, yani 13*ün Cuma'sı aynı zamanda Fransa kralı IV. (Güzel) Filip'in 13 Ekim Cuma 1307'de Tapınak Şövalyeleri'ni yasadışı ve dinsiz ilan ettiği gündü. İşte bu tarihin uğursuzluk addedilmesini kaynağı da buydu. Richard'ın öldürülmesinin mesajı öldürülme tarihinde verilmişti. 


Richard Rockefeller'in 13 Haziran 2014 yılında uçak kazası süsüyle öldürülmesinin ardından yani bu olaydan 3 yıl sonra 17 Kasım 2017 günü-ki o gün Cuma'ya denk geliyordu- başka bir küresel güç; Rotschild ailesine yapılan bir suikastın günüydü. O gün İngiltere Aylesbury'de Rothshild Vakfı'na ait Waddesdon Manor Şatosu'nun çok yakınında Cessna 152 tipi bir 

uçak ve bir helikopter havada çarpıştı. 4 kişi hayatını kaybetti. Bu civarda Waddesdon Manor Şatosu'ndan helikopter kalkışlarının olduğunu da hatırlatmak isteriz. O helikopterlerin içinde sizce kimin olması bekleniyordu? 

Lord Rotschild'in çarpışmada hayatını kaybeden bütün kişilerin ailelerine taziyede bulunduğunu İndependent Gazetesi'nin 18 Kasım 2017 tarihli internet sitesindeki haberinden biliyoruz. 

Enterasan bir bilgi daha: Kazadan birkaç gün önce "4chan" sitesinde “Q” rumuzunu kullanan biri, Sir Evelyn Robert de Rothschild'in eşi Lynn Forester de Rothschild'i uçak kazası hakkında uyarmıştı. 

Hem Rockefeller hem de Rotschild ailelerinin maruz kaldığı suikastler, her iki ailenin 

de dünyayı paylaşamakta yaşadıkları anlaşmazlığın bir sonucuydu. 


Oysa bu iki aile egemenlik alanlarını birlikte genişleteceklerdi. Bu doğrultuda Jeo-ekonomik, Jeo-politik ve teolojik çıkarlarını genişletecekleri Arap Baharı'nı da birlikte yürürlüğe 


sokacaklardı. Yani bu sözde devrimler silsilesi kendi ortak planlarıydı. Ancak bu plan, her bir ailenin mensubunun canına kastedilmesine kadar varacak bir lanete yol açtı: Kan davasına. 


Yer yer terör saldırılarıyla da alevlenen bu anlaşmazlıkta Rothschild ailesi Londra merkezinden hareketle İngiltere zırhına bürünmüş çarpışıyor, Rockefeller ise Pentagon'dan hareketle ABD'yi kalkan olarak kullanıyordu. 


Çatışmanın gerekçesi şu şekilde özetlenebilir: 


17 Aralık 2010 günü Sidi Bouzid kentindeki seyyar satıcı Muhammed Buazizi, içinde 
bulunduğu ekonomik buhran sonucunda kendini yaktığında, daha önce bu iki çete aile tarafından planlana olayları tetikleyecek kıvılcımın ortaya çıktığı düşünülerek, demokrasi kılığına büründürülmüş yağma/talan planı da yürürlüğe girmiş oluyordu. 


Ortaklar gidişattan memnundu. Ta ki...Sözde devrimler sonucunda yedi 

devletin başta hazine, maliye ve daha başka bakanlıklarına Rothschild ailesinin bursu ile okuyan isimler geçene dek. Ayrıca, kişisel servetlerinin pay edilmesi planlanan devrik liderlerin hesapları da çoktan Londra'ya akmıştı. Böylece Tunus'ta alaşağı edilen Zeynel Abidin bin Ali'nin 103 milyar doları, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in 145 milyar doları, Libya lideri Kaddafi'nin 153 milyar doları, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in 95 milyar doları sadece İngiltere zırhına bürünmüş Rotschildlerin hesabına aktı. 


Rotschildler bununla da yetinmediler, sözde devrimlerinin gerçekleştiği devletlerin yeraltı kaynaklarını ve bilhassa petrollerini de kendi işletmeleri hesabına aktardılar. 


İşte böylece, milyonlarca insanın kanına girdikleri sözde Arap Baharı, kendi aralarındaki rekabetin açık açık kan davasına dönüşmesinin fitili oldu. 


Şeytanların savaşı ( Rockefeller ve Rotschild mücadelesi), ABD ve İngiltere arasında adı konulmamış ittifaka da darbe üstüne darbe indiriyor. 


Rotschildler'in Çin'in dünya ticaret devi olma çabası karşısında, Rusyat-Çin ittifakına destek olması, Rockefeller'in ABD üzerinden kazandığı sermayenin giderek elinden kayıp gitmesi de demek oluyor. Çünkü 'Yeni İpekyolu' projesi Pekin'den İspanya ve İngiltereye kadar uzanacak kesintisiz bir süper hızlı demiryolu ağını öngörmektedir. Bu da, deniz yoluyla yapılan ticaretin, kara yoluyla çok daha hızlı yapılması anlamına gelmekte. 


Biliyoruz ki İngiltere bütün sömürgeciliğini deniz yollarına hakim olmasına borçludur fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu yollar büyük ölçüde ABD'nin denetimine geçti. ABD' ye kene gibi yapışmış Rockefeller bu yollardan sağlanan ticaretin keyfini sürerken, Rotschildler güç kayıplarına Arap Baharı'ndan itibaren son verdiler ancak ciddi sisyasi tutum değişikliği ile: Pekin'in 2013 yılından itibaren küresel hegemonyası adına 3 triliyon dolarlık bütçe ayırarak 60'ın üzerinde ülkeyi şantiye alanına çevirmesine ve o ülkeleri borçlandırarak demir yollarına, limanlara havalimanlarına yatırım yaptırmasına destek oldular. 


Böylece iki şey oldu; Çin, hem İngilizlere yapışmış Rotschild desteği ile ABD'nin kontrolündeki denizyolu egemenliğine ortak olma yoluna gitti hem de Yeni İpekyolu projesiyle bu yolu baltaladı. 


Buna karşılık Rockefeller boş durmadı, Çin'in Rotschild desteği ile başlattığı hamleye karşılık mesela İngiliz denetimindeki Yeni Zellanda'yı terörize ettirdi. Bunu yaparken de Trump'ın sağcı ve İslam karşıtı görüşlerinin yara almasını sağlayacak şekilde yaptırdı ki, Trump iç siyasette kendisine daha çok muhtaç kalsın. Öbür taraftan Yeni Zellanda'daki islamofobik saldırı dinleri itibarsızlaştırma adına önemli hamleler silsilesi içerisindeydi. Keza, çok geçmeden Sri Lanka'daki saldırı da Yeni Zellanda saldırısına bir rövanşist yaklaşım olarak aşırı dinci islamistlere mal edildi. Oysaki bu iki saldırı da aynı el tarafından yapılmıştı. 
Rockefeller'in Sri Lanka'daki rahatsızlığı, deniz yollarında kilit bir ülkenin, Hambantota Limanını 99 yıllığına Çin'e devretmesinin bir sonucu. 


SİZ ONLARI DEĞİL; ONLAR SİZİ SEÇTİ 
1 Nisan 2020-Soner Yalçın-Sözcü Gazetesi 


Önceki gün... 

Uluslararası ekonomi politiğe yön veren yayınlardan ABD dergisi Foreing Affairs şunu yazdı: 

-Corona virüs, ABD ekonomisinde nasıl bir açığa sebep olacak? 

-Amerika'nın büyüme modelindeki yeni seçenekleri ne? 

Makalenin yazarı İngiliz/İskoç Prof. Mark Blyth önemli tespitte bulundu: 

-ABD nüfusu 330 milyon, 270 milyon insanın silahı var. 

—80 milyon insan günlük işlerde saat ücretiyle çalışıyor; ve bunların sağlık 

güvenceleri hiç yok. 

Prof. Blyth, “ABD Corona yüzünden diğer ülkelerdekinden farklı zorluklarla karşı karşıya. 
Ekonomiyi altı ay veya daha uzun süre dondurucuya koymak, büyüme modeliyle birlikte sosyal dokusundan geriye kalanları da yok edecektir” dedi. 

İç savaş bile çıkacağını ima ediyor; buna, Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick'in FOX News kanalına söylediklerini kanıt gösteriyor: 

-“Yaşlılar, ülke için kendini feda etmelidir!” 

Trump'ın söylediği “ekonomiyi yeniden başlatmak” için bulunan alternatiflerin başında “yaşlılara ölüm” var! 


Yok ederek “çözüm bulmanın” Amerika'nın “genlerinde” olduğunu biliyoruz! 
Gelin sizi yıllar öncesine götüreyim... 


Irkların Islahı 


Öjeni... 

Irkların ıslahı anlamına geliyor. İnsanları ayrıştırarak zihin, fiziksel güç, vb. yönlerden üstün ırk elde edileceğine inanılıyor! 

Öjeniyi kavramlaştıran, Charles Darwin'in kuzeni Francis Galton (1822-1911) oldu. 
Galton, fikirlerinin temelini Darwin'in “Evrim Kuramı” teorisine dayandırdı. Neydi bu? 
Dış çevreye uyum konusunda daha elverişli özelliklere sahip organizmaların, sahip olmayanlara göre yaşama ve üreme şanslarının daha yüksek olması. 

Zayıf bireyleri sistem dışına süpüren faşizmin dayanağı buradan doğdu. Buna “Sosyal Darwinizm” dendi. En büyük savunucusu Herbert Spencer (1820-1903) oldu: 

-“Doğa gibi toplumsal rekabette de en iyi olan korunmalı, zayıflar yok edilmelidir.” 
Herbert Spencer gazetecilere en büyük destekçisinin elini tutup gösterdi: 

ABD'nin en zengin işadamlarından Andrew Carnegie! 


İlişki şaşırtıcı değildi. ABD'de 1904 yılında “Biyolojik Deney İstasyonu” kuruldu. Ofisin müdürü Harry H. Laughlin (1880-1943) idi. 

Keza: Amerikan Öjeni Derneği başkanlığını yürüttü. Hitler döneminde (üniversiteden Yahudilerin kovulma töreninde) Heidelberg Üniversitesi'nden onur derecesi aldı. Laughlin, Carnegie çalışanıydı! Washington'daki Carnegie Enstitüsü genetik departmanı “Eugenics Record Office” başkanıydı! (Siz bu enstitüyü nereden biliyorsunuz: “Kemalizm'i bırakın... 
Ilımlı İslam'a sarılın... 

Kürdistan açılımı yapın” diyen enstitü!) 

Carnegie'den Rockefeller'a kadar hepsi öjeni yanlısıydı. Hitler'e destek verdikleri sır değil... 
Örneğin, Rockefeller Vakfı, Nazi Dr. Josef Mengele'nin ölüm kampı Auschwitz'e gitmeden önce çalıştığı öjeni programlarının geliştirilmesine ve finanse edilmesine yardımcı oldu. 
Bana diyorlar ki, “Siz doktor değilsiniz nasıl “tıp kitabı' yazarsınız?” Kuzum, çoğu doktor bunları bilmez... 


Çocuk Musunuz? 


Evet öjeni ABD'de, Nazi Almanya'sındaki ari ırk programlarından yıllar önce uygulandı... 

Evet Amerikan öjeni ha reketi, Carnegie Enstitüsü, Rockefeller Vakfı vd. büyük fonlar aldı... 
Evet, Bu paralarla “Bi yolojik Deney İstasyonları” ABD'nin dört yanında tıbbi ölçümler yaptı. 

Evet, ABD'de iyi ve kötü ırk için “Öjeni Kayıtla rı Ofisi” kuruldu. Öjeni temelli zorunlu sterilizasyon yasası çıktı... 

Evet, Harvard Üniversite si “düşük ırk” diye göç menlerin gelmesini engelledi. “Doğum kontrol anlayışı” bu üniversiteden (Procter & Gamble şirketi sahibi, öjeni savunucusu Dr. 
Clarence Gamble eliy le) doğdu... 

“Ama bunlar yüz yıl önce de kaldı” diyebilirsiniz! Ço cuk musunuz siz? 

“Amerikan Öjeni Derne ği” hâlâ faaliyette. İsmini 1972'de, “Sosyal Biyoloji Çalışmaları Derneği” olarak değiştirdi. En son “Biode mografi ve Toplumsal Biyo loji Derneği” adını aldı... 

TI. Dünya Savaşı'ndan sonra da —başta Kızılderili kadınlar olmak üzere binlerce insana “steri lizasyon” uyguladılar! Hep yaptılar; örneğin 2013 yılın da Kaliforniya'daki mahkum kadınları hedef aldılar... 

Öjeni, Amerikan tıp fa kültelerinde hayli taraftar buldu. Buradan dünyaya yayılan modern tıp anla yışı bu açıyla hiç irdelen medi. Neymiş, bilim sınıflar üstüymüş! Geçiniz. Modem bilim, kapitalizmin evladı dır; ve sadece ona bağlıdır. Gerekirse faşizmin hizmeti ne verilir... 

“Corona virüsü biyolojik savaş aracı olabilir” denil diğinde niye büyük tepki verildiğini anlamak Zor... 

Gerçek acıdır. Yüzleş mek zorundayız. Corona virüsü olayının sadece tıp boyutu yok. Siz onları değil, onlar sizi seçti. Ve -kuşkusuz yoksul-yaşlılardan başladılar... 


TARİHİN EN NEFRET EDİLEN AİLELERİ: ROCKEFELLER VE ROTHSCHİLD! 
19.07.2018- Fikriyat Gazetesi 


Biri, suikaste kurban gitme korkusuyla evlerinde dâhi onlarca koruma barındıran ve Amerikan tarihine bir leke olarak düşen pek çok uygulamanın sahibi Rockefeller ailesi; diğeri ise 18'inci yüzyılın sonlarından başlayarak Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde bankalar kuran Yahudi kökenli Alman Rothschild ailesi... Bu iki aile paranın efendileri olarak görülse de 


gariptir ki açıklanan zenginler listesinde isimleri dahi geçmez. Peki, bu zenginlik kaynağı nereden geliyordu? Dünyayı sömürerek güç kazanan bu ailelerin hikâyesi neydi? 

Rockefeller ailesi, kendi emeğiyle zengin olmuş bir aile değil. Duluth, Mesaba ve Northern demir yollarına sahip olmaları, başka insanların parasını çalarak mümkün oldu. Demir yollarının esas sahipleri 1911 yılında rayların inşasını bitirdiğinde, istasyonları yapmak için paraya ihtiyaçları vardı ve Rockefeller ailesi bunun için bağışta bulundu. Ancak iki ay sonrasında, Rockefellerlar parayı 24 saat içerisinde geri istediğini söyledi ve demir yolu sahipleri bu parayı ödeyemeyince demir yollarının kontrolü ederinin çok altında bir ücrete Rockefeller ailesine geçti... 

Amerika'da Doğan İmparatorluk 

Rockefeller ailesi 1800'lü yılların ortalarında John D. Rockefeller tarafından kuruldu. John D. 
Rockefeller bir şirkete muhasebeci olarak girdi, kısa süre içerisinde sivrilerek muhasebeci olarak girdiği şirketin ortağı oldu. Sonrasında bir arkadaşı ile birlikte Clark and Rockefeller Co. ismindeki ilk şirketini kurdu. Şirket Amerikan iç savaşı esnasında büyüdü ve gelişti. 
Savaş esnasında petrolün önemini ve ileride çok değerli bir maden olacağını sezinleyen John D.Rockefeller , 1863 yılında efsanevi petrol şirketi Standart Oil'i kurdu. Kardeşi William ile birlikte Amerikan petrol piyasasının tek hâkimi olmayı amaçladı. Çeşitli yollarla petrolün trenlerle taşınması noktasında en uygun tarifeyi elde etti. Rakip petrol firmalarının petrolü 
taşıyamamaları için demir yolu şirketlerine tazminatlar ödedi. 1874 yılında Cleveland'daki 26 
bağımsız rafinericiye, kendisiyle birleşmesini önerdi. Yirmi bir rafinerici bu öneriyi kabul etti. 
Birlikte National Rafinery Association'u kurdu. Kısa süre sonra demiryollarını da sahiplenen Rockefeller, böylece 10 yıl içinde birçok petrol kuyusu işletmecisini kendisine bağladığı gibi rakiplerini de aynı fiyatla petrol satmaya zorlayarak iflas etmelerine yol açtı. 

Suikaste kurban gitme korkusuyla evlerinde dâhi onlarca koruma barındıran aile, Amerikan tarihine bir leke olarak düşen pek çok uygulamanın sahibi. 1896 yılında suikaste uğradı ve bundan sağ çıkmayı başardı. Bu arada petrol çıkarma ve taşıma işlerinde yenilikler yaptı. 
1982'de Amerika'nın ilk gerçek milyoneri oldu. 

Her Çalışanın Kendi Değeri Kadar Maaş Alması 

1882 içinde "Standard Oil Trust" kuruldu. Petrol alanında ABD'nin en büyük şirketler 
topluluğu idi. Petrol çıkarılmasında yeni teknikler geliştirilmesini sağladı. Gazyağı fiyatlarının yüzde 80 aşağı çekerek aynı işi yapan rakiplerinin iflas etmesini sağladı. John D. 
Rockefeller, altında çalışan işçilerin ne durumda olduğuyla pek az ilgilendi ve o dönemde tüm halkın bu durumdan haberi vardı. Harvey Pratt Judson, 1913 yılında aile adına yaptığı bir açıklamayla, Rockefellerlar'ın asgari bir ücrete karşı çıktığını, her çalışanın kendi değeri kadar maaş almasını uygun gördüklerini belirtti. Bu ücretler işçilerin yaşamını sürdüremeyeceği kadar düşük olsa bile... 

Rockefeller'in sınır tanımaz zengin olma hevesleri dizginlenemedi. Ama kendisine karşı rakiplerinin açtığı basın kampanyaları sonucu 1911 yılında ABD Yüksek Mahkemesi, Standard tröstünün bir tek kişinin tekelinde olmasına son veren yasayı uygulamaya koydu. 
Abd'de Üretilen Petrolü Tek Başına Kontrol Ediyordu 

Aynı yıl ABD'de üretilen petrolün yüzde 64'ünü tek başına kontrol ediyordu. Anti-Trust yasasının uygulanması ile birlikte Standard şirketi parçalandı ve 34 şirket ortaya çıktı. Ama en büyükleri 6 kız kardeş olarak isimlendirilen "Conoco" adını alan Continental Petrol, "Amacon" adını alan İndiana Standard, "Chevron" adını alan Kaliforniya Standard, "Exxon" adını alan New-Jersey Standard, "Mobil" adını alan New-York Standard, "Sohio" adını alan Ohio Standard idi. 

Ludlow Katliamı Ve Yalan Haberler 

Aile, Amerikan tarihine bir leke olarak düşen pek çok uygulamanın sahibiydi. Bunlardan birisi de Ludlow katliamıydı. Lodlow madencileri 1914 yılında çok zor şartlar altında çalışıyorlardı. Madende çalışmak çok tehlikeliydi ve işçiler emeklerinin çok çok altında 


ücretlere çalıştırılıyordu. Üstelik ödemeler Amerikan dolarıyla yapılmıyor, verilen para yalnızca madenci kamplarında bulunan dükkânlarda harcanabiliyordu. Kısacası madenciler yaşamsal ihtiyaçlarını yalnızca madenin sahibi olan Rockefeller Jr.'dan satın alabiliyorlardı. 
İnsanlık dışı şartlar altında çalıştırılan madenciler bir süre sonra grev kararı aldı ve Rockefeller Jr. bunun üzerine eli silahlı adamlarını devreye sokarak işçileri madende çalışmaya zorladı. Madenci aileleri evlerinden çıkarılarak bir çadırda yaşamak zorunda bırakıldı ve çadır bir gece makineli silahlarla tarandıktan sonra ateşe verildi. Olayda 2 kadın ve 11 çocuk yaşamını yitirdi. Ludlow katliamında hayatta kalmayı başaran madenci aileleri, Rockefeller Jr.'ın adamları tarafından öldürüleceklerini düşündükleri için korku içinde yaşamaya başladılar. Madencileri destekleyen bir isim olan Don MacGregor, madene yaptığı bir ziyarette kadın ve çocukların bir yabancı gördüklerinde nasıl korkuyla kaçıştıklarını anlatır. Ludlow katliamından sonra aile, bir reklamcı tuttu ve ailelerinin Amerika'ya getirdiği faydaları yazan bir ticaret dergisi başlattılar. 1915 yılında Hearst Press ile anlaşan aile, kendileri hakkında yüceltici makaleler yayımlattılar ve onlara karşı çıkan herkesi susturdular. 
Yönlendirilmiş Eğitim 

John D. Rockefeller Jr., 1915 yılında ailesine ait madenlerden bir tanesini ziyaret etmek üzere Colorado'ya gitti. Madeni gezdikten sonra gece vakti dönemeyecek kadar yoruldu ve geceyi 
maden yöneticilerinden birinin kulübesinde geçirmeye karar verdi. Rockefeller Jr., günde 12 
saat çalışmalarına rağmen ailenin oldukça kötü şartlar altında yaşadığına şahit oldu. Ertesi gün madene geri dönen Rockefeller Jr., madencilerden oldukça kötü muamele gördü ve madeni terk etti. John D. Rockefeller, halkın zihnini kontrol etmek için yüksek öğrenim kurumlarına büyük bağışlar yaptı. Aileye ait Rockefeller Vakfı, öğrencilere "güvenli ve muhafazakâr bir eğitim" sunmayı kabul eden akademisyenlere bağışta bulundu ve Rockefeller İmparatorluğu'na faydalı olacak düşünceleri yaymayı kabul eden profesörlerin maaşlarına zam yaptı. 


Benzin Fiyatlarına Gelen Aşırı Zamlar 

1916 yılında servetine servet katmakta olan ailenin kazançları nasılsa vergilerden muaftı. 
Kaldı ki o dönemde ailenin parasını yönetmekte olan John D. Rockefeller, bağışlanması beklenen paraların tümünü kendi çıkarları için kullanıyor, böylece en basit anlamıyla vergi kaçakçılığı yapıyordu. 

Amerikan Meclisi, 1916 yılında John D. Rockefeller'dan benzin fiyatlarına gelen aşırı zamlara bir açıklama getirmesini istedi. Sorgulanmaktan rahatsız olan Rockefeller'ın verdiği cevap ise, bunun bir arz-talep meselesi olduğuydu. Bu dönemde gazeteler, Rockefeller ailesinin bu mağdur tavrını iğneleyici yazılarla eleştirdi. "Dürüst bir adamın dertleri" adı verilen meşhur bir yazıda, meclisin Rockefeller ailesinin üstüne gelmemesi ve ailenin yükünü azaltması gerektiği yazılarak Rockefellerlar'ın acımasız politikaları eleştirildi. Aile şu an dünyanın en zengin ve en nüfuzlu ailesi olarak gösteriliyor. 

Şirketleri Ve Kontrol Ettiği Servet 

101 yaşında ölen David Rockefeller, ölünce 912 milyon dolar servet bıraktı. Böylece insanlık 
tarihinin en zenginleri listesinde birinci oldular. Rockefeller Ailesi, John Davison Rockefeller'in ölümünden sonra da gelişmeye devam etti. Aile bankacılığa el attı ve Chase Manhattan Bank ile bankacılık sektörüne girdi ve ABD'de dev haline geldi. Banka daha sonra ünlü yatırım devi J.P Morgan ile birleşerek J.P Morgan and Chase adını alsa da kontrolü Rockefeller Ailesi'nde kaldı. Sadece finans ve para piyasasında kalmadılar. Petrolden endüstriye çok geniş bir alana yayılmış ve oldukça güçlü bir sermayenin sahibi olmuşlardır. 
Özellikle petrol alanında tam bir dev ve tröst haline gelmişlerdir ve Amerika'nın en önemli petrol şirketleri onların elindedir. Aile tüm bunların yanı sıra birçok yardım kurumu ve binlerce vakıf açtı. Kendi mal ve gelirleri bu vakıflar ve emanetçi kuruluşlar aracılığı ile yönetiliyor. Bunun nedeni ise ABD'de vakıflardan hemen hemen hiç vergi alınmaması. En 


bilinen yardım kuruluşları Chicago Üniversitesi, Tıp Araştırma Enstitüsü en ihtişamlı yapılan New York'taki ünlü Rockefeller Center'dır. Halen Exxon-Mobile, Chevron, Citi Group, J.P Morgan and Chase en çok bilinen ve tanınan Rockefeller Ailesi şirketleridir. Aile'nin Beyaz Saray için stratejiler hazırlayan ve ABD'nin en önemli thik-tank kuruluşlarından birisi olan Rockefeller Vakfı adıyla bir vakıfları da bulunmaktadır. Rockefeller Ailesi'nin kontrol ettiği para konusunda kesin bir tahmin yapılamamakla birlikte 5 ila 15 trilyon dolar civarında bir rakam söz ediliyor. Rockefeller Ailesi'nin sadece New York'ta bir trilyon dolarlık gayrimenkulü olduğu biliniyor. 

Dünyayı Yöneten Aile Rothschıld 

Çoğu kişi Rothschild ailesinin adını bile bilmez. Ailenin geçmişi 16. yüzyıla dayanıyor. Aile İngiliz Kraliyet Saraylarında kralın yaverliğini yapan bir aile olarak ortaya çıkıyor. Bu ailenin adı, ne Forbes dergisinin düzenlediği "Yılın Zenginleri" bölümünde yer alır, ne de dünya jetsosyetesinin partilerinde geçer. Ancak birçok ülkenin diplomatı bu ailenin adını duydukları zaman beş dakika durmak zorundadır. Çünkü bu aile dünya tarihi sahnesinde 1590 yılından beri vardır ve dünya, bu Yahudi ailesinin çok gizli faaliyetleri neticesinde bugünkü şeklini almıştır. Rothschild, İngiliz Kraliyet Saraylarında kralın yaverliğini yapan bir aile olarak ortaya çıkıyor.Rothschild'ler, 18. yüzyılın sonlarından başlayarak Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde bankalar kuran Alman kökenli Yahudi bir aile. Rothschild ailesi Yahudi topluluklarının en üst organı sayılan ve Yahudi İhtiyar Meclisi'nin günümüzdeki devamı olarak bilinen Yahudi Ajansı Kurulu'na yöneticilik yapmış ve gücünü elinde bulunduran yapıdır, bu kurul resmi bir oluşum. 

Eylül 2016'da paranın ve politikanın patronları Henry Kissinger ve Rothschild ailesi üyesi James Rothschild, Birleşmiş Millet Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Rothschild ailesinin bugün 1000- 
1500 civarında ferdi olduğu bilinmektedir. Bu aile fertlerinin her biri, dünyanın gelişmiş ya da 
gelişecek olan ülkelerinde, çok derin faaliyetler sürdürmek üzere dağılmışlardır. Dünyada olan her siyasi ve ekonomik gelişmeyi, İsrail devletinin çıkarlarına uygun düşecek şekilde düzenlemek en kutsal görevleridir. 

Savaşa Giren Devletlere Faizle Borç Vermek 

Kralın izlemesi gereken siyaseti ve dış politika stratejilerini bu aile belirliyor. Sadece bununla da yetinmeyip kraliyet saraylarındaki tüm ihaleleri kazanarak bu ihaleleri başarıyla sonuçlandırıp, hatırı sayılır bir servetin de sahibi oluyorlar. İngiliz saraylarındaki kariyerleri sayesinde kolayca kazandıkları astronomik paralarla tarihin ilk bankacılık faaliyetini gerçekleştirip, İngiliz çiftçilerine de astronomik faizlerle tarım kredisi vermeye başlıyorlar ve 
50 sene geçmeden neredeyse İngiltere devletinden daha zengin bir hale geliyorlar. Rothschild 
ailesi Avrupa'daki tüm imparatorlukların saraylarında söz sahibi oldu. Sadece İngiltere'de değil, Avrupa'nın dört bir yanında tarımla uğraşan insanlara yüksek faizle kredi vererek, altın ve gümüş komisyonculuğu yaparak servetlerini iyice büyütüyorlar. Ekonomik gücü, aklın ve mantığın sınırlarını zorlamaya başlayan Rotschild ailesi, daha da karanlık ve karlı bir işe girişiyor. İşin adı "Savaşa giren devletlere faizle borç vermek." Bunun ilk icraatını İngiltere-Fransa savaşında gerçekleştiriyorlar. İngiltere'ye savaşa girmesi için 

faizli borç olarak 35 ton altın veriyorlar. İngiltere, Fransa karşısında yeniliyor ve Rothschild ailesine olan borcunu ödeyemiyor. Borcun oluşturduğu mükellefiyetten dolayı, İngiliz Merkez Bankası yani Bank of England Rothschild ailesine devrediliyor. Rothschild ailesi İngiliz devletinin bu devretme işlemini bir şartla kabul ediyor: İngiliz sterlinini kendilerinin basması şartı. İngiliz hükümeti bu şartı o dönemde kabul etmek zorunda kalıyor ve İngiliz sterlinini basma yetkisi bu Yahudi ailesine veriliyor. Rothschild ailesinin en büyük girişimi ise İngiltere ile Amerika'daki kolonilerin savaşı olmuştur. Savaş sırasında Rothschild ailesi çok gizli bir biçimde Amerikan kolonilerini desteklemiştir. Amerika'nın İngiltere'ye karşı direnişini yöneten kişilere yüklü miktarda silah yardımı yapılmış, İngiltere'nin bu savaşta yenilmesinin 


sağlanacağı garanti edilmiş ve karşılığında, kurulacak olan Amerika devletinin resmi para birimini basma yetkisi istenmiştir. 

Amerikan Kolonilerinin Bağımsızlığını Garantilemek 

İngiltere ile savaş konusunda çok umutsuz olan başkan Washington ve ekibi bu teklifi hiç düşünmeden kabul etmiştir. Aile böylece günümüzde tüm dünyada çok popüler olan Amerikan dolarını basma yetkisini elde etmiştir. Savaşı Amerikan kolonileri kazanmış ve İngiltere Amerika'dan elini ayağını çekmek zorunda kalmıştır. Savaştan yenik çıkan İngiltere bu sefer Amerika'ya yardım ettiği için Fransa'ya saldırmıştır. İngiltere, bu savaşa Rothschild ailesinin kendilerine finansal destekte bulunacağına güvenerek girdiyse de Rothschild ailesinden umdukları desteği bulamamışlardır. Rothschild ailesi el altından Fransa'yı destekleyerek Amerikan kolonilerinin bağımsızlığını garantilemek istemiştir. Bir taraftan da İngiliz borsası üzerinde spekülasyona girişmiştir. İngiltere-Fransa savaşı sırasında 

borsada müthiş bir hareketlenme olmuş ve borsada oynayan halk, savaşı kazanacaklarını düşünerek girişimlerini arttırmışlardır. Bunu fırsat bilen Rotschild ailesi "İngilizlerin savaşı kazandığı" iddiasını ortaya atarak İngiliz halkının her şeyini borsaya koymasını sağlamıştır. 
Ancak, generaller ve ordudan geriye kalanlar yurda döndüğünde, İngiltere'nin savaşta kaybettiği ortaya çıkmıştır. Borsa anormal derecede yükselmiş ve böylece kağıtları elinde tutan Rothschild ailesi bu ticaretten en karlı çıkan isim olmuştur. İngiliz tarihçilerin "Kara eylül" diye nitelendirdiği bu olay ile Rothschild ailesi adeta İngiltere devletinin mülkiyetini ele geçirmiştir. 

İsrail Devletini Kurmak İçin Hazırlık 

İyice gelişen Rothschild ailesi, Kenan diyarında Tanrı'nın kendilerine vaad ettiği İsrail devletini kurmak için hazırlığa başlar. Osmanlı Devleti'nin parçalanması için gerekli olan her şeyi yapmışlardır. Osmanlı devletine komşu olan ülkeleri finanse ederek Osmanlı'ya karşı savaşmaları için kışkırtmışlardır. Böylelikle sudan bahanelerle Osmanlıya saldıran Rusya, Avusturya ve diğer komşu devletler, Osmanlıyı askeri ve ekonomik güç olarak iyice yıpratarak azınlık unsurların ayaklanmasını sağlamışlardır. Osmanlı devleti nereye koşacağını şaşırmış ve neticede isyan eden azınlıkların ayrı devletler kurmasına engel olamamıştır. 
Osmanlının en çok dış borcu Rothschild ailesinin sahibi olduğu Bank Of England bankasınadır. Osmanlı Devleti, Rothschild ailesine olan borcunu ödeyecek durumda olmadığından Rothschild ailesi bunu firsat bilmiş, Osmanlı'ya iğrenç bir teklifte bulunmuştur. 
Sultan 2. Abdülhamid ile görüşen Lord Baron Rothschild "Kudüs şehrinin, Filistin'in, Suriye'nin ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin, yeni kurulacak olan Yahudi devletine verilmesi karşılığında, Osmanlı devletinin tüm dış borcunu silme ve Balkanlar'da, Afrika'da kaybettikleri toprakları geri verme" teklifinde bulunmuş, ancak Abdülhamid teklifi şiddetle reddetmiştir. 

Toplam Servet 1937'de Abd Gsmh'sinin 2 Katı 

1937 yılında ABD başkanı Roosevelt'in mağlubiyetiyle borsadan yine ciddi anlamda para 
kazanmış ailenin serveti 500 milyar dolara, yani ABD toplam GSMH'sinin 2 katına çıkmıştır. 
Günümüzde ise tahminler 3 trilyon dolar civarındadır. Tahmin diyoruz, zira aile kuralı bu işin gizli yapılmasını, piyasaya çeşitli paravan firmalarca inilmesini öğütlemiştir, aile de aynen öyle davranmaktadır. 

Ünlü Şirketleri Ve Kontrol Ettikleri Para 

Rothschild ailesi bugün dünya genelinde yapılan elmas ticaretinin yüzde 90'ını, elmas üretiminin yüzde 40'ı, kömür-bakır-uranyum-alüminyum ticaretinin de yüzde 15'ini gerçekleştirmektedir. Ailenin günümüzde en ünlü şirketleri HSBC Bank, Royal Bank of 
Scotland, Banco Santander, De Beers, Rio Tinto, ING Group ve Aviva'dır. Aile ayrıca 2000 
yılında Fransız devletine sattıkları BNP Baripas şirketi ile Somanh Bankası'nın da (kapanana kadar) kurucusu ve sahibidir. Son yıllarda şarap pazarına da giren aile Fransa, Şili, Amerika ve Güney Afrika'da üretim yapmakta, Fransız şarap piyasasının yüzde 50'sini elinde 


bulundurmaktadır. Ailenin serveti yaklaşık 2009 verilerine göre 4-5 trilyon dolardır. Kontrol ettiği para ise 15 trilyon dolar civarındadır. 


AĞACINDA OLGUNLAŞAN ÖZEL ZEYTİN: HURMA ZEYTİNİ 
Yaklaşan Saat, 13/11/2020 


Tur-i Sina'dan çıkan bir ağaç vardır. O (ağaç), yiyecek olanlar için, katık(zeytin yağı) verir.|Mü'minun(23)/18-20) 


Allah, 'Göklerin-Arz'ın (Evrenin) 'Nuru'dur. 'Allah'ın Nuru'nun misali, 'Oyuk' içinde bulunan bir 'Lamba' gibidir. Lamba, bir sırça içerisindedir ve sırça, sanki 'incimsi bir yıldız'dır(nötron yıldızı gibi). O(Lamba) ki, ne doğuda, ne de batıda bulunmayan, mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Neredeyse, ateş dokunmasa da, onun yağı, 'ışık' verir. (Bu), Nur üzeri Nur'dur. Allah, kimi dilerse, onu Kendi Nuru'na doğrultur. Allah, insanlar için misaller verir. 
Allah, her şeyin Âlimi'dir.(INur(24)/35| 


Hurma zeytini, hasat edildiğinde hiçbir işlemden geçmeksizin hemen yenilebilen tek zeytin çeşididir. Zeytin taneleri, ağaçta iken, yörenin ekolojik koşullarının yardımıyla, kendiliğinden yenecek duruma gelir. 


Karaburun'da yetiştirilen Erkence zeytin çeşidinde, meyveler daha dalında iken gerçekleşen olgunlaşmaya 'hurmalaşma' denilmektedir. Bu olgunlaşma periyodunda, hiçbir işleme tabi tutulmaksızın tüketilebilir hale gelen zeytin meyvesi ise hurma zeytin olarak bilinir. 


Zeytinin dalında nasıl tatlandığı aslında tam olarak bilinmiyor ancak dünyada Karaburun hurma zeytinine benzeyen, çalışılmış bir iki örnek daha var. Bunlardan biri 

Yunanistan'da Thrubolea, diğeri de Tunus'da Dhokar çeşitleri. Karaburun'da hurmalaşan zeytin çeşidinin adı Erkence. Türkiye'de hurmalaşmaya başka yerlerde (Yenifoça'da yine Erkence çeşidi) veya başka çeşitlerde de (Tarsus Sarı Ulak çeşidi) tek tük rastlanabiliyor. 


Özel bir mantar sayesinde dalda olgunlaşan zeytin çeşidinin, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsündeki (İYTE) çalışmayla genetik olarak farklı bir tür olduğu saptandı. İYTE Moleküler Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Doğanlar önderliğinde yapılan çalışmalar sonucu hurma zeytininin gen haritasının diğer zeytin türlerinden farklı olduğu tespit edildi. Doğanlar, şöyle konuştu: 

"Zeytinin 5 tane genini barkod olarak kullandık. Bu genleri Türkiye'de yetişen diğer 20 çeşit zeytinle dizileme yaptık. Bu dizileme sonucunda çeşitleri birbirinden ayırt edecek DNA noktalarını belirledik. Erkenci zeytinin diğerlerine ne kadar benzediğini veya benzemediğine baktık. Araştırmalar sonucunda bölgeden toplanan 20 farklı erkence zeytinin diğer zeytin türlerine göre farklı çeşitte olduğunu tespit ettik." 


Hurma zeytininin denizden gelen kuzey rüzgarına maruz kaldığı için dalında olgunlaştığına dikkat çeken Doğanlar, tuzsuz olması dolayısıyla gerçek zeytin lezzetine sahip meyvenin çeşitli sağlık sorunları bulunanlarca tercih edildiğini söyledi. 


Erkence zeytinin üzerindeki meyvelerin hasat döneminde Phoma Oleae adındaki mantarla hurmalaştığını kaydeden Doğanlar, "Bu mantar, zeytindeki suyla temas edince meyveye acılık veren kimyasalları parçalıyor. Normal zeytinin hasat sonrası geçirmesi gereken süreci hurma zeytini özel bir mantar sayesinde ağaçta tamamlıyor. Dolayısıyla araştırmalar sonucu hurma 


zeytininin kendi içinde özgün, diğer çeşitlerden de genetik olarak farklı olduğunu tespit ettik. 
Bu zeytin diğer çeşitlerden türemiş ya da türetilmiş değil." ifadeleri kullandı. 


2014'de Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi'de yayınlanan bir makalede Karaburun hurma zeytini için sorumlu mantarın Phoma multirostrata olduğu ve bu çalışmanın Türkiye için ilk teşhis olduğu bildirilmiş. İşin garibi, Phoma Tanımlama Elkitabı'nda, Girit 

zeytinlerinde tatlanmaya neden olan mantarın aslında Phoma insulana olduğu, eski yayınlarda bu mantarın hastalık yapan Phoma oleae ile karıştırıldığını yazıyor. 


Karaburun'da hasat zamanı Kasım ve Ocak ayları arasında. Hasat zamanı bahçelere tekrar tekrar gitmek gerekiyor çünkü zeytinlerin tümü aynı anda hurmalaşmıyor. Bir ağaçta aynı anda hem hurmalaşmış hem hurmalaşmamış zeytinler olabiliyor. Zeytinin dalda tatlanıp ağaçların altına serili yaygıya düşmesini beklemek ve her gün ya da en fazla gün aşırı toplamak gerekiyor. Zeytinin hurma olduğunu anlamak da pek kolay değil, ustalık istiyor. 


Hurma zeytinlerin 9038.63 yağ, 901.2 protein, 900.52 toplam şeker, 901.24 nişasta içerdiği, 5.52 pH değerine sahip olduğu belirlenmiştir. Yüksek yağ içeriğinden dolayı iyi bir enerji kaynağı (359.8 kcal 100 g-1) ve aynı zamanda toplam fenolik madde içeriği (288.71 mg CAE 
100 g-1) yüksek bir besin olduğu tespit edilmiştir. Hurma zeytinlerin mineral madde içeriği 
(N % 0.57, P % 0.12, K % 1.42, Ca % 0.09, Mg % 0.04, Fe 61.44 mg kg-1, Mn 5.23 mg kg-1, Zn 6.40 mg kg-1, Cu 5.53 mg kg-1, B 21.27 mg kg-1) bakımından da yüksek değerlere sahip olduğu belirlenmiştir. 


Kaynaklar: 

1) Zeynep Delen Nircan, https://sarkac.org/2019/1 1/hurma-zeytini/ 

2) https://www.ntv.com.tr/teknoloji/hurma-zeytininin-gen-haritasi-cikarildi, WtdOOd-IHUObN 1Jgt3SBLw 

3) https://www.chemlife.com.tr/sayi/08/index.html#p—12 

4) Alev Haliki-Uztan, Handan Ataol Ölmez, Ihan Ozkarakas, İzmir Karaburun Yarımadasında Dalında Olgunlaşan Hurma Zeytinlerden Phoma Multirostrata'nın İzolasyonu ve Tanılanması: Olea Europaea (Oleaceae)'dan ilk Kayıt, Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl:2014 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa: 20-27. 

5) Türk Gıda Kodeksi, Sofralık Zeytin Tebliği, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140823-7.htm 
6) Erkan SUSAMCI, Ferişte ÖZTÜRK GÜNGÖR, Şahnur IRMAK, Handan ATAOL ÖLMEZ, Gönül TUSU, Ağaç Üzerindeyken Acılığı Uzaklaşan Hurma Zeytinlerin (Erkence cv.) Besin Değeri Üzerine Araştırma, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/15/2171/22487.pdf 


KORONAVİRÜS HASTALARINDA "D VİTAMİNİ" EKSİKLİĞİ TESPİT EDİLDİ yaklasansaat.com, 27/10/2020 


D vitamini eksikliğinin bilinen hastalıkların seyrini ciddileştirmesinin yanında koronavirüse yakalanma riskini arttırdığı yolundaki deliller artık netlik kazanmaya başladı. 


Klinik Endokrinoloji ve Metabolizma Dergisinde yayınlanan son araştırmalardan birisinde İspanya'da bir hastanede yatılı Covid-19 hastalarının %80'inin aynı zamanda "Güneş ışığı vitamini" (Dvitemini) eksikliği çektiği raporlandı. Çalışmada ayrıca virüsün teşhis edilmesi ve tedavisinde D vitamininin dikkate alınması özellikle hastalığın ciddi ilerlediği yaşlı hastalardaki sonuçların iyileşmesine yardımcı olabileceği belirtildi. 


Araştırmacılar Universitario Marqués de Valdecilla Hastanesinde 216 tane Covid-19 hastasının D vitamini değerlerini, benzer özelliklere sahip olan normal sağlıklı 197 insan ile karşılaştırdı. Ayrıca hastalığın ciddiyetinin vitamin seviyesi ile ilişkisi de ölçüldü. D vitamini 


almakta olan hastalar araştırma dışında tutulduğunda, Covid-19 hastalarının %82,2'sinde D vitamini eksikliği ölçüldü. Bu sayı normal grupta sadece %47,2 oranında seyretti. Covid-19 hastalarında genel olarak erkekler, kadınlara oranla daha çok D vitamini eksikliği çekiyorlar. 


Yukarıdaki bulgulara ilaveten aynı çalışmada düşük D vitamini değerlerine sahip olanların hipertansiyon, kalp krizi, ateşli iltihaplanmalara karşı daha savunmasız olduğu ve aynı hastaların hastanede daha uzun kaldığı belirtilmiştir. 

Bunula birlikte, ilginç bir şekilde, hastalığın seyrinin ağırlaşması, yoğun bakımda yatış oranları, solunum cihazına bağlanma yahut ölümlerin artışı ile D vitamininin düşüklüğü arasında belirgin bir bağlantı da bulunamamıştır. Vitamin desteği alan ve almayan hastalar arasında yoğun bakıma yatma da dâhil çok az bir fark keşfedilmiştir. 


Çalışmanın yardımcı yazarlarından, Santander İspanya'daki Cantabria Üniversitesi üyesi José L. Hernândez: 

"Kanında çok düşük seviyelerde D vitamini olan Covid-19 hastalarına vitamin tedavisi uygulanması, kas-iskelet ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için tavsiye edilmelidir" açıklamasında bulundu. 


Ekim ayının başlarında İspanya'da 76 Covid-19 hastası üzerinde yapılan araştırmada D3 vitamini çözeltisi alanların kanında D vitamini seviyesi hızla yükseldi ve yoğun bakıma yatma ihtiyacı önemli ölçüde azaldı ayrıca hastalık sebebiyle hiçbirisi ölmedi. Vitamin desteği almayan 26 hastanın da 13'ü yoğun bakıma alındı ve 2'si hayatını kaybetti. 


Ağustos ayında İtalya'da tamamlanan başka bir çalışmada 10 gün hastanede kalan 42 
hastadan ölen 21'i ciddi derecede D vitamini eksikliği çekiyordu. Yeterli D vitamini olan hastaların ise sadece 905'i hayatını kaybetmişti. 


Dünya çapında yapılan başka çalışmalarda da yüksek D vitamini seviyelerinin, virüsün etkilerini hafiflettiği ve ölüm oranlarındaki düşüş eğilimine yardımcı olduğu bulundu. Bu bağlantı önemli, çünkü D vitamininin zaten vücudun virüslerle savaşma kabiliyetini arttırdığı bilinmekteydi. Ve belki de Covid-19 hastalığını ağır geçirenlerin bağışıklık sisteminin viral tehditler karşısında aşırı tepki verip genel gidişatın kötüleşmesi durumunda (sitokin fırtınası) da yardımcı olabilir 


D vitamini eksikliği genel olarak kalp rahatsızlıkları, diyabet, bağışıklık sistemi bozuklukları, bazı kanser türleri ve kemik erimesi ile ilişkilendirilmiştir. 


Kaynak: Anna Medaris Miller, "Over 80% of coronavirus patients had vitamin D deficiency in one Spanish hospital", insider.com, çev. Furkan Kargıoğlu 


DEPREMLER 
Erdal Nevruzoğlu-Hilal Nevruzoğlu-2007 


Yeryüzü kıta coğrafyasının bugünkü şeklini almasi için 540 milyon yıl geçtiği düşünülürse, 
böyle bir cografyanın, yeryüzünde en az dokuz kere değiştiği ve bundan böyle de, en az 9 
kere daha şekilden şekile gireceği varsayılabilir. Yerkabuğunu oluşturan okyanus ve kıta parçaları (ki bunlara "levha" diyoruz), bir gölün üzerine serpiştirilmiş sallar gibi birbirlerine çarparlar, birbirlerinin altına girerler veya birbirlerine sürtünüp, sıyırarak hareket ederler. 


Hareket hızları, yılda 3 cm ila 15 cm arasındadır. Arabistan levhası kuzey-kuzeydoğu doğrultusunda yılda 4,5 cm hızla ilerleyerek, Anadolu levhasını devamlı sıkıştırmaktadır. 
Türkiye'de meydana gelen depremlerin esas nedeni de, Arabistan levhasının bilinen bu hareketidir. 


Kıta hareketleri aynen devam etmektedir. Bugünden 500 milyon yıl sonra, yeryüzünün coğrafyasını tanımak mümkün olmayacaktır. Uzay çağının ölçüm teknikleri ile ayağımızın altındaki kıtaların bu inanılmaz hareketinin, ileride yepyeni hir dünya coğrafyası oluşturacağı bilinmektedir. Mesala, bundan 100 milyon yıl sonra Afrika ve Arabistan levhalarının hareketleri nedeni ile Akdeniz, Karadeniz ve Ege denizi tarihe karışacak; Afrika ve Anadalu, Avrupa ile birleşecektir. 


150 My Reconstruction 
Deprem Nedir? 


Hareket eden levhalar birbirleri üzerine kuvvet uygularlar. Bu kuvvet yerkabuğundaki kayaçların direnç göstermesi yüzünden belli bölgelerde enerji birikimine yol açar. Bu enerji, kayaçların kırılma sınırını aştığı anda da kırılma (faylanma) olur ve biriken enerji açığa çıkar. 
Levha hareketleri yüzünden birikmiş gerilme enerjisinin aniden boşalmasına deprem diyoruz. 
Ayrıca aktif volkanların içindeki hareketlilik nedeniyle oluşan ve yapıları farklı olan küçük depremler de vardır. 


Depremlerin Oluş Nedenleri 


51025 mii 


18 mo 40 biometeri) 


Dünya'nın iç yapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin desteklediği bir yeryüzü modeli bulunmaktadır. Bu modele göre, yerkürenin dış kısmında yaklaşık 70-100 km kalınlığında oluşmuş bir Taşküre(Litosfer) vardır. Kıtalar ve okyanuslar bu taşkürede yer alır. 


Litosfer ile çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2900 km olan kuşağa Manto adı verilir. 
Mantonun altındaki çekirdegin Nikel-Demir karışımından oluştuğu kabul edilmektedir. 
Yer'in, yüzeyden derine gidildikçe ısının arttığı bilinmektedir. Enine deprem dalgalarının Yer'in çekirdeğinde yayılamadığı olgusundan giderek, çekirdeğin sıvı bir ortam olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Manto genelde katı olmakla beraber yüzeyden derine inildikçe içinde yerel sıvı ortamları bulundurmaktadır. 


Taşküre'nin altında Astenosfer denilen yumuşak üst manto bulunmaktadır. Burada oluşan kuvvetler, özellikle konveksiyon akımları nedeni ile taş kabuk parçalanmakta ve birçok "Levha"lara bölünmektedir. Üst mantoda oluşan konveksiyon akımları, radyoaktivite nedeni ile oluşan yüksek ısıya bağlanmaktadır. Konveksiyon akımları yukarılara yükseldikçe taşyuvarda gerilmelere ve daha sonra da zayıf zonların kırılmasıyla levhaların oluşmasına neden olmaktadır. 


Halen 10 kadar büyük levha ve çok sayıda küçük levhalar vardır. Bu levhalar üzerinde duran kıtalarla birlikte, Astenosfer üzerinde sal gibi yüzmekte olup, birbirlerine göre insanların hissedemeyeceği bir hızla hareket etmektedirler. Konveksiyon akımlarının yükseldiği yerlerde levhalar birbirlerinden uzaklaşmakta ve buradan çıkan sıcak magmada okyanus ortası sırtlarını oluşturmaktadır. Levhaların birbirlerine değdikleri bölgelerde sürtünmeler ve sıkışmalar olmakta, sürtünen levhalardan biri aşağıya mantoya batmakta ve eriyerek yitme zonlarını oluşturmaktadır. Konveksiyon akımlarının neden olduğu bu ardışıklı olay taşkürenin altında devam edip gitmektedir. 


İşte yerkabuğunu oluşturan levhaların birbirine sürtündükleri, birbirlerini sıkıştırdıkları, birbirlerinin üstüne çıktıkları ya da altına girdikleri bu levhaların sınırları, Dünya'da depremlerin oldukları yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya'da olan depremlerin hemen büyük çoğunluğu, bu levhaların birbirlerini zorladıkları levha sınırlarında dar kuşaklar üzerinde oluşmaktadır. 


Birbirlerini iten ya da diğerinin altına giren iki levha arasında, harekete engel olan bir sürtünme kuvveti vardır. Bir levhanın hareket edebilmesi için bu sürtünme kuvvetinin giderilmesi gerekir. İtilmekte olan bir levha ile bir diğer levha arasında sürtünme kuvveti aşıldığı zaman bir hareket oluşur. Bu hareket çok kısa bir zaman biriminde gerçekleşir ve şok niteliğindedir. Sonunda çok uzaklara kadar yayılabilen deprem(sarsıntı) dalgaları ortaya çıkar. 
Bu dalgalar geçtiği ortamları sarsarak ve depremin oluş yönünden uzaklaştıkça enerjisi azalarak yayılır. Bu sırada yeryüzünde bazen gözle görülebilen kilometrelerce uzanabilen 

ve FAY adı verilen arazi kırıkları oluşabilir. Bu kırıklar bazen yeryüzünde gözlenemez, yüzey tabakaları ile gizlenmiş olabilir. Bazen de eski bir depremden oluşmuş ve yerüzüne kadar çıkmış, ancak zamanla örtülmüş bir fay yeniden oynayabilir. 


Depremlerin Türleri 


Depremler oluş nedenlerine göre değişik türlerde olabilir. Dünya'da olan depremlerin büyük bir bölümü yukarıda anlatılan biçimde oluşmakla birlikte, az miktarda da olsa başka doğal nedenlerle de olan deprem türleri bulunmaktadır. Yukarıda anlatılan levhaların hareketi sonucu olan depremler, genellikle "tektonik" depremler olarak nitelenir ve bu depremler çoğunlukla levhalar sınırlarında olusurlar. Yeryüzünde olan depremlerin %90'1 bu gruba girer. 
Türkiye'de olan depremler de büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir. 


İkinci tip depremler "volkanik" depremlerdir. Bunlar volkanların püskürmesi sonucu oluşurlar. Yer'in derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış oldukları patlamalarla bu tür depremlerin maydana geldiği bilinmektedir. Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve İtalya'da oluşan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir. Türkiye'de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır. 


Bir başka tip depremler de "çöküntü" depremlerdir. Bunlar yer altındaki boşlukların(mağara), kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukların tavan blokunun çökmesi ile oluşurlar. Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır fazla zarar getirmezler. 


Büyük heyelanlar ve gökten düşen meteorların da küçük sarsıntılara neden olduğu bilinmektedir. Odağı deniz dibinde olan derin deniz depremlerinden sonra, denizlerde kıyılara kadar oluşan ve bazen kıyılarda büyük hasarlara neden olan dalgalar oluşur ki bunlara "Tsunami" denir. Deniz depremlerinin çok görüldüğü Japonya'da tsunamiden 1896 yılında 30.000 kişi ölmüştür. 


Yer çekirdeğinin 4,5 milyar yıldan beri yer mantosuna ve yer mantosunun da yerkabuğuna aktardığı enerji, esas itibarıyla radyoaktif maddelerin bozunumuyla oluşmaktadır. Çok ileride bir gün bunlar tükendiği zaman, sıcaklık düşecek ve dış çekirdek tabakası da kristalleşecektir. 
Bunun sonuçları herhalde yıkıcı olacaktır; çünkü "plakalar tektoniği motoru" duracaktır. 
Sonuçta karbondioksitin, yer mantosuna çıkışı sona erecek ve Dünya yüzünde, bir buz 

çağı başlayacaktır. 


Kaynaklar: 
1) Bilim ve Teknik, Mayıs 1996. 


2) deprem.gov.tr 


COVID-19'U KİM ÜRETTİ? AŞISI NE ZAMAN BULUNACAK?.. 

Prof. Dr. Sait Yılmaz-26.03.2020- http://ankaenstitusu.com/ 

Giriş 

Coronavirüsü, zamanı durdurdu, hayatımızın ayrılmaz bir parçası gibi gözüken pek çok şey (oyun parklarındaki çocuklar, kahveler, alışveriş merkezleri, üniversiteler, etkinlikler, dost toplantıları vd.) kısa sürede hayatımızdan çıktı. Seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları, iş yerleri ve fabrikaların çalışamaması ekonomileri vuruyor. Ülkelerin dış ticaret zincirleri salgın hastalık tedbirleri nedeni ile kesintiye uğradı. Turizm bitti. Her ülke kendine göre yöntemler geliştirirken Italya ve İran'ın çaresizliğini izliyoruz. Ispanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri ve ABD'de durum gittikçe daha kötüye gidiyor. Olup-bitenler, Batının ne kadar 


hassas olduğu yanında dünyada çok önemli gelişmelerin olacağının da göstergesi. Arka planda istihbarat savaşları var. 


Ebola, MERs ve SARs'tan çok daha ciddi bir salgın hastalıkla karşı karşıyayız. Coronavirüs büyük bir virüs ailesinin ismi; şu an karşı karşıya kaldığımız son üyesi COVID- 19, öngörülmesi zor bir şekilde hızla yayılan bir virüs. Henüz ilacı veya aşısı olmadığı için hastalığın yayılmasını geciktirerek zaman ve bağışıklık kazanmaya çalışıyoruz. Bu yüzden, 


evde oturuyoruz. Sağlık alanında pek çok uzman kurum ve kişi akla gelebilecek her tedbiri zaten tavsiye ediyor. Bu onların işi. Bizim işimiz ise bunun arkasında ne var, neler olacak? 
Bunları ortaya koymak. Akla gelen ilk soru şu olabilir; bu virüs neden ortaya çıktı, işin içinde kimler var? Burada pek çok komplo teorisi ortaya çıkıyor. Ne olacak sorusu ise daha çok aşının bulunma zamanına odaklanmış durumda. Bu makalede, bu konuları ele alacağız. 


Komplo Teorileri 


Komplo teorileri genel olarak dezenformasyon yani maksatlı olarak sahte bilgi yaymak gibi görülür. Pek çoğu da bu amaca hizmet eder. Dezenformasyonun babası Rus Vladimir Volkoftur. Ruslar bu işte oldukça uzmanlaştılar. 1980“lerde Sovyetler Birliği, CIA ve Pentagon hakkında pek çok hikaye uydurmuş ve bunlara Amerikalıların bile inandığı görülmüştü. 2018“de Ruslar, ABDnin araştırma çalışmalarını önlemek için anti-aşı kampanyası görünümlü yeni bir dezenformasyon program başlattılar. Coronavirüsün ortaya çıkışı ile birlikte Rusların benzer bir dezenformasyon program başlattığı, CIA tarafından üretilen virüsün Çin“e karşı kullanıldığı hikayesi sosyal medyada sürekli işleniyor| 1 |. 


İstihbarat teşkilleri bundan elli yıl önce haber ve veri toplar, bunları analiz ederek istihbarat haline getirirdi. Ancak, dünyanın işleri gittikçe karmaşık hale gelirken, öngörülemeyen konular için önce uzun dönemli (stratejik) değerlendirmeler üretildi, sonra da gelecek senaryoları yazıldı. Bu da yetmeyince olup-biteni açıklayabilmek için komplo teorileri üremeye veya üretilmeye başlandı. Bizler için mesele bir komplo teorisi içindeki doğru parçaları bir araya getirip, resmi daha iyi görmektir. Coronavirüs ile ilgili pek çok komplo teorisi var. Bunları tek tek ele alacak ve sonra bir doğruya varmaya çalışacağız. Önce COVID-19“un kimin çıkardığı ile ilgili görüşlere bir bakalım. 


Amerikalılar, coronavirüsün ortaya çıkışı ile ilgili kendilerine yönelik komplo teorilerinin arkasında Rusların sosyal medya ve özellikle Twitter, Facebook ve Instagram üzeriden devam eden deonformasyon kampanyasının olduğunu iddia ediyorlar. Bu teorilerde ABDnin Çine karşı bir ekonomik savaş için virüsü kullandığı hikâye ediliyor ama Rusya iddiaları kabul etmiyor[2]. Bununla beraber, Rus medyasında Wuhan“ın seçilmesinin nedeni, burada BSL-4 Laboratuarının olması ve böylece CIA ve Pentagon'un örtü sağlaması|3)J. Amerikalı yorumcu Josh Bernstein Demokrat Parti ve medikal derin devletin Çin hükümeti ile işbirliği yaparak coronavirüs ile Trump“ devirmeye çalıştıklarını iddia etti|4). 


Çin medyası da komplo teorilerinden geçilmiyor ve ortak kanı, virüsün CIA tarafından ülkeyi çökertmek için üretildiği[5]. Bu kapsamda, SARS“ın da ABD tarafndan Çine karşı kullanıldığı anlatılıyor. Bazı makalelerde Çin“deki Küresel Gen Enstitüsü (BG1)/6) ekibinin Çinlilerin genetik bilgilerini ABD'ye sattığı iddia ediliyor. Bazı makaleler ise virüsün Ekim 2019“da Wuhan“da yapılan Dünya Ordu Oyunlarına gelen ABD atletleri tarafından yayıldığını, bu askerlerin biyo-savaş operatörleri olduğu iddia ediliyor. Bu kişilerin Wuhan“daki Deniz Ürünleri Toptancı Pazarına çok yakın bir yerde kaldıkları söyleniyor. 


13 Şubat 2020 tarihinde Japon TV Ashai News, COVID-19“'un ABD“de çıkmış olabileceğini 
iddia etti. Habere göre, ABD“de gripten ölen 14 bin kişini çoğunun Coronavirüs ile ilgili olabileceği söylendi. ABD ise ancak 12 Mart tarihinde bazı vakaların Coronavirüs ile ilgili olabileceğini açıkladı. 


Arap medyası ise coronavirüsün ABD tarafından aşı satmak için üretildiği ve Çin“e karşı ekonomik ve psikolojik savaşı bir parçası olduğundan emin gözüküyor|7|. Arap ve İranlı yorumcular ABD ile birlikte İsrail*in ve Siyonist unsurların SARS ve Kuş Gribi“nde olduğu gibi COVID-19“dan da sorumlu olduğunu iddia ediyorlar. İran, coronavirüsün ülkeyi vurmasını ABDnin intikam aldığı şeklinde yorumluyor. İran medyasına göre, ABD bu virüs ile hem Çin hem de İran“a karşı bir ekonomik savaş başlattı|8|. 


Şimdi asıl hikâyeye geçmeden önce adres göstereceğimiz küresel sermayenin biyolojik savaş alanındaki geçmişi ile ilgili bir özet yapmak istiyoruz. Bahsettiğimiz, devletler değil, onları da yönlendiren daha önce “Küresel Sermaye ve Türkiye”[9] kitabımda yer alan, ABD ve Avrupa içine dağılmış, başını Rockefeller ve Rothschilds gibi ailelerin çektiği zengin iş adamlarının oluşturduğu milliyetsiz çıkar ağı. 


19. yüzyıldan beri Küresel Sermaye kastının hedefi, sürekli babadan oğula geçen bir oligark grubu altında tek bir dünya hükümeti yaratmaktı. Bu düzende orta sınıf olmayacak, sadece yöneticiler ve hizmetçiler bulunacaktı. Böyle bir dünya için bir milyar nüfus yeterli idi. 
Kurallara uyanlar yaşamakla mükdfatlandırılacak, uymayanlar ise ya aç bırakılacak ya da yasadışı ilan edilerek, en sonunda yok edilmek için hedef alınacaktı[10]. Bu ağın önde gelen isimlerinden Bill Gates 2010“da şöyle demişti; “Dünyanın nüfusu bugün 6.8 milyardır ve 2030'da 9 milyar civarına ulaşacaktır. Eğer yeni aşılar üretir, yeniden üretim sağlık hizmetleri ile birlikte bu nüfusu 9010-15 azaltabiliriz.”f11) 


Küresel Sermaye ve Nüfus Azaltma Projesi 


Yeni Dünya Düzeninin ilk taslağı, Londra“daki Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü baş teorisyeni olan Edward Bernays tarafından yapılmıştı[12]. Yeni Dünya Düzeni planı içinde; küresel nüfusu azaltacak bir mühendislik çalışması (virüsler/aşılar/genetik olarak oynanmış yiyecekler), dünya nüfusunun bir milyardan aşağıya çekilmesi ve dünya kaynaklarının küresel oligarkların kullanımına bırakılması vardır. 20. yüzyılın başından beri dünyanın her yerinden virüs ve bakteri toplanarak, askeri amaçlarla üzerinde çalışılmaktadır. 


Küresel Sermaye kastı, bu iş için kendisine filantropi (hayırseverlik) örtüsü edindi. 20. 
yüzyılın başlangıcında Rockefeller, Carnegie ve Ford Vakıfları filantropi yolu ile bu çalışmalara finanse yolu ile öncülük ettiler. MacArthur Vakfı ile Bill ve Melinda Gates Vakfı, bu büyük vakıflar arasına katıldılar| 131. Hayırseverlik amacı ile kurulmuş vakıflar, vergiden muaftır ve böylece zenginler vergi vermek yerine bir kısım parasını —Benim param! diyerek, istediği her (eğitim, din, bilim, kültür vb.) alanda kendine göre projeler için kullanmaktadır. 
Bu yöntem, süper zengin biri için vakıf aracılığı ile yeni emlak ve gelir elde etme yolu olarak da kullanılmaktadır|14J. Örneğin Bill Gates, gelirlerinin çoğunu Microsoft“dan değil bu tür işlerden elde etmektedir|15). 


Konunun genel çerçevesinin anlaşılması için yapılan çalışmaları tarihsel olarak üç dönem halinde ele alabiliriz: 


e o Soybilim çalışmaları; İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar olan ilk döneme “soybilim (eugenics)? çalışmaları damgasını vurdu. 1920“lerden itibaren „negatif soybilim" çalışmaları ile arka planda istenmeyen ırk ya da nüfusun yok edilmesi hedefleniyordu. 
Bunun ilk uygulaması Hitler tarafından Yahudiler üzerinde yapılırken, 1939““daki Negro Projesinde ise hedef siyahlardı|16J. Savaştan sonra Hitlerin soybilim alanındaki bilim adamları ABD'ye getirilerek, Rockefeller Vakfı içinde çalışmalarına devam ettiler| 17). 


e Yeşil Devrim ve GMO'lu ürünler; 1946 yılında Nelson Rockefeller ve eski ABD Tarım Bakanı ve Hi-Bred Seed şirketinin kurucusu Henry Wallace“in Meksika'ya yaptığı bir geziden sonra Yeşil Devrim (Green Revolution) projesine karar verildi. 
Projenin görünüşteki hedefi dünyada açlığa son vermekti. Yeşil Devrim'in amacı; ileri mekanize tarım üretimine sahip sanayileşmiş ülkelerin yavaş da olsa dünyadaki “fazla nüfusu” eriteceği idi. Yeşil Devrim işinde Rockefeller Vakfı ile Ford Vakfı el ele idi ama ABD dış politikasını desteklemek için Kalkınma Ajansı (USAID)[18] ve CIA ile işbirliği yaptılar. On yıllarca başta Afrika olmak üzere dünyanın her köşesinde yapılan 


projeler çoğunlukla başarısız 1970“lere kadar yapılan Yeşil Devrim çalışmalarının sonrasında “genetik” bilimi dâhilinde genliği değiştirilmiş gıdalar (GMO)|19) ile tekrar nüfus kontrolüne geçildi. Moleküler biyoloji ve genler ile ilgili çalışmalar Rockefeller Vakfı'nın yarattığı bir alandır. Nüfus azaltması ve GMO“lar büyük bir stratejinin parçasıdır ve dünya nüfusunda önemli bir azaltmayı hedeflemektedir. 
Rockefeller Vakfı'nın büyük stratejisi içinde, bitkiler ve hayvanların genetiği ile ilgili araştırmalar iç içe devam etti. Yiyecek tedariği artık aile çiftlikleri yerine çokuluslu şirketlerin işi olmalı idi.1970“lerde Henry Kissinger, “Petrolü kontrol ederek ülkeyi kontrol edersiniz, yiyeceği kontrol ederek nüfusu (insan sayısını) kontrol edersiniz” diyordu ve onunla birlikte küresel nüfusun azaltılması ve gıda kontrolü ABD stratejisi oldu[20]. 


e Biyolojik savaş ve aşılar; İnsanın hayatı üzerine biyolojik savaşın babaları daha önce doğmuştu. İngilizler çiçek hastalığı bulaştırılmış battaniyeleri kullanıyorlardı. 
Amerika“ya göç eden İngilizler bu battaniyeleri Kızılderili nüfusunu yok etmek için kullandılar. Biyolojik silah çalışmaları bugün çok değişik örtüler altında yürütülüyor, ülkelerin gen haritaları ortaya çıkarılıyor. Nüfus azaltma projesi, 1960 ve 1980“lerde Henry Kissinger tarafından dile getirilmeye başlandı. Bugün kendisi Rockefeller ve onların Bildelberg Cemiyetinin sözcülüğünü yapıyor. 


Rockefeller Vakfı, Nüfus Konseyi, Dünya Bankası, BM Kalkınma Programı (UNDP), Ford Vakfı ve diğerleri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte 20 yıl boyunca, tetanos ve diğer aşıları kullanarak üremeyi önleyici aşı üzerinde çalıştılar|2 11. 1970“lerden sonra BM örgütleri ile birlikte insanlar üzerinde denenen aşılar ile çeşitli deneyler yapıldı. 1978-1981 yılları arasında ABD hükümeti tarafından homoseksüellere uygulanan Hepatit B aşısı sonrası HIV mikrobu yayıldı. O zamandan beri Afrika'da nerede ne kadar maden varsa o kadar HIV/AIDS ve iç savaş oldu. Bu hastalıklardan Batının çokuluslu madencilik, ilaç ve gıda şirketleri hep karlı çıktı. İlaç şirketlerinin başında Pfizer, Merck & Co, Novartis GlaxoSmithKline, Amgen, Astra Zenecai Ely Lilly, Abbott sayılabilir. 


2000 yılından itibaren ise hedef biyolojik savaşı kazanmaktır. Bugün ABD“de 300“den fazla 
bilimsel kuruluş içinde 12.000 kişi biyolojik savaşta kullanılacak patojenler üzerinde çalışıyor|22J. Bu kirli oyunun içine, WHO gibi BM organları, çeşitli araştırma kurumları, biyo- savaş laboratuarları dahil edilmiş. Amaç sadece para kazamak değil, dünyanın ve insanlığın geleceğine, kimlerin yaşayacağına ve yöneteceğine karar vermek. Zaten bir çok politikacı, iş adamı, kurumlar ve medya bunların esiri. Çoğu filantropi yolu ile sanki kendini insanlığa adamış maskesi içinde sahnede. 


COVID-19'a giden yol 


Görünüşe göre salgın hastalıklar konusunda on yıldır kimse Bill Gates ve onun “Bill ve Melinda Gates Vakfı” kadar aktif değildi. Bill Gates, 18 Ekim 2015““de Vancouver"'da yaptığı konuşmada, Batı Afrikada ortaya çıkan Ebola“'nın 10 binden fazla kişinin canını aldığını, bir sonrakinin daha kötü olacağını hatta 10 milyon kişiyi öldürebileceğini söylemişti. Moderna ve CureVac gibi şirketler COVID-19 gibi salgın hastalıklara karşı ilaç ve aşı geliştirmek için yıllardır Gates Vakfı'ndan fon alıyor. Gates ve Vakfı, uzun zamandır salgın hastalıklara karşı hazırlık yapıyor. 2017“da yapılan Davos Dünya Ekonomik Forumu esnasında Gates, epidemic hastalıklara karşı hazırlık amacı ile bir inisiyatif (CEPT)[23] başlattı. 2019 yılında ise Bill Gates“in salgın hastalık senaryolarına odaklandığını görüyoruz. Önce Netflix için bir video hazırladı ve hayali bir senaryo anlattı. 


Şimdi COVID-19 öncesi neler olduğunu kronolojik bir sıra ile özetleyelim; 


İlk adresimiz ABD-Maryland“taki Fort Derick biyo-silahlar laboratuarı. Burası coronavirüsü için 2015“de patent başvusunda bulunmuş ve 2018“de almış. Ancak, aniden Ağustos 2019“'da güvenli olmadığı için kapatılmış çünkü pek çok patojenin kaybolduğu anlaşılmış. 


İkinci adres; Johns Hopkins Üniversitesi. 18 Ekim 2019“de yani Çinin Wuhan şehrinde coronavirüs çıkmadan iki ay önce, Johns Hopkins Üniversitesi'nde Event 201” Coronavirüs bilgisayar simülasyonu oynandı. Bu programın sponsoru Dünya Ekonomik Forumu ile Bill ve Melinda Gates Vakfı idi. Senaryo, alınacak tedbirler üzerine ama virüsün adı; CAPS[24] yani Coronavirus Akciğer Sendromu. Senaryoya göre, Brezilyada bir domuz çiftliğinden yola çıkan Coronavirüsü önce hava yolu ile Portekiz'e sonra ABD ve Çin“e ulaşıyor. Gene senaryoya göre 18 hafta içinde 65 milyon insan ölecek ama belli bir hızda devam edecek, küresel nüfusun 4080-90“1 öldüğünde etkili bir ilaç bulunacak|25|J. Peki bu tatbikata kimler katılmış; 


e 2017“den beri Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi“nin başkanı olan Prof. 
George Fu Gao da var. Kendisi yarasadan geçen virus ekolojisi ve moleküler biyoloji konusunda 

e CIA Direktör Yardımcısı Avril Haines ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) başkanı emekli amiral Stephen C. 

e Adı skandallara karışan Johnson &Johnson''ın (J&J) başkan yardımcısı Adrian Thomas. J&J; Ebola, HIV gibi bulaşıcı hastalıklara karşı aşı geliştiriyor. 

» Başka bir isim Lufthansa“dan Martin Knuchel. Lutfhansa, COVID-19 ortaya çıkar çıkmaz bütün uçuşları durdurdu. 

e Bill Gates ve Dünya Ekonomik Forumu'na katılan 


Baltimore*daki Johns Hopkins Medikal Merkezi"nde yapılan bilgisayar similasyonundan iki hafta sonra Wuhan“da ilk COVID-19 görüldü|26). 


Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 12 Mart 2020 tarhinde COVID-19“un pandemik (salgın) hastalık olduğunu ilan etti. Ancak, salgın hastalık halinde enfeksiyon sonucu ölümlerin %12“den fazla olması beklenir. Bu Avrupa“da 940.4 civarında, İtalya ise istisna (946). Çin“de ise Mart başında %3 civarında iken oldukça düştü. Akla şu soru geliyor; hastalığın pandemik olmasına kim karar verdi? WHO, muhtemelen emirleri yukarıdan alıyor, sanmayın Trump'tan, dünyayı nüfusu azaltarak kontrol etmek isteyen tek dünya düzeni kastından. Bu karar, yıllardır hazırlanıyordu ve Ocak 2020“de Davos“taki Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) kapalı kapılar ardında şekillendi. Bu kapıların arkasında Bill Gates, Aşı Geliştiren Eczacılar Birliği (GAVD[27], Rockefellers, Rothschilds ve diğerleri vardı. Bill Gates zaten yıllardır on yılda on milyon insanı öldürecek bir virüsün duyurusunu sözde insanlığı uyarmak adına yıllardır yapıyordu. Karar, ID2020 gündemini uygulamaktı. 


WHO“nun kararından sonra diğer adıma geçildi; polis ve/veya asker gözetiminde aşı üretimi için baskı yapılması. Bunu reddedenler cezalandırılacaktı. Bu zorlama aşı, büyük ilaç, oyunun aracı idi; bu kokteylin içine ne konacağına onlar karar vermişti, belki yavaş ölüm ya da birkaç yıl sürecek başka bir süreç. Bu aşı belki gelecek nesilleri de vuracak, beyinlere zarar verecek, kadınların doğurganlığını önleyecek ama amaç nüfusu azaltmak[28]. Belki birkaç yılda daha bu virüsün nerden gelediğini bilemeyeceğiz ama bu virüsü üretebilecek seviyede teknolojiye sahip biyo-savaş labarotuvarları sadece ABD, İngiltere, İsrail, Kanada ve Avustralyada var. 


Totaliter bir dünya devleti peşinde olanlar ID2020 Gündemi kapsamında planlarını uyguluyorlar. Küresel finans hegemonyasının zorlama aşı, nüfus azaltması ve herkesin topyekun dijital kontrolü ile uyguladığı ID2020, tek dünya devletine giden yolda önemli bir dönüm noktasıdır. Kamu ve özel şirketlerinin ittifakı olarak bilinen ID2020 içinde BM 


ajanslar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da var. Bu aslında genel aşı kullanımı için bir dijital kimlik tanıma programı. Bu program sözde doğumundan itibaren hem doğum hem de tüm aşıların kaydedildiği biyo-metrik ağ ile dijital kimlik oluşturuyor. GAVI, kendi web sayfasında herkes için bağışıklık oluşturmak üzere kamu ve özel sektör ortaklığı olduğunu söylüyor. WHO tarafından desteklenen GAVI, gerçekte ilaç endüstrisinin devlerinin arkasında olduğu bir manivela. 


İstihbarat savaşları 


Üçüncü adresimiz Kanada- Winnipeg“deki Mikrobiyoloji Laboratuarı. Bu laboratuarda çalışan Çinli ajanların geçen yıl coronavirüs örneğini gizli bir şekilde kaçırdığı basına yansıdı. 
Virüsün adresi yaygın hastalığın faili Wuhan“daki BSL-4 laboratuvarıydı. Virüs önce 4 Mayıs 2013“de ve hayvan türleri üzerinde etkisi üzerinde çalışmak için Hollanda“daki laboratuvardan Kanada“ya getirilmiş. Winnipeg“deki laboratuar, coronavirüsün çeşitli tiplerini tanımlamış. İddiaya göre Mart 2019“da Kanada“dan Çin“e biyo-terör vasıtası olabilecek virüsün gittiğinin anlaşılması bir skandal doğurdu|29)J. Bunun üzerine başlarında bayan Xiangguo Oiu“nun olduğu Çin ekibi laboratuardan uzaklaştırılmış. 


Dördüncü adresimiz olan Wuhan Enstitüsü, daha öncede coronavirüs, SARS, HNSI grib virüsü, Rusların geliştirdiği antharax gibi biyolojik taşıyıcılar üzerinde çalışmış. Çinin böyle bir biyolojik saldırı geçmişi yok. Genetik çalışmalar Çinde çıkan COVID-19“un coronavirüsün C Grubuna ait olduğunu gösterdi. C Grubu ise aile olarak sadece ABDde bulunuyor. 


Çinde yaklaşık 40 kadar merkez biyolojik savaş üzerine çalışıyor ve Ebola ilacını (JK-05) üretmişler. Biyolojik ve kimyasal silahlar sadece savunma amaçlı değil, bir savaşta saldırı amaçlı olarak roketler, hava bombadırmanları, spreyler ve kısa menzilli güzeler ile de yayılabilir. 


Çinli ajanların coronavirüsü Kanada“dan kaçırıp Wuhana getirdikleri ve buradan sızıntı olduğu ile ilgili haberlerin uydurma olduğu ile ilgili iddialar da var. Bu iddialar ise şu gerekçelere dayanıyor; COVID-19“un herkesin kabul ettiği gibi önceden tanımlanmamış yeni bir virus olması ve 2019 modeli nCoV“un ile aynı olmadığı. Kanada Kamu Sağlığı Teşkilatı da olayı yalanladı. 


Ancak, ABD“de meydana gelen son casusluk olayları Çinin uzun süredir bu işlerle alakalı olduğunu ortaya koyuyor. Nitekim Ocak ayında Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Başkanı Charles Lieber, Savunma Bakanlığına Çin hükümeti ile bağları ve yabancı bilim insanı ve araştırmacılar ile ilgili yalan söylemekten tutuklandı. Lieber“in Wuhan“daki araştırma laboratuarı ile bol paralı bir sözleşme yaptığı ortaya çıktı. Lieber, 2012-2017 yılları arasında Çinlilerden ayda 50 bin dolar ayrıca yaşam ve şahsi giderleri için de yıllık 150 bin dolar almış. Belgelere göre Wuhan“daki laboratuarın kurulmasına katkılarından dolayı 1.5 


milyon dolar ödül verilmiş|30). 


Dİ 


İşin ilginç yanı Lieber, ABD Savunma Bakanlığı"'nın altı araştırma hibe yardımını teftiş eden kişi. Yaklaşık 10 milyon dolarlık bir hibeden sorumluydu. Yani diğer bir deyişle devam eden pek çok ABD projesinde sızıntı olduğu ortaya çıktı. Bütün bunlar ABD'nin teknolojik avantajının Çin karşısında nasıl eridiğinin de bir açıklaması olabilir. 


Lieber olayı yakın zamanda Çinin ABD içindeki üç casusluk olayından sadece biri. Boston Üniversitesi“nden 29 yaşındaki Yanging Ye sahte doküman ve vize sahtekârlığı ile 
suçlanıyor. Çin“e kaçan Ye“nin aslında Çin ordusunda üsteğmen olduğu anlaşılmış. 30 
yaşındaki Zaosong Zheng ise geçen ay ABD laboratuarından çalınan biyolojik maddeleri kaçırmak suçlaması ile Boston Havalanında tutuklandı. Zheng, Harvard bursu ile kanser araştırmaları yapıyordu. 


Wuhan“daki Çinde biyo-güvenlik laboratuarını (BSL-4) ABD“den Pitbright Enstitüsü destekliyor. Bu enstitüye yardım yapan adresler ise Gates Vakfı WHO ve Avrupa Komisyonu. BSL-4 en yüksek biyo-tehlike seviyesinde yani en tehlikeli patojenler ile çalışma standardına sahip. Ve coronavirüsün çıktığı yere uzaklığı yaklaşık sadece 32 km. 


Harita: Wuhan?daki Laboratuar ve Deniz Ürünleri Marketi 


Kami Seafood market İD 


A ; 


CIA kaynaklarında ise şöyle bir bilgi var; “Wuhan biyo laboratuarında çalışan biri fazladan para kazanmak için deney için kullanılan ölü bir hayvanı mahalli pazarda satmış” [31]. 


Buraya kadar ki teorilerin temel dayanağı coroavirüsün laboratuarda biyo-terör silahı olarak üretildiği varsayımıdır. Ancak, bazı bilim insanları da COVID-19“un laboratuarda üretilmediğini ve biolojik silah olmadığını savunuyor. Bunlar içinde Ontario Doktorlar Koalisyonu kurucusu Dr. David Jacobs ve Rutgers Üniversitesi“nden kimyasal biyoloji uzmanı Prof. Richard Elbirght var. 


İstihbarat savaşları devam ediyor. Suudi SARS Coronavirüsünü örneğini alan ve Winnipeg Kanada Laboratuarında Coronovirüs (HIV) üzerine çalışmış olan bilim insanı Frank Plummer, Afrika“da nasıl olduğu bilinmeyen bir şekilde ölü bulundu. BBC, bu ölümü kalp krizini bağlasa da diğer kaynaklar ölümün ani ve gizemli olduğunu söylüyor. 


Amerikalıları endişelendiren diğer bir gelişme ise coronavirüsü ABD içinde izlemek için kullanılan dijital haberleşme ve izleme sistemlerinin Ruslar tarafından manipüle edilerek kaosa yol açmaları. ABD istihbaratı küresel coronavirüs takibi için dinleme ve ajan ağın harekete geçirdi ama asıl hedef ülkeye yönelik muhtemel saldırıları önlemek. ABD istihbaratı, Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi (CDO)|32| ile yakın çalışıyor. İlk hedef İran“dan gelebilecek karşı saldırı ve diğeri ise Hindistan henüz başlangıç safhasında ola bu ülkenin nüfusunun çokluğu nedeni ile hastalığı yayma potasiyelinden korkuluyor|33). 


Biyolojik savaşı neresindeyiz? 
Şimdi komplo teorilerini bir kenara bırakalım, sahnenin ön tarafına gelelim. 


Biyolojik silahlar; insanların hastalanması ve ölmesi için üretilen ve yayılan virüsler, bakteriler, mantar ve diğer toksinlerdir. Biyolojik savaş, asıl savaşın bir parçası olan mikroplarla savaştır. M.Ö. 400“de zehirli oklar kullanılmaya başlanmıştı. İki dünya savaşında da kullanıldı ve halen ülkeler bu mikropları savaş malzemesi olarak görmeye devam ediyor. 
Halbuki 1972 yılında 179 ülkenin imzaladığı Biyolojik Silahlar Konvansiyonu"'na göre bu tür silahların geliştirilmesi, üretilmesi, stoklandırılması ya da bir şekilde edinilmesi yasaklandı. 


Ancak, konvansiyon ülkelere savunma araştırmaları yapma imkanı veriyor yani virüse karşı virus üretmek. Bazı ülkelerin resmi olmasa da sadece korunma değil saldırı amaçlı biyolojik ve kimysal silahlar geliştirdiği yaygın kanaat. Daha önemlisi bu ikisini birbirinden ayırt etmek 
kolay değil. ABD, 1972 yılındaki Biyolojik ve Toksin Silahları Konvansiyonu"'ndan 2001 
yılında çekildi. 


1928 yılında çıkan İspanyol virüsü yaklaşık 17-50 milyon kişinin ölümün neden olmuştu ve 
virüs ABD“de üretilmişti. 2009'da ortaua çıkan H1N1 Kuş Gribi de 300 bin kişiyi öldürdü ve ABD üretimi. Tıpkı HIV AIDS gibi. Görüldüğü gibi Kaptan Amerika bu oyunları seviyor. 
Kendi coğrafyasının korunaklı olduğunu düşünüyor. Belki de bu yüzden sınırlarına duvar örmeyi seviyor. Ama bu sefer kendisi de yakalandı. 


Amerikalıların Vietnam“da kullandığı biyolojik portakal maddesi doğal habitatı yok ediyor gözükse de uzun vadede kanser, doğumda sakatlıklar gibi pek çok araza yol açtı. COVID-19 ise iyi bir biyolojik silah değil, başlangıçta çok kuvvetli ama uzun vadede etkili değil. Yatakta kalarak normal bir grip gibi atlatmanız mümkün. 


ABD başkanı Trump en başından beri virüs ile ilgili “Çin virüsü” gibi tanımlamalarla virüsün Çin yapımı olduğu gibi ve ABD“ye tehdit olduğu gibi bir tehdit imada bulundu. Biyosavaşta kullanılabilecek beş tip virüsün hepsi ABD kökenli. Japon ve Tayvanlı epidemoloji ve farmakoloji uzmanları yeni Coronavirüs“ün de orijin olarak ABD“de üretildiğini iddia ediyor. 


Kasım 2019“da kayda geçen ilk vaka Wuhan“da meydana gelmedi. Virüs evrimi uzmanı Daniel Lucey“e göre, ilk 41 vakanın 13“ünün Wuhan deniz ürünleri pazarı ile alakası yoktu[34]. Aralık ayındaki vakalar, virüsün bu pazara başka bir yerden geldiğini gösteriyor. 
Diğer bir biolog Kristian Andersen, virüsün muhtemelen 1 Ekim 2019 tarihinde ilk defa ortaya çıktığını söylüyor|35). 


SARS, MERS ve ZİKA gibi virüs örneklerinde Batı medyasının hikâyesi hep farklı oldu. 
Örneğin MERS, Haziran 2012“de Suudi Arabistanlı bir hastada ortaya çıkmış, Nisan 2013“de Ürdün“e taşınmıştı. COVID-19“un ne bir denüz ürünleri pazarında ne de Wuhan“da türediği doğrudur. Muhtemelen başka bir ülkede üretildi ve Çin“e getirildi|36). ABD tarafından üretilmesi muhtemel çünkü sadece ABD, bu virüsün gövdesinin dallarına sahip. Bu virüsün orijinali ABD Maryland“taki Fort Detrick askeri biyo-savaş laboratuarında idi. Belki de tüm virüsler aynı laboratuardan gelmedi. Sadece Ukrayna"'da ABD'nin beş biyo-savaş laboratuarı var. ABD'nin Gürcistan, Ukrayna Moldova, Ermenistan ve Azerbaycan"da biyolojik silah üreten yeni biyolojik laboraturalar kurduğunun|37| farkıdamıyız? Bu laboratuarların Karadeniz ve Kafkasları çevreliyor olması dikkate değer değil mi? 


Coronavirüsün ilk hedefinin ABD“nin baş düşmanı Çin olduğu kesin, sonraki de şaşırtmadı; İran. Peki, niçin İtalya? Çin ile Kuşak ve Yol projesini resmi olarak imzalayan ilk Avrupa ülkesi İtalya olduğu için olabilir mi? 


Çin salgın hastalıklara yabancı değil. 20. yüzyılda iki büyük girp salgını yaşadılar; 1957“deki Asya gibi ve 1968“deki Hong Kong gribi. İki salgın dünya genelinde üç milyon ölüme yol açtı. Çinliler geçen sonbahar, ABD“nin drone“lar ile zehir yayarak Çinde milyonlarca domuzu öldürdüğü düşünüyor. 


İşin ilginç yanı Batıya gelen tıbbi tedavi ürünleri ve cihazların %80“i Çin“den geliyor ve özellikle antibiyotikte bu bağımlılık %90“a çıkıyor. COVID-19 ile mücadele esnasında Çin“in tıbbi üretim sistemi hemen hemen durdu. İhracat için yola çıkan gemiler geri döndü. 


Bu yapay olarak tetiklenmiş panik insanları “bize aşı bulun” haricinde “güvenliğimizi sağlayın” boyutuna da dönüştürülebilir. Yani toplumdaki karamsarlık askeri bir güvenlik senaryosuna dönüşebilir. Büyük aşı içine saklanmış mini hastalıklar ve değiştirilmiş genler uzun vadeli bir acil sağlık hizmeti senaryosu ile Atlantada bu iş dizayn edilmiş Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) direksiyonu ele alabilir. 


Aşı ne zaman bulunacak? 


Coronavirüs geniş bir virus ailesi, bazısı insanda hastalık yapıyor, diğerleri hayvanlar (devler, kediler ve yarasalar dahil) arasında birbirine geçiyor. SARS, bir coronavirüs çeşididir ve 


Afrikadaki misk kedisinden geçti. MERS ise başka bir coronavirüs çeşidi olarak develerden geçti. Tabii sonra insandan insana geçmeye başladılar. 


Aşı yapmada on yıllardır kullanılan ana yöntem orijinal virüsü kullanmaktır. Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşılarında virüsün zayıflatılmış bir versiyonu kullanılarak vücudun yenmesi ve bağışıklık kazanması hedeflenir. Gripte ise mikrobun ana özellikleri alınarak aşama aşama etkisiz hale gelmesi beklenir. COVID-19 ise yeni olduğundan, daha az test edildiğinden, denemeye açıktır. 


COVID-19“un genetik ağacı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Çinli bilim insanları virüs ortaya çıktıktan ancak 65 gün sonra genetik dizisini paylaştı. Bazı aşı uzmanları onun genetik şifrelerini çözerek zararsız bir şekle sokmaya çalışacaktır. Zararsız virüs ile bağışıklık kazanılması denenecektir. Bazıları ise ham genetik kodlar (DNA veya RNA yaklaşımı) bağışıklık sistemine savaşmasını öğretecek virüs proteinleri enjekte edeceklerdir|38J. Bu kapsamda, coronavirüsün gen dizisi incelenerek uygun bir RNA aşıda kullanılacak. Ancak, bu stratejinin olumsuz yanı vücudun yeni proteini yabancı kabul edip, saldırması. Bu durumda geleneksel yöntem olan virüsün ölü ya da zayıflatılmış versiyonunu enjekte etme yolu seçilebilir. 


Aşı ile ilgili çalışmalar yeni başladı ve işler yolunda gitse bile yaygın şekilde kullanılabilir hale gelmesi 12-18 ay sürebilir|39J. Aşı denemelerinde denekler enfekte olmayacak çünkü aşıda coronavirüsün kendisi olmayacak. Dünya genelinde bir düzine araştırma grubu COVID- 
19“a karşı aşı geliştirmeye çalışıyor. Şu anda kronik hastalığı olmayan ve virüsü yakalanmamış gönüllüler aranıyor. Her birine her klinik ziyareti için 100 dolar ödenecek. 


Resim: Virüs Genetiği 


Çinin hastalığı yenmesinin arkasında, pek bahsedilmese de Küba tarafından 39 yıl önce geliştirilen tedavi var; İnterferom Alpha 2b (IFNrec) ilacı[40]. Virüslere ve diğer hastalıklara çok iyi gelmesine rağmen, ABD“nin Küba“ya uyguladığı ambargo nedeni ile uluslararası pazarlara gelemiyor. 


İngiltere*de ise araştırmacılar COVID-19“a yol açan SARS-CoV“i yapısında bulunan altı protein ile ilgili bilgileri yapay zekâ kullanan programlara (DeepMind) yükleyerek çare arıyorlar|4 1). Bilgiler Francis Crick Enstitüsüne gönderiliyor. 


İsrail“deki Migal Research Institute ise coronavirüs aşısını geliştirdiklerini iddia etti. Enstitiü CEO“su David Zigon, dört yıldır coronavirüs aşısı için tavuklar üzerinde çalışma yaptıklarını ve insanda kullanımı için birkaç genetik değişikliğin yeterli olacağını söyledi|42). Birkaç ay içinde insanlar için deneme sürecinden sonra onay için beklenecek. Bundan sonra satış için pazarlıklar başlayacak. 


Avustralya*daki Queensland Üniversitesi araştırmacıları coronavirüsü aşısı konusunda hızlı bir ilerleme kaydettiklerini açıkladılar|43J. Söz konusu araştırma grubu daha önce Ebola, 


Mers coronavirus ve nipah konusunda da benzer teknolojiyi kullandıklarını söylüyor. Ancak henüz klinik testleri yapılmadı ve ancak bu testlerden seri üretime geçilebilir. 


Büyük ilaç şirketleri de aşı geliştirme peşinde. Ebola“ya karşı ilaç geliştiren biyo- teknik devi Gilead Sciences GILD, önümüzdeki ay coronavirüs ile ilgili denemeleri incelemeye başlayacak|44)J. Aşılar üzerinde çalışan Novavax NVAX ve Moderna MRNA ise yakında ilk safhaya başlıyor. İlaç yapımcısı ve SARS konusunda tecrübeli Sanofi SNY ise aşı işine girmeye karar verdi. Diğer ilaç yapımcıları GlaxoSmithKline GSK ve Johnson & Johnson JNJ aşı konusunda çalışıyor. 


Coronavirüsünün ortaya çıktığı Çin, dünya aktif eczacılık ürünlerinin yani ilaç üretmekte kullanılan maddelerin 9040“ını sağlıyordu. Bunlar içinde antibiyotik ve ağrı kesiciler gibi temel tıbbi ürünler var. Çin“deki fabrikaların kapanması ile dünyanın en büyük genel ilaç üreticisi Hindistan'a ihracat durdu. Böylece ABD ve Avrupaya ilaç ihracatı sınırlı hale geldi. 
Bunun anlamı şu Çin eğer ilaç malzemesi göndermezse ABD, coronavirüs denizi olabilir|45). 


Bilim insanları aşının geliştirilmesinin minimum altı ay belki de yıllar alabileceğini söylüyor. 
Çalışmalar için yeni laboratuvar aletleri gerekiyor ve en iyi ihtimal sonbahara bir sonuç alınması umuluyor. 


Sonuç 


Dünyada hergün 26 bin kişinin açlıktan, 3 bin çocuğun ise Malarya“dan öldüğünü biliyor muyuz? Ya sağlık sigortası olmadığı için her yıl ölüme terk edilen onbinlerce insan? 
Amerikanın yaptırımları yüzünden on yıllardır her gün yüzlerce İranlı ve Venezüellalının öldüğünün farkıda mıyız? Şurası bir gerçek ki COVID-19 ile içinde bulunduğumuz durum bir “Savaş Hali”dir. Bu savaş, tüm insanlığın savaşıdır çünkü renk, din ve milliyet ayırmaksızın hepimize yönelmiştir. Şu ana kadar ülkeler kendi kabuklarına çekildi ve kendi halkı için en iyisini yapmaya çalışıyor çünkü aşı yok ve kaynaklar kısıtlı. Zaman tek tek tüm insanların ve devletlerin dayanışma zamanıdır. Şu an için yapılacak en iyi şey, hastalığın hızla yayılmaması için birbirimizden uzak durmak gözüküyor. Asıl sorumluluk, aşının bir an önce bulunmasına yani bilim insanlarına düşüyor. İnsanlığa rehberlik edecek gerçek rehber (hakiki mürşit) gene bilim. Ancak, dünya modern tarihin en ciddi sosyal ve ekonomik krizinin dönemecinde, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunları da başka bir makaleye bırakalım. 
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MEDİKAL DERİN DEVLET VE BİLL GATES... 
Prof. Dr. Sait Yılmaz- 27 Nis 2020- milligazete 


Birçok kişi 21. yüzyılda olduğumuzu hâlâ anlayabilmiş değil. İnsan hayatı tarihte öncekilere hiç benzemeyen bir şekilde değişecek. Aydınlanma felsefesi, metafizikten sıyrılarak doğayı insan hayatının hizmetine sokmak için aklı ve deneyi kullanan, modern bilimlerin önünü açmıştı. Şimdi insan aklının üstünde yapay zekânın kullanılacağı, insanın uzaktan kontrol edileceği bir evrime gidiyoruz. 2014 yılında ABD'nin küresel takip istihbaratı teşkilatı olan NSA’nm direktörlerinden William Binney, amaçlarının küresel nüfusu kontrol etmek olduğunu açıklamıştı. Şimdi küresel elit, total kontrolün yeni bir aşamasında. Sağlığımız için zorunlu bir aşı dönemi başlıyor. Bu aşı başka bir virüs taşıyor; dijital kimlik. Biyo-metrik ağ 


içinde takip edileceğimiz bir plan uzun süredir bekliyor. 


Gücün sürekli olarak arttığı ama eşit şekilde paylaşılmadığı bir dönemde yaşıyorduk. 
Dünyada 70 kadar ülke otoriter bir şekilde idare edilirken, üstelik bu eğilimler Batılı ülkelerde bile artarken, bütün dünyada rejimler; seçenler ve seçilenler olmaktan hükmedilenler ve hükmedenler ilişkisine dönüştü. Modern dünya ve kapitalizm distopyasının sonuna geliyoruz. 
Yeni ütopyayı yazan küresel sermaye dediğimiz, ABD ve Avrupa'da 150 yıldır ağ kurmuş ortak aklın Yeni Dünya Düzeni projesindeki hedefinin “tek dünya hükümeti” kurmak olduğunu biliyorduk. Ama bunun ancak 2035'lerde beklenen, ABD ve Çin'in başını çektiği Üçüncü Dünya Savaşı ile birlikte gerçekleşeceğini düşünüyorduk. Ama başka bir senaryo 


devreye girdi; küresel sermayenin medikal grubu, aşı yolu ile yeni bir yöntem deniyor. 


Mesele ilaçtan kazanamadıkları parayı aşı ile çıkarmak değil, yeni dünya düzenine giden yolu kısaltmak. İnsanları öldüren ve sıkıyönetime iten kötü virüse karşı, kurtarıcı ve iyiliksever Gates ve ekibi iş başında gözüküyor. 100 yıldır devam eden soykırım planlarının yeni bir aşamasındayız. İnsanlar en çok yalnızken ve ümitsizken savunmasız olur. Hepimiz bir an 


önce aşının bulunmasını ve aşı olarak ölümden kurtulmayı hayal ediyoruz. Bu iş bittiğinde, 


aşı olmayan hiç kimse ehliyet alamayacak, trene, uçağa binemeyecek, iş başvurusu yapamayacak, hastanede muayene olamayacak, marketten alışveriş dahi yapamayacak. 
Aslında zorla yapmak istedikleri aşı için sıraya gireceğiz. Bunu nasıl yapacaklar, medikal 


derin devlet kimdir, işte bu makalede bunları anlatacağız. 
Medikal elit... 


Büyük Pharma (Big Pharma), medikal dünyadaki en büyük ilaç şirketleridir. Bu adın ortaya çıkma nedeni ise bazılarının tedavi etmekten öte daha çok kazanmak için hastalıkları artırmalarıdır. Bu işte; uluslararası örgütler, kanun adamları, NGO'lar, politikacılar ve diğer tıp alanı kurumları ile birlikte çalışmaktadırlar. Böylece her yıl trilyonlarca dolar ilave para sağlayacak bir hasta pazarı canlı tutulmaktadır. Pastanın büyük kısmında kanser hastaları bulunmaktadır. En büyük 10 ilaç şirketinin 10*unun merkezi ABD'dedir; Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Gilead, Amgen ve AbbVie. Diğer büyükler şunlardır: Roche (İsviçre), Sanofi (Fransa), Novartis (İsviçre) ve GlaxoSmithKline (İngiltere). İlaç sektörü dünyada tütünden sonra nefret edilen ikinci büyük sektördür. Bu sektör rüşvet, sahtekârlık ve skandallarla iç içe 


olagelmiştir. İlaç yanında aşılar ve medikal aletler de bu sektörün ürünleri arasındadır. 


İlaç şirketlerinin kendi ilaçlarını reçetelere yazdırmak için rüşvet dağıttığı adi suçlar ötesinde bu sektör yüzyıldan fazla bir zamandır küresel sermayenin kontrolündedir. 1910 yılı itibarıyla Rockefeller tüm tıp mesleği üzerinde kontrolü ele geçirdi. Bununla da kalmadı, milyonlarca dolar rüşvet vermek suretiyle tüm tıp okulları ve ABD'de her eyaletin lisans kurulunu satın aldı. Rockefeller, Rothschild ve diğer uluslararası bankerler, küresel medikal yapılanmasını kontrol etmektedirler. Henry Kissinger ve Bill Gates'in ön cephede olduğu ortak akıl; şirketleri, vakıfları, araştırma merkezleri, laboratuvarları ile sözde hayırseverlik içindeler. 
Kissinger ve Bill Gates'in vakfı şimdi iki şirket ile birlikte kitlesel bir aşı geliştirme peşindeler. Big Pharma, Bill Gates, Hillary Clinton bu işin arkasındaki derin devlet ekibinden. 


Rockefeller'in kontrol ettiği gıda endüstrisi, sağlık sigortası endüstrisi, ilaç endüstrisi ve tıbbi yapılanmanın bir uzantısı haline gelmiştir; öyle ki uygun beslenme tavsiyeleri, sağlık sigortası kapsamı, tıbbi araştırmalar, teşhis, tedavi ve alternatif doğal terapilere erişim, siyasi baskıyla, sahtecilikle, rüşvetle ve çalışma lisansını kaybetme tehditleriyle belirlenmektedir (şayet Rockefeller?'ın uygun gördüğü ilaçları, kanıtlanmamış cerrahi müdahaleleri ve radyasyon tedavilerini reçeteye yazmazsa). Tüm bunlar sizi hasta, bağımlı ve kuzu gibi kolaylıkla güdülebilen biri haline dönüştürmek üzere tasarlanmış şeylerdir. Sizleri köle yapmaya dönük küresel planlarına dayanamayacak kadar hasta ve bağımlı tutmak için soykırım hedefli 


programlarının bir parçası olan medikal sektörü kullanıyorlar. 


Yeni Dünya Düzeni'nin aşı stratejisi... 


Yeni Dünya Düzeni ve Tek Dünya Hükümeti projelerinin merkezi, 1921 yılında kurulan ve kendisini bağımsız bir düşünce merkezi olarak tanımlayan ABD Dış İlişkiler Konseyi (CFR), 
20. yüzyılı “Amerikan Yüzyılı” ilan etmişti, 21. yüzyıl ise Yeni Dünya Düzeni yüzyılı oldu. 
CFR, Rockefeller, Ford ve Carnegie vakıfları tarafından finanse ediliyor. CFR'ın kurucularından birinin oğlu olan James Warburg, 1950 yılında Senato Dış İlişkiler Komitesi”nde yaptığı konuşmada; “İsteseniz de istemeseniz de, zorla ya da rıza ile dünya hükümetini kuracağız” demişti. Kurulduğundan beri, CFR elitinin yeni dünya düzeni hep gündeminde oldu. CFR üyeliği kamu daireleri ile özel şirketler arasındaki bağlantıları sağlar. 
Lockheed, Raytheon, Boeing ve General Electric gibi dev şirketler CFR'nın savaş 


gündeminden trilyonlar kazanırlar. 


1975 yılında CFR üyelerinden ABD'li amiral Chester Word, yazdığı kitapta, CFR'ın 
amacının ABD'nin egemenliği ve bağımsızlığı değil tek dünya hükümeti olduğunu açıklamıştı. Ordunun bütün üst rütbeli general ve amiralleri, büyük şirketlerin CEO'ları ve pek çok hükümet çalışanı CFR üyesidir. Bunlar sahnenin gerisindeki gölge hükümettir. CFR üyesi olmayan biri savunma bakanı ya da CIA direktörü olamaz. FEMA, Nüfus Sayım Bürosu, NAFTA, GATT, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletlerin tümü, yanıltıcı kurumlardır; yani Yeni Dünya Düzeni, sizin ulusal güvenliğinizi ortadan kaldıracak, sözde doğal afetler oluşturacak, ekonominizi daha da bozacak ve belki de öngörüldüğü gibi topyekün bir ekonomik çöküşe sebep olacak, sonunda ulus-devleti de kaybedecek ve siz de denetlenip, tutuklanıp, Birleşmiş Milletler toplama kamplarına konacaksınız. Bu, onların öngördüğü Tek Dünya Hükümeti planıdır. Amerikan filmleri sizi bu 


düzene hazırlar ve uyutur. Medya silah olarak kullanılır. 


Dünyanın gizli laboratuvarlarında üretilen aşıların içine nano-çiplerin konması uzun zamandır Microsoft ve MTİ'nin birlikte çalıştığı bir proje. Küresel sermayenin içinde iki isim öne çıkıyor; Henry Kissinger ve Bill Gates. Yeni Dünya Düzeni elitleri 2015'te BM üzerinden bir ütopya geliştirdiler. Bu elitlerin iktidar projesiydi. Bir bağışıklık projesi yaptılar. Dünyadaki herkesi aşılayıp hastalıklara karşı bağışık hale getireceğiz dediler. İlaç sektörü şu an krizde yani ilaçtan para kazanamıyorlar. İşte bu yüzden ilaç şirketleri aşı işine yöneldi. Tıbbi soykırım, Yeni Dünya Düzeni'nin soykırımının bir parçası olarak yeni bir safhaya geçti. 
Johns Hopkins Üniversitesi. 18 Ekim 2019'da yani Çin'in Vuhan şehrinde koronavirüs çıkmadan iki ay önce, Johns Hopkins Üniversitesi'nde Event 201” koronavirüs bilgisayar simülasyonu oynandı. Bu programın sponsoru Dünya Ekonomik Forumu ile Bill ve Melinda Gates Vakfı idi. Bill Gates, zaten yıllardır on yılda on milyon insanı öldürecek bir virüsün duyurusunu sözde insanlığı uyarmak adına yıllardır yapıyordu. Karar, ID2020 gündemini 


uygulamaktı. 


Moderna ve CureVac gibi şirketler Covid-19 gibi salgın hastalıklara karşı ilaç ve aşı geliştirmek için yıllardır Gates Vakfı'ndan fon alıyordu Gates ve Vakfı, uzun zamandır salgın hastalıklara karşı hazırlık yapıyor. 2017'de yapılan Davos Dünya Ekonomik Forumu 
esnasında Gates, epidemik hastalıklara karşı hazırlık amacı ile bir inisiyatif başlattı. 2019 
yılında ise Bill Gates'in salgın hastalık senaryolarına odaklandığını görüyoruz. Önce Netflix için bir video hazırladı ve hayali bir senaryo anlattı. Baltimore?'daki Johns Hopkins Medikal Merkezi'nde yapılan bilgisayar simülasyonundan iki hafta sonra Vuhan'da ilk Covid-19 


görüldü. 


Dünyadaki her insan elektronik bir kimlik vererek söyledikleri ve hareketlerinin takibini amaçlıyor. Bu programın ilk testi halen Bangladeş'te yapılıyor. Aşı programı ile birlikte bir nano-çip'in bünyeye enjekte edilmesi ile sadece sağlık kontrolü değil, kişi eylemlerinin takip edilmesi hedefleniyor. Gates Vakfı ve GAVI tarafından geliştirilen dövme benzeri ilk çip hem aşı hem de elektronik kimlik için kullanılıyor. Bill Gates'e göre bu sistem kimin aşı olup olmadığını anlamak için geliştirildi. Ancak bu kimlik tanıma içinde elektromanyetik dalga tespiti var, yani 5G ile başlanacak ve 6G ile evrimleşecek küresel kontrolün ilk adımı. Aşı ile kimlik tanıma (ID 2020) programı BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için dâhil edildi ve 
2030 yılına kadar tamamlanması hedeflendi. Şu anda insanın aklını yönetmek için korku yolu 
ile insanları aşılamak ve çip takmak hedefine yönelik Covid-19 uygulaması dönemindeyiz. 
Yaşamak için buna razı olacağız. İnsan özgürlüğünün ve onurunun en çok tehlikede olduğu 


bir aşamadayız. 
Bill Gates nelerle uğraşır?.. 


Teknoloji dehası Bill Gates, bilgisayar yazılım şirketi Microsoft ile servetini yapmasına rağmen, bu işte çocukluk arkadaşı Paul Allen ile ortaklık kurarak başarılı oldu. Gates; Basic ve DOS dâhil bugün bildiğimiz bilgisayar işletim sistemlerini ortaya çıkarandır. Microsoft, casusluk işleri için CIA'nın şifrecileri ile birlikte çalışmıştı. Dünyanın en zengin ve etkili filiantropistlerinden biri olan Bill Gates, emekli olup eşi Melinda ile birlikte kendini “Bill and Melinda Gates Vakfı” ile dünya genelinde hayırseverlik işlerine verdi. Bill Gates, görünürde filantropik bir plan dâhilinde genetik yapısı ile oynanmış yiyecekler üreterek dünyada açlığın sona ermesi için gayret ediyor. Monsanto ve diğer biyoteknoloji şirketleri Gates Vakfı ve AGRA, Afiika'da genetiği değiştirilmiş ürünler geliştirmeye çalışıyor. Afrika'da Yeşil Devrim İttifakı (AGRA) ile yeni tohumlar ve gübreler geliştirerek açlığa çare olacağını söylerken, ekonomik ve sosyal nedenleri ile ilgilenmedi. Çünkü açlığın nedeni yiyecek 


yokluğu değil, insanların yiyecek alamayacak kadar fakir olmaları idi. 


Gates'in büyük hissesini aldığı Monsanto Şirketi, Genetiği Değiştirilmiş Tohumlar (GMO) 


alanında tekelleşme riski taşımaktadır. GMO tohumları bir yıldan diğerine saklanamamaktadır 


ve siz bir kere bu tohumların küresel haklarını edindi iseniz artık dünyaya yön verebilirsiniz. 
Nitekim Uluslararası Mülkiyet Hakları Anlaşması dâhilinde, çokuluslu şirketlerin özellikle üçüncü dünya ülkelerinden genetik kaynakları ele geçirmesine imkân tanınmıştır. Bugün bu tür yiyecekler öylesine rafları kaplamıştır ki, teslim olmaktan başka bir çare kalmamıştır. Bill Gates; Rockefeller Vakfı, Monsanto Şirketi, Syngenta Vakfı ve Norveç hükümeti ile birlikte Norveç'in Spitsbergen adasında bir tohum bankası (Svalvard) kurdu. Bu tohum deposu ile dünyanın en büyük bitki yetiştiricisi ve ilaç firmalarının tohum edinmek için başvurabileceği 


tek adres yani bir tekel oluşturulmuştur. 


Gates Vakfı, Küresel Sağlık Programı ile aşı geliştirerek gelişmekte olan ülkelerde çok çeşitli olan aşıları elimine ederek tekel kurarken, sağlık sistemleri ile ilgili araştırma ve kapasite geliştirme konusunda gönülsüz davrandı. Ya da temelinde gelirin dağıtım sorunu olan sosyal, siyasi ve ekonomik eşitsizlikleri gidermeye yönelmedi. Sağlık ve gıdada olduğu gibi eğitimde de Gates Vakfı aynı kör yaklaşımı sergiledi. 1990'larda Rönesans 2010 programı altında pazara dayalı teknik eğitim veren özel ve küçük okullar için 100 milyon dolar harcadı ama öğrenci yetiştirmek yerine öğretmen yetiştirmeye odaklandı. Öğretmenleri kontrol altına alınması gereken bir grup olarak görünce, onları sistem içinde tutamadı. Gates, öğretmenlerin kalitesine takmışken, okulların kaynak ihtiyacı, müfredat, fiziksel şartlar, okul dışı imkânlar (çalışmak için yer ve zaman, gıda, sağlık vb.) gibi hususları dikkate almadı. Gates'e göre iyi 


öğretmenler, öğrencileri testlerden yüksek skor alanlardı. 
Bill Gates'in aşı işleri.. 


Bill Gates için aşılar, stratejik bir hayırseverlik vasıtası altında aşı ile ilgili pek çok kârlı iş yapmanın ötesinde Microsoft üzerinden bir küresek aşı kimliği oluşturma projesi yanında küresel sağlığın diktatoryal kontrolü demektir. Gates, sahnede dünyayı kurtaracak aşıyı bulacak adamı oynuyor. Bill Gates, 2010 yılında katıldığı konferansta küresel aşı ve yeni 


tedavi yöntemleri ile dünya nüfusunun % 10-15 azaltılabileceğini söyledi. 


Gates Vakfı, son 20 yılını Afrika'da yoğun çocuk aşısı programları ile geçirdi. 2014 ve 2015'te Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF ile birlikte Kenya'da kitlesel tetanos aşı programı yürütüldü. Kenya hükümeti, tetanos aşısında kullanılan bir maddenin, 500 bin civarında 14-49 yaş arası genç kızlar ve kadınlarda kalıcı kısırlığa yol açtığı açıklamasında bulundu. Bu aşıları yapan kamu-özel ortaklığı ve GAVI, WHO ve UNICEF'in parçası ve pek 


çok özel ortağı olan büyük bir ilaç devi. Gates'in aşı geçmişine bakalım; 


* Önce Hindistan'daki Ulusal Bağışıklık Teknik Danışmanlık Grubu'nun 1,2 milyar dolarlık hissesinin 450 milyon dolarlık bölümünü alarak çocuk felci için aşı yapmalarını istedi. Ancak 


daha sonra Hintli doktorlar Gates'in bu aşıyı salgın hastalık vasıtası haline getirerek Afrika'da 


2000-2017 yılları arasında 490 bin kadar çocuğun ölümüne yol açtığını iddia ettiler ve Gates ile ilişkilerine son verdiler. Çocuk felci salgını en çok Kongo, Afganistan ve Filipinler'de görüldü. 2017'de Dünya Sağlık Örgütü gönülsüzce çocuk felci salgınının öncelikle aşıdan kaynaklandığını kabul etti. 2018'de küresel olarak çocuk felci vakalarının % 70'i aşıdan kaynaklanıyordu. 


* 2002 yılındaki Gates'in MenAfriVAc menenjit kampanyası ile zorla aşı yapılan yaklaşık 
500 çocuktan 50'si felç oldu. Güney Afrika gazeteleri olayı ilaç şirketleri için kobay (guiena 
pig) olduk diye yazdı. Nelson Mandela'nın eski ekonomi danışmanı Prof. Patrick Bond, 


Gates'in hayırseverlik işlerini acımasız ve ahlaksız olarak niteledi. 


* 2010'da Gates Vakfı, GSK'nın sıtma aşısını fonlar destekledi. Afrika'da test yapılan 5.949 
çocuktan 151'i öldü, 1048'inde başta felç olmak üzere ciddi hasarlar oluştu. 


* 2010 yılında Gates, 10 milyar dolar verdiği Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) “Bu parayı aşı geliştirmek için kullanmalıyız” dedi. Bir ay sonra bir tartışma programında (Ted Talk) “Yeni 


aşıları nüfusu azaltabilir” dedi. 


* 2014'te Gates Vakfı, HPV (rahim ağzı kanserine yol açan virüs) aşısı için “Glaxo Smith Kline (GSK) and Merck” şirketi tarafından geliştirilen testlere fon veriyordu. Bu testler Hindistan'daki 23 bin genç kız üzerinde denendi. Bunlardan 1.200'ü ciddi yan etkiler gördü, Tsi öldü. Hindistan hükümeti Gates'in desteklediği araştırmacıları köylü kızları ve ailelerini 


kandırmakla suçladı ve konu şimdi Hint Anayasa Mahkemesi'nde. 


* 2014 yılında Kenya'daki Katolik Doktorlar Birliği, WHO?yu milyonlarca kadını tetanos aşısı yaparak haberi olmadan test yaptığını açıkladı. Suçlamalar üzerine WHO, yeni bir aşı üzerinde 10 yıldır çalıştıklarını itiraf etti. Aynı suçlamalar Tanzanya, Nikaragua, Meksika ve Filipinler'den geldi. 


w 2017'de WHO'nun DTP (Difteri, Tetanos ve Boğmaca) aşısının Afrika'da önlediğinden daha fazla çocuğu öldürdüğü ortaya çıktı. Aşıyı alanların almayanlara göre 10 kat daha fazla 


öldüğü tespit edildi. Afrika'da her yıl on milyonlarca çocuk, bu tür ölümcül aşılara zorlanıyor. 


* 2017'de sızan e-postalardan, Gates'in ABD ordusu ile biyolojik savaş için sivrisineklerin 


genetiği değiştirilerek yeni bir yöntem denediği ortaya çıktı. 


* Gates, geçen yıl bir gün herkesin resmi bir kimliği ile sağlık durumlarının takip edileceği dijital sisteme çok yakın olduğumuzu söylemişti. Gates, Aralık 2019'da bir kişinin aşı olup 


olmadığını gösteren bir sistem geliştirmesi için MIT’e fon desteği verdi. 18 Mart 2020 


tarihinde ise Gates, ABD'de bir “ulusal takip sistemi” kurulması için çağrıda bulundu ve bazı 


dijital sistemler ile test edilen ve aşı olanların takibini önerdi. 


Dünya genelinde küresel sağlık işlerinin gündemi Gates'in yönlendirdiği WHO tarafından belirleniyor. Salgın hastalıklardan, temiz su, hijyen, beslenme ve ekonomik kalkınma kadar pek çok dünya gündemi Gates'in ana ilgi alanları. Gates Vakfı, 5 milyar dolarlık bütçesinin 
650 milyon dolarını bu işlere harcıyor. Bunları hepsi Gates'in felsefesinin bir şırınga içinde 
uygulanmasını öngörüyor. Gates, yardım parası ile WHO dışında UNICEF, GAVI ve PATH gibi çok önemli kuruluşları da kontrol altına almış durumda. Aşı üreten özel ilaç şirketlerine ilave olarak 12 eczacılık şirketin 50 milyon dolar koronavirüs aşısı için para verdi. Medyadaki son haberlere göre, Covid-19 şimdi ona Amerikan çocukları üzerinde uygulayacağı aşı programı ile aradığı diktatörlüğü sağlayacak fırsatı verecek. Gelecekte aşı ve bağışıklık 


durumuna göre yeni bir toplum yapılanması bizi bekliyor olabilir. 
Sonuç.. 


Bu plan, yıllardır hazırlanıyordu ve arkasında Bill Gates, Aşı Geliştiren Eczacılar Birliği (GAVD, Rockefeller, Rothschilds ve diğerleri var. Şu anda Yeni Dünya Düzeni içinde Tek Dünya Hükümeti kurmak isteyenlerin medikal kolu zorunlu bir aşı ile dünya nüfusunu kontrol altına alacak bir proje uyguluyor. Olup-bitenlere karşı yapılacak çok şey var. Küresel sermaye ile mücadele etmek önce dayanışma gerektirir. Uluslararası düzeyde, devlet içinde ve bireysel 


olarak dayanışma zamanındayız. 


Devletler küresel sermayenin medikal derin devletinin ilaç, aşı ve tedavi yöntemlerine bağımlı kalmamak için bu alanda da bağımsızlık mücadelesi vermeli, uluslararası düzeyde dayanışma sağlanmalıdır. Diğer yandan, tıpkı ülke savunması gibi sağlık ve eğitim konuları özel sektörün kar amaçlı inisiyatifinden çıkarılıp devlet kontrolüne alınmalıdır. Parası olanın tedavi olduğu, 


iyi eğitim aldığı; parasız olmayanın sıradanlığa ve ölüme terk edildiği düzen bitmelidir. 


Son olarak bizler de, şiddete başvurmadan, sade bir birey olarak mücadele etmek için küresel sermayenin ülkemizdeki uzantılarını bilmeli, bankalarını kullanmamalı, ürünlerini tercih etmemeye gayret etmeliyiz. Küresel sermaye sizi yok etmeden, siz onların yaşam kaynağı olan para kanallarını işlevsiz hale getirin. Sağlığımıza ve özgürlüğümüze sahip çıkmanın, ulus-devleti korumanın yolu bilim ve teknolojide kendine yeterli olmaktan, tam 


bağımsızlıktan geçiyor. 


BİLL GATES DE AİLE PLANLAMACISI ÇIKTI! 
Adnan Oksüz- 12 Ağu 2020- milligazete 


* Microsoft'un 2018 yılında lenf kanserinden ölen kurucu ortağı Paul Allen, 2011 yılında çıkan “Fikir Adamı” kitabında Bill Gates için, “Çalışanlarını sürekli küçük düşüren ve iş ortağını soymak için arkadan her türlü numarayı çeviren acımasız bir entrikacı” diye tanımlıyor. 

* Bill ve Melinda Gates Vakfı... 2018 yılında kendi şirketlerinden bu vakfa aktarılan para 36 
milyar dolar. Türk parasıyla (eski) yaklaşık 263 katrilyon ediyor. Çoook büyük bir para. Bu 


parayla ne yapmışlar derseniz, faaliyet alanları dünyanın en stratejik alanları. 


* Uzaktan kontrol edilebilir biyoçipli aşılar Bill'in uğraşı alanlarından. Dünyanın fakir toplumlarını çok sevdiği için bu ülkelerin yüksek etkili sağlık ürünleri ve hizmetlerinin 


sunulmasına yardımcı oluyor, hazret! 


* Bill Gates'in en büyük hedeflerinden birisi, Afrika'da, Asya'da ve ülkemizde tarım potansiyellerini kontrol etmek. 5G teknolojisi, tarımı ve gıdayı kontrol etmenin en büyük 


mekanizmalarından birisi. 


* Gerçek Hayatın son sayısında yer alan Baki Murat'ın dosyasına göre, “Üreme Sağlığı Bakımı”, “Aile Planlaması”, “Sağlık Politikası İdari Yönetim”, “Temel Sağlık Hizmetleri”, “Temel Beslenme”, Gates'in ilgi alanları içinde. Hatırlayacaksınız bir zamanlar “gile planlaması” denilince ülkemizde ilk akla gelen isimlerden biri ve başlıcası YÖK'ü 


demir yumrukla yöneten Prof. Dr. İhsan Doğramacı idi. 


Bıll Gates?*e Maruzatımdır! 


Parasını, pulunu, mal varlığını, zenginliğini konuşmayacağım. Zenginin parası, züğürdün 


çenesini yorarmış! Bana ne Bill Gates'in parasından, pulundan! Ama; 


* Bill Gates diyor ki; “Koronavirüs salgını en erken 2021 yılının sonunda bitecek!” Bill abi nereden biliyorsun bunu? Nasıl ulaştın böyle bir bilgiye? 

* Bill Gates diyor ki; “Zengin ülkeler için salgın 2021 sonunda, dünyanın kalanı için ise 
2022 sonunda bitecek!” Bill bey, nasıl yapıyorsun böyle bir tahmini? Kuşun mu var? 

* Bill Gates diyor ki, “En iyi aşının dünyayla paylaşılmaması durumunda Covid-19 sürekli yeniden hortlayacak!” Bill abi hakikaten merak ediyorum, bu aşı ile ilgili hakkınızda yapılan spekülasyonlar ne kadar doğru ya da ne kadar yanlış! Sahi, tüm insanları aşı yoluyla takacağınız çip'lerle takip edip, yönlendirecek ve de hükmedeceksiniz, öyle mi? 

* Bill Gates diyor ki; “Önümüzdeki kış ve güz sezonu koronavirüsle mücadelede oldukça çetin geçecek!” Sayın Bill, merakımı bağışla! Bu haberler nereden geliyor, size? Gaipten 


haberler mi alıyorsunuz! 


Maruzatım bunlardır, Bill Gates! 


Biliyoruz ki Amerikan Büyükelçiliği, Milli Gazete'yi her gün satır satır okuyor! Sadece 


okumakla kalmıyor, analiz de ediyor. Bu maruzatımın size ulaştırılacağından hiç kuşkum yok! 


Zahmet buyurur da sorularıma cevap verirseniz bu sütunlar size de açıktır... 


Güçlü Bir Stk; 


Mübadele” Dernekleri 


1. Akdağmadeni Lozan Mübadilleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 
2. Alaçam Mübadele ve Balkan Türk Kültürünü Araştırma Derneği 

3. Ankara Lozan Mübadilleri Derneği 

4. Ayvalık Giritliler Derneği 

5. Bafra Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği 

6. Beylikdüzü Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
7. Bornova Selanikliler Kültür ve Dayanışma Derneği 

8. Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği 

9. Büyük Mübadele Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 

10. Çanakça Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 

11. Çukurova Girit Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği 

12. Demirtaş Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği 

13. Derecik Mübadile ve Balkan Türkleri Derneği 

14. Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği 

15. Eski Atışalanı Kültür Sosyal ve Dayanışma Derneği 

16. Eskişehir Rumeli ve İş İnsanları Derneği 

17. Gelibolu Lozan Mübadilleri Derneği 


18. Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği 


19. 


20. 


21. 


22: 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 
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Isparta Lozan Mübadilleri Derneği 

İki Yaka Mübadilleri Derneği 

İzmir Girit Mübadilleri Derneği 

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu 

Kartal Rumeli Mübadilleri Derneği 

Kuşadası Selanik Mübadilleri ve Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Lozan Mübadilleri Derneği 

Lozan Mübadilleri Vakfı Merkezi 

Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Bölge Temsilciliği 

Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği 

Mahmutbey Selanikliler Derneği 

Mersin Hebilli Kale Giritliler Kültür ve Dayanışma Derneği 

Musallı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği 

Niksar Balkan Türkleri Derneği 

Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürünü Araştırma Derneği 

Sarıyer Lozan Mübadilleri Derneği 

Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar Eğitim Kültür Dayanışma Derneği Selimpaşa Epivades Bigados Tarihi Kültürel Sosyal Eğitim ve Araştırma Derneği Seyrekliler Kültür ve Dayanışma Derneği 

Silifke Giritlileri Kültür ve Dayanışma Derneği 

Sinop Mübadele ve Balkan Türk Kültürünü Araştırma Derneği 


. Şarköy Mübadilleri 


41. Tarsus Girit Türkleri Derneği 

42. Taşova Mübadele Derneği 

43. Tepecik Trakya Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği 
44. Yanyalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği. 


Yukarıdaki liste, Türkiye'de faaliyet gösteren mübadele derneklerinin bir kısmı... Mübadil dernekler, hayli güçlü bir sivil toplum kuruluşu olarak ortada. Sizlerle de paylaşmak 


istedim... 


Mübadele şu demek: Kurtuluş Savaşı'nın ardından, 30 Ocak 1923'te Lozan'da imzalanan Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine (karşılıklı değişimine) İlişkin Sözleşme ve Protokol gereği, Türkiye'deki Rumlarla Yunanistan'daki Müslümanların büyük bölümü karşılıklı 


olarak yer değiştirdi. 
ÖLÜM İMPARATORLUĞU-ROCKEFELLER AİLESİ 
Sedat Bulut / Akademya Dergisi-22.09.2019- akasyam.com/ 


Evanjelist Protestan (Evanjelizm; Kitab-ı Mukaddese Yönelmek) görünümlü fakat gerçek kimliklerini koruyan Rockefeller Ailesi, Sefarad (İspanyol) Yahudi dönmesidir. Şunu hemen bir not olarak ifade edelim ki; dünyanın hemen her tarafında Protestan, Katolik, Ortodoks vb. 
görünümlü olup, Havra ve Diaspora'da Yahudiliğini muhafaza eden binlerce Yahudi Dönme vardır. Bunlar ikamet ettikleri ülkede iktisadi kontrolden siyasi yönlendirmelere, ideolojik akımlardan felsefi doktrinlere, medyatik faaliyetlerden kültür ve sanat dünyasına, hattâ terör örgütlerinden kaçakçılığa kadar toplumu öyle veya böyle alâkadar eden bütün kurum ve teşkilâtlara; fikir ve hâdiselere yön ve şekil vermekte, dolayısıyla devletleri, işbirlikçileri vasıtasıyla sevk ve idare etmektedir... 


Rockefeller Ailesi için; “Evanjelist Sabetaycı” denilebilir. Bilindiği üzere 1666'da İzmir'de Mesih olduğunu dünyaya ilân eden, daha sonra; “Reaya arasında huzur ve istikrarı bozmak ve Musevi halkı Âl-i Osman'a karşı isyana teşvik etmek” gibi suçlarla yargılandığı Osmanlı mahkemesinde, İbni Teymiyye perestişkârı Kadızadelerden Vani Efendi'nin ayartmasıyla; “ölüm!” yahut “din değiştirme” arasında bir tercih yapmaya zorlanan ve Müslüman (!) olan Sefarad Yahudisi Sabetay Sevi, Dönmelerin bir numaralı mihrak şahsiyetidir ki, Yahudilerin “Davud Yıldızı” âdeta O'nunla birlikte parlamıştır... 


1839 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) altı çocuklu fakir bir ailenin ikinci 
çocuğu olarak doğan Rockefeller, 1855 yılında baba Rockefeller'in “bir daha dönmemecesine terkettiği” ailesinin geçimini üzerine alır. 


Tam bir Yahudi zekâsıyle ticaret hayatına atılan ve Petrol şirketi “Standart Oil” ile zirve yapan Jonh Davıd Rockofeller, ticari rekabetinin acımasızlığından mülhem olarak rakiplerinin hışmına uğramış; 1884 ve 1896 yıllarında suikasta mâruz kalmıştır. Hayatı boyunca nice badireler atlatan ve hırsı gemlenemeyen ve adım adım hedefini gerçekleştiren Rockefeller, 


1937'de 98 yaşında öldüğünde, ailesine 912 milyon dolarlık bir servet bırakmıştır. Bu rakam günümüz ekonomik verilerine göre 189 milyar dolara tekâbül etmektedir... 


Bugün ABD'de Petrol çıkarma, sevkiyat ve satış işlemlerinin % 85'i, “Standart Oil” ve diğer petrol şirketlerinin sahibi olan Rockofeller ailesinin tekelindedir. Dahası: Ortadoğu petrollerinin ise % 99'u yedi büyük Petrol şirketi tarafından kontrol edilmektedir. Bu şirketlerin 5?i Yahudi Rockefeller ailesine aittir. Geri kalan iki şirketten Shell'in sahibi Marcus Samuel ve “Royal Dutch”in sahibi William Detending de Yahudi'dir. Yâni bu Musevi tüccarlar, Petrol üreten ülkeleri dahi iliğine kadar sömürüyorlar. Petrol çıkarılan her ülkenin refah içerisinde olduğu varsayımı bir yanılgıdır. Meselâ Ekvator'un Amazon havzasında petrol çıkarılması 1960”ların sonunda başlamıştır. Lâkin 30 yıl içinde ülkenin resmi yoksulluk oranı % 50'den % 70'e, açık işsizlik % 15*den % 70'e, kamu borcu da 240 milyon dolardan 
16 milyar dolara çıkmış ve ulusal bütçenin % 50'si borçlara tahsis edilmiştir... 


Bolşevik İhtilâli'nin (1918) başarı ile sona ermesi ve Çar’ın idam edilmesinin ardından Komünist Devrimci yoldaşlarla ilk antlaşma imzalayan ve Hazar Petrollerinin çıkarılması için imtiyaz elde eden şirketin Rockefeller'in sahibi olduğu “Standart Oil” olduğunu da ifade edelim. 


Demek ki; “Kahrolsun Emperyalizm” sloganıyla Devrim yapan Komünist Bolşevikler, ertesi gün kendilerini Kapitalizmin şefkatli kollarına teslim etmişlerdir. Nasıl etmesinler ki? 


Zira Komünizm, Çin-Moskova patentli değil, Paris-Londra-Berlin patentli bir ideolojidir. 
New York'taki Musevi para oligargları tarafından güdülmektedir. Kapitalist Efendiye kafa tutan kölelerin, er veya geç Romalı Gladyatör Spartaküs'ün âkıbetine uğratılacağını, Yoldaş Troçki gayet iyi bilse gerektir... Bununla birlikte İkinci Dünya Savaşı öncesinde Nasyonal Sosyalist Hitler'e askeri gücünü artırması için yardımlarını esirgemeyen işadamının, İngiltere'de yaşayan Yahudi Rothshild ailesi olduğuna dair iddialar mevcuttur ki, şu sıralar İngiliz Kraliyet Ailesi ile Rothshild Hanedanlığı arasında bir gerginlik yaşandığı; bir iktidar mücadelesi yaşandığı mevzubahistir. 


Musevi aileler, dünyayı bir ahtapot gibi kuşatmıştır. Hollanda Prensi bile Rockefeller Hanedanı ile ortaktır... “P2 skandalı”na karışan İtalya'nın en büyük bankalarından Bonca Nationale Del Lavoro'nun üyeleri, İsrail lobisinin en önde gelen isimleri Rothshild, Kissinger, Rockefeller ile derin ilişkiler içerisindedir. 


Paris'teki İsrail Hamamlar Kurulu'nun mali sorumluluğunda olan Andre Mayer, P2'nin önemli ismi Sindona, Rockefeller ve Angelli arasındaki bağın kilit isimlerindendir. 


Mayer, 60 kadar çok uluslu şirketin yönetim kurulunda yer alır. Rockefeller, Angelli'nin servetini yönetir. Müşterileri arasında Vatikan'ın 111 şirketine kadar çeşitli adları görebilirsiniz. 


ABD'de büyük maden şirketlerinden tahıl arazilerine, savaş malzemelerinden zehirli ve kimyasal gaz üretimine, ilâç fabrikalarından kürtaj kliniklerine kadar birçok iş sahasında Bir Numara olan Rockefeller ailesinin kontrol ettiği paranın 5 trilyon dolar ile 15 trilyon dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir. 


Sadece New York'ta 1 trilyon dolarlık gayrimenkülü olan Rockefeller ailesi, Kolombiya'da Magdelana Nehri kıyısında 1,5 milyon hektar araziyi satın almayı da ihmâl etmemiştir. 


Dünyayı yönettiği iddia edilen 13 hanedanlıktan biri olan Rockefeller ailesi, diğer Musevi aile Rothschild ve Soros hanedanlığı ile de derin ilişkiler içerisindedir. Dünyayı iliklerine kadar sömüren 13 ailenin ilk üçü bu ailedir. Göründüğü kadarıyle, İngiliz Kraliyet Ailesini sadet dışı tutarsak “Bir Numara” bazen Rothschild, bazen Rockefeller Hanedanlığı denilebilir... 


“Daha iyisi için, iyiden vazgeçebilmek gerçek başarının sırrıdır.” Ve “Ben, her zaman felâketleri fırsata dönüştürmeye çalışırım.” diyen Rockefeller şirketlerinin klasik büyüme taktiği; “rakibi zayıflat, teklif ver ve satın al” şeklinde formüle edilmiştir. 


Ne garibtir ki, dünyanın ilk üç zengin ailesinden biri olan Rockefeller ailesinden bir tek isim, Forbes dergisinin açıkladığı “en zenginler” listesinde görülmez. 


Mantıkla değil, sembollerle insanlığa tahakküm eden bu aile; “çoğunluğun elindeki gücü, azınlığın isteği doğrultusunda kullanmasını” gayet iyi bilmektedir. 


Bu Aile için “başarının sırrı”, işte tam budur... 
Rockefellerin Siyasi Bağlantıları 


Siyonizm'in hedefi olan “Davud'un Krallığı” idealini gerçekleştirmeyi kendisine gaye edinen Rockefeller ailesinin siyasetin merkezinde yer alması 1921 yılında bizzat aile tarafından kurulan Council of Foreign Retati (CFR; Dış İlişkiler Komitesi) ile başlar. 


Davıd Rockefeller, CFR’nin onursal başkanı olarak kabul edilir. 


FBI, CIA, DIA, DEA ve başka istihbarat şeflerinin bu örgütün de elemanı olduğu ve CFR'nin ilkelerinin dışına çıkamadıkları iddia edilmektedir. Bu örgüt aynı zamanda Mossad ve M16 gibi istihbarat teşkilâtlarıyla de derin diyaloglarını sürdürmektedir. 


İstihbarat teşkilâtlarıyla irtibat hâlinde olan CFR aynı zamanda dünyanın hemen her tarafında belli-başlı işadamları ile de irtibat hâlindedir. Meselâ Aydınlık gazetesindeki bir yazıda Rahmi Koç'un CFR'nin Türkiye temsilcisi olduğu ve örgütün Şubat 2001'de Koç Holding binasında Rahmi Koç'un ev sahipliğinde bir toplantı yaptığı ileri sürülmüştür. Hâkeza, Güler 
Sabancı ile Rockefeller'in aynı foto-flaşa gülümseyen gayet samimi pozları vardır. Yine, 12 
Eylül Generali ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Amerika ziyaretinde Yahudi Lobisi ile görüşmesi vakidir ve bu lobinin organizatörünün CFR olduğu iddia edilmektedir. 


Dahası, 1950'li yıllarda Rockefeller bursu ile Amerika'ya giden ve Harvard Üniversitesi'nde Henr Kissinger'in derslerine katılan Bülent Ecevit, Rockefeller bursu alan HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gibi nice siyasi, ülkelerinde âdeta bir CFR temsilcisi gibidir. 
Hâsılı, ister sağ kanattan ister sol kanattan olsun CFR ile ilişkisi bulunan her şahıs, zümre ve teşkilât, kendilerine tevdi edilen vazifeyi ifâ etmekle yükümlüdür. Meselâ; “Ortanın Solu” tâbirinin mücidi Ecevit, sosyalist ve komünistleri, “kapitalizme entegre etmek!” vazifesini ifâ etmekte, Demirtaş ise, “Davud'un Krallığı” ilân edilmeden önce, Krallığa, Kuzeyden gelebilecek olan saldırıların önünde bir sed olması için kurdurulacak olan devleti kurmakkurmaya çalışmakla vazifelidir. Sağ kanattan Fetullah Gülen ve İslâmoğlu, Kuytul ve Yıldız gibi şahıslar ise Müslümanların; “bir Hıristiyan gibi düşünmelerini” sağlamakla vazifelidir; bütün müslümanları “Batı medeniyetine entegre etmek”le vazifelidir. 


Bu arada şu notu takdim etmekte fayda var ki; ABD'de Evanjelist Hıristiyanların inancı veya kehanetine göre; “Mesih-İsa yeryüzüne avdet etmeden evvel, bulutların üzerinde gözde müridleriyle bir müddet “vur patlasın-çal oynasın” havasında eyleşirken, vakit tamama erip, gökten süzülerek insanlığın huzurunda zuhur ettikten hemen sonra 124.000 Yahudi, İsa'nın Mesih'liğini kabul edecek; Hıristiyanlık Dini ile şereflenecektir. Diğerleri; İsa'yı kabul 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etmeyenler; Hıristiyan olmamakla direnenler ise helâk olacaktır!.. 


Dolayısıyle Evanjelist Hıristiyanlara da, Siyonist Yahudilere de “hizmetin” şimdilik aynı anda ve bir arada yürütülmesinde herhangi bir beis yoktur... 


Rockefeller ailesinin diğer belli-başlı diyalogları şu şekilde özetlenebilir: 


Amerika'nın önemli stratejistlerinden Polanyalı Yahudi Zbigniew Brezinski Rockefeller?in kurduğu dev ekonomik lobinin, Trilateral Komisyonu'nda ilk başkanıdır. İsrail'in varlığını meşrulaştıran Camp David antlaşmasının mimarlarındandır... Nikon ve Ford dönemlerinde ulusal güvenlik danışmanı ve Dışişleri bakanı olan Kissinger, Alman Yahudisi'dir. Nazilerden kaçıp ABD'ye sığınmıştır. İkinci Dünya savaşında Amerikan Ordusunda istihbaratçı olarak görev yapmış, savaş sonrası askeri istihbarat okullarında ders vermiştir. 


Bilderberg Grup: Hollanda'nın Osterbeek kentinde 1954 yılında Bilderberg Oteli'nde toplanıldığı için bu ad ile yâd edilen bu teşkilât David Rockefeller, Henry Kissinger, Giovanni Angelli, Giseard d? Estaing, Lord Carrington, Brezinsgi gibi kalburüstü seçkin şahsiyetlerin sevk ve idaresi altındadır. Bu teşkilât; “Gümrük sınırlarının kaldırılması, Uluslararası Polis Teşkilâtı kurulması, Uluslararası Parlamento'nun kurulması” gibi hedefleri gerçekleştirmek için vardır. Kısaca bu örgüt; “Yeni Dünya Düzeni”; Tek Din, Tek Vatandaşlık gaye ve idealine âmâdedir. Medya kuruluşlarına kapalı olan ve not alınmasına dahi müsaade edilmeyen katılımcıların, çok kısa süre konuşma yaptığı seminerler (!) “Beyin Fırtınası” şeklinde hülâsa edilir. 


P2 Mason Locası: Yahudi Lobileriyle derin bağlantıları olan ve Vatikan'da Papa seçimlerine “Fesat karıştırmak” gibi haltların altında imzası olan P2 Mason Locası'nın Üstad-ı Âzam'ı, Licid Gelli”dir. Gelli, CIA'nın İtalya'da en güvendiği isimler arasındadır... 


P2 Mason Locası Gelli'nin zirvede yer aldığı bir pramide benzetilmişti. Bununla birlikte Gelli'nin de üzerinde “ters döndürülmüş” bir pramid vardı. P2'nin 33. Dereceye yükselmiş masonlardan oluşan üst konseyi Monte Carlo Komitesi adı ile tanınmaktadır. ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in bu komitenin seçkin simalarından birisi olduğunu hatırlarsak, dünyayı sömüren ahtapotun devasalığı âyan olur. 


Hâsılı, Rockefeller ailesinin dünyadaki hemen her devlet ile öyle veya böyle diyalogu olduğu gibi, İlluminati ve diğer Mason Locaları, Yahova Şehitleri, Tapınak Şövalyeleri, Kuru Kafa ve Kemik Tarikatı, Ku Kluk Klan, Maon Tarikatı, Işık Rahipleri gibi Gizli, Ezoterik ve Yasadışı örgütler ve Mafya ile de derin diyalogları vardır. 


Kendisini “Dünya Siyaset Adamı” olarak takdim eden Rockefeller, bu Ezoterik ve Yasadışı örgütlerle diyaloglarını saklamadığı gibi, -her ne kadar tafsilata girmese de- bunların büyük 


bir kısmının kendileri tarafından sevk ve idare edildiğini dahi söylemekten çekinmez... 


Amerikayı Kim Yönetiyor 


Başkan Roosevelt; “Amerikan Devleti'nin gerçek sahibi (Federal Rezervi oluşturan özel) bankerlerdir.” 


ABD'deki bu Musevi Bankerler, yeşil bir kâğıt parçası olan dolar üzerinde icra ettikleri Senyoraj ile hemen bütün insanların emeklerini sömürmektedir. (Senyoraj: Paranın üretim mâliyeti ile üzerindeki yazılı değer arasındaki fark.) 


Başkan Kennedy?in babası ise; “Amerika'yı en fazla 50 kişi yönetiyor, belki bu sayı bile fazladır” demişti. 


ABD'nin 32 Başkanı üst dereceli masondur. 1911'de New York'taki Holland Locası'nda tekris edilen Roosevelt, 32. dereceye 28 Şubat 1929°da Albany Locası'nda ulaştı. Roosevelt 1933'de “Üstad” oluşundan sonra, 1934'de bir başka önemli dereceye daha atlamış ve Tapınakçıların Büyük Üstadı Jacguesde Malay adına locaya kabul edilmişti. 


Meşhur İngiliz politikacı, Rothschild'in yakın adamı Yahudi asıllı Benjamin Disraeli bir yakınına; “Görüyorsunuz ya, bütün dünya sahnede görünmeyen perde arkasındaki güçler tarafından yönetilmektedir” şeklinde yazmaktadır. 


Başkan Roosevelt'in CFR üyesi ve Dışişleri Başkan Yardımcısı olan Edward Stettinius ise; “Filistin, Yahudilerin olacak ve içinde tek bir Arap bile kalmayacak...” şeklinde nutuk irad ediyordu. 


İsrail'in eski Cumhurbaşkanı Ben Gurion 6 Şubat 1962 tarihli Look Magazin”deki demecinde; “Bütün dünya, merkezi Kudüs olarak yeni bir Birleşmiş Milletler'in Federatif bir üyesi hâline gelecek, bütün ordular feshedilecek ve böylece Yeni Dünya Düzeni gerçekleşecektir” diyordu. 


17 Şubat 1959'da ABD senatosunda konuşan Siyonist James Warburg; “Sevseniz de, 
sevmeseniz de, zorla veya antlaşma yoluyla, ama mutlaka bir Dünya Devleti'ne kavuşacağız” diyordu. 


Daha neler ve kimler ki, insanlığın hâfızasını iğdiş eden, toplumları ve devletleri iliklerine kadar sömüren, mânevi duygularını iğfal eden bu melânet teşkilât, elbette kendisini gösterdiği yahut kendilerini gören cephelerden de bir hayli tepki topluyordu. Bunlardan bir tanesi de bir Cizvit Papazı idi. 


27 Ocak 1965 tarihli UPI haberine göre Latin Kilisesi Cizvit Tarikatı Başpapazı Peder Petro 
Arrupe, kilise kurultayında; “Masonluk denen tanrısız teşkilâtlar eliyle dünya hâkimiyetini amaçlayan Siyonistler çok ince bir strateji tâkip ederek; finans kurumlarından kitle iletişim araçlarına, uluslararası kuruluşlardan din adamlarına, maalesef neredeyse tam bir hâkimiyet oluşturmuşlardır. Komünizm de, kapitalizm gibi bu şeytani komplonun bir koludur ve Moskova-Pekin çıkışlı değil, merkezi Paris, Londra ve New York'ta bulunan malüm ve mel'un güçlerin bir uzantısıdır” şeklindeki ifadelerle bütün dünyayı bu ahtapota karşı uyarıyordu... 


ABD), dolayısıyla dünya, Rockefeller, Rothschild, Soros hanedanlıkları ve Brezinski ve Kissinger gibi Yahudi şahsiyetlerin sevk ve idaresinde olan İlluminatici Mason Locaları tarafından yönetilmektedir. Bu gizli veya perde arkası yönetim; “Kontrollü krizler” kullanılarak sağlanmaktadır. Temel Stratejileri, Topyekün Savaş değil; “Sınırlı Savaş Teorisi” 


ve “Dolaylı Saldırı” şeklindedir. Zira Kissinger'e göre; “topyekün savaş, ABD için, dolayısıyle Kapitalizm için intihar” olur... 


David Rockefeller'in kimlik kartında kendisini, “ABD Vatandaşı” olarak değil; “Dünya Devlet Adamı” olarak ilân etmesi de, ABD'nin kimler tarafından yönetildiğine dair bir argüman olsa gerektir. 


ABD), Evanjelist Hıristiyanlar ve onlarla iç içe olan Yahudi Lobisi ve Musevi Bankerler tarafından yönetilmektedir ki, bunların gaye ve önerilerinin karşısında olanlar ABD Devlet Başkanı dahi olsa, hayati güvenceleri yoktur. Her daim bir suikasta uğramaları kaçınılmazdır. 


Suikast ile Öldürülen ABD Devlet Başkanları: 


I-Abraham Lincoln: 14 Nisan 1865'de John Wilkes Booth'un kurşunlarına hedef oldu. Ertesi gün öldü... 


2-James Garfield: 2 Temmuz 1881'de saldırıya uğradı. 19 Eylül'de öldü. 
3-William Mckinley; 6 Eylül 1901'de Buffalo'da kurşunlandı ve 14 Eylül'de öldü. 


4-John Kennedy: 22 Kasım 1963'te Dallas'ta makam arabasında öldürüldü. Yanındaki Texas Valisi John Connaly de yaralandı. 


Suikast Girişiminden Kurtulan ABD Devlet Başkanları: 


1-Theodore Roosevelt: Beyaz Saray'da görev yaptıktan sonra, 14 Ekim 1912'de bir kampanya sırasında kurşunlandı, ama ölmedi. 


2-Franklin Roosevelt: Miami'de 15 Şubat 1933'te uğradığı saldırıdan yara almadan kurtuldu. 
Olayda saldırgan Giuseppe Zangara'nın kurşunlarına hedef olan Chicago Belediye Başkanı Anton Cermak öldü. 


3-Harry Truman: 1 Kasım 1950'de iki Porto Riko milliyetçisinin saldırısından yara almadan kurtuldu. 


4-Gerald Ford: 5 Eylül 1975'de ve 22 Eylül 1975'de iki kez suikast girişimine uğradı. İki olayda da saldırganlar kadındı. 


5-Ronald Reagan: 30 Mart 1981'de Washington'daki bir otelin girişinde aktrist Jodie Foster'a aşkını kanıtlamak isteyen John Hinckley'nin kurşunlarına hedef oldu. Yaralandı ve uzun bir süre hastanede kaldı. 


Şimdi “Sıra Trump da!” denilmesinin bir “Komplo Teorisi” olduğu iddia edilebilir mi? 
Elbette bunu zaman gösterecek. Lâkin tarihi tekerrür çerçevesinde ihtimâl o ki, Trump ya Regaan gibi bunların isteklerini reddetmeyip “Uzlaşma” (!) tekliflerine açık olacak veya suikasta uğrayacak. 


Trump'un bunlara, unutamayacakları bir darbe indirmesi de mümkün... 


Davıd Rockefeller'in İtiraflarından Bazıları 


“Türkiye'ye Adnan Menderes zamanında “Marshall Yardımı” ile el attık. 
1980 Darbesi bizim isteklerimiz doğrultusunda yapıldı. 

Binlerce Türk genci uydurma ideolojiler uğrunda can verdi. 

Özal isteklerimiz doğrultusunda kapıları sonuna kadar açtı. 

İsrail Devleti Rothschild ailesinin cömert mali desteği ile kuruldu... 
Türkiye'de para itibar gördü. Arkadaş, dost, aile gibi kavramlar unutuldu. 
Kürt Devleti Projesi'ni hayata geçirmek için önce örgüt yarattık. 

Türkiye bizim için çok önemli. Su kaynaklarının önemli bir kısmı burada... 
Türklere köklerini unutturduk. 

Türkler medeniyetin beşiğidir ve kökenleri Sümerlere kadar dayanır. 
Medeniyetin beşiği olarak Türkleri kabul edemezdik. Bu mirasa el koymalıydık. 
Osmanlı'yı yıkmak zor olmadı. 

Atatürk adında bir lider ortaya çıkarak plânlarımızı bir süreliğine erteledik. 


Hitler, bizim tarafımızdan getirildi. Çünkü buradaki Yahudiler İsrail devletini kurmaya yardımcı olmadılar. 


Atom bombası Yahudilerin yaşadığı Almanya'ya atılamazdı. Bu nedenle Japonlar kışkırtıldı. 
Sovyetler Birliği'ne yeteri kadar ülke tahsis edilmiş, mali destek verilmişti. 
Çin henüz kontrol edemediğimiz bir ülke ama ABD ekonomisine katkısı büyük. 


Vietnam, Kore, Kamboçya, Tayland, Endonezya, Afganistan, İran, Irak ve Yugoslavya savaş endüstrisinin deneme ve gelişmesine yaradı. 


Zaire, Çad, Yemen, Guatemala, Şili, Brezilya, Dominik, Somali, Panama, el-Salvador, Bolivya, Ekvator, Peru, Uruguay, Angola'daki savaşlar ve darbeler bizim plânlarımızdı. 


Bütün ülke yönetimlerini kontrol altında tutuyoruz. Aksi hâlde terör olaylarını devreye sokuyoruz. 


Dünyada hiçbir yerde Mafya ve kaçakçılık olayları bizim iznimiz olmadan yapılamaz. 


Neden Kuzey Amerika ve Batı Avrupa varlıklı bir yaşam sürer. Dünyadaki 5 milyar insan bizim 1 milyar insanımız için çalışır?” 


İnsanların çiplenmesi gerektiğine dair kısa bir iktibas: 


Auronrus adlı bir ABD'li, “1970 yılında Nick Rockefeller, küresel merkez sermayesinin toplumun iplerini rahat bir şekilde elinde tutabilmesi için herkesin çiplenmesi gerektiğini iddia etti” diyor. Su püskürterek bile yerleştirebilirsiniz mikroçipleri ya da gökyüzünden atabilirsiniz. [2] 


Tabii Ve Biyolojik Soykırım 


Rockefeller'in “Ölüm İmparatorluğu”nun temel stratejisi sadece “Kontrollü Kriz, Sınırlı Savaş ve Dolaylı Saldırı” değildir. “Tabii ve Biyolojik Soykırım” plân ve projeleri de bu KATİL aile tarafından yapılmakta-yaptırılmakta ve icra edilmektedir. 


Buna dair anekdotları kısaca şöyle takdim edebiliriz: 


Rockefeller ailesine bağlı siyasi bir analist olan Dr. John Coloment enternasyonalsilerin Global 2000 Raporu'nun; tıbbi soykırım, kürtaj, doğum kontrolü hapları, kürtaj klinikleri, 
ötenazi, intihar, homoseksüellik, sivil halklara karşı bakteri savaşları ve savaş yollarıyle 2030 
yılına kadar dünya üzerinde 2 milyar kişinin yok edilmesi ve nüfusta sıfır büyüme oranının yakalanması çağrısında bulunur... 


Agent Orange; tarım ilacı ve yaprak dökücü: Vietnam'da Dışişleri bakanlığına göre 4,8 milyon Vietnamlı Agent Orange'a mâruz kaldı. 400 bin kişi öldü, 500 bin çocuk sakat doğdu, düşük oranları arttı... 


İnsanların biyolojik dengelerini, dolayısıyla mânevi tavır ve düşüncelerini GDO'lu ürünler vasıtasıyla tahrip etmek veya başkalaştırmak da bu “Katil Aile”nin plân, proje ve icraatları dahilindedir. Dünya Biyo Teknoloji devi olan Monsanto adlı şirket, GDO konusunda dünyada bir numaradır ve bu KATİL Aile tarafından işletilmektedir. Bu şirketin girdiği her ülkede on binlerce çiftçi bunalım geçirmektedir. Meselâ Hindistan'da Monsanto'nun girişinin ardından geçen 16 yılda 250 binden fazla çiftçinin intihar ettiği iddia edilir... (3) 


Bütün dünyada başta devlet adamları olmak üzere, çiftçiler, üreticiler, seracılar, köylüler kısaca gıda ile beslenmekten başka bir seçeneği olmayan bütün insanlık GDO tehdidi ile karşı karşıyadır. 


Ziyadesiyle “Bu Ülke”de; “bid'at ve hurafe!” mangalında kül bırakmayan Din Adamları denilen zümreler GDO hakkında cemiyeti uyarmalıdır. Ki Hıristiyan dünyada; 14 Nisan 2006'da Roma Katolik kilisesinin en yüksek otoritesi Alman kökenli Papa 16. Benedict, Genetikçileri; “Tanrı olmadan, Tanrı'nın yerini almaya çalışmak riskli, tehlikeli ve delice bir cürettir” şeklinde kınamıştır. Ayrıca; “Aileyi ortadan kaldırmayı hedeflemiş şeytani bir gurur” olan “anti-genesis”den (Yaratılış Karşıtlığı)” bahseden Benedict, genetik bilimcileri, “Tanrı olmaya oynamakla” suçlamıştır. 


Bu “Ölüm İmparatorluğu”, bir taraftan bütün insanlığı GDO ürünlerle beslenmeye mahküm ederken diğer taraftan da tabii ve genetiği bozulmamış tohumları da muhafaza etmektedir. 
Bunun için Norveç'in kuzeyindeki Spitsbergen adasında “Svalbord Tohum Deposu” adı verilen ambarı, Mart 2008 itibariyle resmen faaliyete başlatmışlardır. 


Donmuş bir dağın 1300 metre altına inşa edilen ambarda şu anda dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 milyon farklı tohum özel ambalajlarda saklanıyor. Kuzey Kutbuna 1100 km. 


uzaklıkta olan buzdağı ambarında bazı dayanıklı tohumlar 1000 yıl kadar bozulmadan kalabilecek. 


Iraklılar kıymetli tohumları Abu Gharib şehrindeki bir tohum bankasında saklıyorlardı. İşgal sırasında çeşitli bombardımanlara mâruz kalan bu tarihi ve paha biçilmez tohum bankası yok oldu. 


Tarih 31 Ekim 2006. Ak Parti tarihinin en büyük günahını işledi; “Tohumculuk Yasası”nı çıkarttı. Böylece Türk köylüsü ürettiği tohum üzerindeki tüm hakkını kaybetti... 


Tarhana Osman adıyla meşhur Osman Nuri Koçtürk, süt tozu içerisinde kanser yapabilen aflotoksin mantarını ortaya çıkardı ve yıllar sonra yasaklanmasını sağladı... Suikasta uğradı. 
Konya'da uğradığı suikasttan yara almadan kurtuldu. İkinci isyanı ABD”nin dayattığı Soya”ya oldu. Çünkü ABD süt tozunda olduğu gibi yine “yardım” adı altında Türkiye'ye çok ucuza Soya yağı satınca yerli tereyağı, zeytinyağı pazarı zarara uğradı. Bu arada sürekli halka tarhana yemeyi öğütlediği için adı, “Tarhana Osman”a çıktı... Üçüncü isyanı, Meksika'nın Sonora bölgesinde yetişen hibrit tohumlu Sonora buğdayının Türkiye'ye getirilmesi oldu. 
Kendi ülkesinde profesör olması bile engellenen bu değerli insan 1994 yılında öldü. 


Labaratuar Ortamında Virüs Üretme 


Bu faaliyete dair olarak Ali Kuzu'nun “Ölüm İmparatorluğu” adlı eserinden anekdotları kısaca takdim edelim: 


1925 İngiltere Winson Churchil: “İnsanlar ve hayvanlar üzerinde bilinçli olarak 
kullanılabilecek salgın hastalıkları, mahsulleri yok edecek bakterileri, at ve sığırları öldürecek şarbonu sistemli bir şekilde üretebilen bir hükümete ihtiyaç duyulduğu”nu yazdı. 


Falanca diş macunun ana bileşenlerinden biri olan florid bir zamanlar fare zehiri olarak kullanılıyordu. Bugün AIDS'ın bir labaratuar çalışmasının ürünü olduğu ortaya çıktı. Bu hususta suçlanan ülke ise ABD'dir... 


Son yıllarda sözde Afrika'daki maymunlardan yayıldığı iddia edilen AIDS, Ebola gibi virüsler, Sars hastalığı ve Grip salgınlarının yüzlerce çeşidinin hep araştırma laboratuarlarında üretildiğini hiçbir zaman unutmayalım. 


Bugüne kadar dünyada 30 milyon kişinin HIV adlı AIDS virüsüyle enjekte edildiği tahmin ediliyor, ölen insanların sayısı ise tahmin edilemiyor. 


Öte yandan Çin'de düşen bir uçakta ölen CIA ajanının çantasından ölümcül bir virüs çıktı. Bu virüs şu ana kadar 9 bin kişiyi öldürdü. 


Ölümcül keneleri Türkiye'ye kim saldı? Virüs, dış ortamda dayanıksızdır. Konak dışında uzun süre yaşayamaz. 56 derecede 30 dakikada inaktive olur. Ultraviyole ile hızla ölür. Kanda 
40 derecede 10 gün yaşar. Türkiye'de görülen türler Güney-Batı Rusya ve Kosova türleri ile 
yakın genetik benzerlik göstermektedir. Türkiye'de yüzlerce yıldır kene yaşıyor ve 2000 
yılına kadar da hiç kimse ölmedi... 


10-20 tavuktan oluşan küçük tavuk çiftlikleri Kuş Gribi histerisinde hedef olarak gösterildi... 
Tavukçuluk devleri satın alındı. 


Tıp Aletleri Ve İlaç Endüstrisi 


Bu faaliyete dair olarak Ali Kuzu'nun “Ölüm İmparatorluğu” adlı eserinden anekdotları kısaca takdim edelim: 


Tıp Doktoru Hardin Hames 1969 yılında Amerikan Kanser Derneği'ne şöyle seslendi: “Tedavi edilmemiş kanser vakalarının yaşam belirtisi, (Rockefeller'in onayladığı Kemoterapi, cerrahi ve radyasyonla) tedavi edilenlerden daha yüksektir.” 


Tomografi hiroşima gibi: Vücudun mâruz kaldığı radyasyon Hiroşima?'da atom bombasından kurtulan kişilerdeki kadar, normal röntgenden onlarca kat fazla radyasyon verilmesine neden olan tomografi çekimlerine İngiliz Sağlık Bakanlığı'ndan yasak geldi. Tomografiye giren sağlıklı 50 kişiden birinin mâruz kaldığı radyasyon nedeniyle çekim sonrasında kansere yakalandığı belirtildi. 1 Tomografi 442 Röntgene bedel. 


Tıp Doktoru Stuart Berger: “Modern tıp bilimsel değildir. Siyasi olarak güdümlenmiş bu tıp soykırımdır ve şarlatanlıklarla doludur. Çünkü Rockefeller ve ilaç endüstrisine sahip olan ve denetleyen diğer uluslararası haydutlar, aynı zamanda ABD ve dünya çapındaki tüm tıbbi ve bilimsel araştırmaları da kontrol etmektedir.” 


Martin Kheel, “Townsend Letter fo Doctor”da (1992), ABD Gıda ve İlaç İdaresi FDA verilerini temel alarak, ABD'de 1,5 milyon kişinin 1978 yılında reçeteli ilaç alımı sonunda hastanelik olduğunu belirtmektedir. Ve hastaneye kaldırılan hastaların % 30 kadarı kendilerine uygulanan terapi sonucunda daha büyük bir hasar görmektedir. Kheel bu noktada şöyle der: “İlaç alarak öldürülen insan sayısının her sene 5 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir...” 


Tıp uzmanlarına göre, 6 milyon kadar gereksiz ameliyat için, 123 bin kadar Amerikalı, her sene gereksinim duymadıkları bir operasyon sonucu ölüyor. 


Rockefeller?in başlattığı ve finanse ettiği kürtaj klinikleri Koevs Wade gibi şeytani bir karardan beri 90 milyonun üzerinde doğmamış masum bebeğin ölüm fermanını imzaladı. 


Stalin, Rockefeller, Rothschild'in ve diğer uluslararası bankerlerin ajanıydı. Bu uluslararası komünistlerin, geçen 100 yıl içerisinde 300 milyonu aşkın insanı öldürdüğü tahmin ediliyor. 
Buna ek olarak tıbbi soykırımları sonucunda geçen 80 yıl boyunca 95 milyon kişinin ölümüne neden oldular. 


Belirli bir aşının aslında etkili koruma sunma şansı % 35 ve % 90 arasında değişir ve bu koruma kısa zamanda sona erer. 


Prof Dr. A. Rasim Küçükusta: “Domuz gribi ağır bir hastalık değildir. Belirtileri diğer grip türlerine göre daha hafiftir. Hastaların ateş düşene kadar evde ıstırahat etmeleri yeterlidir. 
Hastalık kendiliğinden geçer.” 


Bonzai, Türkiye'deki ölümlerle ve aklın kaybedilmesiyle gündeme geldiği gibi, dünyayı yöneten 13 seçkin İlluminati Ailesi'nin ve onların emrindeki uyuşturucu baronlarının yeni 


silahıdır. 


Gaye Aşağı Irkları Yok Etmek 


“Ölüm İmparatorluğu” eserinden aynen takdim edelim: 


Darwin, insan ırklarının bazılarının, örneğin Avrupa ırklarının evrim sürecinde diğer ırklara göre daha ileri olduğunu öne sürmüştü. Bu ileri ırklar dışında kalanlar ise ona göre yarı maymun ilkel canlılardır. Diğer bir deyişle bazı ırklar evrimde çok ileri gitmişken, bazıları hâlâ ilk ataları olan maymunlara yakın bir seviyededirler. 


Darwin: “Yakın bir gelecekte, medeni insan ırkları, vahşi ırkları tamamen yeryüzünden silecekler ve onların yerine geçeceklerdir.” 


Darwin 1881 yılında W. Graham adında bir bilim adamına yazdığı mektupta teorisinin ispatı olarak Türk milletini örnek veriyordu. Darwin'in bu hezeyanına göre, “Türk milleti yakın bir gelecekte tarihe karışacak olan geri milletler arasında” yer almaktaydı. 


Darwin: “Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar, hayat mücadelesinde Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan geleceğine baktığımda, bu tür aşağı ırkların çoğunun, medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine-yok edileceğini görüyorum.” 


Powhatus yerli kabilesinin nüfusu 1600 yıllarında 50 bin iken, İngilizlerin hastalık yayarak yerlileri soykırıma uğratmaları sonucunda 1607 yılında Powhatuslardan geriye ancak 5 bin kişi hayatta kalmıştı. 


Ottawa'da İngilizler, kendilerine karşı çıkan bölgedeki Delawera ve Shawnee yerlilerini katletmek için biyolojik silah olan çiçek hastalığını, çiçek hastalığı mikrobu taşıyan battaniyeleri yerlilere dağıtarak yaydılar... Delawera, Shawnee ve diğer Ohio Irmağı kenarında yaşayan yerli halklardan 100 kişi hastalık yoluyla katledildi. 


İsviçre'nin Basel şehrinde Yahudilerin canlı canlı ateşe atılarak yakıldığını tarihler yazar. 
Strazburg'da 2 bini Maizn'de 12 bin, Bürüksel?'de 600 olmak üzere Avrupa'da 15 binden fazla Yahudi, Karahumma'nın müsebbibi olarak soykırıma uğrar. 


Bazı siyaset stratejistleri ve bilim insanlarına göre İsrail, Ortadoğu merkezli küresel savaşı klasik ve nükleer silahlardan genetik ve biyo-teknolojik silahlara kaydırmak istiyor. Nitekim biyolojik silah mâliyeti oldukça düşüktür. 1969'da Birleşmiş Milletler verilerine göre 1 km. 
alanda konvansiyonel silah kullanımı 2000 dolar, nükleer silah kullanımı 800 dolar, kimyasal silah kullanımı 600 dolar, biyolojik silah kullanımı ise 1 dolar maliyet 

yetmektedir. Hollandalı uzmanlar H5N1 olarak bilinen Kuş Gribi virüsündeki 5 genin mutasyona uğraması hâlinde hava yoluyla insandan insana geçerek öldürücü bir salgına dönüşeceğini ortaya çıkardı. 


ABD'li doktor Davıd Fedson, dünyayı yakın gelecekte bir grip salgınının beklediğini ifade etti. Fedson, salgının Kuş Gribi virüsünden (H5) kaynaklanması durumunda dünya genelinde 
1 ile 2 milyar arasında insanın ölebileceği uyarısında bulundu. 


Avrupa Konseyi Sağlık Birimi Şefi Wolfgand Wogard, Domuz Gribi salgınının dünya 


çapındaki panikten faydalanmak isteyen ilaç firmalarının başlattığı “sahte bir salgın” olduğunu söyledi. 


Kuş Gribi dünyaya 2,2 trilyon dolara mâl oldu. Domuz Gribi'nin ise 4,2 trilyon dolara mâl olacağı hesaplanıyor. 


Rusya basınında açıklamada bulunan Politolog Sergey Markelov önemli iddialarda bulundu. 
Markelov, gribin Rockefeller'in Meksika ormanlarındaki laboratuarlarında geliştirildiğini ve krize karşı kullanıldığını iddia etti. 


Fillandiya eski Sağlık Müdürü Dr. Rauni Kilde; “Bu aşı ile mümkün olduğunda dünya nüfusunun çoğu öldürülmek isteniyor” dedi. Bu düşüncenin eski ABD bakanlarından Henry Kissinger'e ait olduğunu söyleyen Kilde, 14-15 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Bilderberg toplantısında bu kararın alındığını belirtti. 


Dr. Kilde bir televizyona yaptığı açıklamada, “ABD, hiçbir maddi kayıp yaşamadan, hattâ milyarlarca dolar kazanarak dünya nüfusunu üçte iki oranında azaltmayı hedeflemektedir” diye konuştu. 


Biyolojik ve kimyasal silahlar sadece tek bir ırkı etkileyebilecek duruma getirilmiştir. 


Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisinin Nisan 2004 sayısında yer alan bir yazıya göre bu durum geçmişte de yapılan “Irka, etnik kökene göre tıp” tartışmalarını alevlendirmektedir. 


Sonuç olarak maksada göre Genetik ve Biyomühendislik hem Mesih, hem Deccal. 


“Uygun Adım” senaryosuna göre, dünya HINI virüsünden daha beter bir virüs ile karşı karşıyadır. Vahşi kazlardan bulaşan virüs, en hazırlıklı ülkeleri bile dize getirir. Alınan hiçbir tedbir, virüsün yayılmasını engelleyemez. 


Havalimanları ve diğer kurumsal alanlarda MRI cihazları bulundurulacak. Bu cihazlar sayesinde kalabalık içerisinde “anormal davranışlı” kişiler kolayca tesbit edilebilecek”. 


2003 yılında “gelişmiş” veya “gelişen uluslar” kavramı anlamsız hâle gelecek. Kezâ ortada 
ulus falan kalmayacak. [4] 


Hâsılı Rockefeller Ailesi ve beslemeleri, hukuk veya başka meşru bir yolla hâlledemedikleri işlerini gayr-i insani yöntemlerle hâlletmekten çekinmez. Buna dair bir misâl ile mevzuyu noktalayalım: 


Rockefeller?'in Colorada Fuel Iron Company'sının bölgedeki yönecisisi Lament Bowers; “Sendika örgüt üyeleri hapishaneye, reformdan yana çıkan sanayiciler de tımarhaneye atılırla sorun kalmaz.” 


Kaynaklar: 


1-Bu yazı, Ali Kuzu, Rockefeller Ailesi — Ölüm İmparatorluğu, 3. Basım, Kariyer Yayınları, İstanbul 2015) adlı eserden hülâsa edilerek tahlil ve mülâhaza edilmiştir. 


2-Ramazan Kurtoğlu- Cansu Canan Özgen, Küresel Düzenin Şifreleri, Asi Kitab Yayınları, s. 99. 


3-Bir canlıda genetik özelliklerin insan eliyle ve laboratuar ortamında kopyalanarak başka bir canlıya aktarılmasıyla elde edilen ürüne GDO denir. Veya başka bir ifadeyle GDO; “Kendi türü dışındaki bir canlıdan gen aktarılarak bazı özellikleri değiştirilen bitki, hayvan ya da mikro organizma”'dır. 


4-Ali Kuzu, Rockefeller Ailesi — Ölüm İmparatorluğu, 3. Basım, Kariyer Yayınları, İstanbul 2015 


EVRİM TEORİSİ - TEKÂMÜL NAZARİYESİ DARWİN PATENTLİ MİDİR? 
Okay Toltay / Akademya Dergisi- 30.06.2019 


Aralık 1831 tarihinde İngiliz kraliyet donanmasına ait “HMS Beagles” adlı gemi ile Güney Amerika yolculuğuna çıkan bir tabiat bilimci-biyolog, “insanlık tarihine ışık tutacak” yepyeni fikirlerle ülkesine geri dönmüştü. Adı Charles Darwin'di. 


Araştırmalarını “Türlerin Kökeni” adlı eserinde müşahhaslaştıran Darwin, bu çalışmalarına neredeyse tüm hayatını vakfetmiştir. Evrim Teorisi denince akla daima Charles Darwin ismi gelmektedir ilk önce. Darwin'in Evrim Teorisi'ne katkısı, teori üzerine yaptığı çalışmalar tabii ki inkâr edilemez; ne var ki bilindiğinin aksine, Evrim Teorisi'ni ortaya atan ve bu konuda çalışmalar yapmış ne ilk, ne de tek bilim adamıdır Charles Darwin. Mevzuya vakıf az sayıda insanın bildiği bu gerçek, genel insanlık coğrafyasında ya hiç bilinmez yahut böyle bilinir. 


Peki işin aslı bu mudur? Tabii ki hayır. İslâm dünyasında araştırma konusu yapılması dahi abesmiş gibi bir tavır takınılır nedense. Neden öyle olduğu az çok bellidir aslında. Bu görüşün sebebini kısaca formüle edecek olursak, karşımıza şöyle bir matematiki denklem çıkar: Evrim Teorisi + Ateizm + Marksizm = Allah'ı, dolayısıyla yaradılış gerçeğini yok sayan bir sistemin parçasıymış gibi görülüyor yahut gösteriliyor. 


Peki hakikat bu mudur? İslâm'ın Evrim Teorisi”ne bakışı nedir? İslâm âlimlerinin bu mevzuda çalışmaları, fikirleri mevcud mudur? 


Öncelikle, yüce dinimiz İslâm'ın, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin ilim hakkındaki görüşleri malâmken, bir Müslümanın vazifesi, bu ve bunun gibi mevzuları direkt reddetmek değil, aksine üzerinde çalışmak, bu tür görüşleri ilim tabanındaki verilerden yola çıkarak İslâmi bir bakış açısıyla tefekkür etmek ve sonuca ulaşmak olmalıdır düşüncesindeyiz. Yazımızda bu ve benzeri sorulara cevablar vermeye çalışacağız. 


“Muhakkak ki Allah, her şeyi en iyi bilendir.” mealindeki âyet hikmetince, doğruysa Allah'tan, yanlışsa nefsimden ve şeytandandır diyerek, yazımıza devam edelim... 


Evrim Teorisi üzerine konuşmadan önce, “Evrim Teorisi”nin tarihi gelişimine bir göz atmakta fayda var: 


I- Antik Çağlarda “Evrim Teorisi? 


Antik Yunanda birçok felsefeci, evrim nazariyesine benzetilen ve bugünkü evrimcilerin “öncü” kabul ettiği fikirler ortaya atmışlardır. Bunlar arasında özellikle iki isim öne çıkıyor: Miletli Anaksimandros (M.Ö. 610-546) ve Sicilyalı Empedokles (M.Ö. 490-430). 

“ Anaksimandros'a göre insanlar önceleri balıkların arasında oluşmuş ve kendilerine bakacak hâle geldiklerinde karaya çıkmışlardır.” [1] 


“Anaksimandros'un “İnsan balıktan gelir; çünkü balığın kökeni insanlarınkinden daha kolay açıklanabilmektedir” dediği söylenir. Bu bakımdan Evrim Teorisinin öncülerinden olduğu düşünülür.” [2] 


Burada kendisinden iktibas yaptığımız yazarımızın şu görüşlerine de yer vermeden geçemeyeceğiz; zira Ali Ekmel Bilir, Anaksimandros'u evrimci düşüncenin dışında, farklı bir 


bakış açısından değerlendirmiş ki, Yunan filozoflarının görüşlerine bir de bu açıdan bakmak, İslâm görüşüyle bağdaştırmaya çalışmak önemli bir bakış açısı kazandırır bizlere. Şöyle diyor yazarımız: 


—“... Anaksimandros ustayı “ilkel bir düşünür” gibi görmeyiniz... Apeiron, kelime karşılığı olarak her ne kadar “sınırsız” ise de, mânâ olarak “sonsuz”dur; zamana göre ezel ve ebed diye ikiye ayırdığımız, ama gerçekte bir olan sonsuz... Ezelde suda yaşadı insan... Suda öğrendi iyiyi ve kötüyü; suda gösterdi kendini... “Öğrenmek hatırlamaktır” var ya hani; işte bu ezel hâlinden hatırlamaktır... Her şey suda başladı. Balık karnında mı bilinmez... Ama balık karnı İslâm tasavvufunda olsun, Hint mistisizminde olsun, bazı Kızılderili efsanelerinde olsun vurgulu bir kavramdır. Hakikatini söyleyemiyoruz: Muhtemelen ana karnındaki suda yüzen cenin misali...” (3) 


Empedokles... “Kök” kavramını ilk kez ortaya atan bu düşünüre gelince, canlıların kendilerini en fazla uyum sağlayacak şekilde organize ederek hayatta kaldıkları ve sonraki döllerin bunu sürdürerek giderek değiştiği tezini ileri sürerek, Darwin'in “tabii ıstıfâ” (selection naturelle) kanununun bir benzerini öne sürmüştür. [4] 


Antik Çin'de, Milattan Önce 4. yüzyılda yaşayan Taoist düşünür Zhuangzi (Chuang Tzu) gibi Çinli düşünürlerin de, biyolojik türlerin değişimiyle ilgili fikirler ortaya attıkları söylenir. 
İngiliz bilim adamı Joseph Needham'a göre Taoizm, biyolojik türlerin değişmezliğini açıkça reddeder ve Taoist düşünürler, türlerin farklılaşan çevrelere tepki olarak farklılaşım geliştirdiklerine dair tartışmalarda bulunmuşlardır. Taoizm, Batı düşüncesinin daha durağan klasik tabiat görüşünün aksine; insanı, tabiatı ve cenneti “Tao” olarak bilinen, var olan bir “daimi dönüşüm” olarak ele alır. 


Dördüncü yüzyılda yaşamış psikopos ve teolog Aurelius Augustinus ise hayat biçimlerinin zaman içerisinde yavaşça değiştiğini düşünmüş ve bir tür evrim fikrini ortaya atmıştır. 


II — İslâm Tarihinde “Evrim Teorisi — Tekâmül Nazariyesi? 


İslâm alimlerinin bahsettiği “Evrim”i anlamak için evrim terminolojisini iyi tahlil etmek gerekir. Şimdi bu kavramlara kısaca bir göz atalım. 


Evrim Terminolojisi [5] 


Evrim mevzuunda, aynı kelimenin farklı kimseler tarafından farklı mânâlarda kullanılması hâlinde, karşılıklı ithamların ötesinde bir sonuca varmak mümkün olmayacaktır. Evrimin karşılığı olarak kullanılan ve fakat değişik mefhumları ifade eden kelimelerden bazıları şunlardır: 


Tekâmül: Tekâmül kelimesi, teorik anlamda evrim kavramının tam karşılığı değildir. Çünkü tekâmül, bir canlının kendi iç bünyesindeki değişikliklerle belirli bir seviyeye ulaşması, kemâle ermesidir. Meselâ elma çekirdeği tekâmül eder, elma ağacı hâline gelir. Tek hücreden ibaret olan zigot tekâmül ederek Allah'ın izniyle yetişkin bir insan olur. 


Biyolojide bir canlının embriyodan itibaren olgun hâle gelinceye kadar geçirdiği safhalara “ontojeni” denir. Tekâmül bunun yerine kullanılmalıdır. Bir canlının ilk yaratılışından itibaren günümüze kadar geçirdiği farzedilen ve ilmi tahkikle açıklanmaya çalışılan ve henüz nazariye 


olmaktan ileriye gidemeyen safhalara da “filojeni” denir. Evrim de bunun karşılığı olarak alınmalıdır. 


Bu mânâda kâinattaki bütün varlıklar tekâmül kanununa tâbidir. 


İstihâle: Evrim meselesinin münakaşa sahasına geçmesinden sonra bu polemiğe temas eden İslâm âlimleri, istihâle kelimesini kullanmayı tercih etmişlerdir. Daha önceki âlimler de bu kelimeyi kullanmışlarsa da, onların bu kelimeye yükledikleri mânâ ile evrim kelimesinin ifade ettiği mânâ arasında hiç bir irtibat yoktur. Esasen evrim yeni bir mefhum olduğu için Arabça'da tam oturmuş bir karşılığı yoktur. Bu sahadaki bazı otoriteler, evrimin tam karşılığı olarak “tatavvur” kelimesinin kullanılabileceğini ileri sürerler. Nitekim Arabça lügat “el-Müncid”in Darwin maddesinde bu teori, “Tatavvur teorisi” olarak adlandırılmıştır. 


Netice olarak şu kesinlikle söylenebilir ki, tekâmül ve istihâle kelimeleri, evrim mefhumunu tam karşılamamaktadır. Bu ıstılahların tam oturmamış olmasını, evrim teorisinin yeniliğinden başka, teoriye yapılan tâli ilavelerle kazandığı farklı mânâda aramak gerekir. 


Tahavvül: Bu konuda yanlış değerlendirmelere sebeb olan kelimelerden biri de tahavvüldür. 
Bunun ifade ettiği mânâ da “evrim” kelimesiyle karşılanmaya çalışılmaktadır. Tahavvül kelimesinin yerine de “evrim”in kullanılması mümkün değildir. Çünkü, tahavvülle izah edilmeye çalışılan, atom veya moleküllerin bir mertebeden başka bir mertebeye geçişidir. 


ELCâhız, İhsan-üs-Safa, İbn-i Miskeveyh, Nizam-i Aruzi Semerkandi, Nasır-ı Tusi, Muhammed Kazvini, İbn-i Haldun, Kınalızade Ali Efendi, Abdü”l-Kadir-i Bidil gibi isimlerin de “Tekâmül Nazariyesi”nden dolaylı şekilde bahsettikleri düşünülmektedir. 940-1030 yılları arasında İran'ın Rey şehrinde yaşamış İbn Miskeveyh'in “El-Fevzü”l-Asgar” adlı eserinde; evrimleşmeyi, Darwin'den 850 yıl önce incelediği görülmektedir. Bunun yanında, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi Darwinist anlamda evrimci olamayacak şahsiyetlerin kaleme aldığı birtakım bahisler de evrim teorisine yorulmaktadır: 


— “Allah'ın emriyle felekler ve yıldızlar hareket edip dört unsur (ateş, hava, su ve toprak) birbirlerine karışır ve birleşir. Bu karışım ve birleşmeden önce madenler meydana gelir. 
Bundan da bitkiler, maden ve bitkilerin birleşmesinden de hayvanlar meydana gelir ve hayvan soyu kemâlini, en uygun şeklini bulunca insan hâsıl olur.” (Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetnâme). 


Şunu belirtmekte fayda var ki, İslâm dünyasındaki âlimlerin çoğunluğu evrimi bir istihâle yâni dönüşüm olarak görmüştür. Günümüzdeki birçok araştırmacı bundan kastın “İnsan-ı Kâmil” meselesi olduğu kanaatindedir ve bunu tasavvufla alâkalandırır. 


Netice itibariyle bizim nazarımızda bu tesbitlerin kıymeti, şu veya bu çıkarımda bulunulmasından ziyade, Charles Darwin?den yüzyıllar önce “Evrim Teorisi”nin üzerinde durduğu bahisler üzerinde İslâm dünyasının da durduğu ve şu veya bu bakımdan benzer hipotezler ürettiğidir. Ne var ki hiçbirinin çalışmaları Charles Darwin'inki kadar kapsamlı değildir. 


İslâm medeniyetinin bu çerçevedeki hipotezleri destekleyen tecrübi ve teferruatlı örneklerle zenginleştirilmiş kapsamlı teorileri veya teoriler bütünü olarak sistemi o dönemde mevcud olmadığı için, bu gibi çalışmalar, çok önceden İslâm âlimleri tarafından bulunmuş olsa da, Avrupalı bilim adamları tarafından bulunduğu intibaı oluşmaktadır. 


Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu bu konuyla alakalı bakın ne söylüyor: 


— «“Teferruatı gösteren asıl” davası; asıl kof, ama teferruat müthiş zengin ve aslın ucuzluğu ve kolaylığı ile bu göze hitab ediş, kolayından kabulü sağlıyor. Üstelik başka da yok!» [6]. 


Son vurguya dikkat! : “Üstelik başka da yok!” 
MI — 18-19. Yüzyıllarda “Evrim Teorisi — Tekâmül Nazariyesi? 


Yazımızın başında, Evrim teorisinin aslında sadece Charles Darwin'le anılmaması gerektiğini, bu konuda başka bilim adamlarının da çalışmalar yaptığını belirtmiştik. Evet, çağdaşı olan birkaçı var ki evrim teorisini ondan daha önce buldukları hâlde -tabii ki ufak tefek teknik farklılıklar olmakla birlikte- teferruat zenginliği bakımından olsa gerek Charles Darwin'in isminin ön plana çıktığını görmekteyiz. 


Bu isimlerden ilki, Erasmus Darwin'dir. “Erasmus Darwin (1731-1802), “Evrim Teorisi” ile adı özdeşleşmiş olan Charles Darwin'in dedesidir ve eserlerinde, torunundan önce canlıların evrim geçirdiğini savunmuştur.” [7] 


Erasmus Darwin, 1794 yılında yazdığı “Zoonomia”da evrimle ilgili görüşlerine yer veriyordu. 
Fakat torunu Charles Darwin'den farklı olarak, bu görüşlerini Kitab-ı Mukaddes'ten iktibaslar yaparak, adeta görüşlerinin İncil'e muhalif olmadığını isbatlamaya çalışıyordu. 


Erasmus Darwin'den sonra ise, bu konuda çalışma yapan bilim adamı Jean-Baptiste Lamarck olmuştur. Fransız tabiat bilimcisi Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), 1802 yılında “Canlıların Yapısı Üzerine Araştırmalar” eserinde işlediği evrim düşüncesini, 1809'da yayınlanan “Zooloji Felsefesi” adlı eserinde geliştirmiş ve 1815-1822 yılları arasında ortaya çıkan “Omurgasız Hayvanlar Tabiat Tarihi” isimli 7 ciltlik eserinin önsözünde, sonradan “Lamarck'çılık” adıyla anılan kavramın yasalarını açıklamıştır. 


Lamarck'ın evrim görüşü de, tıpkı Erasmus Darwin gibi, Tanrı'yı reddetmek yerine kutsal metinlerden iktibaslarla teorisini, daha doğrusu hipotezini desteklemeyi öngörüyordu. Bu iki bilim adamının görüşleri birbirine o kadar yakındı ki, “acaba birisi öbüründen iktibas mı yaptı?” sorusu geliyordu akıllara; ancak bilim tarihçilerinin bu konudaki görüşleri, bu iki bilim adamının hipotezlerinin birbirinden bağımsız, ancak neredeyse aynı olduğu yönünde olmuştur. Bu düşüncenin sebebi, Erasmus Darwin'in Fizik alanında çalışması ve evrimle ilgili hipotezine bir biyolog-tabiat bilimcisi olan Lamarck kadar teferruatlı yer vermemesi ve çeşitli yayınlarının olmamasıdır. Oysa ki Lamarck, Evrim teorisi hakkında, yukarıda da bahsettiğimiz ciddi sayıdaki çalışma ve eserin sahibidir. 


Lamarck'ın teorisine muhalefet eden isim olarak Georges Cuvier'i (1769-1832) görmekteyiz ki, kendisi de evrim teorisini değişik bir bakış açısıyla ele alır. 18 ve 19. yüzyıllardaki Evrimcileri ve teorilerini genel anlamda değerlendirmek, evrime bakışımıza bir nebze daha olsun ışık tutacaktır. 


18-19. Yüzyıllardaki Evrim Teorileri [8] 
Katastrofizm (Kıyamet Nazariyesi): Paleontoloji'yi büyük çapta geliştiren Fransız 


anatomist Georges Cuvier (1769-1832) tarafından ileri sürülen ve katmanlar arasındaki her bir sınırın, zaman olarak, sel baskınları ve kuraklık gibi felaketlere karşılık geldiğini ve o 


dönemde yaşayan türlerin çoğunun ortadan kalkmış olduğunu savunan hipotezdir. Ancak katastrofizmde olaylar birbirine evrim ilgisi içinde bağlı değildir (George Cuvier katmanları incelerken, her katmandaki fosilin bir üstteki katmandaki fosil ile uyuşmadığını görmezden gelir); bu katmanlaşmaların sebebi teolojik bir temele bağlanır. Yâni bu felaketler Nuh Tufanı gibi Tanrı'nın bir cezası gibi görülür. 


Lamarckizm (Lamarck'ın Evrim Nazariyesi): Lamarck tarafından canlı türlerin değişimine ilişkin olarak ortaya atılan faraziye. Bu faraziyeye göre, Lamarck, çevredeki yavaş değişikliklerin canlılarda yeni ihtiyaçlar doğurduğunu, bu ihtiyaçlar sonucunda canlıların hareketlerinin bedenlerinde değişiklikler oluşturduğunu ve bu değişikliklerin sonraki nesillere aktarıldığını söyler. Kullanılan organlar sinir sıvısından daha çok faydalanıp gelişiyor, buna karşılık kullanılmayan organlar köreliyor. Mendel'in ve Weismann'ın çalışmaları, Lamarck?'ın Evrim Teorisi'nin kalbi olan “sonradan kazanılan özelliklerin aktarılması” fikrinin yanlışlığını gösterdi ve Lamarck'ın sonradan kazanılan özelliklerin aktarılabildiğini göstermek için yapılan tüm tecrübeler sonuç vermedi. Bu teori günümüzde geçerli değildir. 


Darwinizm (Darwin'in Evrim Nazariyesi): Darwin, Lamarck'tan 50 yıl sonra “Türlerin Kökeni? adlı eserini (1859) yazdıktan sonra, Lamarck'ın görüşleri yeni formatlarla savunulmaya devam edilmiş ve Darwin de sonradan kazanılan özelliklerin aktarılabileceğini düşünmüş olsa da bu mekanizma, onun teorisinde, Lamarck'ta olduğu kadar önemli değildir. 
Lamarck'ın anlatımında çevrenin yol açtığı değişiklikler öncedir, bunlar canlıdaki değişime sebeb olur. Darwin'de ise rastgele varyasyonlar önce vardır, tabiatın düzenleyici etkisi olan tabii seleksiyon sonra devreye girer. 


Modern Sentetik Teori: Darwin'in Evrim Nazariyesi ile Mendel'in ırsiyet nazariyesini, modern moleküler biyoloji ve matematiki popülasyon genetiği ışığında birleştiren modern evrim nazariyesinin adıdır. Modern sentezin ana katkısı, ırsiyetin ve dolayısıyla evrimin temel birimi olan genler üzerine yeni edinilen bilgilerle evrimin mekanizması, yâni tabii seleksiyon arasındaki bağlantıyı kurmuş olmasıdır. Modern sentezin dayandığı genel bulgular, 1930 ve 1940'larda ortaya çıkan ve bugün kısmen DNA kopyalanması sırasındaki hatalarla oluştuğu bilinen mutasyon ve rekombinasyondur. Bunların dışında modern sentez, gen havuzunun genetik kayma ve gen akımı gibi mekanizmalarla değişime uğradığını ortaya koymuştur. 
Modem senteze göre, popülasyonlar çevreye bağlı sebeblerle (örneğin coğrafi engeller) birbirinden ayrıldığında türleşme meydana gelir. 


Bunların dışında diğer teorilere de başlıklar hâlinde yer verelim ki bu teorilerin hepsi Evrim teorisine paraleldir. Yâni özünde evrimi barındırır. 


Sıçramalı Denge Teorisi (Punctuated Eguilibrium) 
Kladistizm (Cladistics) 

Ortak Hayat Teorisi (Mitokondri Teorisi) 
Karmaşıklık Teorisi 

Panspermia Hipotezi 


Heteretrof Hipotezi 


Ototrof Hipotezi 


Mevzumuz üzerindeyken, bu noktada şu tesbiti yapmakta fayda var: Görüldüğü üzere Erasmus Darwin ve Lamarck'ın “Evrim Teorisi” hakkındaki görüşleri, ateist bir bakış açısı ihtiva etmiyor yahud hipotezlerinden ateist görüşle alâkalı bir sonuç çıkmıyor. Daha önceki verdiğimiz örneklerde de İslâm dünyası âlimlerinin bu mesele etrafındaki görüşleri zaten ateist bir bakış açısı ihtiva edemeyeceği için, bu konuda şu tesbit yapılabilir: 


“Evrim Teorisi-Tekâmül Nazariyesi”, birileri kabul etsin veya etmesin, Biyoloji alanında insanlık tarihinin en kapsamlı emeğini barındıran çalışmaların başında gelir. Ve ne yazık ki, bu büyük çalışma içinde Müslüman âlimlerin bir dahli, eseri ve karşı olarak bile olsa kendi görüşleri yoktur. Hâlbuki yukarıda görüldüğü gibi, biyoloji mevzuunun temel meseleleri, İslâm dünyasına Batı'dan yüzyıllarca önce girmiştir. 


Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu”'nun Darwin'e ve “Evrim Teorisi”ne bakışını “BERZAH” isimli eserinde kendi kaleminden dinliyoruz: 


— “Darwin hakkında şu düşüncemizi peşinen bildirelim: Ezbere tarafından kabul veya red tavrı bir yana, “en kötü sistem, sistemsizlikten iyidir!” hesabı, tekâmül nazariyesinin biyoloji alanındaki önemi, diğer hiçbir teoriyle kıyaslanamayacak kadar büyük olmuştur. Hâlâ. 
Biyolojinin temel prensiblerini içine alır. Diğer bütün biyolojik bilgileri birleştiren, onlara bir anlam kazandıran nazariyedir. Onsuz, biyoloji anlaşılamaz. Bu önemin derecesi şu sözlerle belirtilmektedir: “Fizik ve kimya için atom teorisinin önemi ne ise, biyoloji için de tekâmül teorisinin önemi aynıdır!”... [9] 


“İlim, mü’minin yitik malıdır, nerede bulursa alır” hadisi hikmetince, Müslüman'ın ilme bakışı; herhangi bir fikri, buna bağlı görüş, hipotez, teori vesaire fikri gayreti otomatik olarak reddetmek değil, bilakis ilim sevdası gereği araştırmak ve kritik ederek kendi neticelerine varmaktır. İslâm tarihine geçmişten günümüze bakıldığında, yaşadığımız yüzyıla yaklaştıkça Batı'yla bilim, teknoloji, fikir alanındaki farkın açıldığı görülmektedir. Bunun sebebini, Müslümanın ideoloji ve onun dinamiği olan diyalektik eksikliğine bağlamak pekâlâ mümkündür. Zira ideoloji ve diyalektiğiniz yoksa, yeni problemlere bakış açısı geliştiremezsiniz. İslâm dünyasının bugünkü en büyük problemi bu eksikliktir. 


Yazımızı, Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun yukarıda bahsi geçen mevzuya dair ve genel anlamda “Evrim Teorisi”nin isabetini (!) vurgulayan, ışık tutan şu sözleri ile sonlandırmak istiyoruz: 


“Sınıflandırma, tabii olarak benzerliklere göre yapılacaktır ama, “benzerlik” her şuur seviyesine ve kişiye göre değişir. Sıkça verdiğim bir misâl: Benzerliğe ölçüyü “uçmak” diye alsak, kartalla sinek arasında bu müştereklikten dolayı bir alâka kurabiliriz. Sınıflandırmada iş “sebeb” arayışına gelince, “insan, aradığının ne olduğunu bilmezse, bulduğunun da ne olduğunu bilmez!” hesabı, “kabli-peşin fikir, tecrübe öncesi fikir” meselesine gelir ki, sebebin sebebi hâlinde dava, “Bütün Fikrin Gerekliliği-Mutlak Fikrin Gerekliliği”ne çıkar.” (10) 


I Hüseyin Gazi Topdemir ve Yavuz Unat, BİLİM TARİHİ, Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2009, s. 20. 
2 Ali Ekmel Bilir, SIRADIŞI FİKİR ADAMLARI, Çarpıcı Kitap, İstanbul 2014, s. 12. 


3 Ali Ekmel Bilir, SIRADIŞI FİKİR ADAMLARI, s. 13. 


4 Kenan Ateş, DÜNÜ VE BUGÜNÜYLE EVRİM TEORİSİ, Evrensel Basım Yayın, İstanbul 2009, s. 16. 
5 Prof Dr. Adem Tatlı, İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA EVRİM, Mavi Ufuklar Yayınları, 2010. 

6 Salih Mirzabeyoğlu, BERZAH — Bütün Dalların Birleştiği Kök'e, İbda Yayınları, İstanbul 2006, s. 82. 
7 Caner Taslaman, EVRİM TEORİSİ, FELSEFE VE TANRI, İstanbul Yayınevi, İstanbul 2009, s. 85. 

8 https://tr.wikipedia.org. 

9 Salih Mirzabeyoğlu, BERZAH, s. 81-82. 


10 Salih Mirzabeyoğlu, BERZAH, s. 72-73. 
AHLÂKÇILARI HAYATIMIZDAN ÇIKARMAK LAZIM! 
Erem Şentürk / Diriliş Postası- 07.12.2018- akasyam 


Ahlaksızlıktan şikâyet edenler, hizmet alanlarından kaçarak ahlaksızlığın daniskasını yapıyorlar aslında. Arifler, âlimler, münevverler; dünyanın dayattığı iki taraftan birini tutmaz; hakikat üzerine üçüncü bir yolu teklif ederler. 


Müslüman âlim, hoca, arif, münevver, yazarçizer kim varsa bizi peşlerine taktılar; şikâyet eden, homurdanan ve hayıflanan bir gayya cemaati inşa ediyorlar. Sürekli ahlak satılıyor, ahlaklı insan yerine ahlakçılık pozları veriliyor. 


Arifler, âlimler, münevverler; şikâyet etmezler teklif ederler, hayıflanmazlar teşebbüs ederler, homurdanmazlar talep ederler. Samimiyet teşebbüs gerektirir, samimiyet başı sonu belli talep gerektirir, samimiyet izaha muhtaç boşluklar bırakmadan izah gerektirir. Gerisi şımarıklıktır. 

Teklifi olmayan adamın samimiyeti de yoktur. Bu adamların dairesinden çıkmak lazım... 


Arifler, âlimler, münevverler; Orta Çağ Hristiyanları gibi umutsuzluk, ümitsizlik yaymazlar. 
Ahlakçı adamlar sarmış dört bir yanımızı; herkesi, pasif, ezik, korkak ve peşinen cehennemlik ilan ediyorlar. Bu adamların dairesinden çıkmak lazım... 


Arifler, âlimler, münevverler; zamanın ruhunda yeniden tanımlanmış hizmet alanlarını boş bırakmazlar. Ahlakçılar bu hizmet alanlarını görmüyor, bu alanlara girip hizmet üretmiyor dışarıda durup şikâyet ediyorlar. Ahlaksızlıktan şikâyet edenler, hizmet alanlarından kaçarak ahlaksızlığın daniskasını yapıyorlar aslında. İşte bu sebeple ahlaklı insanlar değil ahlak satıcısı oluyorlar. Ahlakçı değil ahlaklı olmak, bu adamların dairesinden çıkmak lazım... 


Arifler, âlimler, münevverler; dünyanın dayattığı iki taraftan birini tutmaz; hakikat üzerine üçüncü bir yolu teklif ederler. Darwin'le kilisenin kavgasında taraf olmaz kiliseyi tutmazlar mesela; ama bizim ahlak satıcıları, kilisenin bile terk ettiği söylemleri tekrar ediyorlar. Sen Müslüman'sın; ne kilisenin ne de Darwin'in tarafında yer alırsın; aksine üçüncü bir yolu, İslam”ı teklif edersin. “Zalim değilsen mazlum olursun” diye zalimliği dayatan sisteme karşı, üçüncü yolu teklif etmek lazım. “Amerikancı mısın, Rusçu musun” diye seçim yapmaya zorlayan sisteme karşı; üçüncü bir yolu, İslam”ı teklif etmek lazım. Gündelik meselelerde de böyledir bu... Ne Macron'un ne de sokaklarda olay çıkaran serserilerin tarafında olursun, oyunu bozar kendini kullandırtmazsın. 


Ahlak satıcılarına kulak asmamak lazım, aynı yol üzerinde ayağa takılan taşlara yapılan muamele gibi, onları kenara süpürüp ümmete yol açmak lazım. Yolun ortasında durup şikâyet edeceklerine yol kenarında ağlasınlar ya da yola çıkıp yürümeye başlasınlar... 


SEN KENDİNİ BİLMEZSEN... 
Kemal Sayar-http://Wwww.gercekhayat.com.tr-11.06.2017- akasyam 


İnsanın ne olduğuna dair soruya, iki türlü cevap verebiliriz. İlki insanın azdan çoğa giden bir gelişim çizgisi izlediğini söyler ve bir bakteriden insana evrimleşen bir çizgiye işaret eder. 
Diğeri, insanın çoktan aza yöneldiğini söyler, o ki insan Tanrı'dan insana doğru azalmıştır. 
İkinci görüş insanı aynı zamanda bir halife, Öte ile yeryüzü arasında bir köprü olarak tanımlar. 


Nasr’dan iktibas edersem, “Halife insan Öte”yle yeryüzü arasındaki aracı rolünün ve dünyevi alanın ötesine uzanan kemalinin bilincindedir; insana bu dünyevi alan üzerinde tasarruf etme imkanı verilmiştir; bu insan yeryüzündeki yolculuğunun geçici niteliğinin 

farkındadır.” Modern bilim insanın göklerle olan rabıtasını kopardı : Kopernik kâinatın merkezinde yer almadığını söyleyerek insanı tacından etti, Darwin onun varlığın efendisi olduğu düşüncesinden uzaklaştırdı ve nihayet Freud, insanın kendi eylemlerinin bile sahibi olmadığını, kendi eylemlerine iradi olarak kumanda edemediğini söyledi. Bütün bunlar insanı, artık aciz, zayıf ve önemsiz bir varlık olarak görüldüğü, her keşifle birlikte saygınlığının daha da azalacağı bir dünyanın ortasına getirip bıraktı. Guenon'un ifadeleriyle, “On dokuzuncu yüzyıl materyalizmi insan zihnini kendisinden yukarıda olana kapatırken, yirminci yüzyıl psikolojisi insan zihnini kendisinden aşağı olana açtı”. Böylece arı kovanına çomak sokuldu ve “eğer Tanrılara boyun eğdiremiyorsam, ben de cehennemi karıştırırım?” düsturu fehvasınca ruhunu semaya kapatan insan, daha aşağı kuvvetlerin edilgen bir kurbanı olarak resmedildi. 
İnsan artık “ego bürokrasisi”nin bir kurbanı, derdi gücü kendi benliğini yüceltmek olan bir benlik avcısıdır. Tevazuun bu yeni resimdeki adı düşük benlik saygısı olacaktır. Oysa belki de insanın selameti kendi bencilliğinden kurtularak, kainattaki karşılıklı bağımlılığı fark edebilmesinde yatmaktadır. İnsan zihnini göklere açan bir psikoloji, evvel emirde kendimizi çoklardan biri ancak yalnızca biri olarak tanımlamamızı gerektiriyor. Tevazu, göklerin altında kendimize bir yer bulmaktır. 


Etrafımızı saran İlâhi işaretleri giderek daha az gördüğümüz ve Tanrı'nın sözlerini daha az işittiğimiz bir çağda, bizi bu bakar körlükten kurtaracak farklı bir bilinç düzeyine ihtiyacımız var. Kâinata hayret nazarıyla bakmak, hayatın içine saklı mucizeleri keşfetmeye hazır olmak demektir. Bilinç, bakışını mâsivâdan uzaklaştırarak afak ve enfüse diker. Takva hayreti içerir, Allah'ın ayetlerini o gün ve o an fark ediyormuşuz gibi. İnsanın mucizesi, mucizeleri görebilmesidir. Ancak kendi benliğinden soyunan ve kainatın çağıltısıyla ritim tutan, varlığın niyazını işiten insanlar baktıkları zaman daha derin olana nüfuz edebilir. Eşyanın ve varlığın derinlerinde bambaşka bir hakikat bize el etmektedir. 


İnsanı egosunun içine hapseden modern yaklaşımın aksine, kutsal bilime dayalı bir nefsiyat, egonun çitlerini aşmayı vazeder. Bunun için önce modem bilimin araştırma sınırlarını genişletmek gerek, insan için neyin mümkün olduğuna dair algılarımızın çeperini büyütebilmeliyiz. Aşkın olanı maddi olana indirgeyen ve ölçülemeyen hiçbir şeyi bilimsel kabul etmeyen bir deneysel anlayış, sezgilere de yer açmıyor. İnsan, duyularının uzandığı yere kadar tanımlanıyor. Bilginin deneysel olana irca edildiğini görüyoruz. Deney için nesnenin 


kontrol edilebilmesi gerek, bu da ancak özne ve nesne ayrı olarak telakki edildiğinde mümkün olabilir. Böylece sadece dışsal ve kontrol edilebilir gerçeklikler gerçek kabul edilir, yani gerçeklik görünür alana indirgenir. Görünmeyen dışarıda bırakılır. Görünmez âlem bütün hücreleriyle bilinmek için haykırmaktadır oysa orada akıl işe yaramaz ve görünmez olan kendisini ancak sezdirir. Ancak içinizin alıcılarıyla oynar ve onu hissetmeye hazır hale gelirseniz, size kendisini açar. Bu yüzden bütün kadim öğretiler sezgiyle bilmeye büyük bir değer atfetmişlerdir. Duyuların ötesine geç, aklın ötesine geç, tecrübenin de ötesine geç. İnsan kendisini aşan ile sınırlarını genişletebilir ve aşkın hakikat çoğu zaman salt akılla bilinemez, orada kalbin aklını devreye almak, kalp gözüyle görebilmek gerekir. Sezgi, size konuşmakta olan Nihai Hakikat'in sesine kulak vermek, onu işitmeye hazır olabilmektir. Gayb'a açık olmaktır zira hakiki anlam ve zenginlik yüzeyin ve görünümlerin altında, suretler aleminin berisindedir. Can ve ten, kalp ve akıl, mana ve madde arasındaki sürgit gerilim, manevi olanın rehberliğinde maddi olanın yavanlığından kurtulma gayretini ima eder. İnsan tene sığmaz. 


Görünmez gerçekliklerin görünür âleme nüfuz ettiği bir dünyayı modern bilimsel dünya görüşünün penceresinden anlamak çok zor. Bir pencere hem bir mekânın bittiği yerdir hem de açıldığında yeni bir mekâna geçme imkanı veren bir geçiş. Sezgiyi harekete geçirmek, sıkı sıkıya kapalı bir pencereyi açarak İlahi şuunatın içeri sızmasına izin verebilmektir. İnsan pervane misali yanmayı göze alarak, sezginin kanatlarında yükselir. Böylece Allah'ın tek Hakikat, diğer her şeyin de hem o Hakikat'i işaret eden hem de aynı zamanda onu gizleyen şeyler olduğunu fark eder. Hikmet arayıcıları yüzyıllar boyunca bilginin en yüksek hedefinin Allah'ı doğru bir biçimde bilmek ve böylece kendini daha iyi anlamak ve gerçekleştirmek olduğunu düşünmüşlerdir. Söz döndü dolaştı yine Yunus ile bitti : “İlim ilim bilmektir / İlim kendin bilmektir / Sen kendini bilmezsen / Ya nice okumaktır...” 


DARWİN BİLE İTİRAF ETTİ: KUSURSUZ SİMETRİ 
Yeniakit-12.06.2016- akasyam.com/ 


Aynada yüzünüze baktığınızda, kusursuz bir simetrinin olduğunu göreceksiniz. 


Aynada yüzünüze baktığınızda, kusursuz bir simetrinin olduğunu göreceksiniz. Elinize bir dergi alıp ve sayfalarını çevirdiğinizde karşınıza çıkan insanlar, dışarıya baktığınızda gördüğünüz kuşlar, çiçekler, kelebekler de aynı simetriye sahiptir. Simetri evrendeki uyumu sağlayan konulardan biridir. Bütün canlılar simetrik bir yapıya sahiptirler. Deniz canlılarına baktığımızda da aynı simetriyi görürüz. Balıklar, yengeçler, karidesler, deniz kabukluları... 
Elimize bir çift deniz kabuğu aldığımızda ve simetrik olacak şekilde bu kabukları karşı karşıya koyduğumuzda; çizgilerin dizilişlerinde, büyükten küçüğe doğru sıralanışlarında hep bir düzen ve simetri ile karşılaşırız. Doğadaki hangi canlı incelenirse incelensin, her seferinde olağanüstü bir düzenlilik, kusursuz bir simetri ve benzersiz bir renk çeşitliliği görülecektir. 
Evrendeki her şeyin kendi kendine gelişen tesadüfler neticesinde ortaya çıktığını iddia eden evrim teorisi savunucuları, doğada sergilenen bu renk çeşitliliği, simetri ve düzen karşısında bir açıklama getirememektedirler. Böylesine kusursuz bir düzenin kör tesadüfler, bilinçsiz olaylar ile açıklanamayacağı açıktır. Evrimcilerin öne sürdükleri hiçbir iddia ile, doğadaki canlıların renklerinin, desenlerinin, simetrinin oluşumunu açıklamaları mümkün değildir. Bu, akıl sahibi her insanın hemen göreceği çok açık bir gerçektir. Öyle ki, teorinin kurucusu olmasına rağmen Charles Darwin de bu gerçeği itiraf etmek zorunda kalmıştır: “Parlak renklilik, erkek balıkların kuluçkaya yatması, parlak dişi kelebekler, bu güzelliğin doğal seleksiyonun kontrolü altında gerçekleştiğini düşünemiyorum.” (Francis Darwin, Life and the Letters, Vol. TI, s.305) Elbette ki çevremizde gördüğümüz sayısız güzelliğin, rengarenk 


kelebeklerin, güllerin, menekşelerin, çileklerin, kirazların, göz alıcı renkleriyle papağanların, tavuskuşlarının, leoparların, kısacası tüm ihtişamı ile yeryüzünün tesadüflerle oluştuğunu akıl ve mantık sahibi hiçbir insan iddia edemez. Canlılar bu özelliklere sahip olarak Yüce Allah tarafından yaratılmışlardır. Bir Kuran ayetinde şu şekilde bildirilmektedir: Allah... O'ndan başka İlah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. 
Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek Büyüktür. (Bakara Süresi, 255) 


TEK DÜNYA DEVLETİ FİKRİNİN MİMARI DAVİD ROCKEFELLER 
26 Mart 2017, Pazar- Ferhat Ünlü-Sabah 


Geçen Pazartesi 101 yaşında ölen David Rockefeller, “Dünya İmparatorluğu?, “Yeni Dünya Düzeni? gibi kavramların, giderek tek dünya devleti fikrinin mimari idi. 


PERE ii 
Otomobil yedek parçası gibi sürekli değiştirdiği hayati organlarının elverdiği ölçüde yaş günü kutladı David Rockefeller. Ve geçen Pazartesi kronik kalp yetmezliği nedeniyle New York'ta öldü. 

Altı kez değişmiş kalbi, üç kez değişmiş böbreği, iki kez değişmiş ciğeri ve yine değişmiş bol miktarda damarıyla son kutladığı yaş günü 101 idi. 200. yaş gününü kutlamayı istediğini de küstahça dile getirmekten çekinmiyordu. 

Sınır aşan bu küstah dilek, Rockefeller'ların öncülerinden olduğu dünyayı yöneten ailelere dair uçuk komploları getiriyor akla. Bunlardan en absürdü şu: Bahse konu aileler dünya dışı varlıklarla insanların birleşmesi sonucu meydana gelmiş! Birleşme sonucu oluşan melez türün adı da Reptilian. Bu uçuk fikirleri ortaya atan David Icke diyor ki, "Illuminati ya da dünyayı yöneten komite, binlerce yıl önce dünya dışından gelen sürüngen bir ırk ve bu ırkın insanlarla çiftleşmesi sonucu ortaya çıkan melezlerden oluşur." 


Fazladan Komploya Gerek Yok 

Benzer fikirleri Azeri Yahudisi yazar Zecharia Sitchin de ileri sürmüştü. Bu tür 'paranoyak komploları', dünyayı yöneten ailelerle ilgili 'gerçek komploları', hakikatleri perdeleyen şeyler. 
Çünkü söz konusu olan Rockefeller'lar ise fazladan komploya gerek yok. 

David Rockefeller, 12 Haziran 1915 doğumlu idi. Manhattan 45. Cadde'de Rockefeller malikânesinde dünyaya geldiği gün 48 saatlik kutlama yapılmıştı. 

Standard Oil adlı dev enerji şirketinin kurucusu John D. Rockefeller Sr.'ın torunu ve John D. 
Rockefeller Jr.'ın oğlu olan David Rockefeller, Harvard Üniversitesi ve London School of Economics'te (LSE) okudu. LSE'de geleceğin ABD Başkanı John F. Kennedy ile tanıştı. 


Yeni Dünya Düzeni 

Altı çocuk babası David Rockefeller, tek dünya devleti projesini çağrıştıran iki önemli kavramın mucidi olarak hafızalara kazındı. Bunlar, Dünya İmparatorluğu ve Yeni Dünya Düzeni. 


Tapınak Şövalyeleri'nden beri tüm ezoterik tarikatların, onların mirasçısı olan Masonlar'ın dini ve ulusal kimliklerin üzerinde bir kimlik inşası için çalışmaları, Rockefeller'ların Rothschild'lerle birlikte başını çektiği küresel sermayenin tek dünya devleti projesinin temel dayanağını oluşturuyor. Buradan bakıldığında vatansız, dinsiz, ırksız bir dünya fikrinin köklerinin bin yıl öncesine kadar uzandığı söylenebilir. 

David Rockefeller'ın, bir hafta öncesine dek yaşayan en yaşlı üyesi olduğu Rockfeller ailesinin büyümesi, John D. Rockefeller'ın 1850'lerin sonunda bir şirkete muhasebeci olarak girmesiyle başladı. Burada kazandığı parayla önce bir simsarlık şirketine ortak olan John Rockefeller, sonra kendi şirketlerini kurdu. Asıl sıçramayı ise Rothschid'lerle ortaklık kurunca yaptı. 

Rockefeller'lar, Rothschild'lerle evlilikten sonra büyüdüler. Aile petrol işine, hanedanlığın kurucusu John D. Rockefeller'ın 1870'de Standard Oil'i kurması ile girdi ve o dönemden sonra petrol endüstrisinin en güçlü aktörü haline geldi. Rockefeller'lar, Chemical ve Chase Manhattan Bank'ı 1955 yılında ticari bir evlilikle birleştirip bankacılık sektörüne girdiler. 
Dünyanın en büyük bankalarından Chase Manhattan Bank, Citibank ve Standard Oil, Mobil gibi dünya petrol pazarını elinde tutan dev şirketlerin en büyük hissedarı oldular. Ailenin şirketlerinin cirosu dünyadaki pek çok devletin yıllık gelirinden daha fazlaydı. 

Aile, halen ABD ve dolayısıyla dünya siyasetinde etkin bir role sahip. O kadar ki, meşhur 'Trilateral Komisyon'un kurucusu ve Bilderberg Kulübü'nün mimarı David Rockefeller'di. 
Yine 1921'de kurulan dünyanın ilk düşünce kuruluşlarından Council on Foreign Relations (CFR) da Rockefeller'ın eseri. 

Hepsinden önemlisi Yeni Dünya Düzeni kavramı David Rockefeller'a ait. Bir Amerikan dolarının arka yüzündeki piramidin altında yazan o Latince motto: 'Novus Ordo Seclorum"... 
Tek dünya devleti projesine giden, uzun, meşakkatli yolun ilk adımı bu motto ile atılmış bulunuyor. David Rockefeller'ın şu sözü de projenin açık bir itirafı: 

"Dünyada bir devlet oluşturduğumuzda, halkların kendilerini yönetme hakları, artık dünya bankerleri ve entelektüelleri olan elitin otoritesi altına girecektir. Yüzyılımızda izleyeceğimiz strateji budur." 


BEŞ AİLENİN DÜNYA DÜZENİ 
29 Ocak 2017, Pazar- Ferhat Ünlü-Sabah 


Donald Trump'tan rahatsız olan küresel sermaye piramidinin en tepesinde beş büyük aile yer alıyor. Bunların başında Rothschildler ve Rockefellerlar var. Onları Morganlar, DuPontlar ve Bundyler takip ediyor. Küresel sermaye tek dünya devletinin peşinde. 


"Tarih rastgele gelişmez. Gözünden hiçbir şey kaçmayan dünya üstatlarının yapıtıdır tarih. 
Doğal olarak, dünya üstatları, giz aracılığıyla korurlar kendilerini." 

Bu satırlar, insanlığın beş yüzyıllık gizli tarihini anlatan meşhur Umberto Eco romanı Foucault Sarkacı'ndan... Eco, kuşkusuz bu satırlarıyla ezoterik tarikatların yanı sıra Alman şair Heinrich Heine'nın "Para, zamanımızın tanrısı ise onlar da peygamberidir" dediği Rothschild gibi aileleri de kast ediyordu. 

Stanley Kubrick'in Gözleri Tamamen Kapalı filminin çekimlerinde kullandığı Rothschildlere 


ait Mentmore Towers'daki ayin sahnesinin cinsellikten arındırılmış masonik bir formunun dünya üstatlarınca, 'yeni dünya düzeni'nin peşindeki ailelerce sahnelenip sahnelenmediği bilinmez elbette. 

Ama başta Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti olmak üzere gizli örgütlere insan kaynağı ve finans ağlayan belli başlı ailelerin, yani küresel sermayenin ileri gelenlerinin tek dünya devleti ideali peşinde koştuğu artık bir sır değil. 

Tapınak Şövalyeleri'nden beri tüm ezoterik tarikatların, tarikat kimliğinin üstünde bir kimlik tanımayan vatansız bir anlayışla hareket etmeleri (Aynı kolektif güdü FETÖ'de de var), Masonlar'ın dini ve ulusal kimliklerin üzerinde bir kimlik inşası için çalışmaları bunun kanıtı. 
Küresel sermaye, yeni dünya düzenini kurabilmek için dinin ve ulus devletlerin ortadan kaldırılması gereğine inanıyor. Öyleyse ABD de dâhil tüm dünya devletleri bu yapının rakibi, düşmanı. 

Bu hafta 1963'te suikastla ortadan kaldırılan John F. Kennedy gibi 'müesses nizamı' rahatsız etme potansiyeli yüksek bir ABD Başkanı olarak işbaşı yapmış Donald Trump'la mücadeleye girişen küresel sermayenin başat temsilcisi beş büyük aileyi anlatmaya çalışacağız. 

Beş büyük aile deyip geçmemek lazım. Zira bu aileler zamanımızda iyice su yüzüne çıkan küresel sermaye-devletler savaşında cephenin bir tarafındalar. 

Küresel sermayenin günümüzdeki görünür temsilcilerinden George Soros'un, o sermaye çevrelerinde tedirginlik yaratan Trump'a karşı kampanya başlatması boşuna değil. 


Zengin Listelerinde Adları Yer Almaz 

Dünya ekonomisine ve siyasetine yön veren ailelerin isimleri hiçbir zaman yılın zenginleri listelerinde yer almaz. Göz önünde değillerdir. Ama özellikle Rothschild Ailesi baz alınırsa 
16. yüzyılın sonundan beri çok etkindirler. Aile, İngiliz kraliyet saraylarında kralın yaverliğini yaptığı dönemlerde bankacılık faaliyetleriyle güçlenmeye başladı. 

Ailenin tarih sahnesine etkin biçimde çıkışı 1744'te doğan Mayer Amschel Rothschild zamanında gerçekleşti. Mayer, oğullarını Londra, Paris, Frankfurt, Viyana ve Napoli'ye yerleştirerek serveti güvenli biçimde Avrupa'ya yaydı ve böylelikle küresel sermayeciliğin temellerini attı. 

Rothschildlerin 1. Dünya Savaşı'nda İngiltere'yi, Bağımsızlık Savaşı'nda ABD'yi, 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'yı finanse ettiği yönünde iddialar var. 

Söylentiye göre Rothschildler İlluminati üyesi. İlluminati'nin ise varlığı konusunda yeterli kanıt yok. Hatta kimi ezoterik tarikat uzmanlarına göre bu örgüt aslında var olmadığı halde dikkatleri başka yöne çekmek için varmış gibi gösterilen bir hayali örgüt. 

Rothschildlerin arması sıkılmış bir yumruk ve Mayer Rothschild'in beş oğlunu simgeleyen beş oktan oluşuyor. Armanın altında ailenin sloganı Latince olarak yer alıyor: Concordia, integritas, industria... Yani uyum, dürüstlük, girişimcilik. 


Rockefellerların Siyasetteki Rolü 

Seçkin aileler piramidinin en tepesinde Rothschildlerden sonra Rockefellerlar bulunuyor. 
Rockefellerlar bilindiği kadarıyla Protestan. Ancak 'kripto Musevi' oldukları yönünde iddialar mevcut. 

Petrol endüstrisinde ve finans sektöründe güçlü olan Rockefellerlar dünya siyasetinde etkili bir role sahip. Meşhur 'Trilateral Komisyon'u yeni dünya düzeni kavramını ilk ortaya atan, ailenin en etkili üyesi David Rockefeller kurdu. 

Morgan Ailesi de dünyayı yöneten aileler arasında adı ilk sıralarda geçen bir aile. Ailenin kurucusu üyesi J. P. Morgan, Yale Üniversitesi'nin kurucularındandı ve Bushların da üyesi olduğu Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti'nin finansörlerinden biriydi. 

Dördüncü aile olarak nitelendirilebilecek DuPont ailesi de kimyasal üretiminde etkili. Barut ve patlayıcıda tekel oluşturmuşlardı. 


Yine Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti'ne pek çok üye veren ve ABD yönetiminde görevler üstlenen Bundy ailesi de ilk dördü kadar olmasa da küresel sermayenin önemli temsilcileri arasında yer alıyor. 

Bu ailelerle ilgili pek çok komplo teorisi üretildi. Oysa bu kısa yazıda bile görebildiğiniz üzere gerçeğin kendisi yeteri kadar 'komplo'. Fazladan komplolara hacet yok yani. 


TRANSHÜMANİZM VE KABALİST BARONLAR 

Kursad Berkkan- 07 Eki 2019- istiklal.com.tr/ 

Kabalist küresel baronlar, ölümsüzlüğün peşinde hem servetlerini hem de hayatlarını her zaman harcamaya devam ediyorlar. Bunun en son örneğini, vücudunda neredeyse değişmeyen organ kalmayan ve hatta iddialara göre tüm kanını bebek kanlarıyla yani taze kanla değiştiren David Rockefeller ile gördük. 


Sadece David Rockefeller değil, 13”ler konseyinin ve küresel baronların yegane amaçlarının başında gelir ölümsüzlüğü yakalamak ve bunun için sadece kendilerine çalışan bilim adamlarının bir araya getirildiği çok özel ve gizli laboratuvarlarda çalışmalar sürdürürler. 


Küresel elitlerin ölümsüzlüğün peşine düştükleri uzun yıllardır devam eden ancak son üç yıldır dünya gündemini meşgul etmeye başlayan bir konu vardır ve bu da gizli yürütülen projelerden bir tanesidir. 


Nanominor robotlar geliştirerek bu robotları insan fizyolojisine adapte ederek yeni bir tür ortaya çıkartmaya çalışmakla birlikte bunların deneylerini de gerçekleştirdikleri deşifre olmuştur. Nanominor robotlar ile ölümsüzlüğü yakalamış olan ve insanı adeta bir “Cyborg” yani yarı robot yarı insan haline dönüştürmek için “Transhumanizm” proesi devreye sokulmuştur. 


Bu projeyi ilk defa yapay zeka çalışmaları ile başlatan kişi Google'nin mühendislerinden Ray Kurzweil isimli kişidir ki Kurzweil Google'nin pek çok yapay zeka projesinin de başarılı mimarlarından bir tanesidir. 


Ünlü fütürist Ray Kurzweil oldukça ilginç bir isim, Yahudi asıllı bilim adamı Kurzweil, Google'a giriş yapmadan önce “Rockefeller Fundotation” şirketinin özel laboratuvarlarında görev yapması ile biliniyor. Kurzweil'in iddiasına göre 2029 yılında seçilmiş olan bazı insanlar ölümsüzlüğü elde edecek ve sonsuza kadar yaşama şansını elde edecek. 


Transhumanizm ve “The Singularity” yani “Teknolojik Tekillik” projelerine göre seçkinlerin hedefledikleri ölümsüzlüğün yanı sıra çok yakın bir gelecekte yapay zeka da şimdikinden çok daha ileride olacak ve medeniyetlerin radikal şekilde değişmesine sebep olacak. 


Küresel elitler Transhumanizm projesi ile insan beynini bir bulut sistemine bağlayacak ve nano teknolojiye sahip tıbbi cihazlar bağışıklık sistemimizin yerini alarak dolaşım sistemimizde ki tüm hastalıklara son verdiği gibi diğer her türlü yaralanma gibi konularda ise yeniden programlanıp, eski bir uzuv yenisi ile değiştirilebilecek. 


2005 Yılında “14. Dünya Yahudi Kongresi” sırasında Bar-Ilan Üniversitesinden Dr.Avraham 
Elgayam bir konuşma yapmış ve Kabalist düşünceyi “Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi” gibi filmlerle yaymayı başardıklarını, yeni atılımın ise “Bilim Kurgu ve Yapay Zeka” temalı 


filmler ile başlayacağını söylüyordu. Dediği de oldu ve yıl 2017, bilim kurgu filmlerinin zihinlerimizde oluşturduğu algıyı şöyle 30 saniye oturup bir düşünün... 


Transhumanizm projesi 16. Yüzyılda Kabbala'nın daha okültik hale getirilmesini sağlayan Isaac Luria isimli kabaliste dayanıyor. Kendisinin Tapınak Şovalyesi bir Mason olduğu bilinen Luria, insanlığın entelektüel olarak geliştiği ve insanın Tanrı'lık makamına yükseleceğini düşleyen bir okültistti. 


Kabalist Luria'nın Tanrısallık fikri daha sonra Thomas Huxley tarafından desteklendi ve Huxley'in yeniden dizayn ettiği Transhumanizm'in de temelini oluşturan bu fikir hareketi “Evrim Teorisi” safsatasının da temelini oluşturdu. 


Aynı ideolojiye sahip olan ve Rothscihld ailesi ile çok yakın dostlukları bulunan Thomax Huxley'in iki torunu vardı ve bu torunlar daha sonra çok ilginç görevlerde bulundular. 
Thomas Huxley'in torunlarından birisi olan Aldous Huxley ABD istihbarat servisi CIA için uzun yıllar “MK-Ultra” yani “Zihin Kontrol” projesinde baş aktörlerden bir tanesi oldu. 


Thomax Huxley'in diğer torunu Julian Huxley ise Rothschild'ler gibi ailelerin yönetici olduğu “İngiliz Kraliyet Konseyi” isimli oluşuma üye olmasının yanı sıra, 1958 yılında ise Şovayle ünvanını aldı ve UNESCO'nun ilk kurucu direktörü olarak atandı. Julian Huxley yeni çağın en etkili Darwincisi olarak kabul edildi ve küresel Siyonistlerin kurduğu neredeyse tüm elit oluşumlara dahil oldu. 


Julian Huxley'in çok etkilendiği bir isim vardı, “Katolik Darwin” olarak bilinen Cizvit Papazı Pierre Teilhard, sözde bir aziz olmasına karşın, Darwin ideolojisine çok sıkı bir şekilde bağlıydı. Pierre Teilhard ise “Yeni Dünya Düzeni” akımının önemli kuramcılarından bir tanesiydi. 


Papaz Teilhard, Arthur Clarke ve Marshall McLuhan gibi isimler insanın kollektif bir bilince bağlanması gerektiğini iddia ediyor ve gelişen insanların robotik tanrısallığı yakalayabileceğini iddia ediyorlar ve bunun içinde bilimsel çalışmalar yürütüyorlardı ki bu çalışmaların sermayesi de Rockefeller Fundation tarafından karşılanıyordu. 


Küresel elitler ilk etapta bize Darwiniz'i pazarladılar ve günümüzde ise Deizm'in gerekliliğini pazarlıyorlar. Bugün ise her insanın aslında kendi Tanrı'sı olabileceği düşüncesini gündeme getirerek Transhumanizm projesini gündeme getiriyorlar ve bunun ilk adımını “yapay zeka” ile çoktan attılar bile. 


Duygusu olan, humanist, barışçıl ve merhametli robotlar, hukuka, adalete inanan ve mazlumu koruyan robotlar Transformers'ler, Robocop'lar, Terminatör'ler, Lucy'ler gibi yarı robot yarı insanımsı olanlar ile bilinç altına kodlamalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. 


Transhümanizm projesi insanların ruhsal ve fiziksel olarak yeniden ve isteğe göre karakterize edilmesini sağlayacak ve aynı zamanda projeye göre insan Tanrısallığı yakaladığında haliyle dinlere gerek kalmayacak ve küresel elitlerin dini Luciferizm yani ünlü Satanist Aleister Crowley'in iddia ettiği idealde olduğu gibi sınırsız, kuralsız özgürlük olacak ve insanlar tek bir inanış biçimine ikame edilecekler. 


Transhümanizm, küresel elitlerin kontrol edilebilir insanlar idealinin başka bir penceresidir ve vaad ettikleri ise “Tanrısallık, ölümsüzlük” gibi inanç boşluğuna düşen kitlelerin hayalidir. Bu nedenle dinlerin içini boşaltma çalışması asırlardır süregelmektedir. 


Ancak, bir sohbet esnasında kendisini dinleyen sahabelere Deccal'i anlatan Allah resulünün anlatımı bittiğinde “Deccal'den nasıl korunuruz Ya ResulAllah?” diye soran sahabeye, “onu tanıyarak” diyen peygamber efendimizin bu sözü gibi, bizlerde ancak bu tehlikelerden onları tanıyarak, sinsi planlarını öğrenerek kurtulabiliriz ki bunun içinde yine Kur'an'ın “OKU” olan ilk emrini yerine getirmek ile başlamalıyız... Saygılarımla 


CELAL ŞENGÖR'E CEVAP: “DAĞLAR DEPREMİN SEBEBİ DEĞİL 
SONUCUDUR” 


7 Mayıs 2020- kurandaceliskiolmaz.com/ 


Bildiğiniz gibi jeolog (yer bilimci) Celal Şengör bir tv programında Kuran'da çelişki olduğuyla ilgili bir iddia ortaya atmıştı. ( bkz https://Wwww.youtube.com/watch ?v—- uYdIsk20p8 &feature—youtu.be) Video çözümünde “Efendim diyor ki (Kuran), biz dağları karaları zelzeleden korusun diye yarattık. Tam tersi, tam tersi! Dağların olduğu yerde müthiş zelzele olur, canına okur karaların. Dağ olmadı mı dümdüz yerlerde zelzele olmaz, Kratondur.? diyerek kuranda bilimsel bir hata olduğunu ve tek bir çelişkinin de o metni İlahi olmaktan çıkartacağını söyledi. 

Sayın Şengör'ün hatalı diye lanse ettiği ayeti de yazalım ki, okuyucular hangi fikrin doğru olduğuna dair bir çıkarım yapabilsinler. 


(Enbiya Suresi, 31) Süleymaniye Vakfı Meali 


Onları çok sarsmasın diye yerin içinde sabitleyen (oturaklı) dağlar oluşturduk. 
Hedefledikleri yere ulaşsınlar diye de derin vadiler, yollar oluşturduk. 

Peki ayette onun yönlendirmeye çalıştığı gibi bilimsel olarak bir çelişki var mıdır? Yoksa Celal Şengör bilimsel kimliğini/kartvizitini kullanarak bir laf cambazlığı yapıyor ve verdiği bilgiyi ayet ile birbirinin zıttı gibi mi anlatıyor? 


Eğer samimi olarak, dikkatle dinlerseniz dinleyicilerin dikkat ve bilgi eksikliğinden faydalanarak çok basit bir aldatmaca/safsataya başvurduğunu kolaylıkla farkedersiniz. 


Çünkü söz konusu ayette “dağların olduğu yerde deprem olmaz” denilmiyor, “dağlar depremin sarsıntısını azaltır” diyor. Peki siz olmayan bir şeyi engelleyebilir veya azalatabilir misiniz? tabiki hayır! Aslında tam tersine deprem olacak ki “depremi 

engeller” cümlesini kurabilelim. Yani dağların olduğu yerde deprem olur hatta dağların olduğu yerde deprem olmasından daha doğal bir şey olamaz. 

Bunu çok basit birkaç örnekle anlatalım; arabalarda darbelere karşı, olası kazalara karşı koruyucu etki olarak mühendisler ön ve arkaya tampon koyarlar.tampon yapılır. Genelde kaza sonucu darbeler tamponların olduğu yerde gerçekleşir. Celal hocanın mantğını kullanırsak bizim ” nerede tampon var orada hasar var, Bu tamponlar olmasa hasar da olmazdı” dememiz mantıklı olur muydu? 


Ya da bir başka örnek daha verelim; 


En fazla polis nerede olur, en fazla suçlunun olduğu bölgede olur değil mi? peki bu polisin suçluları suç için teşvik ettiği anlamına gelir mi? hayır, tam tersine polis suçu engellemek için oradadır. Yani birinin “polis suçları engeller” cümlesi gayet doğru bir cümle değil midir? 


Aslında ayetteki kelime analizine dahi geçmeden yapılan fikri tahribatı ya da safsatayı kolaylıkla anlamış oluyoruz. 


Enbiya suresi 31.ayet ve anlam olarak benzeyen diğer ayetlerin -konumuzla ilgili- ortak vurgusu “yerküresinin hareketiyle insanları sarsmaması için, yeryüzüne sabit dağların konulmasıdır.” 


Celal Şengör aslında Kuranda çelişki ve bilime aykırı bir bilgi bulduğunu iddia ederken bir mucizeye tanıklık etmemize neden oluyor. 7.yüzyılda dağların depremleri azalttığının bilinmesine imkan yokken , bu bilginin Kuran tarafından verilmesi çok ilginçtir. 


Oysa daha önce dağların sadece yeryüzünün yüzeyinde kalan yükseltiler olduğu düşünülmekteydi. Ancak bilim adamları dağların sadece yüzey yükseltileri olmadıklarını, dağ kökü adı verilen kısımları ile kimi zaman kendi boylarının 10-15 katı kadar yerin altına doğru uzandıklarını fark ettiler. Bu özellikleriyle dağlar, tıpkı bir çivinin ya da kazığın çadırı sıkıca yere bağlamasına benzer bir role sahiptir. Örneğin zirvesi yeryüzünden yaklaşık 9 km yukarıda olan Everest Dağı'nın 125 km'den fazla kökü vardır. (1) 


Dünyaca ünlü deniz altı jeologlarından biri olan Prof. Siaveda , dağların yeryüzüne kökler şeklinde saplı olduklarından bahsederken, şöyle bir yorumda bulunmuştur: 


Kıtalardaki dağlar ve okyanuslardaki dağlar arasındaki temel fark materyalindedir... Fakat her ikisinde de dağları destekleyen kökler vardır. Kıtalardaki dağlarda, hafif ve yoğunluğu az madde yerin içine doğru kök olarak uzanır. Okyanuslardaki dağlarda da, dağı kök gibi destekleyen hafif madde vardır... Köklerin fonksiyonu, Arşimed kanununa göre dağları desteklemek içindir. (2) 


Ayrıca Amerikan Bilim Akademisi eski Başkanı Frank Press'in, dünya çapında pek çok üniversitede ders kitabı olarak okutulan Earth (Dünya) adlı kitabında, dağların kazık şeklinde oldukları ve yeryüzüne derinlemesine gömülü oldukları ifade edilmektedir. (3) 


Başka Kuran ayetlerinde ise, dağların bu işlevine, “kazık” benzetmesi yapılarak şöyle işaret edilir: 


Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? Dağları da birer kazık? (Nebe Suresi, 6-7) 


Demek ki Celal Şengör sebep ve sonucu karıştırarak depremin sebebi sanki dağlarmış gibi anlatarak safsata yapıyor, ayeti çarpıtarak bir inkara başvuruyor. 


KADIN, ERKEĞİN KABURGASINDAN MI YARATILDI? 


24 Ağustos 2015- kurandaceliskiolmaz.com/ 


KURAN DIŞI bir inanıştır. Mitolojik kökenli bu yanlış, yalan hadis ve menkibelerle dini bir gerçekmiş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Oysa Kuran'da her iki cinsiyetin tek nefisten yaratıldığı çok açık ve net olarak anlatır. 


Kuran dışı kaynakların etkisiyle yazılmış meallerin de düzeltilmesi gerekmektedir. Kadın erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmamıştır. İkisi de aynı nefistendir. Ayette şu şekilde geçer: 


Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip-yayan Rabbinizden korkup-sakının... (Nisa Suresi, 1) 

1. yâ eyyuhâ : ey 

2. en nâsu : insanlar 

3. ittekü : takva sahibi olun 

4. rabbe-kum(u) : Rabbinize karşı 
5. ellezi: o ki 

6. halaka-kum : sizi yarattı 
7.min:...den,...dan 

8. nefsin : bir nefs 

9. vâhidetin : bir tek 

10. ve halaka : yarattı 

11. min-hâ : ondan 

12. zevce-hâ : onun eşini, hanımını 
13. ve besse : yaydı, türetti 

14. min-humâ : onlardan 

15. ricâlen : erkekler 

16. kesiran : birçok, çok sayıda 

17. ve nisâen : kadınlar 


Burada ele alacağımız iki kelime var. 


Bir tanesi — minhâ : ondan 
Diğeri- minhumâ : onlardan 


İşaret edilen bu (ondan ve onlardan) kelimeleri, ilk yaratılıştaki NEFSE vurgu yapmaktadır. 
Peki ilk yaratılıştaki bu Nefs nedir? 


Allah Kuran'da insanı sudan, topraktan ve çamurdan yarattığını bildiriyor. İlk yaratılıştaki NEFS, su ve topraktaki minerallerin bir araya gelince aldığı durumdur. Bu, NEFSi oluşturur. 


Mesela çamurdan 90 kiloluk bir insan yapacağımızı düşünelim. 70 Kiloya yakın su koyup sonra da insan bedenindeki mineralleri topraktan alıp aynı kaba ekleyelim. Kapta bulunan su ve topraktaki minerallerden oluşan karışım (Nefs) balçık haline dönüşecektir. 

Şimdi bu NEFS'i oluşturduk ve Ademi oluşturuyoruz ve (minhâ : ondan ) da yani aynı 


NEFS'tende onun eşini oluşturuyoruz. Peki sonra ne yapıyoruz ? ( minhumâ : onlardan) yani aynı NEFS karışımlarından bir çok erkek ve kadını türettik. Yani ilk erkek ve kadın aynı karışımdan yaratıldı. Ve diğer erkek ve kadınlar da aynı karışımdan yaratıldı. 


min:...den,...dan 

nefsin : bir nefs 

vâhidetin : bir tek 

Ayette geçen kelime "Nefsi Vahide: İlk can, ilk canlı, ilk cevher” manasındadır. Burada bir 

cinsiyetten bahsedilmiyor. Ancak geleneksel algıda Nefsi Vahide tamlaması “Adem” olarak çevriliyor. Eğer öyle olsaydı Allah açıkça “Adem'i ve ondan eşini yarattı” diyebilirdi. Oysa 

burada her hangi bir isim kullanılmamış. Ve böyle bir algı oluşmasına mani olunmuş. Adem nasıl yaratıldıysa eşi de aynı şekilde yaratılmıştır. İkisinin de yaratıldığı kaynak aynıdır. 


TEVRAT'TA ÜZEYR İSMİ GEÇMİYOR MU? 


8 Nisan 2015- kurandaceliskiolmaz.com/ 


Tevratta ÜZEYİR adlı birisi yok mu ve Yahudiler Kimseye Allah'ın Oğlu Demezler 

mi? “Yahudiler: ‘Üzeyr, Allah'ın oğludur; dediler. Hristiyanlar da: Mesih Allah'ın oğludur’, Bu, onların ağızlarında geveledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kâfir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da döndürülüyorlar! Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını; Hıristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i rabler edindiler. Halbuki onlara sadece tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O'ndan başka tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. (Tevbe, 9/30, 31) 


Tevbe Suresi 30. ayette geçen “Yahudiler: ‘Üzeyr, Allah'ın oğludur; sözünden yola çıkarak bazı kişiler tevratta Üzeyir adında bir isim olmadığı ve yahudilerin bu kişiye Allah'ın oğlu demediklerini söyleyerek haşa Kuran'ın hata yaptığını iddia ederler. 


Oysa gerçekler tamamen farklıdır ve Kuranı doğrulamaktadır. Tevratta Üzeyir adında bir elçiden bahsedilir tabi ki. Bu kişi tevratın diliyle EZRA “dır. Ve tarihi veriler bu kişiye özellikle 10.yüzyıla kadar musevilerin ”Allah'ın oğlu” dediklerini ispat eder. 


Üzeyir'i Allah'ın oğlu olarak kabul etmelerinin sebebi, O'nun kaybolan Tevrat'ı yeniden yazması idi. Tevrat'ta “Katip Ezra” (Ezra ha-Sofer) olarak zikredilen Üzeyir, Buhtunnasr?ın Kudüs'ü yağmalamasıyla yakılan, yok edilen ve hatta tamamen unutulan Tevrat”ı 

yeniden tertip eden ,yazan kimsedir. 


Yahudi inanışına göre Allah, Üzeyir'e yanına katipler alarak inzivaya çekilmesini emretmiş, ertesi gün kendisine sunulan tastaki suyu içmesinden sonra kırk gün boyunca Tevrat'ı yazdırmıştır. Yahudiler Tevrat'ı bu şekilde yeniden yazması dolayısıyla Üzeyir'i “İkinci Musa” olarak isimlendirmekte; Hz.Musa gelmeseydi Tevrat'ın Ezra'ya verileceğini kabul etmekte idiler. 


Ezra'nın (Üzeyir) yok olan Tevrat'ı ezbere yeniden yazması, bu Tevrat'ın daha sonra yaşlı bir kadının saklayıp ortaya çıkardığı Tevrat'la da aynı olduğunun görülmesi üzerine, yahudilerin ona olan hayranlığını artırdığı ve bunun sonucu olarak onu “Allah'ın oğlu” olarak niteledikleri bilinmektedir. Kohen (Harun soyu) ailesine mensup Üzeyir'i ( Katip Ezra) Hz. 
Peygamber zamanında ki yahudilerin “Allah'ın oğlu” olarak kabul etmeleri, yine kohen ailesine mensup o dönemdeki Medine civarında bulunan Nadir ve Kureyza yahudileri tarafından Harun soyu olmasından ötürü bu şekilde kabul ettiklerini söylemek mümkündür. 


Yahudi tarihinde Süleyman Mabedinin yıkılmasıyla kohenlerin fonksiyonlarını kaybetmeleri ve yahudilerde siyasi ve dini idarenin kohen soyuna mensup olmayan kimselere geçmesi, Ezra'ya yüklenen değeri zamanla unutturmuştur. Diğer yandan peygamberlerinin (İsa Mesih) “Allah'ın oğlu” olduğunu iddia eden yeni bir kesime (Hristiyanlar) eleştiri yönelten bir dinin (yahudiliğin) kendisindeki böyle bir iddiayı da askıya aldığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, 9. ve 
10. asırlarda Üzeyir'i hala “Allah'ın oğlu” olarak kabul eden yahudilerden tarihçiler bahsetmektedir. 

El Cahiz (6. 869) bazı yahudilerin, Makdisi (6. 966) ise kendi zamanında Filistin yahudilerinin bir kısmının Üzeyir'i yüceltmek için ona Allah'ın Oğlu (İbnüllah) dediklerini rivayet ederler. 

Ayrıca Hristiyan ve Yahudilerin yine dinde büyük gördükleri kişilere Allah'ın oğlu demelerinin yanı sıra kendilerine de Maide 18 ayetinde geçen *““Yahudi ve Hristiyanlar biz Allah'ın çocuklarıyız ve sevdikleriyiz.” şeklinde nitelendirmeleri bilinmektedir. 

Tevbe Suresi 30 ayetinde geçen önemli bir husus ise Üzeyir ve İsa Mesih'in yahudi ve hristiyanlarca Allah'ın oğlu olarak kabulündeki yapılan yanlışlığın tarihte sürekli 

süregelen yanlış bir inanış olduğunun belirtmesidir. Ayetin devamında 

”Onlar bundan önceki inkar edenlerin sözlerini taklit ediyorlar.” ifadesi tarihte politeist inancına sahip kavimlerin yöneticilerinin yada önderlerinin Tanrı'nın oğlu olduğuna inandıkları şeklindedir. 

Bunlardan Babil, Sümer, Akad, Mısır,Roma kralları,İskandinavlar da, Keltlerde ki vb.Tanrı'nın Enkarnasyon/ Tecessüd/Hulul olgusu, yegane Yaratıcı Tanrı'nın ruhsal gücünün insan-tanrıya dönüştüğü ve buna Tanrı'nın oğlu şeklinde nitelendirildiği bilinmektedir. 
Günümüzde de bu inanç hala bulunmakta,Hint mitolojisinde ki trimurtisinde ki tanrının 3 
karakteri bulunmaktadır. Yine Budizm'de Budda Tanrı'nın oğlu olarak budistler tarafından kabul edilmektedir. 

Ayrıca Tevrat'ta, “Tanrı'nın Oğlu” tamlaması yalnızca Üzeyir için değil, birçok kişi için de kullanılmıştır. Birkaç örnek pasaj şu şekildedir; 

(Yaratılış, 1-4) 

l- Yeryüzünde insanlar çoğalmaya başladı, kızlar doğdu. 2-Son of God/Tanrı'nın oğlu insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleri ile evlendiler. 3- RAB, “Ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak, çünkü o ölümlüdür” dedi, “İnsanın ömrü yüz yirmi yıl olacak.” 4- İlahi varlıkların insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde Nefiller vardı. Bunlar eski çağ kahramanları, ünlü kişilerdi. 


(1. Tarihler 28) 
“RAB bana şöyle dedi: “Tapınağımı ve avlularımı yapacak olan oğlun Süleyman'dır. Onu kendime oğul seçtim. Ben de ona baba olacağım.” 


(Mezmurlar, 89) 


“Ben de onu ilk oğlum, 
Dünyadaki kralların en yücesi kılacağım.” 


Yani Yahudilerin Tevrat'ta Üzeyir adında birisinin yazılı olmadığına ve kendilerinin hiçbir tarihte de bu kişiye Allah'ın oğlu demedikleri şeklindeki iddiası yanlıştır. Bu iddia da diğerleri gibi Kuran'a atılan bir iftiradır. Oysa Kuran birçok konuda daha önce yapılmış hataları düzelten bir kitaptır. Şu çağda yaşayan Yahudilerin bilemeyeceği bir bilgiyi de onlara hatırlatmış demektir bu durum. Allah'ın mesajı Kuran'da asla hata ve çelişki yoktur. 


İNSAN NEDEN YARATILMIŞTIR? 


22 Ocak 2015- kurandaceliskiolmaz.com/ 


İnsanın yaratılışı hakkında bir çok ayet vardır. Bu ayetlerde Allah, insanın farklı şeylerden yaratıldığını ifade etmektedir. Bazılarında insanın topraktan bazılarında kuru balçıktan bazılarında sudan bazılarında ise alaktan yaratıldığı ifade edilmektedir. Bu farklı ifadelerin olması, bir çelişki gibi gösterilmeye çalışılsa da, burada bir çelişki yoktur. Bu farklı anlatımların hepsi gerçeği ifade etmektedir. 

İnsanın yaratılışı farklı adımlarda ve farklı safhalar içinde olmuştur. Bu safhaların farklılığından dolayı ayetlerde bu adımlar farklı farklı ifade edilmiştir. Şimdi ayetlere teker teker bakalım: Adem'in ilk yaratılışı temel olarak topraktandır. 


Şüphesiz, Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona “ol” demesiyle o da hemen oluverdi. (3 Ali İmran Suresi, 59) 

Allah Adem'i ilk başta topraktan yaratmıştır. İnsanda var olan tüm atomlar toprakta da vardır. 
Allah toprağı kullanırken insanı belli bir şekilde planlamış ve bir suret vermiştir. Bu safhada yine toprak kökenli olan onun su ile karışımı olan balçığı kullanmış. Temel olarak köken topraktır, bu toprak balçık halinde insan olarak biçimlendirilip kurutulmuştur. Bu diğer bir safhadır: 


Hani Rabbin meleklere demişti: “Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım.” (15 Hicr Suresi — 28) 

Adem'in yaratılışının dışında genel olarak insanın ayrı yaratılışı vardır. Bu yaratılışın başlangıcı ise rahimlere dökülen menidir. Ayetlerde ifade edilen insanın bu yaratılışıdır. 
Allah sizi topraktan yarattı, sonra bir damla meniden (nutfeden). Sonra da sizi çift çift kıldı. O'nun bilgisi olmaksızın, hiç bir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta (yazılı)dır. 
Gerçekten bu, Allah'a göre kolaydır. (35 Fatır Suresi — 11) 

Meryem suresindeki ayette ise ortada hiç bir şey yokken insanın bu şekilde gözle görülmeyecek kadar küçük sperm ve yumurta hücrelerinden yaratmasından dolayı, “önceden hiç bir şey değilken” ifadesini kullanmaktadır: 

İnsan önceden, hiç bir şey değilken, gerçekten bizim onu yaratmış bulunduğumuzu (hiç) düşünmüyor mu? (19 Meryem Suresi — 67) 

Gerçekten ortada bir insan yokken Allah mucizevi bir plan içinde insanı 

yaratmıştır. Yumurtanın sperm ile birleşmesiyle anne karnında alak (cenin) oluşmaktadır. Bu da insanın yaratılışındaki diğer bir safhadır. İnsanlar bu safhadan geçerek yaratılırlar. 


Yaratan Rabbin adıyla oku. O, insanı bir alak”tan yarattı (Alak Suresi — 1/2) 

Sonuç olarak insanın ve Adem'in yaratılışında geçirdiği safhalar düşünüldüğünde yukarıda bildirilen ayetlerin hepsinin bir gerçekliği ifade ettiği ve kesinlikle aralarında bir çelişki olmadığı açıkça görülmektedir. 


CELAL ŞENGÖR KURAN'IN BİLİME AYKIRI OLDUĞUNU İSPATLADI MI? 
Kasım 2, 2018-kuranincelemesi.org/ 


Celal Şengör'ün bir televizyon programından bir kesiti alan ve “Celal ŞENGÖR Kuran'ın bilime aykırı olduğunu ispatladı” başlığı ile yayınlanan 3 dakikalık bir videoya rastladım. 


Celal Şengör Kuranı defalarca incelediğini ve bir çok bilimsel yanlışı bulduğunu dile getiriyor bu kesitte ve bir örnek veriyor. Örnek verdiği ayete çok hızlı bir şekilde baktım. Bu yazıda konuyu derinlemesine incelemeyeceğim; sadece “biz okuduk, defalarca okuduk” diyenlerin aslında gerçekten okuyup okumadığını kısaca tartışıp kararı sizlere bırakacağım. 


Celal Şengör'ün “bilimsel bulgulara aykırı” diye paylaştığı ayetin kabul gören çevirisi: 


aig SİRİ SEL İŞ SY İSİ eği İYİ gb Alİ 


Nahi 15 


gi 


İddia: Kuran “dağlar zelzeleyi önleyici vasıftadır der fakat bu bilime aykırıdır.” 


Konunun bilimsel yönünün bilmiyorum. Ben sadece çok hızlı bir şekilde acaba ayet doğru çevrilmiş mi, çevrilmediğine dair şüphe duymamı gerektirecek bulgular var mı ona bakacağım.. 


. ve elkâ : ve bıraktı, koydu, attı, oluşturdu 

.fielardı : yeryüzünde 

. ravâsiye : dağlar 

. en temide : sarsılması (sarsılmaması) 

. bi-kum : sizinle 

ve enhâran : ve nehirler 

. ve subulen : ve yollar 

. lealle-kum : umulur ki, böylece siz 

. tehtedüne : yol bulursunuz (menzillerinize ulaşırsınız), hidayete erersiniz 


OwAMaUBENR 


İlk bakacağım kelime “dağ” olarak çevrilmiş kelime: 


Araf / 15 > gelip çatması its appointed ime İsim + Zami a 

Hûd/ 4) . Zamir a 
Ye 

Ra'd joe a yz” 

Hicr / 19 S7 sağlam dağlar ai gon 

Nahi i dağlar a 
Y iea 

Enbiyâ al yüksek dağlar Semi setmounüme Tim B ei 

Nemi adi İsim a ğe 

Lokman / 10 arais a: d gi 

Sebe / 15 “| İsi a 

Fussilet / 10 Izim al 

Kaf m al 

Mürselât / 7 Isir g 

Nåzi'ât / 32 Fil * Zamir BI 

Nüzl'üt / 42 Hin + Zamir KI 


R S V kökünden gelen bu kelime : 


s43) / R-s-v 


yay iğ Wb: Şey sabit oldu, olmaktadır, denir. sė oj: Onu başkası sabitrleştirdi. Allah buyurur ki: Salg 453 Sabit kazanlar (34 
Sebe 13); Sisal colgo: Sabit dağlar (77/Murselât 27), Waj Jely 
Dağları oturttu (79/Naziât 32) . Bu âyet, şu tür âyetlere işarettir: Al; 
bos: Dağları birer kazık yapmadık 


mı? (IS/Nebe' 7). Şair de şöyle der 


42A 


Hızlıca bir göz gezdirince bile bu kelimenin “dağ” olarak çevrilmesinin bir yorum sebebiyle olabileceğini düşündüm. Bazı ayetlerde “dağ olarak “çevrilmemiş. 


Peki acaba Kuranda “dağ” olarak çevrilen başkaca kelime var mı? 


Arapça Metin veli e R D . > 5 ii 
Dev acne Yeni ÖĞ GE Şİİ İĞ İŞİ İS il 5 a İSİ az GAZ A6 gan ge Kai Sİ sen ez öl iş melek ei e dial 
> ami Saye àn Éi gizi 

Türkçe Transesipe (* Ve-iz kâle ibrâhimu rabbi erini kevfe tufvi-lmevtâ) kâle eve lem tu/min 


C BL kökü “dağ” olarak çevrilmiş. Arapça bilmeyenler dahi RSV ile CBL ‘nin farklı kökler olduğunu bilecektir. 


Demek ki en azından, Kuran metninin yazarı “dağ” bile demek istiyorsa farklı yerlerde farklı iki kök kullanmış; bunda bir şey amaçlamış olma ihtimali var. Neden bazı yerlerde CBL bazı yerlerde RSV dedi; bunu araştırmalı ve bir tez ortaya koymalıyız. 


Şimdi de 4 numaralı ” temide ” ye kısaca göz gezdireyim: 


Mâi 12 1747 bir sofr 

Tâide / 1 it bir sofra 

Mâide / 114 A bit soğu 

Nahl / 1 sasmasn iç 

Enbiyâ / 31 AR sarsar 

Lokman / 10 sasar ii 


İş daha da ilginçleşti. karşıma “Maide” suresine de asını veren kök “MYD” çıktı. “Sofra” 


anlamında da çevrilmiş. 


Ya / M-y-d 


e Yer gibi, büyük şeylerin sarsılmasıdır. Allah buyurur ki: ği 
— Ya AFSIİMAYASIRIZ diye (16/Nahl 
15); è $Å öl insanlar sarsılmasın diye (2 /Enbiyâ 31). 

Bu anlamda $ă düzeyi dallar şiddetli bir şekilde sarsıldı, denmektir. Bazıları der ki: Bu, şairin sözünde olduğu gibi, ül şeklindedir: 

lak Ga ağ Ui -EYY 
432- Güzel bir hayat ve uzun bir yaşayış yemyeşil,"** 


ola 


Bazıları, burada geçen ös Ula 
YI ifüdesi, yaşayışın uzatılmış olanıdır, derler. 


İlk bakışta “myd” nin “sarsmak” anlamı olabilmesi ihtimali kuvvetli gözüküyor ama MYD 


Lf] 
a table spread İsim a i table spread isim BI it shonld shake Fil it (should) shake Fül a] 
it imigh) shake Fül BI 


a3 oli deyimi de bundandır ve binek hayvanının uzun yaşamasıdır. 


sMü ise, üzerinde yemek bulunan 


tepsi demektir. Bunların her birine de $34 denir. !!” 


e yü bana yemek yedirdi, 


yediriyor denir. Kimileri bu cümlenin, bana akşam yemeği yedirdi o anlamında olduğunu 


söylemişler. Allah buyurur ki: Jj elli ga sau GE Bize gökten bir sofra indir (5/Mâide 114). 

Bazıları: Havariler, yemek istemişlerdir, derler. Bazıları ise: 
Havarilerin istedikleri ilimdir, demişlerdir. İlme, sofra denmesinin sebebi ise, yemek nasıl vücudun gıdası ise, ilmin de kalbin gıdası olmasındandır. 


kökü ile “sofra/tepsi/yemek” ile nasıl bir ilgisi var araştırılmalı. 


Bir de “elka” ya bakalım 


146 (s 3 d ) Meallesivle Birlikte Gör 


Bakara / 14 i i 
Bakara / 3 re 
Bakara / 46 i iu 
Bakara / 76 1 yi 
Bakara / 19 | al 
Bakara / 223 H gi 
Bakara / 749 1 i 
Ål-i İmrin / 13 tii i 
Tacı .. 


rastladıkları 


derken aldı 


kavuşacakla, 


sastiadıkları 


kendinizi atmayın 
O'na kavuş 


kavusacaklarma 


karşılaşan 


they meet Fiil + Zamir a 
Then recered İsti'natiye Edan + Fiil a sdr will meet Isim BI they meet Fül + Zamir 5| throw (yourselves Fül + Zamir acakang (will) meet Him İsim + Zamir 


would) mert Isin 


which met Fil + Zamir 


E A 


LKY kökü Kuranda pek çok anlama geliyor. Her bir ayete tek tek bakmak lazım. 
“Oluşturdum (HLK), bir halden diğerine atadım (CeAle), yoktan var ettim (BedEA) gibi pek çok kavram Kuran metininde var; neden bu ayette bu kelimelerin yerine LKY kullanılmış, bunun RSV kelimesi ile ilgisi ne, bunlar net olarak ortaya konulmalı. 


gi / L-k-y 


eük Sözcüğü, hem bir şeyi karşılamak hem onunla karşılaşmak manasına gelir. Bazen bunların her biri bu fiil ile ifâde edilir 
Bu anlamda: 455 Yal, ai öl dal denir. Bir şeyi dokunma, görme ve uzbakışla fark etme de bununla dile getirilir. Allah buyurur ki: pis Mi, 
BAĞ il Ji da ayal il Ant olsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz | 3/Âl-i İmrân 143); 
Ua i G jia ös Ul Si Gerçekten biz bu yolculuğumuzda epey yorulduk, dedi (18/Kehf 62). 


Yüce Allah ile karşılaşma ifâdesi, 


Sonuç: Ayetin mevcut çevirisinin hatalı olabileceği; geçmişten gelen “o günkü anlayış”ın mirası sebebiyle bu güne çevirinin yanlış gelmiş olabileceği kanısı bende kuvvetlendi. 
Halihazırda çalışıp bitirdiğim pek çok konuda “kesinlikle yanlış çeviri” diyeceğim kelimeler var. Geçmişte neden yanlış çevirdiler beni ilgilendirmiyor. Ben konuyu hakkını vererek incelerim; çelişki ve hata bulursam Kitaba güvenim sarsılır; bulamazsam güvenim artar. 


Evet Kuran “APaçık” bir kitaptır. Ama bu apaçıklık şu demektir: İşte veri seti ortada, ben bu kitabın yazarı olarak çelişkisiz bir şekilde mikroveriyi kullanıcının hizmetine açtım. Geri kalan kullanıcının izlediği yönteme ve samimiyetine ve gayretine kalıyor. Sizi “babalarınızı körü körüne takip etmeyin diye defalarca da uyardım. Bu kitabı “çalışın” ve doğru yöntemle çalışın diye de defalarca uyardım. (Bu paragraftaki her cümlemi bir ya da bir kaç ayetle destekleyebilirim) 


Yukarıdaki ayeti tam anlamak için incelediğim 3 kelime yetmiyor. Daha bakılması gereken bir çok veri var. Önceliklerim arasında olmadığı için buna vakit ayırmıyorum. Zira “Kurandan kolayınıza geleni okuyun” diye bir ayet var. Bu “gücünün yetmeyeceği konulara şimdilik girme!” demek. Benim önceliğim olan başka konular var. Ama bu konu bir başkasının önceliği olabilir; o da buradan başlayabilir. 


Sonuç olarak; ben bu yazıda pek çok kişinin yaptığı bir hatayı göstermeye çalıştım. Kuran metni “derinlemesine incelenmesi” gereken bir metin. Lütfen çevirilerdeki hataları Kuranın hatasıymış gibi gösterme kolaycılığına kaçmayın. Bilimsellikten bahsediyorsanız Kuranı da bu ilkelere göre inceleyin. Ya da gerek duymuyorsanız incelemeyin ama eleştirmeyi de bir hak olarak kendinizde görmeyin. 


İyi ve faydalı işler yapmak istiyorsanız gelin birlikte yapalım. Söz tek bir ayet bile size okumayacağız. Zira biz Kuranı iyi ve faydalı işler yapabilmek adına bu kadar çalışıyor ve emek harcıyoruz. 


KUR'AN'DA DAĞLAR VE DEPREM KURANIN BİLİME AYKIRI OLDUĞU 
İDDİASI — PROFESÖR CELAL ŞENGÖRE CAVAP 
Ali kenan Aydın-04.09.2019-rahmetvakti.blogspot.com/ 


KUR'AN'DA DAĞLAR VE DEPREM Kuranın bilime aykırı olduğu iddiâsı — Profesör Celal Şengöre cavap 
Ben Allâhın Kuluyum. 


Atılmış şeytandan Allâha sığınırım. 
Rahmeti Her Şeyi Kapsayan , Çok Rahmet Eden Allâhın adıyla. 


(Kuran - 1 Fâtiha süresi , Âyet 1) “Övgü , Evrenlerin türeteni (yetiştireni - Rabbi) Allah içindir”. 


Selâm (esenlik-sağ etme) yüce Allâhın rasüâlu Muhammedin üzerine olsun ve yüce Allâhın rahmeti ve O'nun bereketleri. 


Celal şengör denen , gâvur profesör diyor ki , Kur'ân'da , dağların yaratılış sebebi olarak deniyor ki “dağları , karaların zelzeleden korunması için yarattık” , bu Kur'ân'da bulunan bir yanlıştır. 


Bu kişi , dağların , zelzeleden korumadığını , aksine , dağların bulunduğu yerlerde , çok deprem olduğunu ve dağsız , düz yerlerde deprem olmadığını söylüyor. Bu durumda Kur'ân ile bilimin çeliştiğini isbât ettiğini iddiâ ediyor. Hal bu ki , Kur'ân'da , dağlarda deprem olmaz denmiyor , dağlar depremi engeliyor denmiyor. 


Bu konu hakkındaki videoda , bu konudaki âyetlere örnek olarak , şu âyetler alt yazı olarak konulmuş. 


O videonun adresi = https://Wwww.youtube.com/watch?v—ElT4SrhAGMY 


Bu videoda , bahsedilen âyetler = NAHL SURESİ 15 --- ENBİYA SURESİ 31 --- LOKMAN 
SURESİ 10 


Kur'ânda , Depremden Bahsettiği Ve Bilime Aykırı Olduğu İddiâ Edilen Âyetlerden Cevaplar i 
Resim - 1 - 16 Numaralı Sûre Olan Nahl Sûresinin 15 Numaralı Ayeti 


Atılmış şeytandan Allâha sığınırım. 
Rahmeti Her Şeyi Kapsayan , Çok Rahmet Eden Allâhın adıyla. 


=== Zelzele = Deprem hakkında âyet === 

(Kur'ân — sûre 16 , Nahl süresi - âyet 15) (Kur'ân sırasına göre meâli) 

“Ve kavuşturdu , içine yerin , kazıklar , salınmasına sizinle birlikte ve ırmaklar ve yollar olabilir ki siz (Hakka , gerçeğe) iletmeye devam edersiniz”. 

(Kur'ân — süre 16 , Nahl süresi - âyet 15) (Türkçe söz dizimine göre meâli) 


“Ve yerin içine , sizinle birlikte salınmasına , kazıklar kavuşturdu ve ırmaklar ve yollar olabilir ki siz (Hakka , gerçeğe) iletmeye devâm edersiniz”. 


Resim - 2 —21 Numaralı Süre Olan Enbiyâ Süresinin 31 Numaralı Âyeti 


Atılmış şeytandan Allâha sığınırım. 


Rahmeti Her Şeyi Kapsayan , Çok Rahmet Eden Allâhın adıyla. 


(Kur'ân — süre 21 , Enbiyâ süresi - âyet 31) 

“Ve kıldık içinde yerin kazıklar , (sağa sola) salınmalarına , onlarla birlikte ... 
“Ve yerin içinde (sağa sola) salınmalarına , kazıklar kıldık ...”. 

Resim - 3 —31 Numaralı Süre Olan Lokmân Süresinin 10 Numaralı Âyeti 


Atılmış şeytandan Allâha sığınırım. 
Rahmeti Her Şeyi Kapsayan , Çok Rahmet Eden Allâhın adıyla. 
(Kur'ân — süre 31 , Lokman süresi - âyet 10) 


, 


“,.. ve kavuşturdu içine yerin kazıklar , (sağa sola) salınmasına , sizinle birlikte ...”. 


, 


“,.. ve yerin içine , sizinle birlikte (sağa sola) salınmasına , kazıklar kavuşturdu ...”. 
--- | --- Bu üç âyetin herhangi birinde dağların yaratılışından bahsedilmiyor. 


--- 2 --- Bu üç âyetin herhangi birinde , dağların , karaları , zelzeleden (depremden) koruduğu söylenmiyor. 


--- 3 --- Bu üç âyetin herhangi birinde depremden bahsedilmiyor. 


--- 4 --- Bu üç âyette de, Arapçada , deprem anlamında olan , zelzele kelimesi veyâ zelzele kelimesinin fiili olan ZİLZÂL fiili değil , me-ye-de fiili (sağa sola) salınma fiiili kullanılmış. 
Koca dağlar için sağa sola salınma anlamı bir çeşit deprem olduğu kabul edilebilir. Fakat bu anlam daha fazlasını da içeriyor olabilir. Bu üç âyet , deprem olmayan fakat dağlara âit bir sağa sola salınma hareketenin olduğunu bildiriyor olabilir. Bununla birlikte , deprem ânında oluşan , dağlara âit sağa sola salınma hareketinin , bir çeşit yaylanma hareketinin , meselâ rüzgarda sağa sola salınan ağacın hareketine benzer bir salınma hareketinin , dağlarda bulunduğunu bildiriyor olabilir. 


Eğer dağlarda sağa sola salınma hareketi varsa , böylece bu üç âyet , Kur'ânın mücize olduğu isbât etmiş olur. Bu âyetler , depremin sertliğinin , dağlarda bulunanlar için böylece yumuşatıldığını bildiriyor olabilir veyâ dağlarda , deprem olmayan bir sağa sola salınma hareketinin varlığını bildiriyor. 


Bundan anlaşılan , bâzı iddiâcıların iddiâ ettiği gibi , bu âyetlerde bildirilen şey , dağlarda deprem olmadığı değil , aksine dağların , sağa sola salınan yapıda , esneyen kütleler olduğudur. 


Kur'ân , neden dağlar demiyor , fakat kazıklar diyor. Bu da araştırılmalı. Bu dâhi Kur'ânın mucizelerindendir anlaşılan. Dağların , yerin içine doğru derine inen , kökleri sebebiyle , hem yüzeyde , hem dipte olan uzunlukları ile , yere konulmuş , dikine duran , kazıklar gibi olduğu da çağdaş yerbiliminin (jeolojinin) tesbitlerindendir. 


RESİM — 4 — Kıtaların yere dalan dip kısımlarının temsili çizimi 


https://image.slidesharecdn.com/jeolojiorman!-snc-1234261708594305-1/95/jeoloji-orman- 1 - snc-50-638.jpg ?cb-1422664510 


RESİM — 5 — Dağların yer içine doğru giren şekli , tahmini , temsili çizim https://docplayer.biz.tr/docs-images/42/3649094/images/page 10.jpg 

RESİM — 6 - Dağların yer içine doğru giren şekli , tahmini , temsili çizim http://img03.blogcu.com/images/0/7/Vozlemceylan/dagkokleri 1250189531.jpg 


Kur'an'da bahsedilen RAVÂYİYE = kazıklar kelimesinin dağlar hakkında olduğu , tefsirciler tarafından kabul edilmiş olsa da , özellikle dağların kazık gibi yere çakılı olmasını bildirmek için olması buna bir açıklama getirse de , KAZIKLAR kelimesi ile şimdilik bilinmeyen , belki bir gün keşfedilebilir başka bir gerçeğe , dağlar dışındaki yere gömülü yer yapılarına da işâret ediyor olabilir. Eğer bu tür bir keşif olursa , bu konu açıklığa kavuşmuş olur. Konunun daha iyi anlaşılması için , Kazıklar kelimesinin dağ olduğu iddiâsını incelemek yararlı olacaktır. 


Bu konuda anlaşılan , bu konuda da , başka pek çok konuda örneğini gördüğümüz , tanık olduğumuz gibi , İslâm aleyhine olanlar , Müslümanların yanlışlarını , meal yazanların yanlışlarını , İslâm aleyhine kullanmaya kasdetmişler. İddiâları tamamen yanlış bilgi üzerine kurulmuşdur. 


Öyleyse , yanlış meal yazanların , aldatmasıyla , gâvurlara , İslâm ve Kur'ân aleyhine fırsat vermelerinden ibret alarak sözlerimize dikkat etmeliyiz. Müslümanların yanlışları sebebiyle doğru yoldan sapanlar olursa , tedbirsiz söz edenler sorumlu olurlar. 


Rabbimiz bizi nankörler için (gâvurlar için) Fitne etme. 
Âyet = “.. ve (Gerçeğe) İletme”ye uyan Sağ Olsun” (Kuran — 20 Tâhâ süresi , Âyet 47) 


Âyet = “Övgü , Evrenlerin türeteni (yetiştireni - Rabbi) Allah içindir” (Kuran — 1 Fatiha süresi , Âyet 1) 


MESCİD-İ AKSA, TÜNELLER, 
ROCKEFELLER MÜZESİ... MESCİD-İ 
AKSA ÇÖKÜYOR MU? 


26 Eylül 2015 Cumartesi - Murat Şirin- haksozhaber 


Mayıs ayı başında Kudüs'e gitmek için hazırlanıyorum. Nisan ayının hemen sonunda abartılı güvenlik önlemleri ve melankolik sorular eşliğinde girip, vize başvurumu yaptığım İsrail Konsolosluğundan vizemi alıp geri kalan hazırlıklarımı yapmaya başlıyorum. Amacım Kudüs'ü ziyaret etmek. Tabi Kudüs'e Türkiye'den gidebilmek için önce Tel-Aviv kentine, yani İsrail işgal yönetiminin başkentine gidiyorum. Neden bilmiyorum ama o anlı şanlı dillere destan güvenlik önlemlerinin neredeyse hiçbiri uygulanmıyor.* Türkiye'ye girer gibi elimi kolumu sallaya sallaya, İsrail'e giriyorum. Sadece, pasaport kontrolünde görevli olan bir bayan bana kaç gece kalacağımı ve nerede kalacağımı soruyor, ardından hızlı bir şekilde giriş onayı veriliyor. 


Havaalanında, gözüme kafalarında kipa takılı Afrikalılar çarpıyor, sonradan öğrendiğime göre bunlar Etiyopyalı Yahudilermiş. Tel-Aviv Ben Gurion havalimanında hemen her türlü temizlik vb. işe bu göçmenler bakıyor. Bunlar İsrail'in çeşitli ülkelerden devşirdiği Yahudi vatandaşlarıymış ve genel olarak yapılmak istenmeyen işlerde çalışmaları için buraya getirilmişler. 2. Sınıf Yahudiler bunlar... 


Tel-Aviv'e ulaşana kadar sıradan İsrailli vatandaşlardan bilgi almaya çalışıyorum, kent merkezine nasıl ulaşırım, nerelere gidebilirim vb. soruların cevabı için. Neredeyse herkesin İngilizce konuşabildiğini görmek, gerçekten sürpriz oluyor. En az 8-10 sıradan Yahudi” yle yaptığım sorulu- cevaplı konuşmaların hemen hemen tümü nereli olduğum sorusuna çıkıyordu ve "Türküm, Türkiye'den geliyorum" dediğimde bana gösterdikleri sıcak ilgi, gerçekten manidar oluyordu. Hatta birkaç Yahudi hoş geldinizden öte bana, şeref verdiniz tarzı kelimeler kullanıyordu. Tel-Aviv ilginç bir kent, bütün ilginçliklerden bahsetmeyeceğim ama şunu bilmenizde fayda var ki Tel- Aviv'de hiç sinagog yok, sadece bir cami var. Üstelik kentin de en güzel yerinde-tabi ki işgal yönetimi inşa etmemiş- Osmanlı döneminde inşa edilmiş bir cami bu ve içi de oldukça güzel. 


Tel-Aviv'de birkaç saat geçirdikten sonra bu kentte daha fazla vakit geçirmeme isteği hasıl oluyor ve internet üzerinden bir otel rezervasyonu yapıp Kudüs'e gitmek üzere otobüs terminalinden, bizim şehir içi minibüslere benzeyen bir minibüse biniyorum. Ücret 24 şekel 
(1 USD—3.9 Şekel), aslında 50 dakika kadar sürecek bir yolculuk için pahalı sayılabilecek bir ücret. Kudüs'e yaklaştıkça ilginç şekilde bir Avrupa kentine yaklaştığım hissine kapılıyorum. 
Sonradan öğreneceğime göre burası Batı Kudüs, Batı Kudüs Yahudilerin Kudüs'te yaşadığı bölge. Son derece modern ve temiz bir görüntüsü var ama benim otelim Doğu Kudüs'te olduğu için yolculuğuma devam ederek otelime ulaşıyorum. D.Kudüs'te de Tel Aviv'deki gibi Türkiye'den geldiğinizi duyduklarında Yahudi yerleşimciler hariç herkes memnun oluyor, sıradan Yahudiler de dahil. Sanırım burada sıradan Yahudiler ile Yahudi yerleşimcilerin ayırımını açıklamak gerekli. Yahudi yerleşimciler geleneksel Yahudi kıyafetleri ile gezen, genel olarak Avrupa'dan toplanmış, evleri hükümet tarafından verilmiş, çalışmayan ama her ay iyi maaşlar alan ortalama 15 çocuk sahibi ailelerdir. Genelde Ağlama Duvarında gördüklerim de bunlardı. Sıradan Yahudiler ise, sinagoga dahi gitmeyen daha rahat 


geçinilebilecek kişilerdir. Genelde haberlerde duyduğumuz gerilimin sebebi, işte bu yerleşimcilerdir. 


“ʻa 


MR Yeme 


(ilk iki fotoğraf Batı Kudüs'ten diğeri Doğu Kudüs'ten) 


Kudüs'ün doğu tarafı batı tarafıyla tamamen ters. Toplanmayan çöpler, çarpık 

görüntüler... İsrail D.Kudüs'e çok fazla kamu hizmeti sunmuyormuş. Kudüs'ün en önemli yeri, içinde Mescid-i Aksa, Ağlama Duvarı, Kıyamet kilisesi ve Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın (Hristiyan inanışına göre ) Hz. Davud ve Süleyman'ın mezarlarının bulunduğu ve belkide en önemlisi yeraltı tünellerinin de içinde var olduğu, Doğu Kudüs sınırları içerisinde bulunan eski şehirdir. 


Eski şehre, ilk kıblemiz ve göz bebeğimiz olan Mescid-i Aksa ziyaretiyle başlıyorum. Kapıda Müslüman mısın? Diye soruyorlar. "Evet" diyorum, bir tanesi emin olmak için pasaportumu görmek istiyor, gösterip giriyorum. Geçmişte yaşanılan kundaklama girişimi vb. nedenlerden ötürü sadece ait olduğunuz dine göre kutsal olan bölgeleri ziyaret edebiliyorsunuz. Hemen her önemli bölümün girişinde böyle görevliler mevcut ve size sorular sorabiliyorlar. Mescid-i Aksa'dan sonra Yahudi çeyreğine gidip Ağlama Duvarına geçiyorum. Normalde Müslümanları almadıkları bu bölüme oldukça rahat bir şekilde giriyorum. Ağlama Duvarı kadınlar ve erkekler bölümü diye ikiye ayrılmış, kadınlar bölümü erkekler bölümüne göre oldukça küçük. 


(Üstten alta sırasıyla Şam Kapısı, Kubbetus Sahra dışarıdan, Kubbetus Sahra'nın içi ve Mescid-i Aksa'nın içi) 


(Ağlama duvarı,bu duvar aynı zamanda Mescid-i Aksa'nın batı duvarıdır) 


Eski şehrin içinde yeraltı tünellerinin varlığından tesadüfi bir şekilde haberdar oluyorum ve vakit kaybetmeden bu tünelleri de görmek için tünellerin bulunduğu yere geliyorum. Buraya da yine aynı şekilde Müslümanları almıyorlar, ancak ben Amerikalı Yahudi bir grubun arasına karışıp içeriye giriyorum. Gayet turistik bir görüntü ile dekore edilmiş ana giriş kapısından girdikten sonra rehberimiz bize şu anda ağlama duvarının (Western Walls) tam altında olduğumuzu söyleyince şaşırıyorum. Çünkü Ağlama Duvarı ile Mescid-i Aksa avlusunun bitiş duvarı ortak bir duvar. Ardından koridorlarda ilerlemeye başladıkça rehberimiz Mescid-i Aksa'dan ve Kubbetus Sahra'dan bahsetmeye başlıyor. Kurduğu cümleler direkt olmasa da dolaylı yollardan Mescid-i Aksa'nın korsan bir yapı olduğunu vurgulamaya çalışan bir tonaja doğru kayıyor. Ardından Mescid-i Aksa'nın altından ilerlemeye devam ediyoruz. Aşağıda amiyane tabirle şantiye gibi pek çok kazı gerçekleştirilmiş. Duvarlar ve daracık tünellere eklenmiş modern güçlendiriciler bunu açıkça gösteriyor. Tam olarak avlunun ortalarına kadar ilerlemesek de Mescid-i Aksa'nın altında olduğumuzdan eminiz. Koca avlu Kral Herot döneminde yapılmış bir kaç sütunun üstünde duruyor desek yeridir. Rehberimiz bu çalışmaların arkeolojik çalışmalar olduğunu söylerken benim onların konuşmalarından aldığım izlenim ise bu çalışmaların belli bir süre içerisinde Mescid-i Aksa'nın kendi kendine yıkılması için olduğu yönünde. Kudüs tarih boyunca dört kez yıkılıp yeniden inşa edilmiş ve 


her yeni inşa bir önceki medeniyetin yapılarının üzerine yapılmış. Bu sebepten dolayı, yer altında Kral Herot dönemi uygarlığının kalıntıları arasında geziyoruz. Kral Herot döneminin şehir sütunları şu anda Mescid-i Aksa avlusunu ayakta tutan yapılardır diyebiliriz. İşte şu an İsrail'in arkeolojik çalışmalar bağlamında altını üstüne getirip, şehrin sütunlarını paramparça ettiği yapılar bunlardır. Bu yaşlı taşlar bırakın tahrip edilmeyi, kendi kendine bile oldukça güç durumda ayakta dururken, İsrail'in bitmek bilmeyen çalışmaları, Mescid-i Aksa'nın yıkılmasına yol açarak, İslam dünyasını bir kez daha güç duruma düşürebilir. Maalesef, Türkiye'den giden turların pek ulvi amaçları olmadığı için, Kubbetus Sahra ve Mescid-i Aksa hariç, turlar size pek bir yer göstermezler ve böylece siz orada olan biteni hiç anlayamadan seyahatinizi tamamlamış olursunuz. 


Aslında bu durumu sürpriz olarak görmemek lazım. Eğer siz onların karşısında caydırıcı bir güç gösteremezseniz, adamlar sizin mescitlerinizi, en kutsal mabetlerinizi yıkar ve yıkımdan önce de adeta dalga geçer gibi, yıkım işlemlerini size turistik bir gezi olarak sunar. 
Türkiye'den giden turların yine uğramadığı bir başka yer, bir arkeoloji müzesi olan Rockefeller müzesine girdiğinizde ise, tam da girişte müzenin ortasında inşaat firmalarının projeden satış yaptıkları maketi görüyorsunuz. Bu maket de yine işgal yönetiminin, Mescid-i Aksa avlusu ile beraber yıkılınca yerine yapmayı düşündüğü Süleyman Tapınağymış. 
Rockefeller Müzesi de yine Doğu Kudüs'tedir. 


Kudüs'ten Filistin özerk bölgesine geçmek, Türk pasaportuna sahipseniz oldukça kolay oluyor. Ramallah, Beytullahim, Beyt Al Jala ve Batı Şeria Kudüs'ten sadece bir saat uzaklıktadır. Ramallah dahil Filistin'in genelinde çok hissedilir bir hayat pahalılığı mevcuttur. 
Bununla birlikte Filistin'deki yerel yönetimlerin çok acilen belediyecilik ve hizmet ilkelerini öğrenmesi gereklidir. Örneğin Ramallah'da bir avuç araç sizi saatlerce trafiğe gömebiliyor. 


Sonuç olarak diyeceğim, Filistin ve işgal yönetimi toprakları kesinlikle ziyaret edilmelidir. 
Hatta 2.-3. kez umreye veya hacca gidenler, bu topraklara yönlendirilmelidir. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın çökmemesi, yıkılmaması için İslam dünyasının liderlerine baskı yapılmalı ve bu konu sıcak tutulmalıdır. Mescid-i Aksa'nın yıkılması basit bir konu olmayacak. 
Yahudi'nin elinde oyuncak olan Mescidimize gönüllerimizde hak ettiği yeri verelim. 
Verdiğimiz bu yerin pratik olarak karşılığını davranışlarımız ve konuşmalarımız ile yayalım. 
En nihayetinde bu bilinci yayalım. Yoksa bilinç yayabileceğimiz bir Mescid-i Aksa'mız olmayacak!! 


Not; Tüneller tek başına bir yıkım projesi değil aynı zamanda Zedekiah Peygamber mağarası (Eski şehir surlarının altında,Kral Herot kapısının hemen yanından giriyorsunuz) için yapılan çalışmalar da avlunun altına doğru ilerliyor ve bu mağarada da çalışmalar sürekli yapılıyor. Yazının çok uzun sürmemesi için bu mağaraya pek değinmedim. 


* Ancak ülkeden tekrar geri çıkarken oldukça uzun süren sorularla karşılaşmanız muhtemel. 
Özellikle İngilizceniz iyi değilse havaalanına 2 saat değil bence minimum 3.5 saat önce gidin. 


İNGİLTERE KRALI VE ROCKEFELLER AYASOFYA'DA: CAMİLİKTEN 
ÇIKARILMASI ÇOK İSABETLİ! 
Ahmet Bilgi-06.11.2019- risalehaber 


Mustafa Armağan, saklanan bir fotoğrafı yayınladı ve sordu: O gün bugündür Rockefeller Vakfı Ayasofya ile neden bu denli yakından ilgilenir? 


Tarihçi Mustafa Armağan, İngiltere Kralı 8. Edward ile Rockefeller'in Ayasofya'nın camilikten çıkarılmasını teftiş için Türkiye'ye ziyaretlerinme dair "saklanan" bir fotoğrafı yayınladı. 


Rockefeller Vakfı Ayasofya ile neden bu denli yakından ilgilenir? 


Ziyaretle ilgili o 1936 tarihli bir gazete küpürünü de paylaşan Armağan, şunları yazdı: 


"İngiltere Kralı Ayasofya'yı teftiş için mi Türkiye'ye gelmişti? İşte o saklanan fotoğraf. 
Bizans Enstitüsünden Thomas Whittemore Kral Edward ve sevgilisi Ayasofya'yı ziyaretten çıkıyor. Görev tamam. 


Yalnız yanlarında beklenmedik bir ziyaretçi var, sağda, başı fötrlü. Rockefeller. Rockefeller 
1936 yılında İngiliz Kralıyla beraber Ayasofya'yı teftişe neden geldi? Ve o gün bugündür 
Rockefeller Vakfı Ayasofya ile neden bu denli yakından ilgilenir? Uzun upuzun cevaplar lazım." 


Kral Edward: Ayasofya'nın camilikten çıkarılarak müze olması çok isabetli bir hareket 


Armağan'ın paylaştığı gazete haberinin son paragrafı ise İngiltere Kralının sevincini şöyle 


aktarıyor: 


"Majeste sekizinci Edvard müzeden çıkarken ziyaretlerinden çok memnun kaldıklarını ve Ayasofya'nın camilikten çıkarılarak bir müze haline getirilmesinin çok isabetli bir hareket olduğunu söyleyerek bu kararı takdir buyurmuşlardır." 


i 


aman ll Ter ei d7 mişlerdir. Bu sözleri çok güzel türkçe bilen kolonel Woods tercüme etmiştir, 

Bundan sonra büyük misafirimiz 
Esad ve diğer sekiz cami memurunun ayn ayn ellerini nkmiylardir. 

Ayasolyayı ziyaret 
Sa Majeste ve maiyetleri bundan son- 


ta otomobillerile Ayasofya müzesinin! 
önüne gelmişlerdir. Büyük misafirimizin | 


Sultânahmed camisine gelmiş olmaları halk arasinda çok çabuk yayılmış ve içeride kaldıkları 20 dakika zarfinda diganisim kalabalık bir halk kütlesi kaplamıyti Kralı gören halk kendiini hararetle alkışlıyor ve «Yaya!» diye bağırıyordu. 
Otomobil kesif halkı güçlükle yararak 
Aymofyanın önline varabildi. 

Sa Majesteyi Ayasofya müzesinin önünde Ayasofyadaki mozaikları meydana çıkarmakla meşgul olan Amerikan 

mey Direktörü Vitmur, ressam Ali Sami Boyar, Ayasölya Müzesi 
Müdürü Sabri ik meg 

Knl büyük kapıdan içeri girdikten sonra müzeyi tetkik etmeğe koyulmuşlar» 
dir. İç kapinin üstünde meydana çikanlan mozaiklar Sa Majesteyi bilhassa yrkından alâkadar etmiştir. Kral bu mozaiklar önünde dakikalarca tevakkuf etmis lerdir, Bunu yüksek sütunlarını tetkik etmişler ve pto fesör Vitmurla birlikle caminin iç taraf- 


larında galeri tesmiye edilen yüksek kat | larına çıkmıştır. Profesör burada Sa Ma- f 


“steye meydana çıkardığı henüz halka 


bap | ta İmam Baha olmak üzere bajmeyzin | 


wüteakıb Ayasofyanm | 


teşhir edilmiyen mozaiklan yakından göstermiştir. Kral her mozaik önünde durarak alâkadar olmuştur. 
Bundan sonra galerilerden ilerliyerek 
4 Profesör Vitmurun anl çalışmakta oldu- 
Ağu mihrab tarafına gitmişlerdir. Mihra- 
| bin üzerine asağıdan 50 metro irtifada 
kurulan iskelelere büyük bir çeviklik ve 
Jçalâklikle çıkan Kral, burada profesör 
Vitmürün nasıl çalışmakta olduğunu yakından görmüşler ve mozaikların açıl - ması etrafında teknik izahat almışlar + dir. 

Su Majeste gene ayni çeviklikle, adeta kopar gibi iskele merdivenlerinden gas leriyé, oradan da aşağıya inmişlerdir. 
Muhterem misafirimize kapının iç tarafinda tabut şeklinde korniş hakkındaki | rivayet te söylenmiştir. Bu rivayete gj re burada bir yılan tarafmdan zehirlen-| mek suretile ölen Kral Konstantinin gü-| tel kizi yatmaktadır. 

Büyük misafirimiz Sultanahmed ca - mitinde göstermiş oldukları nezaketi aynen burada da izhar etmişler ve gerek 
Profet Vitmurün, gerek ressam Ali 
Sami Böyarın, ve gerekse Sabrinin ayrı gn ellerini sikarak teşekkür etmişler « 

ir, 

Sa Majeste Sekizinci Edvard müzeden çıkarlarken ziyaretlerinden çok memnun kaldıklarını ve Ayasofyanın camilik- 


1) ten çıkanlarak bir müze haline getirilmesmin çok isabetli bir hareket olduğunu! 
ye bu karar takdir buyurmuşlart. | 


RUSYA'NIN BAŞINA NEDEN TAŞ YAĞMIŞ? 


22.02.2013-Akın Aydın- yenimesaj.com.tr/ 


Rusya'da bir meteor yağmuru yaşandı. Çelyabinsk bölgesinde dev göktaşlarının kente düşmesi sonucu hasarlar oluştu. Bölge valisinin verdiği bilgilere göre maddi zarar 1 milyar Rus rublesi (33 milyon dolar) civarında. 

Olay sırasında yaklaşık bin kişi yaralandı ve bunlardan 200'ünü çocuklar oluşturuyor. 13'ü çocuk olmak üzere toplam 58 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Bol miktarda çam kırılmış, bölgede birkaç saatlik elektrik kesintisi yaşanmış. Şu an itibariyle hayatın akışında (ulaşım, elektrik, su, internet gibi) herhangi bir aksaklık olmadığını yetkililer aktarıyor. 

Bu felaket niye yaşanmış, sorusunun cevabını ise bilim adamlarından önce diyalogcular bulmuş. Evet, Risale Haber sitesinde yayınlanan habere ve gelen mektuplara göre bu tabii afetin yaşanmasının sebebi Rusların “küfrü mutlak” oluşlarıymış. 


Rusya'da, Kaliningrad Yüksek Mahkemesi, Said Nursi'nin yazdığı Risale-i Nurları bir süre önce yasaklamıştı. Haliyle sen bu kitapları yasaklarsan başına bela gelir, mantığı işlenerek malum kitaplardan örnekler verilmiş. 

Bu mantığa göre “Ey Rusya! Sen, Risale-i Nur kitaplarını yasaklarsan Allah'ta sana böyle bela gönderir” diyorlar. 

Bu mantığı göre bir tabloda biz ortaya koyalım ve tasvir etmeye çalışalım. Bakalım sonuç ne çıkacak? 

Forbes dergisinin, Federal Acil Durum İdaresi'nin (FEMA) verilerine dayanarak hazırladığı, “Amerika'nın en pahalı doğal felaketleri” listesine göre son on yılda ABD'de yaşanan büyük doğal afetlerin maliyeti 60 milyar doların üzerinde. (Küçükleri yok sayılmış) 

Yalnız dikkatimi çeken bu derginin araştırmasında insan kayıpları değil dolar kayıpları hesaplanmış. Bu da herhalde “kapitalist” anlayışın insana verdiği önemin göstergesi olsa gerek. Milyonlarca insanın yaşadığı bölgeleri terk etmek zorunda kaldığını ve on binlerce insanın öldüğünü biz hatırlatalım. 

Ayrıca geçen yıl New York'ta yaşanan ve şehri adeta tersine çeviren Sandy kasırgasının yaralarını ABD hala saramadı. Bu kasırganın ardından hiç görülmemiş soğuklar başladı. Yine binlerce insan öldü. İnsanlar battaniye bile bulmakta zorluk çektiler. 

Yani bu “risalecilerin” bakış açısına göre Ruslar “küfr-ü mutlak” oldukları için başlarına taş yağdı. Demek ki, ABD “zalim-i küfr-ü mutlak” ki, başına tsunamiler, kasırgalar, kum fırtınaları, hortumlar, okyanus kabarmaları, depremler vs. gibi afetler geliyor. Yani ABD, bu tabii afetleri azaltmak en azından Rusya gibi hafif kayıplarla geçiştirmek istiyorsa bu “risale” zihniyetine ev sahipliği yapmaktan vazgeçmeli. Öyle değil mi! 


Ekmeği de yem yaptılar 


Günlerdir ekranlarda ekmek israfları ve tasarrufun gerekliliği anlatılıyor. Reklamlar, kamu spotları, sanatçılar, siyasiler vs. halkımızı israftan vazgeçmeye çağırıyorlar. Ekmek üreticileri yapılan israfın ederini açıklıyor ve tasarrufla elde edilecek kazanımları anlatıp, duruyorlar. 
Bu kadar olur! Diyorum. Demek ki, yağlı ve ballı koltuklardan Aziz Türk Milleti “müsrif” olarak görülüyor. Görene, köre ne! Durum budur. 

Bu mantık, doğalgaz zamlarını “kazak giyerek ısının” diyenlerin mantığıdır. Bu mantık, benzin zamlarını “bisiklete binin” diyenlerin mantığıdır. Bu mantık, dolar milyarderleri ile asgari ücretliyi yan yana getirip, kazançlarını bölerek, kişi başı milli geliri hesaplayanların mantığıdır... 

Bu millet (Türk Milleti) müsrif değildir. Hele ekmeğe karşı ayrı bir hassasiyeti vardır. Yolda bulduğu bir ekmek parçasını bile alır, öper ve uygun bir yere koyar. Bu anlayış sahipleri sofrasındaki ekmeği nasıl çöpe atsın? 

Benim evimde, ekmek fazlaysa poşetlenir, buzluğa konulur. Eğer bayatlamışsa kızartılır. 
Parça halinde bayatsa, ufalanıp çorbaya katılır. Kardeşim! Biz ekmeği bile bile çöpe atmayı günah sayan inanca sahip bir milletiz. 

Ama ortada rakamlar var! Doğru. Bu rakamların müsebbibi vatandaş değil. Ekmek bulamayan adam, nasıl ekmeği israf eder? Ya kim? Bu sorunun cevabını bol yıldızlı otellerin, restoranların, lüks semtlerin, rezidansların vs. çöplerine bakarak çok rahat bulabilirsiniz... 
Sonra millete, bu psikolojik baskı neden yapılıyor? Siyasetçisi de, sanatçısı da, dernekçisi de 


çok iyi biliyorlar ki, dünyada yıllık kozmetiğe harcanan parayla yeryüzünde açlık kalmayacak. Neden bu konuları gündem etmeyip, milletin ekmeğine göz dikiyorlar? 
Türkiye'ye gelirsek! Makamına özel zırhlı araçları, camı, kaliteli balyozla kırılan araçları geçtim özel dizayn edilmiş uçaklar alan, bütçesini sorgulatmayan, örtülü ödeneği iyice örten Başbakanı neden tasarrufa çağırmazlar? 

17 bin liralık maaşla aylık kirası 50 bin TL olan lüks evlerde oturan, yıllık benzin ve telefon 
masrafları dudak uçuklatan milletin vekillerini neden tasarrufa çağırmazlar? Yine oğlunu terbiye etmek için lüks yatını parçalatan iş adamlarını, 18 yaşına giren çocuğuna 500 bin TL'lik araç hediye eden şarkıcı, sanatçıları vs. neden tasarrufa çağırmazlar? Nedir bu milletle alıp, veremediğiniz? 


ALİ BULAÇ'TAN ADNAN OKTAR AÇIKLAMASI 


Haksozhaber- Ali Bulaç, 06 Ağustos 2018 


Ali Bulaç, bir itirafçının Adnan Oktar ile bağlantısı olduğunu iddia etmesi üzerine bir kısım medyada hakkında çıkan haber ve yorumlar üzerine açıklama yaptı. 
Ali Bulaç'ın Bir Örneğini De Sitemize Gönderdiği Açıklamasını Aşağıda İlginize Sunuyoruz: 


Adnan Oktar'la İlgili Açıklama 


Adnan Oktar ve bağlılarına düzenlenen operasyon gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Savcı iddianemesini hazırlayıp mahkemeye sununcaya ve mahkeme iddianameyi kabul edinceye kadar konuyla ilgili haberlere devam edilecek. Davaya konu olan bir olayla ilgili yazmamak, etkileyici haberler yapmamak bir ilke iken, birçok ilke ve kural gibi bu da anlamını kaybetmiş bulunmaktadır. 


Hukuki sürecin nasıl devam edeceğini ömrümüz vefa ederse hep beraber izleyeceğiz. Bu arada bir köyde kavga çıkınca herkes kendi hasmına saldırır misali, "birileri birileriyle irtibatlı" olarak hoşlanmadıkları, fikirlerini paylaşmadıkları kimseleri de şu anda ağzı açık "Adnan Oktar torbası"na doldurmaya çalışıyor. Maalesef 22 ay yatmış olmama rağmen, bu birileri halen peşimi bırakmıyor. 


İlkin değerli avukatım Mehmet Ali Devecioğlu'nun hayatında bir kez katıldığı iftarda Oktar'la çekilen resmini benim hapishaneden tahliyem sırasında beni karşılamaya gelen lise çağındaki kızımla çektirdiğimiz fotoğrafla yanyana getirip Adnan Oktar'la ilişkilendirmeye çalıştılar. Bu yetmezmiş gibi aynı doğrultuda operasyonel bir haber İnternethaber sitesinde yer aldı: "F...'cü Tuncay Opçin, Mehmet Baransu, Ali Bulaç ve Hüseyin Avni Mutlu'nun Adnan Oktar'la sürekli görüştükleri ortaya çıktı." (internethaber, 27 temmuz 2018.) Bu külliyen yalan. 


Sözüm ona bu bilgi Özkan Mamati isimli bir itirafçının polise verdiği ifadede yer alıyormuş. 5 
Ağustos 2018 tarihli Sabah Gazetesi'nde Ferhat Ünlü aynı yalanı köşesine taşıdı: ""2010 yılı itibariyle FETÖ'ye bağlı kişiler ile cemaat olarak irtibata geçilmeye başlandı. Tuncay 

Opçin, Mehmet Baransu, Ali Bulaç ve ismini şu an hatırlamadığım birkaç kişi daha olmak üzere Adnan Hoca cemaatiyle yoğun bir şekilde bağlantıya geçmeye başladılar. Bu görüşmeler Kavacık'taki Hisar Evleri'nde Adnan Oktar'ın yayınlarını yaptığı villada gerçekleştirildi. Bu görüşmeler 17-25 Aralık 2013 olaylarından sonra da devam etti." 


İyi bir gazeteci yazdığı haberi veya yazısına alacağı bir suçlamayı taraflara teyid ettirir. 
Hukuk gibi ahlak da nisyana terkedildiğinden her iki mevkutede haber ve yazı yazanlar beni arayıp bu ifadenin doğru olup olmadığını sorma lüzumunu hissetmediler. 


Kamuoyunu yanıltan söz konusu haber ve yazıyla ilgili aşağıdaki bilgileri vermeyi gerekli gördüm. 


1) Adnan Oktar'ı bir kere görmüşlüğüm, iki kere görüşmüşlüğüm var. 


2) 1983 yılında Diyanet'in Kitap Fuarında birkaç arkadaşıyla fuara gelmişti. Bir arkadaşım "Bak, Adnan Hoca da fuarı ziyaret ediyor" deyince uzaktan baktım, ilk defa orada gördüm. 
Ama tanışmadık. 


3) Hafızam beni yanıltmıyorsa 1990'ların ortalarında Kanal 6 Adnan Oktar ve ekibiyle ilgili karalayıcı bir program yapıyordu. Benden de görüş almak istediler, ben kabul etmedim. 
Oktarcılar bunu öğrenince beni arayıp teşekkür ettiler. Sonradan öğrendiğime göre benim hazırladığım "Kur'an-ı Kerim Meali"mi esas almaya başlamışlar. Ara sıra bu gruba mensup kimi gençler beni ziyaret edip meal hakkında sorular soruyor, hatta bazı fiilleri değiştirmeyi öneriyorlardı. Mesela "geliverdi" gibi olanları "geldi" yapmak gibi. 


4) Bu gençler, aylar sonra da Adnan Oktar'ın benimle tanışmak istediğini söyleyip beni Çengelköy'deki köşke davet ettiler. Oktar'la bu görüşmede Nüzul-u İsa ve Mehdi'nin zuhuru konularını konuştuk. Bu konuda görüşlerimi sordu, ben de görüşlerimi aktardım; kendisine bu konulardan uzak durmasını söyledim. 


İkinci görüşme zannedersem bir sene sonra yine aynı yerde oldu, benden başka 7-8 davetli daha vardı, içlerinde Türkiye'nin tanınmış profesörleri de bulunuyordu. Oktar, bize Türk-İslam Birliği hakkında ne düşündüğümüzü sordu. Herkes görüşünü anlattı, ben de "Türk-İslam Birliği" yerine "İttihad-ı Anasır-ı İslam" fikri ve idealinin daha doğru olduğunu, çünkü "Türk-İslam Birliği" başlığı "Arap-İslam Birliği" seçeneğini göndeme getireceğini anlatmaya çalıştım. Davetlilerin tamamı ve Adnan Oktar bu görüşümü paylaşmadılar. 


5) Her iki görüşme de 2000'li yıllardan önce idi. Bu görüşmelerde ne Fethullah Gülen ismi geçti ne cemaatle şu veya bu düzeyde bir bağlantı. Yanılmıyorsam Adnan Oktar'ın benimle görüşmek istemesinin sebebi o sırada hatırlanacağı üzere benim 12 Eylül 1980'de Kartal-Maltepe Cezaevi'nde beraber yattığım hapishane arkadaşım Edip Yüksel ile süren sıkı tartışmaları, aylarca, yıllarca süren polemikleriydi. Sanıyorum kendi tezleri lehinde benden destek bekliyordu. İlk görüşmede kendisi "Ben İsa değilim, çünkü İsa kendi suretinde inecek, bunu biliyorum" dedi. "Ben de aman Hoca bu işten uzak dur" deyince şöyle bir argüman öne sürdü: "Soranlara İsa olmadığımı söylüyorum, bu sefer Mehdi'sin diyorlar, şimdi onlara değilim desem bu sefer büsbütün moralleri bozulacak, mehdi değilim ama böyle bir durum da var" Ben yine mehdilik iddiasından da uzak durmasını, tam bu sırada Türkiye'de beş mehdinin zuhur ettiğini söyledim. 


6) 2000'lerde televizyon kanalları oldu, beni birkaç kez programa davet ettiler, katılmadım. 
Televizyon ekranında o gencecik kızların bedenlerinin bu şekilde teşhir edilmesi safiyane İslami hassasiyeti olan herkeste olduğu gibi bende de büyük bir infiale yol açıyordu. 


7) Hemen her sene Çırağan Sarayı'ndaki iftara davet ederlerdi, ikisine katıldım. Ancak her ikisinde de Adnan Oktar yoktu. 


Benim Adnan Oktar ve yakın çevresiyle tanışmam, görüşmem bundan ibarettir. Ne eksik ne fazla. 


Temennim bu dava ile ilgili hakikatin olduğu gibi ortaya çıkması, adaletin tesis edilmesidir. 
ADNAN OKTAR DA “ATATÜRKÇÜ”YMÜŞ! 
19 Temmuz 2018 Perşembe- Haksozhaber 


Yaşadığımız ülkede zaman değişir, iktidarlar değişir ama resmi-ideolojik dogmalara sığınarak kendini var etme kompleksi kolay kolay değişecek gibi değildir. Bu durum son olarak Adnan Oktar'ın "Atatürkçüyüm" savunusunda tezahür etti. 

Son günlerin başlıca gündem maddelerinden birisi olan Adnan Oktar grubu bu sefer de “Atatürk” vurgusuyla karşımızda. Her ne kadar din kisvesine bürünmüş olsa da tv ekranlarından taşan ahlaksız çirkin görüntülerle mahşeri vicdanda zaten tecrit edilen Adnan Oktar ve ahlaksız şebekesine nihayet geç de olsa operasyon gerçekleştirildi. Hemen her gün kirli ilişki ağı bir bir ortaya çıkan grubun lideri Adnan Oktar'ın son olarak hakime verdiği ifade basına yansıdı. 


Adnan Oktar, "Kız çocukları konusunda da son derece dikkatli olarak ilişki kuran bir kişiyimdir. İddiaları çirkin buluyorum. Atatürkçü, milliyetçi bir kişiyim" diyerek serbest bırakılmayı talep etmiş. 


Bu ifadedeki “Atatürkçüyüm” vurgusu dikkat çekici değil mi? Öyle ya “Atatürkçü” olmak bu ülkede her zaman bir dokunulmazlık zırhı işlevi görmüyor muydu? Adnan Oktar da anlaşılan bunun farkında olarak “Atatürkçüyüm” demenin kendisini kurtaracağını zannetmiş ama gel gör ki bu durum onu kurtarmaya yetmemiş! Çünkü “Atatürkçü” olmanın da dişi dokunur iş görmesi bir yere kadar; Oktar'ın dine ve ahlaka yönelik cinayetleri ise kamuoyunda o derece geniş rahatsızlığa yol açmış ki onu bugün zorda kalınca sığındığı “Atatürkçüler” bile savunamıyor. 


Bununla birlikte insanların asayişle başı derde girdiğinde, zorlandıkları her durumda kendilerini “Atatürkçüyüm” diye kanıtlamak zorunda bırakılmasının da Adnan Oktar'dan bağımsız olarak açık bir zulüm olduğu belirtilmelidir. İlkokuldan askerlik yaşına kadar resmi ideolojik eğitim marifetiyle “Atatürkçü” olmayı benimseme baskısına maruz kalmayan tek bir kuşak var mı? Polis sorgusunda “Atatürk'ü seviyor musun?” sorusuna maruz kalan az insan mı var bu ülkede? Eğitimin ve bürokrasinin hemen her kademesinde insanları Kemalist amentüye bağlı olmaya yemin ettiren az mı ritüel var? “Atatürkçü” olma zorunluluğu siyasetçileri bile ikiyüzlü ikircikli kimliklere savrulmaya itmiyor mu? 


Bütün bunlar neden mi önemli? Önemli çünkü Adnan Oktar örneğinde görüldüğü gibi kirli şaibeli kişilerin kendisini “Atatürkçü” olarak nitelendirmesi karşısında “Yüce Atatürk” ve “Atatürkçülük”ü bundan tenzih etmeye kalkışanlar mevcut. Halbuki olması gereken bunun tam tersi yönde insanları kendilerini “Atatürkçü” olarak nitelendirmeye sürükleyen sebeplerin sorgulanmasıdır. Adnan Oktar'lar gerçekte “Atatürkçü” olmayabilirler ama bu durum “Atatürkçülük” denen ve bu ülke insanına halen de zorla benimsetilmeye çalışılan akidenin öyle arı duru olduğu anlamına gelmez. Tenzih etmek yerine Atatürkçülüğün neden ayrıcalıklı bir değer olduğu ve ülkemiz insanına neden halen de zorla benimsettirilmeye devam edildiği sorgulanmalıdır. 


ADNAN OKTAR 
Abdulkadir Menek-13.07.2018- risalehaber 


Uzun yıllardır İslamiyetin özü ve ruhu ile asla bağdaşmayan bir hayat ve riya dolu tavırlarla bu din-i mübin-i İslam'a tarif edilemeyecek derecede çok büyük zararlar verdi. 


İslam'ın esas bir umdesi olan tesettürü ayaklar altına alan ve "kedicik" tabir edilen bayan mensupları ile TV'sinde adeta erotik şovlar yaptırarak İslam'a çok büyük hizmetler ettiğini iddia etti. 


Tek mahkumiyetini tesettür bahsi nedeniyle alan ve sarığını mahkemelerde bile çıkarmayarak "bu sarık bu başla beraber çıkar" diyerek İslami şeaire ne kadar büyük önem verdiğini her vesile ile gösteren ve ispatlayan Bediüzzaman Hazretlerini kendine alet ve paravan olarak kullanmaya çalıştı. 


Bir çok Bediüzzaman ve Nur düşmanı; metodu, tarzı ve hizmet şekliyle hiç bir benzerlikleri olmayan F... ve Adnan Oktar üzerinden Bediüzzaman Hazretlerine saldırmayı adeta bir meslek edindiler. 


Aslında bazı art niyetli örgütler ve karanlık bazı mahfiller; Anadolu'nun bağrından çıkan, bu toprakların öz be öz malı olan Risale-Nur'ların tesirini kırmak ve kendi iğrenç emellerini gerçekleştirmek için F... ve Adnan Oktar gibilerini kullanarak mevzi kazanmaya çalıştılar. Ve maalesef bazı insanları ve zayıf karakterleri de kendi alçak maksatlarına alet etmeyi başardılar. 


Bediüzzaman ve Risale-i Nur'un böyle örgüt ve şahıslarla hiç bir bağlantısı ve alakası olmadığı halde ve vicdan sahibi hiç kimse böyle bir iddiada bulunmayacağı halde, hala böyle bir irtibatı dillendirilmeye devam edenlerin de, aynı karanlık mahfillere hizmet ediyor olması da kuvvetle muhtemeldir. 


Adnan Oktar ve ekibinin İsrail ile uzun yıllar öncesine dayanan ve halen de devam eden muhabbet ve yakın ilişkilerin de yabana atılmaması gerekir. İslam'ın bu kadim düşmanları ile böylesine sıcak bir yakınlık kurabilmenin, yapılabilecek bir izahının olduğunu zannetmiyorum. 


Devletin, Adnan Oktar meselesinde bu kadar sabırlı olması ve ipleri bugüne kadar gevşek tutması da dikkat çeken bir husus olarak çok kez ifade edildi. Bu konu hakkında elbette bilgi sahibi değiliz. Hem hikmet-i hükümeti bilmiyoruz ve hem de meseleyi tam anlamıyla delillendirmek için bugüne kadar beklenmiş olması da kuvvetle mümkündür. 


Netice itibarıyle, geç de olsa çok önemli ve zaruri bir adım atılmıştır. 
Umarım ve temenni ederim ki, İslam'ın ruhu, özü ve manası ile asla bağdaşmayan ve nezih dinimizde yeri olmayan bu yapılanmaların tam mahiyeti ile ortaya çıkması ve hiç kimsenin 


bundan sonra böyle yanlış yollara tevessül etmeye cesaret etmemesidir. 


Dinimizin hakiki manası ile bütün ruhlara ve vicdanlara hakim olması en büyük duamızdır. 


Bu temenni de, Adnan Oktar ve F... gibi marazi yapıların tam anlamıyla tasfiye edilmesi ile mümkün olacaktır. 


ADNAN OKTAR'IN KARDEŞİNDEN 'SAİD NURSİ'NİN MUTLAK VEKİLLERİ 
İFTİRASI 


Ahmet Bilgi-31.07.2018-risalehaber 


Aynı sapık fikirleri canlı yayında savundu.Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonlar gündemdeki yerini koruyor. İtirafçıların ve mağdurların ifadeleri örgütün ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor. 


Dine ait ne varsa her şeyi istismar eden Adnan Oktar'ın, bunların yanında ahlaksız faaliyetlerde de bulunduğu ortaya çıkıyor. Türkiye Adnan Oktar'ı konuşurken bir de kardeşi Kenan Oktar ekranlarda görünmeye başladı. 


Peygamberimize (asm) iftira 


Adnan Oktar'ın sapık fikirlerini kutsayan Kenan Oktar, başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere din büyüklerine de iftra atıyor. 


Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programına katılan Kenan Oktar, Adnan Oktar'ı "güneş" olarak tanımladı. 


Adnan Oktar'ın eğitiminin Allah tarafından verildiğini, İslamın son doğan bir güneşi ve Peygamberin son bir şekil yansıması olduğunu söyleyecek kadar zıvanadan çıkan Kenan Oktar, "Kedicikler"i de sahabelere benzeterek, "Rus profesörler Adnan Oktar'ın seyyid olduğunu ortaya çıkardı" dedi. 


Said Nursinin talebelerine iftira attı 


Bu sözleri ile programcıların büyük tepkisini çeken Kenan Oktar, büyük zatların da Adnan Oktar'ı alim diye tanıdıklarını ileri sürerek Said Nursinin talebelerine de büyük bir iftira attı. 


"Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri olsun, Adıyaman Menzil Şeyhi Seyyid Muhammed Erol Reşit Hazretleri olsun, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin mutlak vekilleri olsun hocamızın en büyük alim olduğunu söylemişlerdir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin son mutlak vekilleri geldiler hocamıza biat ettiler" diyecek kadar sapıtan Oktar kardeşler'in sahtekarlıkları programa katılanlar tarafından da tepki gördü. 


Program sunucuları kendisini kadın doğum uzmanı olarak tanıtan Kenan Oktar'ın uygunsuz davranışlar nedeniyle açığa alındığını, kumar borcu olduğuna dikkat çektiler. 


Oktar, Nur talebelerine hakaret ediyordu 
Adnan Oktar, televizyon programlarında sürekli mehdiliği gündeme getiriyor ve Hadis-i 


Şeriflerde yaptığı gibi, Said Nursi'nin sözlerini de kendine yontarak mehdi olduğunu göstermeye çalışıyordu. 


Oktar ve adamları, Said Nursi'nin talebelerinin yıllar önce verdiği röportajlarda cümleleri cımbızla çekerek, sanki Oktar'ı mehdi olarak kabul ediyorlar algısını oluşturmaya çalışmışlardı. 


Nur talebelerinden yüz bulamayan Adnan Oktar, programlarında Nur talebelerine hakaret amacıyla "Bunlar Nurcu değil Narcı" diyordu. 


ADNAN OKTAR RÖPORTAJI 
Nurettin Huyut 15.11.2008- risalehaber 


Bir insan bir başka insan hakkında serdi kelam ederken gayet dikkatli olmalıdır. O insanın fikirleri hakkında yorum yapıyorsa, hele o insan Said Nursi ise iki kat dikkat etmelidir. 


Özellikle her yönünü incelemeden, öğrenmeden konuşursa her şeyi biri birine karıştırır içinden çıkılmaz bir durum oluşturur. O kişiyi bilen insanlar için de o meseleyi çözmek gayet zor olur. 


İşte ben, Adnan Oktar'ın Said Nursi ile ilgili fikirlerini okurken inanın bu duruma düştüm. Bu işin uzmanı sayılmam ama, O'nu birazcık okuyanın veya tanıyanın benim durumuma düşeceği açıktır. 


Özetle anlattıklarında; 

1-Atatürk! ile ilgili düşüncelerinde bariz yanlışlar var. 

2-Said Nursi ile ilgili söylemlerinde açık hatalar var. 

3-Bir de Said Nursi! |ye isnad ettiği Atatürk ile ilgili düşüncelerinde çarpıklıklar söz konusu. 


Bu üç meseleden birincisini, yani, Atatürk ile ilgili kısmını düzeltmeme gerek yok. Zira Mustafa filminin gündemde olduğu bir dönemde bu konuya cevap vermek abes kaçar sanırım. 


Said Nursi ile ilgili düşüncelerindeki hatalara gelince; Bu hatalarına cevap vermekse imkânsız. Çünkü genel ifadeler kullanmış, Said Nursi! inin Abdülhamit ile ilgili hata yaptığını itiraf ettiğini söylediği halde bu hatanın nasıl gerçekleştiğini ve bu hatayı Said Nursi? nin nerede ne zaman yaptığını belgeleri ile söyleyemiyor. 


Said Nursi inin Atatürk ile ilgili düşüncelerine gelince: 


Öncelikle şunu unutmamalıyız ki, Said Nursi hiçbir kişi veya kurum veya olay karşısında toptancı olmamıştır. Ayrıca, ispat edemediği hiçbir konuda fikir beyan etmemiştir. Özellikle Atatürk! ile ilgili fikirlerinde gayet net ve gayet açık olmuştur. 


O nedenle Adnan Oktarın yanıldığını ifade etmeliyim. Her şeyden evvel şu bir gerçektir ki, Said Nursi, Atatürk ile ilgili fikirlerini başkasından öğrenmemiş. Bizzat kendisi 1922” lerde Ankara! lya gelip sekiz ay kaldığı dönemde M. Kemal! ile yaptığı görüşmelerde bizzat şahit olmuş, görmüş ve yazmıştır. Kendisi ile saatlerce tartıştığı, herkesin önünde hiddetle cevap verdiği kesin belgelerle açıklanmıştır. Buna rağmen,O'na Atatürk” ü yanlış anlatmışlar, ben anlatsaydım düşüncesi değişirdi! |demek ne derece doğrudur? 


O'nun döneminde yaşayan Said Nursi! idir, O'nu gören ve O'nunla tartışan, yanlış kabul ettiği fikirlerini yüzüne haykıran Said Nursi! idir. Atatürklü görmemiş ve yaşadığı dönemde 


yaşamamış biri, O'nu görmüş, O'nunla fikri tartışmalarda bulunmuş birinden daha iyi nasıl bilebilir. Hal böyle iken herkesin gözü önünde | lO”na Atatürk! iüyanlış anlatmışlar, ben anlatsaydım düşüncesi değişirdi! | demenin altında kötü niyet yoksa bilmemezlik vardır yahut ya tutarsa! | kurnazlığı vardır. Ama tutmuyor işte bir bilen çıkıyor. Hatta bir değil milyon bilenler çıkıyor ve söylediklerinin doğru olmadığını kendisine söylüyor. 


Bütün bunlara rağmen, Adnan Hoca! Iyı severim, İslam dinine çok büyük hizmetler etmiştir. 
Kendisinin de ifade ettiği gibi belki de hayatta olsaydı ve Onu görseydi, yanına gidebilseydi kendisini talebe de kabul ederdi. Buna tüm kalbimizle de inanıyoruz. Hayat hikâyesini okuyanlar bilir nice insanlar O'na gitmiş, O'nun dergâhına sığınmış O da bu kabil insanları kabul ederek, yirmi yıllık talebemsin! | demiş (Necip Fazıl! la dediği gibi) kucaklamış ve bağrına basmıştır. 


Maden öyledir. Ve madem değerli hocamız buna inanıyor. Öyleyse yapılacak şey bellidir. 
Talebeliğin gereği olarak Üstadı(Inı iyi okumak, iyi tanımak ve hayırla yâd etmek daha doğru olur. Ta ki, O da kabrinde rahatsız olmasın ve talebeliğe gerçekten kabul etsin. 


SAİD NURSİ'Yİ MEHDİLİĞİ İÇİN KULLANAN ADNAN OKTAR RTÜK 
RAPORUNDA 


10.02.2018- risalehaber 


Rapor, Adnan Oktar'ın yayınlarındaki "kadın-din istismarı" gerçeğini de gözler önüne serdi.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) geçen hafta gerçekleştirilen toplantısında ele alınan rapor, Adnan Oktar'ın yayınlarındaki "kadın-din istismarı" gerçeğini de gözler önüne serdi. Her konuşmasında dolaylı yoldan kendini mehdi ilan eden Oktar'ın bununla ilgili Said Nursi'yi de alet ettiği bir kez daha görüldü. 


AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Oktar'ın A9 TV üzerinden yaptığı yayınların ele alındığı ve bu yayınlara rekor cezaların uygulanmasına karar verildiği 6 Şubat'taki Üst Kurul toplantısında yayınların içeriğine yönelik hazırlanan rapor da gündeme geldi. Buna göre, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Oktar'ın "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programında "Reyting kaygısıyla genç kızların cinsel meta olarak kullanılmaktan kaçınılmadığı, toplumun ahlaki değerlerini yozlaştıran bu tutumun ve aşırı dekolte giyim tarzının Adnan Oktar tarafından normalleştirilmeye çalışıldığı" belirlendi. 


Oktar, söz konusu yayında "Kardeşim, Nur Suresi 31. ayetinde kadınların özgürlüğünden bahsediliyor. Adam diyor ya, 'dizinin üstünü gösteremez. Üç yaşındaki çocuk bacağını gösteremez diyor. Nur Suresi'nde de kadının özgürlüğünden bahsediliyor." diyerek Nur Suresi'nin örtünme ile ilgili ayetinde kadınların iç çamaşırları dışında istediği gibi giyinebileceğinin söylendiğine ilişkin çarpıtma yorumlarda bulundu. 


Kendini "Mehdi" ilan eden Oktar, bu iddiasına Said Nursi'yi de bulaştırıyor 


Program, bu sözlerin ardından İngiliz derin devleti içerikli bir video ve Oktar'ın Mehdi'nin geleceğini işaret ettiğini öne sürdüğü ayetlerle ilgili açıklamaları ile devam etti. Programda ayrıca saat 00.54'te başlayan müzikle, mini etekli genç kızların dans ettikleri, özellikle bir genç kızın Oktar'a yakın mesafeden dans ettiği de görüldü. Bu dansın ardından Oktar, Nur Suresi'nin örtünmeyle ilgili ayeti hakkındaki yorumlarını sürdürdü. 


Oktar yayında Kur'an-ı Kerim ve İncil'in benzer hükümlerinin olduğunu, bunların Mehdi'nin geleceğini işaret ettiğini öne sürerek, Bediüzzaman Said Nursi'nin kerametlerinden örnekler verdi. Program, Mehdi hakkında, münafıklık hakkında ve Darwinizm eleştirisi içeren videoların yayınlanmasıyla sonlandırıldı. 


"Dini değerleri istismar ediyor" 


Raporda, bir ayet yorumlanırken konuşmaların arasına müzik parçalarının, aşırı dekolte giyimli kadınlar ile erkeklerin oynamasının girmesinin, bunun bir eğlence programı gibi bir arada sunulmasının dini değerlerine bağlı insanları rencide edebileceği hususunun göz ardı edildiği tespiti yapılırken, Oktar'ın Nur Suresi'nin örtünme ile ilgili ayetleriyle ilgili yorumlarının da izleyicinin dikkatini çekmek çabasından kaynaklandığı aktarıldı. Raporda, "Dini değerlerin yüksek reyting elde etmek kaygısı gözetilerek istismar edildiği" değerlendirmesi yapıldı. 


Üst Kurul, 6 Şubat'taki toplantısında rapora konu olan bu yayından dolayı A9 kanalına "toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını 
istismar eden" yayınları dolayısıyla 5 kez program durdurma ile en üst düzey olan yüzde 5 
oranında idari para cezası verilmesini kararlaştırmıştı./AA 


DARWİN: İLLUMİNATİNİN BİR YEMİYDİ! 


Kaynak: Cornelius B, "Darwin Was an Illuminati Shill", henrymakow, çev. Hatice Oztürk, yaklasansaat.com, 13/03/2010. 


"Darwinizm, Marksizm, Nietcheism için planladığımız başarıları dikkatlice düşünün. Hangi oranda olursa olsun bu yönergelerin, (Yahudi olmayanların)goyimlerin zihinlerindeki parçalayıcı tesiri biz Yahudiler tarafından açıka anlaşılmış olmalıdır.." 


(Sion'un İhtiyarlar Protokolü 2-3. "Biz Yahudiler", Kabalistler gibi İlluminati Yahudilerinin başvuru yeri.) 


Darwinizm: İlluminati İçin Önemli 


Doğal seçilim ve en güçlü olanın yaşamını sürdürmesi teorisi olan Darwinizm, İlluminati için büyük önem taşıyor. Bunu biliyoruz çünkü; Richard Milton'un "Darwinizm- Yasaklanmış Konu" başlıklı yazısında da ifade edildiği gibi, Darwinizm ile ilgili toplumsal tartışma yasaklanmıştır. Milton yazısında şunları söylüyor: 


"Eğitimli, rasyonel insanların çoğu Darwinizmin, popüler gazetelerde ve büyük TV kanallarında tartışılmasının yasaklandığına inanamıyor. Ben de hala kendime inanmakta zorlanıyorum." 


Her ne kadar Darwin'in, mason olduğuna dair bir kanıt olmasa da ailesindeki erkeklerin, yakın meslektaşlarının ve arkadaşlarının farmason olduğu biliniyor. Charles'ın, biyolog ve fizikçi olan büyükbabası Dr. Erasmus Darwin (1731-1802), 1788'de Derby'e gelmeden önce, İskoçya Cannongate Kilwinning 2 Nolu Locası'nda mason olmuştu. Charles Darwin'in fizikçi ve gezgin olan amcası Sir Francis Darwin (1786-1859), 1807 yılında Derby'de Tyrian 253 Nolu Locasında mason oldu. Charles Darwin'in adı locanın kayıtlarında bulunmuyor, fakat büyük olasılıkla o da bir masondu. 


Charles Darwin'in hayatına öjenik ve soy ıslahı açısından bakarsak, oldukça iyi olduğunu görürüz. Darwinler ve Wedgwoodlar, birkaç kuşaktır kendi aralarında evlilik yapıyorlardı. Bu başlıca farmason geleneklerindendir. (Rothschildler de kendi kızkardeşleriyle evlenmişlerdir.) 
Bu nedenle Charles Darwin kuzeni Emma Wedgwood ile evlenmeyi tercih etmiştir. 


"Gelecek Milyon Yıllar" 


Darwin'in torunu Charles Galton Darwin'in(1887-1962) yazdığı "Gelecek Milyon Yıllar" kitabının, Yeni Dünya Düzeni'nin ayrıntılı bir planı olduğu düşünülüyor. Charles Galton Darwin: 


"Her medeniyet, insanlar için bir çeşit kölelik olmuştur." diyor. 


Onun görüşüne göre bu, "doğal bir düzen"dir ve elbette "liderler" doğumlarından itibaren insanları köleleştirme teknikleriyle yetiştirilmektedirler. Liderler, toplumun geri kalanından ayrılarak, gerçeğin farklı bir versiyonunu işiterek yetiştiriliyorlar. Onlara gerçekte "yırtıcıların", "doğal düzen"in en tepesinde yer alması gerektiği söyleniyor. Onlar gerçekten de yırtıcılardır, çünkü samimiyetsiz, yalancı, düzenbaz ve vicdansız aldatıcılardır. Onlar da tıpkı iyi yırtıcılar gibi, insanlara onları, çıkarlarına uygun olarak gerçekte nasıl kullandıklarını veya farklı sonlara doğru nasıl yönlendirdiklerini söyleyemezler. Çünkü düşük 1O'lü ve kümenin en altındaki küçük insanları karanlıkta tutmak gerekir. 


Armalarındaki, "Cave et aude"(Gözünü aç ve Meydan oku) sloganında olduğu gibi, Darwin ailesinin arması da kökenleri ile ilgili fikir veriyor. Armalarındaki bu şeytani kırmızı yıldızlar, Sovyet sembolüne nasıl da benziyor! 


Marx'ın, kendi yaşamı boyunca, nispeten anlaşılması güç bir figür çizmesi ve ideolojisinin fazla yayılmaması nedeniyle, kitlelerin daha çabuk kavrayacağı bir şey gerekliydi. İşte bu 

şey Darwinizim'di. Darwin, teorisi, Tanrı'yı saf dışı bırakarak yaşamı, en güçlü olanın hayatta kalma mücadelesi olarak sumaktadır. Darwinizim, bir köle statüsünün kabulü, bir suç çemberi, vahşet, yıkım, anarşi, devrimler ve savaşlar için çok gerekli bir unsur oldu. 


Adam Smıth'in Teorisi Ve Darwinizm Benzerliği 


© 


© 


"Devrimsel teorinin Yapısı"(2004) adlı makalesinde Stephen Jay Gould, Darwin'in "doğal seçilimi" ile Adam Smith'in "Ulusların Serveti"(1776) adlı eserinde yer alan "Piyasanın Görünmeyen Eli" yazısı arasında güçlü bir benzerlik buluyor. Smith'e göre, her birey kendi çıkarlarını korumak, sermayesini en iyi şekilde kullanmak ve işini en iyi şekilde pazarlamak için sürekli bir arayış içindedir. Smith'in serbest piyasa rekabeti, Darwin'in "güçlü olanın hayatta kalmasına" tekabül etmektedir. Bu şekilde toplumun geriye kalanı, emre amade hale gelir. Bunun sonucunda toplumlar ya yok olur ya da memnun olmaya hazır hale gelirler. Bu 


kavram; Öjenik, Faşizm, Nazizm, Komünizm, Feminizm ve yenilerde Yeni Muhafazakarlığın "şeytanları"na büyük kapılar açmaktadır. Bütün bunlar, "Lusiferyen" ya da "şeytani ilhamlardır" ve insan toplumlarını kontrol etmek için kullanılırlar. 


Bu nedenle; "güçlü olan hayatta kalır" kavramıyla Darwinizm, yeni teoriler için temel direk haline geldi. Sınıf savaşını ortaya çıkaran Marksist-Leninist diyalektik materyalizmi, cinselliği insan makinesini harekete geçiren temel etken olarak öne süren Freud, ve Faşizm, Nazizm, Siyonizm gibi Darwinizmin neden olduğu bütün bu sapıklıklar; tümüyle totaliterlik ve kriminal davranışların tezahürleridir. Feminizm ise ailenin özünü yok eden cinsiyet savaşı ve nüfus azaltımıyla ortaya çıkmaktadır. 


Bu, insanlığı köleleştirmek ve Hıristiyan toplumu yok etmek peşinde olan İlluminati, gündemiyle uyum içindedir. Bu nedenle Darwinizm, insanların fikirlerini, tutumlarını ve davranışlarını değiştiren "modern teoriler"in temel direği olarak İlluminati yırtıcıları için hala önemli. Bu, Darwin'in bilimsel bulgularının, halk tarafından tartışılmasının niçin yasaklandığına dair tek makul açıklama olabilir. Acaba Darwin, İlluminati gündeminin ön sıradaki adamı mı? Siz ne düşünüyorsunuz? 


ESİR MADDESİ 


08.07.2007 Abdullah Aymaz ın yazısı (Zaman)-26 Eylül 2007-Çarşambahttp://sedatsert.blogspot.com/ 


Esir maddesini yeniden düşünmek,1993 senesinin başında Boston'da, Amerika'nın önde gelen 
üniversitelerinden MİT'ten emekli Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz'ın ziyaretine gittik. Çünkü, 1992 
senesinde bizim gazetemiz Zaman'ın arka sayfasında "Einstein'in hatasını bulan Türk" diye bir haber çıkmıştı. Kendisi, Denizlili ve arkadaşlarımızdan Halil İbrahim Yılmaz'ın da amcalarından. 1960'lı yıllarda Amerika'ya gelen Hüseyin Hoca, orada evlenip yerleşmiş. 
Yanılmıyorsam, Emre ve Levni isminde iki oğlu vardı. Sohbetimiz sırasında, bazılarının Einstein'ın hatasını bulma meselesinde "Öyle şey mi olurmuş?.." diyerek gülüp geçtiklerini söyledim. "Öyle mi?" dedi ve kalkıp ilmi dergilerde yayınlanan yazılarını gösterdi. Einstein'ın alan teorisinde hata yaptığını, kendisinin de bunu kabul ettiğini söyledi. Konuşmalar ilerleyince Hüseyin Hoca'nın, esir maddesi konusunda Einstein'dan farklı düşünen Prof. Dr. 
Paul Dirac ekolünden olduğunu anladım. 


Fizik profesörü Dirac, Bilim ve Teknik dergisinin Mart 1977 tarihli 112. sayısındaki "Bir Esir Var mı?" başlıklı yazısında, bu soruyu, müsbet olarak cevaplandırıyor ve her yanı kaplayan ve gelişigüzel hareket eden bir elektron denizi olduğunu ifade ediyor. Yazının devamında ayrıca esir maddesinin kabul edilmesi ile ilmi görüşlerde yeni değişiklikler olacağı ve ucuz enerji üretiminde faydalar elde edileceği anlatılmaktadır. Esir maddesi konusunda "Rusya'da Tanrıya Dönüş" isimli kitapta Rus fizikçi Nikola Kozirev'in "zaman" üzerinde düşüncelerini okumuştum. O, zamanı bir madde olarak ele alıyor ve ona enteresan özellikler atfediyor. 
Jiroskop deneyi dikkatimi çekti. Kitabın dipnotlarında da işaret edildiği üzere Kozirev'in aslında esir maddesinden bahsettiği anlaşılıyor. 


Daha sonra Pittsburg Üniversitesi'nden Dr. Meno'nun esir maddesim hipotezinden haberdar olduk. Dr. Frank M. Meno, esir üzerindeki çalışmalarına 1961 yılında başlamış. İlk makalesini Amerika'da hiçbir yerde bastıramayınca ancak 1990 yılında Kanada'da "Physics Essays" isimli dergide yayınlatma imkanı bulmuş. Çünkü fizik dünyası "Einsteinizm" denilebilecek görüş dışında her şeye kapalı. Dr. Meno'nun teorisine göre: Gyron (Jayron) 


denilen atom altı parçacık esir maddesinin temelini teşkil ediyor. Bu parçacık kürevi olmayıp iki ucu sivri ve ortası dar bir kalem şeklindedir. Kainatta her şey bu maddeden ve bu maddenin dinamiğinden ibarettir. Atomda yaklaşık 1020 Gyron vardır. Dolayısıyla kâinatın en küçük parçacığı Gyron'dur. Esirin uygulama alanları telepati gibi düşünce akışı, iletişim, enerji kontrolü, tıbbi tedaviler gibi alanlar olacaktır. Esir maddesinin yokluğuna bina edilen Michelson ve Morley'in meşhur deneyleri hatalıydı. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin ilmi keşifleri de vardır. Mesela 1914'te yazdığı İşâratü'l-İ'caz tefsirinde 1930'larda ancak anlaşılan Güneş'in silkinme hareketinden bahsetmiştir. Aynı şekilde, esir maddesi ile de ilgili keşif gibi sözleri vardır: "Esir, Cenab-ı Hakk'ın gayet lâtif, nazenin, itaatkâr bir icraat sayfası, emirlerinin nakil vasıtası ve tasarruflarının zayıf bir perdesi; yazılarının lâtif bir mürekkebi, en nazenin bir icraat hullesi, sanat eserlerinin mayası ve bir mezraa-i hububâtı (en küçük maddelerin, atomların yaratıldığı, hammaddesi ve tarlası)dır." (30.Lem'a, 6. Nükte, 1. Şua) Yani atomlar esir maddesinden yaratılmaktadırlar. 

Bu esir maddesinin üzerinde zaman zaman durmamın sebebi fizikçilerimizin bu hususa özel önem vermesi içindir. Çünkü bu noktadaki keşif ve buluşların, insanlık için enerji probleminin çözülmesinde ve tedavisi müşkül bazı hastalıkların tedavisinde yepyeni ufuklar açacağına dair kanaatimdir. Belki de âhirzamandaki müjdelenen mesut dönemde, yerlerin ve göklerin insanlık için bütün hazinelerini açması bu yolla olacaktır... 


AKILLI TASARIM (INTELLİGENT DESİGN] TEORİSİ sedatsert.blogspot.com/ 


ABD'deki devlet okullarında Darwin'in evrim teorisine alternatif olarak okutulması tartışılan Akıllı Tasarım, son 15 yıldır giderek güçlenen ve büyüyen bir teori. Gücünü de, Darwinizm'in varsayımının aksine, yaşamın hiç de rastlantı olmadığı gösteren bilimsel kanıtlardan alıyor. 
Aslında bu konudaki tartışmanın başlangıcı 150 yıl öncesine uzanıyor. Darwin'in 1859'da yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabından bu yana,biyolojideki temel kuram, canlıların doğal seleksiyonun ürünü olduklarını öngören evrim kuramı oldu. 20. yüzyılda Darwinizm'e genetik ışığında getirilen yeni yorum, doğal seleksiyona bir de mutasyon mekanizmasını ekledi. Ancak bu iki mekanizmanın, yani doğal seleksiyon ve mutasyonun, canlılığın tek kaynağı olduğu yönündeki geleneksel anlayış, son yıllarda önemli eleştiriler alıyor. Pek çok bilim adamı, canlılığın sadece bu gibi amaçsız ve bilinçsiz faktörlerin ürünü olamayacağını, hayatın kökeninde "tasarlayıcı bir aklın" olduğunu savunuyorlar. Bu anlayış son yıllarda yeni bir teoriyi de beraberinde getirdi: "Akıllı Tasarım" (Intelligent Design) teorisi. Time dergisinin 12 Ağustos 2005 sayısının da kapak konusunu oluşturan teori, halen ABD'de ateşli bir tartışmanın odak noktası. Bilim dünyasında Akıllı Tasarım'ı kabul edenlerin sayısı artarken, bazı eyatler de teoriyi ders kitaplarına Darwinizm'in alternatifi olarak koymayı tartışıyorlar. Bu teori, 1990'lı yıllarda bir grup Amerikalı bilim adamı tarafından ortaya atıldı. 
Teorinin ilk büyük çıkışı, Pennsylvania'daki Lehigh Üniversitesi'nden biyokimya profesörü Michael J. Behe'nin "Darwin'in Kara Kutusu: Evrime Karşı Biyokimyasal Başkaldırı" adlı kitabı oldu. Behe, kitabında canlı hücresinin Darwin zamanında içeriği bilinmeyen bir "kara kutu"olduğunu, hücrenin detayları anlaşıldığında ise, burada çok kompleks bir "tasarım" bulunduğunun ortaya çıktığını anlatıyordu. Behe'ye göre, canlılardaki kompleks sistemlerin doğal seleksiyon ve mutasyonla, yani bilinçsiz mekanizmalarla ortaya çıkması imkansızdı ve bu durum hücrenin "bilinçli bir şekilde tasarlandığını" gösteriyordu. Fransız felsefe profesörü Peter van Inwogen, bu kitabın önemini şöyle vurgulamaktaydı: "Eğer Darwinistler bilimsel gerçeklerle dolu bu kitabı, önemsemeyerek, yanlış anlayarak veya ona gülüp geçerek karşılarlarsa, bu durum bugün Darwinizm'in bilimsel bir teori olmaktan çok bir ideoloji olduğu 


yönündeki gitgide yayılan şüpheler için önemli bir kanıt olacaktır."(1) 


Darwinistler Behe'ye tatminkar bir cevap veremediler. Ve Akıllı Tasarım teorisi giderek daha fazla bilim adamı tarafından savunulmaya başlandı. Bugün bu hareketin önemli isimleri arasında California Berkeley Üniversitesi'nden Philip Johnson; MIT, Chicago, Princeton Üniversiteleri'nden Willam Dembski; doktorasını Cambridge'de yapmış olan Stephen C. 
Meyer; Chicago Üniversitesi'nden Paul Nelson gibi isimler yer alıyor. Seattle merkezli Discovery Institute adlı bilimsel enstitünün çatısı altında bilimsel çalışmalar yürüten gruba, internet üzerinden ulaşmak mümkün. (www.discovery.org) İndirgenemez Komyplekslik Akıllı tasarım teorisini savunanların en çok vurgu yaptıkları kavramlardan biri, "indirgenemez komplekslik" (irreducible complexity). Bu kavram, aslında Darwin tarafından ortaya konmuş bir "kıstas"a dayanıyor. Darwin, kendi teorisinin nasıl yanlışlanabileceğini Türlerin Kökeni'nde şöyle ifade etmişti: "Eğer birbirini takip eden çok sayıda küçük değişiklikle kompleks bir organın oluşmasının imkansız olduğu gösterilse, teorim kesinlikle yıkılmış olacaktır. Ama ben böyle bir organ göremiyorum."(2) Darwin'in buradaki kastını iyi incelemek gerekiyor. Başta belirttiğimiz gibi, Darwinizm canlıların kökenini iki bilinçsiz doğa mekanizması ile açıklıyor: Doğal seleksiyon ve rastlantısal değişiklikler (yani mutasyonlar). Darwinist teoriye göre, bu iki mekanizma, canlı hücresinin kompleks yapısını, kompleks canlıların vücut sistemlerini, gözleri, kulakları, kanatları, akciğerleri, yarasaların sonarını ve daha milyonlarca karmaşık tasarımlı sistemi meydana getirmiş durumda. 

Ancak son derece kompleks yapılara sahip olan bu sistemler, nasıl olur da iki bilinçsiz doğal etkenin ürünü sayılabilir? İşte bu noktada Darwinizm'in başvurduğu kavram, "indirgenebilirlik" kavramı. Teori, sözkonusu sistemlerin çok daha basit hale indirgenebileceklerini ve sonra da kademe kademe gelişmiş olabilecekleri iddia ediyor. Bu kademeler sayesinde, Darwinizm'in iddiasına göre, önceden gözü olmayan bir canlı türü kusursuz bir göze sahip oluyor, önceden uçamayan bir başka tür de kanatlanıp uçar hale geliyor. Ancak Akıllı Tasarım teorisyenleri, bu klasik hikayede çok önemli bir yanılgı olduğunu savunuyorlar. Dikkat edilirse, Darwinist teori, bir noktadan bir başka 

noktaya (örneğin kanatsız canlıdan kanatlı canlıya) doğru giden aşamaların hepsinin tek tek "avantajlı" olmasını öngörüyor. A'dan Z'ye doğru gidecek bir evrim sürecinde, B, C, D... U, Ü, V ve Y gibi tüm "ara" kademelerin canlıya mutlaka avantaj sağlaması gerekiyor. Doğal seleksiyon ve mutasyonun bilinçli bir şekilde önceden hedef belirlemeleri mümkün olmadığına göre, tüm teori canlı sistemlerinin avantajlı küçük kademelere "indirgenebileceği" varsayımına dayanıyor. İşte Darwin bu nedenle "eğer birbirini takip eden çok sayıda küçük değişiklikle kompleks bir organın oluşmasının imkansız olduğu gösterilse, teorim kesinlikle yıkılmış olacaktır" demişti. Akıllı Tasarım teorisyenleri, işte bu noktayı vurguluyorlar ve 20. 
yüzyıl biliminin, Darwin zamanında yeterince bilinmeyen pek çok "indirgenemez kompleks" yapı ortaya çıkardığını belirtiyorlar.* Michael Behe'nin kitabında indirgenemez kompleks sistemlere verdiği ilginç örneklerden biri, bakteri kamçısı. 


Bakterinin Kamçısı "Kamçı" olarak Türkçe'ye çevrilen "flagella" isimli organ, bazı bakteriler tarafından sıvı bir ortamda hareket edebilmek için kullanılır. Organ, bakterinin hücre zarına tutturulmuştur ve canlı ritmik bir biçimde dalgalandırdığı bu kamçıyı bir palet gibi kullanarak dilediği yön ve hızda yüzebilir. Bakterilerin kamçısı, uzun zamandır biliniyordu. Ancak son 
10 yıl içindeki gözlemler, bu kamçının detaylı yapısını ortaya çıkarınca bilim dünyası şaşkına 
döndü. Çünkü kamçının, önceden sanıldığı gibi basit bir titreşim mekanizmasıyla değil, çok karmaşık bir "organik motor" ile çalıştığı ortaya çıktı. Bakterinin hareketli motoru, elektrik motorlarıyla aynı mekanik özelliğe sahiptir. İki ana bölüm söz konusudur: Bir hareketli kısım (rotor) ve bir durağan kısım (stator). Bu organik motor, mekanik hareketler oluşturan diğer sistemlerden farklıdır. Hücre, içinde ATP molekülleri halinde saklı tutulan hazır 


enerjiyi kullanmaz. Bunun yerine kendine özel bir enerji kaynağı vardır: Bakteri, zarından gelen bir asit akışından aldığı enerjiyi kullanır. Motorun kendi iç yapısı ise olağanüstü derecede komplekstir. Kamçıyı oluşturan yaklaşık 240 ayrı protein vardır. Bunlar kusursuz bir mekanik tasarımla yerlerine yerleştirilmiştir. Bilim adamları kamçıyı oluşturan bu proteinlerin, motoru kapatıp açacak sinyalleri gönderdiklerini, atom boyutunda harekete imkan sağlayan mafsallar oluşturduklarını ya da kırbacı hücre zarına bağlayan proteinleri hareketlendirdiklerini belirlemişlerdir. Motorun işleyişini basitleştirerek anlatmak amacıyla yapılan modellemeler bile, sistemin karmaşıklığının anlaşılması için yeterlidir. Bakteri kamçısını kitabında detaylı olarak anlatan Michael J.Behe, sadece bu kompleks yapısının dahi, evrimi "yıkmak" için yeterli olduğunu savunmaktadır.(4) Çünkü kamçı hiç bir şekilde basite indirgenemeyecek bir yapıdadır. Kamçıyı oluşturan moleküler parçaların tek bir tanesi bile olmasa, kamçı çalışmaz ve dolayısıyla bakteriye hiç bir faydası olmaz. Bakteri kamçısının ilk var olduğu andan itibaren eksiksiz olması gerekmektedir. Bu gerçek karşısında evrim teorisinin "kademe kademe gelişim" modeli anlamsızlaşmaktadır. Tasarım Nasıl Belirlenebilir? Bakteri kamçısı kuşkusuz Akıll Tasarım savunucularının tek örneği değil. 
Behe kitabında daha pek çok "indirgenemez kompleks" yapının örneğini veriyor. Sadece Behe'nin kitabında değil, Akıllı Tasarım'ı savunan pek çok biyolog tarafından yayınlanan kitaplarda ve bilimsel makalelerde, evrimin "kör" mekanizmalarının açıklayamadığı kompleks tasarımlara dair sayısız örnek var: İnsan gözünün anatomisi, retina hücrelerindeki karmaşık biyokimyasal düzenek, DNA replikasyonunda görev yapan enzimler (5), insanın diz ekleminin tasarımı(6) veya "tek yönlü ve daimi nefes akışı" sağlayan özgün kuş akciğeri (7) gibi. Akıllı Tasarım teorisyenleri, bu yapıların hiç birinin "doğal mekanizmalarla" 

oluşmuş olamayacağını, mutlaka bilinçli bir düzenlemenin ürünü olduğunu savunuyorlar. Peki bir yapının tasarım ürünü olduğu nasıl anlaşılıyor? William Dembski The Design Inference: Eliminating Chance through Small Probabilities (Dizayn Çıkarımı: Küçük Olasılıklar Yoluyla Şans Faktörünü Elimine Etmek) adlı kitabında bu soruyu cevaplıyor.(8) Dembski'ye göre, doğada var olup da doğal faktörlerle ortaya çıkma olasılığı aşırı derecede küçük olan yapılar, bilinçli bir tasarımın bilimsel kanıtını oluşturuyor. Örneğin fonksiyonel bir protein molekülünün, doğadaki 20 farklı aminoasitin rastlantısal biraraya gelmesiyle oluşma 

ihtimali, matematikte "imkansız"ın başladığı nokta sayılan 10 üzeri 50'de 1'den bile çok çok daha (trilyarlar kere trilyarlarca kat) küçük. Bu durum, proteinin rastlantısal bir sürecin ürünü olmadığını, "tasarlanmış" bir yapı olduğunu gösteriyor. Daha kolay anlaşılır bir örnek ise şöyle: Balta girmemiş bir ormanda bir heykele rastlarsanız, bundan çıkardığınız sonuç ne olur? Doğal faktörlerin bu heykeli oluşturmuş olmaları ihtimali çok çok küçük olduğu (yani böyle bir alternatif "imkansız" olduğu) için, heykelin tasarlanmış olduğu sonucuna varırsınız. 
Akıllı Tasarım teorisyenleri, canlıların kompleks mekanizmalarının, bir ormanda bulunan heykelden çok daha açık birer "tasarım kanıtı" olduğunu savunuyorlar. Bilim İçin Bir Dönüm Noktası Kuşkusuz Akıllı Tasarım konusundaki bu çalışmalar, önemli bir soruyu da beraberinde getiriyor: Tasarımcı kim? Canlıları dizayn eden bilinç, kimin bilinci? Akıllı Tasarım teorisyenleri, bu sorunun cevabının, bilimin alanı dışında kaldığını belirtiyorlar. 
Onlara göre bilimin yaşamın kökeni hakkında varabileceği sonuç, canlılığın tasarlanmış olduğunu tespit etmekten ibaret. Yani, bu tasarımın sahibi kim, amacı nedir gibi soruların, kendi alanlarından çıkıp dinin veya felsefenin ilgi alanına girdiğini düşünüyorlar. Profesör Philip Johnson'a göre, "herkes bu sorulara kendi inançlarına ve düşüncelerine göre cevap arayabilir, ama önemli olan bilimin, hayatı amaçsız bir rastlantılar zinciri olarak gören Darwinist teoriyi reddediyor olması."(9) Akılı Tasarım teorisi, hem bilim dünyasını hem de toplumu derinden etkileyeceğe benziyor. William Dembski, teoriyi yeni bir bilimsel devrim olarak niteliyor. Nitekim son 10 yılda ABD'de büyük bir Akıllı Tasarım fırtınası esiyor. 
Teorinin Behe, Johnson, Dembski gibi öncüleri, ABD'nin saygın üniversitelerinde bilimsel 


konferanslarda söz alıyor, Darwinist bilim adamlarıyla tartışmalara katılıyor ve teorinin her geçen gün daha fazla yayılması için çalışıyorlar. Darwinistler ise, her ne kadar teoriyi 

çeşitli suçlama ve saldırılarla diskalifiye etmeye çalışsalar da, bunun 150 yıldır karşılaştıkları en ciddi bilimsel meydan okuma olduğunda birleşiyorlar. Akılı Tasarım teorisinin en önemli mesajı, tüm doğayı "planlanmamış, amaçlanmamış bir rastlantılar yığını" olarak gören ortodoks biyoloji anlayışının geçersiz olduğunu savunması. Michael Behe, bu yeni anlayışın bilim dünyası tarafından kabullenilmesinin kolay olmadığını, ancak zaten hiç bir bilimsel devrimin kolay gerçekleşmediğini belirtiyor: "Hayatın üstün bir akıl tarafından tasarlanmış olduğu anlayışı, hayatı basit doğa kanunlarının bir sonucu olarak algılamaya alışkın bizlerde bir şok etkisi yaratmış durumda. Ama diğer yüzyıllar da benzer şokları yaşamışlardı ve şoklardan kaçmak için bir neden de yok."(10) Bilim dünyası bu "şok"u kabullenecek mi, bunu zaman gösterecek. 
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BİLİMİN YANILMAZLIĞI SADECE BİR EFSANE 
02.08.2010-Sabah 


Bilim sayesinde, sadece bilmediğimiz şeyleri değil bildiğimizi sandığımız halde aslında bilmediğimiz şeyleri de keşfediyoruz. Yüzyıllarca tartışmasız gerçek olarak görülen bir bilginin, mesela Dünya'nın düz olduğunun bir efsane olduğu ortaya çıkabiliyor. Bilimin bile, bildiğini sandığı şeyi her zaman bilmiyor olabileceği gözden kaçıyor. Kuramsal varsayım şeklindeki efsaneler, çoğu bilimsel keşfi oluşturan tuğlaları birleştiren bir harç işlevi görüyor. 
Bunu bilimsel bilgi evrenini ayakta tutan karanlık madde olarak da adlandırabilirsiniz. Elbette karanlık maddenin kendisi de bir bilim "efsanesi" örneği. Varlığı kanıtlanamasa da, giderek gerçek olarak kabul ediliyor. Ancak bir başka efsane, kendisini o kadar uzun bir zaman boyunca ve o kadar iyi bir şekilde gerçekmiş gibi gösterdi ki, çoğumuz ondan şüphelenmiyoruz bile: Yerçekimi. Sadece elimize bir elma alıp yere düşmesine izin vererek kanıtlayabileceğimiz bir şeyden şüphelenmek, kimin aklına gelirdi ki? Hollandalı saygın bir fizikçi yerçekiminin bir yanılsama olduğunu açıkladı. Erik Verlinde, "Yerçekimi diye bir şey yok" dedi. Şüphesiz, yeryüzündeki nesneler düşer ve düşerken de hızlanır. Ancak yerçekimi denen bir kuvvet, bunun ille de en iyi açıklaması değil. Verlinde'nin getirdiği yorum, meslektaşları için bile çok karmaşık. Fakat Newton'ın inandırıcılığını sorgulayan ilk kişi o değil. Stephen Hawking ve ondan önce de Einstein, aynı şeyi yapmışlardı. Evrim teorisine yönelik saldırılar ise daha az şaşırtıcı. Akıllı tasarımı yücelten Çay Partisi gibi gruplar dışında, genelde Charles Darwin'in bu parlak fikrinin her bakımdan kanıtlandığı düşünülür. Evrim 


teorisinin en ilginç kanıtlarından birisi de, bazı türlerin tuhaf bir şekilde diğer türlerin şeklini ve rengini taklit etmesi. The New York Times'da bunun dikkate değer bir örneği olan Kosta Rika'daki tırtıllar ve krizalitlerle ilgili bir yazı vardı. Ancak büyüleyici görünen bu taklit yeteneği, Darwin'in getirebileceği açıklamaya pek uymuyor. Yani bunlar, milyonlarca yıl boyunca süren ve türün çoğalmasına yardımcı olan kapsamlı ve küçük rastlantısal mutasyonlar gibi görünmüyor. Süreci tetikleyen gerçek mekanizma ve bunun taklit yeteneğini düzenleyip mükemmelleştirmesi, bilimin bilir gibi göründüğü ve bildiği varsayılan, oysa gerçekte bilmediği bir şey. Bilimin belli bir konuyu bilmemesi şaşırtıcı bile olabilir. Bilimin aslında küçük kuşların nasıl göç ettiğini, bu kadar uzak mesafeleri nasıl kat ettiklerini veya ne sıklıkla mola vermek zorunda kaldıklarını bilmediğini kim düşünürdü? The New York Times'da çıkan bir habere göre, yeni bir takip teknolojisi kullanan araştırmacılar, kuşların çoğunun bizler gibi molasız uçuşları tercih ettiğini görünce hayret ettiler. Bilim insanları pozitivisttir. Bildikleri şeyler arasındaki boşlukların büyüklüğüne, yani "negatif kütleye" dikkat çekmezler. Bu da, bilimin yolumuzu gerçekte olduğundan daha güçlü aydınlatıyormuş gibi düşünmemizi sağlar. Belki de Carl Sagan türünde bilimsel cehalet üzerine uzman birinin, bilimin şaşırtıcı şekilde henüz çözemediği milyarlarca konuyu işleyen bir kitap çıkarmasının zamanı geldi. Bu eser, bilim insanlarının kendilerinin bile bilimin muhtemelen asla bilemeyeceğini kabul ettikleri bir soruyla bitebilirdi: Neden hiçlik yerine varlık var ve bunun amacı veya anlamı nedir? 


BİLİM YANILMAZ, DEĞİŞMEZ, TEK GERÇEK KAYNAK MIDIR? 
2012-http://islamicevaplar.com/ 


“Avrupa Bugün yeni bir Tanrıya inanmıştır, o da ilimdir. Fakat ilim devamlı değişen bir varlıktır. İlim dün inkar ettiğini bugün İspat eder ve bugün ispat ettiğini de yarın inkar eder. 
İşte o sebepten dolayı, ilmin kullarını düzen ve huzurdan uzak, daima bir ıstırap ve gönül darlığı için de bulursun.” Samerset Maugham (Profesör Muhammed Kutup, İslam'ın etrafındaki şüpheler, s. 20) “Yuval Noah Harari, salgınları dize getirerek insanın Tanrılaşacağını iddia ediyor. İnsanlığın verdiği mücadeleyle bütün hastalıklarla başa çıktığını söylüyor. Post-modern yalancı peygamber! Yalancı peygamber, insanı Tanrı ilan ediyor (homodeus): “Bize bol gıda, ilaç, enerji ve hammadde sağlayan olağanüstü ekonomik büyümemiz sayesinde kıtlık, salgın ve savaşları dize getirmeyi bildik” (Harari, Homodeus, s. 
24). Harari'nin amentüsü ilerlemedir. Buna göre artık ne salgın, ne kıtlık ne de savaş olacak. 
Bütün yalancı peygamberlerin sonu hüsrandır. Koronavirüs deizm ve “İnsan Tanrı” yalanını 
yerle bir ediyor. Bütün dünyayı kuşatan bir salgın var artık.” (Ergün Yıldırım, Yeni Şafak, 15 
Mart 2020) Karl Poper, “Bilimsel Araştırmanın Mantığı” isimli kitabında, “Bilimsel bilgilerin değişimi açıktır, geçicidir, geçicilik özelliği taşır. Yeni bir bakış açısı geldiğinde, yeni veriler elde edildiğinde, bilimsel bilgi değişime uğrayabilir.” Bilimsel bulguların kesin değişmez gerçeklik olarak dayatılmasının da, bilimi bilim olmaktan çıkarıp bir çeşit dogmatik inanç ya da din haline getirdiği unutulmamalıdır. Sonradan yanlış olduğu ortaya çıkan teorileri ortaya atanların da, kendi dönemlerinde teorilerini kabul etmeyenleri bilim dışı, akıldışı ya da bilim karşıda olmakla suçladıkları çokça görülmüştür. (Metin Aydın, Ateizm Yanılgısı, s. 25, 75) “Bilimsel bilgiyi şaşmaz bir kılavuz olarak gören ve “her şeyin açıklamasını bilimden bekleyenler, bilimsel kalıpların sürekli değiştiğini? unutmamalıdır. Bilim sürekli bir şekilde değişime uğramaktadır. Bilimsel bilgi, son noktayı koyan değişmez bir içeriğe sahip bir bilgi türü ortaya koyamaz. Bilim yanlışlarını düzelterek ilerler.” ( Selçuk Kütük, Ateizm Yanılgısı, s. 12,85, 164) 

“Bilim ve teknik teoriler sürekli gelişir, çoğu kere de değişir ve başkalaşır.” ( İzzet Derveze, Kuran cevap veriyor,s. 308) 


“Bilim, İlahi Kanunların keşfi neticesinden ortaya konan prensiplerdir. Bilim, 108.000 
km/saat hızla “dünya dönüyor” diyor, din ise; sebepler dairesinde ve hikmetine binaen Yüce Kudret tarafından “dünya döndürülüyor” diyor... Maneviyattan ve vahiyden kopuk bilim , olayın failini terk ediyor ve işi tesadüflere bırakıyor... Kaldı ki, İslam taklidi bir imanı değil, araştırmaya ve delile dayalı bir inanmayı esas alır.” (Mehmet Bahadır, Modem Bir Put: Bilim) “Türkiye ateistlerinin sorularının çoğunun, bilimi kutsal bir inanış görmekten kaynaklandığı görülmektedir. Batı, materyalist bilimselliği 19. yüzyılda bıraktı. Bu ateistler hala ikinci el bilim anlayışından kurtulamadılar. Bugünkü dünyanın çektiği sıkıntıların temelinde çok tapınılan bilimin, her şeyi tüketen insanoğlunu bir türlü doyuramaması yatmaktadır.” (Ahmet Bayraktar, Ateizmus |, s. 20) 

Max Planck, Einstein'a, “bilimin cenazeden cenazeye ilerlediğini.” söyler. ( Y. N. Harari, Homo Deus, s. 38) 

Bilimin kendisi birçok kabul üzerinde yükselir. İnsanlar, örneğin akli melekelerinin manipüle edilemediğini veya algılarının kendisini yanıltmadığını varsayar. Einstein, “Doğada her şeyi kuşatan yasaların var olduğuna yönelik inancımız, bir tür imanın üzerine bina edilmiştir.” 
(A.Einstein, Einstein on Cosmic Religion and Other Opinions and Aphorisms, s. 33) derken, bunu kast etmektedir. (Alper Bilgili, Bilim ne değildir?, s. 74) Bilim varlığını, bilişsel yetilerimize güvenliğimiz kabulüne borçludur. ( Bilgili, s. 76) 

“Bilgi, “inancın? gerçeğe dönüşmüş hali değil midir? Bilimsel teoriler, belli dönemlerde belli açıklama Oo tarzlarıdır. Dawkins, darwinizm?in hipotezlerini kanıtlanmışçasına savunmaktadır. Dawkins, bilimsel kesinliği öylesine yükseltmektedir ki, asla değiştirilemez kesin yasalar olduklarını savunmaktadır.” ( Aliye Çınar, Deizm ve ateizm üzerine, s. 28, 43, 281, 282) 

“Hawking, bilimin önemli bölümünün kesin olmadığının anlaşıldığını ifade etmektedir. 
Galileo, Batlamyus'un evren modelini sahneden kaldırmıştır. Newton'un durağan ve kesin zamanlı evren modelini de Einstein, Hubble, Lemaitre ortadan kaldırmıştır.” ( Emin Arık, Deizm ve ateizm çıkmazı, s. 17, 250) 

Harvard üniversitesi profesörü Dr. William MC. Dougal, “Bugün biz fizikçiler, madde karşısında 19. yüzyılın fizikçileri gibi değiliz, “hepsini anladık? demiyoruz, daha anlamadığımız pek çok şey vardır.” ( M. Rahmi Balaban, İlim ahlak iman, s. 77) 

“Bilim, sınırlı gözlemlerinize dayanarak, belirli bir olgu için elimizdeki en iyi açıklama budur? demektir. Bilim değişkendir. Bilimsel sonuçların mutlak olarak doğru olduğunu ve hiçbir zaman değişmeyeceğini varsaymak açıkça yanlıştır. Tarih bize gösteriyor ki, bilim vardığı sonuçları sürekli değiştirir. ( Hamza Andreas Tzortzis, Hakikatin izinde, Din bilim Ateizm, s. 278, 299, 300) 

“Bilim değişime açıktır. Dolayısıyla bilimsel ispat diye bir şeyden bahsetmek tehlikelidir. 
Çünkü bu terim, varılan bilimsel sonuçların taş üzerine oyulmuş yazılar gibi olduğunu ima eder ve bu anlayışı güçlendirir.” G. Barker and P. Kitcher, Philosophy of Science, s. 17) “Aklı yanılmaz bir bilgi kaynağı olarak gören akılcılar, bilim ve felsefe tarihlerine baksalardı, karşımıza çıkan birbiriyle çelişik sayısız düşünce ve teorinin varlığı karşısında insanların evrensel bir akılda birleşemediklerini göreceklerdi. Akıl, metafizik ve tanrısal bir konuma taşınmıştır. Bir nimet olan akıl, tanrı pozisyonuna yerleştirilmiştir. Bilgi ve veri akışının uzun vadede sürekli bir değişime uğradığı ortada olduğuna göre, akıl yürütmenin de değişime uğrayacağı açıktır. Akıl hakikat-ı icat etme kapasitesine sahip bir cevher değil, hakikatin kavramaya yarayan bir araç olmalıdır. Akıl, modern dönemde bir “değer üretmek kaynağı” haline getirilmiştir. (Deizm, Selçuk Kütük, s. 85-87) İlerleme, “geçici hakikatler ile? günü kurtarmaktan başka bir şey değildir. (s. 90) “Bilimci”, bilimi kendine mahsus kuralları olan yeni bir din haline getirir. ( s. 118) Bilim tarihine baktığımızda, “bilim adına konuşan? 
birçok bilim adamının ve felsefecinin bugün için komik görünen fikirler ileri sürdüklerini rahatlıkla görebiliriz. Ünlü bilim adamı Lord Kelvin 150 sene önce, “havadan daha ağır 


cisimlerin uçamayacağını? savunuyordu. Pozitivisterden Ernest Mach, atomun varlığını reddediyordu. ( s. 119) Akıl ve bilim her nedense fakirliğe açlığa sömürüye adaletsizliğe işgallere ve savaşlara engel olamamaktadır.” ( s. 284 ) 

“Materyalizmi benimseyen analitik filozoflar, bilimsel beyanların “eksiksizliğine? güçlü bir biçimde bağlıdır. (Kemal Batak, Naturalizm Çıkmazı, Dennett'ten Dawkins'e yeni ateizmin felsefi temelleri ve teistik eleştirisi, s. 70) Yeni naturalizm, bilimin bir özü olmadığını, bilimsel olan ile olmayan arasında keskin bir ayrım yapmanın oldukça sorgulanabilir olduğunu savunur. Bilimlerin birliği ideali, gerçekleştirilmemiştir ve gerçekleştirilemeyecek bir rüyadır. Bilimci naturalistin açık, tartışmasız ve kullanışlı bir bilim tanımı da yoktur. Naturalizm dinsel olarak nitelenebilecek birtakım özellikler de sergiler. (s. 171) Sıradan bir bilim tarihi ve felsefesi okuyucusu bile, açık, tartışmasız bir bilim tanımı olmadığını görebileceği gibi, açık, tartışmasız bir bilim metodu olmadığını da görür. (s. 174) Bilim başarılarını oldukça sınırlı bir alana odaklanmasına borçlu iken, bilimcilik, desteksiz genelleştirmeler yapmaktadır. Bu nedenle, “bilim” ve “bilimcilik” birbirleri ile bağdaşmaz. Bilimcilik ciddi bir şekilde benimsendiğinde “sahte din” haline gelir. ( s. 160) ve yaşamın anlamını ve uğrunda savaşılacak idealleri verir. (Karl Giberson, Artigas, Oracles of Science, s. 40) “Doğanın dışında başka hiçbir şey yoktur.” 
şeklindeki kapsamlı naturalist iddiaya doğanın içinde kalarak ulaşma imkânı yoktur. 
Bu iddia fiziksel gerçeklerin terkibinden daha fazlasını, bir felsefeyi, metafiziği içerir. ( Batak, s. 175) 

Kısaca Bilim için, “Yanlışlanana dek doğru kabul edilen şey'dir diye tanım yapabiliriz! 


Bilimci putperestler 


Bilim ve teknolojiyi elinde bulunduran devletler, bunları insanların yararına kullanmak yerine insanları sömürme aracı olarak kullanmaktadır. İlaç sanayinden silah teknolojisine, Medyadan oryantalist araştırmalara ... bu hiç değişmiyor. Bilimi kutsayanlar; ölümsüzlüğe çare olacağını ...Vb. düşünen Yuval Noah Harari gibi hayalperestler, tüm sahte Tanrılar gibi bir gün bilim putunun da, kendine yüklenen bu anlamıyla beraber yıkılıp gideceğini göreceklerdir. 

Giriş 

Bilimin yanılmaz ve tek gerçek kaynak olduğunu savunanlara bir hatırlatma ile başlayalım: 
1911 yılına dek Thomson atom modelini bilim adına savunmuşlardı. 1913 yılına dek ise 
Rutherford'un atom modeli bilim adına savunuldu. 1913'ten itibaren ise Bohr atom modeli yeni bir model çıkıp, yanlış olduğu ortaya çıkana dek savunulmaktadır. 

Bilime tapan ateistler 

“Bilim, bir inanç kategorisi haline gelmiş durumdadır.” ( Edward Said, Oryantalizm, s. 56) “Bilim hakkında asıl sorulması gereken soru, Bilimin bizi nereye götürdüğü değil, kendisinin nereye gittiği, sorusudur. Nereye gittiğini bilmesek bile, nereye gitmediğini biliyoruz artık! 
Bilim, hakikate doğru gitmiyor. Hakikati keşfettiğini iddia eden her bilimsel teorinin, bir bakıyorsunuz bir süre sonra hakikati keşfetmediği anlaşılıyor. Bundan sonra üretilecek olan bilimsel teoriler de, bundan öncekiler gibi hakikati keşfettikleri iddiası ile ortaya çıkacak ama, bir daha asla yanlışlanmayacak biçimde ortaya koyacak bir teorinin olabileceğini düşünmek pek mümkün görünmemektedir. Edgar Morin, “Bilimsel teoriler nesnel olamaz çünkü bilim, insan zihninin gerçek hakkındaki düşüncelerinden ibarettir. Nitekim aynı objektif verilerin; Ptolemaios, Kopemik, Newton ve Einstein gibi birbirinden farklı, hatta birbirine karşıt teoriler tarafından kullanılmış olması da bunu gösterir. der.” ( HilmiYavuz, Modernlesme Oryantalizm ve İslam, s. 92) 


Tabiata tapan veya ineği kendileri için kutsal sayanlarla fizik veya kimya bilimlerini ilah edinenler arasında ne fark vardır? İnek'te yaratılan bir varlık fizikte evrenin yaratılmasından 


kullanılan bir vasıtadır ama iki araç ta amaç haline getirilmiş, ilah yerine ikame edilmişlerdir.Burada bilimi değil bir zihniyet eleştirisi yapmaktayız. Bilimi alanı dışında görüp, göstermeye çalışanlar eleştirilmektedir. 


Bilimsel buluşlar teori ( Mesela evrim) veya geçici doğrular mertebesindedir. Dolayısıyla her an yanlış oldukları ortaya çıkabilir. Bilim yanlışlanması zaman alacak olan geçici doğrulardır. 
Bilimi tanrı edinenlere üzülerek belirtmeliyiz ki bilim hiçbir zaman “Sonunda Tanrının olmadığı bulundu” gibi bir keşifte bulunmayacaktır. Ayrıca unutmamalıyız ki bilimin açıklayamadığı pek çok şey vardır ve öyle de kalacaktır. Bilim bir rehber değil; ancak önümüzü aydınlatan bir ışık olabilir. Işık olsa da yine yolumuzu bulmamız için rehbere muhtacız. O rehber de dindir. Bilimin metotlarını ve bilim yoluyla üretilenleri, mesela çekiç ya da kerpeten gibi birer araç gereç olarak da görebiliriz. Birisi çıkıp çekicin dünyanın tüm sorunlarına çözüm olacağını söylerse onun deli olduğunu düşünürüz doğal olarak. Başınızın üstünde bir dam olsun istiyorsanız çekiç şart ama çekiç ile baş ağrısı dindirmeye çalışandan da uzak durmak bizim görevimiz olmalıdır. 

“Bilim tarafsızdır”, “Doğrunun ölçütü bilimdir” gibi pozitivist inanışlar artık eskisi kadar taraf bulmuyor bulamıyor. Positivist bilim, dinin alanına girdiğinde positivistliğinden taviz vermiş felsefe yapmaya başlamıştır. 

Pozitivistler herşeyi parçaladıkları için mânâyı kaybediyorlar. Aşkı, korkuyu, sevinci hormonal “fenomenler” sanıyorlar. Hakikat'in tezahürü yok onlar için, sadece tezahür var. 
Sebebi? Eşya. Eşyanın sebebi? O da eşya. Biz buna “pozitivist iman” diyoruz. Çünkü pozitivistlerin bilimsellikle ilişkisi koptu. Bilimsellik değil bilimcilik peşindeler. Bilimi putlaştırdılar. Semavi dinlere alternatif bir ilahiyat ürettiler: “... Yerçekimi gibi bir kanun var olduğu için Kâinat kendi kendini hiçten, yoktan yaratabilir ve yaratacaktır...Dünyamız Fizik Bilimi tarafından yaratılmıştır.” (The Great Design, Stephen Hawking) Aslında Filozof Stephen Tanrı'yı tefekkürle bulmuş ama ona “Fizik” adını vermiştir olay bu kadar basittir. Bir gün kainat kitabını doğru okuyup, aracı amaç edinmez, araçtan amaca ulaşır umudu ile diyerek konumuzu bitirelim. 


Bilim yanılmaz mı? Kesinleşmiş bilgi var mıdır? Bilim dogma olabilir mi? 


Bilimi adeta bir din gibi algılayan, kesinleşmiş doğru ( Dogma ) olduğuna inanılan bilimi inanç sistemi haline getirenlere yönelik bir içeriğe sahip olacak bu yazımız. 

Cinlerin varlığı kabul edilse, psikolojik birçok rahatsızlığın tedavisi mümkün olabilecek, ruh'un varlığı kabul edilse tıp farklı bir bakış açısı kazanacak ve yeni tedavi yöntemleri geliştirilebilecek iken, darwinizm — libido eksenli insan tanımları ve bunlardan hareket eden tedavi yöntemleri insan doğası ile ne kadar paralellik arz ettiği günümüzde insanların artan psikolojik sorunlar ortada iken gerçekten göz ardı edilmeden üzerinde önemle durulması gereken bir konu olmaktadır. Parapsikoloji, alternatif tıp, metafizik Avrupa, Rusya, ABD'de kimi 50 kimi 100 yıldır üniversitelerde kürsüsü kurulmuş iken ülkemizde hala küçümsenen kavramlar olması akademisyenlerimizin bilimsel taraftarlıklarını mı yoksa bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da geri kaldıklarını mı göstermektedir? Alternatif tıp'ı küçümsemek acaba ilaç firmalarının bir politikası mıdır? Bilimin amacı insanlığı doğruya, hikmete, güzele (o yönlendirmek olmalıdır ama şu an bilim; çıkar, ekonomi ve siyaset çerçevesinde insanlığa hizmet amacının uzağında bir seyir izlemektedir. Bilimi ve ürettiklerini inkar etme gibi bir niyetimiz tabii ki yok ama bilimin insanlık yerine bazı çıkar çevrelerine hizmet ettiği düşüncesi de asla göz ardı edilmemelidir ve bizim de karşı olduğumuz konu budur! 

Bilimin siyasallaştırılması 

Bilim adamlarının “Ben kimim, Nereden gelip nereye gidiyoruz? ” sorularına cevap, bilimsellikten uzak ideolojik- siyasi sınırlar içinde cevaplanmaktadır. Bu da yetmez gibi bir 


de bilimi inanç haline getirenler meydana çıkmıştır. Hâlbuki bilim daima ileriye dönük hareket halinde, devamlı ilerleyen ve değişen bir sürecin adıdır. Atomun tanımı eskiden “ Parçalanamayan en küçük yapı taşı” iken artık günümüzde nötron-proton-elektronlardan bahsedilebilmekte, atom bombası üretilmektedir. Tıp ülser'e eskiden süt önerirken, şimdi özellikle kaçının diyor. Kolonya ile mikroptan temizlenildiği ileri sürülürdü şimdi ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Perhiz için sıcak su önerilirdi, şimdi vazgeçildi. Terli su içilmemesi tavsiye edilirdi, şimdi ise öneriliyor. Dişleri önce sağa sola, sonra yukarı aşağı, en son daire şeklinde fırçalamayı önerir oldu. Liste uzun. Soru ise şu; O zaman eskiden bilim adına yapılanlar bilim-dışı mı idi? O zaman bilim adına dogmalarla (!) savaşanlar aslında birer Don Kişot mu idiler? 

Bilimin verileri dışındaki hiçbir fikri — Din dâhil — kabul etmeyenler Sabah Gazetesinin 21.12.2001 tarihli manşetini nasıl yorumlayacaklar: “ Bilim adamları kafa karıştırdı. Yaşam uzayda başlamış olabilir. “ O da “Olabilir”. 

Newton'un yasalarını yerle bir eden Einstein yasaları ve şimdi eleştirilmeye başlanan Einstein'in kanunları. En son deprem uzmanlarının birbirlerini “ Şarlatanlıkla” suçlamaya varacak kadar bilimsel temelde birbirlerine zıt ileri sürdükleri fikirler. Tüm bunlardan sonra bilimi bir inanç sistemi haline getirenler ne yapsınlar, onlarında durmadan kıble değiştirmekten başları dönmeye, kafaları karışmaya başlamıştır herhalde! Unutmayalım “ Gerçek şüphecilik olamaz değil olabilir şıkkını tercih etmektir.” 

Bilim vardığı bazı sonuçları zamanla değiştirmekte olsa bile , iyi- güzel- hikmet'e her geçen gün biraz daha yaklaşmaktadır. Din ise insanlığın araştırıp bulması için zaman — çaba harcamalarına gerek kalmadan ; İyi-güzel-hikmet manzumelerinin bir kitap halinde insanlara sunulmuş halidir. Yani bilim hızla dine yaklaşmakta, dinin ileri sürdüğü fikirleri doğrulamakta, her emir ve yasağını hızla tasdik etmektedir. Bu konuda “İslami emirler ve hümanizm” isimli yazımızı tavsiye ederiz. 


DEPREM OLDU, HOCALAR YİNE İKİYE BÖLÜNDÜ 


Oh be sallandik 
Ey sok aktif 


E Büyük Marmarı'nın stresini boşaltıyor, keşke bu 


si ea Tam 
20 genin aktif olduğu 
mü? sorusunda kiye ard, nun kemi Lİ İŞL 


Bilim Dünyası Ay'ın Oluşumu Konusunda Yanıldı mı? 

Apollo 16'daki astronotların 1972'de getirdiği kaya örneklerine bir de bugünün teknolojisiyle bakan bilim insanları Ay'ın bugüne dek sanılandan çok daha genç olabileceği sonucuna vardı. 
Hem de 200 milyon yıl kadar. 18 Ağustos 2011 

Uzmanlar yeşil çay hakkında yanıldı! 

Yapılan son araştırmalar, antioksidan deposu yeşil çayın meme kanserine karşı korumadığını ortaya koydu. Daha önceki araştırmalarda, hayvan ve insan hücreleri üzerinde olumlu etkileri ortaya çıkan sonuçlara dayanarak açıklama yapan bilim insanları, sıcak yeşil çay içilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Ancak 54 bin kadını konu edinen son araştırma, yeşil çay içmekle meme kanseri arasında herhangi bir ilişki olmadığını ortaya koydu. 03.11.2010 


Bilim adamları yanıldı ! 

Bilim adamlarının kuyruklu yıldızlar ile ilgili bilgileri yanlış çıktı. Kuyrukluyıldızların Güneş Sistemi dışında oluştuğuna inanılıyordu. Science dergisinin son sayısında yayımlanan makaleye göre, Stardust uydusunun 15 Ocak'ta yeryüzüne getirdiği kuyrukluyıldız tozlarını inceleyen uzmanlar, kuyrukluyıldızın Güneş Sistemi'ndeki diğer gökcisimlerinden pek farklı 
yapıda olmadığını saptadı. 15 Aralık 2006 

Işık hızı aşıldı 


Bilim dünyasında şok: Einstein yanıldı. Işık hızının saltanatı yıkıldı. Albert Einstein'ın izafiyet teorisine göre evrenin hız sınırı olan ışık hızı, nötrinolar adı verilen çok küçük kütleli parçacıklar tarafından geçildi. Nötrinolar, CERN'in Cenevre yakınlarında bulunan merkezi ile İtalya'nın başkenti Roma'nın doğusundaki Gran Sasso laboratuarı arasındaki 730 kilometrelik 
mesafeyi ışıktan yaklaşık altı kilometre daha hızlı bir şekilde kat etti. Işık hızı saniyede 299 
bin792 kilometre458 metreye tekabül ederken, nötrinoların hızını saniyede 299 bin798 kilometreve454 metreolarak belirleyen fizikçiler hâlâ ölçüm aletlerine inanmakta güçlük çekiyor. 24.09.2011 


Resimlerin üzerine tıklayıp daha büyük şekilde inceleyebilirsiniz 
Kimya tarihinin en trajik hatası 


Insan organizması agsından tüm z3manların en yıkıcı kimyasal bilesimlerinden bırı sayılan a i 


i gerçekte son derece iyi niyetli bir amaca hizmet etmek üzere üretildiğini biliyor muydunuz? 1897'de Almanıya'dakı Baye: 


hastaları için "ağ 
"aroin hidroklor" 


k iş 

ç dildiği şişeden kaçıp halkın arasına karışmayı başarmıştı bir kez, Babat 200: 


Serie me 


ASPIRIN 


COCAINE 
, TOOTHACHE DROPS 


Instantaneous Cure! 
1 GEN vE 


e m e 


Talimhane hakkında sözlü tarihi araştırırken nanılmaz bir şey keşfettm. Burada 1933's kadar dünyanın en kaliteli eronini yasal olarak üreten bir fabrika varmış. ©» 


Hikaye aslında biraz daha geri gidiyor. Meşhur Bayer ilaç firması, 1997'de mucize bir ilaç keşfetti. İlazın etkilerini tam anlamak içn, iaci damarna enjekte eden bir mühendis, “Kendimi kahraman gbi hissediyorum” deyince, adını N S kahraman manasında Heroin koydular, Eroin, eczanelerde asprin gibi satılmaya ~" başlandı, Tıpkı bir dönem ecstasy'nin eczanelerde zayıflama hapı olarak satıldığı Www 
gibi. Koskoca Freud, nane-limon yazar gibi reçetelere kokain yazdıktan sonra... 1 


15 yıl sonra sronin sonuçları ortaya çıktığında iş işten geçmişti. Lahey'de 

derhal uluslararası bir toplantı yapıldı, oroin ürötimi ve dağıtım tüm dünyada yasaklandı. ancak üretim kimi ülkelerde bir süre daha devam etti. İşte bugün erdin trafiğirde adı anılan ülkelerden biri olmamızın kökeninde taaa o günler var. © 


Dünyadaki en kalitei afyon üretim merkezi Anadolu'ydu. 62 vilayetin tamamında 7 r 
afyon ekimi yapılıyordu. Çi 21 Kasın 2009 


1880 ve 1990'larda kokaine çok değer verilirdi. Papa Leo XI), Sigmund Freud, Jules Verne, and Thomas Edison gibi bir 
çok ünlü isim tedavide kullanımını önerdi. Coca-cola oryinal olarak kokain içermekteydi ve 1888'de “*yorgunluğu geçire inecek” olarak reklam yapıyordu. Coca-cola daha sonra kokaini içeriklerinden çıkarmış ve yerine kafein koymuştur. 


Bir zamanlar “Bilimselik” adlIna savunulanlar günümüzde adliyelik olay kabul edilmektedir! 


ILAC DÜNYASINDA 
PARABEN SOKU! 


Fransa'nın 'Kanser yapiyor’ dediğ 


koruyucu madde Paraben, bebek 


den diş macununa, 


ASAK İÇİN YASA HAZIR 


ı olan 
1, ağrı ke 


abul etti, Ancak üretimin durduru 


Calkalarıyor diğ bilgiye g 


kiye'de de 300'den f Paraben bu 


Tıpta doğru bilinen büyük yanlış 


20. yüzyılın başlarındaki teoriye göre bağışıklık sistemi kanseri hücrelere karşı mücadele ediyor. Fakat bu teori 


yasanın Sena 


Says zon 


Dünyada diabet hapı yasak 


Avrupa İlaç Kurumu hastaları Avandia için uyardı, 
Avrupa İlaç Kurumu, ilacın hastalarda kalp krizi ve inme gibi yan etkilere neden olabileceği sonucuna vardı. 


40 yıllık 'prostat hatası' tibbi böldü 
Prostat kanserinin erken teşhisinde 40 yldır uygulan PSA testini bulan ABD'li doktor Albin Hataya itirafında bulandı. Tep dünyası bu sözlerle iki kutba ayri 


yanlış çıktı. 


Sima, teorinin aksına, kanserk 
Mücrelerin çoğalmasının başlandıcında, bağışıklık 


sistemi tarafından korunduğu bölrlendi 


İn Vİ edi Siri 
Frazat kanserinin aken dinamde leşhisi amacıyla 4D yidi yaygın Bir biindz uraanin PSA tastirini Babası Dr. Richard Alkin göğün hafta talh b Rrafta talurdu agona Ünversitesinde görevi doktorun kand kasf PSA için “Test bi hatad Sde adien veri yeterse. Prostat kanjeeni belisyemediği gibi kanserin, öldürücü alin tiçişe olmayanın bibitindeni #pramyor. Ayıca çek pahalı. Burdan 
40 yl nco yapıliğım keşfin böyledne kar amad br kamu sağlığı eina 
GörüşeLeğiri hiç hayal edenden” diyo based şaş. Bu Süzer vE 
Arase ‘olmazsa GMA deliği testin UrOlanması hakkında tanışma başları. 


vatgeçinez okkara söyleyenlerin yarı sra gereksiz olduğunu öne sirerler foye bölündü. İşte Türk uzmanların içli görüşleri; same 


Vücudun bağışık ssteminin, tümörün ilk oluşum safhasında kanserli hücreleri tespit edip onlan koruduğu bildiri. 


The Journal af Circa inveztiğatier adlı dergide dun, yayımlanan araştırmada, 20. 
Yüzylin başlarındaki teorinin aksine, karızarlı hücrelerin çoğulmazırın başlangıcnda, bağşıkik sisteme tarafından korunduğu belirtildi 


10.08.2009 


Eski anti-depresanlar kalp hastası yapıyor 


03 Aralık 2010 Herşembe tta 


LONDRA -AA- İngiltere'de yapılan bir araştırma, eski nesil anti-deprasanların kalp hastalığı olasılığını artırabileceğini ortaya koydu. 

İngiliz bilimadamları, İskoçya'da yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla yapılan araştırmada, eski nasıl ilaçlar arasında yer alan, Norpramın gibi trisiklik antidepresanların. kardiyovaskiler rahatsızlığa yakalanma olasılığının yüzde 35 
oranında artmasıyla bağlantısı bulunduğunu bildirdi. 

University Calege London'dan Mark Hamer ve ekibinin, araştırma çerçevesinde İskoçya'da genel nüfus üzerinde yapılan sağlık verilerini kullandığı. 35 yaş üzerindeki yetişkinerle ilgili 1995'den 2003 yılına kadar alınan verileri değerlendirdiği ve bu kişileri 2007 yılına kadar izlediği belirtildi. Araştırmaya, kalp hastalığı bulunduğuna dair kimik geçmişi olanların dahıl edilmediği kaydedildi 

Sonuçleri European Heart Joumal'da yayımlanan araştırmada, & yılık süreçte yüzde 26,2'si ölümcül, 1434 kalp hastalığıyla bağlartılı vaka görüldüğü ve trisiklik anti-depresanların. kardiyovasküler rahatsızlığa yakalanma olasılığının yüzde 35 oranında artmasıyla bağlantısı olduğu tespit edildi. 

Yeni nesil seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin ise bu olasılıkla bağlantısı okluğu gözlenmedi 

Hamer, Prozac ve Paxil gibi eski nesil anti-depresanların, artık depresyon tedavisinde büyük ölçüde kullanılmadığını ancak bu ieçların, uykusuzluk, sırt ve baş ağrısı gibi şikayetlerin tedavisi için hastalara verildiğine dikkati çekerek, “Bulgularımız. doktorları anti-depresanları reçete ederken tedbirli olmaları konusunda uyarıyor" dedi. 


Once ve sonra, bilim! 


Din; Bilimin zamanla geleceği noktayı temsil ediyor. Bilimi din kabul edenleri ise, en çok yüz yıl sonra gülünç iddiaların taraftarları olarak anılacaklardır! 

Bilim kutsal bir inektir! 

Bilim, bilimsel olarak elde edilen bilgilerin tümüdür. İlk adım gözlemdir. Bir dizi gözlem bir araya toplanır ve bilim adamı kendisiyle bir müzakereye girerek hipotezini kurar. Bu gözlediği verilerin şu ya da bu şekilde bir açıklamasıdır. Bir hipotez, bir tür tahmindir. 
Sonraki aşama * Eğer hipotezim doğruysa o zaman şu deneyi yaptığımda bu sonuca ulaşmam 


gerekir? der. Son aşama uygun deneyi yapmak ve hipotezi sınamaktır. Eğer deney yanlışsa hipotez tamamıyla reddedilir, doğruysa hipotez geçici olarak kabul edilir ve hipotez sürekli olarak deneylerle sınanır. Eğer bu sınamalardan başarıyla çıkarsa hipotez teorileşir. Teori iyi sınanmış hipotezdir. Ancak çok kuvvetli teoriler bile yanlış çıkabilir. Modern bilim Gelileo ve Newton'la başlamış ve o zamandan beri hızlı bir şekilde ilerlemiştir. Einstein ve Bohr gibi bilim adamlarıyla korkunç bir ivmeyle kazanmıştır. Ama aynı hikâye alçaltıcı ters bir dille de anlatılabilir. Eğer bilimin doruğu atom hakkında şimdi bildiklerimiz ise, on yıl önce bilinenlerin kesinlikle kusurlu olması gerekmektedir. Çünkü bilim o zamandan bu 
zamana kadar büyük aşama kaydetmiştir. Yirmi yıl önce bilinen daha da kusurluydu 50 
yıl öncenin biliminde bilinmeye değer çok az şey vardı. Biraz hayal gücü kullanarak bundan 20 ya da 30 yıl sonra bilimin ne hale geleceğini sorabiliriz. Bir zamanlar ise bilimin geleneksel dini inançların yerine geçecek yani kavram ve düşünceler arama yolunda 
bir sorumluluğu olduğuna inanılırdı. Berhelot, dinin yerini bilimin aldı” dediğinde yıl 1901 
idi. Zamanımızda bilimi büyük kutsal ineği olarak gören kimseye rastlanmaz oldu, en azından bu sayı epey azaldı. 

Alın size bir bilimsel yaklaşım: Adamın biri pazartesi günü viski soda içerek sarhoş olur, Salı günü konyak ve soda içerek sarhoş olur, Çarşamba günüde cin ve soda içerek. Ortak payda yani soda! Bilimsel sonuç; Soda sarhoş eder J Ayrıca tarih bilimi de deneysel değildir. Yine bilimin de yapabilecekleri de sınırlıdır. Bilim, cinlerin olmadığını kanıtlayabilir mi? Hadi bir ortaya bir soru daha: İki nokta arasındaki en kısa mesafe doğru bir çizgi midir? Söyler misiniz bana Amerika ile Türkiye arasında direk bir doğru çizgi çizebilen çıkabilir mi? 
Aksine bir yay çizmek gerekir! İlginç değil mi evrende her gök cismi “daire? çizerek hareket 


eder... Varın gerisini siz düşünün! 
atom, i. Fr. atome < Yun. atomos, bölünmez. o OKYANUS fiz. ve kim. Basit bir cismin, özelliklerini kaybetmeden bolünebileceği en küçük parça. Maddenin bölünemeyen en kücük par- 


TÜRKÇE SÖZLÜK 


~, fiz. Hidrojen aton 


PARS YAYIMEN 


amimi 
- r S 


19. Yüzyıl’daki “bilimsel” bir çok iddia artık çöplükte değil mi? O zamanın havalı bilim adamları şimdi arkalarından gülünen birer eski teorisyen değiller mi? “ Atom mu , parçalanamayan en küçük yapı taşıdır” o kadar! ” E ama parçalandı” hani parçalanamazdı...Hı? Noldu ...? O zaman etrafa bilim adına hava atanlar günümüzde tekrar geri gelselerdi insan içine çıkabilirler mi idi yoksa onlara da ” gerici, çağdışı ” falan denilir mi idi acaba ?! 19. yüzyılın şaşaalı günlerinde fizikçiler her şeyin kurallara uygun yürüyeceğine inanıyordu. Doğanın yasaları keşfedilecek ve her şeyi görmek mümkün olacaktı. Yıldızlar , paylarına düşeni yapıp hep birlikte yerçekimi yasasına uydular. Işık dalgalardan meydana geliyordu ve bunlar oldukça iyi anlaşılıyordu. Elektrik biraz daha belalıydı ama yasalarının çoğu bulunmuştu ve geri kalanı da zamanla keşfedilecekti ve doğanın bütün yasaları bulunduğunda, gerekli verilerinde yardımıyla, her şeyi öne gitmek mümkün olacaktı. Eğer evrendeki bütün maddenin her atomunun pozisyonunu, hızını ve belki birkaç şeyini daha bilebilseydik doğa yasaları sistemin tümünün bütün geleceğini öngörmekte kullanılabilirdi. 
Bu inanca determinizm denir. 19.yüzyılın sonuna kadar oldukça makul görünüyordu. Ama, yüzyılın dönümünde geliştirilen kuantum teorisi, onu temelinden sarsmış ve o zamandan beri fizik, kendine duyduğu pişkin güvenin çoğunu kaybederek büyük bir aşama sağlamıştır. 
Bilim adamlarının idolleri bir totem kazığı gibi birbirinin üzerine dizilseydi en tepedeki ölçüm 


adı verilen sırıtkan bir fetiş olurdu. Hem kimyacıyla hem fizikçiler ölçümün önünde eğilip ona taparlar. Oldukça doğru bir saptama yaparak bütün fiziksel bilimlerin sadece özenli ölçümlerle ilerleyebileceğini söylerler. Hemen herkes fizikteki herhangi bir şey hakkında muğlâk, nitel ve kesin olmayan bir açıklama getirilebilir ama bu nicel bir sınavdan geçtiğinde çökmeye mahkümdur. 

Işık hızı saniyede 300.000 idi. Ama son yıllardaki araştırmalar 300.000*300 sayısına işaret etmektedir. Uzun yıllar devam eden durağan evren modeli, 2 bin yıllık Öklid geometrisinin yetersizliği, peşinden yıllarca koşulan “eter”in elden uçup gitmesi. Bir dönem bölünemeyen en alt parça olarak adlandırılan “atom”un, aslında daha alt parçacıklar olan proton, nötron ve elektronlardan oluştuğu anlaşıldığında bir irkilme yaşandı. Ardından proton ve nötronların da aslında temel yapı olmadığı, onların da kuarklardan oluştuğu anlaşıldı. Özetle bilime yeniden bilimsel bir yaklaşım gerekir: Şüpheciliği bilimin bizzat kendisine uygulaması akıl ve bilimin bir gereğidir. 
Bilimin varmış olduğu son nokta aslında ilerde varacağı yeni ve farklı bilimsel kanunların ilk adımıdır. Kısaca bilimde kesin ve son yoktur. 

Bilim adamları acaba “bilimin henüz yapamadıkları-bulamadıkları” konusunu düşünüp tevazu ile başları önde yürüyeceklerine geriye bakıp bilimin geldiği şu an ki aşamayı kendilerine mal edip kibir ile yürümeleri ne kadar mantıklıdır. Ayrıca “bilimin insana neler yapabileceği düşüncesi korkunçtur. Atom bombası, radyoaktif zehir gazlar, biyolojik savaş vs. birçok bilimsel araştırmanın hedefini doğruluk derecesini ve doğruluk neticelerini ona para yatıran çevreler belirlemektedir, ayrıca hiçbir bilim adamı yaşadıkları zamanın dünya görüşleri ve ideolojilerinin etkisi altında kalmadığı iddia edilemez. “Atom bombasının silah olarak mükemmelleştirilmesi için çalışan bilim adamlarına aydın diyemeyeceğim.” der Sartre (Sartre, J.Paul, Aydınlar Üzerine, 1997, s 12). Bilim diye ortaya çıkan bir çok buluşun insanları hafiften delirttiği gerçek değil midir: Telefon, televizyon, aşı, vitamin hapları...vs 


Bir durumu ölçerken mesela bir Kuantum parçacığını ölçerken hem hızını hem de konumunu aynı anda ölçülemez. Diyelim ki konumunu ölçüyorsun ve bilgi edinme kesinliğin çok fazla, bu kesinlik ne kadar fazla artarsa hızın belirsizliği o kadar artar. Buda şu anlama geliyor, hiçbir zaman maddenin gerçek bilgisine sahip (olamayacağımız. 
Bilim kanıtlanmış bilgidir ama o kanıtlanmış bilgi her zaman bir başka kanıtlanmış bilgiye terk edebilir yerini. Nitekim bunun binlerce örneği vardır. Demek ki bilim de, “mutlak bilgi” değildir. “Mutlak” olduğu kabul edildiği gün bütün gelişmeler durur. 
Varsayımlara dayalı hipotezler ise doğrulandıklarında o ana kadar “meçhul olanı kavramamızı” sağlıyordu. Üstelik bir hipotez, diğer bir hipotez onu yanlışlayana dek geçerli idi. İnanç: Şüphe ettiğine araştırarak ulaşamıyorsan ”Onun yine de o olduğuna” inanmak ise her bilim, kesin doğru olana dek inanç değil midir ki zamanla o kesinleşenin de zamanla yanlış olduğu ortaya çıkacaktır! Artık “akıl ile her şeyin bulunacağı” iddiasının şimdiye kadar doğrulanmamış başka bir inanç olduğunun farkına ne zaman varacağız acaba? 

Harward tıp fakültesinde beyin üzerinde çalışan bir bilim adamının yazar Cüneyt Ülsever'e dediği şu cümle üzerinde biraz düşünmeyi tavsiye ederim: ” Ben tıp bilimine bir tanrı tanımaz olarak başladım. Ancak hala beynin ne menem bir şey olduğunu %8 — %10 biliyoruz. Beyine düşünmeyi sağlayan mekanizmanın ise katiyen farkında değiliz.” Bu tıp alimi şimdi dinleri inceliyordu. Bilim felsefesine merak salınca da zaten bilimin de yola bir takım varsayımlarla doğru olduğu kabul edilen bulgularla-çıktığını, sadece aynı koşullarda aynı sonucu almanın peşinden koştuğunu bilmek yani her şeyin akılla bulunabileceği iddiası aslında bir inanç değil midir? Varsayımlar “inançtan” başka bir şey değildir midir? ( C. Ülsever: Teneke Evin Torunu) Ya bilimde tesadüfe” yer olduğunu iddia edenler: İşte darwinizm: Tesadüfler zinciri sonucu oluşan muhteşem evren ve içindekiler. Varsayımlara dayalı hipotezler ise 


doğrulandıklarında o ana kadar “meçhul olanı kavramamızı” sağlıyordu. Üstelik bir hipotez, diğer bir hipotez onu yanlışlayana dek geçerli idi. İnanç: Şüphe ettiğine araştırarak ulaşamıyorsan “onun yine de o olduğuna” inanmak ise her bilim, kesin doğru olana dek inanç değil midir ki zamanla o kesinleşenin de zamanla yanlış olduğu ortaya çıkacaktır! ( En son Einstein bile eleştirilmeye başlanmadı mı? ) Artık “akıl ile her şeyin bulunacağı” iddiasının şimdiye kadar doğrulanmamış başka bir inanç olduğunun farkına ne zaman varacağız acaba? 
Piltdown Adamı hilesi bilim adamlarınca uydurulmadı mı? Karl Popper “Darwin kuramı sınanabilir olmadığı için bilimsel değildir, sahte bilimdir. Metafizik bir şeydir.” sözü de bir kenara yazılmalıdır (The Logic of Scientific Discovery) 
Biz bilime karşı değiliz ama bazılarınca kutsallaştırılan bilimin kötü yüzünü de göz önüne sermek bizim görevimizdir. Gerçek bilim adamı kendisine şu soruyu sormalıdır: Bilim gelişmesini nereye kadar devam ettirebilecektir? Şu anki bilim hangi aşamadadır? 
İnsanlık tarihi buna yetecek midir, yeterse vardığı yer neresi olacaktır? Bilim vardığı birçok sonucu değiştirip yerine bir yenisini koyuyorsa da uzun vadede kainatın gerçeklerine biraz daha yaklaşarak ilerlemeye devam etmektedir. Kainatın gerçeklerini açıklayan ise dindir. Aslında bilim; Allah'ın evreni yaratış sırrını çözmektir, bilimin amacı Allah'ın kainatı yarattığı dili çözmek olmalıdır. Bilim adamlarının amacı zamanla değişecek ve adına bilim denecek kısa dönem buluşlara tapınmak değil, Allah'ın kainatı yaratırken koyduğu kuralları bulmak olmalıdır. 
André Vayson de Pradenne'in * Prehistorik Arkeolojinin Sahtekârlıkları' isimli kitabında sıraladığı arkeoloji tarihine geçmiş pek çok sahtecilik örneğiyle de sınırlı değil bilimsel aldatmacalar. Bilim dünyasında günümüzde de şarlatanlar çıkabiliyor. Hileli laboratuvar fareleriyle deney yapan bir Amerikalı immünolog, fosillere makyaj yaparak bilime katkıda bulunan (!) Japon bir paleontolog, deneylerini kaçakçılığa alet edebilen Alman bir fizikçi ya da klonlama alanındaki sahte süper deneyleriyle ülkesinde milli kahramana dönüşebilen Koreli bir biyolog olarak karşımıza çıkabiliyor bu sahtekârlar. 
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Amalgamdaki civa zararlı mı? 
Amalgam dolgular ağır metal (cıva) içerirler. Her bir amalgam dolgu yaklaşık sında mikro 


illar ağızdan vetal 


malga olgularla uzun yıllar yaşamak vücutta ağır metal birikimine neden 


olacağı için pek çok hastalik oluşabilir. 


Dün ilaçtı, bugün zehir ilan edilmek üzere! 


Bilim adamları yanıldı! Vücuttaki kan ve doku hücrelerinin DNA'ları birbirinden farklıymış ANKARA -AA- Kanada'da yapilan bir araştırma, vücudun her hücresinin DNA'lerının ayr olduğuna ilişkin varsayıma gölge düşürdü. 

Montreal Universitesi'nder bir grup araştırmacı. abdominal aort gnevizması (AAA) hastalığının genetik nadenlerini araştırırken. 
kan ve doku hücrelerinin DNA'sının ayrı olmadığı sonucuna vardı 

Araştırmacılar ünce, hücrenin Hümünde rol oynayan SAK genini inceledi. Hasizlardan alinan- kan hücrelerindeki BAK genleri ile doku hücrelerinde BAK genleri arasında büyük fark olduğu ve hastalığı tetklediği sanıları gerin sadece doku hücrelerinde bulunduğu görüklü. Aynı farklılıkların sağikKı kişilerden alinan ömeklerde de olduğu fark edildi 

Araşlıımacılar, kanser dışında, birçok kuçuk etkili genin çevreyle etkileş'neleri Sonunu yaşamın herangi bir dönerinde ortaya çıkan hastalıklarda sadece kanın incelendiğin. genelik risk etkeni araştırıldığında kanın, dokularda ne olduğunu gösterdiğinin varsayıldığını ancak durumun böyle olmadığını belirtiler 

Human Mutation dergisinin Du ayki sayısında ver alan araşlırmanın doğrulanması halinde, genetik konusundaki tam araştırmalar ını ve örellike nsk etkenlerine iligan verilen yarıden gözden geçirilmesi gerekebilir 

Büyük çaplı araştrmelerde kullanılan genetik örneklerin büyük kısmı kan hüçresi halinde Kan ve doku hücrelerinin genetik olarak 
tark olması, gen narliasivle halli bU araştırmaların Daştan beni temelde natali olabileceği anlamına Geliyor 17 Twnmue 2009 


Günde bir kadeh alkol yararlı diyenler yanıldı Uzay bilimi bir kez daha Bir alarmları, “D: li alkol tüketiminin 

yararlarındın yle dorkan, ABD Kalp yanıldı 

Ürgütü'dü alkol kaip hastalığından 


korunmak işle Vketimemeziri braadt 
24 Kesim 2009 


Saturn ün halkaları hakkında şu ana kadar bilinenlerin birçoğunun yanlış olduğu ortaya çıktı. 

Amerksk wim adamları, Cassini uzay aracının Solum gezegeninin halkalarında keştetiğ devasa yüksetiler ve toz hıınalan karşısında hayrete DUŞU 

Araştırmacılar, Satüm'ün hallalarının daha önce düz olduğunu düşünürken, Cassini'nin yeni gönderdiği görüntüler, 

ALD Kaip Örgütü de tavsiyelerini akota kalp hasalığından korunmak içini halkalardaki bazı yükseltlern 4 bin-4 bin 500 metre yüksekliğe 


Wketlimemesi geteküğin dikkat çekerek şekilde belledi, Simdiye dek akaiti kizin ai REINS sağlığa etkileri ürerinda IDin üzerinde çalışma yayrlandı svak tuttann büyük bir tümü ako Üretilenye ma pagan olan şirketlerin maddi desteğiyle yapı, Bilim adamları yanıldı ! 8 cm'lik karides bi 
Bilim adamlarının kuyruklu Bilim adamları bteylların alinda yapım olmayaağını iddia aclyerdu, Amna yedizlar ile ilgili bilgileri yanliş © landis ve Geniz ossi blimis 


çıkt, 
" Entartkanır dey 
Bilim adamları, kuyrukluyddzların Gae ballar gi à bn dnas şamaca 0v vront 


zanradikları öçüde "öze" gëkosimlər umadığırı açıkladı. 18 Arak zn 


orlala tap tapya Drait. 


Kuyrukluydazların Güneş Sistemi dışında oluştuğuna inanılıyordu 


Scarce degisinin son saysında yayımlanan makaleye göre, Stardust uydusunun 15 Ocak'ta yeryüzüne getirdiğ kuyrukluyldz tozlar inceleyen uzmanlar, kuyrukuyıldızın 
Güneş Siskem/ndeki diğer 


iasta br kariihos vo bè dena inauni we öörüntüder olda odid. 


aderam atısdakı sarlan sadece ni tabava ediysrgu. 


àr tikaçmnlırcbun yaşablsceği 


gökcisimlerinden pak farkh yapıda olmadığını sapadı, Mirt min ortalarında Katie butul tatran 200 astre ana arkanı bir tunera, bir kardan Washington Unisersitesi'adan Donali arounlee, 'Bilm adamtan, Pnom vsigaakarhag vniesla ei a sas are 

#ourculer standar “Grade hiçhir çarlırın yazayanapacağı'ı tarit ORONA, Nacak baru kuytukluyddların tamemeri Güreş Sistemi dışında oluştuğuna akağızda görmek ine yaceğiniz br kanas gi” Sci eyer 


imaniyordu. Çalışmamız, bunun böyle olmadığını gösterd" diye yazdı. 


. Bilimadamları Yanılmıs i 
Yaygın görüşe görə C veya E vitaminleri, özelikle prostat kanseri riskiri azaltıyor ama durum farklı, C veya E vitaminlerinin, başta prostat olmak üzere kanser hastalığına yakalanma olesilığirı azalımadığı bildirildi. 


ABD'de yapılan ve sonuçlan American Medical Association dergisnde yayımlanan ki büyük araştırma, söz konusu vitaminleri danlarda kansere yakalanma oranında azalma olmadığını gösterdi. 


Teksas Ürivarsitesi ve Cleveland Lemer Kliniği Tıp Faktiltesi'rin yaptığı ilk araştımca çerçevesinin, 38 bin £33 cağiklı erkek + gruba oynla, her birine ayn ayrı, selenyüm minerali, E vitamini, her ikisi veya placebo verildi. 


Araştırma sırasında katılımcıların 7 yıl sürayle izlenmesi planlanırken, sonuçların fazlasıyla umut kina olması nadeniyle deneyin erken sonlarıdınldığı belirtildi. Araştırmacılar, + ayri gruptaki erkeklerde prostat kanserine yakalananların sayisinda statistik olarak herhangi bir Tekil göztenmedliğini Süyiediler. 2102M? 


Yumurta aklandı, artık rahat rahat yiyebilirsiniz 


40 yıl önce söylediği Yumurta yemeyin uyarısından dolayı özür dileyen Prof. 
Bingür Sönmez ve ‘Bilinen Yumurtanın Bilinmeyen Yönleri konferansını düzenleyen Prof. Rüveyde Akbay, Balçiçek-Pamir e konuştu 


Yumurta aklandı 


Akdeniz Ülkeleri Tavukçuluk Zirvesi'nde konuşan İstanbul Memorial Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, yumurtanın kalp sağlığı için kötü olduğu yönündeki eski manışın birçok çalışma ile bertaraf edildiğini vurguladı. 
Prof.Dr. Sönmez, dünyada Ekim ayının ikinci Cuma gününde kutlanan Yumurta Günü'nün, 
bu yıl Türkiye'de de kutlanacağını söyledi. $ gkim 2005 


oj 
BİLİM VE UZAY 


Bilimde devrim: Işık hızı aşıldı 


ABD'li bilim adamı Wang, yaptığı deneylerde ışık hızını 300 bin kat aştığını açıkladı 


4 Haziran — ABD'li bir bilim adamı, fizik 
kurallarını altüst eden bir gelişmede, laboratuvar koşullarında ışık hızının, bilinen sınırı olan sanıyede 300 bin kilometreyi 300 kat aştığını açıkladı. Bu deneyin sonucunun doğrulanması halinde bile, ünlü fizik bilgini Albert Einstein'ın 
izafiyet teorisi geçerliliğini yitirmeyecek. 2 saz. 200 


sin English 


Tereyağı ve sütle ilgili şok itiraf 


Tereyağı kalbe zararlıdır" görüşünün aslında net bir bilimsel kanıtının olmadığı belirlendi. 


İNSANLAR KRİTER OLARAK BENİNSEMİŞTİ 


Ingiliz Daily Mail gazetesinin yayınladığı bir haberde yaklaşık 39 yılı askın süredir söylenen ‘Tereyağı kalba zararlıdır görüşlerini yalanlayan ayrıntılara yer vetildi insanlara yillardir toplam besin alımı içindeki yağ tüketiminin yüzde 30'unu, doymuş. 
yağ tüketiminin da yüzde Tü'unu kısıttamalar söyleniyordu. 


Milyonlarca insan da bu tavsiyelere dayanarak yıllardır. tam yağlı sut. peynir gibi ürünlerden uzak dururken, kolesterol düşüren ve yağı azatılmış besinlerden oluşan bit ürün yelpazesi yaralıldı. 


YASAKLANMASI BÜYÜK HATAYMIŞ 


Uzmanlar artık dünyaca gitgide yayılan obezite hastalığının sebebinin se bu “yağ yasaklaması” olduğunu öne sürüyor. Çünkü uzmanlara göre yağ yasakları irsanlann karbanhideatlı yiyeceklere yönelmesine ve beslerrre alışkanlıkların bu yönde 


1 Şubat 2418 Sek 14548 
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Tıp dünyasını karıştıran iddia © > 


İngiltere'de yapdan yeni bir araştırma, yüksek dozda ağrı berisi kullarım ile kalp krizi masında bir ilişki olebileceğin oraya koydu. Gözler up dünyasına çevrildi. Yoksa son yıllarda artan "kalp krizi vakalarını ağrı kesiciler iri teidiyor” sorusu akillere geli. Peki ağrı kesiler kalp krizini arsimor ma? 
Hangi ağrı kesiciler zararı” İşte up 
Tıp dünyasını sarsan tartışma: Kanser değil, tedavisi mi öldürüyor? “Kanser cinayetleri” 
Gazetemiz Yaşar GIE cane İda vii Çi Vala ENA NDAD ÇİĞ GNAN LELE Gİ 
Sare elan INAI 3e NIEA HASENIE, e E VAB ONNP TO AAB NIA AA Or MET) 
Mech. Oray NIRAN b OIDA yek DASA OU NIER yanış ENEN A Biz to reo 
Borih ars Anast, Gana porra da beyomnizi bu qopman ton taanoa arş yani kareo nastaan yorotia Braa tencteapi pirvan 1A Sadun GAs pter ve Bu harda r53 Dr 

CRIPTA AO. TIGITA NN SAA) FARITA Sonuçların NEANS arak AFAD a 

bata DE GIOIE DOT UNA Darte mean FAO MPA Mater $ i 
Maçta töre Oray an Ara MEDA UyDUAYAN Biçare 

PAA AIG hp IKAI MOIIN ör LNE BeN e Stefan 

Oner ye ÜN se tarune Fordon sağ yöre ravi 

kanlı sonara KEMAN TORT re rdAr 


Tıp dünyası şokta! Yeni bir organ keşfedildi 


5.4.3037 1158 


TIP DÜNYASINI KARIŞTIRAN İL 


TATT kine A YEDE 


Tep dünyası sarsıldı. , İnsan bedeninde sindirim sistemine sit olduğu belirlenen yeni bir organ bulundu. Böylece 100 yıll anatomi bilgisi de çöpe gitmiş oleu Peki bu osgan no içe yariyor? 

Lancet Gastroenteroloji ve Hepatoloji dergisinde yayınlanan makalede, araştırmacıların mezenter aà verilen yeni bir organ bubmdugo açıklandı. Mezenter'i ilk clarak 2617 yilmda keşfeden İrlandalı bilim insan J. Calvin Coffey, önceden organın parçalanmış yapıların bir araya gelmesiyfe okuştuğunu düşürdaklerini ancak şii tek parça ve sürekli bir yapı olduğunu karatladıklarnnı açıkladı. Börlece insan vücudundaki 


değiştirmesine neden oldu. organların sayası Pa yükselmiş oldu ve yüz yıllık anatomi bizisinin de 


yarılaş olduğu ortaya çıkın, 


| Yandınız, gün 


Bilimperestlerin Yanılgıları 


Koyu “laikçi” Prof. Dr. Celal Şengör'ün “dindarlar üniversitelere alınmasın” önerisi, gündeme geldiğinden beri eleştiriliyor. Jeoloji profesörünün “din, bilime dayandırılamaz” kuralından, “dindarlar bilim yapamaz” gibi vahim bir sonuç çıkarmasının yanlışlığı, zaten ayan beyan ortada.Ama aslında bundan da ileri gitmek ve Sayın Şengör ve onun gibi düşünen “bilimperestlerin” dünya görüşünü biraz kurcalamakta yarar var. Prof. Şengör, “Din, belirli dogmalar çevresinde kurulmuştur... bilim ise sürekli olarak gerçeği arayan bir düşünce 


sistemidir” diyor. Yani bilimin salt “somut gerçekliğe” dinin ise sırf “inanca” dayandığını ileri sürüyor. 


Bilimin Temel Varsayımları Nelerdir? Bilimin Sınırları Var mı? 
Bilim, Hangi Temel Varsayımlar Üzerine Kurcludur? 


P Evrim Ağacı 


Üğinis Çekebiletek 


s 


arme 


En “bilimci? site bile, bilimin varsayım/önkabul/iddia ile başladığını kabul ediyor. İman bilimde bile var. 

Oysa bakın dünyanın önde gelen astrofizikçilerinden biri olan Arizona Eyalet Üniversitesi öğretim üyesi Paul Davies, 24 Kasım 2007 tarihli New York Times'daki makalesinde bu konuda ne demiş: “Bize sürekli bilimin dünya hakkındaki en güvenilir bilgi kaynağı olduğu, çünkü test edilebilir hipotezlere dayandığı, dinin ise inanç üzerine kurulduğu söylenir... Bu ayrımdaki sorun şudur ki, bilimin de kendi inanç-bazlı iman temeli vardır. Tüm bilim, doğanın rasyonel ve anlaşılabilir bir düzene sahip olduğu varsayımı üzerinden işler. Eğer evrenin anlamsız karmaşalar ve keşmekeşlerle dolu olduğunu düşünseydiniz, bilim adamı olamazdınız.” Prof. Davies, bundan şu sonuca varmış: 

“Dolayısıyla hem dinin hem de bilimin temelinde inanç vardır: Her ikisi de evrenin dışında bir şeyin varlığını kabul eder: Ya açıklanamayan bir Tanrı'yı, ya da açıklanamayan doğa kanunlarını.” 

Bu gerçek, bir “bilimci” ile bir “dinci” arasında aslında bir “inanç dozajı farkı” olmadığını gösteriyor. Elbette eğer “dinci”nin inandığı dinin öğretileri fiziksel veya sosyal gerçekliği görmesini engelleyecek katılıktaysa, ortaya ciddi bir dogmatizm sorunu çıkar. “Dünya dönmüyor” diye fetva veren Ortaçağ Katolik Kilisesi veya Suudi “alim” İbn Baaz örneğinde olduğu gibi...Ama bir “bilimci” de alabildiğine dogmatik olabilir. Sovyet tarımını “diyalektik materyalizm”e göre çarpıtıp mahveden Trofim Lysenko veya Prof. Şengör'ün “Erke”cilik oynayan ideolojidaşları gibi...Bu, Türkiye'deki “bilimperest”lerin göremediği gerçeklerden biri. Bir diğeri de, bilimin bize öğretebileceklerinin sınırı ile ilgili. 


Prof. Şengör bilimi sınırsız görüyor. Hatta “bilim dışında insanlığın hiçbir bilgi kaynağı yoktur” diyor. Bu, vahim bir yanılgıdır. Başka her şeyden önce bilimin kendi disipliniyle çelişir. Çünkü bilimin yöntemleri deney ve gözlemden ibarettir. “Bilim dışında insanlığın hiçbir bilgi kaynağı yoktur” önermesini ise ne deney ne de gözlem yoluyla test edemezsiniz. 
Bu, felsefi bir iddiadır. Nitekim zaten Prof. Şengör de dayanak olarak bir felsefeci olan Bertrand Russell'a başvurmuş. Gerçekte insanlığın bilimden başka daha pek çok “bilgi kaynağı” vardır. Örneğin ben “insanlara adaletli ve merhametli davranmak gerekir” önermesinin doğru olduğunu biliyorum. Beni buna iknaeden hiç bir fizik kanunu, kimya formülü veya biyoloji teorisi yok. Hatta “bilimperestler”in pek sevdiği bazı biyoloji teorilerinin sosyal uyarlamalarına, örneğin Sosyal Darwinizm'e bakarsak, adalet ve 


merhametin çok aptalca şeyler olduğu sonucu çıkabilir. Ama “vicdan” (sezgi), “gelenek” ve Prof. Şengör'ün hiç hazzetmediği anlaşılan “vahiy” gibi bilgi kaynakları, beni söz konusu değerlere inandırıyor. Aslında dünya tüm bunları göreli ve kaba pozitivizmi aşalı çok zaman oldu. Sorun, bizim bilimperestlerin fanus içinde yaşamasında. ( Mustafa Akyol, Star:6 Şubat 
2008 ) 


Rektörler bir bilim kilisesi mi oluşturmak istiyor? 

YÖK”ün bünyesinde bulunan rektörlerin ve yakın arkadaşlarının bilim, din, vahiy konularında, yaptıkları açıklamalardan anladığımız kadarıyla bilimi bir din gibi algıladıkları için “Scientific Church” Bilim Kilisesi kavramını kullanmayı bir zihniyeti anlatmak üzere uygun bulduk. Ancak hemen hatırlatalım ki, bilimi bir din olarak görmeleri de sadece bir slogandan ibarettir çünkü bilim üretmede yetersiz oldukları ve ideolojik bir bataklığın içine saplandıkları için din olarak gördükleri bilimin gereğini de yapmazlar. Sadece, halkın tarihsel yürüyüşüne uygun değerleri, yargıları, sembolleri, anlam ve kavram çerçeveleri, sosyolojik bir gerçek olarak, demokratik bir seçim yoluyla çevreden merkeze yöneldiği zaman, karşılarında halkın özgürce seçtiği bir meclis ve Başbakan dahi olsa, kilise hiyerarşisinden devşirilen cüppelerini giyerek bilim, aydınlanma, laiklik ve ulusalcılık adına Anıtkabire yürümektedirler. Abartısız Rusya, Küba, Çin dâhil dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir bilim adamları prototipleri yoktur. Bu zihniyetin batıda nasıl iflas etmiş olduğunu bilahare fazla detaya girmeden genel hatları ile açıklamaya çalışacağım. 

Bilimperest rektörlerin düşünsel arka planı 

Bilindiği gibi 1789 Fransız ihtilalinden sonra gelişen pozitivist bilim anlayışı ki bu kavramı ilk önce St. Simon kullandı.- Fizik bilimlerinde meydana gelen büyük atılımlarla 19.asırda sosyal bilimleri de kapsayacak şekilde Kıta Avrupa”sında hakim bir paradigma haline geldi. 
Öyle ki St. Simon”un öğrencisi Aguste Comte bu paradigmayı sosyoloji alanında öyle bir noktaya ulaştırdı ki; artık pozitivizm ve onun kavramlar çerçevesi, aynen doğa bilimlerinde geçerli olan sebep-sonuç ve determinist ilkelere göre, zorunlu olarak insanlığın ortak dini olacak ve dolayısıyla vahye dayanan Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi dinler tarihsel ve toplumsal yasaların bir gereği olarak, insanlığın tarihi serüveninden silinecekti. Çünkü ona göre, insanlık Teolojik dönemden Metafizik döneme, Metafizik dönemden de zorunlu olarak Pozitivist döneme geçerek bu “üç hal” kanununun bir gereği olarak, insanlık mistifiye olmuş boş inançlarından kurtulup bilimsel kavramlar çerçevesine dayanan pozitivizm tek geçerli yaşama biçimine, yani bilimsel bir dine dönüşecektir. Bu görüş özellikle sol ve ateist aydınları derinden etkilemiştir. Zaten Marksist bilim adamlarının düşünme biçimi de öyledir. Zira Marx kendi teorisini “Scientific Socialism” (Bilimsel Sosyalizm) olarak isimlendirmişti. Zira ona göre de, aynen Aguste Comte”de olduğu gibi, komünal toplumdan başlayan insanlık tarihi kölelik, ağalık, feodalite, kapitalizm ve sosyalizm aşamasından sonra determinist (zorunlu) yasaların gereği olarak komünizm”e (sınıfsız topluma-dünya cennetine ki, bu liner tarih anlayışı, St.Agustini”in teolojik tarih felsefesinin mataryalize edilmesidir) ulaşacaktır.Dolayısıyla üst yapının en dominant unsuru olan din kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Zira din insanlığın afyonudur, o işçi-proleterya sınıfının sömürülmesi için burjuva sınıfının uydurduğu bir sömürge aygıtından başka bir şey değildir. Bugün üniversitelerimizin en önemli mevkilerini işgal eden akademisyenlerin birçoğu hemen hemen böyle düşünürler. İdare-i maslahat icabı her zaman itiraf etmeseler de! Dolayısıyla bu pozitivist-Marksist mantalitenin aşkın bir anlayışa, metafiziğe kapı aralayan, daha açık bir ifade ile Tanrıya belli bir dine inanan bir bilim adamına, başı örtülü dahi olmasa herhangi bir öğrenciye tahammül edemeyeceği açık ve seçiktir. Şimdi gelelim bu söylediklerimizin YÖK”le ne alakası var işte meselenin de püf noktası burada düğümleniyor. Zira YÖK”ün özellikle Kemal Gürüz, Erdoğan Teziç, Celal Şengör gibi bireylerin tarihsel ve toplumsal olaylara, dolayısıyla dine, dile sanata kültüre ve 


bilime yaklaşım biçimi çok fazla bilimsel çalışmalarla ilgilenmeseler de pozitivistmarksist bir mantaliteye dayanır. 

Nedir pozitivist mantalite; gözlenemeyen, olgulara dayanmayan, deneye indirgenemeyen yani empirik anlamda test edilip genelleştirilemeyen her önerme ve inancın yadsınmasıdır... Tıpkı Viyana ekolünün, neo-pozitivistlerin özellikle Carnap ve Raihanbach gibi naiv düşünen mantıkçı felsefeciler gibi. Onlara göre metafiziğe dayanan tüm yargılar ve onun üzerine inşa edilmiş hayat biçimleri zihinsel bir yanılma ve sapmadan ibarettir. Çok açık bir örnek verecek olursak, Tanrı vardır, Ahiret vardır, öldükten sonra dirilmek vardır, yargı günü gerçektir gibi önermeler empirik anlamda doğrulanamayacağı için anlamsızdır dolayısıyla bilimsel değildir. Pozitivist mantalite kelimenin tam anlamıyla budur. Halbuki bu yargının kilise kurumunun “extra ecclesiam nulla salus” (kilise dışında hiçbir hakikat yoktur.) 
dogması ile hiçbir farkı yoktur. 

Fakat “teist” Allah”a, vahye ve onun öngördüğü hayat biçimine inanır. Yani pozitivistin tam karşıt yönünde de bir düşünce ve inanca sahiptir, bundan dolayı pozitivizmi bir kilise ve din olarak algılayan YÖK ve onun rektörlerine göre açıktan söylemeseler bile, dini simgeyi çağrıştıran her kıyafet, hatta dille ifade edilemeyen dini motifli her düşünce tarzı hissedildiği anda üniversite kampüslerinden kovulmalıdır. Zira pozitivist dinin kâfirleri de teistlerdir (yani inananlar) keşke mümkün olsa da pozitivist tapınaklarda büyük rahip Auguste Comte”un başkanlığında pozitivist engizisyonda yargılanıp pozitivist cehennemde layık oldukları şiddetli azabı tatsalar. Allah”a inanan adamdan bilim adamı olmaz. Çünkü o apriori, önsel olarak Allah”a inandığı için dogmatiktir. Öyle ya bu kafaya ve mantaliteye göre Aristoteles, Platon, Plotinus, Descartes, İbn-i Haldun, Leibnize, Farabi, İbn-i Sina, Blace Pascal, Spinoza, Immanuel Kant, Hegel, Einstein vs. bile aydın sınıfına giremezler çünkü ne de olsa adlarını saydığımız bu zevat şu veya bu şekilde Tanrının varlığını kabul ederler. 
Maalesef bu zihniyet Avrupa kaynaklı Baron de Holbach, Abbe Meslier, Ludwing Buchner, David Strause, Diderot, Neitsche, J.P.Sartre gibi ateist-pozitivist düşünürlerin ve onların ilk çömezi sayılan Abdullah Cevdet ve onun naiv tilmizleri sayesinde yerleşti. İstiklal şairi Mehmet Akif”e hakaret edecek düzeyde tarihsel ve toplumsal değerlerimize düşman Nurullah Ataç gibi bireylerin İnönü döneminde cumhurbaşkanı danışmanlığına getirilmesiyle de sosyokültürel alanda tam bir pozitivizm, kamusal alanda ise Sovyetik tipi bir laiklik uygulaması yerleşti. Peki, yukarıda kısaca anlattığımız bu bilim anlayışına ve dünya görüşlerine Kıta Avrupa”sında ne oldu? Orada üniversiteler halen katı bir pozitivizmi ve determinizmi mi seslendiriyorlar? Farklı inanç, fikir ve ideolojilere sahip akademisyen ve öğrencileri kapı dışarı mı ediyorlar yoksa orada üniversiteler aklı, bilimi özgür düşünce ve araştırmayı bırakarak apriori olarak, görevlerinin resmi ideoloji veya Marksizm, sosyalizm, kapitalizm, pozitivizm, Hıristiyanlık gibi dünya görüşlerini savunmak, entelektüel ve epistemolojik anlamda onları meşrulaştırmak olduğunu mu söylüyorlar? Öyle ya bizim bilim adamlarımız, kendilerinin savunduğu akıl, deney, özgür düşünce olgularının aksine üniversitede görevlerinin “Kemalizm”i” savunmak olduğunu söylüyorlar. Zira onlara göre Kemalizm, yeryüzünde hakikatin, gerçeğin kendisidir. Ki bu Kemalizm denilen düşünme biçiminin cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk”le hiçbir alakası yoktur. Zira özgün yazılarının ve söylevlerinin yer aldığı “nutuk”ta böyle bir düşünce mantalitesi yok. Bu kavram daha çok 1940”lı yıllardan sonra mantıkçı-pozitivizme prestij eden, devlet düzeyinde laikliği Tanrıyı yeryüzünden kovma harekatı olarak algılayan Sovyetik tipi laisizmi savunan, elitist, jakoben bireyler tarafından ortaya atılmış ve içeriği doldurulmaya çalışılan bir kavramdır. Tam anlamıyla bir rekonstrüksiyondur. Zira Atatürk kendisinin milletine ve Türk Gençliğine hiçbir dogma bırakmadığını, sadece aklı ve özgür düşünceyi ölçü ve hakem olarak bıraktığını açıkça söylemiştir. 


Türkiye”de bilim siyasallaşmıştır 

Evet, Avrupa”da, Amerika”da, gelişmiş demokratik ülkelerde bu bilim anlayışına ve mantalitesine sahip hiçbir üniversite yoktur. Zira bilim Türkiye'deki gibi siyasallaştırılmamıştır, herkesin hangi düşünce ve inançtan olursa olsun akademik özgürlüğü vardır. Örneğin Amerika”da bırakın bir öğrenciyi bir Yahudi profesör Yale Üniversitesi”nde kipa”sı ile derse girebilir, ders anlatabilir hiçbir makam ve otorite onun bilim adamlığını sorgulayamaz, ta ki kendi inançlarını bilim adına öğrencilerine dayatmadığı sürece...Şimdi gelelim bir dönem Avrupa”ya da hakim olan pozitivist bilim anlayışına ne oldu, öyle ya kadim filozof Herakleitos”un söylediği gibi “Panta rei” her şey akar dolayısıyla köprünün altından çok sular geçti , ta 1950”lerde Amerika”da “Science is Sacred Cow”: “bilim kutsal bir inektir” gibi kitaplar kaleme alınmaya başlandı. Kıta Avrupa”sında fizik bilimlerde pozitivizme ve dolayısıyla determinist anlayışa darbeler vuruldu. Şimdi bu tarihsel gelişmeyi kısaca açıklayalım. 


Deprem, uzmanları da 4/4'lük bölündü! İğ Kolesterol Savaşında Bilim Adamları İkiye Bölündüler Önceki gün İstanbul'da meydana gelen 4.4'lük depremi Uzmanları kini “Bdeişallen uzak, Rak yanıtlıyor” Kimi “Çok Büyük br uzmanlara soruldu ve birbirinden farklı cevaplar alindi.. besine alya a ROI OE EA 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Amsterdam - İsviçre'de kurulan CERN laboratuarında bilim insanları ‘tann parçacığı'nın peşinde dünyanın en pahalı deneylerini gerçekleştirirken bilim insanlan hem parçacığın yaygın tanımlaması hem de varlığı konusunda 
>. İ ikiye bölünmüş durumda. 
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 fazis klorun, daha otun Kısma, şişmarlığın hastalk clduğunu bu nedenle daçsız zayıflanamayacağın savunuyor. Reçetesiz olarak eczanelerden de kolayda ulaşabilen bu iladarın masumeyeü, mağdur olan hastalarn sayısı arttıkça doktorlar 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Tıp dünyası ikiye bölündü 
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Fazy kiodun vam vaşatablocağım gözteren Or aratrma, imiz 


isten" dergsine 


ili: ü iki ölü Türkiye'de ise kimi doktorlar bu sraştırnalara 
Bilim dünyası ikiye bölündü kulak aşmamızs gerek olmadığını söylerken Amerika'daki araştırmalar her gün kirmızı et. pir kısım da tam tersi görüşle. Harvard tüketmenin kanser riskini arrea Ünmersilesi'nde 109 bin kişi üzerinde yapılar gösteriyor. ve 22 pl siren ši önemli çalışmanın 
Sonuçğlanna göre her gün kırmız et süretimi kanser riskini yüzde 13. şarküteri ürünlerinin tüketimi ise yüzde 20 arnyor. Prof Dr Carian 
Xarataya göre ise bu araşbımanın sonuğanna aldırmadan her gün güvenle krma et tüketmemiz gerekiyor. 


ingiliz biimlnsanları küresel samanın 16 yıl önce durduğunu ileri sürdü. “Artık korkacak bir şey kalmadı” diyen rapor, bilim dünyasını ikiye böldü. 


O KADAR BROKOLİYİ 
BOŞ I YEDİK? 


DNA sarmalını bulduğu için Waison'in bilim dünyasını sarsan açıklaması Nobel Tıp Ödülü alan ABD'li söyle Antioksidan etkisi nedeniyle brokoli, Biyolog James Watson nar, sarımsak, ispanak, Brüksel lahanası h benzeri süper gxialan kanserle mücadelede eşe ve benzeri anti- tavsiye ettik Oysa bu gıdaları çok tüketmek, 
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Bilim kilisesinin iflası 


19. asrın ikinci yarısında öklitçi olmayan geometriler ortaya çıktı. Labochevsky . (1793- 1856), doğru çizgiyi değil, iki nokta arasında bir eğriyi kabul ediyordu. Rieman ise üçgenin iç açıları toplamının 180 dereceden fazla olduğunu söylüyordu. Yine aynı dönemde Newtoncu paradigmanın aksine bilimsel bilgiyi mutlaklaştıran, bilim kilisesine dönüştüren pozitivizm ve onun uzantısı siyantizm( bilimi kutsallaştırmak) anlayışına karşı bilimin yapısını eleştiren felsefeler ortaya çıkmıştı. İşte bu göreli/göreceli (relativist) anlayışlar fizikçi Einstein”in (1878-1955) “özel ve genel relativite” teorilerini ortaya atmasına yol açtı. O, zaman ve mekânın rölatif olduğunu, mutlak eş zamanlılık olmadığını kabul 


ettirdi. Max Planck(1850-1947) 1901”de “Planck Sabitesi” denilen değişmez sayıyı keşfetti. 
Niels Bohr(1883-1962) 1913”te bugün de geçerli olan “atom modeli”ni çizdi. Louis de Broglie(1891-1977) dalgalar mekaniğini kurdu, ışığın ve sesin dalga dalga yayıldığını ortaya koydu. Werner Heisenberg(1901-1977) atomların iç dünyasında “kesinsizlik” (incertitude) olduğunu ortaya koydu. Ona göre hareket halindeki bir elektronun yerini tam olarak tespit etsek, hızını tespit edemiyoruz, hızını tespit etsek yerini tespit edemiyoruz. Elimizdeki cihazlar çok mükemmel de olsa sonuç değişmez. Böylece Heisenberg klasik fiziğin sıkı sebep-sonuç ilişkisinin burada geçerli olmadığını, olayların ihtimal bağı ile bağlı olduğunu ortaya koydu. Böylelikle doğa bilimlerinin dayandığı determinizm ilkesi sarsıldı. Tabiri caizse determinizmin, dolayısıyla pozitivizmin ve onun kavramlar çerçevesinin duvarında Planck Sabitesi kadar büyük bir çatlak meydana geldi. Louis de Broglie, (madde ve ışık) Sonuç olarak doğa kanunları “zorunlu (determinist)” olmaktan çıkıp “olumsuz (zorunsuz)” olarak görülmeye başlanmıştır. Bunlara diğer ilimlerdeki ilerlemeleri de katmak gerekir. Mesela 1950"li yılların sonunda hücrede keşfedilen RNA, DNA denilen bilgi yüklü parçacıklar, biyolojiye dayanan yeni bilgi teorisi geliştirilmesine yol açtı. 

Peki, felsefe düzleminde ne oldu, fizik bilimlerdeki bu pozitivist çöküş elbette bilim felsefesini etkiledi. Bilindiği gibi mantıkçı pozitivistlerin hedefleri bilimi metafizikten (dinden) temizlemek, Tanrıyı en azından yeryüzünden kovmak ve felsefeye bilimsel bir kimlik vermek idi. Ve onların ölçütü ise daha önce bahsettiğimiz gibi “doğrulamak” idi. Bilimi ve özellikle felsefenin alanını, daraltan bu akımın çeşitli eleştirilerle yetersizliği ortaya çıktı ve dolayısıyla mantıkçı pozitivizm ve dünya görüşü etkisini kaybetti. Bunu da özellikle Karl Poper (1902-1994)”in çalışmaları sağladı. Popper “doğrulanabilirlik” ölçütüne karşı “yanlışlanabilir” ölçütünü seçenek olarak ileri sürdü. Ona göre hiçbir önermenin- bilimsel olsun, olmasın- doğruluğu mutlak olarak ispatlanamaz, metafizik, estetik ve etik önermeler için de doğrulayıcı deliller getirilebilir. Popper”in bu devrimci çıkışının yanında üç önemli gelişmeye işaret etmek gerekir. N.H.Hanson, geleneksel emprisizm”in temel varsayımı olan bilimin gözleme dayandığı tezine karşı çıkmıştır. Ona göre gerek bilimde, gerek günlük hayatta nesne ve olguları olduğu gibi algılayamıyoruz. Yani gözümüze yansıyan şeyle gördüğümüz algıladığımı mutlak olarak aynı şeyler değildir. Örneğin suda doğru bir çubuğun eğri görünmesi gibi... Zira deney ortamı bireyi bazen yanıltabilir. Thomas Kuhn ise (1922- 1962)”de yayınladığı “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” (The Structure Of Scientific Revolutions) adlı eseri ile bilim dünyasında yeni bir dönemin açılmasını sağladı. 
Normal bilimin işi... O, mantıkçı pozitivistleri ve yerleşmiş anlayışın aksine bilimin doğrusal olarak değil, aksine seyrek de olsa devrimsel atılımlarla gerçekleştiğini ilk defa açıkça ortaya koydu. Kuhn”a göre bilimsel etkinlik, iki dönemli bir süreç halinde ortaya çıkmaktadır: Normal Bilim Dönemi ve Olağanüstü Bilim Dönemi. Normal Bilim, belli bir alanda, meslek çevresinin bağlandığı bir kurum çerçevesinde yürütülen bir etkinliktir. Kuhn bağlanılan bu kurama-teoriye “paradigma” ismini verir. Normal Bilim dönemi, devrimci hamlelere kapalı olup mevcudu koruma dönemidir. Yeniliğe izin vermez tıpkı YÖK”ün baskıcı ve dogmatik bilim anlayışını korumaya çalıştığı gibi. Normal bilimin işi, yerleşik paradigmaya uymayan sonuç ve oluşumları açıklığa kavuşturmak ve onları sapkın (hetorodoks) ilan etmek, ortaya çıkan sıradan sorunları çözmektir. Yalnız sorun çözme gayreti, bilimsel atılım için değil, paradigmayı korumak ve tahakkümü, despotizmi sürdürmeye yönelik bir amaç taşır. 
Paradigmayı yıkıcı ve sarsıcı arayışlara yer vermez. Çünkü burada paradigma bilimsel kılıf altında “mutlak hakikatin” kendisi olarak algılanır yani bir nevi “dindir.” Bu anlamda paradigmaya bir çeşit, hâkim dünya görüşü veya inanç sistemi denebilir. 
Bundan dolayı bir paradigmadan diğerine geçiş, din değiştirmeye benzer, köklü bir değişimdir. Ancak bir dönem gelir ki bilim adamlarının paradigmayı koruma çabaları yetersiz kaldığı zaman, bunalım ortaya çıkar. Tarihsel ve toplumsal gelişmeler paradigmayı 


çepeçevre sarmıştır. İşte bunalımdan çıkış için ortak ölçülerin yerine bireysel görüşlerin geçtiği bir dönem gelir ki bu “Olağanüstü Bilim” dönemidir. Elbette Kuhn gözlem ve deneyi inkâr etmiyor, ama göz ardı edilen bazı hakikatleri yüzeye çıkarıyor. Çünkü tüm bilimsel teori ve paradigmalar çeşitli metafizik unsurları beraberinde taşırlar. Çevrenin sosyopolitik, sosyo-psikolojik ve tarihsel şartları altında oluştukları için peşin hükümleri (ön yargılar) bünyelerinde barındırırlar. Kuhn”un bilim anlayışında, pozitivistlerin ve mantıkçı pozitivistlerin aksine tarih ve bilim tarihi büyük önem kazanır. Paradigma değişimlerini anlamak ancak tarihe yönelmekle mümkündür. Acaba bizim YÖK yöneticileri, rektörleri, dekanları yaşadığımız ülkenin tarihsel ve toplumsal değerlerini ne kadar bilirler ki, Paradigmal değişimleri anlayabilsinler. Daha sonra Stephen Toulmin(D.1922) yine Paul Feyerabend( 1925-1994) “Metoda Hayır” adlı bir kitap yazarak, klasik pozitivist görüşü eleştirdi. Ona göre bilim adamının içinde yetiştiği ortam, inanç, norm, dil ve kültür boyutu göz ardı edilemez. Yani psiko, sosyal, siyasal, tarihi ve kültürel şartlardan soyutlanarak bilim yapılamaz, bilim adamı yetişmez. 

Bilim insanlığın bütün problemlerini çözme iddiasında olamaz. O, belli şartlarda, belli imkânlarda elde edilmiş akli bir bilgi insanın ortaya koyduğu bir ürün bir etkinliktir. Bu uzun sayılabilecek anlatımdan hareketle YÖK ve onun hâkimiyetinde bulunan üniversite yöneticilerine ve öğretim üyelerine diyoruz ki, bilim bir din değildir. Artık katı pozitivist ve determinist bilim anlayışı batıda terkedilmiştir. Bilim mutlak hakikatin kendisi değildir. Hayata bir anlam veremediği gibi değerler manzumesi de üretemez. O mutlak var olanı ortaya çıkarmaz, ancak varlık üzerinde etkinlikte bulunur ve gücü ölçüsünde hakikati açıklamaya çalışır. Ancak hakikat hiçbir zaman insan etkinliği ve zihni ile kuşatılacak bir şey değildir. Onun ezeli ve ebedi bir mahiyeti vardır. Zaman ve mekânla kayıtlı olan insan ise kendi çabası ve ürünü olan bilim yoluyla hakikati kuşatamaz. Zira insanın hakikati arama çabası kıyamete kadar devam edecektir. Bilimin onu üreten insan zihniyle direkt bağlantılı bir mahiyeti vardır. Yani onun ölçüsü insandır. Daima bir rölativiteyi içerisinde barındırır. İnsan ise yapısı itibarı ile külli anlamda hakikati kavrayamaz. Bundan dolayı bilimin ortaya çıkmasında, yukarıda bahsettiğimiz gibi olaylar ve Olgular (arasında mutlak bir zorunluluk değil, o olasılık geçerlidir. Lütfen modern dünya görüşünden post-modern bir döneme geçilen dünyada, artık üniversitede öğrencileri ve öğretim üyelerini inançlarından, fikirlerinden, görünüş ve kıyafetlerinden dolayı fişlemek, başörtülü kızları ikinci sınıf vatandaş, onları oluşturduğunuz kast sisteminin paryaları olarak görmek yerine, bilim üretin, Türkiye”nin küresel ölçekte büyük bir devlet olabilmesinin epistemolojik, entelektüel ve sosyo-politik temellerini oluşturabilecek araştırmaları yaptırın. Bu millet bunun için size maaş veriyor. Onların değerlerini aşağılayasınız diye değil. Dogmatik ve zihinleri felce uğratan katı ideolojik zihniyetinizi değiştirin, kampüslerde akademik özgürlüğe ve nesnelliğe, akla (ratio) önem verin. 


Üniversitelerimizin durumu 


Lütfen! üniversiteleri pozitivizmin mabetleri, kiliseleri, öğretim üyelerini buraların rahibi olan, bilimi dinin yerine geçiren, köhnemiş ve çürümeye yüz tutmuş paradigmanızdan vazgeçin. Bırakın üniversiteler küresel düzeyde fikirlerin, inançların, teorilerin bilim anlayış ve felsefelerinin rahatça tartışıldığı, üretildiği özgür eğitim kurumlarına dönüşsün. Zira Bertrand Russel şöyle der: “Eğer bir eğitim ve öğretim kurumunda öğretmenler, bilim adamları istedikleri gibi düşünüp konuşamıyorsa, öğrenciler ve toplum onların söylediklerini reddetme yahut kabul etme özgürlüğüne sahip değilseler siz o üniversitelerden özgür ve aydın bireyler değil ancak yobaz sürüleri üretirsiniz. Artık 1940”lı yıllardan sonra üretilen çağdaş dünyada anlamını kaybeden paradigmanızı, halkın tarihsel ve 


toplumsal değerlerini küçümseyen mantalitenizi terk ederek akla ve gerçeğe dönün. Siz de görüyorsunuz ki, tarih Aguste Comte”u ve Karl Marx”ı haklı çıkarmadı. Din, pozitivizmin öngördüğü determinist yasalar gereği ortadan kalkmadı. Bilakis Samuel Hungtington”un ve Alvin Toffler”in de itiraf ettikleri gibi dinler, yüzyılımıza damgasını vurdu. Öyleyse yapılması gereken ne bilimi dinin yerine geçirmek, ne de dini bilimin yerine koymaktır. Her ikisi de farklı gerçeklik alanlarına hitap eder. Din ve insanı çevreleyen kültür “Tarihselci bilim felsefesinin “konusudur. İnsani alanda doğa bilim yöntemleri geçerli değildir. Şimdi başlık olarak attığımız sorulara cevap verelim. Türk üniversitelerinin ne bir bilim kilisesidir sadece bilim kilisesinin zihniyeti hâkimdir o kadar— ne de bilim felsefesinden haberi (özellikle resmi ideolojiyi dayatanların) vardır. Haberi olan birkaç mümtaz, bilim adamı hariç... Zaten onlar da üniversiteden atılacakları korkusuyla konuşamazlar. Öyleyse üniversitelerimiz olsa olsa az gelişmiş, lise düzeyinde olan, fakat gelişmiş ülkelerde eşi benzeri olmayan, bilim adına ideolojik dogmatizmin dayatıldığı verimsiz, içinde özgür düşünce ve sanatın bulunmadığı donuk ve karanlık nekropollere (ölüler kenti) benzemektedir. Tabii ki, YÖK ve atadığı rektörler sayesinde. ( Dr. Lütfü Özşahin, Milli Gazete: 02.11.2008 ) 


Büyük Bilim Adamlarının Büyük Yanlışları 

1-Aristo (M.Ö 384-322) Uçan nesnelerin atmosfer tarafından taşındığına ,Kalbin zekanın ve hissin merkezi olduğuna ,Hafif nesnelerin ağır nesnelerden daha hızlı düştüğüne , Yaşayan canlıların herhangi bir aileye ihtiyacı olmadan birdenbire yaratılabileceğine inanıyordu. 
2-Leonardo Da Vinci (1452-1519) Düşen nesnelerin hızının daha çok düştükçe hızlandığını zannediyordu. 

3-Galileo Galilei (1564-1642) 30 yıl boyunca, ağır nesnelerin hafif nesnelerden daha hızlı olduğunu düşündü. Ta ki meşhur deneyinde gerçeği öğrenene kadar. en düştüğünde hızlanıyordu. 

4-Goethe (1749-1832) Işığa ve renge ilişkin görüşleri günümüze göre tamamen yanlış olan Goethe aynı zamanda kara parçalarının okyanuslara yerleştiğini düşünen neptünizm akımını savunuyordu. Çoğu bilimadamı ise volkanizmi savunuyor . 

5-Dr. Dionysius Lardner (1793-1859) Buharlı geminin asla Atlantik Okyanusu'nu geçemeyeceğini çünkü asla yeterince kömür taşıyamayacağını belirtmişti. Bu düşüncesi 1839'da başarılı bir şekilde kırıldı. 

6- William Thomson (1842-1907) Dünyada yaşamın 20 milyon yıl önce başladığına ,Işığın çok çabuk elektromanyetik dalgalar yaydığına inanıyordu 

7-Simon Newcomb (1835-1909) Her ne kadar Wright Kardeşler ilk kısa uçuşlarını gerçekleştirdğinde hayatta olsa da, ağır bir makinanın havada uçabileceğine inanmıyordu. 
9-Percival Lowell (1855-1916) Mars'ta bulunan 500 adet kanalın haritasını çıkarmıştı ki bunlar sadece optik bir ilüzyondu. 

10- William Pickering (1858-1938) Aydaki karanlık deliklerin sinek yığını ya da yaşayan küçük hayvanların yaşadığı delikler olduğuna inanıyordu! 

11-Nikola Tesla (1856-1943) İnsanoğlunun nükleer enerjiye asla ulaşamayacağına inanıyordu.(11-04-2009) 


Bu icatlar tamamıyla kaza eseri bulundu 
Birçok icadın keşfedilmesi kimi zaman çok uzun yıllar alırken, kimileri de tesadüfen ya da bir kaza sonucu ortaya çıkabiliyor. 


HowStuffWorks isimli internet sitesinde yer alan habere göre, işte ilginizi çekebilecek tesadüfen bulunmuş icatlar: 

Anestezi: Anestezinin gerçek kaşifi itiraz etmesine rağmen, anestezinin gelişimine ve kullanımına katkıda bulunanlar ise mucidin benzer tesadüfi gözlemden esinlendiklerini 


belirtiyorlar. Crawford Long, William Morton, Charles Jackson and Horace Wells gibi bazı bilim adamları bazı vakalarda eter ve azot oksitin (gülme gazı) insanlarda ağrıyı önlediğini fark ettiler. 1800”lü yıllarda, bu bileşenlerin hem eğlenme hem de oyalanmak için solunması çok modaydı. Anestezinin kaşifleri, gülme partileri veya eter eğlencesi olarak isimlendirilen bu eğlencelere katılıp bu bileşenlerin insanların acıyı algılamalarını nasıl etkilediği konusunda çok şey öğrendiler. Bu bileşenlerin tesadüfi keşfi acıyı önlemek için tıp alanında da kullanılmaya başladı. 1844 yılında Horace Wells bir sergiye katıldı ve bir katılımcının gülme gazının etkisinde bacağını yaralamasına şahit oldu. Bacağı kanayan adam Welis'e hiç acı hissetmediğini söyledi. Bu tesadüfi keşiften sonra Wells dişini çekerken bu bileşeni anestezik olarak kullandı. 

Penisilin: İskoç bakteriyolog Alexander Fleming, laboraturındaki kaza sonucu penisilini keşfetti. Mucidin laboratuarı hep dağınık oluyordu. 1928 yılında 2 haftalık yolculuktan döndükten sonra, Fleming dağılmış çeşitli deneyleri düzenlerken ilginç bir mantar kolonisi keşfetti. Mantarlar “Staphylococcus aureus” bakterisi tarafından sarılmış kaplarda yetişmişlerdi. Fakat bu mantarlar, zararlı olmaya potansiyeli olan bakterileri yıkıyordu. Başka bir ifadeyle, mantarlar zararlı hücreleri yok ediyordu. Bunun önemini hemen kavrayan Fleming bir yıl sonra (1929'da) Penisilin adını verdiği keşfini duyurdu. Ancak Fleming'in bu keşfi tedavi için kullanılmadı. Yaklaşık 13 yıl sonra Howard Florey, Norman Heatley ve Andrew Moyer penisilininin geliştirilip etkili bir hale getirilmesini sağladılar. 

Cırt cırt: Pıtrak (dulavratotu) bitkisini duydunuz mu? Elektrik mühendisi olan George de Mestral, İsviçre dağlarında köpeğiyle gezerken dulavratotunun köpeğin tüylerine ve elbiselerine yapıştığını görür. Mikroskopla bu iş nasıl oluyor diye inceleme yapar ve bitkinin üzerinde sayısız kanca görür. 1955 yılında, De Mestral kazara bulduğunu icadını mükemmelleştirmek için naylon üzerinde deneme yapmaya karar verir ve günümüzde kullandığımız cırt cırtı icat eder. 

Kalp pili: Mühendis Wilson Greatbatch, 1958 yılında Cornell Üniversitesi'nde kalp seslerini kaydeden bir cihaz üzerinde çalışıyordu. Yaptığı cihazdan yanlış parçayı çıkaran Wilson gerekli enerjiyi cihaza verdiğinde, icadı normal bir kalp gibi çalışmaya başlamıştı. Yeni cihazını 1960 yılında bir insanın kalbine yerleştirmeden önce hayvanlar üzerinde denedi ve ince ayarlarını yaptı. 

Mikrodalga fırın: İkinci Dünya Savaşı sırasında bilim adamı olan Percy Spencer, Raytheon Şirketi'nde bir laboratuarı ziyaret etti. Bir cihazın önünde dururken ilginç bir şey fark etti. 
Spencer'ın cihazın yanındaki cebinde bulunan şeker yumuşamıştı, diğer cebindeki ise yumuşamamıştı. Bunu fark eden Spencer daha sonra mısır taneleri denedi ve onların patladığını gördü. Böylece 1945 yılında mikrodalga fırını keşfetmiş oldu. 

Sakarin: İlk yapay tatlandırıcılardan biri olan sakarinin nasıl keşfedildiğini biliyor musunuz? 
John Hopkins üniversitesi'nde bulunan Ira Remsen Laboratuarı'nda çalışan Constantine Fahlberg bazı kimyasalları sentezlerken 1879 yılında tesadüfen buldu. Bilim adamı, farkında olmadan ellerinde kalan maddeyi evine getirdi. Evde yemek yerken, ekmeğine şeker eklememesine rağmen ekmeğin tadının biraz tatlı olduğu fark etti. Noktaları bir araya getiren Fahlberg, tatlılığın laboratuarında üzerinde çalıştığı maddeden geldiğini anladı. Bu ilginç, şekerli madde üzerinde daha fazla test yaptıktan sonra, Fahlberg kendi başına sakarinin patentini aldı. 

Dinamit: İsveçli kimyager ve mühendis olan Alfred Nobel patlayıcılarla uğraşmanın işi olmayanlara göre olmadığını öğrendi. Nitrogliserini dengeleme çabalarında, Nobel ve laboratuar çalışanları birkaç kaza geçirdi. Stockholm'deki bir patlamada Nobel'in küçük kardeşi ve birkaç kişi daha 1864 yılında öldü. Bu kaza onu patlayıcı maddeleri daha güvenilir bir şekilde saklamak için bir çözüm bulmaya sevketti. Nitrogliserinin kararsız olduğunu bilen Nobel, sürekli olarak patlayıcıları patlatmak ve depolamak için çeşitli yöntemleri test etti. 
Nitrogliserini taşırken kutulardan biri kazayla kırıldı, sızıntı oldu. Kizelgur isimli toprağın 


sıvıyı mükemmel bir şekilde absorbe ettiğini fark etti. Kizelgur toz haline getirilip nitrogliserinle karıştırılınca kazara patlaması önleniyordu. 1867 yılında dinamitin patentini aldı. 

Mısır gevreği: 1894 yılında Dr. John Harvey Kellogg, bu karışımı Michigan'daki bir sanatoryumda, sıkı bir vejataryen rejim uyguladıkları hastalara da verdiler. Bu mısır karışımının mısır gevreği haline gelmesi ise Dr. Kellogg ve ağabeyi Will Keith Kellogg'un sanatoryumda işlem sırasında, pişirdikleri mısırın yanlışlıkla preslenmesi sonucu oldu. Bu yeni şeklin tutacağını düşünen Kellogg kardeşler küçük bir bütçe ile üretime geçmeye, mısır hamurunu silindirlerden geçirip kurutarak gevrek haline getirmeye karar vermişler. 14 Nisan 
1894 tarihinde ilk üretimi gerçekleştirip hastalarına vermeye başlamışlar ve 31 Mayısta 
“Granose” ismi ile ürünün patentini almışlar. Şeker ve süt ile karıştırılan bu gevrek hastalar arasında çok popüler olmuş. Bunun üzerine Kellogg kardeşler diğer tahıllarla da aynı sistemi denemeye başlamışlar. 1906 yılında Kellogg firmasını kurarak ürünü pazarlamaya başladılar. ( 25 Mayıs 2012 ) 

Tüm bunlara kafaya ( Isaac Newton ) düşen elma ile yerçekimi kanununun, hamamda batmayan tas ile ( Arşimet ) suyun kaldırma kuvvetinin bulunmasını da ekler bir de Biyomimetik; yaratılanları taklit ile yeni bilimsel icatlar bulma ilmini eklersek aslında bilimin “İlham” ve kopyalama yöntemi ile ilerlediğini rahatlıkla iddia edebiliriz. 

Bana ne illa da bilim diyenlere: 


Bilim kanıtladı! İslam en doğrusu Bilimsel yönden de İslam'ın en mükemmel ve doğru din olduğu kanıtlandı. 


İslam'ın en mükemmel ve doğru din olduğu “moleküler” olarak saptandı! Japon bilim adamının yaptığı araştırmalara göre Kuran okurken veya hoca ezan okurken, sudaki moleküller meydana gelen titreşimle mükemmel bir dizilime ulaşıyor. İnsan vücudunun yüzde 70'i de sudan oluştuğu için İslam dünyadaki en doğru din oluyor. (16 Ağustos 2009) 

Ayrıca ” İslami emirlerin faydaları.” çalışmamızı tavsiye ederiz. 


Bile bile lades olanlar 


Tuncel Kurtiz: Ben komünistim, yanılan bilimden yanayım 


“Gerçeklikle karşılaştırıldığında, bilimde vardığımız düzey ilkeldir, çocuk oyuncağıdır. Ama sahip olduğumuz en değerli şey de odur.” Albert Einstein 


Mozart, zeki yapmıyormuş 


Avusturyalı bilim adamlarının 1993'te yaptığı bir araştırmada ünlü besteci Wolfgang Amadeus 
Mozart'ın (1756-1791) eserlerini dinlemenin zekayı artırdığı iddia edilmişti, Viyana 
Üniversitesi Psikoloji Fakültesi'nden bilim adamları farklı ülkelerde “Mozart etkisi” 
game yapılan 40'dan fazla araştırmayı 


eğerlendirdi. Sonuç, Mozart dinlemenin eri bir müzik dinlemekten bir farkı yok. 


Posta 11.05.2010 r 


Bebeklere, hamilelere Mozart dinletmek medeniyet göstergesi sayılırdı, o da gitti! 


Prof. Murat Tuzcu: 
“Kalp ameliyatına 


ç girmeden hastaya 
; CD veriyoruz. Saz re kic FIRSAT Yiu semaileri ve ney mi Jüpiter'den VA a rd sesinin kalbe yarar: 
We caklarn destekle lı olduğunu düşünüyorum.” Ceyda 


ERENOĞLU/21'de 


İlle dinleticem diyosan buyur ! 


Bilimi din haline getirenler de dogmatik değil midir aslında? 


İslâm ve akıl, bilim,sınırları İslam vahyi inancın akla dayandırılmasını istiyor; yani Allah, vahyinde (Kitabında) öyle dediği için değil, aklın da aynı sonuca ulaştığı için inanılmasını istiyor. Akıl ile çelişmek başkadır; bir konunun, aklın bilme alanına girmesi başkadır. Bir mümin ruha inandığı zaman aklı ile ters düşmez, onun yeterli olamadığı bir alanda başka bir kaynaktan bilgi edinmiş ve buna inanmış olur. İslam inancını anlatan kitaplarda bilginin kaynağı 5 duyu organı, vahiy ve akıl. Yine İslam düşüncesinde kural haline gelmiş olan bir ifade vardır: “Sahih (kaynağına; yani Allah'a ve peygambere ait olduğu kesin bulunan) vahiy ile apaçık ve kesin akıl hükümleri arasında çelişme olmaz. Eğer böyle bir görüntü varsa önce araştırma yapılır; nakil (vahiy ile gelen bilgi) sahih, aklın bilgi ve hükmü de açık ve kesin ise vahiy (âyet ve hadis) tevil edilir; yani yorumlanır, ilâhi maksadın ilk bakışta ve sözün sözlük manasından anlaşılan olmadığına, ortada mecazi, temsili bir anlatımın bulunduğuna hükmedilir. İslam başka dinlerde bulunmayan ölçüde ictihada yer vermiştir. İctihad, vahyi anlama, yorumlama, açıklanmamış konuları açıklananlara kıyas ederek sonuca varma ve neyin, nerede, ne zaman faydalı veya zararlı olduğunu objektif ölçütlere, dinin genel amaçlarına göre belirleme, buna göre vahyin, amacına uygun olarak uygulanmasını bir manada akıl ile kontrol etme şeklinde yürütülür. Şu halde ictihad, akıl ile vahyin birlikte devrede oldukları bir beşeri faaliyettir. 


“Bilhassa ruhsal hayatımızla pek derin bir sürette ilgisi olan birçok meseleler vardır ki, anlayabildiğimize göre insan aklının kudreti şimdiki tertibinden başka bir tertip kazanmadıkça, o akıl için bu meselelerin halli mümkün olmayacaktır.” (B. Russel, Felsefe Meseleleri, Çev. A. Adnan Adıvar, İst. 1963, s. 213) “Demek ki insan Rönesans'tan beri beş duyunun hudutları içine hapsedilmiştir. Bugün inkâr edilmesi imkânsız birçok telepati vakalarını biliyoruz.” (Dr. A. Carrel, İnsanlar Uyanın, Çev. Leylâ Yazıoğlu, İst. 1959, s. 105) 


“Gözlemlerin toplam sonucu olan bilim, hiç bir şekilde evrenin açıklaması değildir; sadece Valery'nin deyimiyle: “Başarı sağlamış bir yöntemler bütününden ibarettir’, Bu yöntemler hiç başarı da sağlamayabilirdi. Eğer şu anda elimden şu kitabı bırakırsam ve yere düşecek yerde tavana doğru yükselirse çok şaşardım, ama bu, bilimi altüst etmezdi. Olsa olsa, bu fenomeni de içine alan daha karışık bir yasa aramaya koyulurdum.”(A. Maurois, Yaşama Sanatı, Çev. 
Nihal Önol, İst. 1968, s. 20, 22, 23) “Zaman ve mekân hakkındaki eski Newtoncu telâkkiye göre, dünyanın mekân içinde bir hıza sahip olacağı neticesine (istidlâl) yol açıyordu. 
Tecrübeler hadisenin böyle olmadığını gösterdi ve fizikçiler zaman ve mekâna ait ilmi telakkileri izafiyet teorisine yol açacak şekilde kökten değiştirmek zorunda kaldılar. Bir inanç sisteminin tahkike elverişli olmayışı onun ehemmiyetsiz olduğunu göstermez. İnsanı son derece ilgilendirmesi bakımından önemli olan pek çok meseleler vardır ki bunlar normal vasıtalarla, hatta belki hiçbir şekilde tahkik edilemez.” (K. Boulding, Yirminci Asrın Mânâsı, Çev. Erol Güngör, İst. 1969, s. 45, 47, 54, 69) “İlim adamının dediği, düşündüğü, inandığı her şeyin mutlaka ilim olması şart değildir. İlim adamının dünya hakkındaki umumi intibaıın ancak bir kısmı ilimdir. Bu kısım aklımızın tenkitçi, karşılaştırıcı ve düzenleyici fonksiyonunun bir neticesidir.” Aliya İzzet, Doğu ve Batı Arasında İslam, İst./Nehir 1978, s. 
193) “Akılcılık (rasyonalizm) kilisenin dogmatizminden hiç de geri kalmayan kendi dogmatizmini tesis etti...Din ve bilimin yetenekleri karıştırılmamalıdır. Din hayatın gayesi ile ilgili sorulara cevap sunar, bilim ise hayatı ve tabiatı birer fenomen olarak inceler. Ne bilim hayatın gayesi ile ilgili soruları cevaplandırabilir, ne de din tabiat kanunlarını tarif edebilir. 
Mutlak bilgiyi sunuyormuş gibi gösteren bilim inkar ve nihilizmle sonuçlanır. Faust'taki giriş monoloğunu hatırlayalım. ”( Aliya, Özgürlüğe Kaçışım, İst. 2013, s.121, 219) “1994-98 yılları arasında Uluslararası Sosyoloji Derneği'nin başkanlığını yapan ve “dünya sistemleri analizi” diye bilinen anlayış konusunda önemli eserler veren, mevcut kapitalizm analizlerine geniş bir bakış açısı ve tarihsellik boyutu getiren Immanuel Wallerstein: ... Bilgi her zaman bir arayış olarak kalacak, hiçbir zaman bir varış noktası olmayacaktır... Newtoncu bilim her şeyi açıklayan basit temel formüller olduğunu varsayıyordu... Karmaşık çalışmaları bu tür formüllerin en iyi olasılıkla kısmi olabileceğini ve hiçbir zaman geleceği değil, olsa olsa geçmişi açıklayabileceğini ileri sürer... Fiziksel bilimciler ve matematikçiler artık bize kendi alanlarındaki hakikatin karmaşık, belirlenmemiş ve bir zaman okuna bağlı olduğunu söylüyorlarsa bu sosyal bilimciler için ne anlam taşır?” (Aliya, İs. 230-231) ( Hayrettin Karaman, Yeni Şafak, 31.12.2017; 04-5.01.2018) 


Modemistlere ve bilimi kutsayanlara sayın Prof Yusuf Kaplan'dan hatırlatmalar “Son zamanlarda, Batı'da bile çoktan terk edilen akılcılık projesini İslâm dünyasına “satmaya” çalışan tipler türedi. “Dini hurafelerden temizleyeceğiz” diyerek, sığ bir akılcılık, kör bir bilimcilik gibi çağdaş hurafeler üretiyorlar! Kuran'ı, akılcılıkla, bilimcilikle yorumlamaya çalışıyorlar! Dini, ruhsuzlaştırıyorlar! Din, aklı da, bilimi de aşan bir anlam ve ruh dünyasına sahiptir. Aklı, bilimi, çağı, eksene alarak Kuran'ı yorumlayan kişiler, aklı, bilimi, çağı Kuran'ın önüne geçirdiklerini, dolayısıyla aklı da, bilimi de, çağı da kutsadıklarını göremeyecek kadar hem zihni felçleşme yaşıyorlar hem de çağdaş düşüncenin, dünyayı yaşanamaz bir yere dönüştürdüğünü söyleyerek modem akılcılığı kıyasıya tartıştığı ve aştığı yakıcı gerçeğini göz ardı ediyorlar ya da bilmiyorlar bile! Bu nasıl bir eziklik psikolojisidir böyle, inanması zor gerçekten! Akıl, bilgiye götürür, bilgeliğe değil. Kuru bilgi, ruhsuzdur; felâkete sürükler insanlığı -bugün iliklerimize kadar yaşadığımız gibi son bir asırdır.. İşin ürpertici yanı şu: Batı'da pozitivizmin çoktan aşıldığı, tarihselciliğin kıyasıya tartışıldığı, modern akılcılığın seküler, kapitalist zorbalık ve hegemonya biçimlerini aklamaktan, hayatı çölleştirmekten ve cehenneme çevirmekten başka bir işe yaramadığı yakıcı gerçeğinin bütün düşünürler tarafından kabul edildiği bir zaman diliminde, Türkiye'de pozitivizmin ve tarihselciliğin kutsanması, Nietzsche'nin sarsıcı ifadesiyle “bilim kilisesinin 


rahipleri”nin bize her Allah'ın günü televizyonlardan, medyalardan seküler vaazlar vermesi, insanların bu sığ ve acınası kişileri ağzı açık dinlemeleri hem sığlığın işaretidir hem de eziklik psikolojisinin ve çıkmaz sokaklara sürüklendiğimizin.” (Yeni Şafak, 14.10.2018 ) 


NEW YORK TİMES'IN YAPAY İNSAN GENOMU YARATMA İDDİASI NEDEN 
ANLAMSIZDIR? 
31.05.2016-harun-yahya.com/tr/ 


14 Mayıs 2016 tarihli NewYork Times gazetesinde, “Sentetik İnsan Genomu üretileceği” 
iddialarının yer aldığı bir makale yayınlandı. Andrew Pollack imzalı makalede, “İnsan kromozomlarındaki tüm DNA'nın üretilebileceği” şeklinde bir iddia yer alıyordu. Bu cevabımızda söz konusu iddianın mantıksızlığını, bilimsel deliller karşısındaki geçersizliğini ve hiç yoktan DNA üretilemeyeceği gerçeğini açıklayacağız. 


Aslında makaleyi hazırlayanlar da bu gerçeklerin farkındaydılar ki NewYork Times'daki bu makalede dikkat çekici bazı noktalar vardı. Örneğin projeyi organize edenlerden Harvard Tıp Fakültesinden genetik profesörü George Church, “İnsan yaratmaya çalışmadıklarını, ancak hücre içinde DNA sentezleme kabiliyetini ilerletmeyi amaçladıklarını” ifade ediyordu. 
Bununla birlikte, 3 milyar baz çiftinden meydana gelen insan DNA'sını sıfırdan sentezlemenin imkansızlığı herkesçe bilindiği için olsa gerek, ilk başta “HGP2-İnsan Genom Sentezi Projesi” diye ilan edilen projenin adı daha sonra “HGP-Yazımı: Hücrelerde Büyük Sentetik Genomların Test Edilmesi?” olarak değiştirildi. Bütün bu değişikliklere ve açıklamalara rağmen makalede cümle aralarına yerleştirilmiş ifadelerle sözde, “artık insan yaratılabileceğine” dair bir izlenim oluşturulmaya çalışılıyordu. Şimdi DNA'nın, henüz anlamaya çalıştığımız üstün bir yaratılış ürünü olduğunu ve yoktan bir canlı yaratmanın imkansızlığını hep birlikte inceleyelim: 


DNA Kod Sistemini Ne Kadar Tanıyoruz? 


Öncelikle şunu belirtmek gerekir, DNA'daki bilgi muazzamdır ve DNA insan vücudunun bankası gibidir. Bu konudaki araştırmalar genelde tahminlerden oluşur ve var olan bilgiyi değerlendirme-inceleme üzerinedir. NewYork Times'a konu olan ve henüz başlanmamış bu çalışma da halihazırda planlama aşamasındadır yani tartışmalarla olgunlaşma safhasındadır. 
Çalışmayla ilgili DNA2.0 adlı genetik firmasından Dr. Jeremy Minshull da planlama aşamasındaki bu çalışma hakkında şöyle demektedir: 


“Neyi inşa edeceğimize dair tahminlerimiz, ne inşa edebileceğimizin çok gerisinde”. 
(Www.nytimes.com/2016/05/14/science/synthetic-human-genome.html) 


İnsanoğlu DNA'yı meydana getiren, 3 milyar koddan oluşan eşsiz bilgiyi henüz tanımlama aşamasındadır. DNA üzerinde yapılan çalışmalarda güzel sonuçlar alınmaktadır ancak bunlar son derece yetersizdir. 


Örneğin bugün Epigenom çalışmaları ile birlikte, belli DNA kısımlarının belli genlerin aktif hale geçirilmesinde rol oynadığı fark edilmiştir. Tüm kodlarıyla bir bütün olarak DNA'nın yalnızca genlerden ibaret olmadığı, ancak genleri kontrol eden ayrı bir kod sistemine sahip olduğu anlaşılmıştır. “Epigenom? adı verilen bu kontrol sistemi sayesinde zamanlanmış görevler için belli genler aktif hale getirilir veya kapatılır. Epigenom'un varlığı, önceden planlanmış ve tanımlanmış görevlerin hazırlıklarını açıkça ortaya koymaktadır. DNA bu şekilde canlının farklı zamanlarda ve koşullarda hayatını devam ettirebilmesine olanak sağlar. 
İnsanlarda ergenlik çağıyla birlikte üretilmeye başlanan cinsiyet hormonları buna örnek olarak verilebilir. “Epigenetik? adı altında sürmekte olan bu çalışmalar bugün halen özelikle mikroorganizmalar üzerinde devam etmektedir. 


Proteinleri kodlayan gen bölgeleri ise bizim bilgi seviyemizin çok ötesinde komplekslikte bir yaratılışa işaret etmektedir. Genlere müdahale etmek ya da değiştirmek hiçbir şekilde söz konusu değildir. Proteinler her biri çalışan mükemmel nano-fabrikalar olarak kaşımıza çıkmaktadır. Moleküler düzeydeki bu fabrikaların genlerde yazılı planlarına dokunmak ise hücre için facia ile sonuçlanacaktır. 


Aşağıda detaylandıracağımız bilimsel çalışmalarda da görülebileceği üzere, genlerin kodları değiştirilmeden yalnızca bütün olarak eklenip çıkarılmaları veya yer değiştirilmeleri ile sonuçlar tecrübe edilmektedir. Yani yarar ve zararlar denemelerle anlaşılabilmektedir. 


Söz konusu haberde yer alan iddia ise DNA kodunun yeni baştan hatta daha iyisinin yazılabileceği yönündedir ki mantıksızlığı vurgulanması gereken konu budur: 


Bilgisayar Kod Yazımı ve DNA Kodları Neden Bir Tutulamaz? 


Bilgisayar programcılığındaki kod yazımı gibi, sıfırdan DNA kodları yazılabilir mi? Bu sorunun çok net bir cevabı var: Hayır! 


Günümüzde “genetik mühendisliği? diye bilinen şekliyle laboratuvarlarda yapılan, sadece bir canlının DNA'sına başka bir canlıdan alınan genleri nakletmek ya da mevcut DNA’ sındaki baz çiftlerinin yerlerini değiştirmekten ibarettir. Yoksa herhangi bir bilginin hiç yoktan yazımı hiçbir şekilde söz konusu değildir 


Bilindiği gibi bir bilgisayarın işletim sistemi, teknik bileşenlerin nasıl çalışacağını kontrol eden matematiksel kodlar içerir. Bu 1 ve O'lardan oluşan teknik bir dildir ve elektrik akımı ilgili komutlara göre devreler arasında yol alır. Hücre içinde ise DNA bulunur ve DNA da, hücrenin işleyişini yöneten kimyasal bir kod sistemidir. Hangi proteinlerin hangi koşullarda ne kadar üretileceğine dair bilgi DNA'nın ‘gen? denen protein kodlayan bölgelerinde yazılıdır. Bugün çeşitli canlılarda genlerin yerlerini saptamış bulunmamıza rağmen bu keşif halen devam etmektedir. Özellikle mutasyonlarla hasar gören genlerin eksikliklerinde işlevleri de netleşmektedir. Özetle insanoğlu DNA'da tarif edilen bilgiyi halen öğrenmeye çalışmaktadır. 


Güncel Sentetik Hücre Üretme Çalışmaları Genleri Kopyalamaktan İbarettir 


Laboratuvarlarda mikroorganizmalar üzerinde süren güncel çalışmalar, bir canlıdan DNA parçalarının elde edilip PCR cihazı içinde kopyalarının çıkarılıp, tekrar aynı ya da başka bir mikroorganizmanın içine nakledilmesi şeklinde devam etmektedir. Bu tekniğe göre genler sabit kalır yani kodlar doğadaki çalışır halleri ile aynen kopyalanır. Yoksa sıfırdan yepyeni bir DNA kodu yazılmaz. 


Günümüzde bir mikrobun DNA''sına bazı genler ekleyerek ona çeşitli kimyasallar ürettirmek artık mümkün olmuştur. Bu teknik halen bazı aşıların üretiminde kullanılmaktadır. 


ABD'li petrol şirketi Exxon 600 milyon dolar yardım yaptığı Craig Venter Enstitüsü'nde bakterilerde biyo-yakıt üretimi çalışmalarını desteklemektedir. Bu çalışmalarda isteğe göre kimyasalların üretilebildiği, DNA'sının tekrar düzenlendiği minimal bir hücre üretimi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, 2010 yılında Dr. Craig Venter ilk olarak bir mikrobun DNAsındaki hastalıklı gen üzerinde bir çalışma yaptığını açıkladı. Bu tekniğe göre Dr. 
Venter bir bakterinin DNA'sını çıkarıp kopyaladıktan sonra başka bir bakteriye yerleştirdi. 
Hedef bakteri tüm proteinlerini ve organellerini nakledilen DNA'daki ayrıntılı tariflere göre üretti. Bunun için, Dr. Venter keçilerde enfeksiyon yapan bir bakteriyi (Mikoplazma Mikoides) seçmişti. DNA'yı diğer bakteriye nakletmeden önce hastalığa sebep olan patojenik 
14 geni ise kesip attı, böylece hedeflenen yeni bakteri zararsız hale getirilmiş oldu. (Creation 
of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome , Daniel G. Gibson et al. , Science 329, 52, 2 July 2010; DOI: 10.1126/science.1190719) 


Dr. Craig Venter yapılan çalışmanın içeriğini şu şekilde detaylandırdı: 


“Bizler, genom nakli metodunu geliştirdik, bu M.Mycoides genomunu izole DNA molekülleri halinde farklı bir türe, M.Capricolum'a nakletmeye imkan sağladı. Bu işlemde M.capricolum genomu atıldı, yalnızca nakledilen genomu içeren bir hücre elde edildi. 2010 yılında M.mycoides JCVI Syn1.0 hücresinin genomunun tamamen kimyasal olarak sentezlendiğini ve yerleştirildiğini duyurmuştuk. Bu genom birkaç filigran ve vektör sekansının eklenmesi dışında doğada bulunan M.mycoides genomunun neredeyse tam bir kopyasıydı. (Design and synthesis of a minimal bacterial genome, Clyde A. Hutchison HI et al. Science 351, 25 March 2016; DOI: 10.1126/science.aad6253) 


Görüldüğü gibi, her ne kadar haberlerde bu çalışma ‘sentetik bakteri üretildi? şeklinde yer aldıysa da, bu hiç yoktan yapay bir canlı yaratma anlamına gelmiyordu. Scripps Araştırma Enstitüsünden Prof. Dr. Gerald J. Joyce yeni bir canlı yaratıldığı iddialarına cevap olarak, "Tabi ki bu doğru değil, elde edilen mikroorganizma mevcut bir biyolojik yaşam formuna dayanıyor" dedi. Boston Üniversitesinden biyo-mühendis Jim Collins de, "benim endişem, bazı kimselerin yapay yaşam formu üretildi sonucuna varacaklarıdır. Oysa ürettikleri organizma, doğal olarak sentezlenmiş bir genoma sahip bir organizmadır. 
Bu, “hiç yoktan bir canlı yaratmak” ya da “yepyeni bir yaşam formu yaratmak” anlamına gelmez” diyordu. Craig Venter'ın bu çalışması hakkında Caltech'ten genetik profesörü Dr. Baltimore ise "yaşamı yaratmadı, onu yalnızca taklit etti" diyordu. 
(NewYorkTimes, May 21, 2010, page A17, Synthetic Bacterial Genome Takes Over a Cell, Researchers Report, http://nyti.ms/1801A03) 


Bugün Venter Enstitüsü'ndeki çalışmalar ilerleyerek devam etmektedir. Yine Dr. Craig Venter'ın başında bulunduğu başka bir araştırmanın sonuçları da 25 Mart 2016 tarihli Science dergisinde yayınlandı. Son olarak elde edilen hücre ( JCV1-syn3.0) 473 gene sahip olup, “laboratuvar ortamında büyütülebilen en küçük genoma sahip organizma” olarak tanımlanmıştır. 


Bu genlerden 149unun fonksiyonu henüz bilinmemekle beraber bakterinin yaşayabilmesi için varlıklarının hayati olduğu anlaşılmış ve mecburen kullanılmışlardır. Bu tabi ki, insanoğlunun henüz genlerin fonksiyonlarını çözme aşamasında olduğunun bir göstergesidir. 


İnsanoğlu DNA'yı ve içerdiği genleri mevcut haliyle kullanmak durumundadır. Kodladığı proteinlerin aminoasit zincirine ait sıra bu genlerde yazılıdır, ayrıca proteinin 3 boyutlu halini kodlayan genler de mevcuttur. Dolayısıyla DNA üzerinde yapılan çalışmalar, yepyeni bir protein üretmek bir yana ancak bu mükemmel bilginin ne işe yaradığını anlayıp, aynen kullanmaya çalışmaktan ibarettir. Yeni bir kod yazma diye bir şey ise söz konusu değildir. Bu konuda yapılan çalışmalara örnek vererek konuyu biraz daha açıklayalım: 


Tarımda ve Tıpta Genetik Mühendisliği 


Genetik mühendisleri, genlerin çoğaltılması, farklı canlılardaki genlerin birleştirilmesi veya genlerin canlılar arasında aktarılması benzeri çalışmalar yaparlar. Bütün bu çalışmalarda hep var olan bilginin üzerinde çalışılır. 


Örneğin genetik olarak müdahale edilebilecek bazı bakteriler ya da maya hücreleri kullanılarak verimlilik artırılır. Nitekim kamuoyunda GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) diye bilinen işlem görmüş bu mikroorganizmalar aracılığıyla daha verimli tarım ürünleri elde etmek bugün mümkün olmuştur. Vektör olarak tanımlanan bu mikroorganizmalar hedef bitkinin DNAsına kendilerine yerleştirilmiş genleri taşırlar. 


Tarımın dışında, tıp alanında da bu yöntem kullanılmakta ve söz konusu mikroorganizmaların içinde diyabet hastaları için kullanılan insülin üretilebilmektedir. 


Görüldüğü gibi genetik çalışmalarında sıfırdan herhangi bir kod yazılmamakta, öncesi olmayan herhangi bir gen yoktan üretilmemektedir. Genetik mühendisliğinin yaptığı, hazır bir genin bir organizmadan diğerine taşınmasından ibarettir. 


SONUÇ: DNA Düzenleme Çalışmaları Yoktan DNA Yazımı Anlamına Gelmez 


Dikkat edilirse bazı medya organlarında kasıtlı olarak, “DNA yazımı” şeklinde ifade edilen çalışma aslında sadece canlıda hazır bulunan proteinlerle, hazır bulunan genlerle, DNA zincirleri veya parçalarıyla mümkün olabilmektedir. Burada sıfırdan, hiç yoktan bir materyal oluşturulması söz konusu değildir. NewYorkTimes'taki makalede sözü edilen proje de diğer DNA düzenlenmesi çalışmalarındaki tekniklere dayalı olacaktır. Yoksa “sentetik? yani insan eli ile yapay bir insan genomu üretmek, ve bunu yoktan yaratmak söz konusu değildir. 


Genom çalışmaları insanlık için son derece önemli ve faydalı sonuçlar içermektedir. Örneğin hastalıklara hassasiyetle bağlantılı ya da mutasyona uğramış genlerin ayıklandığı bir genom 


elde edilmesi, tabi ki sağlıklı, uzun bir ömür için faydalı olacaktır. Ancak bu hiçbir şekilde, hiçbir zaman yeni bir insan ya da canlı yaratma anlamına gelmeyecektir. Yaratmak sadece molekülleri ve proteinleri yaratan ve hücreye can veren Yüce Allah'a aittir. 


Kaynak: http://www.nytimes.com/2016/05/14/science/synthetic-human-genome.html 


HİÇ VAR OLMAMIŞ İNSAN YÜZLERİNİ HAYAL EDEN YAPAY ZEKA 
Anadolu Ajansı 16.09.2019-ntv.com.tr/ 


Contemporary Istanbul'un Plugin bölümünde yer alan ve dijital insan yüzlerini gösteren tasarımıyla dikkati çeken "UnderlIMinute" isimli eser yoğun ilgi görüyor. 

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Contemporary Istanbul (CI), Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen sanatçı, galeri, kurum ve kuruluşlarını sanatseverlerle buluşturuyor. 


Farklı bölümlerde çağdaş sanat örneklerini ziyaretçilerin beğenisine sunan fuarın Plugin Yeni Medya Bölümü, yeni medya, tasarım ve biyo-sanatı bir araya getiren dijital işlerden oluşuyor. 


CI bünyesinde 7'inci kez düzenlenen Plugin'de yer alan ve dijital insan yüzlerini gösteren tasarımıyla dikkati çeken "UnderlMinute" isimli eser de yoğun ilgi görüyor. 


"UnderlMinute" çalışmalarıyla katılan Hakan Yılmaz ve Mehmet Ünal, eserin detaylarını anlattı. 


Dijital sanatçı ve yönetmen Yılmaz, dijital sanatların giderek yaygınlaştığını vurgulayarak, "Görsel sanatlar dijitalleşeli yaklaşık 10 yıl kadar oldu. Resmin artık yeni nesilleri var ama plastik sanatlar, heykel gibi gravür gibi üç boyutlu sanatlar dijitalleşmemişti. Buna en yakın olarak 3 boyutlu yazıcı vardı fakat o da yeterli değildi. Dolayısıyla biz bu eseri bu ihtiyaç dolayısıyla yaptık." dedi. 


"Tarihte Bir İz Bırakacak" 
Eserlerinin tarihte bir iz bırakabileceğine inandıklarını ifade eden genç sanatçı, yapay zeka aracılığıyla daha önce var olmamış insan yüzlerini gösterdiklerini aktararak, şöyle devam etti: 


"Dolayısıyla bu led heykeli yapmamız gerekti. 6 ay kadar bir uğraş sonunda bu heykel yapıldı ve sonra da içerik için bize geldiler. Bu kısımda aslında benim rolüm başladı. İçine kimin suratını koyarsanız onun heykeline dönüşebilen bir heykel aslında bu ama bunun içine var olmuş birinin görselini koymak istemedik. Onun yerine yapay zeka algoritmalarını kullanarak hiç var olmamış ve var olmayacak insanların yüzlerini bilgisayara hayal ettirdik. Bilgisayarın hayallerini aslında eserin içine kattık." 


"Eser, Ali Koç'a Rahmetli Ağabeyini Anımsattı" 

Yılmaz, eserin bu kadar çok ilgi görmesini beklemediklerini ifade ederek, "Bu konuda biz de çok şaşkınız. Burada süper bir kalabalık var, çok tatlı insanlar var. Benim anladığım kadarıyla daha çok sosyal medyada yankı buldu eser. Böyle hem önemli sanat severler hem de önemli bloggerlar paylaştı ve bir ilgi oldu." değerlendirmesinde bulundu. 


Kendilerini en çok heyecanlandıran şeyin Ali Koç'un eseri görmek için özelikle gelmesi olduğunu aktaran Yılmaz, Ali Koç'un yapay zeka görsellerinin içinde bir suratı merhum ağabeyi Mustafa Koç'a benzettiğini söyledi. 


"100 Kadar Bilgisayara 50 Bin İnsanın Suratını Öğrettik" 

Yazılım geliştirme uzmanı ve deneysel besteci Mehmet Ünal da yeni medya sanatıyla uzun süredir ilgilendiğini belirterek, "2017'de biz ilk projeleri çalışmaya başladık. 100 kadar bilgisayara 50 bin insanın suratını öğrettik. Buradaki görsellerin üretiminde bir algoritma kullanıyoruz. Bu algoritma aslında bir tür rüya görüyor. Bizim öğrettiğimiz insan yüzlerinden yeni insanlar hayal ediyor." diye konuştu. 


Ses tarafında da bir başka algoritma kullandıklarını bilgisini veren Ünal, "O kısmında da bu sefer bizim ürettiğimiz sesleri dinleyip, benim yaptığım bestelerden öğrenip müzik yapabiliyor. Ses ve müzik tarafında da bu şekilde çalışıyoruz. Buradaki eserde de bunların birkaçının birlikteliğini görüyorsunuz aslında." ifadelerini kullandı. 


Akbank'ın ana sponsorluğunda bu yıl 14'üncüsü düzenlen çağdaş sanat fuarı bugün sona erecek. 


ADNAN OKTAR'IN KİTABI AMERİKA'NIN GÜNDEMİNDE 
18 Temmuz 2007 Çarşamba-dunyabulteni.net/ 


Adnan Oktar'ın Yaradılış Atlası Fransa'dan sonra şimdi de Amerika'da gündem oldu.Amerikan New York Times gazetesi, 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın 'Harun Yahya' adıyla kaleme alıp birçok ülkede bedava dağıttığı evrim teorisi karşıtı kitabına geniş yer ayırdı. 


Daha önce Fransa'daki okullara gönderildiğinde büyük tepki yaratan 'Yaradılış Atlası'nın şimdi ABD genelindeki üniversitelerinde de ortaya çıkmaya başladığı belirtilen haberde, söz konusu kitabın Fransa'da yarattığı tepkinin ABD'de yaşanmadığı ifade edildi. 


New York Times gazetesi, kitabı birçok meslektaşı gibi posta kutusunda bulan California Universitesi Evrimsel Biyoloji Uzmanı Kevin Pedian'ın, "Bu ülkede böyle şeylere alışkınız" şeklindeki sözlerine yer verdi. 


Piyasada Olsa 100 Dolara Satılır 


ABD'de devlet okullarında evrim teorisinin öğretilmesine yönelik muhalefetin özellikle aşırı dinci Protestanlar ve dindar sağ kesim tarafından körüklendiğini yazan gazete, şimdi ABD'de bu tartışmaya yeni bir ses olarak Adnan Oktar'ın da girdiğini belirtti. 


Oktar'ın, evrim teorisini çürütmek ve bunun bir 'kandırmaca' olduğunu göstermek amacıyla hazırladığı kitap, video ve DVD'lerin milyonlarca dolarlık bir masraf gerektirdiğini ifade eden gazete, Türk basınına göre bu maliyetin de bağışlarla karşılandığını söyledi. 


New York Times, bazı görüşleri itibarıyle ABD'deki köktendinci yaradılışçılara benzediğini belirttiği Adnan Oktar'ın 800 sayfalık kitabının piyasada 100 dolara alınacak baskı kalitesinde olduğunu yazdı. 


Kitabın ABD'deki önemli üniversitelere ve profesörlere SDS Worldwide adlı bir dağıtım şirketi tarafından yollandığı kaydedilen haberde, kitabı inceleyen profesörlerin görüşlerine de yer verildi. 


Öğretim üyelerinin, kitabın baskı kalitesi ve içindeki görsel malzemelerin niteliği karşısında şaşırdığını belirten gazete, yine de içerik olarak da fena olmadığını belirtti. 


FRANSA'DA HARUN YAHYA ENDİŞESİ 
06 Temmuz 2018 Cuma- dunyabulteni.net/ 


Fransa'daki okullara gönderilen Harun Yahya'nın kitabı nedeniyle Eğitim Bakanlığı, ülkedeki tüm okullara uyarı gönderdi. Adnan Hoca olarak tanınan Adnan Oktar'ın "Harun Yahya" imzası ile yayınladığı ve evrim teorisine karşı yaratılış teorisinin savunulduğu, "Yaratılış Atlası" kitabının, Fransa'da çoğu üniversite, kolej ve liselere gönderildiği bildirildi. Son bir hafta içinde Fransa'da çoğu üniversite, lise ve kolejlere gönderilen, "lüks" bir biçimde basılan, 
770 sayfayı aşkın kitabın on binlerce adedinin, Fransa'ya Almanya ve Türkiye'den 
gönderildiği belirtiliyor. 


Bunun üzerine Fransa Ulusal Eğitim Bakanı Gilles de Robien'in, öğretim kurumlarından kitabın öğrencilere dağıtılmamasını istediği de ifade ediliyor. Le Figaro gazetesi, olayı duyurduğu haberinde "Fransa'da İslamcı Yaratılıştan Hücum" başlığını kullandı. Kitapta Darwin teorileri reddedilirken "İnsanlar, evrim geçirmedi, yaratıldı" savının ortaya atıldığını belirten gazete, kitapta ayrıca darwinizm ile faşizm ve komünizm gibi "kanlı ideolojiler arasındaki gizli bağlarıönın bulunduğu, Darwin'in teorilerinin "terörizmin gerçek kaynağı" olduğu iddia edildiğine dikkat çekti. 


Eğitim Bakanlığı, tüm okullara uyarı yayımladı. "Darwincilik terör kaynağı olabilir, İslam değil" fikrini işleyen kitap hakkında bakanlık, Fransa'daki okul idarelerine uyarı yazısı gönderdi. 


Ayrıntılı İnceleme Talimatı 


Bu arada, Le Figaro ile konuşan Paris'teki Jussieu Fakültesinden biolog Herve Le Guyader de, "Yeni bir yaratılış türü söz konusudur, Kuzey Amerika'daki Hıristiyanlıktan ilham alan yaratılıştan çok daha tuzağa düşürücüdür" değerlendirmesini yaptı. 

Le Guyader'in Ulusal Eğitim Başmüfettişliği'nce "Yaratılış Atlası"nın ayrıntılı bir inceleme yapmakla görevlendirdiğine de dikkat çekildi. Fransız gazetesi, "Şimdi ortaya çıkması gereken şey, Harun Yahya'nın arkasında kim gizleniyor ve özellikle bu çok pahalı kitabın 


zın 


basılması, kitlesel - ve bedava - dağıtımının kimin tarafından finanse edildiği" ifadesini de kullandı. 


ADNAN OKTAR'A OPERASYON YA DA TERSİNDEN İRAN KARŞITLIĞININ 
FATURASI! 


Ömür Çelikdönmez-11 Temmuz 2018- kafkassam.com/15071.html 


Adnan Oktar ve destekçilerine “cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, inanç istismarı? 
suçlamalarının yöneltildiği operasyon Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi desteklediklerini söyleyen Adnan Oktar, “İngiliz istihbaratı uzun süredir bize operasyon yapılmasını istiyor. Bu konuda Türkiye'ye heyet gönderildi. Tayyip Bey'in İngiltere ziyareti sırasında da bu talep kendisine iletildi” açıklamasında bulundu. Operasyon talebinin İngiliz istihbaratından geldiğini öne süren Oktar “Biz vatanına milletine bağlı insanlarız. PKK'ye, vatan millet düşmanlarına operasyon yapılması gerekirken bize yapılıyor. Bu operasyondan Tayyip Bey'in de İçişleri Bakanının da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım.” dedi. Radyo ve Televizyon 


Üst Kurulu'nun şubat ayında gerçekleştirilen toplantısında, Oktar'ın A9 TV üzerinden yaptığı yayınların ele alındığı ve bu yayınlara rekor cezaların uygulanmasına karar verildiği belirtilmişti. RTÜK'ün Üst Kurul toplantısında ele alınan raporda, kamuoyunda “Adnan Oktar'ın; “Adnan Oktar ile Sohbetler” isimli programında “Reyting kaygısıyla genç kızların cinsel meta olarak kullanılmaktan kaçınılmadığı, toplumun ahlaki değerlerini yozlaştıran bu tutumun ve aşırı dekolte giyim tarzının Adnan Oktar tarafından normalleştirilmeye çalışıldığı” yer almıştı.(1) 

Oktar grubu uzun süredir İngiliz Derin Devleti'nin kendileriyle uğraştığını çünkü faaliyetlerini hazırladıkları kitapla deşifre ettiklerini ısrarla vurguluyor. İlginç olan bu iddialarına ilk kez İsrail'de yayımlanan Haaretz Gazetesinde yer verilmesi. 1918”de yayın hayatına başlayan Haaretz, merkez sol eğilimli yayın politikası izliyor. İsrail'in en eski günlük gazetesi. İngilizce sürümünün basımı ve dağıtımı International New York Times ile birlikte yapılıyor ve Berliner formatında İbranice ve İngilizce olarak basılıyor. Merkezi Paris'te olan ve ilk sayısı 1887'de neşredilen International New York Times, yurt dışında yaşayan ABD vatandaşları için İngilizce yayımlanan günlük gazete. İşte bu Haaretz gazetesinde İstanbul'a gönderdiği muhabirine Adnan Oktar ile yaptırdığı haberinde “Adnan Oktar'ın lideri olduğu dini seks tarikatı nitelemesi”nde bulunmuştu. Oktar Haaretz'e yaptığı açıklamasında “İngiltere'de bir derin devlet yapısı var, MI6 de işin içinde. Yaklaşık 300 kişiden oluşuyor. Bu derin devlet şimdi bize karşı bir kampanya başlattı. İngiliz gizli servisinin birçok önemli ismi Türkiye'ye geldi, MI6'in başındaki hanımefendi de geldi. Birçok kişiyle buluşup bizim hakkımızda konuştular.” demişti.(2) Mart 2018”de Adnan Oktar'ın ısrarla vurguladığı İngiliz Derin Devleti'nin kendileriyle uğraştığına dair söylemlere bu sabah gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili de aynı gerekçe gösterildi. Adnan Oktar cephesinden yapılan ilk açıklamada Oktar'ın televizyon kanalı A9'da programlar yapan Hüma Babuna şu ifadeleri kullandı: “Şu anda bütün Adnan Oktar hocam ve arkadaşlarımın evlerine polis baskını var. 
İngiliz derin devletinin oyunu bu son zamanlarda yaptığımız faaliyetler neticesinde oluyor. 
Allah tuzaklarını başlarına geçirsin.”(3) 

BBC Türkçe'nin haberine göre; Grubun şaşkınlığı son seçimlerde destekledikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninden birkaç gün sonra kendi gruplarına göre operasyon yapılmasından kaynaklanıyor. Nitekim Adnan Oktar'ın “Seçimlerde Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi destekledik. Biz vatanına milletine bağlı insanlarız. PKK'ya, vatan millet düşmanlarına operasyon yapılaması gerekirken bize yapılıyor. Bu operasyondan Tayyip beyin de içişleri bakanının da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım.” ifadeleri bunu gösteriyor.(4) Ne önemi var ama bilmiyorum ama BBC Türkçe bu haberi manşetten verdi. Adnan Oktar'ın asıl ismi Adnan Arslan. Aile şöhreti ise Arslanoğulları. Ankara Cebeci 1956 doğumlu. Cebeci deyince aklıma Ankaralı Hüseyin'in söylediği “Gidene dur demeyiz Düşmeyiz biz dalgaya/ Ankara'nın bebesi Dönüp bakmaz arkaya/ Ulus, Cebeci, Çankaya Gardaş deriz kankaya/ Bize her yol Paris değil La bize her yer Ankara” türküsü geliyor.(5) Adnan Oktar'ın babasının ismi resmi kayıtlarda Yusuf Oktar Arslan olarak geçmektedir. Küçük yaşta babasını kaybeden Adnan Oktar; İlk ve orta öğrenimini Ankara'da, ortaokulu Cebeci'de, liseyi Kurtuluş'ta okudu. Sonrasında tüm çabalarına rağmen üniversite diploması alamadı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimari bölümünden ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümlerini bitiremedi. Kamuoyunda Adnan Hoca olarak tanındı. Harun Yahya mahlasını hazırladığı 


kitaplarda kullandı. 

Ateizm, Darwinizm ve Siyonizm karşıtı görüşlerini savunduğu kitaplar ve belgeseller hazırladı. Amacının “Dünya çapında barış, huzur ve sevgi ortamı oluşturmak” olduğunu ifade etmiştir. Adnan Oktar grubuna bağlı İnternet siteleri, TV ve değişik yayın araçlarıyla başlıca Mehdilik, Mehdi devri, evrim, yaratılış, ahir zaman, Mesih, İsa'nın dönüşü gibi konularda birçok yayın ile gündem oluşturdu. Harun Yahya takma adıyla çok sayıda biyolojik evrim karşıtı kitap yayınladı. Herkes tarafından Adnan Hoca'nın kedicikleri olarak bilinen kadınlar sık sık gündemde yer alıyor.(6) Adnan Oktar'ın da Seyyid olduğu iddiası mevcut. Rivayete göre aile büyükleri Hülagu döneminde Kafkasya'ya göç etmiş, daha sonra Osmanlı-Rus Savaşları ve Rus-Kafkas savaşları esnasında Osmanlı'ya sığınıp, Ankara Bala'ya yerleşmişler. 
Adnan Oktar'ın dedesi Ömer Bey'in dedesi Beslen Arslan Kasayew'in kökeni Nogay Hanlığı'na dayanıyor. Beslen Arslan Kasayev'in ailesi Arslanoğulları lakabıyla meşhur. 
Arslanoğulları, 1827'de Kafkas Valiliği için hazırlanan bir belgede adı geçen 21 seyyid ailesinden biri görülüyor.(7) 

Adnan Oktar Diyanet İşleri Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş ile girdiği polemikten zarar gördüğünü daha yeni anlıyordur. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A9 kanalında yaptığı programla tartışılan Adnan Oktar hakkında, “Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş” değerlendirmesinde bulunmuş ve programı gördüğü zaman tüylerinin diken diken olduğunu söylemişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile görüştüğü toplantıda Oktar'ın akli dengesinin yerinde olmadığını söylerken A9 kanalında yayınlanan program hakkında “İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor. Dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi?” ifadelerini kullanmıştı. 
Adnan Oktar'da, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş”ın kendisine yönelik olarak kullandığı “Tamamen akli dengesi bozulmuş” ifadesine tepki göstermiş, Erbaş için “Kerhanelerden alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi” tarzında pek yenilir yutulur olmayan sözler sarf etmişti.(8) Ekim 2017'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cevat Babuna'nın eşi, Adnan Oktar'a ilişkin bir dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiklerini açıklamıştı. Cevat Babuna, yıllar önce yaptığı bir açıklamada Adnan Oktar için, “Çocuklarımın beynini yıkadı. 
Onun yüzünden mutlu ailemiz dağıldı” demişti. Seçimden önce Oktar ekibine yönelik bir operasyon düzenleneceği iddia edilmiş ancak bir hamle gelmemişti.(9) 

Aslında perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Neden mi? Çünkü her geçen gün ABD), komşumuz İran üzerine çullanmak için gün sayıyor. Böyle bir ortamda Türkiye”nin tarafsızlık adına operasyonu desteklemediğinde İran için neler yapabileceğinden söz etmiştim. Demiştim ki; “Türkiye ABD'nin İran operasyonuna destek vermemesi durumunda öncelikle ülke içinde ABD istihbaratına angaje sözde Şia karşıtı Ehli Sünnet grupların hareket kabiliyetlerini azaltır, kontrol altında tutar. Sayın Cumhurbaşkanının dinin güncellenmesi çıkışı bu yönde atılan bir adım olabilir. Ayrıca Türkiye ile irtibatlı etnik ve dini grupların İran rejimi aleyhtarı eylemlere girmesini engeller. Özellikle Güney Azerbaycan Türklüğü ve Sünni Türkler üzerinden bunu gerçekleştirir.”(10) Nitekim birkaç ay önce Alpaslan Kuytul'un başında olduğu Furkan Vakfını polis basmıştı. O süreçte arasının açık olduğu cemaatleri tasfiyeye hazırlandığı belirtilen AK Parti'nin sıradaki hedefinin ise Adnan Oktar olduğu ileri sürülmüştü. Oktarcılar bu durum üzerine çoktan harekete geçmiş, grubun kadın mensupları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup üyeleriyle birlikte olduğu görüntüleri paylaşmıştı.(1 1) 


İşi gücü bırakıp Adnan Oktar için Türkiye'ye geldiği belirtilen MI5 veya MI6’nın başındaki kadın istihbaratçı kim? Oktar ekibin fırlattığı oklar 13 Mayıs 1935 doğumlu Dame Stella 
Rimington'ı gösteriyor. Rimington, Delhi'de M15 (İngiliz İç İstihbarat Servisi) için haftalığı 5 
sterline memur olarak çalışmaya başlar. Bir manastır okulundan mezun Essex'li bu genç kızın ilk işi Worcestershire Bölgesi Kayıt İşleri Müdürlüğü'nde yardımcı arşiv memurluğudur. Kısa bir aradan sonra 1967'de tekrar çalışma hayatına dönmesi ile 1991'de MI5’ın başına getirilmesi arasında geçen 24 yıl hakkında fazla bir şey bilinmiyor; daha doğrusu bilinmiyordu. Kim derdi ki bir gün Stella, dünyanın en önemli haberalma teşkilatlarından biri olan MI5'ın ilk kadın genel direktörü olacak? 1991'de gerçekleşen bu atama, geleneksel İngiliz bürokrasisinde devrim olarak nitelendirilmiş, kamuoyuna da TV aracılığıyla açıklanmıştı. İlk kez bir MI5 genel direktörü TV'de etten ve kemikten imajı, biyografisi ile halka tanıtılmıştı. 1999*da emekliye ayrılmıştı.(12) 

Dame Stella Rimington'la ilgili Adnan Oktar ve ekibinin iddialarını araştırdım. Lakin emekli istihbaratçı yaşlı bayanın Türkiye'ye geldiğine dair bir bilgiye rastlayamadım. Ancak bu konulara meraklı olduğunu bildiğim bir dostum; “-sen yazdın ya!” deyince şaşkınlığım tavan yaptı, “- ne yazması, kadının ismini ilk kez duydum?” dediğimde, Anglikan Kilisesi Canterbury Başpiskoposu Justin Welby'in 15 Şubat 2018'de Türkiye'yi ziyaretiyle ilgili yazımı işaret etti. Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Justin Welby; Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.(13) İddiaya göre Justin Welby'in ekibinde Dame Stella Rimington'da vardı. Justin Welby ile Dame Stella Rimington özel sektörden tanışıyordu. Her iki isimde enerji sektöründe çalışmıştı. 2005'te Dame Stella Rimington da BP'de yönetim kurulu üyeliği yapmıştı. 
Nereden nereye? 

Adnan Oktar ve takipçileri İngiliz derin devletini gündem getirirler de eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan durur mu? O da Melih Gökçek ile ilgili, 1980 öncesinde İngiliz istihbaratı ile ilişkili olan Mücadele Birliği'nin çıkardığı Bayrak Gazetesi'nin Ankara temsilcisi olduğunu iddia ediverdi.(14) Kediciklerin camiasına yapılan operasyon Made İn Turkey. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir güvenlik tasarrufu. Türkiye aciz mi ki İngiliz Derin Devleti'nin aklıyla hareket etsin? El insaf! 

Adnan Oktar bu tür operasyonlar konusunda deyim yerindeyse biraz şerbetli. İlk kez başına gelmiyor. Bu konuda oldukça tecrübeli olduğu söylenebilir. 1980'li yıllarda ilk kez cezaevi ile tanıştı. Yahudilik ve Masonluk üzerine ilk kitabını yayınlayan Adnan Oktar, o dönemde dini propaganda suçlaması ile 19 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Oktar, cezasını cezaevi yerine Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde geçirdi. Adnan Oktar'a bugün gözaltına alınmasına neden olan suçlamaların benzerleri 12 Kasım 1999'da yapılan polis baskınında da yöneltildi. İstanbul polisi, 12 Kasım 1999'da 50 adrese birden düzenlediği baskınlara gerekçe olarak Adnan Oktar ve ekibini “şantaj çetesi” olarak suçladı. Adnan Oktar'ın Emniyet'teki ifadesinde, manken Ebru Şimşek, dansözler Leyla Adalı ve Tanyeli'ye “fahişe oldukları için? şantaj yaptırdığını itiraf ettiği yazılıp çizilmişti. Oktar'ın itiraflarına göre, şantaj listesinde politika dünyasından Mesut Yılmaz, Mehmet Ağar, Celal Adan, Meral Akşener; basın sektöründen de Dinç Bilgin, Zafer Mutlu, Fatih Altaylı, Ayşe Özgün, Ayşe Arman ve Savaş Ay'ın adı yer aldı. Hoca'nın imamları, Semra Özal'ın papatyalarından Nadire İçkale ile Eyilik Ailesi'ne de şantaj yapıldığı gazetelerde yer almıştı.(15) Ergenekon, Balyoz kumpasları ve hain 15 Temmuz darbe girişimine rağmen Devletin refleksini koruduğu 


anlaşılıyor. Sanki aşırı İsrail sempatizanlığı ve İran karşıtlığı törpüleniyor. İnsanın sorası geliyor; sırada kim ya da hangi grup veya cemaat var? 
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2WİNCİ YÜZYILIN DARWİN'İ ÖLDÜ 
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Darwin teorileri ile Mendel'in irsiyet teorilerini harmanlayarak Evrim paradigmasını yeniden tanımlayan Ernst Mayr, 100 yaşında yaşamını yitirdi. 


Mayr, bugün de biyolojinin temel kavramlarından “çeşitlilik? kavramını evrim kuramının merkezine oturtmuştu. Harvard'tan meslektaşı ünlü biyolog Stephen J. Gould, Mayr'ın neo-Darwinist kuramlarını “20'inci yüzyılın en önemli bir eserlerden biri” olarak nitelemişti. 


Darwin'in Bıraktığı Yerden 

Türlerin “doğal seleksiyon” ile geliştiğini öne süren Darwin, türlerin nasıl ortaya çıktığı sorusunu yanıtsız bırakmıştı. Yeni Gine ve Solomon Adaları'nda yürüttüğü çalışmalarında 
Mayr, yeni türlerin coğrafi izolasyon halinde de ortaya çıkabileceğini gösterdi. Mayr, 1942 
yılında yayımlanan ‘Systematics and the Origin of the Species from the Viewpoint of a Zoologist’ (Zooloji perspektifinden canlıların kökü ve sistematiği) kitabında, yeni türlerin coğrafi olarak sınırlandırılmış, izole edilmiş alanlarda ürediğini ortaya koydu. 


Mayr, coğrafi olarak izole olmuş türlerin birbirleriyle çifleştikten bir sonra, artık çiftleşemeyecek duruma geldikten sonra, yeni özellikler geliştirdiklerine ve evrimlerine yeniden başladıklarını kuramlaştırdı. Mayr, “çeşitlilik” kavramının türlerin gelişimi ve canlı hayatın en önemli karakteristiği olduğunu vurguladı. 

ABD'de son yıllarda okullarda yaratılış tezlerinin ortaöğretime sokulmasına tepki gösteren Mayr, 2002 yılında New York Times'a verdiği bir mülakatta Evrim Teorisi'ni din adamlarıyla konuşmayı reddetmesini, “bu kişilerin inançlarını zayıflatmamak için mecburen susuyorum” şeklinde özetlemişti. 


Küçük Yaşta Bilime İlgi 

Türlerini çıkardıkları seslere göre tasnifleyebiliyordu. Mayr 1923 yılında, o zaman Almanya'da son 77 yıldır hiç rastlanmamış olan kızıl göğüslü ördekleri yeniden bulmuştu. 
Dönemin ünlü zoologlarından Erwin Stresemann, Mayr'ı kutlamış ve zooloji eğitimine ikna etmişti. İlk başta aile mesleği doktorluk okumak üzere Greifswald Üniversitesi'ne giren Mayr, daha sonra tıbbı bırakarak, Berlin Üniversitesi'nde biyoloji doktorasını tamamlamıştı. 
Doktoradan sonra Mayr, Lord Rothchild?'ın koleksiyonu için Yeni Gine'ye kuş türleri üzerine geziye çıkmıştı. 

Mayr, 1930 ve 40'larda Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde çalıştıktan sonra 1953'te Harvard Üniversitesi”ne katıldı. 


Bilime Hizmete Doymadı 

Hayatı boyunca birçok ödül kazanan Mayr, bunlardan gelen parayı Harvard Üniversitesi'nin bilim yarışmalarına bağışladı. Bilim dünyasında “20'inci yüzyılın Darwin'i” olarak anılan Mayr, 1975 yılında emekli olmasına karşın bilimel çalışmalarını sürdürdü. Son günlerine kadar yazmayı sürdüren Mayr, geçen Ağustos ayında 100'üncü yaş gününden bir ay sonra 25'inci kitabını yayınlamıştı. Mayr hayatı boyunca toplam 660 akademik tebliğ yayınlamıştı. 
Mayr, Nobel Ödülü verilmeyen dallardan biri olan biyolojide mümkün olan (Balzan, Crafoord ve Uluslararası Biyoloji Ödülü) tüm büyük ödülleri almıştı. Mayr, ayrıca bir derleme de tüm zamanların en büyük 100 bilim adamından biri gösterilmişti. Mayr'ın kürsüsünün bugünkü başkanı ve aynı zamanda öğrencisi olan Scott V. Edwards, araştırma fikirleri ile ilgili olarak hocasının kendisine sürekli “yaz, yaz, yaz” dediğini hatırlatıyor. 


ABD YARADILIŞ FELSEFESİNE AYKIRI KONUMLANMA İÇİNE GİRDİ emrealkin.com/tr/ 


Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, ABD'nin kendi yaradılış felsefesine aykırı bir konumlanma içerisine girdiğini söyledi. 


Kayseri Sanayi Odasında (KAYSO) düzenlenen "KAYSO Ekonomi Buluşmaları" programında konuşan Prof. Dr. Alkin, 1871 yılından beri ABD'nin dünyanın en büyük milli gelirine sahip ülkesi olduğunu belirtti. 


ABD'nin bunu göçmenler sayesinde başardığına dikkati çeken Alkin, "Tesla olmasa fabrikalar çalışmazdı, bu kişi bir Sırp. Edison göçmen. Amerika'nın müzik piyasasını ayağa kaldıran da bir Türk, Arif Mardin. Trump'la beraber ABD, kendi yaradılış felsefesine aykırı bir konumlanma içine girdi. Serbest ticaret, hür fikir Amerika'nın esası. (Trump) Tam tersi, duvarlar koyma, ticareti yasaklama, iş adamlarının üstüne gitme gibi Amerika'nın kuruluş felsefesinde olmayan işlerin üzerine gitti. Kendisinin temsil ettiği Cumhuriyetçi Parti bile bundan rahatsız." diye konuştu. 


Alkin, ABD'de New York Times gazetesinde çıkan "Trump Yönetimi İçindeki Direnişin Bir Parçasıyım" başlıklı imzasız makaleye de değinerek, şöyle devam etti: 


"New York Times'ta 3 gün önce bir makale yayımlandı. Makalenin imza sahibi yok. Diyor ki, 'Ben bu adamın her gün yanlış iş yapmasına engel olanlardanım. Adamın doğru yaptığı işler de var fakat etrafında bir oligarşi var, buna sürekli yanlış iş yaptırmaya çalışıyor. Biz de ikna etmek istiyoruz ama bu direnişi muhalefet yaparak değil, adamı ikna ederek yapmaya çalışıyoruz fakat buramıza kadar geldi.' Trump'la beraber tuhaf bir yola doğru girdik. Biz bu yola girerken enteresandır, ulusal paralarla ilgili soru işaretleri doğdu ki kripto paralar, elektronik paralar ortaya çıkmaya başladı. Yani merkez bankasının hegemonyasında devam eden para basma, para arzı gibi güçlerin artık onlardan hariç kurumların eline geçtiği bir dönemin de içindeyiz. Amerikan doları kendini imha edecek çünkü dünyadaki tüm paralar kendini imha edecek biz başka bir düzene geçeceğiz." 


3 AĞUSTOS AMERİKAN BASININDAN ÖZETLER 
amerikaninsesi.com/ 


New York Times, Başkan Trump'ın Amerika'ya göçmen alımını on yıl içinde yarı yarıya azaltacak plana destek verdiğini yazıyor. Plan, aile bağlarından çok özel bilgi ve becerilere sahip göçmenlere ağırlık verilmesini öngörüyor. Amerikan vatandaşı olan ya da Amerika'da oturma ve çalışma izni olan göçmenlerin aile bireylerini Amerika'ya getirmelerini kısıtlayan plan, yıllar sonra göçmenlik sisteminde yapılması öngörülen en büyük değişiklik. 


Plana karşı çıkanlar, Amerika'nın yoksul ve ezilmiş insanlara sığınak olma şeklindeki temel vizyonunu zedeleyeceği görüşünde. Trump ve çevresiyse Amerika'nın yıllardır çok sayıda kalifiye olmayan göçmen kabul ettiğini, bu durumun da Amerikan vatandaşlarına zarar verdiğini savunuyor. Başkan, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, “Bu yasa sadece Amerika'nın 21“inci yüzyıl için gereken rekabetçi özelliklerini yeniden inşa etmekle kalmayacak, aynı zamanda Amerika ve vatandaşları arasındaki kutsal güven bağlarını yeniden oluşturacak. Amerikalı ailelerin ihtiyaçlarına ve Amerika'ya öncelik verecek bir göçmenlik yasasına ihtiyacımız var” dedi. 


Uzmanlar, kamuoyu destek oranı daha geçen ay yüzde 40'ken bu ay yüzde 33'e düşen Başkan Trump'ın tabanını heyecanlandıracak bir temaya ihtiyacı olduğunu, bu temanın da göçmenlik reformu olduğunu söylüyor. Arkansas Senatörü Tom Cotton ve Georgia Senatörü David Perdue tarafından hazırlanan plan, Amerika'da oturma ve çalışma izni anlamına gelen yeşil kart dağıtımında kimlere öncelik verilmesi gerektiğini belirliyor. Buna göre İngilizce bilen, yüksek eğitimli, özel becerilere sahip olan yabancılara öncelik tanınacak. Amerika her yıl bir milyondan fazla yabancıya yeşil kart veriyor. Plana göre bu sayı, ilk yıl yüzde 41, onuncu yıla kadarsa yüzde 50 oranında azaltılacak. 


New York Times bugün ayrıca Harvard Üniversitesi'ne karşı açılan ayrımcılık davasını ana sayfaya taşımış. Gazete, azınlık gruplarından öğrencilere üniversiteye girişte öncelik tanıyan affirmative action” yasasının Harvard'ın da başını yaktığını yazıyor. Habere göre Harvard, öğrenci kabulünde, akademik başarı düzeyi tüm etnik kökenler arasında en yüksek olan Uzakdoğulu öğrencilere karşı ayrımcılık yapmakla suçlanıyor. Mesele, üniversitenin öğrenciler arasında etnik çeşitlilik sağlamaya çalışırken Uzakdoğu kökenlileri dışlayıp dışlamadığıyla ilgili. Harvard davası, genel olarak üniversitelerin yasal olmayan bir kota sistemi uyguladığına işaret ediyor. Yani üniversiteler, öğrenci başarı ve başvuru oranları her yıl değişirken aslında uzun yıllardır aynı oranlarda beyaz, siyah, Latin ve Uzakdoğulu öğrenci kabul ediyor. 


New York Times bugün ayrıca ana sayfasında bir bilim haberine yer veriyor. Haber, kalıtsal hastalıklara genetik mühendislikle tedavi yolları bulmakla ilgili. Uzmanlar, Amerika'da ilk kez genlerde değişiklik yaparak insan embriyosunda sık görülen ancak ciddi hastalıklara yol açan bir kap mutasyonunu onarmayı başardı. Araştırma, klinik kullanım aşamasına henüz çok uzak olsa da gen terapisinde çığır açacak nitelikte. Ancak uzmanlar, bu gelişmenin beraberinde genetik mühendisliğiyle ilgili etik tartışmaları da getirdiği uyarısında bulunuyor. 
Bir zamanlar korkulan ve imkansız olarak kabul edilen insan genetiği mühendisliği, artık gerçekleşmeye çok yakın olarak görülüyor ve bu da yeni korkular uyandırıyor. Uzmanlar, genetik mühendisliğinin, daha zeki, daha sağlıklı, daha atletik bebekler tasarlanmasına yol açabileceği kaygısı taşıyor. 


Washington Post gazetesi, Başkan Trump'ın Rusya'ya ek yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını istemeyerek onayladığını yazıyor. Habere göre Trump, yasayı imzalamar imzalamaz yasanın anayasal olup olmadığını sorguladı ve Kongre'nin, Moskova'ya yönelik yaptırımları geri çekmesini engelleyen yetkiye sahip olmasını eleştirdi. Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik ek yaptırım uygulanmasını öngören yasayı “ciddi biçimde hatalı” olarak niteleyen Trump, kendi yetki alanının sınırlanmasının, Amerikan halkı adına iyi anlaşmalar yapılmasının engellemesi anlamına geldiğini kaydetti. Trump'a göre yasa, Çin, Rusya ve Kuzey Kore'nin birbirine daha da yaklaşmasına yol açacak. 


“İSLAM'I DÜNYADAN SİLMEK İSTİYORUM? 
12 Ağustos 2012- onaltiyildiz.com/ 


ABD, PKK'ya giden silahların üzerini örttü. 

Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede güvenliği sağlamak için 1.2 milyar dolara anlaştığı ve "Bush'un Gölge Ordusu' diye anılan Blackwater, ABD Adalet Bakanlığı ile anlaştı 

Irak'a yasadışı yollardan silah sokup bunları PKK'ya sattığına yönelik iddialar 50 milyon dolarlık ceza ile hasıraltı edildi 

Irak'ta Saddam rejiminin devrilmesinden sonra Bush hükümeti, çok tartışmalı bir karara imza atarak Blackwater isimli özel güvenlik şirketiyle anlaştı ve Irak'ın birçok bölgesinde güvenlik denetimini bu şirkete bıraktı. Birçok ülkenin ordusundan daha fazla askere ve son teknoloji 
silahlara ve helikopterlere sahip olan Blackwater, Irak'ta adeta terör estirmeye başladı. 2007 
yılının eylül ayında ABD konvoyunu koruyan Blackwater askerleri, 17 Iraklı sivili öldürünce güvenlik şirketinin üyeleri Irak hükümeti tarafından istenmeyen adam ilan edildi. Blackwater askerlerinin Necef ve Felluce'de de sivilleri katlettiği ortaya çıktı. Ancak en büyük bombayı Amerikan Associated Press (AP) Ajansı'nın 21 Eylül 2007'de geçtiği haber patlattı. 

AP'nin PKK bombası 

AP, Türk ordusu tarafından düzenlenen bir PKK operasyonunda Amerikan menşeili silahlar ele geçirildiğini, Türkiye'nin bu silahların seri numarasını Bush yönetimine sunarak 'PKK'nın eline Amerikan silahlarını kim veriyor?” diye sorduğunu belirterek şüphelerin Blackwater üzerinde yoğunlaştığını duyurdu. İddiaya göre Blackwater, Irak'a yasadışı yollardan silahlar getiriyor ve ülkede bunları aracılara ya da doğrudan PKK üyelerine satıyordu. Hemen konuyla ilgili soruşturma açıldı. Yıllarca devam eden soruşturma sırasında büyük prestij kaybeden Blackwater ismini iki kez değiştirdi. Xe Services ve Academi LLC olarak Afganistan, Sudan, Kanada gibi ülkelerde güvenlik hizmetleri vermeyi sürdürdü. 

İddianamede PKK yok 

Amerikan Adalet Bakanlığı yıllar sonra hazırladığı raporda 17 maddelik bir suçlama listesi çıkardı. Sudan'a satılan kaçak uydu telefonlarından, Ürdün Kralı'na verilen silahlara kadar ufak tefek suçlamaların yanında Blackwater'ın, Dışişleri Bakanlığı'ndan lisans almamış olmasına rağmen yasadışı olarak faaliyet gösterdiği ülkelere kaçak silah getirttiği suçlaması 


da yer alıyordu. İddanamede PKK'ya herhangi bir atıf yapılmadı ancak burada kastedilenin Irak'taki suçlamalar olduğu anlaşılıyordu. Blackwater, uzun bir yargılama süreci ve sonunda yüksek miktarda prestij kaybı ve mali ceza ödemek yerine Adalet Bakanlığı'na anlaşma teklif etti. 

Anlaşma yolunu seçtiler 

Kuzey Carolina Bölge Mahkemesi'nde yargıç Louise W. Flanagan'ın onayı alınarak hayata geçirilen anlaşma Blackwater'ın tam istediği gibi oldu. Sadece Irak'ta yaptığı 'hizmetler' karşılığında 1.2 milyar dolar kazanan şirket, hakkındaki vahim iddialara karşılık 7.5 milyon dolar ceza ödemeyi teklif etti. Ayrıca izinsiz silah sevkıyatı suçlaması için de bunu lisanssız yaptığı için Dışişleri Bakanlığı'na 42 milyon dolar tazminat ödeyeceğini duyurdu. İki taraf imzaları attı, PKK suçlamaları uçup gitti. 

Görev yeri Bağdat amacı Haçlı Seferi 

Blackwater ile Bush yönetimi arasındaki yakın işbirliği, birçok uzman tarafindan dini inançlara bağlanıyordu. Amerikan 'The Nation' dergisi yazarlarından Jeremy Scahill, 'Bush'un Gölge Ordusu' başlığıyla yayınladığı yazıda şu ifadeleri kullanmıştı: Bush yönetiminin şirketi kayırmasının Blackwater'ın başarısında payı olmadığı söylenemez. Şirketin kurucusu Prince, Bush'la aynı radikal inançları paylaşıyor. Prince'ın Malta Şövalyeleri ile de bağlantısı var. 
Malta Şövalyeleri, Haçlı Savaşları sırasında ünlenen ve Malta'dan Libya ve Tunus sahillerine sürekli baskınlar düzenleyen Tapınak Şövalyeleri'nin bir kolu. Bush 2001 ylında Afganistan'ın işgali öncesi 'Haçlı Savaşı' başlattıklarını söylemiş ve tepki çekmişti. 

Şirket hakkında mahkemeye taşınan suçlamalar ise şunlardı: 

-Blackwater yöneticileri (o Iraklılar'ın öldürülmesini teşvik ediyordu. o Öldürenleri ödüllendiriyordu. 

-Iraklılar'a işkence yapıldığını gösteren videolar, dokümanlar ve e-mailler soruşturma açılmasının ardından Blackwater yetkilileri tarafından hemen yok edildi. 

-Şirketle ilgili soruşturmalarda yetkililere bilgi veren bir ya da daha fazla şirket üyesini bizzat öldürdü. 

-Blackwater çalışanları Tapınak Şövalyeleri'nin gizli haberleşme yöntemlerini kullanarak birbirlerini tanırlardı. 

-Blackwater askerleri, zihinlerini etkileyen ilaçlar ve uyuşturucular kullanırdı. 

-Blackwater'ın sahibi Erik Prince, kendi özel uçağında Irak'a yasadışı silahlar sokardı. 
Patlayan mermileri kullanmasını ve bu şekilde "Iraklılar'a çok daha fazla zarar" vermesini isterdi. 

Irak'ta işlediği suçlar dolayısıyla Irak hükümeti Blackwater'ın sınır dışı edilmesini sağladı. 
Şirket, kötü imajından dolayı isim değişikliğine de gitti ve Şubat 2009'da Xe Worldwide ismini aldı. 

'İslam'ı dünyadan silmek istiyorum' 

Irak ve Afganistan'da yaptığı görevler sırasında adı cinayet, tecavüz ve silah kaçakçılığı gibi skandallara karışan güvenlik şirketinin sahibi Erik Prince'in Irak'a yasadışı yollardan sokulan silahları bizzat özel uçağıyla taşıdığı iddia ediliyordu. Blackwater üyeleri tarafından öldürülen Iraklı 60 sivilin yakınları tarafından Virginia'da açılan davada ifade veren şirketin iki eski çalışanı, Prince'ın kendisini Müslümanları öldürmekle ve İslam inancını yeryüzünden silmekle görevlendirilmiş bir haçlı gibi gördüğünü söylemişti. Buna göre Prince, Irak'a sadece kendisi gibi Hristiyanlığın tüm dinlerin üzerinde olduğunu düşünen insanların gitmesine izin verirdi. Iraklılar'ı öldürmek için buldukları her fırsatı değerlendirmelerini isterdi. New York 
Times'a göre Prince, kurduğu yeni şirket ile Birleşik Arap Emirlikleri hükümetiyle 500 
milyon dolara varan bir anlaşma yaptı. Buna göre Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti, Prince'in ülkede çıkabilecek olası isyanları bastırması için 800 kişilik bir paramiliter 'ordu' kurmasına izin verdi./Vatan Gazetesi 


ABD'DE 2019 İSLAMOFOBİ RAPORU YAYIMLANDI 
03.05.2019- milliyet 


ABD'de İslamofobi üzerine yayımlanan raporda, ülkedeki Müslüman karşıtlığının kişilerin sahip olduğu dini inançlardan dolayı değil, siyasi kaynaklı olduğu sonucuna varıldığına yer verildi. 

Washington DC merkezli Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü (ISPU), "Amerikan Müslüman Anketi 2019: İslamofobinin Tahmini ve Önlenmesi" başlıklı 27 sayfalık bir rapor yayımladı. 
Raporda, bir Müslümanı şahsen tanıyan bir Amerikalının tanımayana kıyasla Müslümanlara karşı olumlu bir düşünceye sahip olma ihtimalinin iki katından fazla olduğu kaydedildi. 
Hiçbir Müslüman tanımayan Amerikalıların sadece yüzde 21'inin Müslümanlar hakkında olumlu görüş bildirdiği belirtilen raporda, bu oranın herhangi bir Müslüman tanıyanlar arasında yüzde 47, yakın bir Müslüman arkadaşı olanlar arasında ise yaklaşık yüzde 57'ye çıktığı ifade edildi. 

Raporda, Müslümanların dini ayrımcılık gören muhtemel en yüksek grup olarak kaldığına işaret edilerek, ISPU'nun İslamofobi Endeksinin 2018'de yüzde 24'ten 2019'da yüzde 28'e yükseldiğine dikkat çekildi. 

"Müslüman karşıtı duygular değiştirilebilir" 

Rapora göre, Amerika'daki inanç toplulukları arasında, Müslüman aleyhtarı düşünce konusunda Yahudi toplumu yüzde 18 ile en düşük dini grup çıkarken, beyaz evanjelikler ise yüzde 35 ile en yüksek dini grup çıktı. 

ISPU Araştırma Direktörü Dalia Mogahed, rapordaki verilerin, insanların inançlarının onları İslamofobik yapmadığını gösterdiğini belirterek, "Amerika'daki çoğulculuğu geliştirmek isteyenler için bu iyi bir şey. Politik ideoloji dini inançlardan daha kolay şekil verilebilir olduğu için bu Müslüman karşıtı duyguların değiştirilebileceği anlamına geliyor." 
değerlendirmesini yaptı. 

Mogahed, Müslüman karşıtı nefretle mücadelede somut çözümler olduğunu vurgulayarak, "Sonuç oldukça açık, genel olarak daha az bağnaz olmak için Müslüman arkadaşlar edinin, İslam hakkında öğrenin." önerisinde bulundu. 

Raporda ayrıca, siyahiler, Yahudiler ve LGBTQ toplumu hakkında olumlu görüş belirten Amerikalıların, İslamofobi Endeksi'nde en az 10 puan daha düşük çıkma eğiliminde oldukları tespit edildi. 

Mogahed, geçen hafta San Diego'da sinagoga saldıran kişinin aynı zamanda bir camiyi kundakladığını da hatırlatarak, "Bu, İslamofobiyi teşvik eden atmosferin, aynı zamanda antisemitizm ve siyahi karşıtı ırkçılığı da teşvik ettiğini vurgulamaktadır." yorumunu yaptı. 
"İki Müslüman kadının Kongre'ye seçilmesi iyimserlik duygusunu artırdı" 

Raporda, ülkedeki ayrımcılıklara rağmen ankete katılan Müslümanların yüzde 

33'ünün, ABD Başkanı Donald Trump'ın performansından muhtemelen en az memnun olan topluluk olmasına rağmen Amerikanın gidişatı hakkında diğer dini gruplara göre daha fazla iyimser oldukları bildirildi. 

Mogahed, "Anket iki Müslüman kadının Kongre'ye seçilmesinden hemen sonra yapıldı ve sanırım bu tarihi olay, Trump'ın performansını onaylamama ihtimali en yüksek olsa bile Müslümanlar arasındaki iyimserlik duygusunu artırdı." ifadelerini kullandı. 


Dört yıldır bu araştırmayı yaptıklarını hatırlatan Mogahed, Müslümanların yüzde 63'ünün ülkenin gidişatı yönünden memnun olduklarını söyledikleri ISPU 2016 anketine kıyasla, bu yılki yüzde 33 iyimserlik oranının sert bir düşüş olduğuna dikkati çekti. 


Ocak ayı boyunca uygulanan ankete 804 Müslüman ve 360 Yahudi de dahil olmak üzere 2 bin 
376 Amerikalının katıldığı belirtildi. 


AVRUPA'NIN İSLAMOFOBİ RAPORUNDA KORKUNÇ GERÇEKLER 
02.04.2018-ahaber 


Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Enes Bayraklı ve Farid Hafız'ın editörlüğünü üstlendiği 2017 Avrupa İslamofobi Raporu'nu yayımladı. Üç yıldır yayımlanan Avrupa İslamofobi Raporu Avrupa ülkeleri bazında İslamofobi” yi araştırarak Avrupa'da Müslümanlara yönelik ırkçı eğilimlerin değerlendirmesini sunmaktadır. Bu yıl Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden önde gelen 40 bilim adamı ve sivil toplum aktivistleri hemen hemen tüm Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle Rusya ve Norveç'in de dahil olduğu 33 ülke ile ilgili raporları kaleme aldı. İstihdam, eğitim ve siyaset gibi kilit alanlarda karşılaşılan İslamofobik olaylara yer veren bu raporların her biri ayrıca bahsi geçen olguya karşı ülke bazlı politika tavsiyelerinde bulunmakta ve olayların ayrıntılı birer kronolojisini sunuluyor. 


2017 raporu pek çok nedenle özel bir öneme sahiptir. Birincisi genel olarak Avrupa 
hükümetlerinin büyük çoğunluğu İslamofobi'yle mücadele için özel tedbirler uygulamazken Almanya ilk defa İslamofobi'yi "siyasi gerekçeli suç eylemleri"yle ilgili resmi polis istatistiklerinde yer alan "nefret suçları" kapsamında bir alt sınıflandırmaya tabi tutarak kayıt altına almaya başlamıştır. Dahası İsveçhükümeti İslamofobi'nin ele alınması gereken bir sorun olduğunu kabul eden "Irkçılıkla Mücadele Ulusal Planı'nı hayata geçirmeye karar vermiştir. 
Aynı şekilde İngiliz Muhafazakar Milletvekili Dominic Grieve'in gözetiminde hükümete antisemitizme karşı 2016'da kabul edilen tanıma benzer bir Müslüman karşıtı önyargı tanımını kabul etmesini salık veren The Missing Muslims: Unlocking British Muslim Potential for the Benefit of All (Kayıp Müslümanlar: Herkesin Yararı için Müslümanların Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması) başlıklı bir rapor hazırlanmıştır. 


Bu olumlu girişimlere rağmen 2017 Avrupa İslamofobi Raporu yazarları İslamofobi vakalarının hem ulus hem de ulus üstü düzeyde resmi ve sistematik anlamda yeterince izlenmediğine işaret etmektedir. Yazarlar resmi ve gayriresmi tam ve yeterli veri bulunmaması nedeniyle Avrupa'daki İslamofobi'nin gerçek boyutunun ortaya konmasının zorluğuna dikkat çekmektedir. 


İkinci olarak Avrupalı siyasetçiler her terör saldırısının ardından Avrupalı toplumların "ortak bir tavır ve direnç" gösterdiğini vurgularken 2017 Avrupa İslamofobi Raporu İslamofobik olayların giderek arttığı ve Avrupa ülkelerini ciddi şekilde etkilemeye devam ettiğini ortaya koymaktadır. Rapor diğer pek çok olay arasında Almanya'nın Cottbus kentinde Mısırlı öğrenci Shaden Mohamed al-Gohary'nin otomobil çarpması yoluyla ölümcül saldırıya uğraması, Polonya'nın Varşova kentinde bir adamın Müslüman bir kadına fiziksel ve sözlü saldırıda bulunması veya İngiltere'nin Birmingham kentinde 14 yaşında bir erkek çocuğunun Idaara Maarif-e-Islam Camii dışında çok sayıda bıçak darbesiyle hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanması örneklerine dikkat çekmektedir. 2017 Avrupa İslamofobi Raporu sözlü saldırıdan fiziksel saldırıya ve cinayete kadar değişen vakaları kayda geçirmiştir. Bu bağlamda Almanya'da Müslümanları hedef alan vaka sayısı 908, Polonya'da 664, Hollanda'da 364, Avusturya'da 256, Fransa'da 121, Danimarka'da 56 ve Belçika'da 36 olmuştur. 


Endişelenmek için yeterli olan bu sayılar mevcut durumun yanında bir hiç hükmündedir. 
Nitekim raporun editörleri Avrupa Temel Haklar Ajansı'nın (FRA) bir anketine dikkat çekmektedir. Ankete göre İslamofobi kurbanlarının yalnızca yüzde 12'si uğradıkları saldırıları yasal mercilere —gerek polis, gerek STK'lar- ihbar etmektedir. Bu, Avrupa'da İslamofobi'yle ilgili mevcut veri ve istatistiklerin buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu ortaya koymaktadır. 


Söz konusu gözlem bizi araştırmanın üçüncü ilginç bulgusuna yönlendirmektedir: İslamofobi kısır bir döngü içinde devam etmektedir. Başka bir deyişle Avrupalı toplumlar, kurumlar ve devletlerde kurumsal İslamofobi'nin ciddi boyutlara varmış olması kanun/politika yapıcıları İslamofobi'nin Müslümanların yaşamları ve kamusal söylem üzerindeki etkisini irdelemekten ve izlemekten alıkoymakta dolayısıyla bu durum İslamofobi'nin meşrulaştırılması ve yayılmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu yüzden İslamofobi özel bir ırkçılık türürü olarak resmen tanınmadığı sürece Avrupalı Müslümanlar ayrımcı politikalarla karşı karşıya gelmeye devam edeceklerdir. AB Adalet Divanı'nın başörtüsünü yasaklayıcı şirket politikalarının ayrımcılık olmadığı yönündeki hükmü, Avusturya ve Romanya'da peçenin yasaklanması ve Letonya'da yaşanan benzer tartışmalar, Belçika'da helal kurban kesiminin Müslümanlara yasaklanması da dahil dini amaçlı kurban kesimine kısıtlama getirilmesi, benzer şekilde Avrupa'nın her yanında cami inşasını, ezanı ve çarşaf, burka ve burkini giyilmesini yasaklayan çeşitli yerel kararlar ayrımcı politikalardan bazılarıdır. 


2017 Avrupa İslamofobi Raporu İslamofobi'nin retorik, söylem ve propaganda konusu 
olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu bağlamda raporun yazarları tarafından sözde ana akım siyasetçi ve gazetecilerin dile getirdikleri nefret söylemini içeren pek çok örnek sunulmaktadır. Örneğin Fransa Parlamento İşleri Bakanı Christophe Castaner okul gezilerine katılan Müslüman velilere istinaden "dini sembollerin kamusal alanda yasaklandığını" açıklamıştır ancak Fransa'da böyle bir yasa bulunmamaktadır. Bir başka örnek İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Sarah Champion'ın İngiliz gazetesi The Sun'da "Pakistan asıllı İngiliz erkekleri" "beyaz kızlara istismarda bulunmak ve tecavüz etmek"le suçlaması üzerine gölge bakanlar kurulundan istifa etmiştir. Yine Avusturya Başbakanı Sebastian 

Kurz" Avusturyalıların acilen göçü azaltmak ve İslami anaokulları gibi paralel yapıların ortaya çıkışını önlemek zorunda olduklarını" iddia etmiştir. Ayrıca siyasetçiler ve ana akım medya Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin en önemli kaynaklarını teşkil etmektedir. Örneğin Avusturya'da günlük Kronen Zeitung gazetesinde "Headscarf, Radicalization. Everyday Life in Kindergartens" (Başörtüsü, Radikalleşme. Anaokullarında Gündelik Yaşam) başlığıyla yayımlanan haberde yanlış fotoğraf kullanılmıştır. Belçika'da yayımlanan Le Soir "50% of Belgians Favor Very Restrictive Policies towards Muslims" (Belçikalıların yüzde 50'si Müslümanlara Karşı Çok Kısıtlayıcı Politikalardan Yana) şeklinde sansasyonel bir başlık seçmiştir. İtalyan Libero gazetesi editörü Vittoria Feltri "React with Violence" (Şiddetle Karşılık Ver) başlığıyla İsveç'te meydana gelen terör saldırısı sonrasında İslam'ı ve Müslümanları hedef alan kindar bir yazı yayımlamıştır. 


Avrupa İslamofobi Raporu 2017'nin diğer bir önemli sonucu İslamofobi'nin her ülke bağlamında farklı şekilde nasıl ortaya çıktığını ifşa etmesidir. Sonuç itibarıyla Birleşik Krallık, İsveç ve Almanya'da çok sayıda İslamofobik saldırı meydana gelmekle birlikte bu eğilimin tersi yönünde birtakım adımların atıldığı görülmektedir. İtalya ve Yunanistan gibi sözde "mülteci krizi"nden en fazla etkilenen ülkelerde İslamofobi göçmen karşıtı ve yabancı düşmanlığı ile karışık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Öte yandan Balkanlarda (Sırbistan, Arnavutluk ve Makedonya) saldırıların ana hedefi Türkler ve Müslüman yerli nüfustur. Ancak neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde gözlemlenebilen genel eğilimler de söz konusudur. Bu bağlamda Avrupa genelinde nefret söyleminin ve Müslüman aleyhtarı söylemin yayılmasında internet önemli bir rol oynamaktadır. Rapor gerçekte sosyal medyada yayılan Müslüman 


karşıtı yalan haberlerin eş zamanlı olarak siyaset gündemini belirlediği gerçeğini gözler önüne sermektedir. 


Son olarak rapor İslamofobi'ye karşı başlatılan olumlu girişimlere işaret etmektedir. Konuyla ilgili bölümde İslamofobi ile mücadelede devletlerin veya sivil toplumun somut ve en iyi mücadele örneklerine yer verilmektedir. Örneğin Avusturya Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Muna Duzdar dijital izleme mekanizması kapsamında bir danışmanlık merkezi (#GegenHasslmNetz, #AgainstOnlineHate) kurulmasını sağlamıştır. Aralık 2017'de Paris'in kuzeyinde Saint Denis kentinde dördüncü "İslamofobi ile Mücadele Günü" düzenlenmiş ve süregiden nefret iklimi karşısında İslamofobi ile mücadeleye bağlılıklarını bir kez daha teyit eden ilerici geniş bir aydın kitlesini bir araya getirmiştir. Alman hükümeti Haziran 2017'de bir başka Irkçılıkla Mücadele Ulusal Eylem Planı (Nationaler Aktionsplan gegen Rassismus, NAP) yayımlamıştır. 


Avrupa İslamofobi Raporu Avrupa'da ırkçılığın ve İslamofobi'nin gelişimiyle ilgilenen herkes —gerek bilim adamı gerekse ilgili okurlar— için kıymetli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır. 
2017 Avrupa İslamofobi Raporu kararlı bir şekilde İslamofobi'yle mücadeleyi hedefleyen 
siyasi karar mercileri ve aktivistler için yararlı ve değerli bir araç niteliğindedir. 


Her ulusal raporun yazarları inceledikleri ülkelere ilişkin belli tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu şekilde Avrupa'da daha eşit bir toplum için çalışan ve ırkçılığın her biçimiyle mücadele eden toplumsal ve siyasi tüm aktörlere destek sağlamak amaçlanmaktadır. Müslüman karşıtı ırkçılıkla mücadele eden öncü bazı organizasyonların aşağıda yer alan tavsiyeleri Avrupa İslamofobi Raporu editörlerince desteklenmektedir. 


Terör saldırıları sonrasında Müslümanların ötekileştirilmelerinin, potansiyel suçlu muamelesi görmelerinin önüne geçilebilmesi için İslamofobi'nin belli bir ırkçılık biçimi olarak tanınması büyük önem taşımaktadır. 


AB kurumlarının İslamofobi'yi insan hakları ihlallerine yol açabilen bir ırkçılık biçimi olarak siyaseten ve hukuken tanıması gerekmektedir. 


İslamofobi'nin yasal ve siyasi anlamda kabul edilmesi son derece önemlidir. Dolayısıyla Avrupa düzeyinde İslamofobi konulu bir konferansın en az bir AB üyesi devlet ya da Avrupa Parlamentosu'nun desteği ile düzenlenmesi gerekmektedir. 


Bu bağlamda Avrupa Parlamentosu'nun anti-semitizm ve Roman karşıtlığıyla mücadelede olduğu gibi İslamofobi ile mücadelede de somut politika önerileri içeren bir karar çıkarması gerekmektedir. 


AB üyesi devletlerin İslamofobi'yi ırkçılığın belli bir biçimi olarak kabul eden ırkçılıkla mücadele eylem planlarını hayata geçirmeleri gerekmektedir. 


Avrupada aşırı sağ partilerin yükselişe geçtiği bir dönemde İslamofobik söylemler karşısında durabilecek cesur liderlere, kanaat önderlerine ve aktivistlere ihtiyaç duyulmaktadır. 


Müslüman karşıtı/İslamofobik suçların tüm Avrupa devletlerinde emniyet güçleri tarafından ayrı bir nefret suçu sınıfında kayıt altına alınması, bu sorunun gerçek boyutunun ortaya çıkarılması ve sorunla mücadelede karşı stratejilerin geliştirilmesi için elzemdir. 


Müslüman kadınların istihdama erişimlerinin artırılması gerekmektedir. Zira tüm Müslümanlar arasında en fazla ayrımcılığa uğrayanlar kadınlardır. AB kurumlarının kadınerkek eşitliği birimleri ve ilgili kurulları Müslüman kadınları etkileyen ayrımcılık durumlarını belgelemeli ve bununla mücadele için özel programlar ortaya koymalıdır. 


Düşünce ve ifade özgürlüğü kısıtlanmadan sanal ortamda nefret söyleminin üstesinden gelebilmek için açık ve net yönlendirici ilkelerin geliştirilmesi ve sosyal medya ile ilgili yasal 


mevzuatların hayata geçirilmesi önemlidir. Zira internet İslamofobik söylemlerin yayılmasında ve aşırı sağcı teröristlerin radikalleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 


Müslümanların iş dünyasına katılımları noktasında işe alım ve terfi safhalarında karşılaştıkları ayrımcılığın önüne geçilmelidir. 


İnsan haklarının ve azınlık haklarının (dini amaçlı kurban kesimi, sünnet, dini kıyafet giyilmesi, dini sembollerin takılması dahil) korunması çok kültürlü Avrupa için bir zorunluluktur. 


Terörizmle mücadele konusunda politika yapıcıların sözde "radikalleşmenin engellenmesi" programlarında Müslüman toplumlara karşı değil onlarla birlikte çalışmaları gerekmektedir. 
Bu programlar aşırı sağ ve aşırı sol terör gruplarıyla mücadeleyi de içermeli, yalnızca Müslümanları hedeflememelidir. 


Avrupalı Siyasetçilerin İslamofobik Açıklamaları 


Bazı üst düzey siyasetçilerin Müslümanları tasvir ederken kullandıkları İslamofobik dil Müslümanları canavarlaştıran ırkçı bir dili normalleştirmektedir. Bu durum kamusal söylemde genel olarak kabul edilebilir, makul ve ifade edilebilir olanın eşiğini aşağıya çekmektedir. 
Arnavutluk 


Küçük bir siyasi parti olan Spartak Ngiela'nın genel başkanı alenen Arnavutluk başkentinin müftüsü Ylli Gurra'nın tutuklanması talep ederek kendisi için "tipik bir Osmanlı barbarı" ifadesini kullanmıştır. 

Avusturya 


Avusturya başbakanı Sebastian Kurz: "Saraybosna ve Priştine'de kadınların örtünmeleri için kendilerine para ödeniyor. Buna hiçbir şey yapmadan seyirci kalamayız." 


Çekya 
Cumhurbaşkanı Miloš Zeman: "Suudi Arabistan'ın fonladığı radikal İslam Bosna-Hersek'te yayılıyor; birkaç kasabada halihazırda DAESH bayrakları dalgalanıyor." 


Hırvatistan 


Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic': "İslamcı radikaller Hırvatistan sınırında ve Bosna-Hersek'te 5,000 ile 10,000 arasında İslamcı radikal bulunuyor." 
Kıbrıs Rum Kesimi 


Başpiskopos Chrysostomos II: "Kıbrıs'ın kuzeyine Türkiye'den gelip yerleşenler medeniyetten uzak, her biri bir düzine çocuk peydahlayan, yol-yordam bilmeyen kirli doğulular." 


Çekya 

Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi Partisi Genel Başkanı Andrej Babiš: "Atalarımızın burada inşa ettiği şey için mücadele etmek zorundayız. Eğer Brüksel'de Belçikalılardan daha fazla Müslüman olacaksa, bu onların problemi. Burada onları istemiyorum. Burada kimin yaşayacağını bize kimse söyleyemez." 


Danimarka 


Sosyal Demokratlar'ın lideri Mette Frederiksen: "Müslümanlar için özel okullara gerek yok; (bu okullar] Müslümanların topluma entegre olmalarını engelleyebilir. İslami temele sahip bir okul Danimarka'nın asli kültürünün parçası değildir." 


Finlandiya 


Finns Partisi gençlik kolları eski başkanı Sebastian Tynkkynen. "Finlandiya'da ne kadar az Müslüman olursa ülke o kadar güvende olacak." 


Fransa 


Eğitim Bakanı Jean Michel Blanquer: "Okul gezileri sırasında velilerin başörtüsü kullanmalarına izin verilmemesi gerekir." 


Yunanistan 


Küçük neo-liberal bir partinin genel başkanı olan Thanos Tzimeros: "Avrupa Müslümanlar için helal gıdayı yasaklamalıdır çünkü bu şekilde yiyecek hiçbir şeyleri olmayacak ve Avrupa'yı terk edecekler." 


Macaristan 


Başbakan Viktor Orban Malta'da katıldığı bir kongre sırasında "Müslümanların Avrupa'yı istila edecekler". 


İrlanda 


Brian Murphy: "İslam entegre olmaz veya asimile edilemez ve bu ifadenin tartışmaya yol açmaması gerekir; delil orada, Avrupa'da kimsenin gidemediği/giremediği alanlarda. 
Avrupa'nın her ülkesinde sayıları sürekli artan Cihatçıların izlenmesi için şimdi milyarlar harcanıyor." 


Norveç 


Bütünleşme ve Göç Bakanı Sylvi Listhaug ilkokullarda başörtüsünün yasaklanması önerisinde bulundu. 


Polonya 


İnsani Yardım ve Mülteciler Bakanı Beata Kempa: "İslam'ı iyi bilen herkes iyi bilir ki hasta Müslüman çocukları buraya tedavi için getirirsek, inançsızlarla vakit geçirecekleri için ailelerine geri kabul edilmeyeceklerdir." 


Romanya 


Ulusalcı Romanya Partisi kurucusu ve milletvekili Bogdan Diaconu birinci önceliğinin Bükreş'te yapımı devam eden cami inşasını durdurmak ve Bükreş'e tek bir Müslüman göçmenin adım atmamasını sağlamak olacağını kaydetti. 


Rusya 


Ana muhalefet lideri Alexey Navalny başörtülü Barbie bebeklere karşı attığı tweetle alenen başörtüsünün kadına yönelik baskının bir sembolü olduğu suçlamasında bulundu. 


Slovakya 


Eski Cumhurbaşkanı Robert Fico, "Slovakya'da entegre olmuş bir Müslüman grubu oluşturulmasına izin vermeyeceğini" söyledi. 


Slovenya 


SDP'den Branko Grims: "Yavaş yavaş yasal yollar vasıtasıyla içeri sızan radikal İslam'a kapı, yasalara uygun olarak buraya gelen ve burada kalan göçmenler tarafından çok dikkatli bir şekilde açıldı." 


İspanya 


Savunma Bakanı Agustin Conde ordunun hedeflerinden birinin kendi kızının burka giymesini önlemek olduğunu ileri sürdü. 


İsveç 


İsveç Demokratları'ndan Monkia Wollmer: "Müslümanların burada işi yok. Ülkeyi mahvetmek ve ele geçirmek istiyorlar. Müslümanlardan öyle nefret ediyorum ki onları gördüğümde hasta oluyorum." 


İsviçre 

Bern kantonundan sosyalist üye Matthias Aebischer "acımasızca" ve genelde koşer ve helal et için kesilen hayvan eti ithalatının yasaklanmasını talep etti. 

Birleşik Krallık 


Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi Eski Genel Başkanı Nigel Farage: "Radikal örgütlerle bağlantılı 20,000 Müslüman için gelecekte toplama kamplarına ihtiyaç olabilir." 


Avrupa'daki Müslümanları Hedef Alan Şiddet Eylemleri 


Şiddet eylemleri ırkçıların ötekini canavarlaştırma ve insan olarak görmeme ideolojisinin bir sonucudur. Müslümanlar sırf inançları yüzünden Avrupa'da ırkçı şiddetin giderek daha fazla kurbanı oluyorlar. 


Avusturya 


Avusturya'nın Carinthia Eyaleti'nde bir ırkçı Müslüman kadınlardan oluşan bir grubu pompalı tüfekle hedef aldı ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 


Belçika 


Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgesindeki Ougrée kasabasında El Hijra Camisi'nde ibadet eden Müslüman bir adam bir kasaba sakini tarafından karnından bıçaklandı. 


Bosna- Hersek 
Bosnalı kadın Jaminka K. başörtüsü kullandığı için Milenko Golub tarafından dövüldü. 
Bulgaristan 


Başkent Sofya'da Müftü Başyardımcısının eşi Birali Myumun başındaki örtü nedeniyle fiziksel saldırıya uğradı. 


Hırvatistan 


Karlovaç Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde kalan 18 yaşındaki bir sığınmacı bir ırkçının saldırısına uğrayarak dövüldü. 

Çekya 

Hodonin'de yerel meclis üyesi ve milliyetçi muhafazakar Milli Düzen hareketi (R^ád národa) üyesi Roman Sedlac'ik, Müslüman olduğunu düşündüğü siyahi bir çiftle karşı karşıya gelince tacizde bulunarak polisi aradı. Sedlac”ik'in tacizine uğrayan şahsın eşiyle birlikte özel bir ziyarette bulunan Amerikan Ordusu askeri olduğu anlaşıldı. 

Danimarka 

Ali isimli 16 yaşında bir genç Danimarkalı sınıf arkadaşlarının Molotof kokteylli saldırısına uğradı. 


Finlandiya 


Genç bir adam yabancı birinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan genç adamı bıçaklamadan önce ona Müslüman olup olmadığını sordu. 


Almanya 


Mısırlı öğrenci Shaden Mohamed al-Gohary Cottbus kentinde bir otomobilin kendisine vurup kaçması sonucu yaşamını yitirdi. Al-Gohary yaralı halde yerde uzanırken ırkçı ifadeler kullananların sözlü sataşmasına maruz kaldı. 


İrlanda 


Bir kadın Müslüman bir genç kıza saldırdı. Saldırgan genç kıza bağırarak taciz ederken yüzündeki peçeyi çekti, tokat atarak gözlüklerinin düşmesine sebep oldu. 


İtalya 


Roma'da Bengalli ve Mısırlı iki kişi iş sonrası otobüs beklerken aşırı sağcı gençler tarafından vahşice dövüldü. 


Makedonya 


Başörtüsü takan Sumeja Ademi Üsküp merkezinde saldırıya uğradı. Saldırı sırasında kendisine şu sözler sarf edildi: "terörist," "Arabistan'a s..tir git," ve "pis zenci kadın." 


Hollanda 

Heemskerk kentindeki Ulu Cami kimliği bilinmeyen kişilerce kundaklandı. 

Norveç 

Bir otobüste bilet kontrolörünü Müslüman olduğu için taciz eden adam suçlu bulundu. 
Polonya 

Ozorköw'da bir grup genç Pakistanlı bir Müslüman adama saldırarak ağır yaraladı. 
Rusya 


Stavropol bölgesinde başörtüsünün yasaklanmasına karşı çıkan beş imam 2012-2016 tarihleri arasında suikaste kurban gitti. 


Romanya 


Bükreş'te Müslüman iki genç kadın başörtüsü kullandıkları için üç adam ve iki kadın tarafından fiziksel saldırıya maruz kaldı. 


İspanya 

Ciutat Vella'da iki adam geçtiğimiz Ağustosta peçe kullanan hamile bir kadına saldırıda bulunmaktan bir yıl hapis cezası aldılar. 

Birleşik Krallık 


Bir terörist kullandığı minibüsü kasten Londra'nın kuzeyinde camiden çıkan Müslüman kalabalığın üzerine sürerek bir kişinin ölümüne, 11 kişinin yaralanmasına sebep oldu. 
Sürücünün "Tüm Müslümanları öldürmek istiyorum" ve "Bu Londra Köprüsü için" dediği bildirildi. 

Ukrayna Ve İşgal Altındaki Kırım 


Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi (FSB) Kırımlı Müslüman Renat Paralamov'un evinde arama yaptıktan sonra kendisi polis merkezine götürüldü. Paralamov polis merkezinde 


psikolojik ve fiziki işkenceye (elektrik şoku) uğradı. Ertesi gün halk tarafından Simferepol otobüs durağında bulunan Paralomov yaşıyordu ancak hareket edemez haldeydi. 


İSLAMOFOBİ: AB'NİN YENİ KRİTERİ aa.com.tr/-Paris - Dr. Farid Hafez - Dr. Enes Bayraklı 


- İslamofobi artık Müslümanlara yönelik sadece retorik düzeyde bir nefret söylemi olma eşiğini çoktan aştı ve okul, iş yeri, cami, toplu taşıma araçları ve sokakta Müslümanlara yönelik fiziki saldırılarda kendini gösteren somut bir düşmanlık halini aldı. 


- Batı toplumlarında Müslümanların kendileri ile eşit haklara sahip vatandaşlar olmadıklarına dair geniş bir kabul var. Ötekileştirme ve ayrımcı muameleye tabi tutmak, Müslümanların 'şeytanlaştırılması' ile beraber yürüyor. 


- İslamofobik tutum ve davranışlar hiçbir şekilde İslam ve Müslümanlar hakkında yanlış bilgilendirilen ve ekonomik durumu kötüye giden işçi sınıfı veya orta sınıf ile sınırlı değil. 
Kavram bilhassa eğitimli elitler ve seçkinler için de geçerli. 


- Müslüman kadınların İslamofobinin en savunmasız mağduru oldukları görülüyor. Verilere göre Müslüman bir kadının sokakta saldırıya uğrama oranı Müslüman erkeklere göre yüzde 
70 civarında daha yüksek. 


İslamofobi, Avrupa Birliği'nin (AB) demokratik düzeni, sosyal barışı ve değerleri için olduğu kadar farklı kültürler, dinler ve milletlerin bir arada yaşamasına yönelik olarak da büyük bir tehdit haline geldi. Rusya'dan Portekiz'e, Yunanistan'dan Letonya'ya kadar hemen hemen tüm Avrupa kıtasını kapsayan 2016 Avrupa İslamofobi Raporu'nda ortaya çıkan bulgulara göre eğitim, istihdam, medya, siyaset, yargı ve internet gibi farklı alanların tamamında İslamofobi ciddi ve gözle görülür bir artış gösteriyor. 


2015 raporunun açıklanmasından bugüne kadar geçen süre zarfında İslamofobi ile 
mücadelede çok az ilerleme kaydedildi. 2016 ülke raporları dikkatle incelendiğinde Avrupa'da demokrasi ve insan haklarının gün geçtikçe daha da kötüye gittiği görülüyor. 
İslamofobi, Avrupa'daki Müslümanların özellikle gündelik yaşamlarında daha da görünür hale geldi. Bugün gelinen noktada İslamofobi artık Müslümanlara yönelik sadece retorik düzeyde bir nefret söylemi olma eşiğini çoktan aştı ve okul, iş yeri, cami, toplu taşıma araçları ve sokakta Müslümanlara yönelik fiziki saldırılarda kendini gösteren somut bir düşmanlık halini aldı. 


2015 yılında hızlanan Avrupa'ya yönelik mülteci hareketi ve bunun Avrupa'da yarattığı 
kargaşa, aşırı sağ partilerin Avrupa kıtasında daha önce eşi benzeri görülmemiş yükselişi ve birçokları için şaşkınlık yaratan Birleşik Krallık'ın Brexit kararı, 2016 yılındaki İslamofobik olayları ve gelişmeleri içeren raporun önemini bir kez daha ortaya çıkardı. İslamofobinin kısa vadeli siyasi etkileri en az yapısal boyutu kadar önem arz ediyor. Zira bazı Avrupa ülkelerinde küçük ilerlemeler kaydedilmesine karşın, Avrupa'daki insan hakları ve dini özgürlüklerin korunması yolunda hala aşılması gereken ciddi zorluklar bulunuyor. 


Ötekileştirme ve ayrımcılık normalleşiyor 

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) 2016 Avrupa İslamofobi Raporu'ndaki bulgular bu alanda yapılan diğer birçok çalışmanın sonuçları tarafından destekleniyor. Chatham House Avrupa Programı tarafından yapılan bir araştırmaya göre 


ağırlıklı olarak Müslüman ülkelerden gelen göçmenlere karşı kamuoyu tepkisi, sadece Trump yönetimi (Müslümanların ülkeye girişinin yasaklanması) ile sınırlı değil. Araştırma kapsamında Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Polonya, İspanya ve Birleşik Krallık”taki katılımcılara “Müslüman göçmenler başta olmak üzere yeni göç dalgaları engellenmeli” argümanı soruldu. Raporda görüldüğü üzere araştırma kapsamındaki katılımcıların Polonya'da yüzde 71'i, Avusturya'da yüzde 65'i, Almanya'da yüzde 54'ü, İtalya'da yüzde 51'i, Birleşik Krallık'ta yüzde 47'si ve İspanya'da yüzde 41'i bu ifadeyi desteklemiştir. Araştırma kapsamındaki ülkelerden hiçbirinde bu ifadeye karşı çıkanların oranı yüzde 32'yi aşmıyor. 


Avrupa genelindeki İslamofobik olaylar, saldırılar, tutumlar ve kıta genelinde iktidar odaklarının İslamofobik tavırları göz önünde bulundurulduğunda bahsi geçen bu rakamlar şaşırtıcı değil. Müslümanlar hem içeride hem de dışarıdaki düşman olarak görülüyorlar. Batı toplumlarında Müslümanların kendileri ile eşit haklara sahip vatandaşlar olmadıklarına dair geniş bir kabul var. Ötekileştirme ve ayrımcı muameleye tabi tutmak, Müslümanların 'şeytanlaştırılması' ile beraber yürüyor. Böylesine derin bir güvensizlik ve düşmanlık ortamı Müslümanlara yönelik fiziksel saldırılar ve siyasi kısıtlamaların yapılmasına olanak sağlamakla kalmayıp normalleştirerek savunulur kılıyor. 


İslamofobik tutum ve davranışlar hiçbir şekilde İslam ve Müslümanlar hakkında yanlış bilgilendirilen ve ekonomik durumu kötüye giden işçi sınıfı veya orta sınıf ile sınırlı değil. 
Kavram bilhassa eğitimli elitler ve seçkinler için de geçerli. Bazı meslekler için tesettürün, kamuda nikabın ve bazı Avrupa şehirlerinde minarelerin yasaklanması ya da Müslümanların ifade özgürlüğünü kısıtlayan diğer tüm düzenlemeler bu tespiti doğruluyor. Dolayısıyla medya ve toplumun geniş kesimlerinin siyasetçilerin bu tür kararlar almalarını kabul ettiği ve desteklediği bir ortamda Müslüman mülteci veya göçmenlerin Avrupa'ya gelmesine karşı ortaya çıkan bu güçlü muhalefet şaşırılacak bir durum olarak görülmemeli. 


İslamofobi ayrı bir suç kategorisi olarak tanımlanmalı 

Yukarıda zikredilen bu rakamlar İslamofobi meselesini niceliksel değil niteliksel açıdan inceleyen Avrupa İslamofobi Raporu'nun gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Rapor, birçok Avrupa ülkesinde İslamofobinin yayılımını belgelemek ve analiz etmek amacını taşıyor. Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamının İslamofobi ile ilgili istatistikleri tutmaması nedeniyle bu raporun Avrupa'daki resmi tam olarak yansıttığını iddia etmek güç. Bundan dolayı Avrupa İslamofobi Raporu'nun en temel önerisi İslamofobinin ya da Müslüman düşmanlığının Avrupa ülkelerinde nefret suçları kapsamında ayrı bir suç kategorisi olarak değerlendirilmesi ve bununla ilgili istatistiklerin tutulmasıdır. 


Özellikle AGİT gibi kurumların Müslümanlara yönelik ayrımcılık, nefret suçları ve nefret söylemleri için güçlü izleme ve kayıt mekanizmaları kurmaları gerekiyor. Güvenilir veriler elde edebilmek için bu mekanizmalar cinsiyet ve ön yargı temelli farklı kategorileri kapsamalı. Bu önerinin dinsel ve ırksal verilerin toplanmasına izin vermeyen ülkelerde uygulanması daha zor görünüyor ve aslına bakıldığında bu yaklaşım Müslümanlara karşı yürütülen ayrımcılığı gizliyor. 


Avrupa'nın 'ırkçılık' yanılgısı 

Ayrıca İslamofobi ile mücadele mekanizmalarının halen tanınmadığı ve yeterli şekilde kullanılmadığı görülüyor. Müslümanlara yönelik ayrımcılık/nefret suçu/nefret söylemi ile ilgili bir olay olduğunda farklı yanıt mekanizmaları bulunmasına rağmen bunların kahir ekseriyeti Avrupa ülkelerindeki Müslüman vatandaşların büyük çoğunluğu tarafından tam 


olarak bilinmiyor. Son olarak eleştirel vatandaşlığın güçlendirilmesi ve Avrupa devletlerinin demokrasilerinin derinleşmesi için Avrupa'daki Müslüman toplumun İslamofobi ile mücadele alanında güçlendirilmesi ve cesaretlendirilmesi gerekiyor. 


Diğer taraftan sivil toplumun İslamofobinin önemli bir kurumsal ırkçılık türü olduğunu kavramasının gerekli olduğunu ifade edilmeli. Avrupa'nın kendisini ırkçılık sorununu aşmış bir topluluk olarak lanse etme yanılgısı, birçok Avrupa toplumunun İslamofobinin yerel düzeydeki etkilerinin boyutunu anlamasını engelliyor. Bu çerçevede İslamofobi ile ilgili yapılan tartışmalarda odak noktasının Müslümanların eylemlerinden ziyade Avrupa toplumlarının eylemlerine yönelmesi gerekiyor. İslamofobi ve ırkçılık, bizlere bu tavırlara maruz kalan hayali günah keçileri veya kurbanlardan ziyade ırkçılarla ilgili daha fazla şey anlatıyor. 


Dolayısıyla İslamofobi her şeyden önce Avrupa toplumlarının karşı karşıya oldukları bazı temel iç sorunlara işaret ediyor. Bir toplumsal hastalık olan İslamofobinin tanınması ve eleştirel olarak değerlendirilmesi, Avrupa'da daha adil toplumlar yaratabilmek için hayati önemi haiz. 


Siyasetçiler ırkçılığa karşı seslerini yükseltmeli 

Öte yandan Müslümanlar herhangi bir güvenlik sorunu haline getirilmeden ya da kriminalize edilmeden diğer hakim dini ve siyasi gruplara sunulan en temel haklardan yararlanabilmeli. 
Şiddet yanlısı aşırılıklarla mücadele adına İslam'ın bir güvenlik sorunu haline getirilmesi ve bunun bir sonucu olarak Müslümanların dinlerini özgürce yaşamalarının, toplantı ve seyahat özgürlüklerinin engellenmesi Avrupa'daki tüm demokratik güçler tarafından sorgulanmalı. 


Bu konuda yerel Müslüman topluluklara danışılması ve insan haklarına saygı duyulması gerekiyor. Ulusal güvenlik adına din ve inanç özgürlüğünün kısıtlanması kabul edilemez. 
Özellikle siyasetçilerin, günümüzün en belirgin ırkçılık formlarından biri olan İslamofobiye karşı seslerini yükseltmesi hayati önem taşıyor. Avrupa sadece aşırı sağcı ve popülist partilerin nefret söylemlerine meydan okuyan siyasetçilere, değil istihdam, eğitim, bürokrasi ve medya alanında Müslümanları hedef alan İslamofobik kurumsallaşmış ırkçılığa karşı da mücadele eden daha cesur siyasetçilere ihtiyaç duymaktadır. 


Bunun yanı sıra özellikle gazeteciler ve editörlerin kendi medya organlarındaki İslamofobik haber verme şekline meydan okumaları ve Müslümanlarla ilgili daha dengeli görüşlere yer vermeleri önem taşıyor. Dini okur yazarlık meselesi sadece medyayı değil aynı zamanda polis, savcı ve memurları da ilgilendiren ciddi bir sorun. Bu noktadan hareketle insanların İslam ve Müslümanlar hakkındaki en temel bilgilere bile sahip olmamaları sebebiyle resmi ve gayriresmi eğitim ortamlarında karşılaştırmalı din dersleri veya eğitimlerinin sayısının arttırılması gerekiyor. 


İslamofobinin asıl mağduru kadınlar 

Müslüman kadınların İslamofobinin en savunmasız mağduru oldukları görülüyor. Görünür şekilde Müslüman olduğu belli olan kadınlar birçok yerde toplumsal olarak dışlanmış durumda. Eğitim ve istihdam alanındaki ayrımcılık başta olmak üzere Müslüman kadınlara karşı nefret suçları (verilere göre Müslüman bir kadının sokakta saldırıya uğrama oranı Müslüman erkeklere göre yüzde 70 civarında daha yüksek) saldırıya maruz kalan kadınlar üzerinde telafisi zor izler bırakıyor. Haliyle Müslüman kadınların korunması ve güçlendirilmesi sivil toplum örgütlerinin gündeminin merkezinde olmalı. 


Bir Fransız şirketinin Esma Bougnaoui'nin işine tesettür sebebiyle son vermesinin Avrupa Adalet Divanı tarafından “gayrihukuki bir ayrımcılık” olarak değerlendirilmesi eşitliğe dayalı ve ayrımcılık karşıtı bir toplum oluşturulması yolunda önemli bir adım. Fakat aynı Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü yüzünden işinden çıkarılan Belçikalı Samira Achbita'ın açmış olduğu davada işverenin çalışanlarına siyasi ya da politik sembollerin kullanımı konusunda bir yasak koyabileceğine hükmetmesi Avrupa'nın farklılıklara saygı ilkesine meydan okuyan endişe verici bir olay. 


Dr. Farid Hafez - Salzburg Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi 


Yrd. Doç. Dr. Enes Bayraklı - Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi, SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü 


* Bu metin 2016 Avrupa İslamofobi Raporu'nun (The State of İslamophobia in Europe in 2016) analizidir. 


AVRUPA, MÜSLÜMANLAR VE İSLAMOFOBİ 
Prof. Dr. Talip Küçükcan-29 Mayıs 2014-insamer.com/tr/ 


Avrupa tarihinde, “öteki” ile birlikte aynı sosyal, kültürel ve siyasal ortamda yaşama tecrübesi sorunlarla doludur. Farklı dil, din ve ırklarla ortak ve birlikte yaşama konusunda Avrupa'nın zengin bir deneyimi olduğu söylenemez. Bu nedenle farklı ve yabancı olanlara, topluma sonradan eklemlenenlere kuşku ile bakılmıştır. Avrupa tarihi bu açıdan bakıldığında büyük trajedilere de sahne olmuştur. Aynı uygarlığı paylaştıklarını söylemelerine karşın 2. Dünya Savaşı'nda Batılı devletler birbirlerinin gırtlağına sarılmıştır. Ağır bombardımana uğrayan Batı kentlerinde yaşanan trajedilerin izleri hâlâcanlı durmaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa'nın sosyal, demografik ve dini manzarasını değiştiren yeni gruplar da topluma eklemlenmeye başlamıştır. Renkleri, dilleri ve dinleri farklı olan bu gruplar arasında en görünür ve belirgin olan Müslümanlar, Avrupa'nın yeni “ötekileri” olarak algılanmaya başlamıştır. 


Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından da önem taşıyan ve Avrupa Birliği ülkelerinde toplumsal gerginliğe yol açan, hatta sosyal barışı bozacak boyutlara ulaşan önyargılar, Müslümanlara yönelik tehdit algısı ve İslamofobiye dönüşme eğilimi göstermektedir. 
Korkuların, rasyonel olmayan tepkiler doğurduğu görülmektedir. Avrupa'da sayıları 10-12 milyon olarak tahmin edilen Müslümanların artık yaşadıkları ülkelerin vatandaşı oldukları ve geri dönüşlerinin ihtimal dahilinde olmadığı sosyolojik bir gerçek. Politikacılar bu sosyal gerçeği uzun süre görmezden gelmiş ve sorunların gittikçe artmasına zemin hazırlamıştır. 
Uygarlıklar arası sağlam köprüler atılması, olası sürtüşme kaynaklarının ortadan kaldırılabilmesi için politikacılar, aydınlar, sivil toplum kuruluşları ve dini kurumların İslamofobi ile yasal, politik ve sivil alanda mücadele etmeleri gerektiği apaçık ortadadır. 


11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de gerçekleştirilen terör eylemleri Batı'da İslamofobinin 
yayılması açısından bir dönüm olmuştur. Söz konusu saldırılardan sonra dünya bütün dikkatini din ve şiddet arasındaki ilişkiye çevirmiştir. Madrid, Londra, Bali ve İstanbul saldırılarıyla birlikte İslam ve şiddet arasında sıkça bağlantı kurulmaya başlanmıştır. 


Kuşkusuz Batı'da İslamofobi yeni bir olgu değil. Batılıların İslam ve Müslümanlara yönelik önyargılarının kaynağı, İslam'ın yayılış tarihi ve yeni bir medeniyet kurarak Batı hegemonyasına meydan okumasında aranmalıdır. Haçlı seferleri ile daha da derinlik kazanan İslam aleyhtarlığı Müslümanların İspanya, İstanbul ve Balkanlar üzerinden Avrupa'nın merkezine doğru taşınması ile zirveye ulaşmıştır. Batı'da İslam karşıtlığının tarihi seyrini, kültürel kodlarını ve siyasal izdüşümlerini birçok kitapta görmek mümkündür. Batılılar tarafından yazılan seyahatnameler, hatıralar ve oryantalist çalışmalar olarak anılan külliyata bakıldığında Müslümanlara ilişkin önyargılar ve stereotiplerin sanıldığından çok daha yaygın ve köklü olduğu görülebilir. Yani bugün karşımıza çıkan İslam karşıtlığı ve fobisinin çok eski bir geçmişi vardır. Son yıllarda tanıklık ettiğimiz şey ise bu tarihsel bilinçaltının tekrar su yüzüne çıkmasıdır. 


Geçmişte olduğu gibi günümüzde de İslamofobinin, üstelik çağdaş, modem, çoğulcu ve liberal toplumlarda da olduğunu görüyoruz. Örneğin, İngiltere'deki Runnymede Trust 
tarafından desteklenen ve çeşitli dinlere mensup üyelerden oluşan bir komisyonun 1996 
yılında yayımladığı /slamophobia başlıklı rapor, İslamofobinin 11 Eylül'ün ürünü olmadığını daha önce de var olduğunu göstermesi bakımından anlamlıdır. Rapor, İslamofobinin Batı ülkelerinde yüzyıllardır bulunduğunu ancak son 20 yılda daha da belirginleştiğini, daha uç ve tehlikeli boyutlara ulaştığını vurguluyor. 

Rapora göre, 11 Eylül'den sonra daha da tırmanan ve “uzman” sayılanların görüşlerinde açık veya kapalı olarak kendini hissettiren İslamofobik söylem şu temel bakış açılarını içeriyor: İslam kültürleri yeknesak, tek tip ve dolayısıyla değişime kapalıdır; İslam kültürü diğer kültürlerden tamamen farklıdır, İslam acımasızca tehlikeli ve tehditkârdır, Müslümanlar dini inançlarını siyasal ve askeri çıkarları için kullanır; Müslümanların Batı kültürü eleştirisinin hiçbir değeri yoktur; İslam korkusuna göç karşıtı ırkçı düşmanlık da karışmıştır ve İslamofobi sanki doğal ve sorun teşkil etmeyen bir fenomen olarak görülmektedir. 11 Eylül ve sonrasındaki şiddet olayları işte böyle bir anlayışın yaygın olduğu Amerika'da ve Batı ülkelerinde adı geçen raporun altını çizdiği önyargı ve korkularda bir patlamaya neden olmuştur. Bu ülkelerde yaşayan Müslüman azınlıklar açıkça tehdit ve tehlike olarak görülmeye başlandıkları için bir dizi sorunla yüz yüze kalmışlardır. 


11 Eylül'den sonra Müslümanlar ABD ve Avrupa'da sivil hakları kısıtlayan ciddi baskılarla 
karşı karşıya kaldılar. ABD ve bazı Avrupa ülkeleri Müslümanlara yönelik politikalarında baskıcı bir yol izledi. Örneğin ABD'de 11 Eylül'den hemen sonra 1.200 Müslüman, terör olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılmadan aylarca federal tutukevlerinde kalan Müslümanların şiddet eylemleri ile bağlantısı olmadığı anlaşılınca tamamına yakını serbest bırakıldı. Benzer şekilde Britanya'da 400 Müslüman gözaltına alındı ancak bunlardan sadece ikisi tutuklandı. ABD ve Avrupa ülkeleri yeni anti terör yasaları çıkarmak suretiyle sivil özgürlükleri kısıtlayan ve güvenlik güçlerine geniş yetkiler veren bir politika izledi. Örneğin Fransız polisine mahkeme izni olmadan ev ve işyeri arama yetkisi tanınırken, Almanya'da polisin telefon dinlemesi daha da kolaylaştırıldı. Müslümanlara yönelik baskılar Fransa'da devlet okullarına kayıtlı kız öğrencilere başörtüsüyle okula girme yasağı koyulmasına kadar vardı. 


Her ne kadar Avrupa'daki Müslümanların ekseriyeti yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığına geçmiş olsa da ne yazık ki hâlâ “öteki” olarak görülmekte ve 11 Eylül olaylarından sonra “içerideki tehdit ve düşman” olarak algılanmaktadır. Müslümanlar artık bazı kimseler tarafından Avrupa'da bir güvenlik sorunu olarak görülüyor. Avrupa'da Müslümanların “içerideki tehdit” olarak algılanmalarından dolayı Avrupa Birliği Aralık 2001'de terörle mücadeleye yönelik önlemler kapsamında Common Positions and Framework adında bir belgeyi kabul etti. Üye ülkeler de bunu kendi yasalarına yansıttı. Bu düzenlemeler sonucunda istihbarat birimleri “içerideki yabacı düşmanları” dini profil kullanarak fişlemeye başladı. 
İngiltere, Danimarka, Norveç ve Almanya gibi ülkelerde Müslüman öğrenciler potansiyel tehdit oluşturdukları gerekçesiyle fişlendi. Fişleme kapsamı daha da genişletildi ve Müslüman iş adamları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve cami cemaati mensupları da dalga dalga yayılan İslamofobi neticesinde fişlenerek izlenmeye alındı. Fransız araştırmacı Giles Kepel'in, The War for Muslim Minds: Islam and the West başlıklı kitabında, artık radikal grupların Filistin, Irak ve Afganistan'da değil Paris, Londra, Berlin ve Amsterdam varoşlarında taraftar edinmeye çalıştıklarını iddia etmesi, Avrupalıların kaygılarını pekiştirmiş ve Müslümanları bir güvenlik tehdidi olarak görenlerin sayısını artırmıştır. 

Avrupa'daki Müslümanlara ilişkin tartışmaların merkezini çoğunlukla din oluşturuyor. Herkes din üzerine yoğunlaştığı için sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki ve siyasi bağlam unutuluyor. 
Avrupa Müslümanları bugün bir dizi sorunla yüz yüze. Örneğin birçok Avrupa Birliği ülkesinde İslam bir din olarak tanınmıyor. Bu nedenle Müslümanlar kurumsal düzlemde bazı yasal haklardan yararlanamıyor. Hıristiyan ve Yahudi mensupları, tüzel kişilik taşıyan kurumlar oluşturup birçok hak ve imtiyazdan yararlanırken Müslümanlar bu haklardan yoksun bırakılıyor. Siyasal alanda ise Müslümanlar vatandaşlık haklarından yararlanamama, siyasal ve kamusal alanda nüfuslarına oranla temsil edilememe, farklı kültürel kimliklerinden dolayı dışlanma ve hatta ırkçı grupların hedefi olma gibi problemlerle kuşatılmıştır. 
Ekonomik alanda ise Müslümanlar arasında istihdam probleminin olduğu ve işsizlik oranının Müslümanlar arasında oldukça yüksek olduğu bilinmektedir. Eğitim, Avrupa'daki Müslümanlar için bir başka problem teşkil etmektedir. Avrupa ülkelerinde çok sayıda ilk ve orta dereceli okul öğrencisi Müslüman çocuk bulunmasına rağmen bunlar arasındaki başarı oranının düşük olduğu ve büyük bir çoğunluğunun yüksek öğretim aşamasına geçemediği bilinmektedir. Ayrıca son yıllarda Batı ülkelerinde aşırı milliyetçiğin ve ırkçı akımların güçlendiği görülmektedir. 


Bu problemlerin çözümü yerine, tartışmaları sadece din boyutuna indirgemek ve Müslümanları tehdit olarak görmek ne kısa ne de uzun vadede hiçbir sorunu çözmeyecektir. 
Bu nedenle siyasi iktidarlar, bilim adamları, düşünürler, medya, sivil toplum örgütleri ve dini kurumların toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi bağlamı da göz önünde bulundurarak hukuki enstrümanlar ve yeni politikalarla sorunların çözümüne çalışmaları daha yararlı olacaktır. 


Yukarıda sadece bir kısmını saydığımız sorunlar başka ülkelerde yaşansaydı bunlar insan hakları sorunu olarak uluslararası gündeme taşınır ve ihlalin görüldüğü ülkelere karşı bir dizi tedbirin alınması gündeme gelebilirdi. Ancak hakları çiğnenen, saldırıya uğrayan, dışlanan, horlanan ve gettolaşmaya mahküm edilen Amerika ve Avrupa'daki sessiz azınlıklar yani Müslümanlar olduğu için güç merkezleri suskun kalmayı yeğlemiş görünüyor. Daha da vahim 


olanı “uygarlığın” göbeğinde hakları ihlal edilen Müslümanları geldikleri İslam ülkelerinin de sahiplenmemesi. Bu nedenle 11 Eylül ve sonrasında gelişen olaylarda hiçbir payları olmayan ama küresel İslam korkusu ve tehdidini yayanların arasında yaşadıkları için İslam aleyhtarlığından doğrudan ve daha derinden etkilenen Amerika ve Avrupa'daki Müslüman azınlıkların sahipsizliği hâlâ sürüyor. 


"AMAÇLARI PEYGAMBERSİZ İSLAM" 


A Haber'de yayınlanan Mehmet Ali Önel yönetimindeki Deşifre programında, bu hafta, İslamofobiyi körükleyen, dünya siyasetine yön veren ve Hollywood filmleriyle amaçlarını gerçekleştirmeye çalışan derin güçler masaya yatırıldı. 
Programa konuk olan New York Polis Teşkilatı'nın Türk asıllı toplum Koordinatörü Erhan Yıldırım ve İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Ramazan Kağan Kurtoğlu, İslam Dünyası'nı ayağa kaldıran "Müslümanların Masumiyeti" adlı filmle ilgili çok çarpıcı tespitlerde bulundu. 


İslam dininin yabancı toplumlara iyi anlatılamadığından yakınan Erhan Yıldırım, “ABD'de yaşayan milyonlarca insan hala İslam dininin güzelliklerinden haberdar değil ise, bunda Müslüman toplumların büyük hatası var" dedi. Yıldırım, İslam'a ve Müslümanlara açıkça saldıran "Müslümanların Masumiyeti" filminin provokasyon amaçlı servis edildiğinin altını çizerek, Müslümanların bu provokasyonlara alet olmaması gerektiği vurgusu da yaptı. 
Programa konuk olan Doç. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu ise, ABD'de dünyaya yön veren iki önemli aktörün olduğunu ve bunların da kendi içlerinde çatıştığını vurguladı. Tek Amerika yok diyen Kurtoğlu "Amerika seçkinler devletidir, Amerika'da birbiriyle çatışan iki ayrı aktör var ve her ikisi için de Amerika yeni Kudüs'tür, her ikisinin dini de Kabala'dır" dedi. Kurtoğlu ayrıca, son dönemde dinimize yönelik saldırıların temel hedefinin de Senkretik bir din, yani tek din oluşturma gayreti olduğunu ve İslam'ın Hz. Muhammed'siz yani peygambersiz hale getirilmek istendiği de vurguladı... 


Amerika Yeni Kudüs'tür 

Amerika'da dünya politikalarında aktif 20 Musevi aile olduğunu, bunlardan, Rockefeller ve Rothschild ailelerinin öne çıktığını belirten Ramazan Kağan Kurtoğlu, Hollywood filmleriyle amaçlarını gerçekleştiren bu küresel güçlerin aralarında çatışma olduğunu özellikle Rothschild ailesinin dünyanın en büyük finans gücü olduğunu dile getirerek "Her iki tarafta için de Amerika'nın yeri yeni Kudüs'tür. Görevi eski Kudüs'ün sağlıklı büyümesini, eski Kudüs'ün dünyada ses sahibi olmasını sağlamaktır. Çünkü bu yapı inançlarından geliyor. Bu ailelerin tamamı Evangelist ailelerdir. Musevilerin içinde çok fazla Ateist vardır. Bunlarda Siyonist'tir. Bunların ortak dini Kabaladır." şeklinde konuştu. 


Ortadoğu Haritası Yeniden Çizilecek ! 

Bu iki aileden Rockefeller ailesinin daha ılımlı bir politika izlediğini ve Obama'yı var gücüyle desteklediğini de söyleyen Kurtoğlu, cumhuriyetçi aday Mitt Romney'in çok fanatik biri olduğuna dikkat çekerek "Önümüzdeki 20 yıl içinde Suriye diye bir devlet kalmayacak. Ve bugün Arap Baharı falan durumlarına baktığımızda bana 20 yıl önce 


bunlar söylendi. Görüyoruz ki yeniden Ortadoğu'da bir din devletleri haritası çizilecek ve bu harita ister Obama 6 Kasım seçimlerinde seçilsin, ister seçilmesin Cumhuriyetçi aday Romney, Allah onun şerrinden Türkiye'yi korusun! Yani çünkü adam oldukça fanatik bir insan. Türkiye ve İnterlandı 10 yıl içinde büyük olaylara gebe. Bu olayları atlatamazsak işimiz çok zor" diye açıklamalarda bulundu 


Amaçları Tek Dünya Devleti, Tek Din! 

Yeni dünya düzeninde ilk hedefin tek din dünya devletini kurmak olduğunu da söyleyen Ramazan Kağan Kurtoğlu, "Dünya'da ikinci bir Kur'an yoktur. Çok büyük bir peygamber sevgisi olması, bağlılık olması diğer küresel din mensuplarının işine gelmiyor. Bu sebepten dolayı Hz. Peygambere vurmaya çalışıyorlar. İslam, ilk önce Hz. Muhammed'siz hale getirilmeye çalışılıyor. Küresel tek bir din oluşturmalarındaki hedef, İslam dininin Müslümanların gözünde hâşâ İslam dini Hz. Muhammed'siz de olabilir gibi bir izlenim göstermeye çalışıyorlar" diye konuştu... 


DÜNYAYI YÖNETEN GİZLİ İSLAM DÜŞMANI DAVİD ROCKEFELLER ÖLDÜ 
Kaynak:Islah Haber-Hikmet Sever -20.03.2017-islammedya.com/ 


Dünyayı perde arkasından yöneten 2 Aileden biri olan Rockefeller ailesindeki David Rockfeller 101 yaşında öldü. 


David Rockefeller, 12 Haziran 1915'te New York'ta dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından iş hayatına atılan David Rockefeller, Standart Oil Company şirketinin kurucusu olan ve şirketin petrolden elde ettiği mirasıyla günümüzün Rockefeller Şirketler Grubu'nun kurucusu John D. Rockefeller'in büyük oğludur. 


Aynı zamanda David Rockefeller, Chase Bank'ın eski başkanıdır ve günümüzdeki uzantısı JPMorgan Chase'in ortaklarındandır. New York şehrindeki sayılı milyarderlerden birisidir. 


2008 yılında Harvard Üniversitesi'ne yaptığı 100 milyon dolar'lık bağış, oldukça dikkat 
çekmiştir. David Rockefeller'in sahip olduğu şirketler, yönettiği ve yardımda bulunduğu vakıf/fonlar, sivil organizasyonlar ve dernekler başta 1904 yılında kurulmuş olan Rockeller Vakfı, dünya genelinde öğrencilere gelecek vaat eden ve ülkeler arası siyasetlerde etkin rol oynayan bir etkendir. 


Yukarıdaki yazılar ne kadarda masum gösteriyor değilmi bu kişileri, basından kendilerini tanıtma şeklidir aslında bu söylemler... 


Rockefeller Ailesi Kimdir ? 


Dünyada petrol savaşlarını çıkartan ortadoğuyu kana bulayan ailelerinden biridir Rockefeller ailesi. Aile soyları yüzyıllar öncesine dayanan dünya ekonomisini perde arkasından yöneten fakat hiç bir zaman zenginler listesinde olmayan bu aile mensupları medyadada çokça gündeme gelmezler. 

David Rockefeller, Rohtschid ailesiyle beraber dünyayı kana bulayan kişilerden birtanesidir. 


Aile mensubu olan kişilerin sayısı tıpki Rohtschid ailesindeki gibi binlerce kişiyi buluyor. 


Bu aileler'in inanç sistemine indiğimizde her ne kadar yahudi lobisini oluştursalarda kendilerinin böyle bir inancı bulunmamakta ve kendilerini (haşa) yüce insanlar olarak görmektediler. 


İddialarda bahsedilen Rockefeller ve Rothschild aileleri şuanda mevcut güçlü olarak dünyayı yöneten devlet liderlerini kendileri seçip insanlara sunan kişiler olarakta anılıyor. Kendilerini tanıyan kişiler bu iki aileyi " Seçilmişlerin, seçenleri" olarak ifade ediyor. 


Hanedanlığının devam etmesi amacıyla bir devleti yıkıp başka bir devleti kurmaya kalkan bu aileler dünyanın şuanda en güçlü devletlerini yöneten iddialara göre ABD Doları, İngiliz sterlini, Avrupa Euro'sunun basımını kendilerinin yönettiği aileler arasındadırlar. 


David Rockefeller 101 yaşında öldü. Kendisine göre 200 yaşına kadar yaşamak hedeflerindeydi. 


ABDULLAH HAKKI "MODERN ZAMANLARIN GÜNCEL AYRIMCILIĞI"NI 
YAZDI 


23 Haziran 2019, Pazar- dirilissaati.com/ 


Modern zamanların en güncel ayrımcılığı olan İslamofobi 11 Eylül saldırıları sonrasında hemen hepimizin duyduğu bir kavram. Ancak bu kavramın kullanımı çok daha öncelere dayanmaktadır. İslam karşıtlığının modern bir yorumu olarak değerlendirilebilecek olan İslamofobi kavramı, İngiltere'de 1996 yılında ırkçılıkla mücadele eden bir kuruluş olan The Runnymede Trust?a bağlı olarak İngiltereli Müslümanlar ve İslamofobi Konseyi adlı kuruluşun metinlerinde görülmektedir. Bu Konseyin ve Rockefeller Kuruluşunun da başında olan G.Conway 1997 yılında yaptığı çalışma sonrasında İslamofobi kelimesinin kullanımını iyice yaygınlaştırmıştır. Ayrıca 1998 yılında Birleşmiş Devletlerin İnsan Hakları Komisyonunun 54.oturumunda konuşan ırkçılık ile alakalı rapotörü Maurice Glele-Ahnanhanzo da İslamofobi kelimesini şu şekilde kullanmıştır: “Araplara karşı uygulanan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gittikçe İslamofobi tutumu şeklini almaktadır”. (Aydın, 2008) 


11 Eylül saldırılarından sonra giderek artan İslam karşıtlığı sadece ABD ve Avrupa'da değil 
dünyanın birçok ülkesinde arttı. Ortadoğu özelinde yaşanan birçok savaşın sonucunda Avrupa ve ABD'ye göçler meydana geldi. Bu savaşlar neticesinde Ortadoğu da kurulan bazı terör grupları İslam”ı temsil ettiklerini söyleyerek, İslama uygun olmayan davranış biçimleriyle, insanların Müslümanlara yönelik olarak nefretlerinin artmasına hatta Müslümanlardan korkmalarına sebep oldular. Ancak bunların yanında Avrupalı devletlerin ve ABD'nin tutumu da halkı olumsuz anlamda etkiledi. Özellikle son dönemde ABD Başkanı Trump, seçim vaadi olarak verdiği sözünü tutmak için, Irak, İran, Yemen, Sudan, Somali gibi ülkelerden gelen Müslümanlara vize yasağı koydu. Avrupa ülkelerinin önemli şehirlerinde yaşanan patlamalar yüzünden birçok devlet göçmen politikalarında bazı değişiklikler yaptılar. 


1980'li yıllardan itibaren birçok devlet çok kültürlülük üzerinde duruyor ve bu anlamda kültürel çeşitliliğin artmasını destekliyordu. Farklı kültürlerin bir arada uyum içerisinde yaşaması, birbirleri ile etkileşim kurması gerekirken günümüzde ise artan İslamofobi yüzünden birçok Avrupa ülkesinde ve ABD de Müslüman kimliğine sahip bireyler sorunlarla 


karşılaşıyorlar. Son olarak Trump'un Müslüman olan kadın temsilciler meclisi üyesi için söyledikleri ne yazık ki akla ziyandır. İslamofobinin toplumsal yansımalarının artmasında politikacıların tutumu muhakkak etkilidir. Yakın dönemde Yeni Zelanda'da yaşanan terör eylemi sonrasında Yeni Zelanda başbakanının takındığı tavır ve Müslümanların acılarını paylaşmak için onları ziyarete gitmesi destek olması olumlu bir etki sağlamıştır. Yaşanan bu olay sonrasında Avrupa'da birçok yerde Hristiyanlar, camilerin kapısında beklemiş olası bir saldırıda bizde buradayız mesajı vermişlerdir. 


İslamofobinin artmasında Müslüman olduğunu ileri süren birtakım aşırı çevrelerin etkisi olduğu kadar, ülkelerin yöneticilerinin tutumlarının da etkisi vardır. Bu anlamda modern zamanların zencilerine dönüştürülen Müslümanlar birçok alanda ayrımcılık ile karşılaşıyorlar. 
Kamu hizmeti alırken, çocuğunu okula gönderirken, vize almak isterken, bunları arttırabiliriz. 
İnsan haklarının zirvede olduğu ve tüm Dünya ülkelerinin özgürlükler ülkesi diye isimlendirdikleri ülkelerde bu ayrımcılığın/İslamofobinin yaşanması araştırılması gereken bir konudur. 


Yeni Zelanda olayının sıcaklığı henüz kendini korurken Sri Lanka'da Paskalya kutlaması yapan Hristiyanlara yönelik gerçekleştirilen saldırıda insanlar hayatlarını kaybettiler bayramları zehir oldu. Eğer bu konu üzerine yoğunlaşıp birlikte yaşama kültürü, farklılıklara saygı gösterme insanlara anlatılamaz ise ilerleyen günlerde benzeri saldırıları kınamakla yetineceğiz. 


Aziz İslam Peygamberi Hz. Muhammed (a.s), Hristiyan ve Yahudilere karşı insaniyet ölçüleri içerisinde davranırdı. Hastalıklarında onları ziyaret eder, yemek davetlerine iştirak ederdi. 
Arabın, Aceme, Acemin araba üstünlüğü olmadığını ifade etmiştir. Nitekim, Yüce Allah, Kuran'ı Kerim de Rum Suresinin 22. Ayetinde, dillerimizin ve renklerimizin farklı olmasının ayetlerinden olduğu ifade edilmiştir. 


Farklılıklarla birlikte yaşamayı önceleyen, farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik tutum ve davranışlardan uzak durarak, insanların birbirleri ile uyum içerisinde yaşaması isteniyorsa öncelikle siyasiler bu tavra sahip olmalıdır. Kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı siyasi söylemlerden kaçınmalıdırlar. Ayrıca din adamları, sadece Müslümanlar değil, Hristiyan, Yahudi, bütün dinlerin bilginleri bu konuda nasıl bir tavra sahip olunması gerektiğini insanlara anlatmalıdır. 


İSLAMİ MEDYA'NIN ROCKEFELLER SAPLANTISI VE DOĞRU BİLGİNİN 
KIYMET-İ HARBİYESİ 


Mart 30, 2017-Bekir L. Yildirim- bekirlyildirim.wordpress.com/ 


Öncelikle bu yorum yazarının “komplo teorileri” kavramını nötral olarak gördüğü, bilgiye, istihbarata dayanan, Watergate'ten Viet Nam'da Mi-Lai katliamına, sonradan doğruluğu tarihe geçen pek çok komplo teorisinin olduğunu not ederek “iyi ve kötü komplo teorileri vardır” fikrinde olduğunu ve bunu da bir kaç yıl önce Star Gazetesi Açık görüş'te “Komplo teorilerimiz çoktur, zira komplolarımz çoktur” başlığı ile yayınladığını not etme zarureti var zira yazının ana konusu kötü, bilgiye dayanmayan, tabiri caizse işkemeden komplo 


teorilerinin yarattığı tahribat. 


Dış düşmanlara ilgili komplo teorilerini üretmek, onları kolay kabullenmeye yatkınlığın sosyo-psikolojik sebeplerini herkes anlayabilir. Haçılar'a kadar uzanmaya hacet yok; Osmanlı'nın son zamanlarından bu güne Batı ile ilişkilerimiz tarihine birazcık dahi aşina olan birinin bu tür komplo teorilerine teşne olması anlaşılır bir durumdur. Bu teşnelik hali ve Batılı mentalitesini yeteri kadar tanımadan niyet okuma, hatta çok spesifik açıklamalar getirme yazara biraz İstanbul'da adres bulma tecrübesini hatırlatır. Bir yer sorulduğunda 


“bilmiyorum” diyen az çıkar ama bilenlerin her biri farklı yol tarifi yapar. 


Bilgi çağı tesmiye edilen günümüzde, bilgilerin çoğunun doğruluğu çok daha kolay teyid edilebilir veya sağlaması yapılabilir olduğu halde, toplumu bilgilendirme hizmetini üstlenmiş bazı yayınlar neden konuyu araştırmak yerine, kendi veya başkalarının ürettiği kurguları, biribiri ile tutarsız “asparagasları” bilgi diye sunarlar sorusunun cevabı, düşen eğitim- kültür vasatı ile alakalı daha geniş ve çetrefil bir konu. Ama şu gözlemi yapmak malesef mümkün: Günümüz efkar-ı umumisi veya “piyasa” için kötü bilgi, yanlış bilgi en az iyi-doğru bilgi 


kadar matah ve üretenler de bu gerçeği bildikleri için üretiyor bu “bilgileri”. 


Bu kadar grizgahtan sonra hemen her gün ve hemen medyanın tamamında değişik nisbetlerde hakim olan her olayı bir taraf nazarında haberleştirme hırsı ile gerçeklerin nasıl çarpıtıldığına bir güzel örnek teşkil edecek David Rockefeller'in ölümü üzerine özellikle bir gazetede çıkan 


haberleri biraz mercek altına alalım. 


Ona münhasır değil ama özellikle İslami kesimde hakim olan düşünce tarzı Batı İmparatorluğu”nun sabit, belirli kişi ve gruplar tarafından yönetildiği, onlara yüzeyde çok uzak gibi görünen olayların dahi onların kontrolü, yönlendirmesi ile vuku bulduğu veya “büyük komplo” görüşü. Otomatikte çalışan, başarısı kişilere bağlı olmayan, devamlı kendini yeniden üreten, tamir eden, tahkim eden bir yazılımı olan bir paradigma kavramı bize pek cazip gelmiyor nedense. İlla birlikte hareket edip,bu komploları kuran, kapalı kapılar 


arkasında sinsice planlar yapan bir takım isimler olacak. 


Bu iştah ile bulunan baş aktörler listesinin başında iki aile öne çıkar. Biri Avrupalı Yahudi Rotschild ailesi. Diğeri Amerikalı gene “Yahudi” (ki değil) Rockefeller. Merhum Erbakan Hoca gibi bir süper-zeka dahi böyle bir fikr-i sabit sahibi idi. 2001 ylında Washington'da, oradaki İslami entellektüeller, akademisyenler, kanaat önderlerinden oluşan bir grupla yaptığı kahvaltı toplantısı konuşmasındaki ifadeleri biz Türkler'e yabancı gelmemiş ama diğer 
hazirun için şaşırtıcı gelmişti. Konuşmasında dünyayı bir piramit şeklinde örgütlenmiş 14 
kişinin yönettiği ve başkanlarının da David Rockefeller olduğunu söylediğinde gruptan biri, kibarca “bu bilgileri nereden edinebeliriz” diye sorduğunda cevabı, ” Türkçe bir kitap, henüz 


İngilizce'ye çevrilmedi” idi. Doğrusu utandım onun adına ama tabii ki ne kendisine ne de 


yakınındakilere söyleyebildim. Merhum Hoca'nın böyle bir inanışı olduğunu veya olmadığı halde bunları söylemenin kitleler için yeterli ve işlevsel bulduğu için araçsallaştırdığının hangisini kabul edersek edelim, İslami Medya'da bunların çok daha köpürtülerek, boşukları 


kurgu ile doldurularak tüketciye sunulması olgusunu anlamak zor değil. 


Bu tür mevzularda bilginin doğruluğunun teyidi (fact-check) özensizliği eleştirisine verilen yanıtlarda şu meal hakim: Madem bu adamlar kötü veya bizim iyiliğimizi istemiyor, ee işte biz de kötüye kötü diyoruz; senin derdin ne? Hatta “niye onların avukatlığını yapıyorsun, bizden misin, onlardan mı” karşı-sadırısını sıkça şahit oluruz. Chaim Weizman'ın 60-70 sene önce hocalık yaptığı üniversiteye gitmenin, Temel Karamollağlu”'nun günahları arasında saymanın, “NATO üyesi Japonya”, “FETÖ sempazidanlığı” , Beşiktaş katliamında “500 ton patlayıcı kullanıldı” (Ayşe Böhürler- Yeni Şafak)türü “haberlerin” hatta uzman görüşlerinin 


matah olduğu bir vasattan söz ediyoruz. 


Şimdi bir kaç “fact” yani doğru veri. Rotschild ailesi Yahudi'dir ama “Yahudi Rockefeller” ailesi değildir. Ailenin en zengin, güçlü olduğu 20. Yüzyıl başlarındaki patriarkı John Davison Rockefeller, Sr. Baptist Hristiyan idi. Sonraki nesille arasında diğer kiliselere geçenler olduğuna dair bilgiler var ama neticede hepsi Hristiyan kimliğini taşır, dindarlık dereceleri veya mezhebi aidiyetleri farklı olsa da. David Rockefeller'in Union Church (Birlik Kilisesi) mensubu olduğu, ona çok hayırlarda bulunduğu yazılır, Kilise'nin kendi yayını dahil bir çok kaynakta. Kimi adlarını taşıyan pek çok yerde yaptırdıkları kiliseler,Hristiyan okulları vs. 
olması ve bir tane havra veya Yahudi kuruluşu olmaması birazcık olsun ip ucu vermeye 


yeterli olmamış bizim mücahitlere anlaşılan. 


Mezkur gazetede- ki öbürleri de benzer yayınlar yaptı- David Rockefeller hakkında nerede ise tamamı “geberdi” içeren başlık ve muhtevasında verilen bilgileri tek tek hakikat testine tabii tutmak fuzuli olur. 

Aşağıdakiler bir gazetede çıkan aynı tarihli iki haberden birleştrilmiş alıntılar (vurgular yazardan): 


İşte Rockefeller'in serveti 


Dünyanın en büyük petrol şirketlerinin sahibi Rockefeller öldü. ..Hayatı boyunca 6 kalp, 3 
böbrek, 2 karaciğer yenileyip ölmeyeceğini sanan milyarder David Rockefeller de “Her Nefis 


ölümü Tadacaktır” Ayetine yakalandı !.. 


Tahmin ettiğinden 99 yıl eksik yaşayan adam, zenginliğinin zirvesinde 5 ila 15 trilyon dolar servete sahip olduğu tahmin ediliyordu. Bazı kaynaklarda 2 trilyon dolarak olarak geçen servet için Amerikan devletinden daha zengin bir aile olduğu da söyleniyordu. 


Aynen Klan aşiret ya da hanedanlık gibi dünyaya yayılmış Rockfeller sülalesinin yüzlerce 


bireylerinin ortak serveti. Ama hepsi tek yerden emir alıyor ve ona göre politika ve strateji belirliyorlar.. 

Ekonomi dergileri, araştırmacıları ve istatistikçiler servetinin hesabını yapamıyordu. 
Bugünden itibaren servetinin hesabını yapmak oldukça kolay olacak. Biz bile şu anda servetini söyleyebiliriz. Bütün varlığı bir yıla kadar çürümek üzere 3 metre kefen bezi. 


Kendine kalan ise petrol üzeri,ne yok edilen milyonlarca hayat... 


Ailenin serveti hakkında yazılanlar ise şöyle: En bilinen yardım kuruluşları Chicago Üniversitesi, Tıp Araştırma Enstitüsü en ihtişamlı yapılan New York'taki ünlü Rockefeller 


Center'dır. 


Halen Exxon-Mobile, Chevron, Citi Group, J.P Morgan and Chase en çok bilinen ve tanınan Rockefeller Ailesi şirketleridir. 


Yahudi David Rockefeller, (d. 12 Haziran 1915- ö. 20 Mart 2017) Amerikalı bankacı, iş adamı dünyanın en zangin insanları arasında yüz yıldır ismi olan kişi. Rockefeller ailesinin üyelerinden olup Amerikan İç Savaşında ismini savaş gelirleriyle ve Standard Oil Company şirketinin kurucusu olup şirketi petrolden elde ettikleri mirasıyla bugünün Rockefeller 


şirketler grubunun kurucusu John D. Rockefeller'in büyük oğludur. 


Rockefeller Ailesi'nin kontrol ettiği para konusunda kesin bir tahmin yapılamamakla birlikte 
5 ila 15 trilyon dolar civarında bir rakam söz ediliyor. 


Rockefeller Ailesi'nin sadece New York'ta 1 trilyon dolarlık gayrimenkulü olduğu biliniyor (Yeni Akit, 21 Mart 2017). 


Bu kadar yeter. “Deveye neden boynun eğri demişler; nerem doğru ki demiş” hesabı, bu haberde kullanılan Türkçe, cümle düzeni, mükerrer cümleler, bozuk imla değerlendirmesi bir yana -ki bu kategoride çakmayacak medya kuruluşu bulmak zor- bu arkadaşlar trilyonda kaç sıfır olduğunu bilmiyor olmalılar. Dünyanın en zengini olduğunu artık ilk okul çocuklarının bildiği Bill Gates'in serveti yazılıyor Fortune ve diğer yayınlarda: 76 milyar son rakam. 
Sormaz mı biraz aritmetik bilen çocuk, eğer bu adamın 2 trilyonu veya 15 trilyonu varsa yani Bill Gates'in 28 misli veya 200 misli servete sahipse neden dünyanın en zenginleri listesinde adı yok diye? Mezkur baberci hızını alamamış, açık artırma ile serveti “Amerikan 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Devleti'nden zengin” ‘e de çıkarmış, pardon “olduğu söyleniyor” imiş. Kim tarafından acaba, siz olmasın? Zira ne Batı'da ne Doğu'da hiç bir ciddi yayında böyle bir bilgi yok. Sağlaması 


çok basit ilk okul aritmetiği olana. 


“Amerikan Devleti'nden daha zengin” ? Arkadaşların “devletten zengin” derken ne kast 


ettiklerini bilmiyoruz, herhangi bir şey kast etmedikleri sadece çarpıcı bir cümle olduğunu 


düşündükleri fikri daha makul. Zira bir devletin zenginliği farklı şeyler ifade edebilir. 
Devlet'in tüzel kişiliğnin varlıklarının ölçülmesi zordur, değişkendir, ancak değişik kategorilerde ölçüm mümkündür. Ölçülebilir, belli olan ABD Federal Devleti'nin yıllık bütçesinin aşağı yukarı 3.5-4 trilyon dolar olduğu. ABD'nin tamamını kast ediliyorsa, fiyatı yaklaşık 275 trilyon dolar (ABD'nin tüm kişisel, kurumsal “tapulu” varlıkları toplamı, Rockefeller?'inki dahil). 


Ne kadar zengin olduğu “zenginin malı, züğürdün çenesi” meselesi ama madem eleştirdiğimiz yayın bu kadar detaya girmiş ve değiştirdiği organ sayısı kadar bu rakamların da adamın ne kadar kötü olduğunu isabatta kullanmış, konudaki “açık istihbarat” şöyle. Zenginler sıralaması (Fortune 100, 500 vs) yayınları referans alınan Fortune Dergisi'ne göre 3.3 milyar (yani trilyonun binde biri) serveti ile dünyanın 604.üncü zengini imiş David Rockefeller. Bu 


demektir ki muhtemelen Türkiye?de onun kadar zenginler var. 


ABD'deki Yahudi ekonomik, lobi gücünü biraz bilen ve dahi “antisemit” yaftası ile onun kurbanı olmuş bir kişi olarak bu tüm kötüler İsrail yanlısı olmak ötesi Yahudi veya Siyonist olmalılar” kaidesi de komik geliyor. Haçli zihniyetinden dolayı kötü, Batı emperyalizmini temsil ettiği için veya “ahlaksız kapitalizm” ‘den den dolayı kötü olmak yetmiyor anlaşılan. 
Kötülerin en kötüsü olmak için Yahudi olma şartı var. İslami gazetemiz de halledivermiş. 
Öyle halletmiş ki “Yahudi” kelimesi Haber başlıkları ve muhtevasında adamın ilk ismi 


oluvermiş. 


Hiç bir faidesi olmayan yanlış bilgiler de haberi üretenlerin, doğru bilgi vermek gibi bir 


dertlerinin olmadığını gösterme açısından kayda değer. 


John Davison Rockefeller Sr'un “en büyük oğlu” değil en küçük torunu ve o neslin sonuncusu idi müteveffa David Rockefeller. Google da mı yok? “Exxon, Chevron dahil en büyük petrol şirketlerinin sahibi”? Yalan. Hiç birinin sahibi değil ne David Rockefeller ne de ailenin diğer fertleri. Bu arkadaşlar genç ama kafaları 100 yıl öncesinin Standard Oil'ine takılıp kalmış herhalde. Standard Oil sonradan Sherman Anti-tröst Yasası gereği parçalanıp 7 tane “kız çocuğu” (7-siters)doğurmuş idi;. Şimdiki adları ile: BP, Chevron (Gulf Oil + Socal + Chevron + Texaco), Royal Dutch Shell, Exxon-Mobil ve her biri farklı sahipleri olan, halka açık 


anonim şirketlerdir o zamandan beri. 


“Haberler” “de alıntılamadığım cümlelerin tamamı sadece ismi ve doğum tarihi dışında yanlış. 
Exxon-Mobil'in en büyük bireysel hissedarını araştırdım bu arkadaşların merakını gidermek için. Trump'ın Dış İşleri Bakanı olan Rex Tillerson imiş ama onun hissesi de %1 “in çok çok altında. David Rockefeller ise emekli olana kadar Chase Bank'ın, yönetim kurulu başkanı idi. 


Bırakın petrol şirketlerinin sahibi olmayı hiç birinde bilinir hissesi dahi yoktu. Rockefeller 


Ailesi'ne ait diye sayılanların ya alakası yok, ya vakıflar. Ör. Rockefeller Center (New York'ta bir gökdelen)onların elinden çıktıktan sonra bir çok defa el değiştirdi; son olarak Çinli bir zengin almaya çalışıyormuş. Sırf “New York'ta 1 trilyonluk gayrimenkulü olduğu biliniyor” imiş. Kim tarafından “biliniyor”? Akit “deki kankalar? Gene basit aritmetiğe 


müracaat: 1 trilyon dolara en az 1000 tane Rockefeller Center alınır. 
Peki neden? 


Bu tür komplo teorilerini üreterek, doğru söylediğinde de inanılmama riskinin farkında olmayan veya inanılırlık gibi bir kaygısı olmayanların motivasyonuna bir miktar değindik ama neden Rockefeller figürünün adeta şeytanın vücuda bürünmüş hali olarak seçildiği de bir diğer merak konusu. Kişisel tahmin: Merhum Erbakan Hoca'nın bahsettiği “dünyayı 14 kişi yönetiyor, başlarındada David Rockeffeler var” diyen, ismi, yazarı bu yazara meçhul kitap 


muhtemelen çok okunmuş veya okuyandan dinlenmiş “bizim mahalle” “de. 


Şu anda ABD'de Rockeffellerler'den ekonomik olarak da siyasi ağırlık olarak çok daha güçlü pek çok aile ve kişi var. Google'dan Amazon'a, Facebook'tan Oracle'a yeni yetme high-tech veya “dotcom” gençleri en büyük yeni zengin grubu. Şirketlerinin her biri her biri bir kaç “büyük petrol şirketi” ediyor. Ve daha da güzeli hemen hepsinin kurucu sahipleri Yahudi! 
Tembellikten midir, itikat mıdır bu Rockefeller ile Rotschildler'den şaşmama? Biraz 


çeşitlendirin ama kurgularınızı mücahitler. 


Eğer hassasiyet Siyonizm-İsrail, Filistin ise Rockefeller ailesinin ne İsrail ne Filistin ile kurulu düzenin herhangi bir Amerikalı zengininden fazla özel bir ilişkisi olduğuna dair veri yok. 
Belki David Rockefeller'in Henry Kissinger ile dostluğu not edilebilir ama Henry Kissinger'in dost olmadığı güçlü, zengin düzen adamı yok ki. Ama bu konuda çok aktif Hollywood, siyaset, finans, akademi ve sözde uluslararası kuruluş var, AIPAC “dan , ADI.'e, AJC'ye, Freedom House'dan, FAIR”e CPJ'ye kadar. İslam dünyası, İsrail-Filistin söz konusu olduğunda adı onlardan çok çok fazla geçen, hala yaşayan Kissinger, Bernard Lewis ve neoconların öncüleri Wolfowitz, Perle, Kristol gibi gibi çok isim var. Siyonist zenginler listesinde ise Koch kardeşler, Lauder ailesi, (Estee Lauder, Tommy Hilfiger vs) vs. Harold Schultz (Starbucks), Adelson (gazinocu), Redstone (Viacom) gibi tonla milyader var. Bu vesile ile İsrail'in her Gazze Katliamı”ndan sonra alevlenen boykot edilecek Yahudi Firmaları 


listesinin de bu derece yanlış bilgiler barındırdığını detaya girmeden not edelim. 


Hakikat söyleme, insanları doğru bilgilendirmenin İslam fikhındaki yerini eminim bu konulara vakıf hocalar anlatıyorlardır. Ama yanlış, uydurma bilgileri “hakikat ** diye sunmanın doğuracağı direkt, hissedilir zararları idrak etmek için fakih olmaya hacet yok. 


Kendi inanılır, güvenilirliğiniz ötesinde savunduğunuzu iddia ettiğiniz davaya zarar verir. 


“Kurtlar geldi” diye sıkça köylüyü ayağa kaldıran çobanın kurtlar gerçekte geldiğinde yardımına gelen olmaması darb-ı meselindeki gibi, bu gün gazete satsın, reklam alayım, güçlü liderlerin gözüne gireyim , yani günü kurtarma saiki ile yapılan neşriyatın toplumun bilgi, külütür seviyesi üzerinde yaptığı tahribat ötesinde kendi gelecekleri açısından sonuçları herhalde izahtan varestedir. Okurun en azından basit aritmetiği bildiği, bir miktar birikimi olduğu, okuduklarını mantık testinden geçirebilecek kapasitesi olduğu vasayımı topluma olduğu kadar kendinize saygının bir şartı olsa gerek. Sadece evlilik programları veya Acun-Medya-vari yemekteyiz, ne giysem, stilim, Survivor türü “realite” programlarını hedefleyen bir kaç siyasi doğrucu nokta atışı ile çözülecek mesele değil. Kültürü, bilgiyi, ilmi, irfana bütüncül yaklaşan bir zihniyet devrimi yapmak zorundayız; populist olmama pahasına. 
Bunun mümkün olduğunu sigara kısıtlaması, trafik kurallarına uyum oranı gibi bir çok pilot projede gözlemledik. Vasatı yükseltme, liyakata irtifa kazandırma, gerektiğnde iyi doğru ve güzel olanı aynı zamanda “cool” yaparak pazarlama,yıiçeren yeni medeniyet veya paradigma inşası seferberliği olmalı yeni “çılgın proje”. 

Zordur, maratondur ama aternatifsizdir eğer ideallerimizde samimi isek. Bu irade varsa uygulamayı konuşmaya başlayabiliriz. Bu cevher var bu ülkede. 

Notlar: Rockefller-Türkiye ilişkisi üzerine, doğru bilgi hassasiyeti olan tarih araştırmacısı Murat Bardakçı'nın arşiv araştırmasından yayınlanan ve yayınlayacağı yazılar önerilir. 
Rockefeller Ailesi hakkında Yedi Kız Kardeş (Anthony Sampson, Bantam Book, 1975), John D. Rockefeller'in otobiyografisi “Ramdom Reminiscences of Men and Events” (Doubleday, Page & Company, 1909) ve Yahudi Lobisi üzerine ise Paul Findley'in “They dare to Speak out” (Çeviri: ABD'de İsrail Lobisi, Pınar Yayınları) kitapları bilgilendirici olabilir. 
Siyonizm'in en büyük kurbanı Filistin kaynaklı , doğru bilgi vermekle saygınlık kazanmış pek çok site de mevcuttur 


https://electronicintifada.net, https://bdsmovement.net , http://www .freegaza.org/ gibi. 


İŞTE YAHUDİ ROCKEFELLER'İN ŞOKE EDEN 'TÜRKİYE' İTİRAFLARI! 
20.03.2017- yeniakit 


ABD'li Yahudi bankacı işadamı David Rockefeller, son yüzyılın en büyük itiraflarını yaptı. 
İşte David Rockefeller'in söyledikleri: 
"Türkiye'ye Adnan Menderes Zamanında “Marshall Yardımı” İle El Attık" 


Mesela Türkiye'yi ele alalım. Türkler de yıllar boyu komünizme karşı savaşmıştır. 1950'lerde ülke yönetimine bizim desteğimizle Adnan Menderes gelmişti. Aslında Menderes bizimle başta gayet güzel bir diyalog kurmuştu. Bizden seçimde aldığı destek karşılığında, Marshall 


yardımı adı altında devamlı borç alıyor ve ülkesinde yatırımlar yaparak sanayi yapısını geliştiriyordu. Fakat o kadar plansız ve programsız harcama yapıyordu ki; ödeme günleri geldiğinde bizden, borç ödemek için tekrar tekrar borç istemeye başladı. Biz de kendisinden ülkesini yabancı sermayeye açmasını ve bizim şirketlerimize özel imtiyazlar tanımasını, diğer bir deyişle Osmanlı İmparatorluğu'na dayatılan kapitülasyonlar benzeri şeyler talep ettik. 
Menderes bize bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğini söyledi ve bizden uzaklaşamaya başladı. Ülke insanı ilk defa asfalt yollarla tanışıyor, fabrikalar arka arkaya dikiliyordu. 
Ülkenin çoğunluğu Müslüman olduğu için ülkenin her yerine camiler yaptırıyordu. Menderes bu şartlarda iktidardaki yerini uzunca bir süre için sağlamlaştırdığını zannediyordu. Bir darbe ile bu işe bir son verildi ve sonunun öyle bitmesini istemediğimiz halde, çalışma arkadaşlarıyla beraber idam edildi. Sadece CELAL BAYAR kurtuldu, çünkü bir MASONDU ve yakın arkadaşı Papa Roncalli ya da diğer adıyla 23. John, Vatikan'ın baskısıyla onu idamdan kurtardı. 


"1980 Darbesi Bizim İsteklerimiz Doğrultusunda Yapıldı" 


Aynı ülkede gerçekleşen 1980 darbesi de bizim isteklerimiz doğrultusunda yapıldı. O zamanlar ülkede bir solcular, bir sağcılar iktidara geliyor ve bizim isteklerimiz doğrultusunda ülke ekonomisini yönlendiriyorlardı. Fakat Amerika ve Avrupa'da gelişmiş ülkelerin piyasaları doyuma ulaşmışlar ve biz yeteri kadar mal satamaz olmuştuk. Bunun üzerine diğer az gelişmiş ülkelere uyguladığımız planı onları da uygulamak istedik ve serbest piyasa ekonomisine geçmelerini ve ithalatın serbest bırakılmasını talep ettik. Bu istediğimizi kabul 


etmiş görünüyorlar, fakat işi uzatıyorlardı. 
Binlerce Türk Genci Uydurma İdeojiler Uğruna Can Verdi 


En sonunda bu ikilem yine bildiğimiz yollarla, Ordo Ab Chaos ile çözüldü. Yani önce kaos, sonra düzen. Provokatörlerimiz aracılığıyla sağ ve sol ideoloji kavgaları başlatıldı. Aslında başında onay vermiş gibi göründüğümüz Kıbrıs Savaşı'ndan sonra ülkeye uygulanan ambargo sayesinde halk canından bezmiş, ülkede yağ ve tuz bile bulunamaz olmuştu. Karaborsacılar zenginleşirken halk iyice sefalete düşmüştü. Ülkeye gönderilen provokatörlerimiz için bu halkı kışkırtmak hiç zor olmadı. Ülke halkı sağcı ve solcu olarak iyiye bölündü ve çatışmaya başladılar. Olaylar öyle bir dereceye geldi ki, hergün elli-altmış kişi sokak çatışmalarında ölmeye başlamıştı. Bütün ülke terör korkusu altında eziliyordu. İnsanlar akşamları sokağa çıkamaz olmuştu. Her an bir serseri kurşuna hedef olmak vardı. Binlerce Türk genci uydurma ideolojiler uğruna can vermişti. Hükümetler birbiri arkasına iktidara geliyor fakat olayları önleyemiyorlardı. Sonra darbe geldi ve bütün olaylar bıçak gibi kesiliverdi. Zavallı ülke halkı bu sözde başarıyı darbenin bir neticesi olarak gördüler. Çünkü nihayet terörizm sona ermiş, ülkeye huzur gelmişti. Aslında provokatörlerin görevi bitmiş, sahneden çekilmişlerdi. Burada oynanan oyun, halkı umutsuz ve çaresiz bir duruma düşürmek ve onlara bir “kurtarıcı” 


sunmaktır; ondan sonra bu kurtarıcı ne yaparsan yapsın hemen kabullenecektir. 


Özal, İsteklerimiz Doğrultusunda Kapıları Sonuna Kadar Açtı 


Askeri hükümet bir süre devlet yöneticiliği yaptı ve bizim belirlediğimiz bir kişiye yönetimi devretti. Bu Turgut Özal'dı. Özal, tam da bizim isteklerimiz doğrultusunda ülkenin kapılarını bize sonuna kadar açtı. Bizim şirketlerimiz bu bakir piyasaya kurtlar gibi saldırdılar. İlk önceleri fiyatları çok düşük tutarak yerli sanayinin rekabet gücünü düşürdüler. Ülke artık Amerikan ve Avrupa yapımı mallarla dolmuştu. Sanayi şirketlerimiz stoklarını eritirken finans şirketlerimiz de ülkeyi artan ithalatı karşılayabilmeleri için yüksek faizlerle borç yatağına sürüklüyorlardı. Böylece, gelişmekte olan ülkeler olarak adlandırdığımız bu ülkelerin hemen hemen hepsinde uygulanan ve 80'li yıllarda başlatılan bu proje ile, bütün ülkeler, hem bizlerden aldıkları mallarla sanayi şirketlerimizi zenginleştirmeye devam ediyorlar, hem de bu malların karşılığı olan ödemelerini yapabilmek için bizim finans şirketlerimizden aldıkları yüksek faizli kredilerle, her sene artan bir borç batağına sürükleniyorlar. 


Türkiye'de Para İtibar Gördü; Arkadaş, Dost, Aile Gibi Kavramlar Unutuldu 


Bu arada, Özal bütün bunların yapılabilmesi için gereken kanunları yavaş yavaş çıkarmıştı. 
Bu ülke vahşi kapitalist sistemle o kadar çabuk uyum sağladı ki, bizim bile düşünemediğimiz hayali ihracat gibi vurgun yöntemleri keşfettiler. İnsanlar artık en kısa ve en kolay yönden servet yapmanın peşine düştüler. Rüşvet, devlet bankalarının çeşitli entrikalarla soyulmaları, banker skandalları birkaç örnek. Arkadaş, dost, aile gibi kavramlar unutuldu ve sadece parası olanlar itibar görmeye başladı. Bu arada, yerli sanayi can çekişiyor, küçük işletmelerden başlayarak yavaş yavaş büyük işletmelere doğru bir iflas dalgası yayılıyordu. Devlet işletmeleri ise bizim istediğimiz yöneticilerin atanmaları sağlanarak zarar ettiriliyordu. 
Sonunda bu işletmeler ya kapatılıyor ya da özelleştirme hikayesiyle, ucuz fiyatlarla şirketlerimiz tarafından ele geçiriliyordu. 


“Kürt Devleti Projesini” Hayata Geçirmek İçin Önce Örgüt Kurduk 

Beyni yıkandığı için temiz hayallerle işe başlayan Özal, sonunda bu sistemin gerçeklerini görerek kendisini de kapitalizmin çarklarına kaptırdı. Ailesini ve yakın çevresini zengin etmeye başladı. Öyle bir duruma geldiler ki Özal'ın çevresinde prens ve prensesler ortaya çıkmaya başlamış, biz ülke monarşizme dönüyor diyerek kaygılanmaya başlamıştık. Aslında tam bir komedi oynanıyormuş. Her neyse, ülke insanının tepkisini ölçmek için kendisinden Kürt devleti fikirlerinden bahsetmesini istedik. Fakat bu düşünceler kendisine pahalıya maloldu. Biz de Kürt devleti projemizi hayata geçirmek için PKK denilen bir örgüt oluşturuldu. Bu örgütle uğraşmak ülke ekonomisine çok büyük zarar verdi ve şu anda koskoca Osmanlı İmparatorluğu'ndan geriye kalan bir avuç toprakta varlığını sürdüren Türkiye, bizim hiçbir istediğimiz geri çevirecek durumda değil. Sanırım yakın gelecekte topraklarından biraz daha, bir süre sonra da bizim için hala geçerli olan Sevr Antlaşması uyarınca hemen hemen tamamından fedakarlık etmek zorunda kalacak. 

Türkiye Bizim İçin Çok Önemli... Su Kaynaklarının Önemli Bir Kısmı Burada 


Türkiye hakkında biraz daha durmak istiyorum; çünkü dünyadaki en stratejik konumdaki ülkedir ve bizim için çok önemlidir. Nedenlerine gelince: 


Bir kere Büyük İsrail Devleti topraklarının su kaynaklarının önemli bir kısmı şu anda 


Türkiye'ye aittir. 


İkincisi, Müslüman ve demokratik bir ülke olarak bu konuda öncü bir ülkedir. İslamiyeti yıkmak istiyorsak önce Türkiye'den başlamalıyız. 


Üçüncüsü, Avrupa ve Asya arasında bir köprü durumdadır. 


Maden, petrol, doğalgaz gibi zengin yer altı kaynaklarına sahip Ortadoğu ve Kafkasya'ya hakim olmak istiyorsak bu ülke elimizin içinde olmalıdır. Ortadoğu hemen hemen elimizde sayılır. Kafkasya ve Orta Asya'daki diğer Türk devletleri de yakında darbelerle kargaşaya boğulacaklar ve avucumuzun içine düşecekler. Bu Türkler aslında birleşip bir araya gelseler karşılarında hiçbir güç duramaz. Bu yüzden böyle bir olasılığa karşı, ajanlarımız her an tetikte bekliyorlar. Türk devletlerinde kilit mevkilerdeki adamlarımız, aralarında en ufak bir 


yakınlaşma sezdiklerinde hemen istikrarı bozacak olaylar ve darbelerle bunu önlüyorlar. 
En Önemlisi, Türkler Medeniyetin Beşiğidir Ve Kökenleri Sümerlere Kadar Dayanır 


Dördüncüsü, ülke bor madenleri bakımından dünyanın en zengin ülkesidir ve bu maden dünyada yakın bir gelecekte, petrolden bile daha önemli bir hale gelecek. 


Beşincisi ve belki de en önemli olanı Türkler medeniyetin beşiğidir. Türkler, Milattan Önce 4.000'lerde Orta Asya'da yaşayan büyük bir felaketten sonra yaşadıkları yerleri terk edip, Mezopotamya'ya ve Rusya üzerinden Avrupa'ya gelen Aryanlar, yani dünyadaki en medeni olarak kabul ettiğimiz Ari Irk'tandırlar ve Avrupa'daki Finliler, Macarlar gibi bazı uluslar Türk kökenlidir. Ayrıca Anadolu'da büyük uygarlıklar kuran Hititler ve Asurlular'ın da Türk kökenli olma ihtimali yüksektir. 


Milattan Önce 3.500 yıllarında Mezopotamya'da yaşamış olan Sümerler ilk yazıyı bulan, toplumda adaleti sağlamak için ilk yasaları çıkaran ve mahkemeleri kuran, ilk para kullanan ve vergi toplaya, ilk okul açan ve tekerleği bulan ulustur: yani dünya medeniyetinin başlangıç noktasıdır ve soyları tarihçilerimizin araştırmalarına göre Türk kökenli insanlardır. Çünkü Sümerler o bölgenin yerli halkı değildirler; yani göçebedirler ve tarihçilerimizin araştırmalarına göre “kız” manasına gelen “kır” kelimesi, “öküz” manasına gelen “ökür” kelimesi gibi bugüne kadar çözülebilen 1000 civarında Sümerce kelime ve “Ayağını yere sıkı bas, Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır, Sel gibi silip süpürmek, Yağ gibi erimek” gibi yüzlerce atasözü bugün Türkçe'de kullanılmaktadır. Sümerlerin Ay Tanrısı'nın simgesi olan “Yarımay”, bugün Türk bayrağında kullanılmaktadır. Roma ve Yunan medeniyetleri Sümerlerden oldukça fazla faydalanmışlardır; mesela yapılarındaki süslemeleri ve Tanrıları Sümer tapınaklarından gelir. 


Fakat biz bunu örtbas etmek için, Milattan Önce 2.000 yıllarında, yani Sümerlerden 1.500 yıl sonra başlamış olmasına ve Yunan medeniyetini, dünyadaki ilk medeniyet olarak dünyaya tanıttık. Daha da ilginç olanı, Yunanlılardan önce Mısır Medeniyeti başlamıştır; ama onlar da 


ancak Sümerlerden 1000 sene sonra piramitlerini yapabilecek uygarlık düzeyine gelebilmişlerdir. Mayalar ve İknalar; Sümerlerden 2000 sene sonra ziguratlarını aynı biçimde yapmışlardır. 


Medeniyetin Beşiği Olarak Türkleri Kabul Edemezdik, Bu Mirasa El Koymalıydık 


Medeniyetin beşiği olarak Türkleri kabul edemezdik; tam aksine binbir entrika ile bu kültür miraslarına el koyarak biz onları bütün dünyaya barbar, hak hukuk tanımayan bir toplum olarak tanıttık ve bunda da oldukça başarılı olduk. Sümer Kralları Urukagina ve Urnammu, çok tanrılı bir toplum kurarak, insanlar arasında adaleti sağlamak ve haksızlıkları önlemek için yasalar çıkararak, çağımız toplumlarına öncü olurlarken, bugün tek tanrılı bir toplum olan Türkiye'de bizim çalışmalarımız sonucu, fuhuş, rüşvet, hırsızlık, haksız kazanç ve gelir 


dağılımı aşırı düzeylerdir. 


Aslında insanlar tarih kitaplarını açıp okusalar, bütün gerçeği görecekler ama insanoğlu için 


duyduğuna inanmak yeterlidir, okumak çok zor gelir. 


Ben de o ana kadar en medeni ulus olarak İngilizleri görüyordum. Duydukları hiç hoşuma 


gitmeyince konuyu değiştirmek istedim. 
Osmanlı'yı Yıkmak Zor Olmadı 
“Dünya ülkelerini nasıl ele geçirmeyi düşünüyorsunuz?” sorusuna ise şöyle cevap verdi: 


Rothschild: Sana tarihten örnekler vererek gücümüzü göstermek istiyorum; Birinci Dünya Savaşı, Avrupa'da bize karşı olan imparatorlukları dağıtmak ve en önemlisi Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayarak Ortadoğu'daki petrol yataklarını ele geçirmek ve İsrail devletinin yolunu açmak için çıkarılmıştı. İsrail devletinin kurucusu sayılan Theodor Heriz, o zamanki Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit'e giderek, bizim ailemizin desteğiyle Filistin topraklarını satın almak istedi. Fakat padişah bize karşı çıktı. Bizim için Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmak çok zor olmadı. Çünkü padişahlar genellikle Türk kadınları yerine, fethettikleri ülkelerden köle olarak getirdikleri başka din ve ırklara mensup kadınlarla evleniyorlardı. Tabii Hürem Sultan gibi bu kadınlar zamanla ülke yönetiminde söz sahibi oldular ve kendileri gibi yabancı kökenli adamlarıyla bizim istediğimiz gibi, ülkeyi yıkıma götüren bir şekilde yönetmeye başladılar. Padişahlar ise devlet yönetiminin emin ellerde olduğu düşüncesiyle zevk ve sefaya dalmışlardı. Bu da Osmanlı'nın çöküş devrini başlattı. 
Mason örgütleri tarafından kışkırtılan insanların çıkardıkları isyanlarla topraklar kaybedilmeye başlandı. Hazine plansız harcamalarla tüketildi. Savaş sonunda hedefimize ulaşmamıza az kalmıştı; ama Atatürk adında bir lider ortaya çıkarak planlarımızı bir süreliğine ertelememize neden oldu. Tabii ki sonuçta bizim finans ve silah sanayi şirketlerimiz servetlerini onlarca kez katladılar. I. Dünya Savaşı sonunda Monarşizm tez olarak, Demokrasi antitez olarak, Komünizm'i yani sentezi oluşturdu. 

Hitler, Bizim Tarafımızdan Getirildi, Çünkü Buradaki Yahudiler İsrail Devletini Kurmaya Yardımcı Olmadılar 


İkinci Dünya Savaşı'nın asıl sebebi şu an olduğu gibi dünyada başlayan ekonomik krizlerdi; diğer bir önemli neden ise Diaspora'nın yani kutsal topraklar dışında yaşayan Yahudilerin, yeni İsrail devletini kurmaya yardımcı olmamaları ve bu ülkeye dönmeyi kabul etmemeleriydi. Hitler'in bulunduğu mevkiye gelmesi ve Alman ulusunu büyülemesi, yine bizim tarafımızdan aldığı mali yardımlar sayesinde olmuştur. Harriman, Guaranty tröstü gibi Amerikan finans devleri, Alman çelik kralı Thyssen'ın mali yardımları ve Thule Örgütü'nün desteğiyle Hitler, dünya savaşı başlatacak güce erişiyordu. Bu iş için Hitler seçilmişti; çünkü Yahudilerden nefret ediyordu. Sebebi ise, babaannesi o zamanlar zengin bir Yahudinin yanında hizmetçi olarak çalışıyordu ve babaannesi bu Yahudi patronu tarafından hamile bırakılmış, durumdan haberdar olan evin hanımı tarafından evden kovulmuştu. Babaanne kucağında bir bebek ile, yani Hitler'in babasıyla, başka bir iş bulamayınca koyu Katolik olan baba evine geri dönmüştü. Hitler zamanla bu gerçeği öğrenmiş, Yahudilere kin duymaya başlamıştı. İsrail topraklarına dönmemekte ısrar eden Yahudileri korkutmak amacıyla birkaç katliama izin verildi ve söylenenden çok daha az kişinin öldüğü bu katliamlar kullanılarak sözde milyonların yok edildiği Yahudi katliamı senaryoları üretildi. Şimdi aynı katliam senaryosu Ermeni Soykırımı adı altında Türklere uygulanmaktadır. Bu saçma soykırım masalı Türklere yüklenecek ve böylece Türkiye yüz milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu da Türk ekonomisi için büyük bir darbe olacaktır. 


Atom Bombası, Yahudilerin Yaşadığı Almanya'ya Atılamazdı, Bu Nedenle Japonya Kışkırtıldı 


Almanlar'dan nefret eden o zaman ki Siyonist başkanımız Einstein'ın Amerikan Başkanı Roosevelt?e bir öneri mektubu göndermesiyle atom bombası çalışmaları Manhattan Projesi altında başlatılmış ve kısa sürede sonuç alınmıştı. Ama bir sorun vardı, bu bomba çok güçlüydü ve deneme yapılabilmesi için Amerika'nın halkın desteğiyle savaşa girmesi gerekiyordu. Ayrıca Alman şehirlerinde çok sayıda Yahudi yaşıyordu; bu ülkeye atom bombası atılamazdı. Japonlar kışkırtıldı ve daha önceden haber alınmasına rağmen, halkın duygularıyla oynanarak desteğinin kazanabilmesi için yüzlerce Amerikan askerinin ölmesiyle 


sonuçlanan Pearl Harbor baskınına göz yumulmuş ve bu sorun da aşılmış oluyordu. 
İsrail Devleti, Rotschıld Ailesi'nin Cömert Mali Desteği İle Kuruldu 


Ve böylece Büyük İsrail İmparatorluğu”nun temelini oluşturan İsrail Devleti 1948 yılında Rotschild Ailesi'nin cömert mali desteğiyle kuruldu. Ordo Ab Chaos yine işe yaramıştı. Bu arada savaşta iflas eden ülkelerin ekonomilerinin düzeltilmeleri için Harriman, Rockefeller, Vanderblit ve Rothschild finans kurumlarından aldıkları borç paralar devreye giriyordu. 


Sovyetler Birliği’ne Yeteri Kadar Ülke Tahsis Edilmiş, Mali Destek Verilmişti 


Sovyetler Birliği, Hegel Diyalektiği gereği bir karşıt güç oluşturulması gerektiği için, Amerikan International Barnsdall Corporation şirketinin verdiği ekipman ve yine Amerikan W.A Harriman Company ve Guaranty Tröstü tarafından verilen mali desteklerle petrol kuyuları ve maden yatakları açarak, ekonomisini geliştirdi. Bu arada dünya ülkeleri 


komünizm ve kapitalizm arasında seçimlerini yapmaya başlamışlar; Sovyetler Birliği'ne kapitalizmi savunan bizlere karşı eşit bir güç oluşturması ve bu oyunun sürdürülebilmesi için yeteri kadar ülke tahsis edilmişti. 


Çin, Henüz Kontrol Edemediğimiz Bir Ülke Ama Abd Ekonomisine Katkısı Büyük 


Çin ise Amerikan Bechtel Corporation'ın verdiği teknoloji ve beyin gücüyle süper bir güç haline geldi. Bu ülke henüz kontrol edemediğimiz, dünyadaki tek ülke. Fakat Amerikan ekonomisine büyük katkıda bulunuyorlar; çünkü iş gücü çok ucuz, ayda 30 dolara çalışacak işçi bulmak bizim ülkelerimizde patronların en tatlı rüyası olurdu. 


Vietnam, Kore, Kamboçya, Tayland, Endonezya, Afganistan, İran-Irak, Yugoslavya Savaş Endüstrisi’ nin Deneme Ve Gelişmesine Yaradı 
Size dünyadan kısa örnekler vererek konuşmamıza devam edeceğim; 


Vietnam savaşında, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği silah endüstrileri, yeni imal ettiği silahları deneme fırsatı bulmuştu ve silah sanayisini canlandırmak için devlet, eskileri kullanarak elden çıkarmıştı. “Agent Orange? adlı kimyasal silah ile bu zehirin bitkiler üzerinde ölümcül etkileri görülmüş oldu. Bir ülke ekonomisi batağa sürüklendi. 

Kore savaşı ile bu ülke iyiye bölündü ve kalkınma hayalleri suya düştü. Böylece ülke ekonomisi tahrip edildi. Ayrıca bu ülkede mikrop bombaları ve dioksin gibi çeşitli zehirler ile biyolojik savaş denemeleri yapıldı. 

Kamboçya'da Amerika ile ticaret yapmayı reddeden lider Sihanuk 1970 yılında bir darbe ile devrildi ve yerlerine ülkeyi kaosa sürükleyen Pol Pot ve Kızıl Kmerler geçirildi. 

Tayland'da yine ülke yönetimi devrilerek yerine diktatörlük rejimi kuruldu. Ülke ekonomisi yıllarca bize çalıştı. 

Endonezya devlet başkanı Suharto 1957-58 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği silahlarla Doğu Timor'u işgal etti ve yıllarca sürecek bir kaos yarattı, binlerce insan öldü. 

Afganistan savaşı Ruslara silah sanayisini geliştirmek için büyük fırsatlar sunmuştur. Biz de yeni üretilen silahların etkilerini deneyebilmek için büyük bir fırsat yakalamıştık. Ayrıca ülke çok zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Afganistan yönetimi şu anda tamamen bizim kontrolümüz altındadır. 

İran-Irak savaşı Saddam'a büyük vaatler yapılarak başlatıldı. İlk iş olarak birbirlerinin petrol kuyularını ve tesislerini bombaladılar. Tabii sonunda petrol zengini bu iki bizlerden daha fazla silah satın alıp savaşı kazanabilmek için ülke ekonomilerini iflas ettirecek düzeye getirdiler. 
Sonuçta bütün şehirleri ve petrol tesisleri yine bizler tarafından yeniden kurulacaktı. Bu de yine bizlerden daha fazla borç almakla mümkün oluyordu. 


Saddam dolduruşa getirilerek başlatılan 1990 yılındaki Körfez savaşı, ile ırak ekonomisi bir kez daha çökertildi; Kuveyt”i tekrar inşa etmek için milyarlarca dolarlık iş bağlantıları yapıldı; Amerikan askerleri bölgeye ilelebet yerleşti. Bu savaşta test amacıyla tüketilmiş uranyum bombaları kullanıldı. Bu bombalar, etkisi yıllarca sürecek radyoaktif maddeler yayarak 


bölgedeki yüz binlerce insanın, tabii bu arada bizim askerlerimizin de ölmesine yol açtı, hala 


da insanları öldürmeye devam ediyorlar. 


1990 Yugoslav savaşında salkım bombaları kullanıldı. Bu teknoloji harikası bombalar yere 
yaklaştıklarında yüzlerce küçük bombalara ayrışıyorlar ve yere düştüklerinde hala patlamamış olanlar her zaman aktif birer bomba olarak kurbanlarını bekliyorlar. 


Rotthschild konuşmasına “Bu ülkelerin şimdi tamamen bizim kontrolümüz altında olduğunu sanırım söylememe gerek yok” diyerek ara verdi. Onun kaldığı yerden Rockefeller devam etti. 


Zaire, Çad, Yemen, Guatemala, Şili, Brezilya, Dominik, Somali, Panama, El Salvador, Bolivya, Ekvator, Peru, Uruguay, Angola?*daki Savaşlar Ve Darbeler Bizim Planlarımızdı 

Zaire devletinin başına CIA destekli bir darbe ile 1965 yılında geçen Mobutu, George Bush'un deyimiyle Afrika'daki en iyi adamımız oldu. 

Çad Hükümeti 1982 yılında bir darbe ile devrildi ve yerine diktatör Hissen Harbe geçirildi. 
Bu geçiş sırasında on binlerce insan öldü. 

Yemen 1990 yılına kadar iki ayrı devlet halinde uzun yıllar birbirleriyle savaştılar. Bizim şirketlerimiz zenginleşmeye devam ettiler. 

Guatemala'da hükümet, komünist rejim tehlikesi bahane edilerek CIA yardımıyla 1953 
yılında devrildi ve bugüne kadar bizim tayin ettiğimiz askeri hükümetlerle ülke sonsuz bir kargaşa içinde yönetilmektedir. 

Şili'de General Pinochet, 1973 yılında iktidarı ele geçirerek, yıllarca bizim isteklerimiz doğrultusunda ülkeyi yönetti. Amerika Birleşik Devletleri'ne aktardığı milyarlarca dolarla ülke ekonomisi bataklığa sürüklendi. Ülke insanları sefalet içinde yüzerken, bizler daha zengin olduk. 

Brezilya'da komünizmden kurtarılan bir diğer ülkeydi. Ülke yönetimi 1964 yılında bir darbe ile devrildi, ülke Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Amerika'daki en güvenilir müttefiklerinden biri oldu. 

Dominik Cumhuriyeti, aynı şekilde 1963 yılında bir darbe ile bizim istediğimiz yöneticilere kavuştu. Ülkenin serveti bizlere aktı. 

1990'lı yıllarda Kolombiya'da uyuşturucu ile mücadele etmek maskesi altında ülke yönetimi ele geçirildi. CIA bu ülkeden gelen uyuşturucu parasıyla dünyanın çeşitli ülkelerindeki operasyonlarını finanse ediyor. 

Fiji, Grenada, Panama, Somali, El Salvador işgal edildi. Sarin, hardal gazı gibi sinir gazları halk üzerinde denendi. Yüz binlerce insan öldü ve hala ölmeye devam ediyor. 

Bolivya, Gana, Ekvator, Haiti, Filipinler, Peru, Uruguay, Angola, Seyşel adaları gibi üçüncü dünya ülkelerinde yapılan darbeler ve karışıklıklar hep bizim planlarımızın bir parçasıydı. 

Bütün Ülke Yönetimlerini Kontrol Altında Tutuyoruz, Aksi Halde Terör Olaylarını Devreye Sokuyoruz 


Avrupa ülkelerinde kurulan İtalya Gladio'su benzeri istihbarat örgütleri sayesinde, bütün ülke yönetimlerini kontrol altında tutmaktayız. 

İstanbul'daki sinagoglara yapılan saldırılar ve Madrid'deki tren bombalama olayları, bu ülkelere bizim isteklerimizi görmezden geldiklerini hatırlatmak için yaptırıldı. 

New York İkiz Kuleler, Pentagon saldırıları, Kenya ve Suudi Arabistan'daki bombalama olayları ise tamamen bizim planlarımız doğrultusunda icra edildiler. 


Ben “dünyada el atmadıkları başka ülke kaldı mı acaba” diye düşünüyordum. Rockefeller böyle beni şaşkınlığa uğratmanın zevkiyle içkisini bir yudumda bitirerek sözlerini tamamladı; 


Dünyada Hiçbir Yerde Mafya Ve Kaçakçılık Olayları Bizim İznimiz Olmadan Yapılamaz 


“Bu arada, bütün organizasyonların çok yüksek olan maliyetleri konusu var. Onların kaynağı ise vergiden muaf olan vakıflarımızın topladığı bağışlardan ve mafya ile olan bağlantılarımız sayesinde finanse diliyor. Dünyanın hiçbir ülkesine mafya veya kaçakçılık faaliyetleri, o devletin haberi ve izni olmadan yapılamaz. Yapılması için, üst kademelerde işbirlikçilerin olması gerekir. Bu işbirlikçiler gözünü para hırsı bürümüş insanlar seçilir ve bir kere bu işlere bulaşıldı mı, bir daha çıkış yoktur. Dünyanın her yerinde tamamen bizim kontrolümüz altında çalışan mafya, özellikle uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile ilgilenir, çünkü en tatlı para bu alanlardadır. Bu paradan biz en büyük payı alırız ve bu parayla birlikte masum görünüşlü vakıflarımızın desteğiyle bütün bu faaliyetlerimiz finanse edilir ve buna işbirlikçilere dağıtılan 


para ve rüşvetler dahildir. 


Neden Kuzey Amerika Ve Batı Avrupa Varlıklı Bir Yaşam Sürer Dünyadaki 5 Milyar İnsan, Bizim 1 Milyar İnsanımız İçin Çalışır 


Bu örnekler inanın bana sadece buzdağının dışarıdan görünen başı. Gördüğünüz gibi dünyanın her noktası kontrolümüz altında. Hegel Diyalektiği'nin amacımız doğrultusunda ne kadar çok işe yaradığını görüyorsunuz. Hiç düşündünüz mü, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkeleri vatandaşlarına rahat ve varlıklı yaşam olanakları sunarken, dünyanın diğer ülkelerinde neden sefalet ve bitmeyen bir kargaşa var? Çünkü bizim ırkımız seçilmiş ırktır, diğerleri sadece köledirler. Eğer yaşamak istiyorlarsa ömür boyu bize bu şekilde hizmet etmek zorundadırlar. Dünyadaki 5 milyar insanı bizim toplumlarımızdaki 1 milyar insan için çalışıyorlar. Bütün zenginlikleri bizim şirketlerimize ve dolayısıyla bizim ülkelerimize atkılıyor. Biz gelişmiş ülkeler, her geçen gün daha da zenginleşirken, üçüncü dünya ülkeleri, ekonomileri çökertilmiş, halkı uydurma savaşlar ve olaylarla sefalete sürüklenmiş çaresiz bir halde; refah içinde yaşayan işbirlikçi yöneticileri ve zengin tabakları bizim emirlerimizi 


bekliyorlar. 


Bizimle işbirliği yapanlar, çok yakında yeni dünya hükümetinde kendi bölgelerini bizim idaremiz altında yönetecekler. Üçüncü sınıf ülkelerin halkları eğitim düzeylerine göre işçi olarak çalışacaklar, bizim gibi gelişmiş halklar da bunların üstünde bir hiyerarşi içinde yönetici olarak görev yapacaklar. Bu sınıfa giren ülke insanları için cumartesi günleri dışında 


bütün bayram ve tatil günleri kaldırılacak ve ancak karınlarını doyurabilecekleri bir maaş karşılığında, bütün yıl boyunca haftanın altı günü çalışacaklar. Bizim insanlarımız günün çok az bir kısmını çalışmaya ayıracak ve günün geri kalan kısmını zevk ve eğlenceyle geçirecekler. 


İlk önce bütün bu anlatılanları çok büyük hayaller olarak görmüştüm; ama diğer ülkelerin durumu aklıma gelince gerçekleşme olasılıklarının olduğunu hesapladım. Gerçekten de çok az televizyon seyretmeme rağmen savaş ve ayaklanma haberleri gözüme çarpıyor, açlıktan ve sefaletten sürünen insanları seyrettiğimi hatırlıyorum. Ama ben medya adamıydım ve bütün bunların sebeplerini araştıracak zamanım yoktu. 


ÖLEN SÖMÜRGECİNİN ARDINDAN 
31 Mar 2017- Sadrettin Karaduman- milligazete 


David Rockefeller öldü. Cenab-ı Allah'ın kanunu böyle; insan doğar, yaşar ve ölür. Şahsın iyi ya da kötü olması durumu değiştirmez. 


Allah'ın kanununu bu, değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. David Rockefeller 200. yaş gününü kutlamak istiyordu. Ancak, ona yaratan tarafından 101 yıl uygun görülmüş. Gayri 


Müslim ölüler için sanırım “toprağı bol olsun” deniliyor; biz de, aynı temennide bulunalım. 


Şayet bu şahıs Müslim birisi olsa idi ve de cenazesi musalla taşına konsaydı; malum, imam, 


cenaze namazını kıldırdıktan sonra cemaate döner ve sorardı: 
“Nasıl bilirsiniz merhumu” diye. 

Bu durumda verilecek cevap belli: 

Kötü biliriz! 

Zalim, melun ve aşağılık birisiydi. 

Denilebilirdi mesela. 


Hakikaten adam zalimdi; insanları mutsuz eden, dünya sistemini kuran; ırkçı, Yahudi bir aileye mensuptu ve günümüzdeki Siyonistlerin temsilcilerindendi. Mevcut dünya düzeninin 


bekçisi olmak az iş değil! 


IMF, Dünya Bankası, FED... Bütün küresel yapıların fikir babası ve uygulayıcıları bunlar. 
CFR, Bilderberg gibi kapalı yapılar bunların eseri. NATO içerisinde oluşturulan gladyodan tutun, özellikle Türkiye»de ve İslam âleminde gerçekleşen darbe, hak ihlalleri, acı, kan ve hiç dinmeyen gözyaşına kadar, tüm olumsuzlukların sebebi bunlardır. Hiç de adil olmayan bir 


sistem kurdukları ortada... 


Malum, Rockefeller ve Rothschild aileleri yüzyıllar öncesinden İngilizlerle ittifak kurmuş ve bu sayede dünya siyasetinde etkili olmayı başarmışlardır. Birinci ve ikinci dünya savaşları bu 


ittifakın eseri! Tabi, ikinci dünya savaşından sonra kurulan Siyonist İsrail devleti de. 


Efendim savaşların maddi bilançosuymuş; altmış, yetmiş milyon insan ölmüş, hiç umurlarında değil. İsrail terör devletini kurmak için hazırlıkların başladığı günden beri oluşan 


huzursuzluklar; şehitler, kayıplar, yıkılan evler, göçler... 


Bütün bu yaşananlar içerisinde sanırım en önemli olanı; Rockefeller in de kuruluşuna katkı yaptığı sistemin yıkıldığını Bay David Rockefeller>in göremeden ölmüş olması. Çatırtıları 


duydu gerçi; ama tamamen çöktüğünü göremedi. 


Zulme dayalı; insanları asla mutlu etmeyen, mevcut dünya sisteminin de kısa bir zamanda çökeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Sistemler de tıpkı insanlar ve diğer canlılar 


gibidirler; doğarlar, büyürler ve ölürler. 


Dedik ya; Allahyın kanunu böyle. Allah kanunu ile beşeri kanunlar mukayese kabul etmeyecek ölçüde ayrışırlar. Değiştirilemez denilen beşeri kanun maddeleri günü gelir, 


değişir; ama Allah>ın koyduğu kanunlar asla değişmez. Kim, ne derse desin; boşuna! 


Siyonizm, insanlığa hiçbir şey vermedi. Siyonizmin egemenliğinde dünyada, daha çok kan aktı ve daha fazla gözyaşı döküldü. İnsanlığa saadet getirecek yegâne nizam İslam nizamıdır. 


İslamın dışındaki bütün arayışlar beyhudedir. 


David Rockefeller öldü; darısı, diğer sömürücülerin ve sömürücü sistemin başına! 


ROCKEFELLER AİLESİ KENEVİRİ NEDEN YASAKLATTI? 

29.09.2018-Akın Aydın- yenimesaj 

Kenevir, denilince aklımıza hemen uyuşturucu gelir. Uyuşturucu denilince bütün fonksiyonlarını kaybeden bir mahlük ve haram gelir. Haliyle kenevir lanetli bir bitkidir, 


sonucuna varırız. 


Oysa gerçekler hiç de öyle değilmiş. Kenevir anlatılanların tam aksine insan ve tabiat için şifa kaynağı bir bitkiymiş. 


Ama uyuşturucu kenevirden imal ediliyor ve milyonlarca insan bu yüzden hayatını kaybediyor, diyebilirsiniz. 


Doğrudur. Ama bu kenevirin suçu değildir. İnsanların suçudur. Rakı, buğdaydan üretiliyor. 
Şarap, üzümden. Ne yapalım? Bunların ekim ve üretimini yasak mı edelim? 


Yani sorun bitkilerde değil insanlardadır. Bir bıçak ev aleti olabileceği gibi cinayet aleti de olabilir. O kapsamda düşünelim. 


Peki, insan sağlığına ne gibi faydaları olabilir, sorusunun cevabını bulmak için konuyla ilgili uzmanların yazdığı birçok makale okudum. Ortak payda doktor elinde şifa kaynağı, tabiat için oksijen, sanayi için de tam bir hammadde kaynağı olan bir bitki. 


Şöyle ki; 
Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük orman kadar oksijen ürettiği gibi yine bir dönümlük kenevirden, 4 dönüm ağaca eş kâğıt üretilebiliyor. 


Aynı zamanda kenevir 8 kez kâğıda dönüştürülebilirken, ağaç 3 kez kâğıda dönüştürebilir. 
Diğer taraftan kenevir 4 ayda yetişir, bir ağaç ise 20-50 yılda... 


Tekstil sektöründe de kullanılır, ilk kot pantolon, kenevirden yapılmıştır. Ayrıca ip, halat, çanta, ayakkabı, şapka yapımı için de ideal bir bitkidir. 


Kenevir kanser, depresyon, otizm, epilepsi, diyabet, kemikleri güçlendirmek, dikkat eksikliği, akciğer sağlığı, Alzheimer, kas spazmları, beslenme bozuklukları, baş ağrıları, AIDS, kemoterapi ve radyasyon etkisini azaltma gibi onlarca hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. 


Kenevir tohumunun protein değeri çok yüksektir ve içindeki iki yağ asidi de doğada başka hiçbir yerde bulunmamaktadır. 


Üretimi çok ucuzdur. Kenevirle beslenen hayvanlar, hormon takviyesine ihtiyaç duymaz. 
Plastik ürünlerin tamamı, kenevirden üretilebilir ve kenevir plastiğinin doğaya dönüşmesi oldukça kolaydır. Binaların yalıtımı için de kullanılabilir. Kenevirle yapılan sabunlar ve kozmetik ürünler, suyu kirletmez; yani tamamen doğa dostudur. 


Peki, bu bitki neden düşman ilan edilip, yasaklandı? 


Bu sorusunun cevabında yine karşımıza dünyayı sömüren Yahudi ailelerinden biri olan Rockefeller ailesi çıkıyor. 


Kenevir bitkisi hem maliyet, hem de kulanım alanlarının çokluğu nedeniyle dev şirketlerin gelirlerini baltalıyordu. 18. yüzyılda ABD'de üretimi zorunlu olan keneviri bitirmek için bu şirketler harekete geçtiler. Hikâye süreci çok ilginç! 


W.R. Hearst, 1900'lü yıllarda Amerika'da gazete, dergi ve medyanın sahibiydi. Ormanları vardı ve kâğıt üretiyordu. Eğer kenevirden kâğıt yapılırsa, milyonlarını kaybedebilirdi. 


Rockefeller, dünyanın en zengin adamıydı. Petrol şirketleri vardı. Bio yakıt olan kenevir yağı da, elbette onun en büyük düşmanıydı. 


Mellon, Dupont şirketinin ana hissedarıydı ve petrol ürünlerinden plastik üretmek için patente sahipti. Ve kenevir endüstrisi, onun pazarını tehdit ediyordu. 


Mellon ABD Başkanı Hoover'in hazine bakanı oldu. Rockefeller ve W.R. Hearst ile bir araya gelen Mellon, keneviri düşman ilan ettiler. 


İnsanları ikna etmek içinde medyayı kullandılar. Marihuana eşittir kenevir sözcüklerini insanların beynine, zehirli bir uyuşturucu olarak kazıdılar. 


Kenevir ilaçları piyasadan çekildi, bunun yerini bugün kullanılan kimyasal ilaçlar aldı. Kâğıt üretimi için ormanlar katledildi. Tarım ilaçları ile zehirlenme ve kanser arttı. 


Bu kısa bir araştırma yazısıydı. Uzmanlar daha doğruları açıklayabilirler. Ama bu bilgiler ışığında diyebilirim ki, İstanbul'un acilen kenevire ihtiyacı var. 


Neden mi? Tatil siteleri, yol, rezidans, AVM vs. yapmak için ormanları tükettiler, haliyle oksijen lazım. Ona da kenevir... 


ROCKEFELLER VE ROTHSCHİLD AİLESİ-I 
03.07.2018- Furkan Talay- yenimesaj 


Siyaset ve ülke gündemiyle ilgili her şeyi bilen milletimiz bir efsane gibi ortada dolaşan fakat apaçık bir gerçek olan dünyayı yöneten aileler ve onların yaptırımlarını biliyorlar mı acaba diye merak etmiyorum değil. 

Konuşunca herkes Müslüman, herkes siyasetçi, herkes ekonomist, herkes fetva veren fakat ülkenin haline bakınca insan tabiri caizse yutkunuyor. 

Size dünyayı yöneten ailelerden iki tanesini anlatacağım. 

Atatürk'ün planlarını yerle bir ettiği emperyalizmin babaları. Hiçbir zaman dünyanın en zengin aileleri arasında gösterilmeyen, dünya medyasının *070'inden fazlasını yönetenler.. 
Mutlaka dikkatlice sonuna kadar okuyun. 

Rothschild'ler: 

Rothschild para imparatorluğunun kurucusu Mayer Amschel Rothschild'dir. 1812'de ölen Mayer Rothschild mal varlığını Yahudi ırkının yükselişi ve Yahudi İmparatorluğu'nun kurulması amacıyla bir vakfa devretmiştir. Bu vakfın en önemli prensibi gizliliktir. Mal varlığının bütünlüğünün korunması için yönetim hep en büyük erkek çocuk tarafındadır. Ve ailede dışarıdan evlilik yasaktır. Öyle ki protokolleri çiğnememek için kendi kız kardeşiyle dahi evlenebilmişlerdir. Bu aileye göre Goyimin (Ulus) yaşamı ve tüm kuvveti Yahudi'ye aittir ve bir Yahudi kendi ırkından olmayan bir şeyi bulduğunda onu sahiplenme hakkına sahiptir. (Talmud Gerçeği, s. 20). 

Yahudiler biz Müslüman Türklere karşı olağanüstü şekilde kin beslerler. Türkler hakkında 'Köpekten aşağıdırlar ve kesinlikle merhamet edilmemelidir' diye kaynaklarında geçer. 
(Deuter, bölüm 2, s.2). 

Bu arada bütün Yahudilerin Rothschild ailesine taptığı ve bu ailenin gücünün onları güttüğü unutulmamalıdır. Mayer Amschel ölümünden sonra protokol gereği yönetimi en büyük oğlu Nathan'a bıraktı. Nathan'ın ilk işi Londra merkezli yatırım bankası kurmak oldu. Bu sayede Nathan, Yahudilere verilen imtiyaz sayesinde Waterloo savaşına gözlemci olarak katılmıştır. 
Ve savaş daha bitmeden Manş denizini çok pahalı bir tekneyle hızlıca geçip Londra'ya dönmüştür. Londra binasına giden Nathan, İngiltere'nin savaşı kaybettiğini söyleyip ve borsadaki herkesin elindeki İngiliz hisselerini satmalarını sağlamıştır. Nathan hedefine ulaşarak taban fiyatlara düşen hisseleri toplamıştır. Telgraf, telefon gibi herhangi bir ulaşım aracı olmadığı ülkede İngiltere'nin aslında savaşı kazandığı haberi ancak günler sonra ulaşmıştır. Bu haberle Londra borsası coşmuş ve bu anı bekleyen Nathan elindeki hisseleri 


satıp bu sayede Rothschild ailesinin servetini 5 yılda 2.500 katına çıkarmıştır. "Amacımıza hizmet ettiği sürece yalan, ihanet ve rüşvete devam etmeliyiz. Siyasette ve dünyada bize güç kazandıracak şekilde başkalarının servetlerine el koymayı öğrenmeliyiz." (Protokol 2'den alıntı). 

Rothschild ailesinin paradan sonra en çok önemsediği şey medya sektörüdür. "Bizim denetimimizden geçmeden hiçbir haber halka ulaşmayacaktır. Şu an dünyanın büyük bölümündeki haber birkaç haber ajansı tarafından dağıtılmaktadır. Bu ajanslar bizim kontrolümüze geçecek be halklar sadece bizim izin verdiğimiz haberleri öğreneceklerdir." 
(Protokol 12'den alıntı). 

Ve bu aile medyadaki güçleri sayesinde hükümetlerin çoğunu elinde bulundurduğunu söylemektedir. Bütün dünyayı savaşa sürükledikten sonra kendileri bir köşede oturup izleyen Yahudiler, bu sayede savaşan iki tarafa da silah ve para desteği verir ve kaybedeni kurmuş olduğu uluslararası kuruluşlarla tekrar tazminata mahkum ederek ülkeleri ele geçirir. 1. Dünya savaşı bunun örneğidir. "Bize karşı çıkan devletleri komşularıyla birbirlerine düşürecek ortam hazırlarız. Ancak bize karşı çıkan devletler komşularıyla bir olup bize karşı çıkarlarsa o zamanda dünya savaşı çıkarırız." (Protokol 7'den alıntı). (devam edecek...) 


ROCKEFELLER VE ROTHSCHİLD AİLESİ-T 
04.07.2018-Furkan Talay- yenimesaj 


(dünden devam...) 

Rockefeller Ailesi: 

Rockefeller ailesi 1800'lü yılların ortalarında John Davison Rockefeller tarafından kuruldu. 
John Davison gençliğinde Rockefeller bir şirkete muhasebeci olarak girdi ve kısa süre içinde şirketin ortağı olmayı başardı. Akabinde arkadaşı ile birlikte Clark and Rockfeller Co. 
isminde ilk şirketini kurdu. 1863 yılında ise efsanevi olan petrol şirketi Oil'i kurdu. İlerleme politikası ve inançları gereği Rotschild ailesiyle arasında hiçbir fark yoktu. Sadece isimleri farklıydı. Amaçları ve protokolleri, yani kuralları aynıydı. Yahudilere, yani Büyük İsrail Devleti hayaline hizmet etmek onları bulundukları noktaya getiren etkendir. Yahudiler herkesle iş yaparlar ama dostlukları sadece kendileri arasında olduğu unutulmaması gereken bir gerçektir. 

Kardeşi William ile ABD petrol piyasasının tek hakimi olmaya çalıştılar. İllegal yollarla petrol taşımacılığı konusunda en uygun tarifeyi elde etti ve rakip firmalarına engel olmak için demiryolu şirketlerine rüşvet verdi. 

1874 yılında Cleveland'daki 26 bağımsız rafinericiye birleşmeyi önerdi. 21 firma bu teklifi 
kabul etti. Kısa sürede demiryollarına sahip oldu ve 10 yıl içinde birçok petrol işletmesini kendisine bağlayarak kendisiyle aynı fiyatta petrol satmaya zorlayarak iflas etmelerine yol açtı. 

1982 yılında ABD'nin ilk gerçek milyoneri oldu. 

1911 ila 1937 yıllarında dünyanın en zengin insanı oldu. 1882 yılında 'Standart Oil Trust' 
kuruldu. Gazyağı fiyatlarını yüzde 80 aşağıya çekerek aynı işi yapan rakiplerini iflas ettirdi. 
John Davison Rockefeller öldükten sonra ardında 912 milyon servet bıraktı. Yani yaklaşık 
200 ila 250 milyar dolar. 

Rockefeller ailesi petrolden sonra bankacılık sektörüne de el attı. 2. Dünya savaşının ardından uluslararası kurumlarda da kontrol noktasında aktif olan aile dünya bankasını kendi bünyelerindeki banka ve şirketlere bağlayarak kredi alan ülkeleri kendilerine borçlu hale getirdiler. 

Örnek olarak 1994 yılında kurulan IMF'nin kuruluşunda en büyük destekçi Rockefeller ailesi olmuştur. Doğal olarak da kontrol mekanizmasında aktif olarak rol almışlardır. ABD'de siyaset platformunda da geri kalmayan Rockefeller ailesi valilikten, Başkan yardımcılığına 


kadar aktif şekilde rol aldı. Sadece New Yorkt'a 1 trilyon dolarlık gayrimenkulu bulunan ailenin bugünkü başkanı ise David Rockefeller. 

David Rockfeller, 2002 yılında yayımlanan 'Hatıralar' isimli kitabında Türkiye Cumhuriyeti için itiraflarda bulunmuştur. Bazılarını maddeler halinde sıralamak gerekirse; 

- Sağcı-Solcu ideolojilerini ortaya atarak binlerce Türk gencinin birbirlerinin canına kıyarak hayatlarını kaybetmelerine neden oldukları. 

- Türk halkını ekonomik ve sosyal olarak çaresiz duruma düşürdükten sonra onlara bir kurtarıcı sunarak her ne yapılırsa yapılsın kabul ettirilmesi. 

- Türkiye'de dost, arkadaş, aile, merhamet, insanlık gibi kavramların unutturulup sadece paranın ve parası olanların itibar görmesini sağlamak. Bunda şüphesiz etken maddeler medya, çıkarılan yasalar ve uygulanan vahşi kapitalizm olmuştur. 

- Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Kürt-Türk savaşı başlattıktan sonra Kürt devleti projesini hayata geçirmek. Bu projenin amacı Büyük İsrail Devleti, yani Arz-ı Mev'ud hayalinin bir parçası olarak İsrail'e toprak kazandırmak. 

- Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını ele geçirmek. 

- İslamiyet'in yıkılması konusunda evvela Türkiye'den başlanması. 

- Türkiye'de fuhuş, rüşvet, hırsızlık, haksız kazanç ve gelir dağılımı eşitsizliğini had safhaya çıkarmak. 

- Osmanlı'nın çöküşünden sonra bizi, planlarımızı ertelemek zorunda bırakan Atatürk adında bir lider ortaya çıktı. Onun adının ve gerçek kimliğinin Türk halkından gizlenmesi. 

- Kapitalizm, Sosyalizm, Liberalizm bizim için fark etmez. Hepsi bizim eserimiz. Hepsinin fikir babası Haham Mosses'in sadık öğrencileri. 

- Ayrıca dünyadaki darbelerin, savaşlarının tamamına yakınının kendilerinin kontrolünde yapıldığı gerçeği. 

Bu maddelerde yazanlar Rockefeller ailesinin şu anki varisi olan David Rockefeller'in 2002 
yılında yayınlanan hatıralar isimli kitabında yazılan gerçeklerdir. 

İnsanı ürperten bu gerçekleri okumak bu aileleri tanımak onlardan kurtulmak için yeter mi? 
Sosyal medyadan WhatsApp'tan 'Kahrolsun Kapitalizm' sloganları atmakla hiçbir yere varılması mümkün değil. 

Dünyayı yöneten aileler bu gücü piyasaya sürdükleri paradan alıyorlar kuşkusuz. 
Kapitalizm, ülkelerin senyoraj, yani para basma haklarını ellerinden alır ve onlara borç verip kendine mahkum ederek emperyalizm kölesi yapar. 

Mesela Osmanlı Bankası'nı İngiliz'lerin kurduğunu, Osmanlı padişahlarıyla Rotschild ailesinin yakın ilişkilerini, Atatürk'ün ise Cumhuriyet tarihinde hiçbir şekilde dış borç almadığını biliyor musunuz? 

Bu konularla ilgili kaynaklarıyla birlikte birçok köşe yazısı yazdım. 

Gelelim çözüme. 

Çözüm Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet Milli Devlet tezidir. 
Elin Rusya'sı, Brezilya'sı, Çin'i, Hindistan'ı bu modeli alıp uyguladıysa ve biz hala bunu insanlarımıza anlatmaya çalışıyorsak ayıp Türk milletinin ve siyasilerinindir. 

Ülkesini ve geleceğini düşünen bir Türk vatandaşı bu kitabı alıp okuyarak, rey verip meclise soktuğu siyasilerin yüzüne vurmalı ve emperyalistlere hak ettiği tokadı atmalıdır. 

Bağımsız olmanın, zenginleşmenin, mutlu bir hayat sürmenin başka alternatif hiçbir yolu yoktur. 

Derseniz ki biz halimizden memnunuz o zaman iki papazın kurduğu düzene hizmet eden Müslüman olursunuz. 


ROTHSCHİLD AİLESİYLE OSMANLI DEVLETİ'NİN YAKIN İLİŞKİLERİ 
22.08.2017- Furkan Talay- yenimesaj 


Öncelikle bize öğretilen Osmanlı Devleti ve padişahlarını maalesef yıllarca evliya statüsünde yad ettiğimizi üzülerek kabul etmek zorundayız. Fakat tarihin gerçek kaynakları gösterdi ki Orhan Gazi ve Osman Gazi dışındaki bütün padişahların annesi Yahudi, Hıristiyan. Hal böyle olunca biz de Osmanlı Devleti'nin ve yeni Osmanlıcıların dinsiz ilan ettiği Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek kimliklerini daha çok araştırıp milletimize anlatmaya çalışıyoruz. 

Bundan yaklaşık 1 yıl önce 6 Eylül 2016 tarihinde yazdığım 'Rothschild Ailesi' başlıklı köşe yazımda dünya servetini tamamına yakının sahibi olduğunu ve İsrail Devleti'nin bu ailenin kurduğunu kaynaklarıyla anlatmıştım. 

Araştırmalarım sonucunda İsrail Devleti'nin kuruluşunda da en büyük pay sahiplerinden birinin Osmanlı Devleti olduğuna ve bize cennet mekan diye anlatılan padişahların, Arz-ı Mev'ud hayaliyle dünya insanlığının kanını akıtıp ekonomisini elinde bulunduran Rothschild ailesiyle yakın ilişkilerine şahit oldum. 

Sayfalarca, hatta bir kitap yer tutabilecek bu gerçeği köşe yazısı statüsünde en basit şekilde ve kaynaklarıyla birlikte anlatmaya çalışacağım. Kaynak isteyen okurlarımız bizlere ulaşırlarsa geniş kapsamlı olarak bilgilendirebiliriz. 

İlk olarak Osmanlı Devleti'nin 1852 ve 1854 yılında Abdülmecid yönetimi zamanında Rothschild ailesinden borç almaya başlayarak ekonomik çöküşe başladığını bilmemiz gerekir. 
8 Ağustos 1855 tarihinde ilk büyük ve uzun vadeli borç Rothschild'lerden alınmıştır. Alınan 
borçtan devlet hazinesine giren miktar 2.286.285 İngiliz lirasıydı. Yıllık %6 faizi olan borcun süresi 33 yıldı. (Donald C. Blaisdeli, Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa Mali Kontrolü, Çev. 
Hazım Atıf, İÜHFM, 7, 1932, s.37). 

Osmanlı Devleti'nden yüklü miktarda alacaklı olan Rothschild'ler, Osmanlı Devleti'ne 15 
Ekim 1856 tarihinde Osmanlı Bankası'nı kurup dış borçları ve kendilerine ait olan borçları ödeyip mali düzene sokmaları için teklif verdiler ve sonucunda İngiliz-Rothschild sermayeli Osmanlı Şahane Bankası kuruldu. (Andre Autheman Bank-ı Osman-i Şahane, Çev. Ali Berktay, İstanbul 2002, 5.20). 

10 Ekim 1875 tarihine gelindiğinde Osmanlı Devleti toplam 220 milyon sterlin borçlanmış 
fakat eline 116 sterlin geçmişti. Bu borçların büyük kısmı Rothschild'lerden, diğerleri Palmer ve ortaklarınca finanse edilmiştir. Bunun adı mali iflas demekti. Bu iflastan kısa süre sonra Padişah Abdülaziz 30 Mayıs 1876'da tahttan indirilmiş yaklaşık 1 ay sonra da gözetimde tutulduğu Feriye Sarayı'nda ölü bulunmuştur. 93 gün kadar saltanat süren yeni padişah 4. 
Murat, Rumluk ideallerine ve Fransa Maşrık-ı Azamı'na bağlı olarak Osmanlı Devleti'nde faaliyet gösteren, Mason Proods Locası'nın mensubuydu. (Paul Osmanlıcılık Ulusçu Akımlar ve Masonluk, Yapı Kredi Yayınları İstanbul 2000, 5.34). 

Sonrasında son padişaha deli damgası vurarak tahta gelen 2. Abdülhamid 1891 ve 1894 
tarihlerinde 2 defa Rothschild'lerden borç almıştır. Sonrasında bizzat Abdülhamid'in 
Rothschild'lerle yaptığı borç mukavelesi sonucunda toplamı 280.622 sterlin olan borç 6 
taksite bölünmüştür. 1894 yılında alınan borcun miktarı ise 329.249 sterlindir ve bu borç da 
10 takside bölünmüştür. (BOA, Y.EE, No: 120/13, leff 8:2 Mart 1891'te Sultan 2. 
Abdulhamid tarafından yürürlüğe giren mukavelenamenin Fransızca metni ve tercümesi için ayrıca bkz. Y. EE No:73/10). 

Osmanlı Devleti'yle Rothschild ailesinin gelişen ilişkileri sonucu, Padişah Abdülmecid, Sultan Abdulaziz ve Sultan 2. Abdülhamid tarafından Rothschild ailesine kendi dönemlerinde şeref nişanı verilmiştir. (BOA, DH. MKT, No:1471/65, 9 R 1305/25 Aralık 1887; Ben bassat, agm, 5.59). 

27 Temmuz Cuma 1888 tarihinde Baron Rothschild, 2. Abdülhamid'le görüşmüş ve padişah, 
Rothschild'e Anadolu Demiryollarının yapım işini üstlenmesini teklif etmiştir. Görüşmenin sonunda 2. Abdülhamid hususi olarak imal ettirdiği on bin sigarayı Rothschild'e hediye etmiştir. Abdülhamid daha sonra 4 Temmuz 1902 yılında ünlü Siyonist Theoder Herzl'le görüşmüştür. (BOA, Y. PRK. TKM, No: 12/38/30 Temmuz 1888. Druck age, s. 133, 137). 


Osmanlı Devleti'nin, Yahudi Rothschild ailesiyle ilişkilerinin derecesi anlatmakla bitmez. 
Aynı Rothschild ailesinin Atatürk zamanındaki baronu da hatıra kitabında 'Atatürk yüzünden planlarımızı 100 yıl ertelemek zorunda kaldık' ifadesini kullanmıştır. 

Şimdi at gözlüklerinizi çıkarıp firasetli bir Müslüman olarak tarihinize bakın, cennet mekan olan Osmanlı padişahları mı? Yoksa "geldikleri gibi giderler" deyip onları vatanımızdan kovan Mustafa Kemal Atatürk mü? 


İSRAİL'İN KURULUŞUNDA OSMANLI DEVLETİ'NİN PAYI 
23.08.2017- Furkan Talay- yenimesaj 


1799 yılında Napolyon, Akka kuşatması sırasında, Filistin'deki Yahudilere, Suriye'nin 
işgalinden sonra, Kudüs ve civarında bir hükumet kurmayı vaad etmişti. Rothschild'ler de Filistin'de bir hayli zamandır devlet kurmak istiyordu. Fakat Filistin'de bir Yahudi devleti 
kurulması fikrini hayata geçiren ilk kişi Haham Zevi Hirsch Kalischer'dir. Kalischer, 1836 
yılında Mayer von Rothschild'e Kudüs'ü satın almasını rica etmiştir. Bunun içinde Osmanlı Devleti'nde yaşayan Yahudilerle ilgili saraydan imtiyazlar almışlardır. (Arslan, agm, s.12). 
Osmanlı Devleti 16 Haziran 1869 tarihinde "Ecanibe Toprak Satışı" isimli bir kanunu yürürlüğe sokmuştur. Bu kanun Rothschild ailesinin ekmeğine yağ sürmüştür. Kanuna göre yabancılar Hicaz bölgesi dışında kalan Osmanlı topraklarında mülk edinebileceklerdi. 
Rothschild ailesi bu kanun sayesinde Filistin'de yüz binlerce dönüm arazi satın almıştır. 1918 
yılındaki raporlarda Filistin'in 650.000 dönüm toprağı Museviler'e aittir. Bu rakam da Yahudiler'in kısa sürede aldığı mesafenin ispatıdır. (Osmanlı Belgelerinde Filistin, BDAGMY, İstanbul 2009, 5.258). 

Abdülhamid 1880'li yıllarda toprak satışı ve bina yapımını yasaklasa da bu yasaklar yapılan icraatlarla uygulanmamıştır. Rothschild ailesinin Filistin'de kurduğu 150'ye yakın koloninin bazılarının ismi şöyledir: 

Uyun el?Kara (Rishon le Zion), Ekron el?Betty (Mazkeret Batya/Bathiah), Bat Shelomo, Ca'une, Zübeyd ve diğerleri. (BOA, ŞD, No:2292/34, 7 Teşrin?i Sani 1316/20 Kasım 1990). 
Burada dikkat edilmesi gereken 2 husus vardır, Abdülhamid'in yasağına rağmen dinlenilmemesi onun otoritesinin olmadığını gösterir fakat yine Abdülhamid'in Rothschild'lerle olan yakın ilişkisi ve bağına bakılırsa yasaklar sadece göstermeliktir. 
Rothschild ailesi Filistin'deki icraatlarını devam ettirirken, 1854 yılında Kudüs'te Misgav la?Dakh isminde bir hastane, 1888 yılında Safed kazasında Rothschild Hastanesi isminde başka bir hastane yaptırmıştır. 1854 yılında ise Kudüs'te erkekler ve kızla için iki ayrı yerde Rothschild okulu açmıştır. (BOA, İ. MMS, No:110/4726, leff 9, 4 Mart 1306/16 Mart 1890). 
Garip olan başka bir gerçek ise Osmanlı padişahlarının yakın ilişkilerine rağmen 1. Dünya Savaşında Rothschild ailesinden 5 kişinin İngiliz ordusuna katılarak Osmanlı ordusuna karşı savaşmasıdır. 

Osmanlı Devleti'nin verdiği imtiyazlar ortadadır bunlara kimse itiraz edemez, bunlarla birlikte birçok kaynakta mevcut. Yıkılan Osmanlı İmparatorluğu'ndan bir devlet kuran Atatürk'ün Filistin konusundaki görüşlerini de iyi analiz etmek gerekir. 27 Temmuz 1937 tarihinde Hakimiyet?i Milliye gazetesine verdiği demeç O'nun bu konudaki hassasiyetinin göstergesidir: 

"Ortadoğu'da bütün bir bölgede çıban başı olacak bir Yahudi devletinin kurulma aşamasında olduğunu sezinledikten sonra Filistin'e el sürülemez. Türkler bölgedeki yabancı işgali kabul edemez. Hz. Muhammed Efendimizin ve kutsal değerlerimizin hürmetine İslam'ın mukaddes topraklarının Yahudilerin ve Hıristiyanların nüfuzuna girmesine engel olacağız. Ordumuzun buna gücü yeter." 

Atatürk'ün Filistin konusundaki görüşü ve Yahudi devletine karşı olduğu apaçık bir gerçektir. 
Zaten Cumhuriyet'i kurduktan sonra Mason localarını kapatması da bunun en büyük ispatıdır. 


Ekonomisini ve saltanatını Yahudi ve Hıristiyanlara peşkeş çekmiş Osmanlı'yı öve öve bitiremeyenlerin neden Mustafa Kemal Atatürk'e iftira attıklarını kavrayıp, Cumhuriyet'e ve kurucumuza sahip çıkarsak bu oyunu bozarız. Allah milletimize tez zamanda gerçekleri görerek ayıkmayı nasip etsin. 


OSMANLI'DA ROTHSCHİLD'LERE VERİLEN DEVLET NİŞANLARI 
13.09.2017- Furkan Talay- yenimesaj 


Daha önce Osmanlı padişahlarının Yahudi Rothschild ailesiyle olan ilişkilerini ve 2. 
Abdulhamid'in Filistin topraklarını Rothschild'lere satarak İsrail Devleti'nin kurulmasında büyük rol oynadığını BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) kaynaklarıyla yazmıştım. 


Özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu gerçekler kısa süre sonra tv ekranlarında konuşulmaya başlandı. 


Araştırmamın devamında bizzat padişah Abdulmecid, Abdulaziz ve Abdulhamid tarafından Rothschild hanedanına çok sayıda devlet nişanı verildiğine şahit oldum. 


Osmanlı Devleti'nde hizmet eden askeri ve mülki şahıslara derecelerden oluşan nişan verme işlemi 2. Mahmud devrinde başlamıştır. Bununla birlikte batılı anlamda ilk nişan 1852 yılında 'Mecidi Nişanı' ile meydana çıkarıldı. Rothschild ailesi fertlerinden bazılarına verilen ilk nişanın tarihi 27 Haziran 1854 tarihini taşımaktadır. Nişan tevcih edilenler Meyer Alphonse de Rothschild ile kardeşi Gustave Samuel James de Rothschild'dir. (Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu, 5.437) 


Dördüncü rütbeden Mecidi Nişanı tevcih edilen Mayer Alphonse de Rothschild 2. 
Abdulhamid döneminde Filistin'de arazi satın alarak İsrail'in temellerini atan Edmond James de Rothschild'in ağabeyi, Rothschildlerin Fransa kolunu kuran James'in en büyük oğludur. 
(a.g.e, 5.438) 


Nişanın verilişi, Osmanlı Devleti'nin Rothschildler'den 3 milyon frank borç aldığı tarihten sonraya tesadüf etmektedir. Nitekim 1854 yılında Avrupa'dan alınan ilk büyük borcu veren, Baron Sir Isaac Lyon Goldsmid ile Johm Horsley Palmer'e de 7 Nisan 1855 tarihle irade ile Mecidi Nişanı verilmiştir.(BOA, İ. HR, No:119/5850,18 B1271/7 Nisan 1855; Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu S. 438) 


Osmanlı hükümeti 1855'te ilk büyük meblağlı borcu aldıktan sonra, Rothschild ailesinin önde gelenlerine nişan verilmesi için harekete geçmiştir. Sonrasında Rothschild hanedanlığından şu isimlere nişan verilmiştir: 


James Mayer de, Mayer Alphonse de, Gustave Smuesl James de, Salomon James de, Lionel Nathan de, Baronet Anthony Nathan Billy de, Mayer Amschell de, aynı zamanda Karl Max'ın da kuzeni olan Nathaniel de, Mayer Charles Carl Rothschild ve bu ailenin vekili Mösyö Horace Landau. (BOA, İ. HR, No:132/6752, LEFF 1: BOA, HR. TO, No: 421/7, leff 1-3, 1855; BOA, HR. SFR. 3, No:28/3, 1856 Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu, 5.438). 


Sultan Abdulaziz ise Adolphe Car von Rothschild'e 8 Ağustos 1869'da Mecidi Nişanı verilmesini onaylamıştır. 


2. Abdulhamid zamanında Rothschildlere verilen ilk nişan 1887 yılı sonunda Baron Edmond 


James de Rothschild'in Filistin'de kurulan kolonilerinin sorumlusu olan Elie Scheid'dir. 


Rothschildlerle en yakın ilişkileri kuran 2. Abdulhamid olmuştur. 28 Temmuz 1888 tarihinde Rothschild Ailesinin Paris lideri olan Mayer Alphonse'de Rothschild ve kızı Bettine Caroline de Rothschilde nişan verilmiştir. (BOA, İ. DH, No:1090/85489,16 Temmuz 1304/28; Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu, 5.447). 


Daha birçok kere Rothschildlere devlet nişanı verilmiştir. Devlet kanallarında dizi halinde yayınlanan 2. Abdulhamid'in İsrail'in kurucusu olan bu aileye Filistin'den toprak satması, koloniler kurdurması ve bu aileden yüksek faizli borçlar alıp Osmanlı Devleti'ni çöküşe sürüklediği Başbakanlık Osmanlı Arşivi kayıtlarında inkar edilemez apaçık gerçeklerdir. 
Takdir sizlerindir. Sonuçta padişahlar Kur'an'da övülmemiştir, evliya da değillerdir, kaldı ki birçoğunun içkiye düşkün olduğunu yazdık. Kısacası Osmanlı padişahlarının bize anlatıldığı kadar masum olmadığı ortaya çıktıkça oyunları bozulan Cumhuriyet düşmanları rahatsız olsa da gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam edecektir. 


ROCKEFELLER AİLESİ 
01.03.2017- Furkan Talay- yenimesaj 


Rockefeller ailesi 1800'lü yılların ortalarında John Davison Rockefeller tarafından kuruldu. 
John Davison gençliğinde Rockefeller bir şirkete muhasebeci olarak girdi ve kısa süre içinde şirketin ortağı olmayı başardı. Akabinde arkadaşı ile birlikte Clark and Rockfeller Co. 
isminde ilk şirketini kurdu. 1863 yılında ise efsanevi olan petrol şirketi Oil'i kurdu. İlerleme politikası ve inançları gereği Rotschild ailesiyle arasında hiçbir fark yoktu. Sadece isimleri farklıydı. Amaçları ve protokolleri, yani kuralları aynıydı. Yahudilere, yani Büyük İsrail Devleti hayaline hizmet etmek onları bulundukları noktaya getiren etkendir. Yahudiler herkesle iş yaparlar ama dostlukları sadece kendileri arasında olduğu unutulmaması gereken bir gerçektir. 

Kardeşi William ile ABD petrol piyasasının tek hakimi olmaya çalıştılar. İllegal yollarla petrol taşımacılığı konusunda en uygun tarifeyi elde etti ve rakip firmalarına engel olmak için demiryolu şirketlerine rüşvet verdi. 

1874 yılında Cleveland'da ki 26 bağımsız rafinericiye birleşmeyi önerdi. 21 firma bu teklifi 
kabul etti. Kısa sürede demiryollarına sahip oldu ve 10 yıl içinde birçok petrol işletmesini kendisine bağlayarak kendisiyle aynı fiyatta petrol satmaya zorlayarak iflas etmelerine yol açtı. 

1982 yılında ABD'nin ilk gerçek milyoneri oldu. 

1911 ila 1937 yıllarında dünyanın en zengin insanı oldu. 1882 yılında 'Standart Oil Trust' 
kuruldu. Gazyağı fiyatlarını yüzde 80 aşağıya çekerek aynı işi yapan rakiplerini iflas ettirdi. 
John Davison Rockefeller öldükten sonra ardında 912 milyon servet bıraktı. Yani yaklaşık 
200 ila 250 milyar dolar. 

Rockefeller ailesi petrolden sonra bankacılık sektörüne de el attı. 2. Dünya savaşının ardından uluslararası kurumlarda da kontrol noktasında aktif olan aile dünya bankasını kendi bünyelerindeki banka ve şirketlere bağlayarak kredi alan ülkeleri kendilerine borçlu hale getirdiler. 

Örnek olarak 1994 yılında kurulan IMF'nin kuruluşunda en büyük destekçi Rockefeller ailesi olmuştur. Doğal olarak da kontrol mekanizmasında aktif olarak rol almışlardır. ABD'de siyaset platformunda da geri kalmayan Rockefeller ailesi valilikten, Başkan yardımcılığına kadar aktif şekilde rol aldı. Sadece New Yorkt'a 1 trilyon dolarlık gayrimenkulu bulunan ailenin bugünkü başkanı ise David Rockefeller. 

David Rockfeller, 2002 yılında yayımlanan 'Hatıralar' isimli kitabında Türkiye Cumhuriyeti 


için itiraflarda bulunmuştur. Bazılarını maddeler halinde sıralamak gerekirse; 

- Sağcı-Solcu ideolojilerini ortaya atarak binlerce Türk gencinin birbirlerinin canına kıyarak hayatlarını kaybetmelerine neden oldukları. 

- Türk halkını ekonomik ve sosyal olarak çaresiz duruma düşürdükten sonra onlara bir kurtarıcı sunarak her ne yapılırsa yapılsın kabul ettirilmesi. 

- Türkiye'de dost, arkadaş, aile, merhamet, insanlık gibi kavramların unutturulup sadece paranın ve parası olanların itibar görmesini sağlamak. Bunda şüphesiz etken maddeler medya, çıkarılan yasalar ve uygulanan vahşi kapitalizm olmuştur. 

- Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Kürt-Türk savaşı başlattıktan sonra Kürt devleti projesini hayata geçirmek. Bu projenin amacı Büyük İsrail Devleti, yani Arz-ı Mev'ud hayalinin bir parçası olarak İsrail'e toprak kazandırmak. 

- Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını ele geçirmek. 

- İslamiyet'in yıkılması konusunda evvela Türkiye'den başlanması. 

- Türkiye'de fuhuş, rüşvet, hırsızlık, haksız kazanç ve gelir dağılımı eşitsizliğini had safhaya çıkarmak. 

- Osmanlı'nın çöküşünden sonra bizi, planlarımızı ertelemek zorunda bırakan Atatürk adında bir lider ortaya çıktı. Onun adının ve gerçek kimliğinin Türk halkından gizlenmesi. 

- Kapitalizm, Sosyalizm, Liberalizm bizim için fark etmez. Hepsi bizim eserimiz. Hepsinin fikir babası Haham Mosses'in sadık öğrencileri. 

- Ayrıca dünyadaki darbelerin, savaşlarının tamamına yakınının kendilerinin kontrolünde yapıldığı gerçeği. 

Bu maddelerde yazanlar Rockefeller ailesinin şu anki varisi olan David Rockefeller'in 2002 
yılında yayınlanan hatıralar isimli kitabında yazılan gerçeklerdir. Dünyanın en zengin ve en ünlü isimleri listesinde yıllardır Rotchild ve Rockefeller ailesinin adının bir kelime dahi geçmemesi, toplumun alt tabakasında yaşayan insanların onları tanımaması aslında asıl tehlikeyi gözler önüne seriyor. Ülkemizin zor günler geçirdiği şu günlerde, Rockefeller ailesinin üzerimizdeki hesaplarını yukarıdaki yazan maddeleri idrak ederek anlayabilirsek eğer hiçbir oyuna gelmeyiz. Unutmayın, Türkiye Cumhuriyeti medeniyetin beşiği, İslam dininin dünyadaki direği ve emperyalizmin hedefinde olan temel ülkedir. Biz birbirimize düşman olursak, kapitalizme iman edersek. Medyada her gördüğümüze inanıp paraya, çoğunluğa, güce ve dünya menfaatlerine tamah ederek gerçekleri görmezden gelirsek onlara hizmet etmekten başka hiçbir icraat yapmamış oluruz. Bizim bizden başka dostumuz yok. 


EVRİM TEORİSİ İLE İLGİLİ DİYANETİN AÇIKLAMASI 


imanvekuran.com/ 


Diyanet işleri başkanlığı tarafından yapılan açıklama da ders müfredatından çıkartılan Evrim teorisi ile ilgili olarak basın açıklaması yaptı. Evrim teorisi için inançların özgürlüğünden bahseden Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez geniş bir açıklamada bulundu. Evrim teorisinin saçmalığı inanç olarak izah etmeye çalışanların ezilmiş teorilerini savunma saçmalıklarına çözüm. Evrim teorisi başlı başına ahlak ve insani değerlerin hepsini yok sayan bir teoridir. Çocuklarımızın eğitimin de bu saçma teorinin varlığından haberdar olmaları anca bilgi amaçlı olmalıdır onun dışında ders olarak verilmesi kesinlikle doğru değildir. 

Bir Alman basın mensubunun, “Türkiye'den Almanya'ya gönderilen din görevlisi şöyle bir problemi nasıl çözer: Şimdi Türkiye'deki müfredatta Darwin teorisi kaldırılıyor ama Almanya'da bir genç kız veya oğlan okulda müfredatta Darwin teorisiyle karşı karşıya gelecek, şimdi bir ikilimle karşılaşacak. Bu ikilemliği aşmasında Türkiye'den gelen bir din görevlisi nasıl yardımcı olabilir?” sorusuna Görmez, “Orada Hazreti Adem'den geldiğimize inanan bir kilise papazı ne kadar yardımcı olabilirse, yine Hazreti Adem'den geldiğimize 


inanan bir din görevlisi de o kadar yardımcı olur. Bizim metodumuz, biz sadece inancımızı anlatırız, herhangi bir kimseyi ona inanmaya zorlayamayız. Evrim teorisine inanan özgürce kendi düşüncesini ifade edebildiği gibi, buna inanmayan da özgürce kendi düşüncesini ifade edecektir.” yanıtını verdi. Öğrencinin, “Ben Darwin teorisine inanıyorum da, işte İslam dininde olana inanmıyorum” demesiyle günah işlemiş olup olmayacağının sorulması üzerine ise Görmez, “Günah işlemiş olmaz, denmez. Sadece buna inanmada özgürdür, denir. Katolik papaz “buna inanan günahkar olmaz? der mi?” ifadelerini kullandı. 


Görmez, “Burada fetvalar hakkındaki ateşli tartışmaları takip ediyoruz, işte nişanlılar el ele tutuşamaz, işte bir baba kızına şehvet hissedebilir mi, yılbaşı kutlaması gibi fetvalar var. Bu tartışmaları takip edenler şöyle bir soru soruyor: Türkiye'de dini pratik, reforme ve modernize edilmeli mi?” sorusuna yönelik de şunları kaydetti: “Türkiye'de bu kurumu itibarsızlaştırmak için uydurulan bu haberlerin Avrupa'da düşünen kafaları dahi etkisi altına almış olması üzüntü vericidir. Bunlar nasıl kirli bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzun göstergesidir. Artık bu bir yönteme dönüştü, Türkiye'de bir gazeteye haber yaptırılır ve Türkiye'de hiç kimse o habere inanmaz, sonra da o haber Avrupa'da medyada abartılarak bir İslamofobik malzeme olarak kullanılır ve sonra da bu sorunlar hepimizi kuşatmaya başlar.” Türkiye ve Almanya arasında din kavgası değil, “dış politika kavgası” olduğu” öne sürülerek, bu konuda Diyanetin nasıl bir rol alması gerektiğine yönelik soruya Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini müessese olduğu ve başkanlığın her personelinin siyaset yapma yasağı bulunduğu karşılığını verdi. Diyanet İşleri Başkanı Görmez, “Biz, kendi alanımızda kalarak, dinler, kültürler, inançlar arasındaki barışı sağlayabilirsek kendimizi mutlu addederiz.” dedi. 


ROTSCHILD "TEK DİN, TEK DEVLET, TEK BAYRAK" SLOGANINI 
DESTEKLİYOR MUYDU 
30.03.2016- odatv4 


Mevcut servetin ne kadar olduğunu gerçek anlamda bilmek imkansız olsa da yaygın söylenti tüm dünya servetinin yarısı olduğu yönündedir. 

Rotshchild'ler hakkında araştırma yapmaya başladığımda takdir edersiniz ki haklarında yazılmış onca yazı ve kitap olsa da, karşıma iki ayrı tablo çıktı, hanedana dair bilinenler pek az, giriştikleri eylemler ise herkesin malumu olan tarihi olaylardır. Bilhassa son 150-200 yıldır tarihi olaylar üzerinde o denli etkili olmuşlardır ki, hemen her mühim meselenin ardında karşımıza çıkıyorlar. Bir diğer husus ise, tüm dünyayı kontrol etmeye yönelik davranan bu aile kendi içinde bir gizem deryasına dönüştüğünden haklarında çok sayıda komplo teorisi kaleme alınmış, bir kısmının deli saçması olduğu ilk bakışta belli olan, bir kısmı ise varolan bilgileri değiştirmek sureti ile yazıldığını gördüğüm bu tip iddiaları yazıya eklemekten 


bilhassa kaçınıyorum. 


Rothschild ailesinin soyunun Yahudi inancına sahip Hazar Türkleri'ne dayandığı söylenmekteyse de bu konuda kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Ailenin sahip olduğu finans imparatorluğunun kurucusu Mayer Amschel Rothschild tam anlamıyla bir Yahudi ırkçısıdır ve akıl almaz boyuttaki servetini Yahudi "ırkının" yükselişi için bir vakfa devretmiştir. Bu vakfın asıl görevi tüm dünyayı kapsayan bir Yahudi devletinin inşasıdır. Aynı zamanda aile 


üyesi olan mirasçılar devredilen servetten pay almaktadırlar, istisnai durumlar dışında 


hanedan ve paranın tümü en büyük oğulun en büyük oğlu tarafından yönetilir. Rothschild ismi Almanca "kırmızı kalkan" demektir, İngilizce gibi okunması hata olur, " Rosşiıld" diye okusanız kafidir. Ailenin armasında sıkılı bir yumruk ve kurucu fert olan Mayer'in beş oğlunu simgeleyen beş ok bulunmaktadır. 

Mevcut servetin ne kadar olduğunu gerçek anlamda bilmek imkansız olsa da yaygın söylenti tüm dünya servetinin yarısı olduğu yönündedir, "Derin Yahudi Devleti" adlı kitabın yazarı George ARMSTRONG, servetin Yahudi olmayan devlet ve toplumları sömürmek için kullanıldığını iddia etmektedir. (Armstrong'un kitabı teferruatlı bilgiler ile dolu olsa da tarafsızlığı tartışmaya açıktır ve ırkçı bir profil sergilemektedir.) Bununla birlikte iddialarını 


sağlam dayanaklar ile temellendirmektedir. 


"Goyim"'E Duyulan Kadim Düşmanlık 

Rothschild ailesi Yahudi topluluklarının en üst organı sayılan ve Yahudi İhtiyar Meclisi'nin günümüzdeki devamı olarak bilinen Yahudi Ajansı Kurulu'na yöneticilik yapmış ve gücünü elinde bulunduran yapıdır, bu kurul resmi bir oluşumdur ve yakın tarihe kadar dünya üzerine yayılmış halde yaşayan Yahudileri İsrail'e göç ettirmek için çalışmıştır, şimdilerde aldığı bir karar ile öğrencilere verdikleri eğitim desteğini azaltarak fonlarını daha ziyade dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan ve baskı gören Yahudileri desteklemek ve korumak için kullanmaya yönelik bir karar aldıklarını resmen duyurmuşlardır. 

Yahudi milliyetçiliği ve ırkçılığı üzerinden, Talmud'da bulunan ve Yahudileri tüm öteki toplumlardan üstün adlandıran, "goyim" dedikleri Hristiyanlar'a duydukları nefretin etkisi ile, Yahudi olmayan her birey ve toplumun malının kendilerine helal olduğu düşüncesi Rothschild ailesinin nesiller boyunca süregelen saldırgan iktisadi davranış biçimini şekillendiren unsur olmuştur. Bu aile hakkında bir şeyler yazmanın zor olduğu konu üzerine kafa patlatmış çok sayıda yazar tarafından onaylanmaktadır, aile banker olduğu için dışarı sır vermek konusunda ketum oldukları kadar ellerinde dışarıya sızabilecek fazla belge bulundurmadıkları 

söylenir, ailenin ölen bireylerinin ardından kişinin sahip olduğu belgeler yakılarak yok edilirler. 

Tarihçi olan Miriam Rothschild'e göre aile kendi tarihi ile fazla ilgili değildir, kendi soylarına ve atalarına saygılıydılar fakat tarihlerini umursamıyorlar ve hatta ne geçmişi ne de geleceği önemsemiyorlar, sadece an'ı yaşamaya odaklı bir hayat algıları var, elbette bu sözler tek 


Yahudi devleti kurmaya yönelik gayretler ile çelişmektedir. 


İlluminati Bağlantısı 

Rothschild adının geçtiği yerde -yerleşik hale gelmiş bir algı nedeniyle- İlluminati'yi anmamak mümkün olmasa da bu biraz karışık bir konudur ve hakkında sayısız komplo teorisi bulunan yapıyı bütünüyle akılcı ve doğru şekilde ifade etmek kolay değildir, bir grup ateist tarafından kurulan ve kısa ömürlü olan örgütün dağıldıkları söylenen tarihte aslında hayatının sonuna gelmediği ve gizli bir şekilde eylemlerine devam etmekte olduğu 

düşünülmektedir, İlluminati'nin bir zamanlar dünya üzerindeki dinleri sona erdirmek isteyen bir örgüt olduğu söylenir ki bu doğrudur, ancak Yahudi soyunu ve inancını yüceltmeye yeminli Rothschild ailesinin ideolojik yapısı ile örgütün ideolojisinin ne boyutta örtüştüğü bu anlamda tartışmaya açık bir konudur. İlluminati hakkında Masonluğun iki kolundan biri olduğu söylenir, Gizli Mason Örgütü olarak adlandırılan İlluminati'nin yanısıra "Şov Masonluk Örgütü" adı altında, herkesin gözleri önünde varolan yapılar ifade edilmektedir. 

Bir konuda hemfikir olmak gereklidir, Rothschild ailesinin hayattaki yegane derdi tüm dünyanın tek bir Yahudi devleti olmasıdır, "tek din, tek devlet, tek bayrak" isteyen ve Yahudi olmayan herkesten "iğrendikleri" bilinen bir ailenin ateist bir oluşum üzerinden dinsel inançları bütünüyle yok etmek istediklerini söylemek ne denli akıllıcadır emin olamıyorum? 
Yahudiler semavi dinler arasında en küçük popülasyona sahiptirler ve dinleri bitirecek bir girişimde ilk Yahudilik bu eylemden etkilenecektir, kaldı ki günümüzde İsrail bile daha ziyade ateistler tarafından kurulmuş ve yönetilmekte olan laik bir devlet ise de, Rotshchild ailesi ateist ya da satanist değildir, bilakis aile geleneğinde iyi bir dindar Yahudi olmayan aile bireyinin mirastan pay alamayacağına dair kurallar bulunmatadır. 
Amaçları Yahudilik dışındaki dinlere mensup toplumları sömürerek yok etmektir ki bu eylemi ekonomiyi kullanarak gerçekleştirmeyi denemektedirler. Bilimsel gelişmeleri kullanarak inançları eritmeye çalıştıklarını söylemek daha ziyade paranoyak siyasi İslamcı kafasıyla kurgulanmış görünmektedir. 

Rothschild'leri klasik bir İslamcı'dan ayıran en büyük özellik bilime ve laisizme değer vermeleridir, çünkü bu sayede kazandıkları para artmaktadır, ancak dinin olmadığı bir dünya hayal etmezler, dinsizleri kullanarak saldırdıkları genelde Hristiyanlardır. Rothschild'lerin en belirgin özellikleri, para kazanmak için Yahudiliklerini gizlemek gibi bir ihtiyaç hissetmemiş olmalarıdır, bu sebeple Yahudi olmayı ne kadar önemsediklerini anlamak gerekir. Tahmin edileceği üzere, bu hanedanın Hristiyanlık inancına karşı perde arkasında başlattığı savaş kitleler tarafından tüm inanç sistemlerini yok etmek üzere başlatılmış gibi algılanmıştır ya da Hristiyanlar bu tip bir propaganda ile dikkati bu konuya çekmek istemiş olabilirler. 
Rotshchild'ler İslam'a karşı da tahammülsüz olabilirler, fakat onların amacı öncelikle Hristiyanlar ile tarihi bir karşılaşma yaşamak ve Yahudiler'in Hristiyanlara diz çöktürdükleri 


bir geleceği yaratmaktır, sonrasında öteki inançlara saldırsalar da bütünüyle dinsiz bir dünya 


hayal ettiklerine dair bir işaret yok. Öteki dinleri bitirdikten sonra Yahudiliği yegane Dünya 


Dini haline getirmek istemektedirler. 
yy > > 


Yahudi / Siyon Protokolleri 


Rothschild'leri tanıtırken Fransız devlet adamı Lamartine'in bir sözü ile başlayalım; 


"Her türlü boyunduruğu kırmak istiyoruz ama bize ağırlık yapan ancak görünmeyen bir boyunduruk var. Bu nereden geliyor? Kimse bilmiyor ya da kimse söylemiyor. Gizli cemiyetler üyesi bizler bile bu sırrı bilmiyoruz." 

Fransız Dışişleri Bakanı G. Hanotouks ise aileyi kastederek şöyle söylemiştir; 


"Politikayı yöneten ve diplomasi kartlarını dağıtan gizli güç." 

Bank of England, Bank of France, The New York Federal Reserve Bank, The Washington Federal Reserve Board, gibi bankaların başında olan Rothschild ailesi bir kaç büyük Yahudi ailesi ile birlikte, başta Hristiyanlar olmak üzere Yahudi olmayan tüm toplulukların mallarına sahip olma gayesini nesilden nesile taşıyan "Yahudi Protokolleri" ya da "Siyon Protokolleri" adı verilen ve dünyayı ele geçirmek üzere yazılmış bir kurallar dizisini benimsemişlerdir. Söz konusu protokoller 1905 yılında yayınlandıkları için içeriklerinin ne olduklarını gayet iyi biliyoruz. Protokollerin içeriklerine ulaşmak büyük bir mesele olmadığı için ben buraya ekleyerek yazıyı uzatmak istemiyorum, ancak içeriğin özeti olarak şunlar söylenebilir; Rotshchild ailesi ve Yahudiler neden dünyayı ele geçirmeliler ve bunu ne şekilde mümkün hale getirmeliler? Bu konu protokollerin her maddesinde incelikle ve akılcı bir şekilde kaleme alınmış, güçlü bir metindir. 

Muhtemelen insanlığın soyu devamlılık gösterir protokollerde yazan içerik hayata bütünüyle geçirilebilirse, Yahudiler bundan bir kaç bin sene sonra Rotshchild'leri yeni nesil mesihler 


çıkarmış bir aile olarak kitaplarında anlatacaklardır. 
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Teodor Herzl ve Lord Rothschild II'nin "Yahudi Protokolleri" doğrultusunda derin bir Yahudi devleti kurdukları düşünülmektedir, amaçları Yahudi olmayan devletlerin açıklarını yakalamak ve bu açıkların üzerine giderek o devletleri yıkmak içindir deniyor, bu işi "proleterya diktatörlüğü" kurarak gerçekleştirmeyi planladıkları söylenir. Bu isteğin sebebini 


ve aynı doğrultuda hareket ederek Rus devrimcilerini destekledikleri bilinir. 


Bu noktada durup "tek devlet, tek din, tek bayrak" söyleminin "bilindiği kadarı ile tarihte ilk olarak II. Mehmet, yaygın adı ile Fatih Sultan Mehmet tarafından kullanıldığını belirtelim. 
Siyon belki de bir Yahudi ideali olabilir fakat hemen her toplumun ve önderin geçmişte bu tip fikirler üretebildiği de gerçektir. II. Mehmet elbette bir Yahudi devleti düşünmüyordu ancak o da kendi hayat algısına göre tüm dünyayı tek çatı altında toplama arzusunda bir devlet 


adamıydı. 


Rotshchild'ler tüm dünyayı tek devlet çatısı altında toplamak için günümüzde Birleşmiş Milletler adı ile bilinen Milletler Cemiyeti'nin kurulmasını ve gelişmesini sağlamışlardır. Aile Rusya'da varolan Komünist anlayışın güç kazanması için ellerinden geleni yaparlar, bu sayede Avrupa'nın en büyük Hristiyan nüfusunu dinsizleştirmek ve Hristiyanlığın geriletilmesini hedefledikleri iddia edilir, bu uğurda ikinci dünya savaşı çıkarılır ve Almanya ile Japonya'yı yıkmayı göze alırlar, aynı zamanda bu savaş sayesinde ABD Milletler Cemiyeti'ne girmek zorunda kalacaktır, böylelikle ABD'nin tüm ipleri Rotshchild'lerin eline geçmeye başlar, bu devleti yeni bir Roma İmparatorluğu haline getirmek en büyük hedefleri olacaktır, fakir bir eskici olan Mayer'in geceleri çocukları ile aralarında konuştukları ve örnek almaya çalıştıkları Roma'nın devamlılığını isterler. 

Nahum Sokolov, Karlsbad'da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada Milletler 


Cemiyeti için bakın ne demiştir; 


"Milletler Cemiyeti bir Yahudi fikridir, Bu projeyi 25 yıl savaştan sonra kabul ettirdik." 
Aynı BM 1948'de Filistin'i Siyonistlere altın bir tepside sunmuştur. 


Fransız Devrimi'nin Rotshchild ürünü olduğu ve İlluminati ile bu hareketi gerçekleştirdikleri düşünülse de bu konuda kimse sağlam bir ispat sunamamış ve söylenti olarak kalmıştır, fakat devrimin ardından gerçekleştirilen idamların belki de en fazla 905'i soylulardan oluşması, geri kalanların büyük bir kesimi ise rahipler ve rahibeler ile olası muhalifleri kapsaması kuşku uyandırmıştır. Din kurumlarına karşı devrim ile birlikte yürütülen saldırılar bu konudaki kuşkuları arttırmıştır. Fransız Devrimi bu konuda yol almalarını sağladıysa da başarıya ulaşamamış ve Katolik Kilisesi'nin yok edilmesi için Napolyon devreye sokulmuştur yönünde 


iddialar bulunur. 


Mayer Amschel Rothschıld 

Sıra kendisine gelene kadar 20 kuşaktır tefecilik yapan ailenin kurucusu olarak kabul edilen Mayer Amschel 1743-1812 yılları arasında yaşamış, Almanya/Frankfurt'da "Judengasse" adlı Yahudi gettosunda doğmuştur, 1770 senesinde Gutter Schnaper ile evlenmiş, beş kız beş de oğulları olmuştur, Amschel Haham olsa da eskicilik ve para tacirliği, tefecilik yapmıştır, bu konuda ünü çabuk yayılınca Hesse-Cassel Prensi IX. William'ın özel bankeri olarak çalışmaya başlamıştır. İlerleyen yıllarda Prens'in Danimarka'ya kaçması gerekmiş ve söylentiye göre Amschel'e o günün parası ile astronomik bir rakam olan 3 milyon dolar para bırakmıştı, Prens bu parayı Amerika'da savaşan İngilizler'e asker kiralayan babasından çalmıştı, Rothschild ise kendisine emanet edilen parayı Prens'ten çalmış, oğlu ile bu büyük serveti İngiltere'ye göndererek orada bir ofis kurmuş, muazzam boyuttaki servetlerini bu parayı işleterek kazanmayı başarmışlardır, kısa sürede Avrupa'nın tüm büyük başkentlerinde kurdukları ofisler ile iktisadi anlamda hızla büyürler, Amschel ömrünün sonuna geldiğinde hanedanın yöneticilik hakkı Mayer Amschel jr.'da olsa da kardeşi Nathan'ın üstün yeteneklerini takdir eden ağabey kendi hakkını kardeşine devreder, Nathan Londra'da N. M. Rothschild&Sons isimli özel bir yatırım bankası kurar. 

Mayer'in başarıdığı iş bugün belki hayal edilemez ve anlaşılması güç olabilir ancak, kaldırım kenarına dizdiği ıvır zıvır ile eskicilik yapmaktan dünyanın güç merkezine olan yolculuğu, kendisine bırakılan servet olmasaydı belki de imkansızdı, bununla birlikte o serveti kullanma şekli, tüm o eğitimsizliğine rağmen hayranlık uyandıracak boyutta başarılı bir dizi girişimi gerektirmiş, sınıf farkları yüzünden Yahudi olmayanların bile hayatta bir yere kadar ancak yükselmelerine izin verilirken, bir Yahudi olarak Amschel'in yükselişi adeta mucizevi bir olaydır diyebiliriz. Almanca ve Lehçe'nin karışımı olduğu söylenen kaba saba bir Yiddiş dili kullandığı söylenir, aile üyeleri muhtemelen akraba evlilikleri nedeni ile pek albenisi olmayan bir görünüme sahiptirler, Rockefeller'ın yaptığı gibi, aile bireyleri üzerlerindeki kıyafet yırtık putık bir hale gelene kadar yeni kıyafetler diktirmezlerdi. Mayer çocukları ile sohbet eder onlara kuracakları dev para imparatorluğu hakkında konuşurken, Roma İmparatorluğu'nu örnek almalarını isterdi. Mayer, beş oğluna Avrupa'nın beş ayrı önemli başkentinde iş 


kurdurur, ayrı şirketler gibi görünen bu yapılar aslında bir bütün gibi hareket etmektedirler ve 


ülkelere yayıldıkları için içlerinden bir ikisi herhangi bir saldırıya uğrarlar ya da baskıya 


maruz kalacak olurlarsa ötekiler ayakta kalmayı başaracak ve işi sürdürebileceklerdir. 


Bu servetin idare edilmesi bazı kurallara bağlanmıştır, Ailenin en büyük oğlunun en büyük oğlu -aile bireyleri toplu olarak karşı çıkmadıkları sürece- serveti kontrol eden kişi olacaktır, evlilikler aile içerisinde, kuzenler arası evlilik şeklinde gerçekleşecektir, eğer dışarıdan evlilik yapılacak olursa mutlaka zengin Yahudi aileler ile gerçekleşmelidir, kızları istenmeyen aşklara yönelecek olurlarsa bu ilişki her ne pahasına olursa olsun sona erdirilir ve kızlarına çıkar amaçlı politik evlikler gerçekleştirmeleri dayatılır, ailenin sahip olduğu servetin gerçek boyutu hakkında dışarıya bilgi veren akrabalar vasiyet haklarını kaybedeceklerdir, ailenin kız çocuklarının servet üzerinde bir hakları olmayacaktır, evlendikleri kişi aile dışından ise o 


erkeğin de bir kontrolü olmayacaktır. 


Napolyon Ve Nathan Rothschıld 

Nathan Rothschild II, 1777-1836 yılları arasında kısa bir ömür sürmüştür, Moses Montefiore'nin baldızı ve Levi Barent Cohen'in kızı Hannah ile evlenerek Sefarad Yahudileri ile akrabalık bağı kurar, konu iş olunca acımasız ve kural tanımaz bir insandır, babasının yönlendirmesi ile pamuk işine girer, çalışanları mümkün olan en az maaşı verirdi, işlerini büyük bir gizlilik içerisinde yürütür ve asla hiç kimseye hemen hiç bir konuda doğruları 


tamamıyla söylemezdi ve onları aldatırdı. 


Rothschild'leri yaratan Napolyon'un savaşlarıdır, öncesinde ekonomik olarak fazla güçlü olmayan aile savaş zamanı Yahudilere özgü bir yaratıcılık örneği sergileyerek büyük bir servet edinmeyi başarmış ve bankacılık sektörüne bu sayede girebilmişlerdir. Napolyon aile için tam manasıyla bir sıçrama tahtası görevi görmüştür, Rotshchild'ler elinden tutmadan önce 1786'da beş parasız ve kapı kapı dolaşıp görev isteyen bir asteğmen olan Napolyon'da bir cevher olduğunu gören Amschel bu adamdan ve enerjisinden etkilenmiş, ona para yardımında 


bulunarak ve bağlantılarını kullanarak yükselmesini sağladığı söylenir. 


Napolyon'un Josephine ile gerçekleştirdiği evlilik Rotshchild'lerin eseridir, ancak Napolyon daha sonra kadını boşayıp Arşidüşes Maria Luisa ile evlendiğinde ve düğüne Papa'yı davet ettiğinde Rothschild paniğe kapılmıştır, bu yaklaşım tüm planlarını alt üst etmekteydi, kendi elleri ile besleyip büyüttükleri, imparatorluğa kadar yükselttikleri adam şimdi ardındaki güce ihanet etmekteydi, 32 yaşında dünyayı ele geçirmeye yaklaşan Napolyon 46 yaşında bu girişimleri nedeniyle kariyerini bitirmiştir. Geçmişte destekledikleri Napolyon'un değişen tutumu nedeniyle Rothschild'ler hemen "Napolyon Karşıtları Ligi" adında bir organizasyon kurarlar ve Papa ile imparatorun arasını bozmak için türlü girişimlerde bulunurlar. 

Waterloo Savaşı'na gözlemci olarak katılan Nathan savaşın bitimine doğru fırtınalı bir havada 


Manş Denizi'ni aşmış, Londra'da İngiltere'nin savaşı kaybettiği söylentisini yaymış ve 


elindeki hisse senetlerini hızla elden çıkarmaya başlamıştır, bu durum kitlesel bir paniğe sebep olunca herkes elindeki hisseleri taban fiyatından satmaya başlamış, Nathan gizli aracıları sayesinde bu hisseleri toplamış, ancak bir kaç gün sonra İngiltere'nin savaşı kazandığı haberi ülkeye ulaşınca hareketlenen Borsa'da kağıtların yükselen değerleri sayesinde büyük bir servet yapmıştır. Serveti beş yılda 2.500 kat artar, bankalarının serveti ise 
3 Milyon dolar'dan 7.5 Milyar dolara çıkar, kendisine her ülke her devleti kapsayan dev bir 
casus ağı kurar Öldüğünde bankadaki yerine büyük oğlu Lionel Rothschild geçer. 

Lionel işi daha da büyütür, neredeyse tüm dünya devletleri müşterisidir, henüz 1800'lerin ortalarında Avrupa devletlerine, ABD'ye ve daha bir çok ülkeye dönemin on milyonlarca 
doları miktarda kredi verir, savaş masraflarını ve borçlarını karşılar, İngiltere'ye verdiği 40 
Milyon dolarlık kredinin karşısında Yahudiler'in bu ülkede devlet dairelerinde çalışmalarına resmen izin verilmesini sağlar, Lionel Rothschild İngiliz Parlamentosu'na seçilerek giren ilk Yahudi'dir, İncil yerine Eski Ahit üzerine el basarak yemin etmiştir ki bu o dönem 


için inanılmaz bir şeydir. 


Baron James Rothschıld 

1815-1830 arasında Rothschild'lerin beş büyük gücü iliklerine kadar sömürmeyi başardıkları anlatılır, İngiltere, Rusya, Fransa, Avusturya ve Prusya'da yürüttükleri ekonomik oyunlar ile zenginliklerini arttımayı başardılar. Gerçekte ailenin bilhassa ilk nesillerinin iyi bir eğitimi olmadığını görürüz, klasik Yahudi eğitiminden geçmişlerdi, okuma yazma bilmek yegane artılarıydı ancak akşamlarını karşılıklı oturup finans üzerine konuşarak geçirirlerdi, bu konulara hep birlikte o kadar çok kafa patlatırlardı ki, hayatları o para konuşmalarının 


içerisinde büyüyerek geçerdi ve uzmanlık alanları haline gelirdi. 


Lionel bankayı idare etse de Nathan'ın ölümünün ardından hanedanın başına Baron James Rothschild geçer ve yaklaşık 30 yıl bu görevi sürdürür, James Nathan'ın oğlu değil Amschel'in beşinci oğludur, görevin Lionel'e verilmemesinin nedeni, babası Nathan'ın kendi kız kardeşinin öz kızı ile evlenmesi ve Lionel'in Yahudilik'te yasak olan bu ilişkiden doğmuş olmasıdır, hanedanın başına geçmesine bu sebeple izin verilmez, Nathan ise din değiştirip Hristiyan olmaktan söz ettiği bir ara zehirlenerek ölmüştür, bu sayede hanedan el değiştirir, James'ten sonra yerine Baron Alphonse D. Rothschild, ondan sonra ise tam bir gizem perdesi ardındaki karakter, Georges Mandel adı ile bilinen ve ailenin Paris ayağının büyüğü olan Jeroboam Rothschild hanedanın tahtına oturur. 

Aile üyeleri hangi ülkede yaşıyorlar ise o ülkenin hakim stratejilerini ve politikalarını benimser ve devlet ile uyumlu bir çalışma stratejisi geliştirirlerdi, hatta bu konuda teslimiyetçi bir tablo çizmekte o kadar ileri giderlerdi ki, bir adım atacakları zaman ülkenin önde gelen bakanlarına fikirlerini açarlar ve ülkenin çıkarlarını kendi çıkarlarından daha fazla 


önemsediklerine dair bir izlenim yaratırlardı. 


Senede 0500'e Varabilen Servet Artışı 

Henüz 1840 yılında ailenin serveti 100 Milyar dolar civarıdır ve senede %100-%500 arası artış gösterdiği olmaktadır, 100 sene sonra 1940'da ünlü üç zengin Rockefeller, Carnegie ve Ford'un servetlerinin toplamı ise ancak 2 Milyar dolar civarındadır, bu karşılaştırma ile Rothschild ailesinin iktisadi gücü belki de daha iyi anlaşılabilir, faiz gelirleri, borsa spekülasyonları, savaşlarda devletlere verdikleri krediler ile zenginlikleri artmıştır, karşılıklı savaşan iki devlete aynı anda kredi vermekte sakınca görmedikleri bilinir, bu sayede savaşlarda asla taraf tutmamak gibi bir prensip geliştirmişlerdir, onlar sadece para kazanmakla ilgilenirler, Rothschild'lar her savaşmak isteyene kredi vermeselerdi belki de bu denli çok savaş yaşanmayabilirdi, son 150 yılda yaşanan savaşların yarısının çıkış sebebi bu ailedir 


denir. 


1830'lu yıllarda zengin Hristiyan Katolik aileler bir araya gelerek Rothschild'ların bankacılık sektöründeki tekellerini kırmak isteseler de batmaktan kurtulamazlar, Katolik bankası kurulmasına kurulur fakat Vatikan Katolik Kilisesi'nin hazinesinin yönetimi her daim Yahudi Rothschild hanedanı tarafından yönetilmeye devam ettiğinden bu girişimin başarıya ulaşma şansı yok gibidir. 

Ailenin bilhassa Avrupa'da yarattıkları ekonomik krizler ve borsa üzerinde oynadıkları spekülasyonlar nedeni ile kıtadaki Yahudi düşmanlığının arttığı söylenmektedir, aile hemen her 10 yılda bir ekonomik krizler yaratarak tüm dünya halklarının ya da belli bir bölgedekilerin sahip olduklarını ellerinden alma yoluna giden kalıcı bir strateji 


geliştirmişlerdir. 


Rothschild serveti çeşitli iş kollarında kazanılsa da hiç bir iş devletlere verdikleri krediler kadar bol kazançlı olmamıştır, iki ülke arasında gerginlik çıktığında aileye bağlı olan ya da gizlice destekledikleri medya kuruluşları savaş çığırtkanlığı yapmaya başlar, savaşın kaçınılmaz ve yapılması gereken en doğru hareket olduğu algısını yaratırlar, bu savaş için hanedan her iki tarafa da kredi verecektir, ilk dönemlerinde bu konuda rakipğleri vardıysa da zamanla her birini teker teker batırmayı başarmış ve istedikleri faiz oranı ile borç verebilir 


hale gelmişlerdir. 


1694 yılında kurulan Bank of England'ı 1830'larda Nathan'ın döneminde ele geçirmeyi 
başaran aile zamanla kurumun yegane sahibi olmuş, İngiltere'de para basma hakkını ve vergi toplama "zahmetini" üstlenmişlerdir, bankayı bir kez ele geçirdiklerinde ise İngiltere'yi ele geçirmiş kadar güçlenmişler ve devleti banka sayesinde soymaya başlamışlardı, "Peel Tadilatı" adını verdikleri bir takım kural değişiklikleri sayesinde; gümüşün İngiltere başta olmak üzere tüm dünyada para karşılığı olmaktan çıkarmışlar, İngiliz İmparatorluğu'nda para basma hakkını ele geçirdiklerinde 40100 altın karşılığı para basma zorunluluğu getirerek devletin elindeki altınları kontrol etmeye başlamışlar ve İngiliz 


İmparatorluğu'nda ürünlerin fiyatlarını belirleme hakkı elde etmişlerdi. Bu değişiklikler 


sayesinde elde edecekleri servet ile dünyanın gerçek efendisi olabilmeleri mümkün olmuştur. 


Teneke 

Altını paranın karşılığı yapmak kulağa hoş gelebilir fakat Rothschild'ların bu stratejisi sayesinde sayısız ülke bir gecede batma noktasına gelmiştir, dolara endekslenen para bir gecede değer kazanır, dolar bir günde 2-3 kat değer artışı gösterir ancak işçi maaşları aynı seviyede tutulur, devletler borçlarını ödeyemez hale gelirler, Çin'de bile uygulattıkları bu sistem ile halkı açlıktan kırıp geçirmişlerdi, zaten Çin'in afyon ticareti de ailenin elindedir, I. 
Savaş sonrasında tazminat ödemesi gereken Almanya altın sıkıntısı yüzünden borcunu ödeyemez hale gelir, koca ülke bir ailenin eline, insafına teslim edilir. Para Rothschild'ler için kirli bir şeydir ve "teneke" olarak adlandırırlar, elmaslar ve altın dışında bir zenginlik tanımaz 


ve önemsemezler. 


Devletler kağıt paranın altına endekslenmesi durumunda borçlarını asla kapatamayacaklarını ve sürekli faiz ödemek zorunda kalacaklarını görürler ve karşı çıkmaya çalışırlar, bu konuda birlik olmaya karar verdiklerinde ise bir dizi "tesadüfi" olayın ardından ikinci dünya savaşı büyük bir hızla patlak verecektir. 

Rothschild'ler nefret odağıydılar belki de fakat bu durumun çok fazla öne çıkmadığı ve sıradan halk tarafından sevildikleri zamanlar da yok değildi, 1900'lerin başlarında İngiltere'de çok sevilen bir aile olarak biliniyorlar, Lord Rothschild arabasıyla sokağa çıktığında çocuklara avuç avuç yarım altın atardı, bu konuda kendisini eleştiren karısına çocukların hallerinden memnun olduklarını söylerdi, yarış atı ahırları yarışları izleyen halk tarafından bir mutluluk kaynağı olarak tarif ediliyor, yüksek meblağlar ödeyerek getirttikleri ünlü müzisyenler ve seyyar satıcılardan yaptıkları yüklü alışverişler sayesinde sevilen şahıslar olmuşlardı, şoförlerine Noel'de sülün hediye eder (o dönem ciddi bir cömertlik olsa gerek) Lord öldüğünde kentin seyyar satıcıları arabalarına siyah kurdela bağlamışlar ve Pall Mall Gazette'de yayınlanan bir makalede şöyle denmişti... "Lord Rothschild'in mevcudiyeti sayesinde geçmiş yıllarda bu kadar ülkenin huzurunu kaçıran ırkçı hareketlerden etkilenmedik." 

İbrani Büyücüsü D'israeli 

İngiltere'de Rothschild varlığını süslü ve çekici bir görünüme ulaştıran biraz da D'İsraeli olmuştur, aile ile çok yakın ilişki içerisinde olmakla birlikte para kazanmak uğruna giriştikleri işleri sevimli göstermeye varan bir yalakalık hali içerisindeydi, Rothschild gençken yanına aldığı D'İsraeli'ye şekil vermiş ve o'nu Hristiyan gibi davranması konusunda teşvik ederek adım adım iktidara yürümesinde etkili olmuştur. Konuyu fazla saptırmadan D'İsraeli'nin bir sözünü anımsayalım, İngiltere Parlamentosu'nda Yahudiler hakkında olumsuz ve küçümseyici sözler dile getirilince "Sizin atalarınız ağaçtan ağaça zıplarken bizimkiler kitap 


ehliydiler"' sözü tarihe geçmiştir, bu vesile ile geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan "Yahudiler'in 


maymuna evriltildikleri" saçmalığına da selam çakmış olalım. D'İsraeli de pek sevilen bir Yahudi diyemeyiz ancak yükselmeyi başarmıştır, "Rothschild'lerin çömezi" olarak bilinir, 

"İbrani büyücüsü, Doğu Yahudisi, açgözlü Yahudi" gibi isimler kendisine çağdaşları tarafından uygun görülmüştür. Bu tanımlar gerçekten doğru yakıştırmalar mıdır, yoksa dönemin burjuvasının Yahudi alerjisi nedeniyle midir bu sorunun yanıtı bende yok. Aile dünya genelinde çok sayıda liderin iktidar koltuğuna oturmasına ya da o koltuktan inmesinde etkili olmuştur. 

Rothschild ailesinin zamanında en nefret ettikleri hanedanların başında Romanov'lar bulunmaktadırlar, bu hanedanı devirmek üzere Japonya'yı kredi yağmuruna boğarak açıkça destek vermiş, Rus-Japon savaşını körüklemişler, sonunda amaçlarına ulaşarak Romanov'ları tahtlarından indirmek ile kalmamış, soylarını da kurutmuşlardır. Kırmızı Kalkan — Rothschild'in desteklediği Kızıl Devrim'den sonra Sovyetler'in başına geçen hemen herkes Yahudi'dir, sadece Lenin Yahudi değildir ancak onun da annesi ve karısı Yahudi olarak bilinir, aile Jacob Schiff'i kullanarak Bolşevik Devrimi'nin başlamasından hemen önce Lenin'e 
20 milyon dolarlık bir kredi verilir, Bolşeviklere aile için çalışan Albert Thomas tarafından 
Fransa üzerinden milyonlarca Frank para desteği sunulur, devrim sayesinde Rusya'da Hristiyanlık dünyanın başka hiç bir yerinde mümkün olmamış boyutta büyük bir zarar 


görecektir. 
Alman Ekonomisine Vurulan Rothschıld Darbesi 


Rothschild'ler petrol işine de girmişlerdi ve tüm dünya petrolü Nobel, Rothschild ve Rockefeller arasında paylaşılmıştı, Rothschild'ler ve Nobel Rus petrolüne sahip olmayı başarmışlardı. Otomobillerin yayılmaları, askeri araçların ve trenlerin kömür yerine benzin kullanmaya başlaması ve ardı arkası kesilmeyen savaşlar esnasında petrol ihtiyacının artması 


sayesinde bu üç aile servetlerini kısa sürelerde katlamayı başarmışlardı. 


I. Dünya Savaşı'nın ardından Rothschild'lar Almanya'da ilginç bir yöntem kullanarak ekonomiyi altüst ederler, Alman parası olan Reichsmark'ın değerini düşürmek için yüksek miktarda para basıp piyasaya sürerler, Alman tahvilleri bu para ile satılarak itibarı yok edilir, bu esnada fabrika ve arazi gibi yüksek fiyatlı görünen alışverişler yapar, ancak ödemeleri değerini düşürdükleri para ile yaparak mülklere yok pahasına konarlar, yetmezmiş gibi parayı altına endeksleyerek piyasadaki tüm altınları toplarlar ancak ortaya çıkan altın sıkıntısı nedeniyle borçlar asla kapanamayacak boyutta artmak zorunda kalır, Alman malvarlığının 9080'i nüfusun (01'lik elit bir Yahudi kesiminin eline geçer, Hitler için tek çare kalır Yahudileri kovmak ancak bu işi yaparken tarihi malum büyük hatalara düşer ve ekonomik bir gerekçe ile atılan adımlar ırkçılığa dönüşerek sonu tarihi bir trajediye varır, fakat tüm yaşanan 


vahşet bir şekilde Rothschild ailesinin amaçlarına ulaşmalarının önünü açar. 


TI. Dünya Savaşı esnasında ailenin farklı ülkelere dağılmış her bir kolu kendi içerisinde yaşadıkları ülkeyi ve öteki ülkeleri aynı anda ekonomik anlamda desteklemişlerdir, yaşadığı ülkenin kralı ya da başındaki kişiyi maddi anlamda desteklemek zaten bir Yahudi banker geleneğidir, bununla birlikte Osmanlı'nın yıkılmasında etkili olan aile bu tarihi değişimi bir fırsat olarak görmüş, Filistin'e kitleler halinde Yahudi yerleşimcilerin göç ettirilmeleri ve orada desteklenmeleri işini üstlerine almışlardır, okullar ve hastaneler inşa ederek Yahudi yerleşimlerini güçlendirmişlerdi, fakat sorun şu ki, Yahudiler Avrupa'yı bırakıp Filistin'e yerleşmek konusunda çekimser davranıyor ve isteksiz görünüyorlardı, onları Avrupa'dan uzaklaştırıp Filistin'e yönlendirecek bir sebep gerekiyordu, bu sebep II. Dünya Savaşı sayesinde güçlü bir şekilde ortaya çıkacaktı. 


Hitler ve soykırımı olmasaydı asla İsrail olamayabilirdi, altı milyon Yahudi'nin öldürülmesi - ki Hitler'i Almanya'da öldürdükleri genelde Yahudiliğinden büyük ölçüde vazgeçmiş ve hatta Alman milliyetçisi haline gelmiş Alman Yahudileri idi- Yahudi inancındaki -acı dolu deneyimlerin ardından kurulacak Siyon devleti fikrine uygun bir tablo oluşturmuştu. Bu seble olsa gerek Hitler'in uzun süre boyunca aile tarafından desteklenmesi ve aynı anda müttefiklerin de desteklenmeleri, Siyonist emellerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ikinci savaşı altın bir fırsat görmeleri ve neticelerinin Yahudi inancına uygun bir yapıya kavuşacağını görmeleri nedeni ile olabilir denmektedir. 

Rotshchıld Ve Sosyalizm 

Bankacılık sistemi Rothschild'ların en büyük dayanaklarının başında gelir, aile ortaya çıkıp dünya para piyasasını ele geçirene kadar bankacılık devletin yürütmesi gereken bir iş olarak varlık gösterirdi, zamanla özel şahısların bankacılık yapabilmelerinin önünü açmışlarsa da bankaları büyük ölçüde ele geçirenler de kendileri olmuştu, bu bankalar sayesinde ABD'nin parası ile Rusya'da bulunan Komunistlere kredi verirler, ancak kimse bu duruma karşı dahi çıkamaz, Amerikan iç savaşından itibaren üzerinde çalıştıkları konuda başarılı olur ve ABD'nin para yönetim sistemini ellerine geçirirler, en etkili oldukları yer Wall Street'tir, Federal Rezerv Yasası'nı yürürlüğe sokturarak Amerikan halını büsbütün avuçlarının içerisine alırlar. 

Dünya üzerinde Rothschild'ler ile bağlantısı olmayan herhangi bir banka bulmanın mümkün olmadığı söylenmektedir, Morgan ve Kuhn Loeb gibi kuruluşların Rotshchild'lerin paravan 


kuruluşları oldukları iddiası oldukça güçlüdür. 


Bu noktada durup bir konuyu açıklığa kavuşturmaktayız, zengin bir ailenin kapitalist olmaya yatkın düşüncelere sahip olabileceğini tahmin etmek mümkündür, ancak Rothschild'lerin zenginliği başka bir zenginlik ile karşılaştırılabilecek ölçüde olmadığı gibi, aile bireyleri ne kapitalizm ne de başka bir siyasi/iktisadi ideolojiye yakınlık duymazlar, stratejilerine öylesi uyduğu için Sosyalizm'e yatkın bir algı geliştirmişler, özel şirketlerin güç kazanmasından ise 


devletin gücü elinde bulundurmasını tercih ederler, çünkü devlet ve devlet adamları da bu 


ailenin kontrolündedir, bu amaçlarına ulaşmaları durumunda her şeyin fiyatını belirleyebilecekler, rakipsiz olacaklar ve toplumu sosyalist çizgide, daha az masrafa sahip ancak emeğini tek bir kaynak için harcayan yeni tip bir kölelik formatına 

sokabileceklerdir. Ailenin zenginliğinin ulaştığı boyut, onları kapitalizmden fayda sağlamaktan öte bir konuma yerleştirmiştir, bilakis kapitalizm bu ailenin varlığı için ancak bir tehlike olabilir, başkalarının zenginleşmesini istemezler, sadece kendi zenginliklerine hizmet edecekleri insanları beslemekle yetinirler, olası rakiplerin ortaya çıkabilecekleri esnek şartları sevmezler. Bu perspektif ışığında ABD'nin komünizme açtığı savaşı ve yavaş da olsa sosyalizme teslim olmaya başlamasını tekrar düşünebilirsiniz. ABD gerçekten neden kapitalizm istiyor? Aksi takdirde tek bir ailenin kontrolüne asla kaçamamak üzere teslim 


olacağını bilmektedirler belki de, ne dersiniz? 


Hümanist Dinler 

Rothschild Para İmparatorluğu'nun dünya üzerinde sebep verdikleri olayları, uşakları haline getirdikleri önemli insanları anlatmak bu sayfalara sığmaz boyuttadır, kaldı ki okuyup araştırdıkça hayatımızın bu ailenin avucunun içerisinde olduğunu görmek insanda karmaşık duygular yaratabilmektedir, hayatımızın ipleri elimizde değilmiş gibi görebilmek mümkün 


ancak bu ne bütünüyle doğru ne de tamamıyla yanlış bir çıkarım olmayacaktır. 


İdeolojiler, hem de her türlüsü Rothschild'lerin amaçlarına ulaşmalarında en etkili yol olmuş görünmektedir, bu sağ ve sol ideolojiler ekseninde toplumları birbirlerine düşürmeyi başarmış 


ve çatışmalardan maddi ve manevi menfaat sağlamışlardır. 


Görünen o ki hangi ideolojik düşünceden olursa olsun insanlar bir şekilde istemsizce ve bilinçsizce de olsa bu ailenin kurguladığı dünya düzeni hayaline hizmet etmekten kaçınamıyorlar, belki de öteki tüm dinleri yok etmeye yönelik amaçlarına günümüzde "hümanist dinler" adı verilen bu ideolojilerin türemesini sağlayarak ulaşmaya çalışmak gibi 


bir hayalleri olması mümkün. 


Marie-Helene de Rothschild, 1972 yılında "Sürrealist Balo" adı verilen bir davet düzenlemiştir, Salvador Dali'nin görevlendirildiği bu organizasyonda standart balo kıyafetleri ve sürrealist maskeler giyinmek zorunludur ve içeri girmek için önce gerçek anlamda karışık bir labirentten geçmek gerekmektedir, Dali bu parti için yeteneğini tam anlamıyla konuşturmuş ve kendi tasarımlarından maskeler yapmıştır, Marie-Helene bu Balo'da Masonlar tarafından kullanılan, Tapınakçılar'ın tapındıkları iddia edilen Bafomet maskesi ile katılmaktadır, bu teatral unsurlar ile dolu Sürreal Balo sayısız söylentiye neden olmuşsa da fotoğraflar ve tercih edilen imgeler üzerinden üretilen komplo teorileri aktarmaktan bu yazıda bilhassa kaçındım, Avrupa'nın köklü ailelerinden birinin teatral zevklere yönelmesini bu alana çok fazla meraklı olamayan bir insana anlatmak zor olabilir, kaldı ki Yahudiliği ile bu kadar 


gurur duyan bir aileyi "Satanist Paganlar" gibi tanıtmak bana pek rasyonel görünmedi, beni 


ilgilendiren özel hayatları da değil, o alanda ortaya çıkabilecek gariplikleri referans almanın insanı yanıltacağı görüşündeyim, sonuçta herkesin hayatında bir takım garip unsurlar bulunabilir ve bilhassa para içerisinde yüzen bir ailenin bireylerinin nelerden zevk alabilecekleri konusu beni aşar. Fakat bu Balo'da ortaya çıkan fotoğraflar o denli güzellerdir 


ki, bu yazının içerisine serpiştirmek hoş olabilir. 


Her ne ise, Rothschild'ler hakkında anlatılanların ufak bir kesimi dahi doğruysa ortada sıradan insanın ya da bir ve ya bir kaç devletin başa çıkmasının imkansız olduğu bir gücün 


varlığı kuşku götürmez boyuttadır. 


Yazımızı dilimize "Ah bir zengin olsam"' olarak geçen şarkının orijinal sözleri ile son verelim, 

"Ah bir Rothschild olsam, tara taratata..." 

Şıvan Okçuoğlu 

Odatv.com 

Kaynaklar: 

Dr. John Coleman - Rothschild Hanedanlığı 

Daniel Yergin — Petrol 

Paul Johnson — Yahudi Tarihi 

George Armstrong — Rothschild Para İmaparatorluğu 
John Keegan — Savaş Sanatı Tarihi 


ROCKEFELLER VE ROTHSCHİLD'İN ORTADOĞU KAVGASI! 


Ömür Çelikdönmez-31 Ekim 2016- kafkassam.com/ 


ABD”nin ve dünyanın en zengin birkaç aileden birisinin Rockefeller olduğu tartışmasız kabul edilir. Kontrol ettikleri para 5 trilyon dolarla 15 trilyon arasında değişen Aile şirketlerinin, sadece New York'ta 1 trilyon dolarlık gayrimenkulü olduğu biliniyor. (Bkz. 
http://Wwww.patronturk.com/rockefeller-ailesinin-serveti-ve-unlu-sirketleri-188h.htm ) Rockefeller ailesinin ABD yönetimi ile güçlü bağları mevcut. Ailenin kurucusu John D. 
Rockefeller?in; petrol işiyle birlikte iş dünyasına hızlı bir giriş yaptığı ve Amerika'nın ilk milyarderi olduğu biliniyor. Asya'dan Latin Amerika'ya, Avrupa'dan Avustralya'ya hemen her ülkede yatırım yapıyorlar. Standart Oil Company ile petrol alanında rakipsiz güce dönüşüyor. Bu şirket daha sonra Exxon, Mobil ve Chevron olarak birçok başka şirketi de bünyesinden çıkarıyor. Amerika'nın en büyük bankalarından biri olan Chase Manhattan Bank Rockefeller'ların en büyük yatırımlarından biri. Bu bankanın bugünkü piyasa değeri neredeyse 3 trilyon dolar. Amerika'nın etkili ailelerinden Dulles”larla Rockefeller”lar akrabalık bağları var. İran'da Musaddık darbesi, Guatemala darbesi ve Küba Domuzlar Körfezi çıkartması operasyonlarına imza atan CIA başkanı Allen Dulles'ı (1893 — 1969) bu göreve getiren kuzen Rockefeller. Rockefeller'ın; Latin Amerika'da CIA'in yaptığı bazı operasyonların finansmanını sağladığı ortaya çıkmıştı. 


Dünyadaki Küresel güçlerin başkanı olarak bilinen kendisini “Dünya Devlet adamı” ilan eden David Rockefeller'ın, “Dünya imparatorluğu” ve “Yenidünya düzeni” gibi söylemleri dikkat çekmiş ve geniş tepki toplamıştı. ABD'nin süper güç olarak dünyayı yönetmesinin arka planındaki organizasyonlarda onun ismi geçiyor. Rockefeller ailesi ABD'de 20'yi aşkın çok uluslu şirketin koordinasyonunu yapar, yönlendirir. Irak'taki gelişmelerden de o sorumludur. 
Türkiye ile ilgili medyada yer alan görüşlerine bakılacak olursa dost olduğu söylenemez. 
“Türkiye hakkında biraz daha durmak istiyorum; çünkü dünyadaki en stratejik konumdaki ülkedir ve bizim için çok önemlidir. Nedenlerine gelince: Bir kere Büyük İsrail Devleti topraklarının su kaynaklarının önemli bir kısmı şu anda Türkiye'ye aittir. İkincisi, Müslüman ve demokratik bir ülke olarak bu konuda öncü bir ülkedir. İslamiyet'i yıkmak istiyorsak önce Türkiye'den başlamalıyız.” açıklamaları ne derece doğru bilemiyorum. 


Yine David Rockefeller'ın; “Atatürk yüzünden, planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık.” dediği araştırılması gereken bir husus. Geçtiğimiz yıl; Rockefeller Aile Fonu (Rockefeller Family Fund), çevresel etkenlere ve iklim değişikliğine vurgu yaparak yayınladığı açıklamada, petrol şirketlerindeki hisselerini elden çıkaracağını bildirmişti. 
Küresel toplumun fosil yakıtları ortadan kaldırmaya çalıştığı bir dönemde bu yakıtların hala kullanıldığına finansal ve etik olarak anlam verilemediği kaydedilen açıklamada, petrol şirketlerinin de hidrokarbon arama faaliyetlerde mantıklı bir anlamın bulunamadığı belirtilmişti. Eylül 2014'te Rockefeller Kardeşler Fonu da (Rockefeller Brothers Fund), başka kurum ve derneklerle bir araya gelerek, toplam 50 milyar dolarlık fonu fosil yakıtlar dışındaki alanlara yönlendireceklerini açıklamıştı. 


Rockefeller ve Rothschild şirketleri arasında finans, enerji ve sanayi sektörleri arasında bir paylaşım olduğu gibi zaman zaman rekabetten kaynaklanan anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. 
Rockefeller ABD merkez bankasının, Rothschild ise İngiltere merkez bankasının sahibi. 
ABD'deki FED'in sahibi 8 ailedir. Bu ailelerden dördü ABD? de, dördü ise ABD dışında yaşamaktadır. ABD? de yaşayan 4 aile şunlardır; Rockefeller, Goldman Sachs, Lehman Brothers ve Kuhn Loebs ailesi. ABD dışında yaşayan 4 aile ise Rothschild (TheRothschilds of Paris and. ondon), Warburg ailesi (Warburgs Bank of Hamburg), Lazard ailesi (TheLazardsBrothers of Paris), veMoses Seifs ailesidir (The Israil Mosses Seifs of Rome). 


17-25 Aralık kumpasında Halk Bankası'na operasyon yapıp itibarsızlaştıranlar hiç şüphesiz ki talimatı okyanus ötesinden Rockefeller beslemesi örgütlerden almıştı. Dünyada ve bölgemizde yaşanan savaşların arka planında bu rekabetin izdüşümlerini görmek mümkün. 
Örneğin ABD'nin Irak”ı işgal nedeni, Irak'ın nükleer, kimyasal, biyolojik silahları ya da sahip olduğu zengin enerji kaynakları değildi, doğrudan ABD'nin finans krizi ile ilgiliydi. Saddam Hüseyin'in ani bir kararla petrol birim fiyatı olarak dolardan Euro'ya geçtiğini açıklaması, bugün Irak'ta yaşananları tetiklemişti. Euro'nun tedavülde Irak ve Ortadoğu'da dolar dolaşımının yerini alması, ABD'nin dış borçlarını ödeyebilmek için Euro satın almak zorunda kalacağı şeklinde değerlendirilmişti. Doların yerine Euro’nun dolaşıma girmesi durumunda ABD ekonomisinin çökmesi kaçınılmaz olacağından çözüm Irak işgalinde bulunmuştu. 


Rothschild hanedanı; İngiliz Kraliyet Saraylarında kralın yaverliğini yapan bir aile olarak ortaya çıkıyor. Rothschildler, 18. yüzyılın sonlarından başlayarak Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde bankalar kuran Alman kökenli Yahudi bir aile. Rothschild ailesi Yahudi topluluklarının en üst organı sayılan ve Yahudi İhtiyar Meclisi'nin günümüzdeki devamı olarak bilinen Yahudi Ajansı Kurulu'na yöneticilik yapmış ve gücünü elinde bulunduran yapıdır, bu kurul resmi bir oluşum. Eylül 2016'da paranın ve politikanın patronları Henry Kissinger ve Rothschild ailesi üyesi James Rothschild, Birleşmiş Millet Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti. 
(Bkz. http://www.kafkassam.com/turkmen-devleti-turk-ingiliz-petrol-ortakligina-bagli.html ) 


Uzun lafın kısası bölgemizde yaşanan anlaşmazlıklar, krizler ve savaşlar din görünümlü sermaye savaşlarıdır. Benim anladığım Irak ve Türkiye, Rothschild hanedanının payına düşmüştür. Türk-İngiliz ortaklığıyla kurulan Genel Energy PLC şirketi aynı zamanda Irak'ta Türkiye-İngiltere işbirliğinin kodlarını taşıyor. Mehmet Emin Karamehmet ile Mehmet Sepil'in , Kuzey Irak'ta petrol arama ve üretimi gerçekleştiren petrol şirketi Genel Energy, İngiliz Vallares PLC ile birleşmiş, ardından Genel Enerji Plc adını alan şirket, Londra Borsası'na kote ilk Türk şirket olmuştu. Eylül 2011'de BP'nin Meksika Körfezi'ndeki sızıntıdan sonra istifa eden eski CEO’su Tony Hayward'ın ortak olduğu İngiliz petrol şirketi Vallares'in finansörleri arasında Rothschild ve bankacı Julian Metherell?in bulunduğu biliniyor. 15 Temmuz darbe kalkışmasının uluslararası sermaye ayağında Rockefeller ailesinin olduğu düşünülebilir. Rockefeller ailesinin CIA ve benzeri istihbarat ve askeri kurumları üzerindeki etkisi mutlaka göz önünde tutulmalı. 


ROTHSCHİLD AİLESİNE SUİKASTTA PENTAGON ŞÜPHESİ? 
Ömür Çelikdönmez-13 Aralık 2017- kafkassam.com/ 


Bugün dünya genelinde elmas ticaretinin yüzde 90'ını, elmas üretiminin yüzde 40'ını, kömürbakır-uranyum-alüminyum ticaretinin de yüzde 15'ini gerçekleştiren küresel güç, Rothschild Ailesidir. Ailenin en ünlü şirketleri HSBC Bank, Royal Bank of Scotland, Banco Santander, De Beers, Rio Tinto, ING Group ve Aviva'dır. Aile ayrıca 2000 yılında Fransız devletine sattıkları BNP Baripas şirketi ile Somanh Bankası'nın da (kapanana kadar) kurucusu ve sahibidir. Son yıllarda şarap pazarına da giren aile Fransa, Şili, Amerika ve Güney Afrika'da üretim yapmakta, Fransız şarap piyasasının yüzde 50'sini elinde bulundurmaktadır. Ailenin serveti yaklaşık 2009 verilerine göre 4-5 trilyon dolardır. Kontrol ettiği para ise 15 trilyon dolar civarındadır.(1) Amerika Birleşik Devletleri'nde bağımsız bir kuruluş olan Amerikan Merkez Bankasının kontrolünde hem Rothschild ailesinin hem de Rockefeller ailesi etkindir. 
Bu bankanın tek bir açıklamayla tüm dünya ekonomisine yön verdiği düşünülürse, bu iki ailenin dünya ekonomisinde ne kadar söz sahibi olduğunu anlaşılabilir. 31 Ekim 2016'da Rockefeller (ABD) ve Rothschild (İngiltere) şirketleri arasında finans, enerji ve sanayi sektörleri arasında bir paylaşım olduğu gibi zaman zaman rekabetten kaynaklanan anlaşmazlıklar yaşanabildiğini, dünyada ve bölgemizde yaşanan savaşların arka planında bu rekabetin izdüşümlerini görmenin mümkün olduğunu, Irak ve Türkiye'nin, Rothschild hanedanının payına düştüğünü yazmıştım.(2) 2017 29 Mart'da “Rothschild ailesi Yahudi topluluklarının en üst organı sayılan ve Yahudi İhtiyar Meclisi'nin günümüzdeki devamı olarak bilinen Yahudi Ajansı Kurulu'na yöneticilik yapmış ve gücünü elinde bulunduran yapıdır, bu kurul resmi bir oluşum. Eylül 2016'da paranın ve politikanın patronları Henry Kissinger ve Rothschild ailesi üyesi James Rothschild, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti” bilgisini de sizlerle paylaşmıştım. (3) 


1 Ekim 2017'de 50'den fazla ABD vatandaşının öldürüldüğü terör eyleminin asıl amacının 
Trump'la birlikte küresel sermayenin jandarmalığından çekilme kararlılığı gösteren Amerika 
Birleşik Devletlerini, yeniden dünya sahnesine çekme operasyonu olduğunu, 02 Ekim 2017 
günlü analizimde belirtmiş, küresel sermayenin konuşlandığı Britanya Krallığının, ABD olmadan bu jandarmalığı tek başına yapması mümkün görülmediğini kaydetmiştim. Las Vegas'da Trump'a yaşatılan, kendi ülkesinde ve dünya genelinde itibarsızlaştırma operasyonunun kanlı versiyonundan başka bir şey değil. Bunun en önemli nedeni Trump'ın Amerikan devini küresel odakların oyun alanlarından çekip çıkarmak istemesi. Çünkü o 


partileri farklı olmasına rağmen John Fitzgerald Kennedy gibi bir Amerikan milliyetçisi. 
Henry Ford gibi yerli Amerikan sanayisinin başarısına inanıyor. Trump'ın siyasi genleri, antibritanist. Kraliçenin eteklerinin altına saklanan, finans yarasalarından nefeslenen politikacılardan değil. Trump'ı indirmek isteyen küresel güç odağının en tepesinde, Londra'da konuşlanmış Rothschild gibi finans devleri var. Trump'ın burnunu Kuzey Kore ile sürtmek istedikleri gibi Çin ile kapışmasını dört gözle bekleyen bu küresel ahtapot, Trump'ın Amerika'sının arasını stratejik müttefikleriyle açmakta beis görmüyor. Ama Trump'ın da boş durduğunu sanmayın. Ajandasını parayla değil sırayla takip ediyor. ABD Başkanı Trump, seçim kampanyası sırasında Pasifik bölgesi ile yapılan serbest ticaret anlaşmasına karşı olduğunu duyurmuştu, Trans-Pasifik Ortaklığı’ ndan çıkılmasını onaylayan bir kararname imzaladı. Böylelikle Londra merkezli küresel finans ahtapotunun hayati damarlarından birine neşter vurduğunun daha yeni yeni anlaşıldığını vurgulamıştım.(4) 

İşte ister Trump deyin ister Pentagon deyin; çoktan harekete geçti. Trump'ı indirmek isteyen küresel güç odağının en tepesindeki, Londra'da konuşlanmış Rothschild gibi finans devine kesilen cezanın ne olduğu birkaç gün önce ortaya çıktı. İngiltere'nin Aylesbury kentinde Rothschild Vakfınca idare edilen, aileye ait tarihi yazlık Waddeston Manor şatosu yakınlarında Cessna 152 tipi uçak ile helikopter havada çarpıştı. Hava araçlarının Rothschild Vakfınca idare edilen, aileye ait tarihi yazlık Waddeston Manor şatosu yakınlarından düştüğünü belirtiliyor. Bazı kaynaklar ise kazanın, Rothschild ailesine ait bir malikânenin üstünde gerçekleştiği iddiasında. Thames bölgesi polisi, kazada toplam 4 kişi olmak üzere her iki uçakta 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ancak yetkililer hayatını kaybedenlerin kimliğini henüz açıklamadı. Ayrıca Hava Kazaları Araştırma Şube Müdürü, Aylesbury yakınlarında meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı. Olay yeri yakınındaki Wycombe Hava Parkı'ndan yapılan açıklamada, her iki hava aracının da kendi tesislerinden havalandığı ve sivil nitelikte olduğu belirtildi. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri de uçakların askeri nitelikte olmadığını doğruladı. Her iki hava aracının çarpışmanın ardından düştüğü, acil sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi. Olay yeri yakınındaki bazı yollar trafiğe kapandı. Daily Mail'e göre Waddesdon Malikanesi adlı tarihi yapı yakınlarında yaşayan yerel halkın büyük bir patlama duymasının ardından enkaz bulundu. Buckinghamshire?'daki bu malikanenin, meşhur Rotschild ailesine ait olduğu ve bugün bu mekanda bir Noel pazarının düzenlendiği belirtildi.(5) İngiliz basını hava araçlarının neden olduğu kazanın Rothschild ailesine yönelik özel bir askeri operasyon olabileceğini gündeme taşıdı. (6) 

Bu kazayı daha da ilginç kılan kazadan önce, İngilizce dilini kullanan ve resim tabanlı forum özelliğindeki 4chan sitesinde “O” rumuzlu kullanıcının Sir Evelyn Robert de Rothschild'in eşi 
2 Temmuz 1954 doğumlu Lynn Forester de Rothschild'i ölümcül uçak kazası hakkında 3 gün 
önceden uyarmasıydı.(7) Lynn; aileye ait EL Rothschild şirketinin CEO'su. Şirket, The Economist dergisinin sahibi olan The Economist Group, Congressional Ouarterly'nin sahibi ve Economist Intelligence Unit, EL Rothschild LP, Birleşik Devletler'deki önde gelen bağımsız varlık yönetimi şirketlerinin yanı gayrimenkul, tarım ve gıda çıkarları için yatırımları yönetiyor. Hillary Clinton da dahil olmak üzere birçok politikacıya destek veriyor. 
Kapsayıcı Kapitalizm adlı politik bir hareketi gerçekleştirdi ve 2014 ve 2015'te Londra'da Kapsayıcı Kapitalizm Konferansı'na liderlik etti ve Kapsayıcı Kapitalizm için Koalisyon'u kurdu. Hava araçlarının çarpıştığı Waddeston Manor şatosu; İskoçya'daki 1998 Bilderberg Grubu konferansında Henry Kissinger tarafından tanıtılan Sir Evelyn de Rothschild ile eşi Lynn Forester de Rothschild çiftine ait. Bu kazanın rastlantı olmadığı Kasım ayı ortalarında Rothschild ailesine başka bir suikastın düzenlendiği ve aile fertlerinin yara almadan kurtuldukları da iddia ediliyor. 

03 Kasım 2017'de Ergün Diler; Pentagon ve Rothschild ailesinin son ortak operasyonunun 
Arap Baharı olduğunu, Arap Baharı'nın en önemli oyuncuları Yemen Cumhurbaşkanı Ali 


Abdullah Salih (95 milyar dolar), Libya lideri Kaddafi (153 milyar dolar), Tunus lideri Zeynel Abidin bin Ali (103 milyar dolar) ile Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in (145 milyar dolar) tutarındaki kişisel servetlerinin, Pentagon ve Rothschild ailesi arasında ortak pay edilmesinin kararlaştırıldığından söz ederek bu 4 liderin yaşarken paralarının İngiliz fonlarında kullanıldığını belirtmişti. Anlaşma gereği, bu paraların yarısı Amerikan silah şirketlerine devrolacaktı, petrol sahaları da iki güç arasında paylaştırılacaktı. Ancak operasyon bittiğinde ABD ve tetikçi kurumu Pentagon avucunu yaladı. Bazı ülkelerdeki petrol rafinerileri Rothschild ailesine geçti. Pentagon'a büyük kazık atıldı. Deyim yerindeyse hem paraların hem de petrol sahalarının üstüne bir bardak soğuk su içti. 496 milyar dolar tutarındaki meblağ allem kallem edilip Rothschild ailesinin hissesine geçmişti. 

Rothschild ailesi, Arap Baharı'nda tek mermi atmadan, tek dolar kullanmadan trilyonlarca doların sahibi oldu. Petrol rafinerilerinden günlük kazançları 200 milyon dolar civarında. 
Ancak yeni Beyaz Saray, bunun hesabını sormak istiyor. Çünkü Pentagon tarihinde ilk kez bu kadar güçlü aldatıldı. Arap Baharı, Yeni İpek Yolu'nun da güzergâhının temizlenmesi anlamına geliyordu. Arap Baharı'ndan sonra 7 ülkenin hazine, çevre ve maliye bakanlıklarınına, Rothschild ailesinin bursu ile okuyan isimler geçti.. Bu da Arap Baharı'ndan önce planlanmıştı ve başarılı şekilde uygulandı. Buna itirazı eden, etmesi gereken tek güç vardı, oda PENTAGON'du! Silahı en iyi kullanan yapı Pentagon'dur. Sadece askeri anlamda değil. Ailenin çok önemli şirketlerine çok büyük terör saldırıları düzenleyebilecek güç de Pentagon'da mevcut.. iki gücün savaşı en üst boyuta taşındı. Her yerde kavga ediyorlar. En çok ABD'nin içinde! Bir adım ötesi, Pentagon'un Rothschild ailesinin önemli isimlerine suikast düzenlemesi.(8) Ergün Diler'e bu konuyu kim sufle ettiyse, kim dillendirdiyse helal olsun, hedefi 12'den vurdular! 

Rothschild ailesinin Yahudi inancına sahip Hazar Türklerine dayandığı söylenmekte. Doğur olabilir çünkü Genbilim uzmanı Eran Elhaik'in araştırmasına göre Aşkenaz Yahudilerinin asıl kökeni, Hazar bölgesine yerleşen Türk boyları. Elhaik?e göre bu nüfusun bir kısmı 8'inci yüzyılda Yahudiliğe geçti ve “Hazar Tezi”ni oluşturan göç yollarını kullanarak Avrupa kıtasına doğru ilerledi.(9) Aile büyüklerinden Mayer Bauer, “Rothschild” yani “kırmızı kalkan” anlamına gelen soyadını kullanıyor. Mayer Amschel Rothschild (Mayer Bauer)'in, Almanca ve Lehçe'nin karışımı olduğu söylenen kaba saba bir Yiddiş dili konuştuğu söylenir. 
Rothschild'lerin aile kökleri; Karadeniz ve Hazar denizlerinin kuzey kıyılarında egemenlik kuran Hazar Türklerinin yönettiği Magog'daki bir bölgeye uzanıyor. Bu nedenle Rothschildlerin ve çoğu Ashkenazi Yahudisinin Hazarlardan geldiğini ileri sürülüyor.(10) Rothschild ailesinin Yahudi inancına sahip Hazar Türkleri'nden olduğuna dair iddianın doğru olabilmesi için tanıklığa ihtiyaç var. Yurtdışında aşçılık yarışmalarında Türkiye'yi gururla temsil eden dünyaca ünlü Türk kadın aşçı Emine Gülşen Sarıcan, Rotschild ailesine ve konuklarına birbirinden güzel yemekler yapmış bir isim. O nedenle tanıklığı önemli. İsim vermeden aile büyüğünün Türkçe konuştuğunu, parmağında tuhaf arslanlı bir yüzük bulunduğunu, kendisinden soğan çorbası ve mantı yapmasını istediğini söylüyor. Sürekli mangalda ve ızgarada kebap yediklerini belirtiyor. Dahası Rus uçağının düşülmesinden sonra Erdoğan ve Putin'in görüşeceğini tüm dünyadan ve Türkiye'deki insanlardan 3 gün önce öğrendiğini, Türkçe konuşan arslan yüzüklü, soğan çorbası seven yaşlı aile büyüğünün “- Türkiye'ye hiç birşey olmayacak, Erdoğan ile anlaşılacak ve her şey eskisi gibi olacak” dediğini aktarıyor.(11) Pentagon hazar Türklerine ayıp ediyor! 
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İLİMSİZ DİNDARLIK, YARATILIŞ ANLAMINI İNKARDIR 


İbrahim Maraş-21 Ocak 2018- kafkassam.com/ 


Allah bu dünyaya bizi; akledelim, ilim öğrenelim, mühendis, doktor, fizikçi, kimyacı, mimar, jeolog, eczacı, veteriner vs. olalım ve kainat vahyini anlayalım, çözelim, dünyada adalete ve saadete dayalı cennet misali bir sistem kuralım diye gönderdi. Tabiat kanunlarını koyan ilahi irade, insana bunu yapabilecek bir akli donanımı verdi. Bunu herkes anlayamaz diye vahiyle ve peygamberlerle destekte bulundu. İnsanoğlu bunu gözardı edip tanrılığa soyundu. Bir tarafta gerçek Tanrı'yı göz ardı eden tabiatçı, maddeci tanrıcıklar, bir tarafta ise kendilerini Tanrı'nın sözcüsü zanneden cahil, ahmak ve ilimden habersiz sözde dindar tanrıcıklar. 
Birinciler, ahmakça bu evrende başıboş bırakıldığımızı zannedip kainata hükmederken insanın ve kainatın ruhunu gözardı ettiler. Ancak bunların sayıları çok değildir. İkinciler ise, güya başıboş bırakılmadığımızı anladıkları halde, yaratılışımızın anlamını kavrayamadılar ve insanı yaratıcıya kurban etmeye kalkıştılar. Kendilerini Tanrı yerine koydular. Şunu çok iyi bilmek gerekir ki: İlimsiz bir dindarlık, hem insanın kendisine hem de bütün insanlığa ve kainata zarar getirir, nesli bitirir, sevgiyi, adaleti, merhameti ortadan kaldırır, yaratılış kanunlarını, yaratılışın anlamını reddetmeye götürür, asla doğruya ulaştırmaz. Dindarlığa dayanmayan bir ilim ise bundan daha az zararlıdır. Çünkü, akıl, soyut yaratılışının bir gereği olarak, tabii gıdası olan tefekküre yönelir, ilimden beslene beslene mutlaka sonunda doğruyu bulur. Ancak ilmi ideolojiye kurban etmişse tabii ki doğruya ulaşamaz. Allah'ı gerçekten sevdiğini söyleyen dindar, ilme yönelmelidir, çünkü Yaratıcı, kendi varlığının delillerini o insanda ve alemde kodlamıştır. Alemde her şey sevgi üzerine kurulmuştur. Eğer, hem cahil kalmayı yeğliyor hem de Allah'ı sevdiğini söylüyorsa, bilinmelidir ki, o, Allah'ı değil kendi nefsinde yarattığı, gelecek dünyada ona canının istediği her şeyi vadeden sahte bir tanrıyı seviyordur. 


EVRİM ÜZERİNE DÜŞÜNMEMİZİ SAĞLAYAN 15 FİLM 

Artun Bötke-5 sene önce- filmhafizasi.com/-(19.11.2020) 

Ülkemizin biricik bilim akademisi, uluslararası muadillerinin aksine evrimin doğruluğunu düşünedursun, biz sinema tarihinde evrim üzerine ufak bir gezintiye çıkalım. Genelde listeyi 


yapım yılı kronolojisini baz alarak oluştururdum ama bu seferlik, konuya da uygun olarak filmlerin geçtiği yıllara göre yapalım. 


Le Guerre de Feu (1981, Jean-Jacgues Annaud) 


Homo sapiens ile (neandertal gibi) erken insan gruplarının beraber yaşadıkları devirler... Ateş biliniyordur fakat nasıl yakılacağı muammadır. Bu yüzden en küçük kıvılcım bile klanların en önemli hazinesidir ve küçük savaşlara sebebiyet vermektedir. Ellerindeki ateşi bir baskında düşmanlarına kaptıran bir klan, içlerinden üç kişiyi ateş bulması için keşfe gönderir. 


Tamamen jest ve mimik ağırlıklı prehistorik dillerin kullanıldığı filmde; insanın nasıl evrimleştiğiyle beraber savaşın, arkadaşlığın ve aşkın da; yani insan olmanın da evrimini izliyoruz. 


Creation (2009, Jon Amiel) 
MERE. IT 
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Charles Darwin'in doğumunun 200. yılında gösterime giren film, evrim teorisinin yazılma sürecindense Darwin'in de bir insan olarak yaşadığı sorunları merkezine alıyor. Bilhassa kızının kaybı sonrası yaşadığı ıstırabı öne çıkarırken eşinin muhafazakâr bir Hrıstiyan olmasından dolayı Türlerin Kökeni kitabı hakkındaki ilk tartışmaları izleme şansına erişiyoruz. 

Inherit the Wind (1960, Stanley Kramer) 


1925'te yaşanan gerçek bir mahkemeden ve ondan esinlenen tiyatro oyunundan uyarlanan film, öğrencilerine evrim teorisini anlattığı için “İncil'e aykırı hareket etme suçu'ndan yargılanan bir lise öğretmenini konu alıyor. Tabii olay duyulunca mahkeme, tüm ülkede ünleniyor ve bir sirk gösterisine dönüşüyor. Ulusal çapta tanınmış savcı ile bir avukatın maçına evrilen mahkemenin, evrimle beraber özgür düşünceyi de yargıladığını söyleyebiliriz. 
Lâkin evrim-yaradılış tartışması üzerine bilimsel açıdan kayda değer bir şey de söylenmediğini belirtmeliyim. 


Baraka (1992, Ron Flicke) 


Dünyanın dört bir yanındaki insanların ritüellerini, hayatlarını, gündelik rutinlerini ve doğayla ilişkilerini izlerken insanlığın aslında doğanın hâkimi değil, sadece onun bir parçası olduğunu daha iyi idrak ediyoruz. Bu yüzden Baraka (1992) doğrudan evrimi anlatmasa da bir tür (homo sapiens) olarak insanın, evrim sürecindeki yerini anlatan mühim bir belgesel. 

Jurassic Park (1992, Steven Spielberg) 


Prehistorik devirlere ilgi duyan her insan “Ya dinazorlar yok olmasaydı? ” sorusunu hayatının bir yerinde mutlaka düşünmüştür. Spielberg'ün efekt ve aksiyon bombardımanı filmi bu sorudan çıkan bir fanteziyi konu edinirken, diğer yandan bilimsel gelişmeleri kendi menfaatine kullanan kapitalist açgözlülüğün evrime nasıl müdahale ettiğini de gözler önüne seriyor. 

The Matrix (1999, Wachowski Kardeşler) 
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Filmin başında Neo, her ne kadar kendisini 1999°da sansa da zamanla bunun bir simülasyon olduğunu fark ediyor. Makinelerin ele geçirdiği dünyada insanlar doğunca doğrudan, sadece yeterli miktarda su ve besinle takviye edilen insan tarlalarına konuluyor. Başka bir deyişle, makineler insanların fiziksel ihtiyaçlarını birer bitki misali karşılıyor. İnsanın, maddi ihtiyaçlarının oldukça basit olduğuna dair güzel bir tezahür. Tabii aynı zamanda bunların türümüz için ne kadar yetersiz olduğunu da gösteriyor. 


2001: A Space Odyssey (1968, Stanley Kubrick) 
ZE E 
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Kubrick'in başyapıtını tam olarak anlamlandırmak pek mümkün olmasa da insanlığın evrimini anlattığını söyleyebiliriz. İlk yarım saatinde film; prehistorik devirdeki atalarımızın, kemiği ilk defa silah olarak kullanmayı öğrenmesinin, evrimin bir mihenk taşı olduğunu 


tescilliyor. Ardından gelen efsanevi sahnede silah olarak kullanılan kemiğin binlerce yıl sonra (2001'de) bir uzay gemisine dönüşmesi, sinema tarihinde kullanılan en önemli evrim metaforu olarak bilinir. Filmin finalinin, evrim açısından analizi ise bambaşka bir yazı konusu... 


X-Men Serisi (2000-2003-2006-2009-2011-2014-2016, Bryan Singer-Matthew Vaughn-Brett Ratner-Gavin Hood) 


To- 


İsa 


Popüler çizgi roman serisinin de, ondan uyarlanan ultra popüler film serisinin de özünde mutasyon var, bilindiği üzere. DNA”ları bir şekilde mutasyona uğradığından farklı özellikler kazanan (her ne kadar süper-kahraman olsalar da) bir grup insanın maceralarını izledik ve izlemeye devam edeceğiz. Seri, diğer türdeşlerinden farklı olarak insanlar arası genetik farklılıklar ve bunların sebepleri ile sonuçları üzerinde düşünmemizi de sağlıyor. Serinin en kötü halkası X-Men: The Last Stand'ın (2006) bile öyküsü, mutasyonun hastalık olup olmaması üzerine. 

Rise of the Planet of the Apes (2011, Rupert Wyatt) 


Ünlü seriye yıllar sonra gelen bu preguel, başarılı şekilde hikâyesini genetik bilimine dayandırıyor. Geliştirilmekte olan Alzheimer ilaçları için denek olarak kullanılan maymunların, bir süre sonra mutasyona uğrayıp yeni bir türün doğmasına sebebiyet vermesini bol aksiyon ve efektle beraber izliyoruz. 


I Origins (2014, Mike Cahill) 
ME 


Ekr s AAA PAN 


Evrimleşme sürecinde tüm beden aynı anda formasyona uğramaz. Farklı organların, hatta hücrelerin farklı şekillerde evrimleşmesi, türün de evrimleşmesinin yolunu açar. Göz de milyonlarca yılda, sayısız kez evrime uğrayarak günümüzdeki hâline kavuşmuştur. Gözün bu harikulâde yapısına kafayı takmış bir bilim insanının, bu tutkusuyla aşk hayatının melodramatik şekilde iç içe geçmesini izliyoruz. 


Ex Machina (2015, Alex Garland) 


İnsanların, kendilerine hizmet etmesi için robotları geliştirmesi ve onlara “yapay zeka” vererek farklı bir türün doğuşuna imza atması da evrim sürecine dâhil edilebilir mi? Ex Machina (2015) bu soruyla tam ilgilenmeyip işin felsefi ve gerilim boyutunda kalsa da filmde Alicia Vikander'in oynadığı robotun, yeni bir tür olduğunu söyleyebiliriz. Film yerine dizi olsa da Battlestar Galactica'nın (2003-2009) bu düşündürücü soruya daha çok kafa yorduğunu hatırlatalım. 

Planet of the Apes (196 


u : 


8, Franklin J. Schaffner) 


—— 
Á 


Ünlü klasik, farkında olmadan zamanda yolculuk yapıp geleceğe giden bir insanın, dünyaya egemen olmuş bir maymunlar medeniyetiyle karşılaşmasını konu alıyor. Filmdeki binlerce yılık evrim süreci, insan türünü hayvanlaştırırken maymun türünün medenileşmesini sağlamış. Teoriye farklı bir şekilde yaklaştığı su götürmez. 


The Island (2005, Michael Bay) 


İnsanlık ne kadar everimleşirse evrimleşsin ölüme çare bulamayacak. Zengin insanların, üstün bir teknolojiyle kendi klonlarını yaratıp ölümsüz olduklarını sandıkları bir gelecekte geçen film, klonların dönorlarından farklı olması üzerine kuruyordu hikâyesini. Michael Bay bu güzel fikri aksiyon filmine heba etse de 90'ların ünlü koyunu Dolly ile başlayan ve popülerleşen klonlamanın felsefi tarafı hakkında düşünmemizi engelleyemiyor. 


Artificial Intelligence (2001, Steven Spielberg) 


Aslında Kubrick’in çekmek istediği bu öyküyü Spielberg, onun vefatından hemen sonra beyazperdeye aktarmıştı. Hikâyenin çıkışı ise çok cezbedici bir fikir: Ya robotlar da 


mutasyona uğrayıp bu sefer duygu yetisi kazanırsa? Film, bu akıl kurcalayan fikri postmodem bir Pinokyo uyarlamasına dönüştürmekle yetiniyor. Robin Williams'lı Bicentennial Man'in (1999) de aynı fikirden beslendiğini ama vasat olduğunu not düşelim. 

Cloud Atlas (2013, Tom Tykwer & Wachowski Kardeşler) 


Yüzlerce yıla yayılan öyküsüyle epik bir fantezi olan film, aynı oyunculara farklı zamanlarda farklı karakterleri oynatıyor. Böylelikle insanlar arasındaki genetik kalıtımı; farklı medeniyet, cinsiyet ve zamanlarda takip etmiş oluyor. Bu değişik yapı, epik anlatıya biraz kompleks kaçsa da farklı bir bakış açısı yaratıyor. 


The Time Machine (2002, Simon Wells) 


(1) 


H. G. Wells’in ünlü bilim-kurgu klasiğini büyük büyük torunu, her ne kadar vasat bir şekilde uyarlasa da özünü saklamış. Zaman makinesini icat eden bir 19. yüzyıl bilim insanının, on binlerce yıl ileriye giderek evrimin ileri safhasında tekrar hayvanlaşmış insanlarla karşılaşmasını seyrediyoruz. Klasiğin özü, insanın fiziksel olarak ne kadar değişirse değişsin içinin pek değişmediğidir. İnsan; yine bencil, manipülasyona ve savaşa meyilli bir türdür. Bu gerçeği, hiçbir mutasyon veya başkalaşımın değiştiremeyeceğini düşünüyorum. 


“HAYRET VERİCİ” BİR KEŞİF: İKİ AYAK ÜZERİNDE YÜRÜYEBİLEN EN ESKİ 
BÜYÜK İNSANSI MAYMUNUN FOSİLLERİ BULUNDU 
10/11/2019- sophosakademi.org/archives/3794 


Bilim insanları iki ayak üzerinde yürümenin evrimine ışık tutabilecek yeni bir büyük insansı maymun fosili buldu. 

İki ayak üzerinde yürümek insanın en karakteristik özelliklerinden biri. Fosili bulunan Danuvius guggenmosi adlı büyük insansı maymun türünün hem dallarda yaşamaya uygun kolları hem de insana benzer bacakları bulunuyor. 


Bugüne kadar iki ayak üzerinde yürüyebilen en eski türün 6 milyon yıl önce yaşadığı düşünülüyordu. Uzmanlar bu türün ise 12 milyon yıl önce yaşadığını hesapladı. 


İncelenen fosiller Almanya'nın Bavyera bölgesinde 2015 ve 2018 yıllarında bulunmuştu. 
Fosillerden biri erkek, ikisi dişi ve biri yavruya ait. Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nden Prof. Madelaine Böhme “Güney Almanya'daki fosiller paleoantropoloji alanında yeni bir dönem açtı. Bu bulgular büyük insanı maymunlar ve insanların evrimlerine dair temel bilgilerimizi sorguluyor” dedi. 
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Böhme’ye göre bu büyük insansı maymun, insanların insansılardan evrimindeki “kayıp halka için en ideal model. 


Å 
Erkek Danivus el kemikleri. 
Bu bulgu iki ayak üzerinde yürümenin evrimi hakkımda neler söylüyor? 
Charles Darwin’den bu yana atalarımızın nasıl ve ne zaman iki ayak üstünde yürümeye başladığı üzerine yoğun tartışmalar var. En çok da bu özelliğin orangutan gibi ağaçlarda yaşayan bir türde mi geliştiği yoksa goriller gibi yerde fakat kollarını kullanarak yürüyen insansı maymunlarda mı geliştiği merak konusuydu. 


Nature dergisinde yayımlanan yeni araştırma dik yürüyüşümüzün insanların insansı maymunlarla ortak atası olan türlerde başlamış olabileceğini ortaya koyuyor. Ustelik daha önce düşünüldüğü gibi Afrika'da değil, Avrupa'da. 


11,62 milyon yıl önce yaşayan bu tür iki ayak üzerinde yürürken ağaçlara tırmanmak için dört bacağını, iki eli ve ayaklarını kullanıyordu. University of Toronto'dan Prof. David Begun, “Danuvius insanlarda görülen arka uzuvların baskın olarak kullanıldığı türden yürüme ile günümüzdeki insansı maymunlarda görülen ön uzuvların baskın kullanıldığı ağaçlara tırmanma özelliklerinin bir arada bulunduğu bir tür” diyor. 


Danuvius neye benziyordu? 


Erkek iskeletinden geri kalan 21 parça. 

Daha büyük kısmı korunmuş olan erkek iskeleti günümüz bonobolarını andırıyor. Bir metre yükseklikte ve 31 kilogram ağırlıkta olan türün dişisi ise 18 kilogram ile günümüzdeki tüm büyük insansı maymunlardan daha hafif. 


Günümüze ulaşmayı başaran iskelet parçasının iyi bir şekilde korunmuş olması, araştırmacılara hayvanın nasıl hareket ettiğini ortaya koyma imkânı tanıdı. Prof. Böhme, “İlk 


defa bu kadar eski ve tek bir hayvandan alınmış fosilde aralarında bilek, kalça, diz ve ayak bileğinin de bulunduğu önemli eklemlerin hareketlerini incelemeyi başardık. Bazı kemiklerin diğer büyük insansı maymunlardansa insana ne kadar benzediğini görmek bizi hayrete düşürdü” dedi. 


Danuvius'un yapısı, duruşu ve hareket tarzı primatlar arasında eşsiz. İki ayak üstüne nasıl kalktığımızı öğrenmek, türümüzün evrimine dair temel soruların önemli bir kısmına cevap verecek. 


İki ayak üstünde yürümek, atalarımıza ellerini kullanarak dokunma, keşfetme ve alet yapma imkanları tanıdığı için evrimimizin en önemli dönüm noktalarından biri olarak gözüküyor. 


Büyük insansı maymun nedir? 
İnsanlar, şempanzeler, goriller, orangutanlar ve gibonların içinde bulunduğu hayvan türleri insansı maymun veya hominoidea adlı üst familyaya mensup. 


Gibonların yer aldığı familya dışında diğer insansı maymun türleri ise, bu üst familyanın altında hominidae adlı familyada yer alıyor ve cüsselerinin daha iri olması nedeniyle büyük insansı maymun olarak adlandırılıyorlar. 


Kaynak: bbc.com/news/science-environment 


DÜNYAYI DEĞİŞTİREN 5 BİLİMSEL TEORİ 
Yazar: Alexandru Ciobanu-Çeviri: Mert Küçükvardar-25/07/2019- sophosakademi 


Medeniyetin başlangıcından beri bilimsel düşünce ve bilimsel teoriler sürekli olarak gelişti. 
Bilimsel ilerleme sayesinde insanlık uzun bir yol kat etti. Bilim ve bilimsel araştırmanın hayatımıza katkısını göz ardı edemeyiz. Bilimin tüm ilerlemeleri, bilimsel bir teori ile başlar. 
Böyle bir teori, deneyler kullanılarak tekrar tekrar test edilebilecek, bilimsel yönteme uygun olarak dünyanın bir yönünün açıklamasını ifade eder. İlerlememize büyük katkı sağlayan ve çevremizdeki dünyayı anlamamıza yardımcı olan birçok bilimsel teori vardır. 


Muhtemelen bu makaleyi bir bilgisayarda, bir cep telefonunda veya bir tablette okuyorsunuz. 
Bunun için bilime teşekkür ederim! Şimdi dünyayı değiştiren 5 önemli bilimsel teoriye bir göz atalım: 


Kuantum teorisi 
Bazı bilimsel kavramlar kuantum teorisi kadar garip. Bu bir kedinin siz kontrol edene kadar hem ölü hem de canlı olmasına izin veren teoridir. Gelecekteki olayların geçmişi etkileyebileceğini öngörür. Ve herhangi bir yerde bulunabilecek parçacıkların belirli bir yerde var olma ihtimalinin sıfır olduğuna işaret ediyor! 


Kuantum teorisi, fizikteki klasik teorilerin eksikliklerini telafi etmek için geliştirilmiştir. 
Teoriler gerçekliğin bazı kısımlarını iyi açıklayamıyorlardı. Örneğin, klasik Newton fiziği çok hızlı hareket eden nesnelere uygulandığında başarısız oluyordu. Örneğin, güçlü yerçekimi koşullarında veya çok küçük sistemler düzeyinde (atomlar gibi). Kuantum teorisi, çok küçük madde parçacıklarının (elektronlar, protonlar, nötronlar, vb.) nasıl davrandığını açıklar. Bu bileşenlerin davranışlarını en iyi açıklayan teoridir. Üstelik maddenin hem parçacık (fotonlar) hem de enerji (ışık dalgaları) olarak görülen ışık gibi bir enerji şekli olarak algılanmasını sağlar. 


İlk kuantum teorisi, 1900 yılında Max Plank tarafından geliştirildi. 1877'de, molekül gibi fiziksel bir sistemin enerji seviyelerinin ayrık olabileceğini öne süren Ludwing Boltzman da dahil olmak üzere, önceki bilim insanlarının fikirlerini geliştirdi. Plank'ın teorisi, enerjinin nicelleştirildiğini (küçük “enerji paketlerinden” yapılmıştır) belirtti. Daha sonra, kuantum teorisi diğer iki bilim adamı Stefan Procopiu ve Niels Bohr tarafından elektronlara uygulandı. 
1905'te Albert Einstein, kuantum teorisinde bazı kritik gelişmelerle katkı sağladı ve hafif kuantum hipotezini yayınladı. Einstein, aslında, kuantum fiziği tarihindeki en önemli şahsiyetlerden biridir ancak kuantum bulgularının bazıları “ürkütücü” olarak görüldüğü için kabul edilmedi. 1926'da fizikçi Erwin Schrödinger dalga denklemini formüle ederek kuantum mekaniğini geliştirdi (Schrödinger'in kedi deneyi). Daha sonra 20 inci yüzyılda, kuantum teorisi gelişti ve kimyadan biyolojiye kadar çeşitli bilim alanlarında uygulanmaya başlandı. 


Kuantum teorisinin arkasındaki bilim, birçok pratik uygulamaya sahiptir. Dünyadaki en kesin saatler olan atomik saatler, kuantum fiziğinin ilkelerini kullanarak zamanı ölçüyorlar. Normal saatler gibi fiziksel bir cismin (sarkaç veya kuvars kristali) salınımlarını ölçmek yerine, elektronların enerji seviyeleri arasında geçiş yapmasını sağlayan radyasyon frekansını ölçer. 


Kök Hücreler 

Neredeyse her hafta kök hücreleri ve tıpta nasıl devrim yaratacağını vaat eden birçok çalışmadan haberdarız. Kök hücreler vücut kısımlarının yenilenmesi, tedavi edilemez hastalıkların iyileşmesi ve hatta yaşlanmayı geciktirme vaadini ortaya atar. Ancak, bu ünlü kök hücreler nelerdir? Ve bize gerçekten ne önerebilirler? 


Kök hücreler şaşırtıcı bir kabiliyete sahip olan farklılaşmamış (genç) hücrelerdir: canlı bir organizmadan herhangi bir hücreye dönüşebilirler! Teorik olarak, vücudu sağlıklı ve işlevsel tutmak için hasarlı veya yaşlı dokuların yerini alabilecek kalıcı yeni hücre kaynaklarıdır. Kök hücreler sağlık, tıp ve araştırma alanlarında potansiyel olarak sınırsız uygulamaları olan tıbbi bir mucize olarak kabul edilir. 


Kök hücrelerin tarihi çok uzun değildir. 1981 yılında, Cardiff Üniversitesinden Sir Martin Evens, farelerde embriyonik kök hücreleri ilk keşfeden kişi oldu ve 2007'de Nobel Ödülü'nü kazandı. 5 Temmuz 1996'da Edinburgh Roslin Enstitüsü'nde Dolly doğdu. Dolly isimli koyun, şimdiye kadar yetişkin bir hücreden klonlanan ilk memeli! Bu kök hücre alanını büyük ölçüde geliştirdi. Dolly'yi klonlamak için kullanılan teknik daha sonra bilim adamları tarafından indüklenmiş pluripotent kök hücreler üretmek için uygulandı (iPS hücreleri). 
Bunlar yetişkin cilt hücrelerinden (embriyolar yerine) elde edilen kök hücrelerdir. Bu keşif, 2012'de başka bir Nobel ödülü aldı. 


Kök hücrelerin en önemli pratik kullanımlarından biri bilimsel araştırmadır. Bilim adamları rutin olarak gelişim sırasında bir organizmanın nasıl oluştuğunu, kanseri nasıl tedavi edeceğini veya genetik özelliklerin nasıl geçtiğini anlamak için kullanırlar. Ayrıca, 


araştırmacılar sürekli potansiyel kök klinik uygulamalarla kök hücrelerin istenen dokulara dönüşümünü kontrol etmek için yeni yöntemler keşfetmeye çalışıyorlar. 


Evrim teorisi 

27 Aralık 1831'de, Charles Darwin, HMS Beagle gemisine bindiğinde bu yolculuğun bilim 
dünyasını sarsacağının ve hayatını sonsuza dek değiştireceğinin farkında değildi. Sonuçta bu türlerin doğal evrim teorisine yol açan yoğun bir bilimsel yolculuğun başlangıcıydı. Evrim kavramı ilk olarak “türlerin kökeni üzerine” adlı kitabında Darwin tarafından formüle edildi. 
Aynı zamanda, bir başka biyolog olan Alfred Russel Wallace da benzer bir doğal seleksiyon teorisi geliştirdi ve bu konsepte katkısı yakın bir zamanda geniş çapta kabul edildi. 


Doğal seleksiyonla bilimsel evrim teorisi, zamanla organizmaları etkileyen değişikliklerin, bir nesilden diğerine geçebilecek fiziksel ve davranışsal özelliklerde yapılan değişikliklerden kaynaklandığını belirtir. Bir organizmanın sıklıkla dinamik bir ortama daha iyi adapte olmasına izin veren kalıtsal özellikler, türlerin hayatta kalmasına yardımcı olacaktır. Dahası, daha hızlı yayılırlar çünkü bu organizmalar daha verimli ürerler. Bazıları farklılık gösterebilse de türlerin evrimi, bilim dalında çok çeşitli disiplinlerden elde edilen kanıtlarla en iyi desteklenen teorilerden biridir: genetik, biyoloji, jeoloji, paleontoloji, vb. 


Başlangıçta, doğal seleksiyon yoluyla evrim radikal bir fikirdi ve herkes tarafından pek iyi karşılanmadı. Bir kara hayvanının yavaş yavaş bir deniz memelisine dönüşebileceği düşüncesi (balinalarda olduğu gibi) bu zamanlar için biraz fazla ahlak dışıydı. Darwin'in genetik konusunda uzmanlığı yoktu ancak daha sonra genetik keşifler tarafından onaylanan canlı dünyasında bir model gözlemledi. Özelliklerin bir nesilden diğerine geçtiğini iddia etti. Bu işlem bazen yararlı olabilecek ve dolayısıyla korunmuş yeni fiziksel veya davranışsal özellikler getirebilir. Yavaş yavaş, bu süreç tamamen yeni bir türün üretilmesine yol açabilir. 
Mutasyonların rastgele olabileceğini ve bu mutasyonların evrimin araçları olduğunu biliyoruz. 


Birçok bilim ve biyoloji alanı, evrim teorisine dayanmaktadır. İlkeleri, yeni bitki veya hayvan varyasyonları elde etmeye çalışan üreticiler tarafından düzenli olarak uygulanır. Buna yapay seçilim adı verilir ve tarımda, hayvanlarda veya diğer organizmalarda belirli bir özelliğin seçilmesinde yaygın olarak kullanılır. Ekoloji, koruma biyolojisi ve epidemiyolojide de uygulanır. Mesela, grip virüslerinin her yıl, Darwin tarafından tarif edilen evrim mekanizmalarına uygun olarak mutasyonlarla değiştiğini biliyoruz. Bu nedenle her yıl yeni bir grip aşısı yaptırmamız gerekiyor. Teori bilgisayar bilimlerinde bile uygulanmaktadır. 
Örneğin mühendislikte, karmaşık problemleri çözmek için uygulanan evrimsel algoritmalar ve evrim stratejileri geliştirmek için kullanılmıştır. Evrimsel algoritmalar, çok boyutlu problemleri diğer bilgisayar programlarından daha iyi çözebilen yenilikçi bir yazılımdır. 


Radyoaktivite 

Hepimiz radyasyon hakkında pek çok şey duyduk ama çok az insan gerçekten ne olduğunu biliyor. Radyasyon her tarafımızdadır ve birçok şekil ve biçimde gelir. Doğal veya yapay olabilir. Doğal radyasyonlar güneşten gelen radyasyonu, aynı zamanda topraktaki ve yeraltı kimyasallarındaki radyoaktif minerallerin yaydığı radyasyonu da içerir. Yapay radyasyon, cep telefonları, televizyonlar, mikrodalgalar ve sadece birkaç kaynağı isimlendirmek için üretilir. 
Bazı radyasyon iyidir; diğeri kötü, öyleyse nasıl çalıştığını görelim! 


Hikaye 1895 yılında fizikçi Wilhelm Röntgen'in X-ışınlarını keşfettiği zaman başlar. Bir yıl sonra Henri Becquerel, X-ışınlarının özelliklerini incelemek için potasyum uranil sülfat gibi doğal flüoresan mineralleri kullanıyordu ve bu süreçte radyoaktiviteyi keşfetti. Ancak en önemli katkı, kocasıyla birlikte çalışan, radyoaktivite anlayışımızı büyük ölçüde genişleten 


Marie Curie'den geldi. Keşiflerinden dolayı Nobel ödülü kazanan ilk kadındı. 1898'de radyoaktif element radyumunu keşfetti. Fakat radyoaktivite nedir? Atom çekirdeğindeki “kararsız” enerji salınımıdır (radyasyon). Radyasyon emisyonu çekirdeğin daha kararlı bir enerji durumuna geçmesine yardımcı olur. Birkaç çeşit radyasyon vardır: alfa, beta, gama, vs. 


Radyoaktif enerji nükleer reaktörlerde toplanır ve toplumumuzu güçlendirmek için kullanılır. 
Nükleer santraller düzenli olarak enerji üretmek için uranyum kullanır. Radyoaktivitenin başka endüstriyel uygulamaları da vardır: malzemelerin analizi, endüstriyel radyografi ve daha fazlası. Bazıları radyasyonun tehlikeli olduğunu düşünür bu çoğu durumda doğrudur. 
Ancak, bazı radyasyon türlerinin bizim için iyi olduğunu unutmayın. Örneğin, güneşten kaynaklanan bir tür doğal enerji olan ultraviyole ışınımı (UV), D vitamini üretimini teşvik eder. Bu nedenle, kendinizi biraz güneş ışığına maruz bırakmak faydalıdır, ancak uzun süre maruz kalmak için güneş kremi ürünlerini kullanmayı unutmayın. Güneşten gelen çok fazla radyasyon cildimize ulaştığında, tehlikeli hale gelir. 


İzafiyet teorisi 

Henüz bilmeseniz bile bu teoriye zaten aşinasınız. Şunu düşünün: eğlenirken zaman akar gider, ama hoş olmayan bir şey yaşarken çok yavaş geçer. Elbette, görelilik teorisi bundan biraz daha karmaşıktır. Aslında, iki teoriden bahsetmeliyiz: özel görelilik teorisi ve genel görelilik teorisi. Bu teoriler, ana gezegendeki insanlardan daha yavaş yaşlanan uzay yolcuları gibi sağduyuyla çelişen çok garip bir fenomeni; süreyi farklı bir biçimde ölçen saatler, seyahat ettikleri hızın bir işlevi olarak; hafif cisimler tarafından bükülen ışık vb. olguları ifade eder. 


1905'te Albert Einstein, vakumdaki ışığın hızının, gözlemcilerin seyahat ettiği hızdan bağımsız olarak herkes için aynı olduğunu iddia eden bir bildiri yayınladı. Dahası, fizik yasaları bu gözlemciler için aynıdır (hızlandırılmış hareket halinde olmadıkça). Özel görelilik teorisi ilk kez tanıtılmıştı. Einstein'dan önce, ışığın hızının bir gözlemcinin konumuna göre değiştiğine inanılıyordu. 


Bu teorinin amaçlarından biri elektromanyetizmadaki çeşitli problemleri çözmekti. Bununla birlikte, hem mekân hem de zaman için derin ve tuhaf bir durum ortaya çıktı. Işık hızı mutlaksa, mekân ve zaman sabit tutulamazdı. Bunun sonucu zaman ve mekânın birbirine bağlı olması, tek bir yapı, uzay-zaman sürekliliği oluşturması gerektiğidir. Bu teoriden çeşitli sonuçlar doğar. Gözlemci çok hızlı hareket ettiğinde zaman yavaşlar. Aynı zamanda, hızlı hareket eden ortamda ölçülen herhangi bir uzunluk daha kısa olduğundan (uzunluk daralması) nesneler boyutlarını azaltır. Son olarak, hızlı hareket eden bir cismin kütlesi sabit bir gözlemci tarafından daha büyük bir kütle olarak ölçülecektir. Sonunda Einstein'ı şimdi muhtemelen tarihin en ünlü denklemi olan şeye yönlendiren fikir: E = mc2 . 


Daha sonra, 1915'te Einstein önceki teorisine ivme kazandırdı ve genel görelilik teorisi ile geldi. Yeni teorinin ana sonuçlarından biri, çok büyük nesnelerin uzay-zaman dokusunu bozabileceği idi. Bunu hayal etmek için üzerine ağır bir nesnenin yerleştirildiği yumuşak, esnek bir yüzey düşünün. Yüzey nesnenin ağırlığına göre deforme olacaktır. 


Günümüzde pek çok uygulama alanı mevcuttur. Elektromıknatıslar görelilik teorisinin bazı prensiplerini kullanır. Transformatörlerin ve elektrik jeneratörlerinin arkasındaki çalışma temelidir. Diğer bir uygulama ise GPS (Global Konumlandırma Sistemi). Doğru konum sağlamak için, GPS uydularının göreliliğin etkisini düzeltmesi gerekir. Uydular Dünyada çok hızlı hareket eder, bu nedenle sinyalleri tam olarak zamanlamak için göreliliği göz önünde bulundurmaları gerekir. 


Kaynak: https://sciencebriefss.com/science-explained/scientific-concepts/five-important- scientific-theories-that-have-changed-the-world-science-explained 


CREATİON (YARATILIŞ) 
Çağrı Mert Bakırcı-26 Haziran 2011- evrimagaci.org/ 


Yaratılış, 2009 yılında Jeremy Thomas tarafından yapılan, Jon Amiel tarafından yönetilen ve başrollerinde Paul Bettany (Charles Darwin), Jennifer Connely (Emma Darwin), Jeremy Northram (John Brodie-Innes), Toby Jones (Thomas Huxley), Benedict Cumberbatch (Joseph Hooker), Martha West (Annie Darwin) bulunan İngiliz yapımı filmdir. 


Film temel olarak Charles Darwin'in Türlerin Kökeni'ni yazması sırasında başından geçenleri, Randal Keynes'in yazdığı "Annie'nin Kutusu" isimli Darwin biyografisinden esinlenilerek beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmin bir kısmı kurgusal olmakla birlikte, çok büyük oranda 


Darwin'in gerçekten başından geçenleri anlatmaktadır. 


Özellikle Darwin'in bilerek dine karşı savaş açmak amacıyla Türlerin Kökeni ve Evrim Kuramı gibi kavramları "uydurduğunu" iddia eden insanlara çok güzel cevaplar barındıran bir filmdir. Darwin'in din konusunda ne kadar hassas olduğunu ve insanların inançlarına etrafındaki hiçbir bilim insanının olmadığı kadar saygı duyduğunu çok gerçek bir şekilde işlemektedir. 


Filmin ismi de oldukça ironik olarak seçilmiştir. "Yaratılış", bildiğiniz gibi Evrimsel Biyoloji'ye, yani bir bilim dalına sözde "alternatif" olarak ileri sürülen dini bir görüştür. 
Herhangi bir bilimsel yanı olmadığı gibi, tamamen geçersiz ve asılsızdır. Bunu sadece bilim insanları değil, mahkemeler de son 120 yıl içerisinde defalarca göstermiştir. Yapımcılar, filmin adını özellikle bu şekilde seçmişlerdir; çünkü film, Darwin'in Türlerin Kökeni'nin "yaratılış"ını ele almaktadır ve bildiğiniz gibi bu kitap ve sonrasındaki bilimsel devrim, insanın binlerce yıldır sorduğu "Ben kimim? Nereden geldim? Nasıl var oldum?" sorularını dinin ve felsefenin alanından çıkarıp bilimsel tabana çekmiş ve bu sorulara cevapları vererek 


gerçek "yaratılış"ı ortaya çıkarmıştır. 


16 milyon dolarlık bir bütçeyle BBC tarafından çekilen filmi keyifle izleyeceğinizi 
düşünüyor, Evrimsel Biyoloji ile ilgilenenlere önemle tavsiye ediyoruz. 


İyi seyirler. 


BİR BİLİMKURGU SKANDALI "LUCY" 
11.08.2014 Pazartesi-Ozan Onat- cnnturk.com/ 


Fransız sinemasının popülerleşmesinde çok büyük etkisi olan yönetmen Luc Besson "Nikita" ile aksiyon dünyasına girmiş ve sinema tarihine "Leon - Sevginin Gücü" gibi bir başyapıt bırakmayı başarmıştı. Natalie Portman, Jean Reno ve Gary Oldman'lı "Leon" izleyicilerin kalbine hitap etmeyi başarırken, pek çok sinemaseverin ilk 100 listesine girebilecek kalitede bir sinema eseriydi. 


Bilimkurgu dünyasına ve Amerikan sinemasına yelken açtığı "Beşinci Element" ise bence yine türünün başarılı örneklerinden biri olarak sinema tarihinde yer almıştı. 


Ancak daha sonra genellikle yapımcı olarak karşımıza çıkmaya başlayan Luc Besson, nedense benim gibi sinemaseverler tarafından isminden kaçınılacak bir yönetmen haline geldi. 


İşte Luc Besson'un yeni filmi "Lucy"i, bu ikilemle izlemeye gittim. Burada amacım biraz film eleştirisi yaparken, biraz da filmin ardındaki bilime(!) göz atmak. 


Filmin konusuna kısaca bir bakarsak; Tayvan'da yaşayan Lucy (Scarlett Johansson) erkek arkadaşının kazığı sonucu Tayvan uyuşturucu mafyasının eline düşer. Asyalı mafya grubu Lucy'nin karın boşluğuna ufak bir operasyonla, CPH4 adlı sentetik uyuşturucu dolu bir paket yerleştirirler. Lucy'nin bu paketi Avrupa'ya ulaştırması gerekmektedir. 


Ama tabii işler yolunda gitmez ve paket Lucy'nin karnında patlar. CPH4 maddesinin Lucy'nin vücudunda dağılması beklenmedik bir reaksiyona yol açar. İnsanlar normalde beyinlerinin yüzde 10'nu (!) kullanırken, Lucy'nin beyni, kapasitesini aşarak olağanüstü güçler kazanmaya başlar. 


Kapasite yüzde yüze çıkarsa ne olur? 
Aslında filmin henüz başlarındayız ama işte salonda burada film kopuyor. Çünkü biraz bilime ilginiz varsa filmin kalanını izlemek bir ıstırap haline geliyor. 


Bilimkurgu sineması tabii ki isminden de anlaşılacağı gibi kurgusal hikayelere dayanır. Ama kurgu da olsa ardında bir takım araştırmalar yatar. Özellikle Hollywood bu konuda ciddi bir çalışma yapar. 


Senaryoları geliştirirken bilim adamlarından ve bilimsel örgütlerden destek alırlar. Anlatılan konu yüzde yüz bilime dayanmasa da, hikayenin bir temeli olur. Bugün olmasa da, gelecekte olma olasılığı vardır. Uzay yolculukları, ışınlanma, zaman yolculukları, genetik mühendislik harikaları vs.. olanaksız görünse bile bilim dünyasında tartışılan ve üzerine çalışmalar yapılan konulardır. 


Lucy'nin konusu ise tamamen halk arasında yanlış bilinen bir mite odaklı ve bu yanıyla bilimkurgu değil de fantezi sinemasına daha yakın duruyor. 


İnsanların beyninin yüzde 10'nu kullandığı miti kesin olmasa da, 1900'lü yılların başına, psikiyatrist ve filozof William James'in "The Energies of Men" kitabında yaptığı ve kapasitemizin çok küçük bir kısmını kullandığımız iddiasına dayanıyor. Bu fikir yıllar içinde çeşitli destekçiler buluyor. Hatta Einstein'nın da bu fikri destekler açıklamaları oluyor. 
Özellikle de reklamcılar ve kişisel gelişimciler tarafından çok etkili olarak kullanılıyor. 


İnsan beyni oldukça kompleks bir yapıya sahip ve beyin üzerinde çok önemli çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Buna rağmen hala gizemini koruyan pek çok yanı var. Ama artık kesin olarak bilinen bir şey var ki o da insanın beyninin tamamını kullandığı. 


İnsan beyni üzerinde yapılan araştırmalar, çeşitli işlevler için farklı bölgeleri olmak üzere beynin tamamını kullandığımızı gösteriyor. Dolayısıyla beynimizin yüzde 10'unu kullandığımız konusu tamamen bir fantezi. 


Ama "Lucy"de bu konunun bilim adamı rolündeki Morgan Freeman tarafından gerçekmiş gibi anlatılması, bir de bunun üniversitede ders verir şekilde aktarılması insanları kandırmaktan başa bir işe yaramıyor. Film inandırıcılığını kaybediyor. Dediğim gibi benim için de film henüz başında kopuyor. 


Filmin sinemasal yanına baktığınızda da pek elle tutulur bir yanı yok. "Kötü doğulular, iyiliksever batılılar" klişesinden kurtulamaması, abartılmış ve gereksiz arabalı kovalamaca sahneleri filmi ikinci sınıf bir aksiyon yapımı olmaktan kurtaramıyor. 


Boş zamanınız varsa, biraz eğleneyim diyorsanız, filmi de çok ciddiye almazsanız "Lucy" size iyi vakit geçirtebilir. Ama sanırım bu film benim Luc Besson'a verdiğim son şanstı. 


LUCY'NİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 
Çağdaş Dedeoğlu- 28-09-2014-insanbu.com/ 


Geçenlerde Lucy'yi izleme fırsatı buldum. Luc Besson'ın yazıp yönettiği bir filmde, Morgan Freeman ile Scarlett Johannson'un nasıl durduklarını merak ettiğimden senaryosuna bakmadan gitmiştim sinemaya. Ne de olsa Luc Besson ve Morgan Freeman kendilerini çoktan ispatlamıştı; Scarlett Johannson da başrollerin değişmez kadın oyuncusu olma yolunda hızla ilerliyordu ki bunu hak edip etmediği başka bir yazının konusu olsun. Neyse, filmde iki Lucy olduğu ilk sahnelerde anlaşıldı; bir tanesi 1987'de aramızdan ayrılan Şempanze Lucy’ye atfen senaryoda yer alan Lucy, diğeri ise 1984'de dünyaya gelen Scarlett Johansson'un oynadığı Lucy karakteri. 

Filme ara verilir verilmez yaptığım ilk iş tabii ki “CPH4” sözcüğünü internette aratmak oldu. 
CPHA4, senaryonun kilit kavramlarından birisi, insanın beyin kapasitesini artıran bir tür sentetik maddenin ismi. Profesör Norman (Morgan Freeman) filmin başlarında üniversite 


amfisinde yaptığı konuşmada insanın beyin kapasitesinin düşüklüğüne değiniyor ve bunun artırılması ihtimali üzerinde duruyor. Sosyal medyada karşılaştığım bir eleştiri yazısı, filmi, “Bir Bilimkurgu Skandalı” şeklinde etiketlerken insanın, beyninin % 10'unu kullandığı iddiasının “fantezi” olduğu karşı iddiasından hareketle filmin senaryosunun daha baştan değersizleştiğini dile getiriyordu. Buna benzer yorumlara daha sonra başka yazılarda da rastladım. 

Halbuki biraz dikkatli bir okumada farklı iddialara ve dolayısıyla yargılara ulaşmak mümkün görünüyor. İlk olarak, Mart 2014”te verdiği bir röportajda Luc Besson, on yıllık bir sürecin sonunda gerçekleşen projenin senaryosunun dayandığı varsayım hatalı olsa bile bunun, filmin mükemmelliğini etkilemeyeceğini söylemişti. Filmi mükemmel bulmasam da açıklamanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bana kalırsa, senaryoda hangi sözcüklere yer verildiğine bakmak çok daha ilginç sonuçlara ulaşılmasına yol açabilir. 

Luc Besson'un senaryoyu yazarken farkında olup olmadığını tam olarak bilemesek de İngilizcede “use” (kullanmak) ile “process” (işlemek) arasında anlam farkı bulunmaktadır ve senaryoda “use” kelimesi tercih edilmiştir. Bilimsel açıdan, sağlıklı bir insanın, diğer sağlıklı organlarını kullandığı gibi beyninin de % 100”ünü kullanması (“use”) tabii ki kulağa mantıklı gelmektedir. Ancak mesele, pekala, beynin fiziksel olarak yüzde kaçının kullanıldığı kadar beyin sinirlerinin nasıl işlediği (“process”) de olabilir. Genetik ve çevresel faktörlerle birlikte hayatta karşılaşılan sorunların insan beyninin sorun çözme yeteneğini belirlediğini iddia eden pek çok bilim insanı zaten hali hazırda mevcut. Bu noktada, beynin kapasitesinin kullanıp kullanılmamasından ziyade var olan kapasiteyle hangi işlemlerin yapıldığı sorgulanmalıdır ki bence senaryonun mesajı da buraya oturmaktadır. 

İnsan, sahip olduğu zihinsel kapasiteyi tarih boyunca hangi amaçlar için kullanmıştır? Bugün, söz konusu tarihselliğin hangi noktasındayız? Lucy, bu sorulara cevap arayan bir bakış açısıyla izlendiğinde, özellikle Prof. Norman'ın sarf ettiği sözler daha anlamlı hale gelmektedir. Bunlar, “var olmak ile sahip olmak arasındaki fark” ile hayatın amacının “öğrenilenin aktarılması için üreme” olduğu hakkındaki sözlerdir. Profesöre göre, hücrenin var oluş amacına yönelmesi ile kendisini korumak amacıyla yok etmesi arasındaki çizgi oldukça incedir. Filme dair dikkate değer unsurları belki de buralarda aramak gerekmektedir. 
Yoksa bazılarının yaptığı gibi evrim teorisini şuursuzca sahiplenip ya da ondan rahatsız olup senaryoya saldırmak, tarihin şu anında artık trajikomik bir durum yaratmaktadır. 

Evrim, bugün bize var oluşun bilgisini verememektedir belki ama devam eden canlılığa dair çok değerli bilgiler vermektedir. Zaten var oluşun kendisine dair bilgiyi verebilen bir kaynak da henüz bulunmamaktadır. Bunun dışında evrim bir konuyu daha hatırlatmaktadır: Yapım ve yıkım her zaman vardır ve olacaktır, esas olan dönüşümdür ve bunun tek kıstası zamandır. 
Tarihi, maddenin zamanla imtihanı olarak değerlendirmek bu açıdan anlamlı olabilir. İnsanın zaman içinde ortaya koyduğu seçimler yapım ya da yıkıma dairdir ve zihnin hangi amaçlar için kullanıldığı bu nedenle çok önemlidir. Lucy'nin finalinde verilen mesajın, bilginin depolanması fikrine oturması da özünde bununla ilgilidir. Çünkü bilginin devamlı işlenmesi, depolanması ve her seferinde yeniden gözden geçirilmesi bugün için özgürleşmenin belki de tek yoludur. Sırf bu nedenle dahi empati yeteneği olan bilimsel bakışın sürdürülmesine ihtiyaç olduğu açıktır. 


EVRİM TEORİSİNİ ÖĞRETMEDEN ANTİBİYOTİĞİ NASIL ANLATACAĞIZ? 
Melis Alphan-24 Temmuz 2017- hurriyet 


Devletler, ahlaki önyargılarla hareket ederek toplum sağlığıyla oynayamaz. 

Yeni müfredatta cinsel hastalıklarla ilgili başlık çıkarıldı. 

“Cinsellikten bahsetmek ayıptır, günahtır” düşüncesi bu toplumda cinselliği baskılamaktan ve ensesti, cinsel istismarı, tacizi, tecavüzü patlatmaktan başka işe yaramıyor. Ne kadar baskılanırsa baskılansın, cinsellik biyolojik bir olgu. Ergenler ve gençler onları biraz bilgilendirmezseniz başlarına büyük belalar açabilir. Cinsellik diye bir şey yokmuş gibi davranmak onları korumaz, daha büyük tehlikelere atar. 11 Temmuz'da Mesude Erşan'ın Hürriyet”teki haberi bunun kanıtı. 


Cinsel Eğitim Alsaydı Hıv Pozıtıf Olmayacaktı 


Erşan'a konuşan 1999 doğumlu lise öğrencisi K.A. HIV pozitif olduğunu öğreniyor. Kan tetkiklerini yapan doktor “AIDS”sin” dediğinde hastalığın ne olduğunu tam olarak bilmiyor. 
“Keşke lisede cinsel eğitim alsaydım” diyor. 


Beğenirsiniz beğenmezsiniz, bu ülkede aktif cinsel hayatı olan ergenler, gençler var. Bu yokmuş gibi davranmak çözüm değil. 


K.A. anlatıyor işte, genç erkeklerin cinselliğe başlama yaşının 14-15 olduğunu söylüyor: “En büyük eksiklik okullarda cinsel eğitimin verilmemesi. Sadece biyoloji derslerinde üremenin nasıl olduğu anlatılıyor. Ama ötesi yok. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan 
korunmanın öneminin farkında değiliz. Cinselliği konuşuyoruz ama korunmayı değil. 18 
yaşın altında HIV pozitif olan iki kişi daha tanıyorum.” 


Eğer K.A. okulda cinsel hastalıklardan nasıl korunacağını öğrenseydi, ölümle burun buruna gelmeyecekti. Kaldı ki mesele sadece çocuklar da değil. Bir yetişkin cinsel sağlığa dair eğitim hayatı süresince bilgilendirilmezse yetişkinliğinde de aynı risklerle karşı karşıya kalır. Çünkü okul dışında çocuklar bu konuda neredeyse hiç bilgilendirilmiyor ya da yanlış bilgilerle donanıyor. 

Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı İstatiksel Verileri”ne göre 15-19 yaş arası çocuk ve gençlerdeki HIV pozitif sayısı yıldan yıla artıyor. 2011'de 15-19 yaş arasında 8, 20-24 yaş arasında 62 gençte HIV saptanırken, 2016'da aynı yaş gruplarında bu rakam 49 ve 276'ya çıkmış. Tanı almayanları da eklerseniz kim bilir ne çıkar. 


Ortada böyle bir gerçek varken, çocuklara cinsel sağlığı öğretmemek büyük kabahattir. 
Müfredat bu açıdan çuvallamıştır. 


Evrimi Anlatmadan Biyolojiyi Anlatamayız 

Gelelim evrime... 

Lise son sınıf biyoloji dersinin müfredatında yer alan “Hayatın Başlangıcı ve Evrim? ünitesi müfredattan çıkarıldı. 


Bakın, din illa ki bilim ile çelişmez. Laikliğin tarihi de bunun üzerine oturur. Ama bunu sağlamak için dinin dünya işlerinde tecrübe ve gözleme öncelik vermesi gerekir. 


Bakın mesela, evrim teorisini bilmek neden gerekir? 


Bilim Akademisi Başkanı Mehmet Ali Alpar şöyle açıklıyor: 


“Evrim teorisini bilmeden modem biyolojiyi anlayamazsınız. Mikroplar mesela günde yüzbinlerce nesil değiştirebildikleri için orada evrim çok hızlı ve de tam Darwin'in işaret ettiği esas ilkelere göre gözümüzün önünde oluyor. Bu evrimi anlamak biyoteknolojiyi getiriyor.” 


Biyoteknoloji demek ilaç sanayi, antibiyotikler, aşılar, zararlı genlerden kurtulmak, yapay organ ve doku üretmek demek. 


Biyoteknolojinin temelinde evrim teorisi var. Çocuklara evrim teorisini öğretmeden buradan gelişen ilaçları, tıbbı nasıl anlatacağız? Esas çelişki din-bilim çelişkisi değil; esas çelişki bu. 


Ancak gelişmek istemeyen bir toplum dünya işlerinde dini önüne engel olarak koyar. 


Her türlü sağlıklı bilgi bakarak ve gözlemleyerek elde edilir. Eğitimin temeli de müfredat da aslında bu gerçek üzerine inşa edilmeli. Çocuklara kalıp bilgileri ezberleterek, ihtiyaçları olan bilgilerden onları mahrum bırakarak bu toplumu da ülkeyi de ileri götüremeyiz. Bu toplumun yapması gereken gözünü açıp dünyaya bakmak ve aklını kullanmak. Bu akıl bizde kullanalım diye var, başkalarının aklıyla davranalım diye değil. 


AYRI BİR “İSLÂMİ BİLİM” OLABİLİR Mİ (1) ÜÇ TEMEL SORU CEVAP ARIYOR 
Halil Berktay-31 Ekim 2020-serbestiyet.com/ 


Aşağıda, İslâm medeniyetinin “altın çağı”ndan iki büyük âlim. Solda, matematikçi, astronom, fiziğin optik dalının öncüsü kabul edilen İbn Heysem, Latinize adıyla Alhazen (y.965 - y.1040). Sağda, hekim, fizikçi, astronom ve filozof İbn Sina, Latinize adıyla Avicenna (y.980 
- 1037). 11. yüzyılda İslâm âlemi, henüz mevcut olmayan bir “Batıdan geri değilmiş, buna bakılırsa. Madalyonun diğer yüzünde, bilim tarihinde İslâm âlimlerinin yeri ve payının restore edilmesi, bizi “Batı bilimi”nden ayrı bir “İslâm bilimi”ne götürmüyor. Tersine, İbn Heysem, İbn Sina ve daha niceleri, insanlığın ortak bilim hazinesine katkıları ölçüsünde değer kazanıyor. 


(31 Ekim 2020] Dün yayınlanan yazımda (Mahcupyan'a hem destek ve ilâve, hem kısmi eleştiri), gerek doğa bilimleri, gerekse toplum bilimleri olmak üzere insanlığın tüm bilgi birikimini, toptan yanlı ve çarpık olduğu farzedilen bir “Batı bilimi”ne indirgeyip reddetme eğilimini de eleştirmiştim (bir yığın başka şeyle birlikte). Şu “bizim medeniyetimiz,” demiştim bir noktada, “tek tek bilimler alanında, faraza İslâmi bir Fizik, Kimya, Biyoloji, Ekonomi, Sosyoloji, Tarih vb kuramı ve metodolojisi va'zedebilmekten çok ama çok uzak.” 
Bugün ve devamında yarın, iki yazıyla bunu biraz açmak istiyorum. 


Önce bazı genel tesbitler. Bir kere, evrensel bilim anlayışı, ya da genel ve temel metodoloji diye bir şey söz konusu. Kilit mesele, nasıl biliyoruz sorusu (how do we know). (a) Otorite yoluyla mı? Ki bireysel de olabilir, kollektif de; dini de olabilir, din dışı da; gücünü kutsal kitaplardan da alabilir, kiliseden de, ulemadan da, firavundan da, rahipler kastından da, imparatorluk yasalarından da. Ya da (b) deney ve deneyim, sınama-yanılma yoluyla mı? 
Bunun da odağında evidence, yani delil, veri, kanıt yatıyor — ister laboratuvar ölçümleriyle elde edilsin, ister teleskop ve mikroskoplarla, ister toplumsal olaylara ilişkin gözlem yöntemleriyle, ister birincil kaynak okumalarına düşülen dipnotlarla. Dikkat edin: akıl ve 


mantık (reason) yetmiyor; akıl ve mantığın verilerle beslenmesi gerekiyor. Tersten söylersek, akıl ve mantık, verilerin yorumlanmasında kendine alan buluyor. Ampirik bulgulardan kopuk bir akıl ve mantık, “olması gereken”i arayıp oradan “olan”a gitmeye çalışırken çok yanlış pistlere sapabiliyor. 


Her halükârda, kaygılar hep aynı: tekrarlanabilirlik ve yanlışlanabilirlik. Herkes sizinle aynı yöntemleri kullanıp, aynı yollardan giderek, üç aşağı beş yukarı aynı sonuçlara ulaşabiliyor mu? Yoksa, iddianız bu süreçte yanlışlanabiliyor mu? Hayatın farklı alanlarında, farklı hakikatler ve o hakikatlere giden farklı yollar söz konusu olabilir. Bunları herhangi bir manevi hiyerarşiye sokmak da istemeyebiliriz. Ama bütün hakikat yolları içinde sadece bilim, kendi yanlışlanabilirliğini kabul ediyor ve bu yanlışlanabilirliğin organize, sistematik metodolojisini sunuyor. 


İki. Bu temel anlayışın ötesinde, her bilim dalının kendi çekirdeği, temel teorisi, teoremi veya teoremleri ve bunlara eşlik eden özel bir metodolojisi de mevcut. Hepsi bir arada, o bilim dalına bütünlük kazandırıyor; alanını organize ediyor, malzemesini bir arada tutuyor. 


Üç. Bilgi hep var. Çeşitli bilgi dalları, hepsi eşanlı olmamakla birlikte, hayli uzun geçmişlere sahip. Bilimsel bilgi ise hep var denemez. Bilginin nasıl, hangi yolla, tekrarlanabilir ve yanlışlanabilir bir metodolojiyle elde edilip edilmediği önemli. İnsanlık bu genel ve temel metodoloji anlayışına zamanla, zigzaglı bir şekilde varıyor. Bazen böyle kapsamlı bir anlayışa ulaşır gibi oluyor (örneğin Abbasi halifeliği çağında yaşayan bazı İslâm âlimleri sayesinde), ama sonra bu parlak başlangıçlar ya kayboluyor, ya küçük derecikler halinde başka nehirlere akıyor. Sonunda, 16. yüzyılda Kopernik, Kepler, Galile, Descartes ve nihayet Newton üzerinden ilerleyen Bilimsel Devrim, tam da metodolojiyi formüle edebildiği ve matbaa yoluyla yayabildiği için, tâyin edici, çünkü geri dönülmez eşiği oluşturuyor. 


Denebilir ki bu, bir bütün olarak bilim öncesi ile bilim çağı arasında olabilecek en basit ayırım çizgisi. Fakat tabii her bir bilgi/bilim dalını tutmayabiliyor. Onun için, bu makro saptamayla yetinmeyip böyle her dalın, her disiplinin içine bakmak lâzım. Bu yapıldığında, çeşitli bilgi dallarının ne zaman, nasıl, hangi dönüşümler (teoriler, teoremler, metodoloji formülasyonları) sayesinde bilimleştiği daha net ortaya çıkıyor. Dolayısıyla örneğin tıbbın çağdaş bilimsel hüviyetini kazanması, “mikrop teorisi”nin (pek çok hastalığın gözle görülemeyecek kadar küçük patojenlerden kaynaklandığı önermesinin) yaygın kabul görmesiyle gerçekleşiyor. Bu fikrin tâ 1025'te İbn Sina'da, sonra 14. yüzyılda İbn Hatima ve İbn el-Hatib'de parlak önsezileri var gerçi. Ama birleşmiyor, bütünleşmiyor, kalıcı olmuyor. O kalıcılığa ancak 19. 
yüzyılın ikinci yarısında Snow'la, Pasteur'le, Koch’la ulaşılıyor. 


Gelelim, mefhumun muhalifine. En sade çizgileriyle sunmaya çalıştığım bu üç ana fikrin, gene bilim ölçüleri içinde formüle edilmiş alternatifleri var mı, İslâm (ya da başka herhangi bir din) açısından? Buna zıt bir bilim tarihi söz konusu mu? Hiç böyle müsbet 

bir muhteva göremiyorum ortada. Sadece bir negativizm, bir tepki ve hoşnutsuzluk söz konusu. “Batı bilimi”nden ve “pozitivizmi”nden şikâyet ediliyor, hayli muğlak ifadelerle. 
Bunlar “bilimcilik” diye kınanırken kapsamına bizatihi bilim de alınmış ve kınanmış oluyor. 
Böyle genel bir bilim karşıtlığı atmosferi yaratılıyor. Ama saydığım üç fikrin spesifik alternatifleri, “hayır, öyle değil böyle”leri ortaya konamıyor. Gerek mevcuttan farklı bir bilim anlayışı ve genel metodolojisi, gerekse çeşitli bilim dalları için mevcuttan farklı özel metodolojiler formüle edilemiyor. 


Yarın, tek tek bazı bilim dalları üzerinden gidip bu düşünceleri tekrar tekrar sınamak ve her seferinde, “İslâmi bilim”in herhangi bir alternatif sunup sunmadığını sorgulamak istiyorum. 


AYRI BİR “İSLÂMİ BİLİM” OLABİLİR Mİ (2) FİZİK, ASTROFİZİK, KİMYA — VE BİYOLOJİNİN ÖZEL DURUMU 


Halil Berktay-1 Kasım 2020- serbestiyet.com/ 


Aşağıda, 1925'te Tennessee'nin küçük Dayton kasabasında görülen, ama bütün dünyada yankılanan “Maymun Dâvâsı”nın rakip avukatları. Solda, iddia makamının evrim teorisini mahküm ettirmek için yardıma çağırdığı William Jennings Bryan. Sağda, ACLU'nun önde gelen isimlerinden Clarence Darrow. Neredeyse yüz yıl sonra bugün, aynı çatışma İslâm âleminin bazı köşelerinde hâlâ yaşanıyor. 


(31 Ekim — 1 Kasım 2020] Her bilimin kendi alanı ve çekirdeği, temel teori veya teoremleri, bunlarla elele giden özel metodolojisi var demiştim. Bunlara da tek tek bakmalı. İster doğa bilimlerinin, ister toplum bilimlerinin çeşitli dalları karşısında, İslâmi bakış ve özellikle ayrı bir “İslâmi bilim” arayışı nerede duruyor? 


Fizik. Bütün bilimlerin belki en eskisi. Maddeyi ve hareketini inceleyen, dolayısıyla enerji ve güç olaylarına da eğilen doğa bilimi. Son tahlilde, evreni açıklamaya çalışıyor. Kökleri ilk uygarlıklar kadar gerilere gidiyor. Çünkü Eski Mısır ve Mezopotamyalıların da Güneş, Ay ve yıldızların hareketleri hakkında gözleme dayalı bir öngörü kapasitesi var. Ortaçağda gelişme gene bir süre İslâm âlimleriyle sürüyor ve oradan Avrupa'ya sıçrıyor. Fakat sonuçta sıçrama Yeniçağda, Erken Modernite ile meydana geliyor. Avrupalı bilim insanları (özellikle yukarıda saydığım Kepler, Galile ve Newton), deneysel yöntem ve ölçümlerle bazı temel fizik yasalarına varıyor. Bu andan itibaren fizik, artık bağımsız ve sistematik bir bilim dalı. 
Günümüzde Termodinamik Yasaları'ndan; Planck'ın Kuantum Teorisi ve Einstein'ın Rölativite Teorisi'nden; Heisenberg, Schrödinger ve Dirac'ın geliştirdiği Kuantum Mekaniği'nden; parçacık fiziği alanına yön veren Standart Model'den oluşan bir temele oturuyor. 


Astrofizik, Astronomi, Kozmoloji. Bunlar üç kızkardeş. Ana eksen Astrofizik. Fiziğin uzaya uygulanmışı. Fizik ve Kimya yasalarından yararlanarak astronomik olay ve objeleri inceliyor. 
Güneş, diğer yıldızlar, gezegenler, galaksiler, nebulalar, nova ve süpernovalar, yıldızlar-arası ortam, kozmik mikrodalgalar, karanlık madde, karanlık enerji, kara delikler... ilgi alanlarından sadece bazılarını meydana getiriyor. Son tahlilde, evrenin (şimdiki, şu bildiğimiz, içinde yaşadığımız evrenin) nasıl oluştuğu ve nasıl son bulabileceğine eğiliyor. 
Büyük Patlama'dan bu yana geçen milyarlarca yıl ve evrenin göremediğimiz bir ucundan göremediğimiz diğer ucuna uzanan milyarlarca ışık yılı gibi niceliklerle uğraşıyor. En gelişmiş radyoteleskoplarla gözleyebildiğimiz kadarının 1x10% yıldız içerdiğini hesaplayabiliyor örneğin. Bu yıldızların doğuşu, yaşam evreleri ve ölümünü çözümleyip şematize edebiliyor. Yıldızların çekirdeğinde, diyor, müthiş termonükleer füzyon süreçleri yatar. Hidrojenin habire helyuma dönüşmesinin yarattığı enerji içeriden satha vurur ve uzaya saçılır. Aktif yıldız zamanla bir Kızıl Dev, sonra bir Beyaz Cüce haline gelir. Birbiri etrafında dönen “ikiz” gezegenlerden, sönen ve birbirinin gazını kendine çekip tekrar canlananlardan, mavi spektrumdan kırmızıya geçmişken tekrar maviye dönenlerden, gamma ışını patlamalarından, normal insan zihninin kolay kolay idrak edemediği bir uçsuz bucaksızlığın kendi öyküsü ve şiiriyetini kurguluyor. 


Kimya. Elementlerin ve bileşiklerinin yapısı, kompozisyonu, özellikleri, davranışları, başka maddelerle reaksiyona girdiklerinde nasıl değişime uğradıkları ile ilgilenen bilim dalı. 
Atomlardan, moleküllerden, iyonlardan, temel parçacıklardan başlayarak, bütün (katı, sıvı, gaz ve plazma) halleri içinde maddeyi irdeliyor. İç teorisinde periyodik tablo, moleküler tablo ya da elementler tablosu var. Her atomun çekirdeğinde proton ve nötronlar yer alıyor; etrafında elektronlar dönüyor. Kimyanın incelediği reaksiyonlar ve dönüşümler, genellikle atomlar arasındaki karşılıklı etkileşimin, atomları bir arada tutan bağların yeniden düzenlenmesinin sonucu. Dört tür kimyasal bağ söz konusu: Eşdeğer bağlar, iyonik bağlar, hidrojen bağları ve Van der Waals gücü bağları. Kimya büyük ölçüde, bu tür bağlar yolula yeni kimyasal alaşımların oluşmasına eğiliyor. 


Özet: Fizik, Atrofizik, Kimya ve “İslâmi bilim.” Şimdi biraz duralım. “İslâmi bilim”in üç (veya beş) doğa bilimine herhangi bir alternatif sunması söz konusu mu? Ya da şöyle soralım; böyle mutasavver bir “İslâmi bilim”e göre, mevcut, bildiğimiz Fizikte ne/ler yanlış? 
Astrofizikte, Astronomide, Kozmolojide ne/ler yanlış? Özellikle Kozmoloji çok kritik. 
“İslâmi bilim”in var mı değişik bir kozmolojisi? Evrenin işleyişi böyle mi değil mi? Bütün o galaksiler, yıldızlar, gezegenler, kızıl devler, beyaz cüceler, kara delikler, Büyük Patlama, yörüngeler, hesaplar, mesafeler, milyon ve milyar yıllar... gerçek ve doğru mu, değil mi? 
Aynı şekilde, Kimya'da var mı bir yanlışlık veya sakatlık? Atomlar, çekirdekleri, temel parçacıkları; farklı elementlerin atomların birbirine belirli biçimlerde bağlanım bileşikler oluşturması; bütün bunların, deney ve gözlem yoluyla bulup çıkardığımız ve sınayabildiğimiz bir takım doğa yasalarına göre gerçekleşmesi... bu yasaların kendileri, maddi, nesnel hakikat mı değil mi? 


Bunlar doğruysa, yani “İslâmi bilim”in kısmen de olsa farklı bir başka Fizik, bir başka Astrofizik, bir başka Kozmoloji, bir başka Kimya sunması söz konusu değilse, önümüzde “Batı bilimi” diye küçümseyip ötelenemeyecek bir bütünlük var demektir. Önce Batı'da ve daha çok Batı'da varılmış olabilir bu kazanımlara. Bir “ilk varan” olacaktır daima. Hiç farketmez. Doğruysa, genel olarak geçerliyse, pratikte sürekli sınanıyor ve gelişiyorsa, yani binbir uygulaması ve bir dizi öngörüsü hep doğru çıkıyorsa, aslında bütün insanlığın bilimsel bilgisi anlamına gelir. 


Biyoloji. Burada biraz çetrefilleşiyor işler. Çünkü doğrudan vahiy ve kutsal kitaplarla çelişki gündeme geliyor. Fizik, Astronomi, Astrofizik, Kozmoloji, Jeoloji, Kimya... hep inorganik madde ile ilgili. Biyoloji ise buradan organik âleme geçiyor; yaşamı ve canlı organizmaları inceliyor. Bu incelemeye, canlı varlıkların fiziksel yapısı, kimyasal süreçleri, moleküler etkileşimleri, enerji tüketip dönüştürerek varolmaları, fizyolojileri, gelişmeleri... ve evrimleri de dahil. Kritik mesele de bu. Biyolojinin bazı birleştirici kavramları var. Yaşamın temel birimi hücre. Kalıtımın (eski adıyla irsiyetin) temel birimi genler. Türlerin zaman içinde ortaya çıkışı ve yokoluşunun dinamiği de evrim. Bu, yaradılış inancının taban tabana zıddı. 
Bütün canlı varlıklar, üç büyük monoteist inanç sistemindeki özel isimleriyle Yahweh (Yehova), Tanrı veya Allah tarafından tek bir seferde yaratılmış değil, zaman içinde kendiliklerinden, yani herhangi bir ilâhi müdahale olmaksızın, karmaşık doğal süreçler sonucu, farklı zamanlarda ortaya çıkıyor, birbirlerinden ayrışıyor, farklı özellikler peydahlıyor, bazen de yokolup gidiyor. Charles Darwin bunu ilk söylediğinde, daha doğrusu yazdığında (On the Origin of Species, 1859), Hıristiyan dünyasında da kıyamet kopmuştu zaten. Fakat bilimin genel ilerleyişi ve o zamana kadarki kazanımları sayesinde, sarsıntı nisbeten kısa sürdü, 1859-70 arasında yoğun biçimde yaşandı ve 19. yüzyılın son çeyreğinde evrim teorisi en azından bilim çevrelerinde, üniversitelerde, aydınlar ve sosyo-politik elitler nezdinde yaygın bir kabul sağladı. 


Bununla birlikte bu, yüzde yüz bir kabul değildi ve Hıristiyan âleminde de Yaradılışçılar (Creationists) hep direndi; bugün de ABD'nin çeşitli köşelerinde varlıklarını koruyor; okullara müdahale edip çağdaş Biyoloji öğretimini, hiç olmazsa eyalet ölçeğinde ellerinden geldiğince engellemeye çalışıyor. Aslında bu konuda en büyük sınav bundan 95 yıl önce, tâ 1925'teki ünlü “Maymun Dâvâsı” veya “Scopes Maymun Dâvâsı”yla yaşandı. O sırada Tennessee eyaletinin temsilciler meclisine giren çiftçi John Butler, aynı zamanda Dünya Hıristiyanlık Esasları Derneği'nin başkanıydı (World Christian Fundamentals Association). 
Seçilir seçilmez evrim karşıtı lobi faaliyetine girişti. 25 Mart 1925'te de, eyalet bütçesinden ödenek alan bütün liselerde insanlığın evrimini okutulmasını yasaklayan “Butler Yasası”nı meclisten geçirmeyi başardı. Eyalet valisi Austin Peay, nasıl olsa bu uygulanmaz ve eğitime herhangi bir müdahale olmaz saflığı içinde, kırsal muhafazakârlığın desteğini almak uğruna yasayı imzalamaktan çekinmedi. 


Pek öyle gitmedi işler. Türkiye'de benzeri hiç varolmayan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ACLU (American Civil Liberties Union) derhal yasaya meydan okumaya karar verdi. Bir lisede normal Biyoloji öğretmenini yedeklemekte olan Fen (Science) öğretmeni John Scopes, kendi kendisini ihbar ederek evrim teorisini öğretmekle suçlanıp dâvâlı olmayı kabul etti. 
Böylece Fondamentalistler (Köktendinciler) ile Modemistler arasında saflar alenen çizilmiş oldu. Fondamentalistlere göre, Tanrı'nın İncil'de vahiy yoluyla ifade bulan kelâmı, başka her türlü insan bilgisinin üzerindeydi. Buna karşılık Modemnistler, evrimin dini inançlarla bağdaşabilirliğini savunuyordu. Yani hem teoloji gündemdeydi, hem okullarda çağdaş bilim derslerinin olup olamayacağı. Dolayısıyla her iki taraf zamanın en ünlü avukatlarına başvurdu. Savcılık üç kere başkanlığa aday olmuş ama hep kaybetmiş, fakat Woodrow Wilson kabinesinde dışişleri bakanı olabilmiş, popülist demagog William Jennings Bryan'ı getirtti. Karşısına ise doğrudan doğruya ACLU'nun önemli isimlerinden, hak savunucusu Clarence Darrow dikildi. Bütün büyük gazetelerin muhabirleri küçücük Dayton kasabasına üşüştüğü gibi, duruşmalar radyo yayınlarına da konu oldu. Sonuçta, Scopes'un suçlu bulunup 
100 dolar para cezasına çarptırılmasıyla (ama teknik bir ayrıntı sonucu bu cezanın da hiç 
ödenmemesiyle) muharebeyi Fondamentalistler kazanmış gibi oldu, ama savaştan açık arayla Modemistler galip ayrıldı. Biyolojik evrim bütün Batı dünyasında, Hıristiyanlığa rağmen veya Hıristiyanlıkla yanyana, giderek daha rahat öğretilir oldu. 


Buna karşılık İslâm dünyasında pek öyle değil durum. Buna Türkiye de dahil. Daha 1970”lerdeki ilk, talihsiz, kısa süreli CHP-MSP koalisyonundan itibaren, İslâmcılığın bazı sözcüleri hep evrime karşı oldu. İlk ve orta öğretimde öğretilmemesini, ya da öğretilecekse yaratılış teorisi (inancı) ile birlikte, yanyana öğretilmesini istedi. Müfredatta din dersleri hep var ve orada dini yaklaşım öğretiliyor zaten. Ama hayır, bu yetmedi. Evrim ya müfredattan toptan çıksın, ya doğruymuş, gerçekmiş gibi öğretilmesin, ya da doğrudan doğruya Biyoloji derslerinin içinde yaradılış inancı da evrimle birlikte, evrimin alternatifi olarak sunulsun istendi. İki önceki yazımda (Mahcupyan'a hem destek ve ilâve, hem kısmi eleştiri, 30 Ekim 2020) bu tavrı şöyle tarif etmiştim: “İnanç alanı ile bilim alanını (ayrılmışken) tekrar birleştirmek. Aradaki sınırı kaldırmak. Bilimin içinde farklı metod ve yaklaşımlar olabiliyor diye, vahyi de bu farklı metod ve yaklaşımlardan biri gibi konumlandırmak. Dikkat edin: farklı, manevi bir hakikatla ilişkilendirmek yerine, getirip doğrudan bilim ile aynı platformda, bilimsel yöntem ile rekabete sokmak. ” Hepsi oldu nitekim. 18 yıllık AK Parti iktidarında, çeşitli virajlardan geçilerek de olsa, hiçbir etkili muhalefet olanağı kalmayınca sonunda bu noktaya varıldı. 


Fakat burada enteresan bazı noktalar var. İlki şu: yaratılış inancından yola çıkan bir bilim karşıtlığı, neden Fizik, Astrofizik, Kozmoloji, Jeoloji, Kimya vb gibi disiplinleri hedef 


almıyor da özellikle Biyolojiye duvar örmeye çalışıyor? Bütün herşeyi İlâhi Yaradanın yoktan var etmesi, sadece hayat ve organik âlem için mi geçerli? Ondan “önce,” yani hem mantıken, hem zaman bakımından — İncil'in Tekvin (Genesis) bölümüne göre, birkaç gün farkıyla da olsa — “önce,” hayatın sahnesi ve zeminini oluşturan inorganik âlem gelmedi mi? Evrenin her şeyiyle tek bir seferde yaratıldığı düşüncesi ile, en basiti, evrenin yaşı, yıldızların ve gezegenlerin yaşı, dünyanın yaşı, farklı yeryüzü şekillerinin yaşı... arasında bir çelişki yok mu? Dolayısıyla kutsal kitaplara “lâfzına yüzde yüz sadık” (literalist) yaklaşımın (yorumun demiyorum, çünkü yorum kalmıyor ortada), en çarpıcı biçimde Fizik ve Astrofizik'te görülen “tanrısız evreni” de reddetmesi gerekmez mi, tutarlılık açısında? Ya da şöyle diyeyim: neden Charles Darwin düşman da Isaac Newton, Alfred Einstein, Max Planck, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Paul Dirac, Carl Sagan, Richard Feynman vb düşman değil (veya o kadar düşman değil)? Neden Darwin için hastalıklı bunak diye tweetler atılabiliyor da, bu diğer bilim insanları hakkında atılmıyor veya atılamıyor? 


Buna ikili veya üçlü bir cevabım söz konusu. Birincisi, sanırım bu açıdan Hıristiyan yaratılışçılar ile Müslüman yaratılışçılar arasında hafif bir fark var. İlginçtir; Hıristiyan yaratılışçılar toptan yaratılışçılığa, yani inorganik — organik âlem ayırımı yapmamaya daha yatkın olabiliyor. Reddettiğinde, bütün doğa bilimlerini reddedip hepsine yalan, sahte, aldatmaca diyebiliyor. Hiçbirinin öğretilmesini istemiyor. Yanılıyor olabilirim ama en azından benim gözümün görebildiği İslâmi yaratılışçılar ise Fizik ve Astrofizikle o kadar uğraşmıyor da doğrudan Biyolojiye çullanıyor. Evrimin inanç alternatifini kabul ettirmeye çalışıyor. 


İkincisi, burada sorun, insanın da bir hayvan gibi düşünülmesine ve hayvanlar âleminden evrilmesine, yüksek hayvanlardan zaman içinde ayrışarak insanlaşmasına tepki değil. 
“Maymunlardan mı çıktık; yok artık” öfkesi 19. yüzyılda Darwin'e de yöneltiliyordu (fakat işe bakın ki, siyah futbolculara yöneltilen ırkçı “maymun” tezahüratı, en azından Afrikalılar ve Afrika kökenliler açısından evrimi doğrulamaya devam ediyor). Hayır, asıl sorun Âdem ve Havva'da yatıyor. Yahudilik ve Hıristiyanlıkta Âdem sadece ilk insan. Tanrı ya erkeği ve kadını birlikte yaratıyor (bu versiyonda ilk kadın Havva değil Yahudilikteki adıyla Lilith; sonradan Âdem'in altına yatmak istemediği kaçıyor ve dişi iblis oluyor). Ya da Tanrı önce erkeği ve sonra onu eş-siz görünce kaburgasından kadını, Havva'yı, Adem'in daha baştan ilk veya ikinci eşini yaratıyor. Fakat Âdem'in bundan öte bir özelliği yok. Altını çizelim; herhangi bir kudsiyeti mevcut değil. Buna karşılık Kuran'da ve Müslüman inancında Âdem sadece ilk insan olmakla kalmıyor. İlk insan, ilk Müslüman ve ilk peygamber. Allahın yeryüzüne gönderdiği ilk elçi. Adı üstünde: Hazreti Âdem. Dolayısıyla evrim, sadece genel olarak hayatın, çeşitli bitki ve hayvan türlerinin, nihayet insanımsıların (hominin'lerin) ve nihayet insanların (homo'ların) milyonlarca yıl boyunca istatistiki anlamda “rastgele” (random) genetik mütasyonlar sonucu adım adım geliştiği teziyle irkiltmiyor. Hem ilk insan diye bir şey olmadığını, hem de doğrudan doğruya ilk peygamberin peygamber olmadığını söylemiş oluyor. 


Üçüncüsü, şimdi söyleyeceğim de hem Hıristiyan hem Müslüman yaratılışçılığında görülmekle birlikte, evrimin bir faraziyeden ibaret olduğu, yani herhangi bir bilimsel kesinlik taşımadığı iddiası, günümüzün “İslâmi bilim” arayışlarında özel bir önem ve ağırlık kazanıyor. William Jennings Bryan, daha 1925'teki “Maymun Dâvâsı”nda dile getirmişti bu fikri. Tennessee valisi Austin Peay'ye, Butler Yasası'nı imzaladığı için teşekkür ederken, “Bu eyaletin Hıristiyan anne ve babaları, çocuklarını ispatlanmamış bir hipotezin [altını ben çizdim — HB] zehirli etkisinden kurtardığınız için size şükran borçludur” demişti. Meselenin temelinde “evrim teorisi” ifadesi yatıyor. Yaratılışçılar bunu hemen hipotez, faraziye, 


spekülasyon biçiminde yorumluyor. “Bak işte gördünüz mü, sadece bir teoriden ibaret, 


kendileri de söylüyor, dolayısıyla alternatifleri de olabilir pekâlâ.” Bir adım sonrasında: “Madem kanıtsız desteksiz bir hipotez, neden yaratılış inancı da eşdeğer olmasın?” 


Bu pozisyonun da ikili bir eleştirisi mümkün. Öncelikle “teori” sözcüğünün istismarı söz konusu. Bilim dilinde teori, sırf hipotez anlamında kullanılmıyor. Yerleşmiş ve doğrulanmış genelleme veya teorem anlamına da geliyor. Hattâ bu şekilde kullanılması çok daha baskın. 
Sırf evrim teorisi demiyoruz ki. Fizikte rölativite (izafiyet, görelilik) teorisi veya kuantum teorisi de diyoruz pekâlâ. Tıpta mikrop teorisi (germ theory of disease) diyoruz; daha önce de belirtmiştim. Ekonomide mikroekonomik teori ve makroekonomik teori diyoruz; bu başlıklarla dersler açıyoruz; mikroekonomide biraz daha aşağıya inince karşımıza tüketim teorisi (consumption theory) ve üretim teorisi (production theory) çıkıyor; makroekonomide Keynesçi teoriden (Keynesian theory) söz edebiliyoruz. Daha tonla örnek sayabiliriz. Şimdi bunların hepsi doğruluğu şüpheli bir takım faraziyelerden mi ibaret? Burada düpedüz bir demagojiyle, bir dil ve sözcük hokkabazlığıyla yüz yüze bulunuyoruz. 


Çünkü ikincisi, biyolojik evrim ve özellikle insanın evrimi hiç de ispatlanmamış, desteksiz, çok kuvvetli kanıtları olmayan bir teori değil aslında. (a) Evrenin yaklaşık 13.6 milyar ve dünyanın yaklaşık 4.5 milyar yıl önce oluştuğu, sonra ilk hayat başlangıçlarının 3.5 — 4 milyar yıl önce görüldüğü tesbitlerinin üzerine oturuyor. (b) Sayısız fosil ve iskelet ile çok özel koşullarda günümüze ulaşabilen yumuşak doku örneklerinin incelenmesine dayanıyor. (c) Taksonomiyle, yani mevcut veya geçmişte yaşayıp bir noktada yokolmuş bütün canlıların tasnifiyle; ortak ve farklı özelliklerine göre yukarıdan aşağı ve büyükten küçüğe doğru sıralanan yaşam (life), üst âlem (domain), âlem (kingdom), şube (phylum), sınıf (class), takım (order), familya (family), cins (genus) ve tür (species) kategorilerine yerleştirilmesiyle bütünleniyor. Çok kapsayıcı bir tablo, bir “büyük resim” ortaya çıkıyor. 


Nihayet (d) kalıtımın şifresi ve taşıyıcısının DNA olduğunun (1953'te Francis Crick ve James Watson tarafından) keşfiyle birlikte, moleküler biyoloji ve genetik bilim dallarında meydana gelen muazzam gelişmeyle yeni ve daha da kesin bir temele oturuyor. Bu çerçevede, tek tek her canlının bütün genetik malzemesinin haritası, genome'u çıkarılabiliyor örneğin. Faraza primatların evriminde, insana giden dalın şebeklerden ne zaman ayrıldığı, sonra orangutanlardan ne zaman ayrıldığı, sonra gorillerden ne zaman ayrıldığı, sonra şempanzelerden ne zaman ayrıldığı, belirli hatâ sınırları içinde de olsa hayli net bir şekilde saptanabiliyor. Tersten söylersek, faraza genlerimizin ne kadarını bonobo'larla paylaştığımızı pekâlâ biliyoruz bugün. Sonra sırasıyla Ramapithecine'ler, Australopithecine'ler ve Homo'lar geliyor: Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertalensis ve “biz” yani Homo sapiens. 
Hepsinde, arkeolojik bulgular ile elde edilebildiği kadarıyla genetik bulgular birbirini tamamlıyor, doğruluyor. Arada boşluklar yok mu? Tabii var. Kesintisiz bir şemaya, her bir noktası dolu bir zaman şeridine varabilmiş değiliz. Ama bir, o boşluklar da her yeni keşifle birlikte biraz daha azalıyor. İki, “bizim,” yani Homo sapiens'in Afrika'dan çıkıp dünyaya nasıl yayıldığımızı da artık çok iyi görebiliyoruz. Yeryüzünün her köşesini ner zaman kolonize ettiğimizin haritası var elimizde. Bu çerçevede, üç, DNA testleri ve etütleri bütün insanlığın tek bir “ilk insan”dan türediğini kesinlikle doğrulamıyor. Ve dört, her halükârda esas tablo belirmiş, milyonlarca yıllık bir gerçekliğin gölgesi hayli koyu, hayli net çizgilerle duvara vurmuş bulunuyor. 


Öyle ki, bugün “ben evrim teorisini kabul etmiyorum” demek halletmiyor hiçbir şeyi. Biyoloji bilimi diye bir şey var. Muazzam bir bina. Derin temelleri mevcut. Bunun üzerinde onlarca kat yükseliyor. Öyle ki, kabul etmemek, bunların hepsini kabul etmemeyi gerektiriyor. 


Dahası, neresini, niçin kabul etmediğini net bir şekilde ifade edebilmeyi; “işte şurası yanlış, şöyle bir hatâ söz konusu” diyebilmeyi gerektiriyor. Daha dahası, alternatifini ortaya 
koyabilmeyi gerektiriyor. Denisovalılar var mı, yok mu? Neandertal DNA'sının yüzde 20 
kadarı “biz”lere geçmiş mi, geçmemiş mi? Dinozorların ne zaman ortaya çıktığı ve ne zaman yokolduğu tarihlenebiliyor mu? Mevcut Biyoloji biliminde hepsinin cevapları var. Ama bunlara ve bunların bağlantılı olduğu bütün diğer bulgulara (inanmıyorum demek dışında) değişik bir açıklama getiren alternatif bir “İslâmi biyoloji bilimi” ufukta gözükmüyor. 


Burada söylenen hiçbir şey, inançsızlığı zorunlu kılmaz kuşkusuz. Bilim başka, din başka. 
İkisini illâ birleştirmektense ayrı tutmak daha iyi. Ben mümin değilim. Herhangi bir inancım yok. Dolayısıyla inanç sahiplerine tavsiyede bulunmaya kalkmam sahtekârlık olur, ahlâksızlık olur. Ancak şu tarihsel hatırlatmada bulunabilirim: Bilimsel Devrim Avrupa'da da çok zorladı Hıristiyanlığın “lâfzi” (literalist) damarını. Kendilerince bir çözü buldular. İkisinin nasıl hem 
ayrıştırılabileceği, hem bağdaştırılabileceğine, İngiliz şairi Alexander Pope (1688-1744), 21 
Mart 1727'de ölen Isaac Newton için yazdığı ünlü kitabede işaret etti: NATURE and Nature's Laws lay hid in Night: / God said, “Let Newton be!” and all was light. Türkçesi: Doğa ve Doğanın Yasaları gecede saklı yatıyordu / Tanrı Newton'ı yarattı ve her şey aydınlığa kavuştu. 


Buna göre, Tanrı var. Doğayı yaratmış. Maddenin işleyişini düzenleyen doğa yasaları da bu Ilâhi Yaradan'ın eseri. Evrenin saatini, zembereğini böyle kurmuş. Gerisini keşfetmek insanlara düşüyor. 


Bu fikrin, İslâmın “altın çağı”nda, Abbasi halifeliğinin 8.-10. yüzyıllarında parlayıp sonen mutezile akımında ne kadar varolduğu, herhalde benim yapamayacağım ayrı bir tartışmanın konusu. 


BATI TAKLİTÇİLİĞİ 
İhsan Bilgin-28 Ekim 2020- serbestiyet 


Erdoğan milli eğitimi Batı taklitçiliği ile suçladı. Başta adının milli olması, eğitim sistemimizin pek savunulacak yanı olmasa da biz onun Batı taklitçiliğinden ne anladığını biliyoruz. O Batı'nın sadece emperyalist ekonomi-politik geleneği değil; içinde bilimden, felsefe ve edebiyata Akdeniz'in batı tarafında üretilmiş her şey var. 


AKP adına başkanları Erdoğan milli eğitimi Batı taklitçiliği ile suçladı. 


Başta adının milli olması, eğitim sistemimizin pek savunulacak yanı olmasa da biz onun Batı taklitçiliğinden ne anladığını biliyoruz. 


O Batı'nın sadece emperyalist ekonomi-politik geleneği değil; içinde bilimden, felsefe ve edebiyata Akdeniz'in batı tarafında üretilmiş her şey var. Bu dünyada Copemicus'un gök bilimi, Newton ve Einstein'ın fiziğinden, Lavasier'in kimyasından, Darwin'in türlerin çeşitlenme kuramından, Machiavelli'nin siyaset biliminden, Freud'un psikolojisinden, Durkheim, Marx ve Weber'in sosyolojilerinden, Descartes, Spinoza Leipniz, Kant, Hegel felsefelerinden, Shakespeare'nin, Goethe, Dostoyevski'nin metinlerinden asgari düzeyde haberdar olunmadan nasıl var olunabilir? 


Tabii Akdeniz'in batı tarafının ortaçağ ertesi kültürü, aynı sırada doğusunda Arapça üzerinden yeşermiş kültürü perdelememeli. 


Batı'nın fazlalığı bu holistik kültürü dünyaya taşırken benimsenebilir kılmış olmasındadır. 


Ama siyasal-islamın bünyesinde yetişmiş olanlar, hele ki, imam-hatiplerde eğitilmişlerse genellikle böyle anakroniktir. Yine Erdoğan'ın ağzından “Koskoca adam olmuş, ölü yıkamayı bile bilmiyor!” lafını da işitmiştik. 


Oysa günümüzün vazgeçilmez bilgisi derinlemesine değilse de hala o Batı zannettikleri bilimlerin tortusudur. 


Ortaçağ'da ölü yıkamayı cenaze ve Cuma namazı kılmayı bilmemek mahcup olunacak şeylermiş. Onların yerini tüm dünyada ötekiler alalı çok oldu. Ölü yıkama, bazen yakınlarının da katılımıyla morg kurumundaki uzmanlaşmış personelin işi oldu. Cenaze ritüelinde de çoğumuz içeride namaza durmayıp, cami avlusunda yakınlarına eşlik etmekle yetiniyoruz. 


Sosyal medyada dolaşan bir kayıtta bir hocanın “Şu ilacı alıp iyileştim demek Tanrı'nın inkârıdır. İyileştiren ilaç değil Allah'tır” diyen bir vaazı dolaştı. Biyoloji, farmakoloji gibi bilim alanlarından haberdar birinin gözünde mahcup olunacak şey bu ifadedir. Zaten ciddiye alınarak değil, espri niyetine dolaştırılıyordu. 


Erdoğan'ın, yine döviz kurunun yükseldiği bir zamanda, “Biz de dolar, euro yerine altına geçeriz, görürler” sözleri de seküler dünyanın kurallarıyla uzlaşamamanın ifadesiydi. 


İmam-hatipler, bugünün vazgeçilmezi seküler dünyaya yabancılaştırdığı için sorunlular. 


Bir problem de seküler eğitimin alternatifine dönüştürülme eğilimi: modern dünyada uzmanlığa dönüşmüş bir zanaat kolu olarak namaz kıldırırken vaaz veren imamlığı bütün topluma yaygınlaştırma eğilimleri nedeniyle: Bütün toplumu imam olmaya hazırlayan bir sistem düşünülemez. Tıpkı marangozluk ya da berberliğe yöneltmenin de düşünülemeyeceği gibi. Zaten bütün toplumu istihdam edecek sayıda cami de düşünülemez. 


AYRI BİR “İSLÂMİ BİLİM” OLABİLİR Mİ (3) EKONOMİDE FAİZ FOBİSİ VE BÖLÜŞÜMCÜ POLİTİKA ARAYIŞLARI 


Halil Berktay-5 Kasım 2020-serbestiyet 


Var mı, teorik düzeyde herhangi bir itirazı, gerek mikroekonominin, gerekse makroekonominin temel prensiplerine? Örneğin marjinalci değer ve bölüşüm teorisinin yerine farklı bir değer ve bölüşüm teorisi koyabiliyor mu? Piyasasız, “marjda düşünme” rasyonalitesinin olmadığı bir İslâm toplumu (ümmeti) inşa edebiliyor mu? Ya da makro dengeleri, temel Keynesçi teoriye dayanmadan kurmaya kalkabiliyor mu? 


(5 Kasım 2020] Kafam hâlâ ABD seçimlerinin gerilimiyle uğulduyor. Şu Perşembe sabahı, ancak Biden'ın kazandığı, daha doğrusu Trump'ın kaybettiği biraz olsun netleştiğinde, tekrar yazmaya başlayabiliyorum. 


Sıra sosyal bilimlerde. Burada durum Biyoloj iden de karmaşık, çünkü doğa bilimlerine göre hayli büyük bir sübjektivite payı devreye giriyor. Zira doğrudan doğruya toplum ve insan, inceleme konusu. Öte yandan, inceleyenler de insan. Doğa bilimlerinde olduğu gibi, tamamen insan dışı olay ve süreçlere bakmıyorlar. Bir bakıma, kendi kendilerine bakıyorlar. Bu, bilim yapanların kişisel tercihleri ve zihniyet yapıları, inançları ve düşünüş tarzları üzerinden, her türlü ideolojinin bilim alanına girmesine olanak sağlıyor. Ve tabii dinin de bilim alanına girip, din ile bilim arasındaki sınırı bulandırmasını mümkün kılıyor. 


Tek tek bakalım. Ekonomi (İktisat). Bütün sosyal bilimlerin en nesnelcisi ve en matematikleşmişi. Asıl teorik söylemi mikroekonomide yatıyor. Çekirdeğinde bir değer ve bölüşüm teorisi var. Klasik, neo-klasik veya neo-neo-klasik teori dediğimiz oluyor. Marjinalci teori diye anıldığı da oluyor. Kıt kaynakların rasyonel dağılımı ve kullanımı için bir yöntem, bir model sunuyor. Piyasa kendi işleyişi içinde kaynak dağılımını böyle gerçekleştirir; emek ve sermayenin bir sektörden diğerine ya da bir işletmeden diğerine akışını böyle gerçekleştirir; öte yandan tüketiciler de tercihlerini, hangi mal ve hizmetten ne kadar alacaklarını aynı rasyonellikle gerçekleştirir... diyor. (Bu çerçevede, “marjda düşünme”yi (thinking on the margin) öğretiyor ki, bu çok önemli bir kazanım. Hayatın hangi alanında 


olsun herkesin tradeoff yani takas kavramını, yani ancak herhangi bir “şey”den feragat ederek başka bir “şey”den daha fazla edinebileceğini, mutlaka özümlemesi gerekiyor.) 


Tüketici ve üretici davranışlarının analizi zemininden, bir şekilde makroekonomi yükseliyor. 
Aradaki bağlantı çok net olmasa da, tüketicilerin bütün gelirlerini harcamayıp bir kısmını (gene kendilerine marjinal faydası üzerinden) tasarruf edebilecekleri halkasıyla kuruluyor. 
Sayısız tüketicinin irili ufaklı tasarrufları birleşip ekonomideki toplam tasarruf hacmini oluşturuyor. (Neo-klasik teori bu konuda sınıfsız, sınıf-nötr veya sınıf-körü; işçilerin, küçük üreticilerin ve büyük kapitalistlerin çok farklı hacimdeki tasarruflarını bir tutuyor.) Öyle veya böyle, bu tasarrufların bir kısmı yatırıma, vergi yoluyla çekilip alınan bir kısmı da kamu (devlet) sektörüne kanalize ediliyor. Böylece (kapalı bir ekonomide) toplam üretimin toplam gelir karşılığı, Tüketim + Yatırım + Hükümet harcamalarını (C + I + G) besliyor. 
Makroekonomi dalı gerek para politikası (monetary policy), gerekse mali politika (fiscal policy) yoluyla bu dengelerin nasıl korunabileceği; istihdamın nasıl yüksek tutulabileceği (işsizliğin nasıl azaltılabileceği) ve büyümenin nasıl gerçekleştirilebileceği ile ilgileniyor. 


Marksizm. Böyle bir bina ve konstrüksiyon, muazzam bir bütünlük, bir edifice söz konusu. 
Farklı bir iktisat arayışları bunun neresine, ne kadar dokunabiliyor? Bir zamanlar Marksizm, “burjuva” dediği klasik veya marjinalci değer ve bölüşüm teorisinin yerine, emek-değer ve artı-değer teorisini ortaya attı. Çok önemli bir sınıfsal gerçeği açıkladı. Tarihteki bütün ekonomik sistemlerin (üretim tarzlarının) temelinde hep insan emeği var. Ama bundan, piyasaya alternatif bir kaynak dağılımı mekanizması türetemedi. Sosyalist ülkelerin uygulaması somutunda, piyasanın yerine sadece merkezi planlama denen emir-kumanda yöntemlerini koyabildi. Onlar da zaman içinde, ancak “piyasa sosyalizmi” veya “gölge fiyatlar” (Lange-Taylor) gibi adlar altında marjinalci teorinin icaplarını çaktırmadan devreye sokabildikleri ölçüde, bir nebze rasyonellik kazanabildi (ama temel deformasyonlarından kurtulamadı). 


Makroekonomiye ise Marksizm çok daha büyük bir katkıda bulundu. Emek-değer ve artıdeğer teorisinden hareketle, işçilerin kendi yarattıkları artı-değer hacmini geri satın alamayacaklarını gösterdi. Dolayısıyla klasik iktisadın “genel denge” öngörüsünde bir sakatlık vardı. Piyasa her durumda kendi kendisini otomatik olarak düzeltemezdi. Kapitalizm daima makroekonomik dengesizliklere ve aşırı-üretim krizlerine gebeydi. Bunlar, ancak o artı-değer hacminin başka yollarla massedilmesi sayesinde, belki kısmen önlenebilir veya yumuşatılabilirdi. Böylece Marksizm, kapitalizmin çok önemli ve bugün de geçerli bir zaafına parmak bastı. Ama kapitalizmi daha iyi yönetmekle değil de yıkıp yerine sosyalizmi kurmakla uğraştığından, bu taşların üzerine kendisi başka taşlar koyamadı. Bu zemini ve teorik malzemeyi, borcunu kabul etmese de Keynes değerlendirdi. Marx olmasaydı Keynes de olamazdı. 


İslâmcılık. Var mı, teorik düzeyde herhangi bir itirazı, gerek mikroekonominin, gerekse makroekonominin temel prensiplerine? Örneğin marjinalci değer ve bölüşüm teorisinin yerine farklı bir değer ve bölüşüm teorisi koyabiliyor mu “İslâmi bilim”? Piyasasız, “marjda düşünme” rasyonalitesinin olmadığı bir İslâm toplumu (ümmeti) inşa edebiliyor mu? Ya da makro dengeleri, temel Keynesçi teoriye dayanmadan kurmaya kalkabiliyor mu? 


Pardon, yer yer böyle işlere kalkılabiliyor tabii. İslâmcı anlayış teorik bir değişiklik getirmek açısından Marksizmin de çok gerisinde. Buna karşılık, iktisat politikası alanında (sosyalizm kadar bölüşümcü olmasa da) genellikle kapitalizmin olağan işleyişinden daha bölüşümcü. 


Çoğu zaman söylem (discourse) düzeyiyle sınırlı da kalsa, İslâmiyetin doğuşunu çevreleyen eşitlikçi ümmet (Marx'taki ilkel komünizm) anlayışına daha sadık. Bu, enikonu bir Müslüman burjuvazinin oluşmasını, büyük Müslüman zenginlerin ve hattâ çok zengin politikacıların yükselmesini kuşkusuz engellemiyor. Öte yandan, faraza İslâmi zekât uygulamasını yaygınlaştırıp modem bir kurumsal biçime kavuşturmak gibi, toplumdan alınan hiç olmazsa bir kısmını topluma geri vermeye yönelik, daha çok lâfzi ama kısmen de fiili denemelerle elele gidebiliyor. 


Buna karşılık faiz sorunu çok daha ciddi. Çünkü doğrudan doğruya teoriye bir 

müdahale gibi duruyor. Kuran'ın bu konudaki öğretisi (veya yorumu), günümüz İslâmcılarında güçlü bir faiz karşıtlığında ifade buluyor. Gerçi İslâmcı bankaların bunun yerine önerdiği “kâr payı” uygulaması hiçbir şeyi değiştirmiyor aslında. Sadece bir kelime oyunu. Zaman tercihi (time preference) gene orada. Parayı kullanma ve kullandırtmanın bedeli gene orada. Her halükârda, paranın da bir fiyatı var ve bunun adı ister faiz, ister kâr payı olsun, oyun kapitalist kurallara göre oynanıyor. Shakespeare'in dediği gibi, adına gül dediğimiz çiçek başka hangi adla da olsa aynı derecede güzel kokmaya devam ediyor. Veya, faiz fikrini sevmiyorsanız, adına faiz dediğiniz pislik başka hangi adla da olsa aynı derecede kötü kokmaya devam ediyor. 


Ancak bunun da ötesinde, faize tepkinizi sadece adını farklı koymaya değil, bir de üstelik piyasada belirlenen faiz oranlarını zorla baskı altına almaya vardırırsanız; üstelik bunu gerekçelendirmek için enflasyon ile (bir para politikası aracı olarak) faiz oranı arasındaki ilişkiyi tersine çevirmeye yeltenirseniz ve ülkenin merkez bankasının kararlarına bu doğrultuda müdahale ederseniz... işte o hiç ama hiç yürümüyor. Sonu, şimdi Türkiye?de görüldüğü gibi, felâket oluyor. 


TARİHİ DEĞİŞTİREN MAYMUN 


Nisan 14,2010-Niyazi Dalyancı- habervesaire.com/ 


Yunan ordularının Anadolu'da yenilmesinin ardından gerçekleştirdiği darbeyle Yunanistan'da yönetimi ele alan cunta, aralarında dört eski başbakan ile bir başkomutan bulunan altı kişiyi idam etmişti. Şimdi bu dava yeniden açılıyor. 


İstiklâl Savaşı'nın 9 Eylül 1922'de sona ermesinden sonra aynı yılın Ekim ayında Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanır. Ama İstanbul'un resmi kurtuluş günü olan 6 Ekim 1923'e kadar yaşanan olaylar pek bilinmez. Yunanistan'da “Küçük Asya yenilgisi”nin yol açtığı gelişmeler Türkiye'nin resmi tarihinde de yer almaz. Oysa, bu gelişmeleri Türkiye'nin yakın tarihinin bir bölümü oarak ele almak gerekiyor... 


11 Ekim 1922'de Sakız Adası'ndaki iki Yunan albay Nikolaos Plastiras ve Stilyanos Gonatas 
darbe yaptıklarını ilan edip, Kral Konstantin'in tahttan çekilmesini ve yenilginin sorumlularının cezalandırılmasını isterler. Darbecilerin kurdurduğu özel Divan-ı Harp, “Altılar davası” olarak tarihe geçen yargılamadan sonra, üçü başbakan, ikisi bakan ve biri de Anadolu'da Yunan ordularının başkomutanı olmak üzere altı kişiyi idam cezasına çarptırır ve 
15 Kasım 1922'de cezalar infaz edilir. 


Kurşuna dizilen başbakanlardan Petros Protopapadakis'in torunu 2 Ocak 2008'de Yunanistan Yüksek Mahkemesi Arios Pagos'a başvurarak yeni kanıtların ele geçtiğini ve büyükbabasının 


bir vatan haini olmadığını, dolayısıyla 1922'deki davanın yeniden açılması gerektiğini dile getirdi. Talep, önce ceza dairesinde ele alındı ve beş yargıçtan üçü davanın kabulu, ikisi de reddi yönünde oy kullandı. Ceza Dairesi savcısı dosyayı genel kurula havale etti ve kurul, Ocak ayında 88 yıllık davanın yeniden görülmesine karar verdi. 


“Ulusal Bölünme” ve “Büyük Felaket” 

“Altılar Davası” adıyla anılan bu hukuk olayının ayrıntılarına girmeden önce, bu davayla sonuçlanan ve “ulusal bölünme” diye anılan Yunanistan'daki tarihsel koşullara bir göz atmakta yarar var. 


“Ulusal Bölünme”nin başlangıcı, Duvel-i Muazzama yani, İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya'nın 1897 Türk-Yunan savaşından sonra Girit'i Osmanlı egemenliğinde, ama “özerk” bir devlet olarak yeniden yapılandırmalarına kadar uzanır. Adaya vali olarak Prens George atanır. 
Adanın önde gelen politikacılarından birisi de Elefterios Venizelos'tur. Venizelos ile prens ilkin ada halkını, daha sonra da tüm Yunanistan'ı “Kralcılar” ve “Venizelistler” olarak birbirine düşman iki siyasi kampa ayıracaklardır. 


Bağımsızlığını 1827?de kazanmasından sonra kısa bir süre parlamentoyla yönetilen Yunanistan, Avrupalıların baskısıyla krallık rejimine döner. Bir Alman ve bir Danimarkalı kraldan sonra tahta çıkan ilk “Yunan” kral 1. Konstantin, Prusya Kralı Wilhelm'in kızkardeşiyle evlidir ve bu nedenle dünya savaşının patlak vermesinden hemen sonra İngiltere tarafından “Alman yanlısı” olmakla suçlanacaktır. 


Dünya Savaşı başladığında Konstantin Yunanistan Kralı, Venizelos ise başbakandır. 
Venizelos savaşta Büyük Britanya'nın safından yer almak konusunda hayli isteklidir. 1915'te Müttefik Donanması'nın Çanakkale'ye saldırısından önce İngiltere donanma bakanı olan Winston Curchill, Venizelos'a harekâta katılması önerisinde bulunur. Karşılığında İngiliz dominyonu (sömürgesi) Kıbrıs, Yunanistan'a verilecektir. Venizelos bu öneriyi kabul etmek istese de Konstantin tarafından engellenir. Ancak Bulgaristan'ın Mihver Devletleri safında savaşa girmesi sonunda Venizelos, müttefik kuvvetlerin Selanik?e çıkmasına izin verir. 
Konstantin de anayasadan kaynaklanan hakkını kullanarak Venizelos'u azleder ve parlementoyu dağıtır. 


1916'nın Ağustos ayında Venizelos'a bağlı subaylar, müttefiklerin denetiminde olan Selanik'te bir darbe yaparak “Geçici Ulusal Savunma Hükümeti” adı altında bir yönetim kurarlar. Kral Konstantin buna rağmen Atina ve Mora'da yönetimini sürdürmeye çalışsa da Fransızlar buna izin vermezler ve Atina'yı topa tutarlar. Çatışmalar sonunda kral yenilerek ülkeyi terk eder. Meydan Venizelos'a kalır ve Yunanistan tümüyle müttefiklerin denetimine geçer. Bundan sonra Mayıs 1919”da Yunan ordusu İngiltere başbakanı Lloyd George'un onayı ve yüreklendirmesiyle İzmir'e çıkar. Batılıların deyişiyle “Küçük Asya”da yani, Anadolu'da “Büyük Yunanistan”ın kurulması için askeri harekât başlamıştır... 


Konstantin tahtan inerken yerini oğlu Aleksandros'a bırakır, ancak 1920'nin Ekim ayında Yunan Kralı Aleksandros sarayının bahçesinde iki maymun tarafından ısırılır ve kan zehirlenmesinden ölür. Bu Yunanistan tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Sürgündeki Konstantin geri döner. Kasım ayında seçimler yapılır ve kralcılar Yunanistan parlementosunda 370 sandalyenin 246'sını kazanırlar. Bunu ordudaki Venizelist subaylarının temizlenmesi izler. Yunanistan'ın resmi tarihinde Küçük Asya yenilgisi genellikle Venizelist 


subayların yerine deneyimsiz subayların atanmasına bağlanır. Başta ingiltere olmak üzere müttefiklerin görüşü de bu yöndedir. Hatta Winston Curchill daha da ileri giderek, “Çeyrek milyon insanın bir maymun ısırmasından dolayı öldüğünü söylemek büyük bir abartı olmayacaktır” sözleriyle, yenilginin sorumluluğunu Kral Alexandros'u ısıran ve Konstantin'in dönmesine neden olan maymuna yükleyecektir. 


Londra Konfesansı ve Yunanistan'ın Ankara harekâtı 

1921'in Mart ayında Ankara hükümeti temsilcilerinin de katıldığı Londra Konferansı sırasında İngiliz hükümetinde Ankara'yla uzlaşma yanlılarıyla karşıtları arasındaki çatlak daha da büyür. Başbakan Lloyd George, Konferansı sırasında Yunanistan delegasyonuna “Eğer Kemalist güçlere yeni bir saldırıda bulunmak niyetindeyseler, kendisinin engel olmayacağı” mesajını verir. Bunu İngiltere'nin yeni bir saldırıyı destekleyeceği biçiminde yorumlayan Yunanistan 23 Mart 1921'de Ankara'ya doğru harekâta başlar. 


İsmet Paşa komutasındaki Türk birlikleri Yunan saldırısına İnönü kasabasında püskürtürler. 
Yunan hükümeti başarısızlıktan komutanları sorumlu tutar. Altılar Davası'yla kurşuna dizilecek olan Yunan Başbakanı Dimitris Gunaris, deneyimli bir komutan olan Ioannis Metaksas'a komutanlık önerir. Ancak Metaksas savaşın sonucundan çok umutlu değildir ve öneriyi geri çevirir: “Türkler özgürlükleri ve bağımsızlıkları için savaşıyorlar. Küçük Asya'yı kendi vatanları, bizi de istilacı olarak görüyorlar. Taleplerimizi dayandırdığımız tarihsel haklarımızın onlar için hiç bir anlamı yok.” 


Savaşın başlangıcında tarafsızlık politikasını benimseyen Kral Konstantin ve taraftarları için Küçük Asya Harekâtı artık dönüşü olmayan bir noktaya gelmiştir. Bütün bu muhalif görüşlere rağmen siyaseten savaşı sürdürmek zorundadırlar. 22 Haziran 1921'de müttefikler Yunanistan'a Türklerle ateşkes yapmaları için arabuluculuk önerirler, ama Yunanistan bunu kabul etmez. 


Yunan kuvvetleri 1921 yazı ile 1922 yazı arasında Sakarya'da beklerken yunan dışişleri bakanı ve başbakanı Paris ve Londra'da destek için kapıları aşındırır ama bir sonuç alınamaz. 
Müttefikler artık Yunanlıları yalnız bırakmış, İngilizler Ankara”yla anlaşma için harekete geçmiştir. Türklerin 26 Ağustos 1922de başlattıkları harekat 9 Eylül 1922?de İzmir'de sona erer. 


Vatan hainliği tartışması 

Başa dönersek; 11 Eylül 1922'deki darbeden hemen sonra darbe destekçilerinden ve şimdiki Başbakan Yardımcısı Theodoros Pangalos'la aynı adı taşıyan büyükbabası Atina'da Venizelos'un Liberal Partisi'nin karşıtı Halk Partisi'nin önde gelen üyelerini tutuklamaya başlar. 13 Eylül 1922'de aralarında Altılar Davası'nın sanıkları da bulunan birçok politikacı Atina Polis Merkezi'nde gözaltına alınırlar. 


9 Ekim 1922'de Atina'nın Sintagma Meydanı'nda 100 bin kişinin katıldığı bir gösteri yapılır 
ve “Küçük Asya Felaketi”nin sorumlularının cezalandırılması istenir. Genel hava Yunan ordularının yenilgiye değil, ihanete uğradığı yolundadır. Darbecilerden Pangalos, sorumluların Pire’de “Limni” muhribine alınıp kısa bir yargılamadan sonra kurşuna dizilmelerinden yanadır. Ama Britanya ve Fransa elçileri buna karşı çıkarlar. Yargılama açık olacaktır ama sanıklar özel olarak kurulan bir mahkemede yargılanacaktır. 


12 Ekim 1922'de özel mahkeme kurulur. Sorgu heyetinin başına Pangalos getirilir, iddianame 
ise Yunanistan'ın bugünkü başbakanı Yorgos Papandreu'yla aynı adı taşıyan ve o zamanlar genç bir hukukçu olan büyükbabası tarafından hazırlanır. 17 Ekim'de Devrim Komitesi'nden yapılan bir açıklamayla “Küçük Asya felaketinden sorumlu olan ulus düşmanlarının örnek cezalara çarptırılacakları” duyurulur. Davanın seyri baştan bellidir. 


Tarihe “Altılar Davası” olarak geçen davada aslında sanık sayısı sekizdir ancak dava idam sayısıyla anılır. Duruşma 13 Kasım 1922'de başlar. Suçlamalar arasında İzmir ve çevresini Kemalistlere terk etmek, ordunun başına deneyimsiz subayları atamak, askeri donanımı ve müstahkem mevkileri ter etmek gibi eylemler vardır. Sanık avukatlar bu özel mahkemeye yetki itirazında bulunurlar. İtiraz reddedilir. Sanıklara savunma yapma hakkı tanınır, ama suçlandıkları olaylarla ilgili resmi belgeler, yazışmalar kendilerine verilmez. 


15 Kasım 1922'de mahkeme başkanı kararı açıklar. Sekiz sanıktan altısı idamla, ikisi de ömür 
boyu hapisle cezalandırılmıştır. Venizelos, bütün bunlar olurken Lozan”dadır. İngiltere'nin Atina büyükelçisi de idamları durdurmak için harekete geçer. Devrim Komitesi Başkanı Plastiras, İngiliz Elçisi Lindley ile Trakya topraklarının kalanı karşılığında mahkümları Britanya'ya verme pazarlığı yapar ama sonuç alamaz. 


İdama mahküm edilen eski başbakanlar Dimitrios Gunaris, Nikolaos Stratos, Petros Protopapadakis, Nikolaos Theotokis, Eski Bakan Yeorgios Baltacis ve Anadolu kuvvetlerinin son başkomutanı Yeorgios Hacianestis aynı gün öğleye doğru Atina yakınlarındaki Gudi 
Kışlası'na nakledilir ve altı ayrı idam mangası tarafından kurşuna dizilirler. İnfazlardan 14 
saat sonra Venizelos'un Lozan'dan idamların durdurulmasını isteyen telgrafı gelir. 


İdam edilen başbakanlardan Protopapadakis'in torunu, davanın yeniden açılması talebini Venizelos'un bu telgrafı ile daha sonra yazdığı bir mektuba dayandırıyor. Venizelos 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mektubunda idam edilenlerin “vatan hainliği” ile suçlanmayacağını söylüyor. 


Şimdi Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nin davayı görüşeceği tarihi açıklaması bekleniyor. 


MAYMUNUN DAVA ETTİĞİ FOTOĞRAFÇI İFLAS ETTİ 


Gizem Şenyurt- 17 Tem 2017- gazetebirlik.com/ 


Vahşi yaşam fotoğrafçısı David Slater, yıllar önce kara sulawesi ibikli makak cinsi maymunların fotoğrafını çekerken, maymunlardan bir tanesi kamerayı alarak yanlışlıkla kendi selfiesini çekti. Slater, daha sonra bu fotoğrafı Wikipedia sitesine yükledi. 

Vahşi yaşam fotoğrafçısı David Slater, yıllar önce kara sulawesi ibikli makak cinsi maymunların fotoğrafını çekerken, maymunlardan bir tanesi kamerayı alarak yanlışlıkla kendi selfiesini çekti. Slater, daha sonra bu fotoğrafı Wikipedia sitesine yükledi. Wikipedia kuralları gereği fotoğrafı çeken Slater değil maymun olduğu için Slater, fotoğrafın telif hakkı 


kurallarını ihlal etti. Fotoğrafın hikayesini duyarak harekete geçen PETA - Hayvanlara Etik Muamele için Mücadele Edenler Derneği, Slater'a dava açtı. PETA, maymunu temsilen açtıkları davanın emsal olmasını hedeflediklerini söylüyor. Hayvanlara telif hakkı konusu yapılması yerine insan olmayan hayvanların da telif hakkına sahip olabileceğini savunan PETA, mahkemenin fotoğrafçı lehine verdiği kararı temyize götürdü. Yıllardır süren dava, Slayer'ın kişisel iflasına sebep oldu. PETA, dava sürecinden vazgeçmiyor. Slater ise hayatını vahşi yaşamı fotoğraflayıp insanların doğaya saygılı olmasını sağlamaya çalışarak geçirdiğini, fotoğraf çekildiği sırada maymunun hiçbir hayati tehlikesi olmasını kanıtlamaya çalışıyor. 


Akıllı telefon uygulaması dünyanın en hareketli ülkelerini açıkladı 

Stanford Üniversitesi araştırmacıları, dünya genelinde kullanılan akıllı telefon fitness/aktivite uygulaması Argus ile iş birliği yaparak en fazla hareket eden ülkeleri açıkladı. Uzmanlar Argus uygulaması kullanan kişilerin telefonlarından üç aylık hareketlilik verilerini inceledi. 
Kişisel verilerin gizli tutulduğu araştırma sonuçları 46 ülkeden 720.000 kişiyi kapsıyor. 
Toplamda 68 milyon günlük aktivite incelendi ve kişilerin gün içinde attığı adımlar sayıldı. 
İşte gün içinde en fazla fiziksel aktivite yapan ülkeler: 

1- Çin, günde ortalama 6.289 adım 

2- Japonya, 6.010 

3- İspanya, 5.936 

4- İngiltere, 5.444 

5- ABD, 4.774 

En tembel ülkeler ve günde attıkları ortalama adımlar ise şöyle: 

l- Endonezya, 3.513 

2- Suudi Arabistan, 3.807 

3- Malezya, 3.963 

4- Filipinler, 4.008 


5- Güney Afrika, 4.105 
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Şaşırtıcı olmayan şekilde, yaya dostu ve yürümeye uygun yolları olan şehirlerdeki insanların gün içinde daha fazla yürüyüş yaptığı görülüyor. Araştırma ayrıca hareket eşitsizliğinin en fazla olduğu yerleri de ortaya koydu. Hareket eşitsizliği, yürümeye uygun yapısı olmayan şehirlerde daha çok görülüyor ve insanların bir kısmı çok hareket ederken bir kısmının çok az hareket etmesinden kaynaklanan günlük aktivite uçurumunu belirtiyor. Bu durumda insanların ortalama adım sayıları yüksek olsa bile nüfusun bir kısmı çok az hareket ettiğinden obezite oranı bu ülkelerde oldukça yüksek. Araştırma, hareket eşitsizliğinin en fazla olduğu ülkelerin başında ABD olduğunu gösteriyor. ABD'yi sırasıyla Avustralya ve Suudi Arabistan takip ediyor. 


Buna karşılık Çin, Japonya, İsveç, Norveç, Güney Kore ve Hong Kong hareket eşitliğinin en iyi durumda olduğu ülkeler ve bu ülkelerde obezite oranları da diğerlerinden düşük. Ayrıca yürüyüşe uygun şehirlerde aktivite yüksekliğinin erkeklere kıyasla kadınlarda daha çok olduğu da tespit edilmiş yani bir şehir yürümeye elverişsizse bu durumdan en çok kadınlar etkileniyor. Şehir ulaşım planlamacılığında araçlara verilen önemin yayalara da verilmesinin obezite gibi ciddi bir sağlık sorununun önüne geçmede ne kadar etkili olacağını bu araştırma ile bir kez daha görüyoruz. 


Işınla beni Scotty 


Işınlanma ya da teleportasyon teknolojisi hala icat edilemedi ve her yere giderken yolda geçireceğimiz zamanı ve yola ayıracağımız parayı hesaplamak zorundayız fakat geçen hafta Çinli bilim insanlarından yüzümüzü güldürecek bir haber geldi. Geçtiğimiz ay gerçekleşen Çinli bilim insanları Dünya ve uzay arasında kuantum iletişimin mümkün olduğunu açıklamıştı. Şimdi ise bu teknolojiyi kuantum teleportasyon yoluyla uzaya bir proton yollamak için kullanmayı başardılar. 


Deney, Çin'in kuantum uydusu Micius ile yer istasyonu arasında gerçekleşti. Araştırmacılar yeryüzündeki bir protonu uzaydaki istasyona teleportasyon ile yolladı. Atom altı parçacıklardan daha karmaşık yapıları henüz bir kontrollü ortamdan diğerine gönderemiyoruz ama şimdiye kadarki deneylerde tek bir parçacık en fazla 100 kilometrelik alanda ışınlanabiliyordu. Şimdi ise kuantum durumu bilinmeyen bir parçacık, yeryüzünden uzaya tam 1.400 kilometre uzağa gönderildi. 


Teorik olarak bir cismi ya da canlıyı kuantum teleportasyon ile önce atom altı parçacıklarına ayırıp hedeflenen başka bir ortama ışınlamak mümkün. Kuantum teleportasyon ise kuantum bilgisayarların birbirine bağlanarak iletişim kurabilmesini sağlayabilmesi açısından çok önemli. Kuantum bilgisayarlar, kuantum mekaniğini kullanarak en hızlı süper bilgisayarların yapamadığı karmaşık hesaplamaları çok çok daha kısa sürelerde yapabilme özelliğine sahip. 
Kuantum bilgisayarları mümkün kılan kuantum iletişim kavramı da iki parçacığın kuantum hallerini mesafe ne kadar uzak olursa olsun paylaşabilmesi anlamına geliyor. Bizler günlük hayatın koşturmasalardı içinde kaybolmuşken Çinli biliminsanlarının araştırması, ışınlanmayı mümkün kılmak istiyorsak kuantum uydulara ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. 
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Gelinlikçi iflas etti, gelinler panikte 


Hayatlarının en mutlu günü olması beklenen düğünlerinden önce ABD'de binlerce gelin adayı bir kabus yaşıyor. Ünlü gelinlik tasarımcısı Alfred Angelo, iflas ettiği için 61 mağazasının tamamını bir gecede kapattı. Gelinliklerine ne olacağını bilemeyen gelin adayları ise panikte. 
Angelo'yu e-posta yağmuruna tutan gelin adayları, firmaya birkaç gün içinde 7.000'den fazla mail attı. Angelo'nun avukatı, gelen mailleri düğün tarihlerine göre önceliklendirerek çalıştıklarını söyledi. Pek çok gelin ve nedime ödemesi yapılan kıyafetlerinin akıbetini öğrenmek için mağazaların önünde kuyruklar oluşturdu. Alfred Angelo yaklaşık 80 yıldır gelinlik sektöründe faaliyet gösteren büyük markalardan biriydi. Fırsattan faydalanan bazı rakip markalar da Alfred Angelo mağduru gelin adaylarına özel indirimlerini duyurdu. Bu arada sosyal medyada açılan bir etiketle bazı kadınlar kendi gelinliklerini ve nedime kıyafetlerini panik halindeki gelin adaylarına yollamaya başladı. Angelo cephesinden ise hala kıyafetlerin ne zaman iletileceğine dair bir açıklama yapılmadı. 


"MAYMUN DAVASI" ALTEMUR KILIÇI İŞİNDEN ETTİ 
29 Temmuz 2004-Can Dündar- milliyet 


Bu çocuksu sorunun 150 yıldır dünyayı altüst ettiğine inanmak kolay mı?Ankara Mamaktaki sınıf öğretmeni Zeliha Avcı hakkında, Hayat Bilgisi dersinde Darwini anlattı diye soruşturma açılınca evrim tartışması da yeniden başladı. Zeliha öğretmen, "8 yaşındaki çocukların beyinlerinde tahribata yol açmak"la suçlanıyordu. Yeniçağ gazetesi yazarı Altemur Kılıç, bu haber üzerine Cumhuriyette "Maymun Davası" başlıklı bir yazı yazdı ve Mamaktaki "Darwin soruşturması"nın, 80 yıl önce Amerikadaki "Maymun 


Davası"yla tıpatıp benzeştiğini anlattı.Derste "evrim teorisi"ni anlatan bir öğretmen aleyhine açılan o dava, bir anda bütün Amerikayı etkisine almış ve "yaradılış inancı" ile İncilin sorgulandığı bir mecraya dönüşmüştü. Kılıça göre "Maymun Davası", "aydınlığın taassuba karşı bir zaferi"ydi.* * *Lakin "dokunanı yakan" "Maymun Davası", 80 yıl sonra Altemur Kılıçı da işinden etti. Yazı Cumhuriyette çıkmıştı gerçi, ama Kılıç, Yeniçağda yazıyordu. Gazete yönetimi "Çok tepki aldık, bir süre yazmayın" diye haber gönderince Kılıç da "Bağrıma taş basarak veda ediyorum" diye bir yazı yazdı ve ayrıldı. Yeniçağın "eski çağa özgü" tahammülsüzlüğünü kınarken, sağ cenahta radikal fikirleriyle tanıdığımız Altemur Kılıça da "düşünce suçluları alemine hoş geldiniz" diyoruz.* * *Söz "Maymun Davası"ndan açılmışken, meseleyi çok yakından izleyen bir akademisyenin kitabından söz etmek istiyorum. Tayfun Atay, geçen hafta İletişimden çıkan "Din Hayattan Çıkar" başlıklı "antropolojik denemeler"inde, Türkiyede ve dünyada evrim tartışmalarını özetlerken çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor.İnsanın "eşref - i mahlukat" ("yaratılmışların en şereflisi") olduğuna inananlarla "maymundan gelme" olduğuna inananlar arasındaki tartışmanın iki cenahta da Batıya endeksli olarak sürdürüldüğünü belirten Atay, "Oysa İslam düşünce tarihinde Abbasilere kadar giden bir evrimci yaratılış kavrayışı mevcuttur. 
Batılı kuramcılardan çok önce, hayli sistematik biçimde gündeme getirilmiş, son derece çarpıcı ve şaşırtıcı görüşlerle tartışmaya açılmıştır" diyor.Örnek mi?İşte 18. yüzyıl Osmanlı alimi Erzurumlu İbrahim Hakkının "Marifetname"sinden satırlar:"Bu şerefli vücudun yükseliş başlangıcı madenler olmuştur ki, onların başlangıcı kaygan çamurdur. Sonra ondan taşlar mertebesine yükselmiştir. Ta iş ve surette insana benzeyen nesnas ve maymun mertebesini bulmuştur. O mertebeden dahi yükselip insan suretine gelmiştir". (Cilt I, s.71)12. yüzyılda, hayatın başlangıcını doğada bulunan bazı madde ve gazların kimyasal bileşiminin evrimleşmesiyle açıklayan İbn Tufeyle de atıf yapan Atay, Darwinden asırlar önce ortaya çıkan bu "İslami evrimcilik"i "Bir erken doğum" olarak niteliyor ve bu tartışmanın, "dinsizlik" suçlamaları yüzünden gelişemediğini belirtiyor.* * *Bırakalım tartışmaya son noktayı Mevlana koysun:"Mineral öldüm ve bir bitki oldum,Bitki öldüm ve hayvan doğdum,Hayvan öldüm ve insan oldum.Korku niye? Ne zaman daha az ölümsüzüm?" can.dundar ©e-kolay.net İnsan maymundan mı geliyor?" 


MİDEMİZDEKİ HAYVAN MEZARLIĞI 
Can Dündar 


Geçenlerde tavuk eti fabrikası olan bir arkadaşımla sohbet ederken sordum, Nasıl öldürülüyor tavuklar diye... Gayet medeni yöntemlerle dedi: 

Yürüyen bir banda ayaklarından baş aşağı asılan tavuklar elektrik verilmiş bir suya sürükleniyormuş. 

Su çıkışında elde bıçak bekleyen iki kasap, sersemleyen tavukların kafalarını gövdelerinden ayırıyormuş. 

Elbette bu ölüm, elleri ayaklarına düğümlenerek vahşice sürüklendiği bir çukur başında aciz çırpınırken gırtlağı kesilen, kan revan içinde hırıldayarak can çekişen koyunların, danaların, develerin görüntüsü yanında daha medeni sayılır. 

Türkiye, her kurban bayramında sokaklarında yaşanan vahşet görüntüsünü önleme mücadelesi veriyor son birkaç yıldır... Kan gölü içinde ve bir sinek ordusu eşliğinde keyifle kurban derisi yüzen insan görüntüsünü, tarihe gömmeye çalışıyor. 

Bu, medeniyet yönünde önemli bir adım bence... 

Ama daha önemli bir adım var sırada: 

İnsanoğlunun hayvanlarla ve etle ilişkisini deşmek. 


Ben vejetaryen (et yemeyip, sadece ot yiyenlerden) değilim. Ama vejetaryenlere hak veren ve onlardan biri olmaya özenen biriyim. 

İlginç bir algı düzeyi bu... 

Hayata onların penceresinden bakmaya başladınız mı, o güne dek sıradan gelen pek çok ayrıntı, tüyler ürpertici görünmeye başlıyor: 

İte kaka kamyonlara yüklenip infaza götürülen ve haftalarca masum mesut oynadığı bahçede boğazlanan hayvanlar, parçalanmış çeneleriyle pis su dolu bir kovada çırpınarak ölümü bekleyen balıklar, içkili sabahlarda süslenip getirildikleri soframızda keyifle kaşıkladığımız kelleler, beyinler, gözler, bağırsaklar... 

Dışarıdan bir gözle bakmaya çalışın; bunun insanoğlunun barbar yüzünün fotoğrafı olduğunu siz de göreceksiniz. 


Kurban Bayramı tatili için ideal bir kitap tavsiye edeceğim bugün: 

Vejetaryenliğin Yararları (Sadık Hidayet, Yapı Kredi Y. 1997). 

Budist bir İranlı yazarın kaleminden çıkma, kışkırtıcı bir kitap bu... Etin, hem insan bedeni, hem insanlık düzeni için zararlı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. 

Kitap, insanoğlunun aslında bir otobur olduğu iddiasında... 

Bunu da inandırıcı gerekçelerle açıklıyor: 

İnsanın ağzı, avını yutabilmek için etoburlarınki gibi açılmaz. 

Elleri pençesizdir, maymun atalarınınki gibi ağaca tırmanıp meyve toplayabilir, ama kuş yakalayıp parçalayamaz. 

Köpekdişleri diğer dişlerden uzun değildir. Doğada dişi çürüyen tek canlı insandır. 

Gözleri diğer etoburlar gibi karanlıkta görmez. 

Burnu uzaktan canlı hayvan kokusu alamaz. 

Midesi etobur hayvanlarınkine göre ince ve güçsüzdür. 

Mide salgıları ve pankreas bezi eti çözündürmez. 

Karaciğeri etteki azotu uzaklaştıramaz. O yüzden gut, romatizma ve sinir hastalığına yakalanır. 

Etobur hayvanların kısa bağırsakları bozulmuş eti derhal dışarı attığı halde, insanın uzun bağırsaklarında kalan et kokuşur ve öldürücü mikroplar üretir. Bağırsak hastalıkları ve apandisit bu bozulmadan doğar. 

Et yiyenlerin dilleri kirlidir, nefesleri kokar, dışkıları pis ve düzensizdir. Hindistan'da et yiyenlerin, vejetaryenlere göre daha çok kansere yakalandıkları saptanmıştır. 

Kitap, savını kalori cetvelleri ve ünlü vejetaryenlerin isimleriyle destekledikten sonra, bir gün insanoğlunun doğanın sunduğu besinlerle yaşamanın huzurunu keşfedip hayvanlara yaptığı işkenceye son vereceğini ve bu barbarlık günlerini utançla hatırlayacağını yazıyor. 


Stajyer bir vejetaryenin tavsiyesine uyup bahçenizdeki masum hayvanın bakışlarına dikkat edin bugün: 

Yarın onu midenizde sindiriyor olacağınızı bilmek, sizde nasıl bir duygu uyandırıyor? 
İyi bayramlar. 


ÖLÜM BANA UZAK 
19 Ocak 2013-Ayşe Arman- hurriyet 


18 yaşımdan beri onu takip ettim. Brüksel'deki evinin kapısına dikildim. Umudum, 32. 
Gün'de çalışmaktı, denedim beceremedim. 

Ama onu hep çok sevdim. 

Onun gazetecilik tutkusuna, mesleğe aşkına, çalışkanlığına, ilklere imza atmasına, o müthiş 


vizyonuna hep bayıldım. 

O Mehmet Ali Birand'dı. 

Can Dündar, biyografisini yazdı. 

Fırından daha yeni çıktı. 

“Birand... Bir Ömür Ardına Bakmadan...” 

Hemen aldım okudum. 

İtiraf ediyorum, okuduğum en güzel biyografilerden biri. 

Türkiye'de böylesi pek yok. 

Hatta hiç yok. 

Bir kere vıcık vıcık övgü sıralamamış, yerin dibine de batırmamış. Anlattığı kişiyle, nasıl yapmışsa yapmış arasına bir mesafe koymuş ve şahane bir iş çıkarmış. 

Can Dündar'ı tebrik ediyorum. 

Gönül isterdi ki, diğer büyük gazetecilerin de böyle biyografileri olsun... 

Bu ülkede duayenler, ustalar, tecrübelerini genç kuşaklara aktarmadan gidiyor, yazık oluyor. 
Bu kitabın böyle bir yanı da var: Bir sürü olumsuzluklar içinde Birand'ın kendi kendini nasıl var ettiğini görüyorsunuz... 

Ama aynı anda özel hayatına da tanık oluyorsunuz. Bu vesileyle, Birand'ın hayatla dansına, yaşam sevincine ve o bitmez tükenmez enerjisine eşlik ettim... 


Can Dündar'ın sizi anlattığı biyografiye bayıldım. Bir sürü hissi aynı anda yaşadım. Bir kısmı tanıdığımız “Birand? ama bir kısmı hiç tanımadığımız bir “Mehmet Ali’. Kitap çıkıyor, heyecanlı mısınız? 

- Hem de nasıl! 

Nasıl durabiliyorsunuz okumadan! 

- Duramıyorum ama Can'a söz verdim, “Piyasaya çıktığında herkesle birlikte okuyacağım” dedim... 

Bütün hayatınızı, mektuplarınızı, günlüklerinizi birine teslim ediyorsunuz. Ve o gidiyor, onlarca kişiyle konuşuyor. Ortaya bir adam çıkıyor. Ya o, gerçek siz değilseniz? 
Korkmaz mı insan? 

- Zaten Can'a, “Bu kitapla ya benden nefret edecekler ya da beni sevecekler, hangisi kestiremiyorum” dedim. Kendini birine teslim etmenin böyle riskleri var. Zayıflıkları, zaafları olan bir adamım, hepsini anlattım Can'a. Ona tamamen teslim oldum. Biyografilerde birtakım şeyleri sakladığınız zaman, çok çabuk anlaşılıyor, okuyucu hemen, “A bak burada kelime oyunu yapmış!” diyor, samimiyetsizliği seziyor... 

Can sizi göklere çıkarmamış ama yerin dibine de batırmamış. Bir şekilde, “mesafeli? 
durmayı başarmış. Bu işe kalkışırken, Can'a mı güvendiniz, kendinize mi? 

- Bu işe kalkışırken sadece Can'a değil, saklayacak bir şeyimin olmamasına ve hatalarıma da güvendim. Hayatımın bir kısmı felaketlerle, bir kısmı hastalıklarla, bir kısmı da hatalarla geçti. Bunu da anlatmaktan çekinmedim. 

Geçmişte tutulan o günlükler, mektuplar, “büyük bir plan'ın parçası mıydı? “Bir gün biyografim yazılırsa, lazım olur” diye miydi? 

- Dalga mı geçiyorsun! Nerede olduklarını bile bilmiyordum. Cemre sandıktan çıkarıp Can'a vermiş. Meğer bizimki yıllar yılı saklamış. 

Siz kendi kendini var eden bir adam mısınız? 

- Bana yardım edenler vardı. Dayımın beni Galatasaray Lisesi'ne sokması, Kemal İnal'ın Vehbi Koç'la tanıştırması, Abdi Bey'in bana sahip çıkması, Vehbi Bey'e, “Bıraksın bu çocuk 


gazeteci olsun” demesi. Ve tabii ki Cemre'nin varlığı. Anlayacağın hayatta, “Her şeyi sadece ben yaptım” yok, tek başına olmuyor. Şans da çok yardım etti. 

Siz normal hayatta, hep neşeli ve eğlencelisiniz. Bacağınızın kısalığına da hiç aldırmıyorsunuz. Ama bu kitapta, 20 küsur yılınızın ne kadar büyük acılar içinde geçtiğine tanık oluyor insan... 

- Beni en çok bana acınması korkutur! “Vah vah Mehmet Ali, neler çekmiş!” denmesi. O yüzden olumsuz şeyleri kapatırım, anlatmam, hatta unutmayı ve neşeli olmayı tercih ederim. 
O yüzden otobiyografi yazsam, tam olarak hayatımı yansıtmazdı. Zaten ben insanın kendisine objektif bakabileceğine de inanmıyorum. Can, nehir söyleşi yapmak istedi, onu da kabul etmedim, “Benimle ilgili bir şey yazılacaksa, sen yaz” dedim. Danışıklı dövüş bir biyografi olmasını da istemedim. 


Leğendeki Kaynayan Suya Nasıl Düştü? 


Bu kitap, olası bir “gidiş”e hazırlık mı? 

- Yani... Öyle de diyebiliriz. Belgeselini de çektik. İlgilenenler, altı ay, bir sene sonra onu da izleyebilirler. 

Bu kitap, sizin aynı zamanda, hayatla hesaplaşmanız mı? 

- Evet kesinlikle... 

Sonuç ne peki? 

- “Keşke şunu da yapsaymışım” dediğim hiçbir şey yok. Çok güzel yaşamışım. 

Kendinize neyi ispat ettiniz? 

- Benden de bir şey olabilirmiş! O topal, sıradan, vasat ve obez çocuktan... 

Hayatınızdaki dönüm noktalarından biri bacağınızdaki yara. O kazanın hikayesini bir de sizden dinleyelim... 

- Erenköy'de ahşap bir köşk... Kömür sobası iyice ısıtılmış. Üzerinde bakır bir güğüm içinde fokur fokur su kaynıyor. Annem, suyu leğene alıyor, birazdan soğuk suyla ılıştıracak, daha yapmamış, sonra abimle beni yıkayacak. Ben de acayip yaramazım, yürümeyi yeni öğrenmişim, arkadan anneme doğru koşup, sırtına atlayıveriyorum. Annem, “Amaaan!” 
demeye kalmadan, sol ayağım kaynar suyun içine dalıyor. Annemin çığlıklarıyla benimki birbirine karışıyor. Üzerimde pazen bir pijama var, zor bela çıkarıyorlar. Pijamayla birlikte, bacak derim de sıyrılıyor... 

Offf çok fena! Hayati bir tehlike atlatıyorsunuz... 

- Hem de nasıl. Ateşim çıkıyor, bir türlü düşmüyor, felaket durumdayım. Serum veriliyor, ucu ucuna kurtarıyorlar beni. Sonra da hastaneye kaldırılıyorum. Senelerce sürecek hastane seferlerimin başlangıç noktası... 

Bu yüzden kaç tane ameliyat geçirdiğinizi saymadım, sayamadım bile. Sizdeki başarma arzusunun sebebi bu kaza mı? 

- Evet, muazzam kamçıladı beni! Bacağımın kısalığını kapatabilmenin tek yolu başarmaktı. 
Hayatım boyunca bunun için uğraştım. O “Topal? lakabından kurtulmalıydım. 

Zaten bir süre sonra “Topal yerine “Patron? demeye başlıyorlar size. Bunu nasıl beceriyorsunuz? 

- Uğraşarak, didinerek, hep daha iyisini yapacağım diyerek. Üstelik sosyaldim, girişkendim. 
Anneniz peki... 

- Hayatı boyunca vicdan azabı çekti. Ben de hep onu teselli etmeye çalıştım. Hep, “Üzülme anneciğim” dedim. Çok çekti kadıncağız. Ben hastanedeyken beni görebilmek için beş vasıta 


değiştirirdi. Yorgunluktan canı çıkardı, yatağıma başını koyar, bir yarım saat uyur, sonra kalkar yine giderdi. Annem, varını yoğunu abimle bana verdi. En büyük acım, ona, bu adam olduğumu gösteremeden kaybetmiş olmam. İçimde uktedir, onu rahat ettiremedim. 


Bilmiyordum Kürtmüşüm 


Kürt olduğunuzu da bu kitapla öğreniyoruz. Nasıl bir Kürtsünüz? 

- Asimile olmuş bir Kürt! Kendimi hiç Kürt gibi hissetmedim. Zaten bilmiyordum da. Demek ki ailem için Kürtlük bir zulümmüş. Kürt kökenli olduğunu söylemek kötü bir şeymiş. 
Söylemediler. Cemre, didikliye didikleye, dayım Mahmut Dikerdem'e sora sora öğrendi. Ama Kürtlerin sorunlarıyla ilgilenmemin, Kürtlüğümle alakası yok. 

Peki niye şimdi bu kitapla açıklıyorsunuz? 

- Herhalde daha önce ortaya çıkmasına ben de hazır değildim. Zaman aldı. 

Tam olarak neresi? 

- Elazığ, Palu. 

Gidip gördünüz mü? 

- Yok hayır. Zaten o Palu gitmiş başka bir yere taşınmış, izi mizi de kalmamış. 


Düşmüş İyi Aile Çocuğu 


Siz, düşmüş iyi aile çocuğusunuz değil mi? 

- Evet öyle... 

Annenizin babası meşhur lokantacı Abdullah Efendi'nin ortağı. Nasıl oluyor da aile sonradan her şeyini kaybediyor? 

- O döneme baktığın zaman, bütün ailelerde bir müsriflik var. Acayip bir harcama. Bizimkiler de öyle. Vasfi Rızalar filan, her hafta Erenköy'de bizim bahçede buluşuyorlar, sazlı sözlü geceler düzenliyorlar. Yarını düşünen yok. Babam öldüğü gün kasası açıldı, tek kuruş çıkmadı. Annem de, iki küçük çocukla ortada kalakaldı. 

Dayınız sizi Galatasaray'a yazdırmasaydı bugünkü adam olabilir miydiniz? 

- Hayır. İki şey beni çok değiştirmiştir. Galatasaray'da okumam ve Fransızca öğrenmem. Bu da dayım sayesinde. Çünkü annemin beni oraya gönderecek parası yoktu. İşte orada, bacağı sakat, içine kapalı, ezik çocuk gitti, sosyal, girişken, kendine güvenen başka bir çocuk geldi. 
İkincisi de, Brüksel'de 20 yıl yaşamış olmam. Demokrasi nasıl bir şeydir, insan hakları nedir görmüş olmam. Onu da Abdi Abi'ye borçluyum. 

Umur, hayattaki en büyük şansımız 

Oğlunuzun doğması nasıl bir mucizeydi? 

- Büyük mucize. Çünkü ameliyatlardan sonra gördüğüm tedavi spermlerimi etkilemiş. Biz bunu bilmiyoruz tabii, Cemre hamile kalamıyordu. Kontrole gitti, canavar gibi onda sorun, ben gittim bende sperm yok. Yüz milyon olması gerekirken, sadece bin tane var. Tedavimedavi derken, bir mucize oldu, hamile kaldı, Umur hayatımızın en büyük şansı oldu. 


Kitaptan... 


Londra'da bir hastane odasında... 
kendi istikbaline mektup yazan 22 yaşındaki Mehmet Ali 


Sen, şimdi şu satırları okuyan Mehmet Ali! 

Çok acı ve zorluk çektin hayatta. 

Mesut olmanın ne olduğunu öğrendin. 

Yalnızlığı tattın, hem de iliklerine kadar. 

Şimdi her şeyin var. 

Her şeyi unut ve sadece tatlı tatlı yaşamaya bak. 

Bol bol gül, yağmur altında dolaş, mehtapta denizi seyret ve bol boy aşık ol dostum... 
Bunlar benim şu hayatta yapamadığım ve hasret duyduğum şeyler... 
Mesut olmasını öğrendin. 

Bugünleri hatırla ve hem mesut ol hem de etrafını mesut et. 

Bak benim başucumdaki saat hâlâ tık tık ediyor. 

Alçım kaşınıyor. 

Şimdi yatıp düşüneceğim. 

Ya sen?.. 


Hayatta hep ardıma bakmadan gittim 

Kitaptan anlıyoruz ki, kadınlarla aranız hep iyi. Başarılı olduğunuz zamanları anlıyorum ama daha önce de kadınlara cazip geliyorsunuz. Demek ki bacak palavra. 
Yoksa Londra'daki ameliyat hemşireniz Lulu size neden aşık olsun? 

- (Gülüyor) Ben de öyle öğrendim, bacak palavraymış! Bu aksama kadının seni beğenmesine engel değil. Cemre'nin de parmakları eksik ama hiç üzerinde durmadım, hatta fark etmedim bile. 

Lulu size aylarca bakıyor. Sonra siz iyileşiyorsunuz, yola devam ediyorsunuz. 

- Evet. 

Hep böyle mi yaptınız? Bu mu, “Arkasına bakmadan ilerlemek...” Kitabın adı gibi... 

- Evet. Çünkü Lulu beni durduracaktı. Beni durdurmayan kadın Cemre'ydi. Hiç hızımı kesmedi. 

Hedefe kilitlendiniz ve arkanıza bakmadınız... 

- Doğru. İstanbul’ dan Brüksel'e, oradan da Avrupa'ya. Kitaplar, 32. Gün, belgeseller... Hep ilk olabilir miyim, daha iyisini yapabilecek miyim diye uğraştım. O yüzden çoğu zaman ailemi ihmal ettim. 

Karınız doğuruyor, yanından ayrılıp eve gidiyorsunuz. Ertesi gün ağlayarak arıyor, neredesin diye... 

- Ama n'apim bütün gece uykusuz yayındaydım. Doğurdu. Ben de eve gidip yattım çünkü ertesi gün yazılarımı yazacağım, randevularım var. Doğum bitmişti ben de ardıma bakmadan yürüyüp gittim. 

Evet gönlüm kaydı 

Rahmetli babanız, evlilik dışı ilişkiye girerken, diyete başlıyor. Siz de Milliyet'in yayın yönetmeni olduğunuz zaman, eşinizin bile kulağına gelen çapkınlıklarınız oluyor. Siz de diyet mi yapıyordunuz? 

- Diyet yaptığım dönemler oldu. Olmadı değil. Ama hiçbir zaman ortalığa dökmedim. Ne yaşadıysam kişisel yaşadım. Onda da kimseyi küçük düşürmedim. O benim ayrı bir dünyam oldu. 

“Sakallı Don Juan sıfatını takmışlar size. Şimdi geriye dönüp baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz olup bitenleri? 

- Gönlümün kaydığı insanlar oldu... 


Sizi her defasında nasıl geri kabul etti Cemre Hanım? 

- Birisi, pardon ikisi çok kanlı oldu. Ama tüm masumiyetimle olan biteni anlattım. “Gönlüm kaydı” dedim. Ben inkar etmem, “Bir kaza oldu, gönlüm kaydı!” derim. Ve aslında bunlar, güzel şeyler. Kupkuru bir hayat düşün. Bir başka erkeğin gözüne bakmamış, bir başka kadına “Ahhh seninle beraber olmak istiyorum!” diyememiş. İstemiş ama diyememiş. Ne kadar acı... 
İyi de Cemre Hanım... 

- Onun da mutlaka kaymıştır. Ama erkekler daha salak, paldır küldür dökülüyorlar. Kadın aklını kullanıyor, çok daha seçici, erkek gibi saçmalamıyor. 

Başarı tamam da, birçok şeyi de ıskalamışsınız. Özellikle de ailenizi... 

- Ben hep, “Onlar benim en yakınlarım, ben onlara kendimi affettirebilirim” diye düşündüm. 
Hep önce gazetedeki işimi düşündüm. 

Sadece annenizin değil, kendi ailenizin de bebeği olmuşsunuz. Bu, oğlunuza haksızlık değil mi? 

- Doğru, ailenin ilgi odağı hep ben oldum. Ve bu çok hoşuma gidiyor. Belki de bu ilginin de devamlı olmasını istediğim için başarılı olmaya çalışıyorum. Çünkü başarı da ilgiyi getiriyor. 
Peki şimdi durum nedir? “Çok iyi baba olamadım, o zaman iyi dede olayım!” mı diyorsunuz? 

- Belli bir yaşa gelince, neler kaçırdığını görüyorsun! Hele torunum olduktan sonra. Umur'un 
2 yaşındaki hallerini hatırlamıyorum bile. Yoktum, uzaktaydım, haberdeydim. Şimdi 
düşünence çok üzülüyorum. Belki de o yüzden, torunuma acayip düşkünüm. 

Kurtarıcım Vehbi Koç 

Vehbi Koç sizin için ne ifade ediyor? 

- Vehbi Koç, hayatımı kurtaran insan. Onun sayesinde Londra'da ameliyat oldum. Kenan İnal aracı oldu, beni Vehbi Bey'le tanıştırdı, o da, “Bu çocuğun hayatını kurtaralım” dedi, beni İngiltere'ye gönderdi. Çünkü benim imkanım yoktu, param yoktu, babam ölmüştü, annem zaten zar zor bakıyordu bize. Her şey bittikten sonra, “Kardeşim, seni yurtdışına gönderdik, aylarca kaldın, şu kadar para harcadık. Bundan böyle bize çalışacaksın” diyebilirdi. Demedi. 
Büyüklük budur... 

Peki biri bu kadar büyük bir iyilik yapınca insan ezilmiyor mu, ona müthiş bir minnet duymuyor mu? 

- O kadar büyük bir adamdı ki, hiçbir şeyi ona minnet duyayım diye yapmıyordu. “Sen gazetecilikte o kadar ilerledin ki, başarılarını gördükçe ben memnun oluyorum” diyordu. Sık sık çağırırdı. Ayda bir-iki kere giderdim. “Anlat bakalım Avrupa Birliği'nde ne oluyor?” 
derdi. Hayatı boyunca “Senin hakkında yanılmamışım! Medyaya yeni bir isim kazandırdım” dedi. 

Londra'da yaşadığınız ameliyatlar nasıl bir sabrın ürünü? Bir insan hiç kıpırdamadan üç ay göğsüne kadar alçının içinde nasıl durur? Delirmez mi? 

- Delirmiyorsun ya! Bir şekilde yaşamaya devam ediyorsun. O alçıyla nasıl tuvalete gideceğini öğreniyorsun, pantolonunu nasıl giyeceğini... 

Bu ne peki? İrade mi? 

- Hayır mecburiyet! Lami cimi yok. Yapacaksın, yoksa bokların içinde oturacaksın. 

Ve gazetecilik asla vazgeçemediğiniz tutkunuz... Neden? 

- Çünkü beni farklılaştıracak olan gazetecilikti. “Koyun sürüsü içinde başını kaldıran insandır” benim için gazeteci. “Ben size bir şey anlatacağım, bilmediğiniz bir şeyi, dinleyin beni” diyen insandır. Ben ekrana bakarken de aynı şeyi söylerim, “Ben biliyorum, birazdan basitleştirerek size de anlatacağım...” 


En seksi ikinci erkek 

32 Gün başladığında, en seksi erkek seçildiniz. İnandınız mı? 

- Yok canım. Zaten Turgut Özal birinciydi, ben ikinci. O, maymun gibiydi, benim de ondan aşağı kalır bir tarafım yoktu. O, Hıncal Uluç'un bir fantezisiydi. Dalga geçmek için mi yaptı onu da bilmiyorum. 

Benim için “İyi adammış be” desinler! “Olduğu gibiymiş...” 

Bunca şey yaşadıktan sonra, bir de tepenize pankreas kanseri geldi... Bu nedir? 
Yaşadığınız acılardan mı, yoksa genetik ki? 

- Genetik diye değerlendiriyorum. Ailede kanser var. Kendimi doktoruma teslim ettim, ne derse onu yapıyorum. Hastalığı merak bile etmiyorum, ne internete girip baktım ne de başka kaynaklardan öğrenmeye çalıştım. Kurcalamıyorum, umutsuz düşüncelere kapılmıyorum. 
Bugüne kadar on ameliyat oldum, itiraz etmedim, sabrettim, “Safrakesesindeki stentler değişmesi gerekiyor” diyorlar, “Cumartesi gelirim, değiştirirsiniz” diyorum. 

Karşınızdaki size “Altı-sekiz ay arası ömrünüz kaldı” derse, ne hisseder insan? 

- Önce inanmıyorsun. Sonra “Eyvah!” diyorsun. Sonra, “Bilmem ne ilacını da katarlarsa, ömrüm acaba 12 aya çıkar mı?”ya geçiyorsun. Pazarlığa başlıyorsun. Bir yaz daha geçirebilecek miyim, bir kış daha yaşayabilecek miyim, bir sezonu daha görebilecek miyim? 
Gerçi ben hastalıkta ikinci yılımı bitirdim ve çok iyi olduğumu söylüyor doktor. 

“Ben bunu da yenerim” mi diyorsunuz... 

- Yenmek değil, direnmek. Kemoterapiden sonra bile haber sunuyorum. Kafamı, hastalıktan uzaklaştırıyor. Bir de kendimi daha iyi hissediyorum. 

Peki teşhis ilk konduğunda, “Ameliyat şansı bile yok” dendiğinde ne oldu? 

- Kemoterapi gördüm. Sonra “Bir mucize gerçekleştir. Tedaviye yanıt veriyorsunuz. Sizi ameliyata alabileceğiz” dediler. Nişantaşı'nda MR’dan çıktım, House Cafe'ye girdim, sucuklu yumurta yedim. Ve Cemre'yi aradım, “Galiba yırttık!” 

Şu an durum ne? 

- Şimdi temiz. Ama “şimdi”... Yarın ne olacağı belli değil. Yarına da kendimi hazırlıyorum. 
Nasıl? 

- Haklısın, hazırlamanın yolu yok. Başta, “Niye bana oldu?” yapıyorsun. Sonra saçma ama ona da alışıyorsun. “Geldi kardeşim başına napalım, hesap soracağın biri de yok!” diyorsun. 
Bu hastalıkla yedi-sekiz sene yaşayanlar var. Ama Dr. Sualp Tansan, benimki için “İlk defa böyle bir vakayla karşılaşıyorum” diyor. Şu anda kıpırdamıyor, temiz... 

“Kalıcı oldum, bilmem kaç kuşak sonra da hatırlanacağım” diyor musunuz? 

- Hayır, hiç öyle bir hissim yok. Kalıcı olmaya da inanmıyorum. Nice kıymetli insanlar geldi geçti, müthiş bilim adamları, şairler, yazarlar, müzisyenler, hiçbirini hatırlamıyoruz. “Kazık çakmak? diye bir şey yok. Torunumdan sonra beni hatırlamayacaklar bile. 

Kitabı bitirip, kapağını kapattıktan sonra insanlar ne desinler istersiniz... 

- “İyi adammış be!” desinler, “Olduğu gibiymiş. Samimiymiş. Bulunduğu yere de zor gelmiş. 
Ve evet, arkasına hiç bakmamış...” 


ABD'NİN MAYMUN DAVASI 
18.07.1999- hurriyet 


Evrenin nasıl yaratıldığını gören oldu mu? Görgü şahidi yoksa, Darwin'in evrimci teorisi bilimsel bir gerçek değil, bir varsayımdan ibarettir. 


“Evrenin nasıl yaratıldığını gören oldu mu? Görgü şahidi yoksa, Darwin'in evrimci teorisi bilimsel bir gerçek değil, bir varsayımdan ibarettir.' 

Amerika'nın Alabama eyaletinde, 1997 yılından beri okul kitaplarının üzerine böyle bir çıkartma yapıştırılıyor. Öğrenciler, evrimci teoriye kanıp da yaratılış gerçeğini yanlış öğrenmesinler diye. 


Peki, bu etiket nereden çıktı diyeceksiniz? 


Uzun hikaye. Ta 1925 yılında Tennessee mahkemesinde görülen “Maymun Davası'na kadar uzanıyor bu tartışma. 

“Karşımızdaki insanların en küçük bir tereddütü bile yok. Yaklaşık 10 bin yıl kadar önce, Tanrı'nın dünyayı 6 günde yarattığına ve yedinci gün de dinlendiğine inanıyorlar. Biz de her gün Tevrat'ın Yaratılış bölümüne karşı hukuk savaşı vermek zorunda kalıyoruz.' Bu sözlerin sahibi New York'lu genç avukatın uzmanlık konusu evrimci teori dersleri veren lise ve üniversite hocalarını, yaratımcıların tazminat davalarında savunmak. 

Hayvan Soyundan Gelmek 

İnanılır gibi değil, ama burası Amerika, yok öyle! 


Türkiye, 8 yıllık temel eğitime karşı çıkanlara “21'nci yüzyıla girerken bu ne kafa' diye hayret etmekte haklı. Ancak, dünyanın en “ileri” ülkesinde yaratılış tezini savunan ve ders kitaplarına Tevrat'ın Yaratılış bölümünde yazılı olarlardan başka bilginin girmesine karşı çıkanlar, Amerikan Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitimcilerin başına bela. 

Tartışma teorik bile değil, tamamen hukuki. İnsanların her fırsatta mahkemeye gidip tazminat davası açtığı Amerika'da “evrimci-yaratımcı? tartışması 70 yıldır bir hukuk savaşına dönüşmüş. 

Herşey 1925 yılında, Tennessee mahkemesinin, genç Profesör John Scopes'u 

derslerinde “insanlarla maymunların ataları ortak? diyerek Ademoğlu'na hakaret ettiği için 100 
dolar cezaya çarptırmasıyla başladı. “Maymun Davası?” diye ABD tarihine geçen, tarihin en medyatik davalarından biriydi bu. 

Peki, Scopes hangi kanuna karşı geldiği için mahkum olmuştu? 

“Bütçesi devlet tarafından karşılanan okullarda, insanın Tanrı tarafından yaratıldığını inkar eden ve insanın herhangi bir hayvanla aynı soydan geldiğini iddia eden teorileri öğretmek yasaktır? diyen kanuna mugayır hareketten. 

Bu kanun taA... 1968'de Anayasa Mahkemesi tarafından ilga edilene kadar yürürlükte kaldı. 


Baktılar ki “sapkın evrimcilerle? bu kanunun arkasına sığınıp başa çıkamayacaklar, yaratımcılar “eşit muamele” prensibine dört elle sarıldılar. “Her bilimsel teze eğitimde aynı ağırlık verilmeli? diyen bu prensibi zamanın Başkanı Ronald Reagan şöyle açıklamıştı: Tevrat Ders Olsun 

“Bir teoriden ibaret olan evrimcilik ders olarak verilecekse, Tevrat'ın anlattığı Yaratılış gerçeği de müfredatta yer almalı. 

Ancak bu kez de, 1982 yılında Arkansas mahkemesi “eşit muamele prensibi burada uygulanamaz çünkü Yaratılış bir dini inançtır, bilimsez tez değildir? diye kesip attı. 

O günden beri kavga başka alana çekildi. 


Bir yandan yaratımcılar, Darwin teorisini veya evrim tezini savunan hocaları yıldırmak için peşpeşe tazminat davaları açmaya koyuldu. 


Bir yandan da, ABD'de eğitim konusundaki kararlar eyalet seviyesinde belirlediği için, müthiş bir lobi çalışması başladı. Amerika'da müfredatı ve ders kitaplarını “okul aile 

birlikleri? belirliyor. Bu birlikler de necip Amerikan halkını temsil ettiği içindir işte, ders kitaplarının üzerine yukarıda sözü edilen “Evrenin nasıl yaratıldığını gören oldu mu? Görgü 


şahidi yoksa, Darwin'in evrimci teorisi bilimsel bir gerçek değil bir varsayımdan 

ibarettir' etiketleri yapıştırılıyor. 

Bilgi için ekleyelim: her 100 Amerikalı'dan 44'ü insanoğlunun 10 bin yıl kadar önce Adem ve Havva'dan türediğine ve bu zamanda herhangi bir evrime uğramadığına inanıyor. 


AKP, İSLAM VE MODERNLEŞME 
Prof. Dr. Yasin Ceylan: ODTÜ Felsefe Bölümü -19/12/2007-Radikal 


80 yıldan beri laik bir rejimle yönetilen Türkiye'de, iktidarda din merkezli bir partinin olması, 
şaşırtan bir hadise olarak, hem yurtiçinde hem de yurtdışında birçok siyasi analizin konusu olmuştur. Ayrıca, böyle bir iktidar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar geçen sürede, seküler bir zemine iyice oturmuş olan ordu, yargı ve üniversitelerin, rejim konusunda derin kaygı duymalarına sebep olmuştur. AKP yöneticilerinin, bir taraftan İslami inanç ve yaşam pratiklerine bağlı kalmaları, diğer taraftan, Avrupa Birliği'ne katılım projesi için liberal demokratik değerler bazında reformlar yapması, bu iktidarın düşünce ve niyetleri hususunda kafa karışıklığına yol açmıştır. Aynı iktidar, Batılı değerlere sahip çıkarak, Atatürk'ün dünya görüşünü paylaşmadığı halde, onun ideallerine yaklaşırken, onun ilkelerinin temsilcisi olduğunu iddia eden anamuhalefet, çağdaş Avrupa sosyal kriterlerine şüpheyle bakmakla, onun uzun vadeli emellerinden uzak düşmüştür. 

Diğer ülkeler 

Bu manzara bize, Türkiye'de, hem İslami unsurun, diğer İslam ülkelerindeki İslami akımlardan, hem de, laik unsurun Batı dünyasındaki versiyonlarından farklı bir seyir takip ettiğini göstermektedir. 

Türk laik kültürünün Avrupa'daki laik rejimlerle paralel gitmediği, Avrupa Birliği'ne girebilmek için bizden istenen sosyal, kültürel ve ekonomik reformlar göz önünde tutulunca, apaçık ortadadır. 80 yıl önce, laik bir yönetimi, bu yönetimin kaynağı olan Batı'dan almış olan Türkiye'nin, neden hâlâ aynı noktada kaldığı, neden laik kültürün kaynağındaki gelişmeleri kendi hanesine aktarmadığı, ayrı bir analiz konusudur. Ancak burada, kısa, birkaç söz söylenebilir: Batı'da laik rejimler, din-dünya kutuplaşmasından sonra, galip gelen antitez olarak yerleşmişken, bizde, ithal edilen yeni bir ürün olarak takdim edilmiştir. Cumhuriyet'in kuruluşundaki diğer bazı reformlar gibi, zihinsel altyapısı henüz hazırlanmamıştı. Hatta, dine alternatif bir dünya görüşü iken İslam'la uzlaşan bir nazariye olarak sunulmuştur. Laikliğin meşruiyeti için İslam'dan fetva gereği, o yanlış başlangıcın bir mirasıdır. Nedense bu ülkede zıtlıkların açıkça çarpışmasından hep korkulmuştur. Yüzeysel bir uzlaşma uğruna, çatışan unsurların kimlikleri ya gizli kalmış ya da çarpıtılmıştır. 

Laik dünya görüşünün yerleşmesi için vazgeçilemeyecek şart, zihinlerin eleştirel düşünce sürecine geçişidir. Başka bir deyişle, transandantal kaynaklara bağlı değişmez dogmalardan kurtulup, kaynağı dünyanın ötesine geçmeyen değişebilen prensiplere geçmektir. Bu da, zihinlerde şüphe unsurunun aktif hale gelmesiyle mümkündür. Modernitenin temelinde, tüm teorik önermelerde şüphe etme hakkı yatar. Bütün radikal devrimlerde gerekli olan mevcut anlayışın sistemli eleştirisi, Cumhuriyet devrimlerinde yeterince yapılmamıştır. Bu sebeple, laik prensipler, yeni bir dinin dogmaları gibi algılanmıştır. Tanrı merkezli bir yaşam tarzından insan merkezli bir yaşam biçimine geçişin heyecanı yaşanmamış, sadece yaşanmakta olan bir dinden henüz bilinmeyen bir dine geçişin endişeli ruh hali yaşanmıştır. 


Vahim yanılgı 

Bu sebepledir ki Türkiye'deki laik kesimler, laikliği, kavram dinamiklerinden yoksun, dince yasaklanmış birkaç günahı işlemekten ibaretmiş gibi algılarken, dindar kesimler, onu sadece din-devlet işlerinin ayrılığı olarak kabul etmişlerdir. Bu vahim yanılgının bir ifadesi, sayın Başbakan'ın "Devlet laiktir, ama birey laik olmayabilir" sözüdür. Bu sözün bir yorumu, laiklik sadece din ve devlet yönetiminin birbirinden ayrılması demektir. Bunun ötesinde bir şey değildir. O zaman, laik bir rejimde bireylerin kafasını herhangi bir şey doldurabilir. Dinsel dünya görüşü bu şeylerden biridir. Buna göre, devletin yönetim çarkı, dine dayanmadığı sürece, o ülkedeki rejim laik bir rejimdir; böyle bir devletin başına dünya görüşü bir dinin inançlarına dayanan bir kişi oturabilir. Eğer bu yorum isabetliyse, AKP iktidarı bunun somut örneğidir. 

Laiklikten yana halinden hoşnut görünen AKP iktidarı, laik yaşam felsefesini keyfi olarak, içi boş ruhsuz bir düzeneğe indirerek, onun temel kavram ve değerlerini yadsımış veya çarpıtmıştır. Karşılarında teoriden yoksun yetersiz bir muhalefet de olunca, bu konuda başarılı görünmüşlerdir. Halbuki laik bir rejimde elbette dindar bir fert bulunabilir. Bu ferdin din anlayışı öznel bir metafizik fanteziyi geçmiyorsa, günlük eylemlerinde dinsel onay beklentisi yaşamıyorsa, bu ferdin durumu laik rejimle çelişmez. Ancak laik bir rejimde, bir ferdin din kabulü, onun tüm dünyasını kapsıyorsa, her eyleminde dine uyumluluk, tanrı emrinin yerine getirilmesi endişesi taşıyorsa o kişi, elbette laik toplumda yaşamaya devam eder, ama marjinal bir vatandaş olarak. Hele o kişi, öznel doğrularını nesnel doğrular olarak hemcinslerine yaymaya çalışınca, rejim hakemlerince suçlu addedilir. Bu tavrın meşruiyeti tarihsel bir gerçekliktir. 

İdeal demokratik özgürlükler savıyla bu gerçeklik 'haksızlık' diye nitelendirilemez. Bir rejimin, kendisiyle temel yargılarda çakışan bireylerin saldırılarına, özgürlük adına cevaz vermesi, kendisine inanmaması demektir. Bu da yeni özgürlüklerin kazanılması bir tarafa, mevcutları da tehlikeye sokar. Eleştiri meşruiyetinin kriteri, tarihsel bir dönemde egemen olan bir dünya görüşünün temel yargılarının tüm taraflarca paylaşımıdır. Ancak, mevcut dünya görüşünden daha geniş erdemler sunan yeni bir dünya görüşünün kök ilkeleri, yürürlükteki yaşam tarzının kurucu prensipleriyle doğal olarak hesaplaşacaktır. Bunun metodolojisi farklıdır. Bu yazının konusu da değildir. Hem böyle yeni bir dünya görüşünün belirtileri, dünyanın medeniyet merkezlerinde henüz ortaya çıkmış değil. Diğer taraftan, Türkiye'de mevcut rejimle mücadele eden kimseler, yeni bir dünya görüşünün savunucuları değil, terk edilmiş bir yaşam programının dirilticileridir. 

"Ilımlı İslam' 

AKP iktidarı, basit bir düzeneğe indirgenmiş bir laik rejimde, İslami dünya görüşüne inananların yönetimi olarak, "ılımlı İslam modeli' biçiminde, yabancı gözlemcilerce dile getirilince, buna hem iktidar ve dinciler, hatta mütedeyyinler, hem de laik geçinenler karşı çıktı. 'Ilımlı İslam modelini İslamı savunanlar, İslam dininden taviz olarak, laikliği savunanlar da laiklikten taviz olarak görmüşlerdir. İki taraf da "ılımlı İslam modeli'ni reddetmekte ittifak etmişlerdir, ancak ayrı gerekçelerle. İki tarafın da yine ayrı gerekçelerle laik dünya görüşüşünü anlamayıp çarpıttıkları gibi. Ancak, iki taraf da hoşlanmayacak ama, AKP yönetim tarzı, bazı görünürdeki unsurlara rağmen, ılımlı İslam modelidir. 

Şimdi gelelim "ılımlı İslam modeli'nin analizine. Bu tabir, İslam ile modernitenin bir arada zoraki var oluşuna verilen bir isimdir. Bu zoraki durum nedeniyle, bu tabir, yabancı gözlemci 


dışında kimseyi memnun etmemektedir. Bu memnuniyetsizliğin gerisinde İslami dünya görüşü ile modern Batı medeniyetinin temel değerleri arasındaki çatışmanın bir sonuca bağlanmaması yatar. 19'uncu asrın son dönemlerinden günümüze kadar, İslam uleması, bu çatışmaya bir çözüm bulamadığı gibi, modernite taraftarları da, İslam dinini sosyal yaşamdan sıyırıp camiye hapsedecek kadar bir üstünlük elde edememiştir. Batı dünyasında modernitenin zaferi kilisenin fetvasına bırakılmadan, çetin bir mücadeleden sonra kazanılmıştır. Kilise, mağlubiyet gibi zorunlu bir durum karşısında teorik bir revizyona uğramış, birey ve toplumun yaşam alanlarından çekilmiştir. İslam âleminde ise, İslam'ın tanrı merkezli kutsal değerleriyle modernitenin insan merkezli dünyevi değerleri arasında zamana yayılan açık bir mücadele olmamış, laik yaşam modeli, Türkiye'de, yeni bir kanunun çıkarılması ve uygulanması gibi, kolay bir yenilik olarak algılanmıştır. Nüfusun çok az bir kesiminin okuryazar olduğu, aydın sayısının fevkalade eksik olduğu bir ortamda, bu tür, aslında çok dramatik olması gereken bir geçiş, bir şekilde tutmuştur. Ancak eğitimin, toplumun farklı tabakalarına yayılmasıyla bu konuda, hem benimseyenler hem de benimsemeyenler nezdinde sorunlar belirmiştir. 

Teori ve pratik 

Laik yaşam felsefesinin hem teorik ilkeleri hem de pratikteki faydaları bir eğitim modeli olarak yeni nesillere aktarılmadığı için bu yeni anlayış, mevcut olan İslami yaşam modeline, tam anlamıyla rakip olamamıştır. Bu sebeple, Müslüman devletlerin modernleşme adına attığı her adım, karşısında, İslam'dan esinlenen bir direnç görmüştür. İslam dininin Müslüman dünyasında, her türlü değişime karşı koyarak, dirilip, tüm badireleri atlatarak, 21'inci asra güçlü bir akım olarak girmesi, hayret edilecek bir hadisedir. 

Ernest Gellner bu hadiseyi İslam'a mahsus bir 'öz'ün yılmadan zaman içinde diri kalması olarak nitelemiştir. İslam'ın bu özelliğinden cesaret alan bazı İslamcı düşünürler, modernleşmenin sekülerleşme (bir bakıma laiklik) olmadan da başarılabileceğini iddia etmişlerdir. Profesör Ahmet Davutoğlu bunlardan biridir. Bu şekilde düşünen Müslüman entelektüeller, modernleşmeyi, sosyal değerler alanındaki bir değişimi gereksiz bularak, sadece, Batı dünyasında mevcut olan bazı bilim ve teknoloji kurumlarının benzerlerinin İslam ülkelerinde kurulması olarak tanımlarlar. Bu yaklaşıma göre, İran İslam Cumhuriyeti, son yıllardaki endüstri ve silah sanayi alanlarındaki hamleleriyle modernleşmeyi başarmış bir ülkedir. Dolayısıyla, hem geleneksel İslam hem de modernleşme pekâlâ bir arada yaşayabilmektedir. 

Böyle bir modernleşme tanımının gözden kaçırdığı en önemli husus modernleşmenin teorisi olan modernitenin aslında sosyal değerler ve kavramlar bakımından tarihsel bir devrim olduğu gerçeğidir. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, bu sosyal değerlerdeki değişimin sadece uzantılarıdır. Bu değerler değişiminin başında da, dinsel referanslardan kurtulmak gelir. Bu ilkeyi içermeyen bir modernleşme, orijinaline aykırı düşeceği için, zaten gerçek bir modernleşme değildir. 

Şimdi AKP'nin, temelinde modernitenin yattığı, AB'ye giriş şartnamesini kabulü ve bu amaçla bir dizi reform tasarılarını kanunlaştırması ne anlama gelir? Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan beri, Kemalist reformların korunması adına baskı altında tutulan inanç ve düşünce özgürlüğü gibi bazı özgürlükleri elde etmek için mi? Yoksa Avrupa'ya entegrasyonla ekonomik kazançlar mı hedefleniyor? Ancak, bizim taraftan amaç ne olursa olsun, şartları diğer taraf koymaktadır ve bu şartların bir kısmı, sosyal değerler ve kavramlar alanındaki değişimlerdir. 


Reform gerektiren bu şartlar, İslami yaşam biçimiyle çelişmektedir. Nitekim, 2005'te zina ile ilgili çıkarılan kanunda, AB ülkeleri, TBMM'ye baskı uygulamış, İslam hukukuna uygun düşecek bir kanunun çıkmasını engellemiştir. Diğer taraftan, türban konusunda özgürlük talebiyle AİHM'ye başvuran kız öğrencileri hayal kırıklığına uğramışlar, özgürlüklerin hukuksal mercii diye bildikleri bu mahkemeden ret cevabı almışlardır. Mahkeme yargıçları, bir bireyin tanrının emrine itaat adına kıyafetini belirlemesini bireysel özgürlükten saymamıştır. Başörtüsünün nedeni dinsel vecibe değil de, bireysel bir seçim, zevk veya hazz olsaydı bu özgürlüğün verilmiş olacağı kanaatindeyim. Daha önce de belirttiğim gibi, günümüz Avrupası'nda egemen olan dünya görüşü, bilinç üzerinde dinsel bir otoriteyi reddetmektedir. Bu da, postmodern savlara rağmen, Batı dünyasında Modernitenin zihinsel kurgusunun devam ettiğinin kanıtıdır. Diğer bir kanıt ise, yazılmakta olan AB anayasa taslağına tanrı isminin, Katolik Kilisesinin tüm, çabalarına rağmen konulmamasıdır. 

Avrupa Birliğine hâkim olan zihniyet, böyle bir aleniyet arz ederken, İslami bir kimliği benimsemiş olan AKP yöneticilerinin 'muasır medeniyet'e ulaşmak adına ona doğru koşmaları kolay anlaşılır bir durum değildir. 'Muasır medeniyet', Atatürk'ün kullandığı bir tabirdir. Onun kastettiği, dünkü ve bugünkü Avrupa medeniyetiydi. Onun bu idealinde çelişkili bir durum yoktu. Çünkü, yanında bu idealle ters düşecek bir kimlik taşımıyordu. 

AKP'nin ikircikliği 

AKP iktidarı için kullanılan ve Türkiye'nin laik karakterini gölgeleyen 'Ilımlı İslam' tabiri, yukarıda açıklamaya çalıştığımız gerekçelere bakılırsa doğru bir nitelemedir. Aynı iktidar için yurtiçindeki bazı laik çevreler tarafından 'Laikliğe sözde değil, özde bağlılık gerekir' gibi itham içeren sözler ve AKP'nin İslamlaştırma gibi gizli niyetlerinin olup olmadığını sorgulayan ifadeler, AKP'nin Batı ile Doğu arasında gidip gelen ikircikli ruh halini ortaya koyan durumlardır. 

AKP kurmaylarının İran ve diğer bazı İslam ülkelerindeki şeriata dayalı katı bir İslam modelini benimsediklerini sanmıyorum. Nihayet kendileri de, üç çeyrek asırdan beri uygulanan ve kısmen seküler olan bir kültürde yetişmişlerdir. Müslüman dünyasındaki köktendinci akımlarının hiçbiri, böyle bir avantaja sahip değildir. Ancak, kafalarında, çağdaş değerler ile İslami değerler arasında, yol haritası niteliğinde bir program yoktur. Böyle bir yol haritası, diğer İslami hareketlerin bünyesinde de mevcut değildir. Çünkü yukarıda işaret edildiği gibi Batı Medeniyeti ile İslam arasındaki çatışma, henüz bir sonuca bağlanmış değildir. Bu sebeple, halktan gizledikleri niyetlerinin de olduğu kanısında değilim. Eğilimleri söz konusudur. Bunların nerede ve ne zaman, hangi tarafta görüleceğini kendileri de bilemezler. Geçen beş yıllık iktidarlarında, bu eğilimlerin şartların insafına bırakıldığını gördük. 


LAİKLİK BAZEN DESPOTLUK DA OLABİLİR 
02 January 2008- http://mustafaakyol.org/ 


[2 Ocak 2008 tarihli Star gazetesinde yayınlandı] Türkiye'de bize hep “laikliğin dinsizlik olmadığı” söylenir ve bence de öyle olması gerekir. Ama bu kavramı dillerinden düşürmeyenlerin bazıları, bunu düpedüz öyle yorumluyor. Pazartesi günkü yazımda, bu durumu, ODTÜ Felsefe bölümünden Prof. Dr. Yasin Ceylan'ın 19 Aralık tarihli Radikal'de yayınlanan “AKP, İslam ve modernleşme” başlıklı kayda değer yazısına atıfta bulunarak ele 


almıştım. Aynı yazıdan devam edelim ve bu sefer laikliğin nasıl olup da “demokrasinin ön şartı” değil, bilakis “despotizmin temeli” olabileceğini görelim. Sayın Ceylan, laikliği “Tanrı merkezli bir yaşam tarzından insan merkezli bir yaşam biçimine geçiş” diye yorumluyor ve bunu tüm topluma yerleştirmek gerektiğini söylüyordu. Peki ama toplum bu programı kabul etmezse ne olacaktır? Prof. Ceylan buna şöyle cevap vermiş: 


“Laik bir rejimde, bir ferdin din kabulü, onun tüm dünyasını kapsıyorsa, her eyleminde dine uyumluluk, tanrı emrinin yerine getirilmesi endişesi taşıyorsa o kişi, elbette laik toplumda yaşamaya devam eder, ama marjinal bir vatandaş olarak. Hele o kişi, öznel doğrularını nesnel doğrular olarak hemcinslerine yaymaya çalışınca, rejim hakemlerince suçlu addedilir” 


Yani söz konusu “laik rejim” içinde hayatlarını dine göre yaşamak isteyenler, “ikinci sınıf vatandaş” olur! Eğer dindarlıklarını yaymaya (dikkat edin, “empoze etmeye” değil, sadece “yaymaya”) kalkarlarsa, suçlu sayılacaklardır! İşin en garip tarafı da, dindarları “öz vatanında parya” haline getirecek bu “rejim hakemleri”nin, yine bu dindarlardan toplanan vergilerle beslenen devlet kurumlarında oturacak olmasıdır. Yani, özetle, böylesi bir “laik rejim”in dindar vatandaşlarına söylediği şudur: “Biz, sizi kendi aklımızca modernleştirmeye, onun için de döve döve dinsizleştirmeye karar verdik. Bu işin finansmanını da sizin cebinizden aşırdığımız parayla halledeceğiz.” Bunun bir hayal veya karikatür olduğunu düşünmeyin. 
Dünyada tam da bu mantıkla işleyen “laik cumhuriyet”ler vardır. Kuzey Kore, kusursuz bir örnektir. Putlaştırılmış bir lider ve militarist bir rejimle yönetilen bu komünist ülkenin resmi ideolojisinin adı “Juche”dir. Ve Juche'nin tekel ilkesi şudur: “İnsan, her şeyin efendisidir ve her şeye o karar verir.” Gördüğünüz gibi, Kuzey Kore, tam da Prof. Ceylan'ın amaçladığı gibi, “Tanrı merkezli bir yaşam tarzından insan merkezli bir yaşam biçimine geçmiş” bir ülkedir. 
Ama aynı zamanda dünyanın en despot, zalim ve kanlı rejimlerinden biridir. Bir tür “açık hava hapishanesi”dir. Bir de “özgürlükler ülkesi” diye bilinen, dünyanın en açık toplumlarından birine ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Orada, enteresandır, “Tanrı merkezli” bir özgürlük tanımı vardır. ABD'nin hukuki temeli sayılan Bağımsızlık Bildirgesi'nde, “insanlar, Yaratıcıları tarafından verilmiş, çiğnenemez haklara sahiptir” diye yazar. (Kıssadan hisse: “Tanrı merkezli bir yaşam tarzından insan merkezli bir yaşam biçimine geçmek”, hiç de matah bir şey olmayabilir.) Söz konusu ABD'nin de aynı Kuzey Kore gibi bir “laik cumhuriyet” olduğunu hatırlatayım. Ama ABD'de laiklik, sadece “devletle dinin ayrılması” anlamına gelir, “toplumun dinsizleştirilmesi” değil. Toplumdaki bireyler ve cemaatler, isterse alabildiğine dindar olur, isterse de dinsiz. Bu işe karışmak, devletin haddine değildir. Türkiye'de de laikliğin bu anlamda tarif edilmesi gerek. Bugüne dek, Kuzey Kore'ninki kadar olmasa da, bir hayli despotça yorumlanageldi. 


PROF. DR. OSMAN ÇAKMAK YAZDI! YARATILIŞ KONGRESİ'NDEN ÇIKAN 
SONUÇLAR... 
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Habervakti yazarı Prof. Dr. Osman Çakmak, Yaratılış Kongresi'ni değerlendirdiği yazısında "Okullar ve ders itapları ateist tanrıların kürsüleri olmaktan kurtarılmalı; bilim dinsizliğe alet edilmemeli" vurgusunda bulundu. 
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çıkan sonuçları okuyucularıyla paylaştı. 


İşte Çakmak'ın söz konusu yazısı: 


Bilim ve Yaratılış Kongresinden çıkan sonuç: Okullar ve ders itapları ateist tanrıların kürsüleri olmaktan kurtarılmalı; bilim dinsizliğe alet edilmemeli 


Geçen hafta ülkemiz Milli Eğitimi için çok büyük değere haiz çok önemli bir Kongreye şahit olduk: 4. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi. Bu sene dördüncüsü yapılan b kongre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongrede hem sunum ve hem de oturum başkanlığı görevlerim vardı. 


Yerli ve yabancı 85 bilim adamının katıldığı Kongreye, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açılışa video mesaj gönderdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, TÜGVA, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti Hayrat Vakfı ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı gibi bir çok kuruluş destek 

verdi. Kongrenin açılışına Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğg. Necati Gündüz ve Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş katıldı. Mehmet Görmez ve Nevzat Tarhan hoca ise çağrılı tebliğler sunan katılımcılardandı. 


Bu toplantıların bu aşamaya gelmesinde şüphesiz en büyük bir emek Adem Tatlı hocaya ait. 
Adem hoca ile birlikte 30 bilim adamının katkıları ile “Bilim Işığında Yaratılış Kitabı” nın baskıya hazırlanmasında birlikte çalışmalarımız olmuştu. Bilimler Işığında Yaratılış kitabı Üsküdar Üniversitesi yayını olarak neşredildi. Bu çabalar, Bilim Işığında 

Yaratılış Kongreleri doğurdu ve etki sahasını genişletti. 


Ders kitaplarındaki yaratılış konularındaki yazılarından dolayı 28 şubat YÖK idaresi Adem Tatlı hocayı görevden almıştı. 28 Şubat sürecinde YÖK'ün hışmına uğrayanlardan birisi de bendim. YÖK'den gelen soruşturma isteği üzerine Üniversite Rektörlüğünce soruşturmalar geçirmiştim. Popüler bilim yazılarımdaki “yaratılış” ve tevhide dair muhteva bahane 

edilerek soruşturmaya tabi olmuştum. Aynı zamanda o günlerde YÖK ve 

Rektörlerin demokratik olmayan tutumlarına karşı eleştirel yazılarım rahatsızlık 

veriyordu. Soruşturma sonucu bazı idari görevlerim üzerimden alınmıştı. 


Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da Amerika'da bir çok bilim adamı benzer nedenlerle taciz edilmektedir. Yaratılışa dair bilimsel çalışmalar yapmaları halinde görevlerinden hatta akademik ünvanlarından olmaktadır. 


Tüm bunlar, Evrimci ve ateist anlayışların bilimi ne kadar ağır bir tahakküm altında tuttuğunu göstermektedir. Evrimi ima eden basit çalışmalar bile kendilerince saygın ilan 


edilen dergilerde zaman geçirilmeden yayınlanmaktadır. Halbuki yaratılışa dair bilimsel çalışmalara sürekli ambargo konulmaktadır. 


Tevhide ve Yaratılışa dair konuların geniş bir şekilde bilimsel platformlarda ele alınmış olması sadece ülkemizde değil, dünya üzerinde yaygın bilimin ateist ve mataryalist ideolojiye alet edilmesine karşı şuur oluşturacak “özgürleştirme Çabaları” olarak önem taşıyor. Bilim, materyalizmin malı olarak görüldüğünden ve inançsızlığa alet edildiğinden, okul kitaplarından başlamak üzere her türlü yazılı, sesli ve görüntülü yayın, yaratılışı ve hadiseleri tabiat/tesadüf/kendi kendine oluşa veren bir nazarla kâinata bakmaya şartlandırmaktadır. 


BİLİMLERİN IŞIĞINDA YARATILIŞ 


Prof. Dr. Osman Çakmak - http://osmancakmak.net/bilimlerin-isiginda-yaratilis/ 


* Bilimlerin Işığında Yaratılış Kitabı için hazırladığımız önsöz yazısı https://Wwww.kitapyurdu.com/kitap/bilimlerin-isiginda-yaratilis/386590.html 


Müfredat Değişim İhtiyacı 

Eğitim düzen ve anlayışımızı gözden geçirerek ederek kendi kültür paradigmalarımızı diriltmek için, müfredat ve muhteva ile buluşturmak için referans kitaplar oluşturulmasına ihtiyaç her zamankinden fazla bulunmaktadır. 


Eğitim programları ya da müfredatı, o ülkenin sadece eğitime bakışını değil, aynı zamanda zihniyetini, nasıl bir fert ve cemiyet olacağının yol haritasını da ortaya koyar. Eğitim programları, fert ve cemiyet için öncelikler ve değerler sistematiği teklif eder, bu teklifin hayat bulması için en etkili araçları ve yöntemleri belirler. Yeni nesillerin, okul ortamında ve öğretmen rehberliğinde sağlam, özgün kimlik ve kişilik inşa etmeleri için en uygun iklim ve atmosfer oluşumunu da ihtiva eder. 


Günümüz Türkiyesi'ndeki eğitim sistemi ve politikası toplum mühendisliğinin etkilerini görmek zor değildir. Toplum mühendisliği, özellikle müfredat ve ders kitaplarıyla gizli bir şekilde sürdürüldüğünü söylemek istiyorum. Türkiye'nin eğitim ve müfredat tarihi, insanımızın temel değerlerine tezat teşkil eden uygulamalarla doludur. Sürekli olarak, insanımızın kültürü ve ahlakını dejenere eden eğitim yapısı dayatıldı. İnsanımızın taleplerine rağmen, demokratik olmayan yollarla eğitim sistemine içerden ya da dışarıdan demokratik ve pedagojik olmayan müdahaleler yapıldı. 


20. yüzyılı Türkiyesi'nde uygulanan müfredatla demokratik ve pedagojik olmayan, baskıcı ve ideolojik bir dönem olarak heba ettik. Daha fazla geç kalmamak için kendi insanımızın değerlerinden ve kültüründen beslenen bir anlayışla müfredatı yeniden ele almaya başlamalıyız. 


Elinize aldığınız kitapla eğitime hakim materyalist ideolonin ideolojik yapısının röntgeninin çekildiği ümidindeyiz. Hastalıklı eğitim yapımız için çözüm arayanlara pencereler açılacaktır. İnsanlar pencerelerden hayatı kainatı, kendisini tanıyacak okulların ders kitaplarının yapamayacağını yapacak sadece öğrenciler için değil, herkes için fen kitabı olacaktır. 


Bu kitapta özellikle yaratılış konularında fen eğitimini 19. yüzyıldan kalma ve dogmatik paradigmalardan kurtarılması için taklit olmayan bir çözüm yolu bir bakış açısı sunulmaktadır. 


Yapılması gereken felsefenin hikmetle bağını kurmak ve dolayısıyla varlığı bir bütün olarak görmenin yolunu açmaktır. Felsefenin hikmetle, bilimin de metafizikle bağı yeniden tesis edilince insan hayatı yeniden anlam kazanacaktır. Sunulan metotla modern bilimin metafiziksel arkaplanda yeniden inşa edilmesi ile bilim niceliksel alanda yatay olarak gelişirken, dikey olarak ruhani boyutla irtibatı kurulacaktır. 


Kalın bir perde yahut puslu veya renkli bir cam parçası, altındaki şeylerin görünmesine engel olduğu gibi, varlıklara mana-yı ismiyle bakmak, yani sadece onların özelliklerini ve faydalarını inceleyerek bunların o varlıklara nasıl ve kim tarafından takıldığını hiç düşünmemek hakikatlerin görünmesine mani olmaktadır. 


Manayı harfi bakışı Bilimleri kendi özüne ve asliyetine kavuşturulmakta ve dünyeviliğe/materyalizme alet olmaktan kurtarmaktadır. İlimden irfana giden yol açılmakta, öğrenilenler fazilete ve hayra/iyiliğe dönüşmektedir. 


Okullarda derslerin anlamlı ve faydalı hale gelmesi için müfredat dönüşümüne olan ihtiyaç açıktır. Bir kısım yapılması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz: 


Bugün biz ilahiyat fakültelerinde bile dini ilimlerle beraber fenni ilimleri birlikte okutamıyoruz. Halbuki fen ve din birlikteliği olmayan bir din eğitimi asrın 

mataryalist ideolojileri ile baş edemememektedir. Lise eğitiminde öğrenci esaslı bir kültürel ve felsefe dersleri alamadığı gibi fen dersleri de alamamaktadır. Temenni ediyoruz ki bu çabalarımız İlahiyat alanında din bilim fen arasındaki ilişkiye dayalı kitapların yazılmasında katkı olsun. Kitap, özellikle fen bilimleri sahasında müfredat dönüşümünde yetkililer elinde ufuk açıcı bir reçete olabilir. 


Manayı harfi bakış açısının öğrencilerde hakim olması ile tabiat haki-katlerinin etkili eğitim ve öğretme metotları ile sunulduğu bu yolda, okurlar ciddi bir kâinat kitabı okuru ve mütefekkiri haline geleceklerdir. İnsan çevresinde cereyan eden olayları; muhteşem düzeni ve harika tasarımları derinliğine fark ettikçe hayret duyguları içinde kalacak; öğrenmeye karşı açlığı ve merakı artacaktır. 


Güzel ahlakın menşei olan özellikler hep tabiatta sergilenmektedir. Tabiat kitabında tezahür eden düzen-nizam ve terbiye, sanat ve tasarım, temizlik ve israfsızlık-iktisat, faaliyet ve yardımlaşma, şefkat ve merhamet, iktisat ve adalet .. gibi hakikatlerinin görülmesi ve gözlenmesi ile insan fıtratında bu özellikler tabiat ve ahlak halini alacaktır. Böylece talim ve terbiye gerçek anlamda etkisini gösterecektir... Doğadaki hassas mekanizmaları ve düzeni ileri düzeyde fark eden insanda takdir ve saygı duyguları gibi insani meziyetler gelişecektir. 


Şüphesiz kâinat kitabının okuru haline gelme ile doğacak farkındalık, ekolojik dengenin korunması ve çevrecilik şuurunun gelişmesinin en kuvvetli müşevviki ola-caktır. Tabiat, içindekileri ile birlikte bize emanet edilmiş olduğu gerçeği daha iyi fark edilecektir. İnsanlar tabiatla ve topyekün kâinat ve içindekilerle bütünleşecektir 


Bu Kitap Niçin Hazırlandı? 
Onemli olan kendimiz olmak, evrensel bilim ve hikmetten beslensek de kendi kültür ve medeniyetimizin gereği olan üslubu bulmak yolunda çabaların içine girmektir. 


Bilim diye, objektiflik diye sunulanlar inançsızlık aşısı aşılanmaya çalışılıyor ve gerçeklerle buluşmak önleniyorsa ortada ciddi bir problem var demektir. Bilim üze-rindeki ideolojik ve dogmatik öğeler hakim vaziyetinden dolayı öğrenilenler “irfana” dönüşmüyorsa, okullar bir 


çok eğriliğin mekanı halini almışsa derslerin özellikle müfredat boyutu ile sorgulanmasına ihtiyaç bulunuyor. 


İhtiyaç duyduğumuz şey bilimlerin yeni bakış açısı (manayı harfi) ile yeniden inşa edilmesi, kimlik kazanmasıdır. Bu çalışma, müfredat yapıcıların işini kolaylaştırmak için rehber bir kitap olabilir. 


30 bilim adamı ve uzmanın bir araya getirildiği bu eserin koordinasyonunu öteden 
beri Yaratılış hususlarında çalışmaları ile tanıdğımız Prof. Dr. Adem Tatlı hoca yaptı. Bu kitabın Üsküdar Üniversitesi'nde basımına destek veren Prof. Dr. Nevzat Tarhan'a ve ikinci baskıda editörlüğünü üstlenen Prof. Dr. İbrahim Özdemir'e teşekkür ediyoruz. 
2. önsöz 


Bilimlerdeki Hakikat 
İlginçtir ki ülkemizde hala 19. yüzyılın mekanik anlayış — katı materyalist düşünce ve tek doğrululuğa dayalı ezberci eğitim yöntemleri hakim durumdadır. 


Dersler, sadece muhtevaları ile değil, aynı zamanda eğitim yöntem ve usulleri ile de hala 19. 
yüzyıldan kalma determinist ve positivist -tek doğrulu- bilgi yüklemeye dayalı (sınav odaklı ezberci sistem) sistemle verilmektedir. Geçen yüzyıl içerisinde gelişen kuantum ve izafiyet gibi pozitif bilimlerin keşifleri ile ortaya çıkarılan bütüncül ve manevi bakış açılarının; yeni öğrenme paradigmalarının ders kitaplarına henüz yansıtılamamıştır. 


Kuru ezberci eğitimi düzeninin hâkimiyeti ve sınavcı anlayışın devamı ile insanımız bir yandan fikir yürütemez (düşünemez- sorgulayamaz) hale getirilirken, bir yandan da kaba ve ilkel Hume'ci tarz ideolojik ve felsefi yaklaşımlara mahkum kılınmaktadır. Üstelik insanımızın imanı ve inancı (ve dolayısı ile ahlakı) elinden alınmaktadır. 


Klasik fizik anlayışının Newton paradigmasının hakim olduğu sosyal bilimlerde çalışan çoğu araştırmacı genellikle tek bir paradigma ya da nedensellik çizgisi ile yetinilebileceğini düşünür. Ülkemiz eğitiminin sisteminde hala bu klasik paradigmanın hâkim olduğunu görmek zor değildir. Örneğin okullarımızda cevapları belli sorular ezberletilmekte, sınavlar eğitimin yerini almış görünmektedir. Bu yaklaşım bilimin sadece diploma ve meslek kazandıran konuma indirgenmesine ve eğitimi, anlamsız/ verimsiz/sonuçsuz bir çabaya indirgemektedir. 


Uzun yıllar, eğitim sistemimiz, köklerinden ve değerlerden laiklik gerekçe gösterilerek uzak tutuldu. Hâlbuki laiklikte örnek gösterilen Batı, Yahudi-Hıristiyan ve Grek-Roma temelleri üzerine kuruludur. Batı uygarlığına mensup toplumların istisnasız hepsinin eğitim sistemleri bu iki eksende gelişmiştir. Örneğin Amerikan eğitim sistemi Yahudi-Hıristiyan ve Grek-Roma uygarlık fikri ve tecrübeleri üzerine atılmıştır. Neil Postman, Building a Bridge to the Eighteenth Century (2000) adlı kitabında Amerika'daki eğitimin, Amerika'nın kuruluş safhalarında, neredeyse bütünüyle dinle irtibatlandırılarak inşa edildiğine (s.158) dikkat çeker; Yine aynı kitaptan, Amerikan eğitim sisteminin Yahudi-Hıristiyan ve Grek-Roma uygarlığının temelleri üzerine bina edildiğini ve Fransa'daki ortaöğretim kurumlarının üçte biri Katolik okulları olduğunu öğreniyoruz (5.159). 


İdeolojiye ve Mataryalizme Alet Edilen Bilimler 

Metafizik boyuttan uzak modem ideolojik bilim ise çoğunlukla zekice kurgulanmış (bazen zekâdan da yoksun), belli bir hedefi olmayan, hakikatten kopmuş ve dolayısıyla hikmeti olmayan entelektüel bir oyun görüntüsü vermektedir. Modern felsefenin rasyonalist, seküler, aydınlanmacı ve pozitivist karakteri modem bilimin niceliksel alanda elde ettiği başarıları 


arkasına almış ve evrenin sırrını çözebileceğini vehmetmiştir. Ancak geldiği nokta itibarı ile tam bir anlamsızlık girdabıdır. İnsanlar, ruhani bağlarından kopartılıp, bencil ve egoist bir düşünce yapısına sahip kılınmaktadır. Bu yüzden insanlık fazilet değerlerinden sıyrılarak huzursuz edilmiştir. Mevcut bilimler için paradigma eksik, yanlış ve hastalıklarla dolu bulunuyor. Bu yüzden insani değerlerle eğitim ve bilim anlayışı arasında genetik uyumsuzluk her zaman dikkat çekmektedir. 


Günümüz insanımızın gerçeğe ulaşmasında ve bilimin dünyevileşmesinde ve metafizikle bağlantısının kesilmesinde üç felsefi akım sorumlu görünüyor. Bilimsellik kılıfı ile karşımıza çıkan akımları şu cümlelerle özetleyebiliriz. (a) Sebepler meydana getirdi. (b) Kendi kendine oldu. (c) Tabiat yaptı 


Bilimsel olayları, katı sebep-sonuç münasebeti ile anlatmak için sebeplerin yaratıcı konumuna çıkarıldığı; böylece ateizmi ideoloji-din haline getirildiği akımlardan birisi Hume'ci felsefe anlayışıdır. 


Hume'ci anlayış, olaylarda katı bir sebep-netice münasebeti bulunduğunu iddia eder. Maddi sebeplerin belirli şartlar altında, sürekli belirli neticeler doğurduğunu ileri sürer. Bilimi, maddi sebeplere indirger. [1] 


Hume'ci tarz anlayışlar bilimde öylesine hâkim vaziyette bulunuyor ki ateist olmayan çoğu insan bile az çok bu etkinin altında kalmaktadır. Konuyu örneklerle şöyle açıklayabiliriz: Bazı şeylerin eşit uzaklıklı orta noktası; yani gözlem yapıp, karar verebileceğimiz tarafsız bir orta noktası bulunmamaktadır. Örneğin: “Yaratılıyor” yerine; “oluşuyor, oluşum” gibi nötr ve olgusal görünen her ifade, aslında “Bir Yaratıcı ve Sahip yoktur. varsa bile bu işle ilgisi yok(muş)!” mesaj ve emrini şuurumuzun filtrelerine uğramadan bilinçaltına kodlanmaktadır. Bizim önce bakışımız, sonra sözümüz, en sonra da 


davranışımız bu fikre göre programlanır. 


Eğer “ben yürüyorum, yürütülmüyorum” diye bir iddiamız varsa; yürümek eyleminde bizim yaptığımız ancak “yürümeyi istemek, niyet etmek”, şeklindeki irade ve kesbimizdir. Bir şeyi nasıl yaptığımızı, nasıl gerçekleştiğini bilmiyorsak ve vücudumuzda gerçekleşirken bile şuurumuzla nelerin nasıl olduğunu fark edemiyorsak; “ben yapıyorum, kendimi ben yürütüyorum” iddiası içine girebiliriz. 


İşte Bilim'in ateist, materyalist, determinist ve natüralist felsefesine göre kur-gulanmış ifadelerdeki gizli ve derin anlam/mesajlarla ortaya çıkan “sakat bilgi vi-rüsü” kâinat ve içindeki mevcudat ve hâdiseleri yanlış gören/değerlendiren bir bakış açısı kazandırmaktadır. 
Zihnen hasta hale gelen günümüz insanı eşyadan duyula-rına gelen mesajları doğru algıladığını ve anladığını zannetmektedir. Yanlış anlayışının ya da şirkinin farkında ol(a)mamaktadır. Çoğu insan az veya çok, bu gizli — açık şirk veya “hakikâti örtme” anlamında küfür bulaşıklarına maruz kalmaktadır. 


Ülke, din ve milliyetten bağımsız olarak, dünyevileşmiş bilim'in “bilimsel(lik) formatından” geçmiş olanlar, kâinat ve hâdiseleri bu gözle okumakta; daha derin ve geniş ve zengin başka bir okuyuş olabileceğine ihtimâl bile ver(e)memekteler! Üstelik bilime hakim güçler bu anlayışı bilim diye yutturmakta, bunu yaparken evrensel ve olgusal ve tarafsız olduğunu söylemektedir. 


Bilimin Özgürlük Mücadelesi 


Bilimin materyalizme alet edilmesine karşı çıkan ve bu konuda fikir akımı geliştiren bir çok araştırmacı ve fikir adamı vardır. Bunlardan birisi bilim adam-larından birisi Roy Bhaskar'dır. 
İngiliz bilim adamı Roy Bhaskar öncülüğünü yaptığı yeni güçlü bir fikir akımı ile seküler bilim anlayışının temelsiz olduğu, bilimsel olmadığını anlatılmaya çalışılmaktadır. “Eleştirel gerçeklik, fizikötesi gerçeklik veya gerçeklik ötesi” adları ile bilinen bu fikir akımı, modern bilimin gerçeğinin çok dar bir yanını gördüğünü ifade eder. 


Bhaskar gerçekliği üç kategoride ele alır: (i) Hakikat, (ii) olgu ve (iii) gözlem. Kâinattaki her şeyin dayandığı bir “İlim” ve “Kudret” hakikati vardır. Yani, gerçeğin arkasında ona şekil veren bir ilmi kalıp ve güç vardır. Olgu kudretin gerçeğe şekil verme halkasıdır. Olguların gözlemlerimizle alâkası yoktur. Nitekim farkına varama-dığımız birçok olgu vardır. Ancak, biz bilmesek de, onlar gerçektir. Üçüncü en dar kategori ise, gözlemlerimizden oluşan deneye dayalı bilgidir. 


Bhaskar, Hume'cu bilim anlayışının gerçekliğin üçüncü kategorisinde kaldığını ve ötesini göremediğini söyler. Bhaskar bu konuda şunları söyler: “Bu dar dairedeki gözlemlerimizin perde arkasındaki derin mekanizmaları anlamakla ancak hakikat anlaşılabilir hale gelir. 
Yoksa, gördüğümüz düzenliliklere “evrensel kanunlar? diyerek, gerçeğin aslında bu kanunlardan geldiğini söylemek büyük hatadır”. 


Bhaskar'a göre, modern bilim, kâinattaki kanunları gerçeklikle karıştırıyor. Düzenlilik gösteren kanunlar, algıladığımız olguları açıklayan gerçeklik olamaz. Belirli sebeplerin sürekli belirli neticelerle birlikte gözükmesi, söz konusu sebeplerin o neticeleri yaptığı mânâsına gelmez. Çünkü sebepleri incelediğimizde, neticeleri yapabilecek bir öze sahip olmadığını anlıyoruz. Sebep-netice münasebeti, bizim zihni kurgumuzun ürünüdür. 
Gördüğümüz sebepler neticeleri yapamaz.|2| 


Din ve Bilim Münasebeti 

Bilim ve tekniğe, mesleğe ve hayata dair sorulara cevap ürettiği gibi dini hakikatleri anlamada da destek olmaktadır. Böylece, Fen bilimleri ve diğer bilimler kültüre ve medeniyete olduğu kadar dini hayata dair sorulara da cevap verdiği ve çözüm ürettiği ölçüde anlam kazanmaktadır. 


Konuyu islam dini bağlamında ele alırsak, İslam dini bilimsel araştırmalardan ve bulgulardan bir tedirginlik duymamakta bilakis kendine güveninden dolayı bunu teşvik etmektedir. Bunun somut delili Allah'ın Kuran'da insanları araştırmaya, düşünmeye ve bilmeye yöneltilmesi ile ilgili birçok ayetlerin varlığıdır.[3] Zira, yaratılış mucizesinin sırlarını bilen bir insan Allah'ın varlığına kesin bir bilgiyle kanaat getirir. Bilginin detaylarına inildikçe özellikle çıplak gözle algılanamayan mikro-kozmik ve makrokozmik alana inildiğinde) bu kanaat daha da güçlenir. 
Bilimsel araştırma ve çalışmaların en büyük bir teşvikçisi hak din olan İslamiyet olmuştur. 


Bilim ve dinin tanımlarında ortak olmayan noktalar olabilir. Evrim teorisinde olduğu gibi, bilimin tanım ve kıstaslarını taşımayan ideolojik ve siyasi yaklaşımlar, ya da bir takım ön kabuller, bilim olarak takdim ediliyorsa, bu tezat dinin kendisinde değil, bilimin inançsızlığa alet edilmesinden, ve bilimi materyalizmin malı olarak görme anlayışından kaynaklanmaktadır. 


Fen eğitiminin temel bir gayesi, insanı aldığı eğitim sonucunda kendisi için yaratıldığı ve tasarlandığı belli olan tabiatı doğru anlamak olmalıdır. İnsan her şeyden önce kâinat kitabının bir okuru haline gelmelidir. Zaten Kuran'ın ilk emri “oku” dur (Alak,1). Konuya bu açıdan 


bakınca hak dinle bilimin maksatları birleşmektedir. Fen bilimleri Allah'a ve inanca ait gerçekleri tanımanın aracı olmaktadır. 


Bilimin dine hizmet etmesi, yaratılışla ilgili sırlara cevap vermesi gerektiğini bir çok Bilimin kurucu zirveleri de dikkat çekerler: Böylece bilime doğru hedef çizerler. Örneğin Atom teorisinin önemli mimarlarından Erwin Schrödinger bu konuda şunları söyler: “Bilimin insanlığa en büyük katkılarından birisi, hepimizi doğrudan alâkadar eden; “kimiz, nereden geliyoruz ve nereye gideceğiz?” sorularının cevabını bulmak veya zihinleri bu konularda rahatlatmak olacaktır?.(4) 


Yirminci asır içinde, maddeci felsefeyi kökünden sarsan gelişmeler oldu. Din bilim layikliği olmadığı daha iyi anlaşıldı. Zaten 20. Yüzyılın başlarından itibaren Materyalizmi kökünden sarsan, temelinden yıkan gelişmeler başgösterince zihinlerdeki dönüşüm gecikmedi. Fizikçi Paul Davies (1946-) bu gelişmeyi şöyle özetler: “Fiziki âlemin temelini teşkil eden katı birimler, bir bir eridi, hepsinin yerini metafizik bir okyanusun var-yok arası dalgalanmaları aldı. Yeni fiziğin bu fizikötesi yönelişi, çoğu insanın zihninde felsefi ve dini dönüşümler başlattı; hepsi bu keşifleri, hâlihazır modern teknoloji toplumunun temeli olan materyalist ve katı dünyadan bir silkinme olarak gördüler.” (5) 


Bu gelişmeleri ifade eden bilim adamlarından birisi Teksas Üniversitesi Beşeri Bilimler Profesörü Frederic Turner'dir(1861—1932). Kanaatını şöyle ifade eder: “Kâinat dev bir piramit gibi; piramidin en altında matematik var, onun bir üstünde fizik yer alıyor, böylece en üste doğru çıktıkça sanat ve felsefe geliyor ve onların da üstünde ilâhiyat yer alıyor. Bu anlaşıldığında, bilim Rönesans'tan sonraki en büyük devrini yaşayacak, ilahi olan ile tabii olan ayrımı sona erecektir.” 


1964 yılında Nobel Tıp Mükâfatı'nı alan John Eccles (1903—1997) daha farklı bir kanaat 
sergiler: “Bilim, şu hâliyle ne herhangi birimizin var oluş hikmetini açıklaya-bilir ne de şu temel sorulara cevap getirebilir: “Ben kimim? Neden buradayım ve neden yaşıyorum? 
Öldükten sonra ne olacağım?” Bunlar bilimin sınırını aşan sırlar-dır.” Robert Jastow da: “Bilim asla yaratılış sırrının üstündeki perdeyi kaldırama-yacak.” sözleriyle aynı fikri 


paylaşır. 


1980 Nobel Tıp Mükdfatı sahibi nörofizyolog Roger Sperry (1913—1994) 1983? teki bir 
mülâkatında; “Bilimin kendisi materyalizmle çatışır. Bilim ile din neden çatışsın ki?” diye sorar ve devam eder: “Esasen bu “din bilimle çatışır şartlanması” materyalist felsefenin bilim olarak kabul edildiği zamanlardan kalmadır.” [6] 


İlah gerçeğine ulaşmak için yollar çeşitlidir. Salt akıl bu yolda yeterli olmamak-tadır. Örneğin İlahi gerçeklere/hakikate ulaşmak için St.Thomas tabiattan, Descar-tes ise düşünceden yola çıkar. Pascal ise, kalbten yola çıkıyor ve kalbin ışığıyla sezilen bir İlaha varıyordu.[7] “İman isbattan farklıdır; o, kalbtedir.” demişti.[8] Pascal, kendisine has yaklaşım biçimiyle, varoluş felsefesinin öncüleri arasında sayılır.|9J) Varoluşu hayret ve hayranlık dolu bir temaşa ile seyreder. Bizi yalnızlığımızın, kaderimizin ve hiçliğimizin karşısına diker;| 10) “Her şey, okunması Zor olan şifreler halinde yazılmıştır. Evrende aydınlıkla karanlığın tuhaf bir karışımı halinde bulunmaktadır. Kısaca, bizler bir yarı karanlık içindeyiz!”[11] der. Pascal akıl ile kalbin fonksiyonlarını zıtlıklardan bir dengeye ulaştırmak için çaba sarf etmiş. Bir yandan “Tanrı'yı tanıma-da kalb esastır” derken, diğer yandan akıl unsurunun terk edilemeyeceğini dile getirir. Varlığın dış çeperinin iç âlem ve manevi oluşla bir ahenk içinde birlikteliğini zorunlu görür. O'na göre şimdi, Tanrı'ya boyun eğmek istemeyen gururlu insanın Yaratıcı ya boyun eğerek diz çökmesi, dudaklarıyla yakarması gerekir.f1 1 | 


[1] Hossein, N.S. (2007), Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man, Kazi Publications. 
[2] Collier, A. (1994), Critical Realism:An Introduction to Roy Bhaskar?s Philosophy, London: Verso. 


[3] Kuran-ı Kerim'de düşünme üzerine ayetlerden bir kaçı: O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından (bir lütfu olmak üzere) size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır (Casiye/13). Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) ALLAH'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler: )Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. 
Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru ! (Al-i İmran ,191). Hiç yaratan (ALLAH), yaratmayan (putlar) gibi olur mu? Artık siz düşünmez misiniz?” (Nahl, 17). “Sana bu kitabı indiren Odur. Bunun âyetlerinden bir kısmı muhkemdir ki, bu âyetler, kitabın anası (aslı) demektir. Diğer bir kısmı da müteşabih âyetlerdir. Kalblerinde kaypaklık olanlar, sırf fitne çıkar-mak için, bir de kendi keyflerine göre te'vil yapmak için onun müteşabih olanlarının peşine düşerler. Halbuki onun te'vilini ALLAR’ dan başka kimse bilmez. İlimde uzman olanlar, “Biz buna inandık, hepsi Rabbimiz katındandır.” derler. Üstün akıllılardan başkası da derin düşünmez.” (Al-i imran, 7). “Ve siz elbette sabahleyin ve geceleyin onlara uğrar ve üzerlerinden geçersiniz. 
Hâlâ akıl edip düşünmez misiniz? (Saffat, 137-138) 


[4] Schrödinger, E. (1999 ). Yaşam Nedir? (çev. C. Kapkın). İstanbul, Evrim yayınları. 


[5] (Building a Bridge to the 18th Century: How the Past Can Improve Our Future [Neil Postman, Paperback: 
224 pages; Publisher: Vintage (October 10, 2000). 


[6] Bu kabil sözleri Metin Karabaşoğlu'nun ... 

[7] Pascal, Pensees, s.65; Wahl, a.e. s.30. 

[8] Wahl, Tableau, s.32. 

[9] La phihsophie, Savoir Moderne, Artdre Noiray başkanlığında, Paris,1969, 1,195; Dindar, Bilal, EMounier ve Personalizm, Erzurum Atatürk Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi Doçentlik tezi (Basılmamış, 1980), s.17; Foulquie, Varoluş felsefesi, s. 9; Aksoy, Ekrem, “Yazın ile felsefenin eylemde buluşması”, Türk dili (Aylık dil ve yazın dergisi), sayı: 349 (Ocak 1981), 2.bsk. s.314. 

[10] Wahl, Jean, Tableau de la phitosophie francaise. Gallimard, 1962, s.30. 


[11] Wahl, a.e.. s.31. 
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Sindirim 


Akşam saat 6 yada 7 de 700-800 kalorilik kuvvetli bir yemek yedik diyelim. Bunun sindirilmesi, kana karışması gideceği yere gitmesi 4-5 saat sürüyor. Akşam saat 8'den itibaren yeme içme faslını kapatıyoruz. Ta ertesi güne kadar. Gece 12'den sabah 8'e kadar kaslarda ve 


karaciğerde biriktirilen glikojen şeklinde depo edilmiş kısa vadeli depo şekeri yakmış oluyoruz.. 


Fazla yemek yemediysek sabah 8'de yediğimiz yemeğin hükmü pek olmuyor. Glikojen depoları boşalıyor ve yağ yakmaya başlıyor hücreler. Metebolizmamız buna çok çabuk adapte olacak şekilde yaratılmış. 


Glikojen depolarını ne kadar kullanabiliriz? Yaklaşık 5 — 6 saat enerji olarak kullanılabiliriz. 
Bu safhadan sonra vücudu yağ yakma moduna girer. Allah öyle bir sistem kurmuş ki işlemler sıra ile oluyor. Önce şekerler... Sonra yağlar. Metabolizma önce kandaki sonra karaciğer ve diğer depolanan yağları yakar. İşte bu noktada vücut, kilo vermeye başlamış oluyor. 


Şeker bitti... Gelsin yağlar. Sıraya yağlar giriyor. Sistem öyle muntazam işliyor ki... hemen yağlar devreye giriyor. Yağlar “yakılmaya” başlıyor. Yağlardan enerji üretilmesi metobolizması devreye giriyor. 


Sabah kahvaltısız olmaz anlayışının bilimsel bir dayanağı var mı? Bildiğimiz kadarı ile bir hakikatı yok...Kahvaltıyı geç yaparsanız (yada öğle yemeği ile birleştirirseniz yağlar yakılmaya başlar. 


Otofaji 


Siz kahvaltıyı erken yaparsanız insulin hormonu sizi öğleyin de erken yemeğe zorlayacaktır. 
Öğle yemeğini atlayıp akşamı beklemeniz zor. Ecdadımız iki öğün yemek yiyordu. Üç öğün adeti Tanzimatla birlikte bize Avrupadan gelmiş bir alışkanlık.. 


Küçüklüğüm köyde geçti. Hatırlıyorum sabahları genelde bir kase çorba içerdik. Öğleyin de kahvaltı gibi bir küçük bir yemek. Akşam yemeği gün batmadan önce yenirdi. Yazları çalışma zamanı biraz daha teferruatlı oluyor tabi.. Ama yine de esas itibarı ile iki ana öğünü geçmezdi. 


Kilon normalse, risk faktörlerinden uzak yaşıyorsan, kolesterolün, şekerin normal seyrinde ise kahvaltıya devam edebiliriz. Yani yemeklerde doymadan kalkıyorsan (midede üçte bir boşluk bırakarak) 


Ancak kahvaltının ne faydası olacak? Yediğimiz şeyler ünsülin salgılanmasına yol açıyor. 
Bizi acıktırmaktan başka bir faydası yok. İnsülin kandan bütün şekeri alıyor. Sabah kahvaltı yapmazsak, İnsülin salgısı da olmayacak ve vücut yağ yakmaya devam edecek. Açlık hissi de pek olmayacak.. İstediğimiz bu değil mi? 


Kahvaltımızı 12'de yiyelim. O takdirde 14 saati aşan sürede aç kalmış olacağımızdan sadece şeker ve yağlar değil hücrelerdeki OTOFAJİ mekanizması da devreye girecektir. 


Bedenin sahibi, vücudun temizliği için harika sistemler yaratmış. Bunlardan birisi Lizozomlar... Lizozomlar vücudun çöpçüleri ve temizlik memurları gibi çalışıyor. Ne kadar “çöp” niteliğinde atıklar varsa “sindiriyor”. Ancak bu görevlilerin çalışması için bir şart var: Sizin 14 saati aşan açlığınız olması lazım. En az 16 saat mesela.. Bu yoksa temizlik görevlileri (lizozomlar) “yatmaya” devam edecek, çalışmayacaklardır. Bunun anlamı şudur: Bedenimizi en muntazam şekilde yaratan ve onun ihtiyaçlarını eksiksiz şekilse hiç tahmin edemeyeceğimiz yollardan sağlayan Sahibi diyor ki; “Eğer sağlıklıklı olmak istiyorsanız bedeninizi sık sık “aç” bırakın. Yemek üstüne yemek yok. Yani oruç tutacaksınız” 


Bu gerçeği bilimsel mekanizmasını daha yeni keşfetmiş bulunuyoruz. 2016 yılı Nobel ödülü Otofajiye verildi. Otofaji hücrenin kendisini-hastalıklı/hasarlı unsurları yemesi/temizlemesi olayına verilen addır. Japon bilim adamı Yosjinuri Ohsumi hücresel bileşenleri ayrıştıran ve geri dönüştüren temel bir süreç olan otofajinin altında yatan mekanizmaları keşfedip açığa kavuşturdu. 


Çoğu çevreler otofaji ile oruç arasında ilişki kurmakta gecikmedi. Hatta Oruç Nobel aldı yakıştırmaları bile yapıldı. 


Gençlik Geni 

Aç kalmanın (akşam erken yiyip- kahvaltıyı geç yapmanın, yada oruç tutmanın) bir önemi de şuradan geliyor: Gençlik genleri ancak açlık durumlarında aktif oluyor. Genç kalmak kadar lizozomlar (hücrenin çöpçüleri) devreye girmesi dolayısıyla hastalık unsurlarının ortadan kalkması açlık ile ilgili bir durum. 


Gençlik geni ile ilgili anlatılanları şu şekilde özetleyelim: Gençlik geni ile 50 yaşına kadar 10 
yaş; 80-90 sene yaşayanlar da 20 yaş kadar (sürekli yemek yiyenlere, oruç tutmayanlara göre) daha genç kalıyorlar. Bu noktada hiç bir detoks ve vücut temizlik metotları otofajinin (oruçperhiz) yerini alması mümkün değil.. Tok bedenlerde (mesela üç dört öğün yemek yiyenlerde gençlik genleri sirtuinler ve gençlik hormonları somatotrapin aktif olmayacaktır. Günde üç öğün yemek yiyen kişilerde gençlik gençleri hiç bir zaman aktif olmayacağı gibi, otofaji sistemi de devreye girmeyecektir. 


Sözün kısası genç kalmak ve hasta olmamak, az yemek ve aç kalmak (perhiz) ile doğrudan alakalı bir durum. Otofaji ile bu gerçekler daha iyi anlaşıldı. Oruç yolu ile yapılan OTOFAJİ”den daha güzeli var mı? Çünkü bir yandan da manevi temizlik yapıyor, Bedenin Sahibinin de rızasını alıyorsunuz. 


Bir noktaya dikkat çekelim ki Otofaji”nin hakkını vermek için sahurun karbonhidrat bakımında son derece hafif olması gereki. Mesela çok hafif bir kahvaltı şeklinde mesela ve gece 12.00 den sonraya bırakılmaması önem arzediyor. 


Büyük ölçüde rant haline gelen bugünkü sağlık sektöründe bu sağlık gerçeklerinden rahatsız olduğu şuradan belli ki bu bu iki yaratılış gerçeği (Gençlik geni ve hormonları ile otofaji) sürekli gizlenmektedir. 


İbni Sina'nın bu konu ile ilgili bir sözü ile bitirelim. İbn-i Sina İslâm felsefesinin Eflâtun'u ve hekimlerin üstadı olarak bilinir. İbn-i Sina !sâ yad Yö |sâ55i5 |K — “Yiyin, için, fakat israf etmeyin” — A'râf Süresinin 31.ayetini şöyle tefsir etmiş:” İlm-i tıbbı (Tıp ilmini) iki satırla topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra dört beş saat kadar daha yeme. Şifa hazımdadır. Yani, kolayca hazmedeceğin miktarı ye, nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal, taam taam üstüne yemektir. 


Pek bilinmeyen ve uygulanmayan çok önemli bir mide ve sindirim gerçeğini bu vesile ile hatırlayalım. Yemekten bir saat sonra hiç bir şey yenilmemesi çok önemli bir sağlık uygulamasıdır. Yemeğin arkasından 5-10 dakika içinde sindirim salgıları verilmeye başlamıştır. Midedeki işlemler bir saat kadar sürmektedir. Bir saat geçmeden su, çay dahil bir şey içilmemeli. Aksi halde “pişmekte” olan aşa su katılmış olur. Reaksiyonlar/dönüşümler esnasında yapılan “müdahele” tekrar başa dönülmesine ve karmaşaya sebep olmaktadır. 


İLK ÇAĞLARDA ÖMÜR VE CÜSSE 
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İlk insanların boy ve cüsseleri ile ömürleri bizden farklı mı idi? Hadislerin haberine göre, ilk peygamberlerin daha uzun bir ömre ve boya sahipti. Hz. Adem'in boyu 60 arşın, yani yaklaşık 30 metre civarında olduğu kaydedilir. Yine Hz. Nuh'un 900 sene kadar yaşadığı rivayetleri vardır. 


Bugün müzelerde sergilenen iskeletler, eski canlıların şimdikinden çok daha iri bünyede olduklarını gösteriyor. Apartman büyüklüğünde dinozor, dev kertenkele vs. iskeletleri şimdi gördüğümüz hayvanların eski zamanlarda dev boyutlarda olduğunu söyleyebiliriz. Her biri 
150 ton gelen ve 700-800 yıl yaşayan balinalar ile bazı adalarda yaşayan dev kaplumbağalar, 
o zamanların canlılarını hatırlatan, o çağlardan günümüze yadigâr kalmış birer numune gibidirler. 


O zamanki canlıların bu kadar iri olmasında faktör ne olabilirdi? Bu konuda çeşitli yorumlar yapılmakta ve değişik görüşler ileri sürülmektedir. Tabii ki bunlardan herhangi biri doğru olabileceği gibi, hiçbiri de doğru olmayabilir. 


Her şeyden önce Dünya'nın, Hz. Âdem'in yaşadığı dönemdeki şartlarını bilemiyoruz. Atmosferin yapısı, Güneş ışınları, Dünya'nın yörüngesindeki dönüş hızı, ekolojik faktörler ve yerçekiminin değeri bugünkü ile aynı mı idi? Biz bu tartışmaları bir kenara bırakıyor, “Biyogeometri kanunları” ile konuyu ele almak istiyoruz. 


Yerçekiminin şimdikinden farklı durumda olması halinde ortaya çıkabilecek değişiklikler anlatılmaktadır. Konu “zaman” boyutunu alakadar ettiğinden, zamanın bazı özelliklerini ve nelerden etkilendiğini ele almalıyız. 


İnsanların merak ettiği, fakat bir türlü kavrayamadığı, zaman ve mekan hususudur. Mekanı, oturduğumuz oda; zamanı ise saat cinsinden bir nesne olarak tanıyorduk. Uzay çağına açıldığımız bu yüzyılda olayın zannettiğimizden farklı olduğunu gördük. 


Bu yüzyılın başlarında gelişen izafiyet teorisi ile zaman, hız, kütle vb. konularda yepyeni anlayışlar ortaya çıktı. Gelişmeler, teorinin ileri sürdüğü hususların matematiksel ispatları yanında tecrübi delillerini de ortaya koydu. Keşifler ilerledikçe, ilmin buluşları Kur'an ve hadislerin ortaya koyduğu gerçeklerle aynı hizaya gelmeye başladı. 


Bu teoriye göre zaman iki unsura bağlı olarak kısalıp uzayabiliyor. Zamanın hıza bağlı olarak genişleyip kısalması “özel izafiyet” ile açıklanır. Çekime bağlı olarak geç yaşlanma ise genel izafiyet ile anlatılır. “Genel İzafiyet Teorisi”, mevcut üç mekan boyutu üzerine, dördüncü boyut olarak zamanı ilave eder. Boyut, bir yöne uzanmayı ifade eder. Mesela çizgi tek boyuttur. 
Alan ise, iki boyuta sahiptir. Üç boyut hacimle ifade edilir. Bu üçünü cetvelle ölçebiliriz. 

Bunlara mekan-yer koordinatları da denir. Halbuki zaman boyutunu cetvelle ölçmemiz mümkün değildir. Soyut olduğundan ölçülere sokamayız. Bu yüzden de zaman boyutunun özellik- 


leri kolayca anlaşılamaz. Mekan sabit ve somut iken, zaman değişken bir boyut olarak karşımıza çıkar. Bizi ihtiyarlatan bu etki, kainattaki tüm olaylar arasında yer alır ve onları birbirine bağlar. Zaman, ömür ile birlikte, kaza-kader olayını da yürütür; bir kader cetveli gibidir. Dolayısıyla kaderi ekranize eder. Zaman olmasaydı, hayatın idraki olmaz, kainat dediğimiz büyük mekan anlaşılamazdı ve anlatılamazdı. Bir yerde buluşacağımız kişiye buluşma yeri ile birlikte tarihini de veririz. Bir uçak, yer koordinatlarını bildirerek şu enlemde, şu boylamda ve şu yükseklikteyim diyebilir. Ancak zamanını belirtmezse mevkisi bilinemez. Bundan dolayı uzay-zaman dört boyutlusu ortak bir ölçme sistemidir. Et ve tırnak gibi birbirinden ayrılamaz. 


Zamanın bir akma hızı olduğu bulunmuş, bu hızın ışık hızına (saniyede 300 bin km) eşit oldu-Şu görülmüştür. Cisimler hızlandıkça zamanları yavaşlayıp genişliyor. Yani yaşlanmaları daha yavaş hale geliyor. Tam ışık hızına ulaştıklarında ise, zamanları durma noktasına geliyor. İnanılmaz gibi gelen bu hakikat, bazı atomaltı parçacıkların ve kozmik partiküllerin davranışlarından da gözlenmiştir. Bu parçacıklar ışık hızına yakın bir sürate ulaşabiliyorlar. Bu durumda da muayyen olan ömürleri değişiyor. Daha uzun ömürlü oluyorlar. Bunların yarı ömürleri o kadar kısadır ki onların ömürleri bir yıldızdan diğerine gitmeye vefa etmez. Bir tür ağır elektron olan Pİ ve ETA mezonlarının yarı ömürlerinin milyonda bir saniye kadar olduğu tespit edilmiştir. Bu kısa ömürlerine göre ancak birkaç yüz metre yol alabilecekken Güneş ya da diğer yıldızlardan Dünya'mıza kadar gelebiliyorlar. Bunu nasıl izah edebiliriz? “İzafiyet Teorisi”ne göre hızlandıklarından zamanları genişliyor. Bu yüzden çabucak ölmeyip genç kalıyorlar. Işık hızına varan bu parçacıklar izafiyet teorisini da doğrulamış oluyorlar. Çabuk giden araçta, zamanın daha yavaş geçeceği proton ve nötronların ivmelendirilmesiyle ve hızlı jetlerdeki hassas ölçmeler (lazer saatleriyle) sonucu doğrulanmıştır. 


Zamanın akışına etki eden sadece hız faktörü değildir. Zaman, çekime bağlı olarak da değişiyor. Asıl üzerinde duracağımız mesele ise, çekime bağlı olarak ömür ve cüssenin değişmesidir. 


Elektronik saatlerle yapılan araştırmalar, yoğunluğun ve toplam kütlenin arttığı ortamlarda zamanın yavaşladığını ortaya koymuştur. Örneğin Dünya'ya oranla daha büyük ve daha yoğun olan Jüpiter'de zaman Dünya'ya oranla daha yavaş islediği ileri sürülmektedir. Ağır bir cisim uzaya gömüldüğü zaman yalnız uzayı değil zamanı da büküyor, eğriltiyor. Düz bir perdenin üzerine konan ağır bir cismin perdeyi çukurlaştırması gibi, uzay-mekan perdesi de ağır bir gök cisminin etkisiyle o yörede değişikliğe uğruyor. Yani orada zamanın akışında bir değişme oluyor. Mesela bir gök cisminin yakınından geçen ışık diğer normal giden ışığa nispetle varacağı yere daha geç ulaşmaktadır. Çekim etkisinde kalan ışığın yolu eğrildiğinden daha uzun yol almış oluyor, Bu durumda daha çok zaman kaybediyor. Bu durum çekim kuvvetlerinin son derece aşırılaştığı Karadeliklerde daha bariz hale geliyor. Karadelik bölgesinde bildiğimiz uzay-Zaman tamamen değişip başka bir uzay- zamana kapı açılıyor. Artık orada zaman ve mekan başkadır; bildiğimiz fizik kanunları yoktur. 


Çekimleri Dünya'nınkinden farklı olan diğer gök cisimlerinde yaşasaydık bazı garipliklerle karşılaşabilirdik. Ay yüzeyinde 60 kiloluk bir astronotun ağırlığının altıda biri ağırlığa inerek 
10 kiloya düştüğünü o yüzden uçarcasına sıçradığını biliriz. Güneş büyüklüğünde bir gezegende yaşasaydık, ağırlığımız bu defa 1,5 tonu bulur, en uzun atlama rekorumuz 3 cm, yi geçmezdi. 


Bununla da kalmaz aşırı çekim, gelişmemize de etki edeceğine dair bazı yaklaşımlar var. Bu yaklaşımlara göre, insanlar küçülür, böcekler kadar ufacık hale gelirdi. Çekim gücü düşük 

olan Ay'da ise tersine bir seyir takip eder, Dünya'da 60 kilo olan biri orada Dünya'dakinden 
10 kat fazla (600 kg) bir cesamete ulaşırdı. Mevcut kaslarımızın gücü, kalbimizin atışı, bede- 


nimizin büyüklüğü vs. Dünya çekimine ayarlıdır. Halbuki Ay'da, bu ölçüler normal olmayan bir duruma düşer. Ay'da yere sağlam basmak için kütlemizin on kat artması yani 600 kiloya çıkması gerekirdi. 


Çekimin olmadığı uzayda fizyolojik değişmelerin daha yavaş vuku bulduğunun gözlenmesi (mesela kalp çarpmasının yavaşladığı ve kılların daha yavaş büyüdüğü) savı doğrular niteliktedir. Yani çekim azaldıkça fizyolojik faaliyetlerde bir yavaşlama gözleniyor. Bu durumda çekimin az olduğu ortamda yaşlanmanın daha geç olacağını söyleyebiliriz. 


Eğer Arz'ın çekim kuvveti şimdikinin iki katı olsaydı, günlük kalori ihtiyacımız da iki kat artardı. Bu aynı zamanda vücut organlarının iki kat daha hızlı çalışması demektir. Tabi bu hızlı 

yaşama bizim daha çabuk ihtiyarlamamızı sonuç verir. Sadece insanlar değil, tüm motorlu vasıtalar iki kat petrol harcayacak, kömür ve petrol tüketimi iki kat artacağından belki de çoktan petrol harbi çıkacaktı. Bu noktaya gelmişken, şu hususu anlatmadan geçemeyeceğiz: 


Arz'ın çekimi öyle bir hesapla ayarlanmış ki, enerji kaynakları Arz'a öyle dengeli yerleştirilmiş ki medeniyet farkına varmadan kaderini yaşamaktadır. Önce kömürü keşfetti. Arkasından petrole geçti. Oradan da nükleer enerjiyi buldu. 


Enerji kullanım tarihine bir nazar edelim. Dünya nüfusu 200 milyon olana kadar orman fazlası odun insanların ihtiyacına kafi geliyordu. Nüfusun milyarı bulduğu son yüzyıllarda ise, toprağın altında kömür depoları bulunmasa idi hiç de iç açıcı neticeler ortaya çıkmayacaktı. 19. 
asırda tüm ormanlar bitirilecek, 20. yüzyıla çıplak bir yeryüzü miras kalacaktı. 


Arz'ın petrol depoları olmasa, 5 milyara ulaşan bugünün Dünya'sına kömür de kafi gelmeyecek. Kömürlü tren ve vapur dışında hiçbir motorlu taşıt kullanamayacaktık. 


Demek ilk çağlarda canlıların böyle iri olmasında son çağlardaki insanların ihtiyacının görülüp planlaması var. Çünkü kömür ve petrol o zamanki olağanüstü irilikteki bitki ve hayvanların yeraltında kalıp istihaleler geçirmesi sonucu oluşmaktadır. Bu kadar bol petrol ve kömür için her biri onlarca, hatta yüzlerce ton ağırlığındaki hayvanlar ve olağanüstü irilikte bitkiler gerekiyor olmalıydı. İlahi hikmetin bu fevkalade ince hesapları, düşünen kafaları hayret ve tefekküre sevk etmektedir. 


Çekimi Dünya çekimine göre 10 kat düşük olan Ay'da büyüdüğünü farz ettiğimiz 600 kg gelecek şekilde gelişen insanların, acaba ömürleri ne kadar olurdu? Böyle bir cüsseyi yine insan boyunda kalarak korumaları elbette mümkün değil. Bu durumda, cüsseler Dünya'dakine göre birkaç kat artar, 5-10 metreye ulaşırdı. Ömürlerine gelince, çevremizdeki varlıklara dikkat edelim. Yüz binlerce tür canlı içinde birkaç istisnayı bir kenara bırakırsak, küçük canlıların ömürlerinin kısa, büyüklerin ise uzun ömürlü olduklarını görürüz. Yani cüsse büyüdükçe ömür de uzamaktadır. Mesela en ağır hayvan olan balinaların ve büyük çınarların ortalama ömrü 500-700 yıl arasındadır. Halbuki mikroskobik canlıların ömürleri günler, saatler, hatta saniyelerle ifade edilir. Güneş”lerin ömürleri milyonlar sene ile ifade edilirken, minik yapılara inildikçe ömür de kısalmaktadır. Zamanın, bu şekilde diğer boyutlara uyum sağlaması, onun bir boyut olduğunun ayrı bir göstergesidir. İzafiyet teorisi, zamanın hız ile kütle arasındaki karmaşık ilgisini ortaya koyarken, Kuantum fiziği de küçülen zamanları, minnacık ömürleri gösterdi. 


İnsanoğlu, Dünya'dan çekim gücü altı defa düşük olan Ay'da yaşasaydı, ömrü takriben 6 kat uzuyor, 400 yıla ulaşıyordu. Çünkü çekim az ise, canlılar yere sağlam basmak için cüsseler büyüyor. Yani ağırlaşıyorlar, ağırlaşmak için de hacimce büyüyorlar. Hacim olarak büyümek 


için ise enden ve boydan artmayı gerektirir. Biyogeometrik kanun ve teoriler bunun bize böyle olabileceğini söylüyor. 


İlk çağlarda çekimin şimdikinden daha düşük olabileceğine destek veren diğer bir nokta da canlıların sürüngen gibi kalmayıp dikilip iki ayak üzerine doğrulmalarıdır. O müthiş irilikteki ilk kuşlar yani yırtıcı gagalılar bu çekim azlığından yararlanarak uçma becerisini kazanmış olmalıdır. Aksi halde tonlarca irilikteki kuşların şimdiki çekimle havalanmaları zorlaşacaktı. 


İlk çağlarda Dünya'nın çekimi nasıldı? Acaba yüzyıllar boyunca Dünya'nın çekim gücü hep aynı kalıp şimdiki değerini muhafaza ediyor muydu? Yerçekimine etki eden faktörler varsa Dünya'nın çekiminin de zamanla değişebileceğini söyleyebiliriz. Dünya?'mızın karmaşık çekim etkilerinin altında olduğu bir vakıadır. Ay'ın çekim etkisiyle denizlerde gelgitler meydana geldiği gibi, Dünya'nın etkisinde kaldığı çekimler de Dünya çekimini değiştirebilir. Bu değişmeler ise, zaman gelgitlerine sebep olabilir. Buna bağlı olarak da ömür ve cüsseler değişebilir. 


Bu yaklaşımları ileri sürenler şöyle düşünüyorlar: Sonraki kuşaklar evrim geçirerek yok olmamış, canlılar birinden diğerine dönüşmemiştir. Değişen çekim ya da başka faktörlerle, yeni uyarlamayla küçülmüşlerdir. Bazı iri hayvanlar hayat sahnesinden çekilirken, diğerleri ise gördüğümüz küçük torunlara ufalmışlar. 


Çekim, bu âlemi ayakta tutan etkisini ta sonsuz mesafelere kadar hissettiren esrarengiz bir kuvvet. Maddenin içine yerleştirilmiş kütle miktarıyla orantılı artış gösteren madde ötesi bir mahiyet. Günümüz ilminin önünde müşkül bir mesele olarak duran Karadelikler çekim kuvvetinin son derece aşırılaştığı yıldız yerleridir. Oralarda uzay-zamanın bildiğimizden tamamen farklı bir keyfiyete bürünür. 


Gelişen ilimler, zamanın değişik mekanlarda ve hızlarda değişik aktığını; mekan ve madde gibi zamanın da çekimin tesirinde bulunduğunu gösteriyor. Teori ve ihtimallerin ışığında ilk çağlardaki ömür ve cüsselerin neden iri olduğuna dair bazı yaklaşımları sunduk. 


BOMBARDIMAN BÖCEĞİ VE EVRİMCİLERİN ZORU 
Prof. Dr. Osman Çakmak - http://osmancakmak.net/ 


Komple bir mekanizma ve sistemleri ile bir yaratılış mucizesi olan Bombardıman böceği Evrimcilerin üzerinde yoğun çalıştıkları canlılardan birisi. Çünkü bu böceğin üzerindeki bomba sistemi ve mükemmel işleyen bir kimyasal silahta Kudret eli ap açık görünür.Evrimciler binbir dereden su getirip, olmadık tevil ve yorumlarla bu harika sistemi tesadüfe mal etmeye çalışırlar. 

Bombarduman böceğinde bomba sistemi bir akıllı bomba mühimmatı gibi kimya kanunları dikkatli bir şekilde kullanılıyor ve işletiliyor. Bir kimya ilminin ince prensiplerini uygulayan Kudret eli ap açık görünüyor. Çünkü böceğin savunma silahının kusursuz bir şekilde çalışması için her türlü tedbir alınmış. 


Evrimcilerin tüm dertlerinin bu akıllı bomba sistemini inceleyenlerin zihinlerinde belirecek Allah'ın eseri ve fiili olduğu düşüncelerini kafalardan silmek olduğunu hemen anlıyorsunuz. Tüm gayretlerin bilim adına ateizm ve dinsizlik faaliyeti olduğunu daha iyi farkediyor insan. 

Şimdi gelelim bombardıman böceğinin özelliklerine: 

Bombardıman böceğini diğer böceklerden ayıran ilginç özellikler dikkat çekiyor. Bu 1.5 
cm'lik boyutlarında bir böcek vücudunda oldukça karmaşık ve o kadar mükemmel çalışan bir “kimyasal silah” yer alıyor. 


Böcekte arka kısmında ayrı ayrı yerde depolanan kimyasallar yüksek sıcaklıkta karıştırılıyor. 
Böcek tehdit altında olduğunu hissettiğinde, bomba sistemi çalışmaya başlar. kaynar zehir, anında “düşmana” püskürtülür. 


Allah her bir varlığa değişik savunma sistemleri vermiş. Bu böceğin nasibi ise gaz bombası sistemi olmuş. Zehirli ve sıcak gaz püskürtme makinasına sahip kılınmış. 


Şimdiye kadar bilinen türlerden en az birinde, (Dean ve diğerlerinin 1990 yılında yayınladıkları makalede açıkladıkları üzere) akışkan jet halinde (ince, yüksek basınçlı akışkanlık durumu) çıkar. Diğerlerinde genellikle püskürtme şeklinde veya akıtma yolu ile olur. 

Fışkırtma üst üste 29 defa vücut uzunluklarının 4 katı kadar mesafeye ulaşabilir. 


Mekanizma şu şekilde çalışır: Salgı hücrelerinde hidrokinon denen kimyasallar ve hidrojen peroksit salgılanır. Her kimyasal madde için vücut içerisinde ayrı ayrı bölmeler vardır. 


Başka türlerinde, başka kimyasal madde de kullanılır. Ama temel mekanizma aynıdır. 


Depolarında yer alan bu kimyasal maddeler, böceğin arka kısmında daha kalın duvarlı ve geniş bir odacığa açılır. Bu iki bölme arası, kaslarla kontrol edilir. İşte bu odacık reaksiyonun vuku bulduğu “reaktör odasıdır. Daha güvenli ve sağlam inşa edilmiştir. 


Bu odanın duvarları katalizörler ve peroksidaz enzimleri salgılayan hücrelerle çevrilidir. 
Depolardaki kimyasallar bu odacığa geçtiğinde, katalizörler ve peroksidazlar, hızlı bir şekilde hidrojen peroksitle etkileşir. Bu reaksiyonlar sonucu serbest oksijen ve odacık içerisinde kaynama noktasına eriştirecek kadar ısı açığa çıkar. Sıcak gaz oluşur. 


Gaz basıncı ile hasıl olan itme kuvveti ile çıkışa hazırdır. Kasların kontrolü altında olan odacığın çıkış deliği açılır. Yüksek basınçla zehirli karışım dışarıya fırlar. 


Bombardıman böceği silahını ateşlemeye karar verdiğinde, kaslar kasılır ve kimyasal patlama odacığına dolar. Dolunca kapak kapanır ve odalar birbirinden ayrılmış olur. Bu defa duvarlardan salgılanan özel bir katalizör madde ile birleşir. Zincirleme reaksiyon başlamış olur. Sıcaklık yaklaşık 100 santigrat dereceye ulaşır. Kanalın etrafında bulunan kaslar yardımı ile, bombardıman böceği kimyasalı düşmana hedefler. Kimyasal maddeyi yüksek bir basınçla düşmanının üzerine püskürtür.. Düşmanı adeta haşlayan bu sıcak kimyasal madde, alınan tedbirler sayesinde böceğe hiçbir zarar vermez. Kanalın olduğu bölge yanmaz bir madde ile izole edilmiş haldedir 


Tüm bu mekanizmalar, ayrıntısıyla Anenshansley ve Eisner'in 1969 tarihli makalesinde, Anenanshley'in 83 tarihli makalesinde ve Eisner'in 89 tarihli makalesinde ayrıntısıyla anlatılır. 
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Ortada bomba uzmanlığını ve savunma sistemi ile ilgili harika tedbirleri görüyoruz. Savunma sanayinin ne kadar üstün bir teknoloji gerektirdiğini biliyoruz. 


Evrimcilik aslında ateizmin ve dinsizliğin günümüzdeki bir versiyonudur diyebiliriz.. Bilimi kendisine maske olarak seçmiştir. Her mekanizma ve olaya güya bir bilimsel(!) isim bulma çabası içine girer. Böylece güya Allahın eseri ve fiili olmaktan çıkarmaya çalışır. 


Örneğin “birikimli seçilim sayesinde, zaman içerisinde, yavaş yavaş, nesiller boyunca gelişip bugünkü ilginç halini alabilir.” diyor. 
Utanmasalar ortada bir sistem yoktur. Bu mekanizma değildir” diyecekler. 


Menteşenin bir ustası vardır ama şu menteşeden çok daha mükemmel deniz kabuklusunun açılıp kapanan kapağındaki menteşe sistemi varya bu tesadüf eseridir diyen sözüm ona bilim adamının sözü aklıma geliyor. 


Yıllardır laboratuarda çalıştım. Kimyanın yüksek ve ileri konuları ile uğraştım. Reaksiyon adına yaptığımız şey belli ölçülerde ve şartlarda karıştırmak, ısıtmak gibi işlemler... 


Sebepler basit ama sonuçlar mükemmel. 


Atomlar kimyasal kanunlara göre birleşiyorlar, dönüşüyorlar, birleşiyorlar yada ayrışıyorlar. 
Kanunlar kendi başına iş yapamayacağına göre hem o kanunları koyan ve hem de işleten bir KUDRET eli var. O görünmez Kudret eli İlim terazisi ve ölçüleri ile maddeye hükmediyor. 
Bu görünen makro alem, atom denilen görünmeyen miniklerin üzerine inşa oluyor. Hasıl olan harika tasarıma ve inşaya şahidiz. Gereksiz ve faydasız (hikmetsiz ve gayesiz) çirkinlik yok. 


Tek çirkinlik günümüz dinsizliğinin ve ateizminin maskeli şekli olan evrimci anlayışla olayları ve varlığı sahibinden kaçıran “hırsız” konumuna düşürülmesidir. Bu hareketi hem insanlığa ve hem de varlığa bir hakaret olarak değerlendirmek gerekir. 


Not. Aşağıdaki linkteki videolardan böcekteki silah mekanizması izlenebilir.. 


https://kimyaca.com/kimyasal-silah-kullanan-bir-bocek-bomb.../ 


UZAYLILAR VE UFOLAR GERÇEK Mİ, MASAL MI? 
Prof. Dr. Osman Çakmak - http://osmancakmak.net/ 


Uzaydaki komşularımız acaba neye benziyor? “Uzay Yolu” dizisindeki Mr. Spack gibi sivri kulakları mı var? İsviçreli astronom Gustav Tammann”ı dinlersek uzaylıların insanlara benzemeleri mümkün değil. “Eğer gerçekten evrende başka canlılar varsa, bunlar bizim düşündüğümüzden çok farklı olmalılar” diyor, Tammann. UFO raporlarında tarif edilen canlıların çoğu insana benziyor: Narin vücutlu kocaman kafalı “uzaylıların? genelde masum ve sevimli görünüşleri var.. 


Hayata sahip olması itibariyle karınca ya da sinek koskoca küreden ağır ve anlamlı hâle geldiğini söyleyebiliriz ve bu yüzden evren denen muhteşem ülkenin diğer şehirleri 


hükmündeki gök sistemlerinin hayatlı ve şuurlu varlıklarla dolu olmasını düşünmemek abes olur. Düşünün ki muhteşem binalar yapıyorsunuz içinde hiç kimseyi barındırmıyorsunuz. 
Galiba yürüttüğümüz yanlış mantık, örneğin oralarda biz yaşayamıyorsak o halde başkası da yaşayamaz düşüncesinden kaynaklanıyor. Suda, kutuplarda, sıcak çöllerde daha bize göre anormal ortamlarda yaşamaya müsait organ ve mekanizmalar geliştiren Yaratıcının oraları molekülsel ve hücresel olmayan, örneğin enerji-ışın türü, uygun canlı ve akıllı varlıklarla dolu olamaz mı? 


Günümüzde astronomi büyük rağbet gören bir bilim dalı ve herhangi bir gecede teleskobuyla gözlem yapan amatörlerin sayısı onbinleri buluyor. Profesyonel astronomlar da evrenin bilinmezlerini araştırırken sabaha kadar ayakta kalıyorlar. Atmosfer dışında gözlem yapan Hubble uzay teleskobu gibi nice farklı uzay spektroskopi aletleri ile gökyüzünün her noktası karış karış inceleniyor. Bu son teknolojideki araçların onbinlerce astronomun bütün gece gözlemledikleri gökyüzünde göremedikleri UFO”ları şehirdeki evinin balkonundan gördüğünü idda edenlere ne demeli?! Bir kısım insanlar gerçekten bir takım objeler görüyor olabilir mi? Ya da gördükleri görme yanılması mı? 


Başından UFO hadisesi geçenler incelendiğinde genelde zengin hayal muhayyilesine sahip hassas kişiler çıkması ilginç çok ilginçtir. Ya da medyum özelliği taşıyan psikolojik yapısı hassas veyahut da duru görü sahibi insanların Ufolarla temas kurması aklımıza şöyle bir soru getiriyor: Acaba bu “uzaylılar” neden bilim adamı ve araştırmacı insanlardan uzak duruyorlar?” 


Uzaylılar Ve Cinler 


Hangi din ve kültürden olursa olsun insanoğluna çeşitli şekillerde kendini belli eden ve kendinden sürekli söz ettiren görünmeyen varlıklar olmuştur.. Kimi toplum bunlara “hayalet” kimisi “ruh,” “peri” vs; isimler takmışlar. Kur'an-ı Kerim bu tür varlıklara “cin” adını verir. 
Kâhinler ve medyumlar cinlerle irtibatlı insanlardı. Onları değişik hizmetlerde meselâ bilinmeyene dair sırlarda haber getirmede kullanıyorlardı. Yine cinler putların içinden garip 


ses ve hareketlere neden olarak onları esrarengiz bir havaya bürüyorlardı. 


İnsanların bilinmeyene karşı yoğun ilgisinden olsa gerek son zamanlarda cinleri ve parapsikolojik hadiseleri konu eden kitapların neşrinde hayli bir artış var. Bu kitapları yazanlar içinde meselâ Müslüman cinlerle irtibatlı olduklarını söyleyen medyumlar da bulunuyor. Onlara göre bütün Ufo görme hadiseleri cinlerin oyunundan başka birşey değil. 
Cinler insanları kandırmak ve eğlenmek istiyorlar işte hepsi bu!” 


Ufo bir masal mı bir hakikat mı? Konuyu pozitif deneylerle ele almaya çalışanlar, ihtiyatı elden bırakmamakla birlikte, peşin hükümlü ve ön yargılı olmamaya çalışıyorlar. Çünkü geçen zaman bize, beş duyu ile tesbit edemediğimiz pek çok şeyin var olduğunu gösterdi ve geliştirdiğimiz teknolojilerle, dün ‘yok’ dediğimiz sayısız nesneye bugün “var?” demek mecburiyetinde kaldı. Bir takım paranormal olayları incelemek için ilgili araştırmalar çeşitli bilimsel metotlarla araştırma merkezlerince ele alınmaya çalışılmaktadır. Meselâ uzaylı diye kendini tanıtan görüntülerin fotoğrafları alınmaktadır. Spirtüalistlerin masasına gelen ve kendilerini ‘ruh’ diye tanıtan vizyonların da. Bu görüntülerin bazı spektroskopik incelemeleri de yapılabilmiştir. İlginç olanın, her iki tür üzerindeki incelemelerin aynı sonuca götürmesidir. Spirtüalistlerin masasına gelen “sözde ruh'larla bu “sözde uzaylı’ ların polaroid filmleri, kırmızı ötesi (infrared) ve normal ışınlara dayalı spektrum analizleri aynı sonuçları veriyor. Bu ne demektir? Eğer uzaylılar bir şeyse kendini ruh diye tanıtanlarla aynı şey 


olmaktadır. Bu benzerlik ve parelellik sadece spektroskopik incelemelerin sonuçlarında değil, her iki kaynağın verdiği mesajlarda görülmektedir. 


Akıllı Enerjiler: Cinler 


Kur'an-ı Kerim'de cinlerin dumansız ateşten yaratıldığı haber verilir. “Dumansız ateş” tabiri meçhulün malümla ifade edilmesi ise, çağdaş fiziğin verileriyle düşündüğümüzde, bugün için bu kelimenin “enerji-ışın-dalga” benzeri kavramları ifade ettiğini söyleyebiliriz. Meselâ ışınların bir türü olan mikrodalgalar yemeklerimizi onunla pişirdiğimiz bir tür dumanı ve isi olmayan ateşten başka bir şey değil. Gördüğümüz ışınların merceklerle odaklandığında nasıl bir yakıcı etkiye sahip olduğunu da biliriz. 


Cinler, onlara verilen özel yetenekler sayesinde madde âleminde görüntü ve tesirler oluşturabilirler ve değişik şekillerde görünebilirler. Tıpkı görünmez TV dalgalarının TV ekranına görüntü ve ses hâlinde gelmesi gibi... 


Zihninizde her türlü hayali zorlanmadan kolayca kurarsınız. Düşüncenin boyut etkisi altında birer akıllı enerji olan cinler de, kolayca değişik kılıklara bürünebilirler. Lazer hologramı görüntüsünü düşünelim. Böyle bir görüntü aslında bir ışık gösterisidir ve aynı zamanda magnetiktir. Bir görüntü oluşturabiliyorsunuz ve sonra da mıknatıs akımlarını demir tozlarıyla görünür yapabiliyorsanız. Bir tür “kıvamlı köpük” elde etmiş oluyorsunuz. Bu köpükle iyi resmedilmiş bir organı, bir çiçeği üç boyutlu olarak boşlukta gösterebiliyorsunuz. 


Ektoplazma Ve Temessül 


Dini literatürde yer alan “temessül” terimi bir varlığın herhangi bir keyfiyette misalinin ortaya çıkmasını ifade eder. Güneş maddi olduğu halde, sayısız yerde görünmekte, yani temessül etmektedir.. Görüntüsü yanında hem ışığı ile hem de ısısı ile aynalarda hazır bulunmaktadır. 
Güneş için ayna bir temessül aracı.. Demek ki temessülde, ayna vazifesini görecek bir aracı gerekiyor. 


Tasavvuf kitaplarında ruhların “köpük gibi cesetlenir” ifadesi ile karşılaşınca medyumlardan çıkan ve ektoplazma denen seyyal buhar misali enerjiyi hatırladım. Bu “ektoplazmanın” bir hologram gibi şekillenmesini ve resimlenebilmesini düşündüm. Böylelikle bir medyumun ağzından ve burnundan ‘perisperi’ denen bir salgı, dışplazma (Ektoplazma) olarak dışarıda bir “görünmez varlık hologramı” bulabilir. 


Ektoplazma nedir? 


Bu ilginç madde ile ilgili verilen bilgiler şöyle: Maddi varlığı olan fakat başlangıçta buhar gibi görünmez şekilde iken çeşitli yoğunlaşma şartlarında sıvılaşır ve katılaşır. Bu madde üzerinde ayrıntılı çalışma yapanlardan birisi Alman bilim adamı Prof. Boron Schrenk Notzing. Teleplazma adını verdiği ektoplazmayı medyumun rızası ile deney tüpüne alarak bazı deneysel çalışmalar da yapmayı başarabilmiş. 


Notzing, insan vücudunun organik yapısıyla benzer olan macunumsu veya buharımsı, ince titreşimli maddeler topluluğu medyumlar tarafından oluşturulup, bedenin doğal deliklerinden salgılanabildiğini, sadece derin transa giren medyumlar değil, başka kaynaklarca meselâ hayvanlarca da oluşturulabileceği ileri sürülmektedir. 


Geley isimli bir başka bilim adamı “Clair Voyance and Materyalization” adlı kitabında ektoplazma konusunda detaylı bilgi verir. Medyumun derin trans hâlinde “hayat enerjisini” harcamasına karşılık gelen ektoplazmanın bir tür enerji gibi de davrandığını söyler. Hatta elektrik yükü ve ışık olarak âdeta canlı lamba gibi parlar şekilde kendini göstermesi karşısındaki bilgilerle karşılaşınca, “ışıklı ufo görüntüleri”ni hatırlayıverdim. 


Bedensiz varlığın fiziki âlemde görünmesi için ektoplazma bir temessül vasıtası olmaktadır. 
Kısacası fizik ötesi şuurlu varlıklar kendilerini bir halogram gibi ortaya koyuyorlar. Bunun için de medyum denen aracıdan “kıvamlı köpük” ödünç alıyorlar. 


İnsan Beyninin Sırları 


Ünlü fizyolog ve nörolog Hughlings Jackson, cesur ve öncü çalışmalarıyla beynin zihinsel istemlerinin sinirler aracılığıyla organizmaya seslendiğini ortaya koyuyordu. Zihin denilen o süper soyut olgu, beynin iki yarıküresi arasındaki uyum aracılığıyla sinir sistemini güdüyor ve beş duyu işlemeye başlıyordu. 


Bu idrak mekanizması, birçok parapsikolojik olayda beş duyunun aracılığını gerektirmeksizin de başarılı oluyordu. Böylece beynin işlevleri, çözümlendikçe, bilim adamlarının karşısına daha büyük bilinmeyenler dikildi. İnsan, beyninin çok az bir kısmını kullanabiliyordu. Gerisi bir boşluk ve kullanmaya kullanmaya körelen ya da uyuşan, fakat zaman zaman ortaya çıkan bazı normalötesi ruhsal hallerin sorumlusu olabiliyordu. 


Beyinle ilgili geliştirilen teorilerden birisine göre, beynin sempatik sistem ve parasempatik sistem görevi üstlenmiş iki yarıküresi vardır, Birisi deneysel, pozitif ve mantıki olanı yapar, problemleri çözer, öğrenir ve ezberler. Diğeri ise tersine, sanatsal ve görsel olaylarda uzmandır.. Mekanik ve katı değildir. Güzelliklerin hakkını verebilir. Takdir eder, lezzet alır. 
Özellikle uyanıkken parelel çalışan bu ikisi, uykuda yalnızca görsel merkezleri uyanık tutar. 


İkinci teori, maddenin çok yoğun bir enerji olmasına bağlı olarak, enerjinin türlü biçimlerde açığa çıkabilmesi olayıdır. Diğer bir deyişle, bir masanın kendi kendine yürümesi, bir telepatik mesajın iletilmesi, normalötesi türlü açıklanamaz olaylar, bu enerjinin beyni de bir kumanda aleti gibi kullandığı biçiminde ikinci teoriyi oluşturuyor. Enerjinin insan bilinci içinde canlı bir güç olması pekâlâ mümkündür. 


Beyin dalgaları ile sayısız deneyler yapıldı. Bu deneyler sesin ve ışığın normal bir insan üzerinde nasıl zihinsel ve fiziksel rahatsızlıklara yol açtığını gösterdi. Örmeğin saniyede 8-12 ışık titreşimi, beynin alfa dalgalarının frekansına yakın bulunuyor. 


Bu titreşime maruz bırakılan insanlar son derece şiddetli reaksiyonlarda bulunur. Kollar, bacaklar sıçrar, kendini kaybeder. Kafa hafifler, şuursuz hâle gelir. 


Cinler bu ışın dalgalarını kullanmayı biliyor ve insanlar üzerinde deniyorlarsa o zaman UFO raporlarında sözü edilen geçici felç olaylarının nedenini açıklamak mümkün olur.. Ufolarla karşılaştığını söyleyen bir çok kişinin tarif ettiği belli araçlarla yanıp sönen ışık demeti, beynin basit ritmik dalgalarını bozacak sonuçta hipnoz ve kuruntu ya da her ikisi birlikte ortaya çıkacaktır. 


İlim adamları dış dünyanın, maddenin varlığına gerek olmadan beyinde sanal bir dünya oluşturulabileceğini de birçok kez ispatladılar. Yapay uyarılarla bir dünya oluşturulabileceği gerçeğine verilebilecek en iyi örneklerden birisi herhalde hipnoz tekniği olsa gerek.. Bilindiği 


gibi hipnozda, hipnotize edilen kişiye bir dizi telkin yapılır ve bu kişinin, gerçeğinden ayırt edilemeyecek derecede inandırıcı birtakım olaylar yaşaması sağlanır. Bu nedenle cin denen, göze görünmeyen, elle tutulamayan varlıklar çeşitli fikirler ve değerlerle yaklaşarak, insanları hükümleri altına alabilirler.. Bilhassa hassasiyeti ve hayal gücü yüksek insanları hayallerini etkileyerek çeşitli imajlar oluştururlar; ve icap ederse de onların vehmini tahrik ederek, olmayan şeyleri varmış gibi göstermek suretiyle korkularını harekete geçirirler. Bu yolla tasarruf altına alıp, kolayca hükmetmeye başlıyorlar. 


Spiritualistler Ne Yapmak İstiyor? 


Spiritualizmi kendilerine rehber edinenlerden bir grubun iddia ettiği fikirler New Age (Yeni Çağ) adıyla adeta yeni bir din hüviyetinde yeryüzünde yayılmaktadır. Bu grup, uzak doğu (Hint-Çin) inanç sistemlerindeki mistizm ve esrarını Batı kültürü ile birleştirerek öğretilerine bilimsellik havası katarlar. Size “Transandantal Meditasyon” yapıldığında kan biyokimyanızın, beyin dalgalarınızın, kaslarınızdaki stresin değişeceğini anlatırlar. 
Transandantal Meditasyon ve Sidha tekniklerini uyguladığınızda doğayı nasıl etkileyeceğiniz, levitasyon yapacağınız (yerden yükseleceğiniz), görünmez olacağınız, duvarlardan geçebileceğiniz, kendi yaşantınızda önemli değişiklikler yapabileceğiniz telkin edilir. 
Öldükten sonra hayatın devam ettiği, ancak ruhun tekamülünü tamamlamak için başka birinin bedeniyle tekrar dünyaya geldiği inancı (reenkarnasyon) telkin edilir. 


Yeni Çağ dininin mensupları, uzak planetlerdeki rablerinden uzaylılar yoluyla mesajlar aladursunlar, taptıkları ve kendilerini yönlendirenin aslında şeytani cinler olduğunu bilemeyeceklerdir. Asıl kimliklerini gizleyen cinler, medyumlar yoluyla telkinlerini o kadar ileri götürürler ki kendilerini uçan dairelerle kandırdıkları insanlara, kâh ulu ruh, kâh uzaylı dostlar, hatta sonunda Allah olarak kabül ettirmeye başlarlar.. 


Spiritizm Türkiye'de, 1940'lı yıllardan itibaren başladı. Halk arasında “ispirtizma” denilen cinlerle görüşme olayı, esas olarak Dr. Bedri Ruhselman tarafından yaygın hâle getirildi. 
Esasen, konuyu Türkiye'de güncelleştiren, eski Gayret Kütüphanesi sahibi Garbis Fikri” oldu. 
Fikri, basmış olduğu Spiritiualizm Ruh Ansiklopedisi” isimli eserin takdiminde şöyle diyor: 


“Bundan 37 sene evvel memleketimizde ilk olarak cinlerle muhabere; ispirtizm-fakirizimmanyetizm namında iki ciltlik bir kitap ve spiritizm isminde 15 fasiküllük bir mecmua neşrederek, bu mevzuda o vakit büyük bir cereyan uyandırmıştım.” 


Evet, Türkiye'de işte bu şekilde başlayan bir ruhlarla görüşme modası çıkmış oluyordu. 


Ancak ne var ki, Ermeni asıllı vatandaşımız Garbis Fikri'nin de belirttiği gibi, bu olay ilk zamanında “Cinlerle muhabere” diye bilinmesine rağmen; zaman içinde işin bu yanı tamamıyla kapatılmış ve önce: “Ruhlarla Görüşme” Daha sonra da uzay çalışmalarının yoğunlaştığı 1960'lardan başlanarak “Uzaylılarla görüşme” şeklinde insanlara kabül ettirilmeye çalışılmıştır. 


Cinler yapılarının da kendilerine verdiği avantaj dolayısıyla, çeşitli şekillerde insanlarla 


bağlantı kurmakta ve çoğu zaman da bu bağlantı sonunda onları kendilerine tâbi hâle 


Çoğunlukla insanlarla eğlenen, alay eden, aldatan, olmadık hayâller peşinde koşturan bu varlıklar, ne isimle anarsak analım, genelde hep insanlara hükmetmekten zevk almaktadır. 


Şeytanın elinde görünmez ve ciddi bir alet olarak aldatılmış cinler, kendilerini aldattıkları şeylerle insanları da aldatmaya çalışmaktadırlar. 


Kur'ân-ı Kerim'in ...”Ey cin topluluğu, insanların ekseriyetini hükmünüz altına aldınız!..” 
(6/128) hitabı da onların tesir dairelerinin ne denli geniş olduğunun açık işareti değil mi? 


Enerji dünyasının bilinçli sakinleri olan cinleri ve şeytanları kabül etmedikçe, birer “akıllı enerji” olan cinlerin, disk şeklindeki “uçan fincanları” garip uzaylı silüetleri ile bizden daha gelişmiş diğer medeniyet ve dünyaların varlığı masalları sürecek ve bu masallar bu işin “gönüllü misyonerlerince” bir inanç sistemi şeklinde sunularak insanlar aldatılmaya devam edilecektir. 


HOLOGRAFİDEKİ SIR. MATERYALİZMİ YIKAN GERÇEKLER 
Prof. Dr. Osman Çakmak - http://osmancakmak.net/ 


Holografi bir şeyin her şeyle bağlılığını, uzak şeyler arasında bile sebep-sonuç münasebetleri olmaksızın bir bağlantı bulunduğunu ışık ve elektron düzeyinde gösteren örnekler sunar. 


Holografi, varlıklar arasındaki karmaşık ilişkiye rağmen yüksek bir nizamın hükümran olduğunu gösteriyor. Allah'ın“bütündeki” Birliğini gösteren Vahidiyet ile bütünü meydana getiren “birimlerdeki” birlik tecellisi olan Ehadiyet'in açık delillerini sunar. Böylece varlığın zaman ve mekana bağlı olmayan metafizik özelliklerini ve sırlarını gösteren bir örnek olan holografi ile fizik ötesine kapılar aralanmaktadır. Bu yazımızda holografiyi anlamaya çalışacağız. Önce holografinin nasıl keşfedildiğine göz atalım. 


Öncelikle bir hologramın nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışalım. Bir hologramı oluşturmak için tek bir lazer ışınının iki ayrı ışına ayrılması gerekir. İlk ışını, fotoğrafı çekilecek nesneye sektiriyoruz. Sonra ikinci ışını, ilkinin yansıyan ışığıyla çarpıştırıyoruz. 
Ortaya bir girişim deseni çıkıyor.. Deseni kaydedip film üzerine bakıyoruz. Şimdi ortaya görüntünün fotoğrafı çıktı ama fotoğrafı çekilen nesneyle hiç bir benzerlik yok. Başka bir lazer ışınını (başka parlak bir ışık kaynağı da olabilir) filmin içinden geçirdiğimizde hiç tahmin edemeyeceğimiz bir şeyle karşılaşıyoruz: Şimdi orijinal nesnenin üç boyutlu bir görüntüsü karşımıza çıkıveriyor. İşte bu bir holografik görüntü! İsterseniz bu görüntünün çevresinde dolaşabilirsiniz. Hatta gerçek bir nesneymiş gibi ona değişik açılardan da bakabilirsiniz. Ancak dokunamazsınız. Dokunmak istediğinizde eliniz görüntünün içinden geçip gider. Bir nesne değil, hayalet bir görüntü bu! 


Olayın daha ilginç tarafı: Üzerine bir insan görüntüsü kaydedilmiş bir holograf filmi elinize alın. Onu ikiye bölün ve sonra her parçayı lazerle aydınlatın. O da ne? Gördüğünüz her iki yarısında da insanın tam resmi var! Yarım filmleri tekrar tekrar bölelim. Her bölünen parçada yine insanın bütün resmini görmeye devam ediyoruz. Resmin en küçük parçası bile resmin bütünü ve tamamı! 


David Bohm'ın Keşifleri 


Kuantum fizikçisi Dr. David Bohm (1917-1992) holografi üzerine belki de en anlamlı ve kapsamlı çalışmaları yaptı. Bohm çok yönlü bir bilim adamıydı. O sadece teorik fiziğe değil, felsefe ve nöro-fizyolojiye de önemli katkılar yaptı. Albert Einstein, Robert Oppenmeir, Niels Bohr ve Karl Pribram gibi bilimde öncü kişilerle çalışmıştır. 


1930'da Pennsylvania Devlet Kolejine başladığı yıllar aynı zamanda kuantum fiziğiyle tanıştığı yıllardır Bohm'un. O yıllarda Bohm, birbirleriyle hiçbir ilişkisi olmayan atomaltı elamanların aralarındaki kuantum dahilinde karşılıklı bağlantıları ortaya çıkarmıştı. Buluşları karşısında şaşkınlık içinde kaldı. 1950'de Bristol Üniversitesi'nde çalıştığı yıllardır. Yaki Aharanov adlı yardımcı bir araştırmacı vardı.. Çalışmaları bir noktaya gelmişti ki, elektronun, bulunma ihtimalinin sıfır olduğu yerlerde bile kendini hissettirdiğini fark etti. Zihninde yeni şimşekler çaktı. 


Bu sonuçları yorumlamaya başladı. “Düzensizlik” dediğimiz “dağılımlar? aslında çok yüksek seviyede, bizim bilmediğimiz bir düzenin parçası mıydı? Sonuçlar bu neticeyi gösteriyordu. 
Bohm böyle düşünüyordu. 


Klasik fen, parçacıkları düzenli ve düzensiz diye genelde iki kısımda ele alır. Acaba bu hükümde bir yanlışlık mı vardı? Yada eksik kalan bir nokta.. Bohm, evrende düzensizliğe yer bulunmadığı kanaatına vardı. Zaten, Matematikçiler de düzensizliği ispatlayamamışlardı. 
Düzensizlik denen aslında bir yüksek ve ileri düzeyde bir “düzenin tezahürü” idi. Bohm böyle düşünüyordu. O halde kaos teorisinde yanlışlıklar bulunmalıydı. 


Kaos Değil Yüksek Nizam 

Bohm, bu amaçla basit bir deney tasarladı. Bir kavanoz, içerisine silindir yerleştirdi ve arasına gliserin doldurdu. Gliserinin içine damlatılan bir damla mürekkep, silindir döndüğünde dağılıp kayboluyor, fakat geri döndürüldüğünde tekrar damla haline geliyordu. Düzensiz olması gereken mürekkep dağılımı dahi bir düzene sahipti. Bu deney, ebru sanatındaki suyun yüzeyinde desenlerin oluşmasıyla karşılaştırılabilir. Ortaya çıkan “yüksek simetri” su içerisinde elektronların, sebep sonuç münasebeti olmaksızın birbiri ile bağlantılı, birbirinden haberdar bulunduğunu göstermektedir. Elbette ki haberdar olmak, şuursuz su zerrelerinin ve elektronların işi olamaz. “İlmi her şeyi ihata eden ve zerreleri birer emirber nefer gibi vazifelere koşturan Yaratıcı”nın fiili olabilir. 


Bohm, düşüncelerinde derinleştikçe, evrenin akan dev bir hologramdan ibaret olduğu kanaati iyice pekişiyordu. Bohm, konunun çözümü için yoğun bir beyin fırtınası içine girdi ve amaca en yakın çözümün hologram olduğuna karar verdi. 1980 yılına gelindiğinde düşüncelerini “Wholeness and the implicate order” adlı kitabında bir araya getirdi. 


Holografik film üzerindeki girişimler, sathi bir bakışla düzensiz gibi görünür. Halbuki orada gizli ve kolay fark edilemeyen bir düzen yer almaktadır.. Kaos teorisinde evrende düzensizlik 


olduğu iddiası, holografinin ortaya koyduğu düzeni görememe yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. 


Kaos düşüncesine nereden varılmıştı? Birbiri ile karmaşık ilişkileri olan ince ve hassas düzenin fark edilmesi kolay olmamaktadır. Bunun için ön yargıdan uzak, gelişmiş bir zihin yapısına; resmin bütününü görmeyi gerektiren holografik bir bakış açısına ihtiyaç vardır. 
Materyalist felsefe imana karşı çıkar ve bu karşı çıkışta da bilimi idelolojik emellerine alet etmeye çalışır. Bu amaçla sözde bilimsel(!) bazı argümanları kullanır. Evrendeki yüksek nizamın olağanüstü girift ve karmaşık yapısı, “sathi nazarlar”a kendini gizlediği için materyalistler “düzensizlik” varmış gibi göstermeye çalıştılar. 


Sonuç olarak, fizik ötesi gerçekliğin yeni bir adı olan hologram teorisi ile Newton'ın katı determinizmi yerine maddenin sınırlamalardan kurtulduğu, her şeyi ile birbirine bağlı bir hareketli evren ve varlık modeli ortaya çıkmaktadır. Maddenin ne olduğu anlaşıldıkça, “kaos”un bilgisizlerin kâbusu olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. 


Metafizik Olaylara Holografik Açıklamalar 

Hologramı, yeniden tanımlarsak, tek bir lazer ışınının iki ayrı ışına ayrılmasıyla oluşur. İlk ışın, fotoğrafı çekilecek nesneden sektirilir. Sonra ikinci ışın, ilkinin yansıyan ışınıyla çarptırılır. Bu durumda ortaya çıkan girişim deseni, daha sonra bir film plakasına kaydedilir. 
Başka bir lazer ışını (ya da parlak bir ışık), filmin içinden geçip onu aydınlatacak olursa orijinal nesnenin üç boyutlu bir imgesi yeniden ortaya çıkar. Bu yansıyı ne kadar parçalarsanız parçalayın, yine lazerle aydınlatıldığında aynı nesneyi görüntüleyecektir. 


Holografı, filmin her parçasının, bütünün bilgisine sahip olması demektir. Holografi, determinizm ilkeleri [*] ile açıklanamayan ve diğer bilinmeyen pek çok olaya ışık tutmaya başladı. Örneğin kuantum düzeyindeki, madde-antimadde arasındaki mesafe ne olursa olsun birindeki etkinin aynı anda diğerinde ortaya çıkışı, hem mekânsızlık hem de bütünlüğe sahip olma özelliği ile ilgili olmalıydı. Aynı şekilde “plazma” (maddenin gaz-iyon hali) içindeki elektronların her birinin, tümün bilgisine sahip olarak hareket etmesini de aynı “sır” la açıklayabilirdik. Yani atomaltı tanecikler nurani fizik-ötesi kanunlara tabiydi. Elekronların “Çift Yarık” deneyinde yüz farazi parçacığın aralıktan teker teker geçmelerine izin verildiğinde parçacıkların % 10'unun A bölgesine çarptıktan sonra yarıktan geçen öteki parçacıkların sanki ihtimal hesabını biliyormuşçasına bölgeden kaçmaları uzayda sebep — sonuç münasebeti olmaksızın nurani bir bağlantı içinde olması ile ilgiliydi. Holografı, ışık dünyasında sadece fiziki kanunların değil metafizik gerçeklerin de hükmettiğini göstermektedir. Kuantum ise maddenin temeli olan atom taneciklerinde de nuraniyet kanunlarının hükmettiğini ortaya koymaktadır. Gerçekten de atomun “kuantum” dünyası, metafizik bir yapıdır. 


Holografi ve Levh-i Mahfuz 

Holografi ile eşyaya ve olaylara bakışımız genişlemektedir. Örneğin idrak darlığı veya eşyanın nurani boyutunu göz ardı etmemiz sebebiyle idrakte güçlük çektiğimiz “paranormal” olaylar, örneğin eşzamanlılık ve anlamlı tesadüfler (tevafuk).... gibi konularda zihnimize yeni pencereler açılmaktadır. 


Holografi bize anlaşılmaz gibi gelen bir çok şeyi açıklama imkanı sunmaktadır. Örneğin, telepati, önceden bilme, uzağı görme ve benzeri olaylar, aslında var olan ve her an kullanıma açık bulunan hologram plakasına kayıtlı bilgileri “başka bir gözle” görebilme yeteneği olmalıdır. 


Holografi ile anlaşılmasına pencere açılan konulardan birisi de Levh-i Mahfuz hakikatıdır. 
Levh-i Mahfuz, Kurân'da yalnız bir ayette geçer. Bu ayette Kurân'ın Levh-i Mahfuz'da bulunduğu bildirilir (el-Buruc, 88/22), ancak orada tanım getirilmez. Fakat birçok ayette özellikleri anlatılır. Buna göre Levh-i Mahfuz, içinde hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı (el-En'âm, 6/59), olacak şeylere ait bilgilerin saklandığı (Kaf, 50/4), yeryüzüne ve insanlara gelecek tüm belaların yazıldığı (el-Hadid, 57/22) her şeyin sayılıp belirlendiği (Yasin, 36/12), gökte ve yerdeki tüm gizliliklerin ve sırların açıkça yer aldığı (en-Nemil, 27/75), temiz yaratılan meleklerden başka kimsenin dokunamayacağı apaçık, korunmuş, koruyan, saklanmış ve ana kitap olarak tanımlanır. 


Levh-i Mahfuz'u varlıkların, kısacası her şeyin yazılı bulunduğu bir İlâhi muhafaza levhası; İlahi ilmin aynası, kaderin defteri, kâinatın programı olarak anlıyoruz. Hafizamız bu defterin sanki küçük bir örneğidir. Nasıl ki insanın başından geçen bütün olaylar hafızasında yazılıyorsa, kâinattaki bütün olmuş, olan ve olacak olaylar da bu büyük hafızada kayıtlı bulunuyor. Her iki “levha”da da Rabbimizin “Hafiz” (koruyan, muhafaza eden) ismi tecelli etmektedir. “Yazılma” denilince “harf harf kaleme alınmayı” anlamak doğru olmayacaktır. 
Genlerin dizilişi yazı yazmadan çok farklı bir olay. Bilgisayar sabit diskine kaydetmekte de sözler ve olaylar kalemle kaydedilmiyorlar. 

İşte her şeyin ve her hadisenin, Levh-i Mahfuz'un defterleri olan “imam-ı mübin” ve “kitab-ı mübin”de yazılması bunların çok ötesinde bir keyfiyette olmalıdır. 


Holografinin ortaya koyduğu gibi evrende, küçüğün büyüğün özelliğini taşıması ile “bilgi” her an her yerde kullanıma hazır bulunmaktadır. Kainat holografik özellikte yapılandırıldığına göre , uzay-zaman koordinatlarının ötesine geçilmiş olmaktadır. Böyle bir planda, geçmiş, şimdi ve gelecek aynı yerde, aynı anda bulunmaktadır. Kur'an'da “levh-i mahfuz” diye tanımlanan “ana hologram plakasında” yer alan her şey, plakanın bütün zerrelerine, tüm var edilmişlere kadar yayılmış demektir. Uzay ve zamandan bağımsız olarak her birim (cüz?), evrenin (külün) bilgisini her an alabilir ya da içinde hissedebilir, yaşayabilir. Ama bu levh-i mahfuz denen “ana bilgiden yararlanabilmek, kişilerin “ruhi tekamülüne” bağlı olabilir. 
Holografinin de gösterdiği gibi bütün “bilgiler”, zaman ve uzaydan bağımsız olarak, “ her an her yerde” olduğuna göre, o bilgilere ulaşmak mümkün olabilir. Gaybi şeyleri bilme gibi “evliya kerametleri” bilgininin başka türlü değerlendirilmesi” olabilir. 


Holografi ve Nuraniyet 

Bütün kainatın en küçük birimde gizli olduğu gerçeğini Einstein “Eğer bir kum tanesini anlayabilseydik, tüm evreni anlamış olurduk.” sözüyle dile getirir. Evreni Kuran'ın ışığında keşfeden Hz peygamber'in “zerre küll?e aynadır “ sözü bu gerçeğin en özlü ifadesi olsa gerek. 
Bediüzzaman sık sık “küçüğün büyüğün bir misali ve onlarla bağlantılı bir parçası” olduğuna vurgu yaparak tevhidi kainatın en büyük gerçeği olarak hatırlatır. Küçük büyüğün misalidir. 
“Sivrisineğin gözünü halk eden Güneş'i dahi o halk etmiştir.” Parçayı yaratamayan bütünü yaratamaz. Bu gerçek Yaratan'ın Vahid ve Ehad isimlerini anlamamıza ışık tutmaktadır. 


Sonuç olarak, holografinin ortaya koyduğu gerçekler ışığında bazı Kur'ani gerçekleri daha iyi anlamaya başladık. Holografik filmin küçük bir parçasının, tümdeki bilgiyi taşıması, esasen bilginin de mekâna bağlı olmadığına ve her yerde bulunduğuna dair bize delil ve işaretler sunar. Bir şeyin her şeyle bağlılığı, en küçüğün en büyüğün özelliğini taşıdığına, dolayısıyla kainatın bölünmez bütünlüğüne ve Yaratanın tekliği gerçeğine yeni pencereler açmaktadır. 
Holografi, kainattaki Vahidiyet ve Ehadiyet hakikatlerine ışık tutan büyük bir penceredir. 


[*] Klasik fizikte geçerli olan ama Kuantum fiziği ve Holografi gibi yeni bilimlerde büyük ölçüde geçerliliğini kaybeden sebep-sonuç ilkeleri (illiyet prensipleri) şunlardır: a) 


Nedensellik (illiyet) ilkesi Her olayın bir sebebi vardır. b) Belirlilik (Determinizm) ilkesi: aynı şartlar altında tekrarlanan her deney daima aynı sonuçları verir. c) Ölçülebilirlik ilkesi : Her olayı karakterize eden ve ancak ölçümle tespit edilebilen fiziksel büyüklükler vardır. d) Tutarlılık ilkesi: Pozitif bilimlerin sonuçları kendi içlerinde çelişkili olamaz. e) Yanlışlanabilirlik ilkesi: Pozitif bilimler'in sonuçlarının yanlışlanabilmesine imkân veren bir metot ve yol mevcüd olmalıdır. 


http://insanvekainat.net/2017/08/14/materyalizmi-yikan-gercekler-holografideki-sir/ DÜNYAMIZ KAÇ YILDIZLI BİR OTEL? 
Prof. Dr. Osman Çakmak - http://osmancakmak.net/ 


Her arzu ettiğimiz şey mevcut içinde. Her arzumuza cevab veren Birisi var !.. O görünmeyen ZAT bize çok güzel bakıyor ve bizden de bir istediği olmalı: Bu uzun seyahat serüveninde insanın asli görevi hayatını VIP (çok önemli kişi) statüsünde olduğunu takdir ederek geçirmek ve Kendi değerini takdir etmek. Bu görevin de bir adı var: Tefekkür ve Teşekkür.. 


Bütün hayvanlara, bitkilere ve cansızlar üstünde hâkim role sahip. Halife-arz ünvanı ile dünyaya gönderildiğinin farkında olmak ve şerefli bir şekilde hayat sürmek.. 


Dünya denilen çok yıldızlı otelde kısa bir hayatla misafir olarak gönderilmiş çünkü. 


Kendi değerini anlamak da öyle zor ve ağır bir görev değil. kısa süreliğine konakladığı dünya hayatını lüks bir otel ile kıyaslasa ne kadar “pahalı” ve lüks içinde yaşatıldığını anlayacak. 


Turizm Bölümünde görev yapan bir akademisyen arkadaşımız uzun uzun bunun hesabını Yapmış...Lİnki aşağıda.. 


https://Wwww.zaferdergisi.com/.../193-dunyamiz-kac-yildizli-bi... 

— Odalarda, yatak başucunda merkezi aydınlatma düğmesi ve priz, boy aynası. 

— Odalarda, bornoz, diş temizlik kiti, tek kullanımlık terlik, dikiş kiti, ayakkabı sileceği, cilası, duş köpüğü, makyaj temizleme pamuğu, kutu kâğıt mendil, şemsiye gibi en az beş adet amblemli malzeme. 


— Banyolarda, resepsiyonla bağlantılı telefon. 


— Altı odadan az olmamak üzere, oda kapasitesinin asgari yüzde beşi oranında tütün ürünleri içilmeyen oda düzenlemesi. 


-vs vs sauna, masaj, hamam. jimnastik ve spor imkanları.. havuzlar.. vs vs 


ASlında Dünyamızın konforu hiç bir otelin konforu ile kıyas kabul etmek mümkün değil. Her keyfe hitap ediyor. Nice havuzlara, plajlara, denizlere sahip. Nice Sıradışı mucizevi canlıcansız görsellere sahip. Müthiş bir açık büfeli menüsü var. Her kişiye ait özel hizmeti mevcut. 
Bütün yıldızlar ve ay onun şahane avizeleri, koca güneş onun lambası ve kaloriferi. 


Ve aslında bu dünyayı okyanuslarda yüzen dev bir otel. Sema denizinde hızla alıyor. Ama hiç bir sarsıntı ve rahatsızlık yok. 

Turizmcilere göre, kruvaziyer seyahatleri en lüks ve en pahalı turizmdir. 

Evet misafir edildiğimiz dünya, uzayda kendi ekseni etrafında 1.600 km/saat, ve güneşin etrafında 107.000 km/saat hızla seyahat halinde. Çok pahalı bir seyahat. Yediği bir elmanın ımal edilmesi için arkasındaki arkasında çalıştırılan mekanizmaları ve sistemleri düşünse dünya kadar hatta değerli olduğunu farkeder. 


Kendi etrafına dönmekle VIP müşterilerine gece-gündüz manzarası ve nimetleri, güneşin etrafında dönmekle de mevsimler manzarası ve nimetleri sunuluyor. 


Evet bu kruvaziyer seyahatte; 


“Her bahar bir vagon gibi, hazine-i gaybdan yüzbin nevi et'ime ve levazımat, kemal-i intizam ile yüklenip zihayata gönderiliyor. Ve bilhassa o erzak paketleri içinde yavrulara gönderilen süt konserveleri ve validelerinin şefkatli sinelerinde asılan şekerli süt tulumbacıklarını göndermek, o kadar şefkat ve merhamet ve hikmet içinde görünüyor ki, bilbedahe bir Rahman-ı Rahim'in gayet müşfikane ve mürebbiyane bir cilve-i rahmeti ve ihsanı olduğunu isbat eder.” (Bediüzzaman). 


Şimdi bu dünya oteli beş yıldız mı, yoksa yedi yıldız mı ?.. Yoksa milyarca yıldızı olan harika bir Rabbani kruvaziyer gemi/otel mi olur? 
Karar vermek zor.. 


Burada eksikliğini hissettiğimiz hiç bir şey yok. 


Konunun başka bir yönü ise tüm bu güzellikler bu kadar değeri ile beraber şunu da gösteriyor: Bu imtihan yurdundaki sunulanlar vitrinlik ve göstermelik. Müşterilere davetiye. 


Asıl ebedi saadete ve mutlululuğun ip uçları ve gölgesi .. Sızıntılar. Sızıntısı ve Gölgesi böyle ise aslı ve menbaı nasıldır acaba? 
Hayali ve tasavvuru bile zor. 


Ultra lüks bir hayata, elemsiz ve kedersiz ve bitmeyecek bir mutluluğa davetiye. 


Bu en lüks otellerden daha lüks olan bu misafirhanenin sahibi elçileri ve kitapları ile bu gerçeği ilan ediyor : Bu görünenlerin arkasında daimi saraylar var. Başka bir dünya sizi bekliyor. Orada hiç bir elem ve keder yok. Orası için çalışın. 


Aklını çalıştıramayan, aklı gözüne inmiş ve hayatı bu dünyadan ibaret zannedenler, bu dünyadaki mallara takıldı kaldılar. Üzerlerindeki “fena damgasını” göremediler. Gölgeye aşık oldular. Ruhu ve kalbi ebede ve sonsuzluğa aşık olduğundan daimi bir elem ve keder içinde kaldılar. İstemeye istemeye öbür tarafa gittiler. 


İnanmayanlar ve yaşamayanlar esasında farklı bir şey görmediler. Kendi yanlış kanaatlerini doğru zannettiler.. 


ZAMAN DENEN SIR 


Zaman, adına ömür dediğimiz doğumdan ölüme kadar geçen ve bir nabız gibi atan “anların” arka arkaya dizilmesi mi? Veya saat ve takvim cinsinden bir şey mi? Her ne anlama gelirse gelsin, bizleri ihtiyarlatan ve ölüme doğru sürükleyen zamanın taşıdığı sırlar en fazla ilgimizi çeken konulardan birisi olmaya devam ediyor. 


Mekanı, oturduğumuz oda; zamanı ise saat cinsinden bir nesne olarak tanıyor, kütle ve zamanı değişmez mutlak varlıklar zannediyorduk. Geçen yüzyıla kadar cisimler “hızlandıkça” zamanları “yavaşlayacağını” ve “genişleyeceğini” bilmiyorduk. Tam ışık 

hızıyla eşleşildiğinde ise “zamanın akışının” durduğunun da. Evet gelişmeler, ses duvarı gibi bir de “ışık duvarını” gösteriyordu. Işık hızına ulaşıldığında zaman ile eşleşilmiş olacak 

ve artık zaman durmuş olacaktı. Işığın hızı(saniyede 300.000 kilometre) aynı zamanda “zamanın” da hızı idi. 


Zamanın sadece hıza bağlı olarak değil“ çekim gücü” ile de değişikliğe uğradığı ortaya çıkmıştı (genel izafiyet). Geçen yüzyılın başlarında gelişen Genel İzafiyet Teorisine göre, mevcut üç mekan boyutuna (en, boy, yükseklik) bir de dördüncü boyut olarak 

zaman eklenmeliydi. 


Boyut bir yöne uzanımın ifadesiydi. Nokta bir yöne uzanamadığına göre boyutsuzdu. 
Çizginin tek boyut alanın ise, iki boyuta sahip olduğu mâlümdu.Üç boyut hacimle ifade ediliyordu. Bu üçünü cetvelle ölçebiliyor, bunlara mekan -yer koordinatları- diyorduk. 
Ama dördüncü boyut olan zamanı nasıl ölçecektik? 


Zamanı Anlamaya Götüren Çalışmalar 
Zamanın mesafeler gibi bir mekan çizgisi olduğunun tespiti 12. asra kadar uzanır. Bu gerçeğin ilk tespiti ilk yapanın Cebir ilminin kurucusu Cabir olduğunu söyleyebiliriz. 


Âlemde bazı şeylerin mutlak değer taşırken, bazılarının ise izâfi olduğunu biliriz. Büyük küçük kısa-uzun, acı-tatlı ve hızlı-yavaş işte izâfi değerlerden bazılarıdır. Varlıklar, Isaac Newton'la birlikte iki sınıfta bilimsel anlamda da ele alınmaya başlanmıştı. Newton'un ardından,iki bilim adamı Michelson ve Morley adlı ilim adamları “Esir” denen ortamı araştırdılar. Işık hızının ölçümüyle ilgili bir dizi deneyle uğraştılar. 


Bunlar, “ışık hızının değişik” olduğunu düşünüyorlardı. Bu çalışmalar sonucunda, ışığın her yönde sabit ve değişmez bir değere, saniyede 300 bin kilometre hıza sahip olduğu ortaya çıkmıştı.. 


İşte bu, Newton'un aradığı sabitti ama, ne varki, Newton hayatta değildi. Newton'la birlikte fiziki dünyada büyük cisimlerin tabi olduğu kanun ve nizamname ortaya çıkarılmış madde gibi hareket ve kuvvetlerin de başıboş olmadığı apaçık kendini belli etmişti. 


Newton'un zamanında ışığın değişmez bir hızla hareket ettiği bilinmiyordu. Işık sabit bir hıza sahip olduğuna göre artık her hareket ışık hızına göre 

değerlendirilebilir, ölçülebilirdi. Aynı şey zaman için de geçerli olmalıydı. Çünkü, 

zamanı ölçebilecek bir dayanak vardı artık. Işığın sabit bir hızda olması fırsatını yakalayan Einstein aradığı ele geçirmişti. 


Evren devasa boyutlarda mücerret bir yapı. Bu gerçek Alman bilim adamı meşhur matematikci Gauss tarafından ele alındı.. Soyut evren'in nasıl bir yapı arzettiğini ise modellerle bir ölçüde başaran kişi ise, Gauss'un öğrencisi Riemann oldu. 


Riemann'ın mücerret mekan boyutlarının zamana uygulanmasını ise Avusturyalı Hermann Minkowski yapacaktı. Matematikte hayali sayılar dediğimiz “Mücerret ya da Kompleks” sayılardan olan oN-1i kullanan Minkowski zamanın yeni ve dördüncü bir boyut olduğunu matematiksel olarak da ortaya koydu. Minkowski Einstein'in lisedeki matematik öğretmeniydi. 


Uzay kavramını Riemann'dan zaman kavramını da Lorenz ve Minkowski?den derleyen Einstein bunları uzlaştırdı. Sonuçta meşhur izafiyet teorisi doğdu. Evrendeki bütün hadiseler bu değişmez ışık hızına göre ölçüldüğü için teorinin adı izafiyet olmuştu. 


Uzay ve zaman boyutlarını birbirine dönüştürmek yerine bir arada düşünmek fikrinden yola çıkan Einstein, evren denilen ortamın bir uzay-zaman örgüsü olduğunu ileri 

sürüyordu. Neticede ortaya çıkan Einstein'in uzay-zaman dört boyutlusuydu. Einstein'ın Genel Görecelik Teorisi'nin bilimsel olarak ortaya koyduğu bir husus şudur: Zamanın hızı, bir cismin hızına ve çekim merkezine olan uzaklığına göre değişir. Hız arttıkça zaman kısalır,yani daha ağır daha yavaş işleyerek sanki “durma” noktasına gelir. 


Lorentz dönüşüm formülleri, bugün zamanı mekana bağlayan asıl izafiyet formülleridir. 
Zaman ve mekan bütünlüğünü Einstein'in öğretmeni Hermann Minkowski gösterdi ve mücerret boyut olan zamanı buldu. Minkowski, evrenin dört boyutlu olduğunu zamanın doğrusal bir sürekliliğe sahip bulunduğunu, geçmiş, şimdi ve geleceğin insan zihni tarafından ortaya konulduğunu açıklıyordu. Bu durumda, şuur dediğimiz insan idraki beşinci boyut olarak talep edildi. Buna göre şuur, bir mekan çizgisini izleyerek idrak edilen zaman diliminin bir gözlemcisidir. Evrenin esasını zihin-akıl-şuur dediğimiz beşinci bir boyut belirler, kavrar ve karar verir. 


Zaman, beyinde saklanan birtakım hayaller arasında kıyas yapılmasıyla anlaşılmaktadır. Eğer insan hafızası olmasa, beyin bu tür yorumlar yapamayacak ve dolayısıyla da zaman idraki oluşmayacaktı. İnsan şuuru “uzay ve zamanı” kavramakta onlardan ayrılamamaktadır. 
Zaman algılayana bağlı, yani, izâfi bir kavram olmaktadır. Zamanın izâfiliğilini, rüyada yaşadıklarımızdan bir derece kavrayabiliriz. Rüyada gördüklerimizi, saatler sürmüş gibi hissetsek de, gerçekte her şey bir kaç saniye sürmüştür. 


Kâinat'taki tüm olaylar arasında yer alan ve onları birbirine bağlayan “zaman” adlı etki olmasaydı, hayatı idrak edemez, kâinat dediğimiz büyük mekanı anlayamaz ve anlatamazdık. Uzay-zaman dört boyutlusu, ortak bir ölçme sistemi olarak beliriyor, et ve tırnak gibi birbirinden ayrılamıyordu. Anlamakta zorlanmadığımız husus ise onun ömür ile birlikte, kaza — kader olayını da yürütüyor, bir kader cetvelini andırıyor 

olmasıdır. Dolayısıyla kaderi gösteren bir ekran yada olayların dizildiği bir ip, şerit olarak karşımıza çıkıyordu zaman. 


Boyut Olarak Zaman 

Çevremizdeki mekanı görür,dokunur, ölçer biçeriz de ve “içinde” bizzat yaşadığımız 

halde zamanı neden görüp dokunamayız? Bu iki hadisenin farklı tarafı ise mekan denen yer koordinatlarının hareketsiz ve durgun olmasına karşı, zamanın “akıcı”, hareketli ve “görünmez” oluşudur. Bu yüzden olsa gerek zamanı kolayca idrak edemiyoruz. 


Zamanı kolayca kavrayamayışımızın bir nedeni de mekan boyutlarının sabit ve müşahhas olmasına karşılık zaman boyutunun bildiğimiz fiziki varlık (madde) sınıfına dahil olmamasıdır. 


Zamanın bir boyut olduğunu basitçe nasıl kavrayabiliriz? Bir yerde buluşacağımız kişiye “zaman” randevusu vermezsek, sadece mekanı belirtmemiz yeterli olmayacaktır. 


Havada giden bir uzay aracında meselâ bir helikopterde olduğunuzu düşünelim. Yer koordinatlarını yani enlem, boylam ve yüksekliğini belirterek, konumunuzu 

bildirirsiniz. Ancak o anki zamanınızı, tarih ve saatinizi de belirtmek zorunda kalırsınız. 
Aksi halde bu bildirimi pratik hayata sokmak mümkün olmaz. Bunun için, uzay-zaman dört boyutlusu ortak bir ölçüm sistemidir. Et ve tırnak gibi birbirinden ayrılamazlar. 


Şu halde zaman bir saat meselesi değildi. Aksine; boy, en, derinlik gibi bir boyuttu. Neden zamanı idrakte zorlanıyorduk? Bunu göz idrakimizin üç boyuta hassas olması ve diğer boyutlara hassas olmaması ile açıklayabiliyorduk. Bizler 4. boyut olan zamanı idrak edemiyorduk. Tıpkı bir çok canlının derinlik boyutunu algılayamamaları gibi. Bazı hayvanlar çevrelerini fotoğraf gibi, iki boyutlu görüyorlardı. Hatta bir çoklarının âlemi siyah beyaz görmeleri gibi biz de diğer boyutları kavramakta zorluk çekiyorduk. İnsanlar duyguların en gelişmişi ile donatılmış olmalarına rağmen duyguları ve duyularının bir sınırlılığı herşeyi idrak etmemizi engelliyor. 


Zamanın öteki boyutlara uyumu,yani onlarla orantılı olması ise onun boyut olduğunun başka bir göstergesidir. 


Zaman, uzay boyutlarına paralel olarak süreç itibariyle büyür yada küçülür. Balinalar ortalama beş asır, İnsanlar 60-70 yıl, mikroskobik böcekler iki gün yaşarlar. 

Güneş ve evrenin ömrü ise milyar yıllarla ifade edilir. Bunlar makro alemdir. Nihayet derecede küçük olan atom-altı parçacıkların dünyasında ise milyarlarca yıl yerine milyarda- bir saniyeler “ömür” oluverir. 


Atomaltı taneciklerin bir kısmının ömrü gözlenemeyecek kadar küçüktür, ve bu 

sebepler onların parçacık değil, rezonans olduklarına hükmederiz. Atom-altı ölçekte mekan küçülmesiyle birlikte buna uyum gösteren bir “zaman küçülmesi” doğar. Bu da zamanın bir boyut olduğunun bir başka ispatıdır. 


Evren uzay-zaman örgüsüdür. Uzay bize 3 boyutlu gibi gözükür. Zamanı bir kenara bırakalım; halbuki uzay denen mekanın da 3'den fazla boyutu vardır. Mekanın dördüncü boyutu ne anlama gelir? Bunu anlatmak bir yana, sezgiyle, hayalde canlandırmak bile çok zordur. En, boy, ve yükseklik mekanın üç boyutunu teşkil eder dördüncü bir boyut ne olabilir? “Tünel” diyoruz ama bu üst mekan boyutunu kavramak kolay olmayacaktır. Bir şeyin a (uzunluğu) a? (alanı), a? (hacmi) ise, a* nedir? 

Uzayı bir düz kağıt gibi kabul edersek, bu kağıdın derinliği yoktur. Yani kağıdın 

sadece yüzeyi vardır. O esnek kağıdı isterseniz külah 

yaparsınız “Schwarzschild Hunisi” oluşturursunuz, isterseniz küre yüzeyi gibi yuvarlatırsınız “Riemann Uzayını” elde edersiniz. Daima kağıda yapışık bulunduğuna göre bu kağıt daima iki boyutlu kalır. 3. boyutu ancak bir derinlik oluşturduğunuzda, yani kağıdın altına ya da üstüne inip-çıktığınızda oluşur. Yoksa kağıt istediği kadar külah ya da başka bir şey olsun, siz onun yüzeyinde olduğunuz sürece “iki boyutludur.” 


Dördüncü mekan koordinatı olan tüneli anlamak zor olacağından, kavramayı kolaylaştırmak için, evrenimizi “iki boyutlu” yani düz bir levha, kağıt olarak düşünelim. Bu yüzey 

üzerinde kalınlığı olmayan fotoğraflar biçiminde insanlar olalım. Tıpkı bir gazete üzerindeki derinliği olmayan resimler gibi. Biz bu kağıt üzerinde her yöne gitmekte serbestiz; yani dört yön duygumuz vardır. 


Fakat bu kağıt yüzeyinden hiç dışarı çıkamayacağımız için biz alt ve üst (yukarı ve aşağı) terimlerini hiç bilmeyeceğiz. Zaten söyleseler de bize inanılmaz gelecektir. Böylece 3. boyut 


diye hiç bir şeyden haberimiz olmayacaktır, sözlüklerimizde de “Yukarı, Aşağı” terimi bulunmayacaktır. Şimdi bizim 4. boyuttan haberimizin olmayışı da bunun gibidir. 


Bizim kağıt evrenimizden yukarıda üç boyutlu bir cisim olsa, bu cisim, bizim kağıdımızı yararak geçip gitse bile biz onu yine üç boyutlu olarak görmez, sadece bizim evrenimizle kesiştiği şeyi görürüz. Örneğin bu bir küre ise, bir daire olan izdüşümünü onun, kesiti ya da gölgesi olarak görürüz. 


Böyle üç boyutlu bir cisim, kesitini gördüğümüz için bize “iki boyutlu gelir. Hem de şaşırırız. 
Çünkü birden “var” olmuş olur. Eğer bizim kağıt evrenimizden geçen bir küre ise, onun enlemlerinin kesitleri kutuplardan itibaren giderek büyür ekvatorda en geniş daire olur ve sonra yeniden küçülen halka biçimi de öteki kutup noktasında kaybolup” aşağı geçer. Bizim biçimlerimiz sabit olduğu için, onun birden görünmesine, büyümesine-küçülmesine ve yok olmasına akıl almaz bir olay olarak bakarız. Tıpkı dünyamızda inanılmaz saydığımız bir çok para-normal olaylarda gibi... 


Bizim dışımızdaki dört boyutlu bir cismin “üç boyutlu” gölgesi üç boyutlu mekanımıza düşer. 
Tıpkı bir kürenin çember görünmesi gibi, tünellerin uzunluğunu değil; kesitini görürüz. 


Küre basit bir cisim olmasına rağmen bizi şaşırttığına göre, şimdi daha karışık bir biçim düşünelim. Örneğin bir vazonun gölgesini duvara vurduralım ve vazoyu çevirerek, değişik ve anlaşılmaz gölgeler oluşturalım. Duvarda yaşayan bir vesikalık fotoğraf, kendisiyle 

aynı düzleme düşen bu gölgeye ve onun değişmelerine hayretle bakacaktır, ürkecektir. Çünkü o boysuz insan, bizi ve vazoyu değil; sadece duvarın üzerine düşeni görmektedir. Onun için duvarı evrenidir, duvarın dışı ve arkası yoktur. söylesek de inandıramayız. 


Bizler, tek bir uzay-zaman konusu içine sıkıştığımızdan hadiseleri, mekanın dar kalıpları içinde ve belli boyutlarda değerlendiriyoruz. Mesela en, boy ve yükseklikle anlatılmak istenen hacim-uzay kavramı, anlaşılır bir husustur. Fakat dördüncü boyut olan zaman, fizik ve relativite içinde yer aldığı halde boyut (mücerret) bir uzunluktur, madde ötesindendir. Beşinci boyut denen ve takyonlar teorisiyle açıklanan akıl-şuur ise, zaman gibi mücerrettir, maddi değildir. 


Tünel süreci de bize böyle inanılmaz bir boyut görünmektedir. Evrende gördüğümüz her şey, çok boyutluların, üç boyutlu bir gölgesi ve izdüşümüdür. Aslında para-normal ve parapsikolojik terimleri ile ifade etmeye çalıştığımız fizik ötesi olay ve varlıklardan bize yansıyanlar böyle görünmektedir. Tünellerde ise (bizim üç boyutumuz dışındaki dördüncü boyutta saklı olan) yaratıklar, varlıklar vardır. Bunlar, ruha ve ruha ait duygular, yada melek ve cin gibi şuurlu varlıklardan bize ulaşanları bu kategoride değerlendirebiliriz. Eşyaların yer çekimine ters olarak havalanması ve meleklerin uçması gibi olaylar bize şayan-ı hayret görünür. Çünkü bunlar bizim tabi olduğumuz fizik kanunlarının dışında kalmaktadır. Oysa o nesneler beşinci boyuta (ya da evrenin dördüncü mekan boyutuna veya üçüncü düzlemine) havalanmaktadır. 


İzafiyet Teorisi ve Zaman 


Zamanın akış hızı, onu ölçerken kullandığımız referanslara göre değişir. Çünkü insanın bedeninde zamanın akış hızını mutlak bir doğrulukla gösterecek tabii bir saat yoktur. Onun için değişik zaman tipleri söz konusudur. Rengi ayırt edecek bir beyin ve göz yoksa, renk diye bir şey olamayacağı gibi, zamanı gösterecek bir olay veya hareket olmadıkça bir an, bir 

saat ya da bir gün diye bir şey söz konusu olamaz. Nitekim bir çok hayvanın beyninde renk ayırma yeteneği bulunmadığından renksiz bir dünyada yaşar, bir çok hayvan da derinlik algılama yeteneği olmadığından iki boyutlu algılar. 


Tek bir hâdisenin uzaklığımıza göre “ayrı ayrı” idrakini ele alalım. Meselâ Güneş'te vuku bulan bir patlama olayı, dünyada 8 dakika sonra, komşu yıldızda 4 yıl 4 ay sonra, uzak bir yıldızda 1400 yıl sonra ve komşu galakside yaklaşık üç milyon yıl sonra gözlenir. Astronomi biliminde, gök cisimlerinden gelen ışınlar yoluyla haber aldığımıza göre biz kainatın geçmişine bakıyoruz. 

Görüldüğü gibi tek olay binlerce mücerret olay haline gelebiliyor. Buda zamanın müşahhas değil; mücerret bir boyut olduğu konusunda aklımıza bir pencere açmaktadır. Işık hızı karşısında başka şeyler izâfi kalır. İşte izâfiyet teorisinin bir anlamı budur. 


Bir de cisimler hızlandığında mutlak sandığımız değerlerin değişikliğe uğraması meselesi vardır. Bir cismi meselâ bir insanı ışık hızının %99.9 u kadar bir hızlandırdığımızı düşünelim. 
Bunlar doğum tarihleri aynı olan, meşhur misâliyle ikiz iki kişi ile anlatılır genelde. Bu iki kişiden biri yerde, diğeri de bir uzay aracı ile ışık hızına yakın bir hızla yol almaktadır. Bu sonuncusu zamanı bizim zamanımıza göre 14 defa daha yavaş akacaktır. Bu demektir ki, o bir yıl yaşlandığında biz 14 yaş almış olacağız. 


Değişiklik sadece bununla sınırlı kalmayacaktır. Işık hızına yakın bir hızla giden ikizin boyu yarı yarıya kısalmış olacaktır. Elindeki nesne bir metre iken 50 santimetreye 

inecektir. Ağırlığı üç misli artacak, 70 kilo ise 210 kiloya ulaşacaktır. Aslında sistem içindeki şahsa göre kendi halinde bir değişiklik yoktur. Her şey normal seyrinde gitmektedir. 
Çünkü içinde bulunduğu sistem de kendisi ile orantılı olarak parelel bir değişime uğramıştır. 
Evet olanlar budur ve gerçekten şaşkınlık vericidir. 


Sistemi oluşturan atomların da boyları kısalmakta, kütleleri büyümekte ve zamanları yavaş geçmektedir, astronotumuz herhangi bir olağanüstülük sezmemektedir. Çünkü her sistem öteki sistemi kendi değerleriyle ölçmektedir. “İkizlerin çelişmesi” ni izâfiyet teorisi “Bütün gözlemcilerin gördüğü gerçektir” biçiminde bir aksiyom ile uzlaştırmaya çalışır. 


Özel izafiyetin bu aksiyomu tek bir olayın mesafeye ve hıza bağlı olarak her gözlemciye göre ayrı ayrı göründüğünü, gözlemcilerin çeliştiğini ve her gözlemcinin haklı olduğunu göstermektedir. Görüldüğü gibi zaman mutlak bir değer olmayıp, meydana gelen olaylara göre farklı algılanan izâfi bir kavramdır. 


Bununla birlikte zamanın izâfi oluşu, saatlerin yavaşlaması veya hızlanmasından değil; tüm madde sisteminin atom-altı seviyesindeki parçacıklara kadar farklı hızlarda çalışmasından ileri gelir. Zamanın kısaldığı böyle bir ortamda insan vücudundaki kalp atışları, hücre bölünmesi, beyin faaliyetleri gibi işlemler daha ağır işleyecektir. Böylelikle kişi zamanın yavaşlamasını hiç fark etmeden günlük hayatını sürdürür. 


Beynimiz belirli bir sıralama yöntemine göre işlediği için zamanın hep ileri aktığını düşünmekteyiz. Oysa bu, beynimizin içinde verilen bir karardır ve dolayısıyla tamamen izâfidir. Eğer hafızamızdaki bilgiler geriye doğru oynatılan filmlerdeki gibi dizilse, zamanın akışı da bizim için geriye doğru oynatılan filmlerdeki gibi olacaktır. Böyle bir durumda, geçmişi gelecek, geleceği de geçmiş olarak algılamaya başlar, hayatı şimdikinin tam tersi bir düzen ortaya çıkacaktır. 


Nasıl uzay maddi varlıkların muhtemel bir sırası, düzeni ise, zaman da bir bakıma olayların muhtemel bir sırasıdır. Ferdin yaşadıkları bize bir olaylar dizisi içinde düzenlenmiş görünür. 
Bu diziden hatırladığımız olaylar “daha önce” ve “daha sonra” ölçüsüne göre sıralanmış gibidir. Bu nedenle insan için bir “ben” zamanı vardır. Bu zaman kendi içinde ölçülemez. 
Olaylarla sayılar arasında öyle bir ilgi kurabiliriz ki, büyük bir sayı önceki bir olayla değil de, sonraki bir olayla ilgili olur. 

Nobel ödüllü genetik profesörü ve düşünür François Jacob, “Mümkünlerin Oyunu” adlı kitabında zamanın geriye akışı ile ilgili şunları anlatır: 


“Tersinden gösterilen filmler, zamanın tersine doğru akacağı bir dünyanın neye benzeyeceğini tasarlamamıza imkan vermektedir. Sütün fincandaki kahveden ayrılacağı ve süt kabına ulaşmak için havaya firlayacağı bir dünya; ışık demetlerinin bir kaynaktan fışkıracak yerde bir tuzağın (çekim merkezinin) içinde toplanmak üzere duvarlardan çıkacağı bir dünya; sayısız damlacıkların hayret verici işbirliğiyle suyun dışına doğru fırlatılan bir taşın bir insanın avucuna konmak için bir eğri çizeceği bir dünya. Ama zamanın tersine çevrildiği böyle bir dünyada, beynimizin süreçleri ve belleğimizin oluşması da aynı şekilde tersine çevrilmiş olacaktır. Geçmiş ve gelecek için de aynı şey olacaktır ve dünya tastamam bize göründüğü gibi görünecektir.”(François Jacob, Mümkünlerin Oyunu, Kesit Yayınları, 1996, s. 111) 


Zamanın Değişkenliği 


Yarı-ömür değişmez bir fiziko-matematik kaide olduğuna göre ömrü saniyenin milyarda biri gibi (oluşmasıyla yok olması bir) bir takım hiperon kuantları, kozmik primer, sekonderler gibi kozmik ışınlar yada parçacıklar Güneş ya da Ay'dan bize nasıl gelebiliyorlardı? 


Böyle bir parçacığın uzaydan dünyaya hiç ulaşmaması gerekirken, dünyada bu parçacıklara rastlanıyor ve gözlenebiliyor! 


İnanılmaz gibi gelen bu gerçek karşısında ilim adamları olayı “zamanın uzaması ya da kısalması” katogorisinde değerlendiremeye başladılar. Yani “yarı ömür” matematiki bir gerçek olduğuna göre değişen mekan dilimlerindeki zamanın akışı olmalıydı. Bundan da zamanın her yerde aynı hızla akmadığı anlamı çıkıyordu. Bu da zamanın mekanların katlarında farklı tesir ve yansımalara sahip olduğu, varlıkların ömürlerinin mekanın çeşitli taraflarında değişik olduğunun ifadesiydi. 


Bazı ışın-parçacık türü nesneler vardır alemde. Bunların ömürleri belirlidir, sınırlıdır. 
Bunların yarı ömürleri o kadar kısadır ki onların ömürleri bir yıldızdan diğerine gitmeye vefa etmez. Mesela bir tür ağır elektron olan Pİ ve ETA mezonları bunlardan bazılarıdır. Yarı ömürleri öylesine kısadır ki milyonda bir saniye kadardır. Böylesine minnacık ömürlerine göre ancak birkaç yüz metre yol alabilirler. Peki bunlar güneş ya da diğer yıldızlardan dünyamıza kadar nasıl gelebiliyorlardı Bunun tek bir izahı görülüyordu: “zaman genişlemesi.” 
Eskilerin deyimi ile “bast-ı zaman”.İzafiyet teorisinden biliyorduk ki hızlanan 

nesnelerde zaman “genişleme” gösteriyordu. İlgili nesne daha “genç” kalmış 

oluyordu. “Zaman genişlemesi” roket ya da hızlı jetlerde de teyit edildi. Zamanın daha yavaş geçtiği, “ proton ve nötronların ivmelendirilmesiyle ve hassas ölçmelerle de (laser saatleriyle) doğrulanıyordu. İzafiyet teorisinin doğrulanmasında bunlardan daha iyi delil olamazdı. 


Bu tür delilleri veren parçacıklardan birisi Muon adlı parçacıktır. Atmosfere giren kozmik primer türü ışınların, atmosferdeki oksijen, azot çekirdekleri ile çarpışmalarından hasıl olan bir yan üründür. Atmosferimizin yerden 30-60 kilometre yukarılarında oluşan muonlar, saniyenin milyonda biri kadar bir zamanda elektrona dönüşür aslında. Bu süre zarfında ışınlar (saniyenin milyonda biri) ancak 300 metre yol alabilir. Halbuki söz konusu muonlar bütün atmosferi boydan boya geçtikten başka denizlerin de üç metre kadar altında kendilerine rastlanmaktadır. Bu demektir ki muonlar ışığa çok yakın hızları nedeniyle zamanları genişlemekte, ömürleri 30 kilometre yol alacak kadar uzamaktadır. 


“İkizler çelişkisi” adıyla anlattığımız idealize deneyde, hiçbir laboratuvar bize ışık hızına yakın hızları sağlayamadığından, zihnimizde yapacağımız bir fikir jimnastiği ile öz zaman kısalmasını daha iyi anlatabiliriz. Burada ikiz kardeşler söz konusudur. Bunlardan biri bizlerle birlikte dünyada kalacak, öteki ikiz ise ışık hızına yakın hızlarda giden bir uzay aracında astronotdur. Olanları birlikte izleyelim: Bu ikincisi yerdeki ikizinin “şimdisini” aşacak ve onun geleceğine geçecektir. Bu çelişki, ışık hızına yakın hızlarda saatin yavaşlamasından ve tam ışık hızında ise saatin temelli durmasından doğmaktadır. Esasen saatimizde mekanik ve elektronik bir arıza söz konusu değildir. Olay doğrudan öz zaman kısalmasıdır. Zamanın kısalmasına ilişkin matematiki anlatım, Lorentz'in dönüşüm formülünü uyguladığımızda daha da belirginleşir. Işık hızının % 87'si kadar bir hızla giden bir taşıt içindeki astronot ikiz, dışarıdan bakan bir gözlemciye göre iki kat daha yavaşlamıştır. Böylece yerdeki ikizin iki yıl yaşlanmasına karşın, astronot ikiz bir yıl yaşlanmış olacaktır. 


Şimdi bu formülü ışık hızının %90’1 hızla giden bir taşıt sistemine uyarlayalım. Astronot ikizin zamanı yerdeki ikizinin zamanına göre on kat daha yavaşladığını görecektir. Böylece yerdeki ikizin her on yılına veya yaşına karşılık astronot ikiz, bir yıl yaşlanmış olacaktır. 
Aynı formülü ışık hızının % 99, 99'u bir hız için uyguladığımızda ise yerdeki ikizin her 18 
yaşına karşın, astronot ikiz sadece bir yıl yaşlanmış olacaktır. Eğer bu yolculuk süresini bir güne, ya da bir aya çıkarırsak, dönüşte, astronot ikiz kendi ikizinin öldüğünü ve onun kuşağından torunlarının bile kendinden yaşlı olduğunu hayretle görecektir. Böyle bir yolculuğa çıkan astronot ikiz, asla kendi çağına dönemeyecektir. Yaşlanmanın yavaşlaması, bütün biyolojiyi de etkiler. Çünkü astronot ikizin kalp atışları, solunum ve öteki organizma mekanizmaları , yerdeki ikizine öre 70.000 faktör daha az işlemektedir. 


Zamanın “Minkowski” matematiği göstermiştir ki zamanın uzayıp-kısalması; ömrün büyüyüp küçülmesi, boy-en-derinlik boyutlarına aynı oranda uyarlılık gösterir. Zamana ait ivme belli olmayıp, zaman akışı yeryüzünde, atomda, uzayda, farklı değişken ve esnektir; farklılık arz edebilir. 


Bu gerçekle birlikte ortaya çıkan bir durum ise, çağ hesaplarımızın yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacıdır. Esasen gök cisimleri ve yeryüzünün, canlıların ve insanlığın 

tarihi izâfi ve kaba hesaplamalara, genelde basit 1sı kurallarına dayandırıldığından (mesela galaksi ve süpernova soğuma süreleri gibi) ifade edilen sürelere inanmak zordur. İlk çağlarda canlıların devasa boyutları bize o çağlarda zamanın akışının farklı olabileceğini ihsas etmektedir. Boyutlar büyüdükçe zaman boyutunun da diğer boyutlara uyum göstermesi biyogeometri kanunu olarak de belirlenir. Buna göre, o çağlarda canlıların uzun ömürlü olmaları kadar daha yavaş akan bir zaman keyfiyeti hem elde edilen bazı bilimsel ipuçları, hem de semavi kitapların işaretleri ile teyid edilmektedir. 


Öklid'in vektör uzayında üç boyutlu uzay ile eş boyutlu zaman aynı şeyler olarak algılanmış, zaman için ayrı bir fonksiyon düşünülmemiş ve evren kararlı durağan olmaya zorlanmıştı. 
Oysa evren izafiyet uyarınca dinamik ve hareket halindedir. İzâfiyet yalnızca zamanın değil; kütle, uzunluk ise mekan kavramlarının da sabit olmadığını, sistemin ölçü değerine göre değiştiğini ortaya koydu. Böylece, zamanın mutlak olduğu ve evrenin her tarafında özdeş aktığı, tüm yaratıklar ve birimler için aynı ve yalın bir kavram olduğu anlayışı kökten değişikliğe uğradı. Bu öylesine önemli bir dönüşümdü ki sonsuz uzayları ve farklı 

yaşama biçimlerini gündeme getirdi. Zamanın mutlak olmadığı, onun da yaratılmış olduğu ve özellikle de değişkenliği yüce kitabımız Kuran'da sözü edilen sonsuz yaşama biçimlerini (ebedi hayat) daha iyi anlama imkanı sunmaktadır. Bu gelişmelerin ışığında kolayca anlama imkanı bulduğumuz nokta ise zamanın yaratılmış olduğu dolayısıyla zamanın yüce Yaratıcısı için bir başlangıç ve son düşünülemeyeceğidir. 


http:/insanvekainat.net/2017/07/28/zaman-denen-sir/ 


KANSER DAHİL TÜM HASTALIKLARA ÇÖZÜM ALKALİ (BAZİK) ORTAMDA 
Prof. Dr. Osman Çakmak - http://osmancakmak.net/ 


Nobel ödüllü Dr. Otto H Warburg, kanserin temelinde yatan sebebin oksijen eksikliği olduğunu tespit etmişti. Oksijen eksikliği, vücudun asit seviyesinin yükselmesine yol açmaktadır. Dr. Warburg ayrıca kanser hücrelerinin anaerobik olduğunu (oksijen ile nefes almadıklarını) buldu; Vücudun alkali- bazik durumu gibi yüksek oksijen ihtiva ettiği durumlarda yaşayamazlardı. 

“Tüm normal hücrelerin kesin bir oksijen ihtiyacı vardır, ancak kanser hücreleri oksijensiz yaşar—bunun hiçbir istisnası yoktur. Bir hücreyi 48 saat boyunca oksijen seviyesinin “635*inden mahrum bırakmanız onun bir kanser hücresine dönüşmesine yol açabilir.” demişti. 

Yediğimiz yiyecekler, vücudumuzda uygun pH seviyesini sağlamakta hayati bir önem taşır. 
pH dengesi, vücudunuzun tamamındaki sıvılarda ve hücrelerde asit ve alkali arasındaki dengedir. Vücudunuz, hayatta kalabilmek için, kandaki pH seviyesini hafif alkali bir seviye olan 7.4 gibi bir noktada dengede tutmak zorundadır. Maalesef, günümüzdeki tipik beslenme şekli işlenmiş şekerler, rafine edilmiş tahıllar, genetiğiyle oynanmış organizmalar gibi zehirli ve asit oluşturan yiyeceklerle doludur. Bu da, sağlıksız, asidik bir pH oluşmasına yol açıyor. 


Dengesiz bir pH, hücresel aktiviteleri ve fonksiyonları kesintiye uğratabilir. Fazla asidik bir pH, kanser, kalp-damar rahatsızlıkları, şeker hastalığı, kemik erimesi ve reflü gibi birçok ciddi sağlık sorununa yol açabilir. 


Vücudunuzu çok uzun bir süre asidik bir durumda kalması yaşlanmayı da 

hızlandırıyor. Robert O. Young, The pH Miracle (pH Mucizesi) kitabında birçok sağlık sorununun yüksek asit seviyelerinden kaynaklandığını söyler. Parazitler, kötü bakteriler, 

ve aşırı çoğalan kandida gibi virüslerin asitliği yüksek ortamlarda büyüyüp çoğalırlar. Alkali ortamlar ise bakteri ve diğer patojenleri dengeler ve nötralize eder. 


Dolayısıyla, pH dengesini sağlamak, sağlığı olabileceği en iyi noktaya taşır. 


1/3 çay kaşığı karbonat ve 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu veya organik elma sirkesi kullanarak evde içme suyu hazırlayabiliriz. 


Bu malzemeleri bir su bardağında karıştırın. Asit (limon suyu yada sirke baz 

(karbonat) bileşimi anında köpürmeye başlayacaktır. Köpürme durana kadar karbonat eklemeye devam edilmeli ve su bardağını (yaklaşık 250 ml) su ile doldurun. Hepsini bir kerede içebilirsiniz. Bu ev tarifi pH dengesini sağlayacak ve vücudunuzda alkali oluşturmada pratik bir yol. Mide asidine olduğu kadar ve kandaki aşırı asitliği engel olacaktır. 


Referanslar: Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi, pH Mucizesi: Diyetinizi Dengeleyin, Sağlığınızı Geri Kazanın, William Reed Business Media. 


ORUCUN SAĞLIĞIMIZA BAKAN ÇOK HİKMETLERİ VAR 
Prof. Dr. Osman Çakmak - http://osmancakmak.net/ 


İngiltere Swansea Üniversitesi”nden Jeffrey Davies'in ekibinin yayınladığı bir çalışmaya dikkat çekmek istiyorum. Bu üniversitenin Kimya Bölümünde British Council Bursu ile bir süre araştırma için bulunduğumdan bu üniversitede oruç üzerine geçen aylarda 

yapılan bir çalışma dikkatimi çekti. (Bu arada bizim üniversitelerde neden bu tür araştırmalar yapılmadığını sorabilirsiniz) 


Bu üniversitede yapılan araştırmada Oruç tutanlarda iştahı artıran bir mide hormonunun, yeni beyin hücrelerinin büyümesinde ve bu hücrelerin yaşlanmaya karşı korunmasında önemli rol oynadığı yönünde yeni bilimsel veriler elde edildi. 


Bu veriler, oruç tutan insanların, oruç tutarken neden kendilerini zihinsel olarak yenilenmiş gibi hissettiklerini açıklamaktadır. 


Söz konusu hormonun ismi Ghrelin ya da Lenomorelin. Açlık hormonu olarak da biliniyor. 
Bu hormon midemiz boşaldığı zaman salgılanmaya başlıyor ve yemeksiz geçirilen birkaç saatten sonra kandaki oranı yükseliyor. Bu hormonun fonksiyonu şöyle: Beynin hipotalamus olarak bilinen kısmına etki ederek, açlık hissini yükseltiyor. Midede asit salgısını arttırarak vücudu yemek yemeye hazırlıyor. Leptin tokluk hormondur. İşte Ghrelin, Leptin'in tersi fonksiyona sahip. Beyin bariyerini çok az hormon aşabilir. Bu hormon, beyin-kan bariyerini aşabilen az hormonlardan birisidir. Oruç tutmak uzun süre aç kalmayı gerektirdiği için bu hormon oruç tutan bireylerin kanında bol miktarda olur. 


Ghrelin hormonunun en önemli etkisi açlık oluşturarak gösterir. Ancak sadece görevi bu değil. Bu hormonun beynin öğrenme ve hafıza ile ilgili bölümü olan hipokampus ile etkileşime girip onu geliştiren fonksiyona sahip. 2006 yılında Yale Üniversitesi”nden Tamas Horvath'ın ekibi bir çalışma yaptılar. Farelere Ghrelin hormonu vererek öğrenme üzerindeki etkisini araştırdılar. Bu farelerin öğrenme ve hafıza testlerinde diğer farelere oranla yüzde 30- 
40 oranında daha başarılı olduğu görüldü. Bu farelerin beyinleri otopsi ile incelendi. Görüldü 
ki beyin yapıları diğer farelere kıyasla daha gelişmişti. Yüzde 30 daha çok bağlantı içeriyordu. 
Diğer taraftan Ghrelin hormonu salgılaması önlenen fareler, normal farelere göre bu testlerde daha başarısız oldular. Halbuki hormon yeniden verildiğinde performanslarında düzelme olduğu gözlemlendi. 


BİLİME HEDEF LAZIM 
Prof. Dr. Osman Çakmak-osmancakmak.net/ 


Savunma Sanayiindeki Başarının Sırrı 

Savunma sanayindeki dışa bağımlılık oranı hızla azalarak yerlilik oranı yüzde 24”ten yüzde 60'ların üzerine çıktı. Bugün savunma sanayimiz küçük ve orta ölçekli binlerce şirketimiz, Ar-Ge ve tasarım merkezlerimiz ve üniversitelerimizin katılımı ile milli bir yapıya dönüştü. 


Savunma sanayisinde sadece parça üreten değil aynı zamanda teknoloji de üreten ülke konumuna geldik. 


Bu sektör şimdi 60 binden fazla nitelikli istihdam oluşturuyor. Savunma sanayi 
sektörümüzün yıllık cirosu geçen yıl itibarıyla 6 milyar dolara yaklaşmış, ihracatımız ise 1 
milyar 700 milyon dolar seviyesine ulaşmış bulunuyor. Savunma sanayi alanında en gelişmiş 
10 ülke arasına girme hedefi gerçekleşecek görünüyor. 


Türkiye'nin kendi piyade tüfeğini, tankını, savaş gemisini, taarruz helikopterini, silahlı IHA''sını ve uydusunu yapıyor. Yakın gelecekte de kendi savaş uçağını, yüksek irtifa hava ve füze savunma sistemlerini, uçak motorunu ve yerli denizaltılarını da üretecek. 


Bu kadar ileri teknoloji ürünün yerli kaynaklarca hayata geçirilmesi şunu gösteriyor: Hedef konulduğunda ülke olarak başarılamayacak bir şey yoktur. Türkiye'de ileri teknoloji ürünlerini hayata geçirecek potansiyel var. 


Türkiye artık kritik teknolojiye sahip savunma sistemlerini yerli imkanlarla tasarlayıp üretebiliyor. Şimdi aklımıza gelen soru su. Savunma sanayisinde bu başarıları gösterirken diğer alanlarda hala büyük oranda dışa bağımlı durumdayız? 


Tarım alanında, gıda alanında, ilaç sektöründe yerli imkanlarla üretim için savunma sanayiinde olduğu gibi hedef konulmuş değil. 


Bu alanlarda hala başkalarının buluşlarını, patentlerini kopya edip duruyoruz. Kendi buluşlarımızı yapmak için araştırmaya hedef ve strateji kazandırmış değiliz. 


Üniversitelerdeki Potansiyeli Halka Taşıyacak Mekanizmalar 
Dikkatlerin üniversitelere çevrilmesi gerekiyor. Şu can alıcı soruyu kendimize soruyoruz. Peki neden üniversitelerimizden kalkınma ve gelişme için hatırı sayılır bir fayda 


olmuyor? Halbuki üniversiteleri toplumu yeniliklerle/buluşlarla buluşturmak için vardır. Peki üniversitelerimizde bilimsel potansiyel neden olduğu yerde kalmaktadır? 


Bu sorunun çok açık bir cevabı var. Üniversitelerdeki potansiyeli halka taşıyacak mekanizmalar kurulmamıştır. Bilim politikası ve hedef konulamadığından, üniversitelerimiz, kendilerinin toplumun gelişimi ve sorunlarının çözümü için var olduğu gerçeğini unutmaktadır. Ülkemizde bilim hedefleri (misyon ve vizyon) ortaya konulmadığından, “Dostlar alışverişte görsün” kabilinden, doktora alınsın, doçent olunsun diye araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Üniversitelerde “bilimsel yayın” yapılınca ve özellikle atıflar indeksine (citiation index) giren yayın yapınca her şeyin hallolduğu havasına girilmektedir.. 
Sonuçta üniversitelerden topluma ciddi bir iktisadi katkı ve önemli bir sanayi hamlesi yahut da uluslararası pazarlarda bazı açık veya eksikler bulup oraları tutma gibi gelişmeler olmuyor. 
Üniversitelerin halktan kopukluğunun sonucu olarak en temel bilgiler bile halka mal olamamaktadır. İleri teknoloji bir yana yaygın teknoloji için bile (örneğin basit bir makinenin geliştirilmesi için) sanayici üniversiteden yardım alamamaktadır. Tabi ki istisna örnekler bulunmaktadır. Biz genel durumdan söz ediyoruz. 


Bilim politikası ve hedef olmayınca üniversitelerde çok değerli buluşlar yapılsa da bu buluş ve gelişmeler üretime dönüşememektedir. Ülkemizde sanayicilerin araştırma geliştirme amacıyla üniversitelere müracaat etmemelerinin ana nedeni ülkemizin “bilim politikasının” belirlenmemiş olması, belirlenmiş olsa bile üniversiteleri, hatta hükümeti bile “bağlamaması” yani hayata geçirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmamış olmasıdır. 


Hedef olmayınca, koruma ve teşvik bulunmayınca üniversite rastgele konularda araştırma yapmak zorunda kalmakta; sanayici de hangi sanayi dallarına yöneleceğini bilememektedir. 
Ülke olarak bilim ve araştırma hedeflerinin belirlenmemesi, ısrarla uygulanan bir bilim politikasının bir araştırma geliştirme siyasetinin bulunmaması, AR-GE'nin ve üniversite sanayi işbirliğinin oluşmamasının en büyük nedenini teşkil etmektedir. 


Çıkış Noktaları 

Şu halde dikkatleri bilim politikasına ve planlamaya çeviriyoruz. Bilim politikaları hazırlarken, çıkış noktaları neler olacak? Türkiye bir kere iddialı olacağı 

alanları belirlemelidir. Örneğin kimya alanında (özellikle sentez, organik, 

biyokimya) büyük potansiyel var ülkemizde. İkinci iddialı olacağımız alan 

tarımdır. Özellikle organik tarım ve gıda sanayi. Avrupa'nın toplam gıda potansiyeli 

1 trilyon dolar. Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasların toplam gıda pazar büyüklüğü 1.5 trilyon 
dolar kadar. Türkiye şimdiye kadar çoğu kere yanlış yöne baktı. Halbuki Türkiye'nin çevresi fırsatlarla dolu. Tarımda yapılan yanlışlıklar o politikasızlıklar akıl almaz boyuttadır. Örneğin Türkiye'nin yurdışından kurbanlık hayvan ithal etmesi ve saman ithal etmesi çok büyük bir talihsizlik olmaktadır. Tarımla uğraşan bir aileye mensup olduğumdan bu alanda yapılan yanlışlıkları, çiftçilerin ve tarım 

sektörünün mağduriyetlerini yakından görme şansım oluyor. 


Kimya ve biyokimya ülkemizin kalkınmada anahtar noktalarından birisi. Türkiye ilaç ve kimyasal maddenin % 90 civarında dışarıdan temin ediyor. Bugün kimya sanayiine yön verilse, güdümlü projelere geçilse dışarıdan aldığımız çoğu ilaçları ve kimyasal maddeleri, çözücüleri, temizlik, gıda katkı maddeleri vs kendimiz yapabiliriz. Halbuki kimyasal hemen her şeyi dışarıdan aldığımızdan kimyagerler iş bulamamaktadır. Bilime dayanmayan ve dışarı ile rekabet edemeyen kopya kimya endüstrilerinin var olması bizi yanıltmamalı. Almanyada uzun süre araştırma için kaldım. Orada kimya bölümünü bitirenlerin büyük çoğunluğu doktoralı. Doktoralı elemanların tamamına yakının sanayide istihdam edilmektedir. 


Almanya'nın Kimya sanayiinde güçlü olmasının arkasında işte bu kimyacı araştırmacı ordusu vardır. Avrupa ülkelerinde tek bir ilaç firması bile onbinlerce araştırmacı çalıştırıyor. 
Aklımda kaldığı kadarıyla Siemens firmasında 40 bin araştırmacı bulunuyor. Bunların yarısı doktoralı.. 


Üniversite Reformu 

Tabi ki öncelikle üniversitelerimizin YÖK sisteminin sultasından özgürlüğüne kavuşması araştıran insanların önünün açılması gerekir. Üniversitelerdeki çalışkan ve üretken bilim adamlarının önünün açılması kalkınmada anahtar noktayı teşkil ediyor. 


Öncelikle üniversiteleri tek tipleştiren YÖK yasası kaldırılmalı Yeni YÖK yasası, şekli ayrıntılardan uzak olmalı ve sade ve oldukça kısa (belki de 3-5 sayfadan 

ibaret) tutulmalıdır. Görev ve misyon tanımından öte şekli ayrıntılara yer vermemelidir. 
Halkın temsilcilerinin de yer aldığı bir yönetim sistemi oluşturulmalıdır. Ta ki üniversiteler halka yenilikleri ulaştırmada öncü konuma yükselsin ve üniversitelerin, tek tipleşmesinin ve birbirinin kopyası olmasının önüne geçilsin. Böylece her bir üniversitenin kendi özgünlükleri içinde gelişmelerinin yolu açılsın. 


Bilim Politikası -Hedefli/güdümlü projeler- Nasıl Oluşturulur? 

Öncelikle yapılması gereken Türkiye için kritik olan araştırma önceliklerinin belirlenmesidir. 
Mesela ülke dışından aldıklarımızın Türkiye?de üretilmesi araştırma 

önceliklerimizdendir. Bilim politika ve stratejilerini oluşturmak istediğimizde işe nereden başlayacağız? Önce araştırma önceliklerini belirledik. Sonra?.. Bu öncelikler ilan edilir. Bu vatandaşa mesajdır. Dünya nerede biz neredeyiz. Ozaman üniversitelere, TÜBİTAK gibi araştırmaları destekleyen ve yönlendiren kurumlara misyon havası gelir. 


Misyon yani hedef ve araştırma amaçları aşağıdan yukarı doğru süzüle süzüle 

yükselmelidir. İlgili toplum tabakalarını çözümün bir parçası haline getiren — aşağıdan yukarı yükselen- bu çözüm anlayışı gerçek demokrasinin uygulanmasıdır. O zaman, herkes önceliklere ve hedefe sahip çıkacaktır. Akademisyenler de böylece yönlendirilmiş olacak; devletin kaynakları da belirlenen hedefe ve misyon doğrultusunda kullanılmaya başlayacaktır. 


İlgili kesimleri bağlayan bilim ve araştırma politika ve stratejileri, sanayicilerimizi hangi alana yatırım yapacakları konusunda belirsizlikten kurtaracaktır. Üniversiteleri de “amaçsız ve işe yaramayan araştırmalarla” uğraşmaktan vazgeçirecektir. 


Ismarlama hazırlanan bilim politikalarının akibetini biliyoruz (örneğin vizyon 2023). Vizyon 
2023 ilgililerin katılımı olmadan (tabandan tavana yükselmeyen) bir bilim politikaları 
hazırlama örneğidir. Bu yüzden toplum ve sanayi gerçeklerinden kopuk bir şekilde hazırlanan öncelik olarak ileri sürülen onlarca ve hatta yüzlerce araştırma öncelikleri çöle düşen yağmur gibi etkisiz kalmaktadır. TÜBİTAK tarafından oluşturulan bu bilim ve araştırma öncelikleri ilgili kurumları bağlayan yaptırımları bulunmadığından, hedefler kağıt üzerinde kalmaya mahkum olmaktadır. Bunun en bariz örneği, TÜBİTAK, DPT ve üniversite projelerine destekler verilirken bile, bu önceliklerin kaale alındığını göremiyoruz. 


YÖK ün Temel Yanlışlığı 

YÖK hala hocalara ders başına para vererek, onları bir lise öğretmeni seviyesinde gördüğünü belli ediyor. Halbuki şöyle azıcık kafamızı kaldırıp dünyanın bu işi nasıl yaptığına baksak bizim ne denli bir yanlışlığın içinde olduğumuzu görebiliriz. Doktora-mastır yaptıran her araştırmacı hoca, aldığı fonların bir kısmı öğrencileri “destekler”. Onların yeme, içme, ve ders paralarını o fondan karşılar. Bu fonlarda müthiş paralar döner, ve o fonları almak için bir 


yarış meydana gelir. Bilimsel makalelere bakınız, çoğu zaman “bu araştırma, fon no ile (bir sayı) ile desteklenmiştir” gibi bir ibare içerirler. 


Böyle bir sistem kurarsanız hocaların hepsi de araştırma ile uğraşmak zorunda kalacaktır. O zaman proje yapamayan araştırma ile uğraşmayan hoca öğrenci bulamayacaktır. Kendini üniversiteden izole etmek durumunda hissedecektir. İşte size çalışanla çalışmayanı ayırdetmek için gerçek bir ölçüt.. 


Tabi ki bu paraların dosya yayınlarına, sadece terfi için makale yazmaya gitmesini istemiyorsa devlet oturup araştırma hedeflerini ortaya koyacaktır. Bu durumda hangi bilim dalının ne kadar para alacağını belirleyen devlet olacağı için “bilim dünyasına kendi stratejik ihtiyaçları ışığında yön verebilir . O musluğu değil, ötekini açar, bakarsınız ülkenin önceliği ve ihtiyacı olan bilim dalı coşar, öteki yerinde sayar. Bunlar görüldüğü gibi hep bir “seçim” ve tercihten ibarettir. Bu seçimi yapacak olan da tabi amatörler değildir. “Yetkin” bilim adamları ülkenin sanayi-kalkınma temsilcileri ile bir araya gelerek bilim-araştırma politikaları oluşturacaklardır. 


Akademik Terfilerde Yapılan Yanlışlıklar 

Akademik terfilerde hali hazırdaki münferit yayınların esas alınması öğretim üyelerinin birimlerinden ve çevresinden kopukluğu pekiştirmektedir. Türkiye'de akademik unvanların veriliş kriterleri vizyon ve misyonsuzluğu ve birimlerdeki başına buyrukluğu teşvik edici mahiyettedir. Bu çerçevede yeni YÖK yasası hazırlanırken, en önemli değişiklik ünvan verilirken yeni kriterler getirilmelidir: Doçentlik ve profesörlük gibi unvan 

verilmesinde öğretim üyesinin bölümüne, kurumuna, yöresine ve tüm ülkeye verdiği hizmet, yetiştirdiği insanlar, kurduğu/oluşturduğu alt yapı ve bilim ekolü gibi gerçek bilimsel kriterleri esas haline getirilmelidir. 


Yüksek Öğretim Kanununda öyle değişiklikler yapmalıyız ki, her yıl üniversitede hocalarının, halka ve ve öğrenciye ne verdiği sorgulanabilsin. Bilimsel yayın yapma, “amaç” olmaktan çıkarılmalıdır. Üniversite hocalarına asli görevinin, öğrenci yetiştirmek ve bilimi öncelikle kendi toplumu ile paylaşım esas haline getirilmelidir. 


Sadece YÖK değil, TÜBİTAK, TÜBA, gibi diğer bilim kuruluşları da yeniden yapılandırılmalıdır. Tüm bilim kurumları, doğrudan topluma iktisadi/kültürel/sinai hizmet eder konuma getirilmelidir. Türkiye'nin her yerindeki (yalnız İstanbul, Ankara değil) üniversitelerde yarı bağımsız araştırma merkezleri kurulmalıdır. 


Sakat Bir Anlayış: Parayı Bastırınca Teknoloji Satın Alırız 

Bilimin sağlam temellerine göre üretim yapabilir hale gelmesi ve kopyalama devrinin son bulması hepimizin ortak arzusu. Ancak bu arzunun fiilayata geçmesi konusunda hangi yapısal reformları yapmamız gerektiği konusunda kafa karışıklığı devam ediyor. 


Siyasilerimiz parayı bastırınca teknolojiyi satın alırız anlayışından vazgeçmedikçe, teknoloji transferi yoluyla, lisans ve patent satın alma anlayışı ile ülkenin gerçek anlamda ileri gitmesi mümkün değildir. Türkiye'yi teknoloji, askeri teçhizat ve sınai donanım konusunda başka devletlere bağımlı halden kurtarmanın yolu ısrarla takip edilen ve doğru bir şekilde belirlenmiş bilim ve araştırma politikalarıdır. 


Evet, nereye gittiğini bilmeyen bir kaptan için hiçbir rüzgarın faydası yoktur. Bizim ne yaptığımız değil, ne işe yaradığı önemlidir. Uygulamaya dönüşmeyen bilginin önemi yoktur. 


İşte Bilimde İhtiyaç Duyduğumuz Yapısal Reformlar! 

1. Yeni YÖK yasası, şekli ayrıntılardan uzak sade ve oldukça kısa tutulmalı (belki de birkaç sayfadan ibaret), sadece misyonu öne çıkarmalı, görev tanımı yapmalıdır. Örneğin yükseköğretim kurumlarında her bir kurumun, birim ve alt birimlerinin (fakülte ve bölümler gibi) de misyonlarını açıkça belirlenmelidir. Alt birimlerin de görev tanımları ve ders ve eğitimlerin hedef ve amaçları açıkça ortaya konmalı ve bir üst birimin misyonu ile bütünlük sağlanmalıdır. Nasıl ki bir cihazda en küçük parçanın bütünle ve diğer kısımlarla bağları söz konusu ise üniversitelerde de her birimin diğer birimlerle bağlantısı ve karşılıklı sorumlulukları vardır. Bir organın vazifesini bilmeden o organdaki bir hücreyi değerlendirmek ve ona görev tanımı yapmak mümkün olmadığı gibi, üniversitede fakülte bölüm, enstitü, program birbiriyle bağlantılı ve görevleri açıkça ortaya konmalıdır. 

2. Bilim politikası ve araştırma önceliklerini belirlerken öncelikle dışarıdan aldıklarımızı içeride üretmenin yollarına bakacağız. Bilim politikası demek kalkınmada planlamanın esas alınması ve işlerimizin bilimin sağlam temellerine göre yürütülmesi demektir; liyakat ve kalitenin esas alınması, işlerimize siyaset ve ideolojinin değil, objektif kriterlerin hâkim olması demektir. Toplumdan kopuk vaziyette sürdürülen doktora ve yüksek lisans gibi tüm araştırma faaliyetleriini, sanayinin gerçek hedeflerine, kalkınma önceliklerine ancak bilim politikası ve Ar-Ge hedefleri oluşturduğumuzda, yöneltebiliriz. 

3. Bir kere daha belirtelim ki üniversite || sanayi işbirliğinin oluşması için ülkemiz, kendi içindeki ve dünyadaki hedeflerini kısa, orta ve uzun vadeli olarak ortaya konması, bunların hayata geçirileceği anlamı taşımamaktadır. Elbette ki var olan politikanın gereklerinin, sistemsel bir yaklaşım, süreklilik, siyasi ya da toplumun ilgili bütün tabakalarına mal edilebilmiş bir kararlılık içinde ve tam bir bütün halinde hayata geçirilebiliyor muyuz? Önemli olan budur. Bunu da ancak ilgili mekanizmaları kurarak sağlayabiliriz. Bilim politikalarının hayata geçirilmesinde/oluşturulmasında birinci derecede sorumluluğun önüne “Bilim” ünvanı alan Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığına ait olduğundan bu bakanlık acaba ne kadar haberdar? Ve bu sorumluluğunu ne kadar yerine getiriyor acaba? 

TÜBİTAK bünyesinde yer alan “Bilim teknoloji Yüksek Kurulu” tarafından bilim politikaları 

sözde oluşturuluyor olabilir. Ama kamuoyunu, üniversiteleri ve o kurulun bağlı bulunduğu 

Başbakanlığı bile bağlayıcı hükümler bulunmayınca alınan kararlar, yansımasız ve yankısız 

kağıt üzerinde kalmaktadır. 


5. Yeni kurulan üniversiteler yakınındaki gelişmiş üniversitelerle ilişkilendirilmeli onlara ağabeylik görevi verilmelidir. Yeni üniversitelerde üstün başarı gösterenler, yanı başındaki üniversitede kısmi zamanlı olarak mastırını, doktorasını da bir taraftan yapmaları mümkün olmalıdır. Her bir üniversiteye konumlarına ve güçlü olduğu alanlara göre ülkenin yeni genel hedeflerine bağlı araştırma konu ve görevleri verilmeli.. Ayrıca zihni emek ve fazla fiziki yatırım gerektirmeyen dallarda da araştırma takımları kurulmalıdır. Örneğin, tarımın, hayvancılığın canlandırılacağı yörelerdeki üniversitelerde moleküler biyoloji ile tohumculuğun, hayvan nesillerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalara ağırlık verilmelidir. 

6. Gerçek öğrenme yaparak öğrenmedir. İnsan eksikliklerini yaparak ve araştırarak öğrenir. 
Bunun için Dünyada artık ARGE personeli olarak doktoralı elemanlar istihdamı yaygınlaşmıştır. Ülkemizde ARGE yaygın ve kazandırıcı hale gelirse fen ve teknik dallardan mezunlar iş bulmaya başlayacaklardır. Yeni sanayi dallarında üretim yapacak bölgelerde fizik, kimya, bilgisayar (yazılım ve donanım), mühendislik araştırma ve geliştirme merkezleri kurulmalıdır. Böylece, bu araştırma merkezlerlerinde yüzlerce doktoralı, mastırlı gençler için toplu iş sahaları açılacaktır. 


7. Gelişmesini tamamlamış üniversitelerde tercüme merkezleri oluşturularak yabancı kaynaklar hızla Türkçeleştirilmeli, insanımıza yaygın bir şekilde kendi dilinde en yeni kaynaklara ulaşma imkanı sunulmalıdır. Teknoloji değişimi ve gelişimi büyük sürat kazandığından bilim ve teknoloji üretecek kurumlarımızın bu hıza yetişmesi için merkezi konumdaki üniversitelere bilgisayar ortamları öncelikle bilim ve teknoloji alanında kütüphaneleri kurulmalı. Dış ülkeler ile dinamik bağlar oluşturulmalı ve bu bağlar sürekli güçlendirilmelidir. Bir yandan da dışarıdaki beyin göçünün tersine çevirmenin yolları araştırılmalı, oradakileri ülkeye çekecek formüller geliştirilmelidir. Bir kısmından kadrosu orada kalmak üzere kısmi statüde yararlanma yoluna gidilmelidir. 

8. Burs ve destek imkanlarının artırılması ve çeşitlendirilmesi halinde sadece yüksek lisans ve doktora değil, doktora sonrası çalışmalar da yaygınlaşacaktır.. Araştırma merkezlerinin özel ve kamu iktisâdi kuruluşlarıyla sıkı temasları ve işbirliği geliştirilmelidir. Bu merkezlere alınacaklar şimdi olduğu gibi yeteneği belirleyemeyen ALES ve KPSS gibi test sınav sonuçlarına göre değil , bilim ve teknik alanlarda düşünebilme ve üretebilme yeteneklerine göre işe alınmalıdır. 

9. Akademisyenler hali hazırda “dosya yayını” yapmak gibi topluma faydasız çalışmalardan kurtarılıp ülkenin sosyal, kültürel ve fikri alanda güçlendirecek öncelikli konularda araştırma yapılmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır. 

Bu tedbirler alındığı takdirde Türkiye oldukça kısa bir sürede Dünya'nın en güçlü 

devletlerinden biri haline gelebilir. Temennimiz devlet erkânı ve bürokratlarımızın, 

Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik potansiyelini bir ân önce idrâk ederek gerekli önlemleri 

almaya başlamalarıdır. 


ERKEN KALKMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
Prof. Dr. Osman Çakmak - http://osmancakmak.net/ 


Bedenimize yerleştirilen vücut saati ile genetik yapı arasında bir bağlantı var. Yapılan araştırmalara göre erken kalkmanın genel akıl sağlığına önemli etkide bulunuyor. 


Araştırmalara göre, sabah insanı olmakla, akıl sağlığı arasında bağlantı var. Erken kalkanlar günlük programları üzerinde daha iyi bir kontrole sahip bulunuyorlar ve kendilerini daha iyi hissediyorlar. 


İngiltere'deki Exeter Üniversitesi ve Massachusetts General Hastanesi'nin ortak araştırmasında, genlerin bunda büyük bir rol oynadığını gösteriyor. Günlük faaliyetlerin gözlemlenmesi için deneklerin bileklerine bir cihaz takıldı. 85.760 kişiden alınan verilere göre, erken kalkmakla ilişkili genlerden en çok sayıda taşıyan yüzde beşlik kısım, en az sayıda taşıyan yüzde beşlik kısma kıyasla 25 dakika daha erken uyanmaya meyilli oluyor. 
Araştırmayla, vücut saatinde rol oynayan bilinen gen sayısının 24”ten, 351'e yükseldiği de belirtiliyor. 


“Daha Çok Araştırma Gerek” 


Uzmanlar, genlerin uyku kalitesini ya da süresini değil, uykunun zamanlamasını etkilediğini vurguluyor. Araştırma ekibine liderlik yapan Exeter Üniversitesi”nden Dr. Mike Weedon “Çalışmamıza katılanların büyük sayısı, şu ana dek gece kuşlarının şizofreni gibi akıl sağlığı sorunları yaşaması riskinin daha yüksek olduğunu gösteren en güçlü kanıtları sunmamızı sağladı. Ancak bu ilişkiyi tam anlamıyla anlayabilmemiz için daha çok araştırma yapılması gerekiyor” diyor. Vücut saati, genlerin yanı sıra beslenme alışkanlıkları, yapay ışığa maruz kalma, meslek ve genel olarak girişilen faaliyetlerin de etkisi altında kalıyor. /ntv 


PROF. DR. OSMAN ÇAKMAK İLE KUANTUM ÖĞRENME ÜZERİNE SÖYLEŞİ 


Prof. Dr. Osman Çakmak - http://osmancakmak.net/ 
Söyleşi: Ali Erkan Kavaklı, Yedirenk Dergisi 


Varlığın Temelinde Şükür, Takdir, Sevgi, Yardımlaşma, Minnet Gibi Pozitip Duygular Yer Almaktadır 

Prof. Dr. Osman Çakmak Ankara'da Uluslararası Eğitim Felsefesi kongresinde “kuantum öğrenme” üzerine ilgi çekici bir sunum yaptı. Ankara Öğretmenevi 'ndeki sunumundan sonra lobide Prof. Çakmak'a sorularımızı sorduk. Tevazu içinde sorularımızı cevaplayan Prof. 
Çakmak, eğitime farklı bir pencereden bakıyor ve farklı şeyler söylüyor. Aşağıdaki konuşmayı dikkatle okuyacağınızdan eminiz. 

Yedi Renk: Önce Kuantumun ne olduğunu ele alalım isterseniz? 

Prof. Çakmak: Kuantum teorisi başlangıçta atomdaki olaylarda enerjiyi ve elektronların davranışını açıklamak üzere kurulmuştu. Kuantum fiziği, atomaltı dünyaya inerek, oradaki gerçek durumun bildiğimiz dünyadan çok farklı olduğunu keşfetti. Buna göre birbirinden ayrı ve farklı duran elektron gibi atom parçacıkları, aslında birbiriyle alâkalı ve bağlı; bölünmez dinamik bir bütünlük içinde bulunurlar. Atom tanecikleri birbirinden çok uzak olsalar da sebep-sonuç zinciri olmaksızın birbirine bağlıdır. Kuantum fiziği her şeyin aslında göründüğü gibi olmadığını, madalyonun bir de görünmeyen yüzünün olduğunu göstermektedir. 
Kuantum, başlangıçta atom ve ışınları açıklamada kullanılan bir teori olarak bilim dünyasında yerini almıştı. Halbuki kuantum şimdi beynin çalışması ve düşüncenin yapısından tutun da ekonomik olaylara kadar geniş bir yelpazede kullanılmaya başlamıştır. 


Yedi Renk: Kuantum eşyaya ve dünyaya farklı bir pencereden mi bakıyor? 
Prof. Çakmak: Nesneler veya bilgiler dünyası, idrakimize göre anlam kazanmakta ve biçim bulup canlanmaktadır. Anlam veren şekillendiren parçalar arasında bütünlük oluşturan aslında 


şuurdur, idraktir. Bizler ancak o çok katlı ana planın dalga boylarıyla rezonansa girdiğimiz oranda, o frekansın bilgilerini cisimleştiriyor, buluyor ve kendimize mal edebiliyoruz. 
Böylelikle de evrenin bazı sırlarını çözebilmekteyiz 


Yedi Renk: Kuantum düşünce prensipleri konusunda bize bilgi verir misiniz? 

Prof. Çakmak :Düşüncenin kuantum prensiplerini şöyle maddeleyebiliriz: 

1.Düşüncenin kuantlaşması: Gözlemler, düşüncenin madde ve ışınlar üzerine etkisini göstermekte ve onun kuant ve tanecikli yapısını ortaya koymaktadır. İnsan beynindeki düşünceler, fizyolojik anlamda çok küçük elektronik sinyallerden meydana 

gelmektedir. Öğrenilenler, beyin hücreleri arasında kimyasal bağlar şeklinde depolanmaktadır. Yani bilgilerin işlenmesi ve beyne mal olması atomlar ve moleküller seviyesinde, yani mikro dünyada cereyan eden olaylardır. 

2.Düşüncenin matematiksel ifadesi: İnsan düşüncesi bir çeşit enerji olduğuna göre ona eşlik eden ve onu tanımlayan bir matematiksel dalga fonksiyonu, yani düşüncenin fonksiyonu olmalıdır. Bu fonksiyon o düşünceye ait her türlü bilgiyi içinde barındırır. Dolayısıyla tespit edilmesi durumunda o düşünceye ait her şey bilinir duruma gelecektir. Özellikle istenmeyen düşüncelere ait fonksiyonların belirlenmesi ile o düşüncenin çözümlenmesi ve ortaya çıkarılması ya da yok edilmesi sağlanabilir. 

3.Düşüncede tünel olayı: Bir elektron, hatta iki proton ve nötrondan ibaret alfa tanecikleri bile kendi enerjisinden çok daha büyük bir enerji barajını ya da madde engelini aşıp arka tarafa geçebilmektedir. Buna benzer birçok olay kuantum dünyasında her an gerçekleşmektedir. Tünel diyotları buna bir örnektir. İnsanlar, hayatları boyunca karşılaştıkları ve aşılması mümkün olamayan engel ve sorunları gerçekte özel bir teknik ile yani tünel olayı ile aşabilmektedir. Bu, bir elektronun gerçekleştirdiği tünel olayından farklı değildir. Bunun için gerekli şartların sağlanması ve kuantum mekaniksel anlamda çözümün belirlenmesine ihtiyaç vardır. Böylece, üstesinden bir türlü gelemediğimiz problemler, bu özel teknikler sayesinde kolayca çözülebilir. 

Öncelikle kendisini çok iyi tanıyan ve keşfeden, nasıl öğrendiğinin farkında bir zihin, bakışında belli bir önyargı bulunmadığından, her şeyi gerçek şekliyle görmeye başlar. Bu kişide yapıcı ve üretken yetenekler filizlenmeye başlar. Düşüncesi süratlenir ve derinlik kazanır. Kendisini sanki bir bilgi ve sevgi okyanusunda hissetmeye başlar. Bu okyanus, ihtiyaç hâlinde her türlü bilgiyi ulaştıran bir deryadır. İşte o zaman, beş duyunun da ötesinde idrak kapıları açılır. Gözün görme sınırları ötesinde bir görüş, kulağın duyma eşiğini ötesinde bir işitme yeteneği ortaya çıkar. Bu seviyede insanın aklı kuantum alanında işlem görmeye başlar. 


4.Düşüncede tümevarım ilkesi: Kuantum alanında atom tanecikleri karşılıklı olarak birbirleri ile sürekli etkileştiğinden bir şey, ancak başka bir şeyle birlikte değerlendirildiğinde anlam kazanmaktadır. Kuantum dünyasında hiçbir şey, hiçbir zaman tümden bağımsız hareket etmemektedir. Dolayısıyla atom dünyası gibi hayatı anlayabilmek için de önce ‘tümü’ anlamamız gerekmektedir. Bu ilkeye göre, büyük düşünceler, insan beyninde meydana gelen düşünce kuantlarının birleştirilmesinden meydana gelmektedir. Küçük düşünce kuantlarından büyük ve bütün düşünce bloklarına geçiş yapılabilir. Bu düşünce blokları doğrudan hayatımıza ait düşünceleri, kararları, eylemleri kapsamaktadır. Sonuçta insan beynindeki düşüncelerin fizyolojik anlamda çok küçük elektronik sinyallerden meydana geldiği ve dolayısıyla da enerji olduğu gerçeğinden hareketle insan düşüncesinin de kuantlaşmasının bir başka göstergesi olmaktadır. O halde önemli olan bu düşünce kuantlarının kontrol edilmesi ve yönetilmesidir. Düşüncenin süreksizliği ya da kuantlaştığı gerçeğinden hareketle istemediğimiz düşüncelerden ve dolayısıyla da eylemlerden kurtulabiliriz. 


Bir ilgi ve merak alanımız, bir de etki alanımız vardır. Pek çok şeyi merak eder, pek çok şeye ilgi duyar, ilmin hocası olan merakımızı gerekli gereksiz, faydalı faydasız bilgi ile tatmine çalışırız. Dolayısıyla düşünce dünyamızın gelişmesi bu şekilde imkânsız hâle gelir. Bilhassa medya ile ilgi alanımızın sınırlarını daha da genişletmekteyiz. İlgi ve merak alanımızı etki, yani inşa ve tamir veya müspet faaliyet alanımıza yönelttiğimizde düşüncemiz aynı kuantum alanında yer alan aynı frekanstaki düşünce dalgaları ile bir araya gelir ve güçlenir. Bu durumu, lazer ışınlarının gücü ile anlatabiliriz. Normal ışınlarla lazer aynı temele sahiptir. 
Lazer ışınlarında vektörel olarak her yöne yönelmiş dağınık ışınlar tek bir yöne yöneltilmekte ve tek bir frekans hâline getirilmektedir. Aynı gaye ve hedefe kilitlenen iki insanın gücünün 11; üç kişinin ise 111 gücüne çıkmasını kuantumun bu sırrı ile açıklamak mümkündür. 


Yedi Renk: Kuantuma göre öğrenmede başarı neye bağlıdır? 

Prof. Çakmak: Başarının sırrı, doğru hedefler koyarak ve doğru bakış açısı kazanarak âlemde hükmeden kanun ve prensiplerle rezonans haline gelebilmektedir. Tümevarım ilkesi, etkili öğrenmenin ancak tüm zekâ çeşitlerini; insanda var olan tüm öğrenme mekanizma ve sistemlerinin öğrenme süreçlerine dâhil edilmesi ile mümkün olacağını 

göstermektedir. Dolayısıyla çoklu zekâ gibi öğrenme kuramları tümevarım ilkesine daha uygun öğrenme yöntemleridir. Kuantumun tümevarım ilkesi, düşüncede ormana değil, ağaca odaklanan ve resmin bütününü görebilen açık bir zihin yapısını ifade etmektedir. Doğrularabilgilere odaklanan, yani eğitim ve bilgiyi aktarmaya ve sınavlarda geri istemeye dayalı hali hazırdaki ülkemizde geçerli öğrenme yöntemleri “tek doğrulu” bir zihin anlayışı oluşturmaktadır. Dolayısıyla mevcut eğitim anlayışı, kuantum düşünce anlayışı ile ters bir duruş sergilemektedir. Bu durum, büyük düşünceler üretemediğimizden toplum olarak problemleri çözemeyişimizin, teknolojide büyük ölçüde dışa bağımlılığın nedenini de açıklamaktadır. 


Yedi Renk: Düşünce maddeyi etkiler deniyor. Bu konuda bilgi verir misiniz? 

Prof. Çakmak: Düşüncede karşılıklı etkileşim söz konusudur. Düşüncenin maddeyi etkilemesine basit bir örnek vermek gerekirse, bulunduğumuz ortamda hiç limon olmadığı halde gözlerimizi kapatıp hayalimizde limon kesip ağzımıza sıktığımızda gerçekten limon varmış gibi ağzımızın sulanması veya üzücü haber karşısında gözlerimizin yaşla dolmasıdır. Çok öfkelendiğimizde bedenimiz gergin; mutlu ve sevgi dolu olduğumuzda ise bedenimiz rahattır. Düşünce bedenimize yansımaktadır. Işınlar gibi düşünce de maddeyi etkilemektedir. 


Yedi Renk: Daha somut örnekler verebilir misiniz? 

Prof. Çakmak: Düşüncenin maddeyi etkiler. Bunun en somut örneklerinden birisi Japon bilim adamı Prof. Dr. Masaru Emoto'nun su kristalleri üzerinde yaptığı çalışmalarıdır. Prof. 
Emoto, duygular yüklenen suyu kristallendirerek etkilerini incelemiştir. Emoto, mikroskopla yaptığı araştırmalarda, donmuş su kristallerinin dış tesirler karşısında çok değişik şekillerde reaksiyon gösterdiğini keşfetti. Bu araştırmalara göre, su kristalleri dış çevre tesirlerinin yanı sıra müzik, nefret, kin, öfke, sevgi ve takdir gibi duygulara da tepki vermektedir. Olumsuz sözler karmaşık-amorf şekiller oluştururken teşekkür, takdir, sevgi, neşe, dua gibi temiz duygu ve niyetlerle yüklenen suyun düzgün ve harika kristal şekiller oluşturduğu görüldü. Bu ve buna benzer başka deneyler, varlığın ve fitratın temelinde şükür, takdir, sevgi, yardımlaşma, minnet gibi pozitif duyguların yer aldığını ortaya koymaktadır. 


Yedi Renk: Düşüncelerimiz bedenimizi etkiler deniyor. Bu mümkün mü? 
Prof. Çakmak: Evet. Düşünce ve niyetlerimiz, bedenimiz ve zihnimizi bütünün sibernetik parçaları halinde etkilemektedir. Zihimizde olan dış dünyaya yansımaktadır. Hatta diyebiliriz 


ki zihnimizde olan dışarıda vuku bulmaktadır. Zihinde ne varsa, hücresel bellek düzeyinde kayıt neyse İlahi irade bize onu vermektedir. Zihnimizdeki düşüncelerin organlarımızı etkilemesinin bir örneği hastalıkların birçoğunun zihni bir nedene dayanmasıdır. Buluşlarımız bile sürekli olarak, beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşmektedir. Şuurumuz neyi keşfetmek üzere bizi harekete geçiriyorsa, sonunda o şeyi keşfediyoruz. Düşüncemiz, bulgularımızın belirleyicisi olduğundan; sorumuz, bilginin yarısı anlamına geliyor. Buradan şu sonuca varabiliriz: Deney, deneyin sonucu ve bilincimiz aslında aynı bütünün birbiriyle ilintili elemanları gibidir. Birbirinden ayrı değillerdir. 


Yedi Renk: Kuantum fiziği ile Newton fiziği arasında ne vark var? 

Prof. Çakmak: Kuantum fiziğinde fiillerin yer aldığı dil öne çıkıyor. Halbuki klasik anlayışta fiil ve duygular yerine daha ziyade mantık öne plandadır. Atomaltı kuantum dünyasında maddeler, nesneler, duyularımızla kavrayıp algıladığımız şeyler değildir. Herhangi bir faaliyette bulunmadan önce, düşüncelerimizi test eder, hedefimize varıp varamayacağımızı gözden geçiririz. Bu iki yönlü mantıktır. Fakat bu iki yönlü evet-hayır mantığı evrendeki mantıkla uyuşmamaktadır. Yeni fizikteki gerçeklik bir potansiyel arz eder, yani çeşitli şekillerde madde-enerjisel olarak bedenleşebilen olabilirlikler dünyasıdır. Kuantum dünyasında daha fazla mantık değeri hükmeder. Evet—hayır haricinde, böyle de olabilir, fakat şöyle de olabilir mantığı söz konusudur. 


Atom ve parçacık kavramları yerine insan hareketlerinde kuanta karşılık olarak “eylemcik” veya “olaycık” kavramları tercih edilebilir. Eylemcik çok küçücük bir süreçtir. Sezgi bunun için uygun bir kelime gibi görülüyor. Sezgi idrak etmeye, basirete işaret ediyor. 
Duygularımızla gerçeği ifade etmede daha az zorlanıyoruz. Çünkü duygularımız bu anlamda biraz belirsizdir. Yani hareket halindeler, sınırları değişkendir. Herhangi bir şeyi içimizde hissettiğimizde, bunu içimizde bir şey çağrışıyor şeklinde açığa vururuz. Çok yönlü rezonans olarak hissederiz onu. Kuantum fiziğindeki alanlar daha ziyade bizim inandığımız üç boyutlu alanlarla ilgisi olmayan tamamen faklı alanlarda tesiri söz konusudur. Bunu kuantum kodu şeklinde, tamamen saf bir bilgi alanı olarak da tarif edebiliriz. Bunun kütle ve enerjiyle ilgisi olmadığını da söyleyebiliriz. Bu bilgi alanı hepimizin içinde mevcut. Bütün evrene yayılmış hâldedir. Parçalanamaz bir bütün hâlindedir. Kuantum kodu sınır tanımıyor. Evrendeki birlik en açık görünen bir evren gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. 


Yedi Renk: Kuantum bize nasıl bir eğitim anlayışı sunmaktadır? 

Prof. Çakmak: Klasik fizik anlayışının Newton paradigmasının hâkim olduğu sosyal bilimlerde çalışan çoğu araştırmacı genellikle tek bir paradigmaya da nedensellik çizgisi ile yetinilebileceğini düşünür. Kuantum paradigmasının temel değişmeleri, eğitim programlarındaki yeni yaklaşımları ve değişimleri ile uyum sağlamaktadır. Eğitimdeki değişim rüzgârlarını hatırlayalım: 


I-Farklı düşünceler desteklenmelidir.Her olay ancak gerçekleştiği ortamda ve o ortamın şartlarına göre değerlendirilmelidir. Bir olayın gerçekleşmesinde çok sayıda faktörün rol aldığı unutulmamalıdır. Bunları, kesinlik içerisinde değerlendirmemiz ve önceden kestirebilmemiz güçtür. Çoğu bilgiler (doğruları), onları çevreleyen şartlara bağlı olduklarından, o şartların varlığından sürekli olarak kuşku duyulmalıdır. 


2-Gözlem, deney, proje temelli ve senaryo destekli uygulamalarla yaparak yaşayarak keşfe dayalı öğrenme tarz ve metotlarını ikame edilmelidir. 


3-Bilmek, öğrenme ile başlayan, öğrenmenin belki bir aşaması olan, belki de bir sonucu olan; ama sonu olmayan bir çabadır. Bilmek, sadece bazı sınavlardan geçmek kafaya ne 


işe yaradığı ve nerede kullanılacağı öğretilmeyen bilgileri yığmak anlamında bir bilmek değildir. Bilmek, bildiklerimizin temellerini, dayanaklarını gösterebilmek demek; yani bilmek, kökleriyle, temel kavramlarıyla bilmek anlamına gelir. 

4-Madde parçacıkları ve fotonlar gibi bilgiler de birbiri ile içe ilişki içinde bulunmaktadır. Bu yüzden öğrenilmesi istenenler, “niçinleri” ve “başka bilgilerle bağlantıları” bilinerek öğrenilmelidir. Yeni eğitim paradigmaları öğrencide şu anlayışın hâkim olmasını ister: 

“Şu anda sahip olduğum doğrular, bakış açım ve bilgilerimle sınırlıdır. Bunları güncelleştirmek ve zenginleştirmek için gayret göstermeliyim. Bilgi dağarcığımı genişletebilmek için devamlı öğrenmeye ve kendimi yenilemeye ihtiyacım var.” 

Bu anlayış ve terbiye öğrencilere verildiğinde, bildikleri ile yetinmeyecek, öğrenci her zaman kendini geliştirme şansı bulacaktır. Bu tarz eğitim sonucunda öğrencide çok doğrululuk, zıtlıkların aynı anda var olabilmesi gibi ilkelere dayalı bir düşünme biçimi hâkim olması ile gelişime açık esnek bir zihin yapısı teşekkül edecektir. İnsan hakları, demokrasi ve toplum kesimleri arasındaki uzlaşma ve akılcılık gibi değerlerin zemin tutması da ancak böyle bir eğitim anlayış ve ortamında neşvü nema bulabilir. 

5-Kuantum paradigması özne merkezlidir.Öğrenci, bilgiyle yüklenen nesne konumundan kurtarılıp, bilgiyi üreten ve kullanan özne konumuna çıkarılmalıdır. Ferdin öğrendiklerini yorumlaması ve oluşturmasına diğer bir deyişle yapılandırmasına ortam ve imkân sağlanmalıdır. Bilgiler, daima eksik olacaktır. Bu nedenle öğrencilere eleştirel düşünme becerileri, öğrendiklerini bilimsel çerçevede sorgulama becerileri kazandırılmalı ve onları araştırmaya, incelemeye yönlendirecek ortamlar düzenlenmelidir. 

6-Kuantum öğrenme, beyindeki tüm sinirsel ağları kullanarak, anlamlı bilgi oluşturmak için yapıları özel ve bireysel bir şekilde bir arada tutmadır. Kuantum öğrenme, kuantum fiziğinin bulgu ve varsayımlarından yola çıkarak bireyin bir bütün olarak kendini gerçekleştirmesini hedeflemektedir. Sözü edilen hedefe ulaşmada bireyin muhtemel doğrular oluşturması ve sorgulaması, tümden gelimci bir anlayış kazanarak olay ve olguların gerçekleştiği ortamlara göre değerlendirilmesinin sağlanması, gerçekliklerin bütün olarak algılanması gerektiği, öznel bir bakış açısı kazandırılması, kesin yargılardan kaçınılması gerektiği ve herkesin geçmiş yaşantıları farklı olduğu için olay ve olgulara ilişkin algılarında da farklılık olabileceği anlayışını kazandırmaya yönelik olmaktadır. 

Yedi Renk: Özet olarak söylersek kuantum öğrenme bize ne kazandırabilir? 

Prof. Çakmak: Kuantum teorisi, fıtratta var olan öğrenme gerçeklerini gün yüzüne çıkarıyor. 
Kuantumla materyalist ve kaba anlayış yerine manevi temelli, bütüncül, esnek-geniş bir anlayış hâkim olmaktadır. 

Yedi Renk: Değerli hocam bize zaman ayırdığınız çok teşekkür ediyoruz. 


BİLİMSEL(!) İNKÂRCILIĞIN İÇ YÜZÜ 
02 Şub 2019- Prof. Dr. Osman Çakmak-dirilispostasi 


Seküler bilim objektif ve dinden ve inançtan bağımsız hareket ettiğini sürekli vurgular. Bu yüzden de ülke ve milliyet, din ve inanç fark ettirmeden, her yerde fikirlerini kabul ettirir. 


Seküler bilim evren gözlem ve araştırmalarında “kim, niçin/niye, anlam ve amacı ne” sorularını dışlar; bu tür soruları spekülâtif kabul eder; bunları, “bilgi ve araştırma, delil ve gözlemin” değil; “felsefe ve din/inançların ” konusudur der. 


Materyalist ve dünyevileşmiş bilim ve eğitim, insanın fıtratında var olan din ve inanma gibi asli ihtiyaçlarını görmezden gelir. 


Aslında bunları bilerek yapmaktadır. Çünkü bilim kasti olarak ateizme (dinsizliğe) alet edilmektedir. 


“Tanrı yok(muş), varsa bile işleyişe karışmıyor” derken bir taraftan da “asıl fail ve sani olan Halık-ı Teâlâ yerine başka failler ikame eder. 


Ders kitaplarında ve belgesellerde; hemen her türlü bilgi sunumunda bilimsel ifade, denklem ve formüllerde Allah'ın bulunmadığı bir kâinat tasavvuru öne çıkarılır. Zaten evren kendi başına işleyebilmektedir. Tanrı olsa da zaten işleyişe karışmıyor. O yüzden O'na ihtiyaç ta bulunmuyor” demeye getirilir. 


İnsanlar kanaatlerini pek sorgulamadığından bu kanaatler zamanla benimsenir. Kişi içine düştüğü “şirk” düşüncelerinin farkına bile varmaz. 


Bilim üzerindeki bu tasarrufu bir illüzyonistin ya da hokkabazın el çabukluğuna benzetebiliriz. Dikkatiniz belli bir yöne çekiliyor. Asıl gerçek gözünüzden kaçırılıyor ve bir hipnoz uzmanının, dikkatimizi belli bir noktaya veya sese yönlendirmesi gibi dikkatlerimiz evrendeki bazı “sebep ve maddi nesnelere” yönlendiriliyor. 


Her seferinde yapılmak istenen şey gerçek Yaratıcıyı ve Kâinatın sahibini görüş alanından kaçırmak ve gizlemektir. 


Bu zihnen uyutulma sonucu, “Alem nasıl yaratıcısız ve sahipsiz olabilir!? ” sorusu akla bile gelmez! Gelse de, merak edilmez. Merak edilse de; Bilim (!) ona da “failsiz, yani otomatik, yani kendi kendine, yani çeşitli madde ve sebep ve kuvvetlerin etkisi ve itme — çekmesiyle, yani çeşitli tabii ve deterministik fizik-kimya kanun ve mekanizmalarıyla işleyen” “bilimsel”(1) açıklamalar sunar (!). 


Bilim adına olmayanı olur(muş) gibi gösterme hokkabazlığının sonu gelmez. Sonraki aşamada; sözde bilimsel cümle ve tasvirler kanalıyla, bilinçaltımıza gönderilen “sübliminâl mesajlarla” bilinçaltımız kodlanır ve programlanır! 


Ülkemizdeki duruma gelince; 


Bilgi mekanik boyuttan malumattan tek boyutlu açıklamaya bürününce ve indirgenince ve sınav için geçme aracı haline gelir. Öğrenilenler malumat boyutunda kalınca ilimden irfana ve marifete geçiş hattı kapanır. 


Bilimi hep maddi ve araçsal görmenin sonucu bilim materyalizmin “malı” zannedilir. 
Eşyanın/varlığın sır ve hikmeti gizlenir. O yüzden okul kitaplarından başlamak üzere her türlü yazılı, sesli ve görüntülü yayın, bizi, “gafil” bir nazarla kâinata bakmaya şartlandırır. 


Materyalist ya da seküler bilim, laboratuvarlarda denenmeye uygun olmayan ve dolayısıyla doğruluk veya yanlışlığı ölçümlere dayalı olarak belirlenemeyen bilgileri bilim-dışı ilan eder. 


Örneğin, gözlem ve deneye dayalı fen bilimleri için poitivizmi sosyal ve duygu temelli (psikoloji gibi) ve inanca dayalı bilimler (teoloji gibi) tatbik ederek işine geldiği gibi hareket eder. Ancak beş duyu ile idrak edemediğimiz manevi duygularla idrak ettiğimiz gerçekleri kabule yanaşmaz. 


Seküler bilimce yapılan yanlışlık bu kadarla sınırlı kalmaz. Beş duyu ve deneycilik (empirisizm ve bilhassa pozitivizm) yöntemlerinin bilgi edinme mekanizmalarından sadece birisi olduğunu nazarlardan saklar. Bilimsellik adına böylece ön yargı, hatta taassup içine girer. Bilgiyi sadece maddede yansıyan miktarıyla sınırlar. 


Hâlbuki bilimin en temel amacı; gözlem ve deneylere dayanarak, geçmiş ve gelecek hakkında bilgi ve bulgular elde etmektir. Somut gördüklerinden, soyut kanun ve prensiplere ulaşmaktır. 


Çözüm; yaratılışta var olan adalet, hayır güzellik, kemalat israfsızlık denge program sanatlı olma gibi hakikatlerin genel olarak bilime ve ders kitaplarına yansıtılmasıdır. 


Varlığın hikmet ve hakikatini yansıtacak, varoluştaki mükemmelliği nazara verecek yeni ve doğru bir bilim felsefesine ve yorumlamaya ihtiyaç bulunmaktadır. 


Böylece eğitim, insanın kendini ve kâinatı keşif ve kemalat yolculuğu halini alacaktır. 
SEKÜLER BİLİM VE ATEİZM 
21 Nis 2018 -Prof. Dr. Osman Çakmak-dirilispostasi 


Son zamanlardaki deizm tartışmalarına aslında acı acı tebessüm ediyorum. Dini ve kültürel derslerin okullarda sayıca artırılmasına rağmen beklenen etkinin görülmemesi şaşırtıyor. 


Kanaatımca bunda iki etken sözkonusu: Birincisi, “bilgi aktarımı” yolu ile ne matematiği ne de ahlaki değerleri öğretebiliyorsunuz. “Bilginin? zihinde çıktığı yolculukta “inanç? halini alması için bazı safhalardan geçmesi ve beyinde işlem görmesi gerekiyor. 


Eğitimdeki mevcut tablo, bilimsel ispat ve anlama-kavrama metotlarından uzak bir şekilde sürdürülen söyleme-anlatma (bilgi aktarımı) metoduna dayalı okullardaki hakim eğitim yapısının iflasının bir göstergesi oluyor. Hatta şartlanma yolu ile tepkisel eğitim, istenmeyen yan ürünleri beraberinde getiriyor. 


Ahlaki ve dini değerleri en iyi örnek olma ve yaşayarak öğrenme yolu ile kavratabilirsiniz. Önce, bu gerçeğin altını çizelim. 


Hocalık hayatıma başladığım ilk yıllardan bu yana, bilgi aktarımının ötesinde konuları felsefesi ve hakikatı ile öğrenci merkezli uygulamalarla vermeye gayret ettim. Atatürk Üniversitesinin büyük anfilerinde, daha asistan olduğumuz yıllarda Genel Kimya dersleri ile başlamıştı bu tecrübelerimiz. Konulara giriş için bazı kurgular yapardım. Rahat geçiş yapabilmek için espri ve fıkra, yada hayata dair anılarla konulara giriş yapardım. Sonraki yıllarda ise, popüler bilim ve eğitim yazarlığı yapmış olmanın verdiği kazanımlarla her derste konuların hayatla ve uygulama ile ilişkisini öne çıkardım.. 


Kozmozdan kuantuma, varlığın ve evrenin sırlarının nazara verilmesi öğrencide bilime karşı müthiş bir motivasyon ve istek oluşturur. Bu tarz anlatımların ve katkıların dersi ne kadar heyecanlı ve merakaver hale getirdiğini meydana gelen heyecan dalgasından ve sürekli geri dönüşlerden anlarım. Bizim yanlışımız şu: Bilimsel olgunun bilgi-malumat boyutu dışındaki asıl boyutlarını dikkate almayışımız. Halbuki bilginin bilgi ve bilim-ilim boyutu dışında o bilginin/o olayın-olgunun hakikat, hikmet ve fitrat yönü var. Bilginin “bilimsel” hale gelmesi onun kullanılması ve üretilmesi, hayata bakan yönü ile ilgilidir. İlimden irfana giden yol böylece açılıyor. 


Bu tecrübelerimizden şöyle bir sonuca da vardım: Sadece din dersleri değil, fen bilimleri de kâinatı okumanın, insanın kendisini ve Rabbisini de tanımanın en önemli bir aracı halini alabilir. Bu yüzden Fen ve bilim ile birleşik verilmeyen din derslerinin etkili olmayacağı kanaati hasıl oldu bende. 


Fen dersleri ve Felsefe dersleri eskiden Hikmet dersi adı ile verilirdi. Aynı kıvam ve üslupta fen derslerini tekrar hayata geçiremez miyiz? Fen derslerini seküler bilimin tanrılarının kürsüsü olmaktan kurtarmanın bir yolunun bu olduğunu düşünüyorum. 


İmam-ı Gazali'nin dünyasında astronomi “marifetullah”a bir vesile idi. Ve astronomisiz marifetin eksik olduğunu söyler. Kendisi Astronomi üzerine kitap kaleme almıştı. Bugün okullara astronomi seçmeli ders olarak konuldu ama marifet vesilesi ve bilim ufku kazandıracak bir değer arzetmiyor. Hatta hikmetten yoksun bir şekilde yığın halinde; bilgilerin reçete gibi verildiği kitaplar adeta öğrenciyi bilimden soğutmak için özel olarak hazırlanmış diyorsunuz. Bu durum tabi diğer fen ders kitaplarında da söz konusu. İlimden irfana giden yolu açmadığı gibi, tersine yaratılış sebeplerini; kanun ve maddeyi Allah yerine koyan bir anlayışla kaleme alınmış bir keyfiyet gösteriyor. 


Eğitim sistemimiz, köklerinden ve değerlerden uzak tutulurken, buna gerekçe olarak laiklik gösterilmişti. Bu gerekçeyi gösterenlerin samimi olmadığını ve bu konuda bizi nasıl yanılttıklarını isterseniz Batıdaki duruma bir göz atarak görelim. Konu bu noktaya gelmişken, bilimin kurucularının konuya nasıl baktıklarına dikkat çekelim. 


Batı'nın Yahudi-Hıristiyan ve Grek-Roma temelleri üzerine kurulu bir eğitim sistemine sahip olduğunu çoğumuz bilmeyiz. Örneğin Amerikan eğitim sistemi Yahudi-Hıristiyan ve Grek-Roma uygarlık fikri ve tecrübeleri üzerine bina edilmiştir. Eğer Neil Postman'ın, Building a Bridge to the Eighteenth Century (2000) adlı kitabını okuma zahmetinde bulunursak, burada bazı gerçekleri ayrıntıları ile görebiliriz. 


Kitapta Amerika'daki eğitimin, Amerika'nın kuruluş safhalarında, neredeyse bütünüyle dinle irtibatlandırılarak inşa edildiğine (s.158) dikkat çekilir. Yine aynı kitapta okumalarımızı sürdürdüğümüzde Amerikan eğitim sisteminin Yahudi-Hıristiyan ve Grek-Roma uygarlığının temelleri üzerine bina edildiği de açıkça görülür. Dahası Fransa'daki ortaöğretim kurumlarının üçte biri Katolik okulları olduğuna şahit oluruz (s.159). Fransa'da böyle iken Almanya'da ve İngiltere'de durum farklı değil. Eğitimin dini temellere bağımlılığı bu iki ülkede daha güçlü. 


Birçok araştırmacı ve fikir adamı materyalizmin ve ateizmin bilimsel temellerinin bulunmadığını dair ekol ve anlayışlar gelişmiştir. Hatta bu ekollerin çoğunun temelinin tevhid anlayışına destek verdiğini az bir dikkatle görebiliriz. Batıyı/A vrupayı değerlendirirken, karşımızda iki çeşit Avrupa bulunduğuna dikkat etmeliyiz. Birinci Avrupa, insani değerlere ve bilime dayanan ikinci Avrupa'nın başarılarının arkasına sığınarak bilimi ateist ideolojiye alet etme çabası içindedir. Birinci Avrupa'nın bilimi metafizikten soyutlayarak, onu materyalizme, hatta ahlaksızlığa ve dünyeviliğe alet etmesi sonucunda gelinen nokta vahimdir. 


İngiliz bilim adamı Roy Bhaskar öncülüğünü yaptığı güçlü bir fikir akımında seküler bilim anlayışının bilimsel temelinin olmadığı izah edilir. Bu model “Eleştirel gerçeklik, fizikötesi gerçeklik veya gerçeklik ötesi? adları ile bilinir ve yaratılışta ilim-irade-kudret hakikati dolayısıyla tek bir Yaratıcının varlığı ve gerekliliği nazara verilir. 


Bhaskar gerçekliği/hakikatı üç kategoride ele alır: (i) Hakikat, (ii) olgu ve (iii) gözlem. 
Kâinattaki her şeyin dayandığı bir “İlim” ve “Kudret” hakikati vardır ki bu bunlar materyalist/seküler anlayışın nazarlardan sakladığı varlığın cepheleridir. Gerçeğin arkasında ona şekil veren bir ilmi kalıp ve güç vardır. “Olgu” kudretin gerçeğe şekil verme halkasıdır. 
Olguların gözlemlerimizle alâkası yoktur. Nitekim farkına varamadığımız birçok olgu vardır. 


Ancak, biz bilmesek de, onlar gerçektir. Üçüncü en dar kategori ise, gözlemlerimizden oluşan deneye dayalı bilgidir. 


Bhaskar, materyalist temelli anlayışların gerçekliğin üçüncü kategorisinde kaldığını ve ötesini göremediğini söyler. Bhaskar bu konuda şunları söyler: “Bu dar dairedeki gözlemlerimizin perde arkasındaki derin mekanizmaları anlamakla ancak hakikat anlaşılabilir hale gelir. 
Yoksa, gördüğümüz düzenliliklere “evrensel kanunlar? diyerek, gerçeğin aslında bu kanunlardan geldiğini söylemek büyük hatadır”. 


Elbette kanun varsa, kanun koyucu ve o kanunları işleten vardır. Çünkü kanun kendi başına iş yapamayacaktır. 


Bhaskar'a göre, modern bilim, kâinattaki kanunları gerçeklikle karıştırıyor. Düzenlilik gösteren kanunlar, algıladığımız olguları açıklayan gerçeklik olamaz. Belirli sebeplerin sürekli belirli neticelerle birlikte gözükmesi, söz konusu sebeplerin o neticeleri yaptığı mânâsına gelmez. Çünkü sebepler, neticeleri yapabilecek bir öze ve güce sahip değildir. 
Sebep-netice münasebeti, bizim zihni kurgumuzun ürünüdür. Gördüğümüz sebepler neticeleri yapamaz. [1] 


Bilimlerin çoğu kurucu zirveleri bilimin dine hizmet etmesi, yaratılışla ilgili sırlara cevap vermesi gerektiğine dikkat çekerler. Böylece bilime doğru hedef çizerler. Örneğin Atom teorisinin önemli mimarlarından Erwin Schrödinger bu konuda söyledikleri ilginçtir: “Bilimin insanlığa en büyük katkılarından birisi, hepimizi doğrudan alâkadar eden; “kimiz, nereden geliyoruz ve nereye gideceğiz?” sorularının cevabını bulmak veya zihinleri bu konularda rahatlatmak olacaktır”.(2) 


Yirminci asır içinde, maddeci felsefeyi kökünden sarsan gelişmeler oldu. Din bilim laikliği olmadığı daha iyi anlaşıldı. Zaten 20. Yüzyılın başlarından itibaren Materyalizmi kökünden sarsan, temelinden yıkan gelişmeler baş gösterince zihinlerdeki dönüşüm gecikmedi. Tanrı ve Yeni Fizik kitabının yazarı Fizikçi Paul Davies (1946-) bu gelişmeyi şöyle özetler: “Fiziki âlemin temelini teşkil eden katı birimler, bir bir eridi, hepsinin yerini metafizik bir okyanusun var-yok arası dalgalanmaları aldı. Yeni fiziğin bu fizikötesi yönelişi, çoğu insanın zihninde felsefi ve dini dönüşümler başlattı; hepsi bu keşifleri, hâlihazır modern teknoloji toplumunun temeli olan materyalist ve katı dünyadan bir silkinme olarak gördüler.”[3] 


Bu gelişmeleri ifade eden bilim adamlarından birisi Teksas Üniversitesi Beşeri Bilimler Profesörü Frederic Turner'dir(1861—1932). Kanaatını şöyle ifade eder: “Kâinat dev bir piramit gibi; piramidin en altında matematik var, onun bir üstünde fizik yer alıyor, böylece en üste doğru çıktıkça sanat ve felsefe geliyor ve onların da üstünde ilâhiyat yer alıyor. Bu anlaşıldığında, bilim Rönesans'tan sonraki en büyük devrini yaşayacak, ilahi olan ile tabii olan ayrımı sona erecektir.” 


1964 yılında Nobel Tıp Mükâfatı'nı alan John Eccles (1903—1997) daha farklı bir kanaat 
sergiler: “Bilim, şu hâliyle ne herhangi birimizin var oluş hikmetini açıklayabilir ne de şu temel sorulara cevap getirebilir: “Ben kimim? Neden buradayım ve neden yaşıyorum? 
Öldükten sonra ne olacağım?” Bunlar bilimin sınırını aşan sırlar-dır.” Robert Jastow da: “Bilim asla yaratılış sırrının üstündeki perdeyi kaldıramayacak.” sözleriyle aynı fikri paylaşır. 


1980 Nobel Tıp Mükdfatı sahibi nörofizyolog Roger Sperry (1913—1994) 1983? teki bir 
mülâkatında; “Bilimin kendisi materyalizmle çatışır. Bilim ile din neden çatışsın ki?” diye sorar ve devam eder: “Esasen bu “din bilimle çatışır şartlanması” materyalist felsefenin bilim olarak kabul edildiği zamanlardan kalmadır.” [4] 


İlah gerçeğine ulaşmak için yollar çeşitlidir. Salt akıl bu yolda yeterli olmamak-tadır. Örneğin İlahi gerçeklere/hakikate ulaşmak için St.Thomas tabiattan, Descartes ise düşünceden yola çıkar. Pascal ise, kalbten yola çıkıyor ve kalbin ışığıyla sezilen bir İlaha varıyordu.|5)J “İman isbattan farklıdır; o, kalbtedir.? demişti.|6J Pascal, kendisine has yaklaşım biçimiyle, varoluş felsefesinin öncüleri arasında sayılır.|7J) Varoluşu hayret ve hayranlık dolu bir temaşa ile seyreder. Bizi yalnızlığımızın, kaderimizin ve hiçliğimizin karşısına diker;|8) “Her şey, okunması Zor olan şifreler halinde yazılmıştır. Evrende aydınlıkla karanlığın tuhaf bir karışımı halinde bulunmaktadır. Kısaca, bizler bir yarı karanlık içindeyiz!’ [9] der. Pascal akıl ile kalbin fonksiyonlarını zıtlıklardan bir dengeye ulaştırmak için çaba sarf etmiş. Bir yandan “Allah'ı tanımada kalb esastır? derken, diğer yandan akıl unsurunun terk edilemeyeceğini dile getirir. 
Varlığın dış çeperinin iç âlem ve manevi oluşla bir ahenk içinde birlikteliğini zorunlu görür. 
O'na göre şimdi, Allah'a boyun eğmek istemeyen gururlu insanın Yaratıcı'ya boyun eğerek diz çökmesi, dudaklarıyla yakarması gerekir. 


Hulasa, konuyu İslam dini bağlamında ele alırsak, İslam dini bilimsel araştırmalardan ve bulgulardan bir tedirginlik duymamakta bilakis kendine güveninden dolayı bunu teşvik etmektedir. Bunun somut delili Allah'ın Kuran'da insanları araştırmaya, düşünmeye ve bilmeye yöneltmesi ile ilgili birçok ayetlerin varlığıdır.(10) Zira, yaratılış mucizesinin sırlarını bilen bir insan Allah'ın varlığına kesin bir bilgiyle kanaat getirir. Bilginin detaylarına inildikçe özellikle çıplak gözle algılanamayan mikro-kozmik ve makrokozmik alana inildiğinde) bu kanaat daha da güçlenir. Bu sebeple bilimsel araştırma ve çalışmaların en büyük bir teşvikçisi hak din olan İslamiyet olmuştur. 


Konuyu fen bilimleri bağlamında ele alacak olursak, fen eğitimi esasen insanı aldığı eğitim sonucunda kendisi için yaratıldığı ve tasarlandığı belli olan tabiatı (Kâinat Kitabı) doğru anlamayı sağlamaktadır. Bu zaten Kur'an'ın bir emri ve isteğidir. Kuran'ın ilk emri “oku” dur (Alak,1). İnsan her şeyden önce kâinat kitabının bir okuru haline gelmelidir. Konuya böyle baktığımızda doğru ve sağlam bir fen eğitimi Kuran'a doğru muhatap olmanı ve onu doğru anlamanın bir gereğidir. 


Konuya ister bu açıdan bakalım, isterseniz başka açılardan bakalım, hak dinle bilimin maksatları birleşmektedir. Fen bilimleri maddi ve manevi gelişmeye yol açtığı kadar, Allah'a ve inanca ait gerçekleri tanımanın da yolunu açmaktadır. 


Bilim ve dinin tanımlarında ortak olmayan noktalar olabilir. Evrim teorisinde olduğu gibi, bilimin tanım ve kıstaslarını taşımayan ideolojik ve siyasi yaklaşımlar, ya da bir takım ön kabuller, bilim olarak takdim ediliyorsa, bu tezat dinin kendisinde değil, bilimin inançsızlığa alet edilmesinden ve bilimi materyalizmin malı olarak görme anlayışından kaynaklanır. 


Belkide popüler bilim yazarı olmanın verdiği bir gereklilikten dolayı TÜBİTAK'ın bilim dergilerini (Bilim Teknik -TÜBİTAK vd) ve tercüme ettiği kitapların bir çoğunu takip ediyordum. “Kendi bilim anlayışımızı? inşa edemeyişimizin bir sonucu olarak başta TÜBİTAK yayınları olmak üzere ve bazı yayınevlerinin öncülüğünde “tercüme bilim” özellikle popüler bilim kitapları ve çeşitli belgeseller yolu ile ateist ideoloji ülkemize taşındı. Zafer Yayınları ve Zafer dergisi gibi birkaç yayınevi ve dergiyi istisna 

edersek, İkinci Avrupa dediğimiz Müsbet Avrupa kanalı ise sürekli kapalı kaldı. Zafer dergisinin Bilimsel Danışma Kurulunda yer aldığımı bu vesile ile belirtmeliyim. 


Yine bu vesile ile değerli bir çalışmayı burada kaydetmeden geçemeyeceğim. Hadise rahmetli Turgut Özal'ın başbakanlığı zamanında Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerler'in teşebbüsü ile gelişmişti. Evrim konularının müfredatta sınırlandırılması ve “Yaratılış” konularının da yer alması için ciddi çalışmalar ortaya konmuştu. Bu 


amaçla “Yaratılışı Araştırma Enstitüsü2 (Institute for Creation Research — TCR) ile birlikte bir çalışma da yapılmıştı. [11] 


Bu amaçla Atatürk Üniversitesi”nde Prof. Dr. Adem Tatlı'nın da içinde olduğu akademisyen çalışma gurubunda yer almıştım. Doktora çalışmalarımın devam ettiği yıllardı. O dönemlerde bu çalışmaların içinde kısmi olarak yer almıştım. Prof. Tatlı, 28 Şubat sürecinde zamanın YÖK başkanı Kemal Gürüz zamanında bu çalışmaların “meyvesini” üniversiteden uzaklaştırılarak almıştı. 


Sözün özeti, yükselen deizm ve ateizm inançsızlığının kaynağı başka yerlerde aranmamalıdır. Kaynak, müfredata göre şekillenen ders kitapları ve ideolojik bilimin popüler kitap ve belgeselleri ve bu kaynaklardan beslenen medya. Müfredat belirleyicilerinin/yetkililerin bu gerçeğin farkına varamaması ve bu gidişe seyirci kalmalarının bedeli ve faturası ağır olmaktadır. 


Tamir adına bazı kıpırdanmalar ve iyi niyetli çabalar olsa da bunların hayli cılız ve zayıf kaldığını belirtmek isterim. Seküler bilimin kutsal ineklerini ve tanrılarını deşifre etmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Çözüm kendi bilim anlayışımızı oluşturmakta.. Filtresiz doğrudan ithal “çeviri bilim” içinde saklı seküler inancın kodlarını çözerek işe 

başlayacağız. Gençliğimizi deizm ve ateizm bataklığından bu şekilde kurtarabilir; maddi ve manevi kalkınmanın yolunu böylece açabiliriz. Bilimin kendisi evrensel olsa da hedefleri ve kullanımı milli olmak zorundadır. Bu gerçeği er geç idrak etmek durumundayız. 
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MADDEYE YENİ BİR ÇEHRE 


Prof. Dr. Osman Çakmak -Haziran 2016, 474-zaferdergisi 


Yıllar ilerledi, teknoloji gelişti ve atom, madde ve yaratılışla ilgili pek çok konu aydınlandı. 
Bilimin rehberliğinde gören gözler ve araştıran akıllar için kâinat kitabı daha bir okunur hale geldi. Devasa teleskoplarla bir yandan ötelerin ötesinden ışınlar yoluyla gelen mesajların dilini çözmeye çalışırken, bir yandan da elektron mikroskoplarla yahut dev parçacık hızlandırıcıları ile miniklerin dünyasına, atomlara nüfuz etmeye çalışıyoruz. Kimyasal dönüşümlerin aktörleri olan atom/iyon/moleküllerin sırlarına nüfuz etmeye çalışıyoruz. 


Hayatın anlamını ve kendisini anlamaya çalışır insan. “Ben niçin varım?” sorusunu sorduğunda dikkati ilk olarak maddenin aslına ve temeline çevrilir. 


Atom ve moleküllerin çalışması, zerrelerin faaliyeti zihnin önüne muazzam bir perde açar. 
Atom içi dünyaların derinliklerinde gezerken, orada içinde yaşadığımız ve bildiğimiz dünyadan çok farklı bir dünya çıkar karşısına insanın. İşte bu farklı boyuta “kuantum dünyası” denildi... 


Maddenin temelinde, kuantum dünyasında katı ve sabit anlayışlar yıkılır. Sebep sonuç ilişkisi de. Kâinatın bölünmez bütünlüğü, kâinattaki birliğe; her şeyin her şeyle bağlılığı atom altı dünyada daha bir dikkat çekici hale gelir. 


Kuantumla ulaşılan kavramlarda, felsefi ve ruhi boyutlar öne çıkar. Fizik ötesi dünyaların hiç de uzağımızda olmadığı, hatta iç içe olduğumuz gerçeği dikkat çekmeye başlar. Ve anlaşılır ki, görünen madde, asıl ve görünmeyen gerçeğe bir kabuktur ve bir perdedir. Şahit 


olduğumuz faaliyetlerin merkezinde hayatın yer alması ve tüm varlıkların hayata ve insana hizmet ettiği gerçeği daha belirgin bir hal alır. İnsan, atomdan galaksilere, hücreden insan vücuduna kadar her şeyi karmaşık, ama düzenli, parça parça ama yek vücut olarak mükemmel bir yapıda ve düzende yaratıp insanın hizmetine sunan tek bir Yaratıcı'nın varlığını daha iyi takdir etmeye başlar. 


Atom altı dünyada gezmek, büyüklerin dünyasındaki kadar çeşitli, ilginç, renkli ve heyecan vericidir. İnsan zihni, önüne açılan pencerelerden tek bir zerredeki esrarengiz “âlem içinde âlemleri, düzen ve dengeleri seyreder. 


Atoma verilmiş kuvvetlerin en zayıfına yani çekim kuvvetine dikkat kesildiğimizde büyük âlemin bu kuvvetle ayakta tutulduğunu farkederiz. 


Sonra nükleer kuvvete çevrilir nazarımız. Her şey gibi bu kuvvetin de atom çekirdeği içinde o minicik yerde zaptedilişini hayranlıkla seyrederiz. Bütün kâinatı dev bir atom bombası olmaktan koruyan nedir? Nükleer kuvvete tanınmış tesir sahası, ancak atom çekirdeği kadar bir saha oldu. Ve nükleer kuvvet, zayıf kuvvetle dengelendi; işte bunlar her şey bir atom bombası olup çıkmasın diye böyle yaratıldı. 


Nihayet tüm araştırmalar sonunda tüm kuvvetlerin temeline inmeyi başardık. Gördüğümüz şuydu: Bir şey önce dört şey oluyor, onlar da kendi içinde farklı şekillere bürünüyordu. 
Anladık ki, kuvvet dediğimiz şey(ler) aynı hakikatın değişik fazları ya da dalgalanmaları imiş... Tanecikler gibi, kuvvetlerin de kendi başlarına bir hakikatı yokmuş. 


Evrenin en küçük aralığında “Süper simetri parçacıkları”na ulaştık sonunda. Süper simetri parçacıkları o kadar küçüktü ki, atom bunların yanında güneş sistemi kadar devasa boyutta kalıyordu. 


Maddenin arkasında (omikroskoplarımızın bile fark edemediği dünyaları keşfetme yolculuğunda sadece atomun yapı ve özelliklerini değil, ilmin baş döndürücü gelişmeleri ışığında boşluğu da ele aldı insanoğlu. 


Boşlukların boş olmadığını ve kuantum alanı halinde canlandığını gördük. “Esir maddesi” ile kâinatın bir bütün haline getirildiğine ve birçok ilahi faaliyete merkez olduğuna şahit olduk. 
Nihayet atomun çekirdeğinde tüm kuvvetlerin tekleştiği noktada, sonsuz kudret tecellisi ile karşılaştık. 


Bilimin tel örgülerini aşan bilim adamları bize birçok yeni bakış açıları sunmaya devam ediyorlar, maddenin aslında maddi bir temeli olmadığını, kudretin yoğunlaşmış şekli olduğu hakikatını idrak ediyoruz böylece. Ve anlıyoruz ki, maddenin maddi bir temeli yokmuş... 


MATEMATİK VE SONSUZ UZAYLAR 

18 Kasım 2019 Pazartesi- Prof. Dr. Osman Çakmak- http://insanvekainat.net/ 

Soyut matematik sayıları uzun bir süre kullanılmamıştı. Anlamsız zannediliyordu. Bugün soyut matematik sayılarını bir çok alanda kullanmaktayız. Çünkü rasyonel sayıların ihtiyaca 


cevap vermediği alanlarda veya cevapsız kaldığı yerlerde irrasyonel (sanal) sayıları kullanarak çözüme ulaşırız. 


Cebir ilminin kurucusu El Cabir, eksi (negatif) sayıları bulana kadar karekök 

işlemleri yolunda gidiyordu. Örneğin karekök içindeki dokuz sayısı kökten çıkarılınca 

(3) olur (V9 -3). Fakat bu kök içine eksi sayılardan biri konduğunda yepyeni bir Cebir karşımıza çıkıyor.. (X-9) dışarıya 3 (üç) olarak çıkmaz. Çünkü artı ya da eksi olsun ikisinin karesi dokuzdur. Eksi ya da artı dokuzun karekökü (<3) değildir. (N-9) gibi bir sayı bulunmaktadır. Ne var ki kök dışına alma güçlüğü olan bu sayıya, tıpkı üçten beş çıkmaz diyen ilk matematikçiler gibi yanlış bir isim verdiler: İrrasyonel: Sanal-İmajiner (Hayali) sayı dediler. 

Soyut matematik sayıları uzun bir süre kullanılmamıştı. Anlamsız zannediliyordu. Bugün soyut matematik sayılarını bir çok alanda kullanmaktayız. Halbuki rasyonel sayıların ihtiyaca cevap vermediği alanlarda veya cevapsız kaldığı yerlerde sanal sayıları kullanarak çözüme ulaşırız. Bugün Kuantum teorisinden, tünel olaylarından, uzaya gönderdiğimiz araçlara kadar günlük hayatı da kaplayan birçok denklemde soyut sayılar kullanılıyor. Bir kısım matematik denklemleri, soyut sayıları, dikkate almadan yapılan hesaplamaları yanlış çıkarması, farkına varmasak da, madde ötesine ait metafizik unsurlar, günlük hayatımızda, kullandığımız teknolojinin içinde de yer almaktadır. Yani soyut sayılar soyut evrene ait açılan kapılar gibidir. Tüm bunlar maddenin aslında madde-mana karışımı olduğunun belgeleri olmaktadır. 


İkinci dereceden bir denklem olan x741—0 eşitliğini ele alalım. Bu denklemi çözerseniz, x7—- 
1 bulur ve her iki tarafın karekökünü alarak iki sanal kök elde edersiniz. Bu kökler, + veya — 
gibi özellikler göstermezler. 

Işık Hızı Aşılıyor 

Kütleli bir cismi, ışık hızına eriştirdiğimizde nelerle karşılaşırız? Bu düşünce ile yola çıkan bilim adamları hesaplamalarını yaptılar: Denklemler, böyle bir hıza erişen bir cismin kütlesinin sonsuz hale geleceğini gösteriyordu. Sonsuz kütleli bir cisim, bu evrenimizle bağdaşmayan, uyuşmayan bir özellikti. 


i EYİ 


Denklemler, ışık hızının aşılması halinde kütlenin sonsuz değil, sanal yani soyut olacağını gösteriyordu. Ne demekti hayali (madde ötesi) kütle? Mesela -80 kg ağırlığında bir insanda bir insanın varlığını tasarlamak gibi bir şeydi bu. Halbuki dünyamızda; — 80 kg lık ağırlığı tartacak bir terazi yoktur. 


Einstein'e göre ışık hızına erişmek mümkün değildi. Bu, bir kesin yargıya dönüşmüştü. Ne var ki, bilimin sınır tanımayan ufuklarını düşünen bilim adamları ışığın ötesinde bir şeylerin bulunduğunu sezmeye başlamışlardı. Örneğin cisim ışık hızı değerini aştığında matematik olarak düşündüğümüzde ışık hızı değerinde cismin kütlesi kayboluyordu kütle sanal hale geliyordu (kök içinde eksi değer). 


Konuyu bu defa matematiki açıdan irdeleyen uzmanlar, Einstein'ın denklemlerini (örneğin E= mC? formülü bunlardan birisi) kullanarak çok garip bir çözüme ulaştılar.. Işık hızından da yüksek hızlara harika yorumlar getiren sonuçlar belirdi. Eğer bir hareketli, ışık hızı ile değil, 


ışıktan da hızlı hareket ederse; kütle, uzunluk, enerji hatta zaman gibi fiziki 

kemiyetler mücerret (hayali, sanal) mahiyete bürünüyordu. 

Matematik formüllerden bu “sanal varlıklarla” ilgili ilginç çıkarımlar yapılabiliyor ve sonuçlara ulaşılabiliyor. Örneğin hızları arttıkça enerjileri azalıyor, sıfır-enerjili bir durumda ise sonsuz hıza ulaşıyorlardı. Dahası elektrik yüklü oldukları kabul edildiğinde kendi etraflarında bir radyasyon oluşturacakları ve bu radyasyonun onların da enerjilerini azaltacakları; enerjileri azaldıkça ise daha hızlanacağını gösteriyordu. 


Evet, denklemler ışık hızını aşan durumlarda kütlenin sıfırdan küçük kalması kaydıyla çözümün mümkün olduğunu gösterdi. Işık hızının aşılması demek, kütlenin negatif (hayali, sanal) olması demekti. Negatif kütlenin fiziki anlamı ne olabilirdi? 


Yaşadığımız, alıştığımız ve bildiğimiz çevrede her cismin bir pozitif kütlesi vardır. 

Terazi, sıfırdan küçük kütleyi gösteremez ve ölçemez. Fakat madem ki, matematik olarak negatif kütle vardır, bu evrenin negatifi, yani soyut evrenleri anlamına gelebilirdi. 
Matematiğin haber verdiklerini eninde sonunda fizik dünyada karşılığını 

buluyoruz. Sayılar, boyut geometrisi ile kendisini ortaya koymaktadır, daha sonra bu boyutlara fiziki etki ve dinamizm yerleşince, evren bir fiziko-matematik mahiyet kazanmaktadır. Geometriyle çizilip fizik ile işleyen evrenin “duvarlarına” benzeyen ışık hızı engelleri, “katı” özellikler içinde yaşadığımız bu alem için geçerliyse “bu duvarların ötesinde ne vardır?” sorusu ister istemez akla gelmektedir. Cevap olarak “hiçbir şey yoktur!” 
dememiz bilimsel bir anlam taşımamaktadır. 


Işık hızı maddenin temel hızı ve evrensel sabit olarak kabul edildi yıllardır. Princeton Üniversitesinde yapılan özel bir deneyde ışığın 300 kat daha hızlı gidebileceği gösterildi (Lijun Wang vd. Nature, c. 406, s. 277, 2000,). Işık hızının aşıldığı başka deneyler yanında bir kısım kozmik ışınlar üzerinde yapılan denemeler bunların ışıktan hızlı gittiğini gösteriyordu. 


Mesela 1974 yılında Clay ve Crouch (Nature, c. 248, s. 28, 1974) gibi fizikçilerin kozmik ışınlar üzerinde sürdürdükleri çalışmalar ışıktan hızlı ışınların varlığını gösterdi. Bu ve benzeri gelişmeler ışık hızından binlerce ve milyonlarca daha hızlı mücerret unsurlardan kurulu ve örülü evrenlere karşı bilim dünyası daha sıcak bakmaya başlıyor, ilgi giderek büyüyordu. 


Derken, varlığı geniş tartışmalara yol açan sanal parçacıkların varlığı laboratuvar deneylerinde fark edildi. Garip karakterli bir atom altı parçacık kendisini hissettirdi. Soyut karakterli bu parçacığa Latince hayalet anlamındaki “Takyon” (tachyons) ismi verildi. 


DN PA 


Konuyu bu defa matematik açısından irdeleyen uzmanlar, Einstein'ın 

denklemlerini kullanarak çok garip bir çözüme ulaştılar. Işık hızından da yüksek hızlara harika yorumlar getiren sonuçlar belirdi. Eğer bir hareketli, ışık hızı ile değil, ışıktan da hızlı hareket ederse; kütle, uzunluk, enerji hatta zaman gibi fiziki kemiyetler mücerret (hayali, sanal) mahiyete bürünüyordu. 


“Takyon” denilen, madde ötesi özelliklere ve ışık hızından binlerce milyonlarca defa yüksek hızlara sahip bir parçacığın, elbetteki günlük hayatımızda, elimizin altında bulunması 


beklenemez. Bu parçacıkların o özellikleri, bu evrenimizin fiziki ve matematik yapısına uyum sağlamadığına göre, bir başka alem, bir başka zaman ve bir başka çeşit enerjinin hükümran olduğu uzay düşünülmeli idi. 


Aletlerimiz ışıktan hızlı vücutları görüp izleyemezler. Bu yüzden evrenimize kaynaklık eden daha hızlı yapılardaki paralel evrenleri görüp ölçemeyiz. Maddenin, arkasındaki manayı bilim diliyle söyleyemeyişimiz bu yüzdendir. 


Soyut Kütle ve Takyonlar 

Takyonların keşfine yol açan deneylerde örneğin yukarıda sözünü ettiğimiz, Princeton Üniversitesi'nde yapılan deneyde dedektöre yollanan ışık daha kaynağından çıkmadan dedektörde kendini hissettirmişti. Bu garip durum ilgili kozmik ışınlarda da kendini göstermektedir. “Yola çıkmadan önce amacına ulaşmak” şeklinde özetlenen bu garip hâdisede, ışıktan da hızlı bir yolculukta, akılları karıştıracak sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Meselâ bir astronot, daha yola çıkmadan amacına erişecek ve yola çıkarken, kendisinin dönüşü ile karşılaşacaktır 


Mücerret (soyut) kütle ne mânâya gelebilirdi? Bilaniuk ve Geinberg gibi bilim adamlarının büyük katkısıyla olgunlaşan Takyonlar teoresine göre, ışıktan hızlı, kütlesi sıfırdan küçük, uzunluğu ve boyutları eksi, yani mücerret ne varsa hepsi takyon türünde mütalaa edilebilirdi. 

Mesela, canlılığımızın ve varlığımızın bir bakıma esasını teşkil eden hayâl, hâfıza, düşünce, şuur, sevgi, korku, heyecan gibi zihin ve kalb kökenli  hislerimiz gibi. Çünkü bunlar örneğin bilgisayar ve kâğıttan farklıydılar. Hassas spektroskopi cihazlarının ölçüm 


sahasının dışında kalmasını evrenimizin dışındaki bir başka evrenin elemanları olarak açıklayabilirdik. Yada “ışık hızı duvarını” deliyor olabilirlerdi. 


Son yıllarda enerjinin ışıktan hızlı gidebileceğinin tecrübe edilmesini bilim 

için olağanüstü bir adım kabul etmeliyiz. Yeni keşifler sayesinde üst katlardaki evrenler hakkında daha kolay fikir yürütmeye başlayabiliriz. Hatta belki de daha ileri gideceğiz, üst katlardaki alemlere, örneğin cenneti görmenin yollarını araştıracağız. 


Ortaya çıkan gerçekler, zihinlerimizde sabitleşen görüşleri kökten değiştirecek gibi görünmektedir. Sonuçlar, kelimenin tam anlamıyla evrenimizin dışında başka evrenlerin habercisi olmaktadır. Bu da konuyu mekanın dar kalıpları arasından çıkarmamıza yol açmakta ve inancın engin ve aydınlık ufuklarını karşımıza çıkarmaktadır. 


Merak edenler için şu web sayfasında takyonlar hakkında öz bilgilere ulaşılabilir: 


http:/www.itsf.org/resources/factsheet.php?fsID—238 
Takyon (tachyon) teorisinin gelişmesine katkısı olan bazı bilim adamlarının makaleleri için kaynaklar: 


Bilaniuk, Deshpande, Sudarshan, “Meta Relativity,” American Journal of Physics, XXX (1962): 718ff; Gerald Feinberg, “Possibility of Faster-than-light Particles,” Physical Review, CLIX (1967): 1089-1105. 
Bilaniuk et al., “More about Tachyons,” Physics Today (December 1969), p. 49; 

David Bohm, The Special Theory of Relativity (New York: W. A. Benjamin, 1965), p. 158; 

F. A. E. Pirani, “Noncausal Behavior of Classical Tachyons,” Physical Review, D 1 (1970): 3224. 


Bilaniuk and Sudarshan, “Particles beyond the Light Barrier,” Physics Today (May 1969): 47 


YARATILIŞI SAVUNMAK BİLİME AYKIRI MI? 


02.11.2020- Prof. Dr. Fatih Satıl- gazetemerhaba 


Ev sahipliğini Dumlupınar Üniversitesi'nin yaptığı “TV. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi” 22-24 Ekim 2020 tarihleri arasında Kütahya'da gerçekleştirildi. Başta Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere devlet erkanının da hazır bulunduğu kongreye birçok Sivil Toplum Kuruluşu (STK) tarafından da destek verildi. 


Yurt içinden ve yurt dışından toplam 37 üniversiteden katılımın olduğu kongrede; Fen ve Mühendislik Bilimleri, Tıp ve Eczacılık, Temel İslâm Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimlerinde toplam 85 bildiri sunuldu. 


Dumlupınar Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: “Bu yaratılış kongrelerinin esas amacı; alanında uzman ve seçkin bilim insanlarının sundukları bildirilerle kâinat kitabının ve varlık aleminin, tevhid inancı ve tevhid diliyle okunup yorumlanarak bilim camiasının düşünce ufkuna katkı sağlamaktır.” şeklinde açıklamada bulundu. Yani bir kısım din ve bilim aleyhtarı gazete ve yazarların iddia ettiği gibi burada bilime ve dine aykırı bir sunum yapılmamış tam aksine 


gerçek bilim ile din aynı potada eritilerek verilmeye çalışılmıştır. 


Öncelikle şu bilinmelidir ki İslam dini gerçek bilimle çatışmaz. “Din ayrı, bilim ayrıdır” düşüncesi materyalist felsefenin bir ürünüdür. Bilimle din, akılla vahiy arasındaki kavga, İslâm medeniyetinin kavgası değildir. Çok sayıda ayet ve hadis metninden anlaşıldığı üzere, İslâm dini ilme ve ilim adamına büyük önem vermektedir. Nobel ödüllü Pakistanlı fizikçi Prof. Dr. Muhammed Abdüsselam, ilimleri; “Allah'ın kâinattaki eserlerini inceleme sam'atı”olarak tarif eder. Bilimler kâinatı ve varlıkları inceler. Yani, bilimlerin konusu Allah'ın kudret sıfatının eseri olan kâinat kitabıdır. Kur'an da Allah'ın Kelam sıfatından gelmiştir. Bunlar arasında çelişki ve çatışma olamaz. Çünkü her iki kitap da Allah'ın kitabıdır. 
Yani tam aksine, Kur'an kâinat kitabının bir nevi tefsiridir. Dolayısıyla bilimlerin ele aldığı konular kendi dilleriyle yaratıcılarının varlığını ve birliğini gösterirler. 
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Bilim batıya 200 senede zembille inmedi. Avrupa, Rönesans’ı ve bilimde geldiği bu noktayı, 


Müslüman bilginlerden öğrendiklerine borçludur.Bu konuda Batılı bilim adamlarının birçok itirafı vardır. Örneğin Nobel ödüllü ünlü Fizikçi Pierre Curie şöyle diyor:““Müslüman Endülüs'ten bize 30 kitap kaldı, atomu parçalayabildik. Şayet yakılan bir milyon kitabın yarısı kalsaydı çoktan uzayda galaksiler arasında geziyor olacaktık”, Wilhelm Humbolt ise“Modern 


bilimlerin gerçek kurucuları Müslümanlardır; bunu itiraf etmeliyiz.”demektedir. 


İslam'ın Altın Çağında yetişmiş İbn'ül Baytar, Biruni İdrisi, Zerkali, Zehravi gibi alimler İslam ilim geleneği içinde bilim dünyasına önderlik yapmışlardır. Örneğin Birüni, bilimsel çalışmalarında önce konuyla ilgili bir âyet zikretmiş, âyette bahsi geçen konunun yorumlarını yapmış, ilimle dini birleştirmiş,ilim öğrenmekten kastın hakkı ve hakikatı bulmak olduğunu dile getirmiştir. 

Kâinatın ve insanın yaratılışını anlamada sadece fizik, kimya ve biyoloji kanunları yeterli değildir. Bunun için bütüncül düşünceye ihtiyaç vardır. Yani maddenin yanında mananın da dikkate alınarak bilimin metotları çerçevesinde yaratılış hakikatinin değerlendirilmesi gerekir. Günümüzde gittikçe artan Ataizm, Sekülerizm ve Deizm gibi birtakım düşüncelerin genç kuşaklarda sebep olduğu şüphelerin giderilmesinde Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi ve burada sunulan bildirilerden üretilen kitaplar hayati bir öneme sahiptir. 

Unutmamalıyız ki, aklı aydınlatan bilim, vicdanı yani kalbi aydınlatan ise dindir. Bunların ikisi bir arada olduğu zaman kâmil insan ortaya çıkar. Ayrıldıkları zaman, birincisinde taassup, ikincisinde hile ve şüphe doğar. Yazımı Yunus Emrenin şu güzel beyti ile sonlandırmak istiyorum: “Okumaktan mânâ ne/Kişi Hakkı bilmektir, Çün okudun 


bilmezsin/Ha kuru bir emektir.” 


MERAK UYANDIRAN GÖKYÜZÜ 
Ekim 7, 2015- Yeşua Özçelik- http://rzimturkiye.com/ 


Tarih boyunca insanoğlunun en çok merak ettiği sorulardan ikisi sanırım şunlardır: 1-Bu evrende yalnız mıyız? 


2-Dünya dışında bizimkine benzer şekilde yaşam olasılığının var olduğu bir başka gezegen var mı? 


Aydınlanma döneminin önemli düşünürlerinden Immanuel Kant da “Aklımda merak uyandıran iki şey vardır: Üzerimde parlayan gök ve içimdeki ahlak yasası” derken gökyüzü ile ilgili bu merakı paylaştığını ifade eder. Gökyüzüne baktığımızda merak, hayranlık ve korku ile karışık bir huşu aniden bizleri sarar. 


Son günlerde NASA tarafından Mars'ta suyun akışkan halde var olabileceğine ilişkin yapılan açıklamalar, uzay bilimleri dünyasında heyecan yaratması ile birlikte yeniden bu soruları gündeme getirdi. Haber Türk gazetesinden Bilge Mıhçı Şener'in NASA'da çalışan Türk Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız ile yaptığı röportaj bu konu hakkındaki ilginç soruları irdeliyor. 
Dr. Yıldız röportajda Mars'ta suyun bulunmasının yeni bir bilgi olmadığına dikkat çekerken, sıvı halde suyun varlığına dair ilk tayfsal kanıtın şimdi elde edildiğini belirtiyor. [i] Bu durumda insanın merakını cezbeden şu soru akıllara takılıyor: Mars'ta sıvı halde suyun var olması ne anlam ifade eder? 


Kimisi için bu sorunun yanıtı “Mars'ta rakı bulmadıktan sonra bizi ilgilendirmez” iken, kimisi için kendi dünya görüşünü destekleyen bir gelişme olduğu varsayımı nedeniyle, önem 


teşkil eder.Çünkü verdiği cevaba yükleyebileceği metafiziksel bir açıklama ile “Bak bizim dünyamız bu evrendeki eşsiz tek gezegen değil. Bu nedenle bir tasarımcı yoktur!” diyebilir. 
Peki, ama işin aslı gerçekten bu mudur? 


Böyle bir görüş iki şekilde ele alınabilir. Birincisi hâli hazırda Dr. Yıldız'ın da işaret ettiği gibi bir yerlerde suyun bulunması orada yaşama elverişli bir ortamın olduğu garantisini vermez. Zira hava sıcaklığı, radyasyon miktarı, havanın içeriği, bakteri varlığı gibi birçok etken nedeniyle yaşam olasılığı ile ilgili ciddi şüpheler vardır. Bu açıdan Mars'ın şu anda bizim dünyamız gibi bir ortama sahip olduğu fikri doğru olmayacaktır. Bununla birlikte eğer Mars'ta (ya da başka bir gezegende) yaşam belirtileri keşfedilmiş olsa ve hatta dünyamıza tıpatıp benzer bir ortamın varlığı söz konusu olsa dahi bu neyi değiştirir? Birçok şeyi değiştireceğine şüphe yok; ama teolojik açıdan bir farklılık yaratmayacaktır. Modem astronominin simge isimlerinden Galileo Galilei kendini savunmak için resmi bir belge olarak Grand düşesi Christina'ya gönderdiği mektupta şöyle yazar: “Kutsal Ruh, Kutsal Kitap yoluyla, insana göklerin nasıl hareket ettiğini öğretmeyi değil, insanın cennete nasıl gideceğini öğretmeyi amaçlar.” Galileo'nun bu görüşüne katılan Oxford Üniversitesi profesörlerinden John Lennox konuyu bir adım daha ileri taşıyarak şöyle der: 


Kutsal Kitap bize her şeyi söylemez. Demek istediğim farkına varmalısınız ki Kutsal Kitap bir matematik kitabı değildir. Matematiği, Levililer kitabından öğrenmeyiz. Bu meselenin bir yönüdür. Diğer taraftan sayısı çok fazla olmasa da belirli bazı özel pasajlar vardır ve bu pasajlar önemlidir. Örneğin Kutsal Kitap'ın hakkında konuştuğu evren, aynı zamanda bilimin hakkında konuştuğu evrendir de. “Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı” ifadesi, aynı zamanda fiziksel evren hakkında bir açıklamadır. [ii] 


Kutsal Kitap bilimsel gaye ile yazılmış bir kitap olmasa da bir diğer Oxford Üniversitesi öğretimüyesi Prof. Alister McGrath'ın vurguladığı gibi bilimin ve dinin “kısmen örtüşen bir egemenlik alanı (POMA - partially over-lapping magisteria)? vardır.Jiii| Prof. Lennox'un söylediği gibi başlangıç ile ilgili konu her ikisini de (bilim ve inanç) ilgilendirmektedir. 
Kutsal Kitap daha ilk sözlerinde “Başlangıçta Tanrı, göğü ve yeri yarattı” der. Evrenin kökenine ilişkin bu açıklama bir “over-lapping magesteria” yani bir kesişim noktası olarak bugünün bilimsel kuramları (Örneğin, Big Bang Teorisi) ile son derece uyumludur. Kısacası, Mars'ta ya da herhangi bir gezegende bulunabilecek bir yaşam belirtisi, bir tasarımcıya olan gereksinimi ortadan kaldırmayacaktır. 


Dipnotlar: 
Lilhttp://www.haberturk.com/yenimedya/haber/ 1134336-marsta-bulunan-su-hayatin-habercisi-mi hülhttp://rzim.org/global-blog/john-lennox-water-on-mars 


lüiJAlister McGrath ve Joanna Collicutt McGrath, Dawkins Yanılgısı, Haberci, s.43-44 


KUTSAL KİTAP, GENÇ DÜNYA YAKLAŞIMI VE EVRENİN YAŞI 
Kasım 14, 2020-Yeşua Özçelik- http://rzimturkiye.com/ 


“Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı” Yaratılış 1:1 


“Sonuç olarak, hiç kimse, hayale kapılıp kendini bilmez bir şekilde, Tanrı Sözü Kitabı'nın ve Tanrı'nın İşleri Kitabı'nın kutsallığını ve felsefesini tam olarak anlayabileceğini düşünüp savunmasın; bunun yerine, iki alanda da bitmek bilmeyen bir kendini geliştirme çabasına girişsin.?? Francis BACON 


XX. yüzyıla gelene kadar birçokları tarafından materyalist felsefenin bir uzantısı olarak evrenin bir başlangıcı ve sonu olmadığı düşünülüyordu. Materyalist felsefeye göre, sadece ve sadece madde gerçekti. Madde dışında hiçbir şey yoktu ve madde ezeli ve ebediydi. XX. 
yüzyılın önemli düşünürlerinden Bertrand Russell “İşte evren, karşımızda duruyor ve hepsi bu!’ derken aslında anlatmak istediği tam olarak buydu. Materyalist felsefenin bir yan ürünü olarak önerilen evren modelinde, evren statik halde varlığını sürdüren bir yapıydı. Sonsuz evren modeli varlığını Big Bang yani Büyük Patlama teorisinin ortaya konmasına kadar sürdürdü. Fakat Büyük Patlama teorisi ile birlikte her şey değişecekti. 


Bir pazar günü hem dinlediğim vaazın içeriğinde ve hem de ibadet sonrası vaiz ile yaptığım sohbet esnasında ilginç bir açıklamaya şahit oldum: “Büyük Patlama kuramı Kutsal Kitap ile çelişmektedir.” Bu açıklama beni hem şaşırttı, hem de düşündürdü. Bu yaklaşım aslında genç dünyacı yaratılış modelini benimseyenlerce kabul edilen açıklamalardan birisiydi. Kendi sitelerinde yayınladıkları bir videoda Astrofizikçi Dr. Jason Lisle şu açıklamayı yapıyordu: 


“Birçok kişinin bana sorduğu sorulardan birisi şudur: “Büyük Patlama hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu Tanrı'nın yaratılış modeli olabilir mi? Bu kuram Kutsal Kitap ile uyumlu mudur?” İnsanların bu soruyu sormak zorunda kalmaları biraz üzücü. Çünkü bu gösteriyor ki insanlar Büyük Patlamanın ve Kutsal Kitap'ın ne söylediğini gerçekten anlamıyorlar. Büyük Patlama ve Kutsal Kitap birbirleriyle açık ara uyumlu değildir. Aslında bu ikisi birbirine rakiptir. Büyük Patlama bu evrenin nasıl varlığa geldiği konusunda natüralist (doğalcı) bir açıklamadır. Oysa Kutsal Kitap bize Tanrı'nın evreni doğaüstü bir şekilde yarattığını söyler. Bu ikisi ile ilgili detayları karşılaştırabilir ve birbiri ile çeliştikleri birçok farklı nokta bulabiliriz. Örneğin, Büyük Patlama evrenin doğal bir şekilde yaratıldığını söyler. Oysa Kutsal Kitap evrenin binlerce yıl önce açıkça doğaüstü bir şekilde yaratıldığını söyler. Tanrı evrende bulunan her bir nesneyi özel olarak yaratmıştır. 
Büyük Patlama evrenin milyarlarca yıl önce, Kutsal Kitap ise açık bir şekilde 6 günde yaratıldığını söyler. Bu binlerce yıl önce olmuştur. Zaman ölçeği tamamen farklıdır...”J1| 


Belki bu düşünce yapısı günümüzde birçok Hristiyan'ın benimsediği sarsılmaz bir iman ikrarı olabilir. Belki siz de böyle düşünüyor olabilirsiniz. Fakat Kutsal Kitap'ın kendisi bu konuda bize ne söylemektedir? İşin asıl can alıcı noktası budur. Dikkatli bir şekilde ele alınması gereken bu soruya verilebilecek doğru ve tutarlı yanıtın, konuyla ilgili spekülasyonların 


ortadan kalkmasına ve Kutsal Kitap'ın gerçekte ne anlattığı ya da anlatmadığı konusunda bize yardımcı olacağını düşünüyorum. 


Tarihten Bir Ders 


Sorunun yanıtına geçmeden önce tarihten çıkarabileceğimiz önemli derslerin olduğu kanaatindeyim. Roma Katolik Kilisesi ve Galileo arasında yaşanan hadiseyi tarih kitaplarında okuruz. Aslında tartışma Nikolas Kopernik'in önerdiği model ile başlamakla birlikte Galileo Galilei ile zirveye ulaşır: “*“*1616 yılının şubat ayında Kutsal Makam, Kopernikçi iki ifadenin — güneşin durağanlığı ve dünyanın hareketi- dine uygun olup olmadığına karar vermesi için bir danışma komitesi atadı. Komite, birincinin ‘[doğal] felsefeye göre aptalca, saçma ve açık bir şekilde (...) Kutsal Kitap'ı karşısına aldığı için resmi olarak din-dışı”, olduğuna karar verdi. 
İkincisi ise, doğa felsefesi açısından aynı hükmü yedi ancak, teolojik açıdan biraz daha olumsuzluk (“inançta yanlışlık?) barındırıyordu. ”” [2] Kısacası Kopernik'in güneş merkezli modelinin öne sürülmesinden yıllar sonra, Kutsal Kitap ayetlerini Aristo ve Ptolemy (Batlamyus) kozmolojik modeli ışığında yorumlayan Katolik Kilisesi, bu görüşü Kutsal Kitap ile çeliştiği gerekçesiyle reddetti. 


Kilisenin bu konuda referans aldığı ayetlere aslında hepimiz aşinayız. Mezmurlar'da ya da diğer ayetlerde geçen “dünya sağlam kurulmuş sarsılmaz?” ya da güneşin doğuşunu ve batışını ifade eden ayetler referans gösterilerek dünya merkezli bir kozmoloji 

savunulmuştur.|3) Bugün hemen hemen hiç kimse dünya merkezli kozmolojiyi benimsememektedir. Çünkü elimizdeki kanıtlar bize güneşin dünyanın etrafında değil dünyanın güneşin etrafında döndüğünü açıkça göstermektedir. Hristiyanlık karşıtı kesim tarafından bu olay maalesef —çok fazla yanlış bilgi ile birlikte- inanç ve bilimin birbirine karşıt, iki zıt kutup olduğunun dile getirilmesinde kullanılmaktadır. 


Galileo Galilei 


Yukarıda kısaca belirttiğim gibi Kutsal Kitap'ın dünya merkezli kozmoloji modeli ile harmanlanmış yorumu, Kilisenin Galileo'nun kozmolojik modeline —Kutsal Kitap ile çeliştiği gerekçesiyle- karşı çıkmasına neden olur. Peki, Kutsal Kitap bize gerçekten dünya merkezli bir kozmolojiyi sunuyor ya da dayatıyor mudur? Tabii ki, hayır! Bu noktada Hristiyan ilahiyatının önemli bir parçası olan “yorum bilimi? ön plana çıkmaktadır. Çünkü Kutsal Kitap'taki ayetleri nasıl doğru bir şekilde anlamalıyız noktasında yardıma ihtiyacımız vardır. 
Gelileo da buna dikkat çekerek 1615 yılında şöyle yazmıştır: 


““... iki gerçeğin (Kutsal Kitap ve bilim) birbirleriyle çelişki içinde olmaları mümkün olmadığına göre, kutsal yazıların gerçek anlamlarını ortaya çıkarmak, bilge yorumcuların görevidir. Bunların, fiziksel sonuçlarla uyum içinde olacakları tartışılmaz bir gerçektir.” [4] 


Bu önemli tarihsel hadiseye atıfta bulunma nedenim Kutsal Kitap'ı okuma, anlama ve yorumlama konusunda ciddi bir çabanın gösterilmesinin çok önemli ve zaruri olduğunu düşünmemden kaynaklanmaktadır. Kutsal Kitap'ı aceleci ve özensiz bir şekilde yorumlamanın bedelinin sonuçlarını maalesef Galileo hadisesinde görmekteyiz. Aslında Kilise Babalarından Aziz Augustine bu konuda kiliseyi uzun yıllar önce şu sözlerle uyarmıştır: 


“Kutsal Yazılar?'da, ileriyi görme gücümüzü aşan ve çok anlaşılmaz olan konuların ele alındığına ve inancımızın önyargıları olmadan çok farklı şekillerde yorumlanabilecek bölümlere rastlarız. Bu tür durumlarda, aceleyle karar vererek bu konularda süregelen tartışmalarda belirli bir safta yer almaktan kaçınmalıyız. Çünkü gerçek arayışındaki ilerlemeler bu kararımızı geçersiz kılarsa, biz de düşeriz.” [5] 


Kutsal Kitap'ın bizlere ne söylediğinin doğru bir şekilde anlaşılması için dikkatli bir çalışmanın yapılması gerektiğini düşünen bir kişi olarak, bu yazı boyunca amacım yorum bilimi ya da Yaratılış kitabının farklı yorumları üzerinde durmak değil. Fakat “genç dünyacı” görüşü savunanların benimsediği türden bir birebir (literal) yorum anlayışının benimsenmesi durumunda bile, Kutsal Kitap'ın bize genç bir evren modelini dayatıp dayatmadığını tartışmak olacaktır. Zira Büyük Patlama ve Kutsal Kitap'ın birbiri ile çeliştiğini söyleyenlerin vurguladıkları ifadelerden ikisi yukarıda da gördüğümüz gibi ‘Büyük Patlamanın doğal bir açıklama” ve “milyarlarca yıl süren uzun bir süreç?” olmasıdır. 


Kutsal Kitap'ın Büyük Patlama ile çeliştiğini, ikisinin birlikte uyumlu olmadıklarını söyleyen iddiaları cevaplamaya geçmeden önce şunu söylemem belki faydalı olabilir. Büyük Patlama kuramı şu anda teorik ve gözlemsel olarak birçok kanıt ile desteklenmektedir. Örneğin, Rus matematikçi Alexander Friedman ve Belçikalı astronom George Lemaitre, Einstein'ın teorisini temel alarak geliştirdikleri modelde, bu kuramı matematiksel açıdan temellendirmişlerdir. 1929'da Amerikalı astronom Edwin Hubble'ın uzak galaksilerden gelen ışık spektrumunun sistemli bir şekilde kırmızı ucuna kaydığını göstermesi, 1965'te kozmik fon radyasyonunun keşfi Büyük Patlamanın en büyük kanıtları olarak gösterilir. Bunlara ek olarak helyum gibi hafif elementlerin çokluğunun en iyi açıklaması Büyük Patlama kuramıdır.[6] Tabii ki standart Büyük Patlama kuramı birçok açıdan değişime gereksinim duyacaktır. Fakat görünen o ki nasıl bir değişime tabi olursa olsun yukarıda ifade edilen çelişki iddiası varlığını sürdürecektir. 


İlk olarak, doğal bir süreç olmasıyla ilgili eleştiriyi ele alırsak şunu sorabiliriz: bir süreci doğal ya da doğaüstü yapan nedir? Bir açıklamanın doğal olaylara dayanıyor olması, onun Tanrı'dan bağımsız gerçekleştiğini gösterir mi? Bence doğal süreç ile ilgili bu argüman çok tutarlı ve güçlü değildir. Çünkü bir süreci doğaüstü yapan şey onun doğaüstü failidir. Bu açıdan bir şeylerin yokluktan varlığa gelmesi pek de doğal bir hadise değil gibi gözükmektedir. Burada açık bir şekilde ifade edilmemiş -özellikle de doğaüstü konsepti ile 


ilgili olarak- olan bazı varsayımlar vardır. Bununla birlikte Büyük Patlama kuramı adı üstünde bilimsel bir kuramdır. Dolayısıyla doğal bir açıklama olması çok da şaşırtıcı olmamalıdır. 


Günümüzde bazı Hristiyanlar tarafından, yukarıda Dr. Jason Lisle'den yapılan alıntıda da net bir şekilde görüldüğü gibi, Kutsal Kitap'ın bize evrenin yaşı konusunda sadece binlerce yıllık (taş çatlasa 20.000 yıllık) bir süre verdiği ve tarih boyunca Yaratılış kitabının da böyle bir zaman dilimi içerisinde anlaşıldığı öne sürülmüştür. Şimdi artık bu varsayımları detaylı bir şekilde ele alma zamanı geldi. 


Yaratılış 1 ve Kilise Babaları 


Öncelikle ikinci varsayımdan yani tarih boyunca Yaratılış kitabının da kısa (10.000-20.000 
yıl) bir zaman dilimi içerisinde anlaşıldığı varsayımından başlayacak olursak, kilise tarihi boyunca Yaratılış kitabını farklı ele alan kilise babaları olmuştur. Örneğin, “Dialogue with Tryho? adlı kitabında Justin Martyr ve “Against Heresies’ adlı kitabında Irenaeus, Yaratılış 1. 
bölümde bahsedilen günlerin, Mezmur 90:4 ve 2. Petrus 3:8 gibi ayetlerin ışığında uzun çağlar olabileceğini öne sürmüşlerdir. Irenaeus Yaratılış kitabının bu şekilde yorumlanmasını Yaratılış 2:7'deki “İyiliği ve kötülüğü bilme ağacından yediğin gün kesinlikle ölürsün” diyen Tanrı'nın uyarısına uygulamıştır. “Yedikleri o ve tek günde onlar öldüler... O (Adem) binlerce yılı aşmadı ama kendi zaman limiti içerisinde öldü. ”[7] IV. yüzyılda yaşamış kilise babası Augustine de “The City of God” adlı kitabında Yaratılış | 'deki günleri anlaşılması zor bularak şöyle demiştir: “Bu günlere ilişkin olarak, bu günlerin ne anlama geldiğini kelimelerle açıklamak bir yana dursun, bu günleri düşünmek zor, hatta belki de imkansızdır.”(8| Kısacası kilise tarihi içerisinde Yaratılış kitabındaki zaman kavramını farklı yorumlayan kilise babaları olmuştur. 


Binlerce mi Milyarlarca Mı? 


İlk varsayıma yani Kutsal Kitap'ın bize evrenin yaşı konusunda sadece binlerce yıllık (taş çatlasa 20.000 yıllık) bir süre verdiği varsayımına döndüğümüzde ise şu soruyu sorabiliriz: Kutsal Kitap gerçekten bizi 10.000 ya da 20.000 yaşında bir evren ve dünya görüşünü kabul etmek zorunda bırakmakta mıdır? Öncelikle Yaratılış kitabının özellikle ilk bölümlerinin nasıl anlaşılması gerektiği hususunda farklı yorum ve görüşlerin bulunduğunu, fakat bunun bu yazının amacını aştığından ötürü bu makalede ele alınmayacağını bir kez daha hatırlatmak isterim. Uzun bir girişin ardından, Kutsal Kitap'ın evrenin ve dünyanın yaşına ilişkin ne söylediğini birlikte incelemeye çalışalım. 


XVII. yüzyılda İrlanda başpiskoposu James Usher yaratılışı M.Ö. 4004 olarak tarihlendirmiştir. Yaratılışa ilişkin bu tarihlendirme aslında Yaratılış 1. bölüme değil daha çok 
5. ve 10. bölümlere dayanmaktadır. Adem ve Nuh, Nuh ve İbrahim arasındaki yıllar ile bu soyağaçlarındaki erkeklerin yaşları ayrı ayrı eklenerek yaratılıştan bu yana toplam ne kadar zaman geçtiğini hesaplamayı ummuşlardır.|9) 


Saygın bir Eski Antlaşma Profesörü olan John Sailhamer'ın da belirttiği üzere yaratılışın tarihini belirlemek için benimsenen bu yaklaşım aslında iki hatalı varsayıma dayanmaktadır: 


a-Kutsal Kitap'taki soy ağaçlarının tam, eksiksiz ve kesin kronolojiler olarak anlaşılması gerektiğini, 


b-Yaratılışın başlangıcının (Yaratılış 1:1) bölüm içerisinde (Yaratılış 1:2-31) aktarılan haftanın ilk gününde meydana geldiğini varsaymaktadır. 


İlk olarak Yaratılış kitabının 5. ve 10. bölümlerinde aktarılan soyağaçları kesin ve eksiksiz kronolojiler olarak tasarlanmamışlardır. Amerika'nın ünlü teologlarından biri olan Benjamin B. Warfield (d.1851-1921) soy ağaçlarında varsayılan geniş boşlukların olduğunu ve yaratılış ile İbrahim'in doğumu arasındaki aralığın 20 nesil ve 200 yıl değil bunun yerine 200 nesil ve 
2000 yıl, hatta 2000 nesil ve 200.000 yıl geçebileceğini öne sürmüştür.|10| 


İkinci varsayım için ise, Yaratılış 1’in İbranice metni “birinci” ya da “ilk” sözcüğüne sahip değildir. Bu sözcük çevirmenler tarafından eklenebilmektedir. Çoğu İngilizce çeviri (buna Türkçe çeviriyi de ekleyebiliriz) Yaratılış 1:5'teki özeti *... akşam oldu sabah oldu birincililk gün’ diye çevirmektedir. Birinci ya da ilk gün ifadesinin kullanılması bugünden önce hiçbir günün olmadığını ima etmektedir. Bu yaratılışın ilk günüdür. Buna karşın İbranice metin şöyle der: *... akşam oldu sabah oldu gün bir.” Bu haftanın ilk günü, başka bir deyişle yaratılışın ilk günü olmak zorunda değildir. O sadece basitçe “gün bir? dir.|11) 


Buna ek olarak Oxford Üniversitesinden Prof. John Lennox da Yaratılış 1. bölüm üzerine yazdığı kitabında, Yaratılış 1:3'te bahsedilen “gün I'in Yaratılış 1:17i kapsamadığı konusunda Sailhamer ile aynı fikirdedir. Yaratılış günlerinin her biri “Tanrı dedi? diye başlar ve “akşam oldu sabah oldu? ifadesi ile sonlanır. Bu da metine göre gün I'in birinci ayette değil üçüncü ayette başladığı anlamına gelir.[12] Lennox'a göre bu durum İbranice metinde daha açıktır. 
Yaratılış 1:1?de kullanılan “yarattı? fiili bizim dilimizde olmayan ama İngilizcedeki “perfect tense'e (geçmişte başlayan ve hala devam eden olaylar için kullanılan zaman) karşılık gelir. 
Bu kısacık metnin en başındaki “perfect tense'in normal kullanımı, hikaye henüz başlamadan önce meydana gelen bir olayı işaret etmektedir. Yaratılış öyküsünün zaman kipinin kullanımı ise üçüncü ayette başlamaktadır. (13) 


Başlangıçta... 
Kısacası ilk yaratılış, gün 1'den önce meydana gelmektedir. Fakat Yaratılış kitabı bize bunun 


ne kadar önce olduğunu söylememektedir. Sailhamer Yaratılış 1:1 ayetinin başlangıç kelimesi üzerinde durur. Musa'nın neden bu kelimeyi kullandığını ya da bu kelimeyi seçmekle neyi 


amaçladığını tartışır ve şu soruya yanıt arar: Musa'nın aklında ne tür bir “başlangıç? vardı? 
İbranice metinde geçen ve “başlangıçta” olarak çevrilen kelime “bereshit” kelimesidir. Kutsal Kitap'ta bu terim her zaman belirli bir ana değil, uzatılmış, yine de belirsiz bir zaman aralığına işaret etmektedir. Bu terim zamandan önce zamandır. Zamanda bir ana değil, bir takım olayların öncesine tekabül eden bir zaman aralığına ya da periyoduna işaret eder.|14| 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Sailhamer bu görüşü Kutsal Kitap içerisinde farklı ayetler ile destekler. Örneğin, Eyüp 8:7'de ‘reshit’ sözcüğü Eyüp'ün başına kötü olaylar gelmeden önceki hayatının erken dönemlerine işaret eder. Bu zaman boyunca Eyüp gelişmiş, ailesine bakmış, bilgeliği ve zenginliği açısından ün kazanmıştır. Bu Eyüp'ün yaşamındaki belirli olmayan; ama uzun bir dönemdir. 
Bu kelime Yaratılış kitabı içerisinde Nemrut'un krallığının ilk yıllarını ifade etmek için de kullanılmıştır (Yaratılış 10:10). İbranice “reshit” kelimesi, Kutsal Kitabın Türkçe Yeni Çevirisinde “ilkin? olarak çevrilmişken, Eski Çeviride orijinal metine daha uygun bir şekilde “... ve onun krallığının başlangıcı” olarak çevrilmiştir. Bu konuda not edilmesi gereken önemli nokta, Kutsal Kitap boyunca başlangıç kelimesi için kullanılan İbranice reshit kelimesi bir kralın egemenliğinin başlangıcı için kullanılan kelime ile aynı kelime olmasıdır.|15| 


Kısacası yazarın zihninde başlangıç sözcüğü belirli bir an değil, süresi belli olmayan bir zaman aralığıdır. Yaratılış I'de yazarın odak noktası başlangıç ile belirtilen zaman değildir. 
Yazar bu ayeti zaman açısından belirsiz bırakmaktan memnundur. Bununla birlikte bir başka ilginç ayrıntı daha vardır. Eğer yazarın amacı, bu süreyi vermek ve bu sürenin de kısa bir süre ya da bir an olduğunu belirtmek olsaydı, diğer başka İbranice kelimeleri kullanabilirdi. Aslına bakılırsa bu anlamı daha net verecek başka kelimeler mevcuttur (örneğin, rishonah ya da techillah). Eğer yazar bu kelimeleri kullansaydı o zaman ayet anlık bir başlangıca işaret edecekti.|16| 


Bununla birlikte kısacık bir ek not düşersek, çoğu Kutsal Kitap uzmanının belirttiği gibi başlangıç konsepti bir “son? fikrini de içermektedir. Kutsal Kitap'ın hali hazırda ilk sözcüklerinde bir eskatoloji — son şeylere ilişkin bir görüş- vardır. Yaratılış 1:1'de Kutsal Kitap'ın geride kalan kısımlarında son zamanlara ilişkin peygamberliksel görümlerde öne sürülen temel ilke şudur: ‘son şeyler ilk şeyler gibi olacaktır? (Yeşaya 65:17; Vahiy 21:1).117J Bu açıklama da evrenin başlangıcı konusundaki bilimsel bilgi gibi, bilimsel açıklamalar ile uyum içerisindedir. Termodinamiğin 2. yasası olan entropinin gösterdiği gibi 


evrendeki kullanılabilir enerjinin bir sınırı vardır. Bu da evrenin bir başlangıcı olduğu gibi, bir de sonunun olduğuna işaret etmektedir. 


Yaratılış 1:1 ayetinin kısa bir analizinin ardından, birkaç noktaya daha değinebiliriz. 
Bunlardan ilkinde daha önce belirttiğim gibi Yaratılış 1. bölümün İbranice metni Türkçe çevirisinde olduğu gibi “birinci gün’, “ikinci gün” değil “gün bir’, ‘gün iki”... demektedir. 
İbranice metin belirlilik ekinden (İngilizce'deki ‘the’ eki) yoksundur. Bu ek yalnızca altıncı ve yedinci günlerde kullanılmıştır. John Lennox'un ifade ettiği gibi altıncı ve yedinci günlerde belirlilik (definite) ekinin bulunması son iki günün özel olduklarını belirtir.|18| 


6. gün — İnsanın Tanrı'nın suretinde yaratılması 
7. gün — Tanrı'nın işini tamamlaması 


John Lennox açıklamalarının devamında yaratılış günlerinin birbirini takip eden günler olmalarının zorunlu olmadığını ve bu günlerin arasında ne kadar zaman geçtiğinin de belirsiz bırakıldığını ifade eder. Ona göre Yaratılış kitabı yazarı bizi yaratılış günlerini haftanın günleri olarak değil; ama daha çok 6 yaratılış günü dizisi olarak düşünmemizi istemiş olabilir. 
Bu günler Tanrı'nın yeni bir şey yaratmak için harekete geçtiği normal uzunluktaki günlerdir fakat günler uzun süreli zamanlar ile ayrılmış olabilir.[19] 


Özetlemek gerekirse Yaratılış kitabının yazarı daha ilk ayette ‘reshit’ ifadesini kullanarak bu eylemin ne kadar süre içerisinde gerçekleştiğine ilişkin kesin bir zaman vermeyi amaçlamamış ve bu konuda bir belirsizlik bırakmıştır. Yaratılış günleri İbranice metinde belirleyici ekinden yoksundur bu nedenle birinci, ikinci günden değil gün bir, gün ikiden bahsetmektedir. Dolayısıyla bize sıralı bir dizi vermekten ziyade yaratılış günlerinden bahsetmektedir ve bu yaratılış günlerinin arasında ne kadar zaman geçtiği konusunda da yine bir belirsizlik söz konusudur. 


Uzun lafın kısası Yaratılış 1. bölümün yorumlanmasına ilişkin farklı görüşlere bakmaksızın yaratılış günlerinin 24 saatten oluşan haftanın günleri olduğunu ifade eden bir yaklaşımı kabul edip, aynı zamanda evrenin yaşlı olduğuna inanmak mantıksal açıdan olanaklı ve tutarlıdır. 
Bu noktada dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta vardır: 


1-Metnin söylediğinden daha azını söylediğini anlama tehlikesi 
2-Ayrıca metni daha fazlasını söyletmeye çalışılması tehlikesi 


Başlangıçta değindiğim inanç-bilim polemiği içerisinde daha önceden düşülen hataları tekrarlamamak için Kutsal Kitap'ın söylemediği şeyleri kendi dünya görüşümüz nedeniyle ona dayatmaktan kaçınmalı ve Kutsal Kitap'ın ne söylemek istediğini daha iyi anlamak adına Kutsal Kitap'ı ciddiye alarak yazarın ne demek istediğini anlamak için dikkatli bir şekilde onu çalışmalıyız. Amerikalı ünlü reform teologlarından birisi olan Dr. R. C. Sproul'un sözleri ile yazıyı sonlandırmak istiyorum: 


“Şuna kesin olarak inanıyorum ki gerçek olan her şey Tanrı'nın gerçeğidir. Ve şuna inanıyorum ki Tanrı'nın vahyi sadece Kutsal Yazılar'daki vahiy ile sınırlı değildir. Aynı zamanda Kutsal Yazı'nın kendisi, Tanrı kendisini bizim ‘doğal vahiy? dediğimiz şekilde doğanın kendisinde de açıkladığını söyler. Bir keresinde İncil okulundaki bir hayli muhafazakar sınıfımda şunu sordum: “Kaç kişi Kutsal Kitap'taki tanrısal vahyinin yanılmazlığına inanıyor?” Hepsi elini kaldırdı. Sonra şunu sordum: “Kaç kişi doğadaki Tanrı'nın yanılmazlığına inanıyor?” Hiç kimse elini kaldırmadı. Esinlemeyi veren aynı Tanrı fakat onların söylüyor olduğu şey şuydu: her bilimsel teori Tanrı Sözü ile uyumlu değildir ve bu doğrudur. 


Fakat tarihsel olarak, Kilise'nin özel vahiye ilişkin anlayışı -Kopernik Devrimiyle- doğal (genel) vahiy öğrencileri tarafından düzeltilmiştir. Hem Calvin hem de Luther XVI. yüzyılda Kopernik’i bir sapkın olarak reddetmişlerdir. Günümüzde doğru öğretiye sahip Hristiyanlardan dünya merkezli modelde direten kimse var mıdır bilemiyorum. Siz öyle misiniz? Bu durumda Kilisenin vereceği cevap şöyle olacaktır: “Bak, biz güneş sistemi konusunda Kutsal Kitap öğretisini yanlış yorumladık ve size, bilim insanlarına teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim yanlış anlayışımızı düzelttiniz.? Bence bizler doğal (genel) vahiyi Hristiyan olmayan bilim adamlarından öğrenebiliriz. Onlar üzerinde çalışmış olmalarından dolayı, benim doğal vahiyi ihmal ederek elde ettiklerimden daha iyi bir gerçek anlayışına sahip olabilirler. 


Dolayısıyla söylemek istediğim şey şudur ki doğal vahiye ilişkin yüce bir görüşe sahibim. 
Buna karşın eğer bir şeylerin sorgusuz sualsiz Kutsal Kitap'ta öğretilmiş olduğu gösterilebilirse ve bir kişi doğal vahiye dayandığını düşündüğü; ama Tanrı Sözü ile çelişen bir teoriyi bana verirse, her seferinde Kutsal Kitap'tan yana olacağım. Fakat yine de tekrar etmem gerekiyor ki ben Tanrı Sözünü hatalı yorumlamış biri olabilirim. Ama yine de bu problemle yüzleşmem gerekmez. Çünkü inanıyorum ki bu iki alan da (Doğa ve Tanrı Sözü) Tanrı'nın vahiy alanıdır ve bunlar birbiri ile uyumlu olmalıdır. Eğer doğa bilimlerinden gelen bir teori, teolojik bir teoriye karşıtsa ve ikisi birbiri ile çelişiyorsa, emin olduğum şey şudur ki birisi yanılıyor olmalıdır. Ve bu nokta da hemen bu kişinin bilim adamı olması gerektiği sonucuna balıklama atlamam. Çünkü bu kişi teolog da olabilir. Fakat aynı şekilde hemen bu kişinin teolog olması gerektiği sonucuna da varmam. Bu kişi bilim adamı da olabilir. Çünkü bizler, yanılmaz doğal vahyini yorumlayan, yanılabilir insanlarız. Ve aynı şekilde bizler, yanılmaz Tanrı Sözünü yorumlayan, yanılabilir insanlarız.”120| 


(11 Videonun tamamını izlemek için: https://answersingenesis.org/big-bang/ 
[2] Ernan, McMullin, Galileo Olayı, Faraday Paper 15, 2009, s. 3. 
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Nasıl var olduk sorusunun birbirine zıt iki cevabı vardır. Ateistler büyük bir açıkgözlülük göstererek yaratıldık cevabını bilim dışıdır demişler ve ABDde bir mahkemeden bu konuda bir de karar çıkartmışlar. Bilime temel alınması gereken yol bir hakimin insafına kalmış. 


Günümüzde yaratıldık cevabı mahkeme kararıyla bilim dışı kabul ediliyor. Yaratılışı ima etmek bile bilim dışılık sayılıyor Nitekim AKILLI TASARIM kitabının yazarı Michael Behe bir profesör olmasına rağmen itibar yönünden linç edildi. 


Nasıl var olduk sorusunun iki cevabından birinin mahkeme kararıyla gerçek kabul edilip diğerinin yanlışlanıp yasaklanması insanlık tarihinin en gülünç, en akıl almaz olaylarının başında geliyor. 


Günümüzde mahkeme kararı icabı (!) YARATILDIK cevabı akıl mantık ve bilim dışı kabul edilir. Buna göre de YARATILMADIK cevabı akıl, mantık ve BİLİM İÇİ oluverir. 


Yaratılmadık demek RASTLANTILARLA oluştuk demektir. 


Rastlantılarla oluştuk demek aynı zamanda bir yaratıcının KESİN OLARAK yok olduğunu kabul etme, İNANMA demektir. Bu da ateizmin temel İNANCIDIR. 


Bu temel inanç son derece doğurgandır. 


Anne inanç gerçek zannedildiği için yavru inançlar da gerçek zannedilir. Daha doğrusu gerçek kabul edilmeye mecbur kalınır. 


Bu tek yönlü, inançlara dayalı düşünce de kimilerini inanılmaz derecede saçmalıkların bilimsel gerçekler olduğunu İNANMAYA, kabul etmeye zorlar. 


Nitekim bir ateist bu konuda; “Biz ateistler yaratıldık dememek için her türlü saçmalığı kabule hazırız” deme cüretini göstermektedir. 


BİLİM VE ATEİZM 
Hüdai Çakmak-Dec 25th, 2019- makaleler.tumbir.com 


Materyalizm Tanrının — Yaratıcının olmadığını İNANANLAR (ateistler) tarafından sahiplenilmiştir. 


Fakat bilim her nereden gelirse gelsin inançlar üzerine kurgulanmaz. 


Bilimin “Tanrının olmadığı” İNANCI temelinde yorumlanmaya, kurgulanmaya çalışması ATEİZME dinlere benzer tek yönlülük, tutuculuk, bağnazlık getirmiştir. 


Bu gün ateizm her ne olursa olsun inançları ısrar ve inatla savunulmaya, yaşatılmaya çalışılan pagan bir din durumundadır. 


ATEİSTLER inanılmaz derecedeki saçmalıkların kanıtları sonradan aranıp bulunacak BİLİMSEL GERÇEKLER olduğuna inanır. 


Yeri ve zamanı geldikçe konuyu daha da açıp; örnekler verecek, kanıtlar göstereceğim. 


Gerçek bilim tam bir düşünce özgürlüğü, yorum ve tarafsızlık ister. Bunun nedeni ise doğamız gereği sık yanılmamız, aldanmamızdır. 


Algılayabildiklerimiz kolaylıkla yanılabilen ve sınırlı olan duyu organlarımıza bağımlıdır. Bu nedenle “doğrular ve yanlışlar” yığınıdır. 


Yanlışlar içinden doğrular ancak gözlem ve deneylerle sınama yoluyla ayrılabilir ki buna POZİTİF BİLİM YAPMA diyoruz. 


Günümüz de bilim; gözlemler, deneyler ve mantık çıkarımlarına dayanmadığı halde “peşinen” ret ve inkâr edilemez “gerçekler” kabul edilmiş KİMİ İNANÇLARA uygun kurgulanmaya çalışılmaktadır. 


Bilimsel yol ve yöntemlerin süzgecinden geçmemiş, gerçeklik onayı almamış dinlere, inançlara ya da felsefelere dayalı hiç bir varsayım bilime temel alınmaz. 


Bilim bu tür varsayımlar üzerine kurgulanamaz. Kurgulanırsa pek çok vahim hatalar içeren gerçek bilimle ilgisi olmayan “güdümlü bilim” ortaya çıkar. 


Temel alınan mantık, yol ve yöntem yanlış ise ulaşılan sonuçların da yanlış olacağı açıktır. 


Her şeyden önce bilim terazisinin öngördüğü yol ve yöntemlere göre doğru kurgulanması gerekir. 


Tersinim nice uzun zamandır uygulanan bir büyük yanlışı ortaya koymak da, bilime yeni bir anlam ve boyut kazandırmaktadır. 


Tersinimle gerçek bilime ulaşıyoruz. 


Tersinim bilimsel bulguları yeniden sorgulayıp yorumlayacak, yaşantımızı yeniden yön ve şekil verecek kadar önemlidir. 


Her şeyden önce bir mantık düzeltmesi gereklidir. 
Tam bir düşünce ve ifade özgürlüğüne inanıyoruz. 


Düşüncelerin, fikirlerin, varsayımların.. doğruları yanlışları olabilir ama güzelleri çirkinleri olmaz. 


Fikirler; düşünüp, üretebilen insanoğlunun en değerli akıl çiçekleridir. 
Her fikir gerçeklere doğru atılan birer adım olabilir. 


İyiler-kötülerle, güzeller-çirkinlerle, doğrular-yanlışlarla... tartılıp kıyaslanırsa “gerçek bilim” çok daha kolay ortaya çıkar. 


Bu nedenle karşıtları da değer vermek gerekir. Hem de çok.. 


Bilim tarafsız ve özgür düşüncelerin araştırmaların yorumların.... ürünü olmalı, inançlara dönüştürülmüş hiç bir fikir temel alınmamalıdır. 


Tersinim buna; bilimde önce kanıt sonra sonuç ilkesi olarak tanımlar. 


BİLİM VE MATERYALİZM 
Hüdai Çakmak-Dec 25th, 2019- makaleler.tumbir.com 


Materyalizm, her şeyin maddesel bir karşılığının olduğu, maddeye indirgenebileceği mantığını temel almış olup nice bin yıllardan beri bilimi etkileyen felsefelerin başında gelmektedir. 


Bir materyalist algılayamadığım şey yoktur mantığındadır. 


Beynimiz her ne kadar sonsuz gibi görünse de duyu organlarımızın algıladıklarından yararlanabiliyor. 


Sonsuz olduğu varsayılan beynimiz duyu organlarımızla sınırlanıyor. Duyu organlarımız ise hem yetersiz hemde sınırlı., Üstelik sık sık yanılıp aldanabiliyor. 


Duyu organlarımızın biraz daha çeşitli, sınırları biraz daha geniş olsa idi çevremizi farklı şekiller de algılayacak muhtemelen akıl mantık ve bilim dışı zannettiklerimizin gerçek olduğunu görecektik. 

Sınırlı, yetersiz ve yanılmalara açık olduğunu bildiğimiz duyularımızla bilimi sınırlamak yapılacak en büyük hatalardan biridir. Yok sayma yerine olabilirliğini düşünme bilimin ufkunu açacaktır. 

Her şey maddeye indirgenebilir mi? 

Örneğin bir kitabı maddeye nasıl indirgeyeceğiz? 


Kağıt ve mürekkepten oluşmuştur demek kitabı tanımlamaya yeterli midir? 


Kitapları kitap yapan değerin; kağıt ve mürekkeple (madde ile) ifade bulan fakat madde olmayan, bir amaca uygun anlamlar dizimi ve bütünlüğü olduğu açıktır. 


Yaşamın muhteşem makromolekülü olan DNAda böyledir. 


DNA şu kadar nükleotidin şu şekilde dizilmesinden oluşmuştur demek bilimsel olabilir ama yeterli değildir. 


Çeşitli maddelerden var olmuştur ama DNAyı DNA yapan madde ile ifade bulan fakat madde olmayan içerdiği bilgidir. 


Anlam, bilgi. ruh, can vb..madde ile ifade edemediğimiz fakat var olduğunu bildiklerimizi inkar etme materyalizm gereği olabilir ama bilimsel bir yaklaşım değildir. 


Var oldukları açıkça bilindiği halde neden inkar ediliyor? 
Bunun tek açıklaması var. 


Bilginin, anlamın, ruhun, canın vb. varlığı bir iradeyi çağrıştırıyor da ondan. Bu da ateizmin temel inancına aykırı 


Falanca inancın falan şeye alerjisi olması bilimi ilgilendirmez. 


Nereden gelirse gelsin, neyi savunursa savunsun hiç bir inanç bilime temel alınmaz. Bilim tamamen bağımsız olmalıdır. 


Bir inancı temel alırsa o inanca güdümlü olur. Günümüz bilimi ateizmin güdümündedir. 
Sonuç da şunu söyleyebiliriz. 
Maddeye indirgemek bilimden bir parçadır ama bilimin tümü değildir. 


DİN VE BİLİM 
Hüdai Çakmak-Dec 24th, 2019- makaleler.tumbir.com 


Bilim ancak kurallarına uygun yapılabilir. Aksi halde bilim olmaz. 
Her şeyden önce öngörüler özgür düşüncelerin ürünleri olmalıdır. 


İnançlara güdümlü öngörüler de bilimsel kurallara tabi tutulmalı özgürce savunulup eleştirilmelidir. 


Bilim her şeyi sorgular. Buna bir Yaratıcının olduğu (teizm) ya da olmadığı da (ateizm) dahildir. 


Kanıtları gösterilmeyen, gözlem ve deneylerle sınanamayan hiç bir öngörü bilimsel gerçek kabul edilemez. 


Kanıtlanamayan ya da yanlışlanamayan öngörüler şüpheliler grubunda bulunur. Gerçek kabul edilmedikleri gibi yok da sayılmazlar. 


Gerçekler sorgulanmaktan, eleştirilmekten bir zarar görmez. Sorgulanmaktan eleştirilmekten kaçanlar derin şüpheler içinde bocalayanlardır. 


Bir şeyin gerçekliğini araştırmaya soruşturmaya gerek duymadan, şek ve şüpheye düşmeden kabul etmeye İNANÇ denilir. 


Örneğin bir Tanrının-Yaratıcının var olduğunu araştırmaya, soruşturmaya gerek duymadan, en küçük bir şüpheye düşmeden kabul etme bir inançtır. 


Tanrının- Yaratıcının var olduğunu inanırsanız her şeyin yaratıldığını da inanırsınız. 


Bu inançta olanlara teist, felsefelerine de teizm deniyor. 


Bir Tanrının-Yaratıcının var olmadığını araştırmaya, soruşturmaya gerek duymadan en küçük bir şüpheye düşmeden kabul etme de bir inançtır. 


Bir Tanrının-Yaratıcının var olmadığını inanırsanız her şeyin rastlantılar sonucu oluştuğunu da inanırsınız. 


Bu inançta olanlara ateist, felsefelerine de ateizm deniyor. 


Her inanç bir başka inancı doğurur. Bu böyle devam edip gider. Sonuçta temel inanca uygun pek çok inançlar oluşur. 


Dinler inançların örgütlenmiş şeklidir. 

Bu gün dünyada pek çok inançlar ve dinler vardır. Ateizmde bunlardan biridir. 
Eleştirilerimizin temeli ateizm ve inançları olacaktır.Diğer inançlardan alıntı yapmayacağım. 
Ateizmi konu almamın nedeni günümüz bilimini güdümünde bulundurması ve inançları 


doğrultusunda kurgulamaya çalışması, bunu yaparken saptırmasıdır. 


Günümüz Bilimi Gerçek Bilim Değildir. Pek Çok Yanlışlıklar Saçmalıklar Bilimsel Gerçek Kabul Ediliyor. 


EVRİM VE ATEİZM 

Hüdai Çakmak-Dec 24th, 2019- makaleler.tumbir.com 

Günümüzün ateizm temelli mantığına göre evrim teorisi bilimin anası babası sönmez ışığı, bir bakıma can damarıdır. Öyle ki ateistler evrimin gerçekliği konusunda en küçük bir şüphe dahi 


duymazlar. Ateizm pagan bir din, evrim de var edici gücüdür. 


Ateistler evrimin balıkları karalara çıkartıp koşuşturtur, dinozorları kanatlandırıp uçurtur, fareleri balinalara, fillere, gergedanlara..vb. milyonlarca memeliye evriltiverir. 


Bir bakıma evrim olmazları olur imkansızları imkanlı yapan fakat ne olduğu tam bilinmeyen bir güçtür. 


Ateistler ihtiyaca göre eğilip bükülen, uzayıp kısalan, renklerden renkler giren en az kırk çeşit evrim tanımı yaparlar. 


Birinin tanımı diğeriyle çelişebilir. 
Onlara göre benzerlikler evrime kanıttır. 


Sıkıştıklarında tam karşıtı olan farklılıkları da evrime kanıt diye göstermede bir sakınca görmezler. 


Kimilerine göre evrimin irade gücü vardır. Bu nedenle evrimsel olaylar rastlantı eseri değildir. 
Ateistlerin evrimi kırk çeşit tanımlamalarının;, tanımlamalarda birbirleriyle çelişmelerinin, olmayan özeliklerinin olduğunu iddia etmelerinin nedeni tüm canlılığın evrimin eseri olduğuna inanmalarıdır. 


Onlara göre canlılık varsa ve değişim gösteriyorsa evrim gerçektir. 


Değişimlerin olumlu ya da olumsuz olmaları önemli değildir. 


Olumsuz değişimlerin evrim denen şeyin temel mantığıyla çeliştiğinin farkında bile değildirler. 


Evrim gerçektir; canlıların nasıl oluştuklarını açıklayanlar ise teoridir deseler de açıklamalarının hemen, hemen tümünü bilimsel gerçek olduklarını kabul ederler, çünkü evrim inancına uygun başka açıklama yoktur 


Başka açıklaması yoksa iddia edilenler akla mantığa ters gelse de bilimsel gerçektir..Bir örnek vereyim. 


İlk canlılık suda oluştu ve evrildi ise önce susal canlılar örneğin balıklar oluştu demektir. 
Sonuçta Evrim denen şey balıkları karalara çıkartmak zorundadır. Çünkü kara canlılarının evrim sürecini başka türlü açıklayamaz. 

Buna mecbur olduğundan balıklar karalara çıkar mı çıkmaz mı, kara yaşamına uygun değişimler geçirir mi, geçirmez mi, bu konuda öngörülenler ne kadar akla mantığa bilime 


uygun diye düşünmez ve sorgulamaz. 


Evrim akıldan mantıktan bilimden önde gelir. Akıl da, mantık da bilim de.. yanılır ama evrim yanılmaz. 


Akılla mantıkla bilimle çelişmesi evrim denen şeye zarar vermez. 


Evrim balıklar karalara çıktı dedi ise çıkmıştır. Yüzgeçleri ayaklara, bacaklara, ellere kollara, hava keseciklerini akciğerlere evrilmesi gerekiyorsa evrilmiştir. 


Evrim denen şey içlerinde balinaların, fillerin, mamutların, gergedanların, develerin, kanguruların vb.. bulunduğu milyonlarca memeli bir fareden evrildi diyorsa da öyledir. 


İtiraz edenler bilim düşmanı yobazlardır. 

Akılla, mantıkla, bilimsel bulgularla açıkça çeliştiği görülen bu tür iddiaları sorgulanamayan eleştirilemeyen gerçekler kabul etme evrimi dolaysıyla ateizmi bilimsellikten çıkarıp ilkel bir pagan din haline getirir. 


Günümüzde bilim bu sakat mantığın güdümündedir. 


Çocuklarımıza balıkların karalara çıktığı, dinozorların kuş olup uçtuğu, fillerin develerin, insanların fareden evrildiği, vb. saçmalıklar bilimsel gerçekler diye öğretiliyor. 


EVRİM VE BİLGİ 

Hüdai Çakmak-Nov 26th, 2019- makaleler.tumbir.com 

Nasıl var olduk sorusunun yaratıldık - yaratılmadık olmak üzere birbirine karşıt iki cevabı vardır. Cevaplar karşıt olduğundan birisi doğru diğeri yanlıştır. Cevaplardan birisi bilimsel yol 


ve yöntemlerle yanlışlanmadığı sürece her iki cevap da geçerli olur. Bilim doğru cevabı aramaya devam eder. Bu; bilimin temel ahlakı ve temel kuralıdır. 


Fakat günümüzde bu temeller ihlal edilmiş, bilim yaratılmadık cevabı GERÇEK kabul edilerek yaratılmadık-rastlantılarla oluştuk İNANCI temelinde kurgulanmaya çalışılıyor. 
Büyük bir taassupla bilimsel yol ve yöntemlerle yanlışlanmadığı halde yaratıldık cevabı yok kabul ediliyor. 


Canlı cansız tüm var oluşun düzenler sistemler sahibi dev bir yapı olduğu açıktır. Doğal kanunların, kuralların olması buna kanıttır. 


Bilimi yaratılmadık, rastlantılarla oluştuk İNANCI üzerine kurgulamaya mecbur kalırsanız ilkelden gelişkine doğru oluşumu GERÇEK kabul etmeye de mecbur kalırsınız. Bu da bilimin bir inanç temelinde kurgulanması demektir. 


Fakat bilim nereden gelirse gelsin, neyi savunursa savunsun hiçbir İNANCI temel almaz, alamaz. Bilim tarafsız olmalı kuralları çerçevesinde özgürce işlemelidir. 


Günümüz bilimi rastlantılarla; ilkelden gelişkine doğru oluşarak var olduk inancı temelinde kurgulandığı için bu inanca GÜDÜMLÜDÜR. Tarafsız olması gereken bilimi güdümlü hale getirmenin hiç bir haklı gerekçesi olamaz. 


Rastlantılarla ilkelden gelişkine doğru oluşum inancına EVRİM deniyor. 


Evrensel evrim ilkel - basit yapılardan karmaşık yapılara, biyolojik evrim ise değişerek gelişim yolu ile türlerden türlere geçmedir. 


Ateist evrimcilere göre tüm canlılar evrim ürünüdür. Canlıların varlığı evrim denen şeye kanıttır. Bu nedenle evrim denen şeyin yadsınamaz gerçek olduğuna İNANIRLAR. 


Bu inanca göre evrim yadsınamaz gerçek; canlıların nasıl oluştuğu konusunda ortaya attıkları ise teoridir. Teoriler değişir ama evrim değişmez. 


Ateist evrimcilerce değişir denilir ama öyle açıklamalar vardır ki başka cevabı olmadığından GERÇEK kabul edilmeye mecbur kalınır. 


Bunlarda temel inancı doğurduğu yavru inançlardır.Bu gün evrim dolaysıyla ateizm çok inançlı bir pagan din haline getirilmiştir. 


Ateist evrimciler canlı hücreleri ve bedenleri denilen ultra kompleks yapıların rastlantılarla değişerek gelişim (evrim) yolu ile nasıl oluştuğu konusunda inanılmaz derecede saçma öngörüler ortaya atmışlar, var oluşun mucizelerini sahiplenmiş,inançlarına uygun birer kulp bulup takmayı başarmış görünüyorlar. 


Fakat evrimin mekanizmaları ile kulp bulup takamadıkları gerçeklere de var. 
Örneğin DNA MAKRO MOLEKÜLÜNDE BULUNAN OLUŞUM BİLGİLERİ. 
Evrimciler bu devasa sorunu inançlarına uygun olarak önce fenotip sonra genotip oluştu 


diyerek geçiştirmeye çalışırlarsa da rastlantısal değişimlerin nasıl bilgiye dönüşüp şifreler halinde DNAya işlendiğini, zaman içinde değişip geliştiğini açıklamaktan aciz kalıyorlar. 


Kuralları ile işleyen pozitif bilimi, aklı mantığı ret ve inkar ederek inançlar temelinde bilim kurgulamaya çalışmanın insanlığı bir yerlere götürmeyeceğini, tam tersine felaketlere neden olacağını körü körüne bir inanca göre bilim yapmaya çalışanlarda öğrenecek.. 

Bir an önce güdümlü bilimden kurtulmak zorundayız. Aksi halde kıyamete hazır olalım. 


EVRİM İLE EVRİM YORUMLARINI AYIRT ETMEK 


Bülent Şahin Erdeğer-Independent Türkçe için yazdı-Cuma 10 Temmuz 2020 


Evrim kuramının kilisenin dogmalarını tartışmaya açmasının ardında Hristiyan teolojisini ve insan algısını da tartışmaya açıyordu. 


Kiliseye göre insan "Tanrı'nın sureti"nde yaratılmıştı ve Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisiydi. 


Dolayısıyla kilise, "İnsan'ın doğaya hükmettiği Tanrı adına Doğaya egemen olduğu insanın merkezde olduğu" bir tabiat anlayışı geliştirdi. 


Bu sebeple kainatta merkez dünya dünyada da merkez insandı. 


Oysa bilimsel keşiflerle kainatta merkezin dünya olmadığı aksine dünyanın güneşin etrafında döndüğü kanıtlandı. 


Bu yüzden Kopernik ve Galileo zor zamanlar geçirdiler... 
Kilisenin "yaratılış"'ı: statik, bilimin keşifleri: dinamik 


Kiliseye göre dünya statik biçimde bir anda yaratılmış ve hiçbir değişme geçirmeden bugüne kadar var olagelmiştir. 


Dünyadan başka bir yerde olan cennet'e yaratılan Adem (Adam) ve onun kaburga kemiğinden yaratılan Havva (Eva) ise bir anda yaratılmış ve daha sonra bu metafizik cennetten dünyaya indirilmişlerdir. 


Bu anlatıya aykırı bilimsel keşiflerin yapılması dinin geçersiz olduğu fikrini ortaya çıkarttı. 


Özellikle insanın biyolojik olarak doğanın merkezinde değil doğanın bir parçası olduğu sonucunun ortaya çıkması Hristiyanlık-bilim çatışmasını zirveye çıkarttı. 


Evrim kuramına göre “insanın evrimi” 


Şuan keşfedilen en eski sanat eserleri yaklaşık 32 bin yıl önce çizilmiş olan Chauvet Mağarası resimleridir. 


Bu resimlerde 'insan'ın bilinçli ve kültür sahibi olduğunu, buzul çağında yaşayan insanların sanatkar olduklarını tespit ediyoruz. 


Mağaradaki resimlerde buzul çağı hayvanları, insanın mecazi dünyasının da çeşitli imgelerle resmedildiğini gözlemleyebiliyoruz. 


Bu resimler ilerlemeci tarih anlayışının da geçersiz olduğunu göstermektedir. Çünkü resimler gerçekten de estetik açıdan çok ayrıntılı ve gelişmiştir. 


1. Aşama: Bilinçsiz Hominidler 


Bugünkü insan (Homo Sapiens) biyolojik sınıflandırmada memeliler sınıfının Hominidler türünün bir alt türüdür. 


İlk iki bacaklı dik Hominid iskeleti 8-15 milyon öncesine dair bir bulgudur. 


Hominidler, yani maymunların ve insanların ortak atalarının iskelet bulguları göstermektedir ki bu zaman aralığında ortak atalar Afrika, Asya ve Afrika ormanlarında yaşamışlardır. 


2. Aşama: Ortak ata 


8-5 milyon önce İnsanın ilk ataları ortaya çıktı. Bu ataların fosilleri özellikle Afrika'daki kazılarda ortaya çıkarılmıştır. 


2001'de Kenya'da bulunan Orrorin fosilleri ve Çad'da bulunan 6-7 milyon yıllık Miocen dönemine ait fosiller ortak atanın Afrika'da yaşadığını göstermektedir. 


Ortak ata olarak adlandırılan Australopithecus'a ait bulgular 5-4 milyon yıl öncesine aittir. 
3. Aşama: Homo Habilis 


2,5 milyon önceye ait bulgularda il alet yapımlarına rastlanmıştır. Etiyopya'da bulunan bu aletler ilk kez alet yapabilen bir hominidin ortaya çıktığını göstermektedir. 


Ayrıca adına Oldowa aletleri denen paleolitik dönemde kullanılan, taş yüzeyine sürtülerek yapılan, bir ya da iki yüzü kullanılabilen araçlar. 


Balta, çekiç, bıçak, kazıcı, orak vb. nesneler gibi et kesme, deri soyma, kemik kırma işleri için kullanırlardı. 


200 bin yıllık bir süreç içerisinde Homo Habilis'in beyninin büyümesiyle değişim yaşamıştır. 
Arkeologlar Homo Habilis”e ait bulgularla bir çok kez karşılaşmaktadır. 

4. Aşama: Homo Erectus 

Homo Erectus, Buzul çağının başlamasıyla beraber değişen iklim değişikliklerine ve çetin koşullara uyum sağlayabilen ve karşılıklı yardımlaşma ile toplumsallaşan/medeniyet kuran yeni bir insan türüdür. 


Homo Erectus bugünkü bulgulara göre ilk bilinçli insan türüdür. 


Fosillerden yola çıkılarak Homo Erectus'un ilk kez Afrika'dan ayrılarak bugünkü Mekke üzerinden geçerek Asya'ya yayıldığı düşünülmektedir. 


İlk bulunan Homo Erectus fosili Kenya Turkana Gölü kıyısında bulunmuştur. 


Homo Erectus'un yeryüzünde geniş bir alana dağıldığı fosil buluntularından anlaşılmaktadır. 


İlk fosil Cava Adası'nda ortaya çıkarılmıştı. Daha sonra Pekin yakınlarında, Cezayir'de, Orta Afrika'da, Avrupa'da pek çok fosil bulundu. 


Bu fosillerin bazılarında Homo Erectus ile Homo Sapiens arasındaki ayrımın belirsiz hale geldiği görülür. 

Fosil kalıntıları Homo Erectus'un kafatası boşluğunun alçak, kemiklerinin kalın olduğunu gösterir. 

Ama kaş kemikleri yüksektir. Alın çökük, burun, çeneler ve damak geniştir. 

Öte yandan Homo Erectus'un dişleri, başka hiçbir insan türünde rastlanmayan ölçüde iridir. 


Homo Erectus, ateşi kullanan ve mağaralarda barınan ilk insan türüdür. 


American Journal of Physical Anthropology dergisinde yayınlanan aşağıdaki makale Türkiyeden bir örneğe yer veriyor. 


Araştırmaya göre, Homo Erectus kafatası üzerinde tüberkülozun yol açtığı kemik deformasyonları açıkça görülüyor. 


Böyle kemik deformasyonlarının D vitamini eksikliğine bağlı iskelet ve bağışıklık sistemi zayıflığından kaynaklandığı tıp uzmanlarınca zaten biliniyor. 


Bilinenler ile fosil üzerindeki buluntular ortak değerlendirildiğinde Anadolu'daki ilk insanların ekvator bölgesinden geldikleri ve siyah derili oldukları sonucu çıkarılıyor. 


Ekvator bölgesinden kuzey enlemlere doğru göç eden siyah derili insanların, deri yapısından dolayı vücutlarında daha az D vitamini oluştuğu, bunun da iskelet ve bağışıklık sistemlerini zayıflattığı, böylece tüberküloz dahil hastalıklara kolay yakalandıkları tezinin jeolojik geçmiş için de doğru olduğu anlaşılıyor. 


Bulunmasından sonra Pamukkale Üniversitesi”ndeki ön incelemenin ardından Homo Erectus, Ankara'daki Jeolojik Mirası Koruma Derneği'ne gönderildi. 


Burada, yerli ve yabancı uzmanlar tarafından 6 yıl boyunca incelenen fosilin 500 bin yaşında olduğu, 20-40 yaşlarında, siyah tenli bir erkeğe ait olduğu saptandı. 


Fosille ilgili çalışmalar tamamlanarak, sergilenmek üzere Denizli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. 


Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cihat Alçiçek, şöyle dedi: 


Fosil, dünyadaki bütün insanların Afrika kökenli olduğu tezini doğruluyor. Fosile ait kafatasının Afrikalı”ya ait olduğunu söyleyebiliriz. Bu kişide D vitamini eksikliği olduğu tespiti var. Ekvator bölgesinden kuzeye doğru göç eden siyah derili insanların, vücutlarında daha az D vitamini oluştuğu, bunun da iskelet ve bağışıklık istemini zayıflattığı tespit edildi. 


Homo Erectus’ üzerinde tüberküloz bulunması, bu hastalığın insanlık tarihi kadar eski olduğunu da kanıtlıyor. ! 


5. Aşama: Homo Sapiens ve Homo Neanderthalensis 


Neandertal adamı ya da kısaca Neandertal, günümüzden yaklaşık 200 bin ila 28 bin yıl önce yaşamış insan türü. 


Biominal adı Homo neanderthalensisdir. Fosilleri muhafaza etmeye müsait kireçtaşı mağaralarda yaşadıkları için haklarında en fazla bilgi sahibi olunan insan türüdür. 


Neandertaller Homo Sapiens olarak isimlendirilen günümüz insanıyla aynı zaman sürecinde günümüzden yaklaşık 200 ila 100 bin yıl önce ortaya çıkmışlardır. 


Atlantik kıyılarından Orta Asya'ya, en kuzeyde Belçika'dan, güneyde Akdeniz ve güneybatı Asya'ya kadar olan bölgede yaşamışlardır. 


Neandertaller homo sapiens türleriyle kaynaşarak insan popülasyonu içinde yaşamlarını devam ettirmektedirler. 


Evrim ilerlemeci tarih tezini mi doğruluyor? İlk insan ilkel miydi? 
Evrimsel sürecin ilkelden gelişmişe bir “tekamül” olduğu yorumu ile evrim özdeş midir? 
Bu yorumun Avrupa-merkezli ve ideolojik olduğunu söyleyebiliriz. 


Sosyal Darwinizm'in Evrim kuramı üzerinden yapılan bir yorum olduğunu daha önceki yazımızda işlemiştik. 


Gerçekten de evrim ilkelden gelişmişe bir dönüşüm müdür? 
Yine evrim beyaz adamın üstte olduğu insanlar arasında da ırkçı bir hiyerarşiyi mi kanıtlar? 


Elbette bu gibi yorumlar evrim gerekçe gösterilerek tarihte yapılmış ve bilim olmayan bu bilim-yorumları. 


Bu anlayışa sahip olan bilim adamları evrimsel dönüşümleri resmederken karanlık dönem olarak adlandırdıkları Homo Erectus ve Neanderthal insanlarını ilkel, kaba saba, hayvanımsı ve medeniyetten yoksun şekilde resmetmişlerdir. 


Oysa evrim kuramı “ilkelden gelişmişe bir ilerleme”yi ifade etmez. Evrim koşullara göre yol alan ve bu yolda değişimi ortaya çıkartan bir yasadır. 


Bu yasa koşulların sonucu geliştiren, gerileten ya da nötr bırakan bir uyum sağlama düzeneğidir. 

Bu sebeple insanın bilinçli bir varlık olması onun bilincinin “ilerlediği” onun diğer akrabalarından üstünleştiği anlamına gelmez. 


Bilincin uyanması bu potansiyel öz'ün koşullar sayesinde açığa çıkması ve uyum sayesinde filizlenmesini ortaya çıkartıyor. 


Şayet bir varlıkta bilinç varsa bu bilinç doğal olarak kültür ve medeniyeti doğurur. Bu sebeple medeniyet ilkelden gelişmişe ilerlemez. 


Bilincin var olduğu her zaman diliminde aynı sonuçları ortaya çıkarır. Bu sebeple “ilkel mağara adamı kurgusu” gerçeği yansıtmamaktadır hele ki binlerce yıl boyunca insan 


türlerinin aynı şekilde ilkellikte yaşadıklarını düşünmek te yanlıştır. 


Bugünün bilinen 4 bin yıllık medeniyet tarihi ile 32 bin yıl önce Chauvet Mağarası'ndaki resimler arasında bağ kurarsak ilk bilinçli insanın hiç de “ilkel” olmadığını göstermektedir. 


Ayrıca atalarımız Homo Erectus'ların yaşadığı dönemin Buzul Çağı olduğunu söylemiştik. 


Arkeolojik bulgular göstermektedir ki buzul döneminde bugün denizlerle kaplı pek çok yer kara parçasıydı ve insanların bu bölgelerde yaşamaları muhtemeldir. 


Buzul devrinin sona ermesiyle bu kara bölgeleri sularla kaplandı. 


Tarihçilerin bir kısmı buzul döneminde kurulan medeniyetlerin travmatik iklim değişiklikleri sırasında ortadan kaybolduklarını düşünmektedir. 


“Yaban” insanının doğayla uyumlu teknolojiler geliştirmeleri de karanlık döneme ait ilkel olmayan tarihsel bulgular geçmişin hiç de “geri” olmadığını göstermektedir. 


Peki, bu arada yani binlerce yıllık bilinçli insanın karanlık döneminde ne oldu? Tarihçiler, ve antropologlar için bakir bir araştırma sahası... 


“İlkel”in icadı Batı medeniyetinin “son aşama” zamansal olarak geride kalanların da “gerici/ilkel” olduğu ideolojisini haklı çıkartmak için ortaya konmuştur. 


Oysa evrim şartlara uyumla alakalı olan ama ilerleme-gerileme ve gelişmeyle alakalı olmayan bir süreçtir. Yani döngüsel bir süreç... 


Farklı şartlar var olduğunda farklı dönüşümlerin gerçekleşebileceği bir süreç, daima ilerlemeyen bir uyum yolculuğu... 


Bazen ileriyle bazen geriye bazen sağa bazen sola giden bir labirent yolculuğu...? 
İnsanın evrimi ve ırk kavramı: 


Irk, alt tür anlamına gelir bir ırkı belirlemek için insan genlerinde bariz bir farklılığın olması gerekir. 


Oysa böylesi bir farklılığı belirlemek olanaksızdır. Irkın biyolojik tanımına göre bir ırkın belirli bir gen ya da gen grubuna sahip olması ya da olmaması gibi bir durum söz konusu değildir. 


Popülasyonlar genetik açıdan “açıktır”, gen alışverişi yapılabilir. İnsan popülasyonları genetik açıdan açık oldukları için türümüz içinde sabit özelliklere sahip bir ırk grubu yoktur. ° 


Bu açıdan baktığımızda “ırk” kavramı kurgusaldır. Ayrıca Batı Merkezli sosyal Darwinistlerin “üstün beyaz ırk” düşüncesinin de yine evrimsel süreç açısından yanlış olduğu 


kanıtlanmıştır. 


Çünkü bugünkü bulgular ve DNA araştırmaları ilk insan türlerinin Afrika Merkezli ve siyah derili olduğunu ortaya koymuştur. Deri rengi de doğal seçilimin ve uyarlanmanın örneğidir. 


İnsan derisinde melanin denen madde onu koyu ya da açık yapar. Melanin güneşin zararlı ışınlarına karşı insanı korur. 


Güneş ışınlarının yoğun olarak hissedildiği bölgelerde doğal seçilim sonucu insan derisindeki melanin yoğunluğu fazla olanlar baskın olmuştur. 


Kuzeye doğru yayılan insanlar ise D vitamini daha çok özümsemek için melanin yapıları zamanla azalmış ve beyazlamışlardır. 


Tüm insanlarda siyahıyla beyazıyla potansiyel olarak yoğun melanin bulunmaktadır. Bu sebeple beyazlar güneşlendiklerinde derileri kararmaktadır. 


Sonuç olarak evrimsel süreç göstermektedir ki deri farklılıkları hiçbir şekilde bir üstünlük ya da toplumsal bir farklılık belirtisi değildir. Deri rengi tamamen işlevseldir. 


Evrimsel süreç içinde insan bilinçlenmiş ve bugünkü Kenya bölgesinden Arap Yarımadasını geçti ve tüm dünyaya yayıldı. 


Gary Stix, Scientific American dergisinde yazdığı makalede şu ifadelere yer veriyor: 

Elli veya altmış bin yıl önce, Afrikalı küçük bir topluluk — birkaç yüz, en fazla birkaç bin kişi — aynı boğazı küçük kayıklarla geçti, hem de hiç dönmemek üzere. 

Doğu Afrika'daki vatanlarını terk etmelerinin sebebi tam olarak anlaşılamamıştır. 


Belki iklim değişti, veya bir zamanlar bol olan su kabukluları stokları tükendi. Fakat bazı şeyler gayet belirgin. 


Afrika'dan ilk çıkanlar, tam anlamıyla modern insanları tanımlayan fiziksel ve davranışsal özellikleri de — büyük beyinler ve dil yeteneği gibi — kendileriyle birlikte getirdiler. 


Asya kıtasında şimdi Yemen olan yerdeki çadırlarından, kıtalara yayılan ve köprüler kuran ve onca yolu aşıp Güney Amerika'nın en ucundaki Tierra del Fuego?'ya kadar ulaşan on binlerce 


yıllık bir yolculuğa çıktılar. 


Bilim insanları, elbette, bu gezilere, fosilleşmiş kemikler veya koleksiyonlarda zahmetlice saklanan ve gizlenen mızrak uçları sayesinde bir hayli nüfus ettiler. 


Fakat antik-elden düşmeler, genelde bu uzak tarihin tam bir resmini veremeyecek kadar azdır. 


Geçen 20 yıl içinde, toplum genetikçiler, modern insanların ilk göçlerinden kalma bir genetik galeta unu izini şekillendirerek paleoantropolojik kayıtlardaki boşlukları doldurmaya başladılar. 


DNA’ mızın neredeyse tamamı — insan genomunu oluşturan üç milyar kodun veya nükleotidin yüzde 99,9'u — her insanda aynıdır. 


Yukarıda sıraladığımız bulgu ve gözlemler de göstermektedir ki ne evrimsel süreç bahanesiyle bir ırkçılık meşrulaştırılabilir ne de evrimsellik İlerlemeci Tarih anlayışını haklı çıkartır! 


İnsanlık ilkelden gelişmişe doğru ilerlememekte aksine insan bilincinin ortaya çıkış/üflenişi ile birlikte insan medeniyeti ortaya çıkmaktadır. 


Evrimi buna argüman kılmak isteyenlerle evrim karşıtlığını haklı çıkartmak için 'Evrim ırkçılıktır, ilerlemeciliktir, modemistliktir' demek açık bir tutarsızlıktır. 


“Her an Yaratan”a emanet olunuz... 


1. Kappelman J. Alçiçek M.C. Kazancı N. Schultz M. Özkul M. Şen Ş. 2008. First Homo erectus from Turkey and implications for migrations into temperate Eurasia. American Journal of Physical Anthropology 135, 110-116. 

2. Konuyla ilgili antropolojik çalışmalar için ipucu kitapları: “Yaban Aklın Evcilleştirilmesi” Jack Goody, Dost Yay. “İlkel Toplumun İcadı” Adam Kuper, İnsan Yay. “Gelecekteki İlkel”, John Zerzan, Kaos Yay. 

3. Sosyal Antropoloji, Kaknüs Yay. Sf. 197 


*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 
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Son dönemde sıkça dindar ailelerin çocuklarının deist ya da ateist olduklarına şahitlik ediyoruz. Bizi afallatan, dindar bir aile ortamında yetişen, tesettür, namaz, oruç gibi ibadetlerini yerine getiren gençlerin deist ya da ateist olamayacağı ezberimiz. Aileler kendilerine nerede yanlış yaptık diye sorarken, bazen sebep “Yolda şarkı söylerken seke seke yürüyebilmek istiyorum. İslam buna izin vermiyor? sözleriyle ifade edilebilecek kadar basit olabiliyor. 


Profesör Dr. İhsan Fazlıoğlu, geçtiğimiz günlerde bir panelde yaptığı konuşmada, odasına gelerek inanç konularında konuşmak isteyen, başörtülü oldukları halde kendilerini ateist olarak nitelendiren öğrencilerden bahsetti. Fazlıoğlu'nun konuşmasının o bölümü şöyleydi: “Okuduğum İmam Hatip okulundan bir heyet gelerek benimle fikir alışverişinde bulunmak istediklerini söylediler. Deizm yayılıyor, bu çocuklara ne anlatalım, ne yapalım diye sordular. 
Dedim ki, konuşmayı bırakın, yapın artık. Devamlı konuşuyoruz. Terbiye temsil ister. Örnek olacaksınız. Dini temsil makamındaki insanların bu durumu sürdüğü müddetçe 10 yıl sonra neslimiz bizimle kavga edecek. Bu dinin bir faydası olsa babama anneme olurdu diyecekler. 


15 Temmuz'dan bu yana benim odama 17 tane başörtülü deist bile değil tanrı tanımaz öğrenci 
gelip benimle bu konuları konuştular. Başörtülü öyle geleneksel de değil bildiğin başörtülü. 
Sosyal statüleri gereği, aileleri nedeniyle hala başörtüler ama tanrıya bile inanmıyorlar. 


Ortak neden sahnede dini temsil ettiğini söyleyen insanların eylemlerinin sonucudur. Mesele bu kadar ciddidir. Bu sonuçlarla yüzleşmezsek 30 yıl sonra çok farklı şeyler konuşuyor oluruz.” 


Konuşma, başörtülü ve ateist kelimelerinin yan yana gelmesinin de oluşturduğu ilgiyle basına yansıdı ve bir süredir konuşulup tartışılan konu yeniden gündeme geldi: Deizm ve ateizmin muhafazakar / İslamcı ailelerin çocukları yani dindar olan ya da olması beklenen gençler arasında artarak yayılması. 


Ezber bozuldu 

Son on yılda yapılan araştırmalar tüm dünyada deizm ve ateizmin sekülerizm dalgasıyla birlikte yükseldiğini ortaya koyuyor. Aynı araştırmaların ortaya koyduğu rakamlara göre Türkiye'de de gençler arasında deizm ve ateizm artış gösteriyor. Son dönemde bu yükselen rakamlar arasında dindar ailelerin çocukları da yer alıyor. Bizi afallatan, dindar bir aile ortamında yetişen, dini bilgileri çocukluğundan bu yana edinmiş, tesettür, namaz, oruç gibi ibadetlerini yerine getiren gençlerin deist ya da ateist olamayacağı ezberimiz. Ancak zaman zaman hepimizin çevremizde şahit olduğumuz örnekler bu ezberi bozuyor. Ailesinin “Aman namazını kaçırmasın, aman harama bakmasın, orucunu tutmayı ihmal etmesin” diye üstüne düştüğü gençler, deist ya da ateist oluyor. Bazıları bunu açıklayarak ailesinden kendilerini böyle kabul etmelerini istiyor, bazıları ise buna cesaret edemeyerek dışta dindar, içte ise bambaşka biri olarak yaşamlarını sürdürüyor. 


Gençleri yorduk 

Gelişi bir süredir görünen bu konu medyada bazı köşe yazarları tarafından dile getirildi. 
Birkaç akademisyen de bu konuda kafa yoruyor. Fakat henüz geniş kapsamlı olarak ele alınmış değil. Gençlerle yaptığı çalışmalar ile tanınan Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman, ilk olarak Dr. Necdet Subaşı'nın ortaya attığı Din Yorgunluğu kavramını, “Din Yorgunu Gençler” olarak kullanıyor. Dini hassasiyetleri olan, Müslümanlığını bir hayat biçimi olarak ifade eden gençlerde bir yorgunluk hikayesi olduğunu ifade eden Yaman, bunun sebeplerinden biri olarak aile çocuk iletişiminin sorunlu olmasını gösteriyor. Aile ve çocuk arasında, din dendiğinde yönlendirme veya tavsiyeyi aşan, baskıya ve zorlamaya dönüşen bir süreç yaşandığına dikkat çeken Yaman, bazı ailelerin ise alt yapısını kurmadıkları, belli bir döneme kadar vermedikleri dini eğitimi, birden vermeye çalıştıklarını, bunun da sorunlara yol açtığını ifade ediyor. Dinin hayatın her döneminde yaşanılabilecek halinin gençlere sunulamadığını da belirten Yaman, dernek vakıf ve cemaatlerin de bu yorgunluğu azaltmayıp, aksine arttırdığına dikkat çekiyor. Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman, babaların, annelerin ve öğretmenlerin çocuklardan beklentilerinin çok fazla olduğu için onlara çok fazla dini yükleme yaptıkları sözleriyle özetliyor durumu. Ancak din yüklenen değil yaşanan bir şey olduğu için bir şeyler eksik kalıyor. 


Dikte ettiğimiz dini yaşamıyoruz 

Konuyu sorduğumuz İlahiyat profesörü Mustafa Öztürk bu konuda birden fazla faktörden söz ediyor. Prof. Öztürk, “Bunları içeriden konuşarak söylüyorum. Hepimiz az çok bu dertten muzdaribiz” diyor. Öztürk, “Artık kendi sosyolojik küvezlerimizde, gettolarımızda yaşasak da çocuklarımızın başka dünyalarla buluşmasına engel olamıyoruz. Biz genellikle dini düşünceyi, inancı, ahlakı, dikte ederek öğretmeye çalışıyoruz. Tevdi marifetiyle oluyor. 
Temsil yoluyla olsa belki bu krizi biraz daha azaltabilirdik. Dikte ederek anlattıklarımızla 


yaptığımız örtüşmüyor. İçeriden muhafazakar kodları tercih ediyoruz. Dışarıya çıktığımızda modernizmin kodlarına “lebbeyk? diyen bir hayat felsefesinin içinde yuvarlanıp gidiyoruz. 
İnandığımız değerleri hayatımıza taşımadığımız için çocuklarımız bu çelişkiyi fark ediyor. 
“Babam bana arkaik bir dini öğreti sunuyor fakat kendisi bu sunduğu öğreti ile mutabakat noktası olmayan bir hayat yaşıyor? diyor. Bu çocuklarımızda bir sorgulamaya yol açıyor” diyor. 


Yanlış yerden başladık 

Prof. Mustafa Öztürk, iman dediğimiz şeyin ispatın, kanıtın ispatlamanın konusu olmadığını, deruni bir keşif, bir duygu olduğunu anlatırken, çocuklarımıza dini yanlış formasyonda anlattığımızı söylüyor: “Bize telkin edilen dinin akıl dini, mantık dini, rasyonel gerekçelerle desteklenebilecek bir din olduğu noktasındaki hikayemiz çocukları savunduğumuz görüşlerin altını dolduracak felsefi zemini aramaya sevk etti. ‘Madem öyle, gel de ispatla” diyor. Yani sorun yanlış bir yönlendirmeden ortaya çıktı. Oysa çocuğa varoluş aleminde insanlığın acziyetinden, çaresizliğinden, bir yaradana, bir efendiye muhtaç olduğu duygusu üzerinden gidip, onu kalbinden, ameli fiilinin merkezi olan gönlünden yakalasak, imanı buradan başlatsak, buradan yola çıksaydık bu iş böyle olmazdı. Şimdi ise öğrettiğimiz dini formasyonun melek inancından tutun Allah inancına, ahiret inancından fıkhi bir meseleye kadar, savunduğumuz görüşlerin altını dolduracak bir entelektüel ilmi donanıma sahip değiliz. 
Çocuklar “Ben neden böyle inanmak zorundayım. Alt yapısını oluştur beni ikna et? diyor. 
Babada bu yok, çevrede yok, ilahiyatta yok, İmam Hatip'te yok. Hayatın hızı, bilginin ve iletişimin hızlı ve kolay olması dogmatik inanma imkanını elinden alıyor. Neye niçin inandığını kendi zihninde izah edecek noktaya getiriyor. Bilgimiz ise burada eksik kalıyor” diyor. 


Birbirimize düştük 

Son olarak 28 Şubat gibi dönemlerden geçen Müslümanların iktidar imkanını iyi değerlendiremediğini ifade eden Prof. Öztürk, “Bugüne kadar ellerine fırsat geçtiğinde bizi dövenlere adamlığın, adaletin, insafın, merhametin nasıl olduğunu gösterelim de utansınlar diyeceğimiz yerde, Müslüman gruplar yapılar birbiri ile didişmeye, adeta bir nimet azgınlığı durumu içine girdiler. Şeyhler ve tarikat arasında birbirine ağıza alınmayacak hakaretler, saldırılar. Bunları laik ve seküler çevreler elini ovuşturarak bıyık altından gülerek seyrediyor. 
Asansörde halvet gibi video vb. şeyleri birileri projelendirip Oda TV gibi mecralar üzerinden piyasaya sürüyor olabilir. Böyle bir operasyon kokusu da almıyor değilim, ama sorun bunlara malzeme vermek. Diğer yandan F...., senelerce haktan, adaletten, ahlaktan, insanlıktan, irfandan dem vuran bir yapının üstündeki perde kalkınca, altından ahlaksızlığın bin bir çeşidi çıkması, namussuzluğun bin bir çeşidinin çıkmasıyla “Müslümanlık buysa lanet olsun bu dine’ gibi bir ikrah duygusu oluştu. Kendi elimizle kendimizi seküler ahlakın istikbaline ve muzafferiyetine doğru götürüyoruz. Bu çocuklar savruldukları şeyin altını doldurarak, okuyarak, deizmi bilerek ve isteyerek tercih ettim noktasına gitmiyor. Bunlar savruluyorlar savruldukları yerin adını biz teşhis ediyoruz. İşin kötüsü de bu. Tercihli bir gidiş olsa belki orayı da atlar geriye döner. Bu savrulma gidişi ve çok daha kötü bir gidiş. Bazen ateist olmuş, niçin ateist olduğunun gerekçesi bile yok” şeklinde açıklıyor. 


Travmalarımızı çocuklarımıza yansıttık 

Yaklaşık 20 yıldır gençlere yönelik faaliyetler içinde bulunan, 11 yıldır da ülkenin her yerindeki gençlerle iletişim içinde olan, Yetim Vakfı Eğitim Sorumlusu Hatice Naç, son dönemde dindar gençler arasında deizmi sıklıkla görmeye başladıklarını anlatıyor. Daha çok deizmin ön plana çıkmasını ise şöyle açıklıyor: “Tamamen tanrısız bir inanç değil. Canı istediğinde, çok bunaldığında, deyim yerindeyse uçak düşerken sığınabileceği bir Allah var ama yaşamına da müdahale etmiyor. Hayatına bir yaptırımı yok. Bu çocuklarda popülizmin 


çok ciddi etkisini görüyorum. Toplumda kabul görmenizi sağlayan bir şey olduğunda bu isteniyor. Bu motosiklet kullanmak da, çok güzel bir güneş gözlüğü de, bir kafeyi kapatacak paranın olması da olabilir, deist ya da ateist olmak da olabilir. Keman çalmak nasıl havalı bir şeyse inanç konuları da havalı olabiliyor. Özel ve değişik geliyor. Bu gençlerin bir 

kısmı deist ve ateistin tam olarak neye karşılık geldiğini bile bilmiyor” diyor. 


Deizmin bir isyan, inkarla beraber duvarları yıkarak yeni bir alan elde etme gibi algılandığını ifade eden Hatice Naç, sebepleri de şöyle açıklıyor: “Müslüman aileler çocuklarını yetiştirirken zulmettiler. Kendi travmalarını o kadar çok akıttılar ki gençlere... Başörtüsünden dolayı okuyamayan, bunun üzerinden dini suçladı. İslam'ın hep kaybeden tarafıyla ilgili konuştuk. STK”larımız da savaşta ölen çocuklar, zulüm gören Müslümanlar üzerine odaklandı. Çeçen Savaşı döneminde, arkadaşımın oğlu yedi yaşındaydı. Bir gün yanımıza gelip “Ben kafir oldum? dedi. Neden diye sorduğumuzda, “Çünkü hep onlar kazanıyor, ben kazanmayı severim? dedi. 


Cepheyi ev içinde kaybettik 

Aile içinde anneniz, babanız, kardeşlerinizin davranışlarından etkilenirsiniz. Evde anne baba sağlıklı bir inanç içindeyse, secdeye varmak için, namaza doğru giderken mutluysa, bu evde çocukla “namaza başla? diye konuşulmaz zaten. Çocuk aklı başına geldiğinde “Evet ben inandım. Çünkü siz de inanıyorsunuz. Bunun detayları ne? diye sorar. Ama biz dindar aileler olarak cepheyi ev içinde kaybettik. Ev içinde kompleks davranışlar var, İslam'ın da doğru algılanamaması gibi bir durum var çünkü. 


Sevgiyi unutup hep kanunu konuşuyoruz 

Yargılayan, baskılayan bir yaklaşımla, İslami örnekliklerde, Allahı sevdirmede bu çocukları ıskaladık. Çünkü Allah'ı sevdirmeyi değil sürekli kanunları konuştuk. Allah isteseydi Kuran'ın ilk satırına bütün fıkhi kuralları koyardı. Onun yerine 15 yıl ahlak, edep, inanç konuşuldu. Sonra namaz, içki yasağı başladı. Bizse inanmaya karşı barikatlar ördürecek davranışlar gösteriyoruz. Bir türlü kalbe çalışamıyoruz. O nedenle kalbi deist ateist olduğuna inanan ve belki de dindar ailesine hesap kesen, bunun intikamını almak için ya da bir tepki için başka olan kalpleri kapalı gördüğümüz için bir şey yapamıyoruz.” 


Arjantin'den Antep'e yerleştiler 

Hatice Naç, iç etkenlerin yanı sıra misyonerler gibi dış etkenlere de dikkat çekiyor. “Ateizm, deizm ve madde bağımlılığı yayan ekip müthiş profesyonel çalışıyor. Asla hedef kitlesinden vazgeçmiyor. Aileler çocuklarını ya aşırı serbest bırakıyor ya da aşırı baskılıyor. İkisi arasında savrulan genç kendince itilmiş hissediyor, zaten ilgilenilmeyen ailelerin çocukları ise kendince savrulup duruyor. Tam o esnada bu ekipler çocuklara ulaşıyor. 75 Arjantin'li 3 ay önce işini gücünü bırakıp gelip Antep'e yerleşti. Suriyelilere yardım etmek istediklerini söylüyorlar. Aylardır Suriyelilerle çalışıyorlar. Bu çocukları örgütlemek için birçok STK, vakıf kurdular. Bunlar gelen çocukları nasıl organize edebileceklerinin denemelerini yapıyorlar. Misyonerlik, olmadı ateizm, olmadı deizm üzerine çalışıyorlar. Van'da 100 Koreli üniversite öğrencisi var. Uluorta durdurup tanışıyor ve inançlarını yaymaya çalışıyorlar. 
Madde bağımlılığına alıştırmaya çalışanlar da bunlar. Maddeye alışan çocuk zaten daha sonra deizm, ateizme kadar gidebiliyor.” 


Yolda şarkı söyleyebilmek için deist oldum 

Hatice Naç, yakın temasta olduğu bir genç kızın kendisini deist olarak tanımlamaya giden sürecini ise şu sözlerle anlatıyor: “Devleti tanımadığı için nüfus cüzdanı bile almayan bir ailenin çocuğu. Aile çocuklarını da bu ahlakta yetiştirmiş. İmam Hatip'e gidiyor. İkinci sınıfta okul çevresinde birileri ile tanışıyor. Yavaş yavaş bazı ifadeler kullanmaya başlıyor. Deizm 


zaten genelde tanışmalar, ilişkilerle başlıyor. Sonrasında çocuğa verilen birkaç kitap, biraz muhabbet ederek aslında ne kadar gereksiz bir baskı altında kaldığı, birey olarak ne kadar önemli olduğu anlatılıyor. Derken kız deizmi seçiyor. Açılıyor. Ailede kriz oldu tabi. Çok ağır geldi, bunun etkisi oldu mu bilinmez, ama baba kalpten vefat etti. Kızla konuştuğumda deist olma sebebini “Ben yolda şarkı söylerken seke seke yürüyebilmek istiyorum. İslam buna izin vermiyor” diye anlattı. Deist olma nedeni buydu. Bir çocuğa çocukluğunda bile bunu yaptırmayınca bu içinde bir ukde olarak kalıyor. 


KKK 


Kızım deist oldum dedi 

Kendi isteği ile örtünüp, kendi isteği ile namaza başlayan bir lise öğrencisi ailesine artık farklı inandığını söyleyerek deist olduğunu açıkladı. Süreci annesi şöyle anlatıyor: “Kızım kendi isteğiyle örtündü. Kendi isteğiyle de dinin emirlerini yerine getirmeye çalışıyordu. Ergenliğin ilk başladığı dönemlerde kızımda bir takım değişiklikler gördüm. Örtüsünü farklı bağlamak, dar pantolonlar giymek istedi. Buna itiraz ederek, başörtüsüne uygun kıyafetler giymesi konusunda zaman zaman bir takım uyarılarda bulundum. Giderek okuduğu ve izlediği şeyler farklılaştı. Bütün bunların ergenlik süreciyle ilgili olduğunu düşünüyordum. Fakat bir gün kızımın okulundan çağırıp, “Kızınızın garip düşünceleri var, biliyor musunuz’ dediler. Kızım inanç durumunu arkadaşına anlatmış, o da din bilgisi hocasına söylemiş. “Kızınızın durumu bu başınızın çaresine bakın? gibi bir yaklaşım sergiledi öğretmenleri. Sonra bir gün kızımdan gelip: “Anne ben artık deist oldum. Lütfen bana baskı yapmayın. Başımı da açacağım. Namaz kılmak da istemiyorum.’ dedi bana. Hemen önce internete koşup deizmin ne olduğuna tekrar bakma ihtiyacı hissettim. Benim kızım, hele bizim gibi dindar, hassas, dini bilgilerin kendisine yeterince ve gerektiğince verildiği, dini yaşayan ve uygulayan bir aile. Gittiği okul da dini hassasiyetleri olan bir okuldu. 


Sürekli bu sürece kızımın nasıl geldiğini düşündüm. Konuşmaya çalıştığımda birkaç kelime söyleyip kendisini konuşmaya kapatıyordu. Psikologlara açılabileceğini düşündüm. Bu nedenle hem kendim destek almaya hem de çocuğumu götürmeye çalıştım. Fakat o gitmek istemiyordu çünkü psikolojik bir sorun yaşamadığını düşünüyordu. “Ben inanç değişikliği yaşadım? diyordu. Psikologlara da açılmayı reddetti. Çünkü götürdüğüm psikologların ona din anlatmaya çalıştığını düşünüyordu. 


İsyan arzusu da etkiliyor 

Ergenlik psikolojisi zaten isyan etmek üzerine kurulu. Dindar kesimin içinde bulunduğu rahatlık, belki iktidarda olması, onun egemen bir güç olarak görülmesi, toplumsal olarak da etkili oluyor diye düşünüyorum. Bir zamanlar laik ailelerin çocukları, ‘ben dindar oldum, başımı örteceğim? dediği zaman çok büyük bir kırılma yaşanıyordu. Çok sayıda insan dine döndü. Şimdi tam tersi oluyor. Egemen kültür hangisiyse buna itiraz eden, isyan eden gençler çıkıyor. Ama sadece iç etkiler değil, dış etkilerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Mesela Kore dizileri ve Japon Mangaları. Bunlarda hiçbir dini inanç, cinsel kimlik yok. Yine Uzak Doğu'dan bir takım misyonerlerin ama Hristiyanlık misyonerliği değil, dinsizlik misyonerlerinin ülkemize gruplar haline gönderildiğini öğrendim. Onların sevimli, cana yakın görüntülerinin de etkisiyle insanları hızla dinden soğutabildiklerine dair duyumlar aldım. 


Çocuklar normal popüler kültür ile besleniyor. Dizileri de izliyorlar. İçlerinde muhtemelen o hayata dair bir özlem de var. “Ben inanıyorum, Müslümanım ama artık mini etek giymek, erkek arkadaşlarımla kol kola gezmek istiyorum” deme gücü yok hiçbir kızda. İnancıyla tutarsız olmayı göze alamıyor. O nedenle inancını değiştiriyor. Yaşamak istediği hayat için inancını değiştirmeye karar veriyor. 


Sonradan öğrendiğime göre kızımı bu sürece götüren sebepler arasında okuldaki öğretmenlerin din konusundaki tutumu da çok etkili olmuş. Çünkü geleneksel şekilde çok baskı yapıyorlardı. Bir tel saçınız gözükürse şöyle olur, şunu yapmayın, gülmeyin. Sorularına alamadıkları cevaplar da çocukları buna itmiş. Çocuklar diyorum çünkü tek değildi kızım. 
Okulda başka çocuklar da vardı böyle düşünen. Onlarla arası da çok iyiydi. O çocukların aileleriyle konuşmaya çalıştım ama hiç bir şeyden haberdar olmadıklarını gördüm. Benim kızım bize deistim diye deklare etmişti. Ama o kızlar bunu ailelerine söyleyemediği için gayet mazbut, dindar kızlar gibi yaşamlarına devam ediyorlar. Ama zihin dünyalarında kiminin deist, kiminin ateist eğilimleri var. Belki ileride değişecektir ama şu anda böyle düşünüyorlar, düşündükleri gibi yaşamıyorlar. 13-17 yaş arası çocuklar bunlar. Çok da felsefi olarak ateizmi deizmi incelemiş değiller. Kulaktan dolma bilgilerle, popüler edebiyat dergilerinden okudukları 3-5 satırla inanç değiştiriyorlar. Ortak paydaları ise dindar ailelerin çocukları olmaları.” 
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Bilgisayar ve cep telefonları çocuklarımızı çaldı 
İlkokula kadar dinle bağı gayet iyi olan bir erkek çocuğu, üniversite çağında ateist ve intihara meyilli bir hale geldi. Süreci babası şöyle anlatıyor: 


“Erzurumlu bir aileyiz. Anne-baba olarak kendimizi dindar bir aile olarak 

tanımlayabiliriz. Çocuğumun din ile bağı ilkokula kadar iyiydi. Benle ve dedesi ile camiye gider, oruç tutar bir problem yaşamazdı. Camide uslu durur, aşırılık göstermezdi. İyi bir izleyici ve gözlemciydi. 


Çocuğum 6 yaşında evimize giren bilgisayar ile tanışması ve oyun bağımlılığı başlamasından sonra; anne ve babasına karşı bir direnç ve inatlaşma başladı. Bilgisayarın sınırlanması veya yasaklanması hoşuna gitmedi. Biz uyuduktan sonra gece kalkıp bilgisayar oyunu oynuyordu. 
Bir de küçük kardeşini kıskanması uyumsuzluğunu daha da arttırdı. Yalan en büyük sorunumuzdu. Burada anlatamayacağım başka sorunlar da vardı. Ardından ortaokulda başarısızlık geldi. TEOG imtihanı bu sorunluluk sürecini arttırdı. Hiçbir okulu kazanamadı. 
Ben de seni düz liseye gönderip serseri edemem diyerek İmam-Hatip lisesine kayıt yaptırdım. 
Bu bir zorlamaydı, belki de benim bir hatamdı. Oradaki hocaların da olumsuz katkısıyla bu süreçte din düşmanı ve ateist hale geldi. 


Ortaokul ve lisede çalışsın diye, bilgisayara fazla takılmasın diye sınırlama yaptık. Din konusunda baskı yapmadık. Ancak inatlaşma hiç bitmedi, artarak devam etti. Biraz da annebabaya inat yapma ve bizi acaba ne daha çok üzer diye bu yola sapmış olabilir. Bize bunu üniversiteye gittikten sonra açıkladı. Orada da sol ideolojiye kaydı. Şu anda bizimle inatlaşmıyor, birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. Ancak içinde büyüttüğü kin ve nefret devam ediyor. 


Üniversiteyi Antalya'da okudu. Önce benim bulduğum dindar bir vakıf yurdunda kaldı. 
Ancak 3 ay sonra Müslümanlara vs. saydırarak, birçok bahaneyle birlikte özgürlük adına öğrenci evine taşındı. Sınıfını geçemediği ve alttan dersleri çok olduğu için, 4 senelik okulunu 7. senede belki bitirecek. Psikiyatrik bunalımlar yaşadı. İntihara meyilli hale geldi. 
Sonra ateist, rafizi bir kızla tanışıp iki senedir ilaçlarını bıraktı, en azından hastalığından kurtuldu. Hayata bağlandı. İşe girdi, uykuları ve psikolojisi düzelme yoluna girdi. Okulu bitirme amacını hedef haline getirdi. 


Kabullenme yoluna girdik 


Süreci başlamadan fark etmek pek mümkün değil gibi. Çünkü ortaokulda iken “evladım namazını kıl? şeklinde baskı değil, teşvik ediyorduk. Ancak namazı hep odasında kılıyordu. 
Yani kamusal alanda namazını görmemeye başlamıştık. Bunu normal ergenlik ve gençlik problemi saydığımızdan üstüne gitmiyorduk. Nereden bilelim Allah ve peygambere inanmıyorum sürecine kadar geleceğimizi. 


Bizim açımızdan eşik aşıldıktan sonra ne tavsiye edebilirim bilmiyorum. Baktık ki zorlamayla olmayacak, onu üniversite sürecinde kabullenme yoluna girdik. Ben babası olarak daha erken kabullendim. Anne çok zor kabullendi bu gerçeği. Çünkü intihar tehlikesi çok ciddi bir sorundu. Psikiyatra da götürdüğümüz için bunun numara değil gerçek bir sorun olduğunu öğrendik. O yüzden biz öncelikli olarak dini meselemize değil, hayata tutunması ve hayatta kalmasını sağlamaya çalıştık. Neticede bugün oğlumuz 25 yaşında ve o kızla okul bittikten sonra evlenmeyi düşünüyor. 


Düzeltmek noktasında bu tip durumlarda anne-baba tavsiyesi kesinlikle faydalı olamaz. Ya bir Müslüman kız bu kişileri düzeltebilir gönül bağıyla, ya bir abi/abla/dost olarak düzeltebilir. Herkesin reçetesi ayrıdır. Sorun uçurumdan da büyük. Tek umudumuz duamız. 
Hayatta olduğu ve kendisine bir hedef belirlediği sürece bir gün bu süreç eski haline dönecek. 
Doğru yolu bulacak, ben en azından buna inanıyorum. Bu nesil böyle. Bilgisayar ve cep telefonlarıyla çocuklarımızı bizden çaldılar. Biz buna ne yaptıysak engel olamadık.” 


"İSLAMİ MEDYA'NIN EKRANLARI (1) 


Ali Bulaç- Zaman-27.02.2001 


Reklam, sadece bir ürünün tanıtımını yapmakla kalmaz, aynı zamanda yeni bir kültürel algının önünü açar ve öngördüğü bir yaşama biçimi önerir. 


Sizin mahalleye ait bir televizyon kanalında şöyle bir reklamla karşılaştığınızda, reklamın varlık, dünya ve insan ilişkilerinde nasıl bir algı değişikliği yaptığına dikkat etmeli, sizden yaşama biçiminde bir değişiklik yapmanızı isteyip istemediği sorusunu kendinize sormalısınız: 

Geleneksel bir evin önünde iki testi ve birkaç damacana var. Kadın ikisini bir arada görünce hırsla koşar ve -sanki birikmiş bir öfkeyi dışarıya vururcasına- testiyi alır kırar, damacanayı alır eve götürür. Testi geleneksel olanı, pet şişe modem olanı simgeler. Reklamı yapanlar, geleneğe ait testiyi kırıp modern damacanayı almanızı önermektedirler. Testi topraktan yapılmış, doğaldır, iyi yerde korunduğunda suyu hem serin hem sıhhi tutar. Damacana pet şişedir, petrolden üretilmiştir ve tabiatta 25 milyon sene kalsa bile toprağa karışmaz, organik/canlı hayata zarar verir. İnorganik olanın organik olana tercihi Gehlen'in modernlik kuramına göre modernliğin ta kendisidir. Ancak erken modemliğe ait bu kuram, ekolojik felaket ve çevrenin tahribi gibi yıkıcı sonuçlara yol açtığından, çok ciddi eleştirilere tabi tutuldu. Postmodern çağda modemliği tüketmiş bulunan seçkin sınıflar, tabiatın kucağına ve tabii olana dönmektedirler. Hâlâ inorganik üretim ve ürün kullanımını modernleşmenin göstergesi sayan bu reklam, suya, suyun korunmasına ve kullanımına çok eskilerde kalmış üçüncü dünyanın zihin penceresinden bakmaktadır. Bu reklam aracılığıyla "İslami medyanın ekranlarından yapım ve sunum (teknik ve estetik) standartları açısından da son derece ilkel bir modernlik çerçevesinden Müslüman tüketiciye bir kültürel algı ve yaşama biçimi önerilmektedir. 


Bir başka reklam, bisküvi tanıtımı yapmaktadır. Bir markette küçücük bir çocuk yüksek raftaki bisküviye uzanıyor, bir türlü alamıyor. Bu arada hafif şişman -Roma'nın oburlarını 


hatırlatan- bir adam önündeki arabasıyla çocuğun önünde duruyor. Önce çocuğa yardım etmek için tek kalmış bisküviyi alıyor. Tam çocuğa verip sevindirecekken, markanın farkına varıyor. Bir an için kendisiyle çocuk arasında bir çatışmaya giriyor ve sonunda beklendiğinin aksine bisküviyi alıp gidiyor; çocuk öylece kalakalıyor. 


Bu reklamda kendini merkeze almış kapitalist dünyanın bencil insanının tasviri var. 
Geleneksel kültürde büyükler küçüklere karşı sorumludur, onları korur, sevindirir ve bununla mutlu olurlar. Fakat artık oturmuş ve kendi kültürel çerçevesini çizmiş rafine kapitalizm döneminin çok öncesine ait vahşi kapitalizm döneminden kalma bir tutumu (bencilliğin kazancın ve tüketimin motivasyonu demek ahlâkı) tanıtımın temel konseptine oturtmuşlar. Bu reklam filmi vahşi kapitalizm döneminde yapılsaydı tabii ki yadırganırdı; ama geç kapitalizmde ve üstelik Müslüman bir zihin tarafından öyle tasarlanıyorsa, burada dehşete düşülür. 

Reklamdan son örneğimiz, adına "Orkid" denen pedlerin tanıtımıyla ilgili olacaktır. Hikâye kurgu değil, gerçek hayattan alınmıştır. Hacı, sakallı, namazında niyazında bir Müslüman'ın evinde kızıyla arasında geçmektedir. Bir sabah evin erkeği (baba) işine giderken hanımı eline bir alışveriş listesi tutuşturur. Akşam eve gelirken bunları marketten alacaktır. Tam kapıda çıkarken, yan odada koltuğa boylu boyunca uzanmış 18 yaşındaki kızı babasına seslenir: "Baba, bana da Orkid almayı unutma." 


Bizim hacı zank diye durur yerinde. Sonrasını ondan dinleyelim: "Bir an için nasıl bir tepki vereceğime karar veremedim. Hanım hemen araya girip 'Sen git' dedi 'Ben onunla konuşurum.' Neye uğradığımı şaşırmıştım. Bir kız, babasından âdet günleri için bez ister mi? 
Akşam eve döndüğümde hanıma sordum. Anlattı. Kızın dediği şu olmuş: 'Anne, bunda ne var. 
Bizim kanallarda her saat Hülya Avşar bunun reklamını yapıyor. Kötü bir şey olsaydı bu televizyonların yöneticileri buna izin verir miydi? 


Bu olayı geçen sene bir haber müdürüne anlattığım zaman, bana "İşler bildiğin gibi değil. 
Reklam bizim tek gelirimiz. Reklamlar arasında her zaman ayırım yapamayız, bunları yayınlamak zorundayız, yoksa dükkanı kapatırız." dedi. 


İlk bakışta bu çok 'rasyonel bir gerekçe' gibi görünüyor. Aslında hiç değil. Buna döneceğiz. 
Ama -öyle de olsa- reklam verenlerin 'iktisadi ve ticari rasyonalite' dışında kültürel ve politik tutumları telkin ettiklerini de biliyoruz. Acaba Türkiye'nin en büyük holdinginin temsilcisinin, bir İslami medya kanalına reklam verme vaadinde bulunduğunda sadece ped reklamını değil, televizyonun genel programlarında format ve içerik değişikliği önerdiğini ve ancak bu değişiklikten sonra hem kendilerinden hem başkalarından reklam alabileceklerini söylemiş olamaz mı? 

Ben dini cemaat ve Müslüman sivil aktörlerin F. Tönnies ve Max Weber'in modern toplumun ayırt edici vasfı olan 'rasyonalite handikapı'nı aştıklarını söylemiştim. Önümüze çıkan fenomen bir rasyonalite mi, yoksa gönüllü ve belki de yeterince analizi yapılmamış bir dönüştürme projesine körkütük katılmak mı? Celal Ali Ahmed'den ilhamla "kendi kendini modernzede" yapmak mı? Perşembeye devam edeceğiz. 


'İSLAMİ MEDYA'NIN EKRANLARI (2) 
Ali Bulaç- Zaman- 01.03.2001) 


Kültürel algılarımızı kökten değiştirmeye yönelen ve bize farklı bir yaşama biçimi öneren sadece reklamlar değildir kuşkusuz. Bunun yanında televizyonların haber programları, tartışmalar, diziler, filmler vs. de önemlidir. 


Televizyon yayıncılığının kendine özgü zorlukları, standartları var. Ancak ekran, onu formatlayan insanların zihin dünyalarının dışa vurmuş halidir. Bu zihnin ne kadar kendi içinde tutarlı, kaynak olarak seçilen çerçeveye uygun olup olmadığı, kendini neye, kimlere ve nasıl bir dünyaya refere ettiği; programlarıyla bizi nasıl dönüştürdüğü ve bizi nasıl bir dünyayı algılama biçimine yönelttiği önemlidir. Televizyon uzun zamana yayılan süreçte dönüştürücü bir etkiye sahiptir. 

"Sünger teorisi" uzun vadede bu dönüştürücü etkiyi açıklayabilir. Bu teoriye nasıl geldiğime kısaca işaret etmem lazım. Jean Baudrillard "kitlelerin mıknatıslanabileceği"nden söz eder. 
Ona göre toplumsal denen şey kitleleri statik bir elektrik gücü gibi sarmalamaktadır. Oysa çoğu kez bu yığınlar yine de 'kitle' olarak algılanırlar. Bir başka deyişle toplumsala ve politikaya ait olan bütün elektrik akımını emerek nötralize ederler." Baudrillard'ın ayrımında "toplum" ve "kitle" ayrı şeylerdir. Televizyon ve genel olarak medyanın ihata alanında toplum değil, kitle vardır. İletişim güç ve etkinlik kazandıkça, insan bireyleri bilinçli, kendi aralarında amaçlı bir toplum olmaktan çıkar, "kitle/yığın" durumuna gelirler. 


Bundan hareketle televizyon ekranı karşısındaki seyirci zihnini bir süngere benzetebiliriz. 
Seyirci milyonlarca görüntü ve imajı alır, emer ve sonra süngere dolmuş su gibi atar. Ancak bir şeyi emip atan bir şeyi nötralize etmekle kalmıyor, zaman içinde ondan derin ve kalıcı bir şekilde etki alıyor. Haftada 168 saat yayın yapan onlarca kanaldan süngere (seyirci zihnine) akıtılan su uzun vadede tortular bırakıyor. İşte bu tortuların zaman içinde toplanıp katılaşması, süngerin yapısını bozar; önce karartır, arkasından katılaştırır. Belki günün birinde artık zihin, tortular biriktire biriktire tümüyle katılaşacak ve algılama kapasitesi yanında anlama yeteneğini de kaybedecektir. Bu da zihnin (sünger) çürümesi demektir. O zaman su olarak süngere nelerin akıtıldığı çok önemlidir. 


Geçen yazıda reklamlardan üç örnek vermiştim. Bunlar ben idrakimizi ve kültürel algı biçimlerimizi dönüştürüyordu. Bu yazıda yaşama biçimimizi dönüştürmekte olan iki örnek vereceğim. 

Birinci örneğimiz "yemek ve mutfak programları"dır. Diğerleri gibi "İslami medya ekranları"nda da mutfakta yemek programları yapılmaktadır. Ancak adına "laik" denen televizyonlarda, mesela Kanal D'nin geçen yılki Tefal'in çok beğenilen programlarında evin hanımı genellikle komşu kadınlar veya eve misafir gelen hanımlarla bir arada olur. Ara sıra programa erkek de alınır; ama bu seyrektir. Atv'de Elif Korkmaz programa misafir de almıyor. Misafir alınan programlarda bir yandan yemeğin tarifi verilir ve pişirilir, diğer yandan program boyunca süren bir sohbet olur. Her nedense "İslami medya"da evin mutfağında yemek tarifi yapan hanım -ki bu evin hanımıdır- yabancı bir erkeği -ki bu gazeteci, siyasetçi, hukukçu vs. olur- alır, masanın başına oturtur. Bir yandan yemeği yaparken öte yandan sıcak ve samimi bir sohbete dalar. Kikirder, güler, şakalaşır, takılır, bazen iç gıcıklayıcı şeyler de söyler. Şimdi sorabiliriz: Hangi kültürün ve geleneğin bilinen meşru formunda bir evin hanımı kocası yokken kendisine (namahrem) bir erkeği evine, üstelik mutfağına alır ve saatlerce bu yabancı erkekle sohbete dalar? 


İkinci örneğimiz, gece 24'ten sonra yayınlanan bir müzik programıdır. Birisinde rastladığım olayı aktarayım: Gece saat 1.20. Sanat müziği programını yapan ve şarkı okuyan erkek sanatçı telefonlar alıyor. Bu arada onu İstanbul'dan bir hanım arıyor. Konuşuyorlar. Hanım o saate kadar oturuyormuş, uykusu kaçmış. Yan odada kocası uyuyor, sabah erkenden işe gidecek. 

Bu bilgileri verdikten ve programı çok beğendiğini söyledikten sonra bir şarkı istiyor. Telefon kapanmadan önce erkek sanatçı ile arayan hanım izleyici birbirlerine karşılıklı "öptüm" diyorlar. 

Bu iki örnekte sünger durumundaki seyirci zihnine akıtılan suyun dipte bırakacağı tortu birbirlerinin namahremi olan bir kadın ile bir erkeğin arasındaki ilişkinin kökten bir dönüşüme uğramasıdır. Bu "diğer kanallar"da olsa -ki benzeri ve daha beteri her saat oluyor- 


zihin kanalın beyan edilmiş bulunan kimliğine karşı önhazırlık içinde olduğundan etkisi bu düzeyde olmaz. Zihin dış uyarıcılar karşısında gardını aldıkça, bu sadece tasvir düzeyinde kalan bir imaj-bilgi olarak kalır. Yine de rahmetli Bediüzzaman'a göre "Batılın tasviri saf zihinleri idlal eder." Ancak meşruiyet çerçevesi paylaşılan ortak bir görüş ve ahlâka dayanıyorsa, sünger tortuyu kolayca ve sorgu suzca alır, saklar. Batılın farkına varmaz. 
Cumartesi günü rasyonaliteyi ele alacağız. 


DEĞİŞİM SÜRECİNDE ALEVİ HAREKETİ ( EK) FETHULLAH GÜLEN: “BÜTÜN ALEVİLERİN AYAKLARININ ALTINA BAŞIMI RAHATLIKLA KOYABİLİRİM” 


14.07.1995-Milliyet-Ruşen Çakır 


Son dönemdeki çıkışlarıyla ve cemaatinin faaliyetleriyle hep gündemde kalan Fethullah Gülen, Gazi olaylarının ardından "Ben de Aleviyim" demesiyle dikkatleri çekmişti. Son olarak İzmir'de Başbakan Tansu Çiller'den cemevi açmak için destek istediği öne sürülen Fethullah Gülen kendisine yazılı olarak ilettiğimiz soruları yanıtladı. 


Alevi-Sünni ayrımı konusunda ne düşünüyorsunuz? 

Gülen: Temelinde sevgi, muhabbet, birlik, düzenlik, yardımlaşma ve birleştiricilik bulunan bir yol ne yazık ki, Alevi değil, birtakım sol, komünist ve tamamen bölücü, kan dökücü örgütlerce sahipleniliyorsa, biz bunun Alevilikle alakası olmadığını kabul ediyor ve Alevi kardeşlerimizin de aynı inançta olduğuna inanıyoruz. İslam içi siyasi kavgaların, sahabe arasındaki birtakım hadiselerin tamamen tarihte kaldığı bir zamanda Sünni-Alevi ayrımının yersizliği ortadadır ve şu anda böyle bir ayırımı destekleyecek hiçbir unsur sözkonusu değildir. 

Aleviliği istismar etmeye çalışan bazı komünist örgütler ve onlara alet olan ateistler, hem İslam'ın, hem bu ülke ve milletin, hem de arkasına sığındıkları Atatürk'ün düşmanıdırlar. 
Yıllarca onu en büyük faşist ve burjuva devrimcisi olarak suçlayanlar, eğer emellerinde muvaffak olurlarsa -ki, inşallah olamayacaklardır- ilk defa Kemalizm'i dinamitleyeceklerdir. 
Çoklarının habersiz bulunduğu bu hakikatı ilk defa burada ifade ediyorum. 

Özellikle 1980 sonrası başlayan ve Alevi aydınlarınca “Alevi Rönesansı" olarak tanımlanan hareketliliği nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Gülen: 80'den sonra dünyanın her tarafında dine dönüş başladı. Demir perdenin çökmesi ile bu daha da hızlandı. Protestanların protestanlığa, Katoliklerin katolikliğe, Budistlerin Budizm'e dönmesi gibi, elbette Müslümanlar da Müslümanlığa dönecekti. Gayet tabii olan bu vetirede, yıllarca sol ve komünistler tarafından istismar edilen Aleviliğin de özünü araması 


tabiidir. Alevilik, solculuk ve komünistlik değildir. Hele hele sevgi, muhabbet, hoşgörü, diğergamlık, fütüvvet adına vampirler gibi kan içicilik değildir. Kaynakları Hz. Ali (ra)'nın Nehcül-i Belaga"sı ise, Mevlana'nın Mesnevisi, Yunus Emre'nin deyişleri, Hacı Bektaş-i Veli'nin Makalatı, Ahmed Yesevi'nin Hikmetleri ise onlar da kaynaklarına döneceklerdir. 
Dönecekler ve her türlü istismar ağından kurtulacaklardır. 

Gaziosmanpaşa hadiselerinden birbuçuk ay kadar önce birisi vasıtasıyla yukarılara bir rapor ilettim. İstihbaratta profesyonel bir dostumun verdiği bu raporda, PKK tarafından Almanya'da büyük hazırlıklar yapıldığı, Türkiye'de bazı hassas yerlerde Alevi ocak ve bucaklarının kundaklanacağı, Aleviler'den bazılarının vurulacağı ve bütün bunlar Sünnilere isnad edilere Aleviler'in ayaklandırılıı, bir Sünni- Alevi çatışması meydana getirileceği bu raporda yazılıydı. Bunun arkasında da PKK ve Abdullah Öcalan vardı. 

Bütün bunların dışardan destek gördüğü, Batılı büyük güçlerin hiçbir zaman birlik halinde gelişmemizi istemediği açıktır. Ve çok acıdır, Türkiye'de Alevi olmadıkları halde Alevilik iddia eden birtakım ateistler, temelde din ve Atatürk düşmanı, dolayısıyla din ve vücdan hürriyetini garantiye alması gereken laiklik düşmanı çevreler Kemalizm arkasına sığınarak, ateizm adına buna destek verdiler. Fakat bereket versin, Aleviler de, polisimiz de çok basiretli davrandı. Gerçi askerle polis karşı karşıya getirilmeye çalışılıyordu, polisin basireti buna imkan vermedi. Bu münasebetle işin başındaki şahsa telefon ederek polisimize tebriklerimizi arz ettim. 

Niyetleri, ülkeyi parçalamak, polisi yıpratıp askeri bir cuntaya gel demek, Müslümanları ve milli, dini hizmet veren müesseseleri ezmekti. Ayrıca, yıllarca istismar edilen Alevileri yine aynı istismar çevrelerinin ağına bir defa daha çekmek ve gerçekleri görerek, bu ağdan kurtulmalarına fırsat tanımamaktı. Allah izin vermedi. 

Türkiye'de ateizme, din düşmanlığına kilitlenmiş bir kesim, Alevilerin devamlı surette belli bir siyasi çizginin oy deposu olarak kalmasını istemektedir. Özlerine, öz kaynaklarına ve şifahi kültürden yazılı kültüre geçmeye yönelen Aleviliğin ister rönesans deyin, ister reform deyin, aslıyla buluşması tabii bir vetiredir. 

Alevilik sadece Hz. Ali taraftarlığı mıdır? 

Gülen: Meseleyi lügati açıdan ele alacak olursak, Alevi deyince ilk akla gelen şey, Hz. Ali (ra) taraftarı olmaktır. Hz. Ali (ra) fütüvvetin, kahramanlığın, diğergamlığın, hasbiliğin temsilcisi idi. O yiğittir, pervasızdır, korkusuzdur, haksızlıktan fersah fersah uzaktır. Bu açıdan Alevilik Seyyidina Hz. Ali (ra)'nin amelde, davranışta, düşüncede arkasında olmak, ilave olarak da, Hz. Ali (ra)'nin bu yanlarıyla diğer sahabiye yaklaşmak demektir. Hz. Ali (ra)'nin, Efendimiz (SAV)'in velayetini temsil etmesi açısından Hz. Bediüzzaman Said Nursi buna bir de velayeti katar. Türkiye'de Aleviliğin ilk temsilcileri diyebileceğimiz Türkmenler, onun daha çok mertliğine meftun olmuşlardır. Ayrıca, birer delikanlı, yiğit ve akıncı olarak ordularımızın önünde yürümüş ve erler, erenler, alperenler halinde bu milletin i'tilasında büyük hizmetler vermişlerdir. 

Siz, Gazi olaylarından sonra “Ben de Aleviyim" şeklinde bir açıklama yaptınız. Bununla neyi kastediyordunuz? 

Gülen: Doğup büyüdüğüm evde olsun, yetiştiğim medrese, tekkede olsun ve Bediüzzaman çizgisinde olsun Ehl-i Beyt sevgisi ve tasavvuf Aleviliği en önde gelen unsurlarından biriydi ve biridir de. O kadar ki, evimizde tüten Ehl-i Beyt sevgisinden dolayı benim Hz. Ali (ra)'ye olan tutkum diğer sahabeleri gölgeliyordu. Fakat, en başta Hz. Ebubekir (ra), Hz. Ömer (ra) 


ve Hz. Osman (ra) olmak üzere bütün sahabinin büyüklüğü müsellemdir. Onlara da sevgi be bağlılık duymak gerekir. Bu yüzden yıllarca Hz. Ali(ra)'ye olan mahabbetimin diğer sahabiye olan sevgimi gölgelememesi için çok çalışmışımdır. Hz. Ali(ra) "Haydar-ı Kerrar"dır, Damad- ı Nebidir, pekçok huhusi fazilette ve bilhassa Efendimiz (SA V)'ın mübarek soyuna, bu soydan kıyamete kadar gelecek çok büyük velilere baba olmada bütün sahabiye üstündür. Bu cihetten Hz. Hasan da üstündür, Hz. Hüseyin de üstündür. İşte bu tasavvuf veya velayet Aleviliği açısından öyle demiştim. 

Fıkıhta takip ettiğim Hanefi mezhebi de büyük ölçüde Hz. Ali(ra)'ye dayandığı gibi, Hz. 
İmam-ı Azam Ebu Hanife ile Hz. İmam-ı Cafer es-Sadık arasında da büyük bir yakınlık vardır. 

Bizim mesleğimizde Hasenilik esastır. Hz. Hasan, Hz. Muaviye'ye karşı hilafet davasından vazgeçerek, İslam toplumunun birliğini sağlamış ve müslümanlar arasında kan akıtılmasını önlemiştir. Yani o, siyasetle, dünyevi makam ve mevkilerle alakasının olmadığını ve aslolanın müslümanların birliği olduğunu, bizzat davranışıyla ortaya koymuştur. 

İşte bu manada Hz. Hasan'ın çizgisindeyim ve öyle düşünüyorum, Hz. Ali (ra)'yi, Hz. Fatıma (r. anha)'yı, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i seviyorum diyen Aleviler'e karşı bağrımız açıktır. 
Böyle çok engin, herkese açık bir yanımız var. Her seviyede bulunan Alevi'ye karşı da yardıma hazır bulunduğumuzu rahatlıkla söyleyebilir, hepsinin ayaklarının altına başımı rahatlıkla koyabilirim. Bu manada Gaziosmanpaşa olayları münasebetiyle "Ben de bir Aleviyim dedim. Annem de o kadar Alevi idi. Babam da o kadar Alevi idi. Öünkü o duyguyu, o düşünceyi bana telkin eden babamdı. Evet Hz. Ali (ra)'nin kahramanlıklarını anlata anlata ruhumda kahramanlık düşüncesini bana aşılayan o olmuştu. 

İzmir'de Başbakan Tansu Çiller'den cemevi açmak için izin istediğiniz doğru mu? 
Doğruysa, bu talepteki amacınız nedir? 

Gülen: Herhangi bir ferdin cami yapmak veya cemevi açmak için Başbakan'dan izin istemesi sözkonusu olamayacağına göre, böyle bir iddia fevkalade manasızdır. Başbakanlıkla görüşmeden önce, içlerinde Alevi dedelerinin de bulunduğu bazı Alevi vatandaşlarımızla elçiler vasıtasıyla veya bir sofrada yüzyüze gelerek konuştuk, bazı meseleleri müzakere ettik. 
Bana cemevi yapma hususunda işbirliği teklif ettiler. Cevaben "Bazı kardeşlerimiz, bazı Alevi vatandaşlarımız bizim böyle bir şeye doğrudan katılmamızdan rahatsız olabilirler. Siz, cemevi yapmak mı düşünüyorsunuz, yoksa kültür lokali veya okul açmak mı planlarsınız, her ne yaparsanız biz de arkadan destek veririz. Bu işe doğrudan karışmayalım." dedim. 

Başbakan'la İzmir'de görüşmem daha yeni gerçekleşti. Benim bu vaadim ise bundan çok önceydi. Başbakan'a İzmir'deki görüşmede, yeraltı dünyası ile, mafya ile alakalı endişelerimi aktardım. Ve bütün bunların faturasının kendisine çıkarılacağını söyledim. 

Cemevi açma hususunda Alevi kardeşlerimize yardım vaadetmem konusunda şunu diyebilirim ki; Alevilik, yıllarca şifahi bir kültür olarak kalmıştır. Şu ilim asrında onun da yazılı kaynaklarına dönmesi gerektir diye düşünüyorum. Ayrıca, benim Alevi vatandaşlarımın cemevlerine saygılı olduğum ölçüde, o da benim duyguma, düşünceme saygılı olacaktır. 
İslami çevrelerin büyük çoğunluğu, kabaca Alevilerin Ehl-i Sünnet çizgisine çekilmesi olarak tanımlanabilecek bir strateji izliyor. Bu yaklaşım sahipleri Alevi yerleşim birimlerine cami yapılmasını da öneriyorlar. Halbuki siz cemevlerinin sayısının artırılmasını istiyorsunuz... 


Gülen: Alevi vatandaşlarımızın rızası olmadan bir köyde cami yapıldığına kani değilim. 
İçinden geldiğim meslek mensupları olarak şu ana kadar illa da bir Alevi köyüne cami yapılsın diye ısrar eden müftü veya düyanet görevlisi görmedim. Önceleri daha çok dağ başlarında yaşayan Alevi vatandaşlarımız zamanla yol kenarlarına indiler ve mütemeddin bir toplum olmaya yöneldiler. Kapalı bir toplum olmaktan açık toplum olmaya yönelince okulun yanı sıra caminin de yapılmasını isteyenler çıkabilir. 

En son olarak, bir çatışmada ölen Sibel Yalçın'ın da bir imam tarafından yıkanıp, techiz ve tekfin edilmesini isteyen pek çok Aleviler oldu; hatta gerçek Alevi olanlar bu istekte bulundular. Bizzat kendilerine imam talep eden Alevilere de çok rastladım. Bu noktada devlet, Aleviler isterse imam hatiplere Alevilikle ilgili dersler koyabilir. Onların kaynaklarını okutabilir. Sanırım devlet, eğer bir Alevi yerleşim birimine cami yapmışsa, bu Alevilerin istekleri ile olmuştur. 

Bu bakımdan bazıları cami yapmak istiyor, bazıları da cemevlerinin sayısının artırılmasını istiyor şeklinde ayrı mülahazaların varlığını düşünmek kanaatimce yanlıştır. Birtakım ateistlerin, komünist bölücü örgütlerin "Alevi köyünde caminin ne işi var?" demesinin ardında, "hilali, yıldızı koparalım da yerlerine orak-çekiç getirelim" mülahazası olsa gerektir. 


"TÜRK MÜSLÜMANLIĞI" TARTIŞMALARI, YENİ BİR TOPLUM 
MÜHENDİSLİĞİ PROJESİNİN ZİHNİ EGZERSİZLERİ OLABİLİR Mİ? 
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Şüphesiz öyle bir şey vardır; geçenlerde istanbul'un fethi münasebetiyle verilen bir Cuma hutbesini dinlerken bu gerçeği bir kere daha farkettim; "İstanbul'un Müslümanlar tarafından fethedileceği, zaten Peygamber'in haberiyle müjdelenmişti. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden kumandan ne güzel kumandandı." 


İstanbul'un Türkler tarafından fethini sıhhati meşkuk bir "hadis"e rabtederek, İstanbul üzerindeki mülkiyet haklarımızı "dini" garanti altına alan bu yaklaşım, hiç şüphesiz bize dair bir "din" kavrayışının ürünüdür. Çok tekrarlandığı için gayrıtabiiliğini artık farkedemediğimiz bu kavrayış, İslam Tarihi içinde Türk kavmine özel bir önderlik misyonu ihdas eden efsane, olgu ve yorumlarla beslenerek meseleyi "tarihi ve sosyolojik" özünden kopararak "efsanevi ve kudsi" bir mahiyetle sarıp sarmalıyor. Böylece iki mühim olgu ile akıl münasebetlerini keserek işimizi zorlaştırmış oluyoruz: din ve tarih! 


İnsanın din ve tarih olgularıyla doğru ve belirli bir kalite seviyesinin üstünde temas kurması gereklidir. Ancak her iki olgunun da insan zihninde tabii bir karşılığa tekabül ediyor olması, çoğunlukla bu temasın kalite itibariyle sağlıklı sonuçlar vermesiyle neticeleniyor: Din, fitri bir vakıa çünkü her insanda imana veya onun negatif formunu teşkil eden inkara mail bir hassa bulunuyor. Kişinin bir dine mensubiyeti için çoğunlukla o dinin amentüsünü (credo) kabullenmesi yeterli oluyor. İşte bu temel noktadan başlayan dini hayat, kişinin fikri hamulesi nisbetinde zenginlik kazanarak sürüdürülüyor. Tarih için de benzer şeyler söylemek mümkündür: Mantığın basit esasları çerçevesinde mükayese yapabilen ve normal işleyen bir hafızaya sahip her insan, tarihi vakıaları anlamak ve onları yorumlamak için gerekli altyapıya da sahip demektir. 


Problem de burada başlar; din ve tarih herkesin hakkında birşeyler söyleyebileceği, bu konuda açılmış tartışmalarda kendini taraf hissedeceği, -ve işin en tatsız kısmını teşkil etmek üzerekolaylıkla yanılabileceği alanlardır. 


Tartışmanın Masumiyetini Tartışmak 

"Türk Müslümanlığı" kavramı, bundan bir süre önce medya platformlarında dikkat çekici bir istek ve hararetle tartışmalara konu oldu. Tartışma sathından edindiğim intiba, münakaşaların ilmi bir zaruretten ziyade, "Türkiye'ye mahsus" bir Müslümanlık anlayışının tarif olunarak yürürlüğe sokulması yönündeki bir toplum mühendisliği gayretinden ibaret olduğu şeklinde idi. Eğer yorumum doğru ise, bu niyetlere yönelmiş bir tartışmanın tarafı olmaktan yana olmadığımı açıklamalıyım. Türk toplumuna yeni bir din anlayışı dikte etmeyi murad edinen totaliter üsluplu arayışlara, -velev ki itirazcı sıfatıyla olsun- zemin teşkil etmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. 


İslam'ın farklı zaman, kültür ve coğrafyada farklı yorumlanması tabiidir, Kur'an-ı Kerim, nazil olduğu günden bu yana bir "text" olarak hiçbir değişikliğe uğramamış olmasına rağmen, ayetlerinin farklı yorumlara zemin teşkil etmesi de bu tabiiliğin içindedir. Çünkü iletişimde esas, haberin bizatihi kendisi değil, onun nasıl anlaşıldığı, daha doğrusu habere muhatap olan nihai kişinin ondan ne anladığıdır. Haberleşme, "yorum"u ihmal edemez; özellikle dini metinler adeta yorumla vücud bulurlar diyebilmek mümkündür. Belirli coğrafya veya kültür çevresi içinde zamanla pekişen bu kabil yorumların, gittikçe ona tabi olanlar tarafından "hakikatine en sadık din yorumu" olarak kabullenilmesini de "anlamak" gerekir. Bu çerçevede, Bengal, Balkanlar veya Kuzey Afrikada yaşayan müslümanların yorumundan farklı olduğu açıktır. Anlayışın, hoşgörü sınırlarını aşarak, onaylamaya kadar uzatılmaması gereken kısmı, bu kabil yorumlara herhangi bir gerekçe ile "resmi himaye" getirilmemesidir. 


Her Devlet “Fitne”ye Karşı Tedirgindir 


"Fitne katilden beterdir" ayetinin geniş kapsamlı yorumu, tarihte Müslüman yöneticilerin, belirli bir dini yorumu sahiplendiklerini ve neticede sosyal ve siyasi istikrar-sızlıkların önünü çevirmek için, farklı bir takım yorumlara engeller getirdiklerini gösteriyor. Bugünün değerleri ile geçmişi tenkid etmek yanıltıcı ve tehlikelidir ama bugünün değerleriyle, bugün olup biteni değerlendirebiliriz; Devletin din karşısındaki tutumu, muasır ölçülere göre, "din ve vicdan hürriyetini tesis etmek" olarak tarif ediliyor. Devletin dini hayatta "belirleyici" olmak niyeti, din ve vicdan hürriyetinin en temel rüknünü zedeler. Ama siyasi otorite için "fitne" veya onun tersinden okunuşu demek olan "istikrar ve barış", hala çok güçlü bir tehdit olarak algılanıyor ve bu yüzden evhama kadar uzanan tedirginliklerin beslediği bir refleksle devlet,hala kendi devamlılığı açısından halkın hangi yoruma inanması gerektiğin belirtmekten vazgeçemiyor. 
Bu ölçüler dairesinde Türk Müslümanlığı, kendi içindeki bütün nüanslarla tabii bir vakıadır ve asla devletin biçimlendireceği bir "resmi din" görüntüsü almamalıdır. 


Yeni İnkılapçıların Yeni Toplum Projesi 


Yeni Türk inkılapçılarının "yeni toplum" projesi, galiba heyecan ve ilhamının evrensel (ekümenik) bir duruş ve iddiaya sahip Katolik Kilisesi'ne karşı kuzey Avrupa ülkelerinin reformasyon devrinde geliştirdikleri bağımsız kilise fikrinden alıyor. Protestan kuzey Avrupa ülkelerinin XVI. Yüzyıldan başlayarak katolik ortodoxi'den yeni bir Hıristiyanlık yorumuyla farklılaşma kalmayıp, sanayi ihtilali akımına kolayca intibak eden kalkınmacı tabiatı gerçekten dikkat çekici bir vakıadır. Bu vakıa, bilindiği gibi kuzey Avrupa kuşağında bir 


"milli kiliseler" zincirinin teşekkülüne yol açmış ve"ulus devlet" fikri bu kuşaktan başlayarak, sonraki dönemler içinde yaygınlaşmıştı. Kuzey Avrupa kuşağı ülkelerinin "milli birlik" ihtilaflarını, Avrupa'nın diğer aksamına göre daha erken bir tarihte çözmüş olması vakıasına ilaveten Protestan yorumun farklı renklerini benimsemiş olmaları ve bu yorum tarzının, monarkın önderliğinde örgütlenen "milli kilise"lerle pekiştirilmesi de hayli ilginçtir. Protestan toplumların diğerlerine göre erken ve başarılı bir şekilde sanayileşmeleri, teşebbüs gücünün artmasıyla sosyal refahın belirgin şekilde yaygınlaşması, bilindiği gibi Max Weber'in de dikkatini celbederek "Protestanlık ahlakı ve kapitalizmin ruhu" isimli esere ilham vermişti. 


Bir “İslam Protestanlığına” Doğru Arayışlar! 


Ekümenik Katolik kilisesi'nin (papalık) bütün Avrupa'yı kaplayan ezici ve karşı konulmaz nüfuzuna karşı Kuzey Avrupa ülkelerinde Protestenlığın tutunması ve neticede milli kiliseler biçiminde örgütlenerek başarıya ulaşmasında, ilk protestan önderlerin, gerek monarşi, gerek burjuvazi ile ittifak içinde bulunmaları da tarihi bir gerçektir. Bu ülkelerde monarşi, genellikle milli kiliseler biçiminde örgütlenerek başarıya ulaşmasında, ilk protestan önderlerin, gerek monarşi, gerek burjuvazi ile ittifak içinde bulunmaları da tarihi bir gerçektir. Bu ülkelerde monarşi, genellikle milli kilise örgütünü himayesine almış, monark, kilisenin önderliğini ve himayesini üstlenmiş, hatta bu durum, modem anayasalarda sonucunda farklı protestan yorumların, o ülkelerin tabi olduğu anayasa hukuku çerçevesinde bir nevi devlet dini, milli din halini almış olmasını da tesbit etmeliyiz. 


Bu çerçevede Türk Müslümanlığı kavramının durup dururken bir tartışma konusu haline gelmesi, yirminci yüzyılın son yılında toplum mühendisliği teknikleriyle toplumu belki de son bir kere daha formatlama gayretlerinin ürünü olsa gerek. Türkiye'de toplumun büyük çoğunluğu tarafından benimsenen islam yorumu, bugüne kadar devlet tarafından -dozu zamana göre azalıp çoğalan- bir tehdit unsuru olarak algılandı. XVII. Yüzyılda Osmanlı Sarayında kaybetmeyerek "laisizm" durağına kadar yükseldi. Cumhuriyet devrinde uygulanan laisizm uygulamalarının, batı Avrupa ülkelerinde gördüğümüz uygulamadan çok farklı bir tarzda yorumlandığı gözden kaçmamalıdır; bizdeki uygulama, dini hayatın devlet tarafından bütün süreçleriyle denetim altına alma arzusunu işaretliyor; laisizm, kavramın ortaya çıktığı ülkelerde "din ve devlet işlerinin birbirinden bağımsızlaşması" olarak gelişirken bizde "devletin kontrolü altındaki din" tarzında yorumlanması tesadüf değildir. Devlet, laisizmin iki temel rüknünden birini teşkil eden, "dinin devlet işlerine bigane kalması" şartını titizlikle takib ederken, "devletin dini hayata bigane kalması" ve sadece "din ve vicdan hürriyeti"ni garanti eden hukuki altyapıyı hazırlamak görevini belirgin biçimde savsaklaması anlamlıdır. 
Ezcümle; "Türk Müslümanlığı" kavramı, bana, daha uygun bir zamanda bundan daha ciddi bir niyetle gündeme getirilmesi muhtemel, "protestan" karakterli,-moda tabirle- "İslami fundemendalizm"e geçit vermeyen bir Müslümanlık yorumunun zuhur edeceğini düşündürüyor. Cereyan eden tartışmalar, bu büyük toplum mühendisliği projesinin zihni egzersizleri olarak değerlendiriliyor olmalı. 


FETHULLAH GÜLEN VE TÜRK VEYA TÜRKLERİN MÜSLÜMANLIĞI 
Ali Ünal-Zaman-20 May 2004 


Fethullah Gülen, şüphesiz Kur'ân'ın buyurduğu gibi, bütün Müslümanların kardeş olduğu inancı içindedir ve onun en çok önem verdiği konulardan biri de birliktir, bütünlüktür. 
Dolayısıyla, onun ortaya attığı Türk Müslümanlığı tezi, tabii ki İslâm içinde ayrı bir ekol, bir 


mezhep, hattâ bir meşrep bile değildir. Bununla o, 10 asırdır Müslüman olan ve İslâm dünyasının kuzeyinde ve batısında İslâm'ı temsil etmiş bulunmanın ötesinde, 9 asır gibi çok uzun bir süre bu dünyayı idare etmiş bulunan Türklerin, 14 asırlık tarihi içinde ulaştığı evrensellik kapsamında ve ırklar, inançlar mozayiği ve devletler topluluğu halinde temsil ettikleri İslâm kültür ve medeniyetini, bir başka ifadeyle, Türklerin Müslümanlığını, İslâm'ı nasıl yaşadıklarını, İslâm kültür, medeniyet ve hukukunun onlarda aldığı şekli kastetmektedir. 
Muhtemel yanlış anlamaları tashih ve ileride de aynı şekilde yanlış anlamalara meydan verilmemesi için, bu konuyu da irdelememiz gerekiyor. 


Her şeyden önce belirtmeliyiz ki, Kur'ân-ı Kerim, Allah'ın bütün insanlığı, temelde aynı insani mahiyette bir erkek ve bir kadından var kıldığını, bununla birlikte, tanışsınlar, aralarındaki bir takım renk, ırk, kabiliyet, dil farklılıklarını, aralarında ayırım değil, sağlam bir içtimai birlik ve sıhhatli bir içtimai hayat için gerekli kaynaşma, iş bölümü ve daha başka münasebetler adına birbirlerini tanıma ve yardımlaşma vasıtası olarak kullansınlar diye (Nursi, Mektubat, 297) onları kavim ve kabilelere ayırdığını ifade buyurur (Nisâ/4: 1; Hucurât/49: 13). Dolayısıyla, bir yandan ırkçılık veya menfi milliyetçilik çizgisinde bir ayrışmaya 'cahiliye asabiyeti' olarak bakarken (Fetih/ 48:26), kavim ve kabile ayrılıklarını bir realite olarak kabül eder. Bundandır ki, gruplaşma hissi, insanın fıtratında vardır ve dolayısıyla hükmünü icra etmesi de tabiidir. Peygamber Efendimiz (sav), Medine'de ilk İslâm toplumunu teşkilatlandırırken, bizzat Gülen'in ifade ve değerlendirmeleriyle, Muhacir ve Ensar diye iki ayrı şerefli unvana dokunmadığı gibi, Evs ve Hazrec adları da ilelebed sürüp gitmiştir. Aynı şekilde, her kabile ayrı ayrı sancaklar altında cihada götürülürken, hamiyet ocakları fetih ve zafer hesabına yakılıp tutuşturulmuştur. Hattâ, kabilelerin aralarındaki fahirlenmelere, tabii ki bir kavgaya ve menfi ayrışmaya sebep olmamak kaydıyla, göz yumulmuştur. 'Kur'ân'ı ezberleyenler bizdendir; falan bizdendir; fülan bizdendir' şeklinde cereyan eden her şey, hemen hemen hep müsamaha ile karşılanmış ve bir bakıma bu çok tabii ve bir realitenin ifadesi olan ayırımlar, çok hızlı yükselen o cemaat için birer yükselme nirengisi, birer hayırda yarışma dimaniği oluşturmuştur. (Ölçü veya Yoldaki Işıklar, 184) Evet, İslâm, asla ırkçılığı kabul etmemekle birlikte, İslâmiyet'e hizmetçi, zırh ve kale olacak, ayrıca yardımlaşmaya ve dayanışmaya sebep müsbet bir milliyet anlayışına da (Nursi, Mektubat, 299) katiyen hayır demez. Şu halde, insanlar arasındaki bu tür bir farklılık, İslâm'ın evrenselliğine ters değil, bilakis onun gereğidir. 


İnsanlık, kavim ve kabileler şeklinde ayrıldığı, Allah'ın varlık, birlik, kudret ve hikmetini gösteren bir âyet olarak farklı renk ve dillerde yaratıldığı gibi, ayrıca hiç bir insan ferdi de, diğerinin aynı değildir. Bu farklılık o derecededir ki, bütün insanlar aynı temel gıdayı aldıkları, aynı su, toprak ve havadan dokunup, beslendikleri halde, her bir insan, DNA'sından ve parmak uçlarından tanınabilecek ve tamamen kendine has bir simaya sahip olacak ölçüde fizyolojik açıdan, ayrıca kabiliyet, karakter, hayatın her sahasındaki tercihleri, pek çok konudaki görüş ve düşünceleri noktasında da mânen diğerlerinden farklıdır. Kısaca her bir insan ferdi, hayvanlara nazaran bir tür gibidir ve başlı başına bir âlemdir. 


Ortak Noktalar, Ortak Değerler 


Bütün bu farklılıklarına rağmen, şüphesiz insanlar arasında pek çok ortak noktalar da vardır. 
Meselâ, hepsi de ortak bir insani mahiyete sahiptir; doğum-ölüm tarihleri, hangi anne-babadan gelecekleri belirsiz olduğu gibi, fiziki şekillerinin tayini de kendilerine bırakılmamıştır. Yine, aynı temel unsurlardan oluşan tabii bir çevrede yaşama durumunda olmaları gibi, kendilerine bırakılmayan daha başka bir takım cebri şartlarla da sınırlıdırlar. Yine, bu çerçevede, aynı temel ihtiyaçları duyup, bu ihtiyaçları aynı şekilde ve aynı yollarla giderme gibi hiç değişmeyen daha başka hususlar da söz konusudur. Bütün bu temel faktörler sebebiyledir ki Allah, her dönemde bütün insanlar için aynı inanç ve ibadet esaslarını vaz buyurmuş; insanlık 


tarihinde temel ahlâki ölçüler hiç değişmemiş ve her insan, bunların doğruluğunu en azından vicdanında duyup teslim etmiş; hattâ, zina, kumar, insan öldürme, aldatma gibi temel yasaklar ve temel muamelat esasları da hep aynı kalmıştır. 


Farklı Mezhepler, Farklı Meşrepler ve Konunun Fıkıh veya Hukuk Boyutu 


Buna karşılık, ilmi ve teknik gelişmeler, ayrıca bunlara paralel olarak toplumların hayatında görülen bir takım farklılıklar, hattâ coğrafi şartlar, ikinci derecedeki bazı hükümlerde farklılaşmalara yol açmıştır. Bunun da ötesinde, hem bu aynı faktörler, hem de toplumların zihni ve ilmi gelişmişliği gibi daha başka faktörler, belli zamanlarda ve toplumlarda belli inanç esaslarına daha fazla yer vermeyi gerektirdiği gibi - meselâ, Âhiret'e iman konusu üzerinde Kur'ân'da durulduğu kadar, önceki İlâhi kitaplarda durulmamıştır (Nursi, Sözler, 327) - nasıl diğer şartlar İslâm tarihinde farklı fıkhi mezheplerin oluşmasına yol açmışsa, hem bu şartlar, hem de ferdi farklılıklar da, eğitim adına yine farklı meşreplerin doğmasına sebep olmuştur. 


Fıkıh mezhepleri arasındaki ihtilâflar, zekâları açmış, yorulma bilmez ve sürekli gayretlerle İslâmi ilimlerin gelişmesini sağlamıştır. Bu gayretler öyle zengin bir fıkıh mirası bırakmıştır ki, insanlık âleminin en büyük serveti budur dersek, mübalâğa yapmış olmayız. Gerçekten, İslâm fıkıh usülüne, modern tabirle, hukuk metodolojisine, o ölçüde, o zenginlik ve derinlikte başka bir dönemde, millette ve medeniyette rastlanılmadığı gibi, İslâm'ın fıkıh mirası da, modern dünyanın tarihteki en büyük hukuk çalışma mahsulü olarak gördüğü Roma hukukundan kat kat üstündür. (Zehra, 81) 


Evet, nasıl İslâm öncesi dönemde, önemli tarih dilimlerinde, şeriatlarındaki bir takım farklılıklarla ve farklı tebliğ usulleriyle rasüller gönderilmiş ve bunların her birinin getirdiği hükümler aynen hak idi ise; bunun gibi, gerçek İslâm fıkıh mezheplerinin her biri haktır ve yine aynı şekilde, insanların eğitimi, zihni ve bilhassa kalbi tatminleri adına ortaya çıkan meşreplerin her biri de yine haktır. Haktır çünkü, nasıl dert ile derman birden fazla, hem de çok fazla olur, bunun gibi, hak da birden fazla olabilir. İhtiyaçlar ve bunları gidermek için alınan gıdalar nasıl farklı farklı ise, hakkın da farklı türleri ve renkleri vardır. Farklı kabiliyetler, karakterler, mizaçlar, hepsi de hak farklı terbiye sistemlerini gerektirdiği gibi, yine hepsi hak farklı meşreplerin varlığını da gerekli kılar. Fer'i (ikinci derecedeki) meselelerde hak, farklı mizaçlara göre farklılık alır: nasıl aynı su, susuzluktan ölme noktasına gelmiş bir insan için farz, susamış bir insan için vacip, suyu içse de olur içmese de olur, fakat içmesi tercih olunur bir başkası için müstehap, içmesi gerekmeyen için mekruh ve içmekle ölme tehlikesi bulunan ameliyattan çıkmış bir hasta veya doğum yapmış bir kadın için haram ise, aynı şekilde, fer'i meseleler, onların tatbik şekli de kişilere, zamana ve şartlara göre farklılık gösterir. Burada mutlaklık değil, izafiyet söz konusudur ve izafi bir doğruyu mutlaklaştırıp, her zamana, her kişiye ve şarta uygulamaya kalkmak, istenmeyen neticeler doğuracağı gibi, Müslümanlar arasında da anlaşmazlıklara ve kavgalara sebep olur. (Nursi, 694-95) 


İşte, Türk Müslümanlığı tabirinin önemli bir yanını fıkıh veya hukuk boyutu oluşturur. İslâm'ı hayatın bütün sahalarında tatbike çalışan Müslüman Türkler, içinde pek çok ve farklı inancı, dünya görüşünü, kültürü, kavmi barındıran kültürler, milletler, dinler mozayiği halinde devletler kurmuşlardır. Bu da, onların çok geniş ve kapsamlı bir hukuk sistemi oluşturmalarına yol açmıştır. 


Bilindiği gibi, tarih boyunca kurulan hemen hemen bütün büyük İslâm devletleri, Hanefi mezhebini resmi mezhep olarak kabül etmişlerdir. Bu, bir yandan Hanefi fıkhının, bir yandan da Türk hukuk sisteminin gelişmesine yardımcı olmuştur. Bu devletlerde İslâm, Fethullah 


Gülen'in değerlendirmesi içinde (Sabah, 23.01.1997; Ergün, 63; Eyüp Can, 'Fethullah Gülen'le Ufuk Turu", nakl. Ergün, 41), yoruma açık yanlarıyla yorumlanmış, yeni meseleler ortaya çıktıkça fıkıh sistemi içten genişlemiştir. Bu da, temelde Kur'ân ve Sünnet kaynaklı olmakla birlikte, icma ve kıyasın yanısıra istihsan (kamu yararına, kapalı kıyası veya hususi bir hükmü açık kıyasa tercih etme usulü), istishab (mevcut hukuki durumu olduğu gibi muhafaza etmek ve hakem kabul etmek), hattâ mesalih-i mürsele (hükümde, dine ters düşmemek kaydıyla kamu yararını esas almak) ve sedd-i zerâi (kötülüğe ve harama götüren yolları kapatma) gibi yeni prensipler benimsemekle mümkün olmuştur. Mezhebin kurucusu olan Ebu Hanife, Küfe'de Hz. Ali ve Abdullah İbn Mes'ud'un oluşturduğu ilim atmosferinde neşet etmiş; umumi manâda maslahatın ön planda görüldüğü Hz. Ömer fıkhını, istinbata dayanan fıkhı, tahrice dayanan Abdullah ibn Mes'ud'un fıkhını ve Kur'ân ilmi demek olan Abdullah ibn Abbas'ın fıkhını tahsil etmiş (Zehra, 213); ayrıca Ehl-i Beyt imamlarından Zeyd ibn Ali, Muhammed Bâkır ve Cafer-i Sadık'la da görüşüp, karşılıklı mütalâalarda bulunmuş, defalarca hacca gitmiş ve dolayısıyla daha başkalarından istifadeden de geri kalmamıştır. 
Çağımızın önemli fıkıhçılarından Muhammed Ebu Zehre, Ebu Hanife ve Hanefi fıkhıyla ilgili olarak şu yorumu yapar: 


Ebu Hanife, birbirine zıt görüşlerin bulunduğu bir ortamda yaşıyordu. Her görüş üzerinde durur ve her görüşü tam bir hürriyet içerisinde incelerdi. İhlâsı sebebiyle kendi görüşünün mutlak doğru olduğunu iddia etmez, bu bakımdan, görüşünden döndüğü çok olurdu. Kelâmcı oluşundan da kaynaklanan derin tefekkür ve akıl yürütme kabiliyetiyle nassların zahir manâlarıyla yetinmez, bunların maksatları üzerinde de durur, hükümlerin illetleri üzerinde yoğunlaşır ve bu illetlere dayanarak kıyaslarda bulunurdu. Onun fıkhında, kendisinin ticaret ruhuna sahip bulunuşunun ve şahsi hürriyeti himaye edişinin de önemli tesiri vardı. Metodu, içtihadın bütün çeşitlerini içine almaktaydı. Bu konuda şöyle derdi o: 


Ben, Allah'ın Kitabı'yla hüküm veriyorum. Kitap'ta bulamazsam, Rasülüllah'ın Sünneti'ne sarılıyorum. Araştırdığım konuda Kitap ve Sünnet'te açık bir hüküm bulamazsam, Sahâbe'den dilediğimin görüşünü alıyorum. Fakat iş İbrahim, Şa'bi, İbn-i Sirin, Atâ ve Said ibn el-Müseyyib gibi zatlara gelince, onlar nasıl içtihadda bulunmuşlarsa, ben de içtihadda bulunuyorum. (Zehra, 220-40). 


Ebü Hanife'nin hadiste zayıf olup, az hadisle amel ettiği ileri sürülmüştür ki, doğru değildir. 
O, hadis ilminde meşhur muhaddisler kadar mütehassıs değil idiyse de, içtihad şurasında bu mevzuda kendisine yardımcı olan hadis üstad ve hafızları bulunurdu. Ebu Hanife, mürsel ve zayıf hadisleri dahi kıyasa tercih ederdi. (Karaman, 73) 


İslâm fıkhı, Osmanlılarda bir başka önemli açılım göstermiş ve Kanuni zamanında 1537 
yılında Ebu's-Suud efendi, 'nizam-ı din ve devlet ve ahval iktiza etmeğin bazı mesailde eimme-i dinden bazı müçtehidin kavli üzere amel eylemek' için Padişah'a baş vurmuş (Akdağ 11:67), bu da, Padişah'ın kendisine Kanuni ünvanı verilmesine sebep olan kanunlar koymasına yol açmıştır. Yani bu kanunların veya kanunnamelerin temelinde, devlet işlerinde mutlak manâda herhangi bir mezhebe bağlı kalmayıp, herhangi bir müçtehidin görüşünü uygulayabilme düşüncesi yatmaktadır. Kısaca, İslâm hukuku, Türklerin elinde, başka milletlerin tarihinde şahid olunmadık bir şekilde inkişaf imkânı bulmuştur. 


Meselenin, bunlardan ayrı olarak bir de hiç inkâr edilemeyecek kültür boyutu vardır. 
Kültür Boyutu, Örf ve Hayatın Helâl-Haram Dairesine Girmeyen Alanları 


Aynı dine mensup da olsa, her toplumun, her kavim ve kabilenin mizacı, içinde bulunduğu sosyal, ekonomik, siyasi ve fiziki şartlar, o dinin uygulanmasında bir takım farklı kalıpların, 


modellerin oluşmasına yol açmıştır. Tarihçi Enver Ziya Karal, Osmanlı toplumundaki farklılıklar, bu çerçevede kadın-erkek münasebetleri konusunda, Ahmet Cevdet Paşa'ya da atıflarda bulunarak, şunları kaydeder: 'Türk-İslâm cemiyetinde ırk sebebiyle olduğu kadar, coğrafya muhiti ve tarih seyri yüzünden ileri gelen farklı gelenekler ve yaşayış şekillerinin mevcut olduğunu da kaydetmek icabeder. Ahmet Cevdet Paşa, (kadın-erkek münasebetlerinin) Bosna'daki şekli hakkında şöyle demektedir: 'Bosna'daki kızlar 25 yaşına kadar ferace giymezler ve pek afifkârane bir şekilde (tam bir iffet içinde) delikanlılarla birbirlerini severler. Erkek ve kız birbirini sevdikten sonra tezevvüç ederler (evlenirler). 
Ekseriya mahkemeye gidip, akd-i nikah ederler.' Paşa, Güney Doğu Anadolu'da geçen bir memuriyeti esnasında Tecerli aşiretindeki âdetlerden biri hakkında, 'Tecerli aşiretinde kadınlar kocalarını boşamak âdet imiş. 'Ben andan mahzuz değilim (hoşlanmıyorum)' der ve boşarmış. Boşanan erkek ise, kendini beğenen kadın olup olmadığını ilan eder ve öyle evlenirmiş.' Cevdet Paşa, bundan sonra şu umumi mütalâayı serdediyor: 'Osmanlı memleketleri başka memlekete benzemez. Bir eyalet diğer eyalete, belki bir sancak diğer sancağa uymaz." (Karal, 6:270) 


Bir toplumdaki âdetlerin farklılığı, ortaya 'örf dediğimiz gelenekleri çıkarır. İslâm fıkhı, bir yerde hakim olduğu zaman üç usul takip eder: (1) O yerde, İslâm'ın esaslarına ters olmayan uygulama ve gelenekleri yerinde bırakır; hattâ 'sahih örf adı altında onları hükümlerinde esas kabul eder (Zehra, 240). Eğer bu uygulama ve gelenekler, Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi önceki dinlere ait olup, İslâm bunları bizzat ortadan kaldırmamış ise, bunlar, 'eskilerin Şeriatı' adı altında, Fıkh'ın kaynakları arasında yer alır. (2) İslâm'ın asli prensiplerine ters olan uygulamaları değiştirir. (3) Yeni hükümler ortaya koyar. 


İslâm'ın, doğrudan sahasına almayıp, zamana, şartlara, mizaç ve karakterlere bıraktığı alanlar da vardır. Meselâ, İslâm, her zaman için geçerli belli bir devlet şekli teklif etmez; bunun yerine genel idari prensipler koyar. Denebilir ki, mimari için getirdiği herhangi bir kaide yoktur; belki sadece israfı ve lüksü yasaklar. Giyimde, vücudun nerelerinin ve ne ölçüde örtülmesi gerektiğini ve bu konudaki temel prensibi vaz eder, fakat şekil, renk, desen, kumaş üzerinde durmaz. Edebiyat sahasında, mücerret güzelliği ön plana çıkarır; hakperestlik ve hakikata bağlılık aşılar; kâinatı tasvir ederken, ona İlâhi bir san'at olarak bakar ve Yaratıcı'nın marifetini telkin eder. Sahipsizlikten, dost ve arkadaş yokluğundan kaynaklanan matemi bir hüzün değil, Asıl Sevgili'den ve dostlardan ayrı düşmekten ileri gelen âşıkane bir hüzün verir, fakat kavuşmak için de şevk ve heyecanı kamçılar (Nursi, 711-2). Bunu yaparken, şekle, vezne müdahale etmez. Yine, musikide de, bir kısım çalgı âletlerini veya parçaları, söyleyişleri yasaklayıp, bazılarına izin verirken, bunu da kişilerin hâline ve o parçaların muhtevasına bırakır: Kur'âni hüzün ve şevk vereni helâl ederken, nefsani arzuları harekete geçirenleri ise yasaklar (Nursi, 712; Gazzali, 339-54). Bunun dışında başka bir şeye karışmaz. 
İşte, İslâm'ın temel prensipleriyle, onun doğrudan helâl-haram sahasına almayıp, süküt ettiği ve mübah olarak bıraktığı pek çok alan bir arada, her millete ait bir kültür oluşturur. Zaten 'Müslümanlık' tabiri hiç bir zaman İslâm demek olmayıp, İslâm'ın yaşanış ve tatbik şeklini, her ülkede veya millette aldığı biçimi ifade eder. Dolayısıyla bu manâda bir Arap, Fars veya başka bir millete ait Müslümanlıktan söz edilebileceği gibi, pekalâ Türk veya Türklerin Müslümanlığı'ndan da bahsedilebilir. 


Evrensel İslâm Kültürü İçinde Mahalli Kültürler 


Gerçekten İslâm, Mekke ve Medine'den doğup hızla yayılmış ve yayıldığı her yerde karşılaştığı kültür ve medeniyetleri derinden tesiri altına alarak, yepyeni kültür ve medeniyet kompozisyonları meydana getirmiştir. Bu sayededir ki, fethedilmiş ülke halklarını kendi asli formasyonu içinde yoğurmakta hiç bir zorluk çekmemiştir. O, bir yandan kendi asli unsurlarını coğrafyaya ve milletlerin hayatına nakşederken, bir yandan da, başka kültürlerden, 


asli prensiplerine ters düşmeyen unsurları ödünç almaktan asla çekinmemiş ve bu şekilde hem daha çabuk yayılıp benimsendiği gibi, hem de evrenselliğinin muhtevasını sürekli zenginleştirmiş, yenilemiş ve geliştirmiştir. Meşhur medeniyet tarihçisi Arnold Toynbee'nin bu konudaki gözlem ve mütalâaları gerçekten yerindedir: 


İnsan, (İslâm dünyasını oluşturan) Arap-Fars kompleksinde sadece kardeş Sünni-Şii grupları değil, İslâmiyet içinde Arap ve Arap olmayan halkları da görür. Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Suriye, Filistin, Kuzey Afrika, Sudan ve Yemen, (bütün İslâm coğrafyasının) Arap yarımküresine düşerken, Türkiye, İran, Afganistan, Türkistan, Pakistan, Malezya ve Endonezya Arap olmayan yörüngede yer alır. Arap olmayan diğer bir dış halkayı, Müslüman zenci Afrika ile Rusya ve Çin'deki Müslüman topluluklar, bir de, İslâm dünyasından tecrit edilmiş gibi de görülseler, hiç bir zaman gözardı edilemeyecek olan Avrupa, Filipinler, Japonya ve Amerika'daki Müslüman topluluklar oluşturur. Bunun da ötesinde, İslâm'ın kalıcı ve dünya çapındaki karakteri, kendini siyasi, ahlâki ve dini sahalarda açıkça ortaya koyar. 
(Ezzati, 125) 


Bunun içindir ki, Müslümanların idaresine giren ülkeler kendi kültürlerinden bütün bütün uzaklaşmamışlar, fakat evrensel İslâm kültürü, yayıldığı her yerde kendine has tesirleri de sergilemekten geri kalmamıştır. Bundan dolayı, İslâm'ı kabul etmeyen pek çok topluluklar da, hakim ve üstün kültür olarak İslâm kültüründen etkilenmiş, meselâ İspanya ve bilhassa Sicilya Hıristiyanları, giyim-kuşam, dini tören ve davranış biçimlerinde Müslümanları taklit ettikleri gibi, Arapça konuşmayı, Arapça şiirler ezberlemeyi, Arap-İslâm edebiyatıyla ilgilenmeyi bir üstünlük sebebi saymışlardır. Aynı şekilde, Türk ve Fars kültürleri de, çok geçmeden Müslüman milletlerin kültürleri olarak görülmeye başlamış ve saygı, hayranlık, hattâ kıskançlık uyandırmıştır. İslâm dünyasının çeşitli bölgelerinde değişik milli kültürlerin, bu arada mimarlık, edebiyat ve benzeri güzel sanat ürünlerinin, değişik gelenek ve göreneklerin varlıklarını günümüze kadar sürdürmüş olmaları, İslâm kültürünün zenginliğini ve kuşatıcılığını teşkil ettiği gibi, onun mahalli değer ve kültürlere verdiği değeri de göstermektedir. İslâm, kendi kültürünü, fethettiği ülkelerin kültürleriyle kaynaştırmaya çalışmıştır. Bir Çin mimarisi Hind mimarisinden, İran mimarisi Türk mimarisinden, Arap mimarisi bir başka ülke mimarisinden rahatlıkla ayırt edilebilir. Kısaca, yerli kültürler, gelenek ve görenekler hurafe türünden olmadıkları ve İslâm'ın asli prensiplerine ters düşmedikleri sürece İslâm'dan saygı görmüş ve bu da, hem İslâm'ın yayılmasını hızlandırmış, hem de ona daha bir üstünlük katmış ve evrenselliğine katkıda bulunmuştur (Ezzati, 189-191). 
İşte İslâm'ın bu evrensel karakteri, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetine, tarihi büyük medeniyetler ve bu arada İslâm medeniyeti içinde ayrı bir kimlik kazandırmıştır. 


İslâm Fetihleri ve Müslüman-Türk'ün Hoşgörüsü 


İslâm fetihleri konusunda Garaudy, daha henüz İslâm'ı kabul etmemiş bulunduğu dönemde şu mütalâada bulunur: 


İslâm fetihleri, dünyadaki kaosu ve onun doğurduğu asalak hiyerarşileri silip süpürmekle, bu yeni uygarlığın ekonomik ve toplumsal şartlarını oluşturdu. Zaferin tayin edici faktörü, fatihlerin çözülme halinde olan bir kölecilik âlemine, ya da ufak parçalara bölünmüş ve hareket yeteneğinden yoksun kalmış bir feodal âleme, daha yüksek ekonomik ve sosyal örgüt biçimleri getirmiş olmasıdır. Bu yeni örgüt biçimleri, geniş halk kitlelerinin ihtiyaçlarını cevaplandırdığı içindir ki, onların desteklerini kazanmıştır. İslâmlığın bu parlak ve başarılı sonuca ulaşmasının başlıca nedenlerinden biri, köleliğin ortadan kaldırılması ve genel olarak eski kölelikçi veya feodal toplumların tam tersine, eşitlik ilkesinde direnilmesidir. Halkın çoğunluğu için İslâm fethi, güvenlik demekti (Cem, 77). 


İslâm'ın, bilhassa fethettiği ülkeler insanlarına gösterdiği hoşgörü, onları dinlerini yaşamakta serbest bırakması, dillere destandır. Bunu, en iyi şekilde tatbik eden fâtih Müslüman milletlerden biri Türkler olmuştur. Bu konuda, bazı itirafları vermek herhalde yeterli olur: 


Fâtih bir millet olan Türkler, idareleri altındaki çeşitli milletleri Türkleştirmeye çalışmamış, onların din ve âdetlerine saygı göstermişlerdir. Romanya için Rus ve Avusturya idaresi yerine Türk idaresi altında yaşamak bir talih eseri olmuştur. Zira aksi takdirde bugün Romen milleti diye bir millet olmayacaktı (Popescu Ciocanel, 'La Crise de O'rien', Paris 1907, nakl: Ünal: 
79). 


Bir Süryani müellif olan Mihael (Chronigue, 111:154), "Tanrı'nın kendilerini rafizi Rumların fenalıklarından kurtarmak için (Selçuklu) Türklerini gönderdiği' kanaatini belirtir (Turan: 
261). 


Efzalüddin Kirmani şöyle yazar (Vakayi-i Kirman, Tahran 1326, s: 29-30): 'Selçuklu padişahları, hep güzel ahlâka sahip idi. Onların bayrakları yükseldikten sonra ihtiyar dünya tazelendi ve dünya nizama kavuştu. Şarkta ve garpta medrese, kervansaray ve minarelerin çoğu Selçuklu sultanları ve vezirlerinin eseridir.' (Turan, 263) 


Kılıç Arslan, Ermeniler ve diğer Hıristiyanlar tarafından hâmi ve kurtarıcı olarak tanınıyordu (Keşiş Gregorie, 'Chronigue de Mathieu d'Edess', 344, 346: nakl. Turan: 481). 


Anadolu, özellikle TI. Kılıçarslan'dan sonra çeşitli ırk ve dinlerin serbestçe yaşadıkları bir bölge olmuştu. Bu konuda tarihçiler çeşitli hoşgörü misalleri verirler: İslâmın büyük gazilerinden sayılan II. Kılıçarslan'ın 'Malatya Süryani' patriği Mikael'e gönderdiği mektupta Bizans'a karşı kazanılan zaferlerin Patriğin duaları sayesinde olduğunu belirtmesi, TII.Gıyaseddin Keyhusrev'in evlendiği Gürcü melikesinin Konya sarayına kendi özel papazı ve mukaddes eşyası ile gelmesi gibi (Cem, 107). 


Melikşah'ın ölümünden sonra, siyasi buhran devrinde hükümdar olan oğlu Berkyaruk zamanında, Şarki Anadolu'da valilik yapan Selçuklu İsmail'in Ermenileri ve keşişleri himaye ettiği, bazı vergileri kaldırdığı ve bu sayede halkın sevgisini kazandığı tarihi bir hakikattır. 
Daha sonra Şarki Anadolu'da devlet kuran Artuklular ve Ahlat-Şahlar hakkında da aynı şükran hisleri belirtilmiştir. Artuk oğlu kahraman Belek, isyan eden Gerger Ermenilerini 1121'de tehcir edip Hanazit bölgesine nakletmiş, fakat hürriyetlerine dokunmamış, çok merhametli davranmış ve onları köylerde iskân etmiştir. Onun kahramanlığı ve savaşları dolayısıyla ölümü Haçlılar arasında ne derece sevince sebep olmuşsa, yerli Hıristiyanlar arasında da o nisbette kedere yol açmıştır. Artuklulardan Necmettin Alpi'nin uzun süren hükümdarlık dönemi, Hıristiyanlar için bir refah devri sayılmıştır (Turan, 472). 


Orta Anadolu'ya doğru uzanan vilâyetlerde hüküm süren Danişmendliler, kendilerine ait 'Danişmend-nâme' ve diğer kaynakların ifadelerine göre, tamamıyla gaza ruhuna bağlı idiler. 
Bununla beraber Hıristiyan kaynakları, bu hanedana mensup hükümdarlar hakkında çok memnuniyet gösterirler. Nitekim Süryani tarihçisi Mihael bu hanedanın ilk hükümdarı olan Danişmend Gümüştekin Ahmed Gazi'nin Malatya'yı Gabriel'den fethi üzerine halkın refah ve adalete kavuştuğunu, Ermeni Mathieu da, iyi bir insan olarak, Hıristiyanlara karşı merhamet ve lütufla hareket ettiğini ve bu sebeple de, 1104'te ölümünün Hıristiyanlar arasında kedere yol açtığını belirtir (Turan, 473-74). 


Osmanlıların en az Selçuklular seviyesinde sürdürdükleri, çağına göre bir 'ihtilâl niteliği! 
taşıyan ve yönetimdeki adem-i merkeziyetçiliğin bir başka önemli uygulama alanını teşkil eden bu hoşgörü, engizisyonun Avrupa'yı kasıp kavurduğu dönemde ancak günümüzde rastlanabilecek, hattâ daha öte bir seviyedeydi. Gerçekten de, E. Perroy'un itirafıyla, 


'Engizisyonun resmi devlet kuruluşu olduğu ve Yahudilerle Arapların İspanya'dan kovulduğu bir çağda, Osmanlılar, Hıristiyanlara karşı en küçük bir düşmanlıkta bulunmamışlardır.' (Cem, 
108) 


Osmanlıların fethettikleri yerlerde, halk ağır vergiler altında eziliyor ve derebeyi görünümündeki toprak sahipleri ile münasebeti, angarya ve sorumsuzluk çerçevesinde cereyan ediyordu. Bu durum karşısında Osmanlılar, önce eski hükümleri yumuşatıyor, angaryaya ayrılan günler ve ağır vergiler ilk kademede azaltılıyordu. İkinci kademede ise, eski hükümler ve bağlar iptal ediliyordu. Kısaca, Ömer Lütfi Barkan'ın ifadesiyle ('Osmanlı İmparatorluğunda Çiftçi Sınıflarının Hukuki Statüsü", Ülkü dergisi, sayı 49, s:40), "İmparatorluk, yerli beylerin ve müesseselerin menfaatlerine zıt gelen tedbirleri, zamanla ve müsait fırsatlar zuhur ettikçe almayı münasip görmüştür.' (Cem, 104) 


Fetihlerde, Hıristiyan halk kitleleri, Osmanlıyı bir kurtarıcı olarak karşılamışlardır. Prof. 
Niyazi Berkes, bu durumu şöyle belirtmektedir: 'Osmanlı devlet sistemi, hükmü altına aldığı ülkelerin halk kitlelerini serflikten kurtarıyor, bunların başındaki feodal dinastileri (hanedan) tuzla buz ediyor. Bu feodal rejimlerin hemen hepsinde köylü ayaklanmaları var. Örneğin en başta Macaristan. Burada 1512'de Dozsa adlı bir önderin idaresinde köylü isyanının bastırılması üzerine Macar köylüleri büsbütün serfleştirildi. Bu yüzden Osmanlıların gelişini köylü serfler, bir kurtuluş gibi karşıladılar. Osmanlılara karşı gelen Macar beyleri imha edildiler. Daha sonra Balkanlarda Hırvatlar arasında da böyle olmuştu.' (Avcıoğlu, 43-4) 


Doğu Avrupa'nın hattâ Almanya'nın iyice serfleştirilmiş köylü halk kitleleri, Osmanlı'yı bir kurtarıcı olarak bekliyordu (Avcıoğlu, 12). 


17. asırda, Antakya Ortodoks Patrigi Makarios, katolik Polonyalıların Ortodoks Ruslara yaptıklarını, Osmanlıların Hıristiyanlara davranışıyla karşılaştırıyor ve 'Allah, Türk imparatorluğunu ilelebet payidar kılsın; çünkü onlar, Hıristiyan olsun Yahudi olsun veya Nasturi olsun, tebalarından kimsenin dinine karışmıyorlar' şeklinde dua ediyordu (Ezzati, 7). 


Sonuç olarak, İslâm'ı idrak ve yaşayışları, samimiyet ve irfanları, İslâm'a hizmet düşünce ve niyetleri, İslâm'la her sahada kaynaşmaları, onu tatbikte başkalarına tanıdıkları hoşgörü, yine onu tatbikte ortaya koydukları modeller ve sergiledikleri misaller, edebiyatı, mimarisi, şehirleriyle meydana getirdikleri medeniyet gibi hususiyetler, Selçuklu ve Osmanlı tarihini, İslâm tarihi içinde, Pakistanlı âlim, yazar Mevdudi'nin de kabül ettiği üzere, ilk Dört Halife döneminden sonra en yüksek mevkiye oturtmuştur. 
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DİNDAR OLMAYAN İSLAMCILIK 
Mustafa Akyol- 22/09/2005-Radikal 


İstanbul'da 2 Eylül günü cuma namazı çıkışı Fatih Camii'nde yapılan 'hilafet gösterisi'nden bu yana, dikkatler bu işi organize ettiği anlaşılan Hizb-ut Tahrir örgütüne yöneldi. Örgütün "Türkiye sözcüsü' Yılmaz Çelik olaydan sonra kayıplara karışmış durumda. Ancak amaçlarının ne olduğunu Tempo dergisinin bir hafta önce kendisiyle yaptığı röportajda açık açık anlatmıştı. "Hilafet bayrağını yeniden göndere çekeceğiz" diyen Çelik, bunu nasıl başarmayı düşündüğüne dair de 'şok' açıklamalar yapmış, silahsız bir yoldan 'İslam devrimi'ne nasıl ulaşacaklarını tarif ederek "Önce orduya sızacağız" demişti. 

Zor bir hedef tabii... 

Dolayısıyla Çelik'in hedefini, uygulanabilirliğinden çok zihinsel altyapısı nedeniyle ilginç buldum. Ve bir de üç yıl kadar önce Birmingham kentinde yaşadığım bir olayı hatırladım. 
'Allah Varlığının Delilleri' konulu bir konferansa konuşmacı olarak çağrılmış ve çoğunluğu Müslüman öğrencilerden oluşan kalabalık bir topluluğa 'Akıllı Tasarım' teorisini anlatmıştım. 
Soru-cevap kısmında öfkeli bir genç çıkıp şöyle dedi: 

"Niye böyle boş şeylerle, bilimsel ve felsefi lafazanlıklarla Müslümanların vaktini alıyorsunuz. Asıl olarak kapitalist dünya düzenini yıkmak ve küresel İslam devletini kurmakla uğraşmamız gerekiyor." 

O akşam öğrendim ki o genç Hizb-ut Tahrir üyesiymiş. Zaten bu uluslararası örgütün üyelerinin de temel uğraşlarından biri, Müslümanlara 'başka işlerle uğraşmayı bırakın, asıl mesele siyasi mücadeledir' propagandasında bulunmakmış. 

Kendi kendime sormuştum, 'Neden Allah'ın varlığını savunmayı değil de kapitalizme saldırmayı önemli görüyorlar' diye... 

Politizasyon sorunu 

O zamandan beridir Hizb-ut Tahrir ve benzeri 'radikal İslamcı' örgütlere ve onlar hakkındaki literatüre bakıyorum. Ve gördüklerim, Birmingham'daki konferansta doğan sezgimi doğruluyor: Bu örgütler, bir din olan İslam'dan ziyade bir siyasi ideoloji olan 'devrimcilikle' ilgililer. O devrimi İslam adına yapmak istiyorlar kuşkusuz, ama 'İslam' deyince anladıkları yüz milyonlarca dindar Müslüman'ın 1400 yıldır anladığından çok farklı. 

Fark şurada: Radikal İslamcılar, çıkış noktası olarak Batı dünyasına ve onun kapitalist ekonomi, demokrasi, çoğulculuk gibi değerlerine -ve tabii bir de sömürgecilik, işgal, ırkçılık, çifte standart gibi suçlarına- duydukları tepkiyi alıyorlar. Onun için 'İslam mesaj' diye, Allah'ın varlığı veya Kuran'ın doğruluğu gibi temel İslami inanç esaslarını değil; 'dünyayı sömüren emperyalizm' veya 'insanlığın kanını emen Siyonizm' gibi tümüyle siyasi ve dahası İslami kaynaklarda yeri bulunmayan söylemleri öne sürüyorlar. 

İşte bu yüzden bireysel anlamda pek dindar olmayan, ama İslamcı sloganlar uğruna seve seve çarpışan militanlar türeyebiliyor. Bunun bir örneği geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de yakalanan El-Kaide kurmayı Luai Sakra'ydı. 

Adam 'namaz kılmayı sevmem, şarap ve viski içerim' diyor, ama 'İslam uğruna' savaşıyordu. 
Avrupa'da böyle çok genç var. O nedenle Fransız sosyal bilimci Oliver Roy, 'Bugün Avrupa'da İslam'ı kabul etmek asi ruhlu birisi için bir dava edinmek anlamına geliyor' diyor ve ekliyor: 'bunun teolojiyle fazla ilgisi yok. 

Bu teşhisi doğrulayacak bir söz, Hizb-ut Tahrir Türkiye sorumlusu Yılmaz Çelik'in Tempo'ya 


yaptığı açıklamada da var. "Batı ile mücadele eden insanlar Müslüman'dır" demiş. 

Oysa Kuran'a göre Allah'a inanan ve teslim olan insanlar Müslüman'dır. Müslüman, Batı'ya veya bir başka medeniyete, Kuran'da bildirilen ilkelerin ışığında bakar. Yanlışlarına karşı çıkar, doğrularını teslim eder. Ne doğru ne de yanlış olan, nötr ('mubah') unsurlarından da dilediği gibi yararlanabilir. 

Radikal İslamcıların böyle davranmayıp da, Batı'ya tümden düşman olmaları ve dahası bu düşmanlığı dünya görüşlerinin ve faaliyetlerinin merkezi haline getirmeleri, ileri boyutta ve son derece çarpık bir 'politizasyon'a işaret ediyor. Radikal İslamcıların hepsi Luai Sakra gibi 'bohem' değil, ama hepsi aynı politizasyonun etkisi altında. 

Sivillere şiddet, İslam'da yasak 

Söz konusu politizasyonun iki önemli sonucu var. Birincisi, 'eylem'e dönüşürken, Makyavelist davranması, yani 'Amaç araçları meşru kılar' diye düşünmesi. İslam geleneğinde açıkça yasaklanmış olan 'sivil insanlara karşı şiddet', yani terör, bu nedenle göz kırpmadan kullanılabiliyor. 

Gazeteci Ruşen Çakır'ın geçenlerde Pakistan'daki Lal Medresesi'nin ikinci adamı olan Abdül Raşid Gazi'yle yaptığı röportajda bu yönde ilginç bir anekdot vardı. "Usame Bin Ladin gerçek bir mücahittir" diyen Gazi, "Masumların öldürülmesini kabul edemeyiz" dedikten sonra bir 'ama' ekliyor ve şöyle devam ediyordu: "Siz hiçbir kanun, hukuk tanımadan bana, toprağıma saldırırsanız ben de şeriat filan düşünmem, onurumu korurum." 

Yani sivillere yönelik saldırılar -bazılarının sandığının aksine- 'şeriat' gözetildiği için değil, gözetilmediği için gerçekleşiyor... Gözetilmemesinin nedeni de politik argümanlar. 

Filistin'de de aynı durum var. Kadın-çocuk ayırmaksızın İsrailli sivilleri bombalayan Filistinli militanlar -ki aslında bu yaptıklarıyla 'terörist' sıfatını hak etmiş oluyorlar- yaptıklarını 'Ne yapalım, İsrail'e karşı başka silahımız yok, hem sonra İsraillilerden çok çektik, öfkeliyiz' diye savunuyor. 

Oysa Kuran'da tam da böylesi bir öfkeye dikkat çekiliyor ve Müslümanlar uyarılıyor: 'Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın.' (Maide Suresi, 8) 

Radikal İslamcılığın temeli olan politizasyonun ikinci ve asıl büyük sonucu ise İslam'ı bir ideoloji haline getirmesi. Söz konusu İslamcılar, 'dünya düzenine' tümüyle karşılar veyıkacaklar ya... Yerine alternatif getirmeleri gerekiyor. Bu nedenle de İslami kavramları yorumlayarak 'düzen inşa etmeye' başlıyorlar. Önce teorik düzeyde, imkân bulunursa fiili olarak... 

Böylece İslam, onların gözünde, ekonomi, siyaset, toplum gibi farklı alanların hepsini ince ince tarif eden bir ideoloji haline geliyor. Nitekim Hizb-ut Tahrir'in "Türkiye sözcüsü' olan Yılmaz Çelik de Tempo'ya açıkça 'İslam evrensel bir ideolojidir' demiş. 

Ancak radikal İslamcılar bunu yaparken aslında İslam (ve dolayısıyla Allah) adına kendi fikirlerini empoze etmiş oluyorlar. Çünkü Kuran'da ekonomi, siyaset ve toplum alanlarını tarif eden detaylı sistemler yok. Sadece bazı temel ilkeler var. Örneğin siyasi alanda yöneticilerin adil olması, yönetilenlerin de onlara uyması emrediliyor. Yöneticinin nasıl başa geleceği, 'devlet'in olup olmayacağı, olursa nasıl işleyeceği anlatılmıyor. Her çağın ve toplumun yapısına göre değişebilecek olan bu gibi 'insani' meseleler, son derece hikmetli bir biçimde, ilahi mesajın içinde yer almıyor. Dolayısıyla 'İslami yönetim biçimi' inşa etmeye kalkanlar, aslında kaynağı ilahi değil de insani olan sistemler kurguluyorlar. Tüm hayatı baştan kurmaya kalktıkları için de, inşa ettikleri sistemler totaliter ve despot oluyor. 


Sorun 'siyasal İslam' mı? 

'Politizasyon' hakkındaki tüm bu eleştiriler üzerine bazı okurlar 'Evet, evet, din zaten siyasete hiç karışmamalı, vicdanlarda yaşamalı' diyebilirler. Ama hayır, Türkiye'de çok yaygın olan bu klişe de yanlış... 

Yanlış, çünkü bir dinin hayatın hangi yönlerini düzenleyeceği konusunda o dinin kendi kaynakları ve inananları dışında kimsenin karar verme yetkisi yok. İslam ise hayatın pek çok yönüne dair -kalıplaşmış sistemler değilse de- bazı temel ilkeler bildiren bir din. İslam hukuku profesörü Hayrettin Karaman, 19 ve 21 Ağustos tarihli Yeni Şafak'ta çıkan 'Siyasi İslam' başlıklı yazılarında haklı olarak şöyle diyor: 

"Siyasi İslam terkibi yanlıştır... İslam'ın siyasetle ilgili emir ve yasakları da vardır... 
Müslüman olarak Allah'a teslim olan kişi pazarlık yapmadan, dinin kurallarını bölmeden - elinden geldiğince- hayatının bütününde ona teslim olur." 

Ancak bir püf nokta var: Hayatın bütününde Allah'ın iradesine teslim olan Müslüman'ın, dinin 'ilahi' olanla 'beşeri' ve 'tarihsel' olan kısımlarını iyi ayırt etmesi gerekiyor. 

Siyasete Müslümanca bakış 

Bu yapıldığında, 'modern durum'u göz önüne alan içtihatlarla yeni bir Müslüman pespektif geliştirilebilir. Laik devletle (dine baskı uygulamadığı sürece) uzlaşan, inanmayanların veya inanıp da uygulamayanların yaşam tarzına tolerans gösteren, çoğulcu ve demokratik bir 'siyasi bakış' üretebilir. Türkiye'de böyle bir entelektüel İslami birikim var zaten. 

Kısacası mesele Müslümanların siyasete de Müslümanca bakıp bakmamaları gerektiği değil. 
Tabii ki öyle bakacaklar... Mesele, bu bakışın 'bir topluluğa olan kinden' (radikalizmden) arındırılması ve modern durumu göz önüne alan yeni yorumlara açık olması. 


AHMAKÇA KAZALAR VE ÖLÜMLER: DARWİN ÖDÜLLERİ akilfikir.net/-(14.11.2020) 


Stanford Üniversitesi”nden Wendy Northcutt, 1993'de evrim teorisini araştırırken, “ani salaklık sendromu? sonucu ölenlerin de doğal seleksiyona uğradığını düşünüyor. (Doğal seleksiyon, evrim teorisinde doğaya adapte olamayanların yok olmasını ifade eden bir mekanizma) Böylece Darwin ödülüne layık olabilecek haberleri toplamaya başlıyor 

ve darwinawards.com sitesini kuruyor. Bir kara mizah platformu olan site, 93 yılından beri her yılın ödüllük olaylarını belirliyor ve oylamaya açılıyor. İlginç olan bazılarını sizler için derledik. 


Kendini Başının Arkasından Vurdu 


ABD'nin Colorado eyaletinde çaldığı otomobili kullanan Gerald adlı genç adam, polis tarafından durdurulunca, yaya olarak kaçmaya karar veriyor. Son hız koşarken polislere ateş etmesi gerektiğini düşünüyor ve 9 mm'lik Ruger yarı otomatik silahı arkasına doğru körlemesine ateşlemeye başlıyor. Böylece kendisini başının arkasından vurmayı başaran ilk insan olarak tarihe geçiyor. 


Teknolojiden Anlamamanın Sonu 


ABD'li bir rahip yüzlerce uçan balona bağladığı sandalyesine oturuyor ve havalanıyor. Ters yöne esmeye başlayan rüzgar, rahibi karadan alıp denize doğru uçurmaya başlıyor. Rahip, cep 


telefonunun GPS özelliğini nasıl kullanacağını bilmediği için yerinin tespit edilmesini sağlayamıyor. Telefonun şarjı da bittikten sonra rahipten bir daha haber alınamıyor. 


Sigortayı Dolandırmak İçin Bacağını Kesti 


Andreas ve kuzeni birkaç tane sigorta poliçesi yaptırıyor. Sigorta şirketlerinden birkaç milyon dolar kaldırmak için yapmaları gereken şeyin kalıcı sakatlık yaratmak olduğunu düşünüyorlar. 
Kuzeni, Andreas”ı bir bacağını motorlu testereyle kestirmeye ikna ediyor. İlkyardımdan çok iyi anladığını, atardamardaki kanı hemen durduracağını söylüyor. Kan durmuyor ve Andreas ölüyor. 


Elinde Telefonla Dağa Tırmandı 


Marc adında 30 yaşındaki bir dağcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte Şeytan Parmağı adı verilen son derece dik bir tepeye tırmanış yapıyor. Gece kamp yerinde otururken Marc'ın birisine telefon açacağı tutuyor. Ancak kamp yerinde şebeke gittiği için bir elinde telefon tepeye tırmanmaya kalkışıyor ve bu son tırmanışı oluyor. 


Memelerine Vazelin Enjekte Etti 


Perez Llanzon, göğüslerini büyütmek amacıyla vücuduna vazelin enjekte ediyor. Ancak talihsiz kadın, ilerleyen günlerde nefes almakta zorluk çektiği için hastaneye 

gidiyor. Vücuduna enjekte ettiği vazelin, Llanzon'ın kanında pıhtılaşma sorunu oluşturuyor ve pıhtılaşan kan bir süre sonra akciğerlerine dolmaya başlayınca hayatını kaybediyor. 


Tutukluk Yapan Tabancayı Kendi Üzerinde Deneyince 


Kaliforniya'da James Eliot adlı bir adam 38'lik tabancasıyla soyguna kalkışıyor .Ancak tabanca ateş etmesi gerektiği an tutukluk yapınca James acaba ne oluyor diye namlunun içine bakıyor ve ilginç bir kararla denemek için tetiği çekiyor ve tabanca bu sefer ateş alıyor. 


Uzaklaşmayı Unutunca Havaya Uçtular 


İki soyguncu, Belçika'nın Dinant kentindeki bankanın ATM”sini patlatmak için bolca dinamit kullanmakla yetinmeyip makinenin içine gaz da pompalıyor. Ancak ikili, dinamitleri patlatmadan önce güvenli bir mesafeye uzaklaşmayı unutunca ATM ile birlikte havaya uçuyorlar. 


Tavuk Kurtuldu Aile Öldü 


Mısır'da bir adam nehre düşen tavuğu kurtarmak için için suya atlıyor. Ancak girdaba yakalanıyor. Kıyıya dönemeyince, bağırarak yardım istiyor. Bu kez oğlu suya atlıyor ve o da girdaba kapılıyor. Beraberce yardım istiyorlar. Adamın kızı ve karısı da aynı kaderi paylaşıyor. Sonunda tavuk kurtuluyor ama ardında 6 ölü bırakıyor. 


Çocuğu Erkek Olmayınca Penisini Doğradı 


Beşinci çocuğu da kız olan bir Rus cinnet geçirerek testisini jiletle kesiyor ve bir kaç saat sonra kan kaybından ölmek üzereyken hastaneye yetiştiriliyor ve adam kurtulmayı başarıyor. 
Ancak penisinin büyük bir kısmını kaybediyor. 


